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Ali Münif Yeğenağa (1874-1951). 1896'da, Mülkiye Mektebini bitirdikten sonra çeşitli yerlerde kaymakamlık ve valilik görevlerine atandı. 1908'de ikinci meclis üyesi idi. 1910'da Ankara'ya vali tayin edildi. Manastır, Halep ve Beyrut valiliklerinde bulunan Ali Münif Bey, 1915'de Cebel-i Lübnan mutasarrıflığına terfi ettirildi. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Meclis-i Mebusanda Adana (1908-1912) ve Halep (1914-1918) milletvekilliği görevlerinde bulundu. Talat Paşa Hükümetinde Nafıa Nazırlığı (Bayındırlık Bakanlığı) yaptı (1917-1918). Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'nun işgaline tepki göstermek ve işgali protesto etmek amacı ile çalışmalara başladı. | Aralık 1918 tarihinde işgallere karşı kurulan Kilikyalılar Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı. 
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İngilizler tarafından tutuklanıp Malta'ya sürgüne gönderildi. Serbest kaldıktan sonra 1922-1926 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı yaptı. 
TBMM III. Dönem Mersin, IV. Dönem Adana, V., VI., VII. ve VIII. Dönem Seyhan Milletvekilliği ile I. Dönem Dâhiliye Encümeni Reisliği yapmıştır. Ali Münif Yeğenağa Adana'da vefat etti. 


Turhan Cemal BERİKER (1891-1959). oAdana'da doğdu. Serbest Ticaret, Adana Belediye Başkanlığı (1926-1938), TBMM VI. ve VII. Dönem İçel Milletvekilliği yaptı. Harp, Gümüş Liyakat ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Liseyi Adana'da bitirip İstanbul?da iki yıl Hukuk Fakültesinde devam ettikten sonra, Liğge/Belçika'da Ticaret Hukuku okurken I. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla çok zor koşullar altında ülkeye döndü. Savaş yıllarında, Osmanlı ordusunun Süveyş kanalından başlayan geri çekilmesiyle, irtibat yedek subayı göreviyle, Kudüs, Tripoli, Şam ve Halep yolu üzerinden Adana'ya ulaştı. 1926-1938 yılları arasında Adana belediye başkanlığı yaptı. Adana'da önemli tesislere, planlı çalışmalara ve önemli binaların kuruluşuna imza attı. Sebze hali, park hizmeti veren bahçeler, birçok yeni yol ve buzhane bunlardan bazılarıdır. Ayrıca 1930 yılında kurulan Adana Elektrik Şirketini de teşvik ederek Adana'ya elektriğin getirilmesinde rolü oldu. Bu şirket 1943 yılında devletleştirilerek Belediyeye devredildi. 
Döneminde ilk önemli sel hadisesi 1930 yılında yaşandı. Türk Ocağı, Kız Lisesi, Belediye Bahçesi ile Memleket Hastanenin yer aldığı Karşıyaka bölgesi başta olmak üzere şehrin önemli bir kısmı su altında kaldı. Bu sırada hastanede tedavi gören hastalar ise Gilodo fabrikasının göndermiş olduğu kamyonlarla Cumhuriyet Oteli ile Askeri Hastaneye nakledildi!. Vali Vehbi Bey, han, hamam, cami gibi yerlere 100 kadar kişinin yerleştirildiğini ve bunların iaşelerinin Kızılay tarafından karşılandığını, belediye tarafından fırınlardaki mevcut ekmeklerin toplanarak selzedelere dağıtıldığını, ulaşım ve iletişimin sağlanamadığı köylere yardım yapılamadığını söyledi. 15 kişinin boğulduğu, kerpiçten inşa edilmiş tek odalı 25 evin yıkıldığı, birçok evin de yıkılmak üzere olduğu, su altında kalan mahallelerden sallar ve arabalar vasıtasıyla yaklaşık olarak 3.000 kişinin tahliye edildiği, henüz haber alınamayan Cumhuriyet, Yamaçlı ve Güneşli mahalleleri ile civar köy ve 


1 Gilodo Yağ Fabrikası'nın sahibi S. Rafael Gilodo, Bolşevik ihtilalinden kaçıp Adana'ya yerleşen Yahudi kökenli bir 
işadamı. Fabrikasını da 1926 yılında Adana'da kurmuş. Gilodo Yağ Fabrikası'nın casusluk yuvası olduğu iddiaları üzerinden el değiştirmesi süreci, İhbar mektupları ile başlayan, Maliye Bakanlığı tazyiki ile devam eden, Varlık Vergisi ile sıkıştırılan Yahudi işadamı 1944 yılında babam Hacı Ömer ve ortaklarının ilk sınai tesisleri Türk Nebati Yağlar Fabrikası üretime geçmiş. Türk Nebati Yağlar Fabrikası'nın kurulmasıyla, yaşam şansının ortadan kalktığını gören Gilodo, bir yıl sonra kendi Nebati Yağ Fabrikası'nı da Hacı Ömer Sabancı ve ortaklarına satmış. Bu fabrikanın adını 
1945 yılında Toroslar Yağ Fabrikası olarak değiştirmişler. Uzun yıllar böyle çalıştı. Fabrikanın tamamı zamanla 
Sabancıların oldu, genişletildi. Margarin tesisleri eklendi, bugünkü Marsa haline geldi. 


bahçelere ulaşmak için de büyük sallar inşa edildiği dile getirildi. Ertesi yıl benzer bir sel felaketi daha yaşandı. 1935 yılında meydana gelen seller esnasında daha ziyade köyler etkilenmiş, şehir merkezinde ise ciddi bir sıkıntı yaşanmamıştı. 1936'daki sel felaketinde, Suyun derinliğinin yer yer 1.5 metreye ulaşmasından dolayı da cadde ve sokaklardan yaya geçmek imkânsız hale gelmişti. 
Şehrin yaşadığı afetle ilgili ulaşabildiği hükümet üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Turhan Cemal Beriker, bir taraftan da Adana milletvekillerine ve Kızılay Genel Merkezine telgraf çekerek şehrin içinde bulunduğu vaziyetle alakalı malumat vererek yardım talebinde bulunmuştur. Fakat ilerleyen saatlerde telefon hatlarının kopmasından dolayı şehrin dışarıyla iletişim kurması mümkün olmamıştır. Rayların zarar görmesinden dolayı tren seferlerinin iptal edilmesi de dışarıyla bağlantı kurulmasını imkânsız hale getirmiştir. Selden yaklaşık olarak 30.000 kişi etkilenmiştir. Bunların önemli bir kısmını ise evleri yıkılanlar oluşturmuştur. Nitekim selin ilk günlerinde vilayet genelinde yıkılan ev miktarı 551'i Adana şehir merkezinde olmak üzere 1.500 olarak tespit edilmiştir. selden dolayı 39 kişi hayatını kaybetmiş, bine yakın hayvan da telef olmuştur 1936 yılındaki selle birlikte Seyhan'ın kontrol altına alınması düşüncesi fiiliyata döküldü ve nehir üzerine regülatör inşa edildi. 
Turhan Cemal'in Korkut ve Akşit adında iki oğlu ve Ayzin Becer adında bir kızı vardır. Anısına Adana'da günümüzde de adını taşıyan Turhan Cemal Beriker bulvarı yapılmıştır. 


Yusuf Ziya ÖZBAKAN . Askeri tıbbiyede okudu. KBB doktoru oldu. 1913-1914 yılları arasında Kızılay tabibliğinde, Çocuk Hastanesinde görev yaptı. Balkan Harbine katıldı. 1938'de, kısa süre CHP Adana Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye meclis üyeliği ve Adana Halkevi başkanlığı görevlerinde bulundu. Meclisi Mebusanın son Kozan Mebusu (1919) idi. Yakın siyasi tarihin önemli isimlerinden Necmettin Erbakan (1926-2011)'ın amcasıdır. 


Vedat GÜÇLÜ Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu. 1938”de, kısa süre Adana Belediye Başkanlığı yaptı. 


Kasım ENER (1902 — 1995). Almanya'daki Hohenheim Tarım Yüksek Okulu mezunudur. Çiftçilik, Türk Ocağı Adana Şubesi Spor Kulübü başkanlığı, Adana Ziraat Odası ve Halkevi Başkanlıkları, İdman Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu üyelikleri, Adana Çiftçiler Birliği Kurucu üyeliği, Adana İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve Daimi Encümen üyelikleri, 1939-1946 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı, TBMM VIII. dönem Seyhan (Adana) milletvekilliği yaptı. Döneminde, 1938'de ovanın sulanması için kanallar açılmış, 1943'te Dilberler Sekisi civarında “Seyhan Regülatörü” adıyla baraj inşası yapılmıştı. Seyhan Regülatörü, beton ayaklar üzerine yapılan set baraj özelliği taşıyordu. Barajın su biriktirdiği göl alanından alınan sular sağ ve sol kol olarak ayrılan iki ana su kanalından Yüreğir ve Seyhan ovalarına aktarılıyordu. O dönemde, regülatör, Adana tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sulama projesiydi ve bu sayede Çukurova tarımının üretimi artmıştı. Fakat bir süre sonra yetersiz kaldığı görülecekti. Kasım Ener'in Adana'yı konu alan pek çok yayını vardır. Tarih Boyunca Adana Ovasına Bir Bakış, Çukurova Kurtuluş Savaşı'nda Adana Cephesi, Ramazanoğulları ve Türkmen Beyliği, Adana Tarihine ve Tarımına Dair Araştırmalar yapıtlarının birkaçıdır. 


Fazlı METO 1946-1947 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı yaptı. Adana Çiftçiler Birliğinin kurucu başkanları arasında yer aldı ve Birlik Binasını yaptıran komisyonun başkanlığını yaptı. Arif Nihat aynı nedenle Adana'nın 1946-1947 döneminde belediye başkanlığını yapmış olan Fazlı Meto'ya da şiir ve yazısı vardır. “İstiklâl Mahallesi Destanı” adlı 12 bölümden oluşan şiirde 


şair, belediye başkanın adını tekrar ederek eleştiride bulunmuştur: “Aman aman Fazlı Meto... / Kurtar bizi nazlı Meto” 

Hazım SAVCI Adana eşrafındandı. 1947-1950 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı yaptı. Ganimet Hanımla evli idi. 


Daniş ARIKOĞLU (1906-1956). XIX. Yüzyılın sonlarında inşa edilmiş olan Arıkzade Medresesi ve Camiinin banilerinden Arıkzadeliler, Adana eşrafındandı. Daniş Efendi Arıkzade Hacı Süleyman Ağa'nın oğludur. 1950'de kısa süre Adana Belediye Başkanlığı yaptı. Kardeşi Damar Arıkoğlu (1887-1969) Adana Milletvekilliğinde bulundu. 


Numan GÜRELİ (o 1950-1951 yılları arasında Demokrat Partiden Adana Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Zahit AKDAĞ (1917-1998). Adana'da doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Nazmiye Hanımdır. Liseyi bitirdi. Ziraat ve ticaretle uğraştı. İthalat ve ihracatçılık yaptı. 1951-1954 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. DP’den X. Dönem Seyhan Milletvekili oldu. Evli ve dört çocuk babası idi. 


Ali SEPİCİ. Babası gazeteci Selahattin Sepicidir. 1954-1955, 1959-1960. 1963-1968 yılları arasında üç dönem Adana Belediye Başkanlığı yaptı. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinde Demokrat Partili olması sebebiyle Yassıada'da yedi ay hapis yattı. Cahit Atay'ın “Ana Hanım Kız Hanım’ adlı oyununun gala gecesinde solcu bir oyun olduğu gerekçesiyle oynatmamak ve Adana Sanat Tiyatrosunu salondan atmak için Ziyapaşa Oda Tiyatrosu binasını yıktırdı. 1968'de Oya Ersezer ile evlendi. 


Ali OZDOĞANOĞLU ( (1925-1997). Babası Mustafa Efendi, annesi Zeynep Hanımdır. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest Avukatlık ve çiftçilik yaptı. 1955- 
1956 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. o 1961 ve 1965 genel 
seçimlerinde AP'den XII. ve XIII. Dönem Adana Milletvekili seçilerek 15.10.1961—-12.10.1969 tarihleri arasında TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Bekârdı. 


Mehmet Hilmi İNCESULU (1956-1958). 1957-60 yılları arasında alışılmadık altyapılar gerçekleştirildi. Ana kanalizasyon sisteminde büz ve açık isale kanalları yerine kapalı betonarme sisteme geçilerek şebeke genişletildi. Başkan Ali Sepici'ye büyük itibar sağlayan süreçte yüzlerce bina istimlak edilip ordu araçlarının da yardımı ile yıkılarak Özler Caddesi genişletildi. Tamamen iskan altında olan Yeni Cami ile Yüzme Havuzu arası açılarak yeniden inşa edilen Ziyapaşa Bulvarı'na bağlandı. İncesulu döneminde, Adana son derece cazip bir iş ve aş merkezi haline gelmişti. Seyhan Barajının açılışı esnasında,caddelere, resmi ve özel binalara bayrak, zafer takları ve günün önemini belirten dövizler asılmış, şehrin birçok yeri çiçeklerle süslenmiştir. “50 bin bayrak, Adana'nın 50 bin binasını süslüyor.. Adana caddelerini taklar süslüyor.” Barajın açılış töreninin görkemli olması için özel bir çaba sarf edilmiştir. Adana'ya açılış için gelecek olan misafirleri yerleştirmek, yiyeceklerini temin etmek üzere şehirdeki bütün otel ve lokantalar tutulmuş, şehirdeki eğlence yerlerinin sabaha kadar açık tutulacağı ilan edilmiştir. Zira açılışa 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar olmak üzere devlet erkânının temsilcileri katılacaktır’. 6 


2 Demokrat Parti Döneminde Adana'da Gündelik Hayat. Tez 


Nisan 1956'da açılışı yapılan Seyhan Hidroelektrik Santrali ve Toprak Barajı Adana Belediyeciliğinde olumlu ve olumsuz etkiler veren önemli bir kilometre taşı oldu. Rezervuar alanı içinde kalan köy arazileri yüksek değerle istimlak edildi. Hayatı boyunca tahayyül bile edemeyeceği parayı bir anda elinde gören köylü akın-akın kente geliyordu. Bunların yanı sıra, bol ve ucuz enerji üretimine dayalı olarak bir yandan fabrika üstüne fabrikalar açılıyor, diğer yandan da elektrikli motopomyplar tarım arazilerinde hızla yayılıyordu. 


Galip Avşar (1906-1979). Aziziye'de doğdu. İstanbul Yüksek Orman Fakültesi mezunudur. 
Devrek, Kozan, Mut, Bartın, Trabzon Orman Mühendislikleri, Orman Genel Müdürlüğü Şef Mühendisliği, Şube Müdür Yardımcılığı ve Müfettişliği, Sivas Orman Fidanlığı Mühendisliği, Sivas Orman Başmühendis Yardımcılığı, Çiftçilik, Ceyhan ve Adana Belediye Meclis Üyelikleri, 1958- 
1959 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı, Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, 
15 Ekim 1961 — 5 Haziran 1966 tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu Adana Üyeliği yaptı. Evli 
idi. 


Talat SUNGUR. 1960'ta kurmay albay Talat Sungur 23 günlük Adana Belediye Başkanlığı yaptı. 


Gafur SOYLU (1906-1979). Niğde doğumlu olan Gafur Soylu'nun babası Yusuf Efendi, annesi Şekure Hanımdır. Niğde Lisesi Adliye Meslek Mektebinden, 1930 tarihinde de Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. o 14/03/1925'te Niğde Cinayet Mahkemesi Zabıt Katip Vekilliği, 23/08/1925'te Ulukışla Mal Müdürlüğü Refiki, 14/10/1925'te o Niğde Mahkemesi Asliye Kitabeti, 28/11/1925'te Mahkeme-i Asliye Müdde-i Umum Kitabeti, 8/01/1927'de Ankara Vilayeti İskan Kitabeti, 14/06/1927'de İskan Umum Müdürlüğü Memuru, 2/11/1927'de İskan Umum Müdür Muharriri Ş. Kitabeti, 10/11/1928'de İskan Umum Müdür Memurin Mümeyyizliği, 27/11/1928'de İskan Umum Müdür Memurin Mümeyyizliği, 11/03/1930*te o Muhacirin Ş. 
Mümeyyizliği, 31/05/1930'da Nüfus Umum Müdür Şubesi I. Şefliği, 1931'de Foça Kazası, 1932'de Urla Kazası, 24/10/1932'de tekrar Foça Kazası, 1933'de Tire Kazası,1935'te Osmaniye Kazası, 1936'da Feke Kazası, 1937'de Osmaniye Kazası kaymakamlıkları, 1944'te Seyhan Vali Muavinliği, 2/09/1944'te Bahçe Kaymakamlığı, 31/03/1945'te Van Valiliği, 31/08/1947'de Kastamonu Valiliği, 20/11/1947'de Emniyet Genel Müdürlüğü, 16/06/1950'de Merkez Valiliği, 17/06/1953'te Manisa Valiliği, 14.06.1960—-05.10.1960 tarihleri arasında Adana Valiliği yaptı. 
Adana Valiliği sırasında 6 Temmuz 1960- Ekim 1960 tarihleri arasında Adana Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. Daha sonra İller Bankası İdare Meclisi Reisliği ve Danıştay üyeliği yaptı. 
Danıştay üyeliğinden emekliye ayrıldı. İstanbul'da vefat etti. ‘Köy Nedir ve Nasıl İdare Edilir? ve “Köyün Devlet Hizmetleri? isimli kitapları vardır. 


Mukadder ÖZTEKİN (1919-1995). Niğde'de doğdu. Siyasal Bilgiler Okulu İdari Şube Bölümü mezunudur. İstanbul Burgazada Bucak Müdürlüğü, İstanbul İl Maiyet Memurluğu, Şebinkarahisar, Şereflikoçhisar, Elmalı, Çine Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Adana (07.11.1960— 23.11.1966) ve Merkez Valilikleri, 1960-1963 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı (), Cumhuriyet Senatosu Adana Üyeliği (5 Haziran 1966-12 Ekim 1975), Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı Daimi Komitesi Türkiye Temsilciliği, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyeliği, 33., 34. ve 35. Hükümet Bayındırlık Bakanlıkları, 36. 
ve 38. Hükümet İçişleri Bakanlıkları yaptı. Fransızca, İngilizce bilmekte idi.Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Erdoğan ÖZLÜŞEN. 1930'da, Adana'da doğdu. 1967-1973 yılları arasında CHP.”den Adana Belediye Başkanlığı yaptı. 1970-1972 yılları arasında Adanaspor başkanlığını da yürüttü. 1970-71 sezonunda Adanaspor'un ilk defa Süper Lig'e yükselmesinde katkısı oldu. 

“Sayın Reisim Erdoğan Özlüşen 

Bendenizi işe aldır da kurtar 

Bizler ailecek olduk perişan 

Boş geziyom bir iş buldur da kurtar 


Deli Hazım'ım anlattım halimi 
Kayıp ettim servetimi malımı 
Belediye parasıyla ölümü 

Sarıp kefenleyip kaldır da kurtar” 


Ege BAGATUR (1937-1990). 22 Şubat 1937'de Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını ve askerliğini yaptıktan sonra 1965 yılında Adana'da avukatlığa başladı. 9 Aralık 1973-11 Aralık 1977 tarihleri arasında Adana Belediye başkanlığı yaptı. 1977-1990 yılları arasında avukatlık mesleğine devam etti. Adana Avcılar Derneği Başkanlığını yaptı. 16 Kasım 1990'da silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Erdoğan Özlüşen'den aldığı Adana Belediye Başkanlığını Selahattin Çolak'a devretti. 


Selahattin ÇOLAK 11 Aralık 1977-12 Eylül 1980 ve 26 Mart 1989-27 Mart 1994 tarihleri arasında iki dönem Adana Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 1977 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adana Belediye Başkanı seçildi. 1980 yılına kadar görevde kalmıştır. 1989 yıllarında yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Sosyaldemokrat Halkçı Partiden seçildi ve 1994 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Adana'ya Galleria Alışveriş Merkezi, Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Küçüksaat Meydanı gibi eserleri kazandırdı. Altın Koza Film Festivalini yeniden canlandırdı. Adnan Menderes Bulvarı, Yeni Adana, Gecekondu'ya Alternatif Belediye Konutları, Belediye Şirketi aracılığı ile başlatılan sosyal konut hamleleri, çöp toplama temizlik, vergi, toplu taşıma ve sair hizmetlerin özelleştirilmesi gibi Türk Belediyecilik Tarihine damga vurmuş bir çok önemli atılım, 1984-1989 yılları arasında gerçekleştirildi. 


Nuri KORKMAZ (29 Eylül 1980-2 Aralık 1981) Askeri. /Bağımsız/DSP. Mecidiye — 1940, Nafiz — Hatice — Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi — Rusça — Askerlik, Yerel Yönetim, Kurmay Albay - Kara Harp Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi, 6. Kolordu Kurmay Başkanı, Ege Ordusu Harekât Başkanı, Adana Belediye Başkanı — Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi - XVII. Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. 


Ali Ahmet KELECEK. Hava Harp Okulu mezunu emekli tuğgeneral 1981-1984 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı yaptı. 


Aytaç DURAK. 24 Mart 1984-26 Mart 1989 Anavatan Partisi. İnşaat Mühendisi. Müteahhitlik yaptı. Politikanın içinde oldu. Adana Belediyesinde meclis üyeliği yaptı. Üç kez belediye başkanı 
seçildi. 1987 yılında 3391 Sayılı Yasa ile Adana'ya Büyükşehir statüsü verildi. 28 Mart 1989 


tarihinde yapılan yerel seçimlerde Selahattin Çolak Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 
Büyükşehir Belediye Başkanları (1989-günümüz). 1938 yılında Adana'nın Karaisalı İlçesi'nde doğdu. İlkokulu Adana Gazipaşa İlkokulu' nda, ortaokulu Tepebağ Ortaokulu' nda, liseyi de Adana Erkek Lisesi' nde tamamladı. 1957 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Başarılı bir eğitimin ardından 1963 yılında mezun oldu. 1963 -1965 yılları arasında D.S.İ. Adana İçme Suları Şefi, 1965 -1968 yılları arasında Y.S.E., bugünkü adıyla Köy Hizmetleri Adana İl Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonraları iki yüksek mühendis kardeşiyle ortak, Adana'da 2000'in üzerinde konut yaptı. İnşaat Müteahitliği yaptığı dönemlerde aktif politikada da yer aldı. 1963 -1980 yılları arasında Adalet Partisi'nden dört dönem Belediye Meclis Üyesi ve Adana Ticaret Odası Meclis üyesi seçildi. 25 Mart 1984 tarihinde Anavatan Partisi' nden Adana Belediye Başkan adayı oldu ve seçimin ardından Adana Belediye Başkanı seçilerek göreve başladı. Bu arada 1987-1989 yıllarında Türk Belediyecilik Derneği 
Başkanlığı' nı da yürüttü. 1989 yılında Adana Büyükşehir statüsüne dahil edildi. Aytaç Durak 26 
Mart 1989 yerel seçimlerinde seçilemedi ve serbest müteahit olarak iş hayatına devam etti. 25 Mart 1984, 27 Mart 1994, 18 Nisan 1999, 28 Mart 2004 seçimleri ile birlikte 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Durak, 5. kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 
Aytaç Durak, Yıldız Hanım ile evlidir. 


Zihni ALDIRMAZ (2010-2014). (d. 1947), Adana) Türk siyasetçi. Aytaç Durak'ın görevinden alınmasından sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yaptı. Mimarlık bölümünden mezun oldu. Uluslararası Boks hakemliği yaptı. Müteahhitler Birliği'nin kurucusudur. 
Turgut Özal döneminde siyasete girdi. 1989 yılında Seyhan İlçe Belediye Başkanlığına aday olduysa da seçimi az farkla kaybetti. 2009 yılında Aytaç Durak'ın isteği ile MHP'den Seyhan ve 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Aytaç Durak'ın görevinden alınmasından sonra 17 
Haziran 2010 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı oldu. Görevini 2014'e kadar 
sürdürdü. 2 Ocak 1947 Tarihinde Adana doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. 1973 
yılında GSA Mimarlık Bölümümden mezun oldu. Vatani görevini izmir Bornova'da yedek subay olarak tamamladı. Boks Federasyonu İl Temsilciliği, Uluslararası Boks Hakemliği yaptı. 4 vakıfta kurucu üyelik, Müteahhitler Birliği kurucu üyelik ve başkanlığını üstlendi. Müteahhitler Birliği Başkanlığı sırasında, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Fen Lisesi'nin Adana'ya kazandırılmasında katkıları oldu. 5 Ocak Yetiştirme Yurdu Demeği, Şükrü Tülay Yetiştirme Yurdu Derneği'nde kurucu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Serbest Mimarlık ve müteahhitlik hizmetlerinde bulundu. Merhum Turgut Özal döneminde aktif siyasete girdi. Seyhan İlçe Sekreterliği, iki dönem Seyhan İlçe Başkanlığı ve il yöneticiliği yaptı. 1989 yılında Seyhan İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Az farkla seçimi kaybetti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı ve bağlı Yeni Adana İmar İnşaat Anonim Şirketimde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
2009 yılında MHP'den Seyhan ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçildi. 17 Haziran 2010 günü 
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Evli ve ingilizce öğretmeni, avukat ve biyolog olmak üzere 3 çocuk sahibi 


Hüseyin SÖZLÜ 8 Nisan 2014 11 Nisan 2019. (d. 2 Mayıs 1965, Çokçapınar, Ceyhan), Milliyetçi Hareket Partisi üyesi eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve eski Ceyhan Belediye Başkanıdır. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girerek 1989 yılında ziraat mühendisi olarak mezun oldu. 1990 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde işletme mühendisi olarak göreve başladı. 1997 yılında DSİ kösreli işletme ve 


bakım başmühendisliğine atandı. 1999*dan 2013'e kadar aralıksız üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde, 
*033.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Görevini 31 Mart 2019 
yerel seçimlerinde seçilen Zeydan Karalar devraldı. Bunun yanı sıra Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde yolsuzluk yaptığı ve yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, "edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık yapmak" suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 


Zeydan KARALAR (2019-) CHP. 1958 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okumuş ve 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olmuştur. 7 Temmuz 2010'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığı'na atanmış, 23 Ocak 2011'de yapılan CHP Adana İl Kongresi'nde başkanlığa seçilmiştir. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde seçimi kazanmış ve Adana Büyükşehir Belediye 


Başkanlığı görevine başlamıştır. 


Fuat BİLGİN. 1954-1957 yılları arasında Demokrat Partisinden Adıyaman Belediye Başkanlığı yaptı. 1 Kasım 1954 tarihinde yapılan gizli seçimde Belediye Meclisine iştirak eden 19 azanın ittifakıyla o zamanlar Develi Kazasında hakimlik yapmakta olan Fuat Bilgin seçilerek Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Üç yıl gibi bir zaman zarfında Adıyaman'a hizmet eden Fuat Bilgin Ağustos 1957 tarihinde istifa etti. İstifasının gerekçesini ise eski mesleği olan avukatlık işiyle meşgul olacağını ve gelecekte Adıyaman halkına bu alanda hizmet edeceğini ifade etmişti. Belediye Başkanlığına hususi muhasebe müdürü Muhittin Ertuğrul vekalet etti. 


Adıyaman. 


Ahmet BALKAN (1915-1992). Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Filibe'de dünyaya geldi. Halil Efendi ile Hacer Hanımın oğludur. İlk öğrenimini Filibe'de yaptı. 1933'de Edirne Lisesini bitirdi. 1938'de Siyasal Bilgiler Okulunun Maliye Şubesinden mezun oldu. Aynı yıl, Yedek Subay olarak askerlik görevine başladı. Terhisini müteakip, 1940 yılında İçişleri Bakanlığı Stajyer Maiyyet memurluğuna atanarak, devlet hizmetine girdi. Aynı yıl nakledildiği Sivas maiyyet Memurluğunda, Yıldızeli Kaymakam Vekilliğinde; Ulaş ve Karaçayır Bucak Müdürlüklerinde bulundu. Staj ve kaymakamlık kurslarını tamamladıktan sonra, sırasıyla 1943'de Hayrabolu, 1945'de Savur, 1947'de Baskil, aynı yılın ekim ayında Kırkağaç, 1950'de Kiraz Kaymakamlıkları yaptı. 1950 yılında Aydın Vali Yardımcılığına getirildi. 1953'de Nazilli, aynı yılın Eylülünde Nizip, 1954'de Üsküdar Kaymakamlıklarına tayin edildi. 1955 yılının ekim ayında İstanbul Vali ve 


Belediye Başkanı Yardımcısı oldu. 1957 yılında Adıyaman Valiliğine atandı. Valilik işlerinin yanında Belediye işlerini de yürüten Ahmet Balkan Adıyaman'ın önemli ihtiyaçlarını gidermek için 
3 Mart 1958 tarihinde Ankara'ya gitti. Adıyaman halkı su ihtiyaçları yönündeki sıkıntıları kadar 
elektrik yönünde de oldukça büyük sorunlar yaşamaktaydı. Bu soruna bir an önce çözüm bulma çalışmaları kısa zamanda sonuç verdi. Elektrik işlerinin Tevsi ve Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'in göndereceğini vaat ettiği dizel motorun, monte masrafı olarak 3 Mart 1958'de Ankara'ya gitmiş olan Adıyaman Valisi Ahmet Balkan'ın yapmış olduğu temasla temin ettiği 900 bin lira gibi bir miktar para bankaya yatırılmıştı. Bu dizel motorunun en kısa zamanda gelmesi için yoğun bir çalışma gösteren Vali ve Belediye Başkanı Ahmet Balkan, motorun gelmesiyle Adıyaman 80 kilometrelik elektrik enerjisini 1500 kilometreye takviye edeceği yanı sıra sanayicinin ihtiyaçları 

da sağlanmış olacaktı. Ahmet BALKAN 1959'da Isparta Valiliğine nakledildi. 1960 Haziranında ise Mülkiye Müfettişi yapıldı. 28 Şubat 1966 tarihinde Afyonkarahisar Valisi oldu. Afyonkarahisar'da yerel basında aleyhindeki yazılarla yıpratıldı ve pek önemli icraatı da olmadı. 5 Ocak 1968'de Afyonkarahisar?'dan ayrılarak, tayin edildiği Manisa Valiliği görevine başladı. Bu görevde iken, 
1973 Genel Seçimlerine katılarak, Manisa Milletvekili seçildi. Evli ve bir çocuk babası olan Ahmet 
Balkan, 1992 yılında vefat etti. 


Hakkı Nevzat BAYKAL. 1956'da Yusufeli Kaymakamlığı, Eleşkirt Kaymakamlığı ve ardından 1958-1959 yıllarında Ağrı Valiliği, 1959-1960 yıllarında Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. Yeni Adıyaman Valisi ve Belediye Başkanı Hakkı Nevzat Baykal, Adıyaman'a gelir gelmez hemen çalışmalara başladı. Bir taraftan kaza ve nahiye işleriyle meşgul olurken bir taraftan da vilayetin asayiş, emniyet ve maarif işleriyle de titizlikle ilgilendi. Baykal bu çalışmalarına şehir işlerini de ilave etmiş ve Adıyamanlı dilencilerin dilenmesini yasaklamış, ekmeğin pide ve francala olmak üzere iki şekilde çıkarılması gibi yeni kararlar almıştır. Adıyaman Valisi Hakkı Nevzat Baykal'ın bir yıl gibi kısa bir zaman zarfında gerek Adıyaman merkez ve gerekse çevre ilçe ve köylerde teftişlerde bulundu ve halkın sıkıntılarına çözüm bulmak için çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarından biri 28 Nisan 1960 tarihinde Samsat yolunun şehir içi geçit planını mahallinde tetkik ederek ilgililerden izahat aldı ve bu yolun yeni Hamam'ın yanından geçerek devlet yoluna bağlanması için gerekli işler hakkında direktifler verdi. Hakkı Nevzat Baykal, daha sonra 1960- 
1962 yıllarında Kırşehir Valiliği, 1962-1964 yıllarında Çanakkale Valiliği ve Belediye Başkanlığı 
(1962-1963) yaptı. Belediye Başkanı Hakkı Nevzat Baykal'ın döneminde 1. Çanakkale Troia festivali düzenlendi. 


Mehmet SARAÇOĞLU (d. 1919, Uşak). İlk ve orta öğrenimi Uşak'ta tamamladı. 1944-1945 döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Güzelce ve Gazipaşa Bucak Müdürlükleri, Korkuteli (1948-1951), Derik, Söğüt, Pazaryeri (1954-1957) ve Beypazarı (1960) Kaymakamlıkları, 14.06.1960 — 19.10.1962 tarihleri arasında Adıyaman, 1966-1962 yılları arasında Kırklareli, 1971-1975 yılları arasında Eskişehir ve 1978-1979 yılları arasında Afyonkarahisar Valilikleri yaptı. Adıyaman Belediye Başkanlığı döneminde, bayındırlık çalışmaları geniş çapta ele alındı. /960'n yılların başında Mustafa Kemal Atatürk'ün özel Telgrafçısı yazar Sadi Borak, Vali Mehmet Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etmiştir. Vali o sıra yakın tarih ile ilgili "İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına' adlı kitabı okuyormuş. Bu ziyarette Sadi Borak kendisini bir gazeteci olarak tanıtmış. Gazeteci olduğunu söyleyince vali "burada bir haber mi araştırıyorsunuz ?" diye sormuş. Borak "evet" demiş. Bunun üzerine Vali Saraçoğlu okuduğu kitabı eline alarak, sesinin dozunu da arttırarak, "Bana bak gazeteci efendi. Araştırma yapacaksan bu kitabı yazan gibi araştırma yap. Adam araştırmış, soruşturmuş, birçok kişi ile görüşmüş, olay 


sonuçlanmış, oturmuş bu kitabı, “İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına' adlı kitabı yazmış." Sadi Borak hiç renk vermeden valiyi sonuna kadar dinlemiş, sonunda, "Vali Bey okuduğunuz elinizdeki kitabın yazarı benim". Vali şaşırmış, "Birader baştan söylesene de böyle yanlışlıklar yapmayalım." 


Mahmut BİLGİNER. 1963-1965 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı yaptı. 17 Kasım 
1963 tarihinde yapılan belediye seçimlerini Yeni Türkiye Partisi'nden aday gösterilen Mahmut 
Bilginer kazandı. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nden sonra Demokrat Parti'nin kapatılmasıyla siyasi yaşamda doğan boşluğu doldurmak üzere 13 Şubat 1961'de kuruldu. Kurucuları ve yöneticileri arasında İrfan Aksu, Yusuf Azizoğlu, Raif Aybar gibi ilk dönem DP'lilerin de yer aldığı partinin siyasi kadrosu, geçmişte Celal Bayar-Adnan Menderes çizgisine karşı çıkan DP'nin merkez kanadını temsil ediyordu. Bazı milletvekillerinin AP'ye ve yeni kurulan Milli Nizam Partisi'ne (MNP) katılmasından sonra bir varlık gösteremedi. 19 Mart 1973'te kongre kararıyla feshedildi. 
Belediye Başkanı seçilen Mahmut Bilginer, maaş almadan hizmet yapacağını ifade etmişti. 
Milletvekili seçimlerine Adalet Partisi'nden aday olarak katılmasından dolayı 3 Haziran 1965 
tarihinde Belediye Başkanlığından istifa etti. 


Mithat (Mikdat) HARIKÇI. Adalet Partisinden seçilerek 1965-1974 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı yaptı. Gürlevik kaynağından içme suyunun getirilmesine vesile olmasıyla Gürlevik ismiyle özdeşleşti. Ve soy ismini Gürlevik olarak değiştirdi. Ekim 1966 tarihinde kurulmuş olan Adıyaman Körleri Koruma ve Kalkındırma Derneği'nin merkezi Adıyaman'da olup hiçbir siyasi parti veya örgütle ilgisi yoktu. Bu derneğin kurucuları arasında Miktat Harıkçı da yer almaktaydı. 1920'de Anadolu'da 3 milyon “Trahomlu” vardı. Adıyaman 1930'lu yıllarda hastanesi olmayan, doktoru olmayan, 7 bine yakın nüfusunun 6 bin 791'inin kör olduğu, “körler memleketi olarak bilinirdi. 1925 yılında mücadeleye başlanılmıştır. Harıkçı dönemi akıllarda kanunsuz uygulamaların yapıldığı bir dönem olarak yer etti”. 


Mustafa KOCATÜRK. (v. 2019) 1974 yılında Milli Selamet Partisi (MSP)'ten Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçildi ve 1980 darbesine kadar bu görevi yürüttü. Sağlık nedenlerinden dolayı son yıllarını İstanbul'da geçirdi. 


Mehmet ERDEM. Mehmet Erdem, 1951 yılında Adıyaman'da doğdu. İlk ve ortaokulu Adıyaman'da bitirdi. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü'nü okudu. 1974 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ne girdi. 1976 yılında Matematik Bölümü'nü bitirerek Adıyaman Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği ve müdür yardımcılığı görevine başladı. 1977 Mart-1978 Haziran tarihlerinde Adıyaman Lisesi matematik öğretmenliği ve müdür baş yardımcılığı yaptı. 1980-1982 tarihleri arasında Adıyaman Lisesi'nde okul müdürlüğü yaptı. 25 Mart 1984 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde (MDP)Yden Belediye Başkanlığı'na seçildi. 1984-1989 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı yaptı. 1996-2000 yıllarında Kültür Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nda bakanlık müşaviri olarak görev yaptı. 2000'de Tarım Bakanlığı'ndan müşavir olarak emekli oldu. 2000 yılından itibaren Malatya'da Esenlik Limited Şirketi'nin Genel Müdürü olarak görev yaptı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde MHP’ den Adıyaman Belediye Başkan Adayı oldu. 


3 Hüseyin KOZLUDERE. Adıyaman Basınına Göre Adıyaman'ın Siyasi, Ekonomik Ve Sosyal 
Yapısı (1954-1968). Yüksek Lisans Tezi. T.C. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2011 


Şevket GÜRSOY. 1 Haziran 1953 tarihinde Adıyaman'da doğdu. Babasının adı Sıtkı, annesinin adı Emine'dir. Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1989 — 1994 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Adıyamanspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü. 
22. ve 23. Dönem Adıyaman Milletvekilidir. 22. Dönem'de Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Gürsoy, evli ve dört çocuk babasıdır. 


Abdulkadir KIRMIZI 1994-2004. Abdulkadir Kırmızı 10 Nisan 1958 yılında Adıyaman'da doğdu. İlköğrenimini Merkez Bir Aralık İlkokulunda, Ortaöğretimini Adıyaman İmam Hatip Lisesinde, Lisans eğitimini Uşak Üniversitesi Eğitim Enstitüsünde tamamladı. Çeşitli illerde ve Adıyaman'a bağlı okullarda 12 yıl Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğiyle Okul Müdürlüğü görevlerinde bulundu. MTTB Aktif Üyeliği, Akıncılar Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı, Milli Gençlik Vakfı(MGV) Bölge Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde muhalefet partisinden Adıyaman Belediye Başkanı seçildi. 1994-2004 yılları arasında toplam 10 yıl muhalefet partisinden Adıyaman Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Abdulkadir Kırmızı, yeğeni Zülfü Battal K., oğlu Mehmet Akif K., Halil B., Hamdi D. Milli Gençlik Vakfı ve Milli Selamet Gönüllüleri tarafından yaptırılan yurdun hileli bir şekilde özel şahısların üzerine geçirilmesi nedeniyle 2018'de gözaltına alındı. 


M. Necip BÜYÜKASLAN 2004-2014. 1954 Adıyaman doğumlu, ilk, orta ve lise tahsilini Adıyaman'da, Yüksek Öğrenimini İstanbul Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. Uzun yıllar şirket yöneticiliği yaptı. Çeşitli oda, dernek ve vakıflarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 

Siyasetin bütün alanlarında aktif olarak çalıştı. AK Parti kurulduğunda Adıyaman'da Merkez İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanlığı görevini, 2004 yılına kadar başarıyla yürüttü. 2004 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığına aday oldu, halktan büyük bir destek alarak Belediye Başkanı seçildi. Görevde olduğu beş yıl boyunca başta Adıyaman'ın su sorununa çözüm üretmesiyle gündeme girdi. Adıyaman'ın 50 yıllık su sorununu çözecek Havşeri suyunun Adıyaman'a getirilmesi için büyük uğraş verdi. Görev yaptığı süre boyunca kente 65 bin ağaç dikerek, yeşil bir Adıyaman'ın oluşmasına önemli katkı sağladı. Yıllardır Atatürk Barajı'na akıtılan kanalizasyon atıklarının barajı ve çevresini daha fazla kirlenmesine göz yummadı ve Arıtma Tesisi Projesini hazırlayarak, barajın tekrar mavi rengine bürünmesine büyük katkı sağlayacak projeyi başlattı. Adıyaman'ın en merkezi yerinde bulunan Kaleyi ıslah etmek için dev bir proje başlatarak, Kale Islah Projesini hayata geçirdi. Adıyamanı modern bir kent görünümüne kavuşturmak için Mara, Varlık ve Musalla Mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesini Toki işbirliği ile başlattı. Kentin temizliğine verdiği önem, beş yıl boyunca kendini hissettirdi ve temiz bir Adıyaman'ın oluşmasına katkı sağladı. Büyükaslan, gençliğinde Judo ve güreş dallarında spor yapmasının etkisiyle amatör spor kulüplerine büyük destek verdi. Onun beş yıllık dönemi, çevreci ve halkla iç içe bir başkan olarak anılmasını sağlayacak hizmetleriyle doludur. Büyükaslan, evli, yedi çocuk babası olmanın yanında iki de torun sahibidir. 


Fehmi Hüsrev KUTLU. 25 Şubat 1961'de Adıyaman'da doğdu. Babasının adı Mehmet Dursun, 
annesinin adı Nafia'dır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1983 yılında bitiren Kutlu, 2002 
yılına kadar Adıyaman'da serbest avukatlık yaptı. Bu dönemde; Adıyaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Adıyamanspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Adıyaman Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında Ak Parti 


Adıyaman Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlenen Kutlu, 22. ve 23. Dönem Adıyaman Milletvekili olarak TBMM 'de görev aldı. 23. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri oldu. 30 Mart 
2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde halkımızın teveccühü ile başkan seçildi. Orta 
düzeyde İngilizce bilen Kutlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. 


Süleyman KILINÇ. 1965 yılında Adıyaman'ın merkeze bağlı çaylı köyünde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise tahsilini Adıyamanda tamamlayan Başkan KILINÇ 1985 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1991-1992 yılları arasında Kütahya'da mecburi hizmet görevini tamamlayarak 1993-1998 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Beyin Cerrahi Uzmanlığını tamamladı. 1998-2000 yılları arasında İstabul'da beyin cerrahı olarak görev yaptı. 2000-2012 yılları arasında Adıyaman Devlet Hastanesinde Beyin Cerrahı olarak çalıştı. 
2012 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesin'de Beyin Cerrahı 
olarak görevine devam etti. 2014 yılından itibaren aktif bir şekilde Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır. Adıyaman'daki görevi süresince Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Daire Başkanlığı, Tıp Merkezinde Başhekimlik, Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı , Adıyaman Tabipler Odası Başkanlığı ve Onur Kurulu Başkanlığı yaptı. 2011,2015,2018 yıllarında AK Parti Adıyaman milletvekili aday adayı oldu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Halkımızın teveccühü ile Belediye Başkanı seçildi. İyi düzeyde ingilizce bilen Başkan KILINÇ evli ve 3 çocuk babasıdır. 


İT 


Afyonkarahisar 


Halil AĞA 1920 -1928 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı yaptı. 1868 yılında Afyonkarahisar Beyyazı Kasabasında doğdu. Afyonkarahisar'ın o dönemdeki toprakla geçimini sağlayan zengin kişilerinden biri olan Halil Ağa Yunan işgali sırasında Yunan ordu mensuplarıyla sıkı ilişkiler kurmuş, onların güvenini kazanmıştır. Yunan askerlerinden aldığı bilgileri Türk tarafına taşımıştır. Casusluk yaparak önemli bilgileri Atatürk'e ulaştıran Halil Ağa'ya, zafer sonrasında Atatürk tarafından Belediye Başkanlığı görevi verilmiştir. Okur-yazar olmamasına rağmen belediye hizmetlerini başkatibi Kasnakoğlu Tevfik Bey'in yardımıyla yürütmüş ve Atatürk'ün sevdiği yöneticiler arasına girmiştir. 


Hüseyin Haşim TİRYAKİOĞLU (1886-1973). İdadi mezunudur. Serbest Ticaret, Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. 1929-1940, 1946-1947, 1950-1951 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Üç kez Belediye Başkanı olan Tiryakioğlu, TBMM'de de 10.Dönem TBMM'de de Afyonkarahisar Milletvekili oldu. Evli ve beş çocuk babasıdır. Ali Çetinkaya'nın da desteğiyle, Afyonkarahisar'da yoğun imar hareketine girişti. Afyonkarahisar'ın temel çehresi o dönemde şekillendi. Asri Mezarlık, sebze ve yağ hali, Hıdırlığın ağaçlandırılması, Heinrich Krippel'e yaptırılıp İsmet İnönü tarafından açılan Zafer Anıtı (1936), Anıt Park ve önündeki meydan, Vali Konağı, Memleket Hastanesi, Gar Binası v.b. Tiryakioğlu'nun bu ilk 


Belediye Başkanlığı döneminde inşa edilen yapılardır. Tiryakioğlu, çok partili siyasi sisteme geçilirken, Afyonkarahisar'da Demokrat Parti'yi kurdu. Demokrat Parti, ilk Belediye Başkanlığını Afyonkarahisar'da kazandı; zira 1946 yılındaki o seçimde D.P adayı Hüseyin Tiryakioğlu idi. 
Ancak, iktidarda bulunan C.H.P. Afyonkarahisar Belediye seçimlerini iptal ettirince, Tiryakioğlu'nun başkanlığı da düştü. O arada D.P. içinde ihtilâflar meydana geldi ve bu partinin içinde Öz Demokrat Parti doğdu. Tiryakioğlu bu hareketin de içinde yer aldı. Bu siyasi hareket bilâhare Millet Partisi İle birleşince Tiryakioğlu bu kez M.P'li oldu. 1950 yılında yapılan Belediye seçimlerinde Millet Partisi adayı olarak Belediye Başkanlığı'na seçildi. Fakat rahatsızlığı nedeniyle 
1951 yılında kendi isteğiyle Başkanlık görevinden çekildi. 1953 yılında D.P. liderlerinin ısrarı 
üzerine bu partinin Afyonkarahisar teşkilâtının başına geçti. 1954 Genel Seçimlerine katıldı ve D.P. 
Afyonkarahisar Milletvekili olarak TBMM'ne girdi. 1957 yılında aktif siyasi hayattan tamamen çekildi ve Milletvekilliği için de aday olmadı. Tiryakioğlu, Belediye Başkanlığı döneminde, yukarıda sayılan hizmetlerden başka, şehrin ağaçlandırılmasına da büyük önem verdi; kent 
çevresinde ve dışında bahçeler, parklar meydana getirdi. Belediye İtfaiyesinin kurucusu da odur. 27 
Eylül 1940'da dahiliye vekaletinden vilayete gelen bir emir gereğince Belediye Başkanı Hüseyin Tiryakioglu'na işten el çektirilmiştir. Yargılamaya 22 Ağustos'ta Kütahya Asliye Ceza mahkemesinde başlanmıştır. Bu işten dolayı belediyenin o zamanki memur ve seçilmiş encümen üyeleri de yargılanmıştır. Belediye başkanının suç mahiyetinde görülen kırktan fazla davranışı tespit edilmiş ve yargılama sonuna kadar işten el çektirilmesi üzerine belediye meclisi üyeleri de istifa etmişlerdir. İstifa eden üye ve yedek üye sayısının 39'a ulaşması üzerine belediye seçiminin yeniden yapılması zorunlu hale gelmiştir. 


İsmail Kemal AŞKAR (1907-1072). 1941-1945 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Afyonkarahisarda doğdu. Aşkar, 1920 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra Fransa Grenoble Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 
İstanbul'da yaşayan Aşkar, burada hâkimlik yaptıktan sonra 1941 yılında Afyonkarahisar Belediye Başkanı oldu. Aşkar, 1972 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. 
Afyonkarahisarlı Abdurrahman Efendi ile Nesibe Hanıma oğlu olan İsmail Kemal Aşkar, Ankara'da raportörlük ve hakimlik yaptığı sıralarda, devrin iktidar-gazetesi olan Ulus ve Altıok gazetelerinde çeşitli konularda makaleler yayımladı. Uzun yıllar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nı yaptı. Partinin Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. 1941 yılında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına seçilen Aşkar, 1945 yılına kadar bu görevi başarıyla sürdürdü. Bilâhare İstanbul'a yerleşti ve İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak uzun süre çalıştı. 


Tevfik İSCE (1908-1992). 1945-1946 ve 1947-1950 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 1908 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Mollaoğlu Süleyman Bey'in oğludur. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da yaptı. Yakınlarının arzusu üzerine C.H.P, (Cumhuriyet Halk Partisi) saflarında siyasete atıldı. 1945-1946 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına getirildi. Başkan seçilmeden önce, Mahalli İdareler Kontrolörlüğü ve Mahkeme Baş kâtipliği görevlerinde bulundu. 1947 yılında yeniden Belediye Başkanlığına seçilen İsce'nin görevi 1950 yılında sona erdi. Daha sonra ticaretle meşgul oldu. CHP'den siyasete atıldı. 
Afyonkarahisarda Kadınlar Pazarı'nı kurdu. Hıdırlıkta çamların arasına palamut ağaçları diktirdi. 
1992 yılında vefat etti. Cenazesi Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'na defnedildi. 

Mehmet ARPACIOĞLU. 1916 yılında doğdu. Öğrenimini Afyonkarahisar'da gördü. İki yıl üniversite tahsili aldı. 1950 yılında belediye başkanı oldu. Bir yıl görev yaptıktan sonra istifa etti ve kısa bir süre sonra da hastalığından dolayı 1952 yılında vefat etti. 


Mehmet Asım İZMİRLİ (1916-1978). Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İzmirlioğullarından Şükrü Efendi'nin oğludur. 1937'de Afyonkarahisar Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl, Yedek Subay olarak askerlik hizmetine başladı. Terhisini müteakip, Devlet Demir Yolları Mesul Muhasipliğinde, muhasebeci olarak göreve başladı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle, 1940-41 de ilk, 1944-46'da da ikinci kez "Yedek Askerlik" görevine çağrıldı. 1946'da, D.D.Y.'ndaki görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Bir süre bakkallık yaptıktan sonra, müteahhitliğe başladı. Asım İzmirli, 1952 yılında, Mehmet Arpacıoğlu'nun istifası ile boşalan Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına vekalet ederken, bu göreve asaleten seçilerek getirildi. 1955 yılına kadar devam eden bu ilk Belediye Başkanlığı döneminde, Emekli Sandığı tarafından otel, sinema ve işhanı inşaatının gerçekleştirilmesini sağladı. 
Ayrıca, Çimento Fabrikası'nın kuruluşunda, Ülman Mannesman firmasından 3 adet elektrik motorunun alınması, Örnek Evler Kooperatifi'nin kurulması ve bir müteahhide ihale edilmesi, yangın söndürme aracı alınması, asri mezarlığın bir misli daha büyütülmesi gibi önemli işlerde pay sahibi oldu. Bundan başka, elektrik, su ve istimlâk gibi, altyapı hizmetleriyle de ciddi bir biçimde meşgul oldu. Asım İzmirli 1963 yılında Belediye Başkanlığına ikinci kez seçildi. 1968 yılına kadar devam eden bu Başkanlık döneminde ise; istimlâk işleri, mezbaha binasının ikmal inşaatı, belediyeye ait binaların bakım ve onarımlarının yapılması, peşinatsız, faizsiz ve on yıl taksitle Emek Otel, Sinema ve İşhanı'nın satın alınarak Belediyeye mal edilmesi, şehir içi yollarının asfaltlanması, kanalizasyon inşaatları, iç hatlar için iki otobüs daha satın alınması, bir arazöz daha satın alınarak İtfaiye teşkilâtının güçlendirilmesi, otomatik santral ve etüv makinelerinin satın alınması, ağaçlandırma, elektrik ve su şebekelerinin takviye edilmesi ve yol yapımı gerçekleştirildi. 
Profesyonel ligler oluşturulup, futbol alanında yurt sathında hamleler yapılırken, Afyonspor'un kurulması gündeme gelirken, dönemin Belediye Başkanı Asım İzmirli, Afyonspor'un kurucuları arasında yer aldığı gibi, bu kulübün ilk başkanı da oldu. Belediye Başkanlığından ayrıldıktan sonra, bir müddet YÜN-TAŞ Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Asım İzmirli, Belediye Başkanı olarak, Afyonkarahisar'a hizmet ederken, mahalli basının kendisini kıyasıya eleştirmesi karşısında hep hoşgörülü oldu. Tek Parti dönemine duyduğu tepki nedeniyle siyasete girmişti. 
Siyasette kaldığı süre içerisinde babadan kalma malları yedi. Belediye Başkanlığından ayrıldığı gün, ölümüne kadar oturduğu evden başka gayri menkulü yoktu. Üç çocuk babasıydı. Bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 


Ali Celâl ARTÜZ (19111-1976). Afyonkarahisarda dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Mezuniyetini müteakıp, Milli Eğitim Bakanlığı'na intisap etti. Daha sonra Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlıklarında çeşitli görevlerde bulundu. Ticaret Bakanlığının Tahsisler Dairesi Başkanlığını yaptı. Çeşitli kademelerde memuriyet ve bürokratlık yaptı. Ali Celal Artüz, Ankara'da ikamet ediyor iken, dönemin iktidar partisi ileri gelenlerinin önerileri üzerine 1955 yılında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ne var ki, Afyonkarahisar'a ve Afyonkarahisarlı'lara yabancı olan Artüz, görev süresi dolmadan 1957 yılında Belediye Başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı. Avukatlık stajı da yapan Ali Celal Artüz, Belediye Başkanlığından ayrıldıktan sonra, hemen Ankara'ya döndü. Bir süre serbest avukatlık yaptı. 1970 yılında ağır bir hastalığa yakalanan Ali Celal Artüz, bir süre adeta bitkisel hayat yaşadı. 
İstanbul'da vefa etti. 


Hayri TELEKOĞLU. 1957-1960 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı yaptı. 1914 
yılında Afyonkarahisarda dünyaya geldi. Telekoğlu İbrahim Efendi ile Emine Hanımın ikinci 


oğludur. İlk ve, orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Liseyi bitirdikten soma, serbest ticari hayata başladı. Demokrat Parti'den siyasete girdi. 18 Mart 1957 yılında yapılan yerel seçimlerle Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına seçildi. Almanya'dan belediye otobüsü alımı, sucukhane tesislerinin kurulması onun zamanında oldu. 1 Şubat 1958 tarihinde Özel İdareyi temsilen Vali Vekili Hüseyin Meydanoğlu ve Afyon Belediye Başkanı Hayri Telek arasında imzalanan anlaşmayla Gazlıgöl Kaplıcasının işletilmesi 75 yıllığına Afyon Belediyesi'ne devredilmiştir. 1960 darbesinde, Askeri yönetimin Demokrat Partili Belediye Başkanlarını görevden azletmesi sonucu, o da başkanlık görevini bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Afyonkarahisar'da, mali durumunun bozulması üzerine Ankara'ya nakl-i mekan etti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda yeniden memuriyete başladı. Burada Arama Grup Başkanlığı Raportörü olarak çalıştı. Evli olan Telekoğlu'nun bir oğlu bulunmaktadır. 


Ethem BOYSAN. 21 Mart 1924 tarihinde İstanbul-Fatih'te dünyaya geldi. Tekel Tütün Fabrikası kıyım makinistlerinden Mehmet Kemal ile Safinaz Hanımın oğludur. Fatih İlkokulu ile Gelenbevi Ortaokulundan sonra girdiği Vefa Erkek Lisesini 1943 yılında bitirerek bu okulun ilk mezunları arasında yer aldı. 1947 yılında Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. 25 Temmuz 1947'de İstanbul Maiyyet Memurluğunda görevlendirildi. 25 Şubat 1948'de Giresun Maiyet Memurluğuna nakledildi. Bu görevden Refahiye Kaymakam Vekilliğine, oradan da önce Murgul, sonra Espiye Bucak Müdürlüklerine getirildi. 1949 yılında katıldığı Kaymakamlık kursunu tamamladıktan sonra sırasıyla Susurluk, Diyadin ve Kemalpaşa Kaymakamlıklarında bulundu. 4 Kasım 1954'de Yedek Subay olarak silah altına alındı. Terhisini müteakip 1956'da Akhisar kaymakamlığına atandı. 
1958'de getirildiği Alanya Kaymakamlığı sırasında, 4489 sayılı yasadan yararlanarak, 1959 yılında A.B.D.'ne gönderildi. Burada Kansas ve Washington Üniversitelerine birer sömestr devam ederek "After Graduate" Sertifikası aldı. Yurda dönünce, 12 Ocak 1960 Tarihinde İstanbul-Kadıköy Kaymakamlığına atandı. Bu görevde iken valiliğe yükseltildi. 14 Haziran 1960 tarihinde Afyonkarahisar Valisi oldu. Belediye Başkanının Askeri yönetim tarafından görevden alınmış olması nedeniyle, Belediye Başkanlığını da üstlendi. 3 Eylül 1961 Talihinde Tunceli Valiliğine gönderildi. Bundan sonra sırasıyla 1964-1966 yılları arasında Muş, 1966-1968 yılları arasında İçel ve 1968-1970 yılları arasında Zonguldak Valilikleri yaptı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. Emekli olduktan sonra da özel sektörde yöneticiliklerde bulundu. 
Boysan, A.B.D.'nde bulunduğu sırada City Manager ve Communication kurs ve seminerlerine de katılıp sertifika almıştı. Ayrıca bir süre tatbiki incelemeler de yaptı. Bundan başka, Avrupa Konseyi Üyeliği ve CENTO'nun düzenlediği "Toplumun Mahalli İdareler ile Kalkındırılması" isimli sempozyuma iştirak etti. Evli olan Boysan'ın Gökhan, Ersan ve Erkan adlarında üç oğlu bulunmaktadır. Ethem Boysan'ın mahalli gazetelerde yazıları yayımlandı. 


Burhanettin ÖZKUL (1922-2008). Kütahya doğumludur. 1952 ile 1953 yılları arasında Ankara İl Emniyet müdürlüğü, 1961-1962 yılları arasında Afyonkarahisar vali ve belediye başkanlığı, İller idaresi Genel Müdürü olarak 14 . 12 . 1962 de tâyin edilmiş ve 2 . 12. 1963 te ayrılmıştır. 1964- 
1966 yılları arasında Trabzon, 1970-1971 yılları arasında Ordu valilikleri yaptı. 


Şevket GÜREŞ. 1918 Malatya/Akçadağ doğumludur. Bolvadin Kaymakamlığından 1946*da Özalp Kaymakamlığına atandı. 1955-1957 Karadeniz Ereğlisi Kaymakamlığı, 1962-1964 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği görevini yürüttü. Afyonkarahisar Valisi olan Güreş aynı zamanda Belediye Başkanlığı yaptı. 1964-1966 tarihleri arasında Siirt Valiliği, 1966-1970 tarihleri arasında Burdur Valiliği, 1970-1975 tarihleri arasında Amasya Valiliği yaptı. 


Hazım BOZCA (1911-1971). İstanbul'da da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladıktan sonra annesinin kenti olan İstanbul'a gitti. Hukuk tahsilinden sonra askerlik hizmetini yaptı. 18 Mart 1940 tarihinde Siirt Cumhuriyet Savcı yardımcılığına atandı. 1946 yılına kadar bu görevde kaldıktan sonra memuriyetten ayrılıp siyasete atıldı. 5 Ağustos 1946 tarihinde D.P. 
Afyonkarahisar listesinden TBMM'ne girdi ve 1950 yılına kadar görev yaptı. Bu arada Öz Demokrat Parti hareketinin içerisinde yer aldı. 1968 yılına kadar Afyonkarahisar'da avukatlık yaptı. 
1968 yılında Adalet Partisinden Belediye Başkanlığı'na seçilen Hazım Boca, 8. dönem 
Afyonkarahisar Milletvekili görevini de yaptı. Bugün de Bozcalar İş Hanı olarak bilinen Ordu Bulvarındaki işhanı Hazım Bozca tarafından yaptırılmış ve yapıldığı zamanın en modern binası olmuştur. Döneminde, Gazlıgöl Kaplıcası hamamlarında bakım yapılmış, kaplıcaların ortasından geçen dere ıslah edilerek üzerine köprü, gelenlerin rahatça kalabilmesi için apart odalar yaptırılmıştır. Bozca Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken hastalandı ve Ankara'ya götürüldü. 
Ancak kurtarılamayarak Hakk'ın rahmetine kavuştu Afyonkarahisar'a getirilen naaşı, törenle defnedildi. Ardından çok yazılar ve şiirler yazıldı. 


Sami ÖZNUR (1926-1993). 1971—1977 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı yaptı. 
Afyonkarahisar?'da dünyaya geldi. Daha ilkokul sıralarında öğrenci iken, okul zamanları dışındaki boş zamanlarında keçecilik, yemenicilik gibi işlerde çalıştı. 1944'de askere gitti. 1947'de D.D.Y.'nda işçi olarak göreve başladı. 1952'de Demir-yol İşçileri Sendikası Başkanlığına seçildi. Bu arada siyasete soyundu. 1969 yerel seçimlerinde Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. 1971 'de Belediye Başkanı Hazım Bozca'nın ölümü üzerine, vekaleten Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bağımsız aday 
olarak katıldığı Belediye Başkanlığı ara seçiminde, rakiplerine büyük fark atarak, 13 Şubat 1972 
tarihinde asaleten Afyonkarahisar Belediye Başkanı oldu. 1973 yılının aralık ayında yapılan seçimlerde tekrar seçilen Öznur, 1977 yılına kadar bu görevde kaldı. Belediye Başkanlığı sırasında, Türk Belediyeciler Birliği yönetim Kuruluna seçildi. Başkanlık görevinin sona ermesinden sonra, Afyonkarahisar'da çok yönlü sosyal faaliyetlerin içerisinde bulundu. Afyon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Afyon Fakir-Fukaraya Yardım Cemiyeti Başkanlığı, Huzur Evi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri yerine getirdi. Ankara'da vefat eden Öznur, Afyonkarahisar'a getirilerek, Asri mezarlıktaki aile kabristanına defnedildi. Ölümünden sonra, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, onun adına bir park oluşturuldu. 


Nuri DEMİRAYAK (1932-2020). Nuri Demirayak 1932 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. 
İlk ve orta tahsilini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yüksek tahsilini, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okul Mimarlık Bölümünde yaptı. Baba tarafından Bakkal Nuriler'e, ana tarafından ise Buharalıoğlu sülalesine mensuptur. 1957 yılında Afyonkarahisar Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde memuriyet hayatı başladı. Sonra sırasiyle; Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul İnşaatları Kontrol Şefliği, PTT Yapı Kısım Amirliği, Devlet Su İşleri Selevir Barajı ve Sulama Kontrol Şefliği, Y.S.E. 
Müdürlüğü, SEKA Kontrol Şefliği ve Afyon Şeker Fabrikası Kontrol Şefliğinde bulundu. 11 
Aralık 1977 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Adalet Partisi adayı olarak, Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu ve kazandı. Nuri Demirayak'ın Belediye Başkanlığı, son derece sıkıntılı bir döneme rastladı.11 Şubat 1983 tarihinde, Askeri İktidar tarafından görevinden alındı. Üç gün sonra yerine, Turan İmre tayin edildi. Nuri Demirayak, Belediye Başkanlığından ayrıldıktan sonra, 


4 Afyonkarahisar?da 27 Ağustos 1948 tarihinde kurulmuş olan Öz Demokrat Partisi 5 Temmuz 1949'a kadar faaliyetini 
sürdürdü. Parti, Demokrat Partiden ayrılanlar tarafından kurulmuş olup yaklaşık bir yıl sonra Millet Partisi'ne katılmak suretiyle kendisini feshetti. Yerel ölçekte kurulan partilerden birisi olarak Türk siyasi tarihindeki yerini aldı. 


Gazlıgöl’ de bulunan Kızılay Maden Suyu Fabrikası'nın müdürlüğünü üstlendi. Demirayak, Ticaret Odası üst kademelerinde de görev almıştı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 


Turhan İMRE. 1983-1984 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 
1928 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Afyon Belediyesinin ünlü doktorlarından Salih 
İmre'nin oğludur İlkokulu Afyonkarahisar'da tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1950'de bitirdi. 
Polatlı Topçu Okulunda Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1956'da Afyonkarahisar Orman İşletmesi Avukatı oldu ve bu görevini, askeri yönetim tarafından Belediye Başkanlığına getirildiği 1983 tarihine kadar sürdürdü. Evli olan İmre'nin iki çocuğu bulunmaktadır. 


Erdal AKAR (1951-2007). Afyonkarahisar'da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Köy Hizmetlerinde memur olarak çalıştı. Anavatan Partisinde siyasete başladı. 5 yıl süreyle belediye başkanlığı görevini yürüttü. 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı yaptı. Fuar alanı yapım işi, Afjet sisteminin kurulması, Hıdırlık'ın düzenlenmesi, sosyal alt yapı çalışmaları, çok katlı otopark yapımları gibi birçok projeyi belediye ve valilik olarak ortaklaşa yürüttü. Görevden ayrıldıktan sonra serbest çalıştı. Milletvekilliği için aday oldu. Akar, kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi, İmaret Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. 


Mehmet Sami HANCIOĞLU (1940-2018). Afyonkarahisar'da doğdu. Ticaretle iştigal etti ve bir 
dönem Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 26 Mart 1989 
yılında DYP'den belediye başkan adayı olarak Belediye Başkanı seçildi (1989-1994). Belediye Şehir Çarşısı inşaatı ve Belediye Kültür Merkezi onun zamanında tamamlandı ve açıldı. Hancıoğlu belediye başkanlığı döneminde daha çok arsa üretimi ve konut çalışmalarına ağırlık verdi. Sonraki seçimlerde adaylığını koyduysa da kazanamadı. 2018'de vefat etti. Hancıoğlu evli ve üç çocuk babası idi. 


Muhsin ÖZER. 1994-1999 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 
Muhsin Özer, Afyonkarahisar'ın tanınmış ticaret adamlarından Özerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Özer (v. 2014)'in oğludur. 16. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Erdal Akar'ın Milletvekilliği seçimlerine katılmak üzere istifa etmesinden sonra, boşalan başkanlık koltuğuna Belediye Meclis Üyelerinin seçimi ile Muhsin Özer getirildi. 1994 yılında Belediye Başkanlığına getirilen Özer, 1999 18 Nisan seçimlerine kadar bu görevini yürüttü. 


Hayrettin BARUT. 1999-2004 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 
1999 Yerel Seçiminde Hayrettin Barut, Afyon Belediye Başkanlığına MHP'den aday oldu ve 
kazandı. Barut'un gurbette kazandığı bu zafer, aslında tüm Elazığ'ın kazandığı bir zafer gibiydi. 
Askeri yönetimlerin atadığı vali ve belediye başkanı olarak görev yapan başkanların dışında, İlk defa Afyonkarahisar doğumlu olmayan bir aday, belediye başkanlık koltuğuna oturuyordu. Barut, Afyonkarahisar?'da Erdal Akar dönemi hizmet anlayışını yansıttı. Yeni park ve bahçeler, Devlet Parkı Hıdırlık düzenlemesi ve sosyal kampanyalar onun zamanında yapıldı. Barut 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde bir kez daha adaylığını koymasına rağmen seçimlerde en gazla oy alan ikinci aday oldu. 


Abdullah KAPTAN. 2004 — 2009 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 1955 tarihinde Afyonkarahisar merkezde doğdu. 1977 Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ni bitirdi. 1999 yerel seçimlerinde MHP'den Belediye Meclis üyeliği görevine seçildi. 2004 tarihinde MHP'den ve Belediye Meclis üyeliği görevinden istifa ederek AK Parti adayı olarak Belediye Başkanı oldu. Belediye Şehir Tiyatrolarının yeniden açılması, şehir içi Su şebekesinin bir kısmının yenilenmesi ve yeni bulvarlar, yaptığı hizmetlerden bazıları oldu. 
Görev süresi 2009 yılında tamamlanacak. 


Burhanettin ÇOBAN. 2009-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 1962 yılında Afyonkarahisarda doğdu. Sırasıyla Cumhuriyet İlkokulu, İmam Hatip Lisesi Orta Okulu, Meteoroloji Teknik Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 
Parasız yatılı öğrenci olarak Meteoroloji lisesinde okuduğundan dolayı mezun olduğu 1980 yılında İzmir Çiğli Havaalanına meteoroloji teknisyeni olarak atandı. Memuriyet görevinden Hukuk Fakültesini bitirmiş olduğu 1985 yılı sonunda istifa ederek ayrıldı. 1988 Yılından, Belediye Başkanı seçildiği 2009 yılına kadar Afyonkarahisar Merkezi'nde avukat olarak çalışmıştır. Siyasi hayatına 
1978 li yıllarda MTTB Ankara Orta Öğretim Komitesinde başladı. 12 Eylül öncesinde iki yıl 
süreyle MTTB Ankara Ortaöğretim Komitesinde çalışmış olup, 1984 yılından sonra da çeşitli siyasi partilerde yönetim kurulu üyeliği,merkez ilçe başkanlığı ve 10 yıl süreyle de Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. 2002 yılında 30 arkadaşı ile birlikte AK Parti Afyonkarahisar İl teşkilatını kurmuştur. 2002 yılından beri de kurucusu olduğu AK Parti'nin Afyonkarahisar İl Başkanı olarak görev yapmaktayken Afyonkarahisar il belediye başkanlığı aday adaylığı için 01.12.2008 tarihinde görevinden istifa etti. Evli ve üç çocuk babası olan Burhanettin Çoban 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına seçilmiştir. 


Mehmet ZEYBEK (2019). 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini merkez Çayırbağ beldesinde bitirdi. 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesinden 1973 yılında mezun oldu. Üniversiteye girişte meslek liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini verip Afyon Lisesi'ni tamamladı. 1976 yılında girdiği üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun oldu. Atamaların yasak olduğu bu dönemde Gölcük Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Lise döneminden beri inşaat işiyle uğraşan Mehmet Zeybek, gerek lise, gerekse üniversite hayatında Milli Türk Talebe Birliği üyesi olarak çalıştı. Siyasi hayatına Refah Partisi il yönetim kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla Fazilet Partisi'nde kurucu il yönetim kurulu üyeliği, 1999 yerel seçimlerinde il başkanlığı görevinde yer aldı. Sonrasında AK Parti il kurucu üyeliği, siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, il teşkilat başkanı olarak görev yaptı. 2009 tarihinde yapılan il kongresinde il başkanı oldu ve 6 yıl bu görevi sürdürdü. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili adayı oldu. Mehmet Zeybek, evli ve üç çocuk 


babasıdır. 


1927 yılında kurulan Ağrı Belediyesi, 1946 yılına kadar valiler tarafından idare edilmiştir. 


Ağrı 


Savcı SAYAN. 1971 yılında, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 
Bir süre öğretmenlik ve ulusal kanallarda yorumculuk yaptı. Bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği yaptı. 2015 yılına kadar siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisinde devam eden Sayan, bu tarihte AK Parti'ye geçti ve İzmir'den milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den Ağrı belediye başkan adayı oldu ve seçildi. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır. 


Sırrı SAKIK. 1957 yılında, Muş'un Yörecik köyünde doğdu. Kökleri Mervaniler'in kurucusu olan (Bad)'a dayanan Badıkan Aşiretine mensuptur. Turizm alanında işletmecilik, Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde bir süre muhabirlik yaptı. Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Partisi Kurucu Üyesi oldu. TBMM XIX., XXIII. ve XXIV. Dönem Muş Milletvekili olarak görev yaptı. XXIII. ve XXIV. Dönem Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevinde bulundu. Türkiye-Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliğinde bulundu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu iptal edilip 1 Haziran 2014 tarihinde tekrarlanan seçimlerde Ağrı Belediye Başkanı seçildi. Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) Ağrı Belediye Başkanı olan Sırrı Sakık, İçişleri Bakanlığı tarafından 2017'de görevinden alındı. Ağrı Valisi Musa Işın, Sakık'ın yerine, Ağrı Belediyesi Başkanlığına kayyum olarak atandı. Sakık, 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde HDP'nin Manisa Milletvekili Adayı oldu, ancak seçimi kazanamadı. 2019 Türkiye Yerel Seçimlerinde HDP'nin Muş Belediye Başkan Adayı oldu, ancak seçimi kaybetti. HDP'li Sırrı Sakık'a 2015'te yaptığı basın açıklaması nedeniyle "örgüte bilerek ya da isteyerek yardım etmek" ve "örgüt propagandası" iddiasıyla 2020'de toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. PKK'nın eski üyelerinden Şemdin Sakık'ın ağabeyidir. 


Hasan ARSLAN (2009-2014). 1967 yılında Ağrı'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ağrı'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Enstitüsü Bölümünü ve A.Ü İşletme Fakültesini bitirdi. Mezuniyetinin ardından, Ağrı Sağlık Meslek Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 
1998-2006 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksekokulunda Akademisyen olarak çalışan Arslan, Ağrı ilinde sendika çalışmaları yaparak Memur-Sen Ağrı İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2006 yılında Ak Parti İl Başkanlığı görevine başladı. İl genelinde yaptığı çalışmalarla halkın beğenisini kazanarak, halkın isteği üzerine, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkan aday adayı olmak için İl Başkanlığı görevinden istifa etti. 29 Mart 2009 tarihinde Ak Parti'den Ağrı Belediye Başkanı Seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Ağrı Belediye Başkan Adayı oldu, ancak seçilemedi. Hasan Arslan, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Ekrem AKTAŞ. 1971 yılında Ağrı'nın Taşlıçay İlçesine bağlı Yanalyol köyünde doğdu. İlkokul tahsilini köyünde, ortaokul tahsilini Ağrı'da Atatürk Ortaokulunda, liseyi Ağrı Naci Gökçe Lisesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde makine bölümünü 3 yıl okuduktan sonra 1993 yılında fakülte değiştirdi. Dört yıl aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesinin İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyup 1997 tarihinde inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinden sonra iki yıl boyunca Ağrı Belediyesinde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. Belediyeden ayrılarak serbest mühendis olarak mesleğini sürdürdü. 28 Mart 2004 tarihinde 


yapılan yerel yönetim seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisinden adaylığını koyarak Ağrı Belediye Başkanlığına seçildi (2004-2009). Ekrem Aktaş evli ve 3 çocuk babasıdır. 


Hüseyin YILMAZ. 1956'da, Ağrı'da doğdu. Yüksekokul bitirdi. İçişleri Bakanlığı, bölge idare mahkemesinin verdiği kararı uygulayarak kapatılan HADEP'ten seçilen Ağrı Belediye Başkanı Hüseyin Yılmaz'ın görevden alınmasına karar verdi. Tutuklu bulunduğu 1999 nisan ayında seçimi kazanan Yılmaz, 2000'de yine İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Osman Karaca, Ağrı Belediye Meclisinin 14.06.1999 tarihli kararıyla Belediye Meclis Başkan Vekili seçildi ve Belediye Başkanı Hüseyin Yılmaz'ın görevinden uzaklaştırılmasından sonra Başkanlığa resmen vekalet eden 
herhangi bir meclis üyesi olmadığından, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yaklaşık 14 
ay görevinden uzaklaştırılan Yılmaz'ın yerine başkanlık görevini bağımsız kalan Osman Karaca yürüttü. “mahkum olma şartının gerçkleşmemiş olması nedeniyle Hüseyin Yılmaz'ın göreve başlatılmasında hukuki bir engel bulunmadığı bildirilmiş olup, adı geçen 28.04.2002 tarihli onayla görevine iade edilmiştir.” 


Zeki BAŞARAN. 1951 Ağrı'da doğdu. İlk ve ortaöğretimini memleketinde tamamladı. 1974 
yılında Avrupa Milli Görüş idarecisi olan Zeki Başaran, Avrupa'da hem çalıştı hem de şehir şehir gezerek Prof. Dr. Necmettin Erbakan'nın adil düzen anlayışını anlattı. 1986 yılında Avrupa'da gezici hatiplik yaparken, yüksek öğrenimi açıktan İktisat üzerine tamamladı. 1990 yılında Bremen Üniversitesi'nde din dersi öğretim görevlisi olarak eğitim vermeye başladı. 1994 yılında Avrupa'da bölge ve federasyon başkanlıkları devam ederken doğup büyüdüğü Ağrı'dan Belediye Başkan Adayı oldu. 1994-1999 yıllarında Belediye Başkanlığı yaptı. 


Fevzi BULUT. 1949 yılında Ağrı'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden 1978 yılında mezun oldu. 1992-1995 yılları arasında Ziraat Mühendisleri Odası il temsilciliği yaptı. 1989-1994 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Partiden Ağrı Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Hikmet ERDEM. 1943'te Ağrı'da doğdu. Ortaokul mezunudur. 1984-89 yılları arasında Anavatan Partisinden seçilerek Belediye Başkanlığı yaptı. Ankara da vefat eden Hikmet Erdem'in cenazesi 27.12.2018 “de Ankara Karşıyaka Mezarlığına defin edildi. Ankara Ağrı Vakfı kurucularındandı. Uzun yıllar Ağrı'da Parti il Başkanlığı, İl Genel Meclisi üyeliği ve Sivil Toplum Kuruluşlarında hizmetleri oldu. 


Kutlu AKTAŞ. 1941'de, Adana'da doğdu. Çankırı PTT Müdürlüğü Malzeme Amirlerinden Reşat Aktaş ile Bedriye Aktaş'ın oğludur. 1958 yılında Çankırı Lisesini bitirdi. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetine takiben 30 Temmuz 1962 tarihinde atandığı Çankırı Maiyet Memurluğunda Yumurtalık, Küre Kaymakam Vekilliklerinde 
görevlendirilip staj süresini doldurdu. Kaymakamlık kursu ile TODAİE'nü bitirdikten sonra 27 
Kasım 1964 tarihinde Darende Kaymakamlığında atandı. 30 Eylül 1965 tarihinde askerlik görevine başladı ve Topçu Yedek Teğmeni rütbesiyle terhis oldu. 30 Eylül 1967 tarihinde Yahyalı, 30 Nisan 
1970 tarihinde Çüngüş, 31 Temmuz 1972 tarihinde Bozcaada, 1976 tarihinde Simav 
Kaymakamlıklarına atanan Kutlu Aktaş, 3 Ağustos 1976 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine, 20 
Ağustos 1976 tarihinde 1. sınıf Mülkiye Müfettişliğine, 4 Şubat 1977 tarihinde Mülkiye 


5 https//www2.tbmm.gov.tr/d21/7/7-7893c.pdf 


Başmüfettişliğine, 28 Mart 1979 tarihinde de Mülkiye Müşavirliğine atandı. Daha sonra 26 Haziran 
1981 tarihinde Ağrı Valiliğine (26.06.1981—20.12.1986), 22 Aralık 1986 tarihinde Malatya 
Valiliğine, 21 Nisan 1990 tarihinde İzmir Valiliğine, 15 Temmuz 1997 gün ve 97/9579 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul Valiliğine atandı. 24 Temmuz 1997 günü başladığı İstanbul Valiliği görevini 4 Ağustos 1998 tarihinde Erol Çakır'a devretti. Kutlu Aktaş, İstanbul için çok çeşitli projelere imza attı. 24 Temmuz 1998 tarihinde İstanbul Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü organizesi ile yapılan çalışmalarını hem CD hem de kitap ile tanıttı. Aktaş, erken seçim kararı üzerine, 5 Ağustos 1998-11 Ocak 1999 tarihleri arasında “Tarafsız Bakan” sıfatıyla İçişleri Bakanı olarak görev yaptı ve emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. “Misyon? isimli kitabı, bir kamu yöneticisinin, meslek yaşantısı boyunca başından geçen ilginç ve örnek olayları yansıtan bir anı kitabıdır. Kutlu Aktaş kitabında; maiyet memurluğu ile başlayıp kaymakamlık, müfettişlik, valilik ve İçişleri Bakanlığı ile devam eden kariyerinde karşılaştığı olaylarla, yer zaman ve kişi isimlerini; gerçeklere bağlı olarak verip anlatmaktadır. Okul yıllarından sonra kaymakamlık yaptığı Darende, Yahyalı, Çüngüş ilçeleri; valilik yaptığı Ağrı, Malatya, İzmir ve İstanbul illeri, "Mülkiye Müfettişliği" ve "İçişleri Bakanlığı" görevlerinde bulunduğu başkent Ankara; bu anı kitabının mutfağını oluşturdu. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı yapan Aktaş, ismiyle anılan bir rapor hazırladı. “Susurluk olayının genel değerlendirmesi, sıkıntı veren bir görünüm arzetmektedir. Bir tarafta olaylar, gruplaşmalar, kabadayılar, kanunsuz kazançlar ve yasadışı işler, şikayetler vardır, bir tarafta da kamu kurumları. Üstelik kamu kurumlarının içinde Türk halkının ve kamu yönetiminin her zaman hassas olduğu, gelişigüzel bir tartışmaya konu etmemeye çalıştığı Silahlı Kuvvetler mevcuttur. Önce bu konuya açıklık getirmede isabet olacağı düşünülmüştür. Susurluk olayı ile Silahlı Kuvvetlerin irtibatı nereden doğmaktadır? Susurluk, Ankara'daki tercihlerden kaynaklanmış, OHAL bölgesinde gelişmiş ve ülkenin büyük merkezlerine taşınmış, oralardaki uygun olay, kişi ve grupları bünyesine alarak genişlemiştir. Neticede çok yönlü ve derinliğine bir ilişkiler yumağı oluşmuş, devlet kurumları ve yöneticiler bilerek bilmeyerek devrede olmuşlardır. Bu olay devlet kurumları ve yöneticilerle ilgili olmasa, sadece önemli bir polisiye hadise haline gelecek, basının 3 - 5 günlük ilgisinin dışında sansasyonel bir etkisi olmayacaktı. Silahlı Kuvvetler'in, özellikle Jandarma'nın adının sık sık geçmesi ilgiyi ve kamuoyunun tereddütlerini yoğunlaştırmaktadır. Jandarmanın yanında Özel Harp Dairesi ve kamuoyunca çok bilinmese de Özel Kuvvetler Komutanlığı tartışılır olmuştur.” Hiç konuşmayan Kutlu Aktaş, 24 yıl sonra Sedat Peker dolayısıyla kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söylemekteydi. “Susurluk'u özgün olduğu kadar bir gruba ve kişiye indirgemeye çalışmak hataydı. Basın bunu yaptı. Şimdi de aynı şey 


yapılıyor. Kişilere takılırsanız orada kalırsınız. Çerçeveye bakmanız lazım.” 


SABAHATTİN ACARBAY. Sabahattin Acarbay'ın babası Hamdi Bey, dedesi ise TBMM'nin ilk Millet Vekili olan Süleyman Sudi Bey idi. Sabahattin Acarbay'in dedeleri İshak Paşa Sarayı Kethüdalığına kadar uzanırdı. Bu geniş ailenin eğitim düzeyi de yüksekti. Sabahattin Bey'in dört kardeşi vardı. Şehir merkezindeki Acar Palası işletmekte, köyündeki çiftçiliğini yürütmekte, zaman zaman celep malıyla uğraşmakta, aşiretler arasındaki meselelerde arabuluculuk yapmakta, işi dönmeyen esnafa yardımcı olmakta, evlenecek yoksullara yardım eli uzatmaktaydı. Kendisine millet vekilliği teklif edildi. Siyasi partilerce sık sık üye yapılmak istense de hiç birine katılmadı. 
Ağrı İl İdare Heyeti Üyeliği yaptı. 1979-1980 yılları arasında Ağrı Belediyesi Başkanlığı görevinde bulundu”. 
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ORHAN ALPASLAN. 1945 yılında, Ağrı'nın Mirangi (Yurtpınar) köyünde doğdu. İlk Öğrenimini köyünde tamamladı. 1960 yılında, Yatılı Öğretmen okulu sınavlarını kazanınca, Alparslan İlköğretmen okulunda öğrenimine devam etti. 1967 yılında mezun oldu. Aynı yıl öğretmen olarak çalışmaya başladı ve evlendi. Orhan Alparslan'ın biri erkek diğeri kız olmak üzere iki çocuğu oldu. 
1973 yılında, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsüne öğrenci olarak girdi. 1975'te mezun olduktan 
sonra göreve başladı. 1978 yılında Konya-Beyşehir Höyük kasabasında görevde iken, tayinini Ağrıya yaptırdı. Orhan Alparslan 1979 yılı ara seçimlerinde Özgürlük Yolu (TKSP-Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi) taraftarlarının temsilcisi olarak, Ağrı Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve Ağrı Belediye Başkanı seçildi. 12 Eylül 1980”den birkaç gün önce, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Orhan Alparslan İran'a kaçtı. 1986 başlarında, bir grupla birlikte İsveç'ten ayrıldı. Ortadoğu'ya yerleşti. Orhan Alparslan Uludere'nin Bölükbaşı köyü mıntıkasında askerle girdiği çatışmada öldü. 


Zübeyt SARI. 1929'da, Ağrı'da doğdu. İlkokul öğrenimi gördü. 1977-1978 yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. 


HAYRİ KOÇ 1975-1977 yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. 


CEVDET ELÇİ. 1929 yılında Doğubayazıt'ta doğdu. Ortaokul mezunudur. CMKP'nin İl Başkanlığını yaptı*. Partisinden istifa ederek DP'ye geçti. 1963-1974 yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. Mesleği tüccarlıktır. Evli ve beş çocuk babasıdır. 


Turgut KILIÇER. 1962-1963 yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1943 yılı mezunudur. Manavgat kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 31.10.1962-15.12.1964 tarihleri arasında Ağrı, 02.01.1965-30.01.1966 tarihleri arasında Bilecik, 1971-1972? de Aydın ve 14/06/1960 — 18/10/1962 tarihleri arasında Antalya valilikleri yaptı. Antalya valiliği sırasında 27 Mayıs Darbesi nedeniyle aynı zamanda Antalya Belediye başkanlığı görevini de üstlendi. Diplomat Deniz Kılıçer'in babasıdır. Kitapları. "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetleri Ve Mahalli İdareler Politikaları, 1923-1990" ve "Türkiye'de ve Diğer Ülkelerde Çevre Sorunları" isimlerini taşımaktadır. 


Kazım ATAKUL. 1961-1962 yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. Mustafa Kazım Atakul, (Elazığ/Arapkir, 1909-1970). Edirne Lisesi Fen Bölümünü bitirdi (1927-1928). Beypazarı hususi muhasebe memuru adayı olarak göreve başladı (1932). Delice Nahiyesine müdür olarak atandı (1934). Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu (1935). Bünyan (1938), Yüksekova (1940-1941), Kızıltepe (1942), Söke (1943-1944), Osmaniye (1946), Ereğli (1948), Aksaray (1951- 1952), Taşköprü (1953) Kaymakamlıkların da bulundu. Kayseri ve Elazığ Vilayetlerinde vali muavinliği yaptı (1953-1955). Bu yıllara müteakib Kayseri (1955) ve Erzincan Valiliğine tayin edildi (1957). Bu görevlerin ardından Maraş Valiliği (1959-1961) ve Ağrı Vali Vekilliği yaptı (26.06.1961 — 03.07.1962). Ağrı'da Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. Daha sonra tekrar Kayseri Valisi olarak görevlendirildi (1962). Kayseri Valisi olarak görev yaptığı sırada Kayseri Belediye Başkanlığını da yürüten Atakul, belediye başkanlığı görevini daha sonra seçimle Kayseri Belediye Başkanlığına gelen Mehmet Çalık'a devretti. Daha önce de Kayseri Valiliği yaptığı için 


8 16 Ekim 1958'de Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Türkiye Köylü Partisi'nin birleşmesiyle kurulan siyasi partidir. 
Kurucuları arasında Osman Bölükbaşı, Ahmet Tahtakılıç, Hasan Koçdemir, Enis Akaygen ve Suphi Batur yer alır. 
Kapanış tarihi 9 Şubat 1969” dur. 


(1955-1957) Kayseri'yi iyi tanıyan Atakul Belediye Başkanlığı sürecinde (20 Ekim 1962-20 Eylül 1963) bugünkü Zeynel Abidin'e ait olan türbenin yanındaki İl Halk Kütüphanesinin hizmete açılmasını sağladı (Bu kütüphane 1990'lı yıllarda Kayseri Belediyesi'nin yeni imar planına uygun olarak yaptığı çevre düzenlemesi sırasında yıkıldı). Emekli olduktan sonra Cumhuriyetçi Köylü Partisi'nden Kayseri milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. ‘50 Ünlü Vali; Meşhur Valiler” kitabının yazar kadrosu içinde yer aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır. 


Ömer Lütfü HANCIOĞLU. 1960-1961 yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. Babası Hasan Bey, annesi Zehra Hanım'dır. Eşi Mahmud Cemil Paşa'nın torunu Ayşe Fahrünnisa (Erer) (d.1919), hanımdır. Ömer Lütfi Emekli generaldir. 14.06.1960 — 04.06.1961 tarihleri arasında Ağrı, 
1961 ile 1964 yılları arasında Mersin, 1964 ile 1966 yılları arasında Konya, 1966 ile 1970 yılları 
arasında Adana ve 1970 ile 1971 yılları arasında Trabzon valilikleri yaptı. Konya'da belediye başkanlığı da yaptığı dönemde, yeni belediye binası ve turizm tanıtma binası inşa edildi. Lütfi Hancıoğlu. 1962'de Kars Valisi olup 5439 sayılı Kanunla Merkez emrindedir. O yıl, Kars Cumhuriyet Halk Partisinden adaylığını koydu. Mezarı, emekliliğinde yerleşmiş olduğu Mersin?dedir. 


Fazıl KARACAN 1957-1960 yılları arasında vekaleten Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye Başkanı Fazıl Karacan'ın katkılarıyla Elektrik Motoru alınmıştır. CHP'nin Ağrı kurucularından Belediye Başkanı Fazıl Karacan ve Sanayi ve Ticaret Odası Eski Başkanı İlhan Ogün partilerinden istifa ederek DP’ye geçti. 


Şeref SARAÇOĞLU (1914 — 1987). Ağrı'da doğdu. Babası Veli Bey, annesi Fahriye Hanım'dır. 
İlk ve ortaokul tahsilinden sonra Lise tahsilini Maliye Meslek Lisesi'nde yaptı. Az Fransızca biliyordu. 1946 yılına kadar Mal Müdürlüğünde çalıştı. 1946 yılında Mal Müdürlüğünden istifa etti. 
Demokrat Parti'ye girerek İl İdare Kurulu Azası olarak çalıştı. Aynı zamanda ticaretle uğraştı. 
“Yayla” isimli gazete çıkararak bu gazetede başyazarlık yaptı. 1954-1957 yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. 1957 yılında tekrar Ağrı Belediye Başkanı seçildi. Aynı yıl 19 Eylül 
1957 tarihinde seçimlere katıldı, milletvekili seçildi. Dönem içinde Maliye Encümeni, İmar ve 
İskân Encümeni ve Divanı Muhasebat Encümenleri'nde görev aldı. Ağrı'da 1957 seçimlerinde beş milletvekilinin tamamı Demokrat Partiden seçimi kazanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Bu milletvekilleri Celal Yardımcı, Kasım Küfrevi, Halis Öztürk, Şeref Saraçoğlu ve Selim Yatağan'dır.1957 seçimlerinden sonra üç yıl mecliste görev alan Ağrı Milletvekilleri 1960 Askeri Darbe sonucunda yargılanan milletvekilleri (o içerisinde yer almışlardır. Yargılanan milletvekillerinden Kasım Küfrevi dışındaki vekiller çeşitli suçlardan suçlu bulunarak ceza almışlardır. Kasım Küfrevi dışındaki mahküm eski milletvekilleri 1963 yılında çıkarılan af kanununa kadar Türkiye'deki çeşitli cezaevlerinde mahküm olarak kalmışlardır. Evli ve dört çocuk babası idi. 28 Kasım 1987 günü vefat etti. Cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. 


ŞEVKİ KARACA. CHP'den seçilerek 1951-1954 yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hamdi ACARBAY. Babası Süleyman Südi (1866-1928), annesi Lütfiye Hanımdır. Hamdi Bey 1947-1948 Yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. 1934'te Halkevinin Köycülük Şubesinin Başkanlığını eşraftan sabık belediye reisi olarak yaptı. Acar Palas Oteli, Ağrı'nın ilk oteli olarak, Hamdi Acarbey tarafından yaptırılmıştır. İnşaatına 1953 yılında başlanmıştır, 1955 yılında açılışı yapılmıştır. 


Ahmet TOKAR 1944-1947 Yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ahmet Niyazi MERGEN (d. 1887, Serez, Yunanistan-Ekim, 1959). Serez ileri gelenlerinden Hacı Mehmed Bey ile Ayşe Hanım'ın oğludur. Serez Rüşdiyesi'nde orta, Mercan İdadisinde "pekiyi? 
derecede lise öğrenimini tamamladı. 28 Aralık 1911'de Serez İdadisi Riyaziye Muallimliğine tayin 
edilerek Devlet hizmetine girdi. Balkan Harbinde Serez'i de kaybetmemiz üzerine İstanbul'a gelip 6 
Ekim 1913'de Milliye Nezareti Umumi Evrak Kalemi 4. Sınıf Katibliğine nakledildi. Bu görevde kısa bir süre kaldıktan sonra idare mesleğine geçti. 19 Kasım 1913'de tayin edildiği Müstecib Nahiyesi Müdürlüğünde stajını bitirip 22 Şubat 1916'da kaymakamlığa terfi etti. 26 Mart 1916'da 
Ladik, 5 Aralık 1917'de Tirebolu, 17 Haziran 1920'de Maçka, 3 Şubat 1921 'de 2. defa Ladik, 12 
Haziran 1924'de Çermik, 15 Haziran 1925'de Zara, 17 Eylül 1926'da Gercüş, 14 Ekim 1926'da Keskin Kazaları Kaymakamlıklarına; 8. Ocak 1927'de 3., 12 Kasım 1929'da 2. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine; 15 Ekim 1934'de merkezi Diyarbakır'da olan 1. Umumi Müfettişlik Asayiş Müdürlüğüne getirildi. Bu görevde iken valiliğe yükseltildi. 30 Haziran 1935'de Muş, 30 Temmuz 1937'de Edirne, 15 Haziran 1939'da Gümüşhane, 21 Aralık 1940'da Ağrı (21.12.1940 — 03.07.1944) valiliğine atandı. Ağrı Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. 17 Temmuz 1944'de Niğde, 30 Kasım 1947'de Çorum Valiliklerine atandı. Çorum Valiliğinden 16 Temmuz 1949'da Emekli Sandığı Kanunu'nun 39/B maddesi gereğince emekliye sevk edildi. Bundan sonra bir süre yol inşaat müteahhitliği ve taşeronluğu yaptı. 8 Ekim 1959 Perşembe günü İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Aliye Hanım'la evli olup iki kız, bir erkek evlat babası bulunuyordu. At sporuna ve at beslemeye büyük merakı vardı. 


Hasip KUYLAN 14.06.1939 — 10.12.1940 tarihleri arasında Ağrı Valiliği görevinde bulundu. 


Burhanettin Şevki TEKER. 1893'te, İstanbul'da doğdu. Nafia Nezareti Başkatiblerinden Şevki Bey ile Emine Pakize Hanımın oğludur. 1909'da Mercan İdadisinde “Pekiyi” derecede lise öğrenimini tamamladı. Beş yıla yakın serbest çalıştıktan sonra Temmuz 1914'de silahaltına alındı. 1. 
Dünya Savaşı sonuna kadar yedek subay olarak muhtelif cephelerde bulundu. Eylül 1918'de terhis edildi. Açılan sınavı kazanarak, Ekim 1918'de yeniden öğretime başlayan Mekteb-i Mülkiye'ye girdi. Haziran 1921'de Mülkiye'den “Pekiyi” derecede mezun oldu. 20 Temmuz 1921'de İstanbul Merkez Postahanesi Pul Kontrol Memurluğuna tayin edildi. 2 Temmuz 1922'de P.T.T. Umum Müdürlüğü Posta Dairesi 2. Sınıf Katibliğine nakledildi. İstanbul Hükümetinin kaldırılmasından sonra idare mesleğine geçti. 24 Kasım 1922'de Maksudlu Nahiyesi Müdürlüğüne atandı. İki yıla yakın bu görevde kaldıktan sonra 14 Ağustos 1924'de kaymakamlığa terfi etti. 18 Kasım 1924'de 
Pötürge, 29 Eylül 1927'de Bozüyük Kazaları Kaymakamlıklarına; 10 Nisan 1928'de Edirne, 14 
Ocak 1929'da İzmir Vilayetleri Hukuk işleri Müdürlüklerine; 5 Temmuz 1930'da Dahiliye Vekaleti Hukuk Müşavir Muavinliğine; 27 Ekim 1934'de 1. Umumi Müfettişlik istihbarat Müdürlüğüne getirildi. Bu görevde iken ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak valiliğe yükseltildi. 30 Haziran 1935'de Ağrı Valiliğine atandı. Bu görevi esnasında Belediye Başkanlığı da yaptı. 10 Temmuz 
1939'da İçel, 28 Mart 1940'da Erzurum, 26 Nisan 1941'de Gaziantep, 9 Eylül 1945'de Çanakkale, 3 
Aralık 1946'da Tekirdağ, 1 Ağustos 1949'da Merkez, 20 Temmuz 1950'de İzmit Vilayetleri Valiliklerine nakledildi. İzmit Valiliğinde iken 2 Mayıs 1951'de emekliye ayrıldı. Emekli olarak oturmakta olduğu İstanbul'da 1956'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. 29 yaşında iken Bedia Hanım'la evlenmişti; iki kız, bir erkek evlad babası bulunuyordu. Fransızca'ya kuvvetle vakıftı. Çanakkale Cephesi'nde gösterdiği gayret ve fedakarlıktan dolayı 29 Ekim 1915'de "Harp Madalyası" ile taltif 


kılınmıştı. "İslam Dünyası'nda Petrol Savaşı" adındaki P.W. Fernau'nun eserini 1955'de Dünya Gazetesi'nde Fransızcadan tercüme ederek yayınlamıştı. 


İmadettin ARDA. 1890 yılında, İstanbul'da doğdu. 1912'de İstanbul'da Mülkiye Mektebini bitirdi. Ankara'da vilayet maiyet memuru olarak devlet hizmetine girdi. 1919'a kadar çeşitli yerlerde nahiye müdürlüğü yaptı ve daha sonra kaymakamlığa yükseldi. Kaymakam olarak Gönen (1918) ve Nallıhan'da (1920) bulundu. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı. 
Sonraki yıllarda yeniden kaymakamlık görevine atanarak Ünye (1923) ve Babaeski'de (1924) görev aldı. İmadettin Arda, 1924'te, bir süre de İstanbul Belediyesinde mali müşavirlik yaptı. Vali olarak önce Artvin'de (1931) bulundu. Bir ara Diyarbakır'daki I. Genel Müfettişlikte asayiş müdürlüğü (1933) yaptı ve oradan Ağrı valiliğine atandı (14.06.1934 — 30.05.1935). Ağrı Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı da yaptı. 1935 yılında, Ağrı valisi iken hayatını kaybetti. 

Ahmet Rıfat VONA. Ordu ileri gelenlerinden Fakihzade İbrahim Nihad Efendi'nin oğludur. 
1887'de Ordu'da doğdu. Ordu Rüşdiyesi'nde orta, Mercan İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. 
Ağustos 1911'de Mülkiyeden “iyi? derecede mezun oldu. Eylül 1911'de Trabzon Vilayet Maiyyet Me'murluğuna ta'yin edilerek Devlet hizmetine girdi. Bu arada ek görev olarak Ordu İdadisi Biyoloji - Jeoloji Muallimliğinde bulundu. Gerburan Nahiyesi Müdürlüğünde de görev yaptıktan sonra kaymakamlığa terfi etti. Nisan 1915'de Pülümür, Ekim 1916'da Koyulhisar Kazaları Kaymakamlıklarına atandı. Aralık 1916'da askere alındı. 1. Dünya Savaşı içinde üç yıl yedek subay 
olarak muhtelif birliklerde bulundu. Kasım 1919'da terhis edildi. Ocak 1920'de Maçka, Aralık 1921 
'de Terme, Eylül 1922'de Çarşamba, Kasım 1923'de Ünye, Aralık 1923'de 2. defa Çarşamba, Mart 1924'de 2. def'a Ünye Kazaları Kaymakamlıklarına getirildi. Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Ünye Kaymakamlığından Valiliğe yükseltildi. Eylül 1924'de Ordu, Aralık 1925'de Ergani, Nisan 1931'de Hakkari, Haziran 1933'de Beyazıd (Ağrı) Valiliklerine tayin edildi (06.07.1933 — 26.05.1934). Bu son görev yerinde Belediye Başkanlığı da yaptı. Beyazıd valisi iken, 14 Mayıs 1934'de emekliye sevk edildi. “Çambaşı-Mesudiye civarındaki yaylalara çıkan Soytarıoğlu'nu yakalamak için, 1922 yılı ilkbaharında Şebinkarahisar Jandarma müfrezesi takibe başlar. Tabur'un başında ise Perşembeli (Vonalı) olan Şebinkarahisar Mutasarrıfı Rıfat (Vona) vardır. Soytarıoğlu müfrezeyi Çambaşı yaylasında pusuya düşürür. Çıkan çatışmada liva doktoru ile birlikte 10 kişi vurulmuş, mutasarrıfla birlikte takip müfrezesinin bir kısmı da esir alınmıştır. Soytarıoğlu esir ettiği Jandarma kumandanına ve Mutasarrıf Rıfat Bey'e çok iyi davranmış ve bir müddet sonra da serbest bırakmıştır. Bu olay üzerine Rıfat Bey görevinden alınır. 1924 yılında Ordu'ya Vali vekili olarak atanan Ahmet Rıfat Vona'nın, 19 Eylül 1924 günü Atatürk'ün Ordu'yu ziyaretinden sonra Ordu Valiliği asaleten tasdik edilir.” Adnan Yıldız. Soytarıoğlu İsmail 


Ali Kemali AKSÜT. Yanya'da doğdu. Babası şehrin tanınmış ailelerinden Babanur lakabı ile tanınan İbrahim Ağa, annesi ise Nebile Hanım'dır. Yanya İdadisi'ni bitirdikten sonra (1903) İstanbul'a gidip Mekteb-i Mülkiye'den mezun oldu (1908). Yanya vilayeti maiyet memurluğuna tayin edildi ve orada kaymakamlık stajını tamamladı. Aynı zamanda idadide tarih ve coğrafya muallimliği de yaptı. Bir müddet İttihat ve Terakki Mektebi'nin müdürlüğünde bulunduktan sonra kaymakamlığa başladı. Filat? (1910), Mecidiye (1912), Mucur (1913), Haymana (1916), Kalecik (1918) kaymakamlıklarından sonra Ankara Vilayeti Umur-ı Hukukıyye müdürlüğüne tayin edildi. 
Milli Mücadeleye katıldı. 1921 Haziranında Dahiliye Vekaleti müfettişliğine getirildi. 1928 yılına kadar bu görevde kalan Ali Kemali, daha sonra sırasıyla Ordu (1929), Erzincan (1930), 13.04.1932 


9Yunanistan'ın Epir Bölgesi'nde bulunan bir şehir ve belediyedir. 


— 14.06.1933 tarihleri arasında Doğubayazıt (Ağrı) Valiliği yaptı. Bu görevi esnasında Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Ardından, Bilecik'te (1933) valilik yaptı. 1934'te emekli olduktan sonra Deniz Yolları, Denizbank, Limanlar genel müdürlüklerinde çeşitli idari hizmetlerde çalıştı. 
1960 yılında İstanbul Robert Kolej edebiyat öğretmenliğine geçti. Bu görevdeyken 6 Şubat 1963'te 
vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Ulviye Aksüt ile evli olan Ali Kemali Bey'in beş çocuğundan biri Türk musikisinin tanınmış sazendelerinden Sadun Aksüt'tür. Çalışkan ve titiz bir idareci olarak tanınan, Fransızca, Rumca ve Arapça bilen Aksüt, idari görevleri yanında tarihi ve sosyal ilimlere ait pek çok eser telif ve tercüme etti, Vakit gazetesinde birçok makale yazdı. 


Ahmet Muhtar BEY (1878-1934). İstanbul doğumludur. Babası Harbiye Nezareti muhaberat dairesi birinci şube müdür muavinlerinden Hacı Süleyman Efendidir. Beyazıd Rüşdiyesi'nden orta, Vefa İdadisinden “Pekiyi” derece ile mezun oldu. Ekim 1899'da Mülkiye'nin Yüksek Kısmından "pekiyi" derecede me'zun oldu. 28 Nisan 1900'de Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi Hulefalığına ta'yin edilerek Devlet hizmetine girdi. 2 Nisan 1907'de bu görevden İstifa ederek ayrıldı ve Mısır'a 
gitti. İki yıla yakın Mısır'da kalarak Meşrutiyet'in ilanından bir yıl sonra İstanbul'a döndü, 16 
Haziran 1909'da Gördes, 19 Ocak 1910'da Aydonat, 27 Mart 1911'de Filorina, 13 Temmuz 1913'de Zeytun, 24 Mayıs 1914'de Tire Kazaları Kaymakamlıklarına; 16 Temmuz 1914'de 3., 31 Ekim 1915'de 2. Sınıf Mülkiye Müfettişlikleri'ne; 14 Aralık 1916'da İstanbul Şehremaneti (= Belediyesi) Umurı İktisadiye (= İktisad işleri) Müdürlüğüne getirildi. 31 Temmuz 1919'da 2. Damad Ferid Kabinesi tarafından azledildi. Uzun yıllar İstanbul'da serbest çalıştıktan sonra 1 Eylül 1929'da tekrar 
idare mesleğine döndü. 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine tayin edildi. 24. 04. 1931-23.05. 1932 
tarihleri arasında Ağrı (Beyazıt) Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 31. 05. 7932-28. 12. 1933 
tarihleri arasında Erzincan, 20. Ol. 1934-21. 08. 1934 tarihleri arasında Çankırı valilikleri görevlerinde bulundu. Çankırı Valisi iken 26 Eylül 1934'de emekliye sevk edildi. Aralık 1934'de İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Fransızca, Arapça bildiği sicilinde yazılıdır. 


Piri TEKDAL 1928-1932 Yılları Arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. 


H. NURİ KARACA 1927-1928 Yılları Arasında Ağrı Belediye Başkanlığı yaptı. 


Aksaray 


Abbas-zade MEHMET. 02.03.1924-28.02.1925 tarihleri arasında Aksaray Belediye Başkanlığını yaptı. Azmi Milli TA.Ş.'nin kurucuları arasında yer aldı. 


Çorakçı-zade KUDDUSİ. 01.03.1925-06.03.1927 tarihleri arasında Aksaray Belediye Başkanlığını yaptı. Aksaray'ın köklü, muhiti geniş ve sevilen ailelerinden birisi olan Alibuçukzadelerdendir. Aksaray'da güherçile ocakları, kalhaneleri vardı. Kalhaneleri işletenlere (Çorakçı) derlerdi. Bu yüzden aile Çorakcılar/Çorakcızadeler şeklinde meşhur olmuşlardı. Kuddusi Efendi Azmi Milli TA.Ş.'nin kurucuları arasında yer aldı. 


Ali KAVURMACIOĞLU. 07.03.1927- 05.02.1928 tarihleri arasında Aksaray Belediye Başkanlığını yaptı. 


Mukayyıtzade Hadi ARIBAŞ. (1889-1971) Aksaray'da doğdu. Babası Tahir Efendi annesi Münire Hanımdır. 1913 yılında Evkaf Nezareti Muhasebat Kalemi mümeyyizliği ile devlet hizmetine girmiştir. Yedek subay vekili oldu. 1918'den 1920 yılına kadar esarette kaldı. Konya Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Develi Savcılığına atandı. 1925'de Aksaray Azmi Milli şirketi müdür vekilliğine, 1927'de Viranşehir hâkimliğine atandı. Bir yıl sonra ise bu görevinden istifa ederek Aksaray Belediye Başkanı oldu. 1934'e kadar belediye başkanlığı yaptı. 1942 yılında Konya Tahsilat Müdürü iken IX. Dönem seçimlerine katıldı. Niğde Milletvekili oldu. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Terzizade HALİT. 07.05.1932-03.07.1933 tarihleri arasında vekâleten Aksaray Belediye Başkanlığı yaptı. Halit Bey 1914 yılında da vekaleten Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu. 


Selahattin GEDİK (1892-1952) Kaymakam Selahattin Gedik 22.11.1934-09.03.1936 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekaleten Belediye Başkanlığını yaptı. Ahmed Esad Paşa ile Faika Hanımın oğludur. İstanbul'da doğdu. İstanbul Sultanisi (şimdiki Erkek Lisesi)'nde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1914'de Mülkiyeden mezun oldu. Mezuniyetini takiben silâh altına alındı. 1. Dünya Savaşı süresince Muhabere Yedeksubayı olarak askerlik yaptı. Kasım 1918'de terhis edildi. Aralık 1918'de Emniyet-i Umümiyye Husüsi Kalem 2. Mümeyyizliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Eylül 1919'da Dâhiliye Nezâreti Aşiretler ve Muhacirler iskânı Umum Müdürlüğü İstatistik ve Neşriyat Şubesi Müdür Muavinliğine yükseltildi. Bu görevi İstanbul Hükümeti'nin ilgasına kadar devam etti. Nisan 1923'de İmar İskân Vekâleti Zât İşleri Şu'besi 2. 
Mümeyyizliğine nakledildi. Eylül 1926'da İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müfettişliğine getirildi. Bu görevde bir süre kaldıktan sonra tekrar idare mesleğine döndü. Sırasıyla Çorlu, Aksaray, Kargın, 
Söğüt, Göle, İğdır, Reyhâniye, Kırıkhan, Of, Karacasu, Orhangazi Kazaları Kaymakamlıklarına; 16 
Aralık 1949'da Sinop Vali Muavinliğine atandı. 2 Haziran 1950'de vekâleten, 2 Mayıs 1951'de asaleten Sinop Valiliğine yükseltildi. Bu son görevinde iken yakalandığı akciğer kanserinden kurtulamayarak, tedâvi edilmekte olduğu İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. 1921 yılında 1. 
defa evlenmişti. Bu evlilikten iki kız, bir erkek evlâdı; 1936'da Aksaray (Niğde) Kaymakamı iken 2. 
defa olarak Nadide Hanım'la evlenip bir erkek çocuğu daha oldu. 


Muhittin PEREK 10.03.1936 26.11.1942 tarihleri oldu.arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Perek'in yedek subay olarak ihtiyat askerliğini ifa etmek üzere başkanlıktan ayrılması üzerine Riyaset makamına kısa sürelerle vekâleten Hasan Atay ve H. 
İbrahim Perek getirildiler. 


Ali GÜRÜN (1903-1980). 27.11.1942 06.09.1950 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın Belediye Başkanlığını yaptı.1903 yılında Aksaray'da doğdu. Babası o dönemin medrese hocası Niyazi Efendi, annesi Fatiş Hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Aksaray'da medrese eğitimi alarak yaptı. Gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde dava vekilliği ve siyasetle uğraştı. Aksaray'da mahkeme başkatipliği ve noter yardımcılığında sekiz sene hizmet ettikten sonra istifa ederek ayrıldı. 
Dört yıl Halk ve İktisat bankası müdürlüğü yaptı. Sonra dava vekili olarak çalışmaya başladı. Halk evi ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıkları yaptı. 1950'de ayrılarak asıl mesleği olan dava 


vekilliğinde çalışmaya devam etti. Bu sırada Cumhuriyet Halk Partisinden 11. dönem Niğde 
mebusluğuna seçildi. 1957'de Aksaray'ın vilayet olma vaadi ile Demokrat Partiye katıldı, ancak 27 
Mayıs 1960'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasıyla tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. Yüksek Adalet Divanında çeşitli suçlamalardan yargılanması sonucunda 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezanın bir kısmını Yassıada'da bir kısmını Kayseri yarı açık ceza ve tutuk evinde geçirdi. 1963 yılında tahliye oldu. Bundan sonraki yaşantısını Aksaray'da dava vekili olarak sürdürdü. Bu arada Tarih ve İslam kültürüne ait bazı çalışmalarda bulundu. Aksaray tarihinin yazılması çalışmalarına bizzat bilgi ve belgeleriyle katıldı. İki çocuk babası idi. 

Fikri KIZILTAN. 07.09.1950-02.10.1950 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekâleten Belediye Başkanlığını yaptı. 


Ahmet KADIOĞLU (1914-2003). o Aksaray'da doğdu. Babası Müftü İbrahim Efendi, annesi Sultan Hanımdır. İlk öğrenimini Cumhuriyet okulunda, ortaokulu Aksaray'da, liseyi de Konya'da bitirmistir. Aynı yıl içinde mülkiye mektebine girdi. Mülkiye mektebinden mezun olduktan sonra Ankara defterdarlığında stajyer memur olarak devlet hizmetine girdi. Uzmanlık öğrenimi için 1939'da Brüksel'e gitti, II. Dünya savaşının başlaması üzerine aynı yılın sonlarında geri döndü. 
Ocak 1940'da Maliye bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü II. Mümeyyizi olarak çalışırken Mayıs 1940'da yedek subay okuluna girdi. Kasım 1941'de askerlik dönüşü yeniden eski görevine başladı. Nisan 1943'de Muhasebat Genel Müdürlüğü Takip ve Teftiş Şubesi müdür yardımcılığına, Ekim 1944'de kontrolörlüğe yükseltildi. Bu görevleri devam ettirirken, 03.10.1950 17.03.1954 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın DP'den Belediye Başkanlığını yaptı. Aksaray belediye başkanı iken Demokrat Partiden aday olarak Niğde mebusu seçildi. Mayıs 1954'de meclise katıldı. Maliye ve Bütçe encümenlerinde görev aldı. Emekli sandığı kanunu, petrol kanunu, Türkiye Çelik işletmeleri ve Selüloz Kağıt fabrikaları kanun layihası ve istimlak kanunu ile ilgili olarak geçici komisyonlarda üye ve katip olarak görev aldı. Milletvekilliğinden sonra Ocak 1958'de Ziraat Bankası idare Meclisine Maliye bakanlığı temsilcisi olarak atandı. 27 Mayıs 1960'da ordunun idareye el koyması ile beraber Ankara Cezaevi ve Yassıada'da tutuklu kaldı. Mahkeme başkanlığına verdiği dilekçe ile Ocak 1961'de tahliye edildi. Son olarak Türkiye Emlak Kredi Bankası yönetim kuruluna İmar ve İskan Bakanlığı temsilcisi olarak atandı. Ağustos 1979'da emekli oldu. Aksaray Yardımlaşma, Aksaray Veremle Savaş Derneklerinin ve Aksaray Şehir Kulübü ile Ankara Anadolu Kulübü'nün, Kızılay'ın, Niğde Öğrenicilerine Yardım Derneği'nin üyesidir. Oymacılık, çeşitli elişleri ile yağlı ve sulu boya resim yapmak hobisidir. "Hasandağı" adıyle bir dergi, "Aksaray Sesi" adı altında da bir günlük gazete çıkarmıştır. Evli, iki çocuk babası idi. 


Sadık ARTUKMAÇ. Kaymakam Sadık Artukmaç 18.03.1954-19.07.1954 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekâleten Belediye Başkanlığını yaptı. 1910'da, Yozgat'ta doğdu. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara Defterdarlığı ve PTT Başmüdürlüğü Memurluğu, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Memurluğu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği Çalışanlığı, Elmadağ, Dikmen Bucak Müdürlüğü, Şarkışla, Divriği, Iğdır, Kağızman, Sarıkamış, Çorlu, Şile, Aksaray Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Köycülük Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Üyeliği, Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye İş Bankası Hukuk Müşavir Yardımcılığı, Yazarlık, Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyeliği (15 Ekim 1961-14 Ekim 1973), Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divânı Kâtip Üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. Anılarını 1995 yılında “Bir Yaşamın Öyküsü” adlı kitabında topladı. 


Namık PARK. Kaymakam Namık Park 20.07.1954-12.11.1955 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekâleten Belediye Başkanlığını yaptı. A. Sâib Perk ile Zehra Hanımın oğludur. 
1914'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. Mülkiye'den mezuniyetini takiben, 20 
Ağustos 1937'de Emniyet Umum Müdürlüğü 3. sınıf Muamelât Memur adaylığına tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. Bu görevde iken 1 Kasım 1937'de muvazzaf askerlik hizmeti için silâh altına alındı. 31 Ekim 1938'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 8 Aralık 1938'de atandığı Korkuteli Kaymakam Vekilliğinde; 30 Haziran 1939'da nakledildiği Niğde Maiyyet Memurluğunda stajını bitirip 21 Temmuz 1942'de kaymakamlığa terfi etti. 28 Temmuz 
1942'de Lapseki, 22 Eylül 1946'da Manavgat, 23 Mart 1945'de Silvan, 29 Mayıs 1948'de Keskin, 21 
Ocak 1952'de Edremit, 14 Aralık 1953'de Nazilli, 19 Temmuz 1954'de Aksaray Kazaları Kaymakamlıklarına; 29 Ocak 1957'de Uşak, 29 Mayıs 1958'de Burdur, 21 Aralık 1962'de Erzurum, 
30 Eylül 1966'da Trabzon, 26 Eylül 1967'de Samsun Vali Muavinliklerine getirildi. Evli olup 
çocuğu yoktur. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. 


Sadi ULUIRMAK (1925-1979). Aksaray merkez doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Daha sonra fark derslerini vererek aynı üniversitenin Hukuk Fakültesinden diploma aldı. Konya'da, Ankara'da, Aksaray'da avukatlık yaptı. 13.11.1955- 31.05.1958 ile 01.12.1959-01.06.1960 tarihleri arasında Aksaray Belediye Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda Aksaray Azm-i Milli T.A.Ş. idare Meclisi üyeliğini; Aksaray Lisesi Felsefe öğretmenliğini deruhte etti. 1963'de D.S.İ. Konya 4. Bölge Hukuk Müşavirliğine; 1964'de de Konya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve Reis Muavinliğine getirildi. 1964'de Feriha (Hamzakadı) Hanımla evlendi. Bir oğlu ve bir kızı vardır. Sadi Uluırmak'ın tek şiir kitabı olan Ulumaktan Hasandağı'na ismini taşımaktadır. Hiciv, Uluırmak'ın şiirlerinde en çok kullandığı araçlardandır. 
Kitabın ilk şiiri, 1975 yılında yazılmıştır ve dönemin başbakanına yönelik bir hicviyedir: “Millet pahalılıktan, karaborsadan bıktı, / Fukaranın feryadı arş-ı alaya çıktı / Yoklar aldı yürüdü, kuyruk olma can sıktı, / Artık mümkün değildir fiyatları durdurmak / Ne yapsın bu ortamda Başbakan Sadi Irmak?” 


Mehmet İZGİ (1927-1966). Kaymakam Mehmet İzgi 01.06.1958 30.06.1959 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekâleten Belediye Başkanlığını yaptı. 13.12.1962, 06.09.1964 tarihleri arasında Karacabey Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1966'da Kaman Kaymakamlığından Düzce Kaymakamlığına atandı. Çiftçi Bedii İzgi ile merhume Elife Hanımın oğludur. 1927'de Mersin'de doğdu. 1947'de Mersin Lisesi'ni "iyi" derecede bitirdi. S.B.F.'nden mezuniyetini takiben, tayin edildiği Diyarbakır Maiyyet Memurluğunda; Hazro (günümüzde ilçe) Bucağı Müdürlüğünde; Dicle, Silvan Kaymakam Vekilliklerinde görevlendirilip staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra Ocak 1954'de Baskil, Mayıs 1956'da Mecitözü, Ocak 1957'de Aksaray Kaymakamlıklarına getirildi. Kaman Kaymakamı iken yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak tedâvi edilmekte olduğu Ankara Hastahânesi'nde Hakk'ın rahmetine kavuştu. 24 yaşında iken evlenmişti; 2 kızı, 1 oğlu vardır. Fransızca ve biraz da İngilizce bilmekteydi. 


Ethem KILIÇOĞLU (1922-1988). Kaymakam Ethem Kılıçoğlu 01.07.1959-17.11.1959 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekâleten Belediye Başkanlığını yaptı. Giresun Tirebolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Şube mezunudur. Maiyet Memurluğu, Manavgat, Finike, Sürmene, Çınar, Arhavi, Hopa, Aksaray ve Bartın Kaymakamlıkları, Niğde Emniyet Müdürlüğü, Ankara Belediye Başkan Yardımcılığı, TBMM 1. (XII) ve 2. (XII) 


Dönem Giresun, 3. (XIV) Dönem Konya, 4. (XV) Dönem Giresun, 5. (XVI) Samsun Milletvekilliği ile 4. (XV) Dönem Millet Meclisi Başkanvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Muammer ŞİŞMAN. 18.11.1959-31.11.1959 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekâleten Belediye Başkanlığını yaptı. 


Nuri AKMAN. Kaymakam Albay Nuri Akman 02.06.1960-21.07.1960 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekâleten Belediye Başkanlığını yaptı. 

Ziya DURAKOĞLU. Kaymakam Ziya Durakoğlu 22.07.1960-03.12.1961 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekâleten Belediye Başkanlığını yaptı. İbrahim Durakoğlu ile Vesile Hanımın oğludur. 1925'te Uluborlu'da doğdu. 1943'de Eskişehir Lisesini bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, tayin edildiği Eskişehir, 1949'da nakledildiği Balıkesir Maiyyet Memurluklarında staj süresini doldurduktan ve askerlik hizmetini yedek teğmen rütbesiyle tamamladıktan; Kaymakamlık Kursu'nu da bitirdikten sonra: 1952'de Sındırgı, 1955'de Vakfıkebir, 1956'da Şarkışla, 1960'da Bor, 1961'de Aksaray, 1962'de Ergani Kaymakamlıklarına; 1965'de İçisleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daimi Başkanlığına; 24 Mayıs 1967'de de Denizli Valiliğine getirilip yükseltildi. Bu görevde iken 7 Şubat 1970 Cumartesi günü ansızın geçirdiği bir kalb krizi sonunda Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenazesi Ankara'ya getirilip törenle Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 27 yaşında iken evlenmişti; iki kızı vardı. 


Emin H. İBRAHİMOĞLU (vekâleten) Kay. M. Emin H. İBRAHİMOĞLU 04.12.1961- 17.11.1963 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın vekâleten Belediye Başkanlığını yaptı. 


Mehmet DALKILIÇ 18.11.1963-09.12.1973 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Döneminde, Belediye'nin ileri ve imarcı faaliyeti, yollar, elektrik ve su, kanalizasyon. inşaat, istimlak, park ve bahçe işlerinde görülür. 


Taki TATLIPINAR. 10.12.1973-12.09.1980 tarihleri arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 1930'da Aksaray'da doğdu. Babası Hatip Hacı Mustafa Efendi oğlu Esad Efendidir. İlk ve orta tahsilini Aksaray'da yaptı. İstanbul'da Haydarpaşa Lisesine devam etti. 
Yedi sene Devlet Su İşlerinde çalıştı. Sonra serbest çalışmaya başladı ve müteahitlik yaptı. 2017'de, Taki Tatlıpınar Aksaray Belediyesi önünde ve Ulu Cami meydanında yapılan törenden sonra öğle namazına müteakip Ervah kabristanlığında toprağa verildi. 


Güner ORBAY. 1962'de Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, 1963'te Devrekani Kaymakamlığı, 1978'de Tirebolu Kaymakamlığı, 1980-1982 yılları arasında Aksaray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, 1980'de Aksaray Kaymakamlığından Erdek Kaymakamlığına, Gaziosman Paşa Kaymakamlığı, 1985-1988 yılları arasında Bingöl Valiliği, 22.08.1988-26.08.1991 arasında Bilecik Valiliği yaptı. 


Fahri BÜKTEL. 1982-1984 yılları arasında Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 1932 yılında İzmir'de doğdu. Mülkiye”den mezun olduktan sonra 1957 yılında İzmir Maiyet Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Şavşat, Ardanuç, Vezirköprü, Bozkurt, Sivaslı, Besni, Bozcaada, Orhangazi, Turgutlu, Nizip, Aksaray Kaymakamlığı, Nevşehir İl Hukuk İşleri Müdürlüğü, Gümüşhane ve Muş Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1997 yılında 


yaş haddinden emekli oldu. Büktel, ikamet ettiği İstanbul'da 06 Temmuz 2017 tarihinde vefat etti. 
Cenazesi 07 Temmuz 2017 tarihinde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Evli olup iki çocuk babası idi. Oğlu A. Yıldırım Büktel 
1987 mülkiye mezunudur. “Gümüşhane Vali yardımcılığından Aksaray Kaymakamlığına atanan 
Fahri Büktel Bey milletin tabiriyle, “Allah (C.C.) ın Adamı” denecek kadar mutaassıptı. Cuma Namazlarına eksiksiz olarak gidip gitmediğini bilmiyorum. Hem gazeteci hem de Belediye Basın Bürosu Şefi olarak yanında çalışan olarak tanıdığım Fahri Büktel kamu malına çok sahip çıkan, kör kuruşun gereksiz yere harcanmasına göz yummayan ve tasarrufu sevmesinin yanında insanlara dervişane şekilde tatlı dilli güler yüzlü yaklaşırdı. Asıl dervişliği ise birkaç Teravih Namazında şahit olduğum davranışıydı. Ramazan o zaman yaz aylarına denk geldiğinden ayağına ucuz bir bez ayakkabı, keten pantolon ve tişörtle sessizce gelir caminin bir köşesinde adeta kaybolurdu!!!”!9 


Emin GÜRÜN. 1984-1989 yılları arasında ANAP”tan Niğde'nin ilçesi olan Aksaray'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 27.11.1942 06.09.1950 tarihleri arasında Aksaray Belediye Başkanlığı yapan Ali Gürün'ün oğlu idi. Hasandağı gazetesi sahibi Servet Doğruer'in aktardığına göre, "Deli Bayram" lakabıyla tanınan Bayram Gürün belediye başkanlığı sırasında tuvalet yerine Aksaray'ın duvarlarını kullananlarla mücadele etmiş. Bayram Gürün'ün emriyle tuvalet yerine duvarları kullananlara zabıtalar beş kuruş ceza yazmaya başlamışlar. Ama bir gün kendisi de sıkışınca dayanamamış, rahatlayacağı bir duvar bulmuş, ondan sonra da zabıtayı çağırıp kendisine 10 kuruş ceza yazdırtmış. 
Zaten Emin Gürün aday olunca Aksaraylılar babasını anımsayarak oy vermişler.” 


Memiş AKIN. 1989-1994 yılları arasında CHP'den Aksaray Belediye Başkanlığı yaptı.15 Ağustos 
1989 günü ilk Vali merhum Rıdvan Yenişen'in Başbakan Özal, İç İşleri bakanı Aksu, Vilayetliğin 1. 
Mimarı Mehmet Altınsoy, ANAP Grup başkan vekili Raşit Daldal, DYP milletvekili Mahmut Öztürk ve Belediye başkanı Memiş Akın'ın katılımıyla düzenlenen törende Niğde'nin o zamanki Valisi Ahmet Özyurt'un kendisine vilayetlik makamını temsilen verdiği bayrağı teslim almasıyla 1933-89 arasındaki 56 yıl süren aradan sonra il oldu. 


Ahmet ER (1948-2021). Aksaray Merkeze bağlı Alayhan köyünde doğan Ahmet Er Harita Mühendisi idi. İlk ve Orta okulu Aksaray'da, Konya'da Kadastro Lisesinden mezun oldu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Tapu ve Harita Mühendisliğinden mezun oldu. Bir süre Aksaray Tapu 
Kadastro Müdürlüğünde memurluğa başladı. Daha sonra serbest Mühendis olarak çalıştı. 1984 
yılında, 37 yaşında iken Refah Partisinden Aksaray Belediye Başkan adayı oldu. Bu seçimi ANAP'ın adayı Mehmet Emin Gürün'e karşı kaybetti. 10 yıl aradan sonra 1994 yılında yeniden Refah Partisinden aday oldu ve Memiş Akın'a karşı seçimi kazanan isim oldu. 1994-1999 yılları arasında Aksaray Belediye Başkanlığı yaptı. Aksaray Belediye Başkanı iken belediyeye kazandırdığı araç filosu, Mamasun barajından içme suyunun şehre arıtılarak getirilmesi, yaptırdığı imar uygulaması, açtırdığı yollar ve yaptırdığı kavşaklar ile o yollara attırdığı asfalt ile şehre hizmet ederken vatandaşlar tarafından hizmetle ilgili lakaplarda aldı. Ahmet Er, 1999 seçimlerini MHP adayı Osman Ertuğrul'a karşı kaybetti. Bu seçimlerin ardından siyasetten uzaklaştı ve yaşamına Aksaray'da devam etti. Ahmet Er tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesinde yaşamını yitirdi. 


10 Ali Genç. Dervişane. https://aksarayhaberci.com/ 


Osman ERTUĞRUL. 1999-2004 yılları arasında MHP'den Aksaray Belediye Başkanlığı yaptı. 
1956'da Aksaray'da doğdu. Babası Hüseyin Efendi, annesi Kadriye Hanımdır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde okudu ve İnşaat Mühendisi oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Mühendisi, Aksaray Köy Hizmetleri Yol Şube Mühendis ve Şube Müdürü, Aksaray Belediye Başkanı, Serbest İnşaat Mühendisi, XXII Dönem Aksaray Milletvekili olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Nevzat PALTA. 1962 Yılında Aksaray'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Aksaray'da tamamladı. Lise tahsilini Aksaray Endüstri Meslek Lisesi ve Konya Teknik Lisesi Makina Teknisyenliği bölümünde 
tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1988 
yılında TCDD Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesinde Makina Mühendisi olarak göreve başladı. 
Uzman Mühendis ve Baş Mühendis olarak görev yaptı. 2002 yılında kurulan Ak Parti Hükümetinin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bir süre danışmanlığını yürüttü. TCDD Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. TCDD'nin TÜDEMSAŞ kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği yaptı. 28 Mart 2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanı oldu. 2009 yerel 
seçimlerinde % 59,3 gibi rekor bir oyla ikinci kez başkan seçildi. İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 
çocuk babasıdır. 


Haluk Şahin YAZGI. 1976 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamlayan Yazgı, 
1994 yılında girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999 yılında 
mezun oldu. Mezun olduktan hemen sonra Ankara ve İstanbul'da özel şirketlerde Şantiye Şefi olarak çalıştı. 2000 yılında Aksaray'a dönen ve serbest İnşaat Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Haluk Şahin Yazgı, şehrin hemen her noktasında yapıların inşa edilmesine katkılar sundu. AK Parti'yle birlikte siyasete giren Yazgı, 2010 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanırken, 2012 yılında yapılan Kongrede, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. Belediye Meclis Üyeliği de yapan Yazgı, bu süre içerisinde gerek siyasi, gerekse belediyecilik tecrübesini pekiştirdi. 2014-2019 yılları arasında Aksaray Belediye Başkanlığı yaptı. Belediyeciliği; “Samimiyet, ihlâs ve gayretle çalışmayı gerektiren uzun soluklu bir yolculuk” olarak tarif eden Yazgı, evli ve bir çocuk babasıdır. 


Evren DİNÇER (2019-günümüz). Aksaray'da doğdu. İlk, orta ve yükseköğrenimini Aksaray?da tamamladı. Lisans eğitimini Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlayan Dinçer, Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi alanında tamamladı. Doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalında yaptı. Meslek hayatına 
2006 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Devlet Personel Uzman Yardımcısı olarak 
başlayan Evren Dinçer, 2009 yılında Devlet Personel Uzmanı kadrosuna atandı. Akabinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Personel Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul üyeliklerinde bulunan Dr. Evren Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayımlanan çeşitli makale ile tebliğleri bulunan Dinçer, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti Aksaray Belediye Başkanı seçildi. Evli ve bir çocuk babasıdır. 


Amasya 


Mehmet SARI. 1961 yılında Amasya Taşova Uluköy”de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Uluköy'de, liseyi Amasya İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Askerlik görevini Erzurum'da tamamladıktan sonra İstanbul?da İhlas Holding'de çalışma hayatına atıldı. Türkiye Gazetesinde, TGRT Televizyonunun kuruluşu aşamasında idarecilik, sonrasında İhlas Gıda Sektöründe Yöneticilik ve 2002 yılında emekli olana kadar da İhlas Holding'te üst düzey yöneticilik yaptı. 2002 yılı itibariyle kendi şirketlerini kurarak iş hayatına atıldı. Çalışma hayatına erken atılması sebebiyle yarıda bıraktığı öğrenimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Ardından, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Küresel Siyaset alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Bahçeşehir Üniversitesinde Siyaset Akademisi ve Yerel Yönetimler Akademisi, Beykent Üniversitesinde Siyasal İletişim, Sermaye'nin Yönü, Terör-Antiterör ve Uluslararası Boyutları, Finans ve Şirketlerin Kurumsallaşması, İdeal Yöneticilik alanlarında sertifika ve başarı belgesi bulunmaktadır. Birçok kalıcı eseri memleketine kazandırması sebebiyle Taşova Kaymakamlığı, Taşova Belediyesi, Uluköy Belediyesi, Taşova Engelliler Derneği, Amasya Balkan Türkleri Derneği tarafından plaketlerle ödüllendirildi. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası, Oteller Birliği, Sultanahmet Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ve ASİAD üyesi olup, İstanbul Taşovalılar Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığı yaptı. Sarı, 1978-1980 yılları arasında Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. 3 Nisan 2019'dan beri Amasya Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevini halen sürdüren Sarı evli ve üç çocuk babasıdır. 


Cafer ÖZDEMİR. 1967 yılında Yozgat Yerköy'de doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra girdiği devlet parasız yatılı öğretmen okulu sınavlarını kazanarak Manisa Salihli Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Salihli Lisesi'nden 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında kazandığı Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nü 1990 yılında bitirdi. 1988 yılında 
henüz öğrenciyken Amasya'da arkadaşlarıyla beraber bir harita mühendislik firması kurdu. 1992 
yılında bağımsız bir mühendislik şirketi kurarak başta Amasya merkez olmak üzere Merzifon, Suluova, Taşova, Göynücek gibi ilçe belediyeleri yanında bir çok belde belediyesine imar ve şehircilik konularında danışmanlık hizmeti verdi. 2003 yılında AK Parti yönetim kurulu üyesi olarak siyasete atıldı ve AK Parti Amasya İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2004 yılında mahalli idareler seçiminde birinci sıradan Amasya Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve 1 Aralık 2008 tarihine kadar Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Bu tarihte görevinden istifa ederek Belediye Başkanlığı'na aday olan Özdemir, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçiminde Amasya Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2009-2014 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Cafer Özdemir evli ve üç çocuk babasıdır. 


İsmet ÖZARSLAN 1945 yılında Amasya'nın Suluova ilçesinin Eraslan köyünde doğdu. Orta ve lise tahsilini Amasya Lisesi'nde tamamladı. 1964 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce 


bölümünden mezun oldu. Ordu Ticaret Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev aldı. Askerlik görevini Genelkurmay Başkanlığı'nda tercüman olarak yaptı. Askerliğin ardından Ankara'da çeşitli okullarda İngilizce öğretmenliği ve idarecilik görevlerinde bulundu. 1971 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdür Yardımcısı olarak tayin oldu. 
Burada iki yıl çalıştıktan sonra görevli olarak Amerika Birleşik Devletlerine gönderildi. Öğrenci Müfettişi ve Kültür Ataşe Yardımcısı olarak 4 yıl ABD'de görev yaptı. 1977 yılının Aralık ayında Türkiye'ye dönerek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Dış Münasebetlere Şube Müdürü oldu. 
Ardından aynı kurumda Birim Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1 Ağustos 
1983 tarihinde milletvekilliği için Dış ilişkiler Daire Başkanlığı görevinden istifa etti. Görevleri 
sırasında yabancı devletlerle kültür anlaşması imzalanması için hem yurtiçinde hem de yurtdışında toplantılara katıldı. Avrupa Konseyince yurtdışında düzenlenen uluslararası toplantılarda Türkiye'yi temsil etti. 17. ve 18. dönem Amasya milletvekilliği yapan Özarslan, 01.04.1989 - 25.06.1991 yılları arasında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde bulundu. 2004 - 2009 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Özarslan, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 


Hüseyin BAŞ. Amasya'da MHP İl Teşkilatı'nın çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra Amasya Belediye Başkanı oldu. 1999-2004 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı 
yaptı. Hüseyin Baş, genel merkez yöneticileri tarafından 2003'te MHP'den ihraç edildi. 2004 
Seçimlerine DYP'den katılsa da seçilemedi. 


Ahmet ÇEKİN (1944-2012). Babası İbrahim Efendi annesi Zübeyde Hanımdır. Amasya'ya bağlı Ziyaret kasabasında dünyaya geldi. Hukuk öğrenimi gören Çekin Amasya Barosuna kayıtlı idi. 
MHP'den ilk belediye başkanı olarak seçildi. 1994-1999 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Vefatında, Amasya Belediyesi önünde düzenlenen töreninin ardından Sultan Beyazıt Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığına defnedildi. 


Süleyman TAŞDEMİR (1954-2018). Ömer Kabakçı'nın DYP'den milletvekili adayı olması sonucu boşalan belediye başkanlığı seçimini kazandı. 1991-1994 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 2014 yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. Vefatında, MHP Belediye Meclis üyesi Mimar Süleyman Taşdemir'in cenazesi Belediye binası önünde düzenlenen törenle Tekirdede Mezarlığında toprağa verildi. 


Ömer KABAKCI (1947-2012). Adalet Partisi (AP) Gençlik Kolları Başkanlığı, Doğru Yol Partisi (DYP) Amasya İl Başkanlığı ve Amasya Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. DYP'den 1989-1991 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Kocaeli Kandıra/Kefken' de bulunan Kefken Eczanesinin sahibi ve mesul müdürü idi. Eczacı Ömer Kabakçı, evli ve iki çocuk babası idi. 


Mustafa HATİPOĞLU. 1984-1989 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 2019'da yıktırılan Belediye Binasının inşaatına 1988 yılında zamanın Belediye Başkanı ANAP'lı Yüksek İnşaat Mühendisi Mustafa Hatipoğlu tarafından başlatılmıştı. Hatipoğlu İnşaat Mühendisleri Odası Amasya Temsilcisi, Türkiye Müteahhitler Birliği hissedarıdır. Dönemin ruhuna uygun olarak belediyeyi şirket gibi yönettiği nakledilir. Hamurlama ismi verilen “tapu düzenlemeleri’, onun başkanlık döneminde uygulamaya geçti. 


Şerafettin DAĞISTANLI. 1980-1984 yılları arasında atama yoluyla vekaleten Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Artan nüfusun konut ihtiyacını karşılamak için yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç duyulmuş, 1981'de hazırlanan imar planı ile kent çevresindeki tarım alanları imara açılmıştı. 
Böylece meyve ağaçları ile kaplı “Ahır Önü”, “Kirazlıdere Bağları”, “Bahçeleriçi Bağları”, “Filingir/Frenkler Bağları” ve “İltekin Bağları” yerleşim alanına dönüştü. 

Gündüz TÜREM. 1977-1980 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Amasya'nın CHP'li son belediye başkanı olup Askeri idare tarafından görevden alındı. 2008'de kurulan Amasya Kültür, Kalkınma ve Dayanışma Derneği üyesidir. 


Ethem Naci ALTUNAY (1931-2010). 1968-1972/1972-1977 yılları arasında iki defa Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Amasya'da doğdu. Babası Abdullah Vehbi Efendi, annesi Zehra Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. 
Adalet Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı. V. (XVI) Dönem Amasya Milletvekili seçildi. Evli, ve iki çocuk babası idi. Vefatında, Sultan Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedildi. 


Fatih ARABACIOĞLU. 1963-1968 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde Amasya Belediyesinde görev yapmış olan başkanlar hakkında çalışma yaptırdı. Hukuk Fakültesi mezunu olan Arabacıoğlu 1984-1986 yılları arasında Amasya Barosu Başkanlığı görevinde bulundu. 


Mehmet VARİNLİ (1915-1968). Kayserili Tevfik Beyin oğlu olup 1915 yılında Kayseri”de doğdu. 
Liseyi Kayseri ‘de okuduktan sonra 1938 yılında siyasal bilgiler fakültesinin idari kısmını bitirdi. 
Aynı sene Başbakanlık Kararlar Dairesinde göreve başladı. Daha sonra Çankırı Maiyet Memuru olarak idarecilik mesleğine atandı. Erzurum, Trabzon vilayetindeki maiyet memurluğu görevinden sonra, Dağbaşı Bucağında Bucak Müdürlüğü yaptı. İlk kaymakamlığı Karapınar ilçesindedir. 
Müteakiben Tuzluca, Kilis, Turhal kaymakamlıklarında bulundu. Çalıştığı her yerde çalışkanlığı medeni cesareti ile kendisini sevdirmiştir. 1950 de mülkiye müfettişliğine atanmış, müfettişlikte de üstün başarı gösteren Mehmet Varinli İçişleri Bakanlığınca 20 Nisan 1955'te Isparta ili valiliğine atandı. Isparta valiliğinden sonra 1956 yılında Amasya valiliğine getirildi. 1958 - 1960 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Milli Birlik Yönetiminin 08.06.1960 günlü kararnamesi ile bütün valiliklerin yeri değiştirilince Çorum Valiliğine verildi. Çorum Valiliğinde olumlu çalışmalar yaparken, kabiliyeti Milli Birlik Yönetimince tespit edilen Mehmet Varinli 22.09.1960 tarihinde Danıştay üyeliği gibi önemli bir göreve atandı. 2 sene sonra 08.12.1962'de Sivas gibi büyük bir vilayete vali olarak tayin oldu. Sivas'ta yaptığı olumlu çalışmalar neticesinde Türkiye'nin en imarcı ve çalışkan valileri arasında haklı olarak yerini aldı. Çorum'da gösterdiği çalışkanlığını unutamayan Çorumlular, Mehmet Varinli'yi vilayetlerine tekrar vali olarak getirmek için İçişleri Bakanlığı'na yaptıkları devamlı ısrar neticesinde ikinci defa 02.07.1964'de Çorum Valiliğine getirildi. Çorum valisi iken 6 hafta süreli olarak Amerika'ya tetkik gezisine gönderildi. Amerika dönüşünde Almanya, Fransa, İtalya'da birer haftalık tetkik gezisinde bulunduktan sonra 11.02.1965'de yurda döndü. 28.04.1965 tarihinde yeniden Danıştay üyeliğine seçildi. Mehmet Varinli memleketine en yararlı çağında ve 53 yaşında 23 Mart 1968 tarihinde kalp yetersizliğinden Ankara'da Danıştay 4.dairesi üyesi görevinde iken öldü. Genç yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Varinli Ankara Şehir Mezarlığında toprağa verildi. 


Ahmet KOÇBAŞ. 1957 — 1958 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hüseyin ÖZBAY (1913-1967). 1957'de DP'den Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Amasya'da doğdu. Babası Sait Efendi, annesi Adile Hanımdır. Yüksek Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Ziraat Yüksek Mühendisi olarak Amasya Ziraat Müdürlüğünde görev yaptı. XI. Dönem Amasya Milletvekili seçildi. Evli idi. 


Macit ZEREN (1912-1989). 1952-1954 /1955-1957 yılları arasında iki defa Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Amasya'da doğdu. Babası Mehmet Kemal Efendi annesi Mevhibe Hanımdır. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Müteahhit, Mali Müşavir ve Sanayici, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, Oda Meclis Başkanı, Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi (15.10.1961—14.10.1979), Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divânı Kâtip Üyesi ve Başkanvekili, 
29. ve 30. Hükümetlerde Ticaret Bakanı olarak çalıştı. Evli, bir çocuk babası idi. 


Kadir ŞİRİN. 1946'da DP'den Genel Meclis seçimini kazandı. 1948'den itibaren yayın hayatına başlayan Amasya Yeşilyurt gazetesinde yazılar yazdı. 1954 — 1955 yılları arasında DP'den Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hadi KİTAPÇI. 1950-1952 yılları arasında DP’den Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Amasya'da yayınlanan Yeşilyurt gazetesi Yayın Müdürü idi. 


Reşat ARPACIOĞLU (1914-1998). 1948-1950 yılları arasında CHP'den Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Amasya'da doğdu. Babası Mehmet Hürrem Efendi, annesi Tevhide Hanımdır. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıftan terk idi. Çiftçilik yaptı. İl Genel Meclis Üyesi, Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi İdare Meclisi Üyesi, Amasya Şeker Fabrikası Kurucusu, I. 
(XII) Dönem Amasya Milletvekili oldu. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Ziyaettin TÜREM. CHP adayı olarak seçimi kazandı. 1946-1947 yılları arasında CHP'den Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Bilahare, “Amasya Toprak Ofisindeki ihtilas ve suiistimal suçundan Ağır Ceza Mahkemesinde mevkufen muhakemesine karar verilip nakdi kefaletle muvakkaten tahliye edilen münfasil Belediye Başkanı Ziyaettin Türem'in” yerine belediye başkanlığına Reşat Arpacıoğlu seçildi. 


Şevket LAÇİN. 1940-1942 ve 1943—1946 yılları arasında iki dönem Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 1895 yılında Amasya'da dünyaya gelen Şevket Lâçin, subay olarak askeriyeden emekli olduktan sonra siyasete atıldı. Uzun yıllar CHP Amasya teşkilatı içerisinde İl Başkanlığı, İl İdare Kurulu Üyeliği, İl Genel Meclisi Üyeliği ve Halkevi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Onun Amasya Belediye Başkanlığı döneminde yapılan çalışmalardan başlıcaları şunlardır: Öncelikle Belediye Bütçesi 64.000 liradan 252.000 liraya çıkartıldı. Vergi Dairesi, İtfaiye garajı, Elektrik Santrali ve Mezbahanenin tamiratı yapıldı. Çekoslavakya'dan getirilen lokomobil ile şehrin elektrik santrali güçlendirildi. Şehrin imar planı ücretsiz olarak yaptırıldı. Bakanlıklar, Kızılay ve Ankara Belediyesinden şehre para ve araç- gereç yardımında bulunmaları sağlandı. Şevket Lâçin Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar için kendi cebinden de harcamada bulunmuş ve Belediye Başkanlığından ayrıldığında piyasaya borçlanmıştı. 


Sadrettin EREN. 1942 — 1943 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 1948 Belediye Meclisi seçimlerinde CHP'den seçildi. 


Celal EREN. Mevlevi şeyhi Cemaleddin Efendinin torunudur. Oğlu Kemal Eren mülkiye mezunu olup çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapmıştır. Amasya Belediyesinin en faal çalışma dönem 1934- 
1940 yılları arasında Celal Eren'in iki dönem Belediye Başkanlığında gerçekleşti. Bu dönemde 
şehre kazandırılan en önemli eser 1936 yılında tamamlanan buhar makineli elektrik santrali ile şehre elektriğin getirilmesi oldu. Yapılan 60 beygirlik santral şehrin tamamının ihtiyacını karşılamasa da evlerin bir kısmının ve caddelerin aydınlatılması açısından önemlidir. Bir diğer çalışma, temeli 1933 yılında atılan Amasya Mezbahanesi'nin açılmasıdır. Mezbahane'nin açılması ile birlikte Amasya halkı daha sağlıklı bir ortamda hayvanlarını kesme imkânına kavuştuğu gibi belediye bütçesi için de ek bir gelir kaynağı oluşturuldu. Bu dönemde Amasya'nın önemli sorunlarından birini de kaldırımların yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan çamur ve tozlar oluşturuyordu. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için şehir içerisinden geçen yolun yanlarına Arnavut kaldırımı döşendi. 


Rasim YÖRGÜÇ,. 1924-1925, 1930 ve 1933—1934 yılları arasında üç defa Amasya Belediye 
Başkanlığı yaptı. Yörgüç Paşazade Rasim Efendi, Milli Mücadele başlangıcında 12 Haziran 1919 
tarihinde, Amasya'ya gelen Mustafa Kemâl Paşa'yı karşılayan şehrin ileri gelenleri arasında yer alır. 


Rafet TUNCA. 1932-1933 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Topçuzade HİLMİ. 1930-1932 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 1933'te vefat etti. Hilmi Bey'in vefatı üzerine yerine belediye doktoru Refet Bey belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüttü. 


Abdurrahman Nafiz (Alişanzade). 1926-1927 ve 1929-1930 yılları arasında olmak üzere iki defa Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Arpacızade Hürrem Bey. 1927-1929 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Veysibeyzade Sıtkı Bey. 1923 - 1926 yılları arasında Amasya Belediye Başkanlığı yaptı. Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşunda yer aldı. 1915 yılında Belediye Reisi Veysibeyzade Sıtkı Bey tarafından büyük ve iki katlı bir belediye binası yapımına başlanıldı. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle inşaat devam ettirilemedi. Dönemin şartları içinde bir türlü ilerlemeyen inşaat için yeniden harekete geçen eski mebuslardan, Belediye Reisi Veysibeyzade Nafiz Bey ve Mutasarrıf Osman Bey'in gayretleriyle belediye konağının inşaatı 1922 yılında yeniden başlatıldı. Belediye Konağı inşaatının kısa sürede tamamlanabilmesi için belediye reisi, bütün sorumlulukları üzerine alarak cezaevindeki Ermeni hükümlülerin geceleri çalıştırılmalarını sağladı. Ermeni hükümlülere gündelik olarak, o yıllarda zor şartlarda tedarik edilen birer paket sigara verildi. Belediye binasının inşaatı 1924 yılında tamamlanarak hizmete açıldı. 
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Ankara 


Mehmet ALİ. Dâhiliye Vekâleti tarafından Ankara Şehreminliğine Mehmet Ali Bey atanmıştı. İlk şehremini Mehmet Ali Bey'in 14 Mart- 4 Haziran 1924 tarihleri arasındaki birkaç aylık görev süresinde herhangi bir iz bırakamadan ayrıdı. Görevinin ilk günleri şehremaneti kadrosunun oluşturulmasına yönelik çalışmalarla geçmiştir. Mehmet Ali Bey döneminde Ankara'nın imarına yönelik ciddi bir çalışma başlatılmadı. Ancak, İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirket tarafından Dr. 
Carl Christoph Carl Lörcher?ye hazırlatılmış olan bir plan, 30 Mayıs 1924 tarihinde şirketin yetkili müdürü Heussler tarafından Şehremanetine teslim edilmiştir. Siyatikten mustarip bulunması onun uzun bir süre bu görevi sürdürmesine imkân vermemiştir. 4 Haziran 1924 günü istifasını vererek Avrupa kaplıcalarında tedavi olmak üzere ertesi günü Ankara'dan ayrılmıştır. 


Ali HAYDAR (Yuluğ). İstanbul Vali ve Şehremini Ali Haydar (Yuluğ) Bey, 1924 yılı haziran ayının başlarında Dâhiliye Vekâleti tarafından Ankara Şehreminliğine (5 Haziran 1924-27 Kasım 1926) getirildi. Ankara Şehremini Haydar Bey, Ankara'nın modem bir yapıya kavuşabilmesi için imar ve inşaat faaliyetlerine büyük önem vermiştir. (1879-1937). İzmir Ecnebi Malları Gümrüğü Markacılarından Mustafa Nuri Efendinin oğludur. İzmir'de doğdu. İzmir İdadisinde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1902'de Mülkiyenin Yüksek Kısmından iyi derecede mezun oldu. 
19 Ekim 1902'de tayin edildiği İzmir Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirdikten, 5 Ekim 
1905'den 8 Aralık 1905'e kadar da Seferihisar Kazası Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra kaymakamlığa terfi etti. 9 Aralık 1905'de Seferihisar, 14 Eylül 1908'de Foçateyn (Kara ve Sahil Foçası), 27 Ağustos 1909'da Milas, 17 Haziran 1911 'de Nazilli Kazaları Kaymakamlıklarına atandı. 
Nazilli Kaymakamlığı sırasında meşhur Şaki Çakırcalı Mehmed Efe'yi bir çarpışma sonunda ölü olarak yakaladı. Mart 1912'de yapılan seçimlerde Menteşe (Muğla) Sancağı Mebusu olarak Meclisi Mebusan'a girdi. 6 Ağustos 1912'de Balkan Harbi dolayısıyle Meclisin kapanması üzerine Mebusluğu sona erdi. 7 Ekim 1912'de Çorlu Kazası Kaymakamlığına, 28 Mayıs 1914'de Trabzon-Canik (Samsun) Bölgesi Mülkiye Müfettişliğine, 21 Haziran 1915'de Dahiliye Nezareti Muhacirin ve Aşiretler Şubesi Müdür Muavinliğine, 31 Ekim 1915'de 2. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine getirildi. 
Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Mutasarrıflığa yükseltildi. 2 Temmuz 1916'da Anteb, 28 
Ağustos 1916'da Urfa, 15 Mayıs 1917'de Aydın, 3 Ekim 1917'de Isparta, 8 Ağustos 1918'de Çatalca, 
23 Ocak 1919'da Bolu Sancakları Mutasarrıflıklarına tayin edildi. Bolu Mutasarrıfı iken Milli 
Mücadeleye katılıp T.B.M.M. Hükümeti emrine girdi. 4 Ağustos 1920'de Dahiliye Vekaleti Mahalli idareler Umum Müdürlüğüne, 22 Eylül 1920'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine, 27 Ağustos 1921'de Sivas, 12 Nisan 1923'de İstanbul Vilayetleri Valiliklerine, 14 Haziran 1924'de Ankara Belediye Reisliğine atandı. Ankara Şehremini (Belediye Reisi) bulunduğu sırada yeni başkent olan Ankara'nın modem şekilde kuruluşunda öncülük yaparak değerli hizmetler gördü. Haydar Bey bu amaçla Avrupa'nın önemli şehirlerinde ziyaretlerde bulundu. Öncelikle Ankara'nın mesken ve su meselesini çözmek istiyordu.Haydar Bey aceleciliği ve metotsuz çalışmasına rağmen, görevde bulunduğu süre içinde Ankara'ya birçok fabrika ve yeni bir mahalle kazandırmıştı. 1926 yılı sonlarında Ankara'da değirmen, fırınlar, buz fabrikası, büyük etüv, tuğla imalathanesi, kireç ocakları, kereste fabrikası, çimento fabrikası bulunuyordu. Henüz tamamlanmayan çimento fabrikası dışında diğer bütün fabrika ve imalathaneler işlemekteydi. Emanet günde 30.000 tuğla 
çıkarıyordu. Kireç ocakları o zamana kadar 1.600.000 kilo kireç satmıştı. Kereste fabrikasında 1926 
yılında 2.400 metre mikâp kereste işlenmişti. Buz fabrikası yazın Ankara'nın ihtiyacını karşılamıştı. 
Marsilya kiremidin çamurunu bulmak için üç ay çalışılmış, bu konudaki eserler ve raporlardan yararlanılmış, Bulgaristan'dan bir usta getirilmiş ve sonunda kiremit elde edilmişti. Avusturyalılar 


Emanetle 1.000.000 tuğla için mukavele yapmışlardı. Altmış memur evinin inşasında Emanetin imal ettiği kireç kullanılıyordu. 27 Kasım 1926'da İstanbul Mebusluğuna getirilerek Ankara Belediye Reisliğinden istifaen ayrıldı. Bir süre İstanbul Belediyesi İstimlak Komisyonu Reisliği yaptı. 11 Nisan 1923-8 Haziran 1924 Tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevinde bulundu. 2. 
Dönem sonlarında istifa ederek ayrılan Refet Paşa'nın yerine 1926'da İstanbul Mebusu oldu. 3. 
Dönemde de mebusluğu devam eden Haydar Bey, dönem sona ermeden 1931 yılı başında, Meclise devamsızlıktan dolayı müstafi sayıldı. Bu olağan dışı bir tasfiye şekli idi. Haydar Bey 1930'da Serbest Fırkaya Atatürk'ün isteği dışında girmişti. Fethi Bey'in anılarında Ali Haydar Bey'in ömrünü Sultanahmet'in arka sokaklarından birinde bakkallık ederek tamamladığı anlatılmaktadır. 
Arapça, Almanca, Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Yıllar boyunca teşkilatsızlık yüzünden milyarlarca liralık maddi zarara, bir o kadar da manevi ve tarihi değer kaybına yol açan meşhur "İstanbul Yangınları"nı kökten önlemek maksadıyla İstanbul İtfaiye Teşkilatını kurdu. Modem İstanbul Mezbahasını tesis edip hizmete soktu. Ayrıca 1956'da bozulan Beyazıd Meydanını ve bu Meydandaki havuzu yaptıran da Haydar Bey'dir. Emekli olarak oturmakta olduğu İstanbul'da kalb yetersizliğinden, tedavi edilmekte bulunduğu Cerrahpaşa Hastahanesi'nde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Edirnekapı Mezarlığına defnedildi. Evli ve dört çocuk babası idi. 


Süleyman ASAF (İlbay) (1882- 1957). 27 Kasım 1926-30 Ekim 1928 tarihleri arasında Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. Eski Ankara Şehremini ve Bilecik mebusu, Yüksek Su Mühendisi Süleyman Asaf İlbay, belediyecilik işlerine öncelik vermiş şehrin planlı bir şekilde imarı için çaba sarf etmiştir. Asaf Bey'in, 1927 yılı Kasım'ında göreve başladığı günlerde Ankara'da “fasılalı yağmurlar yağdığı halde? su sıkıntısı sürmekteydi. Ankara'nın suyu Elmadağ ve Hanımpınarı kaynaklarından karşılanmaktaydı. Asaf Bey'in açıklamasına göre, Hanımpınarı ancak 25 bin nüfusa yetecek kadardı. Ankara devlet merkezi olmadan önce şehrin nüfusu 25 binden fazla olmamıştı. 
Merkez olduktan sonra nüfus birdenbire artarak 1928'de 75 bine ulaştı. Ankara şehir planı onun döneminde hazırlattırılarak kabul edildi. Şehremanetinin içinde bulunduğu borç baskısı altında Haydar Bey'in yarım bıraktığı işleri tamamlamaya çalıştı. Asaf Bey Avrupa'nın önemli şehirlerinde ziyaretlerde bulunmuştu. 


Mehmet Vehbi DEMİREL (1882-1942). Kasım 1928-22 Haziran 1929 tarihleri arasında Ankara Şehremini Vekili olarak görev yaptı. Kırçova'da doğdu. Manastır Kazası ileri gelenlerinden Naşid Efendi ile Dilber Hanımın oğludur. Kırçova Rüşdiyesinde orta, Manastır ve Mercan İdadileri'nde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1905'de Mülkiyenin Yüksek Kısmından "iyi" derecede mezun oldu. 1905'de tayin edildiği Manastır Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 1909'da Osmancık, 1910'da Resne, 1912'de Ohri, 1913'de Balıkesir Merkez, 1915'de Haymana, 1916'da Burhaniye, 1917'de Ayvalık, Eylül 1917'de Adapazarı Kazaları Kaymakamlıklarına atandı. Ehliyet ve başarıları göz önüne alınarak Aralık 1917'de Sinop Mutasarrıflığına yükseltildi. Nisan 1918'de Çanakkale, Aralık 1920'de Malatya, Ekim 1922'de Aydın, Şubat 1923'de İzmit Sancakları Mutasarrıflıklarına nakledildi. Mutasarrıflıkların kaldırılması üzerine de Kocaeli Valiliğine terfi etti. 1927'de Ankara, 1929'da Seyhan (Adana), 1932'de Konya Valiliklerine; 1933'de Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığına; Ocak 1939'da da Başvekalet Müsteşarlığına getirildi. Bu görevde iken rahatsızlandı. Tedavi için gittiği İstanbul'da Pera Palas Otelinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenazesi Ankara'ya getirilip Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 1910'da Sadiye (Demirel) Hanımla evlenmişti; üç erkek, bir kız evlat babası idi. Fransızca ve Bulgarca biliyordu. Beyaz şeridli "İstiklal Madalyası" hamili idi. Fransızca ve Bulgarca bilmekeydi. 


Nevzat TANDOĞAN. Darülfünun Hukuk Mektebinden 1914'te mezun olduktan sonra askerlik görevini yapmak için ordunun hizmetine girdi. Haziran 1914 ile Kasım 1918 tarihleri arasında İstanbul'da istihbarat subayı ve I. Ordu Menzil Adli Müşaviri olarak görev yaptı. Sırasıyla Kasımpaşa Erkek Nümune Mektebi, Erenköy Nümune Mektebi ve Anadolu Feneri Mektepleri'nde öğretmenlik yaptı. 26 Kasım 1918'de İttihat ve Terakki taraftarı olduğu gerekçesiyle ordudaki görevine son verildi. Aralık 1918'de ani bir kararla öğretmenlik yapmaktan vazgeçerek hayatına polis olarak devam etmeye karar verdi. İstanbul'un işgali sırasında Esat Paşa'nın (Furgaç) yanında önemli hizmetlerde bulundu. İstanbul'un milli kuvvetler tarafından tekrar alınmasıyla İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube Müdürlüğü'ne atandı. Bu görevi sırasında Ali Kemal'in tutuklanması ve Sait Molla'nın yakalanmasında görev yaptı. İstanbul Polis Umum Müdürlüğündeki üst düzey görevlerinden sonra Adalar Dairesi Müdürlüğüne atandı. Adalar Müdürü iken İsmet İnönü'yle tanışması hayatında bir dönüm noktası oldu. Buradaki başarılı hizmetleri sayesinde kısa zamanda İsmet İnönü'nün takdirini ve güvenini kazandı. İnönü'nün önerisi ile 1 Ekim 1925'te Malatya Valiliğine tayin edildi. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün teveccühü ve görevlerindeki başarılı hizmetleri sayesinde kısa zamanda yükselerek Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok önemli bir isim haline geldi. 1927 genel seçimlerinde CHP'den Konya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi IH. Dönem milletvekili olarak meclise girdi. CHP'nin Bursa ve Balıkesir Müfettişliği görevlerini yürüttü. 12 Haziran 1929*da Ankara Valiliği ve Belediye Başkan Vekilliğine atanınca milletvekilliği ve parti müfettişliğinden istifa etti. 1930'da Ankara Belediye Başkanlığı asilliğe dönüştü. Göreve başladığında, belediye maliyesini tam bir kaos içinde bulan Tandoğan ilk iş olmak üzere bir taraftan günlük masrafları karşılamak diğer taraftan da Belediyeyi borçların tasallutundan kurtarabilmek için Ziraat Bankasından 120.000 liralık bir istikraz akdine muvaffak olmuş bu sayede bir az geniş nefes alabilmişti. 1930'da İmar İdare Heyeti azalığına getirildi. 
1937'de İmar İdare Heyeti Başkanı oldu. 12 Haziran 1929'dan 9 Temmuz 1946*ya kadar on yedi yıl boyunca kesintisiz olarak Ankara Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevlerini -dönemin yasaları gereği- beraber yürüttü. Dr. Neşet Naci Arzan cinayetinde gerçek katili saklamak ve olayı ört pas etmek için katil zanlısını makamına çağırıp suçu üstlenmesi için baskı yaptığı, hatta tehdit ettiği yönündeki iddialar sebebiyle mahkemede ifade vermek zorunda kaldı. Kamuoyunda hakkında oluşan şüphe ve eleştiriler 1946 yılına gelindiğinde giderek arttı. Tek Parti Döneminde yüksek sesle dillendirilemeyen bu eleştiriler CHP'nin iktidarı Demokrat Partiye devretmesiyle daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Ankara'da başlayıp Bolu'da görüşülmesine devam edilen davada ifadesine başvurulmak üzere tanık olarak çağrıldığı mahkemede sanık durumuna düştü. Bu cinayet davası onu intihara sürükleyen sürecin başlangıcı oldu. Yıllardır devam eden idarecilik hayatı ve on yedi yıl devam eden uzun valilik döneminin getirdiği yıpranmışlık, her zaman sadık kaldığı İsmet İnönü'nün takdirini ve güvenini kaybettiğini düşünmesi, herkesin önünde İnönü tarafından küçük düşürülmesi, hizmetlerine karşılık TBMM'ye girmesine izin verilmemesi, kabinede beklediği makamı elde edemeyişi ve son olarak Dr. Neşet Naci Arzan davası sebebiyle kamuoyunda hakkında oluşan şüphe ve gazetelerin aleyhinde yaptığı menfi yayınlara daha fazla dayanamayarak 9 Temmuz 1946'da hayatına son verdi. 


Osman Sabri ADAL (1903-1966). Tekirdağ Sancağı Muhasebe Müdürlerinden Mehmed Bey ile Hatice Hanımın oğludur. Limni Adası'nda doğdu. Fransızca bilen Adal, Edirne Sultanisinde lise öğrenimini tamamladı. 22 Ocak 1920'de Sinop Mutasarrıflığı Daimi Encümeni Katipliğine atanarak devlet hizmetine girdi. 17 Mart 1966 gecesi evinde ansızın geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti. 
Cenazesi İstanbul'a götürülerek 19 Mart 1966 Cumartesi günü Erenköy Sahrayı Cedid Mezarlığındaki Aile Kabristanına defnedildi. 1932'de evlenen Adal, Ankara Halk Evi'nin de 


üyesi idi. 2 Şubat 1922'de Ardahan Kazası Numune Mektebi Baş Muallimliği, 30 Mayıs 1922'de Trabzon Defterdarlığı Varidat Memurluğu, 2 Kasım 1922'de Tekirdağ İskan Memurluğu, 4 Nisan 1923'te Tekirdağ Varidat Katipliğine nakledildi. Son görevinden 1 Kasım 1923'te istifaen ayrıldı. 
Ekim 1924'te açılan sınavı kazanarak girdiği Mülkiyeden 7 Temmuz 1927'de mezun oldu. 20 
Temmuz 1927'de Balıkesir Vilayeti Maiyet Memurluğu, 30 Aralık 1927'de nakledildiği Şark Vilayetleri Umumi Müfettişliği Yazı İşleri Müdürlüğü Katipliğinde stajını tamamlayıp 13 Ağustos 1928'de Kaymakamlığa terfi etti. 14 Ağustos 1928'de Nusaybin Kaymakamlığı, 14 Şubat 1929'da 
Savur Kaymakamlığı, 17 Kasım 1930'da Emniyet Umum Müdürlüğü 4. Şube Müdürlüğü, 2 
Ağustos 1935'de Trakya Umum Müfettişliği İskan Müşavirliği, 23 Haziran 1939'da Trabzon 
Valiliği, 25 Aralık 1940'da Afyon Valiliği, 11 Temmuz 1941'de Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 
Ağustos 1946'da Ankara Valiliğine ve Belediye Reis Vekilliği, 27 Kasım 1946'da merkezi Erzurum'da olan 3. Genel Müfettişliği, 19 Şubat 1948'de İzmir Valiliği, 1 Aralık 1951'de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, 16 Haziran 1952”de 2. defa İzmir Valiliği, 12 Eylül 1953'de İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı. Bu son görevinden 13 Kasım 1953'de kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 
1961 Ekim seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (C.H.P.Y'nden İzmir Milletvekilliğine seçildi. 
1961-65 yılları arası İzmir milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Eserleri. Oyun: Vatan Uğrunda (dram, bir perde, 1931). İnceleme: Mer'i ve Mülga Kanunlar Kılavuzu (İzzet Örs'le birlikte, 1937). 


İzzettin ÇAĞPAR (1893-1952). Albay emeklilerinden Muhiddin Bey ile Şadiye Hanım'ın oğludur. 
İstanbul'da doğdu. Selanik Feyz-i Ati Mektebinde lise öğrenimini tamamladı. 20 Kasım 1915'te Mülkiyeden “iyi” derecede mezun oldu. Aralık 1915'de silah altına alındı. 1. Dünya Savaşı sonuna kadar yedek subay olarak askerlik yaptı. Aralık 1918'de terhis edildi. Ocak 1920'de Rusümat (Gümrükler) Umum Müdürlüğü Muhafaza Memurluğuna tayin edilerek Devlet Hizmetine girdi. 
Nisan 1921'de Muhafaza Müdürlüğü Kalem Katibliğine; Temmuz 1922'de aynı yer 2. Katibliğine; Ekim 1923'de Mesul Muhasibliği 1. Sınıf Katibliğine terfi etti. Aralık 1924'de bu görevden ve memuriyetden istifaen ayrıldı. Dört yıl kadar serbest çalıştıktan sonra idare mesleğine döndü. 
Sırasıyla 1928'de Konya Tahrirat Müdürlüğüne; 1929'da Akşehir, 1930'da Üsküdar Kaymakamlıklarına; 1934'de Trakya Umumi Müfettişliği Yazı İşleri Müdürlüğüne; 1935'de Vize Kaymakamlığına; 1936'da Dahiliye Vekaleti Mahalli idareler Umum Müdür Muavinliğine; aynı yıl Emniyet Umum Müdür Muavinliğine getirildi. Bu görevde üç yıla yakın kaldıktan sonra valiliğe yükseltildi. 1939'da Siirt, 1940'da Tokat, 1945'de Konya Valiliklerine; 02.12.1946 — 09.02.1948 tarihleri arasında görev yaptığı Ankara Vali ve Belediye Reisliğine; 9 Şubat 1948'de Samsun Valiliğine atandı. Haziran 1950'de Samsun Valiliğinden emekliye ayrıldı. Emekli olarak oturmakta olduğu İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Feriköy Kabristanındaki aile makberesine defnedildi. 1930'da Akşehir Kaymakamı iken Atiye Hanım'la evlenmişti. 1935'de ve 1941'de iki erkek evlat babası oldu. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Yağlı ve suluboya resim yapma merakı vardı. Tokat Vilayeti ve Taşova Kazası Fahri Hemşehriliği payesi verilmişti. “Köyde Hakiki Reform ve İdeal Köycülük? isimli eseri basıldı. 


Ragıp TÜZÜN. 28.2.1948-5.4.1950 tarihleri arasında Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. Mesken ihtiyacını karşılamak için “Yenimahalle” semtini kurmuş ve burada 3500 adet konut yaptırmıştır. 
Havagazı, Elektrik aboneleri sayısında yüzde on artış sağladı. Otobüs işletmesini tam randımanlı bir müessese haline getirir. Yol inşaatı ve kanalizasyon, semt pazarları, köprüler, asfalt tamiratı, mecra inşası ve büz konulması, istinat duvarları, tretuarlara plak döşenmesi, parselasyon işlerine ağırlık verdi. Ragıp Tüzün döneminde, Belediye hastanesinin çalışmaları arttırılmış, kuduz kedi ve 


köpekler toplanıp itlaf edilmiş, et ve hazır gıda satan dükkan ve imalathane tetkik edilmiş ve laboratuvar muayenesine gönderilmiş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan denetimleri yapılmış; mütemadiyen genişleyen şehrin temizlik işlerinin düzenli yapılması için Temizlik Müdürlüğünün ekipmanları ihtiyaçları karşılayabilecek bir duruma getirilmiş; itfaiye teşkilatı, şehrin genel durumu dikkate alınarak yeni ekipmanlar alınarak kuvvetlendirilmiş ve şehirdeki yangın muslukları sayısı arttırılmış; yollar ağaçlandırılmış, bulvarlara çiçekler dikilmiş, şehir parklarının bakımı ve çiçeklendirilmesi yapılmış belediye araç-gereç yönünden güçlendirilmiştir. 


Fuat BÖREKÇİ (1911-1990). Ankara'da doğdu. Kurtuluş Savaşının başlangıcından sonuna kadar büyük emeği geçen Ankara Müftüsü ve Cumhuriyet döneminin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi'nin oğludur. 5.4.1950-2.10.1951 tarihleri arasında Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Diyanet İşleri Başkanlığı Memurluğu, Ankara Adliyesi Hâkim ve Savcılığı, Ticaret Vekâleti Müfettişliği, Maliye Vekâleti Müşavirliği, Serbest Avukatlık, Çocuk Esirgeme Kurumu Üyeliği, Anadolu Ajansı İdare Meclisi Üyeliği, Ankara Belediye Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Meclisi Üyeliği ve Murakıplığı, TBMM XI. ve 1. (XII) Dönem Ankara Milletvekilliği yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Mehmet Atıf BENDERLİOĞLU (1910-1992). Akdağmadeni Yozgat'ta doğdu. İlk tahsilini Akdağmadeni'nde, orta tahsilini Malatya'da, lise tahsilini Sivas'ta yaptı ve Ankara Hukuk Fakültesinden 1933 yılında mezun olmuştur. 1933'de Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, 1941'de Sümerbank Hukuk Müşaviri oldu ve 1946 yılında Demokrat Parti'den siyasete girdi. 3.10.1951- 18.3.1954 tarihleri arasında Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. Ankara'nın kanalizasyon işini gerçekleştirdi. Ankara İl İmar Planı'nda gösterilen Dışkapı Meydanı'ndaki binaların dörder kat olarak inşasına dair İmar Yönetim Kurulunun 27.7.1951 tarih ve 219 sayılı kararını onaylayarak faaliyete geçirmiştir. 1957?de Yozgat milletvekili seçildi. 1958'de D.P. Grup Başkanvekili 1959'da 
Milli Eğitim Bakanı oldu. 27 Mayıs 1960'tan sonra Yassıada da 10 yıl hapse mahkum edildi. 1964 
yılında aftan faydalandı. 12.10.1975-12.9.1980 tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu Üyeliği yaptı.Evli ve iki çocuk babası idi. 


Kemal AYGÜN (1914-1979). Sivas Divriği'de doğdu. 1933'te Konya Lisesini bitirdi. 1936'da Mülkiye mezuniyetini takiben, Eylül 1936'da P.T.T. Umum Müdürlüğü Müfettiş Muavinliğine tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 29 Kasım 1940'ta Bozkır Kaymakamlığı, 1950-1952 yılları arasında 
İstanbul emniyet müdürlüğü, 31 Ocak 1952 - 1 Haziran 1954 ile 12 Eylül 1955 - 9 Ekim 1957 
tarihleri arasında iki kere Emniyet Genel Müdürlüğü, 9 Ekim 1957 - 12 Temmuz 1958 tarihleri arasında Ankara valiliği yaptı. Mayıs 1954'de Ankara Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Vekilliği görevlerine ek olarak, 1 Haziran 1954 tarihinden itibaren Ankara Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. 14 Eylül 1955 tarihinde 2. kez Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Daha sonra Ekim 1957'de 2. kez Ankara Vali ve Belediye Başkanlığı'na getirildi.17 Temmuz 1958'de İstanbul Belediye Reisliğine ve Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığına getirildi. Her iki görevi de 
27 Mayıs 1960'ta sona erdi. Demokrat Parti mensupları ile beraber Yassıada'da yargılandı ve 
Kayseri'de bir süre hapis yattı. Ekim 1962'den sonra bir süre İstanbul'da bir sigorta şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Nisan 1972'de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. İki yıl boyunca bu görevde bulunduktan sonra 1974 yılı Nisan ayında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ağası Şen'e devretti. Demokrat Parti kurucularından olan Refik Koraltan'ın dayısının kızı Sevinç Hanım ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı oldu. 


Cemal GÖKTAN (1906-1970). Cemal Göktan'ın babası Musa Kazım, annesi ise Neyne'dir. 
Üsküp doğumlu olan Göktan Sivas ili Küçük Minare Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk ve orta tahsiline İstanbul'da Köprülü Fazıl Paşa Nümune Mektebinde başladı. Daha sonra Kastamonu Çiftlik Ziraat Mektebinde öğrenimine devam etti. Buradan da Ankara Ziraat Mektebine nakil oldu. 
9.07.1930 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulunduktan sonra 1945 yılında Emniyet Umum Müdürlüğü Birinci Sınıf Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Kadroda ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, 1949 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Daha sonra Erzurum, Konya, Ankara (14.09.1955-09.10.1957) valiliklerinde bulundu. Orhan Eren'in Belediye Başkanlığına kadar geçen sürede Ankara Valiliği ve Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. 1957 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı. Bu görevini sürdürürken gerçekleştirilen 27 Mayıs 
1960 askeri darbesinden sonra tutuklandı. 24.10.1960 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü görevi 
son bulduktan sonra 1.11.1961 tarihinde emekliye ayrıldı. 25 Ağustos 1970'te İstanbul'da öldü. 
Fransızca ve Macarca biliyordu. 


Orhan EREN (1922-2017). Ankara Nallıhan'da doğdu. 1946 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1948 yılında avukat oldu. 1955-1957 yılları arasında Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. 1965-1980 yılları arasında 2. (XIIM.), 3. (XIV.), 4. (XV) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara Milletvekilliği yaptı. 1979 yılında Devlet Bakanı oldu. 1980 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 


Abdullah Dilaver ARGUN (1902-1978). Elaziz İstinaf Mahkemesi Azasından İsmail Kamil Bey ile Münire Hanımın oğludur. Ergani'de doğdu. Mercan İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. 
Temmuz 1922'de Mülkiyeden Pekiyi derecede ve birincilikle mezun oldu. 19 Eylül 1922'de Görele Rüşdiyesi Tarih - Coğrafya Muallimliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. 10 Mart 1923'de aynı okulun müdürlüğüne terfi etti. Bu görevden 13 Ağustos 1923'de Bulancak Nahiyesi 
Müdürlüğüne nakledilerek idare mesleğine geçti. 1 Ağustos 1925'de kaymakamlığa terfi ettirildi. 4 
Ağustos 1925'de Tirebolu Kaymakamlığına atandı. Bu görevden de 21 Kasım 1925'de ayrılıp 6 
Aralık 1925'de Ticaret Vekaleti Şirketler Şubesi Müdürlüğüne getirildi. Şirketler Müdürü iken 1 
Şubat 1926'da, Bankacılık öğrenimini yapmak üzere Ticaret Vekaleti hesabına Paris'e gönderildi. 
Paris Yüksek Mali İlimler Müessesesinden de sertifika aldı. Nisan 1928'de döndü. Bir süre daha eski görevinde çalıştıktan sonra tekrar idare mesleğine geçti. 8 Eylül 1928'de Borçka, 6 Haziran 1931'de Şavşat, 19 Mayıs 1932'de Vakfıkebir 4 Mart 1933'de Kuşadası Kazaları Kaymakamlıklarına; 19 Eylül 1935'de İzmir, 14 Nisan 1936'da Seyhan (Adana) Hukuk İşleri 
Müdürlüklerine; 31 Ağustos 1936'da Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler 4. Şube Müdürlüğüne; 19 
Temmuz 1939'da Ankara Vali Muavinliğine; 11 Nisan 1941'de Dahiliye Vekaleti Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 2. Şube Müdürlüğüne; 6 Ağustos 1941'de Nallıhan Kaymakamlığına atandı. Bu görevde iken valiliğe yükseltildi. 23 Mayıs 1942'de Van Vali Vekilliğine; 19 Nisan 1943'de Erzincan Valiliğine getirildi. 17 Haziran 1945'de Erzincan Valiliğinden ayrıldı. Bir süre merkezde kaldıktan sonra 29 Mart 1946'da İzmir Mansub İdare Kurulu Üyeliğine; 14 Ağustos 1947'de 4. Genel Müfettişlik Baş müşavirliğine; 3 Mart 1947'de vekaleten, 31 Mart 1948'de asaleten İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne; 3 Ağustos 1949'da aynı Bakanlık Tetkik Kurulu Başkanlığına; 2 Eylül 1950'de Muğla, 18 Temmuz 1951'de Aydın Valiliklerine; 20 Aralık 1954'de Aydın Valiliği kadrosu ile Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığına nakledildi. 1 Kasım 1957'de Muğla Mebusu olarak T.B.M.M.'ne girdi. 17 Temmuz 1958'de mebusluktan istifaen ayrılıp Ankara Valiliğine getirildi (17.07.1958—-27.05.1960). Bu arada Ankara Belediye Başkanlığını da deruhte 


etti. 27 Mayıs 1960'da Ankara Valiliği ve Belediye Reisliği görevi sona erdi. 8 Haziran 1960'da da emekliye ayrıldı. İstanbul'da öldü. Evli ve üç çocuk babasıydı. Fransızca biliyordu. Belediyeler ve Hususi İdareler Rehberi (Akif İşcan ile beraber), İl idaresi Kanunu (İhsan Olgun ile beraber) isimli basılmış eserleri bulunmaktadır. 


İrfan BAŞTUĞ (1908-1960). Van'da doğdu. 1929 yılında Harp Okulu'nu bitirdi. 1956 yılında Güney Kore'deki Türk Tugayında görev yaptı. Genelkurmay Personel Başkanlığında Tuğgeneral olarak vazifeli iken 27 Mayıs 1960 askeri darbesine katıldı. Askeri darbeden sonra Ankara valiliği ve belediye başkanlığına getirildi (08.06.1960-11.09.1960). Bu görevindeyken Tümgeneral rütbesine terfi etti. 12 Eylül 1960 tarihinde Kızılcahamam yakınlarında otomobil kazasında öldü. 
Ankara'da Dışkapı-Çevre Yolu arasında bir caddeye ve Cebeci'de bir ilkokula ismi verildi. 


İhsan ORGUN (1898-1980). İstanbul'da doğdu. Maltepe talimgahından 1916 yılında Piyade Asteğmen olarak mezun oldu. 1917 yılında Yeşilköy Hava Okulu'nda öğrenci subay olarak tayyare rasıt kursu gördü. 1917 yılında tayyare sınıfına nakledilerek İstanbul Hava Savunma Komutanlığı emrine atandı. Türk Kurtuluş Savaşı'nda 1919-1923 yıllarında garp cephesi emrinde, rasıtlık görevlerinde bulundu. 22 Haziran 1922 tarihinde bir keşif görevinde Seyitgazi civarında uçağının arıza yapması nedeniyle zorunlu iniş yaptı ve Yunanlara esir düştü. 4 Mart 1923 tarihinde esaretten dönerek 1. Tayyare Bölüğü'ne atandı. 1925 yılında Şeyh Said İsyanına karşı yapılan harekata katıldı. 1925 yılında tayyarecilik öğrenimini yapmak üzere Fransa'ya gitti. 1926'da yurda dönerek Eskişehir?'deki 7. Bölük Uçuş Heyeti'nde göreve devam etti. 1930 yılında girdiği harp akademisini, 
1933 yılında bitirerek kurmay subay oldu. Çeşitli hava birlik ve kurumlarında görev yaptı. 2. 
Tayyare Alay Komutanlığı yaptığı sırada 30 Ağustos 1946 tarihinde Tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Hava Okulu Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 1953 tarihinde Korgeneral rütbesine terfi etti. 
Askeri Temyiz Mahkemesi Başkanlığı görevini yaparken, 27 Mayıs Darbesinde Hava Kuvvetleri Komutan Vekili olarak görev yaptı. 4 Ağustos 1960 tarihinde emekliye ayrıldı. Tuğgeneral İrfan Baştuğ'un araba kazasında ölmesi üzerine 24 Eylül 1960-8 Nisan 1961 tarihleri arasında Ankara valiliği ve belediye başkanlıklarını yürüttü. 


Nuri TEOMAN (1907-1992). İstanbul?da doğdu. Türk hava tuğgeneral Mehmet Nuri Teoman, 27 
Mayıs Darbesi sonrası 1961 ile 1962 yılları arasında Ankara valiliği ve belediye başkanlığı, 
ardından 1962 ile 1965 yılları arasında Antalya valiliği yaptı. Antalya valiliği görevi sırasında 1962 
ile 1963 yılları arasında aynı zamanda Antalya belediye başkanlığı görevinde bulundu. 1965 yılına kadar Antalya Valiliği görevini sürdürmüş olup 31.01.1966-04.06.1967 tarihleri arasında Hatay Valiliği yaptı. 12 Eylül Darbesi sonrası 1981 ile 1983 yılları arasında tekrar Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Enver KURAY. Tacirlerden Hüsni Cemal Efendi ile Gülbende Hanım'ın oğludur. 1912'de Manastır'da doğdu. 1931'de Kastamonu Lisesini Pekiyi derecede bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, Ağustos 1934'de T.C.D.D.Y. Umum Müdürlüğü Maliye ve Muhasebat Dairesi Masa Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Bu görevde iken 1 Mayıs 1935'de askerlik 
hizmetini yapmak üzere silah altına alındı. 1 Ekim 1936'da yedek teğmen rütbesi ile terhis edildi. 26 
Ekim 1936'da tayin edildiği Edirne Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan; bir süre de Meriç, Vize, Yenice, İpsala, Keşan kaymakam vekilliklerinde bulunduktan sonra 14 Haziran 1939'da kaymakamlığa terfi etti. 24 Haziran 1939'da Bala, Ocak 1940'da Sivrice, 1944'de Boyabad, 1948'de 


Vakfıkebir, 1949'da Silivri, 1950'de Dikili kazaları kaymakamlıklarına; 1951'de Kastamonu, 1952'de Muğla, 1955'de Sivas, 1956'da İzmir vali muavinliklerine atandı. İzmir Vali Muavinliğinden ehliyetine binaen Valiliğe yükseltildi. Ekim 1958'de Siirt Valiliğine; Haziran 1960'da Mardin, Aralık 1961'de Bursa, Ekim 1962'de Ankara Vali ve Belediye Reisliklerine getirildi. Kasım 1964'de yapılan Belediye seçimlerinden sonra Ankara Belediyesi Reisliği görevi sona erdi. 14 Ocak 1966'da da kendi maaş ve kadrosu ile İçişleri Bakanlığı Merkez Valiliğine nakledildi. 31 yaşında iken Bedia Hanımla evlendi; biri S.B.F. 1966 mezunlarından Bilge Taplamacı olmak üzere üç kız, bir erkek evlat babasıdır. Aynı zamanda, Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray'ın babası, Yassıada savcısı Ömer Egesel'in eniştesidir. Türk İdareciler Derneği daimi üyesi olup pul koleksiyonu yapmaya, kitap okumaya ve spora meraklı idi. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. 

Halil Sezai ERKUT (1908-1988). Kırşehir Mucur'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Ankara Kadastro Katipliği, Divan-ı Muhasebat Mukayyitliği, Katipliği, Murakıp Muavinliği, Murakıplığı, Ankara Defterdarlığı, Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdür Vekilliği, Kızılay Ankara Şubesi Şube Kurulu Üyeliği, Ankara Halkevi Köycülük Şubesi Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Ankara Merkezi İdare Kurulu Üyeliği, Türk Hukuk Kurumu Kurucu Üyeliği ve İdare Kurulu Üyeliği, Serbest Avukatlık, T.C. Emlak Bankası Murakıplığı, TBMM IX. Dönem Kırşehir, XI. Dönem Ankara Milletvekilliği ile Kurucu Meclis Ankara İli Temsilciliği (6 Ocak 1961—25 Ekim 1961) yaptı. 1963 Türkiye yerel seçimlerinde 
Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Belediye Başkanı seçildi ve 17 Kasım 1963-2 Haziran 1968 
tarihleri arasında görev yaptı. Evli ve altı çocuk babası idi. 


Ekrem BARLAS (1912—1998). Kosova'nın Osmaniye kazasında doğdu. 1935'te Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebini bitirdi. 1948'de halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisinde Muhasebe Müdürü olarak görev yapmaktayken aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 21 Şubat 1952'de Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne atandı ve yeni tahsis edilen kurumun ilk genel müdürü oldu. Bu görevi 12 Eylül 1958'e dek sürdü. 1968 Türkiye yerel seçimlerinde Adalet Partisi'nin Ankara Belediye Başkanlığına adayı oldu ve 2 Haziran 1968'de gerçekleştirilen seçimlerde Ankara Belediye Başkanı seçildi. Başkanlığı döneminde öne çıkan gelişmelerden birisi Ankara'nın ilk metro projesine dair atılan adımdır. 1972'de gerçekleştirilen ulaşım etüdü çalışması Sofretu adlı Fransız firmaya hazırlatılmıştır. Ancak bu metro projesi uygun görülmemiştir. Döneminde öne çıkan bir gelişme de Kızılay meydanına yer altı çarşısı ve alt geçit için açılan hafriyat çukurudur. Bu çukur Ankara halkının tepkisini çekmiş ve Vedat Dalokay'ın adaylık sürecinde bu çukuru kapatacağına dair vaat vermesi seçim kampanyasında etkili olmuştur. 1973 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak rakibi Vedat Dalokay'a karşı seçimi kaybetmiştir. Almanca ve Fransızca bilmekteydi. İstanbul Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği kurucuları arasındadır. Türk Eğitim Derneği başkanlığında da bulundu. 


Vedat Ali DALOKAY (1927-1991). İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamlayan Dalokay, 
1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 1950-1951 yılları arasında 
PTT ve Bayındırlık Bakanlığında mimar olarak görev yaptı. 1951-1952 yılları arasında Paris'teki Sorbonne Şehircilik Enstitüsünde lisansüstü çalışması yaptı. 1954 yılında Ankara'da kendi mimarlık atölyesini kurdu. 1964-1968 yılları arasında Ankara Mimarlar Odası şube başkanlığı ve Mimarlar Odası genel sekreterliği yaptı. Dalokay, 1973 Yerel Seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı oldu ve bu görevi 1977 yılına kadar sürdürdü. Ankara ulaşımını kavşaklar yoluyla düzenlemesi nedeniyle kendisine "Göbekçi Dalokay" denildi. Sıhhiye'deki "Hitit Güneşi Anıtı ve Lozan Meydanı" 


Dalokay'ın başkanlık döneminde yapıldı. Ankara belediyesinin amblemi onun döneminde Hitit Güneşi olarak kullanılmaya başlandı. Altınpark, Abdi İpekçi, Kuğulu ve Seğmenler Parkları onun başkanlığı döneminde yapıldı; Uydukent, Batıkent projeleri hazırlandı. Dalokay, Belediye başkanlığını 1977 yılında %52 oyla seçilen Ali Dinçer'e bıraktı. Siyaset ve yönetimde tekrar etkin bir görev almadı. Dalokay, birçok proje yarışmasında ödüller almış bir mimardır. Katıldığı çeşitli uluslararası proje yarışmalarında birincilik almıştır. Bu yarışmalar: İslamabad Kral Faysal Camii (Pakistan, 1970), Cidde İslam Kalkınma Bankası Genel Merkezi (Suudi Arabistan, 1980), Başbakanlık Kompleksi (Pakistan, 1984), İstanbul Taksim Alanı (1987), Pakistan Ulusal Anıtı (1977) proje yarışmalarında birincilik kazandı. Ankara Kocatepe Camii için yaptığı projenin gerçekleştirilmesi ise mümkün olmadı. Bu yapının temelleri dahi atılmışken, geleneksel cami imgesine ters düştüğünü iddia edenlerin baskısıyla uygulanmadı; yapı değiştirilerek Osmanlı camisi özelliklerini taşıyan bugünkü cami inşa edildi. Kabuk Kubbe sistemi ayakta durmayacağı için temelleri atılmış olmasına rağmen proje iptal edildi. Alanya Belediyesi binası da Vedat Dalokay projesidir. Dalokay edebiyatla da ilgilenmiştir. "Kolo" adlı çocuk romanı ile 1980'de TDK Çocuk Yazını Ödülü'nü ve bu kitabın İngilizce çevirisiyle 1995 yılında "ALSC Mildred L. Batchelder Onur Ödülü"nü kazandı. Bu romanda Keban Barajının suları altında kalan bir köyde yaşayan Şeko Bacı ile keçisi Kolo'nun hikâyesini anlatmaktaydı. Bu kitabı Tij Yayınları'nca 2000 yılında "Bıza Kole" (Boynuzsuz Keçi) adıyla Zazaca'ya çevirildi. 21 Mart 1991'de Kırıkkale yakınlarında geçirdiği trafik kazasında eşi Ayça Dalokay (44) ve oğlu Barış Dalokay (17) ile birlikte hayatını kaybetti. 
Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Ali DİNÇER (1945-2007). Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde doğdu. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 1977'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Belediye başkanlığını 12 Eylül Darbesi'ne kadar sürdürdü. Bu görevi sırasında Türkiye Belediyeler Birliği ve İslam Ülkeleri Başkentler Birliği Kurucu Başkanlığı yaptı. 19. dönemde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP), 20. dönemde CHP'den seçilerek iki dönem Ankara milletvekilliği yapan Dinçer, 52. hükümette de Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. Dinçer, 22. 
dönemde CHP'den Bursa milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bu dönemde TBMM Başkanvekilliğinde bulundu. Vefatının ardından, TBMM ve Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenlerle Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Caz müziği sanatçısı Yıldız İbrahimova ile evli olan Ali Dinçer bir kız çocuk babasıydı. 


Süleyman ÖNDER. Halk arasında Atom Karınca lakabıyla anılan emekli General Süleyman Önder, 12 Eylül 1980-25 Mart 1984tarihleri arasında Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. İhtilal döneminde Süleyman Önder belediye başkanı iken tüm belediye araçlarının tamponlarının sarıya boyanmış olduğu nakledilir. Ankara Belediye Başkanı Süleyman Önder'in görevine başladığından itibaren bir türlü basınla yıldızı barışmadı. Ankaralı gazeteciler kimi kez Ankara Belediye Başkanı tarafından terslendi. Hattâ «yalan haber» yazmakla bile suçlandı. 


Mehmet ALTINSOY (1924-2007). Anavatan Partisinden 25 Mart 1984-26 Mart 1989 tarihleri arasında Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. Aksaray'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kurucu Meclis Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Temsilciliği, (6 Ocak 1961 - 15 Ekim 1961), 1. (XID, 2. (XTM), 4. (XV) Dönem Niğde, XX. Dönem Aksaray Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı. Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'nin damadıdır. Diyanet İşleri Başkanlığının 633 sayılı ilk teşkilat yasasının çıkarılmasına öncülük etti. 


Murat KARAYALÇIN. Sosyal Demokrat Halkçı Partiden 1989-1993 yılları arasında Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. 1943'te, Samsun'da doğdu. Babası Sabri Efendi, annesi Fevziye Hanımdır. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye İktisat Bölümünden mezun oldu. İngiltere University of East Anglia Kalkınma Ekonomisi Master yaptı. İngilizce bilmektedir. Planlama Uzmanı olarak Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Kent Koop. Genel Başkanı, Uluslararası İskân Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRKKENT Genel Başkanı, Uluslararası Koop. Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı, XX. Dönem Samsun Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, 50. Hükümet TBMM Dışından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 50. Hükümet TBMM Dışından Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Legion De'Honneur Şovalye Nişanı sahibidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 


Vedat AYDIN (1955-2020). 21 Eylül 1993-27 Mart 1994 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ankara Balâ'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü'nde öğrenim gördü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın 21 
Eylül 1993'te başbakan yardımcısı olması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1994 yerel seçimlerine kadar görevde kaldı. İç Anadolu Belediyeler Birliği Kurucu Başkanı'dır. 1993-1994 yılları arasında MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü. Kamu Ortaklığını temsilen Türk Traktör Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Kurultay delegeliği yaptı. Evli ve iki kız çocuk babası idi. 


Melih GÖKÇEK. 1948'de Ankara'da doğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep'te geçti. Babası Avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep İl Başkanı idi. İlk, orta ve lise öğretimini Gaziantep'te yapan Gökçek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara'ya yerleşti. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitiren Gökçek Gazeteciliğe yerel Gaziantep Haber Gazetesinde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığında Özel Kalem Müdür muavinliği yaptı. Yedek subaylığını Kıbrıs Güzelyurt'ta yapan Gökçek, askerlik dönüşü ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçildi. 1989 yılından itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne getirilen Gökçek, bu görevini 1991 yılı başlarına kadar sürdürdü. 23 Mart 1984'te Keçiören Belediye Başkanlığını kazandı. 1989'da ikinci defa Keçiören Belediye Başkanlığı görevine aday oldu. Fakat seçimi kazanamadı. 1991 yılı hem siyasi hem bürokratik hayatında dönüm noktası yaşayan Gökçek, ANAP'tan istifa ederek Refah Partisi'ne geçti. 20 Ekim 1991 seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2 yıl, 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı'nı kazandı. Refah Partisi'nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Gökçek, 1999 
yılı Belediye Seçimleri'nde ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu, yapılan seçimlerde Ankara tarihinde ilk kez iki kez üst üste, 2004 yılında üçüncü kez yine aynı göreve seçildi ve üç dönem üst üste, 29 Mart seçimlerinde 4. kez aynı göreve seçildi ve Ankara tarihinde ilk kez dört dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen kişi oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimleri seçimlerinde 5. kez aynı göreve geldi ve Ankara tarihinde ilk kez beş dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığına seçilen kişi oldu. Belediye Başkanlığı görevindeyken "Periler Ülkesinde" adlı heykeli Altınpark'tan kaldırtırken sarfettiği "Böyle sanatın içine tükürürüm" sözü, 


tartışmalar yaratmıştı. Başkanlık yaptığı dönemde Büyükşehir belediyesi Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Şeref Plaketi ile ödüllendirildi. 10 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve uluslararası ilişkilerde dünyada örnek teşkil edecek çalışmalar yapan kentler ve belediyelere verilen en büyük ödül olan Avrupa Ödülü'nü parlemento başkanı Luis Marie de Puig'den almıştır. 28 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti. Nevin Gökçek ile evli olan Melih Gökçek iki çocuk babasıdır. 


Mustafa TUNA. 6 Kasım 2017-8 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara Belediye Başkanlığı yaptı. Mustafa Tuna 1957'de Şarkışla'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Louisiana State University'de ihtisas, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktora yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Eğitim Vakfı Kuruculuğu ve Başkanlığı, Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi Üyeliği, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Üyeliği, TBMM XXII. Dönem Ankara Milletvekilliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yapmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Teşvik Ödülü sahibidir. 
Evlidir. 2009 Türkiye yerel seçimleri ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Sincan belediye başkanı seçildi. Melih Gökçek'in istifası üzerine 6 Kasım 2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mustafa Tuna aday olmadı. 


Mansur YAVAŞ. 1955'te, Ankara Beypazarı'nda doğdu. Ahmet Sadık Efendi ile Havva Hanımın çocuğu idi. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamladı. Askeri savcı olarak yaptığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 
1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Beypazarı 
Belediye Başkanlığı 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olupseçimleri kazandı ve Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Yavaş, 18 Nisan 2004 tarihinde yapılan seçimlerde yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçildi. Mansur Yavaş, iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından seçimi üçüncü sırada tamamladı. 2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine kabul edildi. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edildi ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde Ankara'daki oyların yüzde 43,8'ini almayı başardı, fakat seçimi 32.187 oy farkla kaybetti. 17 Nisan 2016 tarihinde CHP üyeliğinden istifa etti. Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Ankara'da oyların yüzde 50,93'ünü aldı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı. Büyükşehir belediye başkanlığı döneminde çoğunlukla dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardımlaşma projeleri ön plana çıkan Mansur Yavaş, görevdeki ilk 100 gününde; belediye binasının girişine ve içindeki tabelalara, çözüm süreci sırasında kaldırılan "T.C." ibaresini yeniden ekletti, belediye meclis toplantılarını ve ihaleleri Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlamaya başladı, dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da ücretsiz ulaşım hizmetini başlattı, kendi makam aracı dahil olmak üzere polis, itfaiye, zabıta gibi zorunlu araçlar dışındaki belediye 


araçlarının çakar lambalarını söktürdü, 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesinin ardından konuyla ilgili açılan davaya müdahil oldu, sokak hayvanları çalıştayı düzenledi, Ankara Kent Konseyi toplandı, belediye 136.579.402 TL bütçe fazlası verdi. Beypazar Belediye Başkanı olduğu dönemde tarihi Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin 
korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödüller aldı. 24 
Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV (Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı) tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. 9 Aralık 2020 tarihinde Uluslararası Şeffaflık Demeği tarafından “9 Aralık Dünya 
Yolsuzlukla Mücadele Günü” kapsamında "2020 Şeffaflık Ödülüne" layık görüldü. 14 Eylül 2021 
tarihinde "Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü" kazandı. 1986 yılında Nursen Hanımla evlenen Mansur Yavaş'ın Çağlayan ve Armağan adlarında iki kızı vardır. 


İ 


Antalya 


Yusuf Cemal DEMİREL (1879-1942). 1922-1924 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. 24 Aralık 1879'da Antalya'da doğan Yusuf Cemal Bey aynı zamanda Cumhuriyet döneminin de ilk belediye başkanı oldu. Asıl mesleği avukatlık olan Yusuf Cemal Bey, aynı zamanda Antalya Gazetesi'nin mesul müdürüydü. Soyadı kanunuyla Demirel soyadını aldı. 


Zühtü Beyzade HASAN. 1925—1926 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Şeremetzade ZEKİ. 1926-1927 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alan Şeremetzade Zeki Bey (Giritli Zeki diye de bilinir), İtalyan Loyd Triestino şirketinin Antalya acentesiydi. 1926 -1927 yıllarında Antalya Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Şeremetzade Zeki Bey, milli mücadele yıllarında İtalyanlar tarafından Rodos'a sürgün edildi, fakat kısa bir süre sonra Antalya'ya geri döndü. Mart 1926'da yapılan seçimlerde belediye başkanlığına seçildi. Zeki Bey'in belediye başkanlığı döneminde 
Kaleiçi ve Çarşı'da sık sık çıkan yangınlara karşı, tulumba teşkilatı kuruldu. 21 Haziran 1926 
tarihinde de, Çürüklük ve Sızanharik mezarlıklarının hal, kömür ve hayvan pazarı kurulmak üzere belediyeye devri onaylandı. Tophane Parkı 1926 yılında açıldı. Belediye 1926 yılında itibaren başta sıtma olmak üzere salgın hastalıklara karşı mücadelede de, çeşitli görevler yüklendi. 


Hakkı EFENDİ. 1927'de kısa süreliğine Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. Halk arasında Tosun'un Hakkı diye tanınırdı. 


Ali Galip KAHRAMAN (1890-1975). 1927-1930 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. Antalya Korkuteli'nde doğdu. İstanbul Tıbbiye mezunudur. İç ve Zührevi Hastalıklar uzmanıdır. Tıbbiye Cildiye Asistanlığı, Burdur Hükümet Tabipliği, Adana Askeri Menzil Hastanesi, 


Antalya Belediye, Afyon 2.Kolordu Merkez Hastanesi, Mürettep Fırka Gezici Hastanesi, 52.Alay Başhekimlikleri, 6.Fırka 1.Gezici Hastanesi, Burdur Askeri Hastanesi, 101 Nolu Hastane Tabipliği, Serbest Hekimlik, Hilal-i Ahmer, Himâiye-i Etfâl, Türk Hava Kurumu ve Türk Ocağı Kurumları Üyelikleri ve Başkanlıkları, Antalya Belediye Başkanlığı, TBMM IV., V., VI. Dönem Bursa, VII. ve VIII. Dönem Antalya Milletvekilliği yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Hüsnü KARAKAŞ (1860-1948). Karakaşzade Hüsnü Bey soyadı kanunundan sonra Karakaş soy adını aldı. 1860 yılında Antalya'nın Kaleiçi semtinde varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 
Osmanlı döneminin en önemli okullarında eğitim aldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-yi Milliyeyi destekledi ve yandaş topladı. 1930 ve 1934 yılları arasında Antalya belediye başkanlığı yapan Karakaşzade Hüsnü Bey, Antalya'nın ilk imar haritasını yaptırdı, Kalekapısı ile günümüzdeki İş Bankası arasında yer alan eski ahşap dükkânları yıktırarak caddeyi genişletmiş, Saat Kulesi'nin üzerindeki düdüğü yaptırtmış, Halkevi binasını (şimdiki Büyükşehir Belediye binası) 1932 yılında hizmete açmıştı. Ayrıca Antalya'da ilk itfaiye teşkilatını faaliyete geçirmişti. Karaalioğlu Bahçesi'nin modem bir parka dönüşümü de, Karakaşzade'nin belediye başkanlığı döneminde hız kazandı. 27 Şubat 1931 tarihinde bahçenin içine Gazi Bulvarı, 1934 yılında da Böcekçilik Mektebi'nin yanına İpekböcekçiliği İstasyonu açıldı. Hadrianus Kapısı karşısındaki Cafer Ağa Camisi olarak da bilinen yapının yerine Karakaş Camiinin, Cumhuriyetten önce eski Belediye Başkanı Karakaşzade Hüsnü Bey tarafından mescit olarak yaptırılmış olduğu ileri sürülür. Kentin hava alamadığı gerekçesiyle Antalya Surları'nın yıkılması Hüsnü Karakaş döneminin en tartışmalı icraatıdır. “1933 yılına gelene kadar Antalya'da partinin başında bulunan ve son belediye seçimine kadar da belediye başkanı olan kişi Hüsnü Karakaş'tır. Adnan Menderes'e göre bu kişi az tahsilli, ağa kafalı ve dar görüşlü bir insandır. Adam öldürmekten mahküm iken daha sonra affedilmiştir. 
Belediye başkanlığı sırasında da çıkar sağlamak yönünde yaptığı yolsuz ve kanunsuz hareketlerinden ötürü resmi takibata uğramıştır. Karakaş'ın parti ve memleket işlerindeki arkadaşları da kendi gibi, aydın kafalıları tatmin edemeyen ağalar ile halkı partiden soğutacak türde, istismar yolu düşünen kimselerdir. Bu kimseler Antalya'da mevcut birkaç şirketin sahip ve mensuplarının, bir zümre halinde parti çatısı altında toplandıkları kişilerdir.” " 


Şerafettin KARACAN. 1934'te, Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. Ancak kısa bir süre sonra istifa etti. Adnan Menderes, raporunda CHP il başkanı Şerafettin Karacan'ın parti genel sekreterliğinin bilgisi olmadan belediye başkanlığını da üstlendiğini belirtmiş ve bunun rahatsızlık yarattığını vurgulamıştı. 


Lütfü GÖKÇEOĞLU. 1934-1944 tarihleri arasında AntalyaBelediye Başkanlığı yaptı. 
Gökçeoğlu, 1934 seçimlerinde belediye başkanı oldu ve bu görevi iki dönem kesintisiz on yıl yürüttü. Döneminde, belediyenin girişimleriyle 14 Ağustos 1940 tarihinde kurulan “Antalya'yı Güzelleştirme, İmar ve Tanıtma Cemiyeti” öncülüğünde önemli imar çalışmaları yapıldı. Kentin su sorunu 1940'lı yıllarda Lütfü Gökçeoğlu ve o dönem Antalya Valisi olan Haşim İşcan'ın ortak teşebbüsleri ile çözüldü. Ali Çetinkaya Caddesi ile Atatürk Caddelerinin düzenlenmesi ve genişletilmesi, Muratpaşa Camii civarındaki mezarlığın kaldırılması, hayvan ve tahıl pazarı için yeni yerlerin belirlenmesi, 1935 yılı ile birlikte ön plana çıkan en önemli bayındırlık hareketleridir. 
Bunların dışında bir fenni mezbaha ile altı umumi tuvaletin yapımı, buz fabrikasının alınması, 


]1 Faysal Mayak. Adnan Menderes'in Teftiş Raporuna Göre Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Örgütünün Çalışmaları 
(1935) 


İtfaiye teşkilatının ıslahı, Belediye, Tophane ve Hatay parklarının inşası ve çevre düzenlemesi belediyenin faaliyetleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. İkinci döneminde, Karaalioğlu Parkı'nın yapımı, Şarampol Caddesi düzenlenmesi, Tophane Parkı ile Hatay Parkı'nın Antalya'ya kazandırılması, yeni halk pazarlarının kurulması ve belediye fırınlarının açılması karşımıza çıkmaktadır. 


Esat ESEN. Lütfü Gökçeoğlu'nun belediye başkanlığından ayrılmasından sonra ise yerine vekâleten, Vilayet Encümen azalarından Esat Esen belediye başkanı olarak atandı. İki yıllık belediye başkanlığı döneminde (1944-1945) Esat Esen, kentin sokak ve caddelerinin temizliği, esnafın ve pazarların denetimi gibi konularda faal olarak çalıştı. 


Burhanettin ONAT. Cumhuriyetin ilk yıllarında Antalya'da sıtma mücadelesinin en etkili isimleri arasında yer alan Dr. Burhanettin Onat, Antalya Türk Ocağının reisliğini yapmış, 1930 yılında 
Serbest Cumhuriyet Fırkasının Antalya teşkilatının kurucuları arasında yer almış bir isimdi. 1946 
yılında belediye başkanlığına seçilen Onat'ın belediye başkanlığı sekiz ay sürdü. Antalya Belediyesi Genel Kurulunun 5 Şubat 1947 tarihinde aldığı “itimatsızlık?” ve “kifayetsizlik” kararıyla belediye başkanlığından azledildi. 1950 ve 1960 yılları arasında Demokrat Parti Antalya milletvekili olan Onat, 14 Aralık 1976 tarihinde İstanbul'da vefat etti. 


Vasfi CANKATAN. Dr. Vasfi Cankatan 1947-1948 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Seyit Ali PAMİR (1898-1983). 1948-1954 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. 
Seyit Ali Pamir Girit Hanya'da doğdu. 1901 yılında Antalya'ya göç etti. 16 yaşında askerliğe alınıp Balkan Savaşında (Trablusgarb) ve 1. Dünya Savaşında (Yemen) çarpıştıktan sonra Kurtuluş Savaşında Fahrettin Altay Paşa'nın süvari birlikleri ile yüzbaşı olarak İzmir'e giren ilk süvari birliğinde görev aldı. Savaş sonrası serbest ticaret yaparak Antalya'daki un ticareti konusunda fabrikalarda simsarlık ve eksperlik yaptı. Siyasi hayatına önce Belediye Encümen üyeliği ile başladı. Daha sonra da 2 dönem Belediye Başkanlığı yaptı. Altın Portakal'ın öncüsü sayılan “Aspendos Tiyatro ve Müzik Festivalinin” başlangıç ve gelişim yıllarında Belediye Başkanı sıfatıyla katkıları oldu. Antalya'da vefat etti. 


Fuat ATAHAN. 1954 — 1955 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hayret ŞAKRAK. İbradı doğumlu olan Hayret Şakrak 1955 yılında Antalya Belediye Başkanı seçildi ve 1955-1959 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. Kentin ilk ayrıntılı imar planı Hayret Şakrak'ın belediye başkanlığı döneminde, 1956 yılında yapıldı. Yine Şakrak'ın 
belediye başkanlığı yıllarında Antalya'nın turizm kenti olması yolunda önemli adımlar atıldı. 1957 
yılında Antalya Konyaaltı mevkiinde 50 obanın inşaatına başlandı.1956'da, ilk turistik otel olan 56 
odalı Turistik Teras Oteli'nin temeli atıldı. Alanya-Antalya turistik sahil yolu inşasına başlandı. 
Antalya-Fenike yolu açıldı. Yayla Oteli ve Ege Oteli açıldı. Konyaaltı Sahiline 60 tane daha oba yapıldı. Eksper Turizm adı ile Antalya'nın ilk seyahat acentesi kuruldu. Antalya Turistik Teras Oteli yurtdışındaki benzerleri ile mukayese edilip modem anlamda ilk turistik tesis açıldı. 


Ömer EKEN (1922-2003). Antalya, Karataş, Korkuteli'nde doğdu. Babası İsmail Sabri Efendi, annesi Emine Hanımdır. Lise son sınıfta okulu bıraktı. Tüccarlık ve çiftçilik yaptı. 1959-1960 


yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı, TBMM 1.(XII) Dönem Antalya, 2.(XIII) Dönem Elazığ, 3.(XIV) Dönem Antalya Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Almanca biliyordu. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Turgut KILIÇER. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1943 yılı mezunudur. Manavgat kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 31.10.1962 — 15.12.1964 tarihleri arasında Ağrı, 02.01.1965-30.01.1966 tarihleri arasında Bilecik, 1971-1972” de Aydın ve 14/06/1960 — 18/10/1962 tarihleri arasında Antalya valilikleri yaptı. Antalya valiliği sırasında 27 Mayıs Darbesi nedeniyle aynı zamanda Antalya Belediye başkanlığı görevini de üstlendi. Diplomat Deniz Kılıçer'in babasıdır. Kitapları. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Mahalli İdareler Politikaları, 1923- 1990" ve "Türkiye'de ve Diğer Ülkelerde Çevre Sorunları" isimlerini taşımaktadır. 


Nuri TEOMAN. Türk hava tuğgenerali Nuri Teoman, 27 Mayıs Darbesi sonrası 1961 ile 1962 
yılları arasında Ankara valiliği ve belediye başkanlığı, ardından 1962 ile 1965 yılları arasında Antalya valiliği yaptı. Antalya valiliği görevi sırasında 1962 ile 1963 yılları arasında aynı zamanda Antalya belediye başkanlığı görevinde bulundu. 12 Eylül Darbesi sonrası 1981 ile 1983 yılları arasında tekrar Antalya belediye başkanlığı yaptı. 1992'de vefat etti. 


Avni TOLUNAY. Antalya'da 1963-1973 yılları arası kesintisiz 10 yıl belediye başkanlığı yapan Dr. 
Avni Tolunay ise önemli hamleler yaptı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kurucusu olan Dr. 
Avni Tolunay?'ın belediye başkanlığı döneminde Antalya toprak yollardan kurtuldu. Dr. Burhanettin Onat ile başlayan Antalya'nın dünya turizminin başkenti olma yarışı bu dönemde de sürdürüldü. 
Tolunay, yurt içi ve yurt dışı girişimlerle Antalya'nın tanıtılmasına hız verdi. “Antalya Festivali'nin belediye etkinlikleri içerisine dâhil edilmesi ve 1963 yılında bu etkinliğe “Ulusal Film Yarışması'nın eklenmesiyle birlikte Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni başlatmış oldu. Belediye yönetiminin festival programına eklediği, her yıl üç Alman çiftin evlendirilmesi ve toplu sünnet törenleri gibi etkinlikler de, Dr. Avni Tolunay'ın belediye faaliyetleri arasında yeraldı. 


Selahattin TONGUÇ. 1941'de Antalya'da doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Antalya'da gören Selahattin Tonguç daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1965-1973 yılları arasında Antalya'da serbest avukatlık yaptı. 1973-1980 yılları arasında CHP'den iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Antalya için koyduğu üç hedef, Turizm, kültürel alan ve tarım idi. “çıkardım teybi masaya kendi seslerinden rüşvet teklif edenleri, Antalyalı bir dinlesin dedim. Bütün halk toplandı, belediyenin önü doldu.” “1974'de şimdiki ASAT'ın bulunduğu binanın yeri belediyenin ahırıydı. Bakın bu çok uzak değil. 30-35 sene önce bu ahırda 
beslenen atlarla eşeklerle Antalya'nın çöpü alınıyordu.” “Belediye personeli o zaman 4800 kişi. 457 
temizlik işçisi var çalışan bir tane yok. 120 pehlivan, 90 dan fazla Antalyasporlu... Maaşları ödeyeceğiz ama kasada para yok. 500 bin lira maaş dağıtacağız ama belediyenin 100 bin lira geliri 
179 bin lira günlük borcu çıktı. 5 aydır zaten maaş ödenmemiş. Önümüz bayram.. Herkesi 
aradım,bankaya gittim, hükümetten istedim olmadı. Ben istifa etmeyi düşündüm babam ilk defa o zaman kızdı bana, “Göreve talip olmadan düşünmedin mi bunları?” dedi. En sonunda tarihlerinde ilk defa Genel-iş sendikası bana 200 bin lira verdi. Bir gün belediyede toplantıdayız kapı açıldı kardeşim bir çanta getirdi.“Bunu babam gönderdi” dedi ve gitti. Çantayı bir açtım 300 bin lira... 
Çok büyük para o yıllarda..Babam kendisinin ve ailenin her şeyini ipotek ettirip bulmuş parayı” “ Birden takır takır silah sesleri başladı. Evin karşısında bir beyaz Renault araba içinden bir adam 


inmiş ben altıncı ya da yedinci mermide fark ettim bana ateş ettiğini...” 1980*den sonra Antalya'da tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Evli, iki çocuk babasıdır. 


Şerafettin MIHÇAKAN. 1980-1981 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. 21 Kasım 1921'de doğdu. Kuleli Askeri Lisesinden sonra 1944'te Hava Harp Okulundan mezun oldu. 
Ardından, Hava Harp okulunda Tabur ve Alay Komutanlığı, Malatya İkmal Merkezi Komutanlığı yapan Mıhçakan, 1970'de Tuğgeneral oldu. Hava Kuvvetleri İkmal Daire Başkanlığından emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşti. 


Mehmet Kenan AKTEKİN (1927-2010). Adapazarı'nda doğdu. Ankara Polis Kolejinden mezun olan Aktekin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aktekin, Isparta, Tokat, Manisa, Konya, Ankara gibi birçok ilde emniyet müdürlüğü yaptı. İstanbul ve İzmir polis okullarında öğretim üyeliği de yapan Kenan Aktekin, emeklilik sonrası Antalya'ya yerleşti. Kenan Aktekin, bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra 1983—1984 yıllarında Antalya Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Aktekin, evli ve 2 çocuk babasıydı. 2009-2014 döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenen Prof. Dr. Mehmet R. Aktekin'in babası olan Kenan Aktekin Antalya'da vefat etti. 


Yener ULUSOY (1943-2001). 1984 — 1987 yıllarında Antalya Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Yener Ulusoy 30 Haziran 1943'de Antalya'da doğdu. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Evli ve üç çocuk sahibi olan Yener Ulusoy, 22 Ekim 2001 tarihinde 58 yaşındayken vefat etti. Ulusoy'un kabri Andızlı Mezarlığında bulunuyor. 


Metin KASAPOĞLU (1932-1990). Antalya doğumlu olan Kasapoğlu, 1987-1989 arası Antalya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hasan SUBAŞI. 1950'de, Elmalı'da doğdu. Hukuk Fakültesini bitirdi. 1989 yılında Antalya Belediye Başkanı seçildi. Döneminde, Antalya'da 3030 Sayılı Kanuna göre Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı alt belediyeleri oluşturularak "Büyükşehir Belediyesi" kuruldu. Büyükşehir belediyesi 
statüsü ile 1994 yılında yapılan ilk seçimde yeniden seçildi ve 1999 yılına kadar görev yaptı. 28 
Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde DYP'den aday oldu ancak seçilemedi. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili olarak meclise girdi. 16 Şubat 1950'de Antalya Elmalı'da doğan ve Hukuk Fakültesi'ni bitiren Subaşı, 1989 yılında Antalya Belediye Başkanı seçildi. Subaşı, belediye başkanlığı döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşunu sağladı. Antalya'nın temel ihtiyaçlarından sayılan Toptancı Hal, Otogar, Antalya Kültür Parkı (AKM , Cam Piramit, Gölet), Kanalizasyon, Yağmur suyu Drenaj Kanalı ve diğer alpı çalışmaları ile Arıtma Tesisleri, Hayvanat Bahçesi, Antalya Kent Konseyi'nin kuruluşu, Kalekapı Projesi Ulaşım Master Planı, Kırsal kesimde Kültür Çadırları, 100. Yıl ve kavşak düzenlemeleri, Uncalı Kent Mezarlığı ve Şehitlik, Karakaş Camii Projesi, Şehir İmar Planı, Güllük Katlı Otoparkı, Konyaaltı Sahil Projesi ve Beach Park, Büyükşehir İş Merkezi, Yeni Çöplük, Anet Et tesisleri ve Yeni Mezbaha, İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı gibi yatırımlara imza attı, binlerce tapu dağıttı. 
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Bekir KUMBUL. 1951'de, Antalya Serik-Karadayı'da doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ortopedi ve Travmatoloji konusunda uzmanlaştı ve Antalya SSK Hastanesi Başhekimliği görevinde bulundu. Antalya Tabip Odası Başkanlığı yaptı. 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Milletvekili seçildi ve 1999'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini 2004 yılına kadar yürüttü. İngilizce bilen Kumbul evli ve dört çocuk babasıdır. 
Serikli olup Karakoyunlu Yörüklerindendir. Kumbul'un göreve geldiği ilk yıl yaşanan büyük Marmara Depremi nedeniyle genel bütçede de sıkıntılar vardı. Buna rağmen rağmen 2004'e kadar başkanlık görevini yürüten Kumbul, rutin hizmetlerin yanısıra Subaşı'nın başlattığı altyapı çalışmalarını geliştirerek devam ettirdi, Boğaçay Köprüsü'nü yaptırdı. Bekir Kumbul, belediye başkanlığının ardından ise CHP'den 20'inci dönem Antalya Milletvekili seçildi. Kumbul evli ve dört çocuk babasıdır. 


Menderes TÜREL. 1964'te, Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalıştı ve çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi seçildi. 1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 
tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı. 28 
Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler daimi üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra milletvekili adayı olarak 
seçimleri kazanarak TBMM'ye girdi. Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 30 Eylül 2012 tarihinde AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 
14 Aralık 2013 tarihinde Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği akşam yemeğinde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından Antalya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı. 
30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri sonuçlarına göre en yakın rakibi ve eski belediye başkanı 
CHP'li Mustafa Akaydın'ı geçerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dönem aradan sonra tekrar seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimleri'nde Cumhur İttifakı'ndan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldıysa da Millet İttifakı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muhittin Böcek'e karşı kaybetti. 


Mustafa AKAYDIN. 1952'de, Çorum'da doğdu. İlk öğrenimini TED Ankara Kolejinde, lise öğrenimini de Ankara Fen Lisesinde tamamladı. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden genel cerrahi uzmanlığını aldı. 1980 yılında görev aldığı Akdeniz Üniversitesinde 1982 yılında yardımcı doçent, 
1984 yılında doçent ve 1992 yılında da profesör unvanını aldı. Akdeniz Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Derneği kurucu üyesidir. 1988-1990 yılları arasında Antalya Tabib Odası başkanlığını yürütmüş olup daha sonra bu odanın Onur Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Cerrahi tıp bilimleri alanında 22 uluslararası, 100'ün üzerinde de ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmış çalışması bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesinde 1996-2004 yılları arasında rektör yardımcılığı 2004-2008 arasında da rektörlük görevini yürüttü. 2007/2008 döneminde Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Antalya Büyükşehir 


Belediyesi başkanlığına seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerde Menderes Türel, Mustafa Akaydın'ı 23.504 oyla geçerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını devralmıştır. 7 Haziran ve 1 Kasım 
2015 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Antalya'dan CHP milletvekili seçildi. Günseli Akaydın 
ile evli olup iki çocuk babasıdır. 


Muhittin BÖCEK. 1962'de, Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yükseköğrenimini tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994- 
1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel 
seçimlerinde Anavatan Partisinden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olarak tekrar seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre zarfında 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü. 20 yıllık siyasi hayatını anlattığı “Ben Bu Şehre Aşığım” adlı kitabını yazdı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 
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Ardahan 
1926'ya Kadar Vilâyet Statüsünde Bulunan Ardahan 30 Mayıs 1926 Tarih Ve 877 Sayılı Kanun İle Kaza Haline Dönüştürüldü. 1992 yılında Kars'tan ayrılıp il statüsü kazandı. 


Faruk DEMİR. 1963 yılında Ardahan’ın Hanak ilçesinde dünyaya geldi. Demir, ilk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu. Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı ve 1999 yılına kadar devam etti. Faruk Demir, TRT ekranlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı. Faruk Demir, 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı. Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP?den Ardahan Belediye Başkanı oldu. 


Faruk KÖKSOY. AKP (iki dönem. 2009-2014/2014-2019). Faruk Köksoy, 1964 yılında Ardahan'ın Hanak İlçesi Baştoklu Köyü doğumludur. İlkokulu köyünde bitirdi. Ortaokul ve liseyi Sarıkamış'ta okuyarak 1981 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini dı ve 1985 yılında mezun oldu. Bir yıl Kırklareli-Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünde Stajyer 


Orman Mühendisi olarak çalıştı. Askerliğini 1986-87 yıllarında yedek subay olarak Mersin'de yaparak Dz. P. Teğmen rütbesi ile terhis oldu. Askerlik sonrası Orman Mühendisi olarak Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde ve serbest olarak Gaziantep'te kısa süreli işlerde çalıştı. Orman Bakanlığının açtığı imtihanı kazandı ve 1988 Ağustos ayında Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü emrine atandı. Kısa bir süre Diyarbakır ve Mardin Orman İşletme Şefliklerinde çalışarak daha sonra Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Merkezinde Elazığ Orman İşletme Şefi olarak atandı ve iki yıl bu görevde kaldı. Bu görevden sonra sırasıyla; Elazığ Ağaçlandırma şefi olarak beş yıl (1990 — 1995), Elazığ Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisi olarak iki yıl (1995 — 1997 yıllarında, görev alanı Elazığ, Bingöl, Tunceli, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari bölgesinde) çalıştı. 1997 Ekim ayında görev alanı Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinden oluşan Erzurum Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliğine Başmühendis olarak tayin oldu. 2003 yılı Ekim ayına kadar bu görevde kaldı. 09/10/2003 tarihi itibari ile yeni kurulan Ardahan İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atandı. Elazığ ilindeki görevi sırasında, Dünya Bankası kredili, kırsal kalkınma içerikli entegre bir proje olan Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesinde uygulamacı ve yönetici olarak (1991 — 1997) aktif görev yapmış olup proje çerçevesinde A.B.D New Mexico Eyalet Üniversitesinde eğitim görmüştü. Ayrıca Japon JİKA firması ile 2002 — 
2003 yıllarında hazırlanan Çoruh Havzası Kırsal Kalkınma ve Rehabilitasyon Projesinin (Erzurum 
— Artvin — Bayburt illerini kapsamaktadır) planlanmasında ve hazırlanmasında eş uzman olarak aktif görev almış olup, 2007 yılı haziran ayında Bakanlıklar arası işbirliği protokolu çerçevesinde Azerbaycan'a görevli olarak gitmişti. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ardahan Belediye Başkanı seçildi. Faruk Köksoy, evli ve biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır. 


Teoman GÜNGÖR. 1999 Yerel Seçimlerinde DSP'den Ardahan'dan Belediye Başkanı olarak seçildi. 2009 seçimlerinde DSP'den aday olarak kaybedince, emekli öğretmen Güngör Ankara'ya yerleşti. Ardahan Belediye Başkanı Teoman Güngör, görevi esnasında belediyeye ait alışverişlerin, kendisinin ve belediye personelinin akrabalarından yapılmasını yasakladı. Belediyeye ait alışverişlerde şaibelerin önüne geçilebilmesi için 'akraba yasağı' koyduğunu kaydeden Güngör, şöyle konuştu: "Personelimiz kendi alışverişlerini istedikleri yerlerden yapabilirler, buna benim karışma hakkım yok. Ancak, belediyemize ait alışverişlerin benim ya da personelin akrabalarından yapılması durumunda halkımızda çeşitli rahatsızlıklar meydana geliyor. Bu rahatsızlıkların önüne geçebilmek için bu tür yasak koyduk." 


Mikail KAYATÜRK 27 Mart 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ardahan Belediyesi Başkanlığına DYP'den seçildi. Kayatürk daha sonra bağımsız olarak 2004 seçimlerinde tekrar Ardahan Belediye Başkanı seçildi. Eski başkan Teoman Güngör'den görevi devralan Kayatürk, makam koltuğunun kırık olduğunu görünce oturmaktan vazgeçerek, tamire gönderdi. Kayatürk, kendisini tebrik için gelenlerle de ayakta görüşmek zorunda kaldı. İlk icraatı Halil Efendi 
Mahallesi'nden dört kilometre uzaklıktaki Yeni Mahalle'de bulunan okullarına yaya giden 85 
öğrenci için üç minibüs tahsis etmek olan Kayatürk, "Ben göreve gelmeden önce bu öğrencilerin sorununu çözmek için söz vermiştim. Belediyemize ait 3 minibüs, okullar tatil olana kadar bu öğrencileri taşıyacak" dedi. 2009'da, “hizmet ve mal alımlarında mevzuata aykırı hareket etmek ve belediyeyi zarara uğratmak? suçundan tutuklandı. 


Salih AKTÜRK. 1984”te SODEP'ten Ardahan belediye başkanı olarak seçildi.1992-1993 yılları arasında SHP’ den seçilerek tekrar Ardahan Belediye Başkanlığı yaptı. 


Edip ÇANAKÇI. 1968'de CHP'den seçilen Kars'ın ilçesi Ardahan'ın belediye başkanı idi. 1973 
Seçimlerinde bağımsız olarak Belediye Başkanı seçildi. 


Enver KESKİN. 1963'te AP'den seçilen Kars'ın ilçesi Ardahan'ın belediye başkanı idi. 
Yusuf GÜNGÖR. 1950”de CHP'den seçilen Kars'ın ilçesi Ardahan'ın belediye başkanı idi. 


Ali Ekber MUĞAN (1884-1972). Günümüzde Ermenistan sınırlarında kalan Erivan'da doğdu. 
Kendisi ilk, orta ve lise öğrenimini de 1906 senesine kadar doğduğu şehirde tamamladı. Ekber Kazım Bey'in ailesi bölgenin ileri gelen ailelerindendi. Annesini küçük yaşlarda kaybeden Ekber Kazım'ı üvey annesi büyüttü. Ekber Kazım Bey'in babasının adı Celal annesinin adı ise Saadet'tir. 
1911 senesinde Moskova Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sonrasında ise Resim ve Heykel 
eğitimine devam ettiği kesindir. Ekber Kazım Muğan, Ardahan'ın 4. Belediye Reisidir ve ilk üç Belediye Reisinin aksine, görevde 4 sene kalmıştır. Ekber Kazım Muğan, Ardahan'da Belediye Reisliğini 1930-1934 yılları arasında yaptı. Bundan sonra iki yıl Kars Lisesinde resim öğretmeni olarak bulundu. Ali Ekber Kazım Bey, Ardahan'da arıcılığı geliştiren isim olarak gösterilir. 
Kendisinin bu ilk siyasi macerasından sonra, 1966 yılına kadar arıcılıktan geçimini sağladığı bilinir. 
Ali Ekber Kazım Bey, 1920 yılında Tuti Hanımla evlendi. Dört çocukları oldu. Ekber Kazım Muğan, 1966 yılında İstanbul'a taşındı. 7 Aralık 1972'de Kurban Bayramının ilk günü İstanbul'da vefat etti. Kabri Edirnekapı Şehitliğindedir. Tuti Muğan ile yan yana yatmaktadırlar. Ekber Kazım Muğan'ın 100 civarında yağlı boya resmi olduğu söylenir ve bunların çoğu özel koleksiyonlardadır. 


Artvin 


İlin bir önceki adı Çoruh olup, TBMM'nde kabul edilen 17 Şubat 1956 tarih ve 6668 sayılı kanunla Artvin olmuştur. 


Demirhan ELÇİN. 30 Haziran 1960 tarihinde Artvin'de doğdu, ilk, orta, lise tahsilini Artvin'de tamamladı. o Eğitimini sonraki yıllarda Anadolu üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayarak Önlisans mezunu olmuştur. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Ruhsat sahibidir. 
Değişik tarihlerde, Artvin Orman İşletme, Artvin YSE ve Artvin DSİ Şube Müdürlüklerinde geçici işçi olarak çalışmış , 1979 yılında Artvin DSİ Şube Müdürlüğünde Teknik Personel olarak Devlet memurluğu görevine başlamıştır. Vatani görevini Bilecik Söğütte Jandarma Ulş. Alayında tamamlamıştır. Artvin DSİ Şube Müdürlüğündeki görevinden 1983 yılında istifa etmiştir. Aynı yıl içinde Esnaf Teşkilatında Muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 10 kasım 1986 tarihinde kendi iş yerini açarak esnaflığa ilk adımını attı. 07 mart 1988 tarihinde Artvin Giyim Eşyaları Ve Sanatkarları Odası seçimlerinde başkan vekilliğine, 01 ağustos 1991 tarihinde ise Başkanlığa 
seçilmiş, bu görevini Belediye Başkanı seçilinceye kadar devam ettirmiştir. 14 Nisan 1988 
tarihinde Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( Artvin Esob ) seçimlerinde, yönetim kurulu üyeliğine 08 kasım 1988 tarihinde başkanlığa seçilmiş bu görevinide, belediye başkanı seçilinceye 


kadar devam ettirmiştir. 1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti ( SHP ) den Belediye Meclis üyeliğine seçildi. Bu süreçte daimi encümenlik ve değişik komisyonlarda görev yaptı, 29 nisan 1991 tarihinde Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Murahhas üyeliğine, 02 temmuz 1999 tarihinde ise Başkanlığa seçilmiş olup, halen aralıksız Başkanlık görevini sürdürmektedir. 1993 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK ) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi bu görevini 2010 yılı Eylül ayına kadar devam ettirdi. 
17 yıllık TESK Yönetim Kurulu Üyeliği sürecinde, 2002 Mayıs ayından 28 ağustos 2009 tarihine 
kadar TESK Genel Başkan Vekilliği yaptı. 31 mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisinden ( CHP ) Belediye Başkanı oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 


Mehmet KOCATEPE 01/01/2014 — 01/01/2019. 1966 tarihinde Artvin Yusufeli, Altıparmak (Barhal) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimi Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak “Bilim Uzmanı” unvanını aldı. Mehmet Kocatepe, esnaf bir ailenin çocuğu olarak, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992'de 
öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM'de çalıştı. Mehmet Kocatepe, 2003 — 2009 
Yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak 
görev yapmıştır, halen Spor Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 30 Mart 2014 
Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Artvin Belediye Başkan Adayı oldu ve seçimi kazanarak Artvin Belediye Başkanı oldu. Mehmet Kocatepe, evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir. 


Emin ÖZGÜN (1954-2016). Artvin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Artvin'de tamamladı. 
Daha sonra Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 1980 yılında bitirdi. Önce Adapazarı Devlet Hastanesi'nde sonra İstanbul Koşu Yolu Kalp Hastanesi'nde Diş Hekimi olarak görev aldı. 
Emin Özgün memuriyetten istifa ederek, Artvin'de serbest diş hekimi olarak çalışmaya başladı. 
Özgün CHP kimliği ile politikaya girdi. CHP merkez ilçe başkanlığını yaptı. 1999 yılında CHP'den Artvin belediye başkanı seçilen Özgün 2004 ve 2009 seçimlerinde de aynı partiden tekrar belediye başkanı seçildi. 2014 seçimlerinde ise “037.2 oyla seçimi Mehmet Kocatepe'nin gerisinde tamamladı. 1 Ağustos 2016'da Ankara - Eskişehir yolu üzerinde seyir halindeyken bir jeepin aracına arkadan çarpması sonucunda yol süpürme aracına arkadan çarpan Özgün, olay yerinde öldü. 
Cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. 


Seracettin YAZAN. Kızılay Artvin Şube Başkanı Mimar Seracettin Yazan 01/01/1994 — 01/01/1999 tarihleri arasında Artvin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Kadir HALVAŞİ. 01/01/1984 — 01/01/1994 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem Artvin belediye başkanlığı yaptı. Ardından, Antalya'ya yerleşti. Döneminde, Hürriyet ve (Sabit Osman avcı) Cumhuriyet caddeleri açıldı. Kafkasör Kültür Sanat Ve Turizm Festivali'nin resmi festival olarak onun zamanında başladı. İlk raftingin onun zamanında yapıldı. 


Rıza YILMAZ. 01/01/1980 — 01/01/1984 tarihleri arasında Artvin belediye başkanlığı yaptı. 


Kaya KELEŞ 01/01/1973 — 01/01/1980 tarihleri arasında CHP'den Artvin belediye başkanlığı yaptı. 


Talat DİNÇ 01/01/1963 — 01/01/1973 tarihleri arasında Artvin belediye başkanlığı yaptı. 


Hamdi ERGÜN. 1951'de Karacasu Kaymakamlığı, 1952-1954 yılları arasında Karasu Kaymakamlığı, Zile Kaymakamlığı, 1957-1959 yılları arasında Ereğli (Konya) Kaymakamlığı, 01.08.1960-02.10.1961 tarihleri arasında Karadenizereğlisi Kaymakamlığı, 02.11.1962—-22.01.1965 tarihleri arasında Artvin Valiliği ve 01/01/1962 — 01/01/1963 tarihleri arasında ayrıca Artvin Belediye Başkanlığı, 1965-1967 yılları arasında Rize Valiliği yaptı. 


Ziya KASNAKOĞLU. 1945'te Erbaa Kaymakamlığından Diyadin Kaymakamlığına atandı. 
1947—1949 yılları arasında Bahçe Kaymakamlığı, 31.07.1950-11.05.1951 tarihleri arasında Karacabey Kaymakamlığı, 1953—1955 yılları arasında Ceyhan Kaymakamlığı, 31.05.1958- 11.06.1960 tarihleri arasında Akşehir Kaymakamlığı, 02.06.1960 — 25.10.1962 tarihleri arasında Artvin valiliği ve 01/12/1960 — 01/01/1962 tarihleri arasında Artvin Belediye Başkanlığı, 17.12.1964 - 28.01.1966 tarihleri arasında Kars Valiliği, 1972-1974 yılları arasında Trabzon Valiliği yaptı. Eşi Belkıs Kaynakoğlu'dur. İki çocuğu vardır. 


Mansur ULUSOY. 01/01/1960 — 01/12/1960 tarihleri arasında Artvin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ömer ÖZGÜN. 01/01/1955 — 01/01/1960 tarihleri arasında önce Çoruh ismiyle Artvin Belediye Başkanlığı yaptı. Ömer Özgün 1920 yılında Artvin'de dünyaya geldi. Babası Hasan Efendi, annesi Melek Hanımdır. İstanbul Tıp Fakültesi'nde yükseköğrenimini tamamladı. Artvin'e hükümet doktoru olarak döndü. Bu görevinde uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliye ayrıldı. Siyasete ilgi duyan Özgün Demokrat Parti'den sadece bir dönem belediye başkanı olarak görev yaptı. 
Döneminde yıkılan belediye binasını yaptırdı. Ömer Özgün dört çocuk babası olup, Müftülerin Kızı Fatma Hanımla evli idi. 


Mustafa ERGİN (1902-1979). Artvin'de dünyaya geldi. Babası Osman Efendi, annesi Hamiye Hanımdır. Çocukluğu, gençliği küçük şehirde geçti. Sonraki yıllarda Kurubaşlar'dan Zehra Kurul Hanımla evlendi ve beş çocuğu dünyaya geldi. İstiklal Savaşı gazilerinden idi. Mustafa Ergin, Artvin'de manifaturacılık üzerine büyük bir mağaza açarak ticaret hayatına girdi. Ticaret hayatının yanı sıra siyasetle de ilgilenmiş olan Mustafa Ergin 14.03.1953 — 16.11.1955 tarihleri arasında (Çoruh) Artvin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Ergin ailesi 1960'lı yılların sonuna doğru Ankara'ya yerleşmiş olup, Mustafa Ergin Ankara'da da tuhafiyecilik yaptı. 


Fehmi ALPASLAN (1918-2008). Artvin'de doğdu. Babası Dede Efendi annesi Emine Hanımdır. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Savcı ve Hâkim olarak Balıkesir Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Edremit Cumhuriyet Savcısı, (Çoruh) Artvin Belediye Başkanı (01/01/1950 — 01/01/1953), Serbest Avukat — Kurucu Meclis Artvin İli Temsilcisi (06.01.1961 — 15.10.1961) olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Rüstem KOCA. 01/01/1950 — 01/12/1950 tarihleri arasında (Çoruh) Artvin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Adil MORAL 01/01/1946 — 01/01/1950 tarihleri arasında (Çoruh) Artvin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Osman DEMİRÖZ (1887-1969). 01/01/1938 — 01/01/1946 tarihleri arasında (Çoruh) Artvin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1887 yılında Artvin de Orcuk ta dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda resmi rütbeli Milis Subay olarak savaştı. Makbule hanımla evlendi. Beş çocuğu oldu. Belediye başkanlığından sonra ailevi nedenlerden ötürü Bursa ya yerleşti. 1950'li yıllarda Bursa belediyesinde meclis üyeliği görevinde bulundu. İstanbul'da yaşamını yitirdi. 


Şükrü UYGUR. 01/01/1936 — 01/01/1938 tarihleri arasında (Çoruh) Artvin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Ali ÇORUH (1907-1969). Artvin'de doğdu. 01/01/1934 — 01/01/1936 tarihleri arasında Artvin Belediye Başkanlığı o yaptı. Artvin'e pek çok hizmette bulunan Çoruh CHP İl İdare Kurulu Başkanlığı ve İl daimi encümen üyeliği görevlerinde bulundu. Ali Çoruh CHP'den VIL dönem Çoruh milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı. Ali Çoruh evli ve üç çocuk babasıdır. 


Hasan ATANOĞLU 01/01/1933 — 01/01/1934 tarihleri arasında (Çoruh) Artvin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Kazım Kaydi ÇELTİKÇİOĞLU 01/01/1929 — 01/01/1933 tarihleri arasında Artvin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Mihriban Hanımla evli idi. Oğlu Hilmi Çeltikçioğlu, Demokrat Çoruh Gazetesi ve Matbaası sahibi olup X. Dönem Çoruh milletvekilliği ve XI. Dönem Artvin milletvekilliği görevini yürütmüştür. 


Hasan ARI 01/01/1928 — 01/01/1929 tarihleri arasında Artvin Belediye Başkanlığı görevinde 


bulundu. 


Aydın 


Fuat Şahin ERLAÇİN. 1925-1928 yılları arasında Aydın Belediye Başkanlığı yaptı. 30 
Haziran 1941'de yayın hayatına başlayan “Halkın Dili” Gazetesinin imtiyaz sahibi ve umum neşriyat müdürü (yazı işleri) Fuat Şahin Erlaçin'di. İstanbul Halkalı Ziraat Okulu'nu bitiren Erlaçin, Redd-i İlhak Cemiyeti ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynadı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Aydın Belediye Başkanı görevini yürüten Erlaçin, 4. Dönem TBMM'nin (1931- 1934) Aydın Milletvekili oldu. Aydın Türk Ocağı başkanlığı da yapan Fuat Şahin Erlaçin, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Aydın teşkilatını kuran kişiydi. Aydın'ın yeniden imar edilmesi için kurulan yapı kooperatiflerinin de başkanlığı görevlerini yürüttü. Yerel bir gazete olmasına rağmen kullandığı dili, mizanpajı ve içeriği ile dönemin diğer gazetelerine göre daha nitelikli bir yayıncılık anlayışı gösteren “Halkın Dili” Gazetesi sadece Aydın'dan değil çevre ilçe ve illerden de sağlam bir okuyucu kitlesine sahip oldu. Gazetenin aynı zamanda “Başyazarı” olan Fuat Şahin Erlaçin, yazılarında aslen ziraatçi olması dolayısıyla “Çiftçi” imzasını kullanmış, genelde tarımsal üretimin sorunları ve çözüm yollarını köşesine taşımıştı. gazete 4 Mart 1943'te yayın hayatını sonlandırdı. 


Ahmet Emin ERKAYIN (1878-1948).1928-1931 yılları arasında Aydın Belediye Başkanlığı yaptı. 
Ahmet Emin Bey, şehrin imarı ve düzene girmesi için büyük çaba göstermişti. Şehirde düzeni tekrar oluşturmaya çalışmış ve kısmen başarılı olmuştu. Aydın'da doğdu. İlköğrenimi ve Rüştiye eğitimini Aydın'da tamamladı. 25 yaşında ilkokullarda öğretmenlik yapmaya başladı. İttihat ve Terakki Cemiyetine üyeliği de bulunmaktadır. İşgal yıllarında büyük gayret sarf eden Ahmet Emin Bey (Arkayın), çalışmalarını Koçarlı ve Bağarası'nda yürüttü. Kuvayi Milliye olarak başladığı mücadelesine Ankara'nın emrine girerek sürdürdü. Ankara ile irtibatı ise Mahmut Esat Bey (Bozkurt) sağladı. Çeşitli idari görevlerde bulunan Ahmet Emin Bey son olarak milletvekilliği yaptı. 


Raif AYDOĞDU (1889-1958). 1931-1933 yılları arasında Aydın Belediye Başkanlığı yaptı. 
1931 yılında şehirden uzak bir yerde Fenni Mezbaha yaptırılmış ve aynı yıl meyve pazarı 
kurulmuştur. Aydın İtfaiye Teşkilatı daimi bir kadroya kavuşmuştur. Raif Fevzi Bey, ticari işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek 1933 yılı Şubat ayı ortasında belediye başkanlığından ayrılmıştır. 
Yerine vekaleten kısa süreliğine encümen azası Salih Bey gelmiştir Raif Aydoğdu Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Liseye kadar eğitimine İstanbul'da devam etmiştir. Ardından tıp fakültesinde eğitimini sürdürmüştür. Ancak branşını kısa süre içerisinde değiştirerek h ukuk eğitimine yönelmiştir. Raif Aydoğdu gazetecilik yapmış ve ilk yazılarına Aydın'da “Aydın Gazetesi” ile başlamıştır. Siyasi hayatı, basın hayatını da etkilemiş ve Demokrat Parti'ye katılmasından sonra 
1953 yılında Aydın'da DP taraftarı olan “Hür Aydın” Gazetesini çıkarmıştır. Raif Aydoğdu'nun 
siyasi hayatı CHP'de başlamıştır. 1931 Nisan ayı başında CHP Aydın Belediye Başkanı olarak 1933 
yılına kadar görev yapmış ve ticari hayatını engel göstererek başkanlıktan ayrılmıştır. 1945 yılında kısa süreliğine de olsa Aydın Belediye Başkanlığına tekrar getirilmiş ve 1946 Belediye seçimlerine kadar bu görevini sürdürmüştür. 1958 yılında 28 Mart günü kalp krizi sonucu çalışma masasında vefat etmiştir. 


Hüseyin Nafiz KARABUDAK. Nafiz Bey, görevden istifa eden Raif beyin yerine başkanlığa Aydın Belediye Meclisi tarafından seçilmiştir. 09.05.1933-30.10.1938 tarihleri arasında iki kez belediye başkanlığı görevinde bulundu. Nafiz Karabudak, Hukuk Fakültesi mezunudur. Uzun bir süre hakimlik yapan Nafiz Bey, Aydın'a ağır ceza mahkemesi azası olarak gelmiş ve bir süre sonra istifa ederek beş yıl avukatlık yapmıştır. Nafiz Bey, aynı zamanda C.H.P. Vilayet İdare Heyeti azası olarak çalışmalarını yürütmüştür. Avukatlık görevini ise 1933 yılına kadar sürdürmüş ve aynı yıl Aydın Belediye Başkanı seçilmiştir. Nafiz Karabudak Belediye Başkanlığından ayrıldıktan sonra hakimlik yapmıştır. Bir süre Sandıklı Hukuk Hakimliği yapan Nafiz Karabudak, 1943 yılında Aydın 
Ağır Ceza azalığına getirilmiştir. 1934 yılı sonuna kadar görevini sürdüren Nafiz Bey, 1934 
Belediye Seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilerek görevini Kasım 1938'e kadar devam ettirmiştir. Aydın, Nafiz Bey döneminde uzun sürecek bir istikrarı yakalamıştır. 


Ethem MENDERES (1899-1992). 1938-1945 yılları arasında Aydın belediye başkanlığı yaptı. 
İzmir'de doğdu. Babası Kadri Efendi annesi Huriye Hanımdır. Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre avukatlık ve çiftçilik yaptı. 3 Ekim 1916 ile 7 Kasım 1918 tarihlerinde askerlik hizmetini 
yerine getirdi. 13 Aralık 1920'de yeniden silah altına alınıp İstiklal Savaşında görevlendirildi. 23 
Ağustos 1923'te terhis oldu. 4 Mayıs 1933'te Aydın İli Daimi Encümen Üyeliğine, 1 Kasım 1938'de Aydın Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye Başkanı iken 24 Nisan 1941'de yeniden silah altına alındı. 1 Ağustos 1942'de terhis edildi. 21 Ocak 1942'de rütbesi Üsteğmenliğe yükseldi. Siyasi hayata Cumhuriyetçi Serbest Fırka ile başlayıp, Aydın'da 15 yıl CHP İl Başkanlığı yaptı. 1945'te CHP'den istifa ederek Aydın'da Demokrat Partiyi kurma görevini aldı. IX. Dönem seçimlerinde 


Demokrat Partiden Aydın Milletvekili seçildi. X. ve XI. Dönemlerde de Aydın Milletvekilliğini korudu. 1 Ağustos 1952'de II. Menderes Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs 1954'te HI. 
Menderes Hükümeti'nde Milli Müdafaa Bakanlığı, 15 Eylül 1955'te Devlet Bakanlığı, 30 Eylül 1955'te Dahiliye Bakanlığı, 12 Ekim 1956'da VI. Menderes Hükümetinde Nafıa (Bayındırlık) Bakanlığı, 19 Ocak 1958'de V. Menderes Hükümeti'nde ikinci defa Milli Müdafaa Bakanlığı görevlerini üstlendi. 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe yapmasından sonra Yassıada Yüksek Adalet Divanınca, Anayasayı çiğnediği suçlamasıyla yargılandı, 10 yıl ağır hapis cezası aldı. 18 Eylül 1992 tarihinde vefat etti. Evli olup bir çocuk babası idi. 


Orhan ÇİFTÇİ 1946-1948 yılları arasında Aydın belediye başkanlığı yaptı. 1914 tarihinde Aydın'da doğdu. Babası Aydın'ın zengin çiftçilerinden Cemal Bey olup, annesi ise Torbalı'da Hasan Paşa'nın kızı Makbule hanımdır. Orhan Çiftçi eğitim hayatına Aydın Cumhuriyet İlkokulunda başladı ve yine Aydın Orta Mektepte sürdürdü. Liseyi ise İzmir Amerikan Kolejinde tamamladı. Orhan Çiftçi aynı zamanda Kazım Karabekir ile akrabadır. Orhan Çiftçi'nin üvey ablası İclal Hanım, Kazım Karabekir'in eşidir. Orhan Çiftçi lise eğitiminin ardından Aydın'a döndü ve zeytin ile zeytinyağı ticaretine başladı. Daha sonra akaryakıt istasyon işletmeciliği yaptı ve baba mesleği olan çiftçiliği de sürdürdü. Bu süreç içerisinde Orhan Çiftçi Melahat Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Ajlan, Güzen ve Cemal adlarında üç çocukları oldu. 


İrfan SAYLAM (1903-1986). 1948-1950 yılları arasında Aydın belediye başkanlığı yaptı. 
Aydın'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aydın'da tamamladıktan sonraya İstanbul'a gitti ve Sanayi-i Nefise Mektebinde son sınıfa kadar eğitim gördü. Ancak Anadolu'nun işgali ile birlikte bu eğitimi yarıda kaldı. İrfan Saylam işgallerin ardından Aydın'a gelerek Kuvayı Milliye'ye katıldı. Bu mücadelede başarılı olunmanın ardından savaş nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı okuluna dönerek mezuniyet sınavlarına girdi ve başarı gösterdi, mimar oldu. Okul mezuniyetinin ardından 
1924 yılından itibaren Aydın Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olarak göreve başladı. Siyasi 
çalışmalarını ise CHP içerisinde yürüttü. İrfan Saylam yaşlılığın verdiği çeşitli rahatsızlıklardan dolayı 83 yaşında vefat etti. Aydın Tellidede de bulunan kimsesiz bir mezar görünümündeki mezarı, 
2014 yılında Aydın'da yerel medyada gündeme getirildikten sonra ancak 2018'de, Efeler Belediyesi 
Başkanı Mesut Özakcan'ın durumu öğrenmesi üzerine harekete geçildi ve Belediye tarafından İrfan Saylam ve annesinin mezarları yaptırıldı. 


Cevat ÜLKÜ (1913-1998). 1950-1951 yılları arasında Aydın belediye başkanlığı yaptı. 
Babası Ali Osman Efendi, annesi Naile Makbule Hanımdır.19 Nisan 1913 tarihinde Gazze'de doğdu. Fakat Aydın Merkez Cuma Mahallesi (004/05, 63, 531) nüfusuna kayıtlıdır. Cevat Ülkü, ilköğretimini Manisa'da, liseyi ise Bursa'da tamamladı. Daha sonra 1933 yılında İstanbul Hukuk 
Fakültesi'ne girdi ve 1936-1937 döneminde mezun oldu. Siyasi yaşamı DP ile başladı. 7 Eylül 1950 
tarihinde Aydın Belediye Başkanı seçildi. Bu görevinden kendi isteği ile 22 Haziran 1951 tarihinde ayrıldı. Aynı yıl DP Aydın Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Bu görevini 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesine kadar sürdürdü. Cevat Ülkü, Yassıada Mahkemesinde çeşitli davalardan yargılandı ve beş yıl ağır hapis cezasına mahküm oldu. Cezası Kayseri Cezaevinde infaz edildi. Emekliliğini İzmir'de sürdürdü ve aynı ilde vefat etti. Evli ve dört çocuk babası idi. 


Reşat ESENKAN. 1951-1952 yılları arasında Aydın belediye başkanlığı yaptı. Cevat Ülkü'nün 
22 Mayıs 1951 tarihinde Belediye Başkanlığından istifa etmesiyle, Aydın Belediye Meclisi 
tarafından Doktor Reşat Esenkan Aydın'ın yeni belediye başkanı seçildi. Bu dönemde elektrik ve su 


işlerinin yanı sıra park düzenlemesi, sıtma ile mücadele, şehir temizliği ile ilgilenildi. Mesleği ile meşgul olmak istediğini belirterek Belediye Başkanlığından ayrıldı. 


Selim YATAĞAN (1900-1970).04.06.1952-23.06.1955 tarihleri arasında Aydın belediye başkanlığı yaptı. Selim Yatağan, 1900 yılında Aydın Söke'de doğmuştur. Babasının adı Ahmet Şefik, annesinin adı ise Hanife'dir. İlköğretim ve lise eğitiminden sonra Veterinerlik Fakültesini bitirdi. Fransızca biliyordu. Siyasi yaşamı ise DP ile başladı. Reşat Esenkan'ın Belediye Başkanlığından 1952 yılında istifa etmesinden dolayı Selim Yatağan Aydın Belediye Meclisi tarafından yeni belediye başkanı olarak seçildi. Belediye Başkanlığını 28 Mayıs 1954 tarihine kadar yürüttü ve ayrılmıştır. Belediye Başkanlığından sonra 1957 yılında ise milletvekilliği seçimlerine katıldı. Bu seçimlerde Ağrı Milletvekili seçildi. Selim Yatağan, 1960 Askeri müdahalesi ile birlikte tutuklandı. Bu süreçte çeşitli davalardan yargılandı ve anayasayı ihlal etmek suçundan mahküm edildi. Ayrıca Etem Menderes ile birlikte görevi kötüye kullanmaktan dolayı da yargılandı. Cezaevi sürecinde Selim Yatağan, hastalıklarıyla uğraşmıştı. Bundan dolayı, 25 Eylül 1964 tarihinde hastalığının sürekli hale gelmesinden dolayı cezası affedildi. Veteriner Hekim, Milas ve Bodrum Hükümet Muayene ve Sıhhiye Veterineri, Tokat, Muğla, Balıkesir, Bilecik, Kars, Ağrı, Zonguldak ve Aydın Veteriner ve Zootekni Müdürü, Aydın Belediye Başkanı, Zirai Donatım Kurumu Mütehassıs Müşaviri, Süt Hayvanları ve Süt Sanayi AŞ Murahhas Üyesi ve İdare Meclisi 2. Başkanı, Talebe Cemiyeti, Şoförler Cemiyeti, Kızılay, Halkevi, Tarihi Eserler Koruma Derneği Başkanı, İl Beden Terbiyesi Başkanı ve Asbaşkanı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yardımsevenler Cemiyeti İdare Heyeti Üyesi, Takdirname ve İstiklâl Madalyası sahibi Selim Yatağan, evli ve üç çocuk babası idi. 


İsmet SEZGİN (1928-2016). 1955-1960 yılları arasında Aydın belediye başkanlığı yaptı. 
Aydın'da doğdu. Babası Abdullah Efendi, annesi Hamdiye Hanımdır. İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan mezun oldu. Fransızca bilmekte idi. Bankacılık ve Belediyecilik yaptı. Türkiye Emlak Kredi Bankası Denizli Şubesi Memuru ve Aydın Şubesi Muhasebecisi, Aydın İnşaat Ticaret Sanayi AŞ Müdürü, Aydın Belediye Başkanı, XII. Dönem Aydın Milletvekili, Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı İsmet Sezgin, evli ve iki çocuk babası idi. 


Enver ÖZBAKAN. Aydın Belediye Başkanı Kurmay Albay Enver Özbakan, asıl görevi nedeniyle Aydın'dan ayrılarak İzmir'e döndü. Kurmay Albay Enver Özbakan'ın asıl görevi Harp Akademisi öğretmenliğidir. Milli Birlik Komitesi tarafından bir süre Aydın Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kurmay Albay Enver Özbakan, 21 Haziran 1960 tarihinde vefat etti. 


Nihat DANIŞMAN. 12.06.1960-03.11.1960 tarihleri arasında Aydın belediye başkanlığı yaptı. 
Aslen Üsküp-Makedonya göçmeni bir aileden olup 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonrası aile Manisa'nın Soma ilçesine göç etmişlerdir. 1941'de Silifke kaymakamlığı sırasındaki başarılı çalışmalarından dolayı İçel Vilâyetince takdirname verildi. 1942'de Tarsus kaymakamlığına atandı. 
Nihat Danışman (Danişment), 1947 yılında Bingöl, 1949 ile 1950 yılları arasında Bolu, 1950 ile 
1954 yılları arasında Giresun, 1954 ile 1955 yılları arasında Manisa, 1956 ile 1958 yılları arasında 
Samsun, 1958 ile 1960 yılları arasında Edirne (1958-1960) ve 1960'ta Aydın valilikleri yaptı. Vali Nihat Danışman, 16 Haziran 1960 tarihinde Belediye Başkanlığı görevine başladı. 1961-1964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptı. Tarhan, Günhan, Mehmet, Mustafa adında dört oğlu vardır. Soma'da bir mahalleye ismi verilmiştir. 


Doğan ULUERGÜVEN. Bakanlık Teftiş Kurulundan Mülkiye Başmüfettişliğine tayin oldu. 
Ardından 1960-1964 yılları arasında Aydın Valiliği yaptı. Aydın Valiliği döneminde, 5.11.1960- 25.11.1963 tarihleri arasında Aydın Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. İller İdaresi Genel Müdürü Doğan Uluergüven 17. 7. 1964'te başladığı görevden 2.2.1965'te ayrıldı. 09.02.1965 - 22.01.1966 tarihleri arasında Şanlıurfa Valiliği yaptı. Necminisa Hanımla evli idi. İki kız bir erkek 
5 evlat sahibi idi. Kabri Aydın”da Tellidede Mezarlığındadır. 


Orhan ESİN 28.11.1963-02.06.1973 tarihleri arasında Aydın belediye başkanlığı yaptı. 1960 lı yılların sonlarında şehir içinden Yeni dörtyol'a bağlantı sağlanmak üzere şehrin gazi Bulvarından sonra ikinci büyük bulvarı açılmasına karar verildi. Adalet partisinin iktidarında ve aynı partiden Başkanlığa seçilen Orhan Esin ,Ankara'dan gönderilen ödeneklerle hemen kamulaştırma işlemlerine başlayarak, tek katlı eski kerpiç evler yıkılmış, ardından yüksek katlı ilk apartmanlar yükselmeye başlamıştı. Avukat Orhan Esen kendisi de avukat olan Birgül Hanımla evli idi. 


Cevat ALDEMİR (1937-2000). 1973-1977 ve 1989-1994 yılları arası iki dönem Aydın Belediye Başkanlığı yaptı. ANAP Aydın İl Başkanlığı Turban Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Karadeniz Bakır İşletmeleri'nin Amerika'daki iş gezisine giderken, Frankfurt Havaalanı'nda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Rüsfelshin Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aydın Barosuna kayıtlıydı. 


Muhterem AĞABABAOĞLU.07.12.1977-12.09.1980 tarihleri arasında Aydın Belediye Başkanlığı yaptı. 1977 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP*den Aydın Belediye Başkanlığına seçilen Muhterem Ağababaoğlu, 1980 ihtilalinde görevden alındı. 


Nevzat BİÇER 18.09.1980-26.03.1989 tarihleri arasında ANAP'tan Aydın Belediye 
Başkanlığı yaptı. İstanbul Yıldız Üniversitesi mezunu olup mimar idi. Belediyenin Bütçesi: 1984 
yılında 1 milyar 350 milyon lira, 1989 yılında 8 milyar 175 milyon lira idi. Gelirleri: Genel bütçeden yüzde 6'lık pay, kira gelirleri, işgaliye ve diğer rüsumlar, emlak vergisi ve garaj gelirleridir. Borçları yoktu. Istihdam: 1984 yılında 650 kişi, 1989 yılında 750 kişidir. Gerçekleşen projeler: Kentin su isale hattının yenilenmesi. (6 km). Kent içi yollara parke döşenmesi. Atatürk, Menderes, Egemenlik parklarının yanında Hasan Efendi, Osman Yozgatlı ve Ilıca başında park, çocuk bahçeleri, hal binası. Devam eden projeler Kanalizasyon arıtma tesisi. Su deposunun trafo inşaatı. 


Hüseyin AKSU. 27.03.1994---18.04.1999 ve 17.04.1999---16.08.2002 tarihleri arasında Aydın Belediye Başkanlığı yaptı. Mühendis Hüseyin Aksu 1994'te ANAP'tan girdiği başkanlık seçimini “ol'in altında bir farkla DYP adayının önünde kazanmışken 1999'da ikinci sıradaki DYP ile bu farkı 9015'in üzerine çıkararak ANAP'tan Aydın Belediye Başkanlığını kazandı. Belediye Başkanlığından istifa ederek bağımsız aday olarak girdiği 2002 genel seçimlerini %2 oy alarak kaybetti. Milletvekilliği seçilemeyince 2004 yılında CHP'den Aydın Belediye Başkanı adayı olan Hüseyin Aksu, %28 oy aldı ama başkan olamadı. 2009 yılında ise bu sefer MHP'den Aydın belediye Başkan adayı oldu. Bu seçimde %25 oy alan Hüseyin Aksu, Özlem Çerçioğlu'nun %26 oy almasıyla başkanlığa yine gelemedi. Hüseyin Aksu, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Efeler Belediye Başkan aday adayı oldu, ancak partisi tarafından aday gösterilmedi. 2019 Yerel 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Seçimlerinde yine Ak Parti'den Efeler Belediye Başkanı aday adayı oldu. Aydın'ın ilk televizyon kanalı AYTV'nin de kurucusudur. 


İlhami ORTEKİN (1942-2021).16.08.2002-30.03.2009 tarihleri arasında Aydın Belediye Başkanlığı yaptı. Akseki doğumlu olan İlhami Ortekin, Aydın siyasetinin önemli isimlerinden biriydi. Yıllarca Aydın'da siyaset ve ticaret yapan İlhami Otekin 25 Şubat 2013 tarihinde gece yarısı evinde çıkan yangında Eşi Fevziye Otrekin ve kayınvalidesi Fatma Kurt'u kaybetmiş ve o günden sonra siyaset ve ticaretten elini çekip yalnız başına yaşamaya başlamıştı. 4 Ağustos 2021'de karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Adnan Menderes Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. 


Özlem ÇERÇİOĞLU 30.03.2009'dan beri Aydın Belediye Başkanlığı yapmaktadır. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın Nazilli'de doğdu. Babasının adı Halil, annesinin adı Birsen'dir. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Özlem Çerçioğlu Selçuk Üniversitesini bitirdi. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı. 22. ve 23. 
dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı. Belediye Başkanlığını tercih ettiğinden, Milletvekilliği 7 Nisan 2009 tarihinde sona ermiştir. 
İngilizce bilen Çerçioğlu, evli ve iki çocuk annesidir. 


Cumhuriyetin 
Belediye Başkanları 


B-D 


Balıkesir 


Hayrettin KARAN (1890-1964). Balıkesir'de doğdu. Bursa İdadisi mezunudur. Balıkesir Ziraat Bankası Tahakkuk Katipliği, Ayvalık Mahkemesi Katipliği, Milli Müdâfaa-i Nezâret Husüsi Kalem Memurluğu, Balıkesir Milli Teşkilâtı İhtiyat Zabitliği, Balıkesir, Bilecik ve Söğüt Milli Menzil Teskilâtı Memurluğu, Seyyar Menzil Müfettişliği, Balıkesir Belediye Başkanlığı, Türk Dili Gazetesi sahipliği ve Başyazarlığı, Kitap Sevenler Derneği Kuruculuğu, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu Üyelikleri, TBMM TI. Dönem Balıkesir, IV. Dönem Bilecik, V., VI. ve VII. Dönem Balıkesir Milletvekilliği ile VI. ve VII. Dönem Arzuhal Encümeni Reisliği yaptı. Harp, İstiklal Madalyası ve Basın Şeref Kartı sahibidir. Evli ve iki çocuk babası idi. 01.10.1922 — 29.02.1925 tarihleri arasında Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. Başbakan İsmet İnönü'nün o zaman CHP il ve Belediye başkanı olan Yağhanecizade Hayrettin Bey'e diğer vilayetlerde olduğu gibi Balıkesir'de de CHP'nin ilkelerini ve Cumhuriyet İnkılaplarını yurttaşlara tanıtacak ve benimsetecek, günlük bir gazete çıkarılmasını önermesi üzerine Hayrettin Karan, 16 Mayıs 1926'da Türk Dili Gazetesini kurdu. Hayrettin Karan üç cilt olarak kurguladığı Kara Mehmet'te 1913-1938 yılları arasını manzum olarak hikaye eder. 


İsmail Naci KODANAZ (1925-1934). 1310 yılında Balıkesir'de doğdu. İlk ve lise öğrenimini Balıkesir'de yaptı. Tuhafiyecilikle ticarete atılan Naci Kodanaz, iki defa (1.3.1925-31.12.1934 /29.9.1936-4.11.1942) Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Feyzi Sözener'in milletvekilli#ine seçilmesi nedeniyle, açılan Halkevi Başkanlığına vali ve parti başkanı Ethem Aykut tarafından belediye Başkanı Naci Kodanaz getirildi. Naci Kodanaz 30 Mart 1939'dan itibaren Halkevi Başkanlığına başladı. Naci Kodanaz aynı zamanda Spor Bölgesi başkan vekilliği görevini de üstlenmişti. 


Salim GÜNDOĞAN. 1883'te Geyve'de dünyaya gelen Salih Salim Gündoğan mevleviyet payesine ulaşmış Mustafa Asım Efendi ile Hatice Şerif Hanımın oğludur. İstanbul İdadisinde orta öğrenimini tamamladıktan sonra Darü'l Fünun Edebiyat Şubesini 1905 de pekiyi derece ile Hukuk şubesini 
1910 da tekrar pekiyi derece ile bitirdi. 1912 tarihinde Dahiliye Nezareti Evrak Tesri-i Muamelat ve 
Islahat Komisyonu Kalemi'nde çalışmaya başlayarak devlet hizmetine girdi. Sonraki yıllarda Kaymakamlıklarda, Mülkiye Müfettişliklerinde bulundu. 1927 ile 1948 tarihleri arasında valilik yaptı. 1927-1931 yılları arasında Kars, 1931-1932 yılları arasında Samsun, 1932-1933 yılları arasında Mersin (İçel), 04.01.1934-24.08.1936 tarihleri arasında Balıkesir (1935-1936 yılları arasında aynı zamanda Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu), 1936-1939 yılları arasında Bolu valilikleri yaptı. 1939 — 1940 arası Matbuat Umum Müdürlüğü görevinde bulundu. 
1940-1942 yılları arasında Tekirdağ, 1943-1948 yılları arasında Aydın valiliği yaptı. Döneminde, Vali Salim Gündoğan önderliğinde kurulan bir kooperatif eliyle Aydın'da 103 evin yapımına başlandı. Zahire pazarı, yüzme havuzu, hal, mezbaha, şehir gazinosu ve misafirhanesi, talebe yurdu, pazaryeri inşaatı planlanan yatırımlardan bir kaçı olmuştu. Vali önderliğinde kurulan kooperatif 


Kepez mevkiinde yapılmakta olan 40 evin 35'ini kısa sürede bitirerek sahiplerine teslim etti. Kepez mevkiinde Aytepe adında yeni bir mahalle kuruldu. 21 Temmuz 1946 genel seçimlerinde Aydın Valisi Salim Gündoğan beraberinde kentin diğer bürokratlarıyla beraber ili karış karış dolaşarak CHP'nin seçimleri kazanması için çalıştı. 1946 genel seçimlerinde CHP tarafından İzmit milletvekili adayı gösterildi. Salim Gündoğan 1948 ara seçimlerinde milletvekili adayı oldu, ancak ön yoklamayı kaybetti. Gündoğan'ın Eserleri. a)Köy Kitabı (Kanunlara Göre Köylünün ve Köy Heyetinin İşleri), 1934'de Balıkesir'de basılmıştır. b) Köycülük ve Köy Davası Hakkında Bir Etüd, 1944'de Aydın'da basılmıştır. Dr. Mükerrem Sarol (1909-1995), anılarında şunları kaydeder. “Aydın Valisi (Salim Gündoğan) birgün beni çağırdı ve DP'yle olan ilişkimi derhal kesmem gerektiğini; eğer milletvekili olmak gibi bir isteğim varsa, CHP'nin karşısında politika yaptığım takdirde kendisinin Aydın Valisi olduğu sürece bunu engelleyeceğini söyledi. ” 


Ferit TÜZEL (1909-1992). 1942-1944 yılları arasında Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. 
Balıkesir'de doğdu. Babası Mehmet Enver Efendi, annesi Fatma İffet Hanımdır. İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Fransız Sen Piyer İlkokulu Türkçe Öğretmeni, Bursa Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Samsun Savcı Yardımcısı, Kars, Antalya Savcısı, Balıkesir Belediye Başkanı, İzmir Hazine Müşavir Avukatı, Balıkesir-Çanakkale Bölge Muhakemat Müdürü ve IX. 
Dönem Samsun Milletvekili olarak görev yaptı. Evli ve dört çocuk babası idi. 


İsmail Hakkı VARNALI (1891-1966). İsmail Hakkı Bey Varna'da doğdu. Mustafa Rüştü Efendi'nin oğludur. 1901'de Balıkesir'e yerleştiler. Yunan işgali üzerine Ayvalık Cephesinde “İvrindi Müfrezesi Kumandanlığı” yaptı. İşgale karşı yayınladığı “Doğru Söz” gazetesini ancak üç sayı çıkarabildi. İşgal sırasında Köprülülü Kazım Bey (Özalp)'in kurduğu Balıkesir'deki gizli “Ayın Pe” teşkilatının başkanı idi. 1944-1946 yılları arasında Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. 
Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığında bulundu. 1966 da vefat etti. Kendisine verilmek istenen “İstiklâl Madalyası”nı, “Biz ne yaptık ki ? Bir vatan görevidir yaptık..”, diyerek almadı. 


Muammer YASA. Balıkesir'de CHP'nin son Belediye Başkanı 1946 yılında kazanan Dr. 
Muammer Yasa idi. 1946-1950 yılları arasında DP'den Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. 
Kanalizasyon ve küçük sanayi alanlarındaki çalışmaları öne çıktı. 


Vasıf ISPARTALI. 1950 yılında CHP'den Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. 


Tevfik YOLDEMİR. 1950-1951 yılları arasında DP'den Belediye Başkanlığı yaptı. Seçildiğinde, şehrin çeşitli ihtiyaçları için Ankara'ya giderek ilgili bakanlıklarla görüşmelerde bulundu. 


Faik OCAK (1906-1962). Balıkesir'de doğdu. Babası Ahmet Talat Efendi, annesi Fatma Hanımdır. İstanbul Yüksek Ticaret Okulundan mezun oldu. Ticaretle uğraştı. Osmanlı Bankası Memuru, Ticaret Vekâleti İzmir İhracat Kontrolörü, Serbest Ticaret, Balıkesir Belediye Başkanı ve XI. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptı. 1952-1957 yılları arasında DP'den Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Enver DURMAZ. 1958-1960 yılları arasında DP'den belediye başkanlığı yaptı. Elektrik, sanayi, eğitim ve sağlık alanlarındaki çalışmaları öne çıktı. 


Şemsi İLTER. 27 Mayıs Askeri Darbesi ile Balıkesir Belediye Başkanlığına Binbaşı Şemsi İlter atanarak 01.06.1960-20.06. 1960 tarihleri arasında kısa süre Belediye Başkanlığı yaptı. 


Said KOÇAK. 27 Mayıs Askeri Darbesi ile Balıkesir Belediye Başkanlığına Said Koçak atanarak 20.06.1960-01.10.1960 tarihleri arasında kısa bir süre Belediye Başkanlığı yaptı. 


Zahid KIRAĞLI. 27 Mayıs Askeri Darbesi ile Balıkesir Valiliği ve Belediye Başkanlığına emekli Amiral Zahid Kırağlı atanarak 1.10.1960-17.11.1963 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı yaptı. 
Zahid Kırağlı 1964-1966 yılları arasında Sivas Valiliği görevinde de bulundu. “Komutanlar Ve 


e aa 


Hüseyin BAŞTUZ. Balıkesir'de doğdu. İlkokul mezunudur. Ticari hayatta başarı kazanmıştır. Evli, bir çocukludur. 17.11.1963 — 08.12.1973 tarihleri arasında iki dönem Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. Bağımsız seçilen Baştuz'un döneminde Balıkesirspor kuruldu. Balıkesir Belediye Başkanlığı döneminde, Balıkesir Fuarı, Vali Fethi Tansuk ve Belediye Başkanı Hüseyin Baştuz'un gayretleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisinin müşterek kararları ile Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf Derneklerini içine alan Fuar Yaşatma Komitesinin hazırlatıp Ticaret Bakanlığına sunduğu tüzükle, fuarın kuruluşu tescil ettirilmiş oldu. 13.3.1965 tarihinden itibaren 35 dönümlük bugünkü saha fuar vasfını kazandı. 1966'da Vali Fahri Centel daha sonra, Vali Fahrettin Akkutlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Baştuz'un gayretleri ile yeraltı kablolu sabit ışık, su şebekesi, modern bir 900 kişilik açık hava tiyatrosu, medeni ihtiyaçlara cevap verecek sabit tesislerle inşa edildi. 


Kaya Avni SAĞLIKÇI. 1973-1980 yılları arasında Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. Babası Eczacı Avni İsmail Beydir. Sıtkı Yırcalı'nın eşi eczacı Piraye hanımın kardeşidir. Balıkesirspor başkanlığı görevinde bulundu. Ergün Hanımla evli idi. 


Orhan BAYRAKTAR. 1980'de kısa süre Albay Orhan Bayraktar Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. 


Süleyman AKSOY. 1980-1984 yılları arasında Emekli Albay Süleyman Aksoy Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. 


Sami GÖKDENİZ. 1989-1999 yılları arasında DYP'den iki dönem Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. Balıkesir Barosuna kayıtlı olup avukatlık yapmaktadır. Sevim Hanımla evli ve üç kız babası idi. 2019'da kalp krizi geçirerek vefat eden kızı Av. Ebru Gökdeniz 2015'te 25'nci Dönem Ak Parti milletvekilliği için aday adaylığı açıklaması yapmıştı. Sami Gökdeniz ikinci büyük acıyı 2020'de hayat arkadaşı Sevim Gökdeniz'in vefat etmesiyle yaşadı. 


Ziyaettin TAN. 1984-1989 ve 1999-2004 yılları arasında iki dönem ANAP'tan Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. 


Sabri Uğur. Sabri Uğur 1958 Yılında Balıkesir'de doğdu. İlkokulu 6 Eylül ve Dumlupınar İlkokullarında okudu. Ortaöğrenimini Balıkesir Ortaokulunda tamamladı. Balıkesir Lisesi'nden 
1975 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde bir yıl öğrenim 
gördükten sonra yeniden girdiği Üniversite sınavları sonucunda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne geçiş yaptı. 1980 yılında Maliye Bölümünden mezun oldu. Çeşitli öğrenci dernekleri ve 


sosyal vakıflarda çalıştı. İstanbul Sosyal İlimler Enstitüsü'ne devam etti. 1983 yılında kısa dönem askerlik görevini tamamladı. 1984 yılında iki arkadaşı ile birlikte dış ticaret firması kurarak ticari hayata atıldı. 1994 yılına kadar ihracat ve transit dış ticaret yaptı. Lisans ve dış ticaret konularında eğitimler aldı. Balıkesir?de Sun Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdu. Halen bu firmaların bünyesinde görev yapıyor. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda aktif 
rol oynadı. Balıkesir Merkez İlçe Başkan yardımcılığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası Sabri Uğur, 28 
Mart 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Balıkesir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2004-2009 yılları arasında Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. 


İsmail Ok. 1964 yılında, Balıkesir-Kepsut-Hotaşlar köyünde doğdu. İlk ve Ortaokulu köyünde tamamladıktan sonra, 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi'ne girdi. Buradan, 1982'de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu. 1982 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü'nden 1987'de mezun oldu. 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir'de Sivil Savunma Memuru olarak görev yaptı.1989-1991 yılları arasında İstanbul-Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nde Kimya öğretmeni olarak çalıştı. 1994-1999 yılları arasında, Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İngilizce-Kimya öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ne atandı. Buradan, 29 Mart 
2009 Mahalli İdareler Seçimi'nde MHP'den Balıkesir Belediye Başkan Adayı olmak üzere, 01- 
Aralık-2008 tarihinde istifa etti. 1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2009-2014 yılları arasında Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı. Halen Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türk Ocakları üyesidir. Balıkesir T.C. Ziraat Bankası Fen Lisesi Biyoloji öğretmeni Nesrin hanımla evli ve iki çocuk babasıdır. 


Ahmet Edip UĞUR (1950-2021). Balıkesir'de doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir il başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği başkanlığı yaptı. 1987 genel seçimleri'nde Anavatan Partisi'nden Balıkesir milletvekili olarak ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan Ahmet Edip Uğur, 
2002 genel seçimleri'nde Ak Parti'den aday gösterildi ve seçimi kazanarak 22. Dönem milletvekili 
olarak koltuğunu korudu. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento'ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İşler" Başkanı olarak görevlendirildi. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçime girdi ve başkanlığa seçildi. 19 Ekim 2017'de Recep Tayyip Erdoğan içlerinde İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının olduğu altı belediye başkanının istifasını istedi. Ahmet Edip Uğur başlangıçta bu çağrıya uymadı. Daha sonra Erdoğan istifa edilmezse gereğinin yapılacağını söyledi. Uğur, 30 Ekim 2017 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. İstifasından sonra yaptığı açıklamada tehdit ile istifa etmeye zorlandığını, bu tehditlerin ailesine, evine kadar ulaştığını belirtti. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Edip Uğur, 2004-2009 arası Balıkesir belediye başkanlığı yapan Sabri Uğur'un kuzenidir. Beyin tümörü nedeniyle bir süredir 


tedavi gören Uğur, 71 yaşında hayatını kaybetti. Zağnos Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balıkesir şehir merkezindeki Başçeşme Mezarlığına defnedildi. 


Zekai KAFAOĞLU (2017-2019).1961 yılında Balıkesir'in Gökçeyazı Beldesinde doğdu. İlk ve orta okulu Gökçeyazı'da, lise tahsilini Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Hastaneleri'nde Diş Hekimi olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Diş Hastanesi kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi'nde İl Müfettişliği ile Fazilet Partisi'nde kurucu İl Başkanlığı yaptı. Ak Parti Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve 2 dönem kongre ile geldiği İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında Ak Parti milletvekilli adayı oldu. Çeşitli Sivili Toplum Kuruluşlarında önemli görevler üstlenen Zekai Kafaoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Yücel YILMAZ (2019-günümüz).1975 doğumlu, evli ve biri kız, iki erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. 
Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır. Askerlik hizmetini Bandırma 
6. Ana Jet Üssü'nde Asteğmen olarak tamamlamıştır. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır. Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası'nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bırakmıştır. 
Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçilmiştir. Karesi Belediye Başkanlığı döneminde ulusal ve uluslararası düzeyde 10 ödülü kariyerine ekleyen Yücel Yılmaz; Türkiye'de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin kurulmasına bizzat öncülük ederek, birlik merkezinin Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketi Balıkesir olmasını sağlamıştır. UCLG-MEWA Dünya Örgütü Yönetim Kurulu üyesi olan Yücel Yılmaz halen; Orta Asya Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Bölge Temsilciliği görevlerini sürdürmektedir. Yücel Yılmaz, 31 Mart 
2019 Mahalli İdareler Seçimi”nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. 


Bartın 


1876'da belediye teşkilatı kurulur. Cumhuriyet döneminde 1991 yılına kadar Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın, bu tarihte il statüsüne yükseltilir. 


Cemal AKIN. 1959'da, Bartın'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilimi Bartın”da tamamladı. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Başta Bartın Spor olmak üzere birçok spor kulübü ve derneklerde üst düzey yöneticilik yaptı. 1991 yılında Bartın MHP İl Başkanı seçildi. 11 sene bu görevi yaptı. 2003 yılı ve 2006 yılında yapılan kongrelerde MHP Merkez 
Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Cemal Akın 29 Mart 2009 
Yerel Seçimleri'nde Bartın Belediye Başkanı oldu.ikinci kez 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, Bartın Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. 8 yıldır Bartın Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cemal AKIN aynı zamanda; Tarihi Kentler Birliği (TKB) Encümen Üyeliği, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Encümen Üyeliği, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası(MİS) Genel 


Başkan Yardımcılığı, Türkiye Belediye Başkanları Birliği(BBB) Genel Başkan Yardımcılığı, Bartın Mahalli İdareler Birliği Başkan Vekilliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Cemal Akın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı oldu. 


Ahmet ALTINEL. 2007-2009 yılları arasında DSP'den Bartın Belediye Başkanlığı yaptı. 
2018'deki vefatında Ahmet Altınel, Halatçı Yaması Aile Mezarlığına defnedildi. 


Rıza YALÇINKAYA. 2004-2007/1999-2004 yılları arasında iki döneme yakın Bartın Belediye Başkanlığı yaptı. 1955'te, Zonguldak'ta doğdu. Babası Muzaffer Efendi annesi Ayşe Hanımdır. 
Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Amasra Taş Kömürü Müessese Müdürlüğü Teknik Uzmanı, Makine Mühendisi ve Başmühendisi, Makine Mühendisleri Odası Bartın İl Başkanı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu Başkanı, Bartın Belediye Başkanı, Türkiye Tarihi Kentler Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Üyesi, XXII. Dönem Bartın Milletvekili, 2003 yılı Tarihi Kentler Birliği “Özendirme”, 2005 Yılı Ankara Yuva Konut Yapı Kooperatifleri Birliği ve Anadolu Kamusen “Yılın Belediye Başkanı”, 2006 yılı Doğru Haber Gazetesi “Yılın Adamı” ödülleri sahibidir. Yalçınkaya, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın milletvekili olarak meclise girdi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Bartın milletvekili seçilen Yalçınkaya, 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi oldu. Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Bartın milletvekili olarak meclise girdi. Günümüzde halen TBMM İçişleri Komisyonu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Cemal ABANALI 1999'da kısa süre Bartın Belediye Başkanlığı yaptı. Bartın İnşaat Mühendisi Odası üyesidir. Mehmet Çelikel Lisesi'de okudu, 1959 Mezunudur. Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi'de okudu, 1968 Mezunudur. Elazığ DMMA'da inşaat okudu, 1973 Mezunudur. 


M. Oğuz PİR 1991-1994/1994-1999 yılları arasında ANAP'tan Bartın Belediye Başkanlığı yaptı. 
Avukat olup Bartın Barosu üyesidir. 


Davut FIRINCIOĞLU 1973-1977/1977-1980/1984/1989-1991 dönemlerinde olmak üzere üç defa Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 1985 yılında Ömertepesi at koşuları alanında Bartın Kaymakamı Hasan Yüksel, Bartın Belediye Başkanı Davut Fırıncıoğlu tarafından organize edilen büyük bir at koşusu ve şenlikler tertip edilmiştir. Çok sayıda katılımın olduğu bu koşular; Bartın'da yapılan son resmi at koşuları olmuştur. Davut Fırıncıoğlu 1991'de vefat etti. 


Ergün DOĞANAY. 1984'te kaymakamlığın yanı sıra Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Emekli yarbaylardan Ahmed Bey ile Muazzez Hanımın oğludur. 1936'da Sivas'ta doğdu. 1955'de Balıkesir Lisesini bitirdi. S.B.F.'nden mezuniyetini müteakıb tayin edildiği Balıkesir Maiyyet Memurluğunda; Altıntaş, Kofçaz, Vize, Çerkezköy, Balya Kaymakam Vekilliklerinde görevlendirilip staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursu ile TODAİE'ni bitirdikden sonra Temmuz 1963'te İncesu Kaymakamlığına atandı. Mart 1964'de silah altına alındı. 
Yedeksubay Okulunu bitirip Şiran Yedeksubay Kaymakam Vekili nasb edildi. Mart 1966'da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Nisan 1966'da Eflani, 1967'de Nusaybin, 1970'de de Yeşilova Kaymakamlıklarına getirildi. 19.10.1970 - 28.08.1973 tarihleri arasında Yeşilova Kaymakamlığı, 


1974-1975 yılları arasında Gümüşhacıköy Kaymakamlığı, Hendek Kaymakamlığı, Samsun Vali yardımcılığı ve 04. 10. 1991-16. 02. 1992 tarihleri arasında Bartın'ın ilk valisi (kurucu vali) olarak görev yaptı. Naran Hanım ile evli idi. 


Turgut GİRESUNLU. 15 Nisan 1983 ve 2 Şubat 1984 tarihleri arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 2013'te, Turgut Giresunlu geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Giresunlu için Belediye hizmet binasında tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Orduyeri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. 


Mahmut AKCAN. Mansup olarak 1980-1983 yılları arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Kemal SAMANCIOĞLU (1897-1985). 1963/1968 yılları arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. o Babası Avukat Hüseyin Hamdi Efendi, annesi Fatma Hanımdır. 1907 yılında Bartın Hamidiye Mektebini bitirdi. 1910-1911'de Rüştiyeyi tamamladı. 
1913 yılında Ziraat okuluna girdi. 1915 ten 1917 ye kadar Çivril Çekirge Mücadele Zabiti, 
1917'den 1919'a kadar Afyonkarahisar Çekirge Mücadele Müdürü olarak çalıştı. 1920'de öğretmen oldu. Milli Mücadele döneminde Amasra Sahil Tarassut Müfrezesi kumandanlığı ile Bartın Hendek Ereğli İnzibat zabitliklerinde bulundu. Bartın İnzibat zabitliği görevini yaparken Merkez Numune Mektebi orta devre öğretmenliğini de sürdürdü. 1923 yılında öğretmenliği bırakıp 1927 yılına kadar Ziraat Fen Memurluğu yaptı. 1927'de memurluktan istifa edip, serbest ticaretle uğraşmaya başladı. 
1929 belediye seçimleri sonrasında belediye başkanı seçildi. 1929-1973 yılları arasında ara ara 24 
yıl belediye başkanlığı yapmış olan Kemal Samancıoğlu, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğü İdare ve Levazım Şefliği, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Adana Müdürü, Türkiye Ekspres Bank müdürü, Anadolu Bankası Bartın Şubesi Müdürü görevlerinde de bulundu. 
Samancıoğlu, ölmeden önce yaşadığı evi Bartın belediyesine bağışladı. Kemal Samancıoğlu'nun hizmetlerini ve çalışmalarını gelecek kuşaklara aktarmak üzere başlatılan müze çalışmalarında, manevi kızı Hanife Samancıoğlu'nun yoğun emekleri oldu. 2004 yılında Bartın Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararın ardından Samancıoğlu Evi, Etnografya Müzesi haline getirildi. 
Halkın elinde müzede sergilenmeye değer, tarihi, eski eşyaların müzeye bağışlanması istendi. 
Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi, 29 Nisan 2008 günü Kemal Samancıoğlu'nun 111.doğum gününde açılmıştır. 


Mustafa AŞKIN. Osman Efendi ile Veddühâ Hanımın oğludur. 1932'de Sivas'ta doğdu. 1950'de Elazığ Lisesi Fen Bölümünü "iyi" derecede bitirdi. S.B.F.'nden mezun oldu. Kasım 1956'da tayin edildiği Elazığ Maiyyet Memurluğunda göreve başladı. Aşkın 1959'da Elâzığ Maiyet Memurluğundan Ağın Kaymakamlığına atandı. 1959-1960 yılları arasında Ağın, 10/09/1960- 20/04/1961 tarihleri arasında Sivrice, 1963'de silâh altına alındı; Yedeksubay Okulunu bitirip 1964'de Şefaatli Yedeksubay Kaymakam Vekilliğine atandı. 28.11.1965-25.02.1969 tarihleri arasında Kurtalan, 1968-1970 yılları arasında Niksar, 1970-1971 yılları arasında Aşkale, 1971-1974 yılları arasında Gediz, 1978-1980 yılları arasında Bergama kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. 
1961-1963 yılları arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Lütfiye Hanımla evlendi. İki kız iki erkek evladı oldu. Türk İdareciler Derneği üyesidir. 


İbrahim Ethem KILIÇOĞLU. (1922-1988). 1960-1961 yılları arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığı yaptı. Tirebolu'da doğdu. Babası Ahmet Efendi annesi Asiye 


Hanımdır. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Şube mezunudur. Az düzey Fransızca bilmekte idi. 
İçişleri Bakanlığı Maiyet Memuru, Manavgat, Finike, Sürmene, Çınar, Arhavi, Hopa, Aksaray ve Bartın Kaymakamı, Niğde Emniyet Müdürü, Ankara Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. I. (XI) Dönem Giresun Milletvekili seçildi. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Celal EĞİCİOĞLU. Mansup olarak 1960”ta kısa süre Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Mehmet ERSÖZ. 1955-1960 yılları arasında, Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 1958 yılında günümüzdeki pazaryeri Belediye tarafından tanzim edilmiş ve Kadınlar Pazarı burada kurulmaya başlamıştır. O dönemin Belediye Başkanı olan Mehmet Ersöz, şimdiki pazaryerinin olduğu bahçeleri istimlak ettirerek Kadınlar Pazarı'nın bugünkü halini almasında önemli bir adım attı. 


Cemal ÇAĞLAYAN. 1941'de Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 
Öğretmen idi. 


Ali Galip TORLAK. 1939'da Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 
Anadolu Bankası memurluğu ve tüccarlık ile meşgul oldu. 


Cemal ALİŞ (1906-1977). Bartın'da doğdu. Babası Alişoğlu Mehmet Efendi, annesi ise Bartın'ın tanınmış ailelerinden Keleşoğlu ailesinden Hatice Hanımdır. Bartın gazetesi sahipliği ve yazarlığı, Bartın Belediye başkanlığı ile VI. Dönem Sinop Milletvekilliği yaptı. Evliydi. Bartında doğan 
İbrahim Cemal Aliş ilköğretimini Bartın Numune İlkokulunda tamamladı. "İdadi" adıyla açılan ve 2 
yıl içinde liseye çevrilen orta dereceli okula 1924 yılında kaydoldu. Liselerin il merkezine alınması nedeniyle öğrenimi yarıda kaldı. Tüccarlık yapan babasının yanında çalışırken bir yandan da özel Fransızca dersleri alan Cemal Aliş her dalda okuduğu kitaplarla kendisini yetiştirdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Bartın'a dönüp kitapçılık ve gazete bayiliğine başladı. Kurtuluş savaşının devam ettiği yıllarda Cemal Aliş ve bir avuç arkadaşı "Müttehit Arkadaşlar" adı altında gençlik grubu oluşturarak el yazısı ile küçük bir gazete çıkarmayı kararlaştırdılar. Gazete bir süre sonra Cemal Aliş'in el yazısı ile ve şaporoğraf muşambasıyla büyük merak ve güçlüklerle basılıp, öncelikle tanıdıklarına dağıtılmaya başlandı. Cemal Aliş, daha sonra bir matbaanın kullanmadığı eski tipte el baskısıyla çalışan bir makineyi satın alıp Bartın'a getirerek daha ciddi boyutta gazetecilik ve matbaacılık yapmaya başladı. Gazeteciliğin yanı sıra Bartın Ortaokulunda Fransızca öğretmenliği de yapıyordu. Cemal Aliş, 15,04,1935 tarihinde İtalya-Habeş harbi sırasında haftada iki defa çıkan Bartın Gazetesi'nin yanı sıra, 17,08,1935 tarihinde, "Devrim" isimli ilk günlük gazeteyi yayınlamaya başladı. 1946 yılında, "Bartın Akşam Postası" isimli ikinci bir günlük gazeteyi yayın hayatına soktuysa da gazete belirli bir dönem için kapalı kaldı. 1951 yılında ikinci kez yayınlanmaya başlanılan "Bartın Akşam Postası", iki günlük gazeteyi yayınlama güçlüklerini beraberinde getirdiğinden kapanmak zorunda kaldı. O uzun yıllar CHP ilçe başkanlığı ile Belediye Meclis görevinde bulundu. İl genel meclisi üyeliği yaptı. 01,11,1938 tarihinde yapılan seçimlere adaylığını koyarak Belediye Başkanı seçildi. 1939'da CHP'den Sinop milletvekili seçilerek Parlemento'ya gittiğinden Belediye Başkanlığı görevinden kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. 
1943'de tekrar Bartın'a dönerek Ankara'da iken aksatmadan devam ettirdiği Bartın Gazetesinin başına geçti ve hayatının sonuna kadar gazetecilik ve matbaacılığı sürdürdü. 50 yıl süreyle Türk Folkloruna gazetesinde yer verdi. "Bartınlı", "İ. Cemal", "Özenti Şair", "Kantar Topu", Çetin Alp" 


takma adıyla birçok yazılar yazdı. Bartın'ın eski belediye reislerinden İbrahim Gökbayrak”'ın kızıyla evlendi ve iki çocuk babasıydı. 


Mustafa Nejat İZMİRLİOĞLU. 1938'de, Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Faik Alemdar 1938'de, Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Ticaret Odası Başkanlığı'nın yanı sıra 1940 tarihinde kurulan Bartın CHP teşkilatının da kurucu üyelerinden biri idi. 


İbrahim GÖKBAYRAK (İnce Alemdaroğlu) 1934”te, Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Belediye Başkanlığı döneminde Bartın'a elektrik getirildi (1937). 


Mehmet Kadri GİRESUNLU. 1928'de Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti Veznedarı idi. Milli Mücadelede aktif görev almış, 23 Ocak 1921'de Hilal-i Ahmer Cemiyeti yararına faaliyetlerde bulunmuş ve 1.500 lira toplanmasını sağlamıştı. 1921-1924, 1930-1933 arası Belediye Meclis üyeliği yapmış, Bartın Belediye Meclisi'nin 13.03.1933 tarihli toplantısında, Belediye Başkanlığına seçilmişti. Bir yıl süreyle 1934'e kadar Bartın Belediye Başkanlığı yaptı. Mehmet Hocaoğlu Kadri Bey; kereste fabrikası sahibidir. Mehmet Hocaoğlu ailesi, 1896'da Iskalanın Gürgenlik, 1900'da Ulus Nahiyesi'nin Demirören, 1909'da Ulus'un İbrahimdere, 1914'te Yenihan'da, 1924”te Kumluca'da kereste fabrikası kurup işletmiş ülke ve bölge ekonomisine büyük katkıda bulunmuştur. 


Hüseyin Sabri Efendi Tosunoğlu. 1922 — 1928 yılları arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Batman 


Batman 1947 yılında Siirt'e bağlı bucak, 1957 yılında ilçe, 16 Mayıs 1990 yılında il oldu. 


Sait RAMANLI (1917-1985). 1955-1968 yılları arasında iki dönem Siirt ilinin ilçesi olan Batman'ın Belediye Başkanlığı yaptı. Sait Ramanlı 1950'li yılların başında Elazığ Maden Ocaklarında Muhasebe Müdürlüğü yaptı. O güne kadar İluh diye anılan yerleşim yeri, Belediye'nin kurulması ile birlikte Batman ismini aldı. Kentte ilk defa Belediye Başkanlığı yapan kişi ise Sait Ramanlı oldu. Demokrat Partisi'nden Belediye Başkan adayı oldu. Emin Ramanlı'nın oğlu olan Sait Ramanlı, Ramanlı Aşireti'nden gelmektedir. 1960 Darbesinde Sivas'taki Askeri kampa götürüldü. Yanındakilerle birlikte, ‘55’ler ismi verildi. 55'ler daha sonra Sivas ile Uşak'ta mecburi ikamete tabii tutuldu. Belli bir süre aileleriyle görüşmek üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine Kinyas Kartal'la birlikte gönderildi. 3'ü erkek altı çocuk babası idi. 


Mustafa RAMANLI (1938-2000). 1968—1977 yılları arasında iki dönem Siirt ilinin ilçesi olan Batman'ın Belediye Başkanlığı yaptı. Sait Ramanlı'nın avukat olan oğludur. 12 Mart 1971'deki askeri darbede yargılandı. Daha sonra, İstanbul'a yerleşti. 


Şahabettin BAĞDU. 1977-1979 yılları arasında Siirt ilinin ilçesi olan Batman'ın Belediye Başkanlığı yaptı. Zilan Ailesi fertlerindendir. Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olup bir dönem müfettişlik yaptı. 1977'de, Siirt milletvekili Abdülkerim Zilan'ın kardeşi Şahabettin Bağdu, kardeşinin CHP'den istifa etmesinden sonra bu kez kendisi CHP'ye kaydını yaptırarak seçimlerde çalışmaya başladı. Bölgenin, sayılı şeyhlerinden Zilan aşireti reisi Abdülkerim Zilan'ın amcası ve Seydi Kasım Zilan'ın oğlu Abdülkerim'in üvey kardeşi olan Şahabettin Bağdu İmar ve İskan Bakanlığı Başmüfettişliği görevinden istifa etmiş ve CHP'ye kaydını yaptırmıştı. 2006'da vefatında, Kanireval Aile Mezarlığı'nda defnedildi. 


Edip SOLMAZ. 1979'da (Görev Süresi 1 ay). Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde Siirt ilinin ilçesi olan Batman'ın Belediye Başkanı olarak seçilip göreve başladıktan 28 gün sonra evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonunda yaşamını yitirdi. 12 Kasım 1979 tarihinden bu yana ölümü üzerindeki sis perdesi aralanmadı. Söylentiler, PKK ile Ramanlı Aşireti arasındaki anlaşmazlıklar üzerine idi. 


Ataullah HAMİDİ. 1954 yılında Beşiri”de doğan Ataullah Hamidi'nin babası Hıvzullah Efendi, annesi Naciye Hanımdır. Meslek Yüksekokulu Petrol Arama Bölümünden mezun oldu. Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Tüccar, Çiftçi, Batman Belediye Başkanı, Belde Yapı Kooperatifi Başkanı, Belediye Spor Kulübü Kurucusu ve Başkanı idi. XX. ve XXI. Dönem Batman Milletvekili seçildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.1984-1994 yıllarında Batman'da Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra 20. ve 21. Dönem Batman Milletvekili olarak Meclise girdi. 12 Eylül ihtilalinden sonra Batman 4 yıl askerler tarafından yönetildi. 1984'te göreve getirilen Belediye Başkanı oldu. Göreve geldiğinde, Batman'ın ancak yüzde 5’ine su verilebiliyordu. İnsanlar açılan kuyulardan el arabası ve at arabalarıyla su çekiyordu. Kışın da çamur deryasıydı. Batman altyapısız, bakımsız, 86 bin nüfuslu büyük bir köydü. Belediye enkaz halindeydi. Bütçesi yok denilecek noktadaydı. İmar-ıslah çalışması başlatıldı. Hamidi ilk yıkımı kendi evinden başlattı. Kerpiç evler ve kamu binaları yıkıldı. TOKİ ile 670 konut yapıldı. Hizmet binaları, otel, hal binası, terminal yaptırıldı. 5 bin kişilik istihdam alanı açıldı. 1995 yılında milletvekili olarak seçildi. Batman-Bismil-Diyarbakır yolunun ödeneğini hazırlayarak faaliyete girmesini sağladı. 


Salih GÖK 1994-1998 yılları arasında Batman Belediye Başkanlığı yaptı. 1994 seçimlerinde Batman'da Refah Partisinden Belediye Başkanı seçildi. Salih Gök, Avrupa'da edindiği tecrübe ve deneyimlerini başkanlık döneminde Batman'da uyguladı. İlk icraatı, Batman Belediyesine “rüşvet alan da veren de mel'undur” yazılı afişi astırmak oldu. SSK Caddesi çift şeride çıkarıldı, kenar mahallelerdeki sokaklar betonla kaplandı. Gök, dönemin takımı olan Belediyespor'a verdiği destekle de halkın takdirini kazandı. 


Abdullah AKIN 1999-2002 yılları arasında Batman Belediye Başkanlığı yaptı. 1967'de Kozluk'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Abdullah Akın, 1989 yılından itibaren avukatlık yapmaya başladı. 18 Nisan 1999 seçimlerinde partisince Batman Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Seçimleri kazanarak Batman Belediye Başkanı oldu. Döneme ilişkin konuşan Akın “1994*de HADEP seçime girmeyince Refah Partisi Belediyeyi kazandı. 1999 yılında yapılan yerel ve genel seçimlerde HADEP Batman'da önemli bir başarı elde etti. % 57 oy alarak Belediye Başkanlığı'na seçildim. Batman'ın yarısından fazlasının kanalizasyonu yoktu. O sorunu 


çözdük. İluh Deresi ile ilgili önemli çalışmalarımız oldu. Yeşillendirme çalışmalarımız oldu. Cadde düzenlemeleri yaptık” diyor. 


Hüseyin KALKAN. 2004-2009 yılları arasında Batman Belediye Başkanlığı yaptı. 1962 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepeköyü'nde doğdu. Belediye Başkanlığı öncesinde serbest meslekle uğraşan Hüseyin Kalkan, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 
Kalkan, 2002'de Milletvekilliği Adaylığı için istifa eden Abdullah Akın'ın yerine Belediye Meclisinin desteğini alarak Belediye Başkanlığına seçildi. Kalkan, dönemini şu sözlerle anlatmaktaydı “Yüzde 80 personel gideri olan bir Belediyeyi devralmıştık. Belediyeyi devralırken Batman'da bir hizmet binası, bir Atatürk Parkı, bir de Esentepe vardı. Çarşı merkezi dahil her yer bat çık halindeydi. Altyapısı, halk otobüsü, halk evleri, taziye evleri olmayan bir kentti. İçme suyu sıkıntılıydı. Halk otobüsleri asla Batman'a gelmeyecek diyorlardı. Maaşımı vererek Batman'a halk otobüsünü ilk getiren kişi oldum. Orhan Doğan Eğitim Destek Evi'ni açtık. Yoksul ailelerin çocuklarına burada dershane eğitim verip üniversiteye hazırlanmalarını sağladık. İlk festivalleri biz yaptık. Sağlık merkezini hastaneye dönüştürmüştük. Kine Em Parkı ve 8 Mart Kadın Parkını kazandırdık. Sanat Sokağı, büyük ve küçükbaş hayvanların ahır yeriydi. Orayı dönüştürdük. Yılmaz Güney Sinema Salonu'nu yaptık. Kilit taşı çalışması yaptık. En büyük hizmetim ise, Halkçı Belediye Başkanı kimliğini Batman'a kazandırmak oldu”. 


Necdet ATALAY 2009-2014 (Görev Süresi 8 ay). 1978 yılında Kozluk'a bağlı Gömüşgörü (Tumok) Köyü'nde dünyaya gelen Nejdet Atalay, Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Evli ve iki çocuk babası olan Necdet Atalay, 
29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Batman Belediye Başkanlığı'na seçildi. 8 ay sonra 
KCK operasyonları kapsamında gözaltına alınan Atalay, görev süresini doldurmadan tutuklanarak Diyarbakır'da cezaevine gönderildi. Atalay, 4,5 yıl sonra cezaevinden çıktı. Yerel seçimlerde ise yerine Belediye Başkanı Sabri Özdemir getirildi. 


Sabri ÖZDEMİR. Sabri Özdemir, 1972 yılında Batman'da doğdu ve uzun bir süre yurt dışında 
kaldı. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Özdemir, evli ve 4 çocuk babasıdır. 2014 
yılında yapılan yerel seçimlerde HDP, Eş Başkanlık uygulaması başlattı. Sabri Özdemir ve Gülistan Akel, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) Batman merkezde % 56.35 oy alarak Belediye Eş Başkanlığına seçildi. 2017'de, Batman Belediyesi'nde personel alımlarında yapılan usulsüzlük iddialarıyla Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından eski Başkan Özdemir, eş Başkan Akel ve Belediye meclis üyesi Kaytar hakkında dava açıldı. Batman Belediye eski Başkanı Sabri Özdemir ile Eşbaşkan Gülistan Akel ve belediye meclis üyesi Hürriyet Kaytar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Batman Belediye Eş Başkanları Sabri Özdemir ve Gülistan Akel, 19 Ekim 2015'te öz yönetim ilanı nedeniyle görevden uzaklaştırılmışlardı. 


Gülistan AKEL. 1980 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu. Lise'yi Diyarbakır'da okuyan Akel, Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü mezunu olup evli ve bir çocuk annesidir. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde HDP, Eş Başkanlık uygulaması başlattı. Sabri Özdemir ve Gülistan Akel, 
30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) Batman 
merkezde % 56.35 oy alarak Belediye Eş Başkanlığına seçildi. 2017'de, Batman Belediyesi'nde personel alımlarında yapılan usulsüzlük iddialarıyla Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından eski Başkan Özdemir, eş Başkan Akel ve Belediye meclis üyesi Kaytar hakkında dava açıldı. Batman 


Belediye eski Başkanı Sabri Özdemir ile Eşbaşkan Gülistan Akel ve belediye meclis üyesi Hürriyet Kaytar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Batman Belediye Eş Başkanları Sabri Özdemir ve Gülistan Akel, 19 Ekim 2015'te öz yönetim ilanı nedeniyle görevden uzaklaştırılmışlardı. 


Ertuğ Şevket Aksoy. İlk, Orta ve Lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 1986 yılında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Yedek Subay görevini müteakiben 1989 
yılında Muğla Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bilecik-Yenipazar, Van-Gürpınar Kaymakamlığı, Bingöl Vali Yardımcılığı, Trabzon-Arsin Kaymakamlığı ve Aksaray Hukuk İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu. 2006 Yılında Uşak Vali Yardımcılığı,2011 Yılında Karabük Vali Yardımcılığı,Mülki İdare Amiri görevlerinde bulundu. 2013 Temmuz ayı Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesiyle Batman Vali Yardımcılığına atandı. 28 belediyeye yönelik görevlendirmeler kapsamında Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Bu dönemde 11.09.2016 ve 31.03.2019 tarihleri arasında Batman Belediye Başkan vekilliği görevinde bulundu. 
2019 Ağustos ayı Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesiyle Marmaris Kaymakamlığına 
atanarak, 09/09/2019 tarihi itibariyle Marmaris Kaymakamlığı görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 


Hulusi Şahin. 1971 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çeşitli staj aşamalarını müteakip İngiltere'de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü. 1997 tarihinde 84. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Karaman ili 
Kâzımkarabekir ilçesine atandı. Ardından, Ardahan ili Çıldır ilçesinde 2 yıl görev yaptı. 2001 
yılında Trabzon ili Arsin ilçesi Kaymakamlığı görevine atandı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Exeter Üniversitesi”ne “Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları” alanında master yapmak üzere gönderildi. “Local Education Authorities Under New Labour” adlı İngiliz Eğitim Sistemi üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi Üniversite Senatosu tarafından “merit” (üstün başarı) derece ile kabul edildi. Ekim 2005'te yurda döndü. 2006-2009 yılları arası Adıyaman ili Besni Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arası Çorum ili Sungurlu Kaymakamlığı, 2013-2016 yılları arası ise Kocaeli ili Dilovası Kaymakamlığı görevini yürüttü. 2016 yılında Malezya Malaya Üniversitesi'nde Uluslararası Kamu Siyaseti ve İdaresi Enstitüsü (INPUMA) tarafından düzenlenen "Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward" (Küreselleşen Dünyada Farklılıkları Yönetmek) adlı programa İçişleri Bakanlığı'nı temsilen katıldı. 1 Aralık 2016 tarihinde İstanbul ili Esenler Kaymakamlığı görevine atandı. Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra 26 Ekim 
2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Batman Valiliğine atanan Valimiz 
Hulusi ŞAHİN, İçişleri Bakanlığının 23.03.2020 tarihli görevlendirme emriyle Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş olup, evli ve üç çocuk babasıdır. Valimiz iyi derecede İngilizce bilmektedir. 


Bayburt 


1927'ye kadar Erzurum'a bağlı olan Bayburt, bu tarihte Gümüşhane'ye bağlı bir ilçe oldu. 
21.06.1989 tarihinde Bayburt ilinin kurulmasıyla da ilin merkez ilçesi oldu. 


Kamil ALP. 1922-1930 yılları arasında Erzurum ve Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. Cumhuriyet kutlamaları esnasında, halka yaptığı konuşmadan. 
“Cumhuriyetimizin adını sonsuza kadar ilan edecek öyle güzel eserler yapalım ki onlara baktıkça ve onlardan gelecek sesi duydukça, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar var olacağına inanarak dünyanın uygar milletleri arasına katılmak hakkını bizlere bahşetmiş olsunlar. Bu eserler aynı zamanda ufkumuzu ve yüreklerimizi karartan Şeyh Eşref olayını Bayburt halkı olarak hiçbir zaman onaylamadığımızı ispat etsinler. Bu nedenle önerim şudur: Şehrimizin ortasından geçen ana caddeye Cumhuriyet Caddesi adını verelim. Şehrin güneyinden kuzeyine doğru uzanan bu Cumhuriyet caddesinin şehir meydanına isabet eden yerinde cadde ile bütünleşecek ve şehrimize uygun düşecek görkemli bir başka eseri dikelim. Uygun bulursanız bu eser geçmişten geleceğe uzanan zaman mefhumunun Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihte kararlaştırılarak sembolleştiğini gösteren bir 
Saat Kulesi olsun.” Saat Kulesi'nin yapımına 30 Ekim 1923'te başlanmış ve 29 Ekim 1924 
tarihinde de bitirilmiştir. Yapımına Taburköylü Muhittin Usta başlamış, Rizeli İbrahim Usta da tamamlamıştır. Kuleye takılan dört adet saat ve makine aksamı Almanya'dan getirilmiştir. Kulenin zeminden yüksekliği 21 metre olup, şerefesine 41 basamaklı bir merdiven yoluyla çıkılmaktadır. 


Fahrettin KUMBASAR (1879-1961). 1930-1934 yılları arasında Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. Bayburt'ta doğdu. Rüştiye Muallimi Mustafa Fehmi Efendi'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Bayburt'ta tamamladı. Mayıs 1895'te Arapça ve Dini öğrenim için Erzurum'a gitti. Burada Memiş Ağa Medresesi'ne kaydoldu. Medresede "Yetim Ağa" namı ile bilinen Müderris Mustafa Efendi'nin derslerine devam etti. 1907 Şubat'ında Bayburt'a dönerek Yakutiye Medresesi Müderrislerinden Asyalızâde İbrahim Hakkı Efendi'den aldığı derslerle öğrenimini sürdürdü. Eylül 1909'a kadar Tefsir, Hadis ve Meani derslerini okumuşsa da, hocasının bu tarihte vefatı üzerine icazet alamadı. Bu kez Hoca Mustafa Fehmi Efendi'nin ders halkasına dâhil oldu. Ondan Usul-i Hadis, Tefsir ve Hadis okuyup Temmuz 1913'te icazet almaya muvaffak oldu. 
Arapça ve Farsçanın yanında Fransızcayı da öğrendi. Öğrenimini sürdürdüğü sırada, Erzurum'da girdiği imtihanda başarılı olması üzerine, Mayıs 1910'da Bayburt Eytam Müdürü oldu. Ayrıca Osmanlı Donanmasına Yardım Cemiyeti, Tekâlif-i Harbiye Komisyonu ve Nakil Vasıtaları Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Maarif Encümeni Kâtipliği, Kız Orta Mektebi Yazı Öğretmenliği yaptı. Bu arada Belediye Başkan Vekilliği ile Muhacir Komisyonu Başkanlığı görevlerini de yürüttü. Eytam Müdürü iken, 1 Ocak 1916'da Bayburt Müftüsü oldu. Milli Mücadele'nin başlamasıyla, ulusal harekâta katıldı. Bayburt Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 
kuruluşu ve faaliyetlerinde görev aldı. Bu arada Ankara Fetvası'nı tasdik etti. 11 Mayıs 1926 
tarihinde istifaen Müftülük görevinden ayrıldı. Soyadı kanunuyla "Kumbasar" soyadını aldı. 


Tevfik Çoruh. 1934-1940 yılları arasında Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. 29Mehmet Tevfik Çoruh, 1882 yılında Bayburt'ta doğdu. Babası Ahıska'dan göç edip yerleşen Tapu Kadastro Uzmanı Ragıp Bey'dir. İstanbul'da hukuk öğrenimi gördü. Bayburt'ta hazine avukatlığı yaptı. Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyetinin Bayburt Şubesi kurucularındandır. 24 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'ne Belediye Başkanı Zahit Efendi ile birlikte Bayburt delegesi olarak katıldı. Bayburt Belediye Başkanlığı yaptığı sırada 
belediye memurlarından birkaçının yaptığı suiistimal onu derinden üzmüş ve 15 Haziran 1941 
yılında intihar etmiştir!. “Tevfik Beğ'in de Bayburt'a çok kıymetli hizmetleri dokunmuştu. Bir gün 


1 Ersoy ZENGİN. Tarihsel Süreçte Bayburt'ta Kurtuluş Kutlamaları 


Bayburt Belediyesi'nde çalışan bir memurun görevini suistimal ettiği ve belediyenin parasıyla evine et aldığı söylentileri yayılır. Tevfik Çoruh'un bu yolsuzluk ithamları çok ağırına gider. Benim zamanımda nasıl olur da belediyede yolsuzluk yapılır diyerek onuruna yediremez ve siyanür içerek intihar eder. Vefatından sonra söz konusu memurun suçsuz olduğu ve iddiaların asılsız olduğu anlaşılır.” 


Kazım Köklü. 1940-1946/1963-1968 yılları arasında iki dönem Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. Halkevi Başkanlığı görevinde bulundu. Nihat Köklü'nün amcazadesi idi. 


Mehmet Oltulu. 1946-1950 yılları arasında Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. Bayburt'un il olmasıyla ilgili Gümüşhane Milletvekili Kemal Varınca tarafından hazırlanmış olan rapor 1948'de Trabzon'da neşredilen Yeniyol Gazetesinde Belediye Başkanı Mehmet Oltulu tarafından açıklanır”. 


Necati ALP (1917-2004). Bayburt'ta doğdu. Ali Efendi ile Nâfıa Hanımın oğludur. Harp Okulundan mezun oldu. Fransızca bilmekte idi. Askeri görevlerin ardından, inşaat müteahhidi, Belediye Meclis Azası, Tüccar olarak görev yaptı. 1950-1956 yılları arasında Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un CHP'den Belediye Başkanlığını yaptı. XI. Dönem Gümüşhane Milletvekili seçildi. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Kemal KUTLU. 1956-1960 yılları arasında Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. 


Nevzat ŞENSOY. 1960-1963 yılları arasında Gümüşhane'nin ilçesi Bayburtun Belediye Başkanlığını yaptı. H. Nevzat ŞENSOY. 1958-1960 yılları arasında Sorgun Kaymakamlığı yaptı. 
Sorgun'dan Bayburt'a tayin edildi. Bayburt kaymakamı iken CHP'den 1961 Genel Seçimlerine girdi. 1963 Yılında CHP'den Belediye Başkanı Nevzat Şensoy seçildi. Bulanık Kaymakamlığına tayin edildi. 1965'te Eflani Kaymakamı oldu. 1978-1979 yıllarında Çorum Valiliği, 1981'de Kırşehir Valiliği yaptı. 1991?de re'sen emekli edilen 33 vali arasında yer aldı. 


Mustafa TURGUT. 1968-1973 yılları arasında AP'den Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. 


Nihat KÖKLÜ (1929-2009). 1973-1977 yılları arasında CHP'den Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. Yeni Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Şehit Osman mezarlığına defnedildi. “Tarım Kredi Kooperatifliği'nde memur olarak başlamıştı. Bayburt Çoruh Gençlik Kulübü'nün futbolcusu olduğu yıllarda “Kalo Nihat” lakabıyla anılırdı. Sonraları ticarete atıldı ve Şehir Kulübü'nün işletmeciliğini yaptı. O zamanlar 'Bayburt Döneri' denilince, akla ilk olarak “Çoruh Lokantası” gelirdi. Bayburt Döneri, ikinci altın çağını onun çalıştırdığı “Pınar 


Lokantası'nda yaşamıştı.” 


2 Önder Eryılmaz. Kaht-ı Rical 
3 Muzaffer Başkaya. “Bayburt İl Olmalı” 
4 Orhan Ardahan. Büyük Köprü (Nihat Köklü) 


Numan ERENGİL. 1977-1980 yılları arasında AP'den Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. 20 Ekim 1991 Pazar günü yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi için ANAP'tan Bayburt ili seçim çevresi milletvekili kesin aday listesinde yer aldı. 


Bülent EĞRİBOZ (1939-2015). Kayseri'de doğdu. 1964 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik görevini takiben 1967 yılında Kayseri Maiyet Memuru olarak göreve başladı. 
Daha sonra sırasıyla Pazarcık, 01.06.1970-01.12.1973 tarihleri arasında Ulubey, Şırnak, Bozcaada, 1980-1983 yılları arasında Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, Yerköy, Tire Kaymakamlığı Bitlis Vali Yardımcılığı ve Belediye Başkanlığı Samsun, Adana Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Adana Vali ayrdımcısı iken Nisan 2004 yılında emekli oldu. Eğriboz ikamet ettiği Adana'da vefat etti. Cenazesi aynı gün Çukurova ilçesinde İkindi Namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kabasakal mezarlığında toprağa verildi. 
Merhum Fethiye hanımla evli olup iki çocuk babası idi 


Ali BİLEN (1939-2017). Doğru Yol Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimi kazanarak 1984-1987 yılları arasında Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. 1987 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde aday olmak için görevinden istifa etmişti. Bilen, geçtiğimiz yıl BEKDER Onur Ödülleri'ne layık görülmüştü. 2017'de vefat etti ve Kaleardı Mahalle mezarlığına defnedildi. 


Vural İŞAŞIR. 1987-1989 yılları arasında Ali Bilen'in milletvekilliği genel seçimlerinde aday olmak için görevinden istifası ile Gümüşhane'nin ilçesi Bayburt'un Belediye Başkanlığına getirildi. 


Muammer DAŞTAN. Muhasebecilik ile meşgul oldu. 1989-1994 yılları arasında ANAP'tan Bayburt Belediye Başkanlığı yaptı. Memleketinde siyaseti noktalayıp, çocuklarının eğitimi sebebiyle İstanbul'a göç eder. Sonra Bayburtluların da yoğun olduğu Bahçelievler'de, Başkan Saffet Bulut, Muammer Daştan'ı yardımcılığına getirir. Daştan, bu 5 yılda da hemşehrilerinin yüzünü kara çıkartmadan görevini noktalar. Sonra milletvekili olmak için, adaylığını açıklar. eşiktaş Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev alan Muammer Daştan dürüstlüğü ve güvenirliliği ile Beşiktaş Belediyesi'nin kamu ihalelerinden sorumlu hale getirilmiştir. 


Yavuz ŞAHİN. 1994-1999 yılları arasında RP'den Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. 
2011'de, AK Parti Bayburt Milletvekili Aday Adayı oldu. 


Bekir ÇETİN. 1964 yılında Bayburt Merkez Akçakuzu Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra 1982-1986 yılları arasında İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılından itibaren Ziraat Bankasının çeşitli bölümlerinde görev yaptı. Bayburt'ta faaliyet gösteren Bimpaş isimli marketler zincirinin kuruculuğunu ve ortaklığını yaptı. 2002 Yılında Erzurum'un Narman İlçesinde Ziraat Bankası Müdürlüğüne atandı. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Partiden Bayburt Belediye Başkanlığına seçildi. 2004-2009 yılları arasında AKP'den Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. Bekir Çetin evli ve dört çocuk babasıdır. 


Hacı Ali POLAT. 1967 Yılında Bayburt Helva Köyünde doğdu. İlkokulu ve hafızlığı köyünde, orta ve lise tahsilini Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1992 yılında tamamladı.1992-94 yılları arasında Giresun /Eynesil İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik,1994-95 yılları arasında Bitlis/Tatvan'da kısa dönem askerlik, 1995'ten 


01/12/2008 tarihine kadar Bayburt Anadolu İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik, müdür yardımcılığı yaptı. Bu sürede Bayburt İl müftülüğünün “tebliğ ve İrşad” ekibinde merkez camilerde fahri vaizlik görevinde bulundu. 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Seçiminde Bayburt Belediye Başkanlığına Ak Partiden aday adayı oldu ancak, aday olamadı. Memur-Sen Konfederasyonu Bayburt İl Başkanlığı yaptı. Eğitim-Bir-Sen Bayburt şubesinin kurucu üyesi idi. Bayburt'a özgü mahalle odalarından üç tanesini bünyesinde bulunduran Esentepe Mahallesi Geliştirme Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Deniz Feneri Derneğinin gönüllü sosyal inceleme elemanı idi. 
Akra Fm (akradyo)'nun Bayburt temsilcisi ve sponsoru oldu. 1997 yılında Otogaz dönüşüm sistemlerini 1999 yılında da otogaz dolum istasyonunu Bayburt'a ilk getiren ve iki akaryakıt, bir servis istasyonunu bünyesinde bulunduran Bayburt Petrol Ltd. Şti.'nin kurucu ortağı oldu. 
1995/1999 yılları arasında Bayburt'ta faaliyet gösteren Hakyol Eğitim-Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı'nın Bayburt şube kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 2004-2007 yılları arasında Bayburt spor kulübü yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2009-2014 yılları arasında Bayburt'un Belediye Başkanlığını yaptı. 13.12.2018 tarihinde Bayburt AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevine getirildi. 


Mete MEMİŞ. 1964”te Bayburt'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi Bayburt'ta, lisans eğitimini 1985 
yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümünde tamamladı. Mesleğe Kars-Kağızman'da başladı. Öğretmenliğin yanı sıra, müdür yardımcılığı yaptı. Ardından özel sektöre geçiş yaparak Bayburt Güven Dershanesinde müdür olarak çalıştı. Sonrasında kurdukları şirket bünyesindeki Erzincan Güven Dershanesinde yöneticilik ve Matematik öğretmenliğine devam etti. 
AK Parti'nin kuruluş aşamasında Bayburt İl Teşkilatının yapılanmasına katkı sağladı. 2002 Genel Seçimlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili Aday Adayı oldu. Memiş, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Hükmü Pekmezci. (2019-) 1954 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamladı. Üniversite öğrenimine 1973 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Fizik Kimya Biyoloji Bölümünde başladı. Daha sonra Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde devam etti. 
Kimyager olarak mezun oldu. 1977 yılında Gümüşhane Öğretmen Okulunda öğretmen olarak mesleğe başladı. Daha sonra Gümüşhane Lisesi'nde öğretmen ve idareci görevlerinde bulundu. 
1978-1980 yılları arasında Ülkü-Bir Gümüşhane Şube Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 
Pekmezci, Tokat Avcı Taburu'nda dört aylık askerlik hizmetinin ardından Bayburt Kız Meslek Lisesinde öğretmen ve idareci olarak göreve başladı. 1985 yılında Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı ve bu görevi 1989 yılına kadar sürdürdü. 1989 yılında Bayburt'un il oluşu ile 1990 yılında kurucu olarak Bayburt İl Turizm Müdürlüğüne atandı. 1999 yılına kadar Bayburt İl Turizm Müdürlüğü görevine devam etti. Bu hizmetlerin yanı sıra, 1986 yılından itibaren yaklaşık yedi yıl Bayburt TRT muhabirliği görevini yürüttü. 1992 yılında Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Yönetim Kurulunda görev aldı. Aynı cemiyette genel sekreterlik ve 2. Başkanlık görevinde bulundu. Ayrıca 1992 yılından itibaren aralıklarla profesyonel 3. Ligde Bayburtspor Kulübü yönetimlerinde; genel kaptanlık, as başkanlık ve başkanlık görevleri ile Bayburt Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Organize Sanayi Kurucu Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Bayburt Eğitim Fakültesi'nin kuruluş aşamalarında görev aldı. 1999 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bayburt Belediye Başkanı olarak seçildi. Pekmezci evli ve iki çocuk babasıdır. 


Bilecik 


Ali Dedeoğlu. Dedeoğlu sülalesindendir. 1923-1926 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. 


Akif GÜNGÖR. 1926-1929 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali İPEK. 1930-1931 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. 1946'da İller Bankası Genel Kurulunda İl Genel Meclisi üyesi olarak yer aldı. 


Yahya GÜVEN. 1931-1940 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. 
Hilmi MERCİMEKOĞLU. 1940-1941 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. 


İskender KIRMACI. 1941-1942 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. 1952'de, Millet Partisi İl Başkanı İskender Kırmacı idi. Milliyet Gazetesi Muhabiri olarak 1953'te, T. C. K. 
480/2, 273 mucibince, 4 ay 20 gün hapse mahkum oldu. Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Bilecik İstiklâl Mahallesi numara 10 da mukim Asımoğlu İskender Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi, Genel Kurulun 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde, mali durumunun iyi olduğu gerekçesiyle reddedildi. 1966'da, Kurtuluş Savaşma iştirak eden ve emsallerine göre üstün başarı gösteren ve halen yardıma muhtaç olan Yedek Süvari Yüzbaşı İskender Kırmacı'ya hayatta bulunduğu müddetçe ayda 500 lira maaş bağlandı. 


Hamdi AYAS. 1950-1951 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. 


Necmi Güney. 1952-1960 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. Kadıoğlu sülalesindendir. Necmi Güney ilk Büyük Millet Meclisi Bilecik mebuslarından olan Mustafa Kemal Güney'in oğludur”. Kendisiyle yapılan söyleşide Bilecik'in senelerden beri bakımsız kaldığını, Şehircilik bakımından yapmak istedikleri ilk işin Bilecik'in imar harita ve planını tanzim ettirmek olduğunu söyler. “Bilecik Tarih ve Coğrafya Etüdü isimli Bilecik'i konu alan ilk müstakil Bilecik kitabının yazarıdır. 


Ali Rıza AKSU. Müftü Hüseyin Efendi ile Emine Hanım'ın oğludur. 1914'te Yalvaç (Isparta)'da doğdu. 1935'de Afyon Lisesinin Fen Şubesini bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, tayin edildiği Dâhiliye Vekâleti stajyer Maiyet Memurluğunda, Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 2. 
Mümeyyizliğinde stajını bitirdikten ve yedek teğmen rütbesi ile askerlik hizmetini de tamarnladıktan sonra kaymakamlığa terfi etti. 1942'de Adıyaman (şimdi İl), 1944'de Hekimhan, 1945'de Kırıkhan, 1946'da (bir ay) Viranşehir, Ocak 1947'de Muradiye, 1948'de Şirvan, 1969'da Mucur Kazaları Kaymakamlıklarına; Ocak 1951'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine atandı. Dokuz yıl Mülkiye Müfettişliğinde bulunduktan ve 2., 1. Sınıf Mülkiye Müfettişlikleri ile Başmüfettişliğe terfi ettikten, bu arada 1954'de Tunceli, 1956'da Malatya Vali Vekilliklerinde de görevlendirildikten sonra 14.06.1960-19.10.1962 tarihleri arasında Bilecik ve 30.10.1962-22.06.1964 tarihleri arasında Giresun'da valilik yaptı. Bilecik valiliği sırasında belediye başkanlığına vekalet etti. Mart 1964'de İçişleri Bakanlığı Müfettiş Valiliğine nakledildi. 23 Nisan 1943'de Nezihe (Tümer) 


5 https://www.bilecikhaber.com.tr/bir-baskan-bir-kitap-7467yy.htm 


Hanımla evlendi. Üç kızı ile iki oğlu vardır. Fransızca bilmekte idi. Türk İdareciler Derneği Üyesidir. 


Sedat KIRTEPE. Vali ve Belediye Başkanı General Sedat Kirtetepe Sakarya'nın 4. Valisi Kur. Alb. 
Rütbesi ile geldi. 43 gün sonra general oldu. 19.08.1960 ile 16.10.1962 tarihleri arasında 2 yıl bir ay 
27 gün Sakarya Vali ve Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. Adapazarı'na ilk altı şehir otobüsü 
aldı. Hizmete soktu. Bilecik Valiliğine atandı (1962-1964). 1962-1963 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı da yaptı. Emniyet Genel Müdürü oldu, Aydın Valisi iken rahmetli oldu. Eşi de tarih öğretmeniydi. 1964-1966 yılları arasında Kırşehir Valiliği, 1971-1972 (EGM listesinde ismi Esat Kirtetepe olarak geçmektedir) 1972-1975 Aydın Valiliği yaptı. 


Necati ÖNEN. 1959 Yılında yapılan yerel seçimlerde Avukat Necati Önen CHP'den seçimleri kazandı ve Belediye Başkanı oldu. 1963-1973 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. 
Belediye binası, Şehir Hamamı, Sinema gibi bir çok yatırımları ile kazandırdı. 1993'te, Bilecik Barosunun ilk ve kurucu başkanıdır. Gülderen Hanımla evli idi. 


İsmail ATAK. 1973-1980 yılları arasında CHP'den Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde 
1. Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. 


Hadi ARINCI. Darbe yönetimince görevlendirilerek 1981-1984 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. Halkevi Binasının yıktırılmasından dolayı eleştirildi. 


Mehmet SEVEN. 1947'de, Bilecik'te doğdu. Mehmet Çavuş Efendi ile Hanife Hanımın oğludur. 
İstanbul Yıldız Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Küçükyalı Belediyesi İmar ve Fen İşlerinde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 500 Konut Tim Yapı Kooperatifi Şantiye Şefi ve Müteahhidi, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, Bilmer Taş Mermer Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı, 1984-1987 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanı, Bilecik Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı. ANAP'tan XVIII. Dönem Bilecik Milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Necmettin ŞENER. Milletvekili seçimleri için istifa eden Mehmet Seven'den boşalan Bilecik Belediye Başkanlığına seçildi. (1987-1989 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. 


Akın OLCAY. Bülent Efendi ile Fatma Hanımın oğludur. Dedesi Bileciğin ilk eczacılarındandır. 
Olcay Bey Yelda Hanımla evli olup iki çocuk babasıdır. 1989-1994 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Partiden Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. Avukat olup Baro Başkanlığı yaptı. 


Mustafa CİNOĞLU (1949-2020). 1994-1999 yılları arasında DYP'den Bilecik Belediye Başkanlığı yaptı. Bilecikspor Kulübü Başkanlığı da yaptı. Vefatında, Bilecik merkez Deresakarı Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından köy mezarlığına defnedildi. Üç çocuğu oldu. 


Yaşar TÜZÜN 1999-2002. CHP. Bilecik — 1966, Mehmet — Seadet — Lise — İş Adamı — Serbest Ticaret, Bilecik Genç İş Adamları Derneği Başkanı, Bilecik Belediye Meclis Üyesi, Bilecikspor Kulübü Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Bilecik Belediye Başkanı — XXII. ve XXIII. Dönem Bilecik Milletvekili — XXII. ve XXIII. Dönem TBMM 


Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi — Evli, 2 Çocuk. (d. 18 Ocak 1966, Bilecik), Türk siyasetçidir. 
Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Bilecik Genç İşadamları Derneği Başkanlığı, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği, Bilecikspor Başkanlığı ve Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gençlik Kolları Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı yaptı. 
1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Bilecik Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Bu görevi 
sırasında Tarihi Kentler Birliği'nde görev yaptı. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bilecik milletvekili seçildi. 22. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyeliği görevinde bulundu. 23. Dönem'de aynı göreve yeniden seçildi. Çankaya Belediye Başkan aday adayı oldu. 25., 26. ve 27. Dönem'de tekrar Bilecik milletvekili seçildi. 25 Kasım 2017 tarihinde CHP TBMM Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Kayhan GÜVEN (2002-2004) Milletvekili seçimleri için istifa eden Yaşar Tüzün'den boşalan Bilecik Belediye Başkanlığına seçildi. 


Selim YAĞCI (2004-2018). 1966 yılında Bilecik ili Cumalı Köyünde doğdu. 1973 — 1984 yılları 
arasında İlk, Orta, Lise öğrenimini Bilecik, Bursa ve Çanakkale illerinde tamamladı. 1984 — 1988 
yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1989 — 1992 yılları arasında Bilecik Adliyesi nde stajyer Hakim olarak görev yaptı. 1992 — 1995 yılları arasında Tunceli Sulh Hukuk ve Ağır Ceza Hakimliği ile Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1995 — 1998 yılları arasında Sivas Kangal ilçesinde Asliye Hukuk Hakimliği ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1998 — 
2000 yılları arasında Trabzon Köprübaşı ilçesi Asliye Ceza ve Sulh Hukuk Hakimliği ile İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığı yaptı. 2000 — 2004 yılları arasında Sakarya İli Geyve İlçesi nde Asliye Hukuk ve 
Kadastro Hakimi olarak görev yaptı. 2003 yılı Ağustos ayı başında I. Sınıf Hakim oldu. 2004 
yılında yapılan seçimler sonucunda Bilecik ilinde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 2009 
yılında gerçekleştirilen seçimler sonucunda Bilecik ilinde 2. kez Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığı görevine 3. kez seçilen Selim YAĞCI evli ve 2 çocuk babasıdır. Bilecik Belediyesi'nin de içinde bulunduğu birçok kuruluşta yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlığı görevlerinde bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı sırasıyla; 2005 yılında kurulan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini, 2007 yılında kurulan Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği Başkanlığı görevini, 2004 — 2009 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği Meclis Başkanlığı görevini, 2009 yılından bu yana Marmara Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini halen sürdüren Selim Yağcı, ayrıca Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcısı görevlerini yerine getirdi. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Bilecik'ten AK Parti Milletvekili seçilen Selim Yağcı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 27. Dönem Milletvekilliği kaydını yaparak görevine başladı ve ardından AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 


Nihat CAN (2018-2019). 1965 yılında Bilecik'te doğdu. 1987-1997 yılları arasında özel sektörde 
10 yıl yöneticilik görevinde bulundu. - 1999 yılında Bilecik Belediyesi'nde kamu görevine başladı. 
2004-2014 yılları arasında 10 yıl boyunca Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu. - 2009 yılından itibaren Bilecik ilinde kurulmamış olan sivil toplum örgütlerinin kurulmasında önderlik yaptı. - 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis üyeliğine seçildi. 2014 yılından itibaren Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında belediye başkanı olmadığı durumlarda Belediye Başkan Vekilliğini yürütmüştür. Yine 


komisyonlarda görev almıştır. - 2018 yılında Bilecik Belediyesi Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. - 2014 yılından bu yana Marmara Belediyeler Birliği Meclis üyesi görevini sürdürmektedir. - 2005 Bilecik Belediye Spor Kulübünde görev aldı. - 4 Mayıs 2018 tarihinde Bilecik Belediyesi Meclis toplantısında Bilecik Belediye Başkanlığı görevine seçilen Nihat Can 2 çocuk ve bir toruna sahiptir. - Bilecik İmam Hatip Orta Okulu ve Bilecik Ticaret Lisesi'nde öğrenimini tamamlayan Nihat Can'ın almış olduğu diğer liderlik deneyimleri; - Marmara Belediyeler Birliği Üyesi, - Bilecik Belediyesi - Meclis Üyesi, - Bilecik Belediyesi — Encümen Üyesi, - Bilecik Belediyesi — Kira Tespit Komisyonu Üyesi, - Bilecik Belediyesi — Ücret ve Tarife Komisyonu Üyesi 


Semih ŞAHİN (2019-günümüz). Pelitözü köyünden öğretmen Halil ve Bahriye Şahin'in ilk çocuğu olarak 1965 yılında Kızıldamlar köyünde doğdu. İstasyon ve Cumhuriyet mahallelerinde büyüyen Şahin, ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir Maarif Koleji'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden lisans derecesiyle mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi İhtisası yaptı. 1989'da Dünya Bankası bursu ile İngiltere'nin Salford Üniversitesi'nde İnşaat Yönetimi ve Deprem Sonrası Güçlendirme üzerine akademik eğitim aldı. Yurt dışı eğitimi ve tecrübesi ile 25 yıl boyunca Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde akademik kadroda çalıştı. 1992-1994 yılları arasında, Yapı İşleri Müdürü olarak üniversite kampüsünü inşa eden birimi yönetti. Semih Şahin, Düzce'de 4.5 milyon Avro bütçeli Deprem Sonrası Rehabilitasyon ve 4 milyon Avro bütçeli Engelliler İçin Konut projelerini yönetti. 
Toplamda Bilecik Belediyesi'nin o dönemdeki bütçesine denk olan bu projelerle Düzce'nin deprem sonrası yeniden planlamasına ciddi katkılar yaptı ve başarılı sonuçlar aldı. Daha sonra Şişli Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Şahin, 2016-2019 yılları arasında yine Şişli Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Gerek eğitimi gerekse tecrübeleriyle önemli bir birikime ulaşan Semih Şahin, bu birikimini doğup büyüdüğü Bilecik'e hizmet ederek değerlendirmek amacıyla 2019 yılı 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Bilecik Belediye Başkanı Adayı oldu. Seçimlerde Bilecik halkının teveccühü ile Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin, halen bu görevi yürütüyor. 


Bingöl 


I. Dünya Savaşı'nda 1915-1917 yıllarında Ruslar ile yapılan muharebeye sahne olan Çapakçur, 1924 
yılında sancaklar vilayet olarak dönüştürülürken Genç sancağı da il oldu ve Çapakçur ilçe merkezi olarak buraya bağlandı. Daha sonra 1927'de Genç vilâyeti lağvedilince Çapakçur Elazığ'a bağlı bir kaza merkezi oldu. 4 Ocak 1936 tarihinde Bingöl iline merkez olmuştur. 


Cemal ELÇİ. Çapakçur ilçesinin 1936'da vilayet olmasıyla H. Cemal Elçi atamayla belediye başkanlığına getirilir ve 1940'a kadar bu görevini sürdürür. Cemal Elçi 1925 yılında Şeyh Sait hareketinin içinde yer aldı. İsyan sonucunda Elazığ İstiklal Mahkemesi'nde yargılanarak yedi sene 
ceza aldı. 11 sene de Edirne'ye sürgüne gönderilen Cemal Elçi 2,5 yıl sürgün hayatından sonra 1928 
affıyla Çapakçur'a geri döndü. Halk arasında Cemal Faris olarak bilinir. Oğlu Diyarbakır Barosuna bağlı Avukat Şakir Elçi 1980'de siyasi terör adına öldürüldü. 


Tevfik TURAN. 1945-1948 yılları arasında Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 


Ahmet BAYRAM. Bingöl Halkevi Başkanlığında bulundu. 1948-1955 yılları arasında Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 


Halil TİMUR. 1955 — 1960 yılları arasında Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 1968 
Seçimlerine AP'den katıldı fakat kazanamadı. 


Faik ERTUĞRUL. 1925 yılında dünyaya gelen Faik Ertuğrul, Bingöl belediye başkanlığını CHP'den 1963-1973 yılları arasında aralıksız üç dönem yaptı. Bingöl'ün yerli ailelerinden Şükrü Bey'in oğludur. 


Sait AYMAZ. 1973 — 1977yılları arasında CHP'den Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 
Sait Aymaz'ın kızı Berivan Aymaz, Almanya'daki eyalet seçimlerinde Yeşiller Partisinden milletvekili seçildi. 


Hikmet TEKİN (1950-1979). 1977-1979 yılları arasında Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Teröre Kurban gitti. 1950 yılında Bingöl'de doğan ve Bingöl Lisesinden mezun olan Tekin, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi. Bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) çalışan Tekin, KYK İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcılığı ve Elazığ Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı. 1977 Belediye seçimlerinde, MHP'den Bingöl Belediye Başkan adayı oldu. 
MHP'nin Bingöl'de 9033 oy oranı ile birinci parti olmasıyla birlikte 29 yaşında MHP'nin Türkiye'de seçilen ilk belediye başkanı olarak seçildi. Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra kendisine yönelik tehditler yoğunlaştı, ardından bunu silahlı saldırılar takip etti. İlk silahlı saldırıda evleri otomatik silahlarla tarandı. Ancak ikinci saldırıda (26 ekim 1978) ağır şekilde yaralandı. Önce Bingöl Devlet Hastanesine, daha sonra da Elazığ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada derhal ameliyata alındı. Ancak ameliyat sırasında verilecek olan kanın yanlış kan olduğu anlaşılınca bizzat Başbuğ rahmetli Alparslan Türkeş tarafından özel ambulans uçakla Ankara'ya, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hikmet Tekin, bu saldırıdan ancak bir böbreğini kaybederek kurtuldu. Buna rağmen taburcu olduktan sonra raporunu bile kullanmadan tekrar Bingöl'deki görevine başladı. Kendisi defalarca koruma ve silah ruhsatı istemesine rağmen bu imkân devrin idarecileri tarafından esirgendi. 12 ağustos 1979 günü gece Bingöl'e dönerken pusuya düşürüldü. Bu saldırıda kendisiyle birlikte annesi Hamdiye Tekin, kardeşi İngilizce öğretmeni olan Ahmet Tekin ve kendisi şehit oldu. Cenazesi Bingöl'de toprağa verildi. Suikastı, Ulusal Kurtuluş Ordusu diye kendilerini adlandıran ve halk arasında “apocular? olarak bilinen teröristler üstlenmişti. Hikmet Tekin'in aynı saldırıda henüz 6 yaşındayken yaralanan ve 41 yıldır felç olan yeğeni Selma Dopdoğru, 2020'de hayatını kaybetti. 


Hilmi ELÇİ. 1979 — 1980 yılları arasında MHP'den Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 
Darbe ile birlikte, Bingöl belediye başkanlığı görevi Hilmi Elçi'den alınıp Vali Muavini Cevdet Kuran'a verildi. 


Cevdet KURAN. 1967-1968 yılları arasında Güney, 1972-1973 yılları arasında Sorgun, 1975-1976 yılları arasında Mutki, 1976-1980 yılları arasında Emirdağ, 1980-1984 yılları arasında Bingöl Vali yardımcılığı ve Belediye Başkanlığı, 2002'de Aydın vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. 


Sıddık BÖRÜ 1984 — 1989 yılları arasında ANAP'tan Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 
1960-70'li yıllarda Yenişehir İlkokulunun Müdürlüğünü yaptı. 


Selahattin KAYA. 1989 — 1994 yılları arasında SHP'den Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Dış işleri Bakanlığında çalıştığı dönemlerde Bağdat, Tel Aviv ve Londra Büyükelçiliklerinde idari ataşelik yaptı. Kaya'nın ataşelik görevine 12 Eylül Darbesi sonrası son verilmişti. 2012'de kanserle verdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi. 


Selahattin AYDAR. 1994-1996 yılları arasında RP'den Bingöl Belediye Başkanlığı yaptı. 1994'te, Selahattin Aydar'la Diyarbakır Milli Gençlik Vakfı Başkanı Bedri Baran birer yıl hapis cezasına çarptırıldı. "Halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça..” 


Bedri TUĞ 1996 — 1999. 1949 yılında Solhan'da doğdu. inşaat mühendisi, müteahhit. 1978 
yılında AP, 1988'de ANAP Partisi yönetim kurulunda yer aldı. 1991 yılında Refah Partisi'nden tercihli Milletvekili adayı oldu. 1991 yılında Refah Partisi il müfettişi olarak görev yaptı. 1996'da ara seçimle Bingöl Belediye Başkanı seçildi. 2002-2009 yılları arasında Saadet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı oldu. 2018'den beri Ak Parti İl Başkan vekili olarak görev yapmaktadır. 


Feyzullah KARAASLAN 1999 — 2004. Bingölde 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen 6.4 
büyüklüğündeki deprem sebebiyle, Karaaslan, DEHAPlı oldukları için ayrımcılığa uğradıklarını, valiliğin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıramadığını söyledi. Vali Coş ise, Karaaslanı kriz döneminin ihtiyaçlarını kavrayamamak ve kendini önemsetmek için hizmetleri aksatmakla suçladı. 
2000'de, PKK yöneticileri ile yurtdışında görüştükleri gerekçesiyle Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik, Bingöl 
Belediye Başkanı Feyzullah Karaaslan, Siirt Belediye Başkanı Mehmet Selim Özalp ile Ankara 2 
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen Ağrı Belediye Başkanı Hüseyin Yılmaz, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın onayıyla görevlerinden uzaklaştırıldılar. 
İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını görevlerine iade etti. 


Hacı KETENALP 2004 — 2009 yılları arasında AKP'den Bingöl Belediye Başkanlığı yaptı. Harita mühendisidir. Bir röportajında şunları söylemekteydi. “17.500 trilyonluk bir borçla devir aldığımız bir belediyeyle bugüne kadar yaptığımız hizmetleri de sizlerin takdirine bırakıyorum. İlimiz eski Bingöl olmayıp günden güne gelişmekte büyütmekte olup 2. bir Bingöl'de Düzağaç'ta kurulmuştur. 
İlimizin şehir içi yol ağı 300 km çıvarındadır. Ben bu kıt imkânlara rağmen şehrimizin özellikle ana caddelerinin yollarını kaldırımlarını (ticari bütün sahaları) yapılmasına öncelik verdim. 250 bin m2 
yollarımızı kilitli parke taşla 30 bin m2 kaldırımları bazalt taşla döşeyip 5 yıl zarfında yaklaşık 90 
bin ton asfalt dökerek yollarımızı yaptırdım,20 yıl boyunca asfalt yapılmayan Düzağaç bölgesinde bulunan bazı sokakların stabilize olan yolları asfaltlayarak orada ikamet eden vatandaşlarımı tozdan çamurdan uzaklaştırdım. Caddelerimizde seyyar satıcılarından geçilmezken küçük esnafımız seyyar satıcılarla sıkıntılar yaşarken bu sorunun kaldırmak için mahallerimizde semt pazarları kurdurdum. 
Yaptırdığım kapalı çarşıyla sokakta soğuk havalarda satış yaparak evlerinin geçimini sağlamaya çalışan seyyar satıcılarımızı modem bir kapalı çarşıda toplayarak onlarında ticari hayatlarını ideme etmeleri için bu çarşıyı hayata soktuk. Kurduğum kilitli parke taş fabrikasıyla kendi imkânlarımızla kilitli parke taşla yollarımızı yeniledik. Bu yollarımız yaparken, kendi imkânlarımızla 10 km kanalizasyon hizmetlerini gerçekleştirdik. Her yıl trafik kazarlının yaşandığı kavşaklarımızı 


düzenleyerek, yeni kavşaklar oluşturduk. Trafik kazalarının önü aldık. İlimiz eski yolu (çevre yolu) istinat duvarları yaparak heyelanların oluşmaması sağladık. Tüm mezarlıklarımızı koruma altına alarak çevre düzenlemelerini yaptık. 30 adet yeni araç alarak belediyemiz araç parkını yeniledik.” 


Serdar ATALAY. 1970 yılında Bingöl'de doğdu. İlkokulu Atatürk ilkokulunda, Ortaokulu Merkez Ortaokulunda okudu. Lise öğrenimini ise Malatya Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Bingöl İl Bayındırlık Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1994 Yerel Seçimlerinde Bingöl Belediyesinde oluşan yeniden yapılanma çerçevesinde yapılan teklif ile Bingöl Belediyesine Mimar olarak geçiş yaptı ve bir süre Fen İşleri Müdürlüğü'ne vekalet etti. Sonradan yeni kurulan Bingöl Belediyesi İmar Müdürlüğüne atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mesken ve Gecekondu İşleri Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2004 yılında, 7 yıl görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Bingöl Belediye Başkanlığına seçildi. 2009 - 2014 yılları arasında Bingöl Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Atalay, orta düzeyde İngilizce bilmekte. 


Yücel BARAKAZİ. 1966 Bingöl doğumlu.İlk ve ortaöğrenimini Bingöl Cumhuriyet İlkokulu (1977) ve Bingöl İmam Hatip Lisesi'nde (1984) tamamladı. Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde (1988-Lisans) tamamladı. 
Eğitim hayatını sırasıyla şöyle sürdürdü; Köln Üniversitesi Felsefi Bilimler Fakültesi Şarkiyat Bölümü (2000 Lisans), Köln Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (2000- Lisans), Köln Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliğinin Bölgesel Güçlerle İlişkisi; Türkiye, İran ve Mısır Örnekleri (2002 Yüksek Lisans), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Tez Aşaması. Çok iyi derecede Almanca, Arapça, İngilizce ve Farsça konuşabilen Barakazi, 1988-1989 Ankara'da İller Bankası Personel Daire Başkanlığı'nda başlattığı kamu hayatını yurt içi ve yurt dışında birçok kurum ve bakanlıkta tercümanlık, danışmanlık ve yöneticilik görevleriyle sürdürdü. Temmuz 2010'dan beri Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünde görev yapmakta olan ve yurt dışında birçok önemli seminere katılan Barakazi, evli ve iki çocuk babasıdır. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi içinde AK Parti'den Bingöl Belediye Başkan Aday Adayı oldu ve 2014 — 2019 yılları arasında Bingöl Belediye Başkanlığı yaptı. 


Erdal ARIKAN. 1970 Bingöl'de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bingöl'de tamamlandı. 1998 
yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde AKP'den Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Bitlis 


Resul Sıdkı Efendi. 1925-1926 yılları arasında Bitlis Belediye Başkanlığı yaptı. 1912'de evrak müdürü, Maarif Komisyonu azası, Bitlis İdare Meclisinin Heyet-i İthamiyesinde katip, Bitlis İdare Meclisi Kaleminde katip, Posta ve Telgraf Teşkilatında memur ve müdür olarak görev yaptı. 


Arif Özdemir. Taş mahallesinden, Hacı Hasanzadelerden, 1885 Bitlis doğumlu Arif Özdemir, Bitlis askeri rüştiyesinden mezun, komiser muavinliği, ikinci komiserlik ve polis müdür vekilliği, birinci Büyük Millet Meclisi âzalığı, meclis idare azalığı, 1926'dan itibaren Bitlis belediye reisliği, encümeni muvakkat, meclisi umumi ve daimi encümen azalıkları yaptı. Milli mücadelede Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin idare heyeti, azalığında, Van ve Muş Cumhuriyet Halk Partisi idare heyeti reis ve mutemet vekilliklerinde ve Halkevi reisliğinde bulundu. Müfettiş raporundan. “Uzun süren Memuriyet ve fırkacılık hayatında suiistimali görülmediği, temizce çalıştığı herkesçe söylenmektedir. Belediye Reisi Suphi Menteş ve yardım ettiği akraba ve bir iki tüccardan başka kendisini sevmeyen yoktur. Bu sevmeyen mahdut zümre de Arif Özdemir'in kendi sözünü yürüttüğü, mütehakkim olduğu şeklinde kendisine ancak kusur bulmağa yelteniyorlar. Bu bir kaç kişinin kendisini asıl sevmemelerinin sebebi ise her şeyi açıkça söylediği ve kötü hareketlerini belki tenkit ettiği endişesinden mütevellittir.” Bitlis'ten ve CHP'den Milletvekili adayı olmak için müracaat eden Arif Özdemir'in o tarihteki müracaatından. “..Bu vazifelerden başka on sene belediye hizmetinden iki sene halk evi reisliğinde on sekiz sene umumi meclis, altı seneden beri daimi encümen azalığında bulunuyorum..” 8.Dönem Bitlis milletvekilliğine CHP adayları olan Muhtar Ertan ve Arif Özdemir seçildi. 10.2.1944 tarihinde kurulan Bitlis CHP İl Başkanlığına seçildi. CHP'de siyasete girmeden önce İttihat Terakki Cemiyetinde siyasal faaliyet yürütmüştür. 
Milletvekili Arif Özdemir, 17.11.1948 Çarşamba günü tedavi edilmekte olduğu Gülhane hastanesinde vefat etti. 


Sabri BEY. 1936'da Sabri Efendi Bitlis Belediye Başkanlığına seçildi. 


Suphi MENTEŞ. 1937'de, 1942'de, 1946'da Suphi Menteş Bitlis Belediye Başkanlığına seçildi. 
Davut Efendi ile İffet Hanın oğludur. 1901'de Bitlis'te doğdu. Orta ortaokul mezunudur. 
Milletvekilliği talebinde bulunduğu zaman Bitlis Belediye Başkanlığı yapmaktaydı. Asıl mesleği ticaret olan Suphi Bey, Bitlis evrak müdürlüğü, Orta okulda öğretmen vekilliği, Trakya umumi Müfettişliğinde memuriyet, Türk Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Kurumunda başkanlık yaptı. 
Arif Efendinin vefatıyla boşalan ara milletvekilliği için1949 yılında yapılacak olan seçimlerde mebus adayı oldu. Diyarbakır'da, Tavas ceza yargıcı Cahit Gürkaş'ın dilekçesinden. “..Bitlis ilinde açık olan milletvekilliği için Bitlis ili Cumhuriyet halk partisi başkanı avukat Ziya Gelibolu ile Bitlis belediye Başkanı Suphi Menteş'in de aday gösterilmeleri ve seçimlerini teminen partinin yüksek çatı ve kanadı altına sığınarak yoklama kurulu üzerinde ayrı ayrı tehdit ve tazyik yapmakta ve gayri kanunu yollara sapmakta oldukları haber alınmıştır. Türk inkılap devresinde ve bilhassa şeyh Sait isyanında bu iki zatın bu memlekete ve bu millete ihanet etmiş olmalarından ve tarihi hakikate dil uzattıklarından dolayı vatan toprağının bu parçasından ve devlet hidayetinden kovulmuş kimselerdir..” Son anda CHP milletvekilliğinden adaylığını çeken Suphi Menteş Bağımsız olarak aday oldu. Dideban gazetesi yazarları arasında yer almaktaydı. 


Adil ŞEREFHANOĞLU. DP'den seçilerek 1950-1955 yılları arasında Bitlis Belediye Başkanlığı yaptı. 27 Mayıs Darbesinden sonra 1963-68 ve 1973-1976 yılları arasında da tekrar seçilerek Bitlis Belediye başkanlığı görevinde bulundu. 1957-1961 tarihleri arasında yayın hayatına devam eden “Bitlis” gazetesinin sahipleri Adil Şerefhanoğlu ve İsmail Hakkı Ekmekçioğlu'ydu“. Demokrat 


6 “Bitlis'in önde gelen şahsiyetlerinden birisi olan Adil Şerefhanoğlu, aynı zamanda 1953'ten 
itibaren Bitlis adında bir gazete çıkaran ve Bitlis Belediye Başkanı olan Adilhan Şerefhanoğlu'nun da çok yakın bir akrabasıdır.» Harun Yegen. Demokrat Parti Döneminde Bitlis”te Siyasal Hayat. Yüksek Lisans Tezi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi.2019 Bununla birlikte, Celal Bayar'ın 1951'de Belediye 


Parti il idare kurulu başkanı idi. “O dönemde Bitlis Belediye Başkanı olan rahmetli Adil Şerefhanoğlu, hemşerisine güzel bir karşılama töreni hazırladı. Bitlis'e Tatvan tarafından 10 km. 
mesafedeki karayolları levhası altında hatıra fotoğrafı çektirdi. Bitlis'in girişinde kent ileri gelenleri ve 500 kişilik konuksever Bitlisli grup ellerinde dağlardan toplamış oldukları çiçeklerle onu karşıladılar. Valiliği ziyaret ve Belediye binasındaki coşkulu kabulden sonra sıra Bitlis'in gezilmesine geldi. Şehre tepeden bakan Sapkor mahallesi onun ata yuvasını barındırıyordu. Eskiden Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir yer olarak biliniyordu. William Saroyan belki de baba evini tam bulamadı. Ancak Saroyan ailesini tanıdığını ifade eden yaşlı bir Kürt'ün gösterdiğine göre onun annesinin evinin önünde duruldu. Evden geriye kala kala bir taş ocak, bir yarım yıkık duvar ve bir de pencere vardı. Saroyan cebinden bir mendil çıkardı. Pencere pervazının toprağını ve tozunu sildi. Etrafını saran çocuklar baka dursun, sessizce ağladı. Yanındakilere dönerek bu hayatımın en önemli günüdür dedi.” 


Abdullah OKUMUŞ. 1955'te, DP’den Bingöl Belediye Başkanı seçildi. Görevi 1957-1960 yılları arasında da devam etti. Abdullah Okumuş müteahhitlik ve ticaretle uğraştı. Dideban Gazetesinden dönemindeki belediyenin faaliyetleri arasında şunları da görmekteyiz. “Eski hapishane binası şartlı olarak satılmış ve bu satış mukabilinde sekiz bin lira hâsılat elde edilmiş, eski hapishane binasının da 600 kişilik bir sinema salonu ile otel haline getirilmesi temin edilmiştir..Şehir dışına çıkma imkânını bulamayan 1325 kişi parasız olarak komşu şehirlere gönderilmiştir.. Tanzifat işleri sekiz merkep ve iki sürücü ile başarılmıştır. 173 adet sahipsiz köpek itlaf edilmiştir. Diğer hayvanlardan 
357 adet yakalanmış ve cezaları alınarak sahiplerine iade edilmiştir...” Bitlis basınındaki çıkan 
haberlere bakıldığında, Bitlis halkı ve belediyesinin tarihi eserlere gereken özeni göstermediği anlaşılmaktadır. Bu eserlerin çoğu 1957-1961 yılları arasında perişan bir durumda olup, bazıları ise halk tarafından yıkılmıştır. Nitekim Şeref Han Medresesi (Şerefiye Medresesi) “askeri depo”, Yılan Dirilten Çermiği ise “çöplük” olarak kullanılmıştır. 


Vefa POYRAZ (1918-2018). Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir'de yaptı. 1932 
yılında İstanbul'daki Maltepe Askeri Lisesine girdi. 1937 yılında Harp Okulu'nu, 1939 yılında Halıcıoğlu'ndaki Topçu Okulu'nu bitirdi. Bir süre devam eden kıta hizmetinden sonra, 1948 yılında Harp Akademisi imtihanlarını kazanmış ve 1952 yılında bitirdi. Ordu saflarında Kurmay Subay olarak çeşitli kademelerde Kurmay Başkanlıkları, Harekât Şubesi Müdürlüğü ve nihayet Harekât Şubesi Müdürlüğü ve Yıldız Silahlı Kuvvetler Akademisi Harekât Öğretmenliği yaptı. 1960 yılında Bitlis Valiliği ve Belediye Başkanlığı, 1961 yılında Trabzon Valiliği ve Belediye Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. 1964 yılında Bursa Valiliğine, 1966 yılında İstanbul Valiliğine atandı. 2 
Haziran 1973 tarihine kadar bu görevde kaldı. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeliği (14 Ekim 
1973 - 12 Eylül 1980) ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı. 
Poyraz, “Bir Cumhuriyet Valisinin Anıları” isimli hatıralarını kaleme aldığı kitapta örnek bir mülki amir olmak için şu özelliklerin gerekli olduğuna vurgu yapmıştır: “Mülki amirler emirleri altında olanları korumalı, onlara karşı yumuşak davranmalıdır, öğretici olmalıdır; bilgilerini çalışanları ile paylaşmalıdır, sık sık toplantılar yaparak yaşanan sorunları tespit etmeli ve sorunlara çözüm üretmelidir, baba amir olmalı ama suçluları affetmemelidi. Halkla ve kurumlarla temasta olmalıdır, halkı tanımalı, yoksul ve çaresizleri gözetmelidir, iş bitirici olmalıdır, yabancı dil bilmelidir, temiz, bakımlı, sıcakkanlı olmalıdır, tarafsız olmalıdır.” 


Başkanlığını tasdik ettiği kişi, tutanaklarda Adil olarak geçmektedir. 


Nurettin HAZAR. 1942'de Mülkiyeden mezun oldu. Aynı yıl Buldan Kaymakamlığına atandı. 
1948-1950 yılları arasında Kalecik Kaymakamlığı, Derik Kaymakamlığı, 1960'ta Niğde Vali Muavinliğinden Ankara Vali Muavinliğine atandı. 1961-1962 yılları arasında Bitlis Valiliği ve Belediye Başkanlığı, 1962-1965 yılları arasında Urfa Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 
Müsteşar Muavini olarak 1965'te göreve başladı. Urfa Valiliği döneminde, kalabalık halk topluluğunun bulunduğu bir törenle yeni Valilik Binası'nın temelleri atılmıştır. 


Nusret BUDUNÇ. 1920'de Malkara'da doğdu. Mal müdürlerinden merhum Hüsnü Budunç ile merhume Kaniye Hanımın oğludur. 1938'de Bursa Erkek Lisesini iyi derecede bitirdi. 1942'de S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, 30 Temmuz 1942'de Banaz (günümüzde ilçe) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. 1 Kasım 1942'de silah altına alındı; 28 Mart 1945'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 30 Mart 1945'de İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde stajyer memurluğa; 19 Temmuz 1945'de Kocaeli Maiyet 
Memurluğuna; 7 Aralık 1945'de Gölcük, 1 Mart 1946'da Karamürsel Kaymakam vekilliklerine; 3 
Nisan 1947'de Darıca Bucak Müdürlüğüne getirildi. Bu görevlerde stajını tamamladıktan ve 22 
Ağustos 1947'de katıldığı Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra: 28 Şubat 1948'de Emirdağ, 
22 Temmuz 1950'de Hizan, 21 Ağustos 1952'de Tosya, 2 Eylül 1957'de Yenimahalle (Ankara) 
Kaymakamlıklarına; 13 Nisan 1959'da Ankara Vali Muavinliğine; 14 Haziran 1960'da Ordu, 4 
Kasım 1962'de Bitlis, 3 Temmuz 1964'de Bolu, 27 Ocak 1966'da Uşak, 4 Ekim 1968'de de Adıyaman Valiliklerine atanıp yükseltildi. Ordu ve Bitlis'te aynı zamanda belediye başkanlığı yaptı. 
26 Ekim 1946'da Azize (Omay) Hanımla evlendi; Hüsni Arif ve Feridun adlarında iki oğlu vardır. 
İngilizce bildiği sicilinde yazılıdır. Türk İdareciler Derneği üyesi idi. 


Mehmet KUMAŞÇIOĞLU. 1968-1973 yılları arasında Bitlis Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1957-1961 yılları arasında çıkan Yeni Dideban Gazetesi'nin sahibi olup aynı zamanda gazetenin yazarları arasında bulunmaktaydı. 


Muzaffer GEYLANİ. 1976'da CHP'den, 1984”te SODEP'ten ve 1989'da ANAP'tan Bitlis Belediye Başkanlığına seçildi. 1999'da ve 2004'te, Kadiri Şeyhi Muzaffer Geylani, DYP'den aday oldu, fakat seçilemedi. 


Ertan YARAMANOĞLU. Mükkiyenin İdari Şube bölümünden 1961-1962 döneminde mezun oldu. 
1963'te Daday Kaymakamlığı, 11.05.1970-02.08.1972 tarihleri arasında Hizan Kaymakamlığı, 23.08.1972. 09.08.1976 tarihleri arasında Keşap Kaymakamlığı, 13.09.1976. 04.07.1978 tarihleri arasında Ürgüp Kaymakamlığı, 06.08.1978-05.12.1979 tarihleri arasında Havran Kaymakamlığı, 1979-1981 yılları arasında Bitlis Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra merkez valisi oldu. 


Yılmaz ERGUN. 1932 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini muhtelif illerde yaptı. 
1953 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. 1954 yılında Hukuk 
Fakültesi fark imtihanını vererek Hukuk Fakültesi Sertifikasını aldı. Maiyet Memurluğunu tamamladıktan sonra çeşitli ilçelerde Kaymakamlık, bilahare 1960-1980 yıllarında Mülkiye Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 1980-1991 yıllarında sırası ile Bitlis (1981-1984), Trabzon (1984-1986), Edirne (28.12.1986 - 19.08.1988) ve Elazığ (05.08.1991—17.02-1992) valiliklerinde bulundu. Bitlis Valiliği esnasında aynı zamanda Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1991-1993 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 1994 yılında dönemin 


Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tensipleri ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Mustafa TÜYSÜZOĞLU. 1951 yılında Giresun İli Görele İlçesi Çavuşlu beldesinde doğdu. 
İlköğrenimini Çavuşlu İlkokulunda, orta öğrenimini Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesinde tamamlayarak 1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdi. Milli Savunma Başkanlığında askerlik hizmetini tamamlayarak Maliye Bakanlığında stajyer gelirler kontrolörlüğü görevinde iken naklen İçişleri Bakanlığına geçerek 1979 yılı Ekim ayında Rize İli Kaymakam Adaylığına başladı. Stajyerliğinin kalkması ile Ardeşen, Keşap, Eynesil, Çamlıhemşin ve Domaniç Kaymakam vekillerinde bulundu. 1980 yılı sonunda İstanbul İli Kaymakam Adaylığına atanarak 
1982 yılında açılan 65. Dönem Kaymakamlık Kursunu bitirerek kura ile Çankırı İli Çerkeş 
Kaymakamlığına atandı. 1985-1987 Batman-Kozluk Kaymakamlığı, 1987-1990 Bitlis Vali Yardımcılığı, 1990-1992 Aydın Bozdoğan Kaymakamlığı, 1992-1995 Trabzon Of Kaymakamlığı, 
1995 yılından bu yana sırasıyla Hatay, Balıkesir ve Isparta Vali Yardımcılıklarında bulunduktan 
sonra son Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Tokat Vali Yardımcılığı görevine atandı. Asli görevi uhdesinde iken Domaniç, Çerkeş, Bitlis ve OF Belediye Başkanlıklarını da mansup başkanlık olarak yürüten Tüysüzoğlu 1992-1993 yılları arasında sekiz ay süre ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere İngiltere'de görevlendirildi. Şükran Hanımla evli ve üç çocuk babası olan Tüysüzoğlu İngilizce bilmektedir. 


Yaşar BUHAN. Bitlis'te 1955 yılında dünyaya gelen Yaşar Buhan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Gençlik yıllarında siyasete başladı. 1977-1980 yılları arasında Türk Talebe Birliği'nde görev aldı. 1983-1994 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Bitlis Şube başkanlığı görevini yürüttü. 
1994 yılında Refah Partisinden Bitlis Belediye başkanlığına seçildi. 1999'da Fazilet Partisi'nden de 
ikinci kez Bitlis Belediye başkanlığını kazandı. Orta düzeyde Arapça bilen Buhan, evli ve dört çocuk babasıdır. 


Cevdet ÖZDEMİR. 1945 yılında Bitlis'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bitlis”te tamamladıktan sonra, İstanbul Işık Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1974'te Bitlis Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görevlendirilen Cevdet Özdemir, aynı yıllarda Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevini vekâleten bir buçuk yıl yürüttü. 1977'de Bitlis Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne asaleten atanan Cevdet Özdemir, 1982'de bu görevinden ayrılarak serbest çalışmaya başladı. Ancak 1996 yılında yeniden Bitlis Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü görevine döndü ve 2000 yılında emekliğe ayrıldı. 2004 yılı belediye seçimlerini kazanarak bir dönem Bitlis Belediye Başkanı olarak görev ifa etti. 


Fehmi ALAYDIN. 1966 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 2008 yılında aynı üniversitenin kamu yönetimi bölümünü bitirdi. Bir müddet serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı. 1999-2005 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanı olarak görev aldı. 2006-2008 yılları arasında müteahhitlik ve profesyonel yöneticilik yaptı. Zeytinburnu Genç İş Adamları Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığı, Merkez Efendi Kültür Derneğinin Yönetim Kurulu Üyeliği, Bitlis Genç İş Adamları Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2002-2007 yılları arasında Ak Parti İlçe Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Bitlis Belediye Başkanlığına seçildi. Orta derecede İngilizce bilen Başkan Alaydın, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Hüseyin OLAN. 1959 Bitlis doğumlu olup Bitlis Lisesinden mezun olduktan sonra, 1986 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 26 yıldır Bitlis'te serbest eczacılık yapmakta olup, Türkiye Eczacılar Birliği'nin 36. döneminde Denetleme Kurulu Üyeliği, 37. döneminde Merkez Heyeti Üyeliğinde bulundu. 38. Bölge Van, Bitlis, Hakkâri eczacılar odasında bütün yönetim kademelerinde görev aldı. Halen Türkiye Eczacılar Birliği büyük kongre delegesidir. Türkiye Barış Meclisi Bitlis Barış Girişimi aktivisti ve kısa adı Betav olan “Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı” yönetim kurulu üyesidir. Hüseyin Olan, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde BDP'den Bitlis Belediye Başkanı olarak seçildi. 2016'da, "Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Olan, Dağkıran, Özkan, Ata ve Avras tutuklandı. Olan, Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi 


Ahmet ÇINAR. 1966'da, Kahramanmaraş/Göksun'da doğdu. 1983 yılında Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesi ve 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında 79. dönem Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Antalya-İbradi, Mardin-Dargeçit, Afyon-Sultandağı, Diyarbakır-Silvan Kaymakamlığı; Siirt, Amasya, Bilecik Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2004-2007 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kontrol ve Kültür Dairesi Başkanlığı, İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ile BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2007-2009 tarihleri arasında Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım Ekren'in Özel Kalem Müdürlüğü, 2010-2012 tarihleri arasında TİKA'nın Ukrayna Program Koordinatörlüğü ve Adana İli Seyhan İlçesi Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 
2012'de Adana İli Seyhan İlçesi Kaymakamı olarak atandı. 2013'te Çanakkale valiliğine atandı. 25 
Ağustos 2015 tarihinde Bitlis Valiliğine atandı (2015-2017). 27 Kasım 2016 tarihinden itibaren Bitlis Belediye Başkanvekilliği görevini de yürüttü. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Zonguldak Valiliğine atandı. 2018'de Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Anılarını yazdığı “Herşeyi Yazamadım” adlı bir kitabı, “Surhay” ve "Kordüğüm" adlı romanları yayınlanmıştır. Çınar'ın, aynı zamanda tiyatro eserleri de bulunmaktadır. 


İsmail USTAOĞLU. 1968'de Düzce'de doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun oldu. 1994 yılında Kütahya Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında sekiz ay süreyle İngiltere'de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. 1996 yılında altı ay süreyle Karabük—Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Sırasıyla şu görevleri yürüttü. Rize-Hemşin Kaymakamı (1997-2000), Van-Saray Kaymakamı (2000-2002), Sivas-Hafik Kaymakamı (2002— 2005), Konya-Cihanbeyli Kaymakamı (2005-2006), Bilecik-Osmaneli Kaymakamı (2006-2008), İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı (2008 — 2009), İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (2009-2013), İçişleri Bak. Strateji Geliştirme Başkanı (2013-2016), 
Bayburt Valisi (2016-2017), Bitlis Valisi (2017-2018) ve Belediye Başkan Vekili. 26 Ekim 2018 
Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Trabzon Valiliği görevine atandı. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. 


Nesrullah TANĞLAY. Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünü bitirdi. 1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 şubat 2015'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve üç çocuk babasıdır. 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. 


Bolu 


İsmail Hakkı GÜLEZ. Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucu azalarından olan İlyaszade İsmail Hafız Hakkı (Gülez) Bey 1921 — 1924 yılları arasında Bolu Belediye Başkanlığı yaptı. Ticaret ile uğraştı. Kardeşiyle birlikte Bolu'nun ilk fabrikalarından un ve kereste fabrikalarını kurarak, sehrin ekonomisine ivme kazandırdılar. Nebahat Hanımla evli idi. Derdli Gazetesi sahibi ve Bolu Milletvekili Şükrü Bey'in kardeşidir. Döneminde, şehrin aydınlatma işlerine önem verilmişti. Oğlu, 
31. ve 32. Hükümet Bayındırlık Bakanı Turgut Yaşar Gülez (1925-1996)'dir. 


Tahir HİTİT (1891-1964). 1924-1930 ve 1957-1958 yılları arasında iki defa Bolu Belediye Başkanlığı yaptı. Mehmet Tahir Hitit, Bolu'da doğdu. Ortaokul mezunudur. Adliye Memurluğu, Orman Ölçüm Memurluğu, Maarif ve Daimi Encümen Başkatiplikleri, Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Orman İşletme AŞ Kuruculuğu ve Müdürlüğü, TBMM IV. Dönem (Ara Seçim) ve V. Dönem Manisa Milletvekilliği yaptı. Evlidir. 
Babası, Bolu'da küçük ölçekli sanayinin kurulması için uğraş vermiş İcra Memuru Hattatzade 
Mehmet Hakkı Efendi, annesi Huriye Hanımdır. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 1909 
yılından itibaren Adliye'de, Orman Ölçüm Memurluğunda, Maarif ve Daimi Encümen Başkatipliklerinde bulundu. 1919 senesi sonlarında Osmanlı Mebusan Meclisi için yapılan mebus seçiminde Hürriyet ve İtilaf Fırkasının aleyhindeki çalışmalarda yer aldığı ve Ermeni tehcirinde ilgisi bulunduğu gerekçesiyle söz konusu fırka tarafından bütün görevlerinden azledildi. Bolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetinin ilk yönetim kurulunda kurucu aza sıfatıyla yer aldı. Düzce Ayaklanması sırasında Bolu'yu ele geçiren asilerin idamlıklar listesinde Mehmet Tahir Bey de bulunmaktaydı. Asilerin evine baskın yaptıkları sırada Çerkez akrabası tarafından esir alınmış süsü verilerek eşi afife Hanım ile birlikte Düzce üzerinden İstanbul'a kaçırıldı. Mehmet Tahir Beyin söz konusu dönem itibariyle hem asiler hem de Ermeni tehciri ile ilgisi bulunduğu gerekçesiyle Ermeniler tarafından aranmaktaydı. 1920-1923 tarihleri arasında Bolu Belediye Meclisi Azalığı ve sonrasında Bolu Belediye Meclisi Reis-i Saniliğinde bulundu. 1930 yılında bu görevden ayrıldı. 
Daha sonra Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına getirildi. Kurduğu Bolu Orman İşletme Türk Anonim İşletmenin müdürlüğünü üstlendi. Bu arada kuruluşundan itibaren Cumhuriyet Halk Fırkası Vilayet Mutemet ve İdare Heyeti Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 1931 yılında İstiklal Madalyasına layık görülmüştür. TBMM'nin 4. ve 5. dönemlerinde Manisa Milletvekilliğine seçildi. 
1952-1958 yılları arasında Bolu Demokrat Parti İl Başkanlığını yaptı. Ayrıca 1957 yılında Hulusi Tüzmen'in istifası ile boşalan Bolu Belediye Başkanlığı görevine tekrar getirildi. 1957 yılında basılmış “Orman Davamız” isimli bir eseri vardır. 


Vasıf KULÇAK (1886-1951). 1930-1934 yılları arasında Bolu Belediye Başkanlığı yaptı. 
Bolu'da dünyaya geldi. Mehmet Vasıf Beyin babası Şerafeddin Bey, annesi Hatice Nesibe 


Hanımdır. Bolu İbtidai ve İdadi Mekteplerinin ardından İstanbul Numune-i Terakki-İdadi Mektebini tamamlayarak Darü'l-Fünunun Hukuk Şubesine devam etti. 1910'da mezun oldu. 1907 yılında Mahkeme-i Temyiz İstida Dairesi Kalemi Mülazımlığı ile başladığı devlet hizmetine Bartın, Saruhan, Karesi Liva Bidayet Mahkemeleri Azalığı, Yunda Nahiyesi Müdürlüğü ve Gevaş (iki kez), Maçka, Koçhisar, Kızılcahamam Kaymakamlıkları ve Denizli Mektupçuluğu görevleriyle devam etti. 20 Kasım 1930'da Bolu Belediye Reisliğine tayin edilen Mehmet Vasıf Bey bu görevi 28 Ocak 1934'e kadar sürdürdü. 1 Ocak 1951'de emekliye ayrıldı ve aynı yıl hayata gözlerini yumdu. 


Reşat AKER. Akçaşehir'de dünyaya gelen Reşat Beyin babası Bolu Nüfus Müdürlüğünde görev yapmaktaydı. Bolu İdadisi ile Veteriner Okulundan mezun oldu. Birinci Dünya Savaşına ve Milli Mücadeleye katıldı. O yıllarda Düzce'nin Üstyaka köylerinde ekilen tütün için İstanbul'da bir şirketin tütün mümessili olarak çalıştı. Bolu Merkez Belediye Meclisince reisliğe seçilen Reşat Beyin intihabı 3 Mayıs 1934 tarihli kararname ile tasdik edildi. 1945 yılına kadar Bolu Belediye Reisliği görevini sürdürdü. Eski Hal binasının ikmal ve ıslahı, şehrin muhtelif yerlerine yangın havuzları ve su depolarının yapılması, Belediye Bando Teşkilatının takviyesi ve ıslahı gibi çalışmalarda bulundu. o Reşat Bey, şehrin su sorununun giderilmesi ve otellerle donatılması konusundaki talimatı bizzat şehre hayran kalan İsmet İnönü'den aldı. Aynı zamanda önemli bir halkbilimci olan Reşat Bey birçok Bolu türküsünü derleyerek Ankara Radyosuna verdi. Belediye Reisliği görevinden ayrıldıktan sonra İl Encümen Üyeliği görevinde bulundu. Daha sonraki yıllarda Karacabey Harasında veteriner olarak çalıştı. Bolu'da hayata gözlerini yumdu. 


Cemil ÖZBİLEN (1882-1954). Bolu'da doğdu. Babası Süleyman Ağa, annesi Fatma Hanımdır. 
Mekteb-i Guzattan (Kadılık Mektebi) mezun olup uzun yıllar kadılık yapmıştır. Cemil Özbilen ilk tahsilini Bolu'da ve yüksek tahsilini de İstanbul'da bitirdikten sonra, memleketin muhtelif vilayet ve kazalarında senelerce hakimlik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. 1946—1950 yılları arasında Bolu Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Başkanlığı sırasında, şehir halkının ekmeklik buğday ihtiyacını temin etmek için Toprak Mahsulleri Ofisinde o zamanki nüfusa göre ayda 50 ton buğday tahsisinin yapılmasını sağlamış, Belediye Un İşletmesini faaliyete geçirerek Bolu'daki fırıncıların un ihtiyacını temin etmiş, en önemlisi Kökez içme suyunun Bolu'ya getirilmesi işini gerçekleştirmiştir. Kökez içme suyunun Bolu'ya getirilmesi için Orman Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek, Karacasu Kereste Fabrikasına saniyede bir litre su verilmesi yolunda protokol imzalanmış, ayrıca Bolu Orman Okuluna ve lojmanlarına da saniyede birer litre su verilmesi karşılığında Tarım Bakanlığından 25 bin TL parasal yardım almıştır. Daha sonra tesisin genişletilmesi amacı ile Orman Genel Müdürlüğünden 40 bin TL daha yardım sağlanmıştır. Mustafa isminde bir erkek kardeşi, Hacer ve Sıdıka isimlerinde iki kız kardeşi vardır. İstanbul Kadıköy?deki evinde vefat etti. Cenazesi, Bolu'ya getirilerek Çığırtkanlar Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. 


Hulusi TÜZMEN (1912-1984). Bolu'da doğdu. Bolu eşrafından merhum kadı Hacı Mehmet Efendi ile Seyfi Hanımın oğludur. İlk ve ortaokulu Bolu'da okudu. 1934 yılında Bursa Erkek Lisesini bitirdi. Bir yıl İstanbul Hukuk Fakültesinde okudu. İzmit Kağıt ve Merinos Fabrikalarında 
çalıştı.1939-1945 yılları arasında İstanbul Sümerbank Yünlü Sanayi Müessesesinde çalıştı. 1945 
yılında istifa ederek Bolu'ya döndü. 1950 yılında Bolu Belediye Başkanlığına seçildi. 1957 yılına kadar bu görevde kaldı. Tüzmen başkanlığı döneminde Tavşanlı'dan getirilen usta ve işçiler vasıtasıyla şehir içinde yeni kaldırımlar yapılmış, Bolu İtfaiyesine hortum, motopomp ve sulama aracı alınmıştır. Belediye Başkanlığı görevinden sonra özel bir kömür işletmesinde mesul müdürü 


olarak 1964 yılına kadar çalıştı. Emeklilik yıllarında Camlı Camii'nin yapılmasında büyük emekleri geçti. Ayrıca hayır işlerine de büyük önem vermiştir. 


Necip VARLIK. Hulusi Tüzmen'in belediye başkanlığından istifaen ayrılmasıyla belediye meclisi belediye meclis üyelerinden Necip Varlık'ı belediye başkanlığına seçti. Varlık, 1960 Darbesinde alınıncaya kadar 1958 — 1960 yılları arasında Bolu Belediye Başkanlığı yaptı. 


Fahri ÇIVGIN. 1938'de SBO İdari Şube Bölümünden mezun oldu. Ürgüp Kaymakamlığı, 1947- 
1948 yılları arasında Karakoçan Kaymakamlığı, 13/06/1960-22/06/1964 tarihleri arasında Bolu 
valiliği, 30.6.1964 - 26.1.1966 tarihleri arasında Çankırı Valiliği yaptı. Bolu Valiliği sırasında 1960- 
1963 yılları arasında aynı zamanda Bolu Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. 


İsmail ÖZER. 1964-1969 yıllarında Bolu Belediye Başkanlığı yaptı. Bolu merkeze bağlı Alpağutbey Köyündendir. Emekli Yarbaydır. 1960 yılına kadar Ordu'da subay olarak görev yapmış, 
1960 ihtilali ile emekli olmuştur. Çeşitli dernek ve kooperatiflerde kuruculuk ve yöneticilik yaptı. 
Bunlar arasında Bolu Bahçelievler Yapı Kooperatifi, Bolu Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Bolu Kuruçay Yapı Kooperatifi, Kızılay, Eski Muharipler ve Cumhuriyet Hak Partisinde çeşitli kademelerde görevlerde bulundu. 1964 seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı oldu ve beş yıl görevde kaldı. Bolu Gençlik ile Abant Spor futbol kulüplerini birleştirerek, Boluspor'un kuruculuğunu ve ilk başkanlığını yaptı. Başkanlığı sırasında sahayı çimlendirmiş ve Boluspor Birinci Lige çıkmıştır. 
Türkiye'de ve Bolu'da ilk tarla alabalığı üretimi çiftliğini kurmuş ve Türkiye'ye yaygınlaşmasında katkıda bulunmuştur. Özer'in başkanlığı döneminde Karaçayır'a yeni İtfaiye binası ile itfaiyeye ait bir çay bahçesi yapıldı. 1965 yılında Bolu'nun bütün elektrik sorununu içine alan bir proje yaptırılarak Enerji Bakanlığına tasdik ettirildi ve yürürlüğe girmesi için çalışmalar yapıldı. Şehir içindeki istimlak işlerine de devam edildi. 


Muzaffer IŞIN. 1923 yılında Bolu'da doğdu. “Asadarlar? aile adıyla anılırlar. Babası Mehmet Zeki Bey annesi Şükriye Hanımdır. Mengen Kıyasalar Köyü İlkokulunu, Bolu Ortaokulunu bitirdikten sonra Bolu Orman Okulundan mezun oldu. İlk görev yeri Karabük'tür. 1946-1951 yılları arasında Bodrum Müstakil Orman Bölge Şefliğinde bulundu. 1951 yılında memuriyetten ayrılarak kereste atölyesi kurdu. Daha sonra fırınlı kayın ve parke fabrikası kurdu. 1955 yılında siyasete girdi. 1963- 
1968 yılları arasında il genel meclis üyeliği yaptı. 1968-1980 yılları arasında üç dönem Belediye 
Başkanlığına seçildi. 1984 yılında tekrar seçilerek Belediye Başkanlığı görevi yaptı. Bolu'da en uzun süre belediye başkanlığı rekorunu kıran Muzaffer Işın bu süre içinde Bolu'da büyük ve köklü işlerin de gerçekleşmesini sağladı. Atatürk Bulvarının ve E-5'ten Belediye önüne kadar olan yolun açılmasını sağladı. Şehrin asfaltlanması, Fen ve Temizlik işlerinin modem araç gereçlerle donatımı, Panayır yerinin kültür park haline getirilme çalışmaları, yeni belediye binasının yapımı, Köroğlu Heykelinin yapılması Muzaffer Işın'ın Başkanlığı döneminde gerçekleşti. 


Adnan DARENDELİLER. Ticaret erbabından olup 1961'de vefat eden Memduh Darendeliler ile Ayşe Darendeliler'in oğludur. 1929'da Amasya'da doğdu. 1948'de Samsun Lisesini pekiyi derecede bitirdi. S.B.F'nden mezuniyetini müteakıb, Temmuz 1953'de tayin edildiği Sivas Maiyyet Memurluğunda; Kangal, Yıldızeli, Refahiye Kaymakam Vekilliklerinde görevlendirilip staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra, Aralık 1955'de silah altına alındı; Haziran 1957'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Sırasıyla Çekerek, Boğazlıyan, Midyat, Kurtalan Kaymakamlıklarına; 1965'de Mülkiye Müfettişliğine atandı. 24.07.1975-16.02.1978 


tarihleri arasında Ağrı, 1980 ile 1984 yılları arasında Bolu, 1984 ile 1986 yılları arasında 
Kahramanmaraş, 1986 ile 1987 yılları arasında Çorum, 1987 ile 1989 yılları arasında Van ve 1991 
ile 1992 yılları arasında Kocaeli valilikleri yaptı. Bolu Valiliği sırasında 1980-1982 yılları arasında aynı zamanda Bolu Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. 16 Aralık 1957 Pazartesi günü Ayhan (Sağırlı) Hanım'la evlendi. Bir oğlu ve bir kızı vardır. 1957'de Ankara Hukuk Fakültesinde fark sınavı vererek sertifika aldı. İngilizce bilmektedir. “İçişleri Bakanlığı Kuruluşu; Görevleri ve 1965-1969 Yılları Çalışmaları” ve “Arşivin Bugünkü Durumu, Hukuk ve İlim Açısından Arşiv İdaresi” (İhsan Dede ile birlikte) isimli basılmış eserleri vardır. 


Hasan BÜLBÜL Emekli Füze Albayı Hasan Bülbül Bolu Belediye Başkanlığına getirildi ve 1982-1984 yılları arasında görevde bulundu. Bolu Hayır İşleri Yapma Vakfının 1986-2001 yılları arasındaki başkanlığını yaptı. Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfının kurucularındandır. 


Necdet GÖREN. 1947 yılında Bolu'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu'da tamamladı. 
Yükseköğrenime 1965 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu İnşaat Bölümünde başladı. 1969 yılında mezun oldu. Meslek hayatına Bolu Belediyesi İmar Müdürlüğünde başladı. 
Burada iki yıl Müdürlük yaptıktan sonra istifa ederek, serbest mühendis ve müteahhit olarak çalıştı. 
1974-1975 yıllarında askerlik görevini yaptı. Sonrasında, Cumhuriyet Halk Partisinde siyasete başladı. 1989 yılı yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığına seçildi. 1994 yılı yerel seçimlerinde ikinci kez Belediye Başkanı oldu. Halen İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır. 1971 yılında Nimet Kıvanç Hanımla evlendi. İki kızı bulunmaktadır. 


Yüksel CEYLAN. 1958'de, Bolu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bolu'da tamamladı. Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Üyesi, 1999-2004 döneminde Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu SMMM Odası Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyesi, Bir dönem Boluspor Kulüp Başkanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Kendisiyle yapılan röportajdan. “Benim babam kahveciydi. Ben 25 kuruşa çay sattım, çocukluğumda biraz daha küçükken boyacılık yaptım. İlk boyacılığa başladım, eski hal pazarında Pazartesi günü boyacılık 
yapıyorum. Üst yakanın köylüleri o kahveye gelir. 50 kuruşa ayakkabı boyuyorum. Büyükler 1 
liraya boyuyor. Biz de bu paraya boyuyoruz. Adam pazarlık ediyor ben de kızıyorum, olmaz diyorum. Akşam oldu epey bir para kazandım. Babama dedim ki, ben yapmayacağım bu işi dedim. 
Niye dedi, dedim zaten ucuz boyuyoruz adam bir de pazarlık ediyor. Ben buna kızıyorum dedim. 
Pazarlık ettiği zaman boyatıyor mu dedi babam. Evet dedim, o adettenmiş ben bunu 8 yaşımda öğrendim.” 


Alaaddin YILMAZ. 1952 yılında Bolu'nun Seben ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Seben İlkokulunda, orta öğrenimini Bolu Öğretmen Okulunda tamamladı. Çalışma hayatına 1970 yılında, mezun olduğu Seben İlköğretim Okulunda öğretmenlik yaparak başladı. 1972 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine başladı. 1976 yılında akademiden birincilikle mezun oldu. 1976-1977 yıllarında Zirai Donatım Kurumu Adapazarı Müessese Müdürlüğü, 1978 yılında Sakarya D.M.M Akademisi uzman mühendislik kadrosunda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 
1980 yılında askerlik görevini tamamlayan Yılmaz, 1983 yılına kadar serbest mühendislik ve 
taahhüt işleri ile meşgul oldu. 1983-1986 yılları arasında Suudi Arabistan'da İnşaat Mühendisi olarak çalıştı. Suudi Arabistan, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Brezilya gibi birçok ülkenin birçok kentinde şehircilik ile ilgili pek çok gözlem ve inceleme yaparak gördüğü pek 


çok yeniliği ve teknolojiyi Bolu'da uygulamaya geçirdi. On yıl Bolu Belediyesinde meclis üyeliği yapan Yılmaz, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı Makamına seçildi. 29 Mart 
2009 yerel seçimlerinde ikinci dönem Belediye Başkanlığı seçilen Yılmaz evli ve iki çocuk 
babasıdır. 


Tanju ÖZCAN. 1973'te, Bolu'da doğdu. Babası Galip Efendi annesi Emine Hanımdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır. 


Burdur 


Ali Orkun ERCENGİZ. 1973'te, Burdur'da doğdu. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odasında yönetim kurulunda görev yapmıştır aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürütmüştür. Türk Eczacılar Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev almıştır. 
Türk Eczacılar Birliği tarafından 14 Haziran 2011'de Burdur'da yapılan toplantının ardından 54. 
Bölge Burdur Eczacı Odası kurucu yönetimine atandı. Yönetim Kurulu tarafından başkan seçildi. 
2014 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Burdur Belediye Başkanı olmuştur. 
2014-19 yılları arasında Başkanlık görevini sürdürürken iki kez Burdur Belediyeler Birliği Başkanlığı ve iki kez de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Üyeliği yapmıştır. Aynı dönem içerisinde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde *053.4'lük bir oyla ikinci kez Belediye Başkanlığına seçilmiş ve halen görevdedir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2.Başkanlığı görevinin yanı sıra Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 


Sebahattin AKKAYA. 1951 yılında Senirkent'de doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Burdur'da bitirdi. Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Lisans Tamamlama Programından mezun oldu. Bursa'da bulunduğu 1974 - 1977 
yıllarında Bursa Yüksek Tahsil Talebe Demeği ve Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı, Bursa Marmara Gazetesi yazı işleri mesul müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1978 yılında tekrar Burdur'a döndü. 16 yıl Burdur Ticaret Lisesi ve Anadolu Lisesinde Türkçe ve Edebiyat Öğretmenliği, 7 yıl da Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü yaptı. Çeşitli panel, konferans ve seminerlerde görev aldı. Eğitim teknolojisini yakından tanımak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 okul müdürü ile beraber ABD'ye gönderildi. 2000 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Burdur İlim Yayma Cemiyeti Başkanlığı, Burdur'u Tanıtma ve Kalkındırma Derneği yönetim kurulu üyeliği, Burdur İlim ve Kültür Vakfı Başkanlığı yaptı. Bu görevi halen devam ediyor. Burdur'la ilgili pek çok sosyal ve kültürel çalışmalara katıldı. Belediye hizmetlerini yakından izledi. 18.04.1999 seçimlerinde DYP'den Belediye Başkan Adayı oldu. 912 oy farkla seçimi kaybetti. Bir süre DYP İl Başkanlığını yürüttü. Daha sonra katıldığı AK Parti'den 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Burdur Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Akkaya yine AK Parti'den 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday olmuş ve Burdur Belediye Başkanlığı görevine halkımızın 


güvenini tazeleyerek 2. kez seçilmiştir. Yenigün Gazetesinde yayınlanmış "Dünden Bugüne Burdur'un Kültür Varlıkları" isimli bir araştırma yazısı olan Sebahattin Akkaya evli ve üç çocuk babasıdır. 


Nejdet İLGÜN. 1999-2004 yılları arasında CHP'den Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. Elektrik Mühendisidir. Nazan Hanımla evli olup iki çocuğu vardır. Daha sonraki seçimlerde de aday oldu, fakat seçilemedi. 


Hulusi BÜYÜKYÖRÜK. Armağan İlci'nin ölümünden sonra 1998-1999 yılları arasında altı ay süre ile Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. Burdur ADD Disiplin Kurulu üyeliği ve Divan Başkanlığı görevlerinde bulundu. 


Armağan İLCİ. 1989-1998 yılları arasında iki dönem CHP'den Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 
Afyonkarahisar'da, 1998 yılında Burdur eski Belediye Başkanı Avukat Armağan İlci, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülçin İlci Bozkurt ve makam şoförü Ahmet Uğuz makam aracıyla geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti. 


Nurhan ÇİFTÇİBAŞI. (1946-2015). 1984-1989 yılları arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 
2015'te, Çiftçibaşı Eczanesinin sahibi ve mesul müdürü Eczacı Nurhan Çiftçibaşı geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda vefat etti. Ulusal Voleybol hakemi olan Çiftçibaşı bir dönem Anadolu Ajansı ve TRT Muhabirliği, Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştı. Çiftçibaşı vefatından önce Burdur Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Burdur Şube Başkanlığı görevini yürütüyordu. 


Özdemir BAHAR. 12 Eylül Askeri Darbe ile birlikte Burdur Belediye Başkanlığına getirildi. 
12.09.1980-25.03.1984 tarihleri arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. Daha önce İl Bayındırlık Müdürlüğü görevinde bulunmakta idi. 


Çetin BOZCU. 1937'de doğdu. 1977-1980 yılları arasında AP'den Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. Araştırmacı Yazarlar ve Şairler Derneği üyesidir. Çetin Bozcu anılarını 'Sen Ne Bilcen Gahbemcik (yöresel bir şaşkınlık ifadesi) Benim Burdurumu Bir Burdur Sevdalısı” ismiyle kitaplaştırdı. 

“manastırdaki çıkrıktan kıl iplik sardın mı? 

deli bubada kavez'in kahvesine vardın mı? 

dıngırdağın ali dayınla sazlar çaldın mı? 

sen ne bilcen kahbemcik benim burdur 'umu?” 


Ali KARTAL. 25.08.1977 — 11.12.1977 tarihleri arasında kısa süreliğine Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hüseyin OTAN (1914-1999). Salihli'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gülhane Askeri Tababet Tatbikat Okulu mezunudur. 227. Alay Komutanlığı Tabip Asteğmenliği, 266. Alay 2. 
Tabur Subaylığı, Zonguldak Hükümet Tabipliği, Serbest Doktorluk, Burdur Erkek Sanat Enstitüsü Tabipliği, 1947-1949, 09.12.1973-25.08.1977 dönemlerinde Burdur Belediye Başkanlığı, Kurucu Meclis Burdur İli Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 15 Ekim 1961), Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyeliği 
(15 Ekim 1961—7 Haziran 1964) yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Taşkapı köyü civarında çıkmakta 


olan su 1950-1951 yıllarında Belediye Başkanı Hüseyin Otan ve Vali Ali Şeref Erkut'un çalışmaları sonucu içme suyu olarak getirilmiştir. Susamlık Tepesine bir depo ve bekçi binası da bu dönemlerde yapılmıştır. 


Zeynel Abidin TONGUÇ. 1963-1968 ve 1968-1973 dönemlerinde olmak üzere iki dönem Burdur Bağımsız Belediye Başkanlığı yaptı. Antalya'da doğdu. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Daha önce Hükümet ve Belediye tabipliklerinde bulundu. Almanca bilmektedir. 1966 yılında Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Batı Almanya - İsviçre - İtalya ve Yugoslavya”da bulundu. 


Yusuf Ziya ÖNDER (1914-1984). Sivas Zara'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Sağlık Bakanlığı Memurluğu, Denizli İli Maiyet Memurluğu, Soma, Beytüşşebap, Sürmene, Eşme, Turgutlu, Eminönü, Şişli Kaymakamlıkları, 14.06.1960 — 23.10.1961 tarihleri arasında Burdur Valiliği ve Belediye Başkanlığı, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi (15 Ekim 1961 - 2 Haziran 1968), TBMM 3. (XIV) Dönem Sivas Milletvekilliği, 31. ve 32. Hükümette Adalet Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Sadi Kazım SÜER (1910-1970). Selânik Katarin'de doğdu. 1932 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi. 
Kaymakamlık, Elazığ, Kırklareli, Bursa, Adana ve İzmir'de vali muavinliği görevlerinde bulundu. 
15.12.1961 — 08.07.1963 tarihleri arasında Burdur ve Erzincan valilikleri yaptı. Burdur ve Erzincan valilikleri sırasında Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. 1961'de Bursa Vali yardımcılığı esnasında görevini kötüye kullanma suçundan dolayı vali, vali yardımcıları ve emniyetçilerle birlikte yargılandı. Makbule Hanımla evli olup iki çocuk babası idi. 


Vefik KİTAPÇIGİL (1918-2000). Erzurum'da doğdu. İlköğrenimini Erzurum'da, ortaöğrenimini İstanbul Özel Ülkü Lisesinde yaptı. 1940 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Fransa'da köycülük ve belediyecilik stajı (1948-49) gördü, ayrıca Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de muadelet (eşitlik, denklik) diploması aldı. Ahmet Vefik Kitapçıgil, memuriyete Samsun'da maiyet memuru olarak başladı. Sırasıyla Bafra, Çarşamba (1942-43), Terme (1943-44), Alaçam (1944), Sinop / Ayancık (1945) ve İstanbul / Üsküdar'da kaymakamlık yaptı. İstanbul Vali Muavinliği de yapan Kitapçıgil; Elazığ (1956-59), Denizli (1959— 60), Muş, Burdur (18.07.1963 — 21.01.1966), Sivas (1966—68), Tekirdağ(1968—70), Manisa (1970— 
75) gibi illerde valilik yaptı. Burdur'da Valilik yaptığı dönemde 18. 07. 1963-18. 11. 1963 tarihleri arasında Burdur Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Sivas'ta valilik yaptığı dönemde Sivasspor'un kurulması ve ikinci ligde yer almasında öncülük etti. Kitapçıgil, 1982 Anayasası'nı hazırlayan Danışma Meclisi'nde 15 Ekim 1981-6 Aralık 1983 tarihleri arasında Manisa üyesi olarak görev yaptı. Çocuğu olmadığı için mirasını Mülkiyeliler Birliği Vakfı'na bağışlayan Ahmet Vefik Kitapçıgil'in adına, vasiyeti gereği olarak her yıl, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından bir “Vali Vefik Kitapçıgil Kamu Yönetimi Ödülü” verilmektedir. Ayrıca anısını yaşatmak üzere bazı okul ve resmi kurumlara adı verilmiştir. 1993 yılında İstanbul'da yayımlanan “Vali Kitapçıgil'in Anıları” adlı eserde yazar, çeşitli görev yerlerinde yaşadığı ya da tanığı olduğu ilginç anılarını anlatmaktadır. Eserleri şunlardır. Erzurum ve Civarı (1941), İbrahim Edhem Aykut: Hayatı ve Hatıraları (Samsun, 1942), Tarihi Su Tesisleri: Bentler Kemerler (Konya, 1946), Erzurum'u Anarken (1948), Vali Kitapçıgil'in Anıları (1993). 


Fahri ŞENTÜRK. 14.41958-29.4. 1960 tarihleri arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 1958— 
1959 yıllarında devlet desteğinde genişletilerek açılan Gazi Caddesi, dönemin Valisi Turhan 
Kapanlı ve Belediye Başkanı Fahri Şentürk'ün çabalarıyla hizmete girdi. Caddenin kamulaştırılması için devletten geniş mali yardım alınmış, hükümet binası da bu dönemde yapılmıştı. 


Ömer KOYUTÜRK. 16.10.1956- 12.4.1958 tarihleri arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 


Fahri KAYAALP. 05.10.1930-22.04.1931 ve 15.9.1956-15.10.1956 tarihleri arasında kısa sürelerle Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 


Nevzat AKDEMİR. 16.11.1955-01.09.1956 tarihleri arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. 


Rıfat KANRICI. 28.03.1954 — 07.10.1955 tarihleri arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 
1948 yılında onanmış olan imar plânı Belediye Başkanları Selami Dirmil ve Rıfat Kanrıcı 
dönemlerinde yeniden ele alındı. Kentin kuzey batısında 29 Nisan 1954 yılında temeli atılan Şeker 
Fabrikası makine ve tesislerinin inşaatı "ARGE" Kuruluşu adındaki Alman firması tarafından 426 
günde tamamlanarak 7 Eylül 1955 günü ilk kampanyasına başladı. 


Selami DİRMİL. 05.09.1950-27.02.1954 tarihleri arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 
Ömer Lütfi Efendinin oğullarındandır. 1960”ta İstanbul'da vefat etti. Avukat idi. 1952'de, İsmet İnönü'nün İzmir'deki bir konuşmasında DP’ye ilişkin “Partizan İdare” iddiasını Selami Dirmil “Partizan İdare Nerede” başlıklı yazısıyla Demokrat Burdur gazetesinde eleştirir. “... Mevcut olduğunu bildirdiği Partizan İdare Nerede ve hangi meselede kanuna ve nizama rağmen vatandaşa baskı ve zulüm yapmıştır? Bu memleketi 27 sene idare etmiş olan bir partinin değişmez genel başkanından elbette bunu soracağız. Gönül arzu eder ki bu genel başkan iki buçuk senelik Demokrat Parti iktidarının vatandaşlar üzerinde tatbik ettiği kanun üstünde ve altındaki hareketleri birer birer sayarak kendi partisinin uzun süren iktidarı sırasında bu işlerin ne şekilde yürütüldüğünü?... Amme efkârına serüp mukayeseler yapmalı ve neticeler çıkarmalı idi...” 


Necati İŞCİL. 1945-1947 yılları arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 


Nuri ARTOK. 1939-1944 yılları arasında Burdur Belediye Başkanlığı ve Burdur CHP İl Başkanlığı yaptı. Eşi Hacı Rafiye Hanımdı (v.1992). 


Rıza ERDEM. (1936-1938) yılları arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. 13/11/1934 tarihinden itibaren görevde bulunduğu görülüyor. 1935-Haziran 1936'ya kadar Halkevi Başkanlığı yaptı. Belediye Başkanlığı döneminde 1936'da saldırıya uğradı. Vali Saip Okay önderliğinde ve Belediye Başkanı Rıza Erdem işbirliğiyle 1934-1938 yılları arasında Cumhuriyet Alanının düzenlenmesi, istasyon'a uzanan yeni bir bulvar açılması, hastane ve Orta Okul yolunun düzenlenmesi, İtfaiye Binası ve elektrik alt yapısının tamamlanması, kanalizasyon işleri, bağ ve bahçe su yollarının açılması, Yeşil Göl Plajı, Halkevi, Hükümet ve çocuk parkı ile Memleket Hastanesi'nin inşaatları, Cumhuriyet ve Gazi caddelerinin düzenlenmesi gibi çok sayıda iş gerçekleştirilmiştir. 


Ahmet Ruhi YEŞİLYURT (1892-1976). Burdur'da doğdu. Askeri Tıbbiye Mektebi mezunudur. 
Dâhiliye ve Cildiye mütehassısıdır. 57., 8., ve 6. Fırka Tabipliği, Burdur Belediye Tabipliği, Hükümet Tabipliği, 22.04.1931-21.04.1934 tarihleri arasında Burdur Belediye Başkanlığı, Hilâl-i Ahmer Başkanlığı, Meclis-i Umümi ve Encümeni Daimi Üyeliği, TBMM VI. ve VII. Dönem Burdur Milletvekilliği yapmıştır. Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. 


Hüsnü ONAT. 1929-1930 yılları arasında Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. Eczacı idi. 


Fahreddin ÇİLZADE. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet Döneminde Burdur Belediye Başkanlığı yapmıştır. 1926-1927, 1927-1928 ve 1928-1929 Devlet Salnamelerinden Burdur Belediye Başkanlığı görevinde Çiloğlu Fahrettin vardır. Fahri Bey'in 26/12/1930 tarihine kadar görevde bulunduğu anlaşılıyor. 1924 yılında kentin çarşısı büyük bir yangın geçirmiş ve ticari bölge tümüyle yanmıştır. Ancak halkın ve Belediyenin özverili çalışmaları ile bir sene içinde çarşı içindeki bütün dükkanlar betonarme, kargir olarak yeniden inşa edilmiştir Halk, bu süreçte evlerinden ve bahçelerinden ödün vererek, geniş caddeler ve binalarla kenti modern bir şehir haline getirebilmek için büyük gayret sarf etmiştir. Günümüzdeki tarihi ticaret bölgesinde yer alan dükkanların hemen hepsi bu dönemde yapılmıştır. 


Bursa 


Alinur AKTAŞ. 1970, Bursa / İnegöl doğumlu olan Aktaş; ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir'dir. Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. 
Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir. 
2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 
yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez “Yılın Belediye Başkanı” seçilmiştir. 02 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilmiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Alinur Aktaş aynı zamanda Bursa Turizm Tanıtma Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı'dır. 
İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır 


Recep ALTEPE. 2009-2017. 1959'da Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Recep Altepe, 1983 yılında kendi işini kurarak kalorifer, buhar kazanı imalatı, ısıtma-soğutma tesisatı ve proje işleri yaptı. Siyasete 1989 yılında Refah Partisi İl Yöneticisi olarak giren Recep Altepe, 1994'te aynı partinin İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine geldi. 
Fazilet Partisi döneminde bir yıl süreyle Genel Merkez Müfettişliği görevini sürdürdü. 1994 yılı yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyelikleri ile BUSKİ Genel Kurul Üyeliği'ne seçildi. Altepe, 1999 yılındaki seçimlerde tekrar seçilerek üst üste iki dönem bu 


görevleri yürütme imkanı buldu. Bu görevler sırasında yurt içi ve yurt dışı gezilere, çalışmalara katıldı. Ayrıca Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Meclisleri'nin; Bütçe ve Mali İşler, İmar ve Ulaşım Komisyonları'nda görev yaptı 2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti'den Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 yılı yerel seçimlerinde AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birligi ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğinin de başkanı olan Altepe, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Hikmet ŞAHİN (1950-2009). İnegöl'de doğdu. Bursa İnegöl Belediye eski Başkanı, Bursa 
Büyükşehir Belediye eski Başkanı, Bursaspor'un 21. başkanı ve İnegölspor'un 15. başkanıdır. 1976 
yılında başladığı öğretmenlik mesleğini 1986 yılında bırakarak mobilya ve orman ürünleri ticaretine yöneldi. 1994-2004 yılları iki dönem İnegöl Belediye Başkanlığı ve aynı yıllarda İnegöl Organize Sanayi Bölge Başkanlığı, İnegölspor Başkanlığı görevlerini üstlendi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %54'lük oy ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Bir takım sebeplerden dolayı Eski Partisi (Adalet ve Kalkınma Partisi) ile uzlaşamadı ve 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde 
Demokrat Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu, fakat seçimi kazanamadı. 4 
Kasım 2009 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 11 
Kasım 2009 tarihinde kaldığı yoğun bakımda öldü. Türkiye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ilk Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Evli ve altı çocuk babası idi. 


Erdoğan BİLENSER. 1952 yılında Keles'te doğdu. Ailesi 1957'de Bursa'ya yerleşti. İlk ve ortaöğrenimini (Ticaret Lisesi) Bursa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1974 yılında Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde basın yaşamına atıldı. 
1976'da Barışçı Ajans Tanıtım Hizmetleri AŞ'yi kurdu, şirketin genel müdürlüğünü üstlendi. Ayrıca Rota Ofset ve Ekip Yayıncılık AŞ'nin kuruluşunu örgütledi. 1985'te Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Yılın Başarılı Reklamcısı” seçildi. 1988'de BUTİVAK'ın “Yılın Başarılı İşadamı” ödülünü aldı. 1989'da Kemal Sulaoğlu'yla birlikte "Metro" adlı aylık dergiyi çıkardı. Bursa'da yerel radyoculuk konusunda öncülük etti ve Radyo Aktif?le Uludağ FM'i kurdu. Cenajans Grey Barışçı AŞ'ye ortak ve yönetim kurulu başkan vekili oldu. BUSİAD, BOSYÖD, Bursa Rotary Kulübü, Türk-İtalyan Kültür Derneği, Bursa Sportif Havacılık Derneği üyesi ve amatör pilot olan Bilenser, bir süre BUSİAD'ın yayın organı "Busiad'dan Bakış" dergisinin yayın yönetmenliğini yürüttü, BUSİAD genel sekreterliği yaptı. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti (DSP) adayı olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 1999-2004 yılları arasında Bursa Belediye Başkanlığı yaptı. 1999 yılında tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Bursaspor'a kentin ileri gelenleriyle birlikte sahip çıktı ve Genel Kurul?da Bursaspor Başkanlığına seçildi. 2000 yılında Avrupa Birliği Tarihi Kentler Birliği'ne Türkiye'nin üyeliğini sağladı ve yaklaşık 100 belediyenin üyeliğiyle kurduğu Türkiye Tarihi Kentler Birliği'nin Başkanlığını üstlendi. 2001 yılında merkezi Ankara'da bulunan Siyaset Dergisi'nce Yılın En Başarılı Belediye Başkanı seçildi. 


Erdem SAKER. 1936 yılında Gemlik'te doğdu. 1954 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden, 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1957 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 1964 yılında Başmühendis oldu. 1966-1967'de ABD'de su kaynakları, erozyon kontrolü ve toprağın korunması konularında eğitim gördü. 1968 yılında Bölge Müdür Yardımcısı, 1971-1994 arasında ise Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Doğancı Barajı'nın yapımının tamamlanmasına katkı sağladı. 1994 yılında emekliye ayrıldı ve Anavatan Partisi'ne üye oldu. 1994 Türkiye yerel seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1999 yerel 


seçimlerinde partisi tarafından ikinci kez aday gösterildiyse de seçilemedi ve siyaseti bıraktı. 1999 
yılından bu yana mühendislik hizmetlerinde çalışmakta ayrıca Bursa ekonomisi ile ilgili haberler yayımlayan Ekohaber isimli gazetede köşe yazıları yazmaktadır. Bursa Sivil Toplum Toplum Örgütü (SİVİLAY) üyesidir. 


Teoman ÖZALP (1936-2009). 1936'da Tire'de doğdu. Babası Abdurrahman Efendi annesi Lamia Hanımdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Aynı Fakültede Master yaptı. İngilizce bilmekteydi. Yüksek Mühendis Mimar olarak Bursa Belediyesi İmar Bürosu Şefliği, Fen İşleri Müdürlüğü yaptı. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Bursa Bölge Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürü, 1989-1994 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. XXI. Dönem Bursa Milletvekili seçildi (1999-2002). Evli olup iki çocuk babası idi. 


Ekrem BARIŞIK (1932-2019) Kütahya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı. 
Yüksek öğrenimine Hukuk Fakültesinde başladı. 1952 yılında Hava Harp Okulu'na girerek 1955 
yılında mezun oldu.1981 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde hizmet etti. 
Kore ve Kıbrıs'ta görev yaptı. 177.Alay Komutanlığı'ndan emekli olduktan sonra Bursa'ya döndü. 
1982-1984 yılları arasında Bursa Belediye Başkanlığı görevinde bulunurken, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde ANAP'tan Belediye Başkanlığına seçilerek başkanlık görevine devam etti. 
Belediye Konservatuarı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi. Kardeş şehircilik ilişkilerini geliştirdi. Kent tarihi dokusunun korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar, Uluslararası ilişkiler ve sosyalkültürel faaliyetleri ile Avrupa Şeref Bayrağının alınmasını sağlarken, 1991 yılında Bursa'ya en büyük Uluslararası ödül olan "Avrupa Şehri" unvanının kazanılmasına da zemin hazırladı. Bursa'nın Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmesi ile 1987-1989 yılları arasında kentin İlk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürdü. 1987 yılında ODTÜ'ye Kent İçi Ulaşım Master Planı'nı hazırlatarak Bursa'nın gündemine hafif raylı sistemini getirdi. 1995-1998 yılları arasında da Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Genel Sekreterliğinde bulundu. Başlıca özel zevkleri kitap okumak, müzik dinlemek sosyal-kültürel faaliyetlere katılmak ve avcılık olan Barışık, Doktor Engin Barışık ile evli olup bir kız ve bir erkek çocuk babası idi. Vefatında, emekli Albay olan Barışık'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşındı. 


Mustafa ATAK. 1920 yılında İzmir'de doğdu. 1948'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin maliye bölümünü bitirdi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde maiyet memuru olarak göreve başladı. 1951'de kaymakamlık kursuna katıldıktan sonra sırasıyla Afyon'un Emirdağ, Bingöl'ün Kiğı, Van'ın Muradiye, Isparta'nın Eğridir ve Keçiborlu ilçelerinde kaymakamlık; İzmir'in Bergama ilçesinde kaymakamlık ve iki yıl süreyle belediye başkanlığı yaptı. Daha sonra Çanakkale'nin Bozcaada, 
Muğla'nın Marmaris ve İstanbul'un Beşiktaş ilçe kaymakamlıklarında bulundu. 1973 - 1978 
arasında Gaziantep'te, 1978 - 1981 arasında Bursa'da vali yardımcısı olarak görev yaptı. “12 Eylül” müdahalesinden sonra, 22 Eylül 1980'de askeri yönetim tarafından Bursa belediye Başkanlığı'na atandı. Bu görevini 22 Nisan 1982'de yine askeri yönetim tarafından atanan Ekrem Barışık'a devretti. 1983'te Zonguldak vali yardımcısı oldu ve 1985'te bu görevindeyken emekliye ayrılarak İstanbul?da yerleşti. 


Mustafa EROĞLU (1933-2016). Bursa-İnegöl'de doğdu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında göç ederek İnegöl'e yerleşen bir ailenin çocuğudur. İlkokulu İnegöl'de okudu. 
Olanaksızlıklar nedeniyle öğrenimine beş yıl ara vermek zorunda kaldı. 1949'da yatılı olarak Ankara Kimya Sanat Enstitüsü'ne girdi ve buradan 1954'te mezun oldu. Daha sonra İstanbul 


Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık Bölümü'nü bitirdi (1961). Askerlik hizmetinin ardından önce İnegöl'de, kısa süre sonra Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başladı. 1973'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) kaydoldu, il yöneticiliği yaptı. Aynı yıl yerel seçimlerde bu partiden belediye meclisi üyeliğine seçildi. 1977'de CHP adayı olarak Bursa Belediye Başkanlığını kazandı. 12 Eylül 1980'de yapılan askeri müdahale ile görevden alındı ise de, 1983'e kadar Bursa belediyesinin bir yan kuruluşu olan BESAŞ'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapmayı sürdürdü. 1988'de Doğru Yol Partisi'ne (DYP) kaydoldu, ancak aktif politikaya katılmadı. 26 Şubat 2000 günü yeniden CHP'ye katıldı. “AP'nin kalesi olan bütün iller düştü. İstanbul, Ankara, İzmir, İçel, Kayseri, Aydın... Düşünebiliyor musunuz Adnan Menderes'in kalesi... Hepsi sosyal demokrat, demokratik sol düşünceye sahip olan belediyeler haline geldi.” Darbe sonrası, yargılanan ve bir ihale yüzünden yüklü bir tazminat da ödeyen Mustafa Eroğlu, vefatında dualarla Hamitler Mezarlığına defnedildi. 


İsmet TAVGAÇ (1918-2010). Kosova/Velçitrin'de doğdu. Babası Ahmet Gara Efendi annesi Rukiye Hanım'dır. Harp Okulunu bitirdi. Kore'de 9. Dönem İrtibat Subayı, İnebolu Askerlik Şubesi Başkanı, Bursa İl Genel Meclisi Başkanvekili, 1973-1977 yılları arasında Bursa Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Hür Demokrat Parti Kurucu Üyesidir. XVII. Dönem Bursa Milletvekili seçildi. Vefatında, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından düzenlenen askeri törenle Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi. İsmet Tavgaç, bekâr, 2 çocuk babasıydı. İngilizce biliyordu. 


Kemal BENGÜ (1917-1982). İstanbul'da doğdu. Yüksek Mühendislik Mektebini bitirdi. Atatürk'ün emriyle, o sıralarda henüz Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan Antakya ve İskenderun konsolosluklarında görevlendirildi. Karacabey Harası'nda idarecilik yaptı. Sonra sırasıyla Gaziantep, Hatay, İzmir, İçel ve Bursa'da bayındırlık müdürlüğü yaptı. 1963'te Adalet Partisi adayı olarak Bursa belediye başkanı seçildi. 1968'de partisiyle anlaşmazlığa düşerek bağımsız aday oldu ve yine kazandı. 1973 seçiminde aday olmadı. Bursa'da cadde ve sokakların asfaltlanması çalışmalarıyla haklı bir ün kazandı. Kemal Bengü'nün eşi Hicriye hanım uzun yıllar Bursa Erkek Lisesi'nde kimya öğretmenliği yapmıştır. Kahraman Atılgan (Gazeteci): “O zaman Bursa'da bir asfalt olan bölge Atatürk Caddesi ile Çekirge Caddesi arasıydı. Bu, her tarafa asfalta başladı. O dik sokakları, dik caddeleri... Bursa, asfaltı Kemal Bey sayesinde gördü. O yüzden de Kemal Bey'in adı “Asfalt Kemal'e çıktı. Halk koydu, çünkü öyle bir şey yapmıştı ki Kemal Bey, küçük çocuklar bile onun işareti olan zafer işaretini yaparak, Bengü Bengü, diyerek tempo tutarlardı.” 


Fahrettin AKKUTLU. 1922'de Çanakkale'de doğdu. Bursa Erkek Lisesi'ni ve Mülkiye Mektebini (Siyasal Bilgiler Fakültesi.) bitirdi. Maiyet memurluğu ve çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra, 1953-1955 yılları arasında Kütahya, 1955-1957 yılları arasında Diyarbakır, 1957-1958 yılları arasında Sivas, 1958-1960 yılları arasında Çanakkale, 1961-1963 yılları arasında Erzurum, 1963- 
1964 yılları arasında Bursa valilikleri yaptı. Buradaki görevi esnasında, Bursaspor'un kurucuları 
arasında yer aldı. 1 Ekim 1962 tarihinde Bursa valiliğine atanan Akkutlu, aynı zamanda belediye başkanlığına vekillik etmekle de görevlendirildi. Belediye görevi 17 Kasım 1963'te sona erdi. 
Valiliği döneminde Atatürk Lisesi ile Atatürk Spor Sarayı'nın yapımına başlanmasını sağladı, temellerini attı. Ancak Bursa'ya asıl önemli katkısı, kentin beş köklü amatör spor kulübü olan Acar İdman Yurdu, Akınspor, Çelikspor, İstiklâlspor ve Pınarspor'u, Bursaspor çatısı arasında birleştirmek oldu. Bursa valiliği 27 Haziran 1964'te sona eren Akkutlu, buradan atandığı Trabzon'da da İdmanocağı ve İdmanyurdu kulüplerinin birleştirilerek Trabzonspor'un kurulmasına öncülük etti. 
1966-1967 yılları arasında Trabzon, 15.06.1967-15.09.1970 tarihleri arasında Balıkesir ve 1970- 


1971 yılları arasında Tekirdağ valilikleri yaptı. Diğer taraftan, Trabzon Valiliği döneminde Nazım 
Hikmet'in Yolcu isimli oyununun oynanmasına izin vermediği gerekçesiyle eleştiriye uğradı. 
Gençlik yıllarında atletizm yaptı, voleybol ve futbol oynadı. Spora olan düşkünlüğü dolayısıyla "Spor Fahri" ünvanıyla anıldı. 


Enver KURAY. Tacirlerden Hüsni Cemal Efendi ile Gülbende Hanım'ın oğludur. 1912'de Manastır'da doğdu. 1931'de Kastamonu Lisesini Pekiyi derecede bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, Ağustos 1934'de T.C.D.D.Y. Umum Müdürlüğü Maliye ve Muhasebat Dairesi Masa Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Bu görevde iken 1 Mayıs 1935'de askerlik 
hizmetini yapmak üzere silah altına alındı. 1 Ekim 1936'da yedek teğmen rütbesi ile terhis edildi. 26 
Ekim 1936'da tayin edildiği Edirne Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan; bir süre de Meriç, Vize, Yenice, İpsala, Keşan kaymakam vekilliklerinde bulunduktan sonra 14 Haziran 1939'da kaymakamlığa terfi etti. 24 Haziran 1939'da Bala, Ocak 1940'da Sivrice, 1944'de Boyabad, 1948'de Vakfıkebir, 1949'da Silivri, 1950'de Dikili kazaları kaymakamlıklarına; 1951'de Kastamonu, 1952'de Muğla, 1955'de Sivas, 1956'da İzmir vali muavinliklerine atandı. İzmir Vali Muavinliğinden ehliyetine binaen Valiliğe yükseltildi. Ekim 1958'de Siirt Valiliğine; Haziran 1960'da Mardin, Aralık 1961'de Bursa, Ekim 1962'de Ankara Vali ve Belediye Reisliklerine getirildi. Kasım 1964'de yapılan Belediye seçimlerinden sonra Ankara Belediyesi Reisliği görevi sona erdi. 14 Ocak 1966'da da kendi maaş ve kadrosu ile İçişleri Bakanlığı Merkez Valiliğine nakledildi. 31 yaşında iken Bedia Hanımla evlendi; biri S.B.F. 1966 mezunlarından Bilge Taplamacı olmak üzere üç kız, bir erkek evlat babasıdır. Aynı zamanda, Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray'ın babası, Yassıada savcısı Ömer Egesel'in eniştesidir. Türk İdareciler Derneği daimi üyesi olup pul koleksiyonu yapmaya, kitap okumaya ve spora meraklı idi. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Bursa Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, Bursa'nın kurtuluş gününü de alan 7-12 Eylül 
1962 tarihleri arasında ilk Bursa Festivali hayata geçirilir. Enver Kuray, görev süresi içinde Bursa 
için çok önem arz eden toplu konut kavramının ilk ürünleri için düğmeye basar. 


Daniyel YURDATAPAN (1903-1976). Van'da doğdu. Kurtuluş Savaşı döneminde subay yetiştiren talimgahlarda eğitim gördükten sonra asteğmen ve teğmen rütbelerinde savaşlara katıldı. İstiklâl Madalyası'na hak kazandı. 1939'da Kara Harp Akademisini bitirdi. Silâhlı Kuvvetlerin çeşitli kademelerinde kıta ve karargâh subayı olarak görev aldı. 1946-1949 yılları arasında, kurmay albay rütbesiyle Bursa Askeri Lisesi (Işıklar) komutanlığı yaptı. Korgeneralliğe kadar yükseldi. 2 Ağustos 1960'ta emekliye ayrıldı. 12 Ağustos 1960'tan 13 Ekim 1960'a değin Bursa valiliği görevinde bulundu. Daha sonra yurdun çeşitli bölgelerinde yöneticilik görevlerine getirildi. Emekliye ayrılarak İstanbul'a yerleşti ve orada öldü. Müzisyen Şanar Yurdatapan ile oyuncu Lale Mansur, müzik yapımcısı Onur ve jeofizikçi Oktay çocuklarıdır. 


Turgut BAŞKAYA. 1908'de, Kırşehir'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten (1932) sonra İçişleri Bakanlığı'nda görev aldı. Kaymakam olarak Çerkeş (1935), Hozat (1937), Kilis (1939) ve Bor (1941)'da görev yaptı. İki kere İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2. Şube müdür yardımcılığı görevinde bulundu (1941 ve 1942). Bitlis (1947), Siirt (1948), Ağrı (1949), Gümüşhane (1950), Bingöl (1951), Samsun (1953), Edirne (1956), Yozgat (1958) valiliklerinde bulundu. 1959-60 yıllarında İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve Bakanlık Teftiş Heyeti başkan vekilliği yaptı. 1961'de kısa bir süre Emniyet genel müdür vekilliği görevinde bulundu. Merkez Valisi iken Anayasa Mahkemesince Danıştay üyeliğine (1964) seçildi. 


Reşat OYAL. 1916'da İstanbul'da doğdu. Ailesi ile 1927'de Bursa'ya taşındı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. İki yıl İstanbul İktiast Fakültesi'ne devam etti ancak sonradan bırakmak zorunda kaldı. Bursa'ya dönüp ticarete atıldı. 1950'de Demokrat Parti üyesi oldu. 1951'de belediye meclis üyesi seçildi. 1954'te, belediye başkanı Ali Ferruh Yücel milletvekili seçilince meclis kararıyla belediye başkanı oldu. 1955'te bu kez yerel seçim sonucunda belediye başkanı oldu. 


Ali Ferruh YÜCEL (1901-1987). Eskicuma (Günümüzde Targovişte, Bulgaristan)”da doğdu. - Babası Mehmet Efendi annesi Ümmügül Hanımdır. Bursa Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Az düzeyde Bulgarca bilmekte idi. Eğitim ve Ticaretle meşgul oldu. Küçük Kumla ve Eskicuma Kasabası Rüştiye Öğretmeni, İpekçilik ve Dokumacılık Tüccarı, Bursa Sanayi Birliği Başkanı ve İdare Heyeti Üyesi, Çocuk Esirgeme Kurumu Üyesi, Bursa Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyesi, Ticaret Odası İdare Kurulu Üyesi, Bursa Kaplıcaları TAŞ Meclisi Başkanı, 1951-1954 yılları arasında Bursa Belediye Başkanı olarak görev yaptı. X. Dönem Bursa Milletvekili seçildi. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Mehmet URGANGİL (1903-1962). Bursa'da doğdu. Yaklaşık 400 yıllık geçmişi olan köklü bir Bursalı ailedendir. Babası Bakırcılar çarşısının bulunduğu yerde (Tomrukönü) yapağı ve urgan ticareti yapmakta idi. Kendisi de bu işi sürdürdü. Bu arada askeri birliklere ve Bursa -Mudanya demiryolu için travers alım satımı işlerinde müteahhitlik yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliğinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) girdi. Bu partide il yöneticiliği yaptı. 
7 Şubat 1950 - 20 Eylül 1950 tarihleri arasında Bursa belediye başkanlığı görevinde bulundu. 


Ferit AKÇOR. Kazım Lim ile birlikte Bursa'da Ford acentalığı yaptı. Bursa Belediye başkanlığı görevinde geçici bir süre için bulundu. Akçor tarafsız bir siyaset izleyen Belediye Başkanı durumundadır. Bu durum Belediyeye alınmak isteyen partililere karşı çıkması sonucunda teşkilattan baskılar gelmiş ve bu baskılar sonucu istifa etmek zorunda kalmıştı. Bursa Belediyesi Eski Başkanlarından ve CHP il Başkanı Edip Rüştü Akyürek, kaleme aldığı yazısında “Ferit Akçor vakar ve nezaketi ve işgal ettiği mevkiin icaplarını kavrayarak mümkün olduğu kadar partiler üstünde kalma gayretleriyle üzerinde dikkat toplayan bir Belediye Başkanı olma yolundadır. Bazı müfrit cereyanlara karşı gösterdiği mukavemeti, mümkün olduğu kadar objektif kalma gayretini ümitle karşılıyoruz” ifadelerinde bulunuyordu. 1954-1959 yılları arasında BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası) meclis başkanlığı yaptı. 


Fahri BATICA (1906-1973). Beypazarı'nda doğdu. Ortaöğrenimini Polatlı ve Ankara'da tamamladıktan sonra Ziraat Bankası'nın açtığı banka memuru yetiştirme kurslarına katıldı. Kursun ardından Ziraat Bankası Adapazarı şubesinde göreve başladı. Bir süre sonra Hacı Mustafa Efendinin kurmuş olduğu Adapazarı Emniyet Sandığına muhasebeci olarak geçti. Bu kurumun sahibinin kızı Rahmiye Hanımla evlendi ve sandığın Bursa şubesini kurdu. 1935'te bankacılığı bıraktı, ipekçiliğe başladı. Zamanla ticari etkinliklerini geliştirdi, kömür ticareti, nakliyecilik, madencilik alanlarında çalıştı, ticaret kuruluşlarının temsilciliğini yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimlerinde yer aldı; 
1946 - 1950 yılları arasında Bursa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Milletvekili adayı olmak 
adına istifa eden Belediye Başkanı Fahri Batıca, CHP merkezinin bilgisi olmadan istifa kararı almış ve sonuçta milletvekili aday listelerinde yer almamıştı. Bir süre Acar İdman Yurdu spor kulübünün yöneticiliğini yaptı. 1963'te Bursa Rotary Kulübünün kurucuları arasında yer aldı. Ömrünün son on yılında koza, ipek, ipekli kumaş dokumacılığı, kömür ticareti ve nakliyecilik alanlarında etkinliklerde bulundu. 


Edip Rüştü AKYÜREK (1903-1974). CHP. Sakız'da doğdu. Babası Rüştü Efendi annesi Atiye Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dişçilik Bölümünden mezun oldu. Diş Tabibi olarak görev yaptı. Balyakara Aydın Maden Şirketi Diş Tabibi, Serbest Diş Tabibi, 1942-1946 yılları arasında Bursa Belediye Başkanı, Kızılay Bursa Şube Başkanı, Bursa ve Bilecik Tabip Odası Haysiyet Divanı Üyesi oldu. I. (XI Dönem Bursa Milletvekili seçildi. Bekâr olup az düzeyde Fransızca bilmekte idi. 


Sıddık Sami AREL (1902-1949). Bursa'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mudanya Cumhuriyet Savcısı Müddei-i Umümiliği, Gemlik Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Hâkimliği, Yalova Hâkimliği, Bala Ceza Hâkimliği, Beypazarı Hukuk Hâkimliği, Ziraat Vekâleti Bursa Avukatlığı, Bursa Belediye Başkanlığı, TBMM VII. Dönem Çanakkale, VMI.Dönem Bursa Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Bursa'da serbest avukatlık yaptıktan sonra belediye başkanlığı görevine getirildi ve 1940-1942 yılları arasında görev yaptı. 
1946'da CHP Bursa milletvekili seçildi. 


Neşet KİPER. 1937-1940. 1937'de kurmay albay rütbesiyle Bursa Askeri Lise komutanı oldu, aynı yıl belediye başkanlığına getirildi. Atatürk'ün son Bursa gezisinde (1938) Çekirge yolundaki köşkünü ve Çelik Palas'taki hisselerini Bursa Belediyesi'ne bağışladığına dair yazı belediye başkanı sıfatıyla Neşet Kiper adına yazılmıştı. 


Cemil ÖZ (1891-1956). Bursa'da doğdu. Bursa İdadisi'ni (Bursa Erkek Lisesi) ve İstanbul Ün. 
Hukuk Fakültesini bitirdi. Bursa'da serbest avukat olarak çalıştı. 1934-1937 yılları arasında Bursa belediyesi Başkanlığı yaptı. Halkevi'nde etkin biçimde görev aldı. 1930-31 ve 1944-46 arasında Bursa Barosu başkanıydı. CHP il başkanlığı yaptı. 1946'da CHP Bursa milletvekili seçildi. 1956'da Bursa'da öldü. 


Muhittin DİNÇSOY (1896-1958). İstanbul'da doğdu. Fransa'da Yüksek Ticaret Mektebi mezunudur. Tüccarlık, Çiftçilik, Anadolu Demiryolları Şirketi çalısanlığı, Askeriyat Komiserliği, Afyonkarahisar İaşe Nakliyat Müfettişliği, Şark Demiryolları Nâfıa Hak Komiseri Kâtipliği, Çeltik Fabrikası sahipliği, 27/04/1931-01/11/1934 tarihleri arasında Bursa Belediye Reisliği, TBMM V. 
Dönem Urfa Milletvekilliği, Bursa Koza ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yaptı. Evli ve dört çocuk babası idi. Fransa'daki gözlemleri doğrultusunda deneyimlerini Bursa'ya taşımış, en az yarım asır sonrasını öngörerek çözüm üretmeye çalışmış, halkevi şube başkanlığı yaptı. Heykel'den Çelik Palas'a kadar olan güzergahın genişletilmesi, Altıparmak'a çift yol uygulaması bunlardan hizmetleri arasında idi. 


Nazifi Şerif NABEL (1888-1962). Akseki'de doğdu. Babası Mustafa Şerif Efendi annesi Ayşe Huriye Hanımdır. Daru”l-Fünün Tıbbiye”den mezun oldu. Fransızca, İngilizce bilmekte idi. Samsun Gezici Tabibi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hekimi, Şişli Akıl Hastanesi Asistanı, İzmir, Bursa Askeri Hastaneleri Hekimi, Aydın Sağlık Müdür Hekimi, Bursa Gurebâ Hastanesi Akıl hastalıkları Uzmanı, Mübâdele ve İskân Vekâleti Bursa Bölgesi Başmüdürlüğü Sıhhiye Müşaviri, Serbest Hekim olarak görev yaptı. Ticaretle meşgul oldu. 1930'da Bursa Bursa Belediye Başkanlığı yaptı. 
IV. ve IX. Dönem Antalya Milletvekili seçildi. Parlamentolar Türk Grubu Kurucu Üyesi idi. Evli olup beş çocuk babası idi. 


Ahmet Tevfik AYÇAN (1889-1967). İstanbul'da doğdu. 1912'de İstanbul'da Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Önceleri İstanbul'da ve daha sonra Bursa'da serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclisi üyeliği yaptı, 21 Şubat 1928'den 25 Ocak 1930'a kadar Bursa Belediye başkanlığı görevinde bulundu. Halkevlerinin kuruluş çalışmalarına etkin biçimde katıldı. Bursa Halkevi binasının (2 Numaralı Hükümet Konağı) yaptırılmasında görev aldı ve 1942'de Bursa Halkevi başkanlığına seçildi. Bursa'da kültür yaşamına sağladığı katkılarla tanındı. Vefatında Emirsultan'da defnedildi. 


Mehmet Şükrü ARNA. (1883-1940). Bursa'da doğdu. Mehmet Şükrü Kurtuluş Savaşı yıllarında Bursa'da Kuvay-i Milliye örgütünün kurulması için çaba gösterdi. Yunan işgali sırasında Yunanlılar 
hakkında istihbarat toplamaya, elde ettiklerini Ankara Hükümeti'ne göndermeye çabaladı. Fakat 19 
Aralık 1920'de 21 vatansever ile birlikte tutuklandı, Yunan karargahına (vilayet binası) götürüldü. 
Yunan ordusunun güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 20 yıl kürek cezasına çarptırıldı, Yunanistan'a gönderildi. Mübadele döneminde ülkeye döndü. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra belediye encümeni oldu. 1 Ekim 1927'de Bursa Belediye Başkanı seçildi, bu görevi beş ay yürüttü. 
Soyadı Kanunundan sonra Arna soyadını aldı. Eczacı Mehmet Şükrü Bey'in eşi Rukiye Hanımla olan evliliğinden 1912 yılında kızı Nebahat, 1919 yılında oğlu Necmettin ve 1920 yılında da oğlu Necati dünyaya gelmiştir. Yakınları eczanesini beş yıl çalıştırdılar. Daha sonra uzaktan akrabaları olan, Bursa'nın ilk kadın serbest eczacısı olan Güzide Noyan'a devrettiler. 


Şefik Lütfi BAŞMAN (1886-1956). Bursa'da doğdu. İstanbul Tıbbiye mezunudur. Bakteriyoloji ihtisası yaptı. Bursa Kolera Doktorluğu, Bursa Belediye Doktorluğu, Bursa Redif Taburu Doktorluğu, Bursa Gureba Hastanesi Bakteriyolog Yardımcılığı, 7. Seyyar Hastanesi Tabipliği, İstanbul Bakteriyoloji Hastanesinde Uzmanlık, Bursa Gurebâ Hastanesi Bakteriyologluğu ve Bastabipliği, Bursa Belediye Baştabipliği, Serbest Tüccarlık ve Çiftçilik, Bursa Belediye Meclis Üyeliği, 1927?de Belediye Başkanlığı, TBMM II. Dönem Bursa Milletvekilliği yaptı. Evli ve dört çocuk babası idi. 


Cemal YAĞCI. Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvay-ı Milliye hareketine katıldı. 1920'de bir süre Bursa belediye başkanlığı yaptı. Ulusal güçlerle işbirliği yaptığı suçlamasıyla Bursa'nın Yunan işgalinde olduğu 1921'de Yunanistan'a sürgün edildi. Kurtuluştan sonra geri döndü, 1925-1927 yılları arasında tekrar belediye başkanı oldu. Heykel'de eski tiyatronun yanında dükkanı vardı. Bu dükkanın tabelasında "Zatışahane-i Hümayunun (padişahın) tereyağı müteahiddi" yazıyordu. 
Altıparmak'ın batı ucundaki ahşap köşkü ise bir dönem doğumevi olarak kullanıldı, 1950'lerde yıkıldı. 


Hasan Tahsin AKINCI (1890-1949). I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda üç ayrı cephede savaştıktan sonra Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış, İstiklal Madalyası sahibi bir Türk askeridir. 
Savaştan sonra çeşitli kamu kuruluşlarında hizmet etti. İznik'te doğdu. İstanbul?da hukuk öğrenimi gördü. Öğrenciliği sırasında Çanakkale Savaşları'na gönüllü olarak katıldı, Üçüncü Kolordu Süvari Bölüğü'nde çarpıştı. Savaş sonunda "Harp Madalyası" ile ödüllendirilerek, rütbesi teğmenliğe yükseldi. Çanakkale Savaşı'ndan sonra Kafkasya Cephesi'nde savaştı; bu cephede gösterdiği yararlılıktan ötürü Gümüş Liyakat Madalyası aldı ve rütbesi üsteğmenliğe yükseltildi. Kafkasya cephesinden sonra gönderildiği Suriye Cephesi'nde savaşırken esir düştü, İskenderiye esir kampında 8 ay tutsak kaldı. 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca serbest bırakıldıktan sonra İznik'e döndü. Anadolu'nun işgale uğraması üzerine İznik'te, "İznik Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"'ni kurdu; cemiyetin başkanlığını yaptı. Aynı günlerde topladığı İznikli gençlerle 


ilk Kuvâ-yi Milliye Birliği olan, "Milli Targan Bey Taburu"'nu oluşturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın Kuvâ-yi Milliye Birlikleri içindeki subayları, "Düzenli Orduları oluşturmak için”? davet etmesi üzerine Ankara'daki "Karargâh Muhafız Süvari Bölüğü"'ne katıldı. Batı Cephesi'nde 41. ve 24. alaylar içinde Yunanlara karşı savaştı. Bu savaşlar sırasında yüzbaşılığa terfi etti. Afyon-Dumlupınar Savaşları'na katıldı. Savaştaki üstün çabası nedeniyle TBMM tarafından "Takdirname" ve "İstiklal Madalyası" ile ödüllendirildi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Bayındırlık Bakanlığı'nda Daire Müdürlüğü, 1925'te Bursa Belediye Başkanlığı, Bursa Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğü, Bursa Hava Yolları Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Özellikle şair Nâzım Hikmet'in Bursa Cezaevi'nde hapis yattığı dönemde cezaevi müdürlüğü görevinde bulunuşu ve şair ile dost oluşu yönü ile hatırlanır. 1949 yılında hayatını kaybetti. Cenazesi, İznik Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Kurtuluş Savaşı'nda yaşadıkları, yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı 
1964 tarihli “Dağ Başını Duman Almış” adlı filmle sinemaya aktarıldı. 


Hasan SAMİ. 1923-1925 yılları arasında Bursa Belediye Başkanlığı yaptı. 19.yy Fransız mimarisinin özelliklerini yansıtan ve günümüzde Atatürk Evi Müzesi olarak ziyaretlere açık olan ev Muhyi Bey tarafından yaptırılmış. 1895'te Miralay Mehmet Bey evi almış belediye başkanı Hasan Sami Bey'in girişimiyle köşk satın alındı ve Ocak 1923'teki ikinci Bursa gezisinde Atatürk'e armağan edildi. Atatürk'ün 2 Şubat 1938'deki son Bursa gezisinde, onuruna bir balo düzenlendi. 
Atatürk bu özel gecede köşkü Bursa Belediyesi'ne bağışladı. Kültür Bakanlığına devr edilen köşk, 1973'ten beri müze olarak ziyarete açıktır. 


Çanakkale 


Mehmet RASİM (1855-1930). 1923'te, Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Çiftçi olup Çanakkale eşrafından idi. Bigalı Ali Beyzade Mehmet Rasim Bey, eli geniş olduğundan ötürü kendisi “Cebi Delik Mehmet Rasim Efendi” diye anılırdı. Sıdıka Hatice Hanımla evli olup oğlu kendisi gibi Çanakkale Belediye Başkanlığı yapmış olan Süleyman Sami Kepenek idi. 


Ezineli SALİH. 1924 yılında kısa süreli Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Tüccar olup Çanakkale eşrafından idi. 


Süleyman Sami KEPENEK (1881-1955). Çanakkale doğumludur. Çanakkale Belediye Reislerinden Ali Beyzade Mehmed Rasim Efendi ile Çanakkale tüccarından Hacı Mustafa Urgancı'nın kızı Hatice Hanım'ın oğludur. Çanakkale İdadisinde orta ve lise öğrenimini tamamladı. 
Temmuz 1903'de Mülkiye'nin Yüksek Kısmından mezun oldu. 2. Ekim 1903'de tayin edildiği Kosova Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. Nisan. 1905'de Kolaşin, Temmuz 1907'de Tergovişte, Eylül 1908'de İştip, Ekim 1911'de Volçetrin, Mayıs 1913'de Uzunköprü Kazaları Kaymakamlıklarına atandı. Uzunköprü Kaymakamı iken ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak mutasarrıflığa yükseltildi. 11 Ağustos 1914'de Lazistan (Rize), 3 Şubat 1916'da Gümüşhane, 30 Mayıs 1917'de Tekirdağ, 16 Ocak 1918'de Çorum Sancakları Mutasarrıflıklarına getirildi. Çorum Mutasarrıfı iken Şubat 1920'de Çanakkale Mebusluğuna seçilerek Meclis-i Mebusana girdi. 16 Mart 1920'de Meclisin İngilizler tarafından kapatılması üzerine Mebusluğu 
sona erdi. 17 Şubat 1921'de 2. Sınıf, 28 Nisan 1921'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine getirildi. 3 


Haziran 1921'de Bitlis, 17 Aralık 1921'de Elaziz Valiliklerine terfi etti. 20 Nisan 1923'de Elaziz Valiliğinden ayrıldı. Kısa bir müddet Çanakkale'de tarımla uğraştıktan sonra Çanakkale Belediye Reisliğine seçildi. Çanakkale Belediye Reisi iken Nisan 1924'de Kars, 2 Kasım 1924'de İstanbul Valiliğine atandı (17 Kasım 1924-23 Aralık 1927). 23 Aralık 1927'de 'ikinci kez Kars Valiliğine nakledildi ise de bu görevi kabul etmeyerek istifaen Memuriyetten ayrıldı. Altı ay kadar İstanbul'da halı ticareti ile uğraştı. (Diğer taraftan, aynı dönemde İstanbul Valiliğinden sonra Aydın Valiliğine atandığı ileri sürülür. Aydın Valiliği internet sitesinde 1927-1928 yılları arasında görev yapmış olduğu gösterilse de, bu tarihler bilahare tasfiye edilen Halil Kamil Bey'in görevde bulunduğu yıllara karşılıktır.) Temmuz 1928'de Sivas Valiliğine getirildi (12.07.1928 - 24.04.1935). Sivas şehir merkezine getirttiği "Kepenek" içme suyu sebebi ile Soyadı Kanunu yürürlüğe girdiğinde "Kepenek" soyadını aldı. Demiryolunun Sivas'a ulaşmasını, İstasyon Meydanı'nın ve Caddesi'nin açılmasını sağladı. Şehri elektriğe kavuşturdu. 28 Mart 1935'de, tespit edilemeyen bir sebeple, o zamanlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve adı "Belediyeler Bankası" olan günümüzdeki İller Bankası Müdürlüğüne nakledildi. 1 Haziran 1935'de emekliye ayrıldı. Aynı tarihte emekli 
olarak istihdam edilmek şartıyle sözü geçen Banka Umum Müdürlüğüne atandı. Bu görevden de 31 
Ocak 1945'te, istifaen ayrıldı. 29 Haziran 1945'de İller Bankası idare Meclisi Üyeliğine seçildi. 
Temmuz 1949'da bu görevden de istifaen ayrıldı. Emekli olarak oturmakta olduğu İstanbul'da Hakkın rahmetine kavuştu. Topkapı Mezarlığındaki Aile Makberesine defnedildi. 24 Mayıs 1968'de vefat eden Yanya ileri gelenlerinden İbrahim Efendinin kızı Müzeyyen Hanım'la 1904'de evlenmişti. Fahrünnisa (Öğelman) adında bir kızı ve diplomat olan Fuad ile avukat olan Müfid adlarında iki oğlu vardır. Fransızca ve Rumca bildiği sicilinde yazılıdır. Tekirdağ mutasarrıflığı görevinde bulunduğu sırada aşar vergisinin toplanmasındaki üstün gayreti sebebiyle Edirne Valiliğince takdirname ile taltif edildi. Çorum Mutasarrıflığı sırasında “Kördede” çetesinin yakalanmasındaki hizmetleri nedeniyle padişah tarafından üçüncü dereceden “Mecidi Nişanı” ile ödüllendirildi. 1927'de İstanbul Valisi iken Atatürk'e suikast olayı ile ilgili kişilerin yakalanmasındaki üstün gayretleri sebebiyle Bakanlar Kurulu tarafından teşekkür ve takdir belgeleri verilmesi suretiyle taltif edildi. e Vefatında, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi. Cenazesinde dönemin önemli siyasi şahsiyetleri ve tüccarları bulundu. 


Sırrı KAYAALP. Emekli Binbaşı Selim Sırrı Kayaalp Çanakkale Savaşlarında Hamidiye Tabyaları I. Tabur kumandanı idi. 1925-1929 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. 


Veli YAŞİN (1894-1938). Bursa İnegöl?de doğdu. Babası Ahmet Efendi, annesi Fatma Hanımdır. 
Liseyi bitirdi. Bir süre Mühendislik Mektebinde okudu. Belediyecilik ve Ziraat üzerine oldukça tecrübeli olup, Belediye Başkanı seçilmeden önce Ticaret ve Ziraat Odası Başkanlığı görevinde bulundu. 1929 — 1935 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde şu işler yapıldı. Çanakkale'ye ilk defa elektrik şebekesi ve santrali tesis edildi. Buz fabrikası kuruldu. 
Mezbaha inşa edildi. Belediye sineması yapıldı. Sesli film gösterileri yapıldı. Balıkhane önünde bulunan eski ahşap gümrük iskelesi demir ayakları üzerine yeniden inşa edilerek vapur iskelesi olarak yeniden yapıldı. Şimdiki İnönü caddesi ile Mehmetçik Bulvarı ilk asfalt kaplama yapıldı. 
Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Heykelinin kaidesi yapıldı. Veli Yaşin V. Dönem CHP Kayseri Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babasıydı. 


Osman GÜNEL. 1935-1939 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Avukat idi. 
1943 Milletvekili genel seçimlerinden sonra belediye seçimleri de gerçekleştirilmiş ancak 
Çanakkale'de seçimler Belediye Başkanının usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle reddedilmişti. Seçimin 


iptali üzerine Çanakkale Belediye Başkanı Osman Günel belediye başkanlığından çekilmiş ve yerine vekaleten Diş Doktoru Şemsettin Çamoğlu tayin edilmişti. Bir yıl sonra Günel tekrar başkanlık görevine geldi. Döneminde, Atatürk Heykelinin kaidesine heykel oturtuldu. 
Günümüzdeki Merkez Komutanlığı binası tamirden geçirilerek belediye binası olarak kullanılmaya başlandı. 


Şemsettin ÇAMOĞLU. 1937-1938 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yapan Çamoğlu diş hekimidir. 


Nazım DEMİRCİOĞLU. 1938-1940 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yapan Demircioğlu kereste tüccarı olup CHP'lidir. Döneminde, günümüzdeki Halk Bahçesi kamulaştırılarak halka açıldı. Eski otogarın olduğu yerde bulunan mezarlıklar halen elektrik santrali ve yüksek okulun bulunduğu yere nakledildi. 


İhsan BERKİN. 1940-1945 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yapan Berkin CHP'lidir. Çanakkale'nin ilk fotoğraf dükkanı olan kişidir. Döneminde, günümüzdeki Aynalı Çarşının bulunduğu yere sebze hali yapıldı. Nedime Hanım Kız Meslek Lisesinin bulunduğu alanda otobüs yazıhanesi tesis edildi. Merkez Komutanlığı olan eski belediye binası askeriye tarafından kamulaştırıldıktan sonra belediye eski Su Otobüs Binasının karşısındaki Şakir Fenercigil'in evine taşınarak burada hizmete devam etti. Eski Alman sokağı denilen Ziveriye Sokağında bir bina satın alınarak belediye oraya taşındı. Eski otobüs garajının çevre duvarları yapıldı. 


Nazmi DOLUNAY. 1945-1946 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Emekli Yarbay Dolunay Demokrat Partili idi. Döneminde, ilk şehir hoparlör şebekesi yapıldı. 


Naci DURA. 1946 — 1956 yılları arasında CHP'den Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Tüccar idi. Döneminde, eski mezarlıklar yanında elektrik santrali yapıldı. 


Nadir SUNAYLI. 1950-1952 yılları arasında Demokrat Parti'den Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Eczacı olan Sunaylı'nın döneminde, eski otobüs garajı içerisine kapalı dükkanlar yaptırıldı, su şebekesini yenilendi, 24 saat süreyle şehre ilk defa kesintisiz elektrik verildi. 


Haydar PAKEL. 1952-1955 yılları arasında Demokrat Parti'den Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Eski Belediye Muhasibi olan Pakel?'in döneminde, 18 Mart 1953 depreminden sonra hasar gören belediye binası Ziveriye sokaktan, günümüzdeki şehir lokantasının olduğu yere taşındı, şehrin çarşı caddesi Arnavut kaldırımı ve parke kaldırımı olarak döşendi, Balıkhane yapıldı. 


Sadi FENERCİGİL. 1955-1960 yılları ve 1963 — 1968 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Tüccar olup Demokrat Partili idi. Döneminde, Eski Hükümet binası satın alınarak belediye dairesi oraya taşındı. 18 Mart tepesinde ışıklı Atatürk profili yapıldı. “Ben sizin oylarınızla 


, 


belediye reisi oldum. 1960 *a beni hapishaneye attılar. Simdi aklanmış olarak karşınızdayım ”. 


Niyazi DALOKAY. 1909 yılında Pertek'te doğdu. Mülkiye'yi bitirdikten sonra Nazımiye, Osmancık, Taşköprü, Sarıkamış, Menemen ve (o dönemde ilçe olan) Uşak Kaymakamlıklarında bulundu. İlk valiliği Van'dadır (1949-1950). 1952-1960 yılları arasında Toprak İskan Genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Başkanlığı yaptı. 27 Mayıs Darbesini müteakip Çanakkale Valiliğine tayin 


edildi (1960-1962). Burada bir süre Valiliğin yanı sıra Belediye Başkanlığı da yaptı. Daha sonra Amasya Valiliğine nakledilen Dalokay, 20 Haziran 1964 tarihinde İzmir Valiliğine atandı. Niyazi Dalokay'ın İzmir Valiliği sırasında, Kıbrıs olayları nedeniyle, yurdun her yerinde Kıbrıs Rumlarına karşı yapılan mitinglerden birinde, 30 Ağustos gecesi İzmir Enternasyonal Fuarında ABD, Sovyet Rusya, Çekoslovakya, Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır), İngiltere ve Bulgaristan pavyonları tahrip edildi. Fuar dışına taşan bir başka grup da Birinci Kordondaki Yunanistan Konsolosluğunun kapılarını ve camlarını kırdı. Bu olayların üstesinden gelemediği gerekçesiyle Bakanlık emrine alınan vali Dalokay, 8 Eylül 1964 tarihinde İzmir Valiliğinden ayrılmak zorunda kaldı. Dalokay Merkez Valiliği sırasında vefat etti. 


Ziya HEŞER. 1961 — 1962 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. 


Nevzat BAYKAL. 1956'da Yusufeli Kaymakamlığı, Eleşkirt Kaymakamlığı ardından 1958-1959 yıllarında Ağrı Valiliği, 1959-1960 yıllarında Adıyaman Valiliği, 1960-1962 yıllarında Kırşehir Valiliği, 1962-1964 yıllarında Çanakkale Valiliği ve Belediye Başkanlığı (1962-1963) yaptı. 
Çanakkale Belediye Başkanlığı döneminde, ilk defa Troya Fstivali düzenlendi. 


Reşat TABAK. 1968-1980 yılları arasında üç dönem CHP'den Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Tornacı idi. Döneminde, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'nin Kuruculuğu ve Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüştür. Halk ekmek fabrikaları” ve “Tanzim Satış Mağazaları” birliği iktisadi girişim projeleri olarak geliştirilmiş, Çanakkale'de ve diğer üye belediyelerde uygulanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği'nin kuruluşuna öncülük etmiş, Belediye Gelirleri Yasası'nın hazırlanmasında çalışmış ve yasanın kanunlaşmasında emek vermiştir. Ayrıca; öğrencilerin barınma sorunu ve öğrencilere yönelik burs çalışmaları, kardeşkent ilişkileri, imar konuları, sokak isimleri, şehrin ihtiyaçları ve özelliği doğrultusunda çok sayıda çalışma gerçekleştirmiştir. 


Nurettin TURAN (1938-2019). Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. 1964'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Aybastı kaymakamı olarak kamu hizmetine başladı; değişik il ve ilçelerde kaymakamlık ve 1979-1980 Şanlıurfa Valiliği, 1980-1984 Çanakkale Valiliği, 1984-1986 Uşak Valiliği, 1986-1991 Sakarya Valiliği yaptı. Çanakkale Valiliği döneminde 1980- 
1981 yılları arasında aynı zamanda Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü şube müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığında bulundu. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün 1968—1969 dönemi kamu yönetimi eğitim programı ile Paris Milletlerarası Kamu Yönetimi Enstitüsünün 1977-1978 dönemi yabancı dil ve kamu yönetimi eğitim programını bitirdi. Turan, 25.01.1995 tarihinde Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçildi ve 24.01.2003 tarihinde emekli oldu. 1986 yılına ait TBMM tutanağından. “DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ordu Milletvekili Sayın Üçok'un sözlü sorusunu cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Uşak Merkez Bozkuş köyünde, keşif bedelinin yarısı köy halkınca karşılanacak olan 10 derslikli ilkokulun temel atma töreninde, ilkokul müdürü Tahsin Çetin, törene katılanları, «Atatürk ve devrim şehitleri» adına saygı duruşuna davet etmiş ve «devrim şehitleri» sözünün törene katılanlar tarafından tepki ile karşılanması üzerine, tören sonunda Vali Nurettin Turan, okul müdürünün, «devrim şehitleri» sözünü kasıtlı olarak kullanıp kullanmadığını tespit amacıyla, hakkında tahkikat açılması için İl Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne talimat vermiş ve tahkikat sonucunda da uyarma cezası verilmiştir, iddia edildiği gibi açığa alma ve tören yerinden kovma olayı cereyan etmemiştir.” 


Ender GÜL. 1981 — 1984 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Elektrik Mühendisi idi. 


Orhan UĞUR (1955-2008). 1984 — 1989 yılları arasında ANAP'tan Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Asıl mesleği mimarlıktır. Başkanlığı döneminde Çanakkale Boğazı'na bir köprü yapılması fikrini ilk ortaya atan kişilerden biridir. Köprünün Asya tarafındaki Sarıçay ile Avrupa tarafındaki Kilitbahir arasında olmasını önermiştir. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kalp yetmezliği sebebiyle tedavi görürken, Eylül 2008 tarihinde hayatını kaybetti. İsmi Çanakkale'de bir caddeye verildi. ÇATKAV'ın kurucuları arasında idi. Mahnur Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


İsmail ÖZAY. 1989-1994, 1994-1999-2002 dönemleri arasında CHP'den Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. 1953'te, Çanakkale'de doğdu. Babası Hasan Efendi annesi Şerife Hanımdır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. İngilizce bilir— Serbest İnşaat Mühendisi ve müteahhit olarak çalıştı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yaptı. XXII. Dönem Çanakkale Milletvekili seçildi. Evli olup bir çocuk babasıdır. 


Ülgür GÖKHAN. 01 Nisan 1950' de Çanakkale' de doğdu. İlköğrenimini 18 Mart İlkokulu" nda, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdi. 1978 yılı hem askerliğini tamamladığı hem de evlendiği önemli bir tarihti Gökhan için... Eşi Hale Gökhan ile birlikte 1980' de Çanakkale' ye geldi. Gecikmeden iş yaşamına atıldı. 1989' da SHP' den Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. 1992' de CHP Kurucu İl Başkanlığı görevinde bulunan Gökhan, CHP- SHP Kurultayı' nda CHP Divan Başkanlığı yaptı. 
1995' de işleri gereği üyeliğini de yürüttüğü Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliğine seçildi. Rotary Kulübü başkanlığı yaptı. 1999' da CHP' den belediye meclis üyeliğine seçildi. 2002' de, Belediye Başkanı İsmail Özay' ın 3 Kasım seçimlerinde milletvekili adayı olması nedeniyle görevinden ayrılması üzerine, Belediye Meclisi, Gökhan'ı Belediye Başkanı olarak seçti. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, belediye başkanı seçildi ve görevine devam ediyor. Ülgür Gökhan, evli ve bir kız bir de erkek çocuk babasıdır. 


Çankırı 


Salim EFENDİ. 1919-1923 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. 


Cemal DOLUNAY (1877-1937). Çankırı'da doğdu. Dolmacızade ailesindendir. Rüştiye mezunudur. Çankırı Adliyesi Zabıt Katipliği, Başkatipliği, İcra Memurluğu, Üye Mülazımlığı, Mahkeme Üyeliği, Genel Meclis ve İl Komisyon Üyeliği, 1923-1927 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı, TBMM HI. Dönem Kastamonu Milletvekilliği yaptı. Evli ve dört çocuk babası idi. Çankırı Belediye Başkanlığı ve TBMM VII. dönem Niğde ve VII. dönem Çankırı milletvekilliği yapmış olan Mehmet Rifat Dolunay'ın babasıdır. 


Dedezade HİLMİ. 1927-1928 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. 1926'da, Türkocağı'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. 


Şıhzade SAİT (1878-1953). Çankırı Halkevi'nin ilk başkanı olarak seçilmiştir. Çankırı'da doğdu. 
Hacışeyhzade Osman Talât Efendi?nin oğluydu. İlk ve orta öğrenimini Çankırı Sıbyan Mektebi ve İdadisinde tamamladıktan sonra baba mesleği olarak ticaretle meşgul oldu. Birinci Dünya Savaşı sonu yurdun bir kısmının düşman işgaline uğramasından sonra milli mücadeleye katıldı. 
TBMM'nin W'inci Dönemi için yapılan seçimlerde Çankırı Milletvekili olarak 23 Nisan 1920'de Meclisin açılışında hazır bulundu. Mecliste İktisat ve Mali Kanunlar Komisyonlarında çalıştı. 
Milletvekilliği bu dönemde sona erince Çankırı'ya dönerek ticaret yaşamını sürdürdü. CHP İl örgütünde politikaya devam etti. 1928-1934 arası Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. İl Genel Meclisine üye seçildi ve bir dönem 2'nci Başkanlığında bulundu. Evli olup üç çocuk babası idi 


Ömer DEDEOĞLU. 1934-1938 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. Atasoy soy adını aldı. Halkevi başkanlığı görevinde de bulundu. 


Rıfat DOLUNAY (1904-1983). Çankırı'da doğdu. Ortaokul mezunudur. Belediye daimi encümen azalığı, umumi meclis azalığı, Türk Hava Kurumu, Ulusal Ekonomi, Ziraat Odası ve Ticaret Odası başkanlığı, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Beden Terbiyesi Kurumu üyeliği, Vilayet İdare Heyeti başkanlığı ve 1938-1943 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. TBMM VII. 
dönem Niğde ve VIII. dönem Çankırı milletvekilliği yaptı. Evli ve bir çocuk babası idi. Çankırı Belediye Başkanlığı ve TBMM II. dönem Kastamonu milletvekilliği yapmış olan Cemal Dolunay'ın oğludur. 


Hilmi ERSUNAN (1942-1944). 1943 seçimlerinde Çankırı Belediye Başkanı Rifat Dolunay'ın Niğde Mebusluğuna seçilmesi üzerine boşalan Çankırı Belediye Başkanlığına, 1943'te Belediye Meclisince yapılan seçim sonucunda Hilmi Ersunan seçildi. Ersunan Halkevi başkanlığı görevinde de bulundu. Manifaturacılık yapmaktaydı. 


Cevdet DENGİ. 1944-1946 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. 


Halim BAYRAM (1946-1950/1950-1954 yılları arasında iki dönem Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. Esnaf yanlısı bir görüntü sergileyerek esnafa ceza verdirmemiş, şehre tatlı su ve elektrik getirtmiş, şehir imar çalışmalarına önem vermiş, halkevi binasını kullanan belediyeye yeni bir bina kazandırmış, yıkılan suyolu hanını yeniden yaptırmış, büyük şehir oteli inşa ettirmiş, yeni dükkânlar, garajlar, gazhane yaptırmıştır. Bayram, 1950'de CHP'den istifa etti ve belediye seçimlerine MP'den katılarak seçildi. Alçı fabrikası sahibi idi. Günümüzdeki saat kulesi önceleri Dikiciler Arastasında Kıbırların ayakkabı dükkanının önünde iken 1947 yılında Belediye Başkanı Halim Bayram tarafından bugünkü yerine taşınmıştır. 


Osman DERVİŞ (1954-1955). Halim Bayram'ın istifasından sonra vilayetçe alınan karar ile eski belediyecilerden ve halen belediye azası bulunan Osman Derviş Çankırı belediye başkanlığına seçildi. 


Nurettin OK. 1927'de, Kurşunlu/Comartlar'da doğdu. Babası Süleyman Efendi annesi Afife Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünden mezun oldu. Fransızca biliyordu. 1955-1957/1958-1960 yılları arasında iki dönem Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı, Serbest Avukat ve gazeteci olarak çalıştı. I. (XII) Dönem Çankırı Milletvekili — Millet Meclisi Başkanvekili, Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görevlerde 


bulundu. Nurettin Ok'un belediye başkanlığı döneminde yapılan imar hizmetleri şöyledir; Yeni Mahalle*den Piyade Okulu'na giden yol yenilenmesi, belediye ve İşçi Sigortaları Kurumu ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir proje ile belediyeye ait arsa üzerine sigorta tarafından otel, sinema, gazino ve 
15 adet modern dükkân inşa edilmeye başlanılması, 40 dükkânlı yeni bir hal binası yapılması, 
Manifaturacılar Çarşısı yenilenmesi, yeni bir şehir imar planının yapılması, bakımsız halde olan tarihi Karataş Hamamı 1957 yılı içinde restore edilip ve hizmete açılmasıdır. Bir şehir bandosu kurulması için çalışmalara başlanıldı. 01 Mayıs 1956 tarihinden itibaren de Yanlar ve Kirazdere istikametlerine belediye otobüsü işletilmeye başlandı. 


Ali İNANDIK. Nurettin Ok'un milletvekili adaylığı için istifasından sonra belediye başkan vekili Ali İnandık Belediye Başkanlığı'na seçildi. Çankırı'ya su getirilmesi çalışmalarına devam edildi. 
1957 genel seçimlerinde milletvekili adayı olarak seçilmeyen Nurettin Ok, yapılan Meclis 
toplantısında tekrar belediye başkanı seçilmiş ve eski görevine geri dönmüştür. Ali İnandık 1965'te AP'den, 1969”da bağımsız olarak Çankırı Belediye Başkanı seçildi. 


Muhsin GÖKKAYA. 1960-1962, 1954-1955 yılları arasında Mardin Valiliği, 1955-1957 yılları arasında Ordu Valiliği, 1959-1960 yılları arasında Bitlis Valiliği, 1960-1962 yılları arasında Çankırı Valiliği yaptı. Vali Muhsin Gökkaya köy ve kasaba yolları yapımını takip için bir hafta boyunca çadırda kalmasıyla ünlüdür. Ordu'da yeni yolların yapımında gösterdiği olağanüstü çabalardan ötürü ona halk “Çadırlı Vali” adını takmışlardır. Naim Güney'in, “Çadırlarda Yatan Bir Ordu Valisi “Muhsin Gökkaya”, isimli bir araştırması vardır. Çankırı Valiliği esnasında, Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. 


Turgut EĞİLMEZ (1915-2006). Emekli Subaylardan Filibeli Tahsin Efendi ile Kazan Türklerinden Münevver Hanımın oğludur. İstanbul'da doğdu. 1934'de Kabataş Erkek Lisesini Pekiyi derecede bitirdi. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetinin ardından muvazzaf askerlik hizmeti için, Ekim 1937'de silah altına alındı. 30 Ekim 1938'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Kasım 1938'de İnhisarlar (Tekel) Umum Müdürlüğü Tuz İşleri Fen Şubesi Memurluğuna tayin edilerek devlet hizmetine girdi. Bu görevden Ocak 1939'da idare mesleğine geçti. Kocaeli Maiyet Memurluğunda stajını tamamladı. 1942'de Gülnar, 1944'de Bozova, 1948'de Boyabat, Erfelek (31.05.1948-02.03.1951), 1951'de İznik Kaymakamlıklarına; bu görevde iken 24.10.1952 tarihli kararname ile İçişleri Bakanlığı Üçüncü Sınıf Mülkiye Müfettişliğine getirildi. Mülkiye Müfettişi iken valiliğe yükseltildi. 13 Eylül 1955'de Elazığ Vekil Valiliğine (13.09.1955-30.11.1955) 
29 Kasım 1955'de Tunceli (1955-1957), 1 Temmuz 1957'de Tunceli Valiliğinden Kırşehir 
Kaymakamlığına atandı. Hayati Turgut Eğilmez görevi Kırşehir Kaymakamı Nihat Bor'dan aldı (01.07.1957-21.05.1958). Bir önceki iktidar tarafından illikten ilçeliğe düşürülen Kırşehir'in yeniden il olması 1 Temmuz 1957'de Resmi Gazetede yayınlanan Nevşehir Vilayetine bağlı Kırşehir Kazasının Yeniden bir vilayet kurulmasına dair kanunla gerçekleşti. 22 Mayıs 1958'de Zonguldak Valiliğine atandı, 20 Temmuz 1959'da İçel (Mersin) Valiliklerine (1959-1960); 8 Haziran 1960'da İçişleri Bakanlığı Teftiş Heyeti emrine; 30 Eylül 1960'da aynı Bakanlık Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne 22 Ekim 1962'de Çankırı (23.10.1962-30.6.1964), 30 Haziran 1964'de Tokat (1964-1967), 24 Mayıs 1967'de Aydın Valiliklerine getirildi (1967-1971). Çankırı Valiliği esnasında, Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. Aydın Valiliği sırasında Kuşadası'nın turizme açılmasında büyük payı oldu. Bu görevde iken merkez valiliğine alınan Eğilmez, 1975 yılında Kocaeli Valiliğine atandı (23.05.1975 06.01.1976). Kocaeli'nden İzmir Valiliği görevine getirildi. (5.Ocak 1976-19.09.1977) 12.09 1977'de İzmir Valisi iken İçişleri Bakanlığına çektiği yıldırım telgrafla 


görevinden istifa etti. Bir takım şayialar karşısında valilerin itibarının sarsılacağını ileri sürerek vazifesinde kalmasının uygun olmadığını beyan etmiştir. Bu durum karşısında emekli olarak İzmir'e yerleşti. 12 Eylül 1980 Askeri İhtilali sonrası gelişen siyasi dönemde kendisine yapılan tekliflere itibar etmeyerek siyasetin dışında kalmaya özen gösterdi. Vefatında, İzmir'e defnedildi. Turgut Eğilmez 22 Mart 1945'de Fahire (Salman) Hanım'la evlenmiş, iki oğlu olmuştu. İyi derecede Fransızca bilmekteydi. Türk İdarecileri Derneğinin daimi üyesi idi. 


Gürhan TİTREK (1927-1994). Çankırı'da doğdu. Babası Ahmet Efendi annesi Emine Pakize Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest Avukat olarak çalıştı. 
1963-1965 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi (02.06.1968 — 12.09.1980), Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanı, 31. 
Hükümet Devlet Bakanı, 31. ve 32. Hükümet Ticaret Bakanı olarak görevlerde bulundu. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Hayati ÇAĞLAYAN. Karaman'da doğdu. Kurmay Albay Hayati Çağlayan 1973-1976 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. Saadet Hanımla evli olup iki çocuğu vardı. 


Necdet İPEK (1934-2020). Çankırı Kurşunlu'da doğdu. Hacıgil sülalesinden idi. 1977 yılında Milliyetçi Hareket Partisinden Çankırı Belediye Başkanı seçildi. 12 Eylül 1980 ihtilali ile görevden alındı. Çankırı YSE Müdürlüğü görevinde bulunmuştu 


Özdemir HANOĞLU. 1967-1968 tarihleri arasında Ardeşen kaymakamlığı, 1975-1978 yılları arasında Sürmene kaymakamlığı, 1979-1980 yılları arasında Mardin, 17.9.1980-21.6.1981 tarihleri arasında Çankırı, 1984-1987 yılları arasında Van, 1988-1990 yılları arasında Nevşehir, 1990-1991 yılları arasında Mersin, 1991 yılında Kars ve 1993-1996 yılları arasında Kastamonu valilikleri yaptı. 
Çankırı valiliği sırasında aynı zamanda 29/9/1980-15/12/1980 tarihleri arasında belediye başkanlığına vekalet etti. 


Şadi SÖYLEMEZOĞLU. 1980-1984 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi kutlama törenleri başlatıldı. 


Mustafa KALE. 1984-1989 yılları arasında ANAP'tan Çankırı Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 1940 Yılında Nazım Hikmet, Kemal Tahir ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın da yatmış olduğu “Çankırı Cezaevinin yıkılarak, yerine Karatekin Parkı yapılması vaadini” seçilir seçilmez uygulamaya koydu. 


Raif OKTAY (1989-1994)1946 yılında Çankırı Merkez'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsini yine Çankırı'da tamamladı. 1979 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Raif Oktay, mezun olduğu sene Çankırı Belediyesi Fen-İmar Müdürlüğü'nde, 'müdür vekili' olarak göreve başladı. Bu arada, Çankırı Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. 1983 yılında kendi isteğiyle ayrıldığı görevinden sonra 
Çankırı ilinde mühendis-müteahhitlikle baba mesleği olan çiftçiliği birlikte sürdürdü. 1989 
seçimlerinde, Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Çankırı Belediye Başkanlığı için aday oldu. Seçimi kazanan Oktay, Çankırı Belediye Başkanı olarak hizmetlerine başladı. Ayrıca, Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Avrupa Yerel Parlamentosu asil üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 Yılında Türk Belediyeler Birliği Genel 


Koordinatörlüğü yaptı. 1996 yılında Türk Belediyeler Birliği Eğitim Koordinatörlüğü birimini kurdu. Başkanlığını yaptığı bu birimde, başta İçişleri Bakanlığı, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAAİE), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), İller Bankası, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden oluşan uzman kadrolarla, belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeline, ilgili kuruluşlara siyasi fark gözetmeksizin, uluslar arası platformlar da dahil olmak üzere bilimsel eğitim faaliyetleri yaptı. Raif Oktay, 1989-1994 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanlığı yapan Oktay, Çankırı'da "Baba Raif" olarak tanınıyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de İYİ Parti'den Çankırı Belediye Başkan adayı oldu. 


Ahmet BUKAN. 1952'de Çankırı'da doğdu. Babası Nurettin Efendi annesi Bedriye Hanımdır. 
Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Bölümünden mezun oldu. Orta düzey İngilizce bilmektedir. İnşaat Mühendisi, Çankırı Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği Başkanı, Bukan Akaryakıt Limitet Şirketi Kurucusu ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Çankırıspor Yönetim Kurulu Başkanı, 1994- 1999/1999-2002 dönemlerinde iki kez Çankırı Belediye Başkanı, Yerel - Bir Genel Başkanı, MİS Genel Başkanı olarak görevlerde bulundu. XXIII. Dönem MHP'den Çankırı Milletvekili seçildi. 
Evli olup bir çocuk babasıdır . 


Namık Kemal ERYILMAZ. 2002-2004 yılları arasında MHP'den Çankırı Belediye Başkanlığı yaptı. Eskişehir Kimya Mühendisliği mezunu, Dolunay inşaat şirketinin sahibi idi. 2008'de, bir süredir Çankırılı iş adamı Namık Tanık'ın şirketinde üst düzey yöneticilik yapmaktaydı. Şirket toplantısı sırasında menfur bir silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cenaze namazına Çankırı Valisi Ali Haydar Öner, AK Parti Çankırı Milletvekili Nurettin Akman, MHP Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, iş adamı Namık Tanık, emekli istihbaratçı Korkut Eken, emekli Tuğgeneral Erol Tutal, iş adamı Selahattin Düzbasan, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can, TRT sanatçısı Neşe Dilekçioğlu, siyasi parti mensupları ve çok sayıda seveni katıldı. Eryılmaz'ın cenazesi, Sarı Baba Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. 


İrfan DİNÇ. 1964 yılında Çankırı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı'da, yükseköğrenimini ise 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından siyasi hayata atılan Dinç, Çankırı'da ticari faaliyetlerde bulundu. 1989-1990 yılları 
arasında bir siyasi partide İl Müfettişliği, 1990-1996 yılları arasında İl Başkanlığı yaptı. 1996 
yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in danışmanı olarak göreve başlayan İrfan Dinç, ardından Büyükşehir Belediyesi Metropol A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı 3 yıl içerisinde Ankara'da birçok rekreasyon alanı, köprülü kavşak çalışmalarının altına imzasını attı. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti'den Belediye Başkanı seçildi. 5 senelik belediye başkanlığı sürecinde aktif performans sergileyerek Çankırı'da belediyecilik anlayışını 
değiştiren Dinç, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den yeniden aday gösterilerek ikinci kez, 2014 
yerel seçimlerinde üçüncü kez Çankırı Belediye Başkanlığına seçildi. Dinç evli ve üç çocuk babasıdır. 


Hüseyin BOZ. Babası Şükrü Efendi annesi Asiye Hanımdır. 1974'te Çankırı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı'da tamamladı. 2002 yılında Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüttü. Üç dönem Merkez İlçe Başkanı olarak Çankırı'ya hizmet etti. 2012 yılında Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlendi. Hüseyin Boz, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Partiden milletvekili Aday adayı olmak için Çankırı Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan 


Dinç'in yerine AK Parti'nin adayı olarak gösterildi ve Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018 
tarihinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede Rusça bilen Boz, evli ve 3 çocuk babasıdır. 
2014 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre 
görevinden istifa eden Boz, seçim sonrasında Belediye Meclis Üyesi oldu. Belediye Meclisinin gerçekleştirdiği ilk toplantıda oy çokluğu ile Belediye Başkan Yardımcılığına seçildi ve bu görevi 3,5 yıl boyunca yürüttü. Aynı zamanda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarında da görev aldı. 


İsmail Hakkı ESEN. 1970'te, Çankırı'da doğdu. Yapraklı'nın tanınmış ailelerinden İsmail Hakkı Esen, İlkokulu Aksu (İlker Tuncay) ilköğretim okulunda, orta öğrenimimi Merkez (İsmet İnönü) 
ilköğretim okulunda, Lise eğitimimi ise Çankırı Teknik Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1993 
yılında yüksek öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. İsmail Hakkı Esen, 35 yıl boyunca aile şirketi olan Hilal Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Çankırı Ticaret ve Sanayi Odasının yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve iki dönem Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Milliyetçi Hareket Partisi'ne intisap ederek uzun yıllar boyunca partinin yönetim kademelerinde siyasi görevlerde yer aldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve akabinde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP’ den Çankırı İli Belediye Başkan adayı oldu ve Belediye Başkanlığına seçildi. İyi derecede Almanca bilen Esen, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Çorum 


Benderlioğlu NURİ. Çorum'un Milli Mücadele'ye olan desteğini organize edenler arasında yer aldı. İhtiyat Zabitleri Cemiyeti üyesi olan Nuri Bey Cumhuriyetin ilanı sonrasında Çorum'a hizmet etmeye devam etmiştir. 1923 yılında, Samsun'da Mehamizedelerden 30 beygirlik Berliest marka bir benzinle çalışan kamyon motoru alınarak basit bir tesisatla kentin sokakları aydınlatıldı. Döneminde yol yapım çalışmaları yapıldı. 1924 yılının Ekim ayında, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in Çorum'un komşu illerinden olan Yozgat'a geldiği sırada, Çorum'dan bir ekip Cumhurbaşkanını Çorum'a davet etmek için Yozgat'a gitmiş; bu ekip içinde Benderli Nuri Bey de yer almıştı. 


Akif TEVFİK. 1915”te, Çorum'a hastane doktoru olarak geldi. Günümüzdeki Çorum Müzesi (Eski Ticaret Lisesi -Eski Sanat Okulu) binasında hastaneyi kurdu. Askeri doktor olup, görevi gereği Şark Cephesi'ne gitti. Birinci Dünya Savaşı sonrası Mondros Mütarekesi günlerinde Çorum'a geldi. 
Çorum'a ilk özel muayeneyi açan doktor olarak hekimlik görevi süresince Belediye Başkanlığına getirildi. Bu görevinde kısa süre kalan Akif Bey mesleğine geri dönerek, hekimliğini Çorum dışında icra etti. Emekli olduktan sonra Çorum'a geri dönerek, özel muayenehanesini açarak Çorumlulara hizmet vermeye devam etti. Çorum'da yaşadığı dönemde Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığı görevini de yerine getirdi. Akif Bey daha sonra İstanbul'a taşındı. 


Hasan ÖLÇEK (1880-1940). Çorum'da dünyaya gelmiştir. Babasının adı Hacı Ahmet Ağa, annesi Ayşe Hanım'dır. 1925-1927 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptı. Milli Mücadele döneminde Yozgat İsyanı baş gösterince, isyancılar Çorum'a doğru yönelmiştir. İsyancıların Çorum'a gelme tehlikeleri, diğer yandan Umümi asayiş ve inzibat yokluğu gibi haller Çorum'a tehlikeli ve 


heyecanlı günler yaşatmıştır. Çorum Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Yusuf Ziya Bey idaresinde savunma tedbirleri alınmıştır. İskilip yoluyla Miralay Refet Bey ve Çolak İbrahim Bey kuvvetleri Çorum'a yardım için gelmişler; gelenleri Belediye Başkanı Hasan Bey karşılamış ve misafir etmiştir. Toplantıların düzenlenmesi, toplantılara katılanların iaşeleri, misafir edilmeleri hatta at silah ve her türlü techizat tedariki ve külfetleri hep Belediyenin ve Belediye Başkanı Hasan Beyin gayretleriyle karşılanmıştır. Milli Mücadele'ye şahsi imkanlarıyla destek olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ardından yeni yönetim biçiminin halk tarafından benimsenmesinde hem Belediye Başkanlığı görevi sırasında hem de Belediye Başkanlığı görevinden sonra Çorum Halkevi Başkanlığı yaptığı dönemde büyük katkı sağlamıştır. Hasan Ölçek Adeviyye Hanım ile evli idi. 


Suheyb Rumi KARAFAKIOĞLU (1887-1967). Çorum Bidayet Mahkemesi icra memurlarından Karafakihzade Ömer Fazlı Efendi ile Hatice Hanım'ın oğludur. Çorum'da doğdu. Çorum ve Ankara Rüşdiyeleri'nde orta, Mercan İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Ağustos 1909'da Mülkiye'den "iyi" derecede mezun oldu. Eylül 1909'da tayin edildiği Çorum Sancağı Maiyet Memurluğunda stajını bitirdikten, bir süre de Aşar Muhamminliğinde (Tahıl Tahmin Memurluğunda) ve İstanbul Toptaşı Rüşdiyesi Müdürlüğünde bulunduktan sonra kaymakamlığa terfi etti. Eylül 1915'de Bahçe, Nisan 1916'da Dörtyol Kazaları Kaymakamlıklarına; Ekim 1917'de Diyarbekir Muhacirin Müdürlüğüne; Mart 1918'de Koçhisar, Kasım 1918'de Osmancık, Mayıs 1919'da Merzifon, Eylül 
1921'de Alaca Kazaları Kaymakamlıklarına atandı. Alaca Kaymakamı iken Mutasarrıflıktan 29 
Kasım 1923'de Valiliğe çevrilen Çankırı Vali Vekilliğinde bulundu. 26 Aralık 1925*de Üçüncü Sınıf Mülki Müfettişi olarak atandı. Suheyp Bey, bu tarihlerde Çorum'da şahsi teşebbüsle basılan ilk gazete olan “Fikret” adlı gazeteyi çıkardı. İlk yayın tarihi 1926 olan bu gazetenin idari yeri Çorum'da Milli Kütüphane yanıdır. 1 Mart 1927 tarihinden itibaren 29 Şubat 1929 tarihine kadar Çorum Belediyesi Başkanlığı yapmıştır. Nisan 1926'da Çorum Belediye Reisliği'ne; Aralık 1929'da 
2. Sınıf Mülkiye. Müfettişliğine; Nisan 1937'de Van, Ekim 1942'de Aydın Valiliklerine; Mart 1943'de Trakya Genel Müfettişliği Baş Müşavirliğine; Aralık 1943'de Edirne Valiliğine yükseltildi. 
Ağustos 1946'da Çorum Milletvekilliğine seçilerek T.B.M.M.'ne girdi. Milletvekilliği Mayıs 1950'de sona erdi. Bundan sonra herhangi bir resmi görevde bulunmadı. Emekli olarak oturmakta olduğu İstanbul'da 18 Ekim 1967 Çarşamba günü akşamı Hakk'ın rahmetine kavuştu. 20 Ekim 
1967 Cuma günü Zincirlikuyu'daki Asri Mezarlığa defnedildi. Neriman Hanım ile evli olup, Kadri, 
Prof. Bedri, Necmiye (Dağdeviren), Türkan (İnankur), Fikret (Evirgen) ve Atilla'nın babalarıdır. 
Fransızca ve Ermenice bildiği sicilinde yazılıdır. İstiklal Savaşı sırasında cephe gerisinde gösterdiği yararlıktan dolayı "Beyaz Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası" ile taltif kılınmıştı. 1917'de Diyarbakır Muhacirin Müdürlüğünde görev yaparken başarılı hizmetleri görülmekle Harp Madalyası verilmiştir. 17 Nisan 1923'de Hüseyinabad Kazası Kaymakamı iken “Eşkıya takip ve istiman ettirmesi hakkındaki hizmet Vekaleti celilece takdir buyurulmuştur” cümleleri ile Dahiliye Vekaletinden takdirname almıştır. 17 Mayıs 1945'de Van Valisi İken Maliye Bakanlığı'nca “Nüfus sayımı hazırlıkları dolayısıyla iyi tedbir ittihaz etmiş ve büyük gayret ve alaka göstermiş olmasından” dolayı takdirname ile ödüllendirilmiştir. 17 Mayıs 1945'de Edirne Valiliği Görevinde iken Maliye Bakanlığınca verilen takdirnamenin içeriği de şöyledir. “Toprak mahsulleri vergisi işlerindeki olağanüstü çalışmalarından dolayı Maliye Bakanlığınca verilmiştir.” Amatör marangozluk hobisi idi. Suheyb Rumi Karafakiroğlu'nun çıkardığı Fikret gazetesinin, bütün mevcut 
nüshaları Çorum Vilayet Matbaası'nda basılmıştır. Fikret'in dört yüz adet basıldığı bilgilerine 1967 
Çorum il yıllığında ulaşılmaktadır. Gazetenin yüz para olduğu, Fikret başlığı altında yer almaktadır. 
Haftalık olarak yayınlanan gazetenin yıllık abone ücreti yüz yirmi beş kuruştur. Gazete haftada bir 


yayınlanmak suretiyle, 1926-28 yıllarında yayın hayatını sürdürmüştür. Gazetenin ikinci yayın yılı içinde Suheyb Bey, Çorum belediye başkanı olmuş, belediye başkanı olunca gazete de kapanmıştır. 


Muhsin DOĞU (1890-1943). Çorum'un tanınmış yapı ustalarından Veziroğlu Mehmet ile Ayşe Münire Hanım'ın oğludur. Çorum'da doğdu. Çorum Hamidiye Mektebi'nde ilk, Çorum Rüştiyesinde orta, Ankara İdadisinde lise eğitimini tamamladı. 1911'de Mülkiyeden mezun oldu. 
Arapça, Fransızca ve Farsça bildiği sicil dosyasında kayıtlıdır. 9 Eylül 1911'de Burhaniye Kazası Evkaf Memurluğuna tayin edildi ve devlet memuriyeti görevine başladı. 26 Aralık 1917'de Edremit Kazası Evkaf Memurluğuna, 22 Temmuz 1925'te Balıkesir Evkaf Müdürlüğüne atandı. Çorum Belediye Başkanlığı öncesinde 20 Şubat 1926'da Çorum Vilayeti Maiyyet Memurluğuna atandı, burada 10 ay kaldıktan sonra 13 Aralık 1926'da Darende, 4 Şubat 1928'de Hüseyinabad Kaymakamlığına atandı. Muhsin Bey 2 Mart 1929 — 10 Ekim 1930 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye Başkanlığı sırasında Çorum'da elektrik ve itfaiye konuları ile ilgili çalışmalar yaptı. Ayrıca bu dönemde Çorum köy ve kasabalarına belediye tarafından taşıma hizmeti de verilmeye başlandı. 1929 Eylül ayında da Çorum Vilayetinin ve Çorum Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ve Muhsin Bey'in de düzenleme komitesinde olduğu, şehirde büyük ses getiren “At Yarışları” düzenlendi. Yine bu yıl içerisinde Çorum için sağlıklı koşulları sağlamak amacıyla belediye tarafından mezbaha inşaatı ihalesine çıkıldı. Selefi Suheyp Bey'in içme suyu tesisi projesini hayata geçirdi. İsrafa meydan bırakmayan Muhsin Bey başkanlıkta çok kalmadı. Belediye Başkanlığı görevinden sonra kaymakamlığa geri döndü. 14 Şubat 1931'de Burhaniye, 29 Kasım 
1932'de Çıldır, 29 Kasım 1933*de Posof, 14 Aralık 1935'de İznik, 25 Aralık 1939*da Akçadağ, 14 
Aralık 1942'de 1942'de Besni Kaymakamlıklarına atandı. Besni Kaymakamı iken aniden geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda vefat etti. 1922 yılında evlendi ve yedi çocuğu oldu. 


Şevket EREN (1876-1940). Çorum'da doğdu. Şevket Bey'in dedesi Yozgat Mutasarrıfı Veliüddin Ağa'dır. Babası Esat Efendi annesi Zekiye Hanım'dır. Velipaşaoğulları Şevket, ziraat ve ticaret ile uğraştı. Çoğunluğu Ovasaray Çoluş Mevkiinde olmak üzere Üyük, Uğrak, Öveşli ve Beğdili Köylerinde bulunan topraklarında Çorum'da modern tarımın temellerini attı. Velipaşazade Şevket; Milli Mücadele'de İttihatçıların Çorum'daki temsilcileri olarak anıldı. Fırkanın kapanmasının ardından İttihatçı gelenek varlığını Çorum'un geleneksel kurumu olan hanedan odalarında sürdürdü. 
Müdafaa-ı Hukük Cemiyetlerin birleştirilmesi ile oluşturulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-1ı Hukük Cemiyetinin bir şubesinde Çorum'da Velipaşazade Şevket Bey yönetiminde kurulmuştu. Samsun-Yahşihan üzerinden yapılan cephane nakliyesinin gerçekleşmesinde büyük emeği vardır. Ayrıca Çorum'un önde gelen hayırseverleri arasındadır. Ticaret ve Ziraat işlerini ihmal ederek memlekete hizmet gayesi ile Belediye Başkanlığı görevine gelmişti. 20 Eylül 1930 -30 Nisan 1933 yılları aralığında Çorum Belediye Başkanlığını yaptı. Su tesisatı için para temin etmiş fenni borularla su tesisatını Mürsel Membaından Saat Kulesi çevresine kadar getirmeyi başarmıştı. Ancak Belediye Azalarının topyekün istifa etmeleri üzerine görevi bıraktı. Şevket Bey Çorum Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarında zahireci olarak geçmişti. İş yeri Pekmez Pazarı'dır. Eşi Dudu Fevziye Hanımdır. 
Şevket Bey'in tek çocuğu Ömer Rüştü Velipaşaoğulları'dır. 


Baha ÇORBACIOĞLU. Baha Bey; 1933-1934, 1942-1950, 1950-1958 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı. Velipaşazade Şevket Efendinin normal görev süresi bitmeden Belediye Başkanlığı görevinden çekilmesi üzerine 4 Mayıs 1933 yılında gerçekleşen seçimle Yozgat Ziraat Bankası'nda muhasıp olan Baha Bey, 23 Belediye Azasının seçim sonunda 13 oy alarak belediye 
başkanlığı görevine getirildi. Belediye Başkanlığı'nın ilk dönemi 21 Mayıs1933-20 Ekim 1934 


tarihleri arasındadır. İlk icraatı, Çorum Nafi Müdürü olarak bulunan Mühendis Nusret Bey'e Çorum imar planının yaptırılması işidir. Baha Bey planları alarak Ankara'ya gitmiş, mühendisin ihtisas ve ehliyet tasdiki vekalette çıkmadığı için, alelacele ikinci plan yaptırma teşebbüsüne girilmişse de, Belediye Reisliği seçimi yaklaştığından ikinci plan tekamül etmemiştir. Bu dönem içinde yapmış olduğu diğer önemli bir iş de mahalle taksimi yapılmasıdır. 45 adet olan mahalle sayısı, yapılan tapu çalışmaları sonucunda 12'ye indirilmiştir. Ayrıca yine bu dönemde Şehitler Abidesi yaptırılmıştır. 
Daha sonra 1942'den 1958 yılına kadar Çorum Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmiştir. 
İkinci Belediye Başkanlığı döneminde, yeni bir şehir planı çizdirmiştir. Plan Encümende Sokak genişliklerinin değiştirilmesi şartıyla kabul edilmiş, Ankara Caddesi açılma çalışmalarına girişilmiştir. Çimento Fabrikası hisselerinin satılmasında Baha Bey'in önemli gayretleri olmuşsa da; fabrikanın kurulacağı yer belirlenmiştir. Kadir Celep'in başlattığı, Piri Baba Çamlığı'nı genişletmiştir. Devlet Hastanesi arkasındaki çamlığı kurmuştur. 1958 tarihinde belediyeden emekli olup görevden ayrılmıştır. Baha Bey'in mezarı kendi adıyla anılan çamlıktadır 


Pertev KALELİOĞLU (1893-1976). Çorum'da doğdu. Yozgat İdadisinin ardından Mekteb-i Tıbbiyyeyi bitirdi. 1 Kasıml1934 - 1 Haziran 1941 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. Doktor Pertev Bey muhtelif yerlerde Hükümet Tabibi olarak bulunmuş, Çorum'da Belediye Tabibi olarak tanınmıştı. Pertev Bey'in Belediye Başkanlığı zamanı ticari, siyasi ve askeri olarak karışık geçmiştir. Macar bir mühendise şehir planı yaptırdı. Bu plana göre Saat Kulesi'nden 
Samsun yoluna yapılacak yol 12 km olarak düşünülürken Pertev Bey bunu 25 km'ye uzattı. 1936 
Mustafa Kemal'in ve hükümetin izniyle Velivanof oğlu İstifan'ın 2007 sayılı kanunun 2'inci maddesinin B fırkası gereğince Çorum'da hükümet Konağı ve CHP binası ve Orta Okul binasının yapılması için iki aylığına görevlendirilmesi de Pertev Bey'in Belediye Başkanlığı dönemine denk gelmektedir. Çorum'da ilk fenni mezbaha onun zamanında açıldı.1935 yılında elektrik üretimi için tesis ihaleye verildi. 1937 yılında elektrik için 525 abone yapıldı. 1942'de bu sayı 1017'ye çıktı. 
Evlere su verilmesi de Pertev Bey tarafından sağlandı. Pertev Bey'in Belediye Başkanlığı yaptığı 
1938-1939 yılları arasında; Çorum'da büyük bir parkın imarına devam edilmiş, 177 adet fidan ve 10 
adet sedroz çamı, Çorum civar ormanlarından sağlanan 239 adet sarı, kara ve köknar çamı getirildi. 
Parka havuz inşa ettirildi. Pazar Meydanındaki Saat Kulesinin tamiri gerçekleştirildi, kulenin kaidesini çevreleyen dükkanlar kaldırıldı. Belediye temizlik vasıtaları için ahır ve ambar olarak kullanılan Ulu Mezarlığın bulunduğu mevkie 13 adet dükkan yaptırıldı. 104 adet ağaç elektrik direği temin edildi ve bunların döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu yıllar içerisinde 1457 metre lağım çalışması yapılmış, mahalle arasında bulunan çeşme önlerindeki su yalakları kaldırıldı. Pertev Bey; başkanlığı sürecinde Çorum'un elektrik ve su şebekelerine ait sorunların çözümüne dair olarak Başkent Ankara'yı da pek çok kez ziyaret etmiştir. Pertev Kaleli'nin bazı belgelerde soyadı “Kerman” olarak geçmektedir. Seçim dönemi bitmeden kendi isteği ile bu Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldı. Ardından Çorum Halkı Pertev Bey'i Mebüs olarak görmek istemiş ve bunu CHP Genel Sekreterliğinden talep etmişler ancak Mebüs olarak görev yapmamıştır. Pertev Kaleli'nin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarında iş alanı müteahhit İkinci Sınıf tacir olarak yeyr almakta idi. Evli ve dört çocuk sahibidir. Eşi Nuriye Hanım Erzincanlıdır, çocuklarının isimleri Turgut, Doğan, Aydın ve Ayten'dir. 


Nazmi TOMBUŞ. Babası İcra memuru Elvan Efendi annesi Fatma Hanımdır. 10.06.1941- 30.11.1942 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı. 1943'te Halkevi Başkanlığına getirildi. Çorum Halkevi'nin yayın organı olan Çorumlu dergisinde makaleleri ve şiirleri yayınlandı. 


Halkevinde sergilenen müzikal piyes yazdı. Oğlu Hukukçu, serbest avukat, siyasetçi, yazar, 5 
Dönem Çorum Milletvekili (1923-2009) İhsan Tombuş”tur. 


Kadir CELEP. Baha Çorbacıoğlu'nun Milletvekilliğine adaylığını koyması ve kazanamayarak geri dönmesi üzerine 01.04.1950-31.05.1950 tarihleri arasında Belediye Reisliği yaptı. 


Faik KÜRKÇÜ. 25.01.1959-19.06.1960 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı. Eski hükümet konağının ahır bölümünün taş döşemesi üzerine, Faik Kürkçü tarafından 1960 yılında Dikiciler Arastası yaptırıldı. Burada karşılıklı dükkanlar inşa edildi ve sokaklarda gezerek ayakkabı tamirciliği yapan dikici esnafına verildi. Baroya kayıtlı olan Kürkçü Çorum'da avukatlık mesleğine devam etti. 


Mehmet VARİNLİ (1915-1968). Kayseri tacirlerinden merhum Tevfik Efendi ile Sıdıka Hanım'ın 
oğludur. 1934'de Kayseri Lisesini pekiyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, 29 
Temmuz 1938'de Başvekalet Kararlar Dairesi stajyer Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Burada iken, askerlik görevini yapmak üzere, 30 Ekim 1938'de silah altına alındı. 30 Ekim 1939'da yedek teğmen olarak terhis edildi. 25 Aralık 1939'da Çankırı Vilayeti Maiyet Memurluğuna tayin edilerek idare mesleğine başladı. 28 Ağustos 1940'da merkezi Erzurum'da olan 3. Genel Müfettişlik, 22 Kasım 1940'da Trabzon Maiyet Memurluklarına nakledildi. 8 Ağustos 1941'de Of Kaymakam Vekilliğine; 3 Kasım 1941'de Dağbaşı (Sürmene) Nahiyesi Müdürlüğüne; 14 Nisan 1942'de Maçka Kaymakam Vekilliğine getirildi. Bu görevden 25 Mayıs 1942'de 1. Dönem Kaymakamlık Kursuna katıldı. Kursu başarı ile bitirdikten sonra kura ile 26 Aralık 1942'de Karapınar Kaymakamlığına atandı. 30 Ekim 1944'de Tuzluca, 30 Kasım 1946'da Turhal, 30 Ekim 1949'da Kilis Kazaları Kaymakamlıklarına; 25 Ağustos 1950'de Mülkiye Müfettişliğine nakledildi. 
Mülkiye Müfettişliğinden, ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak, Valiliğe yükseltildi. 31 Temmuz 1954'de Isparta, 25 Haziran 1956'da Amasya Valiliklerine; 26 Kasım 1958'de Amasya Valiliğine ek olarak Amasya Belediye Reisliğine; 13 Haziran 1960'da Çorum Valiliğine getirildi. Çorum Valiliği esnasında, 23.06.1960-27.09.1960 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. 
Çorum Valiliğinden 28 Eylül 1960'da 82 Sayılı Kanun gereğince Danıştay Üyeliğine seçildi. 30 
Ekim 1962'de tekrar idare mesleğine dönüp Sivas, 25 Haziran 1964'de 2. defa Çorum Valiliklerine atandı. Çorum Valiliğinden de 2. defa 29 Nisan 1965'de Danıştay Üyeliğine seçildi. Danıştay üyesi 
iken ansızın geçirdiği bir kalp krizi sonunda Ankara'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. 25 Mart 1968 
Pazartesi günü yapılan törenle Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 25 yaşında evlenmişti; bir erkek, üç kız evlat babası bulunuyordu. Biraz Almanca bildiği sicilinde yazılıdır. Sivas Valisi iken kendisine Zara Kazası Fahri Hemşehriliği unvanı tevcih edilmişti. “Sivas, Vali Muammer Bey'den sonra, son elli yıl içinde bozulmuş, öyle yığılmış ve öyle kömeleşmişdi ki herhangi bir küçük i'mar için atılacak ilk adımda bu kömeleri yıkmak ve dağıtmak gerekiyordu. Varinli, Vali olarak bu yürekli adımı atmaktan çekinmedi. Sivas'da kaldığı 19 ay, 21 günlük hizmet süresi içinde Sivas Vali ve Belediye Reisi olarak büyük imar faaliyetleri gösterdi. Bu derece büyük işlerin ifa ve icrasından doğan menfaat çatışmaları olacak ve bunlar şikayetlere vücud verecekti. Pek çok yerde olduğu gibi Sivaslılar da bugün adını saygıyla andıkları Varinli'den şikayetçi oldular. Bakanlık Varinli'yi tutuyor ve Sivas'dan almak istemiyordu. Buna mukaabil Çorumlular'ın Varinli'yi istemesi hususundaki tazyikleri daha baskın çıkdığından 2. defa Çorum a nakledildi. Henüz 53 yaşında ve daha kendisinden pekçok faydalanılacak çağda iken vefatı Memleket için cidden bir kayıb oldu...» 
‘50 Ünlü Vali” isimli eserden naklen Ali Çankaya. 


Celalettin ÜNSELİ. 1904'te, Zonguldak Karadenizereğlisi'nde doğdu. 1932 yılında Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Maiyet memurluğu, Gördes, Karaman, Nazımiye/Tunceli, Çine, Tire kaymakamlıkları yaptı. Celalettin Ünseli, 05.05.1952 ile 17.04.1953 tarihleri arası Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından 21.04.1953-22.12.1953 tarihleri arasında Diyarbakır valiliği görevinde bulundu. 1953 ile 1956 yılları arasında Bolu, 1956 yılında Zonguldak, 1960 ile 
1961 yılları arasında Çorum ve 1966 ile 1967 yılları arasında Bursa valilikleri yaptı. Çorum valiliği 
sırasında 13.10.1960-07.06.1961 tarihleri arasında belediye başkanlığına da vekalet etti. Merkez valisi iken 13 Temmuz 1969 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. TİD’in kurucuları arasında yer aldı. 


Hasan Basri KURDOĞLU. 1921 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1961-64 yılları arasında Çorum, 03.07.1964-12.12.1964 tarihleri arasında Bingöl, 1964-66 yılları arasında Diyarbakır, 1966-70 yılları arasında Kastamonu valilikleri görevlerinde bulundu. 
Çorum valiliği sırasında 12.06.1961-20.11.1963 tarihleri arasında belediye başkanlığına da vekalet etti. 15 Haziran 1971 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 14 Temmuz 1976 tarihinde Danıştay Yedinci Daire Başkanlığına seçildi. 22 Mart 1982 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 


Kemal DEMİRER (1921-2011). Çorum'da doğdu. Babası Mehmet Niyazi Efendi annesi Fatma Hanımdır. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Şubesinden mezun oldu. Osmancık Kazası Dodurga Köyü Öğretmeni, Turgutlu Lisesi Edebiyat Öğretmeni, 27.11.1963-26.06.1968 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Enstitüsü Uzmanı olarak görev yaptı. II. (XIV) Dönem Çorum Milletvekili seçildi. Ankara Bayındır Hastanesinde vefat etti. İmar ve İskan Bakanı Prof. Dr.Ahmet Samsunlu'nun eniştesidir. Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrasında Ulumezar'da toprağa verildi. Evli olup dört çocuk babasıdır. 


Hamit DURAN (1923-1977). Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra Yozgat Lisesi'nden mezun oldu. 27.08.1968-09.12.1973 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı. 1963-1966 tarihleri arasında Çorum Özel İdare Müdürü olarak görev yapmıştı. 
Döneminde başta Hıdırlık olmak üzere dini mekanların ve ibadethanelerin bakımına büyük önem vermiş, kentin altyapısına ağırlıkla eğilerek su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin tevsii ve yenileme projelerini hazırlatıp programa aldırmış, içme suyu şebekesini yenilemişti. Mezbaha ve Soğukhava Tesisleri başta olmak üzere çeşitli hizmet birimlerini de Çorum Belediyesine kazandırdı. Vefatında, Hıdırlık Mezarlığında toprağa verildi. 


Turhan KILIÇCIOĞLU (1931-1994). Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da yaptı.1957'de Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çorum'da görev yaptı. 10.12.1973- 27.02.1984/27.09.1989-07.03.1994 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Necdet DİKEN. 25.03.1984-25.03.1989 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde imar faaliyetleriyle öne çıktı. Toplu konutların yapılması, şehir içi kavşakların düzenlenmesi göze çarpan faaliyetler arasında yer aldı. 


Ali Osman ALVEREN. 09.03.1994-27.03.1994 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra Mimar ve mühendis olarak çalıştı. 


Arif ERSOY (1948-2020). Çorum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünden 1973 yılında mezun olan Ersoy, aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsünü de bitirdi. İngiltere Leeds Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Kalkınma dalında mastır derecesini 1976'da yaptı. Ege Üniversitesi, İktisat Fakültesi, doktora derecesini 1979 yılında tamamladı ve ardından 1982'de Yardımcı Doçent, 1986'da İktisat Doçenti ve 1992 yılında da İktisat Profesörü oldu. 1977 ve 1979 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesinde Araştırma Görevlisi, yine aynı üniversite de 1979 ve 1982 yılları arasında İktisat Doktoru görevlerinde bulundu. 1982 ve 1986 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Yardımcı Doçent, 1982 ve 1983 yılları arasında yine İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1986 ve 1992 yılları arasında İktisat Doçenti, 1992 ve 1994 yılları arasında da yine aynı kurumda İktisat Profesörü görevlerinde bulundu. 1990 yılında Çin Halk Cumhuriyeti 
başkenti Pekin'deki Renmin Üniversitesinde dokuz ay misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 27 
Mart 1994 ve 17 Nisan 1999 tarihleri arasında ilk dönem Çorum Belediye Başkanlığı yaptı ve sonrasında ikinci kez 18 Nisan 1999 ve 8 Ağustos 2002 yılları arasında da ikinci dönem Çorum Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği yaptı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü başkanlığından 1 Ocak 2016 tarihinde emekli oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü başkanlığını ve aynı üniversitenin bünyesinde kurulan Uluslararası İslam Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlük görevlerini deruhte etti ve Ankara'da bulunan Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Genel Sekreterliği görevlerini yerine getirdi. Prof. Dr. Arif Ersoy 7 Haziran 2015 genel seçimleri için 20 Şubat 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulundu. Prof. Dr. Arif Ersoy, kalp yetmezliği nedeniyle 1 Eylül 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eserleri şunlardır. 
İktisadi Teoriler ve Düşüncelerin Gelişme Tarihi, Üçüncü Baskı, Nobel, 2007. İktisadi Müesseseleşme Tarihi, Akevler Akdenizi Bilimsel Araştırma Merkezi, İzmir 1986. Silm Sosyal Yapılanma Modeli, Yörünge Yayını, 1995. Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli [Faizsiz Kredileşme Sistemi], İlmi Neşriyat. İktisadi Düşünceler Tarihi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2012. 


Ömer ABUHANOĞLU. İçişleri Bakanlığınca Çorum Belediye Başkanlığına atanan Bayındırlık İl Müdür Yardımcısı Ömer Abuhanoğlu, bu görevini 23.09.2002-01.04.2003 tarihleri arasında Belediye Meclisi yeni başkanı seçene kadar yürüttü. Daha sonra 2004'te, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne atandı. 2013'te, İskilip Ortaokulunun 1961-1962 yılı mezunları elli bir yıl sonra Katipler Konağında bir araya geldiklerinde aralarında Ömer Abuhanoğlu vardı. 


Turan ATLAMAZ. 1960'ta Çorum Mecitözü/Elvançelebi Köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde okuyan Atlamaz Devlet Yatılı Okul Sınavlarını kazanarak orta okul ve liseyi Hasanoğlan İlköğretmen Okulunda tamamladı. Matematik bölümü mezunudur. Yüksek öğrenimine Gazi Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile başlayan Atlamaz daha sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimini bitirdi. Askerliğini topçu asteğmen olarak Ağrı'da yaptı. Ardından, Hak-İş Konfederasyonu Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği görevini üstlendi. 
1989 yılında Muş Kaymakam adayı olarak mesleğe intisap etti. Adilcevaz ve Domaniç'te 
Kaymakam Vekilliği; Çameli, Varto Kaymakamlıkları yaptı. Erzincan ve Amasya Vali Yardımcılıkları, 02.04.2003-29.03.2009 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı, Ankara Vali Yardımcılığı, İlkadım Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Denizli Vali Yardımcılığından sonra, 23.05.2019 tarihinden itibaren Honaz Kaymakamlığı görevine getirildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Muzaffer KÜLCÜ. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum'da doğdu. 
İlkokulu Bayat Köyünde, orta ve lise eğitimini ise İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 
1991-1992 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, bir süre Çorum Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Eylül 2001 tarihinde AK Partinin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 22. Dönem Parlamentosunda Türkiye'nin en genç milletvekilleri arasında yer alan Külcü, Milletvekilliği görevinin ardından 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 29 Mart 
2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü 29.03.2009-30.01.2018 
tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Zeki GÜL. 1962 yılında Çorum Alaca'da doğdu. İlk, orta ve Lise tahsilini Alaca'da tamamladı. 
Lisans ve Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yaptı. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1995- 2000 yılları arasında Milli Gençlik Vakıf yöneticiliği ve Eğitim-Bir-Sen'in Alaca kurucu başkanlığı ile birlikte yerel bir gazetede üç yıl köşe yazarlığı ve fahri muhabirliğini icra etti. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Meclis üyesi seçildi. 05.02.2018-31.03.2019 tarihleri arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı. Çorum Eski Belediye Başkanı Zeki Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Danışmanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Halil İbrahim AŞGIN. 1973'te Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamladı. 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde “5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Yerel Özerklik Açısından Belediyeler” başlıklı teziyle yerel yönetimler alanında yüksek lisansını tamamladı. Dil eğitimi için İngiltere'de bulundu. Hitit Üniversitesinde “Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında Milli Görüş Hareketi” tezi ile din sosyolojisi alanında doktora derecesi aldı. On yedi yıl Yabancı Dil, Bilgisayar, Mesleki Eğitim ve Yeminli Mütercim Tercümanlık Merkezi Kurucu Müdürlüğü (Esnaflık) yaptı. Hitit Üniversitesinde dört yıl yerel yönetimler alanında akademisyenlik yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda 
kuruculuk, yöneticilik ve sözcülük gibi görevler aldı. Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart 2019 
Mahalli İdareler Seçiminde Çorum Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır. 


Denizli 


Tatosmanoğlu EMİN. 1924-1925 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Salih Ağazade Hacı TEVFİK. 1925-1927 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 
Tevfik Bey daha önce de (1905-1920) belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu. 


Saraçoğlu RAGIP. Denizli'de elektrik dağıtım imtiyazının ilk isteklisi “Denizli Sanayi Şirketi” olmuştur. Şirket adına başvuru şirketin vekili olan Saraçzade Ali Ragıp Efendi tarafından Nafia 


Vekâletine (Bayındırlık Bakanlığı) yapılmıştır. Bu müracaat Vekâlet tarafından 10 Eylül 1924'de uygun bulunarak sözleşme ve şartları İcra Vekiller Heyeti'ne (Bakanlar Kurulu) sunulmuştur. İcra 
Vekilleri Heyeti tarafından 2 Aralık 1924'de sözleşme ve şartları imzalanarak kabul edilmiştir. 15 
Şubat 1925 de Denizli Sanayii ve Maadin Bankası Müdürü Saraçoğlu Ali Ragıp Bey'e Denizli Gökpınar suyundan “istihsal edilmek suretiyle gerek şehrin tenviri (aydınlanması) ve gerek kuvvei muharrike olarak istimali için elektrik istihsali imtiyazı...” verildi. 1927-1929 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 1935 yılında da Denizli CHP listesinden milletvekili adayı oldu. 
Avukat idi. 


Esat BERKMAN. Denizli'de doğdu. Babası Noter Nazif Efendi annesi Dudu Hanımdır. Denizli eşrafındandır. Ziraat mühendisidir. 1929-1931 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 
Milletvekili ve doktor olan Hamdi Berkman (1892-1958)'ın ağabeyidir. 


Naili KÜÇÜKA (1883-1952). Babası Küçükağazade Ahmet Efendi annesi Emine Hanımdır. 
Denizli idadisinden mezun olur. Denizli Sancağı yazı İşleri dairesinde stajyer olarak göreve başlayan Mustafa Naili Bey, bir süre bu görevde bulunduktan sonra kereste ticareti yapmaya başlar. 
1904'te Denizli Düyunu Umumiye Müdürlüğünde stajyer olarak göreve başlar. Yaklaşık üç buçuk ay sonra da Acıpayam Düyun-u Umumiye katipliği görevine tayin olunur. Acıpayam'da üç yıl görev yaptıktan sonra, 24 yaşında askere sevk edilmek üzere merkez tabur olan Denizli'ye gelmek için katiplik görevinden ayrılır, Bu arada iki seneden beri sürdürdüğü Denizli Reji Ziraat Memurluğu görevinden de istifa eden Mustafa Naili Bey 1909'da Meşrutiyetin görece özgürlük ortamında Denizli'nin ilk gazetesi olan 'Hülasa' gazetesini yayınlamaya başlar. Gazete çıkarmaya başladıktan sonra tekrar memuriyet görevi almak amacıyla müracaatta bulunarak, 1910 yılının son ayında Denizli Sancağı yazı işleri evrak memurluğu görevine getirilir. Milli Mücadele sonunda yaptığı hizmetlere karşılık İstiklal Harbi madalyası ile taltif edilir. Milli Mücadele sonunda askerlik hizmetinden terhis olan Mustafa Naili Bey, bundan sonraki tarihlerde ilk sıralar ticaret ve fabrika yönetimi İşleriyle uğraşır. Cumhuriyet Halk Fırkasının (CHF) Denizli”deki örgütlenmesinde fiilen rol oynayan birisi olarak hem partinin kurucu yönetim kurulu üyesi hem de CHF kurultaylarında birçok kez Denizli delegesi olarak görülür. Ayrıca, Denizli İl İdare Meclisi üyeliği görevinde bulunur. 1931-1938 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 1942-1943 yıllarında Denizli Halkevi başkanlığı da yapan Mustafa Naili Bey, VIIL- ve VIII. Dönem Denizli millletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1950 seçimlerinde Denizli'den yine aday olmuş ise de, Denizli'den CHP milletvekili çıkaramadığı için meclise bir kez daha milletvekili olarak gidememiştir. 


İsmail CİLLOV. 1938-1941 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 1944”te Denizli Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. Cilllovzadeler şehir eşrafından idi. 


Esat KAYMAKÇI. 1941-1944 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 1935-1942 yılları arasında Halkevi Başkanlığı, CHP Denizli İl Başkanlığı yaptı. Saadet Hanımla evli idi. Şehir eşrafındandı. 


Hüsnü ÖRNEK (1892-1962). Denizli'de dünyaya geldi. Babası Müderris Mehmet Salih Efendi annesi Emine Hanımdır. 1914”te, İzmir Şimendifer Okulunu bitirdi. 1915'te, Devlet Demir yollarında Teknik Ressam oldu. Daha sonra "Örnek Marangozhanesi' adını alacak marangoz atölyesi açtı. 1920-22 Askerliğini Eğridir Gölünde Römorkör Memuru olarak yaptı. 1934'te, Denizli Belediyesi Encümen Üyeliğine seçildi. 1944-50 yılları arasında, Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 


1962 Denizlie Karaman'da hayatını kaybetti. Mezarı, Denizli İlbadı da Eski Mezarlıktadır. Fatma 
Nigar Hanımla evli olup beş çocuk babası idi. Döneminde şu işler gerçekleştirilir. Yol yıkama İçin Enverpaşa Caddesinde su borusu döşetti. İlk elektrik santrali Gökpınarda açıldı. Sümerbank İplik 
Fabrikası nın temelinin Denizli de atılması konusunda siyasi nüfuzunu etkili şekilde kullandı. 250 
dükkanlık 1.Sanayi Mahalli için temel atıldı. Sevindik Göçmen Evleri nin temelleri atıldı. YSE yi ilk olarak Sanat Okulu bahçesinde kurdurdu. Delikliçınar merkezinde, Fatma Hoca Camii yerine Yeni Cami yapıldı. Nakledilir ki, 1944 yılında bir gün. Hüsnü Örnek tulumunu giymiş, marangoz atölyesinde tek silindirle çatışan bir motoru tamir etmeye çalışırken Belediye Meclis üyeleri yanına gelir ve "Biz seni reis seçtik." derler. Belki de hiç beklemediği bu teklife hayır diyemez. Elinin yağını silen Örnek'i, doğruca belediye binasına götürürler. 


Ali Rıza Turan BAHADIR (1919-1999). Bilecik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Saime Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ayrıldı. Serbest ticaret ve belediyecilikle meşgul oldu. İstanbul Belediyesi Memuru, Nahiye Müdürlüğü çalışanı, Denizli Vilayeti Nahiye Müdürlüğü Memuru, 1950-1957 yılları arasında DP'den Denizli Belediye Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Denizli Şube Başkanı olarak görev yaptı. Ali Rıza Turan Bahadır, 1957 genel seçimlerinde DP’den XI. Dönem (27.10.1957 — 27.05.1960) Denizli Milletvekili seçilerek 27 Mayıs 
1960 darbesine kadar TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Evli ve üç çocuk babasıydı. Adı 
Denizli'de bir sanat galerisine verilmiştir. 1956 yılında belediye tarafından Gökpınar üzerinde bir hidroelektrik santrali kurulmuştur. 


Ferit Ali KÜÇÜKA (1912-1989). (o Denizli'de doğdu. Babası Küçükağazade Ali Efendi annesi Fatma Huriye Hanımdır. İlk öğrenimini Saltak Caddesinde, şimdi yerinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arif Yalçnkaya Okulunun bulunduğu yerdeki eski Katip Çelebi Mektebinde yaptı. Liseyi Ankara'da okudu. 1959'da, Şadan Hanımla evlenir. 1957-1960 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığına dostlarının baskısıyla seçildikten üç yıl sonra, 27 Mayıs darbesi ile başkanlığın süresi bitmeden görevi sona erdirildi. 


Ulvi VURAL. 27 Mayıs Darbesi döneminde, ordu mensubu olarak 30.05.1960-14.06.1960 tarihleri arasında çok kısa bir süre Denizli valiliği yaptı. 


Ekrem Talat AVŞAROĞLU. 1932'de Mülkiyeden mezun oldu. Bigadiç'in ilk kaymakamı idi ve 1943-1947 yılları arasında görev yaptı. 1950'de sadece 29 günlük Erzincan Valiliğinin ardından 2. 
Sınıf Mülkiye Müfettişliğine tayin edildi. 14.06.1960. 17.06.1961 tarihleri arasında Denizli Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 


Lütfi URAZ. 1918 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Ünlü yazar Murat Uraz'ın oğlu, aktör Ulvi Uraz'ın kardeşidir. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İdarecilik mesleğini seçtikten sonra, 1940 yılından, 1953 yılına kadar sırasıyla Erzurum İli Maiyet Memurluğu, İspir, Kelkit, Ilıca, Tercan, Gölcük ve Elbistan Kaymakamlıklarında bulundu. 1953'de Mülkiye Müfettişi oldu. Bu görevde iken 1960 yılında Tunceli Valiliğine tayin edildi. 1961 de Denizli Valiliğine gönderildi. Denizli'de aynı zamanda Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. 
1964'de ise İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi. Lütfi Uraz II. İnönü Hükümeti Döneminde 29 . 6 . 1964'te göreve başladı, 18. 1. 1965 te ayrıldı. 1965 yılında Tekirdağ Valiliğine gönderildi (21.01.1965 — 27.01.1966) ise de, bir yıl sonra merkeze alındı. Dört yıl süreyle Merkez Valiliğinde kalan Uraz, bu arada Köyişleri Bakanlığı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Müşavirler 


Kurulu Başkanlığı yaptı. 1970 yılında Hatay Valisi oldu. 18 Temmuz 1972 tarihinde de Afyonkarahisar Valisi olarak göreve başladı. 20 Temmuz 1975 tarihine kadar Afyonkarahisar'da kalan Uraz, 16.02.1978-05.12.1979 tarihleri arasında Kırşehir Valiliği yaptı. Çok okuyan ve pul kolleksiyonuna meraklı olan Lütfü Uraz evli ve üç çocuk babasıydı. 


Mehmet CANDOĞAN 17 Kasım 1963 2 Haziran 1968 . Adalet Partisi 

Denizli'de 1965 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet Candoğan tarafından yaptırılan ve başkanın kendi adını alan parka yerleştirilen bereket simgesi, çıplak kadın ve çocukları heykeli 
1986 yılına kadar yerinde kaldı. 21 yıl boyunca hiçbir tepki almadan parkta duran heykel, ANAP'lı 
Belediye Başkanı Mimar Ziya Tıkıroğlu döneminde ortaya çıkan tartışmalar üzerine yerinden söküldü ve Pamukkale'deki Belediye Tesisleri (BELTES'e) götürülerek bir köşeye kaldırıldı. 


Ali DARTANEL (1922-2021). Denizli'de doğdu. Denizlispor Başkanlığı görevinde de bulundu. 
İlkokul ve ortaokulu Denizlide bitirdi. 1942 yılında askere gitti. DP'ye katıldı. 1968 yılına kadar Toptancı Hali'nde işyeri çalıştırdı. Arkadaşlarının ısrarı üzerine Belediye Başkanlığı seçimlerine katıldı ve seçilerek 2 Haziran 1968-9 Aralık 1973 tarihleri arasında AP'den Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. Gecekondulara hizmet götürdü. Gökpınar'dan şehre su getirdi. Sümerbank Evlerinin kurulmasını sağladı. Üç katlı pazar yeri yaptırdı. Belediyeye çöp kamyonları ve arazöz sağlandı. 


Hasan GÖNÜLLÜ. 9 Aralık 1973 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisinden Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. Hasan Gönüllü, İTÜ'de Mimarlık eğitimi aldıktan sonra memleketi Denizli'ye döndü. Gönüllü hem kendisiyle yapılan mülakatta (2018) hem de belediye başkanlığı yıllarını anlattığı eseri olan “Denizli Kentinin Büyük Ameliyatı (1973-1980 YILLARI)'nda (2016) yerel siyasete ilgi duymasında dönemin kentsel düzeydeki toplumsal adalet sorunlarının etkili olduğunu belirtmektedir. 1976'da Gönüllü'nün girişimiyle kurulan Döner Sermaye Müdürlüğü, fabrikalardan şeker tanzim etmiş; bakkallara ve kent sakinlerine maliyetine 
şeker satışları başlamıştır. TANZİM satış mağazaları halk tarafından büyük bir ilgi gördü ve 1977 
yerel seçimleri öncesinde Gönüllü'yü ön plana çıkaran en önemli kent politikalarından biri oldu. 
Gönüllü, 1976 sonrasında kentin çeşitli noktalarına içme suyu depoları kurdu ve çok kısa bir zaman aralığında kentin büyük bir bölümüne içme suyu altyapısı getirildi. 1978 yılında “Denizli Belediyesi Toplu Sosyal Konut Yapı Kooperatifinin” kurulmasını sağladı. Gönüllü, ekmek fiyatlarının belirlenmesiyle başlayan problemleri aşmak adına, 1979 yılında Denizli Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş. adında bir anonim ekmek şirketi kurulmasını gerçekleştirdi. 


Nihat YALAZ. 27 Mayıs Askeri Yönetimi tarafından Denizli Belediye Başkanlığına getirilen Yalaz 1980-1981 tarihleri arasında görev yaptı. Denizli'de 35 yıl süreyle iki kez defterdar olarak görevde bulundu. Karaoğlan isimli çizgi roman yazarı Suat Yalaz (1932-2020)'ın ağabeyi idi. 


Ahmet ACAR. 27 Mayıs Askeri Yönetimi tarafından Denizli Belediye Başkanlığına getirilen emekli albay Ahmet Acar 1981-1983 tarihleri arasında görev yaptı. Dönemi, Meserret Oteli ve Kıraathanesi'nin yıktırılması ile eleştiriye uğrar. 


Ziya TIKIROĞLU. 1935 Yılında Denizli'de doğdu. İlk ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı. 
İstarabul Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesini 1957 yılında tamamladı. İlk mesleki çalışmalarını Denizli Belediyesinde sürdürdü. Askerlik görevi ile gittiği Adana'da 6 yıl kaldı ve DSİ'de görev 


yaptı. 1966 Yılında İsparta İl İmar Müdürlüğü kuruluşunu yaptı. 1967'nin ilk günlerinde “Tıkıroglu Mimarlık? olarak kendi bürosunu açtı. 1984 Yılına kadar pek çok sosyal ve siyasi görevler üslenerek çalışmalarını sürdürdü. Denizli Ticaret Odasının Meclis ve Yönetim Kurulu başkanlıklarını yaptı. 
28 Mart 1984 26 Mart 1989 tarihleri arasında Anavatan Partisi'nden seçilerek Denizli Belediye 
Başkanlığı yaptı. 1989 Yılında mimarlık bürosunda çalışmalarını sürdürmeye devam etti. 2000 
Yılında Denizli Kültür Sanat Vakfı (DESAV/)'ıra başına geçti ve 10 yıl bu görevi sürdürdü. 2010 yılı ortalarından bu yana zamanını, kitapları ve haftalık gazete yazıları için çalıştı. Bu güne kadar “Belleklerden Gerçeklere’, “Onurlu Bir 5 Hizmet Yılı” ve “Ziyahatname? adlannda üç kitabı yayınlandı. 


Ali MARIM. 1947'de Tavas'da doğdu. İnşaat mühendisi ve müteahhit olarak çalıştı. Denizli Belediyesi Fen İşleri müdürü olarak görev yaptı. 26 Mart 1989-18 Nisan 1999 tarihleri arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali AYGÖREN. 18 Nisan 1999 28 Mart 2004 tarihleri arasında Doğru Yol Partisi'nden seçilerek Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. Denizli Kale ilçesinde doğdu. İnşaat mühendisliği eğitimi aldı. 
1978 yılında Nursel Hanımla evlendi ve iki çocuğu oldu. 1980 Yıllarında AP sine delege olarak 
girdi. 1984 yılında Denizli belediye Meclis üyesi oldu. Ziya Tıkıroğlu ve Ali Marım'la çalıştı. 
Döneminde, Gümüşler deki alan MEZARLIK olarak açıldı. Askeri Saha geçiş Yolu olarak kazandırıldı. Denizli Ticaret Borsası ile birlikte Balkanların en büyük canlı hayvan pazarı hizmete girdi. Denizli'nin deprem haritası çıkarıldı. Katı atık projesi gerçekleştirildi. 


Nihat ZEYBEKÇİ. Nihat Zeybekci 1961'de Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Beldesi'nde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü'nde yüksek ihtisas yaptı. Ardından İngiltere'de South London College'de Ekonomi Eğitimi aldı. Eğitim sonrası yurda döndü. Bir süre İstanbul'da üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra memleketi Denizli'ye yerleşti. İhracatta önemli yeri olan bir tekstil firmasında da üst düzey yöneticilik yaptı. Daha sonra 1994'de Turkuaz Tekstil'i kurdu. İlerleyen yıllarda kendi sektöründe önem arz eden altı yeni firma daha kurarak ülke ekonomisine katkıda bulundu. Bir dönem Denizli Platformu Sözcülüğü yaptı. Belli dönemlerde Sanayi Odası Meslek Grubu'nda görev aldı. Üst üste iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisinden Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 28 Mart 2004-10 Mart 2011 tarihleri arasında görev yaptı. 2011 yılından beri milletvekili olup, 2013-2015 ve 2016-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı görevini sürdürdü. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, Ayşen Zeybekci ile evli olup dört çocuk babasıdır. 


Osman ZOLAN 1964 yılında Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev aldı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.13 Haziran 2019 tarihinde Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır. 


Diyarbakır 


Müftüzade Mantinci Hüseyin Efendi. Uluğlardan Müftüzade Mantinci Hüseyin Efendinin Kurşunlu Cami civarında 50'den fazla Mantin tezgahı vardı. Diyarbakır'a ilk mantin Fabrikasını kurdu. 1922-1925 yılları arasında Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. 


Nazım Önen (1887-1967). Diyarbakır'da doğdu. Babası Seyfullah Efendi, annesi Ayşe Hanımdır. 
Mülki İdadi Lisesinde öğrenim gören Önen, bir süre ziraatla uğraştı. Siyasi hayatı Diyarbakır İl Genel ve Belediye Meclisi Üyelikleriyle başladı. Daha sonra daimi encümen azalığı ve genel meclis ikinci reisliği görevlerinde bulundu. Milli Mücadele yıllarında aktif rol oynayan Önen, Erzurum Kongresine Diyarbakır halkını temsilen gönderilmek üzere seçilen delegeler arasında yer aldı. 
Dönemin yeni atanan Valisi Faik Ali Bey, Milli Mücadele aleyhtarı olduğu için seçilen bu delegelerin Erzurum Kongresine gönderilmesine karşı çıkarak bu delegelerin gönderilmesini engelledi. Vali Ali Bey, 14 Ocak 1920 tarihinde görevinden istifa ederek İstanbul'a dönerken vali vekilliğini Mustafa Nadir Bey'e bıraktı. Vali Vekili Nadir Bey'in o dönemde olağan üstü askeri tedbirler aldırması üzerine Nazım Önen'in önerisiyle bir Milli Heyet kurulması ve Dr. Osman 
Cevdet Bey'in evinde toplanılması kararlaştırıldı. Cevdet Bey'in evinde yapılan toplantıda 11 
kişiden oluşan “Milli Heyet” oluşturuldu ki bu heyet sonradan “Müdafaa-i Vatan Cemiyeti” adını alacaktır. Mili Heyet için seçilen üyeler, Başkan Müftü İbrahim (Uluğ) Efendi, Cemilpaşazade Mustafa Bey, Behrampaşazade Arif Bey, Ganizade Dr. Osman Cevdet (Akkaynak), Piranizade Nazım (Önen) Bey, Hacı Niyazi (Çıkıntaş), Zülfüzade İhsan Hamit (Tiğrel), Hayalizade Kamil Bey, Mustafa Akif (Tütenk) Bey, Nakib Bekir Sıtkı (Ocak), Cemilpaşazade Kasım Beyler idi. Heyet üyeleri, Nazım Önen, Dr. Osman Cevdet, İhsan Hamid ve Mustafa Akif Beylere cemiyetinin nizamnamesini hazırlaması görevini verdi. Nazım Önen cumhuriyetin ilanından sonra, 1925-1928 ve 1939-1944 tarihlerinde iki dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. Siyasi hayatı dışında sivil toplum kuruluşlarında da faaliyet gösterdi. Önen, ilk Diyarbakır Belediye Başkanlığı döneminde, 5 Nisan 1926 tarihinde, Mustafa Kemal Paşa'ya Diyarbakır fahri hemşeriliğini bir telgrafla teklif etti. Atatürk Nazım Önen tarafından gönderilen bu telgrafı alır almaz Diyarbakır'ın fahri hemşeriliğini memnuniyetle kabul ettiğini bildirmiş ve “Türk Milleti Diyarbakır Belediye Reisi Nazım Bey'in fikirlerinden çok istifade edebilecektir” sözleriyle Önen'in çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır Belediye Başkanı Nazım Önene hitaben yazdığı telgrafta Diyarbakır halkı için ise şöyle diyordu; “Muhterem Diyarbakır halkının beni fahri hemşeri olarak intihap etmek suretiyle hakkımda gösterdikleri kadirşinaslıktan mütehassıs oldum. Hemşerilerime selam ve muhabbetlerimin iblağını rica ederim.” Bu tarihten itibaren 5 Nisan günü, Diyarbakır'da “Atatürk Günü” olarak törenlerle kutlanmaya başlandı. Nazım Önen, Belediye Başkanlığı döneminde birçok projeye imza attı. Diyarbakır'daki tarihi mekânlar, surlar ve camilerin onarım çalışmaları dışında vilayetin kanalizasyon sorunu ve içme suyu projeleri üzerinde durdu. 1929 tarihinde su onarım tesisatına başlayan Önen, su işini bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde bitirip şehrin muhtelif yerlerine çok sayıda çeşme yaptırdı. Nafia Vekâlet'inden alınan 150 bin lira ile şehre dokuz km mesafedeki Hamravat suyunun kaynağına kadar demir boru tesisatı döşedi. Cumhuriyetin ilk yıllarında belediyelerin en müşkül işlerinden biri de şehrin elektrik 


ihtiyacının karşılanmasıydı. Bu gaye ile Önen tarafından vilayetin elektrik sorunu giderilmeye çalışıldı fakat teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle elektrik ancak 1935 yılında çözümlenebildi. 
Önen'in altyapı projeleri her ne kadar halkın takdirini toplamış olsa da bazı uygulamaları tepki çekmişti. 1926 yılında, sahabe Sultan Sasa'nın türbesini yıktırması ve daha sonra türbeyi taşımak üzere mezarını açtırması tartışma konusu olmuştur. Bu çalışma Diyarbakır halkı tarafında tepkiye neden olmuş ve toplumun hafızasında çok derin bir iz bırakmıştır. Sonraki dönemlerde ulusal siyasete atılan Önen, 1946 yılında Diyarbakır Demokrat Parti İl İdare Kurulu Başkanlığına seçildi ve IX. Dönem milletvekili seçimlerine katıldı. 1950 yılında yapılan genel seçimlerde DP Diyarbakır Milletvekili seçildi. Önen, DP'nin program tüzük ve anayasa hükümlerinden uzaklaştığı gerekçesiyle Ekim 1950'de partisinden istifa etti. Bir süre bağımsız milletvekili olarak siyasete devam eden Önen, MP genel başkanı Dr. Mustafa Kentli'nin teklif ve daveti üzerine MP’ye katıldı. 
Fakat daha sonra prensip anlaşmazlığından ötürü MP genel idare kurulundan istifa ederek tekrar bağımsız milletvekili olarak siyasi hayatına devam etti. Yasama etkinliği IX. Dönemle sınırlı kalan Önen Meclis kayıtlarında “Nazım Önen”, nüfus kaydında “Seyfullah Nazım Önen” olarak geçmektedir. Evli ve dört çocuk babası idi. Vefatında Diyarbakır Kabristanına defnedildi. 


Abdurrahman Şeref Uluğ (1892-1976). Diyarbakır'da doğdu. Müftü Hacı İbrahim Halil Bey ile Sıdıka Hanımın oğludur. İlköğrenimini memleketinde tamamladı. İstanbul Yatılı İdadisi (Lisesi) nden 1908°de, Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)'nden 1913'te mezun oldu. Aynı yıl Eylül ayında Diyarbakır Sultani (Lisesi)'sine Osmanlıca, Türkçe-Edebiyat öğretmeni olarak atandı. 1914 yılında ek ders olarak felsefe de okuttu. 1917'de bu okulun müdürlüğüne ve ek görev olarak da Milli Eğitim müdür yardımcılığına getirildi. Abdurrahman Şeref Bey, TBMM II. Dönem 
(11 Ağustos 1923-1 Kasım 1927)'de Diyarbakır milletvekili olarak TBMM'ne girdi, Divân-ı Riyâset (Başkanlık Divanı) Kâtipliği yaptı. Ekim 1933 yılında Diyarbakır Belediye başkanlığına seçildi. Bu görevi 1939 yılına kadar devam etti. VI. Dönem'de (3 Nisan 1939 - 15 Aralık 1943) Urfa (Şanlıurfa) milletvekili oldu. Diyarbakır milletvekilliği VII. (8 Mart 1943 - 5 Ağustos 1946) ve VIII. 
(5 Ağustos 1946 - 22 Mayıs 1950) dönemlerde de devam etti. Milletvekilliği Mayıs 1950'de sona erdi. Bundan sonra ziraatla uğraştı. Şeref Uluğ, hayatının gençlik dönemlerinde şiirler ile yazılar da kaleme almıştı. Dicle ve Diyarbekir'de Dicle gazetelerinde “Timuçin” takma adıyla yayımlanmış bir hayli şiir ve düz yazıları vardır. Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile “Altın Türk Hava Kurumu Madalyası” sahibiydi. Evli ve bir çocuk babasıydı. 


Abdülkadir CİZRELİOĞLU 1940'ta Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. Eşraftan idi. 


Adil TİGREL. (1887-1960). CHP Diyarbakır teşkilatında İl İdare Kurulu Başkanı olarak yer alan eşraftan idi. Diyârbekir ileri gelenlerinden Ali Hâmid ile Meymenet Hanım'ın oğlu ve büyük Türk Edibi Süleyman Nazif'in kayınbiraderidir. Diyârbekir'de doğdu. Diyârbekir Askeri Rüşdiyesi'nde orta, İstanbul Nümüne-i Terakki İdâdisinde lise öğrenimini tamamladı. 12 Ağustos 1910'da Mülkiye'den iyi derecede mezun oldu. Eylül 1910'da tayin edildiği Diyârbekir Vilâyeti Maiyyet Memurluğunda stajını bitirdikten, bir süre de Diyârbekir Muallim Mektebi Edebiyyât Muallimliğinde ve Diyârbekir Belediye Reisliğinde bulunduktan sonra kaymakamlığa terfi etti. 
Eylül 1913'de Silvan, Kasım 1915'de Savur, Nisan 1916'da Lice Kaymakamlıklarına; Mardin, Malatya Müstakil Mutasarrıflıklarına; Manisa mansub idare Heyeti Azâlığına; 2. defa Diyarbakır Belediye Reisliğine atandı. Temmuz 1947'de emekliye ayrıldı. Emekli olarak oturmakta olduğu Diyarbakır'da vefat etti. Bekârdı. 


Vehbi DABAKOĞLU (1910-2001). Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunudur. İlkokul Başöğretmenliği, Diyarbakır Lisesi Tarih, Coğrafya Öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Beden Terbiyesi Müdürlüğü Memurluğu, Yükseköğretim Şube Müdür Yardımcılığı yaptı. 1945 yılında Diyarbakır Belediye Başkanı seçildi. Bu görevde altı ay kadar (1.11.1945 - 31.5.1946) kaldı. Daha sonra Zirai Donatım Umum Müdürlük Müfettişliği, Çiftçilik, Sağlık Koleji Müdürlüğü yaptı. Diyarbakır Güzel Evler Yapı Kooperatifi Kuruculuğu ve Başkanlığı, Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversitesini Gerçekleştirme ve Yaşatma Derneği Kuruculuğu ve Başkanlığı, Güneydoğu Tarım Ürünleri AŞ İdare Meclisi Başkanlığı, Verem Savaş Derneği, Kan Bankası, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Cemiyetleri Üyeliği, Danışma Meclisi Diyarbakır Üyeliği (15 Ekim 1981 — 6 Aralık 1983) görevlerinde bulundu. Evli ve beş çocuk babası idi. 


Kamil TAYŞİ (1899-1962). Antalya İbradı”da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Hüsnü Efendi, annesi Emine hanımdır. 1916'da Askeri Tıbbiyeye kayıt yapan Tayşi, 1921 tarihinde buradan tabip teğmen rütbesi ile mezun oldu. Üstün askeri başarılarından dolayı 15 Ekim 1922'de Tbp. Üsteğmenliğe terfi etti. 20 Mayıs 1924 tarihinde milli mücadeleye katılmamasından ötürü askerlikle ilişkisine son verildi. Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tayşi, Anadolu kasabalarında ve şehirlerinde hükümet tabibi olarak görevlendirildi. 1924'te Şanlıurfa Viranşehir ilçesine, 1928'de Siverek'e, 1931'de ise Urfa merkeze ve en sonunda 1936'da Diyarbakır Belediye tabipliğine atandı. 1945 tarihinde ise Bakanlık bünyesine alındı. 6 Ağustos 1946'da atandığı yere gitmediği için istifa etmiş sayıldı. İyi bir hekim olan Tayşi, Şark çıbanı (yıl çıbanı) denilen hastalıkla mücadele etti. Uzun yıllar üzerinde çalışmalar yaptı. O günlerin belediye başkanı olan Tayşi şark çıbanı mikrobunun sivrisinekten gelen mikrop taşıyıcılığından kaynaklandığını tespit etti ve bataklıkların ıslah edilmesi ile bu çıban etkisini yitirdi. 
Politik hayatı 1946 yılında DP'ye girmesi ile başladı. 1946 senesinde Diyarbakır DP, İl İdare Teşkilâtını kurdu ve merkez ilçe başkanlığında dört yıl çalıştıktan sonra IX. Dönem seçimlerine katıldı. 1950 yılında yapılan milletvekili genel seçiminde DP listesinden Diyarbakır Milletvekili seçildi. TBMM’ de Ulaştırma Komisyonu, İskân Bankası ve Hazine Bankası konularında kurulan geçici komisyonlarda görev alan Tayşi, Raman petrolleri ve yabancıların güneydoğuya yapacakları seyahatler konularında sözlü; Viranşehir'de hazineye geçen emlâk konusunda yazılı sorusu; Genel Kurulda değişik altı konuda konuşması vardır. IX. Dönem sonunda Diyarbakır Belediye Başkanlığına ve DP il Başkanlığına dönen Doktor Kâmil Tayşi, XI. Dönemde yeniden Diyarbakır Milletvekilliğine seçildi. Tayşi, DP'nin kurulmasında özellikle merkez ilçelerde DP'nin etkinlik alanının genişletilmesinde büyük çaba gösterdi. Diğer taraftan hem dokuz hem de on birinci dönemler için meclis çalışmalarına bakıldığında Diyarbakır'ın genel sorunlarını meclis kürsüsüne taşıdığı ve takipçisi olduğu görülmektedir. 1954 yılına kadar milletvekilliği yapan Tayşi, 20 Mayıs 
1954 tarihinde, 1951 yılında radyo abone ücretini ödememekten dolayı hakkında soruşturma açılmış 
ve Adalet Bakanlığı tarafından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar alınmıştır. Bu karar üzerine dokunulmazlığı kaldırılmış ve milletvekilliğinden uzaklaştırılmıştır. 
Aynı yıl Diyarbakır Belediye Başkanı olarak seçilir. Kamil Tayşi, 1960 yılında Diyarbakır DP il yönetimini genel merkeze şikâyet eden bir mektup kaleme aldı. Mektubunda önce parti içi çekişmeleri, kaybedilen muhtarlıkları ve köylerin artık DP'ye sırtını döndüğünü belirten Kamil Tayşi, bunun sorumlusu olarak Diyarbakır'daki Demokratları suçlamış ve gelinen son noktayı Başbakan Adnan Menderes'e bildirmiştir. Bu mektuptan yaklaşık bir ay sonra 27 Mayıs Askeri Darbesi gerçekleşti. Darbe sonrası tutuklanan Tayşi, belediye başkanlığı sırasında zimmete para geçirme ve görevini kötüye kullanma esas alınarak yargılandı, ancak yargılama devam ederken hayatını kaybetti. Ankara Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Nuri ONUR (1909-1983). Diyarbakır'da doğdu. Babası Seyit Mehmet Efendi annesi Fatma Hanımdır. Ortaokulu bitirdi ve özel ders aldı. Çiftçilik, inşaat müteahhitliği yaptı. Serbest Ticaret ile uğraştı. Vilayet Meclis-i Umümi Azası seçildi. 1950-57 yılları arasında Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. XI. Dönem DP’ den Diyarbakır Milletvekili seçildi. Evli olup beş çocuk babası idi. 


Sezai DEMİRAY (1916-1978). Diyarbakır'da doğdu. Şeyhzade Sezai Bey (Demiray), Şeyhzade İbrahim Hafid Paşa'nın hafidi, yani torunudur. Büyük dedeleri Diyarbekir'le özdeşleşmiş bir aile olarak, 1819 yılında kadar büyük dedesi Rakka Valiliği Medine Muhafızlığı Diyarbekir Valiliği yapmış Seyyid Şeyhzade İbrahim Hafid Paşa ve babasının amcası Osman Nuri Paşa'dır. Dedesi mütesellim Mehmed Sabır Bey'dir. Şair Bekir ve Şair Sırrı Hanım ile İffet Hanım da bu ailedendir. 
Büyük dedeleri Diyarbekir'de Şeyhoğlu Beyliğini kurmuştur. Babası Kadri Efendi annesi Piraye Hanımdır. Ortaokulu bitirdikten sonra başka tahsil görmedi. Bir süre tarımla uğraşıp çiftçilik yaptı, ticaretle uğraştı. 1.8.1956 - 27.10.1957 tarihleri arasında Diyarbakır belediye başkanlığı görevinde bulundu. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden Diyarbakır milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. TBMM'deki görevi 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar devam etti. Yassıada Mahkemelerinde, Demiray'a, Anayasayı İhlal suçundan 146/3, 59 ve 173'ncü maddeler kapsamında 
4 yıl 2 ay ağır hapis cezası verildi. Ayrıca amme hizmetlerinden süresiz mahrum bırakılarak, 1 yıl 4 
ay 20 gün süreyle Konya'da Umumi Emniyet nezareti altında bırakılmasına karar verildi. Karardan sonra Kayseri Cezaevine konulan Sezai Demiray, 1962 yılında çıkartılan Af Kanunundan yararlanarak özgürlüğüne kavuştu. Az düzeyde Fransızca biliyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı. 


Cahit GÜRKAŞ. DP'DEN Belediye Başkanı seçildi. 7/3/1958'de Avukat Gürkaş'ın reisliği Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından tasdik edildi. Aynı yıl başarısız icraatları sebebiyle düşürüldü. Vilayetin bir vekil tayin edilmesine kadar, reis vekilliğini muavin Mustafa Naili Yegin tarafından yapılmasına karar verildi. Reislikten düşürülen Cahit Gürkaş ise, bu karar sonrası DP’ den istifa etti. 


Emin TOPALAN. DP'den merkez ilçe üyesi idi. Başkanlığa seçildikten bir süre sonra Diyarbakır Belediye Başkanlığından1959'da düşürüldü. Diyarbakır eşrafından idi. 


İhsan KOÇAK 31 Ağustos 1959 tarihinde Diyarbakır Belediye başkanı seçiminde, tüccar İhsan Koçak kazandı. 1960'ta Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. 1945-1946'da Sakarya Belediye başkanlığı yapan ve çiftçi olup Dürdane Hanımla evli olan aynı isimli bir kişinin aynı kişi olup olmadığı bilinmemektedir. 


Zekeriya ÇELİKBİLEKLİ. 27 Mayıs Askeri Darbesi ile Vali yardımcısı Çelikbilekli Diyarbakır Belediye Başkanlığına getirildi. Atarabası imalatçısı ve demir, kereste tacirlerinden Osman Efendi ile Zehra Hanımın oğludur. 1922'de Eskişehir'de doğdu. 1941'de Eskişehir Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetinin ardından, 1945'de Eskişehir Maiyet Memurluğuna tayin edilerek devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. I Nisan 1946'da silah altına alındı. 30 Nisan 1947'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi ve tekrar Eskişehir Maiyet. Memurluğuna döndü. Mihalgazi Bucak Müdürlüğünde; Sivrihisar Kaymakam Refikliğinde ve Foça Kaymakam Vekilliğinde bulunup staj süresini doldurduktan, katıldığı 13. Dönem Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. 1949'da Gürpınar, 1951'de Tefenni Kaymakamlıklarına; 7 Ağustos 1957'de Siirt, 22 Şubat 1960'da Diyarbakır Vali Muavinliklerine; 1960'da Mülkiye Müfettişliğine; 14 Subat 1963'de Gazi Anteb, 26 Temmuz 1963'de İzmir Vali Muavinliklerine getirildi. 12.06.1967— 


02.07.1971 tarihleri arasında Elazığ valiliği, 21.07.1975-13.02.1978 tarihleri arasında Niğde valilikleri yaptı. 25 yaşında iken evlendi; iki kızı vardır. İyi derecede Fransızca, biraz da İngilizce bildiği sicilinde yazılıdır. Mülkiyeliler Birliğinin İzmir ve Ege Bölgesi Turizmini Geliştirme Derneğinin, İzmir'i Ağaçlandırma ve Güzelleştirme Derneğinin üyesidir. İzmir'de görevli iken Mükkiyeliler Birliği İzmir Şubesi ile İzmir ve Ege Bölgesi Turizmini Geliştirme Derneği'nin Başkanlığını, İzmir Avcılar ve Atıcılar Cemiyetinin Fahri Başkanlığını yaptı. Yağlıboya, suluboya ve karakalem resim çalışmaları yapmaya meraklı idi. 


Namık Kemal ŞENTÜRK (1922-2020). Merzifon/Amasya'da doğdu. Sinan Efendi ile Meliha Hanımın oğludur. İlk ve ortaokulu Merzifon'da, liseyi Erzurum”da okudu. 1941 yılında girdiği A.Ü. 
Siyasal Bilgiler Okulu (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’ nu 1945 yılında bitirdi. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde stajyer memur olarak devlet hizmetine girdi. 1946'da Amasya Maiyet Memurluğuna atandı. İki yıl devam eden bu sürede İl Mektupçu Vekilliği, Merzifon/Alıcık ve Türük bucak müdürlükleri, Merzifon Kaymakam Vekilliği yaptı. Kaymakamlık kursundan sonra 1948'de Isparta/Sütçüler Kaymakamı olarak görevlendirildi. Şentürk, askerliğinden sonra, 1949'da Bolu/Seben Kaymakamlığına atandı. Bundan sonra sırasıyla Kayseri Sarız, Kayseri Bünyan, İzmir Foça kaymakamlıklarında bulundu. 1956'da Mülkiye Müfettişliğine atandı. Bu arada, mesleki inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere iki yıl süre ile Fransa'ya gönderildi (1959-60). Yurda dönüşünde kısa bir süre İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü yürüttü. Ayrıca iki ay ABD, 45 gün Belçika, birer hafta İran, Irak ve Güney Kore'de incelemelerde bulundu. İki dönem (dört yıl) Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Konferansı Türk Delegasyonunda görevlendirildi. 1961-62 yıllarında Van Vali Vekilliği yaptı. Ardından Diyarbakır Valiliğine atandı. 
1962-1964 yılları arasındaki Diyarbakır valiliği sırasında belediye başkanlığı görevini de yürüttü. 
1964'te İzmir Valisi oldu, 1973'te İstanbul Valiliğine getirildi. Namık Kemal Şentürk, 1977'de Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk tarafından Cumhuriyet Senatosu üyeliğine atandı. Senatoda İçişleri ve Anayasa komisyonlarında çalıştı. 12 Eylül 1980'de Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine el koymasıyla senatörlük görevi sona erdi. 1981 Anayasasının kabulü ve yürürlüğe girmesinden sonraki politik yaşamda Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)Y'nin kurucuları arasında yer aldı. 
1983'te yapılan TBMM XVII. Dönem seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildi. Partisinin kendini feshetmesinden sonra politik yaşamını Doğru Yol Partisinde sürdürdü. Dönem sonunda politikadan çekildi. 1978'den sonra AKBANK Yönetim Kurulu ve Güven Sigorta Yönetim Kurulu başkanlıkları 
görevine ve ayrıca çeşitli vakıf ve derneklerde toplumsal faaliyetlerine devam etti. 26 Nisan 1953 
tarihinde evlendiği İhsan (Özkaya, 1922) Hanım'dan Mehmet Sinan (1954) adında bir oğlu dünyaya geldi. Şentürk'ün, 1982 TC Anayasasının Fransızca çevirisi Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. İzmir'in Konak semtindeki bir ilköğretim okuluna adı verilmiştir. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. İstanbul'da vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. 


Felat CEMİLOĞLU (1928-2003). 1960 ihtilalinden sonra bir dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. Yıllarca Diyarbakır Ticaret Odası Başkanlığını yürüttü ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1977'de Adalet Partisi'nden belediye başkanı adayı oldu. 
1982'de Diyarbakır E Tipi Askeri Cezaevinde işkencelere maruz kaldı. Hasan Cemal, “Kürtler” isimli, Doğan Kitap'an yayınlanan çalışmasında Felat Cemiloğlu'nun yaşamış olduğu bu tecrübeleri yazdı. 


Nejat CEMİLOĞLU. 1923 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır'da yetmiş köyün ağası olan Cemiloğlu ailesindendir. Ailesi 1936 yılında Ordu'ya, oradan Lüleburgaz'a ve daha başka yerlere sürgün edilmişti. Aile, 1948 yılında Amerikan Marshall Yardımı'nın bir önkoşulu olarak İskân Kanunu'nun kaldırılmasıyla Diyarbakır'a döndü. Nejat Cemiloğlu, ilköğrenimini Diyarbakır Gazi İlkokulunda, orta öğrenimini Ordu Ortaokulu ile Denizli Lisesinde yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beş yıl öğrenim gördükten sonra ailevi nedenlerle tıp öğrenimini yarım bıraktı. 
Çiftçilikle uğraşmış, çeşitli kuruluşlarda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 
Fahri olarak Diyarbakır Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü görevi yapmış ve Diyarbakırspor Kulübü'nün kuruluşunda büyük hizmetleri olmuştur. Cemiloğlu, 17 Kasım 1963 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden, sonra bağımsız ve daha sonra Adalat Partisinden olmak üzere Diyarbakır Belediye Başkanlığı'na seçilerek 1963-1973 yılları arasında üç dönem bu görevde kaldı. Diyarbakırspor'un ilk başkanlığını yapmıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Okay KALFAGİL 1973-77 yılları arasında Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. Babası Diyarbakır Milletvekili Fevzi Kalfagil idi. Kalfagiller Diyarbakır eşrafındandır. 


Mehdi ZANA 1940'ta Diyarbakır Silvan'da doğdu. 1963'te Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı, iki 
yıl sonra TİP Silvan ilçe Başkanı oldu. Cezaevleriyle de bu yıllardan sonra tanışmaya başladı. 1977 
mahalli seçimlerinde Diyarbakır Belediye Başkanlığına bağımsız olarak seçildi. 1977-80 yılları arasında Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. Kesintili de olsa toplam 16 yıl cezaevinde yattı. 
Yaklaşık sekiz yıl İsveç'te yaşayan Mehdi Zana, 15 Ekim 2004'te Türkiye'ye döndü. Eşi Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'dır. 20 Aralık 1940 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. “Bilici” olan soyadını sonradan, bu sözcüğün Kürtçe karşılığı olan “Zana” ile değiştirdi. Eski Demokrasi Partisi (DEP) Milletvekili Şükran Zana kız kardeşi, 1975'te evlenmiş olduğu Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana eşidir. Ortaokul öğrencisi iken öğrenimini yarım bırakarak terzi Mustafa Aydınak'ın yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra Tevfik (Dabakoğlu) Usta'nın, bir süre de Niyazi Usta'nın yanında kalfa olarak çalıştı. Daha sonraları ustası Niyazi Beyle ortak oldu. 
Mehdi Zana, Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO)'nın yöneticilerinin arasında yer aldı. 
Türkiye İşçi Partisi (eski TİP) Silvan Şubesinin kuruluşuna öncülük etti ve iki yıl bu kuruluşun ilçe başkanlığını üstlendi. 1978 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanlığı'na seçildi. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra tutuklanarak çeşitli suçlardan hüküm giydi ve cezasını Diyarbakır, Aydın, Afyon ve Eskişehir cezaevlerinde yatarak çekti. 
Yaşamında kesintilerle de olsa toplam 16 yıl cezaevinde yattı. Zana, 1994 yılından sonra on yıl İsveç'te yaşadı; Ekim 2004'te yurda döndü ve hakkındaki davalardan dolayı gözaltına alındıysa da daha sonra serbest bırakıldı. Anıları ile siyasi görüşlerini yazarak kitap olarak yayımladı. "Bekle Diyarbakır" adlı anı kitabında, siyasal bilinçlenmesinde terzihanenin önemini anlatmaktadır. 
Eserleri: Bekle Diyarbakır (1991), Vahşetin Günlüğü - Diyarbakır Zindanlarından (1992), Sevgili Leyla - Uzun Bir Sürgündü O Gece (anı, 1995), Zelâl Yeniden Doğuş (1996). 


Albay Feyyaz ÜZÜMCÜ. 12 Eylül Askeri Darbesi ile Diyarbakır Belediye Başkanlığına atanan Üzümcü 1980-81 yılları arasında görev yaptı. 


Muhsin AKAR. 1962-1963 yılları arasında Saruhanlı, 28.03.1965. 28.05.1966 tarihleri arasında Şarkikaraağaç, 17.02.1966- 07.09.1967 tarihleri arasında Ulubey, 1972-1973 yılları arasında Siverek kaymakamlıkları grevinde bulundu. o 1981-1984 yılları arasında Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. 


Nurettin DİLEK. — (1952-2020), Zinicirnik'te doğdu. Ali Efendi ile Suret Hanımın oğludur. 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Almanca biliyordu. Diyarbakır Teknik Ziraat Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi, Özel Sektörde Yönetici olarak çalıştı. 1984-87 yılları arasında ANAP'tan Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. Diyarbakır Spor Başkanı, Diyarbakır Kooperatifler Birliği Başkanı, Türk Belediyecilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu. XVII. 
Dönem Diyarbakır Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Mehmet BAYDUR. Önce vekil sonra atanarak asil olarak 1987-89 yılları arasında ANAP'tan Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı. 


Turgut ATALAY. 1949'da Diyarbakır'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Ekonomi ve Maliye Bölümünden (1969 -1970) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına DPT’de başlayan Atalay Maliye Bakanlığında önce Gelirler Kontrolörü, daha sonra da Maliye Müfettiş Muavini ve yeterlik sınavından sonra da Maliye Müfettişi oldu. Bu arada 1978'de Maliye Başmüfettişliği görevine atandı. 1970 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde başladığı İktisat Doktorası çalışmasını tamamlamadı. 1979'da Kamu Maliyesi ihtisası için 2 yıl süreyle Fransa'ya gönderildi. 
Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünde Kamu Maliyesi alanında Yüksek Lisans yaptı. 1981'de Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi. Aynı yıl 8 Ay süre ile ABD Washinton D.C.'de IMF (Uluslararası Para Fonu) Devlet Bütçesi üzerine ihtisas yaptı. 1982 Yılında 
1 yıl süreyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Maliye ve Ekonomi Baş Danışmanlığı yaptı. 1983 
Temmuz'unda politikaya atılarak Sosyal Demokrasi Partisi'nin (SODEP) kurucu üyesi oldu ve bu 
partide MKYK üyesi ve Parti Müfettişi olarak görev yaptı. 26 Mart 1989 tarihinde seçilerek 1989 
ila 1994 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iken 12 Kasım 1992 tarihinde PKK Terör Örgütü tarafından Atalay'a yapılan silahlı ve bombalı suikasttan yaralanarak kurtuldu. Suikast sırasında koruma polisi şehit oldu. 1994 Mart'ından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası nezdinde TİKA temsilcisi olarak görev yaptı. 1999 Yılında Emekli olduktan sonra Yeminli Mali Müşavirlik yaptı. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans öğrenimini tamamlayarak mezun olan Turgut Atalay Avukatlık Stajının yanı sıra İş Hukuku ile Kamu Hukuku ABD Avrupa Birliği Hukuku alanında tezli Yüksek Lisans öğreniminde tez aşamasındadır. 1975 Yılında Askerlik görevini yapan Atalay, Fransızca ve İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır. Eserleri şunlardı. Kalkınma Planının Finansmanı, Dış Ticaret Hadleri, Emlâk Üzerinden Alınan Vergiler, Para Politikası ve Merkez Bankacılığı. 


Ahmet BİLGİN. 1953'te, Silvan'da doğdu. İlköğretimini memleketinde, ortaöğretimini 
Kahramanmaraş”ta tamamladı. 1978'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1977- 1980 
yılları arasında kafile başkanı olarak Suudi Arabistan'da görev yaptı. 1979'da Almanya'da üç ay, 1980'de Belçika'da altı ay ve 1981-1982 yıllarında Hollanda'da iki yıl görev yaptı. 1982'de Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine asistan olarak başlayıp master ve avukatlık stajını bitirdi. 1983”te Dicle Üniversitesi tarafından araştırma için Benelüks ülkelerine üç aylık süre ile gönderildi, yine 1985'te literatür çalışması için altı ay süre ile Londra'ya gitti. 1986'da 2447 sayılı Kanun'un 38. 
maddesi uyarınca Devlet Planlama Teşkilatı'na girdi. 1987'de Kuveyt”teki 5. İslam Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katıldı. 1988'de OECD'nin Londra'daki Public Administiration programına DPT adına katılarak sertifika aldı. Bu arada İngiltere'nin en büyük belediyesi Hammersmith'de 


incelemelerde bulundu. Konu ile ilgili hazırladığı raporu eski Başbakan yardımcılarından George Down'ın başkanlığındaki heyetin önünde savundu. 1989'da hukuk doktoru oldu. Aynı yıl Japonya'nın 3 aylık JICA programına katılarak mümtazen sertifika aldı. Yokohama ve Hiroşima'da şehir planlamacılığı komisyonunda yer alarak incelemelerde bulundu. 1985-1994 yıllarında tüm ISEDAK toplantılarında ve 20. İslam Ülkeleri Dışişleri Konferansı'nda koordinatörlük görevini üstlendi. Bu süreçte değişik tarihlerde düzenlenen İslam Ülkeleri Tarım Bakanları, Enerji Bakanları, Sanayi Bakanları ve Ulaştırma Bakanları Toplantılarında resmi görev aldı. Yine COMCEC bünyesinde Trade Network, Preferincial System ve Standartisation Union projelerinde aktif çalıştı. 
Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Mısır arasında kararlaştırılan Energy Interconnective System Organization'da Türkiye adına bulundu. 1994'te Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, GAP Belediyeler Birlliği Başkanı ve Avrupa Konseyi üyesi seçildi. MED-URBS ve ED-NET organizasyonlarında Türkiye'yi yıllarca temsil etti. 1995'te hukuk doçenti oldu. Avrupa Spor Komitesi'ne, Avrupa Azınlık Hakları Çalışma Grubu'na, Avrupa Sosyal Şartı İzleme Komitesi'ne ve Dünya Su Konseyi'ne üye seçildi. 1997'de Dünya Belediyeciler Birliği ((ULA)'nın Roma'da düzenlediği toplantı kapsamında oluşturduğu Round Table'a seçilen yedi belediye başkanından biri oldu. Diğerleri Roma, Londra, viyana, Lyon, Telaviv ve Madrid Büyükşehir belediye başkanlarıdır. 
1997”de yılın en başarılı Belediye Başkanı seçildi. 1998”de de özel ödül aldı. 2001 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğine atandı. 2003 tarihinde Hukuk Profesörü oldu. Aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı yaptıktan sonra 2010 yılında Hukuk Fakültesi Dekanlığına atandı. 2014'te Cezayir'e davet edilerek Büleyde ve Mediyye Üniversiteleriyle işbirliği protokolü imzaladı. 2017'de İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen Sosyal Bilimler Sempozyumlar dizisinde Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. Halen Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına devam etmektedir. İngilizce, Fransızca, Arapça, Osmanlıca, Farsça bilmektedir. 


Feridun ÇELİK. Feridun Çelik, 1966 senesinde, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dünyaya gelmiştir. 
Ailesi siyasi açıdan Kürt yanlısı bir çizgi üzerindeydi. 1987 senesinde Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1990 senesinde kurulan Halkın Emek Partisi'ne üye oldu. Siyasal hayatını aynı çizgideki partilerde sürdüren Çelik, 1996 senesinde HADEP'in kongresinde Parti Meclisi'ne seçilerek genel başkan yardımcısı oldu. Bundan yalnızca bir sene sonra 1997 senesinde Parti Meclis üyesi ve Diyarbakır İl Başkanı oldu. 1999 senesinde Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi'ne başkan adayı olarak gösterildi ve Büyük Şehir Belediye Başkanı oldu. Seçildikten 9 ay sonra PKK'ya yardım ve yataklık yapma suçlamasıyla arabası durduruldu ve gözaltına alındı. 1999-2004 yılları arasında görev yapan Feridun Çelik, avukat olarak çalışmaktadır. 


Osman BAYDEMİR 2004-2014. 1 Ocak 1971 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, bir yıl serbest avukatlık yaptı. 1995 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1995-2002 yılları arasında İHD Yönetim Kurulu üyeliği, Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
3 Kasım 2002 seçimlerinde DEHAP Diyarbakır milletvekili adayı oldu. Mayıs 2003-Aralık 2003 
tarihleri arasında ABD”de İngilizce dil eğitimi aldı. Diyarbakır Barosu, Toplumsal Hukuk Araştırma Vakfı üyelikleri yanısıra Göç ve İnsani Yardımlaşma Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi. Osman Baydemir, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Gülten KIŞANAK. 1961'de Elazığ'da doğdu. Ailesi zamanında Tunceli'den göçerek Elazığ'ın merkez köylerinden Sünköy'e yerleşmiş bulunan Ağuce aşiretine mensuptur. Çocukluk ve gençlik 


yıllarını Elazığ'da geçirdi; lise yıllarında siyasetle ilgilenmeye başladı. Elazığ Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra 1978”de Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü'ne girdi. 19 yaşında üniversite ikinci sınıf öğrencisi iken gerçekleşen 12 Eylül darbesi sırasında tutuklandı. 1980 ve 
1982 yılları arasında Diyarbakır Cezaevi'nde yattı. Cezaevi sürecinde gördüğü işkenceyi şu şekilde 
anlatır: « Cezaevi Müdürü Binbaşı Esat Oktay Yıldıran vardı... Bir gün bizim kadınlar koğuşuna girdi... Herkes ayağa kalktı, ben kalkmadım... Sırf içeri girdiğinde ayağa kalkmadım diye, sırf bu gerekçeyle beni köpeği Co'nun kulübesine tıktırdı. Köpeğinin bile kalmak istemediği, pislik içinde, küçücük bir kulübeydi bu... Bir gün değil, iki gün değil, bir ay değil, iki ay değil, tam altı ay orada kaldım. Nefes almanın bile zor olduğu o kulübede bana her gün dayak attılar, her gün işkence yaptılar. » İki yıl süren tutukluluğun ardından cezaevinden çıktıktan sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nü tamamladı. 1991'de stajyer olarak girdiği Güneş gazetesinin ardından Yeni Ülke, Özgür Gündem ve Özgür Ülke gazetelerinde gazeteci, yazı işleri müdürü ve yayın koordinatörü olarak çalıştı. 1990'lı yılların başında bir grup arkadaşı ile Toplumsal Direniş gazetesini kurdu; ancak gazete fazla uzun ömürlü olmadı. 1997 yılından itibaren kadın hareketi içinde yer aldı; Diyarbakır'a dönerek kadın hakları savunucusu bir gazeteci olarak çeşitli derneklerde aktif görev yaptı. 2003 yılından itibaren Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin sosyal proje danışmanı olarak çalıştı. 2007 genel seçimlerinde yüzde onluk seçim barajını aşmak için kurulan Bin Umut Adayları adlı seçim blokunda yer aldı ve Demokratik Toplum Partisi'nin desteklediği bağımsız Diyarbakır milletvekili olarak meclise seçildi. Kürt sorununun çözümü konusundaki söylemleriyle gündeme geldi. Çözüm için o güne kadar dillendirilmemiş bir öneri olarak, İmralı Adası'nda hapiste bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın muhatap alınması yönündeki konuşmalarıyla dikkat çekti. 2009 yılında Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılmasının ardından Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)'ne geçti. Partinin genel başkanlığını Selahattin Demirtaş ile birlikte eşbaşkan sıfatıyla üstlendi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde BDP'nin desteklediği bağımsız aday olarak Siirt'ten meclise seçildi. 2014 yerel seçimlerinde BDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı seçildi. Evli ve bir çocuk annesidir. 
25 Ekim 2016'da Gültan Kışanak, “PKK'ya üye olmak”, “olağan üye sıfatıyla katıldığı Demokratik 
Toplum Kongresi'nde terör örgütü lehine konuşma yapmak’, “PKK'nın çağrısıyla düzenlenen nevruzlarda özerklik çağrısında bulunmak”, “resmi araçları PKK üyelerinin cenazelerine tahsis etmek’, “yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek nitelikte örgüt lehine söz ve eylemlerde bulunmak? suçlarından gözaltına alındı. 30 Ekim 2016'da Kışanak'la beraber DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı tutuklanarak Kocaeli F Tipi cezaevine gönderildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Gültan Kışanak hakkında açılan davanın dosyası güvenlik gerekçesiyle Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, Kışanak hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 41 kez, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 1 Şubat 2019'da görülen davada, mahkeme heyeti Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından toplamda 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 


Fırat ANLI.1971, Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Siyasi Partiler Rejimi konusunda yüksek lisans yaptı. 1994'te HADEP Diyarbakır İl Başkanı oldu. 2003-2004 yılları arasında DEHAP İl Başkanlığı yaptı. 2004 'te Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Gültan Kışanak ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı oldu. 1995 yılında tutuklandı ve bir süre Diyarbakır Cezaevi'nde kaldı. 1996 yılında Ankara'da HADEP Genel Merkez 


yöneticileriyle birlikte tutuklandıktan sonra Elmadağ Cezaevi'nde yattı. 2009'da KCK operasyonları sonucu tutuklanarak 40 ay cezaevinde kaldı. 25 Ekim 2016'da "Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik suçlar” (TCK 302/1) kapsamında tutuklandı. Fırat Anlı, evli olup iki çocuğu vardır. 


Cumali ATİLLA. 1964 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başlayan ATİLLA, dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu. Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara 
Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Etimesgut Kaymakamı iken 01 Kasım 2016 — 15 
Nisan 2019 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili (kayyum) olarak atanarak görev yaptı. Son olarak, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta iken, 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Altındağ Kaymakamı olarak atandı. Cumali Atilla, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Adnan Selçuk MIZRAKLI. 1963'te, Şanlıurfa Siverek'te doğdu. Babası Mahmut Nedim Efendi, annesi Leman Hanımdır. İlkokul öğretmeni bir babayla ev emekçisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç yaşındayken babasının görevi nedeniyle Siverek'ten Eskişehir'in bir köyüne yerleştiler. Üç yıl iki ayrı köyde görev yaptıktan sonra şehir merkezine taşındır. İlkokulu bitirdikten sonra İngilizce eğitim verilen Kadıköy Maarif Kolejini kazandı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesinden mezun oldu. Yozgat ve Ankara'da bir süre çalıştıktan sonra 1991 - 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesinde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı. Ardından Ankara'da Onkoloji Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Bölümünde çalıştı. 1990'da iktisatçı Zeynep Mızraklı ile evlendi. Eşinin de desteğiyle girdiği sınavı kazanarak Dicle Üniversitesi Genel Cerrahi departmanına geldi. 1996 - 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesinde, 2005'te Diyarbakır'da açılan Özel Veni Vidi Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 1990'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odasında farklı düzeylerde sorumluluklar aldı. 2008 - 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve hâlen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu Üyesidir. 2006 yılından beri İnsan Hakları Derneği üyesi olup büyük kongre delegesidir. 2009 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresi'nde 2 dönem Divan Kurulu Üyeliği, 1 dönem Daimi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Mezopotamya Vakfi Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, Yönetim Kurulu Üyeliğini hâlen yürütmektedir. Farklı gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok değerlendirme yazısı ve makaleleri vardır. Haziran 2018 genel seçimlerinde 27. Dönem HDP Diyarbakır Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Türk 
Grubu Üyesidir. 2009'da gerçekleşen Mezopotamya Tıp Kongresi'nin yürütücülüğünü yaptı. 2011 
sonlarında bir grup arkadaşıyla birlikte Mezopotamya Üniversitesini kurmaya dönük olarak bir vakıf çalışması yürüttü. 2013 başlarında vakfın kuruluş sürecini tamamladı. 2017 Temmuz DTK faaliyetleri esas olmak üzere gözaltına alındı. Eylül 2018”de tahliye edildi. 2018 genel seçimlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Kürtçe bilen Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır. 19 Ağustos 2019 günü İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; görevden alınan belediye başkanlarının PKK'lı 


teröristlerin yakınlarına iş imkanı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştıkları, bunun için de şehit yakınlarına mobbing uyguladıkları tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. 


Hasan Basri GÜZELOĞLU 1964te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini yurdumuzun değişik yörelerinde tamamladı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985'te birincilikle mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını da birincilikle kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Şanlıurfa-Siverek ve Kütahya-Simav İlçeleri Kaymakam Vekilliği yapan Güzeloğlu, 1989 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığında 74. Dönem Kaymakamlık Kursunu ikincilikle bitirerek tercihi ile Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesine atandı. Sonra sırası ile Elazığ İli Baskil İlçesi, Bitlis İli Güroymak İlçesi, Niğde İli Ulukışla İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 10 Eylül 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başarısı doğrultusunda sınıf yükseltilerek İzmir İli Menderes İlçesi Kaymakamlığı görevine atandı. 01.02.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümüşhane Valiliğine, 25.08.2004 tarih ve 2004/7790 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Karaman Valiliğine, 04.04.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10355 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Samsun Valiliğine, 11.05.2010 tarihli ve 2010/407 Bakanlar Kurulu Kararı ile de Mersin Valiliği'ne, 15.09.2014 tarihli ve 2014/6780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaeli Valiliğine, 21.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ilimiz Diyarbakır Valiliğine atandı. 1987 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından | yıllık süre için İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Güzeloğlu; Bakanlık ve Valilik düzeyinde çok sayıda Takdir ve Teşekkür belgelerinin yanı sıra çalıştığı il ve ilçelerin “Fahri Hemşerilik” beratları; bölge, il ve ilçe sivil toplum kuruluşlarından alınmış özel ödül ve başarı belgelerine sahiptir. Hasan Basri Güzeloğlu, Türk İdareciler Derneği ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte yapılan seçim sonucu 
1996 yılı "Türkiye'de Yılın İdarecisi Hizmet Ödülü'nü aldı. Güzeloğlu ayrıca 2002 yılında Türk 
İdareciler Derneği tarafından verilen "2002 Yılı İzmir'de Yılın İdarecisi Hizmet Ödülü'nü de aldı. 
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, ulusal düzeyde yayımlanan birçok basın organı ve dergi tarafından "Yılın Valisi' ödüllerini ve 2003 yılı Anadolu Gazeteciler Birliği GAP Oskarı ödül töreninde yılın 'En Başarılı Valisi' ödüllerini kazandı. Ayşe Hanım ile evli olan Hasan Basri Güzeloğlu'nun iki çocuğu bulunmaktadır. Yayımlanmamış bir adet Sosyolojik Araştırması olan Güzeloğlu, İngilizce bilmektedir. 10 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Güzeloğlu'nun, yayımlanmamış bir adet sosyolojik araştırması bulunmakta ve İngilizce bilmektedir. 


Münir KARALOĞLU. 1964'te, Rize Kaptanpaşa, Çayeli'nde doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Karakeçili kaymakam vekilliği, Harran, Çekerek, Reşadiye kaymakamlıkları, Kırklareli Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliği, (başbakan danışmanı) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptı. 11 
Haziran 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Van İline Vali, 4 Ağustos 2013 tarihli 28728 sayılı yayımlanan Resmi Gazete gereği Bursa Valiliğine, 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Antalya Valisi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 10 
Haziran 2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirildi. 


DÜZCE 


Ruhi KURNAZ. 1994'te Bolu'nun ilçesi olan Düzce'nin RP'den. 2004'te Düzce'nin Fazilet Partisinden Düzce Belediye Başkanı olarak seçildi. Ecevit'in elini öpmekle gündeme geldi. 2001'de SP'ye katıldı. Ankaraspor Kulübü Başkanı olmasıyla Melih Gökçek arasındaki yakınlığa işaret çekilmekteydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko Genel Müdürü ve Denetim Kurulu Üyesi idi. 
Üç ay arayla meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerine atıfla “Allah böyle bir depremi kimseye yaşatmasın” diyerek bir itirafta bulundu: “Tecrübesizdik, yardıma gelenler de öyleydi. 
Köpekleri Hollanda'dan, kurtarma ekiplerini Japonya'dan bekledik. Ama bu depremde bir fark var. 
İnsanlar eğitilmiş. Biz dozerleri enkazların üstüne çıkardık, insanları altta öldürdük.” 


Mehmet KELEŞ. 1963'te, Düzce'de doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Cumayeri, Uzunköprü Sivil Savunma Müdürlükleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Personel Müdürlüğü, İstanbul İtfaiye Müdürlüğü, Bilgi Kaynakları Müdürlüğü, İDO, İstanbul Halk Ekmek, Belbim A.Ş. Yönetim Kurulu üyelikleri, 2004-2009 yılları arasında Düzce belediye başkanlığı, İETT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı, UGETAM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde tekrar Düzce belediye başkanı seçilmiştir. Kendisi ayrıca makam arabasının Volkswagen Passat olmasına ettiği isyanla hatırlanmaktadır. Kendisi; "İstanbul Valisi Mercedes S350'ye biniyor. Hakkâri Valisi de Mercedes S350'ye biniyor, o zaman nasıl Kastamonu, Ankara, İzmir, Pendik, Üsküdar Belediye Başkanları Audi'ye biniyorsa, Düzce Belediye Başkanı'nın da en doğal hakkı" ifadelerini kullandı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 2 Ekim 2017'de görevinden istifa ederek ayrıldı. 


İsmail BAYRAM. 1968 Yılında Düzce Kültür Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Düzce'de tamamladı.1989 Yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu1993 yılında Mali Müşavir olarak iş hayatına atıldı.2001 Yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce Teşkilatı'nda kurucu üye olarak yer aldı. 2003-2006 Yıllarında Erdemir ve bağlı kuruluşlarında Denetim Kurulu'nda bulundu. 2004 Seçimleri sonucunda Düzce Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 2009 Seçimleri sonucunda Düzce Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2009 — 
2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Dursun AY.1962 yılında Cumayeri Yenitepe köyünde doğdu. İlkokul hayatına doğduğu yerde başladıktan sonra orta öğretimini Düzce Lisesi ve lise eğitimini de İzmit Teknik Lisesinin Makine Bölümünde tamamlayarak üniversite eğitimine başladı. Düzce meslek yüksek okulu elektrik bölümünden mezun olan ay, eğitim hayatının hemen sonrasında vatanini görevini yapmak üzere askere gitti. Dursun Ay çalışma hayatına özel bir firmada elektrik ve üretim sorumlusu olarak başladı ve 22 yıl görevine devam etti. 2004-2009 yılları arasında AKP Düzce Belediyesi meclis üyeliği görevinde bulundu. Belediyenin şirketi olan İNTAŞ A.Ş'nin üç yıl boyunca genel müdürlüğü görevini yürüttü. Üniversite, cami, dernek, çeşitli hayır ve yardım kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Düzce elediyesinde 2. dönem belediye meclis üyesi olan ay, 6 ekim 2017 tarihinde 
Düzce Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 31 mart 2019'da görev süresi dolan başkan Ay, 31 
mart yerel seçimlerinde Düzce il genel meclisi üyesi seçildi. Halen il genel meclis üyesi olarak görevine devam etmektedir. 


Faruk ÖZLÜ. 1962'de Düzce'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce'de tamamladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden makine mühendisi olarak mezun oldu. 
İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. İspanya'da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı. 1987 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda (SSM) görev aldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığında sırası ile Savunma Sanayi Uzmanı, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak görev yaptı. 
Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAT), Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Teknopark İstanbul ve Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) Şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yaptı. Faruk Özlü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın önemli ve büyük bütün projelerinde çalıştı. Uzman ve Proje müdürü olarak görev yaptığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi'nde Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin kendi tasarımı ilk milli tankı“ALTAY”, ilk insansız hava aracı “ANKA” ve “BAYRAKTAR”, ilk milli gemisi“ MİLGEM” projelerinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.07 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem Düzce Milletvekili olarak Meclise girdi. 1 Kasım 2015 te de 26. Dönem Düzce Milletvekili seçilen Dr. Faruk ÖZLÜ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yaptı. 24 Mayıs 2016 yılında Binali YILDIRIM Başbakanlığında kurulan 65.Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu (Patent ve Marka Kanunu), Sanayimizin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanununu (ÜRETİM REFORM PAKETİ) çıkardı. TÜBİTAK Reformu Kanununu hazırladı, TBMM Komisyonlarından geçirdi. Piyasa Gözetim ve Denetimi Kanunu hazırlanması üzerinde çalıştı. Türkiye'nin Sanayi Devrimi (Dijital Türkiye'nin Yol Haritası), Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş, Mega Endüstri Bölgeleri, Türk Koster Filosunun Yenilenmesi, Yerli Marka Otomobil, Sanayi Sitelerinin Taşınması, Teknoloji Üssü İzmir, Antartika Bilim Üssü gibi projelerle Türkiye'nin sanayi gelirlerini iki karına çıkarmak için çalıştı. Bakanlığı döneminde “Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü ve İleri Sanayi Ülkesi Türkiye” ana teması ile başlattığı yukarıda bazıları sayılan 
projeler 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti Seçim Beyannamesinde yer aldı. 31 Mart 2019 
Mahalli İdareler Seçiminde Düzce Belediye Başkanı seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Faruk Özlü evli ve iki çocuk babasıdır. 


Edirne 


İbrahim ZAĞRA. 1886'da Zağra-i Atik kentinde doğdu. Edirne Vilayet Matbaası Müdürlerinden ve Bulgar Dili Tercümanı Fuad Bey ile Hâver Hanım'ın oğludur. İlkokulu Edirne'de Ressam Hasan Rıza Bey'in özel okulu Numune-i Terakki ‘de okudu. Orta öğretimini Edirne Lisesi'nde tamamladı. 
3 Temmuz 1908 yılında Mülkiye'den iyi derece ile mezun oldu. Eylül 1908 tarihi itibariyle Edirne 
Valiliği Maiyyet Memurluğu'na atandı. Staj dönemini tamamladıktan sonra Edirne Valiliği Tercümanlığı kadrosuna tayin edildi. Daha sonra zamanın Edirne Valisi Hacı Adil Bey tarafından Edirne Muhâcirin Müdür Vekilliği ve Vilayet Mektupculuğu görevine getirildi. Bu görevlerde çalışırken Kaymakamlığa terfi etti. Eylül 1910 da Zine Kazâsı (Serez Sancağı'na bağlı) Kaymakamlığı'na atandı. Nisan 1911 tarihi itibariyle Edirne Vilayeti Muhâcirin Müdürlüğü görevine tayin edilen İbrahim Zağra, Ekim 1914 tarihinde Dahiliye Vekaleti Aşiretler ve Muhâcirin Müdürlüğü İskan Şubesi Müdürlüğü'ne nakledildi. İtilaf Devletleri ya da Müttefiklerin (Başlangıçta İngiltere, Fransa ve Rusya) İstanbul'u işgali (13.11.1918-6.10.1923) ile başlayan mütareke döneminde İttihat ve Terakki militanı olduğu gerekçesiyle Ocak 1919 tarihinde tevkif edildi. Ünlü Bekirağa Bölüğü'nde 6 ay hapis kaldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşıldığından serbest bırakıldı. 
Kasım 1919 tarihinde kurulan “Teceddüd Partisi ” Edirne Şubesi'ni kurarak Genel Sekreterliği'ni yaptı. Türkiye genelinde bu partinin kapatılması üzerine politikadan tamamen ayrılıp ziraat ve ticaretle uğraşmaya başladı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Trakya'da kurulan “Trakya Paşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti”nin IV. Edirne Kongresi (13.5.1920) çalışmalarına katılıp, kurumun kuruluşunda çalışmalar yaptı. Edirne Belediye Başkanı Yolageldi Kasım Bey'in yardımcısı iken, 8.5.1923 günü yapılan seçimlerde asil listeden 2448 oy alan İbrahim Zağra, yeni seçilen encümen toplantısı sonunda üyelerden 8 oy alarak Edirne Belediye Başkanlığı'na seçildi. O günlerde Belediye Başkanlığı'nca kaldırım tamirleri yanında ana su yollarının onarımları yapılarak, Belediye Hastanesine de destekler sağlanıyordu. Aynı zamanda caddelerde bulunan mavi renkli fenerlerin boyalarının yenilenmesine karar verilirken, gelecek günlerde yapılacak milletvekili seçimleri ile ilgili listeler de Eski Cami önünde Belediye Başkanlığı tarafından halkın görüşüne sunuluyordu. 
24.7.1923 günü imzalanan Lozan Antlaşması kutlanırken Belediye Başkanlığı önündeki Bayram Yeri'ne konulan salıncaklarla ilgili olarak Mülki İdare ile Mahalli İdare arasında anlaşmazlık çıktığından Edirne Belediye Meclisi topluca istifa etti. Edirne Vali Vekili Abdullah Naci Akbay (11.8.1923-20.1.1924) istifaları kabul etmedi. Aynı günlerde eski Edirne Valisi ve yeni Çatalca Milletvekili seçilen Şakir Kesebir'e veda yemeği verilerek Ankara'ya uğurlanıyordu. Yine o günlerde yeni imzalanan Lozan Antlaşması, Edirne'de Mülki ve Mahalli İdareler yanında halkın katılımı ile kutlanıyordu. Edirne gündeminin ilk sıralarında yer alan salıncaklar konusunda istifa da ısrar eden Belediye Meclisi yerine yedek üyeler göreve çağrıldı. Edirne Bayındırlık Müdürlüğü raporu gereğince salıncaklar tekrar Bayram Yerine konuldu. Mülki ve Mahalli İdare yetkilileri, Lozan Antlaşması Heyeti'ni karşılamak üzere Uzunköprü'ye gittiler. Lozan Antlaşması'nın en önemli maddelerinden birisi olan “Savaş Tazminatı” karşılığı Yunanlılar tarafından Türkiye'ye verilen Karaağaç'ın teslim alınması 15.9.1923 günü törenlerle gerçekleştirildi. Tören aynı gün saat 12.00 de Edirne Valiliği önünden başlayarak Karaağaç Yolu Jandarma Şehitliği’ ndeki saygı duruşundan sonra, Karaağaç Köprüsü başındaki Belediye binası gönderine bayrağımızın çekilmesiyle tamamlandı. Törene Edirne Belediye Başkanı İbrahim Zağra'da katıldı. Lozan Antlaşması gereğince Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi veya değişimi esasları 1923 yılında başlatılmıştı. Edirne ve Trakya bu sorunu çok yoğun bir şekilde yaşadı. Edirne Belediye Başkanı İbrahim Zağra bey bu konuda tecrübeli bir bürokrattı. Cihan Harbi günlerinde İskân Müdürlüğü 


görevinde iken Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen 12.000 Gevgili ve havalisinde bulunan göçmenlerin nakli sırasında çok başarılı bir hizmet vermişti. Mübadele günleri başladığında Edirne Karağaç'ta 2000 kişilik misafirhane hazırlandı. Yolda hastalanan muhacirler için hastanelerde hazırlıklar yapıldı. Mübadalenin ilk günlerinde Dramadan gelen muhacirler Karağaç ve Yeniimaret Mahallesi'ne yerleştirildiler. Edirne Belediye Başkanlığı'na bağlı hastane, Umumi Meclis'in kararı ile Edirne Valiliği'ne devredilmesi kararlaştırıldı. O günlerde Edirne'ye getirilen mübadil göçmenlere Edirne'li yahudiler yardımlarda bulundular. Göçmenlerin nakli sırasında Mübadele Heyeti Edirne Karaağaç'ta incelemeler yaptı. Edirne'li Yahudiler Hilal-i Ahmer'e (Kızılay) müracat ederek mübadil göçmenler için yardımda bulunmaya başladılar. Mübadele yoluyla Dedeağaç'tan Edirne'ye gelen göçmenler Edirne merkez ve çevre ilçelere yerleştirildiler. Edirne merkezine elektrik yaptırılması konusunda Umumi Meclis'in kararı üzerine Edirne Belediye Başkanlığı ihale hazırlıklarına başlamıştı. İhaleye girebilecek firmalar için şehir haritaları hazırlanırken, bu konuda bir Anonim Şirket'in kurulması için çalışmalar başlatıldı. Ancak Umumi Meclis tarafından verilen süre sonunda elektrik ihalesinin gerçekleşmemesi üzerine Edirne Belediyesi'ne yeniden 4 aylık bir süre daha verildi. Mübadele gereğince gemilerle Tekirdağ'a gelen muhacirler Kozacı (İpekböcekçiliği) olduklarından Edirne Karaağaç'a yerleştirildiler. | Mesleklerini devam ettirebilmeleri için kendilerine Edirne Karaağaç'ta bulunan Emvâl-i Metrüke'den (Terk edilen mülkler) 67 kıta Dut Ağacı bahçeleri tahsis edildi. O günlerde Edirne'den Yunanistan'a göç edecek mübadil Rumlar da10.4.1924 günü topluca trenle hareket ettiler. Aynı zamanda Kırklareli'de hazırlanan mübadil Rumlar da Yunanistan'a geçtiler. Mübadele Heyeti Edirne'deki incelemelerini tamamlarken son kafile Edirne'li Rumlar'ın tamamı da Yunanistan'a sevk edildiler. Edirne merkezde elektrik hizmetlerini organize eden Sanayi Okulu'na (Bugünkü Sanat Okulu) Edirne Valiliği Umumi Meclisi'nden ödenek tahsis edildi. Edirne'li ünlü Sadrazam Talat Paşa'nın Kurşunlu Fırın yakınında (Bugünkü Aşiyan Düğün Salonu, Defterdarlık Camii ile Kız Öğretmen Okulu üçgeni içinde E-5 Kara Yoluna rastlıyor) bulunan evinin onarımı, Edirne Belediye Meclisi tarafından kararlaştırıldı. Ayrıca, Talat Paşa'nın mezarının Edirne'ye nakledilmesi konusunda Belediye Meclisi tarafından bir karar alınmıştı. Hatta, mezarın Mevlevihane yanında bulunan Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin yanına yapılması önerilirken bir de türbe yaptırılması konusunda çalışmaların başladığı açıklandı. O günlerde Edirne Kaleiçi mevkiinde yanarak kül olan Reşadiye Sineması ile ilgili bir projenin hazırlandığı ve ihaleye çıkarıldığı bildirildi. Edirne Belediye Başkanlığı Meclisi, gelecek yıl bütçesi görüşmeleri sırasında Belediye Hastanesi'nde yeni düzenlemelere giderek yatak sayısını 30 çıkarıp bunların 10 tanesini ücretlilere tahsis etti. Bu arada Belediye Başkanı İbrahim Bey, bir zimmetle ilgili olarak ödeme yapmasına rağmen bir milletvekilinin talebi üzerine Vali Bey tarafından görevden alındı. Hatta, Belediye Meclisi toplantılarına Vali Bey'in gireceği açıklandı. Belediye Başkanı İbrahim Zağra, Meclis Azaları ile anlaşamadığından istifa ederek görevinden ayrıldı. İbrahim Zağra, yeniden ziraat ve ticaretle uğraşmaya başladı. Trakya Un Sanayi kuruluşunda görev alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bulundu. Sonraki yıllarda Edirne Ticaret Odası'nın 1947-1951 yılları dönem başkanlığını yaptı. 
Edirne Merkez Koca Sinan Mahallesi içinde bulunan bir caddeye adı verildi. 


Tevfik Sırrı GÜR. (1892-1959). İstanbul'da doğdu. Devrinin tanınmış bilginlerinden ve darülfünün Müderrislerinden, Maarif Meclisi Reislerinden Süleyman Sırri Efendi ile Nesime Hanımın oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde orta, İstanbul İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Mülkiyeyi (Siyasal Bilgiler Fakültesi), 1911'de bitirdikten sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. 12 Ocak 1912'de İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğuna ve ek görev olarak da Kabataş Sultanisi Tarih Muallim Vekilliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. 14 Haziran 


1912'de Üsküdar Sancağı, 1 Kasım 1913'de Edirne Vilayeti Maiyet Memurluklarına; 23 Kasım 1913'de Şahin (Edirne), 8 Temmuz 1914'de Pınarlı Nahiyeleri Müdürlüklerine nakledildi. Pınarlı Nahiye Müdürlüğünden Kaymakamlığa terfi etti. 25 Eylül 1914'de Babaeski Kazası Kaymakamlığına atandı. Burada iken askere alındı. Yedek subay olarak 1. Dünya Savaşı süresince çeşitli birliklerde bulundu. Mayıs. 1920'de terhis edildi. 10 Temmuz 1920'de Hayrabolu Kaymakamlığına getirildi. Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine Anadolu'ya geçerek Milli Hükümet emrine girdi. 2 Şubat 1921'de T.B.M.M. Hükümeti Dahiliye Vekaletince 3. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 24 Eylül 1921'de Keskin Kaymakamlığına tayin edildi. Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Keskin Kaymakamlığından mutasarrıflığa yükseltildi. 8 Kasım 1922'de Kırklareli Mutasarrıflığına getirildi. Bu görevde iken bir süre (1925-1927) de Edirne Belediye Reisliği yaptı. 
29 Mayıs 1928'de 2. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 1 Aralık 1931'de İçel (Mersin), 28 Şubat 1933'de 
Elaziz (18.02.1933 — 23.06.1937), 13 Temmuz 1937'de Muş, 11 Haziran 1943'de ikinci defa İçel, 1 
Kasım 1947'de Kastamonu Valiliklerine yükseltildi. Kastamonu valiliğinden 14 Haziran 1950'de emekliye sevk edildi. Kastamonu'daki geniş ve çok verimli imar çalışmalarından son derece memnun kalan Kastamonulular, vakitsiz yapılan bu emeklilik işini bir nevi protesto etmek amacıyla, o zamanki Belediye Reisini kendi isteği ile istifa ettirdiler ve Kastamonu Belediye Reisliğine Tevfik Sırrı Gür'ü getirdiler. Ekim 1952'de Belediye Reisliğinden istifa ederek ayrıldı. 
Türkiye'de ilk defa beton biriket atölyesini kurup işletmeye başladı. Sözü geçen işle uğraştığı sırada ansızın geçirdiği bir kalp krizi sonunda Ankara'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 26 yaşında iken Mukaddes Hanım'la evlenmişti. İki kız evlat babası bulunuyordu. Fransızca, Almanca bildiği sicilinde yazılıdır. Tezyini resim yapmaya, bina projeleri çizmeye büyük merakı vardı. Elaziz, Muş, Mersin, Kastamonu Şehirlerinin fahri hemşehrilik payelerini haizdi. 


Mithat VARDAR. 1927-1930 yılları arasında Edirne Belediye Başkanlığı yapan Mithat Vardar döneminde, Edirne İçme Suyu yollarındaki çökme ve kırılmaların onarımı ve tamiri ile kente temiz su verilebilmesi için yoğun çalışmalar yaptı. Edirne kentini aydınlatma çalışmaları yapıldı. 
Edirne'de un ve ekmek konusundaki şikayetler giderilmeye çalışıldı. 


Ekrem DEMİRAY (1890-1964). Edirne'de doğdu. İdadiden mezun oldu. Gelibolu'da Nafia Memurluğu sırasında Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşunda görev aldı. 
Cemiyetin Edirne'de 1920 yılının Mayıs ayında yaptığı büyük Edirne Kongresi'ne katıldı. Temmuz ayında Edirne'nin işgali sırasında cemiyetin diğer üyeleri ile birlikte Bulgaristan'a geçti. 11 Eylül-23 Ekim 1920 tarihlerinde Ankara'da Cemiyet adına Şakir Bey ile birlikte görüşmeler yaptı. Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile yapılan görüşmelerde cemiyete destek sağladı. Bu görüşmelerden sonra İstanbul'da kalan Ahmet Ekrem Bey, İngilizler tarafından tutuklandı. 1922'de Batı Trakya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti kurucuları arasına katıldı. Selanik, Halep ve Edirne Fen Memurluğu, Edirne Borsa Komiserliği, Edirne Umümi Meclis ve Encümen Azalığı, Trakya Mıntıkası Türk Hava Kurumu Müdür ve Müfettişliği, Kilimli Kömür Şirketi İdare Meclisi Azalığı, Beden Terbiyesi Edirne Bölge Asbaşkanlığı ve Müdürlüğü, Çocuk Esirgeme ve Türk Hava Kurumlarının Edirne şubesi başkanlığını yaptı. Beden Terbiyesi Bölge müdürlüğü sırasında 
Amsterdam'da yapılan 1928 Olimpiyatları kafilesinde görev aldı. Edirne Belediye Meclisi'nin 1930 
yılı ara seçimlerine katılarak meclis üyeliğini kazanan Ekrem Bey, belediye meclisinin 20 Ekim 1930'da yaptığı seçim sonucu Belediye Başkanlığı görevine getirilmiştir. 1934 yılı seçimlerinde tekrar belediye başkanlığına getirildi. Kentin imarı, su ve elektrik tesisatının yapılması konularında hizmet verdi. 7 Şubat 1935'te belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni kurulan Denizbank'ta 


bir süre görev yaptıktan sonra milletvekili seçildi. 1943-1946 yıllarında TBMM VII. dönem Edirne milletvekilliği yaptı. Milletvekilliği sona erdikten sonra Trakya Bölge Çalışma Müdürlüğü görevine 
getirildi. Türkiye'de çok partili dönemin başladığı yıllarda Demokrat Parti'ye girdi. 13 Haziran 1964 
günü İstanbul'da hayatını kaybetti; cenazesi Edirne'de toprağa verildi. Beyaz şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. Edirne'de bir kapalı spor salonu ile bir çarşıya ve Ankara ile Edirne'de birer caddeye adı verilmiştir. 


Şerif AKALIN. Şerif Akalın, Selimiye Camii eski müezzinlerinden Mustafa Efendi'nin oğludur. 
Kurtuluş Savaşı eski kaymakamlarından ve yine eski İstanbul Polis Müdürlerinden olup, seçildiği günlerde merkez memurluğu görevinde bulunmaktaydı. Edirne Belediye Başkanı Ekrem Demiray'ın (10.10.1930-18.2.1935) istifaen ayrılması üzerine Edirne Belediye Başkanlığı Meclisi'nin olağanüstü toplantısında seçimle iş başına getirildi. 1935-1936 yılları arasında görev yaptı. Yeni Belediye Başkanı Şerif Akalın, Karağaç İstasyonu'nda Vali Özdemir Günday ve eski Belediye Başkanı Ekrem Demiray tarafından karşılandı. Edirne merkez mahalle muhtarları ile bir toplantı düzenleyen Akalın; kentin temizliği ve yeni onay gören imar planlarının uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu. O yıllarda Bulgaristan'dan yurdumuza gelen 744 nüfus göçmen grubunun ihtiyaçları karşılanarak yerleştirilmeye başlandı. Belediye Başkanlığı kentin çeşitli mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara konulmak üzere numarataj levhaları için ihale işlemlerini başlattı. Edirne'ye o yıllarda son 3 gün içinde 278 nüfus yeni bir göçmen grubu daha geldi. Ayrıca, Romanya ile yapılan görüşmeler sonunda 8.000 nüfus göçmen için iki ülke arasında anlaşma sağlandı. Bulgaristan'dan trenle ve kendi imkanları ile Türkiye'ye gelen göçmenlere yardım edildi. 
Edirne Su Tesisatı yollarındaki bakımsızlığın onarılması ve suyun şehre salimen getirilebilmesi üzerinde duruldu. Edirne ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu kurularak, Genel Kurul üyeleri tarafından Yönetim Kurulu oluşturuldu. Kurum Başkanlığı'na, Edirne Belediye Başkanı Şerif Akalın getirildi. Edirne eski eserlerinin korunması konusunda hizmetler verecek kurum, mahalli ve mülki yetkililerin desteğinde çalışmalarına başladı. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan Devecihanı ile ilgili olarak icra işleminin durdurulması için gerekli yazışmaları yaparken, eski eserlerin tespiti konusunda Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) Trakya Direktörü Ekrem Demiray ile öğretmen Osman Nuri Peremeci'nin başkanlıkları altında iki ayrı komisyonun kurulmasına ve kuruma ait tüzüğün bastırılıp ilgililere dağıtılmasına karar verildi. Rüstempaşa ve Ekmekçioğlu Hanları ile Sokullu Hamamı temizlik işleri bitirilip, Bayezit Semti'ndeki anıtlarla Arasta Hanı temizliği yapıldı. 


Ferit ÇARDAKLI. Edime Belediye Meclisi, 4.11.1942 Çarşamba günü toplanarak 28 oyla tekrar Eczacı Ferit Çardaklı'yı Başkanlığa seçti. Seçimin yapıldığı o günlerde Edirne'de ekmek karnesiz satılmaya başlamıştı. Yoksul ve işsiz olan halkın durumu Belediye ile Kızılay'ı işbirliğine zorluyordu. Kurumlar arası görüşmeler sonunda halka ucuz ekmek ve sıcak öğle yemeği verilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Edirne Belediye Başkanlığı gazete ilanı ile halka bir çağrı yaparak 25.6.1943 tarihi itibariyle fırınlardan ucuz ekmek alabilmek için karnelerini adresleri belirtilen Emniyet Amirliklerinden alabileceklerini duyurdu. Belediye Meclisi Başkan Eczacı Ferit Çardaklı yönetiminde toplanarak Arapça Mahalle ve Sokak isimlerinin Türkçe ile değiştirilmesini kararlaştırmıştı. Başkan Eczacı Ferit Çardaklı, Valilik Makamına başvurarak sıhhi durumunun bozukluğu nedeniyle 2 aylık istirahat talebinde bulununca, Sağlık Kuruluna sevk edilen Çardaklı'ya 
20 günlük istirahat verildiği belirtildi. Sağlık durumu iyi olmayan Çardaklı tedavi olmak üzere 
İstanbul'a gitti. Bir ay süre ile hastanede yatan Çardaklı, tedavinin sonunda Edirne'ye dönerek görevine başladı. Edirne Belediye Başkanı Eczacı Ferit Çardaklı, 25.11.1936 tarihi itibariyle 


başladığı görevinden sağlık ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa ederek ayrıldı. Değişik ve zorlu yıllarda toplam 6 sene 31 gün Edirne Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti. Siyasi hayattan kendi isteği ile çekilen Eczacı Ferit Çardaklı, sosyal çalışmalarına değişik hayır sever kurumlarda devam etti. Edirne Türk Hava Kurumu'nun 1950 yılı Genel Kurul Toplantısı'na katılarak Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Yine bir başka hayır sever kurum olan Kızılay'ın 1950 yılı Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Eczacı Ferit Çardaklı, Şükran Eczanesi'ni İstanbul'a nakletti. 
Edirne Belediye Başkanlığı, Şükrü Paşa Mahallesi'nden bir caddeye Eczacı Ferit Çardaklı'nın adını verdi. Hizmetlerine İstanbul'da devam ederken 1962 yılında vefat etti. 


Şerif BİLGEN (1887—1947). Edirne'de doğdu. Edirneli Müftüzadelerden Hacı Mehmet Efendinin oğludur. Demirtaş ve Gerdelli Çiftliklerinin sahibidir. Edirne Lisesi mezunu olan Bilgen, siyasi hayata atıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Edirne Vilayet İdare Heyetinde görev aldı. Edirne Belediye Başkanlığı seçimleri 11.6.1937 günü yapılınca o güne kadar Edirne Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürüten Ferit Çardaklı, 12.6.1937 tarihinde istifa etti. Yeni seçilen Edirne Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak Edirne Belediye Başkanlığı'na Mehmet Şerif Bilgen'i seçti. Edirne Meclis-i Umümi Azalığı, Edirne Milli Müdâfaa Cemiyeti Başkanlığı, Edirne Belediyesi ve Vilâyet Meclis-i Umümi Azalığı, Ticaret Odası Başkanlığı, 1937-1938/1939 yıllarında Edirne Belediye Başkanlığı, Kaza Meclis-i Umümi Azalığı ve 2. Başkanlığı, Daimi Encümen Azalığı, TBMM VI. 
Dönem (Ara Seçim) Trabzon Milletvekilliği yaptı. Belediye Başkanlığı döneminde, ilk şehir bandosu takımı kuruldu. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Hasan OSMA (1900-1981). Bulgaristan Lofça'da doğdu. Lise mezunu idi. Fabrikatörlük, Serbest Ticaret, 1945-1946 yılları arasında Edirne Belediye Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi IX. 
Dönem Edirne Milletvekilliği yaptı. Evli ve yedi çocuk babası idi. 


Tahsin ŞIPKA. Bulgaristan Kızanlık muhacirlerinden Şakir Ağa'nın oğlu olan Tahsin Şıpka 1907 
yılında doğdu. Edirne Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar Edirne Belediye Başkanlığı'nda kimyager olarak çalıştı. Aynı yıllarda Lise ve Ortaokul Kimya, Fizik ve Biyoloji Öğretmenliği'nde bulundu. Ayrıca, Edirne Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu'nda çalışmalar yaptı. Edirne Belediye Meclisi, 3.6.1946 Pazartesi günü toplanarak yaptığı oylamada, Hasan Osma ile Tahsin Şıpka arasında eşitlik olduğu anlaşılınca yeniden oylamaya gidildi. Bu defa Tahsin Şıpka 18 oy alarak Edirne Belediye Başkanlığı'na seçildi. 
Şıpka 1946-1950 yılları arasında Edirne Belediye Başkanlığı yaptı. Şıpka döneminde, Kıyık yolu ve çevresindeki yapıların istimlaklerine başlanırken, onarım çalışmaları için hazırlıklar yapılıyordu. 
Kent merkezi için ise Bedesten ve Ali Paşa Çarşısı'ndaki onarımlar sürerken, Sultan Selim Camii son cemaat yerindeki ustaların çalışmaları devam ediyordu. Meriç Köprüsü başına konulacak bir elektrik motoruyla Kaleiçi'ne su aktarılması için tesisat döşendi. İstimlak edilen evlerin enkazının satıldı. Edirne'de onarımları yapılmakta olan yollar konusunda; Devlet Hastanesi'ne giden yolun yapıldı, Sanat Okulu'ndan İmaret'e giden yol ile Kıyık Buçuktepe Mezarlığı yolunun tamir edildi. 
Bunların dışında Lari Camii ile Lüleciler Hanı ve Has Fırın yolunun da tamir hazırlıkları yapıldı. 
Kırkpınar, 1928 yılında ülkede meydana gelen ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ağalığa talip çıkmayınca, Kırkpınar etkinlikleri Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından üstlenilmişti.1946 yılından itibaren de Edirne Belediyesi tarafından düzenlenmeye başlanmış ve Belediye Başkanı Tahsin Şıpka döneminde Belediye hizmetleri arasında yer almıştı. 


Hasan MAKSUDOĞLU (1914-2003). Edirne”de doğdu. Babası Derviş Salih Efendi annesi Fatma Dervişe Hanm idi. Lise son Sınıfa kadar okudu. Tüccar ve çiftçi olarak çalıştı. 1950-1952 yılları arasında Edirne Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı oldu. DP'den X. Dönem Edirne Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Sabahattin PARSOY (1913-1970). Hasköy'de doğdu. Babası Ahmet Efendi annesi İfakat Hanımdır. 1934 yılında Ticaret Lisesinden mezun olduktan sonra ticaretle uğraştı. Tüccarlık yaparak, Edirne'nin ilk sanayi tesislerinden sayılan kiremit ve tuğla fabrikasını kurdu. 1951-1952 yılları arasında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 15.08.1951 - 26.11.1954 tarihleri arasında Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Mahalli seçimlerde en çok oyu alarak 30.09.1952 - 01.04.1954 tarihleri arasında Edirne Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. Demokrat Parti'den girdiği milletvekili seçimlerinde 1954-1957 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem ve 1957-1960 yılları arasında 11. Dönem Edirne Milletvekilliği yaptı. 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbeden sonra tutuklanarak, Yassıada'da yargılandı ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra çıkarıln af kanunuyla serbest bırakıldı. Sabahattin Parsoy'un, 2 Eylül 1960 tarihinde alınan ifadesi, "1954 yılından beri Demokrat Parti milletvekili olduğunu ve 27 Mayıs günü tutuklandığını, kişiliği gereği dikta rejimi kurulmasına asla müsaade etmeyeceğini, çıkarılan her kanunun Anayasayı ihlal etmediğini, Tahkikat Komisyonu müzakerelerinde bulunmadığını, o sırada Hasköy elektrik tesisatının yapılması için Edime'de olduğunu söylemiş ve resmi makamlar tarafından bilginin doğrulanacağı..." 
şeklindedir. 


Ali Rıza ATAKTÜRK. 01 Nisan 1954 Perşembe günü, Belediye Meclisinn Dünkü Toplantısında Reisliğe Gazeteci Rıza Ataktürk 3 Muhalife Karşı 28 Oyla Seçildi. “Dünkü Muazzam miting D.P. 
nin kuvvet ve kudretini bir kere daha göstermiş oldu. 20.000 fazla vatandaşın katıldığı muazzam topluluk C.H.P. lileri ürküttü ve otomobillerle Edireyi terkettiler. (...) Bandonun çaldığı İstiklâl marşı ile miting başlamış oldu. İlk sözü parti il başkanı Avukat Rasih Gürkan aldı ve çok güzel ve heyecanlı bir konuşma yaptı. Kendisini takiben sırası ile Belediye Reisi R. Ataktürk . .” (Vatandaş, 
26.4.1954: 1). Ol Haziran 1955 Çarşamba günü Riza Ataktürk DP Merkez İlçe Başkanı Oldu. 22 
Eylül 1955 Perşembe günü DP Merkez İlçe Başkanlığından çekildi. Ataktürk 1954-1955 yılları arasında Edirne Belediye Başkanlığı yaptı. 18 Ekim 1955 Salı günü Belediye Reisi Rıza Ataktürk işten el çektirildi. 25 Ekim 1955 Salı günü Rıza Ataktürk DP'den istifa etti. 


Ratip KAZANCIGİL (1920-2017). Malatya'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Malatya'da tamamladı. 1937'de Leyli Tıp Talebe Yurduna bağlı bir öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kabul edildi. 1943'te mezun oldu. Aydın'da başladığı hekimlik mesleğini Edirne'de sürdürdü. Türkiye'de, özellikle Aydın ve Edirne'de, köy köy dolaşarak sıtma ile savaştı. Otuz yıl Edirne İl Sağlık Müdürü olarak hizmet vererek, Edirne'yi sağlık hizmetlerinde örnek şehir haline getirdi. 1955'te kısa süre Edirne Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Sağlık hizmetlerindeki başarılarından dolayı, Türk Tabipler Birliği, Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü, ilk defa 1991'de Dr. 
Ratip Kazancıgil'e verildi. Kazancıgil, Edirne'de sağlık müdürlüğü görevi dışında, birçok resmi hizmetlerde bulundu. Başta, “Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği” olmak üzere pek çok derneğin Edirne'de kuruculuğunu yaptı. Emekli olduktan sonra 1985'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğine atandı ve Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalını kurdu. Sağlık ve Edirne ile ilgili pek çok eseri bulunan Dr. Ratip Kazancıgil, 2004'de Avrupa Konseyi Avrupa Müze ödülünü alan Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin de kurucusudur. Kitapları. Edirne 


Mahalleleri Tarihçesi (1529-1990), Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, Yayınları; 1990. 
Edirne İmaretleri, Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları; 1991. Edirne Helva Sohbetleri ve Kış Eğlenceleri, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları; 1993. Edirne'de Sultan TI. Bayezıd Külliyesi, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, 1994. Edirne Şehir Tarihi Kronolojisi (M:1330-H:1994), Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları; 1995. 
Edirne Sağlık ve Sosyal Yardım Tarihi. Edirne'de Osmanlı döneminden 2000 yılına kalan Mimari Eserler,Edirne Valiliği Yayınları; 2000. Çevirileri. Hafız Rakım Ertür'ün anılarından Balkan Savaşında Edirne Savunması Günleri, Edirne Özel İdaresi, 1986. Dr. Rifat Osman Bey ve Edirne Rehnüması, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları; 1994. Abdurrahman Hibri, Enisül Müsamirin: Edirne Tarihi 1360-1650, Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, 1996. 
Hayatım ve Hatıratım: Dr. Rıfat Osman'ın Öğrencilik ve Gülhane Anılar, GATA, 1998. Ahmet Badi Riyaz-ı Belde-i Edirne (Edirne Şehri Bahçeleri), Edirne Kültür Müdürlüğü Yayınları; 2000. 
Dağdevirenzade M. Şevket Bey'in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları No:41 2005. Tosyavizade Dr. Rifat Osman Bey'den Ord. Prof. Dr. 
Süheyl Ünver'e Edirne Mektupları, Edirne Belediye Başkanlığı Yayınları No:17, 2015. Ord. Prof. 
Dr. A. Süheyl Ünver'den Tosyavizade Dr. Rifat Osman'a Edirne Mektupları Cilt II Edirne Belediye 
Başkanlığı Yayınları No:24, 2016 


Nuri ALIŞKAN. Seçimlerden 15 gün önce DP'den istifa ederek; seçimlere bağımsız aday olarak katıldı. 05 Aralık 1955 Pazartesi günü Belediye Başkanlığına Marangoz Nuri Alışkan Getirildi. 
1955-1960 yılları arasında Edirne Belediye Başkanlığı yaptı. 


Binbaşı Saip KIZILTEPE. 1960'ta kısa süre Edirne Belediye Başkanlığı yaptı. İki ay görev yapan Jandarma Binbaşı Saip Kızıltepe'nin adı Edirne'de bir sokağa verildi. 


Sadri SARPTIR. Emekli Kurmay Albay Sadri Sarptır 25.08.1960-29.06.1964 tarihleri arasında Edirne Valiliği ve Belediye Başkanlığı (1960-1963) yaptı. Daha sonra ODTÜ'de Güvenlik Müdürlüğünde bulundu. Siyaset-1960 İhtilali, Amerikan Zırhlı Birlikleri (Etem Alkan'la birlikte), Sakharov Hadisesi isimli kitaplarıyla çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış yazıları vardır. 


Burhan IŞIKSEREN. 1963-1973 yılları arasında Edirne Belediye Başkanlığı yaptı. İthalat ve ihracat ile meşgul oldu. 1983'te Edirne ili seçim çevresinden bağımsız aday olarak başvuruda bulundu. 


Şevki ARMAN. 1927 tarihinde doğdu. Annesi Hilmiye Hanım, babası İdrisEfendidir. 1940 yılında İskece'den İstanbul'a göç eden Arman ailesi, 1940 yılında tekrar Gümülcine'ye geri döndü. Sonra tekrar 1941 yılında maceralı bir şekilde Edirne'ye dönmüşlerdir. İlköğretim yıllarını Gümülcine'de okuyan Şevki Arman, lise eğitimini Edirne Erkek Sanat Enstitüsünde yapmış ve buradan mezun olmuştur. Askerlik görevini Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 1950-1951 yılları arasında ifa etti. Bir dönem Erkek Sanat Enstitüsüne bağlı 79 nolu Gezici Köy Kursunda Marangoz öğretmenliği görevini de yürüttü. Bu çalışmalarından dolayı dönemin Milli Eğitim Bakanı 07 Ekim 
1952 tarihli yazı ile kendisine teşekkür mektubu gönderdi. Şevki Arman siyasi hayata atılarak 1973 
yılında Doğru Yol Partisinden Edirne Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı olmasını dönemin Edirne Milletvekili İlhami Ertem önermiş ve kendisi de kabul etmiştir. Bir dönem belediye başkanı görevini yürüten Arman, kentin tarihi, kültürel ve turizm alanında gelişmesi için çeşitli çalışmalarda bulundu. Başkanlığı döneminde, 1975 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde pehlivanların kazan 


kaldırması nedeniyle güreşler iptal edilmiştir. Trakya Üniversitesi”nin temellerini oluşturan İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi'nin kurulması ve Edirne'de eğitim-öğretim hayatını sürdürebilmesi için yaptığı çalışmalarda dolayı dönemin dekanı Sayın Prof.Dr.Suat Vural tarafından kendisine 20/02/1978 tarihinde teşekkür mektubu gönderilmiştir. Evli ve bir çocuk sahibidir. 


Güngör MAZLUM. 1944'te Edirne'de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Edirne'de tamamladıktan sonra askerlik görevini yaptı. Kısa süre Türkiye Kredi Bankasında çalıştı. Sosyal sigortalar Kurumu Edirne Şubesinin açılması üzerine 1966 yılında burada fiş memuru olarak göreve başladı. Bir yıl sonra muhasebeci yardımcısı, altı ay sonra da şubenin muhasebecisi oldu. 1967 yılında görevinden istifa ederek piyasada serbest muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 1969 yılında CHP Edirne İl Gençlik Kolu başkanı olarak siyasete atıldı.Sırası ile CHP Edirne Merkez İlçe sekreterliği,iki dönem CHP Edirne İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1977 yılında yapılan mahalli seçimlerde Edirne Belediye Başkanı seçildi.1980 yılındaki 12 Eylül askeri darbesi ile görevinden ayrıldı. 1980 yılı sonunda muhasebe bürosunu tekrar açtı ve serbest muhasebecilik yapmaya başladı.Aynı yıl Güneş Sigorta AŞ nin Edirne temsilciliğini alarak muhasebe işinin yanında sigortacılıkla uğraşmaya başladı. Bir süre sonra muhasebe bürosunu devrederek sadece sigorta işi ile uğraşmaya başladı. 
Oğlu Dara Mazlum ile birlikte kurmuş olduğu Edirne Sigorta Ltd.Şti. İle sigortacılığını devam ettirmektedir. Güngör Mazlum evli ve üç çocuk babasıdır. 


Ayhan ERGİN. 1956 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1961 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1962 yılında İçişleri Bakanlığında memur olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık, Edirne Vali Yardımcılığı, Edirne Belediye Başkanlığı, Artvin ve merkezde vali görevinde bulundu. İyi derecede İngilizce bilen H. Ayhan Ergin, İngiltere ve ABD’de akademik çalışmalara katıldı.1980-1981 yılları arasında Edirne Vali Muavinliği ve Belediye Başkanlığı, 1981- 
1984 yılları arasında Artvin Valiliği yaptı. 12. 11. 1982 tarihli Meclis Tutanağından. “İlçede 
anarşinin kol gezdiği 18.6.1978 ila 2.8.1979 tarihleri arasında halen Artvin Valisi olarak görev 
yapan Ayhan Ergin Kaymakam olarak bulunmuş, Kaymakamın da dahil olduğu devlet ricali, 23 
Nisan 1979 geçit törenin «Dev-Yol» amblemli trampetlerle geçit yapan Fatsa Ticaret Lisesi Boru Takımını ayakta selamlamışlardır.” 2. 11. 1983 tarihli Milliyet Gazetesinden. “Kazandığı Tazminatı Depremzedelere Bağışladı. Artvin Valisi Ayhan Ergin, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde kendisi hakkında bazı iddialarda bulunan Danışma Meclisi Kırklareli üyesi ..” 2017'de TESYEV (Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı) Başkanlığı yaptı. Kabataş Erkek Liseliler Dernek Başkanı olan Ergin, 2021'de uzun süre tedavisi süren bir hastalıktan kurtarılamayarak İstanbul'da vefat etti. 


Alparslan YALKIN (1981-1984). İTÜ Mimarlık Mühendislik Bölümünden 1960'ta mezun oldu. 
Askeri Yönetim tarafından 1981-1984 yılları arasında Edirne Belediye Başkanlığına getirildi. İsmi Edirne'dee bir caddeye verilmekle birlikte sıkıyönetim ataması denilerek 2016'da fotoğrafı belediye binasından indirilenler arasında idi. 


İbrahim AY. Edirne Demirhanlı Köyü'nde 1945'te doğdu. İlkokulu Edirne Şehit Asım İlkokulunda, orta ve lise eğitimini Edirne Lisesinde tamamladı. 1967-1968 eğitim-öğretim sonunda İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Bir dönem Edirne Lisesinde İngilizce öğretmenliği yaptı. 
Gençlik yıllarında spora düşkün olan İbrahim Ay, futbol, basketbol ve atletizm ile yakından ilgilendi. Edirne Spor kulübünün futbol ve basketbol lisanslı oyuncusu oldu. Atletizm'de 100 mt. ve 


4x100 mt.'de dereceleri bulunmaktadır. Futbol ve basketbolda genç milli seçmelerine katıldı. 
Edirne'nin sivil toplum kuruluşlarında dönemler içinde çeşitli görevlerde bulundu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Avcılar Kulübü'nde ikinci başkanlık görevini üstlendi. Aynı zamanda (EFOD) Edirne Fotoğrafçılar Derneği'nin kurucuları arasındadır. 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde ANAP Partisinden bir dönem Edirne Belediye Başkanlığı görevine geldi. 1989 yılına kadar bu görevi yürüttü. Belediye Başkanlığı döneminde, Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliğinde encümen üyeliği görevini üstlendi. Başkanlığı döneminde Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelişmesi için önemli projelere imza attı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği Sarayiçi alanına modem bir saha içinde milli takımlar kamp merkezi tesislerini kazandırmak amacıyla girişimlerde bulundu. Bu alan içerisinde Osmanlı'nın geleneksel sporlarından olan yağlı, serbest, grekomen güreş ve okçuluk merkezinin bu alanda kurulması için çaba harcadı. Belediye Başkanlığı döneminde sarayiçi etrafını su kanallar ile çevirdi. Yazlık seddinin yapımını sağladı. 
1985 yılında yayımlanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yönetmeliği'nin çıkması için çok çaba harcadı. 
1984-1989 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu'nun üyesi olan İbrahim Ay, Belediye ve Türkiye Güreş Federasyonu ile ilişkilerin üst düzeyde yürütülmesini sağladı. Döneminde Belediye bünyesinde ilk folklor ekibini kurdu. Belediye Başkanı görevinden ayrıldıktan sonrada Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelişmesi için çaba harcamaya devam etti. Konu ile ilgili komisyonlarda yer almaktadır. Kendisinin gerek Kırkpınar Yağlı Güreşleri, gerekse Edirne ile ilgili yazılı, görsel vb. 
arşiv koleksiyonu bulunmaktadır. Edirne'ye program yapmak için gelen programcılar veya meraklılar eczane dükkânına muhakkak uğramakta, kendisi ile görüşmektedir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Edirne ile ilgili düzenlenen, panel, konferans vb. toplantılara konuşmacı olarak katılmaktadır. Evli olup iki çocuk ve üç torun sahibidir. 


Hamdi SEDEFÇİ (2004-2014). Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi 1950 yılında Edirne'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Edirne'de tamamlayan Sedefçi 1976 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Edirne Belediye Başkanlığı'na seçilen Sedefçi, 1994 yılındaki seçimlerde de ikinci kez kazanarak bu görevine devam etti. 1999 yılındaki seçimi kaybeden Hamdi Sedefçi, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP'den üçüncü kez Belediye Başkanlığına seçildi. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerinde dördüncü kez Edirne Belediye Başkanlığı görevini kazandı.) 


Cengiz VARNATOPU (1947-2005). Edirne'de doğdu. İlkokulu Kıyık Fevzipaşa İlkokulunda, lise eğitimini de Edirne Ticaret Lisesinde tamamladı. Üniversite tahsili için İstanbul'a giden Varnatopu, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. Edirne'de ticaret hayatına atılan Cengiz Varnatopu bir taraftan da siyaset ile ilgilenmeye başladı. ANAP döneminde il 
ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Bir dönem Edirne Belediyesi meclis üyeliği yaptı. 1999 
yılında yapılan yerel seçimlerde Ana Vatan Partisinden (ANAP) Edirne Belediye Başkanı seçildi. 
1999-2004 yılları arasındaki başkanlığı döneminde bir çok projeye imza attı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ulusal ve uluslararası alanda duyurulmasına yönelik bir çok yeniliği kazandırdı. 
Döneminde Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni iki hafta süren etkinlikler ile kutlanmasını sağladı. Evli ve 
iki kız çocuğu sahibi olan Cengiz Varnatopu, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Hastanesinde 58 
yaşında vefat etti. 


Recep GÜRKAN (2014-günümüz)1964 yılında Edirne İpsala'da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi 
İpsala'da tamamladı. 1983 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksekokulundan, 2001 


yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler bölümünden mezun oldu. 1998-2003 tarihleri arasında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004 yılında Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon müdürlüğü görevi ile birlikte Edirne Valiliği Sınır Ötesi İş Birliği faaliyetleri ve Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarında görev aldı. Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valiliklerince kurulmuş bulunan Trakya Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine atandı. 10 Mart 2011 tarihinde CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa etti. Üniversite Yönetim Kurulu ile Üniversite Senatosu raportörlüklerini yürüttü. 
Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. yönetim kurulu kurucu üyeliği yaptı. Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği, Edirne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Edirne Turizm Derneği, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünün kurucu üyelikleri ve yöneticiliklerinde bulundu. 1990-1995 yılları arasında Eğitim-İş Edirne İl Başkanlığı ile daha sonra kurulan Eğitim-Sen Genel Merkez kurucu 
üyesi ve yöneticisi olarak görev yaptı. 2010 yılında “Yılın En Başarılı Bürokrat” ödülünü aldı. 3 
Nisan 2011 tarihinde yapılan üye bazında ön seçimde 1. sırada seçilerek CHP Edirne Milletvekili adayı oldu. 12 Haziran 2011 seçimlerinde CHP Edirne Milletvekili olarak seçildi. TBMM'de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılı Mart ayında “yilineniyisi.com” tarafından düzenlenen ankette “Yılının Milletvekili” ödülünü almaya hak kazandı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP Edirne Belediye Başkanı olarak seçildi. 2014 yılında Beşiktaş Platformu Genç Profesyoneller tarafından “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. ORC Araştırma Şirketi'nin, 2-10 Ocak 2015 tarihleri arasında, 81 ilde 12 bin 
600 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan, 2014 yılının “En Başarılı” il belediye başkanları arasında birinci seçildi. 2015 yılı Ocak ayında Mebus Haber Dergisi tarafından “Yılın Başarılı Siyasetçisi Ödülü” ne layık görüldü. 
2015 Şubat ayında Siyaset Dergisi'nin 20. yılına özel yaptığı anketlerde okuyucular tarafından 
“Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. 2016 yılı Mart ayında Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri Töreni'nde “Tarihi Elektrik Fabrikası'nın Restorasyonu” Projesi ile Bilim ve Tarih Ödülü'ne layık görülen Başkan Gürkan, ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı. 2016 yılı Mayıs ayında Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nce 12'ncisi düzenlenen “Kent ve Yaşam Ödülleri” kapsamında Jüri tarafından, odalar, esnaf birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarını Edirne ortak 
paydasında buluşturma başarısını sağladığı için “Kent Dayanışması Ödülü” ne layık görüldü. 2016 
yılı Haziran ayında Edremit Belediyesi tarafından Usta Sanatçı Tuncel Kurtiz anısına düzenlenen Kaz Dağları Doğal Yaşam Ödülleri Töreni'nde “Yılın En İyi Çevreci İl Belediye Başkanı Ödülü” ne layık görüldü. Gürkan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeniden Edirne Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Evli olan Recep Gükan'ın, Eylem ve Yiğit adında iki çocuğu vardır. 


Elazığ 


Çötelizade MEHMET (1870-1931). Zerteriç köyünde (günümüzde Değirmenönü) doğdu. 
Elazığ'da vefat etti. Zerteriç köyü mezarlığına defnedildi. İshak Bey oğlu Çötelizade Mehmet Bey 1920-1925 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı yaptı. 


Halil Rıfat ÖZDEN (1870-1949). Harput'un meşhur alimlerinden Hacı İbrahim Lebip Efendinin oğludur. Harput'ta doğdu. Elaziz Askeri Rüşdiyesi'nin ilk mezunlarındandır. 1892'de Harbiye'den mezun oldu. İlk vazifeye Liva Kumandanı Bekir Paşa'nın maiyetindeki kuvvetlerle Sincar isyanını bastıran birlikler arasında başladı. 1893'ten 1895'e kadar Elaziz Askeri Rüşdiyesinde dahiliye zabitliği ve riyaziye hocalığı, 1900'de yüzbaşı olarak Bağdat Askeri İdadisi riyaziye hocalığı ve 1905'te Bitlis, Muş, Diyarbakır, Nusaybin, Musul, Kerkük, Barzan havalisinde eşkıya tedip ve tenkillerinde bulunduktan sonra, Jandarmaya geçerek 1907'de Jandarma tensikat heyetinde bulundu. 1909'da Karahisar-ı Şarki Jandarma tabur kumandanlığında vazife gördükten sonra 1911'de binbaşı oldu. 1913'te Sivas Jandarma Alay Kumandanı iken yarbaylığa terfi etti. Linci Cihan Harbi'nde 1914'ten 1916'ya kadar 3. üncü ordu menzil müfettişliğinde, 1917'de Bağdat Jandarma müfettişlik muavinliğinde, 1918'de Bitlis Jandarma mıntıka müfettişliğinde bulundu, liyakat ve harp madalyaları aldıktan sonra 1919'da emekliye ayrılarak memleketine döndü. Halil Bey 1920'de Belediye Reisliğine seçildi ve bu görevde on sene kaldı. Şeyh Said İsyanı sırasında Elazığ'a olayları taşıyan ve valilik makamına oturan Şeyh Şerif'le görüşmeye giden, oyalamak suretiyle Türk Ocaklılara zaman kazandırıp isyanın Elazığ'da büyümesini engelleyen heyette de yer aldı. Belediye Reisliği zamanında ayrıca Tayyare Cemiyeti ve Türk Ocağı Reisliklerinde bulundu. 
Reislikten ayrıldıktan sonra aralıksız olarak vilayet meclisi ve encümen azalıklarında yer aldı. Halil Bey, Elazığ'da vefat etti, cenazesi Harput'ta aile kabristanına defnedildi. İki oğlu olmuştu. 


Hürrem MÜFTÜGİL (1898-1982). Harput'ta doğdu. Babası Faik Efendi annesi Fatma Hanımdır. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne girdi. Burada bir yıl okuduktan sonra Almanya'ya giderek Jena Üniversitesi Felsefe bölümünden 1922 yılında mezun oldu. Almanca, Fransızca biliyordu. Varşova Elçiliği Evrak Memuru, Milano, Roma Konsolosu, Viyana Müstakil Konsolosu, Hariciye Vekaleti 
2. Daire 1. Şube Şefi oldu. Diyarbakır 2. Umumi Müfettişi İbrahim Tali Öngören'in kızı Fatma 
Nimet Hanım ile evlendi. Babasının vefatı nedeniyle Hariciyedeki görevinden istifa edip 1931 
yılında Elazığ'a, ailesinin yanına döndü. Kısa bir süre sonra yapılan belediye başkanlığı seçimini kazanıp Elazığ Belediye Başkanı oldu. 1931-1935 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, Belediye binasının hizmet vermede yetersiz kaldığını görünce bakımı güçleşen kerpiçten yapılmış birçok belediye binasını satarak Gazi Caddesindeki belediye binasını yaptırdı. 
Bu bina Elazığ'ın ilk betonarme binası oldu. Hürrem Bey her biri ayrı yerlerde olan kasapları ve aynı işi yapan esnafı bir araya toplamak istedi, bu amaçla kısa zamanda bu günkü Kapalı Çarşı adıyla bilinen çarşının yapılmasını sağladı. Çarşının temizliğine çok önem gösterdi, esnafın ölçü, tartı aletlerinin yenilenmesini, standart ölçülerin kullanılmasını sağladı. Gıda ve şarküteri maddelerinin açıkta satılmasını engelleyerek camekan sistemini getirdi. Elazığ'ın elektrik fabrikasını kurdurarak şehri elektriğe kavuşturdu. Buz fabrikaları kurulmasını sağladı. Hürrem Bey döneminde belediye tarafından ilk defa Şehir Sinema ve Tiyatro binası yaptırıldı ve işletmeye açıldı. Hürrem Bey'in başkanlığı döneminde şehir halkının ekmek ve beyaz un ihtiyacını karşılamak üzere un fabrikası kurulmuş ve bu un fabrikasının unu ile ekmek yapılması mecburi kılınmıştı. Hürrem Müftügil, Elazığ Belediye Başkanı iken V. Dönem Tokat Milletvekili seçildi. 
Milletvekilliğinden sonra 1940 yılında Osmanlı Bankası İdare Meclisi Üyeliği, 1948 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi İdare Meclisi Üyeliği görevlerini yaptı. 1950'de Elazığ'a geri dönerek siyasetle uğraşmaya başladı. 1954-57 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevini yapan Hürrem Bey XI. ve XII. Dönem Elazığ Milletvekili seçildi. XII. Dönemden sonra siyasetten çekildi ve İstanbul'a yerleşti. Hürrem Bey, İstanbul'da vefat etmiş, cenazesi İstanbul Sahrayı Cedit Mezarlığına defnedilmiştir. Fatma Fitnat adında bir kızı bulunmakta idi. 


Kemal ŞEDELE (1902-1960). Elazığ Harput Alaçammescit'te doğdu. Hasan Fehmi Efendi ile Esma Hanımın oğludur. Rüştiye mezunu olup özel eğitim aldı. Serbest Ticaret, Demiryolları Müteahhitliği, Belediye Azalığı, 1935- 1943 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı yaptı. Türk Hava Kurumu Başkanlığı, Halkevi, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay Cemiyetleri Üyeliği, Elazığ Elektrik Türk Anonim Şirketi ve İktisat Bankası İdare Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 
TBMM VII. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği yaptı. Evli ve dört çocuk babası idi. 


Kazım BAYER (1911-1976). Elazığ İçme'ye bağlı Keban Köyü'nde doğdu. Babası Keban köyünün ağası Ahmet Ağa, annesi Kesrikli Sakıp Efendinin kızıdır. İlk ve orta tahsilini, ülkenin değişik illerinde tamamlayarak, 1930 yılında yükseköğrenimini yapmak için İstanbul'a gitti. 
İstanbul Hukuk Fakültesinden 1934-1935 eğitim-öğretim yılında mezun olarak, Fransızca dil eğitimi aldı. 1936-1937 yılları arasında muvazzaf askerlik hizmetini 17. Topçu Alayında asteğmen olarak yaptı. 20 Kasım 1937 tarihinde hakim adayı olarak Adalet Bakanlığında göreve başlayan Kazım Bayer, Divriği, Erzincan, Elmalı, Kaş, Finike hakimliklerinde bulundu. Üç yıl kadar Edremit cumhuriyet savcılığı görevini yürüttükten sonra Seyitgazi ve Sivrice Hakimlik görevlerini yaptı. 
Elazığ'da avukatlık yapmak üzere hakimlik mesleğinden istifa eden Kazım Bey, 1943 yılında münhal bulunan belediye seçimlerinde, CHP tarafından aday gösterilerek belediye başkanı seçildi. 
1946 yılına kadar başkanlık görevini sürdüren Kazım Bayer, görev süresi dolduğundan, yapılan 
seçimlere bu defa bağımsız aday alarak girdi, fakat kazanamadı. 1946-1950 yılları arasında serbest avukatlık görevini sürdüren Kazım Bayer, 1950 yılında yapılan belediye seçimlerinde Demokrat Parti adayı olarak seçimlere girdi ve belediye meclisi üyelerinin aralarında yapmış olduğu seçim sonucunda belediye başkanlığına tekrar seçildi. 1953 yılına kadar belediye başkanlığı görevini sürdüren Kazım Bayer, daha sonra serbest avukatlık ve Elazığ ikinci noterliği görevlerini sürdürdü. 
1945 yılında Öğretmen Seniha Hanım ile evlenerek, iki erkek bir kız evladı oldu. Elazığ-Malatya 
karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucunda eşi ile birlikte vefat etti. Kazım Bayer'in belediye başkanlığı döneminde, belediye araç sayısı çoğaltılarak, belediyeye yedi adet kamyon kazandırıldı. Elektrik tesisatı çalışmalarına devam edildi, şehrin belirli caddeleri ağaçlandırıldı, parke taşlar döşenerek caddeler toz ve çamurdan kurtarıldı. Kaldırım ve yol çalışmaları devam ettirilerek, su şebekesi çalışmaları ilerletildi. Fakat su problemi istenilen düzeyde çözülemedi. 
Şehrin imar planının hazırlanması çalışmalarına başlanan bu dönemde, evlerden günlük çöp toplama çalışmaları da başlatıldı. 


Ahmet KARAKAYA (1897-1975). Elazığ'da doğdu. Asıl adı Ahmet Şükrü olup, babası Hoğulu Kerimzade Mebus Süleyman Bey, annesi Harput'lu Dürdelenzadelerden Fatma Hanımdır. Ahmet Bey, ilk ve orta tahsilinden sonra Erzincan Askeri Okulunda eğitim gördü. Teğmen olarak mezun olduktan sonra, Beyrut'a inzibat zabiti olarak atandı. Birinci Dünya Savaşı yıllarını burada geçiren Ahmet Bey, Cumhuriyet döneminde askerlikten istifa ederek Elazığ'a döndü. Elazığ'da siyasetle meşgul olarak, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerinde bulundu. Yine bu dönemlerde Çocuk Esirgeme Kurumu başkanlığı ve 1939 yılında Elazığ Avcılar Kulübü başkanlığı yaptı. Ahmet Bey, 1946 yılı belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak seçimlere girip, belediye meclisi üyesi seçildikten sonra, meclis üyeleri arasında yapılan seçimle belediye başkanı oldu. 
Belediye başkanlığı döneminde Sivrice İlçesinden Karaçalı Suyunun şehir merkezine getirilmesinde büyük emekleri oldu. Şehrin kuzeyinden geçen derenin meydana getirdiği taşkınlıkları önlemek amacıyla kanal yaptırdı. 1946-1950 yılları arasındaki Elazığ Belediye Başkanlığından sonra, CHP il başkanlığı görevi ve il genel meclisi üyeliği görevlerinde de bulunan Ahmet Karakaya, Elazığ'da 


vefat etti. Ahmet Karakaya 1946 Aralık ayında, İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden bilinmeyen bir nedenden dolayı uzaklaştırıldı. Bu dönemde başkan vekilliğine Hilmi Çakılcı görevlendirildi. 1947 Şubat ayının sonlarına kadar vekillikle idare edilen belediye başkanlığı görevine Ahmet Karakaya tekrar iade edildi. Onun döneminde, Elazığ'ın çözülemeyen su ve elektrik sorunu halledilmeye çalışılmıştı ve Ankara'dan bu konuda destek istenildi. Odun 
meydanına 50 baraka, belediye binası arkasında itfaiye garajı ve şehrin sel yolları yapıldı. 1948 
yılının Ekim ayına kadar yapılan çalışmalarla, şehrin su sorunu az da olsa giderildi. Belediye tarafından alınan iki elektrik motoru sayesinde, Elazığ'a ilk defa sabaha kadar elektrik verilmeye başlandı. Ayrıca belediyeye bir arazöz aracı, bir cenaze aracı, bir sepetli motosiklet, iki bisiklet kazandırılarak, şehrin plan ve haritası çıkarılma çalışmalarına devam edildi. 


Atik ERBAŞ. 1953 yılında kısa süreliğine Elazığ Belediye Başkanlığında bulundu. Müteahhit idi. 
Ekim 1956 tarihinde DP eski il başkanı Oğuz Karazaim, eski belediye başkanı Atik Erbaş ve belediye meclis üyesi (ki aynı zamanda Yeni Harput gazetesinin sahibidir) Av. Dursun Çolakoğlu haysiyet divanına sevk edildikleri için Demokrat Partiden ayrılarak Hürriyet Partisine geçtiler. 


Mutemit YAZICI. Elazığ Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi 1951-1973 yılları arasında hastane tarihinde en uzun süreli baştabiplik görevini sürdüren Dr. Mutemit YAZICI tarafından 12 binadan oluşan 1000 yataklı bir hastane haline getirildi. Uzun yıllar tek hekim olarak şevkle çalışan Dr. 
Mutemit YAZICI, 23 yıl aralıksız başhekim olarak çalıştı. 1953'te kısa Bir süre Elazığ'da belediye başkanlığı yaptı. 


Mustafa İSPİR (1914-2005). 1955-1960 yılları arasında DP’den Elazığ Belediye Başkanlığı yaptı. 
Harput eşrafından Mehmet İspir ile Güllü İspir'in oğlu olarak Harput'ta dünyaya geldi. Mustafa İspir baba işinden bağımsız olarak ticarete atıldı ve memlekete faydalı olacağını düşündüğü çeşitli iş kollarına yatırım yaptı. Siyaset yaşamına ise Belediye Encümen azalığı ile başladı. Sonrasında ise Belediye Başkanlığı yaptı. Var gücüyle memleketine hizmet etmek için çalışan Başkanlığı 
döneminde, şehrin ortasından geçen dereyi kapattırarak şehri temiz bir görünüme kavuşturdu. 1957 
yılında Demirciler Çarşısını inşa ettirdi. Aynı yıl şehrin içinden su şebekesi inşaatını başlatarak Karaçalı suyunu şehre akıttı. Sebze ve Meyve pazarını kurduktan sonra, Asri Mezarlığı yaptırdı. 
Şehre çocuklar için oyun alanları olan çok güzel bir park kazandırdı. 1974 yılında kızlarını üniversitede okutmak için Ankara'ya yerleşti. 


Abdullah Asım İĞNECİLER (1919-2016). Sabuncuoğullarından Kunduracı Mehmed Efendi ile Sıdıka Hanımın oğludur. Konya'da doğdu. 1941'de Konya Lisesini bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, tayin edildiği Konya Maiyet Memurluğunda; Cihanbeyli Kaymakam Vekilliğinde; Balıkesir Maiyet Memurluğunda; Tütüncü (Gönen - Balıkesir) Bucağı Müdürlüğünde; Bandırma Kaymakam Refikliğinde bulunup staj süresini doldurduktan ve Nisan 1948'de katıldığı II. 
Dönem Kaymakamlık Kursu'nu da bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. Ekim 1948'de Cihanbeyli, Haziran 1950'de Bozova Kaymakamlıklarına atandı. Bozova Kaymakamlığında iken silah altına alındı; Mayıs 1954'de terhis edildi. Haziran 1954'de Gediz Kaymakamlığına; 16 Haziran 1960'da Elazığ, 30 Haziran 1965'de Bitlis, 3 Şubat 1966'da Manisa, 26 Aralık 1967'de Kayseri Valiliklerine getirildi. Elazığ Valiliği esnasında, 1960-1963 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı da yaptı.1971 yılında Merkez Valiliği görevine atandı. 1980 yılında Denizli Valiliğine 
atandı ve bu görevini 1981 yılına kadar sürdürüp tekrar Merkez Valiliği'ne atandı. 23 Ekim 1981 
yılında Kurucu Meclis Üyeliğine seçildi. 7 Şubat 1982 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu. 1987- 


1991 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı kontenjanından YÖK üyeliği görevinde bulundu. 28 
yaşında iken evlendi; Bir oğlu, iki kızı vardır. İyi derecede Almanca, İngilizce, Orta derecede Farsça ve Fransızca bilmekteydi. 1950'de mesleki incelemelerde bulunmak üzere Amerika'ya gitti. Kansas Üniversitesinde bir sömestir mahalli idareler derslerine devam etti, ayrıca Washington idarecilik Okulundan sertifika aldı. Pul koleksiyonu yapmaya meraklıydı. 10 Aralık 2016 tarihinde İzmir'de vefat etti. Mehmet Ali Birand'ın hazırlamış olduğu 32. Gün belgeselinde şunları anlatır: "İlk gördüğüm zaman ben bir cellat, bir eşkıya ile karşılaşacağımı tahmin ettim. Öyle bir tip bekledim, bir sima bekledim. Öyle bir şey görmedim. Ve de çok yakışıklı, uzun boylu fevkalade zarif bir delikanlıyla karşılaştım. Ve çok üzüldüm. Ona sordum, siz dedim dağlarda geziyordunuz değil mi, dedim. Evet, dedi. Hükümet istifa etti, Demirel hükümeti, haberiniz var mı dedim. Var, dedi. 
Nereden haber aldınız, dedim. Radyomuz var, oradan dinledik dedi. Peki memnun musunuz, hükümetin istifası siz gençleri tatmin etti mi, maksadınız, amacınız bu muydu dedim. Hayır dedi, hükümetle bizim bir ilişkimiz yok, biz yeni bir rejim, yeni bir devlet kuracağız, onunla ilgili bir iş dedi bana. Sakindi, munis bir görünüşü vardı. Yalnız yorgundu. Yanakları, avurtları birbirine çökmüştü." 16 Mart 1971 Salı günü Sivas'ın Gemerek ilçesinde etrafı sarılarak yakalanan ve Kayseri'ye getirilerek Vali Abdullah Asım İğneciler'in karşısına çıkarılan bu genç adam, Deniz Gezmiş idi. 


Rasim KÜÇÜKEL (1927-2018). Elazığ/Cip”te doğdu. Babası Abdullah Fikri Efendi annesi Lütfiye Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Fransızca biliyordu. Serbest Avukat olarak çalıştı. 1963-1968 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı yaptı. AP'den IV. (XV) Dönem Elazığ Milletvekili seçildi. Bekar idi. Ankara'da bir süredir tedavi gören Rasim Küçükel, vefatının ardından kılınan cenaze namazıyla İçme Köyü aile mezarlığına defnedildi. 


Şükrü KACAR. 1927'de, Elazığ Kovancılar Kacar köyünde doğdu. Çaybağı İlkokulu (1940) ve Akçadağ Köy Enstitüsünü bitirerek (1944) öğretmen oldu. Çeşitli yerlerde öğretmenlik yaptıktan sonra Palu Bölgesi Gezici Başöğretmenliği görevine (1950) ve Kacar köyü başöğretmenliğine (1951) atandı. Gazi Terbiye Enstitüsü Pedagoji Bölümünü bitirdi (1957). Mardin'de ilköğretim müfettişliği (1957-59), Akçadağ'da öğretmen okulu meslek dersleri öğretmenliği (1959) yaptı. 
1962'de Elazığ Halk Eğitimi Başkanlığına getirildi. Bu görevi süresince Elazığ'daki ortaokul ve liselerde öğretmenlik görevine devam etti. Erken yaşlardan itibaren şiir ve yazılar yazan Kacar, yerel gazetelerde çıkan kimi yazılarından dolayı Halk Eğitimi Başkanlığından alınarak Niğde Ulukışla Ortaokulu Türkçe öğretmenliğine gönderildi. 1968 yılında bağımsız olarak Elazığ Belediye Başkanı adayı oldu ve seçimi kazanarak 1973 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Bu görevinin ardından çocuklarını okutmak amacıyla İstanbul'a gitti. 1978-80 yılları arasında Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü. 1981 yılında genel müdür danışmanı iken ikinci kez emekliye ayrıldı. Bu ikinci emekliliğinden sonra Elazığ'a döndü ve gazete yazarlığına başladı. Şükrü Kacar'ın yazıları Elazığ gazetelerinden Nurhak ile birlikte Mardin'in Sesi, İlköğretim Gazetesi, Cumhuriyet, Elazığ, Samsun Medeniyet Gazetesi, Yeni Harput ve Turan gazeteleri, Bizim Ece (Salihli), Akçadağ Köy Enstitüsü Dergisi, Köy ve Eğitim, Eğitim Hareketleri, Çıra, Yeni Fırat, Gülpınar, Varlık, İmece, Sesimiz, Zamantı, Yağmur, Fırat'ın Sesi (Elazığ) ve Bizim Külliye (Elazığ) dergilerinde yayımlandı. Elazığ Kanal E televizyonunda “Kayabaşından” programını hazırlayıp sundu (1992-99). Anadolu Basını Özendirme Yarışmalarında 1974, 1981, 1982, 1983 ve 1993'te Elazığ ve Turan gazetelerindeki yazılarından dolayı Türk Dili ve Makale dalı ödüllerini aldı. 1990'da Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetince de makale ödülüne değer görüldü. 2001 yılında TRT GAP Televizyonu Diyarbakır Bölge Müdürlüğünce hakkında 


tanıtım belgeseli hazırlandı. Ailesi, 1998 yılında Elazığ'da yılın örnek ailesi olarak seçilerek, dönemin Kadın Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Işılay Saygın tarafından kendilerine “Örnek 
Aile Beratı” verildi. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevinin yanı sıra, 1981 
yılından itibaren köşe yazılarının yayımlandığı Elazığ Nurhak gazetesinde başyazar olarak çalışmalarını sürdürdü. Eserleri. Şiir: Kopamadılar Benden Beni (2003). Anı: Damdaki Saksağan - Fırtınalı Yıllar (2000). Düşünce-İnceleme: Öğretmenin Meslek Savaşı (1965), Düşünceleri Devrimleri İlkeleriyle Yaşayan Atatürk (2000), Alamadılar Benden Beni, Bulutlara Kaptırdım Umutlarımı, Köyü Tanıma Semineri Notları. Antoloji: Bu Toprağı Yaşayan Ozanları (1. cilt: 1993, 
2. cilt: 1995, 3. cilt: 2002). 


Adnan ORAKÇIOĞLU (1923-1991). Babası ilk dönem Bitlis milletvekili olan Sayın Hüsnü Orakçıoğlu, annesi Saadet Hanımdır. Adnan Orakçıoğlu evli ve dört çocuk babasıydı, Elazığ'da ticari faaliyetlerde bulundu, çeşitli dönemlerde siyasetle iştigal etti, parti başkanlığı ve 1973-1977 dönemlerinde Elazığ Belediye Başkanlığını ifa etti. 


Behçet SUSMAZ. 1948 yılında Elazığ (Harput)'da dünyaya geldi. İlk,orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı. İlköğretimi Mehmet Zeki İlköğretim Okulu (şimdiki adı ile İsmet Paşa İlköğretim Okulu), ortaokulu ise Mezre Ortaokulu'nda tamamladı. Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde başladığı yüksek öğrenimini Elazığ'da tamamlayıp, 1972 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1973 yılında YSE (Köy Hizmetleri) Elazığ Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 1977 yılında MHP'den Elazığ Belediye Başkanlığı seçimlerine katılarak Belediye Başkanı seçildi. 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra İller Bankası 10. Bölge Müdürlüğünde İnşaat Baş Mühendisi olarak 1989 tarihine kadar dokuz yıl görev yaptı. 1989 mahalli idareler seçimlerine 
tekrar belediye başkan adayı olarak MÇP'den katıldı ve yeniden belediye başkanı seçildi. 1994 
yılına kadar bu görevini sürdürdü. 1995 yılından itibaren Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Susmaz, 2005 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Evli ve beş çocuk babası olan Behçet SUSMAZ, Elazığ'da ikamet etmektedir. İki dönem belediye başkanlığı görevi içerisinde yapmış olduğu önemli hizmetlerden bazıları şunlardır. 
Kesikköprü İçme Suyu İnşaatı, Toptancı Hali Tesisleri, Elazığ Kanalizasyon Arıtma (Tasfiye) Tesisleri, Mollakendi ve Çevresinden Getirilen Elazığ Acil İçme Suyu İnşaatı, Elazığ Belediyesi Sosyal ve Atölye Tesisleri (Harput Yolu Üzerinde), Elazığ Kanalizasyon İnşaatının Yaklaşık yüzde 85'i, Bölge Otoparkları, Şehirlerarası Otobüs Terminali. 


Necati ERDEM. 1980'de kısa süreliğine Elazığ Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ömer HALİLOĞLU (1927-2013). Ankara/Düzköy”de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1959-1960 yılları arasında Tirebolu, 1960-1963 yılları arasında Pasinler, 1963-1965 yılları arasında Kadınhanı ve 1968-1971 yılları arasında Çankaya kaymakamlıkları ile 1972-1975 yılları arasında Muş, 1978 yılında Konya, 04.11.1980 — 03.09.1982 tarihleri arasında Elazığ ve 1984-1986 yılları arasında Kırklareli valilikleri yaptı. Elazığ Valiliği sırasında, belediye başkanlığı görevinde de bulundu. Ankara'da vefat etti. 


Saim ÇOTUR. 12 Kasım 1937 tarihinde Sakarya İlinin Akyazı ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini doğduğu kentte tamamladıktan sonra, ilçede ortaokul bulunmayışı nedeniyle, öğrenimine üç yıl ara verdi ve bu dönemde zanaat işlerinde çalıştı. Daha sonra, Akyazı'da ortaokulun açılmasıyla birlikte yeniden öğrenime başladı ve 1955-1956 ders yılı sonunda, bu 


okuldan pekiyi derece ile mezun oldu. Parasız yatılı okul sınavını kazanarak girdiği İstanbul-Haydarpaşa Lisesinin Edebiyat Şubesini 1958 -1959 ders yılı sonunda, yine pekiyi dereceyle bitirdi. 
Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin İdari Şubesinden 1962-1963 ders yılı sonunda mezun oldu. Bu arada Avusturya Hükümeti'nin T.C. emrine tahsis ettiği bir burstan yararlanarak, Avusturya Graz Üniversitesinde 1963-1964 yıllarında hukuk ve siyasal bilimler okudu ve yabancı dil bilgisini geliştirdi. Çotur, Türkiye'ye döndükten sonra Sakarya Maiyet Memurluğu görevine başladı. 1966 yılında 43. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile bitirerek, Elazığ-Ağın Kaymakamlığına atandı. Bilahare Keban Kaymakamlığı yaptıktan sonra, yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. Terhisini takiben, sırasıyla; Kütahya—Domaniç, Mardin— Mazıdağ, Tekirdağ/Çerkezköy ve vekaleten Urfa—Siverek Kaymakamlıkları yapan Saim Çotur, daha sonra İstanbul Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Valiliğe yükselen Çotur, Elazığ (1982), Isparta (1986) ve Zonguldak (1988) Valilikleri yaptıktan sonra, 19 Ağustos 1991 tarihinde Afyonkarahisar Valiliğine tayin edildi. Elazığ Valiliği sırasında, 1982-1983 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Afyonkarahisar Valiliği 20 Şubat 1992 tarihine kadar devam eden Çotur, buradan Antalya Valiliği'ne ve 18 Nisan 1996 tarihinde de Kahramanmaraş Valiliğine atandı. 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak da görev yapan Çotur, evli ve iki erkek, bir kız çocuk babasıdır. 


Orhan GÖKÇE. 1934/”te Harput-Gökçe köyünde doğdu. İlkokulun birinci sınıfını Harput'ta okuduktan sonra ailesi Elazığ'a taşındığından kalan öğrenimini Elazığ'da sürdürdü. 1954'te İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine girdi. 1961'de Orman Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1979*da Elazığ Orman Bölge Müdürü olan Gökçe, 1982'de emekliliğini istedi. Ancak bu kez de 1983'te zamanın İhtilal Konseyi onu Elazığ Belediye Başkanlığına getirdi. 1983-1984 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı yaptı. 2001'de çocuklarının görevleri sebebiyle İstanbul'a yerleşen şair, burada ikamet etmekte ve şiir dinletilerini gün gün takip ederek bu alanda ne kadar hevesli, ne kadar enerjik olduğunu göstermektedir. 2014'te 80. yaşını 14. kitabıyla karşılamaya hazırlanan Orhan Gökçe'nin “Yaşam İzleri”, yayınlanmış 13. eseridir. 2013 basımlı Yaşam İzleri öncesinde basılmış üç kitabının isimleri ise şöyledir: Düşler Barınağı-2012, Duygu Bahçesi-2011, Orhan-ı Harputi Divanı-2010 


Mustafa TEMİZER (1923-1998). 1923 yılında Elazığ'ın Harput ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Elazığ'da, liseyi Malatya'da okudu. 1947 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1949 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kürsüsüne asistan olan 
Temizer, 1954 yılında Doktor, 1961 yılında Doçent, 1967 yılında ise Profesör unvanını aldı. 1970 
yılında yoğun çabalarıyla Elazığ Veteriner Fakültesi kuruldu ve 5 yıl fakülte dekanlığı görevinde bulundu. 1975 yılında Fırat Üniversitesinin Kurucu Rektörlüğüne getirilmiştir. 1984-1989 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1970 öncesi mahalli yarışların yapıldığı alanda Fırat Üniversitesinin kurulması kararlaştırılmış olup, Kurucu Rektör Prof. Dr. Mustafa Temizer'in koordinasyonu ile Elazığlı atçılar, yeni bir hipodrom arayışına girmiş ve Yurtbaşı sınırları içerisinde yaklaşık 500 dönümlük bugünkü Hipodrom yerine karar verilmiştir. 1979 yılında ilk mahalli yarışlar gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Mustafa Temizer, Elazığ halkına atçılık sporunu sevdirmiş, Elazığ Hipodromunun temelinin atılmasına zemin hazırlamıştır. 


Hamza YANILMAZ. (1963-2011). Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Nuri, annesinin adı Güllü'dür. Eğitimci ve İş Adamı; Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kamu görevlisi olarak çalıştı. Sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunan özel okulların kuruculuğu, işletme ve yönetiminde bulundu. Elazığ Belediye Başkanlığına seçildi ve 


1994-2004 yılları arasında bu görevi yürüttü. Elazığspor Kulübü Başkanlığı yaptı. Tarihi Kentler Birliği'nin Kurucu Üyesi oldu. Özel sektörde bir yapı firmasının Genel Koordinatörü olarak çalıştı. 
Uzun süre akciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Ak Parti Elazığ Milletvekili Hamza Yanılmaz, Ankara TOBB Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Yanılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Süleyman SELMANOĞLU (2004-2014). 1953 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Elazığ'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünden 1977 
yılında mezun oldu. Aynı yıl Elazığ Ticaret ve Meslek Lisesinde öğretmenlik görevine başladı. Aynı okulda; 1980-1995 yılları arasında 15 yıl müdür olarak görev yaptı. 1996-1997'de Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. 1998 yılında Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü'ne döndü. Elazığ'da bulunan Karakaya Fen Lisesi, Hazardağlı İlköğretim Okulu ile Ekrem Uzel İlköğretim Okullarının yapımını ve hizmete açılışlarını gerçekleştirdi. TOBB'la yapılan bir protokol ile Elazığ TOBB İlköğretim Okulu'nu eğitime kazandırdı. Maden Çok Amaçlı Lisesi, Palu Yatılı İlköğretim Okulu, Baskil M. Bilbay İlköğretim Okulu, Menkul Kıymetler Borsası Yatılı Bölge Okulu ve Merkez Gazi Lisesi'nin eğitim ve öğretimine açılmasını sağladı. Fırat Üniversitesi Gelişme Vakfı Başkanlığı ile İzzetpaşa Vakfı ikinci başkanlığını yürüttü. 2004 Yerel Seçimlerinde Elazığ Belediye Başkanı oldu. 
2009 Yerel Seçimlerinde ikinci defa belediye başkanlığına seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Mücahit YANILMAZ. 1961 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve ortaokulu Elazığ'da , İHL ise Diyarbakır'da okudu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 
1983 yılında mezun oldu. Elazığ ve İstanbul Yem Fabrikalarında İşletme Mühendisi olarak 
çalıştıktan sonra Yem Sanayi Genel Müdürlüğü Atölyeler Müdürlüğü görevine atandı. 1991-1994 tarihleri arasında TBMM'de danışman, akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Doğalgaz Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. EGO Spor Kulüp Başkanlığı, Teknik Elemanlar Derneği Genel Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bununla birlikte birçok vakıf, STK ve siyasi partilerde üst düzey görevlerde bulundu. 
Türkiye Belediler Birliği Encümen Üyeliği ve TBBB Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir. 2014 Mart ayında yapılan yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkanı seçilen ve şehrin altyapı, ulaşım, sosyal belediyecilik ve kültürel alanlarda birçok projeyi hayata geçiren Mücahit Yanılmaz, 27 Kasım 2018 tarihinde Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 


Şahin ŞERİFOĞULLARI. 1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı. BOTAŞ Genel Müdürlüğünde üç yıl süreyle uzman olarak çalıştı. 
Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevine seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevi başarıyla yürüterek ilimiz spor kulüplerine sağladığı imkanlarla Elazığ'da sporun gelişimine büyük bir ivme kazandırdı. Ayrıca, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve TÜGVA Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde, AK Parti Genel Merkezi tarafından Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. Yapılan 


seçimlerde Elazığ halkının büyük teveccühüyle Belediye Başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Erzincan 


Hakkı ALTINOK. 1884'te, Erzincan'da doğdu. Rüştiyeyi bitirdikten sonra, ticaret ve taahhüt işleri ile meşgul oldu. 1924 yılında Belediye Başkanı seçildi. Aralıksız 16 yıl belediye başkanlığı yaptı. 
Döneminde şu işler gerçekleştirildi. 1930 yılında meydanda bir hububat hal binası inşa edildi. 1934 
senesinde kasaba ile Fırat arasında ve şehre yarım saatlik bir mesafede bulunan yerde fenni bir mezbahane inşa ettirildi. 1935 senesinde şehrin üst kısmında yer alan Akmezarlık, parka dönüştürüldü. Ayrıca yıllardan beri üzerleri kapalı olan ve daima yangın tehlikesine maruz kalan, hava ve güneşten de yoksun olan kapalı çarşı denilen yerdeki dükkanların aralarındaki çatılar söktürüldü. Söktürülme işleminin gerçekleşmesiyle birlikte burası aydınlık bir yer haline getirilmiş oldu. Kirlevik Şelalesinden istifade edilerek elektrik üretimi projesi hazırlandı. 1937 yılında Erzincan Belediyesi, 1937 bütçesine koyduğu paradan 4500 lira sarf ederek son sistem 2,5 tonluk bir yangın ve sulama makinesi getirtti. Ayrıca taş ve kum taşımada kullanılacak kamyonet alındı. 
1937 bütçesinden sarf edilerek icar evleri, bağırsakhane ve garaj inşa ettirildi. 1938 senesi 
bütçesinden elektrik tesisatı ve istasyon caddesinin açılması ve gazhane inşası gibi önemli imar işleri de programa dahil edildi ve hazırlığına başlandı. 1938 yılında, Vasker deresinin taşması ve şehri su basması dolayısıyla belediye tarafından geçici köprüler kurularak, halkın sokaklarda yürümesine yardım edildi ve seller yüzünden bozulan suyolları tamir edilerek şehir susuzluktan kurtarıldı. Ancak, 1923'de kurulan Erzincan Belediyesi'nin çalışmaları 1939 depremi ile kesintiye uğradı. Depremden sonra, çalışanlarının ücretlerini ödeyemeyecek duruma gelmiş ve tüm kadrosu dağılmıştı. Kısa bir süre sonra yeni bir belediye bütçesi hazırlandı. Bundan sonra dağılan Belediye teşkilatı yeniden kuruldu. 1940'dan sonra Erzincan'a özgü, deprem sonrası her türlü faaliyetin tek bir elden koordine edilebilmesi amacıyla, 2/13714 sayılı 15.06.1940 tarihli kararla Belediye Başkanlığı Erzincan Valisinin uhdesine verildi. 


Hasan Sükuti TÜKEL. 1927'de doğdu. Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Binbaşı Tabipliği görevinde iken Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına atandı. 1933 ile 1939 yılları arasında bu ilin belediye başkanlığını yaptı. Ardından 1940 ile 1943 yılları arasında Erzincan'da vali olarak görev yaparken üç yıl belediye başkanlığına da vekalet etti. 1944 ile 1945 yılları arasında Bolu valilikleri yaptı. 
Maraş'taki altı yıllık görev süresi içerisinde birçok hizmete imza attı. Bunların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür. Derelerin üstlerinin kagir tonozlarla kapatılarak ağaçlandırılıp bulvar haline getirilmesi. Temin edilen arazi üzerine bütün teşkilatıyla beraber yeni bir mezarlığın yapılması. Kaledeki bayrak direğinin esaslı bir abidenin üzerine tespit edilmiş olması ve abidenin yüzeyine “Maraş silah gücüyle indirilen bayrağını iman gücüyle yeniden dalgalandırdı” ifadesinin yazılması. Sütçü İmam hadisesinin yaşanmış olduğu Uzunoluk yakınlarına bir anıt yaptırılarak anıt üzerine, “Sütçü İmam Türk namusunu ve şerefini burada korudu”, ifadesinin yazılması. Hasan Sükuti Tükel'in belediye başkanı olarak yaptığı hizmetler arasında Pınarbaşı içme suyunun Terkos sistemine alınması da vardır. Ayrıca Pınarbaşı suyu üzerinde kurduğu hidro elektrik santraliyle Maraş'a elektrik getirmiştir. Dr. Hasan Sükuti Tükel'in Maraş'ta görev yapmış olduğu altı yılı da içine alan “Tatlı ve Acı Hatıralar” isimli kitabı Maraş için önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Eser 1949'da kaleme alınıp 1952-1953”te İzmir'de 108 sayfa olarak Piyasa Matbaası'nda basıldı. Eski 


Belediye Başkanı söz konusu kitabının daha ilk cümlesinde: “Vatanımızda hüküm süren idari ve içtimai facialardan ve bunların insani kayıtlardan azade faillerinden bahseden bu kitap ne bir kin gayretiyle ve ne de bir öç almak sevdasıyla yazılmıştır”, demektedir. Tükel'in ayrıca, 1934'te basılan Siyah Örtü isimli bir romanı vardır. 


Abdullah Dilaver ARGUN (1902-1978). Elaziz İstinaf Mahkemesi Azasından İsmail Kamil Bey ile Münire Hanımın oğludur. Ergani'de doğdu. Mercan İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. 
Temmuz 1922'de Mülkiyeden Pekiyi derecede ve birincilikle mezun oldu. 19 Eylül 1922'de Görele Rüşdiyesi Tarih, Coğrafya Muallimliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. 10 Mart 1923'de aynı okulun müdürlüğüne terfi etti. Bu görevden 13 Ağustos 1923'de Bulancak Nahiyesi 
Müdürlüğüne nakledilerek idare mesleğine geçti. 1 Ağustos 1925'de kaymakamlığa terfi ettirildi. 4 
Ağustos 1925'de Tirebolu Kaymakamlığına atandı. Bu görevden de 21 Kasım 1925'de ayrılıp 6 
Aralık 1925'de Ticaret Vekaleti Şirketler Şubesi Müdürlüğüne getirildi. Şirketler Müdürü iken | Şubat 1926'da, Bankacılık öğrenimini yapmak üzere Ticaret Vekaleti hesabına Paris'e gönderildi. 
Paris Yüksek Mali İlimler Müessesesinden de sertifika aldı. Nisan 1928'de döndü. Bir süre daha eski görevinde çalıştıktan sonra tekrar idare mesleğine geçti. 8 Eylül 1928'de Borçka, 6 Haziran 1931'de Şavşat, 19 Mayıs 1932'de Vakfıkebir 4 Mart 1933'de Kuşadası Kazaları Kaymakamlıklarına; 19 Eylül 1935'de İzmir, 14 Nisan 1936'da Seyhan (Adana) Hukuk İşleri 
Müdürlüklerine; 31 Ağustos 1936'da Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler 4. Şube Müdürlüğüne; 19 
Temmuz 1939'da Ankara Vali Muavinliğine; 11 Nisan 1941'de Dahiliye Vekaleti Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 2. Şube Müdürlüğüne; 6 Ağustos 1941'de Nallıhan Kaymakamlığına atandı. Bu görevde iken valiliğe yükseltildi. 23 Mayıs 1942'de Van Vali Vekilliğine; 19 Nisan 1943'de Erzincan Valiliğine getirildi. Valiliği sırasında Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Belediye Başkanlığı sırasında, il merkezindeki çamur ve tozdan ibaret olan ana yol muntazam bir şekilde yaptırılmış, bu yolun etrafında Hükümet Konağı, Belediye Binası, Tephirhane (mikroplardan arındırılan buhar evi), okul, memur evleri vb. gibi Erzincan'ın yeniden yapılanmasını sağlayan çeşitli binaların inşasına başlandı. Argun, 17 Haziran 1945'de Erzincan Valiliğinden ayrıldı. Bir süre merkezde kaldıktan sonra 29 Mart 1946'da İzmir Mansub İdare Kurulu Üyeliğine; 14 Ağustos 1947'de 4. Genel Müfettişlik Baş müşavirliğine; 3 Mart 1947'de vekaleten, 31 Mart 1948'de asaleten İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne; 3 Ağustos 1949'da aynı Bakanlık Tetkik Kurulu Başkanlığına; 2 Eylül 1950'de Muğla, 18 Temmuz 1951'de Aydın Valiliklerine; 20 Aralık 1954'de Aydın Valiliği kadrosu ile Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığına nakledildi. 1 Kasım 1957'de Muğla Mebusu olarak T.B.M.M.'ne girdi. 17 Temmuz 1958'de mebusluktan istifaen ayrılıp Ankara Valiliğine getirildi (17.07.1958—27.05.1960). Bu arada Ankara Belediye Başkanlığını da deruhte etti. 27 Mayıs 1960'da Ankara Valiliği ve Belediye Reisliği görevi sona erdi. 8 Haziran 1960'da da emekliye ayrıldı. İstanbul'da öldü. Evli ve üç çocuk babasıydı. Fransızca biliyordu. Belediyeler ve Hususi İdareler Rehberi (Akif İşcan ile beraber), İl idaresi Kanunu (İhsan Olgun ile beraber) isimli basılmış eserleri bulunmaktadır. . 


Orhan Sami GÜVENÇ (1893-1967). İstanbul'da doğdu. Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakamlık, Mülkiye müfettişliği, vali muavinlikleri görevlerinde bulundu. 1943-1944 yılları arasında Muş, 1945-1946 yılları arasında Erzincan, 1946-1947 yılları arasında Samsun, 1948'de Giresun ve 8.8.1949-15.6.1950 tarihleri arasında Çankırı valilikleri yaptı. Erzincan Valiliği sırasında beş ay boyunca Belediye Başkanlığı görevini de uhdesinde bulundurdu. Güvenç, yaklaşık bir buçuk sene kadar yürüttüğü bu görevinde ilin iktisadi ve kültürel kalkınmasına önemli katkıda bulundu. 
Görevde kaldığı süre içerisinde, özellikle Erzincan'ın yeniden imarı konusundaki çalışmaları 


yönlendirmesi ile öne çıktı. Onun döneminde bakanlık bütçelerinden temin edilen parayla Hükümet Konağı, cezaevi, ortaokul, tephirhane, Belediye Oteli ve Gazinosu, PTT binası, Ziraat Bankası binası ve lojmanları, Tekel binası gibi yapıların inşaatlarına başlandı. Bunun dışında İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesine ayırdığı bütçe ile de “Yeni şehir” de kooperatif evlerinin inşaatına başlanmasını sağladı. Ayrıca ildeki birçok yolun tamir edilmesi, Erzincan-Pülümür yolunun motorlu vasıtalara açılması, yeni şehirde yapılan yol üzerinde 20 bin metre kaldırım döşenmesi de yine Vali Güvenç'in döneminde gerçekleşti. Orhan Sami Güvenç, Çanakkale Gazisi idi. 


Rauf BAYINDIR (1899-1981). Erzincan'da doğdu. Babası Sami Efendi annesi Bedriye Hanımdır. 
Halkalı Ziraat Mektebi yüksek kısmını bitirdikten (1923) sonra 1944'e kadar Milli eğitim teşkilatında hizmet verdi. Erzincan Orta Okulu ve Lisesi Müdür Muavini, Kars Orta Okulu ve Lisesi, Samsun Lisesi ve Erzurum Liseleri Müdürü, Trabzon Lisesi ve İstanbul Erkek Liseleri Öğretmeni, Vefa Lisesi Müdür Muavini, Ankara Gazi Lisesi Müdürü, Atatürk Lisesi Öğretmeni, Tarım Bakanlığı Mütehassıs Müşaviri, 1945-1948 yılları arasında Erzincan Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 1946'da belediye başkanlığının valilerin uhdesine verilmesi uygulamasına son verildi. 
1946'da Rauf Bayındır, İçişleri Bakanlığı tarafından Erzincan Belediye Başkanı olarak tayin edildi. 
Rauf Bayındır, 9 Ocak 1946 Çarşamba günü Erzincan'a gelerek görevine başladı. Bayındır, Belediye Başkanlığı seçimlerinin yapıldığı 26 Mayıs 1946 tarihine kadar Erzincan Belediye Başkanlığı görevini atanmış olarak sürdürdü. 1948'de Erzincan Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı (1950-57) oldu. 1957'den itibaren yeniden Erzincan Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 27 Mayıs darbesinden sonra CHP kontenjanından Erzincan temsilcisi olarak yer aldı (6 Ocak 1961-25 Ekim 1961). Bahçe işleriyle uğraşmayı severdi. Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu üyesiydi. Şefika hanımla evli (1942) idi. Almanca biliyordu. Teknik Tarım ve Bahçıvanlık Okulları İçin Tabiat Bilgisi Kitabı adlı bir basılı kitabı vardır. 


Naci GÜRKAN. 1910'da Erzincan'da doğdu. 1930 da İstanbul Yüksek Teknik Okulunu bitirdikten sonra Gümüşhane, Erzincan, Erzurum ve Trabzon'da kamu görevinde çalıştı. 1948'de, Belediye Meclis Üyelerinin oy kullandığı seçim sonucunda Belediye Başkanlığına Naci Gürkan seçildi. 
Ardından iki yıl süresince, CHP'den Erzincan Belediye Başkanı olarak görev yaptı. CHP Erzincan İl ve Merkez ilçe Teşkilatlarında ve Halkevi'nde görev aldı. 1954 seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı oldu. İnşaat mühendisi ve müteahhit olarak çalıştı. Başbakan Günaltay 1949?daki gezi incelemeleri esnasında yeni şehrin inşaatında, zaruri ihtiyaçların birinci plana alınmayarak paranın gelişigüzel bir şekilde ikinci derecedeki işlere harcanmış olmasından ve vakit kaybedilmesinden dolayı üzüntülerini dile getirmişti. 


Nusret BAYINDIR. Erzincan'da doğdu. Yüksek Ziraat Mühendisi olan Bayındır, bir müddet sonra profesör unvanı aldı. “Toprak İşletmeleri Ürünleri” adında eseri vardır. Ziraat Okulunu bitirdikten sonra Harp Akademisine öğretmen olarak atandı. Ziraat Müdürlüğü, Kara Hava Levazım Okulu Öğretmenliği, Ziraat Okulu ve Askeri Lise öğretmenliği görevlerini ifa ettikten sonra 1950-1952 yılları arasında DP den belediye başkanlığı yaptı. 1952 yılı sonunda Belediye Meclis Üyeleri tarafından görevden uzaklaştırılması ile boş kalan Belediye Başkanlığı 1953 yılı başına kadar vekaleten yürütüldü. Nusret Bayındır hasta olduğu bir sırada Vali İsmail Hakkı Baykal, bazı Belediye Meclisi üyelerine baskıda bulunarak Bayındır hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmesini sağladı. Eski DP İdare Heyeti Üyesi ve Eski Erzincan Belediye Başkanı Nusret Bayındır'ın Öz Erzincan Gazetesindeki köşe yazılarında, Erzincan Valisi İsmail Hakkı Baykal, Erzincan Belediye Başkanı Refik Kurdoğlu ve parti yönetimine karşı cephe aldığı, onların 


icraatlarını eleştiren mahiyette yazılar neşrettiği görülmektedir. Nusret Bayındır Şefika Hanımla evli idi. 


Refik KURDOĞLU. Erzincan'da doğdu. Rüştiyeyi bitirdikten sonra, Nahiye Vilayet Katipliği ve Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ardından müteşebbis olarak taahhüt işleri yaptı. Daha sonra, iki dönem DP'den belediye başkanlığı görevini ifa etti. Erzincan'a gelen DP Genel Merkez Müfettişlerinden İsmail Aşkın, Genel Merkezin de onayı ile DP il idare heyetini feshetti. Feshedilen parti yönetiminin yerine de geçici bir idare heyeti teşkil edildi. Feshedilen DP İl Başkanı ve aynı zamanda Erzincan Belediye Başkanı Refik Kurdoğlu, bir müddet sonra da Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. 1957'de partiden ihraç edildi. Ancak iki ay sonra ihraç kararı kaldırıldı. 
1946'daki CHP Mitinginde partinin önemli üyesi ve hatibi olan Refik Kurdoğlu şu konuşmayı yapmıştı. “Arkadaşlar; Ortada iki şık vardır. Birisi yapılacak vaat, diğeri yapılmış ve gözümüzle gördüğümüz işlerdir. CHP'nin yapıcılığı meydanda ve gözle görülmektedir. ... Unutmayınız ki düne kadar Molla Köyü'ne gitmeye cesaret edemeyen her türlü soyulmak ve vurulmak tehlikesiyle karşı karşıya kalan Erzincanlılar, bugün her tarafa yalnız başına seyahat edebiliyor. Çocuklarımız cehaletten kurtarılarak hepsi okutuluyor. Yedi seneden beri ateş, kan, sefalet içerisinde bütün dünya kavrulurken işte bizi bu ateşlere sokmayan CHP ve onun koruyucusu İsmet İnönü dür.” 


Hüsamettin ATABEYLİ. 1922'de İstanbul'da doğdu. Babası Abdulgani Efendi annesi Faika Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra avukatlık yaptı. 1955-1957 yılları arasında Erzincan Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 
Serbest avukat olarak çalıştı. Pancar Kooperatifi Müdürlüğü yaptı. I. (XII) Dönem Erzincan Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Yakup YÜCEL. 1922'de, Şarkikaraağaç'ta doğdu. Mehmed Yücel ile Şerife Hanımın oğludur. 
1937'de Kayseri Lisesini, 1941'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 
Ardından, Maliye Vekaleti Stajyer Memur adaylığı ile görevlendirildi. Kasım 1941'de silah altına alındı. Nisan 1944'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Mayıs 1944'de İçişleri Bakanlığı Maiyet Memurluğuna tayin edilerek idare mesleğine geçti. Sırasıyla, Ankara Maiyet Memurluğunda; Çankaya, Keskin Kaymakam Vekilliklerinde; Zir Bucak Müdürlüğünde; Karaman, Hadim Kaymakam Vekilliklerinde bulunduktan ve stajını tamamladıktan, Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. Şubat 1948'de Kaman, Ağustos 1950'de Çıldır, Ocak 1951'de Ardahan, Mayıs 1952'de Aşkale, Eylül 1953'de Karaman, 1956'da Turgutlu, 1958'de Ödemiş Kaymakamlıklarına; Temmuz 1960'da Erzincan Vali Vekilliğine (Yücel, aynı zamanda 3 ay süreyle Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi); Eylül 1960'da İzmir Vali Muavinliğine ve ek görev olarak Belediye Reis Vekilliğine; Ocak 1966'da Adana, 31 Ocak 1969'da da Bursa Vali Muavinliklerine getirildi. 20 Ocak 1955'de Güner (Kayserilioğlu) Hanımla evlendi; İki oğlu vardır. 
Şarki Karaağaç Kültür Derneği Üyesidir. Ahmedli (Turgutlu-Manisa) Bucağı ile Kaman İlçesinin Fahri Hemşehriliği unvanlarına sahiptir. 


Sadi Kazım SÜER (1910-1970). Selânik Katarin'de doğdu. 1932 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi. 
Kaymakamlık, Elazığ, Kırklareli, Bursa, Adana ve İzmir'de vali muavinliği görevlerinde bulundu. 
15.12.1961 — 08.07.1963 tarihleri arasında Burdur ve Erzincan valilikleri yaptı. Bu görevleri sırasında Belediye Başkanlığı görevlerinde de bulundu. 1961'de Bursa Vali yardımcılığı esnasında görevini kötüye kullanma suçundan dolayı vali, vali yardımcıları ve emniyetçilerle birlikte yargılandı. Makbule Hanımla evli olup iki çocuk babası idi. 


Kemalettin GAZEZOĞLU (1923-1976). Çankırı doğumludur. 1946'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Çankırı'da Maiyet Memuru olarak göreve başladı. 
Kaymakamlık, Mülkiye Müfettişliği görevlerinde bulundu. 1960-1961 yılları arasında Bingöl, 1961-1964 yılları arasında Erzincan, 1964-1966 yılları arasında Amasya, 1966-1968 yılları arasında Şanlıurfa, 1968-1970 yılları arasında Trabzon, 1970-1972 yılları arasında Afyonkarahisar ve 1972- 
1975 yılları arasında Hatay valilikleri yaptı. Erzincan valiliği sırasında iki yıl boyunca Belediye 
Başkanlığı görevinde de bulundu. 


Nedim MURADOĞLU. 1926'da Erzincan'da doğdu. 1956 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi, avukat olarak çalıştı. 1963-1969/1973-1977 yılları arasında iki dönem Erzincan Belediye Başkanlığında görev yaptı. 


Refik ARAS. 1937'de Erzincan'da doğdu. Babası Abdulhalim Efendi annesi Kadriye Hanım idi. 
Ankara Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan mezun oldu. Ankara GAMA İnşaat AŞ Muhasebe Müdürü, Serbest Mali Müşavir oldu. 1970-1973 yılları arasında Erzincan Belediye Başkanlığı yaptı. 
İstanbul Milpa AŞ Genel Müdürü, İstanbul Doğan Şirketler Grubu AŞ Başkan Yardımcısı, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı oldu. XX. Dönem ANAP'tan İstanbul Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babasıdır. 


Adnan ERCAN (1977-1980). 1941'de Erzincan'da doğdu. Adnan Ercan İlkokul, Askeri Ortaokul, Askeri Lise ve Kara Harp Okulunu takiben Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığının Matematik öğretmenliği imtihanını kazandı ve öğretmenlik belgesi aldı. İlk memuriyet hayatına Ankara İmar Limited Şirketinde başladı. 1968 yılında Erzincan Belediyesi Hal Müdürlüğü İktisat Müdürlüğü ve Belediye Reis Muavinliği görevlerinde bulundu. 
Ayrıca dışarıdan Kız Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, İmam Hatip Lisesi gibi okullarda Matematik, Beden Eğitimi ve İngilizce Öğretmenliği yaptı. Erzincan Işıkpınar Süt Fabrikası Kooperatifi Başkanlığı, Doğusan Asbestli Boru Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Beden Terbiyesi Boks Ajanlığı görevlerinde bulundu. Erzincan Belediye Başkanı seçildi ve 1977- 
1980 yılları arasında görev yaptı. 1980-1984 yılları arasında Serbest ticaretle uğraştı. 1984—1989 
yılları arasında tekrar Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı bulunduğu yıllarda Avrupa Konseyi Üyesi olarak Fransa'da, 1985'te Amerika'da Dünya Belediye Başkanları toplantısında Türkiye'yi temsil etti. 1985—1989 yılları arasında Ankara'da Türk Belediyecilik Demeği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 1990-1993 yılları arasında Türkiye Gübre Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1993 yılında emekli oldu ve Hac görevini ifa etti.1994 — 1998 yıllarında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik yaptı. 1998 yılında Belediyeden emekli olduktan sonra Eskişehir Güven Motorlu Araçlar Anonim Şirketinde Genel Müdürlük yaptı. 
Eskişehir Boks Ajanlığı, Eskişehir'e Hizmet Vakfı Başkanlığı, Eskişehir Vilayet Fak Fuk Fonu Üyeliği, Eskişehir İlim Yayma Cemiyet Başkanlığı yapan Adnan Ercan evli ve dört çocuk babasıdır. 


Nusret ÇETİNKAYA. 1924'te Erzincan'da doğdu. 1942 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Emekli olduktan sonra 12 Eylül Askeri Darbesi sonucu, yönetime el koyan askeri idare tarafından Erzincan Belediye Başkanı olarak atandı. 1984 yılında Demokratik hayata geçilmesi ile bu görevi sona erdi. 


Talip KABAN. 1955'te, Tercan'da doğdu. Babası Osman Efendi annesi Tevhide Hanımdır. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi, Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Mühendis olarak çalıştı. 1989-1999 yılları arasında Erzincan Belediye Başkanı, Erzincanspor Kulübü Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar AŞ Teknik Danışmanı oldu. AK Parti'den XXII. Dönem Erzincan Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babasıdır. 


Erkan KARAMAN (1999-2004). 1955'te Erzincan'da doğdu. 1979'da Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinden mezun oldu. 1980'de Erzincan Köy Hizmetlerinde şef olarak memuriyetine başlayan Karaman, Ordu, Bitlis ve Malatya'da Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ankara Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Merkez Eğitim Müdür olarak da görev yapan Karaman 1999'da MHP'den aday olduğu Belediye Başkanlığını kazanarak bir dönem bu görevini ifa etti. Evli ve bir çocuk babasıdır. 


Mehmet BUYRUK. 1950 yılında Erzincan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Teknik Ziraat ve Erzincan Liselerinde eğitim gördü. Ziraat teknisyeni olarak çalıştı. 
1976'da Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümünden Lisans derecesi ile mezun oldu. Çalışma Bakanlığında Bakanlık Müfettişi olarak görev yaptı. Askerliğini Samsunda yedek subay olarak tamamladı. Bir gurup arkadaşı ile ERMAT Ofset ve DOĞU Gazetesini kurdu. ERDAV, Anadolu Lisesi, Sabancı Kız Yurdu ve TEMA Vakfı Erzincan Şubesinin kurucuları arasında yer aldı. Vali Recep Yazıcıoğlu döneminde İl Daimi Encümen Üyesi olarak çalıştı. Bu dönemde yapılan tüm projelere katkıda bulundu. DOĞU Gazetesi ve ERMAT Ofset bünyesinde Erzincan ile ilgili yüze yakın kitabın yayınlanmasına öncülük etti ve Doğu gazetesinde birçok makalesi yayınlandı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde AK Partiden Erzincan Belediye başkanlığına seçilen Mehmet Buyruk, seçildiği günden bu yana Erzincan'da büyük projelere imza attı. Evli ve dört çocuk babası olan Buyruk 2009 yılına kadar belediye başkanlığı görevinde bulundu. 


Yüksel ÇAKIR. 1973 yılında doğdu. İlköğrenimini Erzincan Bahçelievler İlkokulunda, orta öğrenimini Erzincan Kazım Karabekir Lisesinde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. 
Erzincan Meslek Yüksek Okulu Makine Programında iki yıl okutmanlık yaptıktan sonra ailesine ait hazır beton imalatı, inşaat yapım pazarlama, turizm otelcilik, doğalgaz ve mühendislik müşavirlik hizmetleri veren şirketlerinin bünyesinde ticari hayatını sürdürdü. AK Parti kurucu İl Başkanlığı görevinde bulunduğu altı buçuk yıllık süre içerisinde 3 Kasım Genel Seçimleri ve 28 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde il başkanı olarak görev yaptı. Erzincan da çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla, Erzincanspor'un birçok faaliyetlerinin sürekli içerisinde oldu. 2009-2014 yılları arasında Erzincan Belediye Başkanlığı yaptı. Yüksel Çakır evli ve üç çocuk babasıdır. 


Cemalettin BAŞSOY. 1959 yılında Erzincan'ın Refahiye İlçesinde dünyaya geldi. Erzincan Tarım Meslek Lisesinde başladığı eğitimine, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 
Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başladı. Tarım İl Müdürlüğünde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında çeşitli projeleri hayata geçirdi. 
Birçok farklı şehirde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da sonlandırdı. 
Emeklilikle birlikle sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. 
Mengüceli Mahallesi muhtarlığı ile siyasete adım attı. AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve 


AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanı seçildi. 2014-2019 yılları arasında Erzincan Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Cemalettin Başsoy, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Bekir AKSUN (2019-günümüz). 1967 yılında Erzincan'da doğdu. Bekir Aksun, ilk, orta ve lise öğrenimini Erzincan Üzümlü ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulunu 1987 yılında tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı. 
1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yaptıktan sonra 2006 yılında ticarete atıldı. Milliyetçi Hareket Partisinde Erzincan MHP Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan MHP Basın Danışmanlığı, MHP Erzincan İl Genel Meclis Üyeliği, Erzincan MHP İl Başkan Vekilliği, Erzincan MHP İl Başkanlığı, MHP Üst Kurul Delegeliği, 2018 Genel Seçimlerinde MHP Erzincan Milletvekili Adayı olan ve mevcut olarak MHP Erzincan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aksun evli ve üç çocuk babasıdır. 


Erzurum 


Mehmet Nazif DUMLU (1880-1961). Erzurum'da doğdu. Harp Okulu mezunudur. Askerlik ve ziraatla ile uğraşmıştır. 1924-1927 yılları arasında Erzurum Belediye Başkanlığı yaptı. II. Dönem (Ara seçim) Saruhan (Manisa), II, II., IV., V., VI., VII. ve VIII. dönem Erzurum milletvekilliği yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Zakir GÜRBÜZ. 1887'de Erzurum'da doğdu. Gençağazade Binbaşı Hacı Osman Efendinin oğludur. Erzurum İdâdisi'nden mezundur. Milli Mücadele öncesindeki zor günlerde önemli hayır işlerinde bulundu, evleri dolaşarak halkı teşkilatlandırmaya çalıştı. 1918-1921 ve 1927-1928 döneminde olmak üzere iki defa Erzurum Belediye Reisliği görevinde bulundu. 


Seyfullah TOPDAĞI (1859-1943). Seyfullah (Hafızzade) Topdağı, Erzurum'da doğdu. Mehmet Şerif Efendi'nin oğludur. Rüştiyeyi bitirdi. Dâva vekili iken adaylığını koydu, 16 Kasım 1908'de 
198 oy alarak mebus seçildi. Meclis-i Mebüsân'da Arzuhal Encümeni Reisliği de yapan Seyfullah 
Efendi, üçüncü devrede de mebusluk görevini sürdürdü. I. Dünya Savaşı sırasında oluşturduğu özel müfreze ile Artvin ve Ardahan yöresinde düşman güçlerine karşı savaştı. Hafızzade Seyfullah Topdağı, Ekim 1930 seçimlerinde Erzurum Belediye Başkanlığına seçildi ve Haziran 1932 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Erzurum Belediye Başkanlığı döneminde, 1931 Tarihli İmar Programı, Kamış ve Cilin Yasaklanması, Bostanların Pis Sularla Sulanması, Modern Su Tesisatı Yapma Girişimi ve Elektrik Hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapıldı. 


Mustafa Durak SAKARYA (1876 — 1942). İstanbul'da açılan ilk Polis Okulundan mezun oldu. 
Burada aldığı hukuk tahsilinin ardından Erzurum, Bitlis, Ankara, Adana illerinde polis müdürlüğü, Emniyet-i umum müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. TBMM I. dönem Erzurum milletvekilliği yaptı. I. dönem sonunda adaylığını koymadı. 1933-1935 yılları arasında Erzurum Belediye başkanlığı yaptı. Belediye Başkanlığı döneminde, fakirlik ve dilencilikle mücadele, Belediye Dispanserinin açılması ve fuhuşla mücadele, tezek ve gübre ile mücadele, mezbaha inşasına başlanması, Ilıca Kaplıcalarının inşası gibi bazı inşa faaliyetleri, Cumhuriyet Caddesi'nin Çaykara'ya ulaştırılması, altyapı faaliyetleri, su tesisatı, elektrik hizmetleri, öz kaynaklardan 


elektrik üretmek, Belediyenin ilk radyosu, Belediyenin otobüs işletmesi gibi konularda çalışmalar yapıldı. Eski eserlerin ve mezarlıkların tahribi gibi konularda icraatları eleştirildi. Mustafa Durak TBMM V. ve VI. dönem Gümüşhane milletvekilliği yaptı. İlk dönem mecliste iki defa gündeme gelen Meclisin Kayseri'ye nakli meselesinde söz almış ve milletvekillerini naklin yapılmaması hususunda ikna etmeyi başarmıştı. Bursa'da vefat etti. 


Salim ALTUĞ (1895- 1961). Kitapçızade Salim Erzurum'da doğdu. Harp Okulu mezunudur. 
Erzincan Menzili Nakliye Kolları komutanlığı, İstanbul Tapa Fabrikası Muhafız Bölüğü komutanlığı, Romen Esirleri Heyeti Başkanlığı, Rüsumat Umum Müdürlüğü Müfettişliği, Kars Belediye Azalığı, reis vekilliği, umumi meclis azalığı, 1935-1938 yılları arasında Erzurum Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, Manav Teşkilatının kaldırılması ve Halk Pazarı, Bostancılarla Mücadele, Ilıca Kaplıcaları, Millet Bahçesinin ıslahı ve ağaçlandırma faaliyetleri, temizlik işlerinin düzenlenmesi ve altyapı faaliyetleri, Paşalar Suyu'nun şehre getirilmesi, elektriğin İmar Birliği'ne devri gibi çalışmalar yapıldı. TBMM VI., VII. ve VIII. dönem Erzurum milletvekilliği görevlerinde bulundu. Evli ve dört çocuk babası idi. 


Şevket ARI. 5 Kasım 1937'de geldiği Erzurum Belediye Başkanlığı görevinden 6 Kasım 1939”da ayrılmıştır. İnş. Yük. Müh. Şevket Arı döneminde yapılan önemli yenilikler şu şekildedir. Mezbaha, bakımevi ve bedesten hizmete açıldı (1938). Erzurum imar planı Fransız şehircisi (Bazı kaynaklarda Alman) Yüksek Mimar, Mühendis M. Jak Lamber'e yaptırılmasına başlandı (1938-39). Gez Mahallesi, İstasyon, Tahtacılar ve Kars Kapı arasında açılan yola rastlayan gayrimenkuller ile Tebrizkapı civarında toplam 63 bina ve dükkân istimlak edildi. Gülahmet'te (Çürüklük namıyla bilinen mezarlık yerinde / günümüzde Batpazarı); Üç Kümbetler ve Erzincan Kapıda (Bugünkü Çaykara caddesi) çocuk bahçeleri yapıldı. Belediyeye ait Cumhuriyet Oteli'ne ilave olarak bir gazino (Hükümet meydanındaki Vakıflar Talebe Yurdu binası) ile Kale dibinde, harap vaziyetteki on bir adet dükkân yeniden inşa edildi. Mahallebaşındaki Tepe Mezarlığın doğusundaki metruk Acem Mezarlığı, Arabacılar Meydanı yanındaki saha, hayvan pazarı olarak tanzim edildi. Ardahan Kapı civarındaki hayvan pazarı buraya nakledildi. Lala Paşa Camiinin kuzeyindeki boş sahada park tanzimine ve bir havuzun inşaıa başlandı. Belediye Başkanı, merhum, Şerif Efendi tarafından kurulan fakat daha sonra lağvedilen “Şehir Bandosu? yeniden kuruldu. Arı,1950-1951 yılları arasında CHP'den tekrar Belediye Başkanlığı yaptı. Mevcut alt yapıya ilave olarak 315 beygirlik yeni bir elektrik motoru satın alındı, şehre getirilerek, hizmete sokuldu. Daha önce ayar bakımı için Samsun'a gönderilen su sayaçlarının Erzurum'da ayarlarının gerçekleştirilmesi için “sayaç ayar bakım istasyonu” kuruldu. Habib Efendi ve diğer bazı derelerin ıslahı yapılarak üzerleri kapatıldı. 
Mahallebaşı'na semt garajı ve dükkânlar inşa edildi. 


Mehmet Mesut ÇANKAYA (1887-1950). Erzurum?”da doğdu. İstanbul Hukuk Mektebi mezunudur. 
Serbest avukatlık, Erzurum Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i hukuk cemiyeti idare heyeti üyeliği, Erzurum Kongresi azalığı, Erzurum vilayeti idare heyeti azalığı yaptı. 1940-1945 yılları arasında Erzurum Belediye Başkanlığı yaptı. VII. Dönem (Ara seçim) Antalya, VIH. dönem Erzurum milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Kazım YURDALAN (1883—1962). Erzurum'da doğdu. İstanbul'da Harbiyeyi 1902'de Piyade Teğmen'i olarak bitirip çeşitli yerlerde Jandarma subayı olarak görev yaptı. Erzurum Kongresi'ne Tortum delegesi olarak katıldı. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Mustafa Kemal'e yardım etmek üzere seçilen kurulda yer alan beş kişiden birisiydi. Erzurum Kongresinden sonra 


silahlı kuvvetlerde görev aldı ve 29. Piyade Alay komutanı olarak Kars ilinin düşmandan kurtarılmasında gösterdiği başarıdan dolayı 1920 tarihinde Yarbay rütbesine yükseltildi ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. 1935 yılından 1945 yılına kadar değişik hizmetlerde bulunan Yurdalan, 1945-1950 yılları arasında Erzurum belediye başkanlığı görevinde bulundu. 1950 seçimlerinde, milletvekili adayı olmak üzere, Erzurum Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Yerine Nafia Müdürü Esat Tunçel, 1 Nisan—16 Eylül tarihleri arasında vekâleten belediye hizmetlerini yürüttü. 
Erzurum Merkez Yenimahalle Belediyesi ile Palandöken Belediyesi sınırları içindeki iki mahalleye adı verildi. 13 Aralık 1962 tarihinde İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesinde vefat etti. İstanbul?da toprağa verildi, vasiyetnamesindeki isteği üzerine kabri bilahare Erzurum Şehir Mezarlığına nakledildi. 


Lütfi YALIM. Belediye başkanı Şevket Arı'nın istifası üzerine, kış mevsiminde (1 Ekim 1953 — 17 
Nisan 1954) Diş Tabibi Lütfi Yalım, Erzurum Belediye Başkanlığı'na vekâlet etti. Yalım, altı ay sürelik görevinde boş oturmayarak Mahallebaşı'ndaki itfaiye garajı ve tesislerinin inşaatını başlattı. 


Semih KORUKÇU 1954 yılında Erzurum Belediye Başkanlığı görevine gelen Semih Korukçu 17 
Kasım 1955 tarihine kadar görevde bulundu. Hizmet döneminde; Mahallebaşı?ndaki itfaiye garajı ve tesislerinin inşaatını tamamlayarak hizmete açtı, Yol, kaldırım, kanal ve benzeri belediye hizmetlerini devam ettirdi; Ayrıca sıkışık vaziyetteki Ayazpaşa caddesindeki yol genişletme çalışması için çeşitli gayrimenkullerin istimlâkını sağladı. 


Osman Edip SOMUNOĞLU (1904-1982). Erzurum'da doğdu. Babası Mehmet Efendi annesi Zekiye Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Fransızca biliyordu. Tercan ve Akçaabat Hükümet Tabibi, Gümüşhane, Denizli, Eskişehir Sağlık Müdürü olarak görev yaptı. 
1955-1960 yılları arasında Erzurum Belediye Başkanlığı yaptı. Trabzon Sıtma Savaş Bölge Başkanı, Trabzon Sağlık Müdürü, Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi (07.06.1964 — 14.10.1973) oldu. AP'den 30. Hükümet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görevlendirildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Hilmi NALBANTOĞLU (1921-2005). Oltu'da doğdu. Babası Süleyman Efendi annesi Üfeyir Hanımdır. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Orta düzey İngilizce ve Fransızca bilmekteydi. Demiryolu İnşaatı İnşaat Yüksek Mühendisi, Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Köprüler Başkanlığı Mühendisi, Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü Mühendisi, Elazığ Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Şefi, Yapım Şefi ve Bölge Müdürü, Konya 3. Bölge Müdürü olarak görevlerde bulundu. 1964-1968 yılları arasında Erzurum Belediye Başkanlığı yaptı. Serbest Mühendis ve Müteahhit olarak çalıştı. Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi (14.10.1973 — 14.10.1979), XVII. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. 


Selahattin OZAN (1918-2005). Erzurum'da doğdu. 1939 yılında Hava Harp Okulundan birincilikle mezun oldu. Hava Pilot olan Ozan, 1943 yılında Kurmay oldu. Eskişehir Hava İkmal Komutanlığı görevinde bulundu. Bir süre Paris'te askeri ateşe olarak görev yaptı. 1960 ihtilalinde kurmay albayken emekli oldu. 1968 yılında Adalet Partisi'nden Erzurum Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 1973 yılına kadar sürdürdü. 1974 yılında İller Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yapan Ozan, 1980 yılında bir süre Ankara Çubuk Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Selahattin Ozan, dört çocuk babasıydı. 


Orhan ŞERİFSOY (1928-2014). Erzurum'da doğdu. Babası Tahsin Efendi annesi Bahire Hanımdır. İlkokulu Erzurum Cumhuriyet İlkokulu'nda, liseyi Erzurum Lisesi'nde tamamladı. 
Askerliğini Kore'de yaptı. Ankara Hukuk Fakültesi'ni okudu ve buradan mezun oldu. 1958-1961 yılları arasında Kız Ortaokulu'nda Türkçe hocalığı yaptı. 1961 yılında avukatlığa başladı. 27 Eylül 1962'de Ülker Hanım'la evlendi. Orhan Şerifsoy 1973'te belediye başkanı olmadan önce, belediye meclisi üyesi iken 1964 yılında belediye seçimlerinin iptal edilmesi üzerine, kısa bir süre vekâleten belediye başkanlığı yapmıştır. Ayrıca 1964'ten belediye başkanı olduğu 1973 yılına kadar iki dönem belediye meclis üyeliği yapmıştır. 1973-77 yılları arasında belediye başkanlığı yaptıktan sonra, 1977'deki seçimi kaybetti ve avukatlık mesleğine geri döndü. Ağustos 1981'de İstanbul'a taşındı. 
İlk üç sene Sultanhamam?'da, daha sonra Kadıköy?de avukatlığa devam etti. Eşi Ülker Şerifsoy'u, 1990”da kaybetti. 2001 yılında emekli oldu. Döneminde yapılan çalışmalardan bir kısmı şöyledir. 
Kayakyolu ve Ayakkabı Fabrikası ile Kiremitlik Tabya arasında kalan 2.880.000 metrekarelik alan “Gecekondu Önleme Bölgesi” adıyla kamulaştırılmış ve burada Yenişehir semti kurulmuştur. Halka ucuz gıda maddeleri temini için iki adet Tanzim Satış Mağazası açılmıştır. Küçük Sanayi Sitesindeki demirci, keresteci, mobilyacı, doğramacı iş yerleri tamamlanmıştır. Çaykara Deresi devamı, Kumludere ve DSİ'nin batısında Terminal Caddesinin bulunduğu yerdeki dere kapatılmıştır. DSİ'nin batısındaki derenin üzerine bugünkü Terminal Caddesi yapılmış ve derenin yatağı biraz daha doğuya, yani DSİ'nin duvarının dibine alınmıştır. 50. Yıl Parkı'nda “Aziziye Anıtı” yapılmıştır. Yakutiye Medresesi'nin etrafındaki kışla ve diğer askeri binalar kaldırılmış ve Medresenin etrafı açılmıştır. 


Nihat KİTAPÇI (1928-2014). Erzurum'da doğdu. Babası Şakir Efendi annesi Atife Hanımdır. 
Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Alpullu Şeker Fabrikası Mühendisi, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Erzurum, Samsun ve Ankara Bölge Müdürü, Makine İkmal ve Etüt Konstrüksiyon Daire Başkanı olarak görevlerde bulundu. 1977-1980 ve 1980-1984 yılları arasında Erzurum Belediye Başkanlığı yaptı. Et ve Balık Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. ANAP'tan XVII. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. 46. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Necati GÜLLÜLÜ. 1942'de, Hasankale'de doğdu. Babası Rıfkı Efendi annesi Semiha Hanımdır. 
Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Orta düzey İngilizce bilmektedir. Aşkale Çimento Fabrikası Ticaret Baş memuru, Devlet İstatistik Enstitüsü Erzurum Bölge Müdürü, 1984- 
1989 yılları arasında Erzurum Belediye Başkanı, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ Yönetim 
Kurulu Üyesi, Türkiye Gübre Sanayii AŞ Gübre Fabrikaları Denetim Kurulu Üyesi, Süt Fabrikası ve Yağmur Limitet Şirketi sahibi olarak çalıştı. ANAP'tan XX. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. 
Evli olup üç çocuk babası idi. 


Mehmet Ali ÜNAL (1945-2016). 1989-1994 yılları arasında DYP'den Erzurum Belediye Başkanlığı yaptı. Büyükşehir Kanunu sebebiyle kentin de ilk Büyükşehir Belediye Başkanıydı. 
Erzurum'da vefat etti. Ünal, evli ve üç çocuk babasıydı. Döneminde imar çalışmalarına ağırlık verildi, Şehir içi ulaşımını rahatlatmak amacıyla çok sayıda yeni belediye otobüsünü hizmete sokuldu. Seyyar gasilhane hizmete girdi. 


Ersan GEMALMAZ (1994-1999). Prof. Dr Erzurum: 1943 d. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yapmış, yüksek öğrenimini de yine Erzurum'da Atatürk Üniversitesinde sürdürüp Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur. 1967 yılında açılan asistanlık sınavını kazandığı kültürtekni 


Bölümünde çalışmaya başlamış. 1972 de dalında doktor, üç yıl sonra doçent olmuş, 1989'da Profesörlüğe yükseltilmiştir. Evli olup iki çocuk babasıdır. Eserleri şunlardır. Silindir Permeatre ve kuyu Permeatrasi - Yöntemleri ve Uygulamaları, Mukavemet (Cisimlerin dayanması). Erzurum, Drenaj Mühendisliği. Cilt: I. Atatürk Üniversitesi Basımevi, Toprak - Su yapıları Atatürk Üniversitesi Basımevi. 


Mahmut UYKUSUZ. 1955'te Erzurum?”da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini Erzurum'da gördü. 1980 
yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1980-1999 yılları arasında Köy Hizmetlerinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yaptı. Milliyetçi Hareket Partisinden 1999 - 
2004 yılları arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 2004 yılından sonra ticari 
faaliyetlerde bulunan Mahmut Uykusuz, evli ve üç çocuk babasıdır. Mahmut Uykusuz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 


Ahmet KÜÇÜKLER. 1970 yılında Erzurum'da doğdu. Erzurum imam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akabinde Erzurum Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesine kayıt yaptırdı ve buradan da dereceyle mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans çalışması yaptı.1999-2000 yılları arasında Abdurrahman Gazi Vakfı genel başkanlığını yaptı. 1996 yılında göreve başladığı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği görevinden istifa ederek; AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu ve 28 Mart 2004'de yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Av. Ahmet Küçükler, iyi derece de İngilizce ve Arapça bilmektedir. Küçükler evli ve üç çocuk babasıdır. 


Mehmet SEKMEN, 1958 yılında Erzurum'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank'ta yönetici olarak başladı. 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. 
Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığına seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu'nda yer aldı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento'da devam etti. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum'un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019'da yıllarında yapılan yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğuyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Sekmen, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye'nin en başarılı “Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi. Spor hayatında da önemli başarılara imza atan Başkan Mehmet Sekmen, 10 yıl Kartalspor Futbol Kulübünün Başkanlığı görevinde bulunarak Türk sporuna Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Egemen Korkmaz gibi yaklaşık 30 profesyonel futbolcu 


kazandırdı. Kartalspor'un altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3. Lig'den Süper Lig'e çıkararak kentin sosyal yaşamı olan sporda da hayata geçirdiği dev projelerle Erzurum'un spor şehri olmasında aktif rol aldı. Başkan Sekmen, evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir. 


Muhyettin AKSAK. 1957'de Aziziye/Yarımca'da doğdu. Babası Ali Efendi annesi Behice Hanımdır. Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İngilizce bilmektedir. İnşaat Mühendisi ve İş Adamı olarak çalıştı. Erzurum Merkez Yakutiye Belediye Başkanı, Abdurrahman Gazi Vakfı Genel Başkan Yardımcısı, Palandöken Vakfı Kurucu Genel Başkanı, İlim Yayma Cemiyeti Erzurum Şube Başkanı, Erzurum Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Erzurumspor Onursal Üyesi, Erzurum Ticaret Odası ve Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası Üyesi olarak görevlerde bulundu. AK Parti'den XXIII. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli olup altı çocuk babasıdır. 


Eskişehir 


Yılmaz BÜYÜKERŞEN (1999). 1937'de, Eskişehir'de doğdu. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesinde okudu. Mimarlık ve Hukuk öğrenimi gördü. 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. 1966 yılında doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu. 1976'da mezun olduğu akademinin başkanlığına seçildi. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Ayrıca, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığını yürüttü. 1994 yılında 3984 Sayılı Kanununun çıkarılmasıyla bu görevinden ayrıldı. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulunun kuruluşunu Eskişehir'de gerçekleştirdi. Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli, Büyükerşen tarafından yapıldı. Ayrıca Eskişehir'de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan açıköğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük etti. 18 Nisan 
1999 Seçimleri'nde Demokratik Sol Partiden aday olan Prof. Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, istifa etmesini isteyen Demokratik Sol Parti yönetiminin talebine uyarak bu partiden istifa etti. 27 Şubat 2011'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden dördüncü kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisinin ve Millet İttifakı'nın adayı olarak beşinci kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. DİSK önderliğinde gerçekleşen "Solda Birlik" toplantılarında ve diğer sol senaryolarında adı sık sık geçen Büyükerşen, 2004 yılında DSP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından yapılan genel başkanlık teklifini geri çevirdi. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçmiştir. Fakat bu teklifi de geri çevirmiştir. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen; evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir. Ayhan Şahenk Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olan Prof. Büyükerşen, aynı zamanda Kanal D'nin kurucularındandır. Belediye başkanlığı döneminde Eskişehir'e koyduğu heykeller ile sanata ilgisini belli etmiş, bu heykeller ile halka mesaj verme amacı gütmüş., zaman zaman tepki toplamış, 
eleştirilmiştir. Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 
tarihinde açtı. Büyükerşen'in Zamanı Durduran Saat adlı otobiyografisi ve Mehmet Sadık Bozkurt 


tarafından kaleme alınmış “Bir Ömür Ki Yılmaz Büyükerşen” adlı biyografisi kitap olarak basılmıştır. 


Orhan SOYDAŞ. 1956'da, Eskişehir'de doğdu. İlk, orta, lise ve Üniversite tahsilini Eskişehir'de tamamladı. 1980'de Eskişehir Mimarlık ve Mühendislik Akademisinden mezun oldu. 1974-1975 yıllarında, Gölcük Askeri tersanesinde işçi olarak çalıştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Eskişehir Belediyesinde İmar ve Fen İşleri Müdürlüğünde görev yaptı. 1997'de o andaki DYP'li belediye başkanı Aydın Arat'ın 1997'deki vefatı sonucu DYP'nin Tepebaşı belediye başkanı iken, meclis üyelerinin oyları ile büyükşehir belediye başkanı seçildi. Ancak başkanlığı 1999'daki seçimlere kadar sürdü. 2005 yılından itibaren müteahhitlik hizmetleri ile konut inşaatları ve ticari faaliyetine devam etti. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Aydın ARAT (1943-1997). 1994-1997 yılları arasında DYP'den Eskişehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Döneminde, Eskişehir'in altyapısını tamamlamaya çalıştı. Doğalgaz Projesi gerçekleştirilerek hava kirliliği sorununa kesin çözüm bulundu. Kalabak Suyu Damacana ve Dolum Tesisleri kuruldu. Yaş sebze, meyve Toptancı Hali ve Soğuk Hava Depoları yapılarak bugün Haller Gençlik Merkezinin bulunduğu bölgedeki büyük sorun ortadan kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi Aşevi açıldı. Sultandere'de ekmek fabrikası kurularak halk ekmeği üretimi başlatıldı. Hafif Raylı Sistem Projesi hazırlatılıp Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanması sağlandı. Cumhuriyet ve İki Eylül katlı otoparklarıyla Kurtuluş Zemin altı Otoparkı yapıldı. Porsuk temizlenip Köprübaşı bölgesinde çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Hamit Dedelek Bulvarı, Ulus Caddesi açıldı. Atatürk Bulvarı uzatılıp Güney-Batı Çevre Yolu'nun yapımına başlandı. Muttalip üstgeçidi yapılıp çok sayıda kavşak düzenlemesi gerçekleştirildi. Selami Vardar döneminde yapımına başlanan Pis Su Arıtma Tesisleri tamamlandı. Altyapı çalışmaları da devam ettirilerek 33 mahalle daha altyapıya kavuşturuldu. Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri ve Yunus Emre Halk Çarşısı yapılarak hizmete sunuldu. 
Eskişehirspor uzun bir aradan sonra yeniden birinci lige yükseldi. 


Selami VARDAR (1919-2001). Mihalıççık'ta doğdu.1939'da Ankara Ticaret Lisesi'ni ve 1942'de İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nu bitirdi. 1946'da açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzman Muavinliğine ve yeterlik sınavında da başarı göstererek 19.7.1949' da Hesap Uzmanlığına atandı. 21.1.1950'de Kurul'dan ayrılan Vardar, bir süre mali müşavirlik ve 1973-1977 ve 1989 — 
1994 yılları arasında olmak üzere iki dönem Eskişehir Belediye Başkanlığı yaptı. Şehirlerarası 
Otobüs Terminali, Kırsal Terminal ve terminallerle çevre yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan üst geçidin yapımı gerçekleştirildi. İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi tamamlanarak devreye sokuldu. 930 mahallenin altyapısı gerçekleştirildi. 5 yılda 259bin 683 Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Toplama Kanalı inşaatı yapıldı. 96160 konuttan oluşan Sultandere Toplu Konut Projesi hayata geçirildi. Alışveriş Merkezi, iş Merkezi, Kültür Merkezi ve Otopark ünitelerini bünyesinde barındıran Taşbaşı Ticaret ve Kültür Merkezi yapıldı. Bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutan tarihi Taşhan restore edilerek bugün de kullanılan Nikah Sarayına dönüştürüldü. Hamamyolu Projesi yaşama geçirildi. Bugün Atatürk Bulvarı olarak adlandırılan ulaşım hattı Muammer Aksoy Caddesi 
olarak ulaşıma açıldı, çevresindeki geniş bir alanda imar uygulama projesi yaşama geçirildi. 75 
mahalleyi kapsayan 1500 hektarlık Islah İmar Planı uygulamaya konuldu. Hisseli tapular müstakile dönüştürülerek 75 bin tapu dağıtıldı. Taşbaşı Sıcak Sular Bölgesi Koruma ve Geliştirme Projesi hazırlanıp uygulama aşamasına getirildi. Bu proje daha sonra uygulanmadı. Reşadiye Katlı Otoparkı ve bugün Özgüven Tesislerinin de bulunduğu katlı otopark yapıldı. 5 yılda 626 bin 36 ton 


asfalt döküldü. Selami Vardar daha sonra tekrar kendi mali müşavirlik bürosunda çalıştı. Vardar Fransızca bilmekteydi. 


Sezai AKSOY. 12 eylül Askeri Darbesinden sonra 1984 yılında yapılan ilk yerel seçimlerde, tek başına iktidarda olan ANAP'ın adayı olarak Eskişehir belediye başkanı oldu. 1984-1989 yılları arasında görev yaptı. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları 1986 yılında onaylanırken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları da 1988 yılında tamamlandı. Eskişehir'in su gereksinimini karşılayan İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri yapıldı. Eskişehir Pis Su Kanalizasyon Projesi hazırlandı. Pis Su Toplama, Yağmur Suyu Toplama ve Pis Su Arıtma Tesisi olmak üzere üç ana bölümden oluşan Eskişehir Pis Su Kanalizasyon Projesi hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yapıldı. 
Asfalt plenti, taş ocağı ve taş kırma tesislerinden oluşan yeni asfalt şantiyesi kuruldu. Yeni çöp döküm alanı açılırken eskiden çöp döküm alanı olarak kullanılan arazi üzerine Kapalı Garaj ve Bakım Onarım Tesisleri kuruldu. Seyitgazi yolu üzerinde bulunan 1 milyon metre karelik alan üzerinde yeni mezarlık oluşturuldu. Tepebaşı bölgesindeki yangınlara müdahale etmek üzere İtfaiye Grup Amirliği kuruldu. Kent merkezinde bulunan gazinolar şehir dışına çıkartıldı. Odunpazarı Sit Alanı Koruma İmar Planları hazırlandı. Taşbaşı ticaret merkezinin bulunduğu alanın istimlaki yapıldı. Sezai Aksoy 2009 yılında vefat etti. 


Şefik AKTUĞLU. Emekli Tüm General Şefik Aktuğlu 1982 — 1984 yılları arasında Eskişehir Belediye Başkanlığı yaptı. 1975-1977 yılları arasında THK Başkanlığı yaptı. 


İlhan HAKMAN. Emekli Tuğ General İlhan Hakman 1981-1982 yılları arasında Eskişehir Belediye Başkanlığı yaptı. Eskişehir Deneme Sahnesi (EDS) olarak devam eden tiyatro grubunun kurulmasında desteği oldu 


Hicri SEZEN (1923-1983). Adapazarı'nda doğdu. Babası İsmail Hakkı Efendi annesi Refia Hanımdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Almanca biliyordu. Matbuat Genel Müdürlüğü Spikeri, Radyo Spikeri, Ankara Yargıç Namzedi, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Raportörü, Serbest Avukat olarak görev yaptı. 3 Eylül 1950 seçimleri sonrası Belediye Meclisi'nin Eskişehir Belediye Başkanı seçtiği Hicri Sezen'in başkanlığının onaylanmasına ait kararın altında Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın imzası bulunmaktadır. 1950-1954 yılları arasında DP?'den Eskişehir Belediye Başkanlığı yaptı. 1954'te Milletvekilliği seçimi için istifa etti. DP'den X. Dönem Eskişehir Milletvekili seçildi. 1977 — 1981 yılları arasında tekrar Eskişehir Belediye Başkanı oldu. 
Evli olup üç çocuk babası idi. 


Sebahattin GÜNDAY. Babası Ziya Hurşit'in ağabeysi Fazıl Hurşit Günday'dır. Üsküdar belediye başkanı avukat Orhan Günday'ın kardeşi idi. 1965 — 1973 yılları arasında Eskişehir Belediye Başkanlığı yaptı. Yılmaz Büyükerşen'in büstünü yapmış olduğu Sebahattin Günday 1973'te vefat etti. 


İhsan TEKİN. 1919 yılında Kastamonu'da doğdu. Kastamonu Lisesini ve 1941 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Kastamonu Maiyet Memurluğu ve Devrakani ile Cide Kaymakam Vekilliklerinden sonra Tuzluca, Devrek, Mecitözü, Akdağmadeni ve Düzce Kaymakamlıklarını yaptı. Denizli ve Konya vali muavinliklerinden sonra 1960'ta Uşak Valiliğine atandı. Daha sonra Konya Valiliği, ardından 1962-1966 yılları arasında Eskişehir ve Merkez Valiliği yaptı. Eskişehir Valiliği sırasında 1962 — 1965 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini de 


üstlendi. Son olarak 7 Şubat 1978 - 9 Nisan 1979 Tarihleri arasında İstanbul Valiliğine atandı ve bu görevden sonra emekli oldu. İstanbul Valiliği görevine geldikten kısa bir süre sonra acı bir olayla karşılaştı. Mehmet Ali Ağca, Şubat 1979 da gazeteci Abdi İpekçi'yi öldürünce, Vali İhsan Tekin, hastaneye kaldırılan İpekçi'nin başucunda uzunca bir süre gözyaşı dökmüştü. Almanca biliyordu. 
Evli ve üç çocuk babası idi. 


İhsan ÖZALP. Babası Cafer Efendi, annesi Refia Hanımdır. 1947'de Yayladağ kaymakamlığından 
3. Sınıf mülkiye müfettişliğine tayin oldu. 1960-1962 yılları arasında Eskişehir Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. Mülkiye müşavir müfettişliği görevinde bulundu. 1990'da vefat etti. Üç çocuğu vardı. 


İbrahim Tevfik KUTLAR. (1911-1993). Gaziantep'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Tahir Bucak Müdürlüğü, Kahramanmaraş Maiyet Memurluğu, Besni, Akçadağ kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Niğde, Eskişehir, Adıyaman (30.11.1954- 25.07.1957), Manisa Valilikleri (1957-1959), Manisa, 1959-1960 yılları arasında Eskişehir ve Gaziantep Belediye Başkanlıkları, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyeliği (2 Haziran 1968-5 Haziran 1977) yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. “Kutlar Ailesi? isimli kitabı vardır. 


Arif ÖZGEN. Eczacı İsmail Özgen ile Zahide Hanım'ın oğludur. 1915'de İstanbul'da doğdu. 
1933'de Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, fiili askerlik hizmetini yapmak üzere, silah altına alındı. 30 Ekim 1938'de yedek teğmen olarak terhis edildi. Kasım 1938'de tayin edildiği İstanbul, 1939'da nakledildiği Bursa Vilayetleri Maiyet Memurluklarında stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 1941'den 1946'ya kadar Bucak, Kırkağaç, Çıldır, Vakfıkebir Kaymakamlıklarına; Ekim 1946'da Emniyet Genel Müdürlüğü 9., 1948'de Önemli İşler Şubeleri Müdürlüklerine; 1949'da İstanbul — Kadıköy Kaymakamlığına; Aralık 1950'de vekaleten, Ekim 1951'de asaleten Eskişehir valiliği görevinde bulundu. 1957'de Galip Yeğinsu'dan boşalan Eskişehir Belediye Başkanlığına vekalet etti. “Eskişehir'i Tozdan, Çamurdan Kurtarma Derneği'ni kurdurmuştu. Döneminde Eskişehir'e Verem Hastanesi, Basma Fabrikası ve Düşkünlerevi yapıldı. 
Ocak 1959'da Aydın Valiliklerine; Temmuz 1959'da Başvekalet Hususi Kalem Müdürlüğüne getirildi. 2 Mayıs 1960'da Tekirdağ Valisi oldu. 27 Mayıs ihtilalinde görevden alındı. Üç yıla yakın serbest çalıştıktan sonra 1963'de İçişleri Bakanlığınca İstanbul'da Türkay Endüstri ve Ticaret A.Ş. Sivil Savunma Uzmanlığına tayin edildi. 24 yaşında iken evlendi; iki erkek evlat babası idi. 
Fransızca bilmektedir. Çiçek yetiştirmeye meraklıdır. Temmuz 1960'dan i'tibaren, Hürriyet Gazetesi'nde "Onlar ile Bir Yıl" adında Başbakanlık Hususi Kalem Müdürlüğünde geçirdiği bir yılı anlatan ve üç ay süren tefrikası yayınlandı. 


Galip YEĞİNSU. 1910 yılında Şam'da doğdu. 1930 yılında Yüksek Teknik Mektebini bitirdi. 
Bulunduğu görevler sırasıyla şunlardır : Amasya ve Eskişehir illeri Şose ve Köprüler Mühendisi (1930-44), Serbest Mühendislik (1944-66), Pehlivanköy - Edirne - Bulgaristan sınırı hattı inşatı (1966-68), Edirne Bayındırlık Müdürlüğü Yapı İşleri Şefliği (1968). Galip Yeğinsu serbest çalıştığı yıllarda Eskişehir'de çeşitli kurumların Yönetim Kurullarında bulunmuş 1955 - 57 yılları arasında Belediye Reisliği yapmıştır. Evlidir.1957'de, Mühendis Galip Yeginsu, sıhhi sebepler ileri sürerek istifa etti. 


Salih GÜVENÇ. Eskişehir Belediye meclisi, milletvekilliğine seçilen Hicri Sezen’den boşalan koltuk için yaptığı oylamada 27 üyenin 26'sının oylarıyla Dr. Salih Güvenç'i belediye başkanı seçti. 


Kamil ERDEN. Erden Şekerleme'nin kuruluşu 1878 yılındaki Rus - Osmanlı Savaşı'na dayanıyor. 
Savaş sonrası Bulgaristan'dan göç ederek, Eskişehir'e gelen Erden Ailesi, orada yaptıkları şeker işini Eskişehir'de de sürdürüyor. Şekercizade Mahir ve Kamil kardeşler ismiyle şekerleme ve lokum işinde isim yapıyorlar. Şekercizade Kamil Efendi, şeker imalatını sürdürürken, kentin iş dünyasında etkin bir isim olarak yerini alıyor. 1950'de genel seçimler öncesi Kâmil Erden'in Eskişehir Belediye Başkanı seçilmesine dair kararın altında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün imzası vardır. Erden kısa süre bu görevde bulundu. Belediye Reisi Kamil Erden ve çalışanlarının gayretleriyle öncelikle Eskişehir'in bir haritası ve planı çıkarılmış buna göre yollar, kaldırımlar, parklar yapılmış, şehre içme suyu sağlanmış, sıcak su tesisatı kurulup evlere dağıtılmış, Porsuk Çayı temizlenmiş ve çayın etrafı gezi yolu haline getirilmiştir. 


Sait KARAMANOĞLU. 1946-1947-1948-1949. 1948'de, Eskişehir Belediyesi tarafından yaptırılan toptancı hali açıldı.1945 yılında temeli atılıp 1948 yılında tamamlanan Hükümet Konağı, 1947-1949 yılları arasında inşa edilen Adliye Binası ile Köprübaşı'nda inşa edilen Belediye Binası dönemin yönetim yapılarının en önemlileridir. 


Mesrur DEMİREL. 1940ta boş bulunan Eskişehir Belediye Başkanlığına Eskişehir belediye meclisince yüksek mühendis Mesrur Demirel seçildi. 


Kamil KAPLANLI. Nisan 1930 tarihli Belediye Kanunu'nun 89. Maddesi uyarınca belediye meclisi üyelerinin kendi aralarında yaptıkları seçimle Kamil Bey (Kaplanlı) Belediye Başkanı oldu. 
1934 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Eskişehir'de ilk kez Belediye meclisine üç kadın seçildi. 
Belediye Meclisindeki oylamada Kamil Bey yeniden Belediye başkanı oldu. Eskişehir'in gelişimi için yaptığı çalışmalar şehrin yollarını düzeltmek, Porsuk Çayı üzerine köprüler yaptırmak, park ve bahçeler oluşturularak halka açık alanlar tesis etmek ve şehrin su ihtiyacının karşılanmasıdır. Şehrin 
48 km. Uzağındaki Kaplanlı (Kalabak suyu) Eskişehir'e getirilmiş ve buradan evlere dağıtılmış, 
böylece kent su şebeke sistemine kavuşmuştur. 


Kazım EFENDİ. Belediye Binası 1924 yılında otel olarak yapılmış, Atatürk 1924-1925 ziyaretlerinde burada konaklamış, ertesi seneden itibaren Belediye Binası olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu dönemde belediye başkanı Kazım Beydir. 


Gaziantep 


Mehmet Ali KAYAALP. 1922-1924 ve 1927-1930 yılları arasında Gaziantep Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, Antep kurtuluş savaşı sırasında ağaçları kesilerek çıplak bir araziye dönüştürülen Kavaklık, daha sonra belediye başkanı Mehmet Ali Kayaalp'in başlattığı ağaç dikme kampanyası ile yeniden Gazianteplilere kazandırıldı. Savaş esnasında tahrip olan yolları onarmak ve yeni yollar yapma faaliyetlerine kısa süre içinde başlandı. Bazı köy yollarını Gaziantep merkezine birleştirip genel yollar kapsamına alınması istendi. Bunun üzerine Bakanlık tarafından 16/9/1923 tarihinde yönetmelik çıkarılarak yolların yapımı merkeze bağlandı. Eski postane binası onarımı yapılarak okul olarak kullanılması için Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. 


Şefik BARLAS. 1924-1927 yılları arasında Gaziantep Belediye Başkanlığı yaptı. Ali Cenani Bey'in yeğeni avukat Şefik (Barlas) Bey Ankara'da kurulan Türk Maarif Derneği'nin Antep şubesi başkanlığını yaptı. Antep İttihat Terakki Kulübü toplantılarına katıldı. 


Hamdi KUTLAR (1899-1959). Gaziantep'te doğdu. İptidaiye, Rüştiye ve Ticaret Lisesinden mezun oldu. 1930 yılının Ekim ayında yapılan seçimlerde, Hacı Ömer zade Mehmet Ali Kayaalp 
1931 yılının 22 Haziranında belediye başkanlığından düşürüldü. Buna Kılıç Ali ile aralarındaki 
ihtilaf sebep olmuştu. Mehmet Ali Kayaalp'ın yerine o zaman parti başkanı olan Ömer Asım Aksoy vekalet ederken Kılıç Ali'nin başkanlığında Doktor Mecit Barlas'ın evinde yapılan toplantılar sonunda, İstanbul'da ikamet eden Bedreddin Hacı Hanefi oğlu ile Hamdi Kutlar'ın isimleri üzerinde durulmuş, neticede Hamdi Kutlar tayin edilmiş görevine başlamıştır. 3—8—1931 ile 29-5— 
1946 yılları arasında Cumhuriyet halk partisinden seçilip 16 yıl Gaziantep Belediye Başkanlığı 
yaptı. Döneminde yapılan işler şöyledir. Saçaklı mahallesinde bulunan eski mezarlık günümüzdeki yerine taşınıp1937 yılından itibaren Asri Mezarlık hizmete açılmıştır. Şehrin ortasında Zincirli bedesten çarşısı olarak kullanılan binanın yanı istimlâk edilip hal binası olarak hizmete açılmıştır. 
İtfaiye olarak ulumbacı aletlerinin bulunduğu teşkilata üç el tulumba bir adet motopomp ve doç marka bir buçuk ton su alan araba alıp dönemine göre itfaiyeyi modern hale getirmiştir. Eski ve sıhhi olmayan mezbahanın yerine 1932 yılında yenisini yaptırdı. Şehir sokakları fener ile aydınlanırdı. 1932 yılında hizmete açılan fabrika İtalyan şirkete yaptırılıp 1939 yılında satın alınarak hizmete açılmıştır. Gaziantep Üniversitesinin yeri olan Hipodrom spor alanı olarak hizmete açılmıştır. Atatürk bulvarı parklar yollar yapılmıştır. İlk belediye başkanı Mustafa ağa zamanından beri devam eden bando 12 kişilik kadro haline getirilmiştir. 1944 yılında Amerika'dan iki adet mavi otobüs getirilerek 1945 yılında Narlı —Gaziantep seferlerine başlamıştır. Önceleri üç koldan çalışan 
25 işçi 3 araba ve iki eşek yerine 2 kamyon getirilip at arabaları yaptırılarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Kanalizasyonları yüzde75 nispetinde yaptırılmıştır. Kavaklık ve Alleben mesire yerleri, Müzikli parklar, Sazlı bahçe, Sinemalar, Halkevi salonu tiyatro bahçesi hizmete sokulmuştur. Hamdi Kutlar Gaziantep'te öldü. 


Mehmet Nail BİLEN. 1946-1950 yılları arasında Gaziantep Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, belediyenin su sıkıntısını önlemek için kuyu kazdırdığı, hava meydanının asfalta kavuştuğu, elektrik bedellerinde indirim olduğu, uçak seferlerinin başladığı, belediyenin mezbaha civarındaki Alleben Deresini temizlettiği görülmektedir. 


Abdülkadir BATUR. Gazoz ve meşrubat üretimi yapan bir aileden gelmekte idi. 1950-1955 ve 1968—1973 yılları arasında iki dönem Gaziantep Belediye Başkanlığı yaptı. Gaziantepspor Kulübü Abdulkadir Batur başkanlığında yapılan toplantı sonrasında, 58 kişinin kuruculuğuyla 24 Nisan 
1969 tarihinde kuruldu. Batur bir süre Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Kamil OCAK. Gaziantep'te doğdu. Konya'nın Mevlevi şeyhlerindan Mustafa Nuri Efendi ile Şakire Hanımın oğludur. İlkokulu Gaziantep'te Sarı Mektepte okudu. Daha sonra İstanbul Robert Kolej'e gitti. 1935 yılında Robert Kolejinin Ticaret kısmından mezun oldu. Üç yıl İstanbul Merkez Bankasında çalıştıktan sonra yedek subay olarak askerliğini yaptı. 1940 yılında Gaziantep Dokumacılar Kooperatif Genel Müdürlüğüne tayin edildi. Sekiz yıl bu görevde kaldı. 1941 yılında siyasete girdi. 1946 seçimlerinde Demokrat partiden aday oldu.1948 yılında Ticaret Vekaletince Gaziantep Fıstık Tarım Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğüne tayin edildi. 1960 yılına kadar bu 
birliğin Genel müdürlüğünü yürüttü. 1950 yılında DP parti il ve idare kurulu başkanlığına, 1951 


yılında DP il başkanlığına seçildi. 1957 yılına kadar DP parti il başkanlığı yaptı. 17 Kasım 1955 
tarihinden 16 Kasım 1956 tarihine kadar Gaziantep Belediye Başkanlığı görevini yaptı, 2. (XII) Dönem Gaziantep Milletvekilliği ile Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Fevzi Ocak'ın kızı Mübeccel Hanımla evli olan Kamil Ocak'ın dört çocuğu vardır. Bakanlığı süresince Gaziantep'e bir stadyum ve bir spor salonu inşa ettirmiştir. Hâlen kendi adını taşıyan stadyum, spor salonu ve spor kompleksi mevcuttur. Ankara'da vefat eden Kamil Ocak'ın cenazesi Gaziantep'e getirilmiştir. Milli Basketbolcu olup İngilizce ve Fransızca bilmekte idi. Aynı ismi taşıyan bir de torunu vardır. 


NECMİ BAYRAM. Kamil Ocak nedeni bilinmemekle beraber, 1956'da istifa etmiş ve yerine belediye meclisi, meclis dışından Necmi Bayram'ı belediye başkanı olarak atamıştı. Bayram 1956 - 
1959 yılları arasında Gaziantep Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


FAİK TAŞCIOĞLU. Gaziantepte doğdu. Babası Taşçızade müderris Abdullah Beydir. 
İstanbul'da Tıp Fakültesinden mezun oldu. Askeri hastanelerde hekimlik ve başhekimlik yaptı. 
1959-1960 yılları arasında Gaziantep Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Faik Taşçıoğlu General, doktor ve şair olarak bilinmektedir. 


SELAMİ ESEN. 1960”ta kısa süreliğine Gaziantep Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


NİYAZİ ARAS. 1960 -19611919 yılında doğdu. Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdi. 1949-1950 yılları arasında Vakfıkebir Kaymakamlığı, 1960-1961 yılları arasında Gaziantep Valiliği ve Belediye Başkanlığı, 1961-1966 yılları arasında Manisa Valiliği yaptı. 26.06.1968 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 14.07.1973 tarihinde İkinci Daire Başkanlığına seçildi ve 02.03.1982 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1983'te Halkçı Parti Genel Başkan Yardımcıları arasında yer aldı. 
Seçimlerde, kuruculuktan geçtiği halde, milletvekilliğinden veto edildi. Hakkı Avan'ın “Manisa Tarzanı? kitabından. “Tarzan'ın dağcılarla gezide olduğu bir sırada, dönemin Valisi Niyazi Araz, Manisa'da İbrahim Gökçen Bulvarı'ndaki birçok ağacı kestirmişti. Tarzan geziden döndüğünde, bu durumdan dolayı hasta gibiydi. Kıvranıyordu, "Gitti delikanlı evlatlarım!" diyerek. Şehrin merkezinden geçen bulvarın açılışında yine ağaçların kesilmesi gerekmişti. İşçiler baltalarıyla işe girişmişlerdi ki, Tarzan hışımla işçilerin üzerine yürümüş ve hepsini korkutup kaçırmıştı. Sonra da bu işe son verilmesi için şehirde kendisine yardımcı aramaya başlamıştı. O dönemde Bakanlık görevinde bulunan Muammer Erten Manisa'da bulunuyordu. Bakana: "Evlatlarım gidiyor, bana yardım edin. Manisa'yı çöle çevirecekler. Ağaç kıymeti bilmiyorlar." Tarzan'ın bu feryadını, kıvranışını gören Muammer Bey, Vali'ye telefon etmişti. Vali Bey ve yanındaki Tuğgeneral Rahmi Özpınar Tarzan'a söz vermişler, O'nu işin zorunluluğuna inandırmışlardı. İşin bundan sonrası adeta bir komediye dönüştü: İşçiler tarafından köküne zarar verilmeden köklenen ağaçlar, Kamu Kuruluşlarının yükleyici makinalarıyla kaldırılıp, kışlada askerlerin açtığı çukurlara götürülüp dikiliyordu. Bu iş günlerce sürdü. Halk; Tarzan'ı tebrik ederek, bu olayı deyimlendirdi: "Tarzan, Vali'ye kök söktürüyor!" Buna karşın Tarzan üzgündü: "Dayı, bu yaşta ve mevsimde, bu ağaçların tutmayacağını ben de biliyorum. Lakin bu kişilere ağacın kıymetini öğretmiş oluyorum, bu da beni teselli ediyor." 


OSMAN MERİÇ (1919-1994). Hasköy (Bulgaristan)'de doğdu. 1940 yılında Balıkesir Lisesini 
bitirdikten sonra Siyasal Bilimler Fakültesine kaydoldu. Mezuniyetinin ardından 20 Haziran 1941 
tarihinde Başvekalet İstatistik Umumi Müdürlüğünde memur olarak devlet kadrosuna girdi. 
Buradaki görevinin ardından Maliye Bakanlığı Varidat Umumi Müdürlüğüne Mümeyyiz olarak 


atandı. 1944 yılında Pazarcık Nahiye Müdürü, 1945 yılında Bursa Valiliğine kaymakam adayı olarak görevlendirildi. Kaymakamlık kursunu tamamlamasının ardından 30 Temmuz 1947 tarihinde Adana ili Karaisalı Kaymakamı olarak ataması yapıldı. 1947 yılında askere alındı. Terhisinin ardından 30 Ekim 1948 tarihinde Malatya ili Hekimhan kaymakamlığı görevine başladı. 19 Ekim 
1949 tarihinde Hekimhan Kaymakamlığından Yenişehir Kaymakamlığı görevine atandı. 21 Ağustos 
1951 tarihine kadar görev yaptığı Yenişehir'de özellikle Yenişehir ortaokulunun açılışında büyük 
emekler sarf etmiştir. Bu görevde iken İnegöl'e yerleşen Bulgaristan Göçmeni hemşehrilerinin sorunları ile yakından ilgilendi. Yenişehir Kaymakamlık görevinin ardından Elazığ ili Sivrice Kaymakamlığı görevine atandı. 12 Ekim 1953 tarihinde 3. sınıf Mülkiye Müfettişliği ile Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine ataması gerçekleşti. 1961 yılına dek Teftiş Kurulunda çalışmasının ardından 28 Ağustos 1961'de Gaziantep Valiliği görevine atandı. Valiliği ile birlikte Belediye Başkanlığı görevine de vekalet etti.12 Ekim 1962 tarihinde 1. sınıf Mülkiye Müfettişi olarak tekrardan Teftiş Kurulu Başkanlığında çalışmaya başladı. 5 Şubat 1966 tarihinde Eskişehir Valisi olarak görevlendirildi. bir yılı aşkın süre Eskişehir Valisi olarak görev yapmasının ardından İçişleri Bakanlığına Müsteşar olarak atandı. 2 Temmuz 1971 tarihinde Adana Valisi oldu. Adana Valiliğinden sonra Danıştay Üyeliği görevine getirildi. 17 Mayıs 1979 tarihinde de Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığına atandı. 25 Ocak 1982 tarihinde Danıştay Başkan Vekilliğine seçilmesinin ardından 10 Kasım 1983 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Emeklilik sonrası Halk Bankası Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Erciyes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılında Ankara'da vefat etti. Ankara Cebeci Asri Mezarlığına gömüldü. Adı Eskişehir'de bir sokakta yaşatılmaktadır. Ankara Hukuk Fakültesinde fark sınavlarını vererek Hukuk Fakültesinden de sertifika almıştı. “İdari Yargının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar Kanunlar? isimli kitabı 1982 yılında yayımlandı. 
Fransızca ve Bulgarca bilmekteydi. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Salih TANYERİ. 1915'te, İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Merkez Memurluğu, Başkomiserlik, Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Amirliği, Hatay İli Hukuk İşleri Müdürlüğü, Varto, Acıpayam, Çal, Ünye, Kilis, Dinar, Alaşehir, Adalar Kaymakamlıkları, İstanbul ve Gaziantep Vali Yardımcılıkları, Gaziantep (1962- 1966) ve Merkez valilikleri, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyeliği (2 Haziran 1968 — 5 Haziran 1977) ve Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yaptı. Gaziantep Valiliği esnasında, 1962- 
1963 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Evli ve bir çocuk babası idi. 


İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (1911-1993). Gaziantep'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Tahir Bucak Müdürlüğü, Kahramanmaraş Maiyet Memurluğu, Besni, Akçadağ kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Niğde, Eskişehir, Adıyaman (30.11.1954- 25.07.1957), Manisa Valilikleri (1957-1959), Manisa, Eskişehir ve Gaziantep Belediye Başkanlıkları, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyeliği (2 Haziran 1968-5 Haziran 1977) yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. “Kutlar Ailesi? isimli kitabı vardır. 


ESAT KAYA TURGAY (1934-2019). Gaziantep'te Tabakhane'de doğdu. Babasının memur olması sebebiyle çeşitli illerde bulunduktan sonra babasının tekrar Gaziantep'e atamasının çıkması sebebiyle tekrar Gaziantep'e döndü ve ilk Okul 4 ile 5'inci sınıflarını Cumhuriyet İlk okulu'nda tamamladı. Orta Okul ve Lise'yi Gaziantep Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandı. 1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat bölümünden mezun oldu. 1959 yılında Gaziantep Karayolları 5'inci bölgesinde bir müddet çalıştıktan Devlet Su İşleri'e 


geçiş yaptı. Buradan da Gaziantep Bayındırlık Müdürlüğü'ne geçti ve 1966 yılında burada çalıştığı kurumun müdürlüğünü yaptı ve 2 yıl görevde kaldı. 1973 yılında da CHP'den 9056'lık oy oranıyla Gaziantep Belediye Başkanı olarak seçildi. Belediye başkanlığı görevi 1977 yılına kadar devam etti. 
Esat Kaya Turgay CHP'den Gaziantep Belediye Başkanı seçilmeden evvel 5 yıl CHP'den ilçe başkanlığı il sekreterliği görevinde bulundu. Esat Kaya Turgay Gaziantep belediye Başkanlığını 
1973 yılında Abdülkadir Batur'dan devralmış, bu görevi 12 Eylül darbesiyle sona ermiş, 12 Eylül'de 
bir süre cezaevinde yatmıştı. 


AHMET TURAN ERTUĞ. 1980-1984 yılları arasında Gaziantep Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, modem gasilhane ve morg hizmete girdi. At arabalarının kullanımı yasaklandı. Antep Harbi'ndeki şehitler, harp içinde Esenbek Camii arkasında üst üste toprağa verilmişti. Onların 
kemikleri 1935 yılında dikilen Şehitler Anıtı'na götürülmüş, beton bir odaya yığılmıştı. 1973 
yılında Belediye Başkanı Esat Kaya Turgay döneminde beton odanın kapısındaki kilit kırdırıldı. 38 
yıldır karanlık beton odada yığılı duran şehitlerin kemikleri dini törenle altı tahta tabuta konularak ağaçtan katafalka dizildi. 1980'den sonra Belediye Başkanı Ahmet Turan Ertuğ döneminde, şehitlerin kemikleri dini törenle toprağa verildi. Ertuğ 1995'te vefat etti. 


ÖMER ARPACIOĞLU. 1984-1989 yılları arasında ANAP'tan Gaziantep Belediye Başkanlığı yaptı. 


CELAL DOĞAN. 1943'te Gaziantep'in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini, doğduğu Çanakçı Köyü İlkokulunda, orta öğrenimini ise Gaziantep Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1973—1977 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. 1977 genel seçimlerinde CHP Gaziantep milletvekili seçildi. 1980 yılına kadar milletvekilliğine devam etti. TBMM'de Gaziantep milletvekilliği görevi sonrası 1980 yılından sonra tekrar serbest avukatlık kariyerine döndü. 1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999'da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi. HDP'nin 2015 genel seçimlerinde Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçimleri kazanarak HDP'nin Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak meclise girdi. Gaziantep onun döneminde yapılan 272 tane proje sayesinde Avrupa kentleri arasında yerini almıştır. 1993 ve 2006 yılları arasında Gaziantepspor kulübünün başkanlığını yaptı. 
Gaziantepspor'a tarihinin en başarılı dönemlerini yaşatan Celal Doğan, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek oGaskispor, Büyükşehir Belediyespor'u kurarak Gaziantepspor'un altyapısı olmalarını sağlamıştır. Bu takımlardan yetiştirilen başarılı genç futbolcuları Gaziantepspor'a ucuz alıp dört büyüklere bonservislerini yüksek fiyatlara satmasına rağmen Gaziantepspor'u Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa kadar oynatabilmiştir. Onun döneminde Gaziantepspor iki defa İntertoto Kupası'na, 3 defa UEFA Kupası'na katılmış Hapoel Tel-Aviv, FC Zimbru ve RC Lens takımlarını eleyerek UEFA'da ilk 16 takım arasına kalmayı başarmıştır. İtalyan devi Roma'yı Gaziantep'te yenerek bir ilki başarmasını sağlamıştır. Futbolda tesisleşmenin önemini bilen Celal Doğan Gaziantep şehrine Avrupa'da bile eşine zor rastlanacak iki tane büyük tesis kazandırmıştır: Celal Doğan Tesisleri ve Gaskispor tesisleri. Aysel Hanımla evli olup iki çocuk sahibidir. 


Asım GÜZELBEY. 1951 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 1968'de tamamladıktan sonra 1974 yılında Tıp Fakültesini bitirdi. 1974-1978 yıllarında ortopedi ihtisasını yaptıktan sonra İsveç'te Karolinska Hastanesinde diz cerrahisi eğitimi aldı. 1981 yılında Gaziantep SSK Hastanesinde Ortopedi Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1986'dan sonra da serbest hekimliği 


tercih etti. 1998-2003 yılları arasında Konukoğlu Hastanesi'nde genel müdürlük yaptı. 28 Mart 
2004 tarihinde ve 2009 yılı seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı seçildi. Hekimlik 
yıllarında 1992 harp sonrası Azerbaycan'da gönüllü doktor olarak çalıştıktan sonra 1999 Marmara Depremi, 2003 Bingöl Depreminde de gönüllü sağlık ekibinde başkanlık yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Fatma ŞAHİN (2014- ). 1966'da Gaziantep'te doğdu. Babası Mustafa Kıymık, annesi Perihan Kıymık'tır. 2 kız 1 erkek kardeşin en büyüğüdür. İlköğrenimini İstiklal İlkokulunda, lise öğrenimini Kız Lisesinde tamamlamıştır. 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Okul bittikten hemen sonra özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, 2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuş, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22. 23. ve 
24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılında Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon'unda görev yapmıştır. Fatma Şahin, 6 Temmuz 2011'de açıklanan 61. Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev almıştır. Yürüttüğü bakanlık görevinden 26 Aralık 
2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 30 Mart 2014 
yerel seçimlerinde yüzde 54,7 lik oy oranıyla seçilerek, Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olarak göreve başlamıştır. 


Giresun 


Hasan Vehbi GÜVENÇ (1872-1930). Giresun'da doğdu. Babası Haşim Bey, annesi Zeytun Hanım'dır. Emine Hanım'la evlendi. Altı çocuk babası idi. Hasan Vehbi Bey Çınarlar Camii imamı idi. Giresun Müdafaa-i Hukuk Başkanlığı yaptı. Belediye Başkanı Osman Ağa'nın, 1920'de Mustafa Kemal tarafından Ankara'ya çağrılışının ardından başkan vekili olarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. 1923 yılında Cumhuriyetin ilk Giresun Belediye başkanı olarak bu makamda 
1930 yılına kadar görev yaptı. Belediye Başkanlığı döneminde Genç Cumhuriyetin inkılaplarının 
uygulanması ve Giresun'un yeniden imarı için çalıştı. Giresun'u elektrikle tanıştırarak, ilk modem itfaiye teşkilatını kurdu. 23 Temmuz 1930'da Alman hastanesinde sirozdan vefat etti. Hasan Vehbi'nin cenazesi Giresun'a getirildi. Çevresince çok sevilip sayılan biri olarak cenazesine Yunanistan'dan gelenler de dahil binlerce kişi katıldı. Yeni Mezarlıkta defnedildi. 


Hasan Tahsin GÜRSOY (1894-1946). Giresun'da doğdu. Hacıahmetoğlu Salih Beyin çocuğu idi. 
1908'de Trabzon İdadisine kaydoldu. Aynı yıl içerisinde, İstanbul'a gitti. Balkan Savaşının patlak vermesiyle okulu bırakarak Giresun'a geri döndü. Kereste ve fındık ticareti ile uğraştı. Giresun Cumhuriyet Halk Fırkası katipliği ve başkanlığı yaptı. Belediye azalığında görev aldı. 10 Şubat 
1928'de Türk Ocağı başkanlığına seçildi. Belediye Başkanı Hasan Vehbi Beyin vefatından sonra 23 
Temmuz 1930'da vekaleten başkan oldu. Eylül 1930'da Türk Ocağındaki görevinden ayrıldı. 16 
Kasım 1930'da gerçekleşen seçimde azalar tarafından belediye başkanı seçildi. 1930'da gerçekleşen belediye seçiminin Giresun'da iptaline kadar, kısa bir süre belediye başkanlığı görevini yürüttü. 


Ticaret hayatına geri döndü ve geri kalan yıllarını İstanbul'da geçirdi. İstanbul'da vefat etti. İstanbul Eyüp Sultan'daki aile kabristanlığına defnedildi. 


Bayazıtzade BEKİR. Hasan Tahsin Gürsoy'un ayrılması sonucu vekaleten kısa süreliğine Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Eşref DİZDAR (1883-1952), Giresun'da doğdu. Abdullah-Fatma Süreyya çiftinin evladı olarak 
1883 yılında Giresun'da doğdu. Trabzon İdadisinin 7. sınıfından Beyrut'a naklini aldırarak Fransız 
Laik Lisesi'ne devam etti. 1907'de buradan mezun olan Eşref Dizdar daha sonra İstanbul Hukuk Mektebi'nde eğitimini sürdürdü. 1912-1913'te Balkan Harbi nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak cephede görev aldı. Meşrutiyet yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olduktan sonra Canik Katipliği'nin Fatsa Muhabirliğini yaptı. 1916'da belediye başkanı oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine görevinden ayrılarak sahil grubunda 37'inci tümen'e bir alay askerle gönüllü olarak katıldı. Milis subayı olarak Harşit Cephesi'nde savaştı. 1919'da kurulan Trabzon Muhafaza-i Hukuk Milliye Cemiyeti Giresun Şubesi'nin başkanlığını yaptı. 12 Ocak 1920'de Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'da Trabzon mebusu oldu. İstanbul'un işgali üzerine 18 Mart 1920'de mebusluğu sona erdi. 
Giresun'un o günkü durumundan dolayı, İstanbul'da Rumlar tarafından evi basıldı. Bu baskıdan yara almadan kurtulan Eşref Bey, motorla İstanbul'dan Fatsa'ya geldi. Giresun'da ve Keşap nahiyelerinde İzmir'in işgaline karşı mitingleri düzenledi. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi çıkarılan "Tekalif-i Milliye Emirleri" komisyonunda da değerli hizmetlerde bulundu. Ordu Vilayeti Umumi Meclis Azalığı, Daimi Encümen Üyeliği, Belediye Meclisi Azalığı, Giresun Belediye Başkanlığı, Osmanlı Meclis-i Mebusan IV. Dönem Trabzon Mebusluğu, TBMM VII. Dönem (Ara Seçim) Sivas, VIII. 
Dönem Giresun Milletvekilliği yaptı. 1931-1944 yılları arasında Giresun Belediye Başkanlığı döneminde şehrin imar edilmesine büyük önem yerildi. Sosyal yaşam anlamında büyük atılımlar gerçekleşti. Parklarda canlı müzik aktiviteleri, Tiyatro gösterileri ve sinema Giresun halkının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Eşref Dizdar müfettiş tarafından görevden el çektirildi. 
Danıştay'dan kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar çıktı ve 27 Aralık 1941'de tekrar görevine başladı. Milletvekili seçilmesinin ardından bu göreve Naci Çimşit seçildi. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Naci CİMŞİT. 1904 yılında Giresun'da doğan Naci Cimşit Rüştiyeden mezun oldu. Balkan savaşı yıllarında 4 arkadaşı ile birlikte Hadimi Millet Gazetesini çıkardı. Çıkarılan bu gazete İstanbul Hükümeti'nce kapatıldı. Giresun Çocuk esirgeme Kurumu kurucularından Naci Cimşit 1925 yılında Halk partisine üye oldu. 1928-1930 yılları arasında Nahiye İdari Heyeti azalığı görevinde bulundu. 
1932'den 1936'ya kadar Hacı Hüseyin Mahallesi Ocak İdare Heyeti Azalığı, 1938-1942 tarihleri 
arasında 2 yıl merkez kaza idari heyeti reisliği, 2 yılda idari heyeti azalığında bulundu. 1942 
Belediye seçiminde meclise girerek daimi encümen azalığı görevinde bulundu. Belediye Başkanı Eşref Dizdar'ın 10 Eylül 1944 genel seçimlerinde Sivas Mebusu seçilmesinin ardından yerine vekaleten Naci Cimşit seçildi. 1946 yılında belediye seçimlerinde Giresun belediye başkanı seçildi. 
Giresun'a su getirilmesi, belediye binası yapımı gibi temel sorunların üstesinden geldi. 1950 yılına kadar başarılı bir şekilde belediye başkanlığını yürüttü. 1970'li yıllarda Milli Eğitim Encümen üyeliğinde bulundu. Kardeşi Nuri Ahmet Cimşit'in vefatının ardından matbaa yoluyla Giresun basınına uzun yıllar hizmet etti. Belediye hizmet binası Naci Cimşid'in Belediye Başkanlığı 
döneminde 1949 yılında hizmete girdi. Belediye, Denizbank'ın lağvedilmesinin ardından 1946 
yılında tekrar iskele gelirlerine kavuştu. Belediye şehre su getirilmesi için çalışmalara başladı. Yine 


aynı yıl içerisinde belediye gelirlerini artırmak için şehrin farklı bölgelerine kiralanmak üzere dükkanlar yapıldı. 


Fahri EKMEKÇİ. 1950-1953 yılları arasında Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. Bazı partililer arasında yaşanan sorunlar nedeniyle, Ekmekçi 1953 yılında Belediye Başkanlığından istifa etti. Bir süre boş kalan Belediye Başkanlığına, Karahisar Kaymakamı Şerafettin Atak, Azmi Göksel, Ali Saim Bozbağ, İsmail Feridun, İsmail Özker (Pastırmacıoğlu) aday olarak gösterilmiştir. Fahri Ekmekçi, 1954 yılında seçim propagandası yapmak için geldiği Görele'de seçim konuşması yaparken geçirdiği bir beyin kanaması sonucunda vefat etti. 


İsmail FERİDUN. 1953 yılında kısa süreliğine Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hilmi TUNCEL. İsmail Feridun'un istifasıyla boşalan belediye başkanlığı görevi vekaleten kısa süreliğine Giresun vali muavini Hilmi Tuncel tarafından yürütüldü. Tuncel, 1943'te, Muğlalı Olayı olarak hatırlanan müessif olayda Özalp kaymakamı olarak görev yapmakta idi. 


Azmi GÖKSEL. 1953-1955 ve atama yoluyla 1959-1960 yılları arasında iki dönem Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. Gazeteci ve Spor Kulübü yöneticisi idi. 


Ali Saim BOZBAĞ. 1955-1958 yılları arasında Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye Meclisi toplanarak DP'den Ali Saim Bozbağ'ı Belediye Reisi olarak seçtr. Ancak Ali Saim Bozbağ parti içi bir anlaşmazlık sonucunda 5 Eylül 1958'de Belediye Reisliğinden istifa etti ve Giresun Belediye Reisliği bir süre vekâlet ile yürütüldü. 


Lütfü ÖZDEMİR. 1958'de, Ali Saim Bozbağ''ın istifasıyla vali muavini Lütfü Özdemir kıs süre Giresun Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Mehmet Feyzi EKMEKÇİ 1958'de, CHP'nin de desteğini alarak Belediye Reisliğine seçildi ve kısa süreliğine Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hasan VURUŞ. Azmi Göksel'in askeri darbe ile görevden alınmasıyla yarbay Hasan Vuruş kısa süreliğine Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet BELEK 1960-1960 (atama). Mehmet BELEK. 1908 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra Mülkiye Mektebini 1932 yılında bitirdi. İlk olarak çeşitli nahiyelerde 
müdürlük yaptı. Daha sonra Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalıştı. Mehmet Belek, 17 Ağustos 1937 
tarihinde (oAkşehir'de Kaymakamlığa başladı. 19 Temmuz 1939 tarihinde Akşehir Kaymakamlığından ayrıldı. Yaklaşık iki yıl Akşehir Kaymakamlığı yaptı. 1946-1949 yılları arasında Edremit Kaymakamlığı yaptı. 12 Mayıs 1955 tarihinde Eyüp Kaymakamı olan Mehmet Belek'in İçişleri Bakanlığınca İmroz Kaymakamlığına nakli yapıldı. Fakat kısa bir zaman sonra İstanbul Vali Yardımcısı oldu. Vali Yardımcılığı sırasında başarılı işlere imza attı. Özellikle başkanı olduğu Vilayet İhtikarı Tetkik Komisyonu olarak fahiş fiyatla satış yapan iş yerlerine kapatmaya varan cezalar uygulamıştır. 1957-1960 yılları arası Muş Valiliği yapan Mehmet Belek, Muş Adalet Sarayının yapılmasını sağladı. 14 Haziran 1960 tarihinde Giresun Valiliğine atandı. Burada kısa bir süre valilik ve belediye başkanlığı yaptı. Askeri ihtilal sonrası IKasım 1960 tarihinde Giresun Valiliğinden alınarak Merkez Valisi oldu. Daha sonraki yıllarda merkez valisi olarak çalıştığı 


dönemde kaleme alınan ‘50 Ünlü Vali, Meşhur Valiler” adlı kitabın yazarlarından biri oldu. Bu kitapta, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde bulundukları illerde fark yaratan Hüsrev Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa, Kamil Paşa, Mithat Paşa, Haşim İşçan, Lütfü Kırdar gibi meşhur valiler tanıtılmakta, özellikle valilikleri sırasında yaptıkları anlatılmaktadır. Burada amaç; göreve başlayacak yeni kaymakamlara bu 50 valiyi tanıtarak yaptıkları işleri örnek göstermek idi. 


Bilal TARANOĞLU (1920-2005). Ordu'da doğdu. Babası Osman Efendi, annesi Dudu Hanımdır. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Az düzey Fransızca biliyordu. Şair ve yazar Güzide Gülpınar Taranoğlu ile evli olup üç çocuk babasıydı. Eleşkirt ve Gölköy Hükümet Tabipliği, Çarşamba Sıtma Savaş Tabipliği, Ordu ve Giresun Sağlık Müdürlüğü, Bakanlık Müfettişliği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Donatım Genel Müdürlüğü, TBMM 4. 
(XV) ve 5.(XVI) Dönem Ordu Milletvekilliği yaptı. 1 Kasım 1960 - 1 Haziran 1962 tarihleri arasında atama yoluyla Giresun Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Recai BULAM. 01.06.1962-26.11.1963 tarihleri arasında atama yoluyla Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali Rıza ERKAN 26.11.1963-01.07.1968 ve 12.12.1973-12.12.1977 tarihleri arasında Doktor General Ali Rıza Erkan CHP'den Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali Naci DUYDUK (1893-1980). Giresun'da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu (1918). Erzurum Kongresine Giresun delegesi olarak (23.7.1919) katıldı ve kongre süresince muhalif tutumuyla dikkat çekti. Ancak, bu tutumundan daha sonra kendisi de kaygılanmış olmalı ki, öldürülmek korkusuyla Sivas Kongresine katılmadı. Önce İstanbul'a kaçtı, daha sonra Viyana'ya gitti. Türkiye'ye döndükten sonra siyasi hayata girdi. 1950-60 yılları arasında Demokrat Parti (DP) listesinden seçilerek üç dönem Giresun milletvekilliği yaptı. Türk Birleşme Derneği Genel Katipliği, Kafkasya Neşri Maarif Cemiyeti 2.Başkanlığı, Karadeniz Gazetesi sahipliği, Alucra ve Giresun Hükümet ve Belediye tabiplikleri, Giresun Hususi İdaresi Frengi Mücadele Tabipliği, Fisko Birlik İdare Meclisi Başkanlığı, Belediye Genel Meclis üyeliği, Olağanüstü Sıtma savaşı Trabzon-Giresun Şubesi Sıtma mücadele tabipliği, serbest doktorluk, TBMM TIX., X. ve XI. dönem Giresun milletvekilliği yaptı. 27 Mayıs 1960 İhtilâli sürecinde Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından yargılandı ve beraat etti. 1968-1973 yılları arasında Giresun Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası idi. 


Orhan YILMAZ (1933-1981). Giresun Burunucu, Bulancak'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Tarım Satış Kooperatifi Memurluğu, Karadeniz Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Serbest Avukatlık, TBMM 4. (XV) Dönem Giresun Milletvekilliği yaptı. 13.12.1977- 11.09.1980 tarihleri arasında Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Rafet KÜÇÜKTİRYAKİ (1932-2020). Eskişehir'de doğdu. Çeşitli illerde kaymakamlık, 03.12.1979 - 11.04.1980 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü, 1975 ile 1978 yılları arasında Malatya ve 1980 yılında Giresun valilikleri yaptı. Maltepe Merkez Camii'nde öğle namazına takiben cenaze namazı kılındı. Eşi Sevim Küçüktiryaki, oğulları Alparslan Küçüktiryaki ile Fatih Küçüktiryaki ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu törene katıldı. Polis töreni düzenlendi. 
Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi. Kenan Evren'in arşivinden çıkan ve kendisine ait olduğu iddia 


edilen mektup 2012'de meclis darbe araştırma komisyonu'nda yer almıştır’, denilen ve Küçüktiryaki'nin tekzip ettiği mektup şöyledir. "beni emniyet genel müdürü yapan, başbakan süleyman demirel değildir. ben, beni keşfeden amerikan hükümetinin ankara temsilcilerince tavsiye üzerine bu göreve atandım. türkiye'de ilk defa resmi olarak alevi-kızılbaş soykırımını devlet adına başlatan benim. 1976 yılının ocak ayında malatya beylerderesi olayından sonra, malatya il merkezindeki 40 bin alevi kızılbaş'a kan kusturdum. yavuz sultan selim’den sonra en büyük alevi kızılbaş düşmanı benim, bunu ispat ettim ve ispat etmeye de devam edeceğim. ben, beylerderesi olayları sırasında yanımda malatya il jandarma komutanı albay olduğu halde “malatya'daki tüm alevi-kızılbaş köyleri ortadan kaldırılmalı?” dedim. benim sözlerimi mayıs 76 tarihli halkın kurtuluşu adlı dergi yazdı. şu anda emniyet genel müdürüyüm. 76 yılında ben malatya'da valiyken malatya emniyet müdürü olan — ki o da en az benim kadar alevi-kızılbaş kasabıdır- abdülkadir aksu'yu yardımcım yaptım. ankara'da alevi-kızılbaşların oturduğu “kurtarılmış bölge” adlı semtlere kan kusturan reşat akkaya'yı ankara emniyet müdürü yapan benim. sıkıyönetim komutanının emriyle görevden alındı. zannedilmesin ki, pasifize oldu, gölgede kalarak gerçek ankara emniyet müdürü yine o olacaktır. beni hiçbir kuvvet yerimden söküp atamaz, ne başbakan ne cumhurbaşkanı ne de bir başkası. 1981 seçimlerinde adalet partisinden malatya milletvekili adayıyım. beni silah kaçakçılığıyla suçlayanlara şunu söylemek isterim ki; ben, bulgaristan üzerinden gelen komünist silahlarla alevi kasaplığı yürütmüş adamım." Köstebek Operasyonu'nda ifade veren eski polis müdürü Bülent Orakoğlu, “Şükrü Balcı-Hüseyin Uğurlu ilişkisini belgeleriyle Rafet Küçüktiryaki'ye şikayet ettiğini, ödül beklerken Bismil'e sürüldüğünü” açıklayacaktı 


Saffet BEYAZITOĞLU. Giresun doğumlu olup 1949-1952 yılları arasında Giresun Müftülüğü yapan Hafız Ali Rıza Beyazıtoğlu (1874-1953)'nun oğludur. 1915'te Giresun'da doğdu. Kurmay Albay Saffet Beyazıtoğlu atama yoluyla 16.10.1980-03.02.1984 tarihleri arasında Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. Giresun Adasındaki ilk ciddi bakım 1982 yılında yapıldı. 


Müslim DİRİCAN. Saffet Beyazıtoğlunun seçim nedeniyle görevden ayrılması sonrası vali yardımcısı Müslim Dirican 22.02.1984-26.03.1984 tarihleri arasında kısa bir süre Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet LARÇIN. 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında ANAP'tan iki dönem Belediye Başkanlığı yaptı. 2002'de vefat etti. Mimar mühendis Larçın'ın döneminde, Giresun Belediyesi öncülüğünde yapılan Giresun Tarih Sempozyumu ve bu sempozyuma sunulan bildirilerin daha 
sonra Giresun Belediyesi tarafından kitap olarak basılması, bundan iki yıl sonra 1998 yılı 30- 31 
Mayıs tarihleri arasında Giresun'da yapılan Kültür Sempozyumu ve konuşma metinlerinin kitap olarak yayınlanması kültürel faaliyetlerin iki halkasını oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen projeler Bilgisayar merkezi, katlı otopark, otogar, asfalı fabrikası, katı artık değerlendirme fabrikası, et kombine tesisleri mezbaha bölümü, Taşbaşı lurisük tesisi, makine parkı genişletme, kanalizasyon ve yol çalışmalarıdır. 


Mehmet IŞIK. 1938'de, Giresun'da doğdu. Babası Ali Efendi annesi Hatice Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu. Orta düzey İngilizce biliyor. Orman Yüksek Mühendisidir. Orman Bölge Şefi, İşletme Müdürü, Giresun ve Isparta Orman Bölge Başmüdürü olarak görevlerinde bulundu. 1989-1994 ve 1999-2002 yılları arasında iki dönem Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. CHP'den XXII. Dönem Giresun Milletvekili seçildi. Milletvekili seçildiğinde süresi dolmadan belediye başkanlığı görevinden ayrıldı. Evli olup dört çocuk babasıdır. 


Hasan KARAİBRAHİMOĞLU. Milletvekili seçildiğinde süresi dolmadan belediye başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Işık'ın yerine seçilen Karaibrahimoğlu 2002-2004 yılları arasında Giresun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hurşit YÜKSEL 2004-2009. 1960 Giresun doğumludur. İlk ve orta öğretimi Giresun'da tamamladı. 1982 de İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 
Yedek subay olarak askerliğini yaptı. İstanbul'da 1985 yılına kadar serbest ve kontrol mühendisliği yapmıştır. 1985-1986 2yıl Libya'da Libaş (Çarmıhlı) Holding'te Şantiye şefi olarak görev yaptı. 
1987 “de Türkiye'ye dönerek Giresun'da kendi işini kurdu. İş alanı inşaat taahhüt proje 
mühendisliği olarak 2004 yılına kadar serbest çalıştı. 1989 Refah Partisi il başkanlığı, 1991 — 1992 
Refah Partisi İl Müfettişliği, Aydınlar Ocağı ve İnşaat Mühendisleri Giresun şubesi yöneticiliği yaptı. 2001 “de Ak Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ak Parti İl Teşkilat Başkanlığı ve seçim koordinasyon Başkanlığı görevini yaptı. 2004 yerel seçimlerde Belediye Başkanlığına adaylığını koydu, 2004 — 2009 süre zarfında İl Belediye Başkanlığı ve Belediye Başkanlar Birliği Kurucu Başkan Yardımcısı olarak görevinde bulundu. Yapı Denetim şirketinde proje denetçisi olarak, Belediye Başkanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 


Kerim AKSU 2009-2014/ 2014-2019. Kerim Aksu, 9 Mart 1969 yılında Giresun'da dünyaya geldi. 
Aksu İlk öğrenimini Giresun Gazi Paşa İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini Merkez Orta Okulu'nda tamamladıktan sonra 1983-1984 yılları arasında Almanya'da Dil Kursu'nu bitirdi. Daha sonra 1987 yılında Giresun Lisesi'ni, 1992 yılında da Kütahya Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü'nü bitirerek mezun oldu. 1992 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) üyesi ve Gençlik Kolları Giresun İl Başkanlığı görevini yürüttü. 1995-1997 yılları arasında Ankara'da vatani görevini tamamladıktan sonra, ilk iş hayatına 1997 yılında Giresun'da Beyaz Eşya Mağazası kurarak atıldı. Kurduğu firma halen faaliyet göstermektedir. 1998-1999 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2004 yılları arasında CHP Giresun Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2003-2008 yılları arasında CHP Giresun Merkez ilçe Başkanı oldu. 2008-2009 yılları arasında CHP Giresun İl Başkanı olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar Giresun Belediye Başkanı seçildi. Almanca bilen ve halen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kerim Aksu evli ve iki kız çocuğu babasıdır. 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Yerel Seçimlerde Kerim Aksu, Tekrar Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkanı Seçilmiştir. Kerim Aksu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Giresun Belediye Başkan adayı oldu. 


Aytekin ŞENLİKOĞLU. 1972 yılı Giresun doğumlu olan ve çocukluğundan bu yana Giresun Merkez'de yaşamını sürdüren Aytekin Şenlikoğlu; İlk ve Orta öğrenimini Giresun Merkez Abacıbükü İlkokulunda, Lise öğrenimini Giresun İmam-Hatip Lisesi”nde, Yüksek Öğrenimini ise 
1994 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılından itibaren 
Kurucusu olduğu AK Parti Giresun İl Teşkilatında İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan 
Yardımcılığı, Merkez İlçe Başkanlığı ve 2 dönem İl Başkanlığı gibi aktif görevlerde bulundu. 1997 
yılından itibaren serbest Avukatlık mesleğine devam etmekte olan Aytekin Şenlikoğlu 8 Nisan 2019 
tarihinden itibaren Giresun Belediye Başkanlığını yürütmektedir. 


Gümüşhane 


Ercan ÇİMEN (2014-). 1966'da, Gümüşhane'nin Bahçecik köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gümüşhane'de tamamladı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 1987'de Necati Çimen ve Kardeşleri Şirketi Yönetim Kuruluna girdi. Vatani görevini yedek subay olarak Ankara'da yaptı. Gümüşhane Belediyesi Meclis Üyeliği Başkan Vekilliği (1994-1999), Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı, Gümüşhane Emniyet Spor Yönetim Kurulu Başkanlığı (1993—1995), Gümüşhane Doğanspor Yönetim Kurulu Başkanlığı (1995-1999), Gümüşhane Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gümüşhane İl Başkanlığı, Türkiye Futbol Hakemleri Gözlemciler Derneği İl Disiplin Kurul Üyeliği, Kelkit Havzası Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı, Gümüşhane Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcılığı, Gümüşhane'yi Sevenler Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2002 yılından bu yana Gümüşhanespor As Başkanlığı görevlerini yapmaktadır. 
Daha birçok sivil toplum örgütü ve derneklerinde görev aldı. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldığı aile şirketlerinde kurumsal yapılanmanın gelişimine ve Gümüşhane'nin kalkınmasına katkıda bulunmak öncelikli hedefi oldu. Birçok teşkilat ve dernek tarafından ödül aldı. 1997 yılında Yılın İş Adamı seçildi. En Başarılı Girişimci Ödülüne layık görüldü. 2009 Yerel Seçimlerinde AKP'den Gümüşhane Belediye Başkanlığı için aday oldu. Gümüşhane'nin atıl durumda bulunan konaklarını restore ederek hizmete açtı. Çimenler Otel gibi üç yıldızlı oteli şehre kazandırdı. 2010 yılında Türkiye'nin Örnek İnsanı Ödülü'ne layık görüldü. 17.02.2011 tarihinde AKP Gümüşhane İl Başkanlığına getirildi. 2014 Yerel Seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkanı oldu. Ercan Çimen evli ve iki çocuk babasıdır. 


Mustafa CANLI (1999-2014). 1962'de, Gümüşhane Merkez Yukarı Alıçlı köyünde doğdu. 
İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane*de tamamladı. 1978 yılında KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 1983 yılında Elektrik Mühendisi unvanı ile mezun oldu. 1983 yılında Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğünde Elektrik Mühendisi olarak kamu görevine başladı. 1989 yılında Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevi 1995 yılına kadar başarı ile sürdürdü. 1995'de Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine atandı. Bu görev esnasında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Çorum Valiliği ve diğer kuruluşlar tarafından birçok kez ödüllendirildi. Çorumspor Yönetim Kurulu Üyeliği yanı sıra Mali Komisyon Başkanlığı yaptı. TEDAŞ Çorumgücü Spor Kulübünü kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Yöneticilik görevini sürdürdüğü yıllarda işletmecilik lisans eğitimi aldı. 18.04.1999 seçimlerinde MHP'den Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. 1999— 
2004 arası Gümüşhanespor Kulüp Başkanlığı görevinde bulundu. 28.03.2004 yılında yapılan 
seçimlerde ikinci kez, 29.03.2009 Seçimlerinde üçüncü kez MHP'den Gümüşhane Belediye Başkanlığına seçildi. 2015 Genel seçimlerinde MHP Gümüşhane Milletvekili oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Naim AĞAÇ (1989-1999). 1951 yılında Gümüşhane Merkez Beyçam köyünde doğdu. Babası Osman Bey, annesi Havva Hanımdır. İlkokulu köyünde, orta ve liseyi Gümüşhane Lisesinde (1968— 1969) tamamladı. İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü 
1975 yılında bitirdi. 1975-1978 yılları arasında İstanbul Kocasinan (Bahçelievler) Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü yaptı. Bir yıl serbest mühendislik yaptıktan sonra vatani görevini İzmit Kandıra'da yedek subay olarak tamamladı. 1980 yılında Gümüşhane Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne girdi. 


1980 ve 1989 yılları arasında Gümüşhane Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde Kontrol 
Mühendisliği ve Proje Şube Müdürlüğü görevini yaptı. 1989 ve 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Naim Ağaç Gümüşhane Belediyesinde birçok başarılı projeye imza attı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Partiden İl Genel Meclis Üyesi seçildi. GÜSİAD kurucu üyesidir. Çevre Sağlık, Plan Bütçe, Tarım Komisyonu üyesi olan Naim Ağaç evli ve dört çocuk babasıdır. 


Yalçın KURT. 1984-1989 yılları arasında Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Nabi Avcı'nın danışmanı oldu. Aynı yıl, danışmanlıktan Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne atandı. 


Doğan ÜNLÜSOY. Beypazarı'nda doğdu. Seben Kaymakamlığı 1961, 1968/69'da Horasan, Çay Kaymakamlığı (1970-1972), 1977'de Batman kaymakamlığı, Mengen Kaymakamlığı, Espiye Kaymakamlığı, Söke Kaymakamlığı (1978-1981) yaptı. 1983-1985 yılları arasında Gümüşhane Valiliği ve Belediye Başkanlığı, 20.02.1992 — 25.09.1993 tarihleri arasında Elazığ Valiliği yaptı. 
Elazığ Valiliğinden emekli oldu. 2003'te OHAL Genel Sekreterliğine getirildi. 2014'te vefat etti. 


Rafet ÜÇELLİ. 1932'de, Balıkesir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Balıkesir maiyet memurluğu, Bigadiç, Konya Ereğlisi, Bozkır kaymakam vekillikleri, Sarız, Sultanhisar, Doğubeyazıt kaymakamlıkları, Muş vali muavinliği ve mülkiye müfetişliği yaptı. 
1976-1978 yılları arasında Şanlıurfa, 1978-1979 yılları arasında Kütahya, 1979-1980 yılları arasında Çorum, 1980-1983 yılları arasında Gümüşhane, 1983-1984 yılları arasında Uşak, 1984- 
1991 yılları arasında Manisa valilikleri yaptı. Gümüşhane valiliği esnasında belediye başkanlığı 
görevinde de bulundu. 1980 Mayıs-Temmuz aylarında meydana gelen Çorum olayları sırasında şehrin valisiydi. 


Sebahattin AYTAÇ. 1963-1980 yılları arasında CHP'den Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde Atatürk Parkı yapıldı (1965). 


Mustafa KARAER (1924-2009). Bolu'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Bolu'da tamamladıktan sonra Bursa Erkek Lisesini bitirdi. 1949 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1960 yılında 35 yaşında Türkiye'nin en genç valisi olarak Gümüşhane'ye tayin oldu. Burada valiliğin yanı sıra belediye başkanlığı görevini de yürüttü. Daha sonra sırasıyla 1964-1967 yılları arasında Ordu, 1967-1971 yılları arasında Eskişehir, 12.7.1971—10.7.1972 tarihleri arasında Çankırı ve 21.07.1972-18.07.1975 tarihleri arasında Edirne'de valilik yaptı. Emekli olduktan sonra Bursa Sönmez Holding'te Sönmez ASF A.S Genel Müdürlüğü dahil birçok görevde bulundu. Bursa'da çeşitli eğitim kurumlarının yapılmasına öncülük etti. Mustafa Karaer, biri kız üç çocuk babası idi. 


Rüştü ESEN. Gümüşhane'de geniş bir aile olan Asesoğulları “ESEN” soyadını almışlardı. 1955- 
1960 yılları arasında Gümüşhane Belediye Başkanı olan Rüştü ESEN bu ailedendir. 


Mustafa ÇUBUKÇU. Çubukçuoğulları ailesinin bir bölümü Gülaçar deresinden şehre gelmişler, bir bölümü de yerlerinde kalmışlardı. Soyadı yasasından sonra birbirleri ile akraba olmayan başka aileler de Çubukçu soy adını almışlardı. Gülaçar'dan gelen Çubukçular?'dan Mustafa Çubukçu 1945'te Gümüşhane'de Demokrat Partinin kurucularından olmuştur. 1952-1955 yılları arasında Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. 


Süleyman Faik SUNGURLU. Eğitimci halk ozanı (1893—1962). Gümüşhane'de doğdu. Babası Sungurluzade Mahmut Razi, annesi Müezzinoğullarından Nazife Hanımdır. Siyaset ve devlet adamı Mahmut Oltan Sungurlu'nun babasıdır. Mahalle Mektebini bitirdikten sonra, Torul'da Sübyan Okuluna (ilkokula) devam etti. Gümüşhane Rüştiyesini bitirdikten sonra Jandarma Dairesinde mülazemeten işe başladı. Gümüşhane'de İdadi (lise) açılınca bu okula devam ederek İdadi mezunu oldu. Trabzon Muallim Mektebinde fark vererek öğretmen oldu. Yaşı tutmadığı için yaşını büyüterek, Şiran Söfker (Evren) Köyü'nde bir yıl, sonra bir yılda Torul Büyükçit Köyü'nde öğretmenlik yaptıktan sonra savaş çıkması üzerine Erzincan'da yedek subay talimgâhına gitti. Daha sonra yedek subay olarak Şark Cephesi'ne iştirak etti. Birkaç defa yaralandı, iki harp ve bir liyakat madalyası alarak terhis oldu. Askerliğini bitirdikten sonra İstanbul Hükümeti tarafından Yağmurdere Bucak Müdürlüğüne atandı (Kendisine kaymakamlık teklif edilmiş, Gümüşhane'de olmayınca, Bucak müdürlüğünü kabul etmişti). Daha sonra bir yıl Kale Bucak Müdürlüğü yaptı. Milli Mücadele başlayınca Mudanya Mütarekesi'ne kadar savaştı. Yaralandığı ve başarı gösterdiği için istiklal madalyası ve Üsteğmenlikle taltif edildi. Terhisten sonra, önce Kürtün ve daha sonra Bayburt Hart Bucak Müdürlüklerinde çalıştı. 1939'da Amasya Seferberlik Müdürü, 1940'ta Gümüşhane Seferberlik Müdürü olarak göreve devam etti. Daha sonrada Gümüşhane Nüfus Müdürü olarak 1953 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Süleyman Faik Sungurlu, şiir yazmanın dışında musikiye de meraklı idi. Keman çalardı. İyi bir hatip ve son derece hoş sohbet idi. 
Çevresinde cereyan eden olayları divan şiiri tarzında ve genelde halk şiiri kalıbında kaleme almıştır. 
İçten ve sevecen bir üsluba sahiptir. Toplumsal olaylar şairin şiirlerinin ana temasıdır. Ayrıca Gümüşhane gelenek ve göreneklerini anlatan türküler derlemiştir. Bunları Gümüşeli, Demokrat Gümüşhane ve Kuşakkaya gazetelerinde yayımlamıştır. Halkın meselelerine yakın ilgi nedeniye birçokları onun için Marko Paşa derdi. Şiirleri, türküleri oğlu Mahmut Oltan Sungurlu tarafından kitap haline getirilmiştir. Bayburt Hart'da (Aydıntepe) iken uzun zaman vekâleten Bayburt Kaymakamlığını ve Gümüşhane'de Vali Muavinliğini, Hukuk İşleri Müdürlüğünü (Mektupçu) yürütmüş, yine atama yolu ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı yapmıştır. Emekli olduktan sonra Gümüşhane Demokrat Parti İl Başkanlığını yaptı ve Gümüşhane’ de istimlâk sebebi ile kaybedilmiş olan konağında vefat etti. Mezarı Özcan Mahallesi Aile Kabristanlığı'ndadır. Süleyman Faik Sungurlu'nun dört kızı ve üç oğlu vardı. 


Mehmet REFİOĞLU. 1909'da Gümüşhane'de doğdu. 1924'te Rüşdiyeyi bitirdi. Askerlik hizmetini bedeli nakdi olarak yaptı. 1950-1952 yılları arasında Gümüşhane Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Daha önce soyadı “Yüce” iken “Refioğlu” olarak değiştirdi. CHP il yönetim kurulu üyesi olup ticaretle meşgul idi. 


Sami ZARBUN. 1905'te Gümüşhane”de doğdu. İstanbul Yüksek Ticaret Mektebinden mezun oldu. 
Askerlik hizmetini Trabzon'da yaptı. 1946-1950 yılları arasında CHP'den Gümüşhane Belediye Başkanı olarak görev yaptı. CHP Gümüşhane İl Yönetim Kurulu Azası olup THK ve Ticaret Odası başkanlığı görevlerinde bulundu. Ticaret ve müteahhitlik yapmaktaydı. “İzin ve raporla ve belediyenin resmi işlerini görmek üzere vazifesinden ayrılarak Ankara ve İstanbul'a gelmiş, izin ve tedavi müddetinin hitamında vazifesine dönmüş olduğu halde son aldığı iki aylık raporu Belediye Meclisince kabul edilmiyerek yolda geçen müddetle yirmi günlük ayak tedavisi dahil olmak üzere üç buçuk ay sebepsiz ve mazeretsiz vazifeden ayrıldığı mülâhazasiyle istifa etmiş sayılmasına karar verildiğinden Belediye Meclisince kanuna aykırı verilmiş bu kararın bozulması talebiyle 


Gümüşhane Belediye Başkanı Sami Zarbun tarafından açılan dâva, Danıştay 6 ıncı dairesince 17/6/1950 tarihinde 50/1355 sayı ile verilen kararla reddolunmuştur.” 


Süleyman DALTABAN (1896-1963). 1.Cihan Harbinde üsteğmen olarak görev yapan Süleyman Daltaban, Ruslara esir düştü. Milletvekilliği teklifini red ederek belediye başkanlığı seçimlerine katıldı. 1934-1942 yılları arasında Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. 1939'da, Halkevi Başkanlığında bulundu. 1941'de Halkevi Başkanlığından istifa etti. Belediye Başkanlığı döneminde maaş almadığı nakledilir. Ticaret ve ziraatle meşgul oldu. 


Muhsin ATAÇ. 1901'de, Gümüşhane'de doğdu. Niğde Lisesi'ni 10.sınıfta terk etti, 1933. Askerdi. 
Görev yeri, İstiklal Savaşı Doğu Cephesi sıhhiye malzeme deposu idi. CHP'ye İlk Kayıtlı Olduğu 
Tarih ve Faaliyet Gösterdiği Dönem 1927-1935 yılları arası idi. CHP İl Yönetim Kurulu Azası, 1930 
Gençler Birliği Başkanı, 1929-1931 Himaye-i Etfal Azası, İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Başkanlığı, 1931; Gümüşhane Belediye Başkanı, 1931; Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanı, 1933 Gümüşhane Halkevi Köycülük Şubesi Başkanı olarak görev yaptı. Ticaretle meşgul oldu. 1938'de Halkevi Başkanlığına getirildi. 


Osman ATAÇ. Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri Süleymaniye'de ikamet etmiş olan Mehmet Salim Bey (Kadirbeyoğlu) ile Mahbure Hanım'ın oğludur. Gümüşhane milletvekili Hasan Fehmi Ataç'ın ağabeyidir. Kadirbeyoğlu ile soyadlarının farklı oluşunun sebebi, Hasan Fehmi Bey'e “Ataç” soyadının Atatürk tarafından verilmesi olmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk Belediye Başkanı olarak 1922-1934 yılları arasında görev yaptı. 


Hakkari 


Halid Ağa. Hakkari Mebusu Asaf Bey ve arkadaşları tarafından Hakkari Vilayeti Merkezi Belediye Reisi Halit Ağa'nın vatanpervarane yardımlarından ötürü kendisine 500 kuruş maaş bağlanması için 
1925 yılında Meclise önerge vermeleri, Hakkari Belediyesinin daha önceden kurulduğunu 
göstermektedir. 


Mehmet ERTUŞ. 1884 tarihinde Hakkâri'de doğdu. 1936—1938 yılları arasında Hakkari Belediye Başkanlığı yaptı. Mehmet Ertuş'un torunu 2001'de Hakkâri Ak Parti kurucu teşkilat başkanı, 2002-2009 yılları arasında Hakkâri Ak Parti İl Başkanı olan Mehmet Ertuş’ tur. 


Reşit KESKİN. Hazinedarzadelerden Abdurrahman Efendinin oğludur. Dükkanı vardı. 1890 tarihinde doğdu. 
Pinyaniş aşiretinin Silahlı kabilesinden olup rüştiye mektebi mezunuydu. Daha önceki yıllarda Belediye Daimi Encümen üyeliği, tahriri arazi komisyon başkanlığı, Belediye Başkan Muavinliği yapmış olup üyelerden Sait Korkmaz'ın damadıydı. Şeyh Sait, Şemdinli ve Oramar isyanlarında milis teşkilatında devlet lehinde çalışmış, uzun zamandan beri müspet hareket etmiş, hatırlı, güvenilir bir şahıstı. 1938-1956 yılları arasında Hakkari Belediye Başkanlığı yaptı. 1942 yılı itibariyle, Hakkari'de imar hareketleri başladı. Sıhhiye dairesi, posta ve telgraf, hususi idare binası ve aygır hane ve sair binalar yapılıp bitmişti. Çarşı ve yolların düzenlenmesine çalışılmaktaydı. 


Mustafa CÜMBÜŞ. Hakkâri'de doğdu. 21 Aralık 1955 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde Hakkari Belediye Başkanlığı'na Mustafa Cümbüş seçildi. 1956—1960 yılları arasında Hakkari Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mustafa Nihat ETİZ. Emekli Orman Bölge Şeflerinden Tahsin Efendi ile Emine Hanımın oğludur. 
Babası rüşdiye mezunudur. 1927'de Akhisar'da doğdu. 1946'da İzmir Namık Kemal Erkek Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.F.'nden mezuniyetinin ardından, 29.7.1952'de tayin edildiği Manisa Maiyet Memurluğunda Muradiye (Manisa) Bucağı Müdürlüğünde; Akhisar, Salihli Kaymakam Vekilliklerinde görevlendirilip staj süresini doldurduktan, Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra, 29.12.1954'de Reşadiye, 3.8.1956'da Almus, 31.8.1957'de Sarıgöl Kaymakamlıklarına; 19.6.1960'da Hakkari Valiliğine; 3.1.3. 1961 'de de Mülkiye Müfettişliğine atandı. Hakkari Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. 29 yaşında iken evlendi; 1 oğlu vardır. 
Mülkiyeliler Birliği, Türk idareciler Derneği, Mülkiye Müfettişleri Sendikası üyesidir. 
Öğrenciliğinden beri edebiyyatın şiir dalı ile meşgu olmuştur. Basılmış kitapları arasında, Şair Kaymakamlar, Cumhuriyet Dönemi Şair Kaymakamlar, Uzun İnce Bir Yolda Çiçek Demetleri, Bağbozumu, Cumhuriyet Dönemi Mülkiyeli Şairler, İzmir ve Dernek Anılarım, Hepsi yer alır. 


Zühdi ÖNER. Mehmed Faik Efendi ile Zehra Hanımın oğludur. 1906'da Kilis'te doğdu. 1929'da Trabzon Lisesini iyi derecede bitirdi. Maliyeden mezuniyetinin ardından, 31 Temmuz 1933'de tayin edildiği Urfa Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. ;1 Mart 1936'da Viransehir, 11 Ağustos 1939'da Kulp, 23 Ağustos 1940'da Feke, 26 Mayıs 1941'de Kadirli, 25 Eylül 1944'de Hassa, 12 Ağustos 1950'de Dörtyol Kaymakamlıklarına; 20 Mart 1951'de Çanakkale Vali Muavinliğine; 2 Mart 1952'de vekaleten ve 6 Ağustos 1953'de asaleten Muş, 17 Ağustos 1954'de Maraş, 5 Aralik 1955'de merkez, 31 Mayıs 1961'de Hakkari, 1 Kasım 1962'de Nevşehir, 8 Şubat 1964'de 2. defa Merkez Valiliklerine getirildi. Hakkari Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. Son görevinden 22 Haziran 1964'de emekliye sevk edildi. 30 yaşında iken evlendi; iki erkek, bir kız evlad babası idi. Fransızca, Arapça ve Farsça bildiği sicilinde yazılıdır. 


Mustafa YÖRÜKOĞLU (1922-2000). Damlapınar Konya’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Avanos, Mihalıççık, Tercan, Ardahan, Kırkağaç, Söke, Salihli, Şişli (Şişli kaymakamıyken 
1980 ihtilal' inde Şişli belediye başkanlığını da yaptı) Kaymakamlıkları, 1962-1964 yılları arasında 
Hakkâri, Kütahya, Erzincan, Sivas, Gaziantep, 1978-1979 yılları arasında Manisa valilikleri ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Hakkari Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. 28 Şubat 1982 tarihinde emekli oldu. İzmir'de vefat etti. 


Mikail İLÇİN (1926-2007). Hakkâri'de doğdu. Babası Mehmet Efendi annesi Piruze Hanımdır. 
İlkokul mezunu idi. Beytüşşebap Maliye Tahsildarı, Çukurca Tahrirat Kâtibi, Nahiye Müdürü, Hakkâri Belediye Başkanı görevlerinde bulundu. CHP'den IV. (XV) Dönem Hakkâri Milletvekili seçildi. Evli olup on çocuk babası idi. 1963-1968 yılları arasında Hakkari Belediye Başkanlığı yaptı. Hakkâri'ye dair şikâyet haberleri arasında en dikkat çekeni Belediye Başkanı Mikail Bey'in Ankara'da düzenlemiş olduğu basın toplantısında şehrin şikâyetlerini dile getirmesi haberi olmuştur. 
Belediye Başkanı yapmış olduğu basın toplantısında bölgeye tecrübesiz idareci yollandığını belirtmiş, Hakkâri'nin devlet memurlarına sürgün yeri olarak verilen bir şehir olarak bilinmesinden yakınmıştır. Şehre gelen memur buradan öteye sürgün yok düşüncesiyle yöre halkına hizmet etmediğini ve Cumhurbaşkanı'nın kesin emrine karşın halka kötü davranıldığına dikkat çekmiştir. 
Bu konudaki şikâyetini Ankara'da yapmış olması Hakkâri şehri için ayrı bir önem arz etmiştir. 


Cumhuriyet devrinde 1960'lı yıllara gelindiğinde sürgünler vilayeti olan Hakkari'de doğru düzgün umumi bir tuvalet dahi yoktu.Hakkari'de umumi tuvaletin olmaması Hakkari merkezinin çok pis kokmasına neden oluyordu 


Sait ATAY (1926-2015). 1968-1977 yılları arasında Adalet Partisi'nden Hakkari Belediye Başkanlığını kazanıp iki dönem görev yaptı. Darbeyi izleyen yıllarda Antalya'ya göç etti. Ünlü 
sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın Antalya Özel Anadolu Hastanesinde tedavi gören dedesi Sait Atay, 89 
yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz Erdoğan dedesini 2001 yapımı Vizontele filminde anlatmıştı. 


Abdurrahman KESKİN (1947-2013). 1977-1980 ile 1994-1999 tarihleri arasında Hakkari Belediye Başkanlığı yaptı. e Hakkari'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hakkari Cumhuriyet ilköğretim Okulunda, liseyi ise Kütahya Lisesinde tamamladı. 1963 yılında ticaret hayatına atıldı. 
Ancak kısa bir müddet sonra siyasete atılmaya karar verdi. 1969 yılında Hakkari CHP Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevine başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinin kurucu üyesi oldu. Bölgenin sorunlarının görüşülmesi amacıyla düzenlenen çeşitli toplantı ve panellere katıldı ve daha çok eleştiren kimliğiyle ön plana çıktı. 1973 yılında CHP'nin Hakkari İl Başkanlığına seçildi. Tipo el ayak pedallı iki makine aldı ve Halkın Sesi Gazetesi adıyla bir yerel gazete çıkardı. Gazetesinde makale yazmaya başladı. Gazetenin yazarları arasında Ramazan Çavdar ve aynı zamanda gazetenin yazı işleri müdürü merhum Av. Cumhur Keskin bulunuyordu. Daha sonraları gazetede yayınlanan makalelerden ve haberlerden dolayı peş peşe davalar açıldıysa da, bu davaların tümü beraatle sonuçlandı. Hakkari Halkın Sesi Gazetesi Ve Matbaası artık Hakkari'ye gelen gazetecilerin basın irtibat yeri oldu. Burası Milliyet Gazetesi Hakkari temsilciliğini de üstlendi. Keskin 1977 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Hakkari Belediye Başkanlığını kazandı. Bu görevine 1980 askeri darbesine kadar devam etti. Belediye başkanlığı görevinden sonra bu kez gazeteci Ferhal Boratav ile İngiliz yayın kuruluşu BBC'de gazetecilik yapmaya devam etti. Bu dönemde Irak devrik lideri diktatör Saddam Hüseyin rejiminin, Kuzey Irak'taki Kürtlere yaptığı zülüm ve soykırımıyla ilgili haberleri, Milliyet Gazetesinde yayınlayarak aynı zamanda BBC aracılığıyla dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştı. Keskin 1994'de yapılan yerel seçimlerle SHP'den büyük bir farkla ikinci kez belediye başkanlığını kazandı. 1994-1999 yıllarında arasında belediye başkanlığı döneminde, gazeteci kökenli olması nedeniyle çöplükten geçinen çocuklar konusunu ve Hakkari'deki açlığı, sefaleti ülke ve dünya gündemine taşıdı. Belediyenin içinde bulunduğu mali sıkıntıdan dolayı, “Belediyenin kapısına kilit vuracağım” şeklindeki açıklamasıyla da ülke kamuoyunun özellikle Başkentin dikkatini Hakkari'ye çekerek başta 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olmak üzere dönemin bakanlarının çoğunu Hakkari'ye getirilmesini ve onların belediye sorunlarıyla ilgilenmelerini sağladı. 1977 yılında dönemin Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'ye, “Okula giden çocuklarımız bizden asfaltın ne olduğunu soruyorlar, artık çocuklarımız asfalt görsün” demesiyle Hakkari”de asfalt çalışmaları hizmetlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadı. 1983 yılında Hakkari Esnaf Ve Sanatkarlar birliğinin dönem başkanlığını yaptı. Hakkari? nin en büyük belediye iş hanının yapımı, Halk ekmek fabrikası, Şehir geçişi ve orta refüj çalışmaları, Toplu taşımacılık hizmetleri, Ağaçlandırma seferberliği, Küçük sanayi sitesi, Otluca'nın organize sanayi bölgesinin ilan edilmesi ve daha bir çok hizmeti oldu. En son BDP'ye geçiş yaparak 2011 seçimlerinde BDP'nin Hakkari'de üç milletvekili çıkarmasında emeği geçti. Keskin Demokratik Toplum Kongresi Daimi Meclisi üyeliğine seçilmişti. Evli ve altı çocuk babası olan Keskin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 


Mirza Mehmet ÇETİN. 1980-1983 yılları arasında Hakkari Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandı. Hakkari Bayındırlık Müdürlüğü görevinde bulundu. Mühendis olup Hakkari Dernekler Federasyon Onur kurulu başkanı idi. 2018'de AKP'den aday adayı oldu. Mehmet Sait Erol-Hakkâri Milletvekili. “Hakkâri Bayındırlık Müdürü iken yapılan ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla görevinden alınan, teknik eleman olarak başka il müdürlüğü emrine verilen Mirza Mehmet Çetin; gerek Hakkâri Bayındırlık Müdürlüğü görevinden gerekse 12 Eylül' den sonra Hakkâri Belediye Başkanlığı dönemindeki yolsuzluklardan dolayı hakkında Hakkâri mahkemelerinde kamu davası açıldığı ve yargılandığı iddia edilmektedir. Doğru ise dava hangi safhadadır?” 1987 Meclis Tutanağından. 


Şükrü ÇALLI. 1989'da, ANAP'tan Şükrü Çallı Belediye Başkanı seçildi. Müteahhitlik yapıyordu. 
2020 Kasımında, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Demokratik Toplum Kongresi 
(DTK) soruşturması kapsamında Hakkari Belediye Başkanı ve kanaat önderi Şükrü Çallı hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla açılan davanın ardından mahkeme heyeti, Şükrü Çallı'nın tahliyesine karar verdi. 2009'da AKP'den aday oldu, seçilmedi. 


Hüseyin ÜMİT. 1999 yerel seçimlerinde Hakkari Barosuna kayıtlı Hüseyin Ümit HADEP’ten Belediye Başkanı seçildi. 2001'de, Hakkari Belediye Başkanı'nın kendisinden 27 yaş küçük Iraklı eşiyle yaptığı düğün hafızalarda yer etti. 30 bin kişinin katıldığı düğünde 30 bin ekmek, 1.5 ton et tüketildi. İki gün süren düğünde kurulan 7 ayrı çadırda 30 bin davetliye yemek verildi. 


Metin TEKÇE. 2004'te, SHP'den Hakkari Belediye Başkanı seçildi. 2007'de, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Van Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt propagandası yapmak ve örgüt üyeliği suçundan yargılanıyordu. 


Fadıl BEDİRHANOĞLU. 2009 yerel seçimlerinde DTP'den Hakkari Belediye Başkanı seçildi. 
1951 yılında Şırnak İli Cizre İlçesine bağlı Çağlayan köyünde doğdu. 1963 yılında aynı köyde 
ilkokulu bitirdi. 1974 yılında Mardin İmam-Hatip okulu I. devreyi bitirerek kendi köyünde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1977 yılında da II. devreyi dışarıdan bitirdi. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirerek aynı yıl Harran Üniversitesinde Temel İslam Bilimleri Tefsir Bilim Dalında Yüksek Lisans Sınavını kazandı ve 1995 yılında “Kur'an'da Irk Kavramı” teziyle yüksek lisansı bitirdi. Aynı yıl doktora sınavına girerek sınavı kazandı ve doktora çalışmasına başladı. 2000 yılında “Kur'an'da Fitne” teziyle doktorasını bitirerek bilim doktoru ünvanını aldı. 1974-1994 yılları arasında Diyanet İşleri Teşkilatına bağlı olarak Cizre İdil ve Hakkâri'de değişik görevlerde bulundu. 1994-1996 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sayman olarak çalıştı. 1996-2004 yılları arasında yine Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Uzman Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı ve 2004 yılı başında emekliye ayrıldı. 
2004 yılında oluşturulan Demokratik Toplum Hareketi (DTH) örgütleme komisyonunda yer aldı. 
Hareket partileştiğinde partinin kurucu üyesi oldu. Parti Meclisi'nde (PM) yer aldı ve bir dönem Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi oldu. 29 Mart 2009 tarihinde Türkiye çapında en yüksek oy oranıyla Hakkâri Belediye Başkanı olarak seçildi. Fadıl Bedirhanoğlu, 10 Ağustos 2012'de Yüksekova'da PKK'li Ferdane Kına'nın cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2021'de, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) 2010-2011 yılları arasındaki çalışmalarına katılması nedeniyle "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davada Mahkeme, Bedirhanoğlu'na "örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen karara tepki gösteren Bedirhanoğlu, "Devleti anlamak mümkün değil. Söz konusu Kürtler olunca hiçbir şey 


yapmasanız da yaptığınız siyasi faaliyetler hemen illegale dönüştürülüyor ve ceza veriliyor. Böyle bir hukuk olamaz. Bu sadece siyasi bir kararın hayata geçirilmesidir. Ben bugüne kadar sadece yasal zeminde siyasi faaliyetlerde bulundum" dedi. Bedirhanoğlu, evli ve yedi çocuk babasıdır. 


Dilek HATİPOĞLU. 1975 yılında Muş'un Varto ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. İşletme Fakültesi mezunu olan Hatipoğlu, iki çocuk annesidir. 
2014 yerel seçimlerinde BDP'den Hakkari Belediye Başkanı seçildi. Hakkari'de, 2015'te yapılan 
sözde 'öz yönetim” açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Hakkari Belediye Eş Başkanları DBP'li Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadenin ardından Eş Başkanlar Hatipoğlu ve Çiftçi, Adliye önüne gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 2021'de, Van T Tipi Cezaevine sevk edildiği sırada darp ve çıplak aramaya maruz 
bırakılan Hakkari eski Belediye Eş Başkanı Dilek Hatipoğlu'na “zimmet” iddiasıyla 2 yıl 2 ay 20 
gün hapis cezası verildi. 


Cihan KARAMAN. 1977 yılında Hakkari'de doğdu. Belediyede 15 yıl çalıştı. DİSK Hakkari Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Hakkari Belediye Başkanı seçildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Karaman, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı. HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, yargılandığı davada "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Lise mezunu olan Karaman evlidir. 


İdris AKBIYIK. 1971 yılında Malatya'nın Doğanşehir İlçesinin Çavuşlu Köyünde dünyaya geldi. 
İlkokulu Çavuşlu Köyü İlkokulunda, ortaokul ve lise tahsilini Polat Kasabasında “Pekiyi” derece ile tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1990 yılında “İyi” derece ile bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında “Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstihdam” konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Doktorasına tez aşamasında devam etmektedir. 1991-1997 yılları arasında Polis Akademisinde bir yıllık özel eğitimden sonra, Bursa Emniyet Müdürlüğünde iki yıl Komiser Yardımcısı olarak hizmet etti. 1994 yılında Mülki idare Amirliği mesleğine intisap etti. 6 ay Sinop Kaymakam adaylığı, 5 Ay Yeşilyurt Kaymakam Refikliği yaptı. Ankara'da 4 aylık İngilizce kursundan sonra 8 ay süre ile İngiltere'de inceleme-araştırma ve eğitimi amacıyla bulundu. 1,5 ay Elazığ'da Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını yaptı. Afyon - İhsaniye ve Denizli - Güney İlçelerinde 8 Ay süre ile Kaymakam Vekilliğinde bulundu. 4 ay Ankara'da İçişleri Bakanlığında Kaymakamlık kursundan sonra, Rize İli İkizdere İlçe Kaymakamlığına atandı. 1997- 
1999 yılları arasında İkizdere İlçesinde, 1999-2001 yılları arası Elazığ-Ağın İlçesinde, 2001-2005 
yılları arası Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde, 25.10.2005-19.10.2006 tarihleri arası Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde, 20.10.2006-11.08.2010 tarihleri arası Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde, 12.08.2010- 04.08.2015 tarihleri arası Sakarya'nın Geyve İlçesinde, 07.08.2015-15.12.2016 tarihleri arası Hendek İlçesinde, 21.12.2016- 02.11.2018 tarihleri arası Şişli İlçesinde Kaymakamlık görevini ifa etmiş olup, 05.11.2018 tarihinde Hakkâri Valisi olarak göreve başlamıştır. 17. 10. 2019 tarihinde Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, hakkında devam eden adli ve idari işlem süreçleri ve 
hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 
sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 17.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı. Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi 


uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Vali İdris Akbıyık, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Diyarbakır İli Çınar İlçesinde kız çocuklarının okullaşması ve kadınlara dönük kendine özgü başarılı eğitim projeleri yapmıştır. 
"Haydi, Anne Babalar Okula” projesi ile 4000 okuma yazma bilmeyen kadına okuma yazma öğretilmiş ve istihdama dönük eğitimler verilmiştir. Bu proje ile 1000 civarında okula devam edemeyen kız çocuğunun okullaşması sağlanmıştır. Ayrıca Çınar İlçesinde altı ayrı kan davasının barışla sonuçlanmasında aracılık yaparak katkıda bulunmuştur. Kayseri İli Yahyalı, Sakarya İli Geyve ve Hendek İlçelerinde eğitimin başarısını artırmak amacıyla "Bir Kitap Bir İnsan” ve "Her Çocuk Bir Etkinlik” gibi kendine has projeler uygulayarak eğitimde bu İlçelerimizi çok üst seviyelere taşımıştır. Geyve İlçesinde görev yaptığı süre içerisinde halk-devlet bütünleşmesini en üst düzeyde sağlamış, özellikle yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza dönük “Konut Projesi” gibi çeşitli projeler uygulamıştır. Benzer projeler Hendek İlçesinde de uygulanmıştır. Diyarbakır-Çınar İlçesinde eğitim alanında yapmış olduğu başarılı proje ve çalışmalar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanımız tarafından “Teşekkür” ile ödüllendirilmiştir. Görev yapmış olduğu illerin tamamında “Takdirname” ile ödüllendirilmiş ve Kayseri İli Yahyalı İlçesinde yapmış olduğu projeler(özellikle eğitim ve köy alt yapısı ile ilgili) ile "Yılın Kaymakamı Ödülüne" teklif edilmiştir. Kaymakam olarak görev yaptığı İlçelerde içme suyu, yol, kanalizasyon, gelir getirici tarımsal projeler, modern köyler oluşturma, KÖYDES(Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi) projeleri, istihdama dönük projeler, gelir getirici hayvancılık ve tarımsal projeler başarıyla uygulanmıştır. İstanbul'un Şişli İlçesinde Kaymakamlık yaptığı süre boyunca; yine halk-devlet bütünleşmesini ön planda tutarak vatandaşların her türlü sorununa çözüm üretme gayesi gütmüştür. Avrupa Birliği ülkeleri ve STK'lar ile iş birliği içerisinde projeler üretilmesini sağlamak amacıyla AB Proje Birimi kurulmuştur. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi(AGH) çerçevesinde birçok Avrupa Birliği Projesi uygulanmıştır. “Engelsiz Hizmet Projesi”, “Siber Zorbalığa Son”, “Nesilleri Birleştiriyoruz” ve “Bir Kitap Bir İnsan” gibi projelerin de içinde bulunduğu 23 proje bulunmaktadır. Uygulanan projeler ile toplumun bilinçlenmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Avustralya Devletinde iki ay süre ile adli, idari, siyasi ve ekonomik yapısı açısından incelemeler de bulunmuş, Afganistan Devleti Meydan-ı Vardak Vilayetinde 10 gün süre ile valilik ve kaymakamlık birim amirlerine kamu yönetimi ve Türkiye'nin idari yapısı konularında eğitim semineri vermiştir. İleri derecede İngilizce bilmekte olup öğretmen Sevim Akbıyık ile evli ve 
3 çocuk babasıdır. Devlet Memurluğunda 27. yılında Mülki İdare Amirliğinde ise 25. yılında olan 
İdris Akbıyık 1. Sınıf Mülki İdare Amiridir. 


Hatay 


Lütfü SAVAŞ. 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamlamıştır. 1984 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş, 1990 yılında mezun olmuştur. 1990-96 yıllarında Kayseri Develi ve Balıkesir Burhaniye'de Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 1996 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimine başlamış, 2000 yılında uzman olmuştur. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'ne öğretim üyesi olarak girmiş, hastanenin Mikrobiyoloji Laboratuvarının kuruluşunda önemli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev almak üzere memleketi olan Hatay'a geri 


dönmüş, burada kurucu başhekim yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevler 
üstlenmiştir. Akademik ve idari alanlarda pek çok deneyimi ve başarısı bulunan Lütfü Savaş 2007 
yılında doçentlik ünvanını almıştır. Hemşehrilerine ve Antakya'ya daha fazla hizmet verebilmek amacıyla 2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daveti üzerine Antakya Belediye Başkanlığı'na aday olan Doç. Dr. Lütfü Savaş, halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak belediye başkanı seçilmiş, başkanlığı döneminde alt ve üst yapı ile ilgili hizmetlerin yanı sıra eğitim, sanat, spor, sosyal ve kültürel alanlarda da çok sayıda hizmete imza atmıştır. 2014 yerel seçiminde yeni kurulacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında aday olan Lütfü Savaş, yine halkın büyük desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu başarısını 2019 yerel seçiminde tekrar yenileyerek ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş, Hatay'ın bir spor kenti olmasına da katkı sağlamış, Türkiye'nin ikinci büyük spor kompleksini şehre kazandırmıştır. Sporda elde ettiği başarılardan bazıları; Aba Güreşi Federasyonunun kurulması, Uluslararası Aba Güreşi müsbakalarının Hatay'da gerçekleştirilmesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımının kurulması ve ardından iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazanılması, Hatayspor'un 
2020 yılında Süper Lig'e çıkarılmasıdır. Savaş ayrıca 2017 yılında Hatay'ın EXPO-2021 
organizasyonu ev sahipliğini ve UNESCO Dünya Gastronomi Şehri ünvanını şehre kazandırmıştır. 
Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalın'nda öğretim üyesidir. 


Mehmet YELOĞLU. 1960 Yılında Antakya'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Antakya'da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden 1982 yılında Elektrik Mühendisi unvanı ile mezun oldu.1984-1985 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında vatani görevini Yedek Subay olarak tamamladı. 1982-1984 Eskişehir Bor Türevleri Tesisinde 
Şantiye Mühendisliği, 1984-1985 Deniz Harp Okulu İnşaatında Kontrol Mühendisliği, 1985 
Bandırma Hidrojen Peroksit Tesislerinde Şantiye Mühendisliği, 1985-1988 İzmir Aliağa Rafinerisi Ham Petrol Tevsil Ünitesi Şantiyesinde Elektrik ve Otomasyondan sorumlu Şantiye Mühendisliği, 1988-1989 16 ilde Toprak Mahsulleri Ofisi Çelik Silo İnşaatında Elektrik Koordinatörlüğü, 1989- 
1990 Gaziantep TEK'te Tesis Kontrol Mühendisliği, 1990-1992 Adıyaman TEK'te Tesis 
Başmühendisliği, 1992-1995 Adıyaman TEDAŞ” da Planlama ve Tesis Şube Müdürlüğü, 1995- 1996Hatay TEDAŞ? da Müessese Müdür Yardımcılığı (Teknik), 1996-2003 Hatay TEDAŞ Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı yaptı. 28 Mart 2004'te yapılan Yerel Seçimlerde Antakya Belediye Başkanlığı'na seçildi. 28 Mart 2004 - 29 Mart 2009 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Yeloğlu İngilizce bilmektedir. 


İris Şengül ŞENTÜRK. 19 Nisan 1999-20 Mart 2004 tarihleri arasında Hatay'ın ilk kadın Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2001?deki hayatı felç eden sel baskını sırasında belediyeye ait araçla kentte incelemeye çıkan Hatay Belediye Başkanı İris Şentürk, aracının içine su dolunca bir süre Asi nehri kenarında mahsur kaldı. Şentürk, polis ve itfaiye araçlarının yardımıyla boğulmaktan kurtuldu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla bölge selin, ‘Genel hayata etki” olduğu kabul edilerek, afet bölgesi ilan edildi. 2011'de, İris Şengül Şentürk Cumhuriyet Halk Partisinden aday adayı oldu. 


Bekir KARABACAK. 26 Mart 1994-18 Nisan 1999 tarihleri arasında ANAP'tan Hatay Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2017'de vefat etti. Antakya Asri Mezarlığına defnedildi. İsmi Antakya Küçük Sanayi Sitesindeki Bir Caddeye Verildi. 


Mahmut ALPAGOT. 25 Mart 1984-27 Mart 1989 tarihleri arasında ANAP'tan Antakya Belediye Başkanlığı yaptı. Antakya belediyesi ile Almanya'nın Aalen belediyesi arasında ilişki Mahmut Alpagot tarafından başlatıldı. Alpagot 2009'da Milliyetçi Hareket Partisinden aday oldu. 


Oğuz UYGUR (1935-2015). 25 Nisan 1983-3 Nisan 1984 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Emekli albay Oğuz Uygur Mersin'de vefat etti. Üç çocuk babası idi. 


Sami OYTUN. 1982-1988 yılları arasında Hatay Valiliği (Tümgeneral, KKK Personel Başkanı), 1988-1990 yılları arasında Giresun Valiliği yaptı. Hatay Valiliği esnasında, 14 Eylül 1982-25 Nisan 
1983 tarihleri arasında aynı zamanda Hatay Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Charles 
Glass'ın ‘Tribes With Flags: A Dangerous Passage Through the Chaos of the Middle East (hardcover and paperback), Atlantic Monthly Press, 1991? isimli kitabında valiye ayrılmış askeri bakış açısını yansıtan birkaç paragraf var. 


A. Turhan ŞENEL. Mustafa Sabri Şenel ile Havva Şenel Hanım'ın oğludur. 1932'de Ankara'da doğdu. 1951'de Ankara Gazi Lisesini iyi derecede bitirdi. 1955'te Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetini takiben tayin edildiği İstanbul Maiyet Memurluğunda; Kadıköy Merkez Nahiyesi Müdürlüğünde; Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Beykoz, Gerger Kaymakam Vekilliklerinde görevlendirilip staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra, Ocak 1958'de Bozova Kaymakamlığına atandı. Ocak 1959'da silah altına alındı; Haziran 1960'da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Temmuz 1960'da Aşkale, 1962'de Kozan Kaymakamlıklarına; 1964'de İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü 3. Şube Müdürlüğüne getirildi. Bu görevde iken, açılan burs sınavını kazanıp, A.I.D. Fonu'dan bir yıl süre ile Mahalli Hükümetler, Polis konularında inceleme yapmak üzere A.B.D.'ne gönderildi. 1966'de Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Emniyet Müdürlüğüne; aynı yıl Önemli İşler Müdürlüğüne; 17.7.1969'da da Emniyet Genel Müdür Muavinliğine getirilip yükseltildi. 1975'te Başbakanlık Müsteşar yardımcılığına getirildi. 
Merkez Valisi iken 26 Aralık 1980 tarihli kararname ile Hatay Valiliğine atandı. 08.01.1981— 04.09.1982 tarihleri arasında Hatay Valiliği yaptı. Hatay Valiliği sırasında 21 Şubat 1981 - 14 Eylül 
1982 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. 1956'da Muazzez (Akış) ile 
evlendi. Bir kızı vardır. İngilizce bilmektedir. Güzel Sanatların müzik ve resim dalı ile yakından ilgilidir. Bazıları hanımıyla birlikte olmak üzere güvenlik üzerine kaleme alınmış kitapları bulunmaktadır. 


Şükrü GÜÇLÜ. 14 Aralık 1977-21 Şubat 1981 / 28 Mart 1989-29 mart 1994 tarihleri arasında iki dönem CHP ve SHP'den Hatay Belediye Başkanlığı görevi üstlendi. 2015'te vefat etti. 


Mahmut YANARAY. 18 Aralık 1973 - 08 Mart 1974 ve 28 Mayıs 1974 - 11 Aralık 1977 tarihleri arasında iki dönem AP'den Hatay Belediye Başkanlığı görevi üstlendi. 


M. Kemal ŞEHOĞLU 2 Eylül 1968 - 9 Aralık 1973 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, Antakya Köprüsünün yıkılması eleştirilere neden oldu. 1968-1970 yılları arasında Hatay'daki en önemli sağlık problemlerinin başında su şebekelerinin çürümesi sonucunda içme sularının lağım suları ile karışması sonucu oluşabilecek salgın hastalıklar en büyük tehlikeydi. 
Dönemin Antakya Belediye Başkanı Kemal Şahoğlu, bu durum karşısında şehrin olası bir veba salgını ile karşı karşıya kalabileceğini ve Başbakanı Süleyman Demirel'den bu durumu çözmelerine 


yardımcı olması için yardım talep etmişti. 


Necmettin KUSEYRİ. Kuseyri 1963 yılında yapılmış olan yerel seçimlerde Adalet Partisi adayı olarak belediye başkanı seçildi. 8 Mayıs 1964 - 24 Haziran 1968 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanlığı yaptı. 


Muammer ÜRGEN. 10.08.1960 — 12.12.1964 tarihleri arasında Hatay Valiliği esnasında 11 
Ağustos 1960 - 17 Kasım 1963 tarihleri arasında aynı zamanda Hatay Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. 1964-1967 tarihleri arasında Aydın Valiliği yaptı. Emekli generallerden olduğu için halk arasında isminin hep Ürgen Paşa olarak nitelendirildiği görülmekteydi. 21.06.1967-29.06.1969 tarihleri arasında Bilecik'te görev yaparken ilde hayvancılığın geliştirilmesi için yoğun çaba sarfeden Ürgen Paşa, Bilecik'te öncelikle Özel İdare ve Belediyenin de ortak olduğu halka açık bir şirket, ardından şirket bünyesinde yem fabrikası kurulmasını sağlamıştı. Muammer Ürgen, tam 2 yıl sonra yine Haziran ayında Osmaneli yakınlarında resmi araçla Sakarya nehrine uçmuş, şoförü Ferman ile birlikte yaşamını yitirmişti. 


Fuat ATAHAN. 14 Mayıs 1954 - 15 Kasım 1955 ve 2 Ekim 1957 - 18 Ocak 1960 tarihleri arasında iki defa Hatay Belediye Başkanlığı yaptı. 


Adil BEREKET. 16 Kasım 1955-17 Eylül 1957 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanlığı yaptı. 


Şekip İNAL (1908-2002). 9 Eylül 1950 - 22Mart 1954 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanlığı yaptı. Antakya'da doğdu. Babası Mehmet Efendi annesi Nazire Hanımdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Orta düzey Fransızca bilmekte idi. Antakya Subuhiye Okulu Öğretmeni, İstanbul Defterdarlığı Fener Şubesi Tahakkuk Memuru, Aksaray Şubesi Tahakkuk Başmemuru, İzmir Maliye Kontrol Memuru, Hatay Cumhuriyeti Maliye Genel Müdürü ve Hatay Belediye Başkanı oldu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Belediye Meclisi Üyeliği yaptı. İskenderun-Antakya ve Havalisi Türkleri Yardım Derneği ve Hatay Erkinlik Cemiyeti İdare Heyeti Üyesi, İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu İdare Heyeti Başkanı, DP, Bağımsız ve HP'den Hürriyet Partisi Kurucu Üyesi ve X. Dönem Hatay Milletvekili olarak görev yaptı. Evli idi. 


Selim ÇELENK (1902-1973). Antakya'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 16 yaşında hayata atıldı. Amcaları Murat Çelenk ve Ömer Çelenk'in sağladığı mali olanaklarla Uzun çarşıda Ahmet Sipahi ile ortaklaşa kitap, kırtasiye ve zücaciye dükkânı açtı. 1923 yılında Bergüzar Çelenk ile evlenen Selim Çelenk'in bu evlilikten dört kızı ile bir oğlu dünyaya geldi. 1931 yılında Şükrü Balcı'nın önerisiyle Yenigün gazetesinde gazetecilik yaşamına başladı. Daha sonra Halep'te Vahdet gazetesini yayınlayan Çelenk, 1938'de manda idaresince kapanan Yenigün'den sonra Atayolu gazetesini yayımlamaya başladı. 04.06.1946 tarihinde Antakya Belediye Başkanlığına getirildi. 
03.09.1950 tarihine kadar Belediye Başkanı olarak hizmet veren Selim Çelenk, CHP'de, Ticaret Oda Meclisi Başkanlıklarında, Atatürk Anıt Yaptırma Demeği, Donanma Vakfı, ÇEK gibi kurumlarda çalıştı. 1954'te CHP'den Atayolu gazetesi başyazarı olarak aday listesinde yer aldı. 


Ekrem KARAMAN. 18 Ağustos 1943 - 4 Haziran 1946 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanlığı yaptı. 


Abdullah BİLGİN. 14 Nisan 1941 - 20 Ekim 1942 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanlığı yaptı. 


Sadık Müftü YURTMAN. 22 Eylül 1938 - 27 şubat 1941 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanlığı yaptı. 


Vedi Münir KARABAY (1888-1952). 4 Mayıs 1938 - 2 Eylül 1938 / 20 Ekim 1942 - 19 Temmuz 
1943 tarihleri arasında Hatay Belediye Başkanlığı yaptı. Antakya'da doğdu. Rüştiye tahsilini 
Antakya'da tamamladıktan sonra Arabi ve farsi öğrendi. Harim kazası tapu memurluğunda iki sene hizmetten sonra istifa ederek, Halep adliye encümeninde imtihan vererek icra vekaleti mezuniyeti aldı. 1916'da Antakya İdadisi muallimliğine tayin edildi. Aynı tarihte Antakya tapu ve hazine vekaletine verildi. Ardından, Halep Tapu Müdür Muavinliğine tayin edildi. Hükümet-i Arabiyenin ilanı tarihinde Alevi Devleti Tapu Müdürlüğü Vekaletine verildi. 1923'te Alevi Devleti Tapu Müdür Umumluğuna tayin edildi. 1925'te istifa ederek, Antakya'ya döndü. Bir sene sonra Antakya Lisesi son sınıfları felsefe, iktisat, hukuk profesörlüğüne tayin edildi. Avukatlıkla Profesörlüğün birleştirilemeyeceği kararı ile avukatlığa başladı. 1928 Umumi seçimlerinde Antakya mebusluğuna adaylığını koydu ve halkın coşkun arzusuna rağmen kendisinin intihap yoklamasında nüfus kaydı çıkmadığı bahanesiyle namzetliği kabul edilmedi. Lazkiye halkının şükranı olarak kendisine bir altın kalem verilmiştir. Temmuz 1938'de Antakya Belediye Reisliğine atandı. Hatay Devleti döneminde meclis 2. Reisi oldu. Hatay'ın Türkiye'ye katılımı sonrası Hatay Barosunun kurucusu ve ilk başkanı oldu. Yenigün Gazetesinde yazılar yazdı. Vedi Münir, Hatay Milli mücadelesinde Hatay'ın entelektüel kadro hareketinin önemli isimlerinin başında yer aldı. 1942'de Antakya Belediye Başkanı oldu. 


Iğdır 


3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3806 sayılı 
kanunla "İl" yapılmıştır. Aynı kanunla Karakoyunlu beldesi de "İlçe" statüsüne kavuşturularak Aralık ve Tuzluca İlçeleriyle birlikte Iğdır İline bağlanmıştır. 


Ali Asker AŞIRIM (1954-2016). Iğdır'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1980°de mezunu oldu. 1994-1999 yılları arasında DYP'nden Iğdır Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Başkanlık görevi sona erdikten sonra Ankara'da memuriyetine geri döndü. 


Nurettin ARAS. 1954'te, Iğdır'da doğdu. Baba adı Hudaverdi, anne adı Gülü'dür. 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Iğdır Milletvekili. İlk, orta ve lise tahsilini Iğdır'da tamamladı. Liseden sonra Almanya'ya giderek Goethe Enstitüsü'nde dil eğitimi aldı. Sonra Erlangen Üniversitesi Spor Akademisi'ne devam etti. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Coğrafya Bölümü'ne kayıt yaptırdı. 1980 yılında Iğdır'a coğrafya öğretmeni olarak atandı. Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. 1999 ve 2004 yıllarında yapılan seçimlerde iki kez üst üste MHP'den Iğdır Belediye Başkanlığını kazanan Aras, AKP'ye katıldığı 2009 Yerel Seçimlerinde başarılı olamadı. 
2011 Türkiye Genel Seçimlerinde de Iğdır'dan AK Parti 2. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi 
ve kaybetti. Ardından 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 1. Sıra adayı oldu ve Iğdır'dan milletvekili olarak meclise girdi. İçişleri Komisyonu, Türkiye-Azerbaycan 


Dostluk Grubu ve Türkiye-Irak Dostluk Grubu Üyesidir. Orta düzeyde Almanca bilen Aras, evli ve dört çocuk babasıdır. 


Mehmet Nuri GÜNEŞ. 1953'te, Iğdır'da doğdu. Mehmet Nuri Güneş, sırasıyla HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP ve DEHAP'ta aktif olarak görev aldı. DTP'de kurucu üyelik yapan ve kurultay delegeliği görevini yürüten Mehmet Nuri Güneş, 1995-2002 yılları arasında yapılan seçimlerde üç kez milletvekili seçilecek kadar oy alsa da o seçimlerde bağlı bulunduğu partinin seçim barajını aşamamasından ötürü meclise giremedi. DTP'den girdiği 2009 Yerel Seçimleri'nde başarılı olarak Iğdır belediye başkanı seçildi. Daha sonra, BDP'ye geçen Mehmet Nuri Güneş, jandarmanın KCK'ya 21 Ocak 2010'da yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alındı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının 07 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay'da onaylanmasıyla başkanlık görevine son verildi. 


Murat YİKİT. Murat YİKİT 1979 yılında Iğdır ili Aralık İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Doğubayazıt, Çorum ve Ağrı illerinde tamamladıktan sonra lise öğrenimini Aralık ilçesinde (Aralık Lisesi) bitirdi. 1996 yılında Dokuz eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Aynı fakülteden 
2001 yılında mezun olduktan sonra, 2003 yılında Iğdır ilinde serbest Avukatlık mesleğine başladı. 
2005 yılında yeni kurulan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) Iğdır kurucu il başkanlığını ve 
kongre il başkanlığını 3 yıl aralıksız sürdürdü. Daha sonraki yıllarda Barış ve Demokrasi Partisi'nde (BDP) kurultay delegeliği ve disiplin kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. BDP'den 2014 yerel seçimlerinde Iğdır Belediye Başkanı seçildi. 2021'de, Av. Murat Yikit, PKK terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yasa dışı terör örgütü PKK'ye üye olmaktan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Karar istinaf mahkemesine gönderildi. İstinaf mahkemesinin kararından sonra dosya nihai sonuca ulaşacak. Yerel mahkemenin kararına göre Murat Yikit tutuksuz olarak istinafın sonucunu bekleyecek. Yikit evli olup bir çocuk babasıdır. 


Yaşar AKKUŞ. 1981 yılında Iğdır, Merkez, Yüzbaşılar Köyünde doğdu. İthalat, ihracat, oto galeri, oto kiralama, tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor. 2005 yılında Iğdır Galericiler Kooperatifini kurarak, yönetiminde bulundu. İlk Köy Gençlik Komisyonunu meydana getirerek, HADEP İl ,Gençlik Komisyonuna dahil oldu. Niğde Üniversitesi Mahalli İdareler-Yerel Yönetimler Bölümünde eğitim aldı. 2005 yılına kadar HADEP-DEHAP Gençlik Kolları Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mahalle ve köy komisyonlarında ve partinin seçim çalışmalarında aktif görev aldı. 2011-2013 yılları arasında TZP Kurdi il sorumluluğu yaptı. Referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üst komisyon sorumluluğunu üstlenerek parti çalışmalarında bulundu. 2014 yılında belediye başkanı aday adayı oldu. 2018 milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olarak çalışmalarda bulundu. Yaşar Akkuş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Iğdır 
Belediye Eş Belediye Başkan adayı oldu. 2021'de, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 
ay hapis cezası verildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Hüseyin Engin SARIİBRAHİM. 1975 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İlköğrenimini memleketi Rize Çayeli Dokuz Mart İlköğretim Okulu'nda, Ortaöğrenimini Çayeli Ortaokulu ve Çayeli Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini 2000 yılında tamamladı. İçişleri Bakanlığının 2000 yılı Ekim ayında açtığı yazılı sınavı ve sonrasında sözlü sınavı kazanarak 2001 yılında Rize Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Daha sonra sırasıyla; 2004-2005 Çanakkale-Yenice Kaymakamlığı, 2006-2007 Ağrı-Hamur Kaymakamlığı, 2007-2010 Erzurum-İspir Kaymakamlığı, 


2010-2013 Yozgat-Akdağmadeni Kaymakamlığı, 2013-2014/9 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2014/9-2017/8 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2017/8-2018/10 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevlerinden sonra 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atandı. 10.06.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 31151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Iğdır Valisi olarak atandı. Ayrıca belediye başkanlığı görevinde bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. 


Isparta 


Hakkı BEY. 1923-1926 ve 1927-1929 yılları arasında iki dönem Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. 
Şehir eşrafından olan Alaybeyzadelerdendi. 


Nuri BEY. Doktor Nuri Bey 1926-1927 yılları arasında Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hilmi ÇAKMAKÇI. 1929-1946 yılları arasında Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. 1940'ta, Remzi Ünlü'den boşalan Cumhuriyet Halk Partisi İdare Heyeti Başkanlığına yıllardır parti içinde aktif bir üye olarak çalışan aynı zamanda Isparta Belediye Başkanı olan Hilmi Çakmakçı seçilmiştir. 


Kemal DEMİRALAY (1913-1996). Isparta'da doğdu. Lise mezunudur. Halı tüccarı idi. 1946-1947 yılları arasında Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. IX, X ve XI.Dönem Isparta milletvekili seçildi. 
Evli ve iki çocuk babası idi. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Kuvâ-yi Milliye'de büyük yararlıklar göstermiş, TBMM'de 6 dönem Isparta milletvekilliği yapmış Hafız İbrahim Demiralay'ın oğludur. 
Yılanlıoğlu soyundan gelmektedir. 


Tevfik KINIK. Alaybeyoğlu sülalesindendir. 1947 yılında Isparta'da CHP'nin parti kongresinde Tahir Dereli'nin il idare kurulu başkanlığından ayrılması üzerine başkanlığa Tevfik Kınık seçildi. 
1947-1950 yılları arasında Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. Uzun yıllar Yalova'da yaşadıktan sonra 1999”da Isparta'ya döndü. 


Ali BOŞGELMEZ. 1950-1953 yılları arasında DP'den Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. Dr. Ali Boşgelmez döneminde, Belediye imar faaliyetlerini arttırdı. Belediye garajı tamamlanmaya çalışılmış, Mimar Sinan Caddesinin Gülyağı fabrikası sırasındaki yol bulvar şeklinde parkelerle döşenmiş, Akpınar'dan getirilecek olan su için ilave tesisatın gerekliliğine karar verilmiş ve yapımına başlanmıştı. Elektrik şebekesinin de yer altından geçmesi için çalışmalar devam etmişti. 
İlân işine de el atan belediye hoparlör sistemini Isparta'ya kazandırarak ilanlar hoparlörle yapılmıştı. 


Hilmi DOLMACI. 1953-1955 yılları arasında DP'den Isparta Belediye Başkanlığı yaptı, Isparta DP İl İdare Kurulu üyesi olup Tüccar idi. 31.12.1963 - 24.12.1981 yılları arasında Isparta Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. 


Süreyya DEMİRALAY. 1955-1957 yılları arasında DP'den Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. 
Demokrat Isparta gazetesinin sahibi idi. Ispartaspor'un kurucuları arasında yer aldı. 


Orhan KUTLU. 1957-1966 yılları arasında Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. Gülcüler Kooperatifi Müdürlüğü yaptı. 


Cavit MAVİLLİOĞLU. 1966-1968 yılları arasında Isparta Belediye Başkanlığı yaptı.1965-1967 yılları arasında halk pazarı civarında Cevizler Altı ismi verilen alanda tarım panayırları kurulmuştur. 
Belediye Başkanlığı döneminde, panayıra tarım ürünleri, traktör vb. tarım aletleri getirilerek halka tanıtılmıştır. 


Fuat UYAR. 1968-1977 yılları arasında Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, Kültür Sineması hizmete girdi. Halk pazarındaki beton şemsiyeler bölünerek dükkân haline getirildi.Isparta'da halı pazarı için belediye tarafından yeni halk pazarının sebze hali tarafına iki sıra dükkân yaptırıldı ve 29 Nisan 1970 tarihinde halı pazarı yeni yerine nakledilmeye başlanmış olup yeni halı pazarı 24.06.1970 tarihinde hizmete girdi. Kısa adı MERKO olan Isparta Merkez Tüketim Kooperatifi 1972 yılında eski Belediye başkanı Fuat Uyar'ın öncülüğünde kuruldu. 


Doğan KIMILLI (1939-2017). Mimar, Isparta Belediyesi eski başkanı.İlkokul ve ortaokulu Isparta'da, lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Vatani görevini 1962-1964 yılları arasında Kağıthane İstihkam Okulu ve Tekirdağ 571. İstihkam Bölüğünde yedek subay olarak tamamladı. 1964-1966 yılları arasında, Isparta Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü yaptı. Mecburi hizmet yükümlülüğü bitince, Kımıllı İnşaat taahhüt şirketini kurarak serbest mimari çizim ve inşaat taahhüt işleri yaptı. 
11 Aralık 1977 mahalli seçimlerinde % 70,01 oy oranı ile Adalet Partisi'nden Isparta Belediye 
Başkanlığına seçildi. 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar Belediye başkanı olarak görev yaptı. 18 
Kasım 1985'te Aksu Enerji ve T.A.Ş. Kurucu üyesi oldu. 1996-1999 tarihleri arasında da Doğru Yol Partisi Isparta il başkanlığı görevini yürüttü. Doğan Kımıllı, Yüksel Kımıllı ile evli ve 3 oğlu vardı. 


Müslim SEVGİ. Uzun yıllar Belediyede görev yapan Sevgi, 1980 askeri darbe sonrası Isparta Belediye Başkanı oldu. Başkanlık sonrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan Müslüm Sevgi yaşamını Ankara'da sürdürmekteydi. 1980-1984 yılları arasındaki Belediye Başkanlığı döneminde Isparta'ya birçok hizmetlerde bulundu. 2016'da vefat etti. Emre Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. 


Ziya ZEYNELGİL 1944 yılında Isparta'da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Karayolları Antalya Bölgesi'nde çeşitli şantiye ve bölümlerinde şef ve amir olarak çalıştı. 
1972'de askerlik hizmetini İstanbul Ayazağa Harp Akademileri inşaatında kontrol mühendisi olarak tamamlayıp, aynı sitede şantiye şefi olarak 1977'ye kadar çalıştı. 1976-1984 yılları arasında Isparta'da serbest mühendislik ve taahhüt işleri yaptı. 1984-1989 yılları arasında Isparta Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1989-1993 yılları arasında kamuda danışmanlık hizmeti verdi. 1977- 
1985 döneminde Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesinde öğretim görevlisi olarak 
ders verdi. Halen özel danışmanlık ve ticaretle meşgul olmaktadır. 


Altan Raşit CİVAN. 1951'de, Isparta Keçiborlu'da doğdu. 1968-1975 yılları arasında İller Bankası'nda çalıştı. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ni bitirerek inşaat mühendisi oldu. 1975 yılından itibaren Isparta Belediyesinde çalışmaya başladı. 1979-1984 döneminde belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünü yaptı. DYP'den 1989'da Isparta Belediye Başkanlığına seçildi. 
1993'te Refah Partisine geçti. 1994-1996 ve 2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 


Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1996-1999 yıllarında Ankara EGO Genel Müdürlüğü yaptı. 1999 
Türkiye genel seçimlerinde Fazilet Partisi Ankara 1. bölge 5. sıradan milletvekili adayı oldu. 1999- 
2000 ve 2009-2012 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreterliğinde bulundu. 
2002-2004 yılları arasında ise İBB genel sekreteri olarak görev yaptı. 1984 yılından itibaren inşaat sektöründe olup kendi şirketini kurdu. 


Mehmet AYBATILI. 1953'te, Isparta'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 
70'li yıların başında ticari hayata atılan Aybatılı, 1978 yılından itibaren 41 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulundu. 1994 yılında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Doğru Yol Partisinden Belediye Başkan Adayı olarak katıldı ve 1994-1999 yılları arasında bir dönem Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. 2002 yılında yapılan Genel Seçimlere, Doğru Yol Partisi'nden Milletvekili adayı olarak katıldı, ancak seçilmedi. Daha sonra Esnaf Odaları Birliği Başkanı olan Mehmet Aybatılı, bu görevine 2019 yılı sonu itibariyle veda etti. 


Hasan BALAMAN (1966-2016). Isparta Sütçüler'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sütçüler'de tamamladı. 1987 Yılında Selçuk Üniversitesi Konya Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe bölümününden, 1993 yılında da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Vatani görevini 1995 yılında kısa dönem er olarak Çorlu 
5.Kolordu'da tamamlayan Hasan Balaman, bir süre Albayraklar şirketinde muhasebecilik yaptı. 28 
Mart 2004 yerel seçimlerinde ikamet ettiği İstanbul'dan Isparta'ya gelerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Isparta Belediye Başkanı seçildi. 2004-2009 yılları arasında Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. 2004 yılında başladığı Isparta Belediye Başkanlığı görevini 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adayı Yusuf Ziya Günaydın'a devretmiştir. Balaman, bir trafik kazası sonucu vefat etti. Balaman, 2006 yılında Zaman gazetesi Isparta temsilcisi Arif Bayram Taş ile muhabir Mustafa Altıntaş'a yönelik şiddet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2007 yılında Isparta Belediye Denetim Komisyonu Başkanı AK Parti'li Seyfettin Kalem'in başvurusu üzerine, Balaman ve 19 belediye yöneticisi hakkında dört ihalede yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma izni verildi. 
Balaman, Isparta Belediye Başkanı olduğu dönemde 152 belediye işçisini baskı ve tehditle sendika değiştirmeye zorlama suçundan 2012 yılında 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hasan Balaman evli ve üç çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmekte idi. 


Yusuf Ziya GÜNAYDIN. 1949'da, Aksu Yılanlı'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Isparta'da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi ve 1976 yılında Isparta'da Günaydın A.Ş. Proje Çizim ve İnşaat Uygulama firmasını kurdu. Çizdiği projelerde Selçuklu ve Osmanlı tarzını yansıtması oldukça belirgindir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eserleri arasındadır. 1999 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Isparta Belediye Başkanı oldu. 2004 Yerel Seçimlerinde yerini Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hasan Balaman'a bırakan Yusuf Ziya Günaydın, 29 Mart 2009 Seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak seçimi kazandı ve Isparta Belediyesi Başkanı oldu. Böylece, 1999-2004, 2009-2014 ve 2014-2019 yılları arasında üç dönem Isparta Belediye Başkanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde aday olduysa da seçimi AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen'in gerisinde tamamladı. Evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede Almanca bilmektedir. Döneminde, Bedesten'in dış bakımı yapıldı. Kiraz Bayramı programının içinde yer alan fakir aile çocukları ücretsiz sünnet ettirildi. 


Şükrü BAŞDEĞİRMEN. 1962'de Isparta'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta'da tamamladıktan sonra İşletme Fakültesinde okudu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansını yaptı. İnşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşmanın yanısıra gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundu. 2001 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odasında pek çok görevde yer aldı ve 2013 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Başta yardım dernekleri ve spor kulüpleri olmak üzere, Isparta açısından önem arz eden birçok sosyal çalışmada aktif görevler aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttü. 
Hafız İbrahim Demiralay Okulu'nun yapımında komite başkanlığı yaptı ve birçok eğitim kurumunun da hayırseverler yardımıyla yapılmasına vesile oldu. Orta derecede İngilizce biliyor. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Isparta Belediye Başkanı olarak seçildi. 


İstanbul 


Ali Haydar YULUĞ (1879-1937). İzmir Ecnebi Malları Gümrüğü Markacılarından Mustafa Nuri Efendinin oğludur. İzmir'de doğdu. İzmir İdadisinde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1902'de Mülkiyenin Yüksek Kısmından iyi derecede mezun oldu. 19 Ekim 1902'de tayin edildiği İzmir Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirdikten, 5 Ekim 1905'den 8 Aralık 1905'e kadar da Seferihisar Kazası Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra kaymakamlığa terfi etti. 9 Aralık 1905'de 
Seferihisar, 14 Eylül 1908'de Foçateyn (Kara ve Sahil Foçası), 27 Ağustos 1909'da Milas, 17 
Haziran 1911 'de Nazilli Kazaları Kaymakamlıklarına atandı. Nazilli Kaymakamlığı sırasında meşhur Şaki Çakırcalı Mehmed Efe'yi bir çarpışma sonunda ölü olarak yakaladı. Mart 1912'de yapılan seçimlerde Menteşe (Muğla) Sancağı Mebusu olarak Meclisi Mebusan'a girdi. 6 Ağustos 1912'de Balkan Harbi dolayısıyle Meclisin kapanması üzerine Mebusluğu sona erdi. 7 Ekim 1912'de Çorlu Kazası Kaymakamlığına, 28 Mayıs 1914'de Trabzon-Canik (Samsun) Bölgesi Mülkiye Müfettişliğine, 21 Haziran 1915'de Dahiliye Nezareti Muhacirin ve Aşiretler Şubesi Müdür Muavinliğine, 31 Ekim 1915'de 2. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine getirildi. Ehliyet ve başarısı göz 
önüne alınarak Mutasarrıflığa yükseltildi. 2 Temmuz 1916'da Anteb, 28 Ağustos 1916'da Urfa, 15 
Mayıs 1917'de Aydın, 3 Ekim 1917'de Isparta, 8 Ağustos 1918'de Çatalca, 23 Ocak 1919'da Bolu Sancakları Mutasarrıflıklarına tayin edildi. Bolu Mutasarrıfı iken Milli Mücadeleye katılıp T.B.M.M. Hükümeti emrine girdi. 4 Ağustos 1920'de Dahiliye Vekaleti Mahalli idareler Umum 
Müdürlüğüne, 22 Eylül 1920'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine, 27 Ağustos 1921'de Sivas, 12 
Nisan 1923'de İstanbul Vilayetleri Valiliklerine (15 Nisan 1923-8 Haziran 1924 tarihleri arasında İstanbul Belediye Başkanlığı da yaptı.), 14 Haziran 1924'de Ankara Belediye Reisliğine atandı. 
Ankara Şehremini (Belediye Reisi) bulunduğu sırada yeni başkent olan Ankara'nın modem şekilde kuruluşunda öncülük yaparak değerli hizmetler gördü. İlk şehir planı, kendisinin Belediye Reisliği zamanında hazırlattırılmaya başlandı. 27 Kasım 1926'da İstanbul Mebusluğuna getirilerek Ankara Belediye Reisliğinden istifaen ayrıldı. Bir süre İstanbul Belediyesi İstimlak Komisyonu Reisliği 


yaptı. 11 Nisan 1923-8 Haziran 1924 Tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevinde bulundu. 2. 
Dönem sonlarında istifa ederek ayrılan Refet Paşa'nın yerine 1926'da İstanbul Mebusu oldu. 3. 
Dönemde de mebusluğu devam eden Haydar Bey, dönem sona ermeden 1931 yılı başında, Meclise devamsızlıktan dolayı müstafi sayıldı. Bu olağan dışı bir tasfiye şekli idi. Haydar Bey 1930'da Serbest Fırkaya Atatürk'ün isteği dışında girmişti. Fethi Bey'in anılarında Ali Haydar Bey'in ömrünü Sultanahmet'in arka sokaklarından birinde bakkallık ederek tamamladığı anlatılmaktadır. 
Arapça, Almanca, Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Yıllar boyunca teşkilatsızlık yüzünden milyarlarca liralık maddi zarara, bir o kadar da manevi ve tarihi değer kaybına yol açan meşhur "İstanbul Yangınları"nı kökten önlemek maksadıyla İstanbul İtfaiye Teşkilatını kurdu. Modem İstanbul Mezbahasını tesis edip hizmete soktu. Ayrıca 1956'da bozulan Beyazıd Meydanını ve bu Meydandaki havuzu yaptıran da Haydar Bey'dir. Emekli olarak oturmakta olduğu İstanbul'da kalb yetersizliğinden, tedavi edilmekte bulunduğu Cerrahpaşa Hastahanesi'nde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Edirnekapı Mezarlığına defnedildi. Evli ve dört çocuk babası idi. 


Emin ERKUL (1881-1964). Serfiçe Grebene'de doğdu. tıp doktoru, Kuvâ-yi Milliyeci ve siyaset adamı. "Kalpaklı Emin Bey" ve "Şehremini Emin Bey" olarak da tanınır. İstanbul'un, Cumhuriyet döneminde atanan ilk şehreminidir (belediye başkanı). İlköğrenimini Manastır'da, ortaöğrenimini İstanbul'da yaptı. 1905'te Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane'yi (Askeri Tıbbiye) yüzbaşı rütbesiyle bitirdi. 
İstanbul'daki Gülhane Askeri Hastanesi'nde cerrahi servisinde asistan olarak görevlendirildi. 
1906'da operatörlük sertifikası aldı. 1908'de ünlü hekim Dayke Paşa'nın yardımcılığına atandı, 1909'da hastane operatörü oldu. Aynı yıl Budapeşte'de toplanan Tıp Kongresi'ne katıldı. 1910'da askerlikten istifa ederek Afyon'da özel bir hastane kurdu. I. Dünya Savaşı yıllarında Bursa sıhhiye müdürlüğü ve Askeri Nekahethane başhekimliği görevinde bulundu. Kuvâ-yi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk örgütlenmelerinde görev aldı. 1920'de Bursa'dan mebus seçilerek TBMM'ye katıldı ve TBMM 1. dönem milletvekili oldu. Meclis'te yasama çalışmaları dışında, cephede de savaşa katıldı. 
8 Haziran 1924'te İstanbul şehreminliğine atandı. 8 Haziran 1924-12 Ekim 1928 tarihleri arasında 
İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı. Cumhuriyet döneminin pek çok belediyecilik faaliyetinde ilkleri gerçekleştirdi. İstanbul'daki belediye zabıtalığı teşkilatının ilk kuruluşu ve Kayışdağı'ndan su getirilmesi, belediye mezarlıklarının yapılması, soğuk hava depoları ve kanalizasyonların inşası. 
Emekli olduğu 28 Eylül 1928'e değin bu görevini sürdürdü. 1925'te Bursa'da yapılan milletvekili ara seçiminde, Nurettin Paşa karşısında aday olduysa da kaybetti. 1932'de Milli Reassürans AŞ'ye atandı; şirkette yönetim kumlu üyesi, başkan vekili ve başkan olarak 1950'ye değin çalıştı. 1934- 
1953 yılları arasında Osmanlı Bankası yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. ABD Askeri Cerrahlar 
Derneği'nin fahri üyeliğine seçildi, 2 Mayıs 1939 günü Washington'da T.C. Büyükelçisi'nin da katıldığı bir törenle üyelik beratını ve nişanını aldı. Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahiplerindendir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 7 Şubat 1947'de Bursa Belediyesi tarafından "Bursa'nın onursal hemşerisi" ilân edilen Emin Erkul, İstanbul'da öldü. 


Muhittin ÜSTÜNDAĞ (1884-1953). İmroz Kazası Kaymakamlarından Hayri Bey'in oğlu olan Memduh Üstündağ, Sakız Adası'nda doğdu. Orta öğrenimini Selanik Rüştiyesi ile Midilli ve İstanbul İdadilerinde tamamladı. Hukuk Mektebi'nden 1909 yılında mezun oldu. Mülki ve adli idarenin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Rumca bilen ve emeklilik yıllarında İstanbul'da yaşayan Üstündağ, 30 Nisan 1953'te İstanbul Kadıköy'de vefat etti. Çalıştığı Birimler: 1924-1925 yılları arasında İçişler Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 1926'da İstanbul Belediye Başkanlığı görevine tayin edildi. 1929'da bu göreve ilâveten, İstanbul Valiliğine vekâleten getirildi. 1930'da İstanbul Valiliğine asaleten atandı. 1938 yılına kadar İstanbul Belediye Reisliği (14 Ekim 1928-4 


Aralık 1938) ve İstanbul Valiliği görevlerini birlikte yürüttü. 19 Aralık 1938'de İçişleri Bakanlığı emrine alındı ve 18 Şubat 1939”da emekli edildi. 


Lütfi KIRDAR (1887-1960). Kerkük doğumludur. 1936-1938 yılları arasında Manisa, 1938-1949 yılları arasında İstanbul valilikleri yaptı. 01.03.1935'de Beşinci Dönem Kütahya Milletvekili oldu, 28.09.1936'da istifa ederek ayrıldı. 01.11.1949 ile 25.5.1950 arasında 8. Dönem Manisa Milletvekili oldu. 10. ve 11. Dönemlerde ise D.P. Milletvekili olarak görev yaptı. 5. Menderes Hükümeti'nde (25.11.1957-27.05.1960) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinde bulundu. Tez çalışmasında Kırdar'ın “görev yaptığı dönemlerde halk tarafından oldukça sevilmesine rağmen Türk Siyasi Tarihinde adının neredeyse unutulacak noktaya gelmiş olmasını” araştırma sebebi olarak gören Olcay Soğuk'un, onunla ilgili değerlendirmesi şu noktalara dayanmaktadır. “Lütfi Kırdar'ın Cumhuriyeti inşa eden kadrolar arasında yer alması, Milli Şeflik Dönemi politikalarından bağımsız bir siyasi anlayış benimsemesi, belediyecilik alanında gerçekleştirdiği devrim niteliğinde çalışmalar, politik yaşamı boyunca sergilediği karakteristik tutum ve davranışları nedeniyle Türk basını tarafından oldukça fazla sevilmesi ve benimsenmesi, 2. Dünya Savaşı sürecinde kritik öneme sahip devletlerin büyükelçileriyle olan yakın dostluğu münasebetiyle sürecin en az zararla atlatılmasına 
sağladığı katkılar.” 1935 yılından itibaren Türk bürokrasisinde adını duyurmaya başlayan Kırdar, 11 
yıllık İstanbul Valiliği ve belediye başkanlığı süresi boyunca gerçekleştirdiği çok sayıda icraat, tek parti döneminin parti-devlet bütünleşmesine karşı verdiği mücadele ve siyasi duruşuyla dikkatleri üzerine çeker. 


Fahrettin Kerim GÖKAY (1900-1987). Eskişehir'de doğdu. Babası Abdülkerim Efendi annesi Azize Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Fransızca, Almanca biliyordu. 
Sinir ve Akıl Hastalıkları Mütehassısı, Ordinaryüs Profesör, İstanbul Emrazı Asliye ve Akliye Hastanesi Ruhiyat Laboratuvarı Şefi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Seririyyatı Akliyye Doçenti, Profesörü ve Ordinaryüs Profesörü, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı, Bern Büyükelçisi, Hariciye Vekâleti Yüksek Müşaviri, Yeşilay ve Akıl Hıfzıssıhhaları Kurucusu ve Başkanı, Türkiye Tıp Encümeni ve Milli Türk Tıp Kongreleri Başkanı, Maârif Vekâleti Şurası Üyesi, Milletlerarası Göçmen Teşkilatı Başkanı, İnsan Hakları Koruma Federasyonu ve Göçmen Enstitüsü Üyesi, Yeşilay ve Tıp Dünyası Dergileri sahibi ve Başyazarı, Halkevi ve Türk Ocağı Üyesi, Yazar, I. (XII) Dönem İstanbul Milletvekili, 27. Hükümet Sağlık Sosyal ve Yardım, 27. Hükümet İmar ve İskân Bakanı ve çeşitli nişan ve madalya sahibi idi. 24 Ekim 1949-26 Ekim 1957 tarihleri arasında İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı. Evli idi. 


Kemal HADIMLI. 1908'de, İstanbul?da doğdu. Tam adı Ahmet Kemal Hadımlı olup 1935 yılında Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdi. Hafik kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Muhakemat Genel Müdürlüğü, Mülkiye Müfettişliği yaptı. 1946-49 yılları arasında Bolu, 1949-50 yılları arasında Diyarbakır valiliklerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Müşavirliği, 1950-51 yılları arasında Konya Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, 1954-60 yılları arasında İzmir valiliği, 1957'de kısa bir süre 12 Temmuz 1957-5 Ekim 1957 tarihleri arasında vekaleten İstanbul Belediye Başkanlığı ve valiliği, Denizcilik Bankası Genel Müdür Müşavirliği yaptı. Kemal Hadımlı, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nde tutuklanarak Demokrat Parti milletvekilleri ile birlikte Yassıada'ya gönderilmiş, orada 6-7 Eylül Davasından idamla yargılanarak 4 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edilmişti. Konya'nın Hadim ilçesindeki mezarlıkta medfun bulunan Ebu Said Hadimi'nin türbesi, torunlarından olan Kemal Hadımlı tarafından 1952'de yaptırıldı. 18.yüzyılda 


kesme taştan yapılan taş kubbeli Hadim Kütüphanesi, 1951 yılında dönemin Konya Valisi Kemal Hadimli tarafından restore ettirildi. 


Mümtaz TARHAN (1908-1970). İstanbul?da doğdu. Eski T.C. Çalışma Bakanı ve İstanbul valisi. 
Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 10'uncu başkanıdır. İstanbul Erkek Lisesi'nifi | bitirdi. 1930 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Kanunlar Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, İstanbul İrat ve Servet Vergileri Müdürlüğü, Maliye Gelirleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığı görevlerinde bulundu. 10. Dönem Ankara Milletvekilliği ve Çalışma Bakanlığı yaptı. 29 Kasım 1957'de başlayan İstanbul valiliği görevi, 11 Mayıs 1958 tarihine kadar devam etti. Bu tarihler arasında aynı zamanda İstanbul Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Özellikle İstanbul'un temizliğini sağlama yönünden kente büyük yararı oldu. Bütün ailelerin şikayetçi olduğu “Çocuk Kumarhaneleri”, yani her türlü oyun 
salonlarını kapatmış, şehrin temizliği için de “Tükürük Yasağı” olmak üzere sıkı tedbirler aldı. 7 
Ekim 1959 tarihinde, bünyesinde Özel Tarhan Kolejini de barındıran Tarhan Eğitim Kurumlarını kurdu. Mümtaz Tarhan'ın basılmış eserleri vardır. İstanbul?da vefat etti. Evli ve iki çocuk babasıydı. 


Ethem YETKİNER (1912-1973). Hüseyin Hüsnü Efendi ile Nebile Hanımın oğludur. Rodos'ta doğdu. Ankara/Leblebici köyü nüfusuna kayıtlıdır. Kabataş Lisesinden sonra İstanbul Hukuk Fakültesine gitti ve buradan mezun oldu. Çalıştığı Birimler şunlardır. 18/11/1935'de İstanbul Vilayet-i Maiyet Memurluğu, 28/05/1938”de Bucak Kazası Kaymakamlığı, 21/08/1939'da Kuşadası Kazası Kaymakamlığı, 12/08/1941?de Oltu Kazası Kaymakamlığı, 19/08/1943'te 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliği, 31/05/1944”te 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliği, 11/11/1946'da Kütahya Vali Vekilliği, 8/02/1947”de Kütahya Valiliği, 26/03/1949*da Aydın Valiliği, 3/07/1950'de Çankırı Valiliği, 17/05/1951'de Kocaeli Valiliği, 22/02/1954”te İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5/06/1954'te Emniyet Umum Müdürlüğü, 22/09/1955'te Konya Valiliği, 1/10/1956'da Hatay Valiliği, 15/07/1958'de İstanbul Valiliği (14 Mayıs 1958-11 Temmuz 1958 tarihleri arasında İstanbul Belediye Başkanlığı da yaptı.), 1/04/1964”den itibaren de adi malul olarak T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 9.05.1964 gün ve 17.3/12-186-17 sayılı yazıları ile emekliye sevk edilmiştir. Ethem Yetkiner, İçişleri Müsteşarlığından İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığına atandı. İstanbul Özel İdaresiyle Belediye'nin ayrılması üzerine 24.12.1958'de Belediye Başkanlığından ayrıldı. 14.05.1958'de başladığı Valilik görevi 27.05.1960 askeri darbe gününe kadar devam etti. İstanbul'da vefat etti. Fransızca bilmekte idi. “ İstanbul Valisi Ethem Yetkiner'in ışıklı odayla ilgili bir anlatımı var: 'Işıklı odada, gözlerim batıyor açamıyorum. Arada bir itip kakıyorlar, sorguluyorlar, yumruk iniyor diyor, fakat bir an gözüm alışır gibi oldu, karşıdakileri gördüm. Ömer Altay Egesel ve Orhan Birgit'i gördüm' diyor. Orhan Birgit, Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı. Daha sonra kendisine sormuşlar ama cevap vermemiş. Yani bu darbeyi Halk Partisi yapmıştır. Ama çok derinlerde ABD'nin onayı, teşviki var." 


Kemal AYGÜN. Mehmet Ali Aygün ile Meşhude Hanım'ın oğludur. 1914”te Divriği'de doğdu. 
1933'te Konya Lisesini bitirdi. 1936'da Mülkiye mezuniyetini müteakip, Eylül 1936'da P.T.T. 
Umum Müdürlüğü Müfettiş Muavinliğine tayin edilerek devlet hizmetine girdi. Bu görevde iken 1 
Kasım 1936'da fiili askerlik hizmeti için silah altına alındı. 31 Ekim 1937'de yedek teğmen 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rütbesiyle terhis edildi. 27 Aralık 1937'de İstanbul Defterdarlığı Feriköy Maliye Şubesi Tahsil 
Memur adaylığına atandı. Buradan idâre mesleğine geçti. 24 Mart 1938'de tayin edildiği İçel, 29 
Nisan 1938”de nakledildiği İstanbul Vilayetleri Maiyyet Memurluklarından stajını tamamladıktan bir süre sonra da Adalar Kazası Kaymakam Vekilliğinde bulundu ve arkasından Kaymakamlığa terfi etti. Sevinç hanımla evli olup, iki kızı var idi. Çalıştığı Birimler şunlardır. 29 Kasım 1940*da Bozkır Kaymakamlığı, 25 Mart 1943'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 6 Ekim 1945'de 2. Şube Müdürlüğü, 4 Kasım 1949'da İstanbul Emniyet Müdür Muavinliği, 26 Haziran 1950”de vekaleten, 
3 Ocak 1952'den sonra ise asaleten Emniyet Genel Müdürlüğü, 12 Eylül 1955'de 2. defa Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 17 Temmuz 1958?de İstanbul Belediye Reisliğine ve Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığına getirildi. Her iki görevi de 27 Mayıs 1960'da sona erdi. Ekim 1962'den sonra bir süre İstanbul'da bir sigorta şirketinin Yönetim Kurulu Üyeliğini ifa etti. 5 Mayıs 1979'da vefat etmiştir 


Refik TULGA (1907-1981). Kütahya'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi'nden sonra, 1927 yılında Harp Okulunu bitirdi. 1937 yılında Harp Akademisinden mezun oldu. 1938 yılında Kurmaylığı onaylandı. Paris'te Ataşemiliter Yardımcısı iken, Siyasal Bilgiler Okuluna devam etti. 1941-1942 yılları arasında Vichy'de Ataşemiliter olarak bulundu. Türkiye'ye dönüşünde Genelkurmay Balkan Şube Müdürlüğü görevine atandı. 1946-1947 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Piyade Tabur Komutanı olarak görev yaptı. 1947-1950 yılları arasında Washington Ataşemiliterliği görevini yürüttü. 1952 yılında Paris'teki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargahı İstihbarat Dairesi'ne gönderildi. 1954 yılından itibaren 2 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Başyaverliği ve Muhafız Alay Komutanlığı yaptı. Daha sonra Zırhlı Tugay ve Tümen Komutanı oldu. 1960 yılında 27 Mayıs Darbesinden sonra İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığına getirildi. 27 Mayıs 1960-14 Haziran 
1960 tarihleri arasında İstanbul Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. General Refik Tulga darbe 
günü radyodan yayımlanan bir emirle vali ve belediye başkanı olarak görevlendirilmiş, görevlendirmenin ardından belediye meclisi feshedilerek yetkileri, üyeleri askerler tarafından belirlenen encümene devredilmişti. 26 Şubat 1962 tarihine kadar bu görevde kaldı. Daha sonra 2. 
Ordu ve 3. Ordu Komutanlığına atandı. 1964 yılında Genelkurmay II. Başkanlığına atandı. Son olarak Brüksel'de NATO Türk Askeri Heyeti Başkanlığı görevini yürüttü. İstanbul'da öldü. Kabri Zincirlikuyu Mezarlığındadır. 


Şefik ERENSÜ (1912-1989). İstanbul'da doğdu. 1932 yılında Harp Okulu'ndan Piyade Asteğmen olarak mezun olmuştur. Harp Akademisi'ni Kurmay Yüzbaşı olarak 1941 yılında bitirdi. 14 Haziran 1960-24 Eylül 1960 tarihleri arasında İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı. Çeşitli askeri görevlerde bulunduktan sonra 1966 yılında Korgeneralliğe yükselerek, bu görevini asaleten 1968 yılına kadar yürüttü. Çeşitli komutanlık görevlerinden sonra 30 Ağustos 1970 tarihinde emekli oldu. Emekli olduktan sonra da bir süre ODTÜ Rektörlüğü yaptı. 1981 yılında Bakanlar kurulu kontenjanından YÖK kurucu üyesi oldu ve 1983'e kadar bu görevi sürdürdü. 


Turan ERTUĞ (1923-1994). 27 Şubat 1962'de, Korgeneral Refik Tulga'nın yardımcısı olarak ondan boşalan İstanbul Belediye Başkanlığına vekalet etmeye başladı. 17 Mart 1962'de görevini Kamuran Görgün'e devretti. İstanbul'da vefat etti. 


Kamuran GÖRGÜN. 1911 yılında İstanbul'da doğdu. 1937'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendis Mektebi Elektro Mekanik Şubesini bitirdi. Fransızca dil imtihanını başarıyla geçti. 
İTÜ'de Buhar Makineleri ve Türbinleri Kürsüsünde 1948'de doçent, 1950'de profesör oldu. 
1951'de Elektrik ve Motor İşletme Mütehassısı olarak göreve başladığı İETT'ye, Genel Müdür 


oldu. Bu görevi 1959'a kadar başarıyla sürdüren Prof. Görgün, Silahtarağa Elektrik Tesisleri'nin kurulmasında gösterdiği başarılar, şiddetli kar ve tipi fırtınasının sürdüğü günlerde (1956) şehir halkının karanlıkta kalmamasını sağladığı ve Şişli-Levent yolu inşaatında gösterdiği üstün gayretleriyle takdirnameler kazanarak İETT tarihine geçti. 18 Mart 1962-30 Ocak 1963 tarihleri arasında İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı. Lions'un İstanbul”daki kurucuları arasında yer aldı. 


Niyazi AKI (1913-1992). Bilecik'te doğdu. 1931 yılında Bursa Erkek Lisesinden, 1934 yılında Mekteb-i Mülkiyeden mezun oldu. Cebeci Nahiye Müdürlüğü, 1939-1940 yılları arasında Alanya, 
1943 yılında Safranbolu, İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Danışmanlığı, 1950-1951 yılları arasında 
Tunceli, 1951-1953 yılları arasında Kars, 1953-1955 yılları arasında Kastamonu, 1955-1957 yılları arasında Erzurum, 06/04/1957—-08/06/1960 tarihleri arasında Antalya, 1960-1961 yılları arasında Diyarbakır, 1961-1962 yılları arasında Amasya valilikleri görevinde bulundu. 6 Mart 1962-18 Ocak 
1966 Tarihleri arasında İstanbul Valisi olarak görev yaptı. Kısa belediye başkanlığı döneminde, 
gecekonduların elektrik meselesini halletmeye çalışmış, şehrin pek çok yerine elektrik ulaşımını sağlamıştır. 1966'da Devlet Personel Dairesi Başkanlığına atandı. Balıkesir Valisi (16.09.1970- 23.07.1975) olarak emekli oldu. 1984 yılında Et ve Balık Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Bandırma'da vefat etti. 


Necdet UĞUR. CHP (1923-2004). Çorum Mecitözü”nde doğdu. Babası Yaşar Efendi annesi Refia Hanımdır. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İngilizce, Fransızca biliyordu. Bursa Maiyet Memuru, Kargı, Urla Kaymakamı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2. Şube Müdürü, İstanbul Emniyet Müdür Muavini, İzmir Emniyet Müdürü, Özel Şirket Müdürü ve Genel Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı (28 Şubat 1963-9 Aralık 1963), Banka Murakıbı olarak görev yaptı. 
HI. (XIV) Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Evli olup bir çocuk babası idi. 


Haşim İŞCAN (1898-1968). Topçu Erkan-ı Harb (Kurmay) Mirlivalardan Ahmed Cevdet Paşa ile Afife Hanım'ın oğludur. Edirne'de doğdu. Edirne Askeri Rüşdiyesinde orta, Edirne Sultanisinde lise öğrenimini tamamladı. Daha Mülkiyede öğrenci iken istiklal Savaşının başlangıcında Trakya'da teşekkül eden Trakya Paşaeli Müdafaa-i Milliye Cemiyetinin mukavemet hareketlerine katıldı. Bu maksatla toplanan "Büyük Edirne Kongresi" nde Divan Katipliği yaptı ve delege olarak bulundu. 
Yapılan miting ve toplantılarda Halkı Silahlanmaya, Miralay Cafer Tayyar Bey etrafında kurulmakta olan müdafa grubuna katılmaya çağırdı. Yunanlıların Edirne'yi ve bütün Trakya'yı işgalinden bir süre sonra Edirneli birçok kimseyle birlikte tevkif edilip Girit'e sürüldü. Altı ay süren bu esaretten, Sakarya Zaferinin kazanılmasından sonra döndü. Haziran 1921'de Mülkiyeden “Pekiyi? 
derecede mezun oldu. Fark imtihanı vererek İstanbul Hukuk Fakültesini de bitirdi. Mezuniyetini takiben dört yıla yakın Edirne'de tarım ve ticaretle uğraştı. 12 Şubat 1925'de Edirne Darülmuallimatı (Kız Öğretmen Okulu) Tarih - Coğrafya Muallimliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Ek görev olarak da Erkek Muallim Mektebi ile Edirne Lisesi Sosyoloji, Psikoloji ve Mantık Dersleri Muallimliklerini de deruhte etti. Bu arada kardeşi (sonraları valilikten emekli ve merhum) Akif (İşcan) Bey ile birlikte bir gazete çıkardı. Dört - beş yıl Edirne Türkocağı Reisliği de yaptı. Öğretmen Okullarında ve Lisedeki çalışmalarını yakından takip eden o zamanki Trakya Bölgesi Parti Müfettişi Dr. İbrahim Tali Öngören Bey, yeni kurulan 1. Umumi Müfettişlik görevine giderken Muallim Haşim Bey'i de yanına aldı. 1 Ocak 1928'de, merkezi Diyarbekir'de bulunan 1. 
Umumi Müfettişlik Hususi Kalem Müdürlüğüne tayin edilmek suretiyle, kendisine ebedi şöhret sağlayacak olan idare mesleğine girdi. Bu görevden sırasıyla, 20 Ekim 1931'de Siverek Kaymakamlığına; 19 Haziran 1933'de Emniyet Umum Müdürlüğü 1. Şube Müdürlüğüne; 7 Kasım 


1933'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 20 Haziran 1935'de Tekirdağ, Aralık 1936'da Erzurum, 14 
Nisan 1940'da Antalya (14/04/1940—-08/08/1945), 14 Eylül 1945'de Bursa, 5 Ağustos 1950'de Samsun, 25 Ekim 1951'de Merkez Valiliklerine nakledilip yükseltildi. Merkez Valisi iken bir süre Toprak İskan Umum Müdürlüğünde görevlendirildi. 7 Eylül 1953'de Emekli Sandığı Kanununun, sonran kaldırılan, 39. Maddesinin B Fıkrası gereğince emekliye sevk edildi. Emekli olduktan sonra bir süre İstanbul Divan Oteli Müdürlüğünü yaptı. İstanbul Belediye Reisliğine seçildi (10 Aralık 1963-11 Mart 1968). Beş yıla yakın bu görevi yaptıktan sonra geçirdiği beyin kanaması ile girdiği komadan kurtulamayarak Hakk'ın rahmetine kavuştu. 29 yaşında iken Diyarbekir'de Atıfet Hanım'la evlenmişti. Bir kızı vardır. Sicilinde Fransızca bildiği yazılıdır. İşcan'ın Vali ve Belediye Başkanı olarak yaptığı hizmetleri şu şekilde sıralanabilir. Tekirdağ'da 21, Erzurum'da 32, Antalya'da 372, Bursa'da 34, Samsun'da 27 ilkokul; Antalya'da 121 ilkokul Öğretmen evi, 140 İşlik (= Atölye). 
Antalya'da 1 Erkek San'at Okulu, 1 Kız Sanat Enstitüsü ve Sanat Okulu; Bursa'da 1 Ticaret Lisesi; 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 1 Orta Okul, Erzurum'da 1 Bulaşıcı Hastalıklar Hastahanesi, 1 
doğumevi; Antalya'da 1 doğumevi; Bursa'da bin yataklı Memleket Hastahanesi, Antalya Liman ve Mendireği, Mudanya İskelesi, Bursa'da her çeşit nizami tesisleri ve kapalı tribünleri ile stadyum, Tekirdağ'da 55; Erzurumda 45; Antalya'da 70; Bursa'da 69; Samsun'da 27 Km.lik şose ve stabilize yol; yine bu illerde muhtelif boyda ve yükseklikte 190 köprü, ayrıca 30 km uzunluğunda asfalt beton yol, bunlardan ayrı olarak, Bursa'da Uludağ'da 1 Otel, Bursa'da Yeni Çelik Palas Oteli; Erzurum'da Ilıca mevkiinde banyo tesisleriyle 1 kaplıca; Siverek ilçe merkezinde 1, Erzurum'da 1, Erzurum Ilıca'da 1, Tekirdağ'da 1, Türkiye'nin en büyük parkı olmak üzere Antalya'da 1 Park, Erzurum'da 5, Antalya'da 2 Jandarma Karakol binası; Antalya'da 2, Bursa'da 3 Polis Karakol binası; Erzurum'da 1, Antalya'da 1 şehir kulübü binası; Bursa'da 40 dükkan ve yazıhaneleriyle bir hal binası; Erzurum'da: 60 dükkan ve yazıhaneleriyle bir sinema binası; Mevlid sahibi Süleyman Çelebi'nin Bursa'da anıt kabri, tarihi Galata Kulesinin onarımı ve turistik tesisleriyle birlikte restorasyonu; Taksimdeki modern dükkanlar, sergi yeri, kafeteryalar, Bebek'teki Belediye Gazinosu; Saraçhane Geçidi; Unkapanı Yonca yaprağı ile yeraltı ve yerüstü geçitleri; Karaköy yeraltı geçidi ve modern yeraltı çarşısı; Eminönü Meydanının tanzimi ve yayalar için köprüler, Üsküdar Meydanı'nın tanzimi. Mülkiye Tarihinde Haşim İşcan ile ilgili bir anı nakledilir. “Bir gün Mektebin anfiteatr biçimindeki bahçesine çıkmıştım. Yukarıdan bir arkadaş atladı. Yanına sokuldum; bir iki aydan beri Mektepte görünmeyen bir arkadaştı: - Bu ne hal kardeşim, nereden geliyorsun?, dedim. Bu arkadaş hemen karşılık vererek; İki aydan beri Trakya'da, Cafer Tayyar Paşa Ordusunda çalıştığını ve artık oradan ümidi kesildiğinden Okula döndüğünü, beyan etmişti. Bu olaydan sonra, arkadaşımın yanına zaman zaman gidiyordum. O, mütemadiyen yeni yeni Tarih Kitapları bulup okumakla meşguldü. 
Bir tatil günü yine onu aradım, bulamadım. Nihayet yatak odasına gittiğim zaman yatağa yüzükoyun yatmış, durmadan yine Memleketimizin tarihini inceliyordu; yorganın üzerine bıraktığı sigara da yorganı iyice yakmıştı. Arkadaş o kadar dalmıştı ki yorganın yandığından hiç haberi bile yoktu. O, Memleketini kurtarmanın, çarelerini aramakla meşguldü.” Tahkikatın neticesi bu zatın, Haşim İşçan olduğu öğrenilir. 


Faruk ILGAZ (1922-2014). 1939 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden ve 1944 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1967'de Adalet Partisi kontenjanından İstanbul Belediye Başkan vekilliğine seçildi. 1968 yılında, İstanbul Belediye Başkanı Haşim İşcan'ın görevi başında yaşamını kaybetmesi nedeniyle başkan vekili sıfatıyla Haziran ayındaki seçimlere kadar yaklaşık üç ay bu göreve vekalet etti. 1956 yılında Fenerbahçe yöneticisi olan Ilgaz, 1965'te 2. başkanlığa getirildi. 1966-1974 ve 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında 3 farklı dönemde toplamda 13 sezon, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yapmıştır. 


Fenerbahçe Spor Kulübü, en fazla kupayı Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde kazanmıştır. 
Başkanlık yaptığı 1966-1967 sezonunda Fenerbahçe; Türkiye Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak, Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza attı. 15 Mayıs 1969'da Fenerbahçe Adası'nda açılan, günümüzde Fenerbahçe'nin kongre ve toplantılarının da yapıldığı tesisin ismi, anısını yaşatmak için 21 Ocak 2004'te Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri olarak değiştirildi. 15 Temmuz 2014 tarihinde böbrek yetmezliği rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılıp, 16 Temmuz 2014 sabaha karş 92 yaşında ölmüştür. Cenazesi, Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Sahrayıcedid Mezarlığına defnedildir. 


Fahri ATABEY (1913-1994). İstanbul'da doğdu. 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1940 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisine asistan olarak girdi. 1943'te doğum ve kadın hastalıkları uzmanı oldu. 1947 yılında İngiltere'ye staj yapmak için gitti. 1950 yılında Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde asistan olarak görev aldı. 1952'de Zeynep Kâmil Hastanesi Başhekimliği'ne getirildi. Zeynep Kamil Hastanesinin gelişip büyümesine büyük katkılarda bulundu. Başhekimliğe atandıktan hemen sonra ameliyathane ile 150 yataklı kadın hastalıkları kliniği ve 200 yataklı çocuk kliniğinin yapımına başlandı. 1960-1963 yıllarında başhekimlikten ayrı kaldı. Adalet Partisi koalisyon hükümeti döneminde tekrar aynı göreve getirildi. 
1968'de Adalet Partisi'nden İstanbul Belediye Başkanı seçildi. 8 Haziran 1968 - 9 Aralık 1973 
tarihleri arasında İstanbul'un Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 


Ahmet İSVAN (1923-2017). İstanbul'da Robert Kolej'i bitirdikten sonra ABD'de tarım ve meyvecilik öğrenimi gördü. Türkiye'ye dönüşünden sonra Yalova'nın Taşköprü köyüne yerleşerek burada uzun yıllar tarım araştırmaları yaptı. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatında hizmet verdi, İstanbul Belediye Başkanlığına aday olmadan önce İstanbul İl Yönetim Kurulu Sekreterliği yaptı. CHP adayı olarak katıldığı 1973 seçimlerinde Adalet Partisi adayı Fahri Atabey'e karşı iki katından fazla oy alarak İstanbul Belediye Başkanlığına seçildi. 1977 yılında fırıncıların fiyat tekelini kırmak halka ucuz, sağlıklı ekmek sağlamak amacıyla halk ekmek fabrikasını kurdu. 
Aralık 1977'ye kadar bu görevde kaldı ancak tekrar aday gösterilmedi. 12 Eylül döneminde, 1 
Mayıs 1977 günü Taksim alanında patlak veren olaylara adı karıştığı savıyla sıkıyönetim mahkemesindeki DİSK davasında yargılandı. Yargılama sırasında Kasım 1980'den Ocak 1983'e kadar yaklaşık 27 ay hapiste kaldı, yargılama sonucu aklandı. Daha sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de (SHP) parti meclisi üyeliğinde bulundu (1988-95). Eşi Reha İsvan, 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkan subaylardan Kemal Doğan'ın kızıdır. Reha İsvan 12 Eylül Dönemi'nde Barış Derneği Davası'nda yargılandı. 1 Mayıs 2017'de İstanbul'da vefat eden İsvan'ın cenazesi Yalova'nın Taşköprü beldesinde defnedildi. 2021'de İBB Belediye Sarayı'nda İsvan dönemi hakkında bir sergi düzenlendi. İBB Kültür Aş bu sergi için bir kitap da yayımladı. 


Aytekin KOTİL (1934-1992). Rize'de doğdu. Babası Yusuf Ziya Efendi annesi Nuriye Hanımdır. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Fransızca biliyordu. Serbest Avukat olarak çalıştı. İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkanvekili olarak görev yaptı. 14 Aralık 1977-12 Eylül 1980 tarihleri arasında İstanbul Belediye Başkanlığında bulundu. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Meclis Başkanı, İstanbul Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. XVII. Dönem İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


İsmail Hakkı AKANSEL. (1924 — 2016). 1941'de Işıklar Askeri Lisesi'ni bitirdi. 12 Eylül Darbesi sonrası, 12 Eylül 1980 - 30 Ağustos 1981 tarihleri arasında atamayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Belediye Başkanlığı görevinden sonra Harp Akademileri, 2. Ordu ve Ege Ordusu komutanlıkları yaptı. 1985'te emekliye ayrıldı. Petkim danışma kurulu başkanlığı yaptı. 


Ecmel KUTAY (1927-1998). İstanbul'da doğdu. 1947'de topçu subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan, 1949'da Topçu Okulu'ndan, 1966'da da Harp Akademisinden mezun oldu. 1973 yılında general olan Kutay, Mekanize Tugay Komutanlığı, CENTO İdari Daire Başkanlığı, Belçika'da SHAPE nezdinde Milli Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı yaptı. 12 Eylül Döneminde, Harp Akademileri Komutan Yardımcılığı görevini sürdürürken Ağustos 1981'de İstanbul Belediye Başkanlığına atandı. 30 Ağustos 1981-24 Eylül 1982 tarihleri arasında İstanbul Belediye Başkanı olarak görev yapan Kutay, daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulundu. 1985'te korgeneral rütbesi ile emekli oldu. İstanbul'da vefat etti. 


Abdullah TIRTIL (1923—1996). Merzifon'da dünyaya gelen Tırtıl, 1944 yılında Kara Harp Okulundan topçu subayı olarak mezun oldu. 1978 yılında korgeneralliğe yükselerek Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na ve daha sonra da 2. Kolordu Komutanlığına atandı. 1982'de emekliye ayrıldı. 12 Eylül Dönemi'nde atandığı İstanbul Belediye Başkanlığı görevini 1984 yerel seçimlerine kadar sürdürdü. İstanbul'da vefat etti. 


Bedrettin DALAN. Eskişehir'de doğdu. 1941, Babası Halil Duran Efendi annesi Hünkar Hanımdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden mezun oldu. Almanca ve İngilizce biliyor. Elektrik Mühendisi, Devlet Demiryolları İşletmesi Otomatik Sinyalizasyon Sistemi ve Kontrol Şebekesi Proje Mühendisi, Ytong İnşaat Malzemeleri Firması Elektrik Bakım Mühendisi ve Başmühendisi, Vatko Kompleksi Teknik Müdürü, Gümüşsuyu Halı Şirketi Yöneticisi, Süzer Dış Ticaret Grubu Başkan Yardımcısı, Sanayici, İthalat ve İhracatçı, Özel Sektör Yöneticisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (26 Mart 1984-28 Mart 1989) olarak görev yaptı. İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfi Kurucusudur. Anavatan Partisi Kurucu Üyesi, Demokrat Merkez Parti Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı oldu. XIX. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Bedrettin Dalan hakkında Ergenekon davası kapsamında 12 Nisan 2010'da yakalama kararı çıkarıldı. 12 Ocak 2011 tarihinde İrticayla Mücadele Eylem Planı davası kapsamında İçişleri Bakanlığı hakkında kırmızı bültenle 
yakalanma emri çıkarılmaya çalışılmış fakat çıkarılamamıştır. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 30 
Aralık 2011 tarihinde İstek Vakfı malları hariç, Bedrettin Dalan'ın Türkiye'deki bütün mal varlığına, hak ve alacaklarına el konulmasına karar verdi. 18 Şubat 2015 tarihinde yakalama kararı kaldırılan Dalan, 10 Mart 2015' te Türkiye' ye döndü. Evli olup iki çocuk babasıdır. 


Nurettin SÖZEN. 1937'de, Gürün'de doğdu. Babası Rifat Efendi annesi Nafia Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İngilizce bilmektedir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Fakülte Dekanı ve Rektör Yardımcısı, 28 Mart 1989-27 Mart 1994 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. XXII. Dönem Sivas Milletvekili seçildi. Evli olup bir çocuk babasıdır. 


Recep Tayyip ERDOĞAN. 1954'te, İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Lise ve üniversite 


yıllarında Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 
yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı. 
1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiili siyasete geri dönen Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında 
Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasi yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve mali konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modem geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi. 
Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı. Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahküm edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi. Recep Tayyip Erdoğan, dört ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı seçildi. 2002 yılı genel seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento çoğunluğuyla (363 
milletvekili) partiyi tek başına iktidara taşıdı. Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 
seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen Recep Tayyip Erdoğan, birçok reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. Demokratikleşme, şeffaflaşma ve yolsuzlukların engellenmesi yolunda büyük mesafeler katedildi. Buna paralel olarak ülke ekonomisi ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkileyen ve on yıllardır çözülemeyen enflasyon kontrol altına alındı, itibarını yeniden kazanan Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Devletin borçlanma faiz oranları aşağı çekildi, kişi başına düşen milli gelirde büyük artış gerçekleştirildi. Ülke tarihinde daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. 
Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı yabancı gözlemciler ve Batılı liderler tarafından "Sessiz Devrim" olarak adlandırıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ülke tarihinin dönüm noktası olarak nitelenen başarılı girişimlerine ek olarak, akılcı dış politikası ve yoğun ziyaret-temas trafiğiyle Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle verimli 
ilişkiler geliştirilmesi konularında önemli adımlar attı. Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 
genel seçimlerinde %46,6 oy alarak büyük bir zafer kazanan AK Parti'nin Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümeti'ni kurdu ve tekrar güvenoyu aldı. Recep Tayyip Erdoğan, 
12 Haziran 2011 seçimlerinden de daha büyük bir zaferle çıktı ve % 49,8 oy alarak 61. Hükümeti 


kurdu. 10 Ağustos 2014 Pazar günü, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden seçildi. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 9052.59 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başladı. 
Recep Tayyip Erdoğan, evli ve dört çocuk babasıdır. 


Ali Müfit GÜRTUNA. 1952'de o zaman Konya şimdi ise Karaman iline bağlı Ermenek'te dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce Dil Hazırlık Okulu'nu bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1976 yılında TRT Haber Merkezi'nde çalışmaya başlayan Gürtuna, 1977 yılında parlamentoda TRT muhabiri olarak görev yaptı. Daha sonra çeşitli kuruluşlarda üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1984-1989 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Gürtüna aynı dönemde Meclis Başkanlığı görevini de sürdürdü. 
1994 seçimlerinde, Kartal ilçesinden Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi ve 11 Kasım 
1998 tarihine kadar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği yaptı. 12 Kasım 1998 
tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Fazilet Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Gürtuna, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Kadir TOPBAŞ (1945-2021). İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Doktora tezini, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” konusunda tamamladı. Uzun yıllar “serbest mimar” olarak çalıştı. 1994—1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları bulundu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu. 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek ‘Güzel Beyoğlu” projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon? 
çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti”den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 1 Nisan 2004-22 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul 
Belediye Başkanlığı yaptı. Topbaş, İstanbul Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı'nı, İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu Üyeliği'ni, TAÇ Vakfı (Tarih ve Çevre Vakfı) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliğini de yürütmektedir. Topbaş, evli ve üç çocuk babasıdır. Covid nedeniyle İstanbul'da vefat etti 


Mevlüt UYSAL. 1966'da, Alanya”da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alanya'da tamamladıktan sonra, 
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra 
başladığı serbest avukatlık yaptı. Diğer taraftan siyasetle meşgul oldu. 1997'den itibaren ikamet 
ettiği Başakşehir'de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 29 Mart 2009 
tarihinde gerçekleşen seçimlerde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 


2014 Mahalli İdareler Seçiminde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Eylül 
2017 tarihinde Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesinin 
ardından yapılan Belediye Meclisi seçimleri ile Büyükşehir Belediye başkanlığına getirildi. 17 
Nisan 2019 tarihinde görevini Ekrem İmamoğlu'na devretti. 31 Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Büyükçekmece ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından belediye başkan adayı gösterildi ancak seçilemedi. Aynı yıl Mayıs ayında Halkbank yönetim kurulu üyeliğine atandı. 
Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır. 


Ekrem İMAMOĞLU. 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde doğdu. Trabzon Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü bitirdi. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans eğitimi aldı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 1992 yılında, henüz yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı. Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlendi; konut ve kentsel planlama projeleri yürüttü. Bu aşamalarda karşılaştığı yerel siyaset kaynaklı sorunların çözümü amacıyla siyasete girmeye karar verdi. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı, Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün üyesi oldu. O yıl yapılan yerel seçimin ardından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na seçildi. Beş yıl boyunca ilçe örgütünü büyüten ve aktif hale getiren bir ilçe başkanlığının ardından, 2013 sonunda ön seçimle CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı gösterildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. 2014 - 2019 yılları arasında Beylikdüzü ilçesinin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. İlçenin sosyal 
yaşamında, altyapı hizmetlerinde ve hayat standartlarının yükseltilmesinde gösterdiği başarılar, 31 
Mart 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu Millet İttifakı'nın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasıyla sonuçlandı. Üç aylık kısa sürede, etkili bir kampanya yürüten İmamoğlu, yüzde 48.82'lik oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildi. Ancak iktidar partisinin itirazları sonucu İmamoğlu'nun belediye başkanlığının 18. gününde YSK, daha önceki içtihatlarına aykırı bulunan bir kararla sadece İBB Başkanlığı seçimlerini ve verdiği mazbatayı iptal etti. YSK, 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal ettiği seçimin 23 Haziran 2019'da yenilenmesine karar verdi. Aynı günün akşamı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yaptığı tarihi konuşmayla yeni seçim kampanyasına başladı. Kampanya Türkiye'de adalet ve demokrasi mücadelesinin sembolü haline geldi. 23 Haziran'da 31 Mart'a göre çok daha büyük bir başarıyla yüzde 54,2'lik bir oy desteğiyle yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu oran, son 
35 yılda İBB Belediye Başkanlığı seçimlerinde elde edilen en yüksek oy oranıydı. İstanbul ve 
Türkiye'nin demokrasi hayatı için dönüm noktası oluşturan bu seçimin ardından 27 Haziran 2019 
tarihinde mazbatasını alarak,2. kez İBB Başkanlığı görevine başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu, 1988 yılından beri İstanbul'da yaşıyor. 


İzmir 


Şükrü KAYA (1882-1959). İstanköy'de doğdu. Ahmet Rüştü Bey'in oğludur. Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi), İstanbul Hukuk Fakültesi öğrenimi görmüş, Fransa'da yüksek öğrenimini tamamladı. 16 Şubat 1912 tarihinden 14 Temmuz 1913 tarihine kadar Hariciye Nezareti Umuru Ticari Şubesi 4. sınıf kitabetinde, 16 Temmuz1913'ten 3 Ekim 1913 tarihine kadar Edirne Vilayeti Merkez Sulh Hakimliğinde, 9 Ekim 1913'ten 12 Ekim 1913 tarihine kadar Edirne Vilayeti Merkez 


Bidayet Mahkemesi Hakimliğinde, 13 Ekim 1913'ten 18 Kasım 1914 tarihine kadar Mülkiye Müfettişliğinde, 20 Kasım 1914 tarihinden 2 Mart 1916 tarihine kadar Muhacirin ve İskan Aşair Müdürlüğünde, 2 Mart 1916'dan 20 Aralık 1916 tarihine kadar Aşair ve Muhacirin Umum Müdürlüğünde, 22 Aralık 1916'dan 4 Ocak 1918 tarihine kadar I. Sınıf Mülkiye Müfettişliğinde bulundu. 9 Ekim 1918'den 7 Ocak 1919 tarihine kadar Buca Sultanisi Muallimliğinde görev yaptı. 
Mondros Mütarekesinden sonra Şükrü Kaya İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine girerek dış ilişkiler bölümünde çalıştı. Milli Mücadele için yaptığı çalışmalar yüzünden tutuklanarak İstanbul'daki Bekirağa Bölüğüne gönderildi. İstanbul'un işgal edilmesinden sonra Malta'ya sürüldü (1920). Malta'dan kaçarak Avrupa'ya (1921) gitti. Bir sure İtalya ile Almanya'da kaldıktan sonra Anadolu'ya geldi ve Milli Mücadeleye katıldı. Birinci Lozan Konferansına giden heyette danışman olarak (1922); halkların mübadelesi, azınlıklar, kutsal emanetler, halifelik hukuku ve eski eserler konularında yapılan görüşmelere katıldı. Konferansta bulunduğu sırada İzmir Belediye Başkanlığına seçildi. 11 Ağustos 1923'ten 30 Ağustos 1924 tarihine kadar Menteşe Milletvekilliği, 
30 Ağustos 1924'ten 22 Aralık 1924'e kadar Ziraat Vekilliği (Bakan) yaptı. 22 Aralık 1924 
tarihinden 3 Mart 1925 tarihine kadar Hariciye Vekilliğinde bulundu ve kabinenin istifası üzerine de 
ayrıldı. 4 Mart 1925'te tekrar Menteşe Milletvekilliğine seçildi. 2 Kasım 1927'den 11 Kasım 1938 
tarihine kadar İçişleri Bakanlığı yaptı. Atatürk'ün ölümü üzerine hükümetin istifa etmesi ile ayrıldı. 
İçişleri Bakanı olduğu sırada çeşitli tarihlerde Dışişleri Bakanına vekâlet etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinde bulundu. Fransızca ve İngilizce bilmekte idi. Bilimsel ve edebi tercümeleri kitap olarak yayınlanmıştır. 1938 yılından sonra Milletvekili seçilmemiş, çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yazmıştır. Siyasetin yanı sıra yazarlık da yapan Şükrü Kaya'nın çeşitli makaleleri, bilim ve edebiyat alanında çevirileri vardır. Cumhuriyet gazetesinde bir süre köşe yazarlığı yapmıştır. 1927-1937 yılları arasındaki söylevleri ve yazıları “Sözleri, Yazıları 1927-1937” adıyla Ekrem Ergüven tarafından derlenmiştir. (İstanbul,1937, Cumhuriyet Matbaası). Ayrıca Daniel De Foe'dan Robinson Crouse (1923), Henri Berau'dan Şişko (1924), Charles Rist ve Charles Gide’den Günümüze Kadar İktisadi Mezhepler Tarihi (1927), Bukley?den Eski Yunan Masalları ve Mathiez'den Fransız İhtilali (1950) adlı eserleri dilimize çevirmiştir. 1935-1938 yıllarındaki söylevlerinin bir bölümü, Türkçe ve Fransızca broşür olarak yayımlanmıştır. Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından, devlet ve siyaset adamı Şükrü Kaya, İstanbul'da vefat etmiştir. 


Muammer UŞAKLIGİL. Babasının arzusunu yerine getirerek daha 20'li yaşlarında iken İzmir'in önde gelen tüccarları arasına giren Muammer Bey 1895 yılında İzmir'in tanınmış ailelerinden Sadullah Efendizadelerden Daniş Bey'in kızı Adviye Hanım ile evlenir. Muammer Bey ve Adviye Hanım'ın altı çocuğu olur. Latife Hanım ailenin ilk çocuğudur. Çocuklarının eğitimine çok önem veren aile o dönemdeki düşüncelerin aksine kızlarına, Batı kültürünü alabileceği her türlü eğitim olanağını sağlar. Muammer Bey 1908 yılında İzmir Belediye Meclisi üyesi olur ve bir yıl sonrasında İzmir Belediye Başkanı seçilir. Ancak Aydın Valisi Mahmut Muhtar Paşa ile düştüğü anlaşmazlık nedeniyle 6 ay sonra görevinden istifa eder. 1924”te, tekrar İzmir Belediye Başkanı olan Muammer Bey, Kokaryalı'da (Güzelyalı) bir sinemada yangın çıkması ve 15 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine olaydan kendini (belediye tarafından sinemaların iyi denetlenmediği düşüncesi ile) sorumlu tutarak belediye başkanlığı görevinden istifa eder. Muammer Bey, Latife Hanım Gazi Mustafa Kemal Paşa ile evlendikten sonra aktif ticaret hayatına da son verir. 


Hüseyin Aziz AKYÜREK (1882-1951). Trabzon'da doğdu. Edirne vilayeti defterdarı olan Kars kökenli Hasanbayraktarzade ailesine mensup Erzurumlu Mehmet Mithat Efendi ile Hanife Lebibe Hanımın oğludur. Aziz Bey ilk öğrenimini Adana Mekteb-i İbtidaisinde 1897'de tamamladı. Ayrıca 


bir yıl da Mülkiye-yi Şahane Mektebi'nin idadi kısmının son sınıfında okuyarak, buradan da 1899'da diploma aldı. 1902'de Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane'den mezun oldu. 1903'te Şura-yı Devlet 
Mülkiye Dairesinde mülazımlığa tayin olunarak devlet hizmetine girdi. Burada 5 Ekim 1904 
tarihinde Edirne vilayeti maiyet memurluğuna tayin edildi. 29 Mayıs 1908 tarihinde stajını 
tamamladı. Yeterliği üzerine, 12 Kasım 1908 tarihinde Eceabat kaymakamlığına tayini yapıldı. 13 
Kasım 1909 tarihinde becayiş suretiyle Lüleburgaz (Bergos) kazası kaymakamlığına nakledildi. 11 
Şubat 1911 tarihine kadar Lüleburgaz kaymakamlığını yürüten Aziz Bey, görevinden istifa ederek İttihat ve Terakki Fırkası Genel Sekreterliğine getirildi. Bu görevde yaklaşık üç yıl kaldıktan sonra tekrar idare mesleğine döndü. 17 Eylül 1913'te Edirne vilayeti merkez kazası kaymakamlığına tayin edildi ve bu görevini 18 Aralık 1913 tarihine kadar yürüttü. Aynı tarihte Gelibolu sancağı mutasarrıf vekaletine atandı. 14 Ocak 1914 tarihinden itibaren bu görevi yürütmeye başladı. Gelibolu sancağı mutasarrıfı iken, 6 Ağustos 1914 tarihinde aynı maaşla Emniyet Genel Müdürlüğü siyasi kısım yardımcılığına atandı. Bu görevde iken 19 Aralık 1915 tarihinden itibaren Emniyet-i Umumiye 
Müdürlüğüne ait muamelatın yürütülmesi vekaleten ve fahri olarak uhdesine verildi. 24 Nisan 1916 
tarihinde de terfian ve asaleten Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine atandı. Bu görevde iken Matbuat Umum Müdürü Hikmet Nazım'ın Ocak 1918'de Hamburg başkonsolosluğuna atanması üzerine, vekaleten Matbuat Umum Müdürlüğünü de üstlendi. Yine bu görevde iken I. Dünya Savaşının başlangıcından itibaren cepheye gönderilen gönüllü taburlarının oluşturulması, donatılması ve 
bekletmeksizin sevklerinin gerçekleştirilmesinde gösterdiği fedakarlıktan dolayı, 3 Ocak 1917 
tarihinde Harp Madalyası ile ödüllendirildi. Ayrıca 24 Ekim 1917 tarihli irade-i seniye ile başarılı hizmetleri ve liyakatinden dolayı kendisine İkinci Mecidi nişanı verildi. Hüseyin Aziz Bey'in Emniyet Umum Müdürü iken, Enver Paşa tarafından kurulan Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk beş yöneticisi arasında yer aldığı da bilinmektedir. 27 Ekim 1918'de bu görevlerinden ayrılarak Stokholm Sefareti Ticaret Ataşeliğine atandı. Tahsisatsızlık sebebiyle esas görevine başlayamadığı için Berlin'de kaldı. Mütareke ve Milli Mücadele yıllarını burada geçirdi. Sakarya Meydan Muharebesinden sonra Mersin yoluyla Türkiye'ye döndü. Bir süre Adana ve Konya'da oturdu. 
Mondros Mütarekesinin ardından kurulan ve İttihat ve Terakki dönemi yöneticilerinin yargılandığı Divan-ı Harb-i Örfinin, 27 Nisan 1919'da gıyabında yargılamaya başladığı kişiler arasında Emniyet eski Müdürü Aziz Bey de bulunmaktaydı. Mahkeme Aziz Bey'i, Emniyet Umum Müdürü olarak, çeşitli gizli suçları işleyen Teşkilat-ı Mahsusanın yönetiminde yer almak ve işlediği suçlardan sorumlu tutmaktaydı. Aziz Bey hakkında önce Emniyete ait bazı belgelere el koymak ve imha etmek suçlaması yapıldı. Ardından mahkeme tarafından Teşkilat-ı Mahsusa'nın eylemlerinden sorumlu tutuldu. Bir süre sonra konu gündemden kalktığı gibi, yargılamalar da, Ankara 
hükümetinin 11 Ağustos 1920 tarihinde Divan-ı Harb-i Örfileri kaldırmasıyla birlikte son buldu. 24 
Eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden yeni kurtarılmış olan Saruhan (Manisa) sancağı 
mutasarrıflığına atandı. 10 Ekim 1922 tarihinde başladığı bu görevini, İzmir valiliğine atandığı 8 
Ağustos 1923 tarihine kadar sürdürdü. Mutasarrıflık dönemini başta Yunanlar tarafından yakılarak bir enkaz haline getirilmiş olan Manisa şehri olmak üzere (üç gün süren yangından sadece kenar mahalleler kurtulabilmiştir), Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Gördes gibi diğer şehir ve köylerin yeniden yaşanılabilir hale getirilmesi çalışmaları meşgul etti. Bugünkü Manisa şehrinin genel çizgilerini 
koruduğu bir imar planı yapıldı. İzmir valiliği görevini 1 Ekim 1923 tarihinden 6 Ocak 1924 
tarihine kadar sürdürdü. 16 Kasım 1924'te başlayan İzmir Belediye seçimlerine Cumhuriyet Halk Fırkasından katıldı. 4 Aralık'ta belli olan sonuçlara göre, 21 adayın arasında dördüncü sırada yer aldı. Belediye heyeti tarafından 7 Aralık 1924 tarihinde İzmir Belediye Başkanlığına seçildi. Önce vali sonra belediye başkanı olan Aziz Bey'in İzmir'de uğraştığı ilk sorunlardan birisi, mübadil göçmenlerin yerleştirilmesi oldu. Vilayetin birçok yerinde terk edilmiş bağlar olduğu ve bağcılıktan 


anlamayanların elinde buraların ziyan olacağı düşüncesiyle, özellikle bağcılıkla uğraşan Girit göçmenlerinden bin kişilik bir kafilenin Urla yöresine yerleştirilmesi için, Vekalet nezdinde girişimde bulundu. Aziz Bey zamanında İzmir önemli imar faaliyetlerine de sahne oldu. Meşrutiyet yıllarında Rahmi Bey'in valiliği döneminde ortadan kaldırılan maşatlık, Aziz Bey zamanında bütünüyle yeniden düzenlenerek, İzmir'in en güzel park, dinlenme ve eğlence alanı haline getirildi. 
Bu parkın karşısında ve deniz kenarında güzel bir bahçe yapıldı ve buraya günümüzde İzmir Devlet Tiyatrosu olarak kullanılan Türk Ocağı binası inşa ettirildi. Aziz Bey'in valiliği döneminde, Fransız şehircilik uzmanı R. Danger ile 1924 Eylül sonunda teslim edilmesi öngörülen bir sözleşme imzalanarak, İzmir'in imar planı çalışmaları başlatıldı. Ayrıca şehrin bir de kanalizasyon planını yaptırdı. İzmir'in beş yıllık imar projesi, Aziz Bey'in belediye başkanlığı zamanında hazırlandı ve İzmir şehri yerleşim, ticaret ve sanayi bölgelerine ayrıldı. Ayrıca gençlerin spor faaliyetlerinde 
bulunabilmeleri için Alsancak'ta bir spor sahası yapıldı. Erikson şirketi ile anlaşılarak, yüzde 51 
hissesi İzmir Belediyesi'ne ait olmak üzere, İzmir'de ilk defa olarak otomatik telefon tesisi faaliyete 
geçirildi. Hüseyin Aziz Bey 1927 genel seçimlerinde Erzurum'dan milletvekili adayı gösterildi. 12 
Ekim 1927 tarihinde Erzurum milletvekili oldu ve İzmir'deki görevinden istifa etti. 1 Kasım 1927 
tarihinde başladığı milletvekilliğinde Dönem boyunca Bütçe Komisyonunda çalıştı ve genel kurulda dört konuda 21 kez söz aldı. Erzurum milletvekilliği görevini 4, 5, 6 ve 7. Dönemlerde de sürdürdü. 
25 Mayıs 1932'de kurulan Parlamenterler Birliği Türk Grubunda yer aldı ve genel kurulda çeşitli 
konularda konuşmalar yaptı. 5. Dönemde Irmak-Filyos demiryolu açılma törenine katılacak heyete seçildi. 8. Dönemde seçilemediğinden 5 Ağustos 1946 tarihinde milletvekilliği son buldu. Hüseyin Aziz Akyürek 29 Mayıs 1947 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclisi Başkanlığına atandı. 13 Temmuz 1947 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldı ve emekli olarak yaşadığı Ankara'da vefat etti. Sicilinde Türkçeden başka Fransızca, İngilizce ve Ermenice konuşabildiği ve yazabildiği belirtilmektedir. 


Hulusi ALATAŞ (1882-1964). Konya Beyşehir'de doğdu. Askeri Tıbbiye'yi bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanlığı, Tabip Albaylık, Askeri Tıbbiye Müdürlüğü, İstanbul Liman İşleri İdare Meclis Reisliği, İzmir Belediye Başkanlığı, V. (Ara Seçim), VI, VII. Dönem Aydın, VII. Dönem Konya Milletvekillği ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı. 1929 — 
1930 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 5. Dönem ara seçimde Aydın 
Milletvekili seçilerek Meclise katıldı. 26 Mart 1939 (6. Dönem) ve 28 Şubat 1943 (7. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Aydın Milletvekili, 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihinde yapılan seçimlerde ise Konya Milletvekili seçildi. Fransızca biliyordu. Ordunun çeşitli sağlık kurumlarında görev yaptı. Kolordu Hıfzıssıhha Müşaviri ve Baştabibi, Ordu Sıhhiye Reisi ve Levazım Başkanvekili, Askeri Tıbbiye Ders Nazırı ve Müdürü, Yahşıhan Menzil Baştabibi, 1. Ordu ve Garp Cephesi Sıhhiye Reisi, İzmir Liman İşleri Şirketi Yönetim kurulu Başkanı, İzmir Rıhtım Müdürü olarak görevlerde bulundu. Gülhane Askeri Tababet Uygulama Öğretmeni olarak ve serbest doktor olarak çalıştı. 


Sezai SÖKER. (1883-1940,). İzmir Urla'da doğdu. Uzun yıllar İzmir Sanat Mektebi Müdürlüğü yaptıktan sonra 1930 yılında İzmir Belediye Reisi oldu. Görevinden 1931 yılında istifa etti. 
Belediye kaynaklarında geçen "Göçer" soyadının aksine soyadı "Söker" şeklindedir. Başkanlığı döneminde Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle kaynak sıkıntısına giren belediye bütçesinde Konak'taki Atatürk heykeli için ayrılan kısımdan kesintiye gittiği için İzmir'de CHP kadroları tarafından baskı altında tutulduğu ve istifaya zorlandığı söylenir. Eşi Cemile Söker, Celal Bayar'ın 


eşi Reşide Bayar'ın kardeşidir. Bu evliliğinden ikisi erkek, biri kız, üç çocuğu olmuştur. İstanbul'da vefat etti. 


Behçet UZ (1893-1986). Denizli'nin Buldan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Buldan'da yaptı. Liseyi İzmir'de okuduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesine girdi. Balkan Savaşının çıkmasıyla tıp öğrenimini aralıklarla savaş içinde tamamladı. Asistanlığını İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde Prof. Dr. Kadri Reşit Paşa'nın yanında yaptı. Bir süre İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi'nde ve daha sonra İstanbul Tip Fakültesinde doktorluk yaptıktan sonra serbest çalışmak için İzmir'e geldi. İzmir Memleket Hastanesinde Çocuk hastalıkları Klinik Şefliği, Kolej hekimliği, Fransız Hastanesi, Çocuk Esirgeme Çocuk Polikliniği, Aydın Şimendifer Kumpanyası başhekim muavinliği gibi hizmetleri onun 1930 yılına dek sürdürdüğü hizmetlerden yalnızca birkaçıdır. İzmir'de ilk defa 1922'de on yedi arkadaşı ile birlikte Verem Mücadele Cemiyetini kurdu. Uzun yıllar Tıp Cemiyeti, Etibba Odası başkanlıklarında bulundu. Belediye kanunu ilk uygulama yılı olan 1930'da İzmir Belediye Meclisine üye olan Dr. Uz, Meclisin daha ilk toplantısında daimi encümen seçildi. 
1931'de İzmir Belediye Başkanlığı'na seçilerek on yıl belediye başkanlığı yaptı. Onun zamanında Belediye milyonlarca liralık borçtan kurtuldu. Atatürk heykeli ve Cumhuriyet meydanı, her semtteki Pazar yerleri, çocuk bahçesi, parklar, bulvarlar, Kültürpark ve İzmir Uluslararası Fuarı, Çocuk Hastanesi, Santral Garajı, Fevzi Paşa Bulvarı, Dr. Behçet Uz'un İzmir'in kalkınması yönündeki hizmetlerden bazılarıdır. Dr. Uz'un yerel hizmetlerine 1941'de idari hizmetleri de eklendi. 
Denizli'den milletvekilli seçilerek tam 19 yıl sürecek olan başarılarla dolu siyasi hayatı da başlamış oldu. 7 Ağustos 1946 - 10 Haziran 1948 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı yaptı. 7 Ağustos 1946 - 
10 Haziran 1948 ve 18 Mayıs 1954 - 9 Aralık 1955 tarihleri arasında da iki dönem Sağlık Bakanlığı 
yaptı. 1960 yılından sonra da İzmir'e yerleşerek ticari ve sosyal faaliyetlerine devam etti. Behçet Uz, Sıdıka Hanım ile evlendi. Kızı Mübeşşir Uz'u 15 yaşındayken kalp romatizmasından kaybetti. 
Mübeccel Versan (d.1924) ve Ödel Kaptanoğlu adında iki kızı, Ethem Uz ve Salih Uz (d.1943) adında iki oğlu vardır. 


Reşat LEBLEBİCİOĞLU. 1941 yılında belediye başkanlığına getirildi. İnşaatın durdurulmuş ve belediyenin sırtına asker ailelerine yardım, iaşe teşkilatı, fiyat mürakabesi, hayat pahalılığı ve yer yer sefalet manzaralarının hakim olduğu bir dönemde; harp yıllarında Halkapınar bataklığını kurutarak belediyeye 12 milyon lira değerinde bir arazi kazandırdı. İzmir'i sıtma derdinden kurtaran bu iş, büyük bir şehir hizmeti idi. Belediye müesseseleri bütün tesisleri ile inkişaflar gösteriyordu. 
Hatay caddesi, Halil Rifat Paşa caddesi, yukarı mahalleler, asfalt yollar ve kanalizasyonlarla desteklendi. Yarım kalan Dr.Behçet Uz hastanesi ile Fevzi Paşa Bulvarı tamamlandı. Reşat Leblebicioğlu İzmir'in su tesislerini yenileyerek Karşıyaka'ya Halkapınar suyu isale ettirdi. İzmir'in elektrik gücü üç misli artırıldı. Otobüs ve tramvay sayıları arttı. Havagazı tesisleri daha mükemmel hale getirildi. Reşat Leblebicioğlu ve belediye daimi encümeni şöhret temin edecek işlerden ziyade şehre uzun asırlar hizmet sayılacak işleri gerçekleştirdiler. Bunun yanında şehir oteli de meydana getirildi. İzmir Şehir Tiyatroları Leblebicioğlu'nun çabalarıyla 1945'de Belediye Meclisi'nden çıkan kararla resmi olarak kuruldu ve 1946 yılında Avni Dilligil yönetmenliğinde August Strindberg'in “Suçlu mu?” oyunu ile 28 Şubat 1946'da Kültürpark Sergi Sarayı'nda perdelerini açtı. 
Leblebicioğlu 1969 — 1975 tarihleri arasında İzmir Ticaret Borsası Başkanlığı yaptı. 


Hulusi Naci SELEK (1908-1992). Konya'da doğdu. Babası Abdülkerim Naci Efendi annesi Raşide Hanımdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Fransızca bilmekte idi. Serbest Avukat, Yazar, 1949 — 1950 yılları arasında İzmir Belediyesi ve Baro Başkanı, İzmir Barosu Dergisi 


Yazı İşleri Sorumlusu — Kurucu Meclis Barolar Temsilcisi (06.01.1961 — 25.10.1961) olarak görev yaptı. Evli olup beş çocuk babası idi. 


Rauf ONURSAL (1909-1974). Kütahya'da doğdu. Babası İsmail Efendi annesi Zekiye Hanımdır. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Savcı ve Hâkim — Terme ve Torbalı'da İzmir Savcı Yardımcısı, Afyon Aza Muavini, Serbest Avukat, 1950 — 1954 yılları arasında İzmir Belediye Başkanı olarak çalıştı. DP'den X. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Mustafa Salahattin AKÇİÇEK (1918-1977). İzmir'de doğdu. Babası Hasan Fehmi Efendi annesi Fatma Müşerref Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Fransızca bilmekte idi. Serbest Doktor ve 1954 — 1955 yılları arasında İzmir Belediye Başkanı olarak çalıştı. DP'den XI. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.01.1977 


Enver Dündar BAŞAR (1911-1994). Selanik'te doğdu. Babası İbrahim Namık Efendi annesi Zeliha Hanımdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İngilizce ve Fransızca bilmekte idi. Savcı ve Hâkim, Maliye Vekâleti Tahsil Müfettişi ve Başmemuru, Midyat Sorgu Hâkimi, Viranşehir ve Bayındır Hâkimi, Ödemiş ve Acıpayam Cumhuriyet Müddei-i Umümisi, serbest avukat, 1955 — 1957 yılları arasında İzmir Belediye Başkanı olarak çalıştı. DP?'den XI. 
Dönem İzmir Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Faruk TUNCA (1916-1989). İstanbul'da doğdu. Babası Dr. Kemal Efendi, annesi Fahriye Hanımdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden (1940) mezun oldu. İzmir'de Demokrat Parti İl Başkanlığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu İdare Meclisi Reisliği görevlerinde bulundu. 1957 — 
1960 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı yaptı. Kitap okumayı severdi. İzmir Tenis Kulübü 
Reisi idi. İtalya'nın Napoli Kentinde düzenlenen bir güzellik yarışmasında birincilik kazanarak, Avrupa güzeli unvanını alan eşi Günseli hanımdan 1 kız çocuk babasıydı. Faruk Tunca 27 Mayıs ihtilali sonrasında yaklaşık 3 yıl hapis yattı. 1960 yılına ait TBMM tutanağından. “Arkadaşlar, müessif hâdise işte bugünün akşamında cereyan etmiştir. Hâdiselerin başlaması saatından biraz evvel mütecavizler 200 - 300 kişi olarak Demokrat Partinin Konak Ocağı civarında toplanmışlardır. 
il Başkanı ve izmir Belediye Reisi Faruk Tunca sırf bir tahrik vesilesi olarak Demokrat Parti il binasına dinamit konduğundan bahis ile, «Demokrat İzmir'i yakacaksınız, yıkacaksınız, kıracaksınız; sorgu sual yoktur, kimse hakkında takibat yapılmıyacaktır, mesul benim, marş» demiştir.” 


Sefa POYRAZ. Nevşehir eşrafından Nalbantoğulları adıyla bilinen ailedendir. Bekir Sıtkı Efendi ile Fatma Fevziye Hanımın oğludur. Sefa Poyraz 27 Mayıs Darbesinden sonra 1960 yılında kısa bir süre İzmir belediye başkanlığı ve 1960-1962 Siirt Valiliği, 1962 ile 1964 yılları arasında Ordu valiliği yaptı. Trabzon, Bursa ve İstanbul valiliği, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeliği ile Köy İşleri Bakanlığı yapan Vefa Poyraz'ın kardeşidir. 


Burhanettin ULUÇ (1902-1963). İstanbul'da doğdu. Ali Efendi ile Fahriye Hanım'ın oğludur. 
1916 yılında Askeri Veteriner Okulu'na kaydolup 1921 yılında Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 
Askeri Veteriner Tatbikat Okulunda staj yaptıktan sonra 1922 yılında Üsteğmen olarak Batı Cephesi'nde 4. Kolordu emrindeki 36. Piyade Alayı Veterinerliğine tayin edildi. 1923 yılında 


Yüzbaşı rütbesine terfi etti ve 9. Kolordu emrindeki 12. Tümen Başveteriner Yardımcılığına tayin edildi. 1924 yılında Fransa'ya gönderilerek uzmanlık eğitimi aldı. Dönüşünde 7. Kolordu emrindeki17. Tümen Hayvan Hastanesi'ne atandı. 1929 yılında Foça Müstahkem Mevki 203. 
Piyade Alayı Veterinerliği, 1933 yılında Binbaşı rütbesine terfi etti ve Foça Müstahkem Mevki Hayvan Hastanesi'ne atandı. 1940 yılında Yarbay rütbesine terfi etti ve 64. Tümen 6. Şube Müdürlüğüne getirildi. 1944 yılında Albay rütbesine terfi etti. 1946 yılında 4. Kolordu Hayvan Hastanesi Müdürlüğü'ne atandı. 1950 yılında 7. Kolordu Hayvan Hastanesi Müdürü, 1952 yılında Ordu Hayvan Hastanesi Müdürü, 1953 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Veteriner Dairesi Şube Başkanlığına getirildi. 1957 yılında 3. Ordu Başveterineri oldu. 1958 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Başveterineri, 1959 yılında Ankara Askeri Veteriner Okulu Komutanı oldu. 
1960 yılında 27 Mayıs Darbesinde Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın tutuklanma operasyonunda görev 
aldı. 11 Haziran 1960 tarihinde İzmir Valiliğine atandı. Aynı zamanda İzmir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Ekim 1961 tarihinde Cemal Gürsel tarafından Cumhuriyet Senatosu üyeliğine atanıp askerlikten emekliye ayrıldı. Geçirdiği bir kalp krizi sonucu Ankara'da öldü. 


Enver SAATÇİGİL. Abdülgani Efendi ile Huriye Hanımın oğludur. 1915'te Diyarbekir'de doğdu. 
1932'de Sivas Lisesini iyi derecede bitirdi. Ardından, bir yıl Suruç ve Hekimhan Kazaları Tahsil Müfettişliği yaptı. Mülkiyeden mezuniyetini takiben silah altına alındı. 30 Ekim 1938'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Ocak 1939'da tayin edildiği Kızılbahçe (İzmir), Eylül 1939'da nakledildiği Bornova (günümüzde İlçe) Nahiyeleri Müdürlüklerinde ve İzmir Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 1942'de Ermenek, 1943'de Kulp, 1945'de Erbaa, 1949'da Düzce Kazaları Kaymakamlıklarına; 1953'de İzmir Vali Muavinliğine getirildi. 
İzmir Vali Muavini iken Valiliğe yükseltildi. Aralık 1953'de Burdur, Nisan 1955'de Bingöl, Kasım 1955'de Aydın, Ekim 1959'da Manisa, Ocak 1960'da Hatay, Haziran 1960'da Merkez Valiliklerine atandı. Merkez Valiliğinde 3 aylık görevden sonra Eylül 1960'da Danıştay 9. Daire Üyeliğine seçildi. Danıştay Üyeliğinden 1962'de İzmir Valisi oldu. 1964'de Erzurum Valiliğine nakledildi ise de burada işe başlamadan Merkez Valiliğine; 28 Ocak 1966'da Samsun, 4 Ekim 1968'de de Bursa Valiliklerine nakledilip yükseltildi. 1968 ile 1971 yılları arasında Bursa Valiliği yaptı. İzmir valiliği sırasında aynı zamanda Belediye Başkanı (1962-1963) olarak da görevde bulundu. Kızılbahçe Bucak Müdürü iken, 1939*da Muazzez (Esmer) Hanım'la evlendi. Biraz Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. İzmir Fikir Kulübü üyesidir. Türkiye Turizmine hizmet amacıyla Aydın Valisi iken kurduğu Didim Plaj Sitesi'ni Yaptırma Kooperatifi'nin Fahri Başkanlığı; Aydın Merkez, Söke, Kuyucak Belediye Meclisleri karariyle bu il ve ilçelerin "Fahri Hemşehriliği" unvanlarına sahib olup Manisa Gazeteciler Derneğinin de Fahri Başkanıdır. Ege Turizmine yapdığı hizmetlerden dolayı 1957'de "Bergama Kermesi Altun San'at Madalyası" ile taltif edilmiştir. Mülkiyeliler Derneğinin İzmir Şubesinin Başkanlığını yaptı. Koç Holding'in temsilciliğinde bulundu. 
Mülkiyedeki öğrencilik yıllarına aid hatıralarından birini şöyle kaleme almışdır. «... Birinci Sınıfda İdare Hukuku imtihanına üç arkadaşla birlikde girmişdik. İmtihan şifahi yapılmakda, Hocamız İbrahim ali Erberk idi. Ben sağ başda oturmuş, diger arkadaşlar da yanıma sıralanmışdı. Hoca sol başdan suallerini sormağa başladı. Arkadaşlarım da iyice çalışmış oldukları için Hoca'yı geniş mikyasda tatmin ediyorlardı. Bir aralık Hoca sözü Hükümet tasarruflarına getirmiş; Fransa'da son senelerde beliren cereyanın bir tek kelime ile cevablandırılmasını istiyordu. Arkadaşlarım İdare Hukukunu hep kitabdan ta'kib etmişlerdi. Hoca ise bu mevzu'u dersde anlatmısdı. Dersde her zaman not tuttuğum için, Fransa'da tebellür eden Hükümet Tasarruflarındaki cereyanın ne olduğunu biliyordum. Hoca sol başdaki arkadaşımdan cevab alamayınca, ortada oturan İzmir'li Hasan'a döndü, ona sordu; o da sükutu tercih edince bu sefer aynı suali bana tevcih etti. "Tazminat" cevabını 


yapıştırdım. Hoca bana dönerek: — Teşekkür ederim Beyefendi, zatıaliniz buyurunuz, dedi; diger arkadaşlarıma da "çıkabilirsiniz" deyince, Sadık Güllü ayağa kalkarak iki elini havaya açmak suretiyle yarım saate yakın çeşidli konularda verdiği cevabı hiç nazara almayan Hocaya: "Vahi.. Ne oldu?" dedi. Hoca bana başka hiç bir sual tevcih etmemişdi. Ben de hayatımın en kolay imtihanını dersde not tutmuş olmanın mükafatı olarak vermiş oluyordum....» Ali Çankaya. Basılmış eserleri şunlardır. Dünkü-Bugünkü Erbaa. İstanbul, Cumhuriyet Mat.; 1947. Turistik Cebheleri ile Aydın. 
İzmir, Ege Üniversitesi Mat.; 1958. İtalya Gezisi. İzmir, T.C.D.D.Y. Basımevi; 1960. “Geçen Günlerim, Olaylar ve Hatıralar?” ve “Amerika Gezisi”. 2005. Milliyet Gazetesinden. “Önce Saatçıgil, ardından 2000 yılında eşi Muazzez Saatçıgil vefat etti. Çocuğu olmayan çiftin kimi yakınları, iddiaya göre evdeki fotoğrafların ve pek çok özel eşyanın yakılmasını istedi. Apartman kapıcısı kendisine verilen fotoğraf ve yazışmalarla dolu kolileri bir bir kalorifer kazanının kızgın ateşinin içine attı. İsminin yayınlanmasını istemeyen kapıcı, kendisine böyle emir verildiğini söyledi. Belge niteliğindeki hatıraların bir bölümünün yakıldığı tesadüfen ortaya çıktı, fotoğraflardan bir kısmı kurtuldu. . İkiçeşmelik yolu, Eşrefpaşa Hastanesi, Alsancak Spor Salonu, Atatürk Stadı'nın kamulaştırması, mavi Körfez hayalinin ilk adımı Büyük Kanal Projesi'nin etüdlerini yaptıran Saatçioğlu, emekli olduktan sonra Şair Eşref Bulvarı'ndaki dairesinde yaşamaya başladı. ABD Başkan Yardımcısı Johnson'dan, Türkiye'nin ikinci adamı İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, zamanın CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la yaptığı resmi görüşme ve gezilerden çekilmiş tarihe ışık tutan pek çok fotoğraf İzmir'de 22 yıldır antikacılık yapan Hasan Özkan'ın eline geçti.” 


Rebii BAŞOL. 1945-1946 yılları arasında Kuşadası, 20.12.1950-17.11.1951 tarihleri arasında Karasu, 1952-1952 yılları arasında Keskin kaymakamlıkları yaptı. 1960'ta, Trabzon Vali Muavinliğinden Kastamonu Vali Muavinliğine atandı. Vali muavinliğinden İzmir belediye başkanlığına getirildi. . Gecekondulara tapu verilmesi, hizmet götürülmesi, ulaşım ücretlerinin düşürülmesi gibi uygulamalarıyla dikkat çekti. 1963 seçimlerine CHP adayı olarak girdi ancak seçilmedi. 


Osman KİBAR (1909-1986). Selanik'te doğdu. İstanbul'da Fevziye Okulunu bitirdikten sonra, Robert Kolej'den mezun oldu. 1930 yılında İzmir'de ticaret hayatına atıldı; zeytinyağı, sabun ve gliserin ticareti yaptı. 1 Aralık 1951'de, kurulmasında öncülük yaptığı Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda ilk başkanlığını üstlendi. 1946 yılında politikaya atıldı. Demokrat Parti'nin İzmir ve Ege kuruluşlarında görev aldı ve İzmir il Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1964 yılında İzmir Belediye Başkanlığına seçildi, bu görevi dokuz yıl sürdürdü. Başkanlığı sırasında İkiçeşmelik, Hatay ve Mithat Paşa Caddeleri gibi İzmir'in ana yol güzergahlarını açtığı ve İzmir'in tüm yollarını asfaltlattığı için kendisine "Asfalt Osman" lakabı takıldı. Bu lakabın takılmasında da Yeni Asır muhabiri Necat Yada'nın "Kibardı, asfalt oldu" başlıklı haberi etkili oldu. Ayrıca İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve ihyası için Büyük Kanal projesini ilk tasarlayan da Kibar'dır. Altınordu Futbol takımını desteklemekteydi. Kanser hastalığından İzmir'de vefat etti. İzmir'de pek çok okul, spor salonu, park, tünel ve vapura Osman Kibar adı verilmiştir. Seli adında bir oğlu, Bige adında bir kızı ve aynı isimde bir torunu vardır. 


İhsan ALYANAK (1924-2008). İzmir'de doğdu. Gençlik yıllarında çeşitli branşlarda sporla ilgilendi ve boks sporunda milli takıma kadar yükseldi. Güreş ve Boks dallarında ulusal ve uluslararası hakem olarak müsabakalar yönetti. 1971 Akdeniz Oyunları'nda Güreş ve Boks'ta takım halinde şampiyon olduğumuz dönemde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından jübilesi 


yapılmış ve ödüllendirilmiştir. Altınordu Futbol takımını desteklemekteydi. İzmir'de okul, bulvar, vapur vb. yanı sıra İhsan Alyanak mahallesine de adı verilmiştir. Adının verildiği bir vapur ise deniz fenerine çarparak Temmuz 2011'de batmıştır. Adını taşıyan yeni bir vapur İzmirde seferlerine devam etmektedir. Genç yaşlarda politikaya atıldı ve Osman Kibar döneminde belediye meclis üyeliği yaptı. 1973'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Belediye Başkanı seçildi. Başkanlığı sırasında İzmir Fuarı'na gelen sanatçılarla olan yakın dostluğu ve eleştiriye karşı öfkesiyle tanındı. 
Bülent Ecevit'e ait lakabın uyarlanmasıyla "Halkçı Alyanak", boksörlük kariyeri ve Kemeraltı'nda bir esnafla tartışması sırasında ona yumruk atması sebebiyle "Boksör İhsan" olarak anıldı. Yeni Asır gazetesiyle İzmir İtfaiyesi üzerinden atışması ve aleyhindeki haberler nedeniyle gazeteyi "Yangın ihbarı aldık" diyerek itfaiye erleriyle basmıştır. Alsancak Garı önündeki bağlantı yolunu açmak için Alsancak'taki Britanya Konsolosluğu ve Aziz Yuhanna Anglikan Kilisesi'nin duvarını yıkılıp kilise bahçesinden dört metre kadar içeri girilerek yolun geçirilmesi sonrası diplomatik bir kriz yaşanmış; bu olay İngiliz hükümetinin Türkiye'ye nota vermesine neden olmuştur. Ayrıca İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve ihyası için Büyük Kanal projesini ilk proje çalışması yapan Alyanak'tır. İzmir?de vefat etti. 


Cahit GÜNAY (1929-2010). İzmir İktisadi ve İdari Yüksek Okulu'nun bitiren ve 18 yaşından itibaren İzmir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan Cahit Günay özellikle ESHOT'da büyük hizmetler verdi. Troleybüs ve otobüs ulaşımı konusunda, Havagazı'nın Alsancak'tan Karşıyaka'ya ve Üçkuyular'a kadar daha sağlıklı yaygınlaşması konusunda büyük başarılara imza atan Günay, İzmir'in en ücra köşelerine kadar elektrik dağıtımını gerçekleştirdi. 1956 yılında ESHOT Genel Müdürü olan Cahit Günay, Reşat Leblebicioğlu, Rauf Onursal, Dr.Selahattin Akçiçek, Av.Enver Dündar Başar, Faruk Tunca, Rebii Başol, Enver Saatçıgil, Osman Kibar ve İhsan Alyanak gibi Belediye Başkanlarıyla çalıştı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1983 yılına kadar belediye başkanlığı yaptı. Cahit Günay Belediye Sarayı'nın Güney Deniz Saha Komutanı ile Merkez Komutanı'nın, Komutanlık binası olarak kullanma isteklerine karşı çıkarak bir haftasonu gizlice belediyeyi Konak'taki Belediye Sarayı'na taşıdı. Bu davranışından sonra askeri yöneticilerle geçinemeyerek, istifasını ve emekliliğini isteyen Günay Belediye'den ayrıldı. 


Ceyhan DEMİR. 19 Nisan 1983'te Cahit Günay'ın boşalttığı Belediye Başkanlığına Niğdeli olan Ceyhan Demir getirildi. Demir, 11 ay süren başkanlık döneminde bir çok başarıya imza attı. Ceyhan Demir İçişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı iken İzmir'e Vali Yardımcısı olarak atandı. Kısa zamanda, toplu taşım kartı, Bayraklı-Turan köprülü kavşak projesi, tarihi Asansör'ün Belediye mülkiyetine alınması ve onarımına başlanması gibi önemli projelerle imza attı. Kendisiyle 2008'de yapılan bir röportajdan. “..Ayrıca politikanın dürüst ve erdemli yapılmadığını, genelde çıkar ve menfaat üzerine olduğunu düşünüyordum. Parti liderleri demokratik yolla geldikleri halde, demokrat değiller. Karakter olarak da politikaya uyum sağlayamadım..Gelişmiş demokratik geleneği olan batı ülkelerinde en küçük yolsuzluğa bulaşan yöneticiler görevi bırakıyor, Japonya örneğinde görüldüğü gibi intihar ederek yaşamına son veriyorlar. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında bizim yöneticilerimiz de dünyaya örnek idealist tutum sergiliyordu. Şimdi ise görevi bırakmak veya intihar etmeyi bir yana bırakın, tam tersine, çok yüce ve kutsal görevlerde bulunup bu görevleri yolsuzluk amacı olarak kullanan kişilere sıkça rastlanır oldu.” 


Burhan ÖZFATURA. 1943'te, Mustafakemalpaşa'da doğdu. İlköğrenimini Mustafakemalpaşa'da orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini (Mekteb-i Mülkiye) 1964 yılında bitirdi. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir 


Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı, İzmir Defterdarlığı, öğretim görevliliği, Başbakanlık Müşavirliği, Yeminli Mali Müşavirlik yaptı. 1966 yılında İzmir Grubuna tayin edildi.1968-1970 yıllarında Mardin, Cizre, Nusaybin'de Seyyar Jandarma olarak askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü İzmir Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı görevine getirildi. 1973-1974 yıllarında Belçika'da KDV konusunda ihtisas yaptı ve İzmir Defterdarlığı'na tayin edildi. 2 yıl bu görevde kaldı. Siyasi baskılar sebebiyle defterdarlıktan ayrıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne geçti. 
Ücret Sistemleri konusunda master, İşgücü Planlaması konusunda doktora yaptı. 9 yıl öğretim görevlisi olarak da çalıştı. Turgut Özal'ın öncülüğünde uygulamaya başlanan 24 Ocak Kararları”nda vergi uzmanı olarak görev aldı. 1989 yılından itibaren bir yıl süreyle Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı ve emekli oldu. Yeminli Mali Müşavir olarak danışmanlık da yaptı. ANAP'ın kuruluşundan sonra 1984'te yapılan ilk yerel seçimde ANAP adayı olarak İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 1989 yılında Yüksel Çakmur karşısında seçimleri kaybetti. 1994 
yılında bu sefer DYP adayı olarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında yapılan yerel seçimler ile başkanlığı ve bitmek üzere olan birçok projeyi halefine devretmiştir. 
Selefi olan eski başkanları, özellikle Yüksel Çakmur dönemini eleştirme üslubu nedeniyle eleştirilmiştir. Metro projesinin bitirilmesini DYP'nin 1995 seçimlerinde koz olarak kullanması ise olumsuz etki yapmıştır. 2007 yılında DYP ile ANAP'ın Demokrat Parti çatısında birleştirilme çabalarında, her iki partiden İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yapmış olmasının ve her iki partide de etkin görev almış olmasının etkisiyle, etkin rol aldı. Başkanlık döneminde özellikle Büyük Kanal Projesi ve Halkapınar - Üçyol metro hattı gibi İzmir'in kemikleşen sorunlarına karşı projelerde ilerlemeler sağladı. 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. kurdu. 1996 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Tansaş hisselerinin *032.98'i halka açıldı. Sahil yolunu birleştirme projesi de vardı, ancak gerçekleştiremedi. Balçova'ya ve İzmir'e kazandırdığı Turkuvaz sahil alanı, İnciraltı'nda önemli bir kıyı düzenleme çalışmasının ilk adımıydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı 1999 seçimiyle devrettikten sonra, yıllar önceki mesleği yeminli mali müşavirliğe döndü. Belediye başkanlığı öncesinde de İzmir'in başarılı defterdarları arasındaydı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yeni Asır, Dünya, Ege Haber ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 


Yüksel ÇAKMUR. 1942'de, İzmir'de doğdu. 1969 yılında İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler 
Yüksek Okulundan mezun oldu. İki dönem milletvekilliği ve bakanlık yaptıktan sonra da 1987 
yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1971 yılında Buca Belediye Başkanı, 
1973 ve 1977 genel seçimlerinde de İzmir'den milletvekili seçildi. Bakanlar Kurulu'nda iki kez 
Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. 1989 yerel seçiminde de, Başkan Burhan Özfatura'ya karşı kazanıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkanlığı, Özfatura'ya karşı kaybettiği 
1994 yerel seçimlerine kadar sürdürdü. Gençlik ve Spor Bakanlığı dönemlerinde, gençlere iş ve 
çalışma ortamı hazırlayan, boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak tanıyan "Gençlik Kampanyaları" uygulamasını başlattı. İzmir'in hemen hemen tüm ilçelerine spor salonları, sahalar, yüzme havuzları, semt sahaları yaptırdı. Üniversite bulunan tüm illerde yurt açılmasını sağladı. 
Belediye Başkanlığı döneminde de, Bayraklı'daki ilkel mezbahayı yıktırıp Buca Kaynaklar'daki entegre et tesislerini kurdu. 1600 otobüs alımını gerçekleştirdi. İzmir Körfezi'nde yolcu taşımacılığını başlattı. Metro ihalesine ilk imzayı attı. Büyük Kanal Projesi ve TANSAŞ'ı geliştirdi. 


Ahmet PİRİŞTİNA. (1952-2004). Buca, İzmir'de doğdu. II. Dünya Savaşı sonrasında Kosova'dan göç etmiş Arnavut kökenli bir ailenin çocuğuydu. İlköğretimini Buca'da tamamlayan Piriştina, ortaokulu İzmir Saint Joseph'te, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi ve Türkay Koleji'nde 


tamamladı. 1976 yılında eşi Mine Piriştina ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı dünyaya geldi. Oğlu Levent Piriştina, 2014 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı seçildi. 1992 yılından itibaren Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. Piriştina'nın siyasetle ilk somut ve sıcak teması, 1991 yılında DSP'den milletvekili adaylığı oldu. Ancak milletvekili seçilemedi. Politikaya attığı ilk adım, 1994 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği oldu. Piriştina aynı zamanda bu görevini DSP grup sözcüsü olarak sürdürdü. 1995 yılında İzmir milletvekili oldu. KİT yan kuruluna (komisyon) daimi üye seçildi. 
TBMM genel kurul salonunun yenilenmesi ile ilgili yan kurulda başkanlık, Uğur Mumcu suikastini araştırma yan kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ahmet Piriştina'nın siyasi macerası 1999 yerel seçimlerinde DSP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle yeni bir döneme girdi. Bu dönemde, kendisinden daha önce görev yapan büyükşehir belediye başkanlarınca başlatılan ve İzmir'i daha çağdaş bir konuma taşıyan İzmir Büyük Kanal Projesi, İzmir Kordonboyu Projesi ve İzmir metrosu gibi projeler, onun döneminde bitirildi ya da çalışmalar hızlandırıldı. Piriştina büyükşehir belediyesinin Fen İşleri bölümünün altyapısını kullanarak İzmir'deki birçok ilk ve orta dereceli okulun elden geçirilmesini sağlarken, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesinin olanaklarıyla ilköğretim okullarında sağlık taraması yaptırdı. Sosyal güvencesi olmayan yoksul öğrencilerin ameliyat dahil tedavi masraflarını belediye bütçesinden ayrılan kaynakla gerçekleştirdi. Ahmet Piriştina, "Değişim Sürecek" sloganıyla girdiği 28 Mart 2004 yerel seçimlerini 2003'te katıldığı CHP'nin adayı olarak ikinci kez ve %45'lik oy oranıyla kazandı. 
Ahmet Piriştina ani bir kalp krizi sonucu İzmir'de vefat etti. İzmir'lilerin de katıldığı Konak Meydanı'ndaki törenin ardından Aşağı Narlıdere mezarlığında defnedildi. Yerine CHP'ye mensup olan Bornova belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçilmiştir. 


Aziz KOCAOĞLU. 1948 yılında Tokat'ta doğan Aziz Kocaoğlu, 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1974'te İstanbul Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisansını tamamlayan Kocaoğlu, 1975-1978 yılları arasında bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak çalıştı; 1978-1979 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 1979 yılında kendi işini kurdu. Ortak bir girişimle 1986 yılında toprak sanayi dalında çalışmaya başladı. Siyasi yaşamına CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Kocaoğlu, 2001-2003 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan 
Yardımcılığı yaptı. 28 Mart 2004 seçiminde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçildi; 21 
Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısında oybirliğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Kocaoğlu, %56 oy oranıyla seçimi kazanıp 2009- 
2014 dönemi için halktan güvenoyu aldı. Aziz Kocaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Mustafa Tunç SOYER.1959'da Ankara'da doğan Tunç Soyer, çocukluk yaşlarından itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi'ndeki yatılı öğrencilik yıllarının ardından yükseköğrenimini Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Aynı yıllarda Türk Haberler Ajansı'nda muhabirlik yaptı. Mülteci kamplarındaki kadın dramını anlatan bir eseri Türkçeye çevirdi. İsviçre Webster Üniversitesi'nde “Uluslararası İlişkiler” ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde “Avrupa Birliği” alanlarında yüksek lisans yaptı. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Soyer, 1991'de Seferihisar'da halen faal olan bir tatil köyünün kurulmasına ve İzmir'in turizmine kazandırılmasına önayak oldu. Dokuz yıl boyunca turizm sektöründe yönetici olarak faaliyet gösterdi. 2003'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya Avrupa Birliği'nden temin edilecek mali kaynaklar konusunda danışmanlık yapan Soyer, İzmir'in ekonomisine ve sosyal yaşamına dair tecrübelerini bu süreçte arttırdı. 2004-2006 yıllarında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü'nü yürüttü. 


2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO İzmir Genel Sekreterliği görevine atandı. 2009 
yılı itibarıyla Seferihisar'da Belediye Başkanlığı görevine seçildi ve bu görevi iki dönem yürüttü. 
Küçük ilçelerin uluslararası ölçekte tanınmasını ve ekonomisinin geliştirilmesini hedefleyen Citta Slow (Sakin Şehir) hareketini önce Seferihisar'a, ardından Türkiye'nin yedi farklı coğrafi bölgesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşıdı. 2013'te merkezi İtalya'da bulunan Dünya Sakin Şehirler Birliği'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevine, 2014'te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Temmuz 2019'da, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Ekim 2019'da ise Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgesel Yönetimler Meclisi başkan yardımcılığı görevlerine seçildi. Bu görevleri halen süren ve Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Soyer, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Kahramanmaraş 


Hayrettin GÜNGÖR (2019-günümüz). 1965 yılında Kahramanmaraş Göksun ilçesinde doğdu. 
İlçedeki ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Polis Akademisi Özel Eğitim Bölümüne bir süre devam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlayarak kamu yönetimi uzmanı unvanını aldı. Kısa süre mali müşavirlik yapan Güngör, Türkiye Vakıflar Bankasında mali analist olarak bir süre çalıştı. 1990 yılında stajyer kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığında kontrolör, başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak 
görev yaptı. Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı. 2008 
yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliği de bulunan Güngör evli, iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır. 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 


Fatih Mehmet ERKOÇ . 1 Mayıs 1974 tarihinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğdu. 
Kahramanmaraş'ta ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Erkoç 1997 yılında Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisansını Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlayarak eğitim hayatını sonlandırdı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş merkez ilçe teşkilatının kurucuları arasında yer alan Erkoç, yönetim kurulu üyeliği, merkez ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2008 yılında merkez ilçe başkanı seçildi. 2014-201 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. Erkoç evli ve bir çocuk babasıdır. 


Mustafa POYRAZ . Mustafa Poyraz, 1957, Kahramanmaraş, Türkiye, Türk siyasetçi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Serbest eczacılık, Kahramanmaraş Eczacılar 
Odası Yönetim Kurulu üyeliği, Kahramanmaraş Belediye Meclis Üyeliği yaptı.15 Ağustos 2002 
tarihinde Belediye meclisi tarafından Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 28 
Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde tekrar Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde yeniden Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına seçildi. 15 Ağustos 2002 tarihinde Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in milletvekili olmak için istifası sonrasında Belediye Meclisi tarafından seçilerek Belediye başkanı olmuştu. Daha sonra iki dönem aday gösterildi ve her ikisinde de kendi partisinin İGM oylarından daha fazla oy alarak seçildi. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Döneminde, Hacı Abdullah Bey'in oğullarından Salih Bey tarafından XVII. yüzyılın ilk yarısında yaptırmış olan Salihiye Camii 1965'li yıllarda bakımsız bir hâlde iken yıkılarak betonarme olarak yeniden inşâ edilmiş, bu cami ise 2013 yılında Belediye tarafından yıkılarak yerine park yapılmıştır. Akdere Su kemeri, Belediye tarafından yol çalışmaları sırasında 2009 yılında yıkılmıştır. 


Hanefi MAHÇİÇEK. 1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. ABD Western Illinois University'de Ekonomik Kalkınma ve Bölgesel Planlama alanında master yaptı. 1980 - 1996 Planlamacı, Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı Uzmanlığı, 1996 - 1997 BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Genel Müdür Vekilliği görevinlerini yürüttü. 1999-2002 döneminde Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 22. dönem Milletvekilliği ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevini 
yürüttü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı yaptı. Hanefi Mahçiçek, 31 


Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Kahramanmaraş, Onikişubat Belediye Başkan Adayı oldu. Halen Kahramanmaraş On iki şubat Belediye Başkanlığı Görevini yürütmektedir.İyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca ve Arapça biliyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 


Veysi KAYNAK. 1962'de, Kahramanmaraş'ta doğdu. Yusuf Kenan Efendi ile Sıdıka Hanımın çocuğudur. 1981 yılında Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesini bitirmesinin ardından 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık ve özel Sektörde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yapmaya başladı. 1987 yılında Refah Partisinin (RP) Maraş İl Sekreterliği görevine getirildi. Refah Partisinin üyesi olarak 1989 ve 1999 yılları arasında iki dönem olmak üzere Kahramanmaraş Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürdü. Bu dönemde Belediye Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı, Bütçe Komisyon Başkanlığı ve Belediye Başkanvekilliği görevlerini sürdürdü. Ocak 1999 ve Nisan 1999 tarihleri arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Maraş 
Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevine başladı. 2002 ve 2007 
yılları arasında Maraş İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007 yılında yapılacak genel seçimlere katılmak için AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Kaynak, 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak meclise girdi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Muhsin Yazıcıoğlu Kazası Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca Türkiye-Bahreyn Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de yürüttü. 
BM Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (ACA) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kaynak Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyeliği görevini sürdürdü. 7 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla Adalet Bakanı yardımcısı oldu ve bu görevini 2015 yılında kadar sürdürdü. Kaynak, 64. Türkiye Hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etmesinin ardından gerçekleştirilen 2. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresinde AK Parti genel Başkanı seçilen Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Veysi Kaynak, evli ve beş çocuk babasıdır. 


Ali SEZAL. 1946'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babası Abdülkadir Efendi annesi Habibe Hanımdır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. Çiftçilikle meşgul oldu. 
1989 — 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. Kahramanmaraşspor 
Kulübü Yöneticisi ve AKP'den XXI. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babasıdır. 


Hacı Ali ÖZAL. 1984 yılında, 12 Eylül Darbesi sonrası yapılan ilk mahalli seçimlerde ANAP'tan belediye başkanı seçilip, bu görevi 1989 yılına kadar yürüttü. Döneminde Kahramanmaraş'ta planlı alt yapı hizmetleri, imar tadilatları başladı. Soyad benzerliğinden dolayı Turgut Özal'ın desteğini aldığı ileri sürüldü. Kahramanmaraş Makine Mühendisleri Odası Başkanlığını yaptı. 


Emin YALÇINKAYA. İsa Kalkan'ın Ankara'da bir göreve atanması sonrasında Belediye başkanlığına atandı. 1983 — 1984 yılları arasında görev yaptı. 


İsa KALKAN. DSİ Bölge Müdürü olan İsa Kalkan Darbe Döneminde Belediye Başkanı olarak atandı. 1980-1983 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. İmar ve İskân Bakanlığına Müsteşar olarak tayin edildi. 


Atilla CANAYAZ. Darbe döneminde Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına vekâleten Binbaşı Atilla Canayaz atandı. 1980'de, kısa süre görev yaptı. 


Ahmet UNCU. 1945'te, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babası Ökkeş Efendi annesi Feride Hanımdır. 
İstanbul Eczacılık Yüksekokulundan mezun oldu. İngilizce bilmektedir. Serbest Eczacılık yaptı. 
1977 — 1980 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. DYP'den 
VII. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. 


Mahmut KARAKÜÇÜK. 1969-1973 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 
XVIII. yüzyılda inşâ edildiği sanılan Tuz Hanı harabe hâlde iken 1973 yılında yıkılarak, yerine Döngel Sitesi inşâ edilmiştir. 


Ahmet GÜMÜŞLÜ. 1950-1951 yılları arasında Çamardı Kaymakamlığı, 1960-1962 yılları arasında Muş Valiliği, 1962-1964 yılları arasında Kahramanmaraş Valiliği, 1962-1963 yılları arasında ise aynı zamanda Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 1967'de, Mülkiye Müfettişliğine atandı. 


Orhan AKBAY. 1942'de Köyceğiz Kaymakamlığı, 1949-1951 yılları arasında Gazipaşa Kaymakamlığı, 1960-1962 yılları arasında Maraş Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. “Orhan Akbay'dan söz açmayınca yazıyı bitiremiyeceğim. Orhan Akbay: Bu şehrin dost Vali ve Belediye Reisi. İnkılap'ın ilk sayılarından birinde "Günaydın Orhan Akbay" başlıklı yazımı hatırlıyorum. 
Maraşa geleli bir hafta kadar olmuştu. Ona Maraşın muhtaç olduğu idarecinin tarifini yapıyordum. 
Bu tarife uymadığı takdirde "Yazacağım bir yazının başlığı ancak "İyi Geceler Orhan Akbay" olacak diyordum. Orhan Akbay tarifime uymadı ama, bu başlıkta bir yazı yazmak durumu da hasıl temizliği, çabası, didinmeleriyle, bu şehirle, en güzel dileklerimle başbaşa bırakıyorum. Bu şehirden kaçmak vaktidir artık.” Cahit Zarifoğlu. İnkılap Gazetesi eki Fikir-Sanat, 12-06-1961 


İbrahim Sadi ÖZTÜRK (1920-2014). Ankara Nallıhan'da doğdu. Mustafa Efendi ile Aliye Hanım'ın oğludur. 1939'da Bursa Erkek Lisesi'ni iyi derecede bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesini bitirdi. Ekim 1944'de silah altına alındı; Nisan 1946'da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Mayıs 1946'da ta'yin edildiği Eskişehir Maiyet Me'murluğu'nda stajını tamamladıkdan; bir süre de Afşin, Sivrihisar Kaymakam Vekilliklerinde bulunduktan; Eylül 1949'da katıldığı Kaymakamlık Kursunu Aralık 1950'de bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. Ocak 1950'de Gediz, Nisan 1951'de Çıldır, Haziran 1953'de Keskin, Mayıs 1954'de Çankaya Kazaları Kaymakamlıklarına;1955-1959 yılları arasında Kahramanmaraş, 1959- 
1960 yılları arasında Van, Haziran 1960'da Mülkiye Müfettişliğine; Nisan 1963'de Niğde 
Valiliğine; Ocak 1966'da Merkez Valiliğine nakledilip getirildi. Mülkiye Teftiş Heyeti üyeliği, 1967-1969 yılları arasında Kahramanmaraş ve Niğde belediye başkanlıkları, TBMM 3. (XIV) Dönem Kahramanmaraş milletvekilliği ile Cumhuriyet Senatosu Ankara üyeliği (12 Ekim 1975-12 Eylül 1980) yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı. İngilizce bildiği, Teksas Eyaleti Fahri Hemşehriliği unvanına sahip olduğu sicilinde yazılıdır. Mülkiyeliler Birliği üyesidir. Şehrin Kurtuluş Şavaşı (1919) sırasında harabe olduğu belirtilen bedesten, Belediye tarafından 1960 yılında yıkılarak yerine “Kasaplar Hali” olarak bilinen çarşı yapılmıştır. 


Ali KISAKÜREK 1950-1957 ve 1959-1960 yılları arasında iki dönem Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 


Selman ZÜLKADİROĞLU (1904-1961). Kahramanmaraş ilinde dünyaya geldi. Babası Murtaza Bey kendi doğmadan vefat ettiğinden annesi Nevruz Hatun zorluklarla oğlu Selman'ı yetiştirdi. 
Amcası Hacı Hakkı Zülkadiroğlu Beyin kızı Lütfiye Hatun (1/7/1900-28/8/1954) ile evlendi. Bu evlilikten üç erkek iki kız çocuğu dünyaya geldi. Yedi yaşında Kur'an ı hıfz etmiş olup Hafız-ı Kelamdır. 1948 yılında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına seçildi. 1950 yılında Belediye Başkanlığından istifa ederek işini ve ikametgahını Adana'ya nakletti. 1957 yılında Hacc'a gitti. 
1960 yılında bir süre İhtilal Hükümeti tarafından Adana Ticaret Odası Başkanlığında 
görevlendirildi. Mezarı Kahramanmaraş Asri mezarlığında Aile mezarlığındadır. 


Sait EMİRMAHMUTOĞLU (1902-2001). Kahramanmaraş”ta doğdu. 1946-1948, 1963-1967 ve 1974-1977 yılları arasında üç dönem Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Ali Ulvi YETİŞEN 1939 — 1946 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 
Hasan Sükuti Tükel. 1927'de doğdu. Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Binbaşı Tabipliği görevinde iken Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına atandı. 1933 ile 1939 yılları arasında bu ilin belediye başkanlığını yaptı. Ardından 1940 ile 1943 yılları arasında Erzincan'da vali olarak görev yaparken üç yıl belediye başkanlığına da vekalet etti. 1944 ile 1945 yılları arasında Bolu valilikleri yaptı. 
Maraş'taki altı yıllık görev süresi içerisinde birçok hizmete imza attı. Bunların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Derelerin üstlerinin kagir tonozlarla kapatılarak ağaçlandırılıp bulvar haline getirilmesi. Temin edilen arazi üzerine bütün teşkilatıyla beraber yeni bir mezarlığın yapılması. Kaledeki bayrak direğinin esaslı bir abidenin üzerine tespit edilmiş olması ve abidenin yüzeyine “Maraş silah gücüyle indirilen bayrağını iman gücüyle yeniden dalgalandırdı” ifadesinin yazılması. Sütçü İmam hadisesinin yaşanmış olduğu Uzunoluk yakınlarına bir anıt yaptırılarak anıt üzerine, “Sütçü İmam Türk namusunu ve şerefini burada korudu”, ifadesinin yazılması. Hasan Sükuti Tükel'in belediye başkanı olarak yaptığı hizmetler arasında Pınarbaşı içme suyunun Terkos sistemine alınması da vardır. Ayrıca Pınarbaşı suyu üzerinde kurduğu hidro elektrik santraliyle Maraş'a elektrik getirmiştir. Dr. Hasan Sükuti Tükel'in Maraş'ta görev yapmış olduğu altı yılı da içine alan “Tatlı ve Acı Hatıralar” isimli kitabı Maraş için önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Eser 1949'da kaleme alınıp 1952-1953”te İzmir'de 108 sayfa olarak Piyasa Matbaası'nda basıldı. Eski Belediye Başkanı söz konusu kitabının daha ilk cümlesinde: “Vatanımızda hüküm süren idari ve içtimai facialardan ve bunların insani kayıtlardan azade faillerinden bahseden bu kitap ne bir kin gayretiyle ve ne de bir öç almak sevdasıyla yazılmıştır”, demektedir. Tükel'in ayrıca, 1934'te basılan Siyah Örtü isimli bir romanı vardır. Belediye Başkanlığı döneminde, Fevzi Paşa Mahallesi, 
Uzunoluk Caddesi'nde bulunan Selvili (Berberzâde) Camii:Selvili (Berberzâde) Camii, 1937 
yılında Vakıflar tarafından satışa çıkarılmış ve Maraş Belediyesi tarafından satın alınarak yerine Ziraat Bankası'nın lojmanı yapılmıştır. Bina günümüzde ise sağlık ocağı olarak kullanılmaktadır. 


Tevfik KADIOĞLU. 1925 — 1933 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. Parti müfettişi Hamdi Bey'in Maraş'ta bulunduğu dönemde il teşkilatının teftişi yanı sıra Maraş halkı ile yapmış olduğu temaslar, görüşmeler neticesinde Cumhuriyet Halk partisinin halkla olan münasebetleri konusunda önemli ve çarpıcı bazı gerçeklerle de karşılaşmış ve bunları da raporuna 


dahil etmiştir. Buna göre; “Partililerin bulundukları konumları kendi şahsi çıkarları için kullandıkları ve bu durumun halkta büyük tepkilerin doğmasına yol açmış olduğunu da tespit etmiştir. Nitekim bu konuda en çok şikâyet konusu olan hususlardan biri; Vilayet idare heyeti reisliğini yürüten Kadızade Ziya Bey, kardeşi belediye reisi Tevfik Bey ve Maraş Milletvekilliği yapan Abdulkadir Beyle bu aileye mensup kişilerin sahip oldukları mevkileri şahsi çıkarları için kullanmaları yönünde olmuştur. Bu kişiler çeltik ziraatında ve bu ziraatın yapılması için gerekli olan suların dağıtımı ve taksiminde zorbalığa başvurmuşlardır. Bu konuda Kadızade ailesinin Maraş ve Pazarcık'ta çeltik ziraatının yapılmasında, diğer çeltik ekimi yapanların haklarını gasb ederek su kaynaklarını kendi tekeline alarak çiftçinin ezilmesine ve çeltik ekimine ve üretimine büyük zararlar verdiği ifade edilmiştir.” 


Lütfi KÖKER. Maraş'ın ilk Türk Eczacısı olup Elbistanlıdır. Tıp fakültesinde eczacılık eğitimi aldı. Eczanesi, 1909 yılında Çocuk Bahçesi civarında açılmıştı. Maraş'ın Kurtuluş Mücadelesinde abisi Doktor Mustafa Köker ile birlikte birçok cephede görev aldı. Kurtuluş Mücadelesi sonrasında 1922-1925 yılları arasında Maraş Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Belediye başkanlığı döneminde Ankara'dan gelen bir telgrafta, kurtuluş mücadelesinde verdiği üstün hizmetler nedeniyle istiklal madalyası verilmek üzere TBMM'ye şehirden bir kişinin isminin bildirilmesi talep edilmiştir. Başkanlığında toplanan belediye meclisi, İstiklal Madalyası'nı bir kişinin değil tüm Maraş halkının hak ettiğini içeren kararı Ankara'ya bildirmiş ve 5 Nisan 1925 tarihinde TBMM tarafından Maraş'a İstiklal Madalyası verilmiştir. 


Karabük 


Rafet VERGİLİ. 1959 yılında Araç ilçesinde dünyaya geldi. Karabüklü iş adamı Mehmet Vergili?nin oğlu olan Rafet Vergili, beş çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük TED Kolejinde tamamladı. Lise tahsilinden sonra bugünkü Kastamonu Üniversitesinde Makina 
Mühendisliği eğitimine başladı ancak 1980 döneminin siyasi şartları gereği tamamlayamadı. 1979 
yılında iş hayatına atıldı. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında başta Umman, Cezayir, Romanya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Rusya'da olmak üzere 15 adetten fazla demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştirdi. Günümüzde Karabük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusudur. 1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yaptı. Daha sonra 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Karabük Ticaret Odası Başkanlığı döneminde Karabük, kalkınmada öncelikli il (teşvik) kapsamına alındı. Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için gerekli girişimlerde bulunuldu. Karabük, doğalgaz hattı yapımı kapsamı içine aldırıldı. Karabük Demir Çelik için kütük makinesi yapımı çalışmalarında bulunuldu. Ayrıca Karabük'teki bir çok sivil toplum kuruluşu, vakıf 
ve derneklerin üyesi veya yöneticisi olarak şehre çeşitli hizmetlerde bulundu. 29 Mart 2009, 30 
Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilmiş olup, Belediye Başkanlığı görevini 3 dönemdir sürdürmektedir. 


Hüseyin ERER. 1964 Yılında Karabük'te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük'te tamamladı. 
1986 Daha sonra K.T.Ü. Orman Fakültesini bitirdi. 2000 - 2002 Yılları arasında Yüksek lisans 
eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 1997-2003 Yılları arasında Karabük Orman İşletme Müdürlüğü yaptı. Bu süre içerisinde iki kez Karabük'te yılın bürokratı seçildi. Orman Spor Kulübünü kurdu ve üç yıl başkanlığını yaptı. Ayrıca iki dönem Karabük spor Yönetim Kurulunda İcra Kurulu Üyeliği yaptı. 3 Kasım 2002 tarihinde bu görevinden, AK Parti 


milletvekili Aday Adaylığı için ayrıldı. Daha sonra Orman Bakanlığı Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı. 2003 Yılı sonunda bu görevinden ayrılarak, Karabük Belediye Başkanlığına aday oldu. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri sonunda Karabük Belediye Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Erer, evli ve bir çocuk babasıdır 2009 Mayısından itibaren Orman Bakanlığına geri döndü. Halen Karabük İktisadi Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Başkanlığı ve Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 


Enver TÜMEN (1994-2004) RP'den iki dönem başkanlık yaptı. 2004”te DYP'den, 2009'da CHP'den aday olduysa da seçilmedi. 


Dursun ALTIPARMAK. 1954 yılında Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamladı. Üniversite eğitimini de Ankara'da tamamlayan Altıparmak, bir çok özel şirkette üst düzey yöneticilik yaptı. 1989-1994 yılları arasında Karabük Belediye Başkanlığı yapan Altıparmak, 1990-1994 arasına Kardemir Karabükspor başkanlığında da bulundu. 
Altıparmak, evli ve iki çocuk babasıdır. 


İhsan Gür. Kendisinden önceki belediye başkanı Necmettin Şeyhoğlu'nun milletvekilliği dolayısıyla 1987-1989 yılları arasında Karabük Belediye başkanlığında bulundu. 


Vildan SALTIK. 1980-1984 yılları arasında Karabük Belediye Başkanlığı yaptı. 12 Eylül döneminin onun zamanında nispeten sakin geçmiş olduğu ileri sürülür. Mahallelerin su borularının değiştirilmesi, çöp alanı konusunda TDÇİ Genel Müdürlüğü ile protokol yapılarak çözüme ulaşılması göze çarpan hizmetleri arasında gösterilir. 


Sebahattin ORAL. Emekli öğretmen Sebahattin Oral 1977 seçimlerinde CHP'den Karabük Belediye Başkanı seçilmiş ve 12 Eylül ihtilaline kadar bu görevini sürdürmüş ihtilalde görevden alınarak tutuklanmıştı. Oral'ın cenazesi Çiftlik köyünde defnedildi. Döneminde İmar Planı uygulamasına devam edildi. 2011'de vefat etti. 


Yüksel ERHAL. Sanayici, iş adamı Yüksel Erhal, Karabük'te demir çelik sanayiciliği ve tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteriyordu. 1973-1977 yılları arasındaki Belediye başkanlığı döneminde Özdeş İmar Planı uygulamasına devam edildi. Erhal 2017'de vefat etti. 


Necmettin ŞEYHOĞLU (1920-1995). Çerkeş”te doğdu. Babası Mehmet Muhittin Efendi annesi Cemile Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Dâhiliye Mütehassısı serbest doktor olarak çalıştı. Ovacık İlçeleri Yol Yaptırma Derneği Başkanı, Karabük Verem Savaş Derneği Kurucusu ve Başkanı, Sanayici, İşletmeci, Kızılay Derneği Başkanı, Türk Eğitim Derneği Karabük Koleji Kurucusu ve Vakıf Başkanı, Demir Çelik Karabükspor Kurucu Üyesi ve Başkanı, Karabük Devlet Hastanesi Vakıf Başkanı ve 1968-1973 yılları arasında Karabük Belediye Başkanı olarak 
görev yaptı. Döneminde Özdeş İmar Planının uygulamasına geçilir. Ali Necmettin Şeyhoğlu, 1987 
genel seçimlerinde ANAP'tan XVIII. Dönem Çankırı Milletvekili seçilerek 29.11.1987-20.10.1991 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 21 Temmuz 1995'te hayatını kaybetti. Evliydi. 
Belediye Başkanı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Dönemi imar uygulamaları içerisinde en dikkat çekeni, 
“Beşbinevler Toplu Konut Projesi”dir. Beşbinevler'in temeli Başbakan Demirel tarafından 31 


Temmuz 1969 tarihinde atılmıştır. Bu büyük projenin gerçekleşmesi kentte gecekondulaşmayı önemli ölçüde engeller. 


Kemal GÜNEŞ. 1963-1968 yılları arasındaki Zonguldak'ın ilçesi olan Karabük'te Belediye başkanlığı döneminde Karabük - Safranbolu imar planı yarışması düzenlenir. 


Muzaffer Vural. 1960-1963 Yılları arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Karabük'ün Belediye Başkanlığını yaptı. 


Sinan Fevzi FIRAT (1924- 1986). Refahiye'de doğdu. Babası Rasim Efendi annesi Nazime Hanımdır. Lise mezunu olup Az düzey Almanca ve Fransızca bilmekte idi. Karabük Demir Çelik Fabrikası İşçisi idi. Serbest ticaret ile meşgul oldu. Gazetecilik yaptı. Zonguldak'ın ilçesi olan Karabük'ün 1955-1960 yılları arasında Belediye Başkanlığını yaptı. MDP Kurucu Üyeliği, XIL(1)), XII.(2.), XIV.(3.), XV.(4.) ve XVII. Dönem Zonguldak Milletvekilliği yaptı. Evli olup üç çocuk babası idi. Karabük Belediyesi'nin 1956'da 71, 1957'de 88 inşaata yapı ruhsatı vermesine karşın, kentte 1955 - 1958 yılları arasında 2500-3000 civarında konut yapılmış olması, gecekondulaşmanın ve kaçak yapılaşmanın ulaştığı boyutları göstermektedir. Dönemin Karabük Belediyesinin kontrolsüz gelişimi denetim altına alma ve bir kentleşme politikası belirleme konularında başarısız olduğu kabul edilir. Belediyenin sorumluluk alanı 1957 yılında yeni mücavir alanların eklenmesiyle genişlemiştir. 


Mustafa Seyhan. 1952-1955 Yılları arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Karabük'ün Belediye Başkanlığını yaptı. 


Tarık As.1950-1952 Yılları arasında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük'ün Belediye Başkanlığını yaptı. 


Rüştü Tombuloğlu. 1946-1950 Yılları arasında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük'ün Belediye Başkanlığını yaptı. 


Sadi Yaver Ataman. 23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya geldi. Eski adı Daru'l-Elhan olan İstanbul Konservatuvarı'na giren Ataman, buradan 1930 yılında mezun oldu. 
Ataman, konservatuvar eğitimi sırasında Rauf Yekta Bey, Zekaizade Hafız Ahmet (Irsoy) Bey, Kaşıyarık Hüsamettin Bey, Musa Süreyya Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey, Mehmet Zati (Arca) Bey, Veli Kanık ve Hoca Ziya (Üsküdarlı) gibi müzik adamlarından yararlandı, Mehmet Fuat Köprülü'nün Türkiyat Enstitüsü'ndeki derslerine de devam etti. Ataman, 1930-1931'den itibaren müzik öğretmeni olarak devlet hizmetine girdi, 1938'de öğretmenlik görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Sadi Yaver Ataman, 1938-1940 yılları arasında, Ankara Radyosu Halk Müziği yayınları yöneticiliğine getirildi, hazırlayarak sunduğu programlarla halk müziğini folklorik değerleriyle ve açıklamalı olarak ilk kez halka tanıtmaya başladı. Bağımsız olarak 1940 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük Belediye Başkanlığına seçilen Ataman, aynı zamanda Karabük Halkevi Başkanlığı yaptı. Ataman, Karabük'te bulunduğu yıllarda, Karabük adı ile bir de folklor dergisi çıkardı. Dört çocuk babası olan Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te çok sevdiği Safranbolu'da toprağa verildi. 


Karaman 


Savaş KALAYCI. 1978 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı. 
Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bunun yanında İktisat ve Çalışma Ekonomisi Bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde Sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler için Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkan Adayı olan Savaş Kalaycı, seçimlerden zaferle ayrılarak 2000-2018 yılları arasında görev yaptığı Karaman Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu. Halen, Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında üçüncü yüksek lisans eğitimine ve kitap yayın çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Savaş Kalaycı, İngilizce bilmektedir. 


Ertuğrul ÇALIŞKAN. 1965'te, Karaman Ermenek'te doğdu. Türk siyasetçi ve 2014-2019 yılları arasında Karaman belediye başkanı olarak görev yapmış olup, Şu an'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olarak görev yapmaktadır. 
İlk, orta, lise öğretimini Karaman'da tamamladı. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesini bitirdi. 1994 yılında Karaman'da iş hayatına atılan Çalışkan, çeşitli firmalarda yönetici olarak görev aldı. 2004 yılında AK Parti'den İl Genel Meclisine seçildi. 2005 yılında yeni çıkan 
5302 İl Özel İdareler Kanunu gereği yapılan seçimle İl Genel Meclisi Başkanı Seçildi. Ertuğrul 
Çalışkan 2014-2019 yılları arasında Karaman Belediye Başkanı olarak görev yapmış olup şu anda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olarak görev yapmaktadır. Belediye Başkanlığı döneminde, Meydan Projesi, Aktekke ve Kale Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi, Sporcu Fabrikası Projesi, İbrala Barajı İçme Suyu Projesi, Kongre ve Fuar Merkezi Projesi, Çevre Yolu Projesi, Serbest Bölge Projesi, Lojistik 
Merkez Projesi, Teknokent Projesi, Piri Reis Vadisi Projesi, Emekli ve İşçi Konutları Projesi, 15 
Bin Kişilik Yeni Stadyum Projesi, 3 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu Projesi, Hızlı Tren ve Çevre Yolu'ndaki çalışmalar, Kadın Danışma Merkezi Projesi, Yaşlılara Evde Bakım Projesi, Madde Bağımlısı Çocuk ve Gençlerimizin Rehabilitasyonu, Özürlü Vatandaşlarımızın Taşınması gibi proje çalışmaları yapmış, 4. ve 5. TOKİ yapımlarını başlatmıştır. Çalışkan evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir 


Kamil UĞURLU. 1942, Hadim Aladağ'da doğdu. Karaman'da ilköğretimini, Konya'da da liseyi bitirdikten sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık eğitimi gördü. Ardından Türk mimarlık sanatı dalında doktor oldu. Yazmış olduğu uzun makaleleri ve yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. 1999 yerel seçimleri'nde MHP'den Konya Büyükşehir belediye başkan adayı oldu. 
“026.44 ile seçimi 2. olarak tamamladı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Karaman Belediye Başkanlığına seçildi. (2009-2014). Döneminde, birçok proje hayata geçirildi. Kent Meydanı, Millet Bahçesi, Doğukışla / Piri Reis Vadisi gibi projeler başlatıldı. Kale Restoranı açıldı. Orta Öğretim Kampüsü Projesi, Kentsel Dönüşüm Projesi (Belediye binası çevresindeki çöküntüler için), Kapalı Pazar Yeri, Yeşil Alan Projesi, Çukurbahçe, Köprülü Kavşak Projeleri, Ereğli Köprülü Kavşağı Projesi, İsmetpaşa Projesi için çalışmalar başlatıldı. Gıda Bankası kuruldu. 7 farklı noktaya Halk Ekmek Uygulaması getirildi. 10 halk otobüsü, itfaiye aracı ve 4 adet cenazeyi aynı anda taşıyabilen araç alındı. Görme engellilere ücretsiz beyaz baston dağıtıldı. Kuğulu Park, Canbazgazi Parkı ve Taş Bina'nın altındaki müze yapıldı. Uğurlu, ayrıca 10 yıl Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyeliği, 2.5 yıl TOKİ başkanlığı ve 3 yıl başbakanlık müşavirliği görevlerinde 


bulunmuştur. Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Bilim Danışma Kurulu Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Başkan Yardımcısıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Kitapları. Eskişehir Şehrengizi: Muhacirler ve Manavlar, Karaman Şehrengizi: "Karaman'a Hasretliğim", Konya'nın Batısı Takkeli Bir Dağ: Konya Şehrengizi, Kahramanmaraş Şehrengizi: "Bir Maraş Güzellemesi", Kelebek Kanadındaki Hayatlar, Gölgeli Sokağın Şiirleri, Orhun Anıtları. 


Ali KANTÜRK 2004 - 2009 1967 Yılında Karaman'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Karaman'da yaptı. 1992 Yılında Selçuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Özel sektörde Muhasebe Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü, Genel Koordinatör ve Genel Müdürü olarak çalıştı. 
Askeri görevini 1995/247 kısa dönem olarak İzmir'de tamamladı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışırken siyasete ilk defa Ak Parti'de başladı. Ak Parti'de Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, İl Halkla İlişkiler Başkanlığı, İl Teşkilat Başkanlığı görevinde bulundu.22. Dönem Millet Vekili Aday Adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel Seçimlerde Karaman Belediye Başkanı olarak seçildi. Döneminde, Karaman TOKİ ile tanıştı. Aktekke Kent Meydanı Projesinin ilk adımı hayata geçirildi. OSB'ye ve şehre doğalgazı getirildi. Katı Atık Tesisi kuruldu. Kent Tarihi Müzesi yapıldı. 
Eski tekel depolarının olduğu alan Karaman Belediyesine kazandırıldı. Tarihi Hürrem Konağı ve Hürrem Evi restore edildi. Kantürk, sulama amaçlı olan İbrala Barajı'nın yüzde 36'sını Karaman içme suyu olarak revize edildiğini söyleyerek Karaman'ın en az 100 yıllık su problemi kalmayacağını belirtti. Eski Hükümet Konağı ve Çukurbahçe gibi yerlerde kamulaştırma ile Belediyeye ciddi arsalar kazandırıldı. Kantürk, Karaman Belediye Başkanlığının yanı sıra Karaman Organize Sanayi Bölgesinde Başkanlığı ve Karaman İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı ve Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor. Evli ikiz kız çocuk babası olan Kantürk Fransızca biliyor. 


Halil İbrahim GÜLCAN. MHP'den seçilerek 1999 — 2004 yılları arasında Karaman Belediye Başkanlığı yaptı. Gülcan döneminde işyerlerine Türkçe isim verilme zorunluluğu getirildi. Eski Hal'in yerine Alparslan Türkeş Parkı yapıldı. 


Hikmet ALTIN. 1950 yılında Karaman'da doğdu. ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Karaman'da tamamlayan Hikmet Altın, 1968-1971 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) inşaat mühendisliği bölümünden mezun olarak üniversite eğitimini tamamladı. 1971 yılında mezun olan Hikmet Altın, ilk olarak İstanbul'da mühendislik bürosu açarak çalışma hayatına başladı ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etti. 1973 yılında İnşaat Yüksek Mühendislik diplomasını almaya hak kazanan Hikmet Altın 1974 yılında memleketi Karaman'a dönerek Yem Sanayi İnşaat Şantiye Şefliği görevine başladı. Yem Sanayi Şantiyesi 
tamamlandıktan sonra Karaman'da 1974-1993 yılları arasında şahsi müteahhitliğe başladı. 1994 
yılında sermaye şirketi olma çalışmalarından sonra aynı yıl içerisinde Hikmet Altın İnşaat San. Ltd. 
Şti. ünvanını aldı. 1997-1999 yılları arasında belediye meclis üyeliği yapan Hikmet Altın, 1999 
yılında Karaman Belediye Meclisi tarafından Karaman Belediye başkanı olarak seçilmiş ve 1999 
yılında Karaman Beldiye Başkanlığı yapmıştır. 


Yaşar EVCEN. 1955 yılında Karaman'ın Boyalıtepe köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da yaptıktan sonra Hatay'da 1977 yılında İnşaat Yüksek Okulunu bitirdi. 1977-78 yıllarında Karaman Belediyesinin Fen işlerinde kontrol memuru olarak çalıştı. 1977- 80 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1981 yılında serbest inşaat müteahhidi olarak 


çalışmaya başladı. Karaman'ın çeşitli semtlerinde 300'e yakın daire yaptı. 27 Mart 1989'dan beri CHP'den Karaman Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte iken 11 Ocak 1999 günü CHP'den Milletvekili Adayı olmak için istifa etmiştir. Belediye Başkanlığı döneminde, 17 park, kale projesi, kültür sitesi, belediye şantiye binaları, semt kahve ve düğün salonları, kamyon garajı, hayvan pazarı, Fisandun dinlenme tesisleri, asfalt şantiyesi ve buz fabrikası projeleri gerçekleşmiştir. 


Adem GÜNGÖRER. 15.11.1949 Davgandos doğumlu olan Adem Güngörer, Karaman Belediye Başkanı Hasan Özkaymak'ın (1949-1987) ani ölümü üzerine belediye başkanlığına getirildi. Görev yaptığı 1987-1989 yılları arasında Karaman Kalesi ve çevresi peyzaj çalışmasını başlatmıştır. Daha önce askeriye içerisinde kalan Doğukışla'da yüksekokul yapımı için arsa tahsis etmiştir. Bu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin ilk nüvesini teşkil etmiştir. Belediye ekmek fabrikası, beton parke yapım tesisi ile o günün şartlarında modem bir mezbahâne kurdurmuştur. Altyapı (kanalizasyon) işine de epey emeği geçen Güngörer, gecekondu önleme bölgesiyle ilgili ilk tapuları dağıtmıştır. 


Hasan ÖZKAYMAK (1949-1987). 1984-1987 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Hasan Özkaymak'ın Karaman'ın il olmasında büyük emeği vardı. 
Özkaymak döneminde kale ve civarı yeşil alana kavuştu ve otogar şehir dışına, yani günümüzdeki yerine taşındı. 


Hayati ÇAĞLAYAN. 1983-1984 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Mustafa TAŞ. 1981—1983 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Mestan KOÇBAŞ. 1980-1981 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Abdülkerim KILINÇ. 1977 — 1980 yılları arasında yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yapan Kılınç döneminde özellikle Karaman'ın şebeke suyu işleri için çalışmalar yapıldı. Karaman Belediyesinde Fen İşleri gibi değişik görevlerde de bulunmuştu. 


Özcan GENÇ. 1969-1977 yılları arasında yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Özcan Genç planlı şehirleşmenin önünü açtı ve imar faaliyetlerini başlattı. 


Kemal KAYNAŞ. 1957-1969 yılları arasında yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Günümüzdeki ana yolların birçoğu onun döneminde açıldı. İsmet Paşa Caddesini yaptırdı. Karaman geniş yollara ve stadyuma kavuştu. 


Mehmet ARMUTLU. Uzun yıllar serbest doktorluk yaptı. Siyasi Parti Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odası, Gazeteciler Cemiyeti vb. şirket ve kuruluşlarda yönetim görevlerinde bulundu. 1955— 
1957 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Araştırmacı yazar 
olarak çalışmalarını yürüten Mehmet Armutlu'nun “Türk dilinin Anadolu'daki Üç Temel Direği “ÜÇ KARAMANLI” YUNUS EMRE, KARAMANOĞLU MEHMET BEY ve ATATÜRK ile KARAMANOĞULLARI TARİHİ isimleri altında yayınlanmış dört eseri bulunmaktadır. Türk Dil 


Bayramı ve Yunus Emre'yi anma törenleri ile Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin kurulması için büyük gayretler sarf etti. Armutlu bu arada, Karaman'a elmacılığı getiren ilk isim oldu. 


İbrahim BARAN. 1952-1955 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Abdullah Sabri ÜLGEN. 1950-1952 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


İbrahim KAYSERİLİOĞLU. 1949-1950 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Ziya GÖNCÜ. 1938-1949 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Ahmet ÖKTEM. 1934-1938 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Faik KAYSERİLİOĞLU. 1932-1934 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Ziya ÇELEBİ. 1930 — 1932 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hacı Ömer KAYSERİLİOĞLU. 1928-1930 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


HÜSEYİN AVNİ. Şeyh Hâcı Bekir Efendi'nin oğludur. 1920-1928 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye reisliğini yaptı. Karaman İdare Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. 
Başkanlığı esnasında İstanbul'a gittiğinde orada hastalanarak vefat etti. 


Kars 


Cihangiroğlu İBRAHİM (1874-1948). Aydınoğulları Beyliği soyundan gelen Cihangiroğlu İbrahim Bey Gümrü'de doğdu. Babası Mehmet Bey, annesi Şarabanı (Şahra-Banu) Hanım'dır. 
Dokuz yaşına kadar ailesi ile Gümrü'de kalan İbrahim Bey burada Kuran-ı Kerim, dini bilgiler ve Farsça dersleri aldı. 1882 yılında Cihangiroğlu İbrahim Bey ve ailesi Kars'a göç etti. Bu esnada Kars'ın Rus idaresine geçmiş olması Cihangiroğlu İbrahim bey'de Türklük bilinci ve savunuculuğunun oluşmasında etkili oldu. Biraz büyüdükten sonra Kars ve civarında oluşacak olan cemiyetlere de bu sebeple katıldı. 1909 yılında Panislamizm ve Pantürkizm Cemiyetlerinde kardeşi Hasan Bey ile beraber yer aldı. Daha sonra Ermeni çetelerinin Türklere karşı olan katliamlarını önlemek amacıyla kurulan Müdafa-i Milliye Cemiyetine katıldı. Ardından Bakü'de kurulan Neşr-i Maarif Cemiyetine katılan Cihangiroğlu İbrahim Bey son olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Teşkilat-ı Mahsusa'ya katıldı. Teşkilat-ı Mahsusa'da görev aldı. Milli mücadelede aktif bir rol oynayan Cihangiroğlu İbrahim Bey Mondros Mütarekesi gereğince bölgenin boşaltılmasına karşı 


çıkanlar arasında yer aldı. Bu nedenle ilk olarak Kars Kongreleri'nin toplanmasında rol oynadı ve bu kongreler neticesinde kurulan hükümetin başkanı olarak Cihangiroğlu İbrahim bey seçildi. Bu hükümet 1918 yılında Cenub-i Garb-i Muvakkata-i Milliyesi olmuş ve hükümet başkanlığına da yine Cihangiroğlu İbrahim Bey seçilmiştir. Üçüncü Kars Kongresinde kurulan bu hükümet kendi namına bir de anayasa yayınladı. Ancak 1919 yılında bu hükümet İngilizler tarafından dağıtıldı ve başta Cihangiroğlu İbrahim Bey olmak üzere hükümet üyeleri Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu sürgün hayatı 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün çabaları ile son buldu. 1921 Temmuzunda Kars'a dönen Cihangiroğlu İbrahim Bey Kazım Karabekir Paşa'nın isteği ile Belediye Azalığına seçildi. Bu tarihte Kars Belediye Başkanı Mamoğlu Akif Çiçek'ti. Ancak Cihangiroğlu İbrahim Bey'e duyulan büyük hürmetten dolayı belediye başkanlığını Akif Çiçek Cihangir Bey'e devretti. 
1921 Temmuz ayında Kars Belediyesi'nin İkinci Belediye Başkanı olmuştur. Cihangiroğlu 1926 
yılına kadar uzun bir müddet belediye başkanlığı görevinde bulundu. Kars'ın eğitim yönünden gelişmesini isteyen Cihangir Bey Kars'a bir Memleket Kütüphanesi kurulması yönünde talimat verdi. Ayrıca kültür toplantıları ve şölenlerin yapılması için çalışmalarda bulundu. Resmi tören ve gösterileri bizzat kendisi düzenleyen Cihangiroğlu İbrahim Bey 6 Ekim 1924 tarihinde Erzurum'dan Kars'a gelen Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım'ın Kars ziyaretleri için yapılan hazırlıklarda bizzat kendisi yer aldı. Bu ziyaret esnasında bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ve eşi Melek Hanım da Latife Hanım ile ilgilendi. Bu ziyaretten memnun kalan Mustafa Kemal Atatürk Başbakan İsmet İnönü'ye memnuniyetini bildiren bir telgraf çekmiştir. 1921 yılında Kars Belediye Başkanlığı görevine gelen ve 1926 yılına kadar bu görevde kalan Cihangiroğlu İbrahim Bey bazı olaylar neticesinde görevinden istifa etmek durumunda kaldı. Daha sonra Ahmet Ağaoğlu bir telgraf çekerek Serbest Cumhuriyet Fırkası Kars Şubesi Başkanlığını açmasını istedi. Bundan sonra bir süre Serbest Cumhuriyet Fırkası Kars Şubesi Başkanlığı görevini üstlendi. Ancak bu parti de kapanınca buradaki görevi de sona erdi. Bundan sonra Cihangiroğlu İbrahim Bey Kars Hayvan ve Mevaddı Hayvaniye Borsası'nda Muamele Memuru olarak çalışmaya başladı. 1948 yılına kadar bu görevde çalışan Cihangiroğlu İbrahim Bey bağırsak kanserine yakalandı ve vefat etti. Kars'ta 
2003 yılında anısına bir anıt mezar dikilmiş olup, şehir parklarından biri ismini taşımaktadır. 
I.Dünya Savaşının başlamasından hemen önce bölgedeki Rus ve Ermenilerin çıkardıkları karışıklıktan dolayı akrabalarının büyük kısmı Elazığ ve Osmaniye/Kadirli'ye (Adana Bölgesi) göç etmişlerdir. Aslen Anadolu'daki ilk yerleri Trabzon Of olan bu aile buradaki ailelerin bir kısmı Cihangiroğlu soy ismini kullanırken bir kısmı da tıpkı Cihangirzade İbrahim Efendi gibi soy isimlerini değiştirerek Biçer soy ismini almışlardır. Cihangirzade İbrahim Efendi, etkili olduğu yıllarda, Enver Paşa'ya son derece yakın bir isim olup, Kars'taki Türk varlığının korunmasında büyük katkısı olmuş, geride üç evlat bırakmıştır. 


Hüseyin Han TALINLI (1899-1952). Kars'ta doğdu. Hüseyin Han Talınlı ilk ve ortaöğrenimini Erivan'da Gimnazi Umumi'de tamamladı. Daha sonra Azerbaycan'a giden Hüseyin Han Talınlı Gence'de Türkçe usulü tedris ve pedagoji kurslarından mezun oldu. Malta'da iken Batum'a kaçan Hüseyin Talınlı bu sırada iki yıl öğretmenlik yaptı. Hüseyin Talınlı'nın vatanına tekrar dönüşü Ermenilerin ailesini katletmesi sonucu gizlice olmuştur. 1918'de Ermenilerin Kars'ta idareyi ele geçirmesi ve burada yıkımlara başlaması neticesinde Kars'ta Milli Şura Hükümeti kurulmuştu. Bu hükümette Cihangiroğlu İbrahim Bey, Hasan Han Bey, Mamilof Tevhiddin Bey, Aziz Bey ve birçokları gibi Hüseyin Han Talınlı da aktif rol oynamıştır. Ancak bu hükümetin ömrü bir yılla sınırlı kalmıştır. Milli Şura Hükümeti'nin Nisan 1919'da İngilizler tarafından dağıtılması ve üyelerinin Malta'ya sürülmesi esnasında Cumhuriyet Dönemi'nde de Kars'a hizmet edecek olan Cihangiroğlu İbrahim Bey ve Hüseyin Han Talınlı Malta'ya sürülmüştür. 1921 yılında Ruslar ile 


barış yapılmış ve imzalanan anlaşma neticesinde tüm Cenub-i Garb-i Kafkas Hükümeti üyeleri Anadolu'ya dönme fırsatını elde etmişlerdir. Kars'a geldikten sonra 1922 yılında açılan Türk Ocağı Kars şubesinde çalışmaya başlamış ve 1931 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1926-1930 yılları arasında iki devre dört sene Kars Belediye Başkanlığı yaptı. 1927 yılından itibaren ilk devrede Göle ilçesi üyesi olarak görevine devam etti. Belediye Başkanlığından sonra 22 yıl boyunca Genel Meclis Üyeliği yaptı. Türk Ocağı'nda azalık ve reislik yapan Hüseyin Han Talınlı CHP'nin kuruluşundan 1942 yılına kadar Vilayet İdare Heyeti Azalığına seçildi. Aynı zamanda 1934-1942 yılları arasında Kars Halkevi Başkanlığı görevinde bulundu. 


Hafız Kurban YURTSEVEN (1883-1972). Kars'ın Rus işgalinde olduğu dönemde Kars'ta dünyaya gelen Hafız Kurban Yurtsever Gazi Mahmutoğulları'ndan Akif Efendi'nin oğludur. 
İlköğrenimini dönemin şartları gereği Yemenhalefoğlu Molla Muhyiddin Efendi'den aldı. Bu eğitimden sonra kendine hafız unvanı verilmiş ve Evliya Camii ve medresesinin imamlığını ve müderrisliğini yapmıştır. 1927 yılında Cihangiroğlu İbrahim Aydın'ın Kars Belediye Başkanlığından ayrılmasından sonra Kars Belediye Başkanı olan Hafız Kurban Yurtseven 1939 yılına kadar imamlık da yapmış ve iki işi aynı anda yürütmüştür. Daha sonra Rusça öğrenmek için Tiflis'in Gori şehrine gitti. Burada eğitim alırken bir taraftan da Albayrak, Açıkgöz, İkbal ve Basiret Gazetelerinde takma isimlerle yazılar yazdı. Belediye başkanlığından sonra Kars Ticaret Odası Başkanlığı ve daha sonra da sırasıyla Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Türk Ocağı, Teyyare Cemiyeti, Nüfus Tahrir Heyeti Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Ticaret Odasından ayrıldıktan sonra dört dönem Kars İl Genel Meclis Üyeliği yaptı. Bu görevlerinin dışında çok iyi de bir şairdir. 
Ölümüne kadar Kars'ta önemli tarihi eserler arasında yer alan Ahmet Tevfik Paşa konağında yaşadı. 
Vatan sevgisi ile dolu olan Hafız Kurban Yurtseven Eskişehir'de vefat etti. 1980 yılında Kars'a getirilen Hafız Kurban Yurtseven'in naaşı Evliya Camii avlusuna defnedildi. 


Hayrullah DAĞLI. 1932-1938 yılları arasında Kars Belediye başkanlığı yaptı. Yenigazili olarak bilinen Hayrullah Dağlı Kafkaslardan Osmanlı ordusunun çekilmesinden sonra bölgede kurulan Cenub-i Garb-i Kafkas Hükümeti'nde yer alan üyeler arasındadır. 1942 yılında Mehmet Bahadır'ın belediye başkanlığına kadar görevde kaldı. 


Mehmet Rüstem BAHADIR (1891-6. 1954). Tutak'da doğdu. Babası Kahraman Efendi annesi Feride Hanımdır. Ortaokuldan mezun oldu. Ticaret yaptı. Adana'da Polis Memuru, Kars Belediyesi Sandık Emini, Türk Ocağı Yönetim Kurulu ve İl Genel Meclisi Daimi Encümen Üyesi, 1938-1946 yılları arasında Kars Belediye Başkanıgörevlerinde bulundu. 1946-1954 yılları arasında CHP'den VIII. ve IX. Dönem Kars Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. Bahadır ailesi, Babürşah hanedanın ahfadı olarak Kafkasya'ya yerleşmiş bir boya mensuptur. Döneminde belediyenin borçlarını ödeyerek bütçesini artırdı. Başkanlığı Kars'ın su ve elektrik gibi iki önemli sorununun halledildiği bir dönem olmuştur 


Tahir BARLAS (1886-1953). İstanbul'da doğdu. Babası Ali Efendi'dir. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Mülkiye Mektebi idadi kısmından mezun oldu. 30 Kasım 1908 yılında Anamur ilçesi Mal Müdürü olarak göreve başladı. 1909 yılında İslahiye Mal Müdürlüğü görevine tayin edilen Tahir Barlas, 1910 yılında Erzurum Defterdarlığı Tahsilat Müdürlüğüne nakl edildi. 
Daha sonra Tutak ve Bayburt Kaymakam Vekilliği yaptı. 1911 yılında Erzurum Muhasebe Mümeyyizi oldu. 1911 yılı sonlarında Pasinler, 1914 yılında Kemah, Hınıs, 1916 yılında Malazgirt, Arapgir ve Taşköprü de idarecilik ve Pasinler Kaymakamlığı görevlerinde bbulundu. 1919 yılında 


Adapazarı Kaymakamlığına tayin edildiği esnada Adapazarı'nda çıkan karışıklıklar dolayısıyla bu 
görevi sona erdi. Tahir Bey bu görevden sonra Büyük Millet Meclisinde görev aldı. Ancak 1936 
yılında bu görevi de sona erdi ve Beyazıt Mutasarrıflığına tayin edildi. Milletvekilliği bittikten bir 
süre sonra mutasarrıflık yaptı. 1943-1945 yılları arasında Kars Valiliği yapan Tahir Barlas 3 
Temmuz 1946 yılında Kars Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Ancak bir dönem belediye başkanlığı vazifesinde kalan Tahir Barlas'ın Belediye Başkanlığı görevi 1950 yılında sona erdi. 
Hamide Hanım ile evlenen Tahir Barlas'ın bir çocuğu vardı. Kars'ta vefat etmiş ve Karadağ mezarlığına defnedilmiştir. 


Nevruz GÜNDOĞDU (1916-1965). Çıldır'da doğdu. Babası Mehmet Efendi annesi Emine 
Hanımdır. 1 Eylül 1936 yılında askerlik görevine başlayan Nevruz Gündoğdu 1 Kasım 1936 
yılında Yardımcı Subay Okuluna girmiş ve altı ay sonra 30 Nisan 1937 yılında asteğmenliğe ve aynı yılın sonlarına doğru teğmenliğe yükseldi. 1942 yılında üsteğmenlik rütbesine yükselen Nevruz Gündoğdu 1945 yılına kadar askerlik vazifesini sürdürdü. Üsteğmenlikten sonra bir süre askerlik görevine ara veren Nevruz Gündoğdu bu arada başta Kars olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik vazifesinde bulundu. 1 Ekim 1950 yılında DP'den Kars Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye başkanlığı 04 Ekim 1950 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca onaylandı. 
27 Haziran 1953 yılına kadar bu görevine devam etti. Belediye başkanlığı esnasında 600 lira maaş 
alan Nevruz Gündoğdu toplamda üç yıl dokuz ay olmak üzere bir dönem belediye başkanlığı görevinde kaldı. Kars belediye başkanlığından sonra 1956 yılında Kars Ticaret Borsası Komiserliğine atanan Nevruz Gündoğdu 1960 yılında emekli olarak bu görevinden ayrıldı. Naima Hanım ile evli olup üç çocuğu vardı. İstanbul'da vefat etti. 


Baki GÜNDOĞDU. 27 Ağustos 1953 tarihinde Kars Belediyesine Belediye Başkanı olarak seçildi. 
Ancak Baki Gündoğdu'nun Belediye Başkanlığı sırasında belediye gaz yağı ambarında yaşanan bir yangın Baki Gündoğdu'nun Belediye Başkanlığının sona ermesine yol açtı. “Dün saat 15 de Kars'tan 3 kilometre uzakta bulunan benzin deposunda benzin tenekelerinin lehimlenmesi için getirtilen lehimciler tenekeleri dışarı çıkartarak lehimlemeğe başladıkları sırada ocaktan sıçrayan kıvılcımlar tenekelerdeki benzinleri ateşlemiş ve alevler etrafa yayılmıştır. Bunun üzerine Belediye Başkanı haberdar edilmiş ve yangını söndürmek için faaliyete geçmiştir. Alevler bir aralık deponun içerisine de sirayet etmiştir. Civardaki harman yerinde çalışan köylülerle çocuklar deponun bulunduğu mahalle koşmuş ve orada toplanmış#lardır. Bu sırada deponun kapısından çıkan muazzam bir alev sütunu orada toplanmış bulunan meraklıları yalayıp geçmiştir ki bu da ölüm miktarının fazla olmasına sebep olmuştur. Bu alev sütununu büyük bir infilâk takib etmiştir. Kars Valisi Hâdi Üçer ile Emniyet Müdürü hâdise yerine gelerek vaziyete el koymuş ve yangının 
söndürülmesi için gereken tedbirler alınmıştır. Yangında ölenlerin sayısı 26 dır. 28 vatandaş ağır, 20 
si de hafif surette yaralanmıştır. Zarar miktarı 100.000 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu yangında 29 
kişinin ölmesi ve baki Gündoğdu da dahil 44 kişinin ağır bir şekilde yaralanması faturanın başta Baki Gündoğdu, Zabıta Memuru Aliyar Ünal ve Depo Memuru Latif Apaydın'ın tutuklu yargılanmalarına yol açtı. Bu yargı süreci dört yıl sürmüş ve neticede beraat etmişlerdir. Bu nedenle belediye başkanlığı kısa süren Baki Gündoğdu'nun görevine son verilmiştir. 


Tanrıverdi GÖKÇAY (1916-2007). Gümrü'de doğdu. Annesi Hadicebani Hanım, babası Haşim Beydir. Gökçay 1954 yılında bir evlilik yaptı ve bu evliliğini bir yıl sonra bitirdi. Eğitim hayatı oldukça uzun süren Tanrıverdi Gökçay 1940 yılında Ankara Ziraat Fakültesinden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Buradan mezun olunca memuriyete başlayan Tanrıverdi Gökçay eğitim hayatını 


bırakmadı ve aynı yıl Yedek Subay okuluna gitti. 1942 yılında bu okuldan teğmen olarak mezun oldu ve Tarım Bakanlığı'nda göreve başladı. 1948 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tanrıverdi Gökçay 1950 yılında avukat oldu. Üç yıla yakın bir avukatlık geçmişinden sonra 1 Kasım 1953 tarihinde Kars Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevini bir yıla yakın sürdürdü. Belediye Başkanlığı görevinden sonra İstanbul Bölge Ziraat Okulunda vazifesine devam eden Tanrıverdi Gökçay 1965 yılında Türkiye Süt Endüstrisine Hukuk Müşaviri olarak tayin edildi. 
Emekli olduktan sonra Çanakkale'de ikamet eden Tanrıverdi Gökçay burada vefat etti. 


İsmail Hakkı ALACA (1907-1977). Digor'da dünyaya geldi. Tayyar Efendi ile Fatma Hanımın oğludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1936 yılında askerlik vazifesine başlamış ve 1937 yılında asteğmenliğe yükselerek 1945 yılına kadar askerlik vazifesini sürdürmüştür. Bir yandan askerlik vazifesine devam eden İsmail Hakkı Alaca bir yandan da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. Buradan mezun olduktan sonra İsmail Hakkı Alaca avukatlık, Palu Sorgu Hakimliği, Garzan ve Kağızman Savcılığı, Bolu Savcı Yardımcılığı ve Burdur Asliye Ceza Hakimliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Kars Belediye Başkanlığına Demokrat Parti adayı olan İsmail Hakkı Alaca 17 Kasım 1955 tarihinde yapılan seçimlerde Belediye Başkanı seçildi. Bu görevinden sonra Demokrat Parti'de aktif bir rol alarak bizzat Adnan Menderes ile yakın 
ilişkilerde bulundu. 17 Kasım 1955 tarihinde Kars Belediye Başkanı olan İsmail Hakkı Alaca 18 
Ekim 1957 tarihinde Demokrat Parti Kars Milletvekilliğine aday oldu. İsmail Hakkı Alaca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XIII. ve XIV. Dönem Adalet Partisi Milletvekilliği yaptı. Böylece İsmail 
Hakkı Alaca 22 Ekim 1965 tarihinden 14 Ekim 1973 tarihine kadar Kars Milletvekilliği yaptı. 1953 
Yılında Ruhiye Hanım ile evlenen İsmail Hakkı Alaca dört çocuk babası idi. 


Yusuf ERENGÜÇ (1920-2001). Kars'ta doğdu. Annesi Telli Hanım, babası Ali Beydir. Yusuf Erengüç 1945 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir yıl mesleğinde çalışan Yusuf Erengüç daha sonra Kars Stajyer Hakimliğine Hakim Namzedi olarak tayin oldu. 1946 yılında askerlik mesleğine başlayan Yusuf Erengüç Asker Okulunda Askeri Hakim olarak görev yaptı. Daha sonra 1948 yılında Artvin Hakimliğine tayin oldu. 1953 yılına kadar serbest avukatlık yapan Yusuf Erengüç 2 Şubat 1957 tarihinde Kars Belediyesi Başkan Vekilliğine tayin edildi. 1 Haziran 1960 tarihinde 27 Mayıs İhtilali ile bu görevden ayrılmak zorunda kaldı. Bu görevinin ardından bir süre serbest avukatlık yapan Yusuf Erengüç 1973 yılına kadar Orman Bakanlığında Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. Yusuf Erengüç Neriman Hanımla evlenmiş olup dört çocuk babası idi. 


Arif TAŞÇI (1329-1996). Kars Merkez Paşaçayırı köyünde doğdu. Annesi Cevahir Hanım, Babası Ali Beydir. Havva Hanım ile evli olan Arif Taşçı'nın dört çocuğu vardır. Arif Taşçı'nın soyadı, 
açılan dava neticesinde Süleymanoğlu olarak değiştirilmiştir. Arif Taşçı askerlik görevine 1937 
yılında asteğmen olarak başladı ve 1 Ocak 1946 tarihinde yüzbaşı ve daha sonra binbaşı olarak devam etti. 1959 yılında yarbaylığa yükseltildi. Arif Taşçı 1960 yılında askerlik görevinden emekli oldu. Arif Taşçı 17 Kasım 1963 tarihinde Kars Belediyesi Başkanlığına seçildi. 1963 ile 31 Mayıs 
1971 tarihleri arasında kesintisiz olarak belediye başkanlığı görevinde kaldı. İki kez Kars Belediye 
Başkanlığı yapan Arif Taşçı ikinci kez 1980 Darbesi'nden sonra 17 Ekim 1980 tarihinde Kars 
Belediye Başkanlığına tayin edildi. Bu görevi çok uzun sürmedi ve Arif Taşçı 20 Aralık 1980 
tarihinde Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Kars Belediye Başkanlığı süresince 1963-1971 yılları arasında yol, su, elektrik başta olmak üzere hastane, park, bahçe ve şehrin imar, iskan ve temizliği konularında önemli işlere imza attı. 


Turhan ÇELEBİ. 1970-1977 yılları arasında ANAP'tan seçilerek Kars Belediye Başkanlığı yaptı. 
1999*da DYP'den aday oldu. 


Muzaffer SELÇUK. 1977-1980 yılları arasında CHP'den Kars Belediye Başkanlığı yaptı. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na getirildi. 
1964 tarihinde Gençlik Kolları Genel Başkanı Muzaffer Selçuk memuriyeti nedeniyle bu görevden 
istifa etti. Avukat idi. 


Sabri KOÇ. Sabri Koç, aslen Çıldır, Doğruyol köyündendi; ancak, o dönem Çıldır'daki varlıklı ailelerin başka şehirlere dağıtılması politikası nedeniyle ailesinin gönderilmiş olduğu Isparta'da dünyaya gelmişti. Hava Harp Okulundan mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde; kıdemli albayken, 1955'te emekli oldu. Emeklilik sonrası, bir süre Türk Kuşu'nda görev yaptı. Ardından, Kars Ordu Pazarı Müdürü olarak Kars'a geldi. 1981-1983 yıllarında atama yoluyla Kars Belediye Başkanlığına getirildi. Belediye Başkanlığında dürüst ve atak yönetim sergilediğinden halk ona “Atom Karınca” lakabını uygun görmüştü. Kars'ta Halkçı Partiyi kurdu ve 1983 Milletvekili seçimlerinde, Halkçı Parti liste birinci sıradan aday oldu; ancak, askeri yönetimce veto edildi. Daha sonra 1984 yılında, belediye başkanlığına aday oldu; seçilemedi. 1999 yılında yeniden DSP'den Belediye Başkan adayı oldu, kaybetti. Bu aşamadan sonra Ankara'ya gitti. 2020'de vefat etti. 


Selahattin FİLTEKİN. İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunudur. Uzun yıllar EBK'da görev yaptı, son olarak genel müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1984-1994 yılları arasında CHP'den Kars Belediye Başkanlığı yaptı. SHP'li siyasetçi. 23. dönem CHP Kars Milletvekili Adayı oldu. 


Tuncay MUTLUER. 1947'de Kars'ta doğdu. İlk, orta ve liseyi Kars'ta bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. 1968'den 1994 yılına kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde Halkbank müdürlükleri yaptı. Kars Halkbank müdürü iken 1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Kars Belediye Başkanı seçildi. 1994-1999 yılları arasında Kars Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığı görev süresi bittikten sonra, Kars'tan ayrılmayan tek siyasetçi olarak Kars siyasi tarihine geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2018 yılında Vatan Partisi'ne geçti ve bu partinin Kars il başkanı olarak görev aldı. Vatan Partisi Genel Kurultayında Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi. Tuncay Mutluer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı oldu. 


Naif ALİBEYOĞLU. 1954 yılında Kars ilinin Arpaçay ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamlayan Alibeyoğlu, yükseköğrenimini Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamladı. 1982 yılında askerliğini bitirdikten sonra Kars'a döndü. Beş yıl Töbank'ta, bir yıl Köy İşleri Başkanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu. 1993 yılında Kars'ın ilk ve tek yerel televizyonu olan Serhat TV'yi kurdu. Tümay Dershaneleri'nin Kars şubesini açtı ve Kavram Dershaneleri'nin de Kars şubesini devraldı. Alibeyoğlu, Kars'ta yıllar sonra il merkezinin tek sineması olan Kars Şehir Sinemasını açtı. 1999 yılında yerel seçimlerde Anavatan Partisi-ANAP'ın Kars Belediye Başkanı adayı olarak seçime girdi. Seçimlerde çoğunluğun oyunu alan Alibeyoğlu, partisinin 2002 genel seçimlerindeki büyük oy kaybından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. 2004 yılı yerel seçimlerinde aynı siyasi partinin adayı olarak seçimleri tekrar kazandı. Daha sonra bazı 
anlaşmazlıklardan ötürü son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştır. 29 Mart 2009 


seçimlerine CHP'ne katılan Alibeyoğlu seçimi kazanamadı. Yine 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Kars 1.sıra Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Alibeyoğlu, belediye başkanlığının yanı sıra TEMA Vakfı gönüllüsü, Turizm ve Tanıtma Derneği üyesi, Karsspor fahri başkanı, Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı kurucu üyesi ve Tarihi Kentler Birliği kurucu üyesi olarak görevlerde bulundu. 


Nevzat BOZKUŞ. 1961 yılında Kars İlinin Selim ilçesine bağlı Karahamza Köyünde doğdu. 
İlkokulu Karahamza Köyü İlköğretimokulunda, Ortaokulu Selim ilçesinde, liseyi Ankara Gazi Lisesinde tamamlayan Bozkuş, yüksek öğrenimini Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirerek tamamladı. (1986-1989) Erzurum Tedaş Müdürlüğü, (1989-1990) Sivas Tedaş Müdürlüğü, (1990) Hakkari Tedaş Müdürlüğü, (1990-2000) Kars Tedaş Müdürlüğü, (2000-2008) Ardahan Tedaş Müdürlüğü yanı sıra bu illerde üstlendiği görevler ise (1993-1995) Kars Tedaş Tesis Başmühendisi, (1995-1996) Kars Tedaş Tesis Şube Müdürü, (1996-2000) Kars Tedaş Müessese Müdürü, (2000-2008) Ardahan Tedaş İl Müdürü olarak görev yaptı. 2009-2014 yılları arasında AKP'nden Kars Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Murtaza KARAÇANTA. 1961 yılında Kars'ta doğdu.Emekli bürokrat, Muhasebeci ve Hesap Uzmanı, Kars Belediyesi Meclis Üyesi; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Kars İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden emekli oldu. Türk Kamu Sen İl Sekreterliği ve işyeri temsilciliği yaptı. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine Kars'tan ve bölgeden katkı sunmak amacı ile Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurarak, kurucu başkanlık görevini üstlendi. Kars kültür ve folkloruna hizmet etmek amacı ile Kültür ve Turizm Kars İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kültür Turizm Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. Plan - Bütçe, İmar ve Denetim Komisyonlarında görev aldı. 2014-2019 yılları arasında. MHP'nden Kars Belediye Başkanlığı yaptı. Murtaza Karaçanta, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Ayhan BİLGEN. 1970'te, Sarıkamış'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. 
MAZLUMDER Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Mayıs 2006'da Mazlum-Der 7. Genel Kurulunda, iki yıl için genel başkanlığa seçildi. Aynı zamanda Özgür Gündem ve Evrensel Gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bin Umut Adayları kapsamında Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Son dönemde, demokratik anayasa üzerine çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Haziran 2014'te HDP ikinci olağan kongresiyle Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan yardımcılığına gelmiştir. 2014 senesinde toplanan Demokratik İslam Kongresi kurucularındandır. 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde 25. Dönem HDP Kars Milletvekili olmuştur. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olmuştur. 2015 Ağustos ayında HDP'nin ilk parti sözcüsü omuştur. Halen Kars Milletvekilliği ve HDP Parti Sözcüsü görevine devam etmektedir. 
2015 Aralık Ayında İstanbul'da toplanan 2. Demokratik İslam Kongresi Koordinasyon Kuruluna 
seçilmiştir. TBMM 26. Dönem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Katip Üyesidir. 31 
Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır'da tutuklanan Ayhan Bilgen hakkında, “Terör örgütü üyesi olmak, 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma! 


suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 2019 Yerel seçimleri'nde HDP'den Kars belediye Başkanı seçildi. 


Türker ÖKSÜZ. 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dalında doktora çalışmaları devam etmektedir. 1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi. 
1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atandı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, 
Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2013 
yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesi ile Kars Valiliğine atandı. Türker Öksüz, 02 Ekim 2020 tarihi itibariyle Kars Belediye Başkanlığına Kayyum olarak atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır. 


Kastamonu 


Hacı Necip. 1925 yılına kadar belediye başkanlığı yaptı. Kastamonu TAŞ'nin kurucuları arasında yer almakta, Atatürk'ü Kastamonu'ya davet eden heyette bulunmaktaydı. 


Hilmi ÇORUK (1888-1947). İstanbul'da doğdu. Baba adı İbrahim Şükrü, anne adı Cemile'dir. 
İstanbul Hukuk Mektebi mezunudur. Tophane-i Amire Katipliği, Harbiye Dairesi Yedek 3. Sınıf Katipliği, Kastamonu Daru'l-Hilafe Medresesi Însa ve Edebiyatı Türkiye Muallimliği, Kastamonu Lisesi Hukuk ve İktisat İçtimaiyat Muallimliği, 1925-1935 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı, Vilayet Meclisi Umumi Azalığı, Kastamonu Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Üyeliği, Kastamonu Muallim Mektebi Tarih ve Coğrafya Muallimliği yaptı. TBMM V. Dönem Mardin, VL., VII. ve VII. Dönem Kastamonu Milletvekilliği görevlerinde bulundu. CHP'nin ileri gelenlerinden idi. Doğruluk isimli gazete çıkarıldı. 1 Eylül 1930 tarihinde yayın hayatına başlayan Doğruluk, bu tarihten itibaren hem Açıksöz hem de S.C.F. aleyhindeki yazılarıyla Kastamonu gündeminde önemli yer teşkil etmiştir. Coruhzade Hilmi Bey evli ve dört çocuk babası idi. 


Albay Cemal Bey. 1935'te bir süre Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 
Abdullah ÖZİŞ. 1936-1937 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 


Adil YÜCEBIYIK. 1937'de bir süre Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Sıdıka Hanımla evli idi. Daha sonra, 1944-1947 yılları arasında tekrar Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


İzzet OKAY. 1938-1941 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Avukat idi. 
Belediye Meclisi, 1 Kasım 1938 günü ilk toplantısını düzenleyerek başkanlık seçimi yapmıştır. 
Gizli yapılan oylama neticesinde İzzet Okay Belediye Başkanlığına getirilmişti. 


Zeki Cemal BAKİÇELEBİOĞLU (1902-1959). Daday/Çavuşlu”da doğdu. Babası Mehmet Cemal Efendi annesi Habibe Hanımdır. İstanbul Yüksek Ticaret Okulu mezunu olup Almanca bilmekte idi. 
Ekonomi, Eğitim ve Gazetecilik alanlarında çalıştı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve Mütercimi idi. 
İstanbul Alman Lisesi ve Ticaret Okulu Direktör ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmeni olarak göre yaptı. İstanbul İtalyan Lisesi ve Ticaret Okulu Öğretmenliği görevinde bulundu. 1941-1944 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanı, Ekonomi Gazetesi sahibi ve Başyazarı olarak çalıştı. 
DP'den XI. Dönem Kastamonu Milletvekili seçildi. Evli olup bir çocuk babası idi. 


Adil YÜCEBIYIK. 1944-1947 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye Meclisi 1 Haziran 1946'da toplanmış ve Adil Yücebıyık belediye başkanı seçilmişti. 


Şerafettin SABİRİNYİĞİT. 1947-1949 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 
CHP İl İdare Kurulu Üyesi idi. 


Rusuhi AKALIN. 1949-1950 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Askeri doktor idi. Doğrusöz'de makaleleri yayınlandı. “1970”lerin başında Kastamonu'da serbest hekimlik yapan dedem Dr. Rusuhi Akalın, bu yıllarda dahi hastalarından muayene ücreti talep etmez, ödeme gücü olanlar masasına kendi uygun gördükleri miktarı bırakır, parası olmayanlar hiçbir ödeme yapmazlardı ve dedem o yıllarda böyle davranan tek hekim değildi.” 


Tevfik Sırrı GÜR (1892-1959). İstanbul'da doğdu. Devrinin tanınmış bilginlerinden ve darülfünün Müderrislerinden, Maarif Meclisi Reislerinden Süleyman Sıri Efendi ile Nesime Hanımın oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde orta, İstanbul İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Mülkiyeyi (Siyasal Bilgiler Fakültesi), 1911'de bitirdikten sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. 12 Ocak 1912'de İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğuna ve ek görev olarak da Kabataş Sultanisi Tarih Muallim Vekilliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. 14 Haziran 1912'de Üsküdar Sancağı, I Kasım 1913'de Edirne Vilayeti Maiyet Memurluklarına; 23 Kasım 1913'de Şahin (Edirne), 8 Temmuz 1914'de Pınarlı Nahiyeleri Müdürlüklerine nakledildi. Pınarlı Nahiye Müdürlüğünden Kaymakamlığa terfi etti. 25 Eylül 1914'de Babaeski Kazası Kaymakamlığına atandı. Burada iken askere alındı. Yedek subay olarak 1. Dünya Savaşı süresince çeşitli birliklerde bulundu. Mayıs 1920'de terhis edildi. 10 Temmuz 1920'de Hayrabolu Kaymakamlığına getirildi. Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine Anadolu'ya geçerek Milli Hükümet emrine girdi. 2 Şubat 1921'de T.B.M.M. Hükümeti Dahiliye Vekaletince 3. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 24 Eylül 1921'de Keskin Kaymakamlığına tayin edildi. Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Keskin Kaymakamlığından mutasarrıflığa yükseltildi. 8 Kasım 1922'de Kırklareli Mutasarrıflığına getirildi. Bu görevde iken bir süre de Edirne Belediye Reisliği yaptı. 29 Mayıs 1928'de 2. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 1 Aralık 1931'de İçel (Mersin), 28 Şubat 1933'de Elaziz (18.02.1933 — 23.06.1937), 13 Temmuz 1937'de Muş, 11 Haziran 1943'de ikinci defa İçel, 1 Kasım 1947'de Kastamonu Valiliklerine yükseltildi. Kastamonu valiliğinden 14 Haziran 1950'de emekliye sevk edildi. Kastamonu'daki geniş ve çok verimli imar çalışmalarından son derece memnun kalan Kastamonulular, vakitsiz yapılan bu emeklilik işini bir nevi protesto etmek amacıyla, o zamanki Belediye Reisini kendi isteği ile istifa ettirdiler ve Kastamonu Belediye Reisliğine Tevfik Sırrı Gür'ü getirdiler. Ekim 1952'de Belediye Reisliğinden istifa ederek ayrıldı. Türkiye'de ilk defa beton biriket atölyesini kurup işletmeye başladı. Sözü geçen işle uğraştığı sırada ansızın geçirdiği bir kalp 


1 Hekimlik ve kapitalizm. Akif Akalın 


krizi sonunda Ankara'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 26 
yaşında iken Mukaddes Hanım'la evlenmişti. İki kız evlat babası bulunuyordu. Fransızca, Almanca bildiği sicilinde yazılıdır. Tezyini resim yapmaya, bina projeleri çizmeye büyük merakı vardı. 
Elaziz, Muş, Mersin, Kastamonu Şehirlerinin fahri hemşehrilik payelerini haizdi. 


Muzaffer ESEN. 1953-1956 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Milli Müdafaada yararlıklar gösterdi. Amerikan Koleji'nin son sınıfından tercüman olarak Harbiye Nezareti'ne alındı. İki dönem Kastamonu belediye başkanlığı yaptı. Muzaffer Esen Selanik kökenli Mükerrem Hanımla evli idi. 


Osman Zeki OKTAY (1922-1992). Çatalzeytin/Hamidiye'de doğdu. Babası Necip Ruşen Efendi annesi Serfinaze Hanımdır. Lise mezunudur. Türkiye Kızılay Cemiyeti Mülteciler Misafirhanesi Müdürlüğü, 1956-1957 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Kastamonu Belediye Meclisi ve Daimi Encümen Azası idi. Y TP’ den I. (XII) Dönem Kastamonu Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Kuddusi AKAY (1908-1980). 1957-1960 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 
Şahin Yücebiyık'ın dayısı ve kayınpederi olan Akay Kastamonu Dokuyucular ve Dokutturucular Kooperatifinin kurucusu ve daimi başkanıdır. İplik, el dokuma ürünleri ticareti ile meşgul olmuştur. 


Asım Rıza BÜYÜKLÜ (1960).Tacirlerden Ali Rıza Efendi ile Emine Hanımın oğludur. 1907'de Arhavi (Artvin)'de doğdu. 1928'de Trabzon Lisesini iyi derecede bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, Eylül 1935'de Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü 1. Sınıf Tedkik Memur namzetliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Mayıs 1936'da nakledildiği İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 1938'de Eceabad, 1940'da Bulanık (Muş), 1943'de Fethiye Kazaları Kaymakamlıklarına; 1945'de İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Şube Müdürlüğüne; 1946'da Çal Kaymakamlığına; Aralık 1946'da 3., 1948'de 2., 1951'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine; 1954'de İstanbul Vali Muavinliğine; 1955'de Kars Valiliğine; 1957'de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavinliğine; 1959'da Mardin Valiliğine atandı. Haziran 1960'da Kastamonu Valiliğine tayin oldu ve aynı zamanda Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Ekim 
1960'da İçişleri Bakanlığı Müşavir Müfettişliğine; Mart 1965'de Zonguldak Vali Vekilliğine; 16 
Eylül 1965'de Bolu Valiliğine atanıp yükseltildi (16/09/1965-08/08/1967). 25 Temmuz 1967'de Bolu Valiliğinden tekrar Mülkiye Müşavir Müfettişliğine nakledildi. 1950'de evlendi; İki kız evlat babasıdır. Fransızca bilmekte olup Kızılay'ın, Mülkiyeliler Birliğinin, Türk idareciler Derneğinin, İstanbul Dahiliye Memurları Derneğinin daimi üyesi idi. 


Atıf Sefa TAHIL (1960-1961). Tekel Genel Müdürlüğü İnşaat Kontrol Şefliğinden emekli Ali Rıza Efendi ile Münevver Hanımın oğludur. 1919'da İbradı (Aydınkent - Akseki - Antalya)'da doğdu. 
1938'de Sivas Lisesini iyi derecede bitirdi. 1942'de Mülkiyenin Mali Şube bölümünden mezun oldu. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, idare mesleğine girdi. Ekim 1942'de Zir (Ankara) Nahiyesi Müdürlüğüne getirildi. Mayıs 1943'de silah altına alındı; Kasım 1945'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Ocak 1946'da atandığı Afyon, Ocak 1947'de nakledildiği Manisa Maiyet Memurluklarında; Tercan, Akhisar, Uşak (günümüzde İl) Kaymakam Vekilliklerinde stajını tamamladıktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. 1948'de İspir, 1949'da Hınıs, 1951'de Ahlat, 1952'de Mustafa Kemal Paşa (Nif), 1953'de Adapazarı Kazaları Kaymakamlıklarına; Adapazarı'nın Sakarya ili haline getirilmesi üzerine de Kasım 1954'de Mülkiye 


Müfettişliğine; Nisan 1961'de Kastamonu, Ocak 1962'de Giresun Valiliklerine; Aralık 1964'de 1. 
Sınıf Mülkiye Müfettişliğine; Nisan 1966'da da Mülkiye Başmüfettişliğine getirilip yükseltildi. 
Kastamonu Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı da yaptı. 31 yaşında iken evlendi; bir kızı vardır. 


Necdet YALÇIN. 1941-1943 Zara Kaymakamlığı, 1945-1946 yılları arasında Gördes Kaymakamlığı, 1951-1952 Alaşehir Kaymakamlığı, 1960-1961 yıllarında Şanlıurfa Valiliği yaptı. 
1962-1966 yılları arasında Kastamonu Valiliği zamanında 1961-1963 yılları arasında Belediye Başkanlığı da yaptı. Bu dönemde, il merkezinde önemli imar çalışmaları gerçekleştirildi. Nasrullah meydanı ve Sinan Bey Parkı gibi alan düzenlemeleri sırasında bazı nüfuzlu konak sahiplerinin yıkım kararına karşı direnmelerine rağmen başarısız kaldıkları görüldü. Kastamonu'nun ortasından geçen suyun iki yanındaki tarihi evleri yıktırdı. Vali Necdet Yalçın yol genişletme çalışmaları için bu alanın düzenlenmesini ve köprünün bir gözünün yıkım emrini verdi. Camiden çıkan cemaat köprüyü yıkan dozeri taşladı. Necdet Yalçın 1966'da merkeze atandı. 


Tahsin KURTOĞLU. 1963-1965 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 
Yaşar KARACA. 1965-1966 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 


Abdurrahman TEMİZDAL. Belediye Başkanlığı seçimini 17 yıldan beri şoförlükle hayatını kazanan üç çocuk babası, “Tarzan? nâmıyla anılan Abdurrahman Temizdal kazandı. 1966-1973 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Kastamonuspor'un kurucu üyeleri arasında yer aldı. 


Mustafa KASIM. 1973-1980 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mustafa GÖNÜL (1929-2010). Emekli memurlardan Hüseyin Efendi ile Ayşe Hanımın oğludur. 
Siverek'de doğdu. 1949'da Diyarbakır Lisesini “pekiyi” derecede bitirdi. SBF'den mezuniyetini takiben, 1953'de tayin edildiği Diyarbakır Maiyet Memurluğunda staj süresini doldurduktan ve 
Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra, 19.9.1956'da Gölköy Kaymakamlığına atandı. 12 
Aralık 1956'da silahaltına alındı; 30.5.1958'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 1958'de Maden, 1960'da Baskil, 1961'de Buldan Kaymakamlıklarına getirildi. 16 Ekim 1963'de, 18 ay süre ile, mesleki incelemeler yapmak üzere Batı Almanya'ya gönderildi. 16 Nisan 1965'de Yurda döndü. 
1965'de Çameli, 1965'de Espiye Kaymakamlıklarına; 1966'da Kars, 1967'de de Çanakkale vali yardımcılığı ve valiliği, Ankara vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son görevine devam ederken Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset ve Yönetim Bilimleri dalında doktora yaptı. (1980'DE Kastamonu Belediye Başkanlığına getirildi. Ankara Valisi iken emekliye ayrıldı. 1985'te Anayasa Mahkemesi Yedek Üyesi seçildi. Meslek konularında makalelerini 1965'ten itibaren Türk İdare Dergisi, Amme İdaresi Dergisi, Yeni Türkiye dergileri ile Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayımladı. Eserleri: Şiir: Gelir misin? (1962), İster misin? (1965). Araştırma-İnceleme: Yerel Yönetim Birlikleri (Doktora tezi, 1977), Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi. 26 yaşında iken 1., 34 yaşında iken de 2. evliliğini yaptı; bir oğlu, bir kızı vardır. Almanca'ya vakıftı. Mülkiyeliler Birliği, Türk idareciler Derneği üyesi olup öğrenciliğinden beri karikatür ve şiir sanatıyla ilgilenmekte idi. 


Sadullah VEREL (1922-2011). Gülhane (İstanbul) Hastahanesi Başkatiplerinden ve yarbay rütbeli Muamele Memurlarından merhum Hüseyin Fikri Efendi ile Zehra Hanımın oğludur. İstanbul'da 


doğdu. 1941'de İstanbul Erkek Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, 17 
Ekim 1945'de İçişleri Bakanlığı stajyer Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. 20 Kasım 1945'de İstanbul, 29 Nisan 1946'da Kocaeli Maiyet Memurluklarına nakledildi. Bu arada Darıca Bucak Müdürlüğünde; Düzce, Hendek kaymakam vekilliklerinde; Adapazarı Kaymakam Refikliğinde bulunup stajını tamamladıktan ve Mayıs 1948'de katıldığı 
kaymakamlık kursunu da bitirdikten sonra, 28 Ekim 1948'de Mecitözü Kaymakamlığına atandı. 8 
Mayıs 1949'da silah altına alındı; 30 Nisan 1950'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 27 
Haziran 1950'de Posof, 27 Ağustos 1952'de Taşköprü, 9 Şubat 1953'de Devrekani Kaymakamlıklarına; 14 Nisan 1956'da 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine getirildi. Sekiz yıla yakın Mülkiye Müfettişliği yaptıktan ve 2., 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine terfi ettikten sonra valiliğe yükseltildi. 31 Ekim 1962'de Siirt, 30 Haziran 1964'de Giresun, 27 Ocak 1966'da Merkez Valiliklerine; 24 Mayıs 1967'de de tekrar Mülkiye Müfettişliğine nakledildi. 1980-1981 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı ile görevlendirildi. 1982 yılında Merkez Valisi iken emekli oldu. Ankara'da vefat etti. 1948'de, Necla (Uzunsoy) Hanımla evlendi; İki kızı vardır. 
İngilizce bildiği sicilinde yazılıdır. Mülkiyeliler Birliği ile Türk İdareciler Derneğinin üyesi idi. 45 
gün süreyle ve görgü ve bilgi arttırmak maksadıyla Fransa ve Almanya'ya gitmişti. 


Orhan PİRLER (1928-2015). Kırklareli'de doğdu. Mehmet Ali Efendi ile Azize Hanımın oğlu idi. 
1947 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl emniyet Genel Müdürlüğünde 
stajyer Polis memuru olarak göreve başladı. 1952 yılında Edirne Maiyet Memuru olarak İdarecilik mesleğine girdi. Sırasıyla Tekirdağ Maiyet Memurluğu, 1956-1958 yılları arasında Devrekani, Pehlivanköy, 1958-1960 yılları arasında Saray, 1960-1961 yılları arasında Şarköy, Malazgirt, Kadirli kaymakamlığı, Mülkiye Başmüfettişliği, Personel Genel Müdür Vekilliği, 16.12.1974— 19.07.1975 ve 27.01.1978 — 07.12.1979 tarihleri arasında iki kez Kars, 1980-1981 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 1981-1984 yılları arasında Kastamonu Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. Merkez Valisi iken 1993 yılında yaş haddinden emekli oldu. Aysel Hanımla evli ve dört çocuk babası idi. 


Kamil DEMİRCİOĞLU (1934-2003). Hasan Efendi ile Nuriye Hanımın oğludur. İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. Babası fırıncı annesi ise ev hanımıdır. 1954”te İzmir Atatürk Lisesinden mezun oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetinden sonra, Antalya Maiyet memurluğu, Manavgat, Antalya Kaymakam Vekilliklerinde görevlendirildi. Staj süresini doldurduktan ve kaymakamlık kursunu da tamamladıktan sonra silah altına alındı; Polatlı Topçu Yedek Subay Okulu'nu bitirip Kozaklı Yedek Subay Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi. Temmuz 1963'te Ardahan Kaymakamlığına atandı. Bu görevde iken TODAİE yi bitirdi. 28.10.1965'te 7 ay süre ile Fransız Teknik Yardım Bursundan yararlanarak bölge planlaması konusunu etüt etmek için Fransa'ya gönderildi. Haziran 1966'da Ardahan Kaymakamlığı görevine geri döndü. 
22.12.1967'de İçişleri Bakanlığı Özlük İş Genel Müdürlüğü 2. Şube Müdürlüğüne getirildi. 
Çankırı, Amasya, Kastamonu (5 yıl arayla 2 kez), Kahramanmaraş (1983-1984), 1984'te Kastamonu Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. Uşak Valiliği yaptıktan sonra 1999 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Vali Demircioğlu orta derecede Fransızca bilmekte olup, Türk İdareciler Derneği üyesidir. 2004'te yayımlanan bürokraside yaşamış olduğu deneyimlerini anlattığı “Hayatta Umulmayanı Beklemek” isimli kitabında devlet sisteminin işleyişini ele aldı."... Anılarımı yazma fikri kafamda nasıl doğdu? En son Uşak Valisiydim. Burada göreve başlayalı daha bir yıl bile (10 ay) olmamıştı ki, aniden merkeze alındım. Bu tayin, gerek benim gerekse yöre halkı için tam bir sürprizdi. Zira bu işlemi gerekli kılacak herhangi bir olay 


vuku bulmadığı gibi başarı ya da başarısızlık durumum hakkında yargıya varacak yeterli bir zaman da geçmiş sayılmazdı. Aslında alınış sebebini tahmin etmek zor değildi. Ne var ki, insan, içindeki adalet duygusunu bastıramıyor. Boş yere de olsa geçerli bir neden arıyordu ..." Vali Demircioğlu'nun anılarından, iki dönem yapmış olduğu Kastamonu Valiliği sırasında şu işlere el attığı görülmektedir. Önce birinci valilik dönemine ait olanlar şunlardır. Üniversitelerle işbirliği yaparak ilin ekonomik değerlerinden sarımsak, orman kesim yan ürünlerinin değerlendirilmesi ile tatlı su ürünleri konularında araştırma yapılması, Dünya iş konseyleri ile temas, Kastamonu Kalkınma Vakfının kurulması, Özel İdare Ormanının tekrar kazanılması, Glayöl yetiştiriciliğinin teşviki, Sahil bandında kivi yetiştirilmeye başlanması, Bodur elma yetiştirilmesine başlanması, Ceviz yetiştiriciliğinin teşviki, İnebolu'da reçel üretim tesisi, Alabalık üretim tesisinin kurulması, Norveç'le ortak, kalkan balığı yetiştirme projesi, Karadeniz'de kum midye projesi, Taşköprü'de Pompeipolis kazılarının hızlandırılması, Abana ilçesi sahil düzenlemesi. Vali Demircioğlu, anılarında projelerinin olumlu sonuçlarını görmeden siyasi baskılarla merkeze alındığını belirtiyor. 
İkinci Valilik döneminde ise şu çalışmaları yaptığı anlaşılmaktadır. İnebolu, Cide, Çatalzeytin ilçeleri sahil düzenlemeleri, Defterdarlık ve Askerlik Dairesi Başkanlığı binalarının restorasyonu, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi restorasyonu, Taşköprü Hükumet Binası restorasyonu, Candaroğlu Mahmut Bey Camisi restorasyonu, Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'nın yapımına başlanması, Hava Alanı yapımına başlanması, Şehitler Anıtı yapılması, Kastamonu Stadyumunun yenilenmesi, geliştirilmesi, KSK'ye Kadıdağı'nda bina yapılması, Kastamonu Kuzeykent Projesi'nin uygulamaya geçirilmesi, Meslek Yüksek Okulu inşası, Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının başlatılması, Tosya meyve suyu ve salça tesisi, Tosya yem fabrikası, Tuğla kiremit fabrikası. 


Ali KÖSE. 1950 yılında İhsangazi'nin (o tarihte Araç'ın) Geymene (Geyimhâne) diye adlandırılan bölgesinin Yarışlar köyünde dünyaya geldi. Ortaköy İlkokulunda dördüncü ve beşinci sınıfları okuyup ilkokul diplomasını aldı. Kastamonu şehir merkezindeki Erkek Sanat Okulunu (Taş Mektep) Vakıflar Yurdu ve okul pansiyonunda yatılı kalarak birincilikle bitirdi (1967). Sınavla girdiği İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü de yine Vakıflar Öğrenci Yurdunda kalarak tamamladı (1971). Mezun olunca Kastamonu DSİ'de inşaat mühendisi ve başmühendis olarak görev yaptı (1971-1978). Ankara DSİ V. Bölge Müdürlüğüne Etüd Plan Fen Heyeti Müdürü olarak (siyasi tayin) ataması yapılınca istifa etti. Kastamonu şehir merkezinde serbest inşaat mühendisi olarak proje ve taahhüt işleri yaptı (1978-1984). 1984 yılında Anavatan Partisinden Kastamonu Belediye Başkanı seçildi ve 1984-1989 yılları arasında görev yaptı. Kuzeykent Projesini hayata geçirdi. Beş yıllık başkanlığın ardından bir daha aday olmadı. 
2015 yılına kadar yine eski işine önem verdi. Proje ve taahhüt işlerini yaparak 2015'te Bağkur'dan 
emekliye ayrıldı. “Ali Köse; Geymene'den Belediyeye”, isimli anılarını kaleme aldığı eseri 2021'de yayımlandı. 


Faruk NUHOĞLU. 1989-1994 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 1999'da kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Döneminde, Ilgaz Dağı'ndan 47 kilometreden Kastamonu'ya içme suyu getirildi. Aktekke Mahallesi ve diğer bazı mahalleler ve Kastamonu'nun bütün sokakları parkeyle döşendi. Kuzeykent'te ilk şantiye kuruldu. Bahçeli evler ve 5 katı geçmeyen binalardan oluşuyordu. 


Süleyman YÜCEL. 1994-1999 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 1999'da MHP'den milletvekili adayı oldu, kazanamadı. Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği (TUREB) ve Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlıkları yaptı. 


Ali BÜYÜKŞEN. 1999'da Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Süleyman Yücel'in, 1999 genel seçimlerinde MHP'den İstanbul milletvekilliğine adaylık istifasıyla dönemin Valisi Enis Yeter'in talimatlarıyla toplanan belediye meclisinde 22 oyun 15'ini alan Ali Büyükşen, Belediye Başkanı seçildi. 1989 seçimlerinde siz aday olursanız, ben aday olmayacağım demiş Ali Köse'ye. Adaşı aday olmayınca Ali Büyükşen 1989 yerel seçimlerinde MÇP?den aday olmuş, kazanamamıştı. 


Turhan TOPÇUOĞLU. 1955 yılında Kastamonu?'da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Devrekâni ilçesinde, liseyi Kastamonu'da bitirmiş olup 1977 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nden inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra Karayolları 
Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü emrinde şantiye mühendisi olarak görev almıştır.1980 — 1982 
yılları arasında yedek subay olarak vatani görevini tamamladıktan sonra yine Karayolları Van 11. 
Bölge Müdürlüğü emrinde proje mühendisi, kontrol mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yapmıştır. 1988 yılında karayollarından ayrılarak İstanbul'da faaliyet gösteren yerli ve Fransız inşaat firmalarında teknik müdür olarak görev yapmıştır. Haziran 1994 tarihinden itibaren Kastamonu Belediyesi'nde teknik başkan yardımcılığı görevi ile birlikte İmar ve Fen İşleri 
Müdürlüklerinin vekilliklerini bir arada yürütmüş olup 18 Nisan 1999*da , 28 Mart 2004'de ve 29 
Mart 2009 tarihinde Kastamonu Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Tahsin BABAŞ. 2014-2019 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Tahsin Babaş, 
1967 yılı Kastamonu doğumlu. Anadolu Üniversitesi mezunu olan Tahsin Babaş Kastamonu 
Belediyesi Fen İşleri Müdürüyken, AK Parti 2014 Kastamonu adayı oldu. AK Parti 2014 
Kastamonu Adayı Tahsin Babaş, MHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu'nun 
rakibi oldu. Kastamonu Belediyesi'nde Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken 30 
Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri dolayısıyla görevinden istifa ederek Kastamonu Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den aday adayı oldu. Tahsin Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır. 


Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU. 1967 tarihinde Kastamonu Taşköprü'de doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Taşköprü'de tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında yükseköğrenimini burada tamamladı. Galip Vidinlioğlu ülkücü hareketle 12 Eylül darbesi döneminde tanıştı. 1989 — 1991 yıllarında okul başkanlığı, yine aynı dönemde Atatürk öğrenci sitesinde yurt başkanlığı yaptı. 1991 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve bir buçuk yıla yakın bir süre Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi?nde acil hekimi olarak çalıştı. 1994 — 1997 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Kliniği'nde çalışan Vidinlioğlu, o dönemde de bürokraside ve ocak yönetiminde olan arkadaşlarıyla irtibatını koparmayarak, ülkücü harekete destek vermeye devam etti. Memlekete hizmet sevdası ağır basan Vidinlioğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi Göz Kliniği'ne tayinini isteyerek, burada göreve başladı. 
Yaklaşık 9 yıl Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. Başhekim muavini iken kendi kliniğini açmak ve memleketinin insanı için istihdam yaratmak amacıyla görevinden ayrıldı ve Batı Karadeniz bölgesinin tek göz merkezi olan kliniğini açtı. Kastamonu'ya gelişinden itibaren 
21 yıla yakın ocak teşkilatında, parti il merkezinde ve ilçe merkezinde aktif olarak, bütün 
kongrelere katıldı ve parti bünyesinde yapılan faaliyetlere maddi ve manevi destek oldu. Tabip Odası'nda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunan Vidinlioğlu ayrıca; Türk Ocağı'nın üst kurul delegesi ve Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Felsefe, sosyoloji ve edebiyatla yakından ilgilenen Vidinlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Kayseri 


Nakipzade AHMET (1875-1939). Kayseri'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Adviye' dir. Ahmet Hamdi mahkeme katibi olarak ilk resmi görevine başladı. Bu görevinde başarılı olup Develi'de savcılığa kadar yükseldi. Bir süre sonra politikaya girdi ve il genel meclisi üyeliğine seçildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetinin Kayseri şubesi üyeliğini yaptı. Kurtuluş Savaşının ülkeyi etkisi altına aldığı, insanımızın varlık-yokluk mücadelesi verdiği 1920-22 ve 1922- 
24 tarihlerinde, iki dönem Kayseri Belediye başkanlığında bulundu. Milli Mücadele yıllarında, 
savaş sebebiyle hiçbir geliri olmayan Kayseri Belediyesinin çalışmalarını yürütebilmek için kimi zaman kendi mal varlığından bile sattı. Kadınlardan oluşturduğu ekiple hem temizlik yaptırttı ve hem de cenaze işlerinde yararlandı. Şehrin ileri gelenlerinin baskıları sonucunda görevinden ayrılmak zorunda kaldı (1922). Ancak yine aynı yıl içinde Kayseri halkının çok büyük bir kısmının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Onun döneminde şehrin temizliği için önemli bir adım atılarak özel çöp arabaları devreye sokuldu. Ayrıca kimi mezarlıklar kaldırılarak caddeler açıldı. 
Misafirperverliğiyle tanınan Başkan, Kayseri'yi ziyareti sırasında Mustafa Kemal Paşa'yı da evinde ağırladı. Azize ve Şaziye isimli eşleriyle olan evliliğinden on çocuğu oldu. 


Rıfat ÇALIK (1888-1963). İstanbul'da doğdu. Kayseri eşrafından olan Çalıkzadelerden Rıfat Bey, 1914-1920 yılları ile 1924-1925 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı. Babası Alay Kâtibi (Kolağası) idi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, babasının görevi gereği İstanbul, Girit, Drama, Selanik ve Adana'da geçirdi. Girit'te bulunduğu sırada Rumca öğrendi. Lise'yi (Adana) ve Hukuk Fakültesini (İstanbul) pekiyi derece ile bitirdi. Drama, Selanik ve Adliye Nezareti'nde (İstanbul) katip ve başkatip olarak görev yaptı (1904-1913). Akçaabat (Maydos) Bidayet Mahkemesi Savcılığı'na atandı (Eylül 1913 Temmuz 1914). Balkan Harbine katıldı. Hemşerilerinin isteği üzerine Kayseri'ye geldi ve belediye başkanı seçildi (1914). Rıfat Bey'in başkanlık dönemleri ülkenin buhranlı yıllarıdır. Savaş nedeniyle ekmek kıtlığı baş gösterdi. Hemen önlem aldı. “Ekmek Tevzi Komitesi” kurdu. Bunun başına da, Mehmet Efendi'yi (Güpgüpzâde) getirdi. Vesika ile ekmek dağıtmaya başladı. “Milli Teâvün” Cemiyeti'nin kurulmasına yardımcı oldu. Yoksullara yardım amacıyla kurulan bu cemiyet, zenginlerden topladığı para ile erzak alır dağıtırdı. Rıfat Bey'in önemli görevlerinden biri de; Belediye Başkanlığı döneminde Kayseri ve havalisinde “tehcir” komitesi başkanlığı yapması idi. Bu dönemde, Kağnı Pazarındaki mezarlık yıktırıldı ve yerine Pazar yeri yapıldı. Ok Burcu güney-batısındaki eski Tekel Binasının yerinde bulunan medrese yıktırıldı. Kale içindeki evler boşaltıldı ve Kale restore edildi (1915). Kale civarındaki bazı hendekler dolduruldu. Kale dibinde Şule Parkı adında bir park ve bunun ortasında da, Kurşunlu Camii'nin avlusunda bulunan çeşmeye benzer ve tamamı mermer bir çeşme yaptırıldı. Sultan Aziz'in oğlu Yüzbaşı Şehzade Cemalettin Efendi'nin adına yapılan bu çeşmeye “Şehzade Çeşmesi” denirdi. Çeşme Vali ve Belediye Başkanı Nazmi Toker döneminde yıktırıldı. Belediye seçimleri yapıldı ve Rıfat Bey, yeniden seçildi (1916). Daha sonra görevinden kendi isteği ile ayrıldı (1919). 
Ayşe ve Hafize hanımlarla evli olup dört çocuk babası idi. Kayseri'de vefat etti. 


İbrahim SAFA (1875-1931). Kayseri'de doğdu. Milli Mücadele Dönemi'nde güneyde Haçın'daki Ermenilerin çıkardığı isyan ve Çapanoğlu İsyanına karşı gönüllülerden oluşturulan üç taburluk “İntikam Alayı'nın başında yer aldı (1920). Rıfat Bey'in (Çalık) 2. başkanlığının bitimini takiben yapılan seçimde, İbrahim Bey belediye başkanı seçildi (1925). 1928”de görevden ayrıldı. Bu görevi sırasında temizlik işleri ve şehrin aydınlatılması ile Halkevi binası ve evlendirme dairesi binasının 


yapımını gerçekleştirdi. Göreve başladığı yıllarda Kayseri'de elektrik olmadığından, sokak başlarına gaz lambaları astırarak şehri aydınlatma yoluna gitti. Bunun yetersiz kaldığını görünce, Kiçikapı'ya kurdurduğu jeneratörle şehrin bir bölümüne elektrik verilmesini sağladı. Kayseri ve civarı Elektrik T.A.Ş.’nin kuruluşuna belediye adına katıldı. Onun döneminde demiryolunun yapımı gerçekleşti. O yıllarda mahalle aralarında sağlık ve asayiş yönünde sorun yaratan fahişe kadınların belli bir yerde toplanmasına karar verildi (1927). Vali M. Fuat Tuksal'ın yardımı ile bu kadınlar önce Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkmaz sokaktaki bir evde toplandı. Bu evin, mahalle sakinlerini tedirgin etmesi üzerine genelev şehir dışında yaptırılan yeni binasına taşındı (1928). İbrahi Safa iyi bir öğrenim görmemiş olmasına rağmen ufku açık, çalışkan belediye başkanlarındandı. Hayırsever olarak Karakürkçü Mahallesi'nde kaldırılan mezarlığın yerine kendi adıyla anılan bir ilkokul yaptırdı. Safa İlkokulu olarak hizmet veren bu okulun yapımında mezarlıktaki taşlardan yararlanılmış ve Özel İdare de katkıda bulunmuştu. Safa Bey'in asıl mesleği tüccarlıktı, halı ticaretiyle de meşgul olmaktaydı. İbrahim Safa Bey Atatürk'ün Kayseri'yi ziyareti sırasında Atatürk'e hitaben bir şeyler söylemek istemiş, ancak kendisi rahat konuşan bir insan olmadığından konuşamamıştı. Atatürk'e ağzını göstererek “Burada yok ama (kalbini göstererek) her şey burada” dediği rivayet edilir. İyi bir eğitim görmemesine rağmen kendisini iyi yetiştirmiş, oldukça zeki ve çalışkan bir insandı. İbrahim Safa Bey, Milli Mücadele yılları ve başkanlığı döneminde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle halkın takdir ve sevgisini kazanmıştı. Nitekim hastalığı sırasında gönderilen özel bir uçakla Ankara'ya gitti ve tedavi oldu. Ayşe Hanımla evli lup sekiz çocuk babasıydı. 


Hacılarlı MUHİTTİN (1891—1938). Kayseri Hacılar'da doğdu. Babası Osman Bey, annesi Pembe Hanım'dır. İbrahim Safa Bey'in başkanlıktan ayrılmasından sonra Kayseri Belediye Başkanlığına atandı. İdadi (lise) mezunudur. 1928 yılında valilikte yazı işlerini yürütme görevinden belediye başkanlığına atandı. Soyadı Kanunu çıkınca “Gürbaz” soyadını aldı. Belediye başkanı olarak en önemli icraatı, İstasyon Caddesinde yaptığı kamulaştırmalardır. Vali?nin desteğini alarak, İstasyon Caddesi'ni genişletme projesinde kamulaştırılması gereken yerler arasında Kayseri eşrafına ait bazı konakların da bulunması ve buna eşraftan kimilerinin ciddi muhalefetine rağmen taviz vermeden devam etti. Uzunluk ve ağırlık ölçü aletlerinin hatasız, doğru ve dürüst çalışmasını kontrol eden “Ayar Memurluğu” adıyla bir birim oluşturdu. Kayseri ve Sivas arasındaki demiryolu da döneminde meydana gelen önemli gelişmelerdendir. Bu demiryoluyla Kayseri, Doğu ve Kuzey Anadolu'ya bağlandı. Sosyal ve ekonomik açıdan Kayseri'ye önemli getirileri olan bu yol 1930'dan itibaren işlemeye başladı. Kayseri Valisi Fuat Tuksal ile arasında İstasyon Caddesi'ndeki kamulaştırmalarla ilgili gerilim başkanın istifasıyla sonuçlandı (1930). Görevden ayrıldıktan sonra Malatya mektupçuluğuna tayin edildi. Maaşının tamamını almayacak kadar mütevazı, Ramazan'da sofrasını herkese açan ve hizmet etmekten zevk alan bir yapısı olduğu nakledilir. Zekiye Hanımla evli idi. 


Halil ÇİLSAL (1877-1942). Babası Arap binbaşı diye bilinen Mehmet Efendi, annesi Zeynep Hanımdır. Doğumu Trablusgarp”tır. Babası İhsan Çilsal Efendi idi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Düvenönü'ne giderken sağda bulunan ve günümüzde yıkılmış olan Yeni Otelin sahibiydi. Daha sonra; eski Başkanlardan Mehmet Çalık ile dünür oldular. “Adem Ağa” ismi ile maruf, Adem Çilsal ile de akraba idi. Muhittin Beyin istifasından sonra, meclis üyelerinden Halil Çilsal başkanlığa vekaleten getirildi (06. 07. 1930). Dört ay kadar bu görevde kaldı (17. 10. 1930). Eşleri, Necmiye 


ve Buşriye Hanımlardan beş çocuk babası idi. 


Necmettin FEYZİOĞLU (1887-1974). Kayseri'de doğdu. Babası Feyzi Bey, annesi Adviye Hanım'dır. İstanbul'da hukuk eğitimi gördü. İlk görevine Niğde Bidayet Mahkemesi azası olarak başladı. Kayseri'nin ilk günlük gazetesi olan ve cuma günleri hariç her gün yayımlanan Misâk-ı Milli gazetesinin imtiyaz sahibidir (1922). Kurtuluş Savaşının en sıkıntılı günlerinde çıkardığı bu gazeteyle toplumu aydınlatmayı amaçladı. Kayseri Lisesinde öğretmenlik yaparken hukuk, iktisat, 
sosyoloji ve felsefe derslerine girdi. Daha sonra dini ilimler öğretmenliği yaptı (1924-1926). 22 
Kasım 1930'dan, 21 Kasım 1932'ye ve 10 Ağustos 1939*dan 4 Ağustos 1942'ye kadar olmak üzere iki dönem Kayseri Belediye Başkanlığı yaptı. Necmettin Bey döneminde Belediyeler Kanunu yürürlüğe girdi (1930). Necmettin Feyzioğlu da bu yeni kanuna göre başkan seçildi (17.10.1930). 
Hukukçu olması, Belediyeler Kanunu ve ilgili mevzuatın ilk uygulamaya konduğu geçiş dönemi için bir avantaj oldu. Necmettin Feyzioğlu istifa ederek görevinden ayrıldı (02.02.1932). Yerine atama ile başkan olanlar, uzun bir süre bu görevi vekâleten yürüttüler. 9 Ağustos 1939 günü yapılan ve çekişmeli geçen seçimle yeniden başkanlığa getirilen Necmettin Feyzioğlu, bu görevi Valiliğin 09.08.1939 gün ve 2470 sayılı emriyle Faik Seler'den devraldı. Necmettin Feyzioğlu grubunun seçimi kazanmasında en büyük rolü Ahmet Hıfzı Gözübüyük (Avukat) oynamıştır. Büyük bir Ermeni topluluğu, Kazancılar çarşısından geçerek Atatürk anıtında saygı duruşunda bulundu. Daha sonra eski belediyenin bahçesinde bulunan sandıkta, Feyzioğlu lehine oy kullandılar. Bu olayı tertip eden Gözübüyük'ü, Feyzioğlu alnından öperek tebrik etti. İlk Belediye Başkanlığı dönemindeki yarım bıraktığı işleri tamamladı. Şehrin imar plânını yeniden yaptırma girişimini başlattı. Vali Şefik Soyer'in yardımıyla, bakanlık tarafından şehre mühendisler gönderildi. İncelemeler sonucunda imar plânında tadilât yapılması gerekliliği ortaya çıktı ve plân değiştirilerek şehir yeni bir çehre kazanmaya başladı. Yeni imar plânı bütçeye de yeni bir yük getirdi. Mezbaha sorunu çözümlendi. 
Kent, modern bir mezbahaya kavuştu. Bu dönemde imar plânına uygun olarak Hükümet Binası, Halkevi, Dikimevi, P.T.T, Tekel, Vali Konağı, Kız Enstitüsü yapılmaya başlanmıştı. Necmettin Feyzioğlu'nun ikinci başkanlık dönemi 04.08.1942 tarihine kadar sürdü. Bu tarihte istifa ederek görevden ayrıldı. Meclis Başkanlığına İbrahim Safa Bey seçilmişti. Bu dönemde belediyede çalışan mühendis ve doktor sayısının arttığı görülür. Feyzioğlu uzunca bir süre Kayseri İl Özel İdaresinin avukatlığını yaptı (1946-1952). Bu görevinden sonra emekli oldu (1952). Evli ve altı çocuk babasıydı. Necmettin Beyin, Serçeönü'ndeki (Bugün Sahabiyeye dahil oldu) evi günümüzde “Necmettin Feyzioğlu Kütüphanesi? olarak hizmet vermektedir. 


Ali Neşet KATIRCIOĞLU (1876-1953). Isparta'da doğdu. Babası Mehmet Efendi, annesi Zehra Hanımdır. Necmettin Feyzioğlu'nun istifası ile boşalan Kayseri Belediye Başkanlığına Kayseri mektupçularından Ali Neşet Katırcıoğlu vekâleten atandı (23.02.1933). Görevde kaldığı süre içerisinde belediye hizmetlerini normal yürütmeye çalıştı. Başka bir şehre vali olarak atanması nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldı (15.05.1933). Zehra Hanımla evli olup on iki çocuğu vardı. 


Seyfi Ekrem ÇETİNEL. Necmettin Feyzioğlu döneminde başkâtip olan Seyfi Ekrem Çetinel, Ali Neşet Katırcıoğlu'ndan boşalan başkanlığa vekaleten atandı (15.05.1933). Kısa bir süre sonra görevi Vali Nazmi Toker’e devretti (28.05.1933). 


Mehmet Nazmi TOKER (1875 - 1956). İstanbul?da doğdu. Ispartalı bir aileye mensuptur. Babası Mehmet Şevki, annesi Ayşe Hanımdır. 1895 yılında Harp Okulundan teğmen olarak mezun oldu. 
1915 yılında 62. Alay Komutanlığına tayin olunarak alayı ile birlikte I. Dünya Savaşına katıldı. 
Savaş sonrası İl Jandarma Alay Komutanlıklarında, Jandarma Mıntıka Müfettişliklerinde görev 


yaptı. Bir ara Dersim Mutasarrıflığı?'nda bulundu. 1927-1939 yılları arasında idarecilik kariyerinde sırasıyla 30 Mart 1927 tarihinde Diyarbakır Vali Vekilliğine, 28 Temmuz 1927 tarihinde Malatya 
Valiliğine, 27 Ocak 1930 tarihinde Ordu emrine alınarak Jandarma Genel Komutanlığına, 28 
Ağustos 1930 tarihinde Gaziantep Valiliğine, 25 Ağustos 1932 tarihinde Kayseri Valiliğine atandı. 
Necmettin Feyzioğlu'nun istifasından (02.02.1932) sonra belediye meclisi iyice karıştı. Bir kısım üyeler seçim yapılmasını isterken, diğer bir kısmı da Başkâtip Ekrem Seyfi Çetinel'in başkan olarak görevlendirilmesini istiyordu. Uzun süre vekâletle yürütülen başkanlık sorunu tam bir çıkmaza girdi. Bir türlü çözülemiyordu. CHP Parti Divanı da Çetinel'den yana ağırlığını koymuştu. Hatta Kayseri Milletvekili Reşit Özsoy, Çetinel'in görevlendirilmesi doğrultusunda parti görüşünü bir konuşmayla mecliste belirtmiş olmasına rağmen aksi görüşü savunanlar oldu. Bunlardan Yusuf Eken'in (Camgözün Hoca) ilginç bir konuşmasına tanık olmaktayız Tek parti döneminin şartlarında yapılan bu konuşmanın bir benzerine günümüzde rastlamak bile oldukça zor. Yusuf Eken; meclis üyeliğine gelen insanların millet iradesiyle geldiğini, meclis işlerinin nasıl yürütüleceğini bilen kişiler olduğunu belirterek başkanın seçimle gelmesi gerektiğini savunur. Karşılıklı konuşmalardan sonra, oylamaya geçilir ve Çetinel'in başkanlığa atanması ile ilgili önerge büyük bir çoğunlukla mecliste reddedilir. Bu sonuca sinirlenen milletvekili Reşit Özsoy, belediye meclisinin aldığı kararın oylanmamasını ve Toker'in başkanlığa atanmasını sağlar. İçişleri Bakanlığı'nın bu konu ile ilgili kararın metni şöyledir: “Dahiliye Vekaletince Belediye Başkanlığı'nın Valilerin uhdesine verilmesi uygun görülmüştür. Bu sebeple, belediye başkanlığı da ilin Valisi Nazmi Toker'in uhdesine verilmiştir.” Göreve geliş tarihi 28.05.1933 olup, Sivas Valiliği'ne tayini nedeniyle başkanlık görevinden ayrıldı (18.08.1936). TBMM VI. ve VII. Dönem Kayseri Milletvekilliği yaptı. Aldığı taltifler şunlardır. 1901 yılında 4. dereceden Mecidi Nişanı, 62. Alay Komutanı olarak Seddü’l-bahir Kerevizdere muharebesinden Harp Madalyası, 8 Kasım 1332 tarihinde Galiçya Harbi'nde “Mesbuk hidematı fevkalâdesine mebni” Avusturya-Macaristan İmparatorluğunca Muharebe Liyakat 
Madalyası, 1 Ocak 1333 tarihinde Alman imparatoru tarafından I. sınıf Demir Haç Madalyası, 21 
Mart 1333 tarihinde Alman İmparatoru tarafından 2. sınıf Demir Haç Nişanı, 31 Ekim 1333 
tarihinde “Muharebattaki hidemati fevkaladesinden” Muharebe gümüş Liyakat ve İmtiyaz Madalyaları, 18 Kasım 1334 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatoru tarafından 3. sınıf Demir Haç Nişanı. Fatma Hanımla evli olup çocukları yoktu. Eşinin genç yaşta ölümü üzerine, bir daha evlenmeyen Toker'in son yılları Ankara'da sıkıntılar içine geçti. Birlikte oturduğu Sivas'lı hizmetçisinin ölümü onun için ikinci bir yıkım oldu. Ankara Karanfil Sokak'ta bulunan ve bu gün Kızılay tarafından kullanılan binayı Kızılay'a bağışlayan Toker'in vasiyeti üzerine Isparta ve Kayseri'de adını taşıyan birer okul yaptırıldı. Ölmeden önce Cumhuriyet Meydanı civarına bir çeşme yaptırmıştı. Meydanın tanzimi sırasında bu çeşme Toptancı Hâline taşındı. Trafiğe engel oluyor düşüncesiyle bu çeşme belediyece yıktırıldı. 


Mustafa TOKSÖZ (1884-1963). Kayseri”de doğdu. Babası Numan Efendi annesi Alüse Hanımdır. 
Kayseri eşrafından, “Numan (Lömen) Ağanın Mustafa Çavuş” olarak da bilinen Toksöz, Nazmi Toker'in Sivas Valiliği'ne atanması üzerine Meclis kararı ile vekaleten başkanlığa getirildi (20.08.1936). Bu esnada Toksöz, hem meclis ve hem de encümen üyesiydi. Toksöz, uzun yıllar meclis ve encümen üyeliği yapmış olması nedeniyle belediye hizmetlerinin nasıl yapılacağını biliyor, halkla ilişkilerini iyi bir biçimde düzenliyordu. Yarım kalan işleri tamamlamaya çalıştı. İlk başkanlığı 40 gün sürdü ve görevi seçimle iş başına gelen Hayrullah Ürkün'e devretti (30.09.1936). 
Hayrullah Ürkün'ün istifasıyla boşalan başkanlığa vilayetin 16.04.1938 gün ve 1154 sayılı oluruyla yeniden atandı. Bu ikinci görevi 04.11.1938 tarihinde sona erdi. Toksöz ikinci döneminde Kale'nin 


etrafındaki hendekleri doldurarak buraları hizmete sundu. Ayrıca yol kenarlarına ağaç diktirerek şehre güzel bir görünüm vermeye çalıştı. İkbal Hanımla evli olup bir tane manevi evladı vardı. 


Hayrullah ÜRKÜN (1902-1974). Kayseri'de doğdu. Babası Hilmi Efendi, annesi Fatma Hanımdır. İdadi mezunudur. Belediye ve Umümi Meclis Azalığı, Kayseri Belediye ve Halkevi Başkanlığı, Kayseri Elektrik Anonim Şirketi Müdürlüğü, Çiftçilik, TBMM VII. Dönem Kayseri Milletvekilliği yaptı. Belediye Başkanlığını vekâleten yürüten Mustafa Toksöz'ün yerine Hayrullah Ürkün seçildi (30.09.1936). Aynı gün ve 2302 -1220 no'lu tezkere ile göreve başlayan Ürkün, daha önceleri de mecliste bulunduğundan, şehrin sorunlarına vakıf birisi idi. Ürkün döneminde su işlerine önem verildi ve bununla ilgili proje hazırlatıldı. İstasyon Caddesi'nin genişletilmesi ve düzenlemesi çalışması yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yaptırılan ve bugün yerinde kısmen Yeraltı çarşısı bulunan Şehir Kulübü, bu dönemde yapıldı. Modern bir biçimde inşa edilen ve Kayseri'nin sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmesinde önemli bir fonksiyon üstlenen bu bina, zemin katı yıkılıncaya kadar kulüp olarak hizmet verdi. Üst katı ise Şehir Oteli olarak işletilirdi. Demokrat Parti döneminde otel tahliye edildi ve burası partinin il binası olarak kullanıldı. Bina, 1960 yılında yıkıldı ve Cumhuriyet Meydanı'na katıldı. Ürkün'ün iki yıla yakın süren görevi, Vilayetin 16.04.1938 gün ve 1159 sayılı yazısı ve meclisin 15.04.1938 günlü kararı ile istifaen sona erdi. İstifaya esas olan kararın gerekçesi de: Tan Sineması'nın işletmesine ortak olması nedeniyle reisliğin sükut etmesidir. 
İstifasıyla boşalan başkanlığa Mustafa Toksöz atandı. Toksöz”ün atanmasıyla birlikte mecliste de bir çekişme başladı. Bir kısım üyeler Toksöz'ün çekilip yerine tekrar Hayrullah Ürkün'ün başkanlığa getirilmesini istiyorlardı. Nihayet, Vilayetin 04.11.1938 gün ve 1619 / 125450 sayılı olurlarıyla, başkanlığa vekâleten bakmak üzere onanan karar, Dâhiliye Vekaleti'nce2 28.12.1938 gün ve 14113 no'lu yazıları ile asaleten atamaya dönüştü. İkinci dönem başkanlığının 5. ayında iken meclis yeniden karıştı ve verilen güvensizlik önergesiyle Ürkün başkanlıktan düşürüldü. Başkanlığı, Şürâyi Devlet tarafından da fesh edildi. Ankara'da vefat etti. Firdevs Hanımla evli olup altı çocuk babası idi. 


Hasan Abdulhalim ERGUN (1884-1972) Serez'de doğdu. Babası Abdülcelil, annesi İsmet Hanımdır. Zonguldak'tan Kayseri'ye Sağlık Müdürü olarak atanan Ergun, başkanlık görevini vekâleten yürüten Emniyet Müdürü Nuri Güven'in başka ile atanması nedeni ile Vilayet'in 12.09.1942 gün ve 1243 sayılı oluruna istinaden Kayseri Belediye Başkanlığına vekaleten atandı. 
Ergun, 3 ay kadar kısa bir süre yürüttüğü bu görev esnasında daha çok sağlık hizmetlerine önem verdi. Başka tayini çıkması nedeniyle görevi devretti (01.11.1942). Hamdiye Hanımla evli olup bir çocuk babası idi. 


Rafet BİNGÖL. 1882'de, Diyarbakır'da doğdu. Babası Mustafa Efendi idi. Faik Seler'in ayrılması üzerine başkanlığa, o yıllarda Kayseri'de bulunan ve politikaya atılan Emekli Piyade Kıdemli Albay (Tuğbay) Rafet Bingöl, vekaleten atandı (04.03.1943). Asker kökenli olması nedeniyle disipline büyük önem verir, çalışanların uzayan saçlarını kestirirdi. Başkanlık görevini 45 gün kadar sürdüren Rafet Bingöl, ekmek kıtlığının sürdüğü buhranlı günlerde halkın tepkisine dayanamadı ve istifa ederek görevden ayrıldı (19.04.1943). 


Tacettin TACETTİNOĞLU (1896-1961). Belediye Başkanı Tacettin Efendi, Kayseri'de Tacettinoğlu soyundan, gelir. Babası Mehmet Efendi annesi Latife Hanımdır. Rafet Bingöl'ün istifasından sonra, belediye meclis üyelerinden Tacettin Tacettinoğlu vekaleten başkanlığa atandı (1943). Görev süresi yedi ay kadar sürdü. Hizmetleri normal şekilde yürüttü. Belediye meclisinde 


huzursuzluk ve tarafgirlik başladı. Bunun üzerine başkanlığa meclis dışından Emin Molu getirildi (05.02.1943) Başkan İbrahim Ergüven'in milletvekilliğine adaylığını koyması üzerine Vali Muavini Ekrem Bey kısa bir süre (16 gün) başkanlık görevini yürüttü. Buna meclis tepki gösterdi ve kendi içinden Tacettin Tacettinoğlu'nu başkan seçti (17. 04. 1950). Tacettin Tacettinoğlu bu görevi Osman Kavuncu'ya devretti (08.09.1950). Böylece kısa süreli de olsa iki kez başkanlık yapmış oldu. 
Firdevs Hanımla evli olup altı çocuk babası idi. 


Emin MOLU (1906 — 1954). Kayseri'de doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Kadıncık Hanımdır. Emin Molu, Tacettin Tacettinoğlu'nun vekâleten yürüttüğü başkanlığa meclisin dışından ve oy birliği ile seçildi (05.02.1943). Avrupa'da hukuk doktorası yapan Emin Molu, yeniliğe taraftar, çok bilgili, kültürlü, çalışkan ve zorluklardan yılmayan bir kişiliğe sahipti. Daha sonraları Belediye Başkanı olacak Osman Kavuncu, Molu'nun, “rahleyi tedrisinden” geçen birisi idi. Devamlı denetimlere çıkar, mevzuata aykırı işleri önlemeye çalışırdı. Kapalı yerlerde şapka ve palto ile oturulmasına izin vermezdi. Görgü kurallarına uyulmasını isterdi. Bu nedenle topluma açık, kapalı yerlerde palto ve şapkayla oturanları zabıta marifetiyle dışarı çıkarttırır ve buraları kısa süreli de olsa kapattırırdı. Emin Molu, düzenli bir kentleşmeden yanaydı. O güne kadar şehrin doğru dürüst bir imar plânı yoktu. Bu eksikliği gören Emin Molu, Alman Prof. Gustav Oelsner (Ösner, İTÜ) başkanlığında, Prof. Kemâl Ahmet Arü'ya şehrin imar plânını çizdirdi. Bakanlıkça onanan bu plân yeni bir nazım plân yapılana kadar uygulandı (1973). Ösner'in, şehrin doğuya doğru genişlemesi gerektiği önerisini, halkın bu yükü kaldıramayacağı gerekçesiyle meclis benimsemedi. 
Bunun üzerine Ösner, Ulu Cami'nin minaresinden şehrin çeşitli açılardan fotoğrafını çektirerek şehri dilimlere ayırdı. Eski eserleri koruyarak söz konusu imar plânını hazırlattı. Plan öngörüleri arasında, şehrin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren sanatkarları bir araya getirmek amacıyla, “Çipil?” denilen, bugün “Eski Sanayi”nin olduğu yerde bir “Küçük Sanayi Sitesi” de vardı. 
Öğrenimi nedeniyle askerliğini yapamayan Emin Molu görevdeyken askere alındı. Kayseri Tank Ayırma Deposu'nda askerlik görevini yaptı. Aynı zamanda başkanlık görevini de yürütüyordu. Bu iki görevi yürütmesinin aksaklıklara neden olacağı gerekçesiyle meclis istifasını istedi. Bunun üzerine görevden ayrıldı (12.06.1944). Serbest Avukat olarak hayatını Kayseri'de sürdüren Emin Molu, genç denecek yaşta vefat etti. Servet Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


Hüsamettin KARAKİMSELİ (1918-1955). Kayseri'de doğdu. Babası Yusuf Efendi, annesi Tenzile Hanımdı. o Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu idi. Çeşitli yerlerde Maiyet Memurluğu ve kaymakamlık yaptı. En verimli çağında hayata gözlerini yumdu. Emin Molu'nun istifası ile boşalan Belediye Başkanlığına, vilayete 14.06.1944 tarih ve 698 sayılı emri ile Maiyet Memuru Hüsamettin Karakimseli atandı. Yıllarca Belediye Meclis Üyeliği yapan Pilavcı Mesut Efendinin damadı olan Karakimseli, bir ay gibi kısa bir süre başkanlığa vekâlet etti. Başka bir ile atanması nedeniyle, görevi başkan yardımcısı İbrahim Kirazoğlu'na devretti (10.07.1944). Şerife Hanımla evli olup iki ççocuk babası idi. 


İbrahim KİRAZOĞLU (1919-1988). Kayseri'de doğdu. Babası Ahmet Efendi annesi Tenzile Hanımdı. Kayseri'nin köklü ailelerinden gelmekteydi. Belediye Başkanlığı'na vekâleten bakan Maiyet Memuru Hüsamettin Karakimseli'nin başka yere atanması ile boşalan başkanlığa, o tarihlerde başkan yardımcısı olan Kirazoğlu, vilayetin 10.07.1944 gün ve 459 sayılı yazılarıyla vekâleten atandı. İstifa ederek görevinden ayrıldı (12.02.1945). Kirazoğlu, 1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti Kayseri Milletvekili olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 darbesiyle kurulan Yassıada Mahkemesinde idam cezasına çarptırıldı. Hücresinde, idam sırasını beklerken, sesli, 


Kur'an okumasıyla dikkat çekti. Bu ceza Milli Birlik Komitesince müebbete çevrildi. Daha sonra affedildi. Siyasi hayatına Adalet Partisinde devam eden Kirazoğlu, Ekim 1975 Senato seçimlerinde Kayseri Senatörü oldu. Kayseri'de vefat etti. Türkân Hanımla evli olup iki çocuk babası idi. 


Mehmet Edip TARIM (1914 — 1971) Kayseri'de doğdu. Yusuf Efendi ile Fatma Hanımın oğludur. 
Doktor idi. İbrahim Kirazoğlu'nun istifasından sonra belediye başkanlığına vekaleten Edip Tarım atandı (12.02.1945). Kısa süren görevini, seçimle gelen Sait Koçak'a devretti (26.03.1945). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsüsü'nde Öğretim üyesi iken ölen Tarım, Kayseri'de toprağa verildi (1971). Şaziye Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


Sait KOÇAK (1908-1991). Kayseri Talas'ta doğdu. Babası emekli öğretmen Abdullah Bey, annesi Şerife Hanım'dır. Kayseri Lisesini bitirdi (1926). Mülkiyeden mezun oldu (1929). Tayin edildiğiAnkara (1929) ve nakledildiği Kayseri Vilayetleri Maiyet Memurluklarında stajını bitirdi. 
İstanbul Arnavutköy Nahiyesi Müdürlüğünde görevlendirildi. Kadıhanı (1932) ve Harran Kaymakamlığına (1937), Malatya (1937) ve Bursa (1940) Emniyet Müdürlüklerine, İstanbul 1. 
Şube Müdürlüğüne (1944), İstanbul Emniyet Müdür Muavinliğine (1944), Kayseri Belediye Başkanlığına (27 Şubat 1945) getirildi. Seçimle başkanlığa gelen Sait Koçak, bu göreve vilayetin 26.05.1945 gün ve 102-1005 sayılı “oluru” ile atandı. Görevine başladıktan sonra, Emin Molu döneminde yapılan imar plânının uygulanmasını ve bu amaca yönelik kadastro çalışmalarını başlattı. Halk Bankası şubesinin de açılmasını sağladı. Şehir içerisinde, İsmet Paşa Mahallesi ve çevresinde bulunan sucuk-pastırma imalâthanelerinden yayılan pis koku ve su halk sağlığını tehdit eder boyutlara varmıştı. Bu imalâthanelerin dağınık olması denetimleri de güçleştiriyordu. Bu iş yerlerinin bir yerde toplanması için Karpuzatan Mezbahanesi'ni yaptırdı. Böylece etlikçiler belirli bir yerde toplanmış oldu. Belediye Otobüs İşletmesi bu dönemde kuruldu. Ve ilk kez 8 tane otobüs alındı. Yetersiz ve gayri sıhhi olan şehir içme suyunun ıslahı için çalışmalar başlattı. Bu iş için Ankara'dan uzmanlar getirtti. Uzmanlar mevcut suyun o günkü ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayamayacağını bu nedenle yer altı sularından yaralanılması gerekliliğini tespit ettiler. Bununla ilgili ilk çalışmalara da Karpuzatan semtinden başlandı. 1946 seçimlerinde Demokrat Partililerin Belediye Meclise'ne girdi. Bu meclis Sait Koçak'ı yeniden başkan seçti. Yardımcılığına da Necmi Kalaç getirildi. Nazmi Toker zamanında yaptırılan Cumhuriyet Alanındaki Atatürk Anıtı alt kaidesi yeniden yaptırılarak imar plânında öngörülen yere nakledildi. Anıt kaidesi, belediye tarafından emanet usulüyle 19 bin liraya yaptırtıldı (1946). Bu kaidenin projesini eski belediye başkanlarından Tavlusunlu Mehmet Ali Efendi'nin torunu ve ülkemizin ilk kadın mimarı Profesör Dr. Cevat Leman Tomsu çizdi. Yüksek Mimar Müh. Selçuk Karakimseli'nin nezaretinde, Hasan Usta (Tavlusunlu) tarafından yapıldı. Atatürk Stadyumu'nun bir kısmı bu dönemde istimlâk edildi. Dağınık bir vaziyette olan şehir mezarlığının bir yerde toplanmasına yönelik çalışmalara başlandı. Şehir Mezarlığı'nın (Asri Mezarlık) bir kısmının istimlâki bu dönemde yapıldı. Başarılı bir çalışma sergileyen Sait Koçak, kendi isteği ile görevden ayrıldı (28.12.1946). Daha sonra İstanbul Belediyesi Başkan Vekilliği'ne atandı (1947). Daha sonra, Malatya valiliğine (1949), İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne (1950), İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu üyeliğine (1951), Dâhiliye Vekâleti Hukuk Müşavirliğine (1953) getirildi. Emekliliğe sevk edildi (1954). Altı yıla yakın serbest çalıştıktan sonra Milli Birlik Komitesi Hükümetince Balıkesir Valiliğine atandı (1960). Bu görevdeyken Danıştay üyeliğine (1960), Anayasa Mahkemesi üyeliğine (1965) seçildi. 
Son görevinden emekli oldu (1974). Zarife Hanımla evli olup bir çocuk babasıydı. 


Necmi KALAÇ. 1907'de Kayseri'de doğdu. Babası Mahmut Efendi, annesi Hatice Hanımdır. Sait Koçak'ın istifasıyla boşalan başkanlığa, vilayetin 28.12.1946 gün ve 1185 sayılı yazılarıyla, Kayseri başkan yardımcılığı görevini yürüten Necmi Kalaç, vekaleten atandı. 32 günlük kısa süren görev süresi oldu. Bu görevi, başkanlığa atanan İbrahim Ergüven'e devredip, başkan yardımcılığına döndü (01.02.1947). Daha uzun süre kaymakamlık yapan Necmi Kalaç, şehir eşrafından Halaçoğlu ailesindendir. Dürüst ve çalışkanlığı ile tanınan Kalaç, genç yaşta hayata veda etti ve Kayseri'de toprağa verildi. Büşra Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


İbrahim ERGÜVEN (1910-1980). Kayseri'de doğdu. Babası Ömer Bey, annesi Lütfiye Hanım'dır. Aslen hukukçudur. İstanbul'da hâkimlik yaparken Kayseri Belediye Meclisinin aldığı kararla Kayseri Belediye Başkanlığına getirildi (1947). Şehrin en ücra köşelerine kadar kaldırım döşeterek cadde ve sokakları çamur deryasından kurtardı. Atatürk Stadı'nın bulunduğu yerin büyük bir kısmı ile Şehir Mezarlığı'nın, yine bir kısmının istimlâki bu dönemde yapıldı. Ayrıca mezarlığın ön duvarı ile 200 kişilik Garipler Mezarlığı'nın yapımı Ergüven zamanındadır. Şehrin içme suyu sorununa da eğilen Ergüven, Ankara'dan görevlendirilen Mühendis Necip Suveren'in su membaları ile ilgili hazırladığı etüt ve projeyi meclise sundu. Sızırda akan suyun (Göksu Deresi, Sivas/Gemerek) imtiyazının (Kullanma Hakkı) Kayseri'ye verilmesine (1949) büyük katkıları oldu. 
Sızır Santralı Kayseri Belediyesi adına, İller Bankası tarafından yapıldı. 66 kv’lık enerji iletim hattı ile “Kayseri Trafol”e bağlandı. 1950 Genel Seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı oldu ve seçilemedi. Bu adaylık nedeniyle de başkanlık görevinden ayrıldı (31.03.1950). Daha sonra avukatlık yapmaya başladı. Halkın sevgi ve saygısını kazanan, oldukça saygın bir kişiliğe sahip Ergüven, Bursa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu (05.06.1980). Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Afife Hanımla evli olup iki çocuk babasıydı. 


Ekrem Mehmet GÖREN. 1906'da,Erzurum'da doğdu. Babası Behram Efendi, annesi Lütfiye Hanımdır. İbrahim Ergüven'in CHP’den milletvekilliği seçimlerinde aday olması nedeniyle boşalan başkanlığa Kayseri Vali Muavini Ekrem Mehmet Gören atandı (01.04.1950). Bu görevi meclis içerisinden seçilen Tacettin Tacettinoğlu'na devretti. Vali muavinliği görevine döndü (17.04.1950). 
İstanbul Vali yardımcılığı görevini sürdürürken emekli oldu. Huriye Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


Osman KAVUNCU (1918-1966). Kayseri'de doğdu. Mehmet Murat Efendi ile Ulviye Hanımın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de, yüksek tahsilini İstanbul'da Yüksek Ticaret Mektebi'nde yaptı. Bir ara Hava İkmal Bakım Merkezinde muhasebeci olarak çalıştı. Kayseri'de yayımlanan Doğru Yol Gazetesinde yazdı (1945). Seçimle belediye başkanlığına geldi (09.09.1950), başarılı ve örnek çalışmalara imza attı. 1950 yılında yapılan hem genel ve hem de yerel seçimlerde CHP büyük bir yenilgiye uğradı. Merkezi hükümeti de arkasına alan Kavuncu, bu çalışmalara diğer resmi kurumların katılımını da sağladı. İlk iş olarak cadde ve sokakları asfaltlamaya başladı. 
Eskiden Askeri Tavla olarak kullanılan yeri, önce oto tamirhaneleri olarak düzeltti. Daha sonra tamirhaneler “Sanayi Bölgesi” ne taşınınca burası “Hal” olarak hizmete açıldı. Küçük esnaf ve sanatkârı bir araya toplamak amacıyla gerçekleştirdiği “Sanayi Bölgesi”, türünün ilk örneklerindendi. Hızlı ve plânlı bir çalışma ile Cumhuriyet Mahallesi ve Sanayi Bölgesi'nin istimlâkini tamamladı. Sanayi Bölgesi'ni çok kısa zamanda faaliyete geçirdi. Esnafın taşınması için ilk önlem olarak, otobüs ücretleri düşük tutuldu (5 kuruş). Ve ayrıca çıraklardan ücret alınmadı. 
Hıfzıssıhha Kurulu'nu devreye soktu. Soba ve benzeri eşyaların taşımasını ruhsata bağladı. 
Encümen kararıyla direnenlerin elektrik ve sularını kestirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nin istimlâki ile 


semt sakinlerinin mağdur olmaması için Sahabiye Mahallesi'nden arsa ve bir miktar para verdi. 
Böylece evleri istimlâk edilenler mağdur edilmemeye çalışıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ortaya çıkan imar parsellerinin satılması birden bire gerçekleşmedi, uzun yıllar aldı. Cumhuriyet Mahallesi”nde belediyeye gelir getirmesi amacıyla Belediye İş Hanını yaptırdı. Bu hanın batısında bulunan Havuzlu Hanın yeri yeşil alandı. Şahap Sicimoğlu döneminde imara açıldı. Tabii, Emin Molu döneminde yapılan İmar Planında, asgari 15 m olan yolların, 10 m düşürülmesi de Kavuncu'nun ilk icraatları arasında yer aldı. Çevre Yolu'nun istimlâki; Sivas Caddesi ile Yoğunburç Caddesi'nin bir kısmı; Kiçikapı Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı; Düvenönü'nün bir kısmı ile İstanbul Caddesi'nin istimlâki bu dönemde gerçekleştirildi. Hunat Camisinin etrafını açtırdı. Bu sayede caminin ortaya çıkmasını sağladı. Şekerciler Çarşısını yıktırdı. Bahçe ve tarla halinde bulunan Sahabiye, Fatih, Aydınlık Evler ile Esenyurt'un büyük bir kısmı ile bazı semtlerin imarı bu döneme rastlar. Kayseri-Hacılar yolunun yapım çalışmalarına da bu dönemde başlanıldı. 
Kavuncu'nun önemli hizmetlerinden birisi de, hazırlıkları ve kamulaştırılması daha önce başlayan şehir mezarlığının (Asri Mezarlık) hizmete açılması oldu. 1950 yılına kadar ölüler, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mezarlıklara gömülürdü. Kamulaştırma çalışmaları daha önce başlayan Şehir Mezarlığı düzenleme işini de belediye Başhekimi Dr. Arif Akşehirlioğlu'na bıraktı. Bu dönemde Battalgazi Mahallesi yakınlarında bulunan Hristiyan Mezarlığı da yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu. Ayrıca, İyiler Mezarlığı karşısındaki alan Şehir Fidanlığı olarak kullanılmaktayken sonra imara açıldı. Bu fidanlığa belediye Kimyager'i Hayri Bakioğlu'nun çok emeği geçti. Çalışmalarına daha önce başlanan ve şehrimiz için çok önemli olan içme suyu ile ilgili sorunun kökünden halledilmesi bu döneme rastlar. Kavuncu, Gültepe semtinde modern bir su deposu yaptırdı. Bu depoya gözlerden kapalı borularla sular getirildi ve bu depodan da yine kapalı borularla şehre su dağıtımı yapıldı. Font borularla toplanan ve dağıtımı yapılan temiz içme suyu şehrin en ücra köşelerine ulaştı. Şebeke yapımı esnasında kent içi bir şantiyeye dönüşmüştü (1955). Su şebekesinin açılışı, Kayseri Şeker Fabrikası'nın açılışına denk geldi ve merasimde Başbakan Adnan Menderes de hazır bulundu. Kavuncu'nun sanayi hizmetlerine de katkısı görülmektedir. Şeker fabrikası ile özel sektöre ait Orta Anadolu Mensucat Fabrikası ve Birlik Mensucat Fabrikaları'nın kurulması için gayret gösterdi ve yardımcı oldu. İki kez başkan seçilen (09.09.1950 - 07.11.1954 / 07.11.1954 - 17.09.1957) Kavuncu, 1957 yılı Genel seçimlerinde Demokrat Parti'den Kayseri Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bu nedenle başkanlık görevinden ayrıldı (17.09.1957). 27 Mayıs Darbesi'nde tutuklandı Yassıada'da yargılandı. Daha sonra Kayseri Cezaevi'ne nakledildi. Hapishane çıkışı serbest çalışmaya başlayan Kavuncu, İttihadı Milli Sigorta Şirketi'nin Kayseri şubesini açtı. 
Zamanın Valisi Nazım Günesen, eşiyle birlikte makam arabasıyla dolaşırken, Kavuncu tarafından durduruldu; “makam arabasının özel hizmetlerde kullanılamayacağı” uyarısına muhatap oldu. 
Bunun üzerine valinin eşi arabadan indi ve vali de tepki göstermedi. Kavuncu, bu çıkışı ile ünlendi. 
Yazarlığı, sanatçılığı yanında siyasi ağırlığı da olan bir insandı. Vücudundaki arıza nedeniyle “Kambur!” lakabıyla da anıldı. Kayseri'de vefat etti. 


Şahap SİCİMOĞLU (1333 — 1983). Burhan Efendi ile Ayşe Hanımın oğlu idi. Kayseri'de doğdu. 
Meclis, Osman Kavuncu'nun milletvekili seçilmesiyle boşalan başkanlığa, oy birliği ile Şahap Sicimoğlu'nu getirdi (18.11.1957). İnşaat mühendisi olan Sicimoğlu, başkan olmadan önce müteahhitlik yapıyordu. Şahap Bey, ilk iş olarak Talas Caddesinin iki tarafındaki evleri istimlâk ederek bu yolu bulvara dönüştürdü. Bu esnada Seyyid Burhanettin Mezarlığının bir kısmını da yola kattı. Sivas Caddesi üzerindeki evlerin büyük bir kısmını istimlâk etti, caddeyi genişletti, burasını da bulvara dönüştürdü. Yine burasının sağına soluna bir kısmı belediyeye ve bir kısmı da kooperatiflere ait olmak üzere beş katlı evler yaptırttı. Belediye'ye ait daireleri mübadele yoluyla 


evleri istimlâk edilenlere verdi. Bu istimlâk nedeniyle de Halaçoğlu Mahallesi ortadan kalktı. 
Halaçoğlu Mahallesinin bir kısmı Muammer Bey bir kısmı da Kalpaklıoğlu Mahallesine katıldı. 
Şimdi bu mahaller de sırasıyla Sahabiye ve Hunat Mahallelerine dahil oldu. Caddenin açılmasına engel teşkil eden Askeri Hastanenin bir kısmı ile toptancı hâlinin Orduevi'ne bakan dükkânlarının yarısını yıktırttı. Hastane koğuşlarının istimlâkinden elde edilen para ile Orduevi'nin yapımına katkıda bulunuldu. Lale Camiinin etrafındaki evleri istimlâk etti. Bu sayede caminin etrafı açıldı. 
Evleri istimlâk edilenlerin bir kısmına Hürriyet Mahallesinden arsa, bir kısmına da Sivas Caddesi'ndeki bloklardan daire verdi. Cumhuriyet Meydanı ile Kazancılar arasında bulunan dükkânları istimlâk ederek bu günkü alanın oluşmasını sağladı. Cami Kebir Mahallesi'nin Düvenönü'ne bakan kısmı ile, Küçük Mustafa Mahallesinin bir kısmını istimlâk etti. Hatıroğlu Camii'nin önünden geçen dar sokak da istimlâk sonucunda cadde haline getirildi. Yapılan bu istimlâklerde mal sahiplerine Sahabiye ve Fatih mahallelerinde yaptırılan bloklardan ev verildi. Bu sayede insanların mağduriyetleri giderildi. Sicimoğlu'nun önemli hizmetlerinden birisi de Kavuncu döneminde istimlâki tamamlanan çevre yolunun düzenleme çalışmaları bitirilip hizmete açılmasıdır. 
Yolun yapımını Karayolları gerçekleştirdi. Yollar için gerekli olan parke taşlarının taşıma işi bir müteahhide verilmişti. Belediye ocaklarından taşınacak beher taş için 9 kuruş ödenecekti. Bu esnada şehirde görevli bulunan Ulaştırma Albay Nuri Bingöl, parke taşlarını 3 kuruşa taşımayı üstlenince müteahhitle olan anlaşma fesh edildi ve bu taşlar askeri araçlarla taşındı. Nuri Bingöl'ün amacı, belediyeye bir katkıda bulunmak ve hem de Anatamir Fabrikası'nın hizmet binalarının bir kısmına kaynak sağlamaktı. İstimlâk edilen binalardan çıkan taşlar satılıyor ve bundan elde edilen gelir, zamanın Zabıta Komiseri Hacı Ali Bıllıkçı tarafından imza karşılığı Nuri Bingöl'e veriliyordu. 
Bu uygulama hem pratikti ve hem de belediyeye bir gelir sağlıyordu. Ama yasalara uygun değildi. 
Çünkü enkazların satışı encümen huzurunda yapılır ve elde edilen para belediyeye gelir kaydedilirdi. Bu gelirler de yine encümen kararıyla sarf edilirdi. Sicimoğlu döneminde İmar, İktisat ve Zabıta Müdürlüğü gibi yeni kadrolar oluşturuldu. Sicimoğlu Şükrüye Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. 


Mehmet ÖZATEŞ. 1920'de Kayseri'de doğdu. Babası Salih Efendi, annesi Firdevs Hanımdır. 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Önce avukatlık sonra noterlik yaptı. Kayseri'nin ilk eczacılarından Hazım Gönen'in damadı idi. Şahap Sicimoğlu'nun istifa ederek başkanlıktan ayrılmasından sonra başkanlığa kısa bir süre, Meclis üyesi Rıfat Gönen vekâlet etti (27.07.1959, 29.09.1959). Daha sonra meclis Mehmet Özateş'in başkan olmasını istedi. Özateş istememesine rağmen başkanlığı kabul etmek zorunda kaldı (29.09.1959). Mevcut meclis üyeleri ile çalışan Özateş, istimlâk çalışmalarına devam etti. Hizmet süresi bütçe ve program çalışmalarıyla geçti. 
Faaliyete başlayacağı sırada 27 Mayıs 1960 askeri darbesi oldu. Bunun üzerine istifa ederek görevden ayrıldı (28.05.1960). Emel Hanımla evli olup dört çocuk babası idi. 


Bedri DEMİRCİOĞLU. 1927'de İstanbul'da doğdu. Babası Ahmet Efendi, annesi Fatma Hanımdır. 27 Mayıs 1960'da ordu ülke yönetimine el koyduğunda Hava İkmal Bakım Merkezi'nde görevli olan Bedri Demircioğlu, Kayseri Belediye başkanlığı görevini de yürütmeye başladı. 
Yardımcılığına da emekli Binbaşı İbrahim Gökyener getirildi (06.07.1960). Otobüs İşletme Müdürlüğü'ne emekli bir yüzbaşı, Fen İşleri Müdürlüğü'ne emekli bir albay bakıyordu. Sonradan Muhasebe Müdürlüğü'ne emekli bir binbaşı getirildi. Demircioğlu, daire müdürlerinden oluşan encümenle görevini yürütmeye çalıştı. Bir süre sonra Ankara'ya çağrılan Demircioğlu, emekliye ayrılıp, bir daha Kayseri'ye dönmedi. Bu nedenle başkanlıktan ayrılmış oldu (06.07.1960) 


Selahattin KAPTAN (1907-1962) Kurmay Albay Bedri Demircioğlu'nun ayrılmasından sonra vali ve belediye başkanlığına Tümgeneral Selahattin Kaptan atandı (13.08.1960). Kısa bir süre görevde kalan Kaptan, belediye işleri ile pek ilgilenmedi. Bu işleri daha çok başkan yardımcısı yürütüyordu. 
Başka yere atanması sonunda görevi, Kayseri Valiliğine atanan Sedat Tolga'ya devretti (08.09.1960). Askeri yönetim belediye üzerindeki ağırlığını iyice hissettiriyordu. Nitekim Kurmay Albay Nihat Günaşan sık sık belediyeye gelir ve yetkililerden bilgi alırdı. 


Sedat TOLGA. İlkokul Öğretmenliğinden emekli Mehmed Emin Efendi ile Emine Eribe Hanımın oğludur. 1919'da Serez (Yunanistan)'de doğdu. 1937'de Kastamonu Lisesini pekiyi derecede bitirdi. 
S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, Mayıs 1941'de Ankara Vilayeti Maiyet Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. Eylül 1941'de Edirne Vilayeti Maiyet Memurluğuna nakledildi. Ekim 1941'de silah altına alındı; Mayıs 1944'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi; aynı tarihte tayin edildiği Eskişehir Maiyet Memurluğunda; Alpu Nahiyesi Müdürlüğünde; Seyyid Gazi, Sivrihisar Kaymakam Vekilliklerinde stajını tamamladıktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. 1946'da Pazar (31.12.1946- 22.09.1948), 1947'de Ardanuç kaymakamlıklarına; 1948'de Mülkiye Müfettişliğine; 1950'de Emniyet Genel Müdirliği 1. Şube Müdürlüğüne; 1952'de 2. defa Mülkiye Müfettişliğine; 1953'de Ankara Vali Muavinliğine; 1956'da Niğde Valiliği (kısa bir süre), Ağustos 1957'de Hatay Vali Vekilliğine; Ekim 1957'de 2. defa Ankara Vali Muavinliğine; 6 Haziran 1960'da Kayseri Valiliği ve Belediye Başkanlığı (13.06.1960-23.10.1962) yaptı. 27 Mayıs 1960 Askeri Yönetimi daha önce atadığı askeri personeli yavaş yavaş belediye bünyesinden almaya başladı. Bunlar yerini sivillere bıraktı. Bu sırada valilik görevini yürüten Sedat Tolga aynı zamanda belediye başkanlığı görevini de üstlendi (10.09.1960) Uzun yıllar mülkiye müfettişliği görevinde bulunan Tolga, belediye mevzuatına hâkimdi. Encümen toplantılarına katılarak üyelerinin görüşlerini alır, belediye hizmetlerini aksatmadan yürütmeye çalışırdı. Bu davranışından hem halk ve hem de belediye personeli memnundu. Tolga döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten emekli Binbaşı İbrahim Gökyener, itfaiye bünyesinde bando teşkilatını kurdu. Bandonun araç-gereç ihtiyacını karşıladı. Bir bando hocasının nezaretinde başlayan bu çalışmalar günümüzde de başarılı bir şekilde devam etmektedir. Cumhuriyet Meydanında bulunan eski belediye binası ile şehir kulübünü yıktırıp alanı yeniden düzenledi. Kale burçlarına ışıklı bir Atatürk resmi yaptırdı, bir top yerleştirdi. Daha sonra kaldırıldı. Başka bir ile vali olarak atanması nedeniyle başkanlığı bıraktı (10.10.1962). Ocak 1962'de İçişleri Bakanlığı Tedkik Kurulu Başkanlığına; 1963'de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığına; Şubat 1968'de İçişleri Bakanlığı Merkez Valiliğine atanıp yükseltildi. 09.07.1971- 30.07.1975 tarihleri arasında Bursa Valiliği yaptı. 1973'te Bursa Valisi iken Kayseri'den CHP milletvekili adayı oldu. 29 yaşında iken evlendi; bir kızı vardır. Almanca ve Fransızca'dan Devlet lisan imtihanı vermiştir. Mülkiyeliler Birliği ile Türk İdareciler Derneği üyesidir. 


Kazım ATAKUL (1909-1970). Elazığ/Arapkir'de doğdu. Edirne Lisesi Fen Bölümünü bitirdi (1927-1928). Beypazarı hususi muhasebe memuru adayı olarak göreve başladı (1932). Delice Nahiyesine müdür olarak atandı (1934). Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu (1935). Bünyan (1938), Yüksekova (1940-1941), Kızıltepe (1942), Söke (1943-1944), Osmaniye (1946), Ereğli (1948), Aksaray (1951-1952), Taşköprü (1953) Kaymakamlıkların da bulundu. Kayseri ve Elazığ Vilayetlerinde vali muavinliği yaptı (1953-1955). Bu yıllara takiben Kayseri (1955) ve Erzincan Valiliğine tayin edildi (1957). Bu görevlerin ardından Maraş Valiliği (1959-1961) ve Ağrı Vali Vekilliği yaptı (26.06.1961 — 03.07.1962). Daha sonra tekrar Kayseri Valisi olarak görevlendirildi (1962). Kayseri Valisi olarak görev yaptığı sırada Kayseri Belediye Başkanlığını da yürüten Atakul, 


belediye başkanlığı görevini daha sonra seçimle Kayseri Belediye Başkanlığına gelen Mehmet Çalık'a devretti. Daha önce de Kayseri Valiliği yaptığı için (1955-1957) Kayseri'yi iyi tanıyan Atakul Belediye Başkanlığı sürecinde (20 Ekim 1962-20 Eylül 1963) bugünkü Zeynel Abidin'e ait olan türbenin yanındaki İl Halk Kütüphanesinin hizmete açılmasını sağladı (Bu kütüphane 1990'lı yıllarda Kayseri Belediyesinin yeni imar planına uygun olarak yaptığı çevre düzenlemesi sırasında yıkıldı). Emekli olduktan sonra Cumhuriyetçi Köylü Partisinden Kayseri milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. ‘50 Ünlü Vali; Meşhur Valiler? kitabının yazar kadrosu içinde yer aldı. Atakul, daha önce de Kayseri Valiliği yapmıştı (1955-1957). Bu nedenle Kayseri'yi iyi tanıyordu. Yapılan hizmetlerin içinde eski Hâl binası karşısındaki İl Halk Kütüphanesi'nin yapımı sayılabilir. Bunun dışında, şimdi Hunat Mahallesine'ne dahil olan Gavremoğlu Mahallesi'nde bir kaç ev istimlâk edildi. Görevini Mehmet Çalık'a devreden (20.09.1963) Atakul, bir süre valilik görevini sürdürdü ve emekliye ayrıldıktan sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden (CKMP) milletvekili Kayseri adayı oldu. Fakat seçilemedi. Makbule Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


Mehmet ÇALIK (1912-1976). Emin Efendi ile Şerife Hanımın oğludur. Kayseri'de doğdu. İmam Sultan Medresesi'nden sonra tahsilini Kayseri Lisesi'nde tamamladı (1932-1933). Genç yaşta kardeşleriyle birlikte ticaret hayatına atıldı. Kurdukları kolektif şirketin feshi ile ticaret hayatından çekildi (1972). İnanılmaz derecede zeki adamdı. Bir avukattan daha güzel yasa maddelerini irdeler, yorum yapardı. İmar mevzuatına hakimdi. 1946 yılında Demokrat Parti'nin (DP) kuruluşunda aktif görev aldı. Bu görevini 1960 yılına kadar çeşitli kademelerde sürdürdü. 27 Mayıs 1960'da nezarete alındı ve 77 gün tutuklu kaldı. İsnat edilen suçlamaların gerçek olmadığı ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Bu soruşturma esnasında gayri meşru edindiği bir servete rastlanmadı. Taşınır ve taşınmaz malları üzerine konan tedbirler kaldırıldı. Adalet Partisi'nin (AP) kuruluş çalışmalarında da bulundu. İki dönem başarılı bir başkanlık görevini sürdüren (20.09.1963-02.06.1968/02.06.1968- 09.11.1973) Çalık'ın üçüncü dönem adaylığı, parti içi anlaşmazlıklar nedeniyle, gerçekleşemedi. 
İhtilâl yönetiminin ardından seçimle iş başına gelen (20.09.1963) Çalık, zor durumda olan bir belediye devraldı. Belediyeden alacağı olan çok kişi, belediye mallarına haciz koydurmaya; esnaf alacaklarını bahane edip belediyeye mal vermemeye başladı. Bu nedenle hizmeti yürütmek oldukça zorlaştı, araç ve gereçler çalışamaz bir duruma geldi. Önce belediyeden alacaklılarla görüştü, mallar üzerine konan hacizlerin kaldırılmasını sağladı. Yeni gelir kaynakları temin etti, istimlâklere hız verdi. Başkanlığının ilk günlerinde farklı bir istimlâk uygulaması başlattı. Taşınmazları istimlâk edilenlere gurup halinde yeterli bir imâr parseli veriyor ve bunların mağduriyetlerini gideriyordu. 
Ayrıca Çalık, istimlâk edilen taşınmaz mal sahiplerine hazır daire verme ve bunları borçlandırma uygulamasını da devam ettirdi. Çalık'ın önemli hizmetlerinden birisi, şehri bir kanalizasyona kavuşturması oldu. Belediye imkânları ile gerçekleştirilen bu hizmete çok insan “yeterli meyil yok vs.” gerekçesi ile karşı çıktı. Bu olay günlerce kamuoyunda tartışıldı. Gereksiz görülen ve hatta “alay” konusu yapılan kanalizasyon yapımına kimse engel olamadı. O yıllara kadar, hamam ayaklarının tıkanarak çalışmaz hale gelmesi, çeşmelerden akan suların açık mekânlarda toplanması, insan pisliklerinin fosseptik denilen çukurlarda birikmesi vs. sonucunda kuyulara karışan sular, halk sağlığını tehdit eder bir vaziyette idi. Dolan bu fosseptiklerin tenekelerle ya da vidanjörlerle boşaltılması esnasında pis bir koku yayılır, etraf pislik içinde kalırdı. Ayrıca hamam ayakları yani 
hamamlarda oluşan pis suların tahliyesi başlı başına bir sorun olurdu. Mevzuat gereği nüfusu 100 
bini aşan yerleşim yerlerinin su şebekelerini devletin yapması gerekiyordu. İller Bankası tarafından yapılan etütlere göre isale hatları ile şehir içme suyu şebekeleri için 40 milyon lira harcanması gerekiyordu. Devletin bürokratik engellemeleriyle bu işin gecikeceği ve halkın da bu gecikmeye tahammülü olmadığı gerekçesiyle su şebekesi işini yine kanalizasyonda olduğu gibi belediye kendi 


imkânlarıyla üstlendi. “Gâvur Harmanları” (Germiraltı) diye bilinen bölgede çıkarılan sular ana şebekeye bağlandı. Böylece kapasite iki katına çıkarılmış oldu. Aşağı yukarı her gün sabahın erken saatlerinde elma ağacından elde ettiği meşhur “çatallı çubuğu” ile su kaynakları arardı. Bu çubuktaki sır, günlerce konuşulur, tartışılır bir hâl almıştı. Çalık'in önemli hizmetlerinde birisi de; Garip Çorak bölgesinde 160 dönüme yakın arazinin kamulaştırılması sonucu açılan Anadolu Fuarı'dır. Günümüzde (2019), spor, sanat, kültür ve bir mesire alanı olarak hizmet veren eski Anadolu fuarı alanı 750 bin m2'ye çıkartıldı. 10 Temmuz 1967 tarihinde, dönemin Ticaret Bakanı Ahmet Tükel tarafından açılışı yapılan Kayseri Anadolu Fuarı uzun yıllar Kayseri ve mücavirinin ekonomisi ve sosyal yaşamına hizmet verdi. Daha sonraları bir panayır görüntüsü andırmaya başlayan bu Fuar 1997 yılında Şükrü Karatepe döneminde kapatıldı. Yeniden düzenleme yapılmaya başlandı. Daha sonra Mehmet Özhaseki döneminde yapılan köklü ilaveler ve değişikliklerle bugünkü halini aldı. Günümüzde, “Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi” olarak anılmaktadır. Halk sağlığını tehdit eden, pis bir görüntü veren temizlik hizmetlerinde köklü çözümler getirildi. Bu hizmetler ilkel arabalarla yapılır, toplanan çöpler şehrin çeşitli yerlerine dökülürdü. Çalık bu arabaları kaldırıp, yerlerine motorlu araçları hizmete soktu. Dar sokaklara girebilmesi için küçük arabalar satın alındı. Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunu genişletti. Çöplerin bir yerde toplanıp depolanması amacına yönelik Eskişehir Battalaltı sırtlarında çöp depolama tesisleri kurdu. O yıllarda şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüsleri yetersiz kalmakta idi. Arızalanan araçların bakımı ise sanayide yapılmaktaydı. İlk aşamada 55 adet otobüs aldı, halkın hizmetine sundu. Ayrıca Belediye Otobüs Tamirhanesini yaptırdı. İtfaiye hizmetlerinde kullanılan araçları hem sayı olarak hem de nitelik olarak artırdı. Bu gün Hacısaki Mahallesi'nde bulunan itfaiye binasını yaptırttı. Talas Caddesi üzerinde, Komando Taburu girişine kurduğu asfalt şantiyesi ile şehrin asfaltlanması için önemli bir adım atmış oldu. Daha sonraları bu şantiye kapandı ve Niyazi Bahçecioğlu döneminde yapılan daha modem tesisle bu hizmet yürütülmeye başlandı. 1968 yerel seçimlerinde ezici bir çoğunlukla yeniden başkan seçilen (02.06.1968) Çalık, çalışmalarına devam etti. Özellikle Kiçikapu, Cami-i Kebir, Küçük Mustafa, Gavremoğlu, Yanıkoğlu, Serçeönü, Dilâverpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinin geri kalan kısmında istimlâk çalışmalarını hızlandırdı. Birçok cami, kümbet ve türbenin etrafını açarak bu eserlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu ve benzeri çalışmaları belediye imkânları ile yapan Çalık, hükümetten yasal gelirler dışında para talebinde pek bulunmadı. 
Çalık'ın sosyal amaçlı önemli eserlerinden birisi de Karpuzatan mevkiinde, Erkilet yolu üzerinde yapılan Huzurevi'dir. Geniş bir alan üzerine kurulan bu sıcak yuvada yüzlerce kimsesiz ve yoksul kişi barınmaktadır. O günün şartlarında oldukça güzel olan bu tesisin yerine, Mehmet Özhaseki döneminde, hayırseverlerin (Gazioğlu, Özderici ve Koyuncu aileleri) katkılarıyla oldukça modern bir “Huzurevi” yaptırtıldı. Ankara'da vefat etti. Merzuka Hanımla evli olup beş çocuk babası idi. 


Niyazi BAHÇECİOĞLU (1933-2013). Kayseri'de doğdu. Babası İbrahim Efendi, annesi Fikriye Hanımdır. İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden (Maçka) İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Bir süre Karayollarında mühendis olarak çalıştı. Daha sonra müteahhitlik yaptı. Kayserispor Kulübü Başkanlığı yaptı. 1973 yerel seçimlerinde Başkan Mehmet Çalık, bazı AP İl yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce bağımsız olarak adaylığını koydu. Sonuçta oyu bölünen AP seçimi kaybetti. 
CHP adayı Bahçecioğlu kazandı. Böylece 23 yıl süreyle sağ görüşlü belediye başkanlarının yönettiği belediyeyi, sosyal demokrat görüşlü CHP kazanmıştı. Bu dönemde rutin işler dışında önemli bir projeye imza atamadı (1973-1977, 1977-1980). 1994 yerel seçiminde (23.03.1994), SHP'den aday oldu ama kazanamadı. Görevi, Şükrü Karatepe'ye (RP) devretti. Zaten, sağlık durumu da buna elvermiyordu. Kalp rahatsızlığı vardı. By-Pass olmuştu. Erciyes Üniversitesi 


Hastanesi'nde hayata veda etti. Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Zöhre Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. 


Fevzi YETKİNER (1928 — 1992). Malatya'da doğdu. Hasan Efendi ile Sıdıka Hanımın oğludur. 
1951 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1957 ile 1959 yılları 
arasında Arapgir ve 1964 ile 1967 yılları arasında Ünye kaymakamlıkları ile 1975 ile 1978 yılları 
arasında Hatay, 1980 ile 1983 yılları arasında Kayseri, 1983 ile 1985 yılları arasında Erzurum, 1985 
ile 1988 yılları arasında Balıkesir ve 1988 ile 1989 yılları arasında Adana valilikleri yaptı. 12 Eylül 
1980 askeri yönetimi Belediye Meclisleri'ni feshetti. Başkanları görevden aldı (25.09.1980). O 
sırada başkanlık görevini yürüten Niyazi Bahçecioğlu'nun yerine Fevzi Yetkiner, vekâleten atandı (25.09.1980). Mülkiye mezunu (1951) ve çeşitli yörelerde kaymakamlık ve valilik yapan Yetkiner, başkanlık görevini, bu göreve vekâleten atanan Yalçın Besceli'ye devretti (09.03.1983). Görevi esnasında belediye hizmetlerini aksatmamaya çalışan Yetkiner, 30 yılı aşkın sebze-meyve pazarı ve diğer eşyanın satışı amacıyla kullanılan Kaleiçini Bakanlığın emri ile boşalttı (1981). Bu dönemde Semt Pazarları Yönetmeliği çıkartılarak semt pazarları ihdas edildi. Niyazi Bahçecioğlu döneminde yapımına başlanan Büyükşehir hizmet binasının (Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu bina) birinci kısmı hizmete açılarak (1982) belediye hizmetleri buradan yürütülmeye başlandı. Kısa bir süre sonra da eski bina (Kiçikapı'da bulunan) tamamen boşaltıldı. Eski binaya, Elektrik Şirketi'ni devralan TEK (TEDAŞ), “Kısmen de olsa bu binada elektrik ileri yürütülüyor.” gerekçesi ile el koydu. Zira, iki bina vardı yan yana. Doğu tarafındaki şirkete aitti. Belediye'ye ait binanın zemin ve bodrum katını şirket kullanıyordu. Bu nedenle, tamamına el koydular. Daha sonra, belediye hukuk servisi işin üstüne gitmedi. O nedenle Belediye mülkten oldu. Bu zoraki devire sıkı yönetim ile Yetkiner'in aynı zamanda valilik görevini de yürütüyor olması kolaylık sağladı. Yine benzer şekilde %72 hissesi Kayseri Belediyesi'ne ait olan Elektrik Şirketi'nin “İmtiyaz Hakkı” imtiyaz süresinin bitip-bitmediği konusu Danıştay'da inceleme aşamasında iken idari bir kararla ve sıkı yönetimin emri ile bu dönemde, TEK'e (TEDAŞ) devredildi. Buna, elektriği daha ucuza alabilecekleri zannıyla bazı iş adamları ve sanayiciler de el altından destek verdiler. Müzeyyen Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. “Merhum Özal'ın başbakanlığının ilk aylarıydı; Türkiye, henüz demokrasinin kıyısında ürkek adımlarla dolaşıyordu. Tam o dönemde Erzurum Valisi merhum Fevzi Yetkiner'di. 
Sert ve tavizsiz bir yönetim anlayışına sahipti. Bu sebeple de mahiyeti O'nu elli metre uzakta gördü mü istikamet değiştirirdi. İşte o Fevzi Yetkiner, birgün Pasinler'deki bir tören için araç konvoyu ile seyrederken, Nenehatun Köyü önünde konvoyu durdurdu. Biz gazeteciler arkalarda olduğumuzdan olup bitenleri ancak sonradan öğrenebildik. Olay şuydu: Dönemin 9. Kolordu Komutanı'nın aracı konvoydan kopup tüm araçları sollayarak en öne geçiyor; yani Vali Bey'i arkasına alıyor. Bu duruma sinirlenen Yetkiner, şoförüne, "derhal şu aracı geç ve önünde dur" talimatını veriyor. Kısa sürede Vali Bey'in talimatı yerine getiriliyor, ancak bu kez de Kolordu Komutanı olup bitenlere bir anlam veremiyor, hatta tepki gösteriyor. Aracından inen Vali Yetkiner, Paşa'ya sert bir üslupla, "Paşa...Paşa... Ben Vali'yim yani bayrak taşıyorum. Bu şehrin en üst yöneticisiyim. Benim 
arkamdan geleceksin" diyor.” Onur Sağsöz. Erzurum Valisine de bu tavır yakışır. 29 Temmuz 2011 


Yalçın BESCELİ. 1940'ta, Kayseri'de doğdu. Babası Ömer Efendi, annesi Hatice Hanımdır. 
İTÜ'den Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Besceli, beş yıl yapı işleri müdürlüğünde çalıştı. Daha sonra serbest hayata atıldı. Erbosan'ın kurucu ve yönetim kurulu üyesi olan Besceli, on yıla yakın Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Kayseri Yüksek Öğrenim Yardım Vakfı yönetim kurulu ve Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitesi yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bir müddet sonra Niyazi Bahçecioğlu 


görevden alındı ve başkanlığı bir süre Vali Fevzi Yetkiner yürüttü. Bilahare Valiliğin teklifi ve İç İşleri Bakanlığının onayı ile Yalçın Besceli başkanlığa atandı (09.03.1983). Kayseri Spor Yöneticiliği de yapan Besceli, Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yönetim kurulu üyesidir. Bir yıl kadar süren görevi esnasında hizmetlerin aksamamasına özen gösterdi. Başkanlığı seçimle gelen Hüsamettin Çetinbulut'a devretti (03.04.1984). Eşi Ümit Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. 


Hüsamettin ÇETİNBULUT. Babası Mustafa Efendi, annesi Nesibe Hanımdır. — 1936'da, Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de yaptı. İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesinden (Maçka) İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Bir müddet DSİ 12. Bölge'de mühendis, daha sonraları serbest olarak çalıştı. Yerel seçimlerde ANAP'tan aday oldu ve Kayseri Belediye Başkanı seçildi (25 Mart 1984). 1984-1989 yılları arasında görev yaptı. Çetinbulut göreve başladıktan sonra kadro ve unvanlarda önemli değişiklikler yaptı. Yeni şeflikler ve müdürlükler ihdas etti. Bürüngüz Camii'nin önü bu dönemde açıldı. Daha önceki dönemlerde kararı alınan ve Yargıtay'da karar aşamasına gelen istimlâk davasından vazgeçerek mal sahipleriyle anlaşma yolunu tercih etti. Bunlara şehrin çeşitli yerlerinden parseller verdi. Bu sayede Bürüngüz Camii'nin önünde bulunan ve eski binalardan oluşan adayı kaldırdı, meydana kattı (1985). Bu kararı verirken de; “Belediye kamulaştırmanın her aşamasında, talebinden vazgeçebilir” yasal hükmünü dikkate aldı. 
Bu dönemde Niyazi Bahçecioğlu'nun zamanında yapımına başlanan, “Belediye Sarayı”nın ikinci kısmı tamamlandı. Eski ve Yeni Sanayi'nin tamamı asfaltlandı. Beton yaya kaldırımlarının yapımına başlandı. 70'li yılların ortalarında yapımına başlanan ve bir türlü bitmeyen şehir içme suyu şebeke projesi bu dönemde tamamlandı. Ve önemli bir kısmının ihalesi yapıldı. Biten işler peyderpey hizmete alındı. Battalaltı semtinde bulunan şehir çöplüğü bu dönemde kapatıldı. 
Mimarsinan Kasabası yolu üzerinde bulunan yere taşındı. Çetinbulut döneminde modern temizlik araçları hizmete sunuldu. Çandır, Yalman, Hacıkılıç, Yenice ve İsmail mahallelerinin tamamıyla, Hacı Saki Mahallesi'nin bir kısmının istimlakini başlatarak bu bölgenin büyük bir park alanına dönüşmesine neden oldu. Buralarda evi yıkılanların bir kısmına belediyece yaptırılan 482 adet konuttan daire verildi. Düvenönü'nden, Amele Pazarına kadar olan yerde 23 adet dükkânı istimlâk edip, burasını imara açmıştır. Hatıroğlu Cami-Şehir Mezarlığı arasındaki geniş yol bu dönemde açıldı. Yıllardır açılmayan, 70 metrelik Atatürk Stadyum'u ile Talas Caddesi'ni bağlayan bulvarın açılması da bu döneme rastlar. Öznur Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. 


Şükrü KARATEPE. 1949'da, Kayseri'de doğdu. 1968'de Kayseri Lisesi'nden, 1973'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, bir süre avukatlık ve iş müfettişliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde asistanlığına başlayıp, 1983 yılında siyaset bilimi doktoru ve 1989 yılında da aynı üniversitede Anayasa doçenti oldu. 1994'e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. Karatepe, 27 Mart 1994 
tarihinde yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi listesinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kayseri'de 10 Kasım 1996 tarihinde partililere yaptığı bir konuşmada, "Hakim güçler "ya bizim gibi yaşarsın ya da her türlü fitneyi, fesadı içinize sokarız" diyorlar. Bu yüzden de Refah Partili Bakanlar bile kendi dünya görüşlerini Bakanlıklarına yansıtamıyorlar. Bu sabah ben de, resmi görevim, sıfatım nedeniyle bir törene katıldım. Süslü püslü görünüşüme bakıp da laik olduğumu sakın sanmayın. İnancımıza saygı duyulmadığı, sövüldüğü bir dönemde, içim kan ağlayarak, bugünkü törenlere katıldım. Belki Başbakan'ın Bakanların, Milletvekillerinin bazı mecburiyetleri vardır. Ancak sizin hiçbir mecburiyetiniz yok. Bu düzen değişmeli. Bekledik, biraz 


daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola, Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin", söyleminde bulundu. Refah Partisi Davası - Gerekçeli karar ve Ankara 1 No'lu DGM'den bir yıllık hapis ve beş yıl siyasetten uzak kalma cezası almış ve 24 Nisan 1998'de cezaevine giriş tarihine kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Danışma Kurulu Üyesidir. 1 Şubat 2016'dan itibaren ise, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığına atandı. Karatepe, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Mehmet ÖZHASEKİ. 1957 tarihinde Kayseri'de Kemal ve Şükran Özhaseki çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı. Avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar Tekstil Ticareti ile iştigal etti. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. 
Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu. 1994 ve 1998 yılları arasında Melikgazi Belediye Başkanlığı, 1998 ve 
2015 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. Haziran 2015 ve 
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. 2016 ve 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı. 
İngilizce ve Arapça bilen Özhaseki, 15 Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye genelinde 244 
Belediyenin üye olduğu tüm doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunmasını amaçlayan Tarihi Kentler Birliği Başkanlığını dört yıl yaptı. Özhaseki Neşe Hanımla evli olup dört çocuk babasıdır. 


Mustafa ÇELİK. 1961'de, Kayseri'de doğdu. Çelik, öğrenim hayatına, ilkokul ve ortaokuldan sonra Kayseri Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nde devam etti. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği bölümünden 1984”te mezun oldu. İş hayatına, özel sektörde faaliyet gösteren bir fabrikada teknik müdür olarak başladı. Ayrıca üniversite sıralarında Türkiye Atom Enerji Kurumu'nda stajyer olarak çalıştı. Askerliğini Ağrı Doğubayazıt'ta yedek subay olarak yaptı. Askerlik dönüşü, “ikiz” kardeşi ile kendi işlerini kurdular. Kayseri'de, AK Parti'nin kuruluşunda aktif görev üstlenen Çelik, 2001-2004 yılları arasında Kocasinan'da Kurucu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2005-2009 yıllarında teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan 
Yardımcılığı ve sonrasında da bir süre Disiplin Kurulu Başkanlığı yapan Mustafa Çelik, 2004 
yılından itibaren Kocasinan ve Büyükşehir Belediyeleri'nde meclis üyeliği görevinde bulundu. 30 
Mart 2014 seçimlerinde, Ak Parti'den Kocasinan Belediye Başkanlığı için aday gösterildi ve seçildi. 
2015 Genel Seçimleri için AK Parti Kayseri Milletvekili adaylığı için Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Özhaseki'nin yerine, Kocasinan Belediye Başkanı, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan Çelik, yine Meclis üyeleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçildi (15 Şubat 2015). Çelik Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ulaşım Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıklarını yürüttü. Muradiye Vakfı, Kayseri Ticaret Odası ve MÜSİAD gibi kuruluşlarda yönetim kurullarında bulunan Mustafa Çelik, bazı gönüllü kültür teşekküllerinin de üyesidir. Bir dönem de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Delegeliği yapan Çelik, şehrimizin, sıralamada ikinci, devlet üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı'nın da Mütevelli Heyet Üyesi’ dir. Mustafa Çelik evli ve 4 çocuk babasıdır. 


Memduh BÜYÜKKILIÇ. 25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet 


Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 
20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında FP'den Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti'den belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Ak Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Kilis 


İslam BEY (1885-1970). Hacı Şerif ailesinden Şerifzade Mehmet Cemalettin Efendi birincisi 1922 
yılında, ikincisi ise, 05-08-1927 yılları arasında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yaptı. İslam Bey ismiyle anılan Mehmet Efendi, Kilis'te doğdu. I. Dünya Savaşında askere alınarak, Çanakkale Cephesine gönderildi. Burada büyük başarıları görüldü. Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Ordusu terhis edilince İslam Bey de memleketi Kilis'e döndü. İngilizler ve Fransızlar Kilis ve çevresini işgal edince, Kilis'in ileri gelenleri ile beraber amansız bir mücadele verdi. Kilis'in kurtuluşundan sonra İslam Bey, bir süre Belediye Başkanlığı yaptı. Bundan sonra da İstihbarat Müdürlüğüne atandı. Onun zamanında belediye dairesi Tekye Camiindeki Muharrem Canbolad'ın evinden, Dolap Pazarının yanında Maarif Kahvesinin karşısındaki Akif Efendinin evine taşınmıştır. Günümüzde adı Kilis'te mahalle, cadde ve parklarda yaşatılmaktadır. 


Muhtar YAVAŞÇA. Yavaşça ailesindendir. 11 Mayıs 1926 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığı görevine geldi. 1925 yılında yapılan seçimler öncesi etkisiz hale getirilen İslam Bey'in yerine seçimde Muhtar Yavaşça belediye başkanı oldu. 


Orhan OKTAY. Haşhaşoğulları ailesindendir. Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına 25.06.1931 tarihinde seçildi ve bu görevden 24.02.1932 tarihinde istifa ederek ayrıldı. 
Diş hekimi olan Orhan Oktay Kilis'te Halkevi Başkanlığı yaptı. 


Ziya GÜRSES. Çirazoğlu ailesindendir. Gaziantep'in ilçesi olan Kilis’in belediye başkanlığına 26- 2-1932'de başkanlığa seçilmiş ve 05-11-1938 tarihinde başkanlıktan ayrılmıştır. 


Haşmet TOPALOĞLU. Topaloğlu ailesindendir. 06-10-1938-20-09-1942 yılları arasında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yapmıştır. 


Raif ÇAKMUR. 10-09-1942 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına seçilmiş, 17-06-1943 tarihine kadar dokuz ay süreyle belediye başkanlığı yapmıştır. 


Salih SALİHOĞLU. Salihoğlu ailesindendir. 18.06.1943 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına seçilen Salihoğlu 07.09.1950 yılında bu görevinden ayrılmıştır. 


Abdülkadir ATİK (1894-1979). Kilis'te doğdu. Ahmet Efendi ile Şakire Hanımın oğludur. Tıp Fakültesinden mezun oldu. Az düzey Fransızca ve Arapça bilmekte idi. Kilis, Rumkale ve Kayseri Merkez Hükümet Tabibi, Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Muharibi, Serbest Doktor, Gaziantep'in 


ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yaptı. DP'den X. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. 
Evli olup dört çocuk babası idi. 1950 yılında belediye başkanlığına seçilmiş 11.10.1951 yılında ayrılmıştır. 


Mustafa Sıddık BAYTAZ (1920-1992). Süleyman Akif Efendinin oğlu olan Kilis eski Belediye Başkanı Mustafa Sıddık Baytaz, 15.10.1951 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına seçilmiş ve 11.07.1955 yılında ayrılmış ve 18.12.1957 tarihinde yeniden seçilmiş ve 10.12.1959 da ayrılmış ve 12.12.1969 yılında üçüncü defa belediye başkanlığına seçilmişti. 


Zekeriya KORKMAZ. Ali Battal lakabı ile anılan babası Zürra çiftçidir. Zekeriya Efendi 23.11.1955 yılında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanı olmuş ve 02.08.1957 yılında görevinden ayrılmıştır. 


Hüseyin MÜNİPOĞLU. Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına 23.12.1959 tarihinde seçilmiş ve 27 Mayıs 1960 ihtilalinde bu görevinden alınmıştır. İlk tahsilini Kilis'te tamamladıktan sonra Halep rüştiyesini ve Halep İdadisini okudu. Arazilerinin işletmeciliğini yaptı. 
Çok partili dönemde siyasete atılan Hüseyin Münipoğlu bu dönemde yeni kurulan Demokrat Partide hizmetten sonra 23.12.1959 seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi ve 27 Mayız 1960 ihtilali günü Sıkı yönetim komutanlığınca Belediye Başkanlığına görevlendirilen Binbaşı Ali Demirel tarafından görevi devir alındı. Daha sonraki yıllarda yeni kurulan Adalet Partisinden Belediye Meclisi üyesi olarak görev yaptı. Yedi çocuk babası idi. 


Ali DEMİREL. 27 Mayıs ihtilalinden sonra Kilis'te Garnizon Komutanlığı görevinde iken Binbaşı Ali Demirel 30 Eylül 1960 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yürüttü. 


Metin DİRİMTEKİN. (1927-2018). Behçet Dirimtekin ile Raziye Hanım'ın oğludur. Eskişehir'de 
doğdu. 1944'de Kütahya Lisesi'ni “pekiyi” derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, 26 
Temmuz 1948'de tayin edildiği Kütahya Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan ve 
Kaymakamlık Kursu'nu da bitirdikten sonra 31.8.1951'de Darende Kaymakamlığına atandı. 6 
Kasım 1952'de silah altına alındı. 30 Nisan 1954'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 28 Mayıs 1954'de Kelkit, 29 Kasım 1955'de Sivaslı, 20 Temmuz 1959'da Suşehri, 1 Ağustos 1960'da Kilis kaymakamlığına atandı. Bu esnada, Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yürüttü. 
18 Eylül 1962'de 2. defa Kelkit Kaymakamlıklarına; 16 Temmuz 1964'de İçisleri Bakanlığı Özlük 
işleri Genel Müdür Muavinliğine; 14 Ocak 1966'da Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne; 9 Temmuz 
1969'da Bilecik Valiliğine getirilip yükseltildi. 1970-1971 yılları arasında Bingöl Valilikleri ve 9 
Nisan 1976-3 Ekim 1977 tarihleri arasında da Emniyet Genel Müdürlüğü, 1978 yılında Gaziantep, 20.11.1979-24.10.1980 tarihleri arasında Adana valilikleri yaptı. 1980-1982 yıllarında Merkez valisi olarak görev aldı. 1982 yılında Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından Danıştay üyeliğine atandı ve 1992 yılında emekli oluncaya dek bu görevi sürdürdü. Eşi Hayriye ve kızı Serra'dır. Türk idareciler Derneği üyesi olup Akvaryum balıkçılığına meraklı idi. Kelkit ilçesi "Fahri Hemşehriliği" unvanına sahiptir. 


Kazım BÖLÜKBAŞI (1923-2020). Kaymakam Kazım Bölükbaşı da 15. 09.1962 tarihinden 30.07.1963 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yaptı. 1953 ila 
1957 yılları arasında İnegöl'de kaymakamlık yaptı. 21.05.1949 ile 08.11.1949 tarihleri arasında 


Hacıbektaş”ta,1952-1953 yılları arasında Şirvan'da, 1953-1957 yılları arasında İnegöl'de, Bafra'dan atandığı 30.07.1960-18.08.1960 tarihleri arasında Çerkezköy'de, 1960-1961 yılları arasında Vize'de 
18 .09. 1962-30.07.1963 tarihleri arasında Kilis'te, 1963-1964 yılları arasında Ayaş'ta, 1965-1966 
yılları arasında Develi'de, 29.09.1966-01.09.1967 Boyabat'ta kaymakam olarak görev yaptı. 


Ali ALTUNTAŞ. 1960 ihtilalinden sonra belediye başkanlıkları kaymakamlara verildiğinden dolayı kaymakam Ali Altuntaş 31.07.1963 tarihinden 21.11.1963 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını idare etmiştir. Süleyman Efendi ilee Ayşe Hanımın oğludur. 1923'de Batum'da doğdu. 1943'de Yozgat Lisesi'ni "Pekiyi" derecede bitirdi. S.B.O.'ndan me'zuniyetinin ardından, 1947'de tayin edildiği Tokat Maiyyet Memurluğunda staj süresini doldurduktan ve Kasım 1949'da katıldığı Kaymakamlık Kursu'nu da bitirdikten sonra, 1950'de Gündoğmuş, Ağustos 1950'de İpsala Kaymakamlıklarına atandı. Kasım 1950'de silah altına alındı. Ekim 1951'de yedek tgm. rütbesiyle terhis edildi. Kasım 1951 'de Demirköy, 1954'de Keşan, Nisan 1957'de Turhal Kaymakamlıklarına; Temmuz 1960'da Urfa Hukuk İşleri Müdürlüğüne; aynı yıl Bozova Kaymakamlığına; 1961'de Birecik, Ekim 1962'de Pülümür, 1963'de Kilis Kaymakamlıklarına getirildi. Kilis Kaymakami iken Haziran 1964'de yapılan kısmi senato seçimlerinde A.P. adayı olarak Cumhuriyet Senatosu Tokat üyeliğine seçildi. Neriman (Artuner) Hanımla evli olup iki çocuğu vardı. Fransızca bilmekte idi. 


Celal VARIŞ. Emekli albay Celal Varış AP'den seçilerek 20.11.1963 Yılında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığı görevine başladı ve beş yıl bu görevi sürdürdü. Başbakan Demirel aracılığıyla Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğünden iş makinaları (1 Grup kamyon, 1 küçük greyder, 1 büyük greyde, 1 dozer ) satın alarak Kilise getirtti. Bu iş makinalarıyla Belediye binasının temel kazısı ile bir çok köy yollarının yapımı sağlandı. Göreve geldikten üç ay sonra bir ruhsat ihtilafı nedeniyle Ayşecik Aile Çay Bahçesinin önünde eşi ve kızıyla giderken saldırıya uğradı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Varış, görevinden ayrıldıktan sonra Ankara'da kızının yanına yerleşti. Daha sonra hastalanarak vefat etti. 


Mehmet YEŞİLÇİMEN. 08.04.1977 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına CHP'den seçilen Avukat Mehmet Yeşilçimen, 11.12.1977 tarihinde evinin önünde uğradığı bir silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 


Mehmet ELENDER. 11.12.1977 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanı olan Mehmet Elender 12.09.1980 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. 1964-1968 yılları arasında KİTSO'nun başkanlığını yaptı. 


Hasan Kamil ALTINBAŞ (1929-2003). Doktor Hasan Kamil Altınbaş 1980 İhtilali nedeniyle 02.10.1980-26.03.1984 tarihleri arasında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığında bulundu. Hasan Kamil Altınbaş, Kilis'te doğdu. Şehit Sakıp İlkokulu ve Kilis Ortaokulundan sonra Gaziantep Lisesini bitirdi. 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
Askerliğini yedek subay olarak Mardin'de yaptı. 1957'de Kilis'e gelerek doktorluğa başladı. 
1957”de Hükümet Tabibi oldu ve 1957-1958 arasında bir yıl süreyle Belediye Başkanlığı yaptı. 
Hükümet Tabipliği görevini ise 1982 yılına kadar sürdürdü ve hükümet tabipliğinden emekli oldu. 
1980'den 1984'e kadar Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Hükümet Tabipliği sırasında çeşitli tarihlerde toplam altı yıl kadar da kaymakamlık görevi yaptı. 1997'de İstanbul'a yerleşti. 


Hannan ÖZÜBERK (1931-2018). Kilis'te doğdu. Babası Hamit Efendi annesi Sultan Hanımdır. 
İlkokul mezunudur. 26.03.1984 tarihinden 22.10.1987 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in Belediye Başkanı olarak görev yaptı. DYP'den XIX. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. 
Yörede 'Hannan Ağa' olarak tanınan Özüberk için Kayabaş Camisinde düzenlenen cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi. Evli olup yedi çocuk babası idi. 


Uğur TIRNAKSIZ. Eczacı Uğur Tırnaksız 27.10.1987 tarihinden 09.03.1989 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in Belediye Başkanlığını yürüttü. Kilis Kent Konseri Başkanlığı yaptı. 
2019'da, Türk Hava Kurumu (THK) Kilis Şube Başkanlığı görevine getirildi. 


Burhan KERKÜKLÜ (1952-1995). Irak kökenli Türkmen olan ve MHP'den 1994'de belediye başkanlığını kazanan Burhan Kerküklü, 28.03.1994 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in Belediye Başkanı seçildi. Doktor Burhan Kerküklü 31.01.1995 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kerkük'te doğdu. Fahriye Hanımla Muhammed Efendinin oğlu idi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Fakülte'yi bitirdikten sonra Irak'a geri döndü. 
Bağdad El Numan Hastanesinde göreve başladı. Askerliğini İran - Irak savaşı sırasında beş yıl süreyle yaptı. Türkiye'ye döndü. Kilis Devlet Hastanesinde görev yaptı. MHP'den Kilis Belediye Başkanı seçildi. 


Mustafa AŞKAROĞLU. 08.02.1995 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in Belediye Başkanlığına getirilen Avukat Mustafa Aşkaroğlu 05.06.1995 yılında görevi son buldu. 


Güven SİPAHİ. Kilis'in il olduğu gün 05.06.1995 yılında eczacı Güven Sipahi belediye başkanı seçildi. 1974'te Kilis'te eczane açmıştı. 2010'da, Demokrat Parti (DP) Kilis Merkez İlçe Kongresinde, başkanlığa bir kez daha aday olan Ecz. Güven Sipahi, delegelerin oyuyla birlikte tekrar ilçe başkanlığı görevine getirildi. 


Ekrem ÇETİN (1934-2005). Kilis'te doğdu. Babası Ömer Efendi annesi Nazlı Hanımdır. İlkokul mezunu olup Ziraat, Ticaret, Çiftçilikle uğraştı. Toprak Mahsulleri Ofisi İskenderun Bölge Müdürlüğü Memuru, Gaziantep Çimento Fabrikası Tahakkuk ve İrtibat Memuru, Kilis Esnaf Kefalet Kooperatifi Murakıbı, Kilis Ziraat Odaları Birliği Gaziantep Temsilcisi ol, Kilis Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ve Kilis Köyleri Kalkındırma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, Kilis Tarihi Camileri Yaptırma Yaşatma ve Onarım Derneği Başkanı, Kilis Belediye 
Başkanı olarak görev yaptı. İlk olarak 09.12.1973te, ikinci olarak 1989 yılında ve 18 Nisan 1999 
yılında üçüncü defa belediye başkanlığına seçildi. CHP’ den V. (XVT) Dönem Gaziantep Milletvekili 
seçildi. Ekrem Çetin, 1999 yılında uğradığı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Çetin, 3 
Haziran 2005 tarihinde oğluyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaşamını kaybetti. Evli olup dokuz çocuk babası idi. 


Mehmet Abdi BULUT (1967-2020) Kilis'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladıktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 
Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 


Servet RAMAZAN. Kilis'te belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçim sonucunda, AK 
Parti'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan yeni başkan oldu. 1966 
yılında Kilis ili Merkez ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kilis'te tamamladı. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde 1984 yılında göreve başladı. 1984-2005 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde (Kamulaştırma-Emlak-İnşaat Ruhsatı-Şehir Planlama-İnşaat Kontrollük-Altyapı Projelendirme vb.) görev aldı. 2005-2012 yılları arasında Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2012 -2014 yılları arasında Kilis Belediyesi teknik birimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve 2016 yılında Kilis Belediyesinden emekli oldu. 2019 yılı Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden meclis üyesi seçilerek teknik birimlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. 22.10.2020 tarihinde Belediye Meclisince yapılan oylama ile Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Kırıkkale 


Memduh KUTAY. 1939-1941 yılları arasında görev yapan Memduh Kutay Kırıkkale'nin ilk Belediye başkanıdır. Kırıkkale'de Halkevi 22 Şubat 1942 tarihinde açılmış ve başkanlığına da Memduh Kutay seçilmiştir. 


Ali AKYÜREK. 30.11.1941 — 02.10.1950 ve 30.11.1941 — 02.10.1950 yılları arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Şehre 15 kilometre mesafede bulunan Halifeli Boğazı'ndan su getirtilmiş ve kasabanın muhtelif yerlerine çeşmeler yapıldığı gibi isteyen evlere de su verildi. 


Hasan ÖZTOK. 1950-1955 yılları arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 


Selim ÖZER (1896-1975). 16.11.1955-27.05.1960-11.01.1965 — 14.01.1972. Kırıkkale'de en uzun süre görev yapan belediye başkanıdır. Belediye Başkanı Selim Özer Kırıkkale'nin Balışeyh Kazasına bağlı Abdurrahman Bey Obasında 1896 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk defa 1955 yılında Millet Partisi (1948-1954)'nden belediye başkanı olmuş ve bu görevi 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar sürmüştür. Döneminde, su meselesi halledildi. Şehir içi yol çalışmaları yapıldı. 

Selim Özer (1955-1960/1965-1972). Selim Özer, Kırıkkale'de en uzun süre görev yapan belediye başkanıdır. Belediye Başkanı Selim Özer Kırıkkale'nin Balışeyh Kazasına bağlı Abdurrahman Bey Obası'nda 1312 (1896) tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Haydar Bey'dir. Annesi Fatma Hanım'dır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ilan edilen seferberliğe 5.Alay, 1.Tabur, I. Bölük Çavuşu olarak katılmıştır. İstiklal Harbi'ndeki hizmetlerinden dolayı daha sonra “İstiklâl Madalyası” ile taltif edilmiştir. 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 sayılı İstiklâl Madalyası Kanunu gereği, Milli Ordu'da görev alan Selim Özer'in “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile taltifi 9 Eylül 1970 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca onaylanmıştır. 1.Defa Belediye Başkanlığı ve Hizmetleri: Selim Özer'in aktif siyasi hayatı belediye başkanlığı ile başlamıştır. İlk defa 1955 yılında belediye başkanı olmuş ve bu görevi 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar sürmüştür. 13 Kasım 1955 Pazar günü yapılan seçimlere 11.135 seçmenden 2740 seçmen iştirak etmiştir. Seçime iştirak nispeti yüzde yirmi beşi bulmaktadır. Belediye Meclisi seçimlerini tam liste halinde Demokrat Parti adayları kazanmıştır. 
Kazananlar 22 asıl ve 22 yedek üyedir. Meclis üyeliğine seçilen asıl üyeler en geç 16 Kasım 1955 


tarihine kadar belediye başkanını belirleyeceklerdir. Mücadele, Selim Özer ile MKE Mühimmat Fabrikası İdare Müdürü İhsan Doğu arasında geçmektedir. Sonunda Selim Özer 16 Kasım'da belediye başkanı seçilmiştir. Belediye Başkanlığı görevine 30 Kasım 1955 tarihinde fiilen başlamıştır. Özer, belediye başkanlığı görevinden Danıştay 3. Dairesi'nin 1971/516 sayılı esas kararı ile 23/8/1971'de alınmıştır. Selim Özer'in istifasıyla boşalan başkanlığa Ağabey Pehlivanlı seçilmiştir. 


Mahmut DEVELİOĞLU. “Kırıkkale Postası” gazetesi sahibi ve mesul müdürü gazeteci Mahmut Develioğlu, 27.12.1963 — 03.11.1965 tarihleri arasında 


Ağabey PEHLİVANLI 26.03.1972 - 11.12.1977-25.03.1984 — 16.09.1987 yılları arasında iki dönem Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 


Sahir KOÇAK. 1969-1970 döneminde SBF'nin İktisat ve Maliye bölümünden mezun oldu. 1977- 
1980 yılları arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Belediye 
Başkanlığı döneminde Millet Caddesi ve Zafer Caddesi trafiğe açıldı. 2009'da CHP'den aday oldu. 


Fikret SAYGILI. 1980'de ve 1981-1982 yılları arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 1934”te, Mersin Silifke'de doğdu. İlkokul tahsilini Silifke'de yaptı. 
Ortaokulu Niğde'de okudu. 1953 yılında Adana Erkek Lisesinden mezun oldu. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetini müteakip Mersin Kaymakam Adaylığıyla görevlendirildi. Adaylıktan sonra ilk olarak Gürün Kaymakamlığı, daha sonra çocukları sonra Kozluk, Yomra, Kadınhanı, Germencik, Serik, Karacabey, Kilis, İskenderun, Kırıkkale Kaymakam, Kırıkkale Belediye Başkanlığı, Konya Valiliği, Bakanlık Hukuk Müşavirliği ve Çankaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1999 yılında emekliye ayrıldı. Fransız bilen Fikret Saygılı, Mülkiyeliler Birliği ve Türk İdareciler Derneği üyesidir. 


Sacit SÖNMEZ. Em. Kr. Plt. Kd. Albay Sacit Sönmez 05.12.1980 — 01.10.1981 tarihleri arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 


Cevat BALTA (1956-2014). 01.02.1982 — 25.01.1984 tarihleri arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Ankara Barosuna kayıtlı olup Baronun disiplin kurulu başkanlığını yaptı. 1956 Kars doğumlu, ilkokulu Aydın Nazilli'de, orta okul, liseyi Söke Devlet 
Parasız Yatılı Okulunda okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1984 
yılından itibaren de Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Ankara Barosunda Yayın Kurulu Üyeliğinde, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Komisyonunda görev yaptı. Kanserden vefat eden Cevat Balta'nın cenazesi Ankara Karşıyaka mezarlığında defnedildi. 


Sıtkı BOZDEMİR (1942-2020). Balışeyh Işıklar (Halifeli) köyündendir. 1983—1984 ve 1987-1989 yılları arasında iki dönem Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Ticaret Odası Başkanı Sıtkı Bozdemir şehrin ileri gelen siyasetçilerinden biriydi. Tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Gürler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Halifeli Köyü mezarlığına defin edildi. 


Hayati KARAYOL. 1989-1994 yılları arasında MHP'den ilk Kırıkkale ili Belediye Başkanlığını yaptı. Başkent Platformu ve Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu Başkanlığının almış oldukları Ortak Karar ile 2020'in Son Hizmet Plaketi Kırıkkale E. Belediye Başkanı Av. Hayati Karayol'a verildi. Trafik kazasında vefat eden Türkan Hanımla evli idi (v. 2009). 


Cemalettin AKDOĞAN. 1994-1999 yılları arasında Kırıkkale Belediye Başkanlığı yaptı. Ticaret Odası Başkanlığı görevinde bulundu. Nejla Hanımla evlidir. İyi Partiden milletvekili seçimlerinde aday adayı oldu. 


Halil ÜÇER. Cemalettin Akdoğan İyi Partiden milletvekili seçimlerinde aday adayı olduğu için, 18.01.1999 — 18.04.1999 tarihleri arasında Kırıkkale Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Mustafa PEKDOĞAN (1999-2004). 1958 Yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Dünyaya gelen Mustafa Pekdoğan evli ve iki çocuk babasıdır. Oğlu Elektrik Elektronik Mühendisi, kızı Endüstri Mühendisi, eşi ise ev hanımıdır. İlkokulu Kırıkkale Kale ilkokulunda, Ortaokulu Kurtuluş 
ortaokulunda, liseyi de Kırıkkale Endüstri Meslek lisesinde tamamlayan Mustafa Pekdoğan 1977 
yılında Kırıkkale meslek yüksekokulu Elektrik bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Elektronik Mühendisi olarak lisans diplomasını almıştır. Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesini bitirdikten sonra Seydişehir Alüminyum tesislerinde Elektrik teknisyeni olarak iş hayatına atılan Mustafa Pekdoğan Meslek Yüksekokulunu bitirince Kırıkkale Büyükyağlı lisesinde bir yıl öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra İmar İskan Bakanlığında Mahalle Planlaması ve Altyapılar Dairesi Başkanlığında Teknik Kontrol elemanlığı görevinde bulunmuştur. 1980 yılında işe başladığı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu silah ve tüfek fabrikasının personel, sicil ve ambar servislerinde dört yıl çalıştıktan sonra, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun Polatlı İnşaat ve Kazı Makineleri Fabrikasının kuruluş ve montaj çalışmalarında iki yıl görev yapmıştır. Fabrika montajının tamamlanmasının ardından Kırıkkale'ye dönerek M.K.E.K. Barut Fabrikasında atölye şefliği görevini altı yıl kadar yürütmüştür. Bu arada Mühendislik tahsilini tamamlamasının ardından Bakım onarım atölyeleri Elektrik Elektronik laboratuar şefliği görevine atanmış ve bu görevi iki yıl sürdürmüştür. 1992 yılında M.K.E.K den ayrılan Mustafa Pekdoğan Türkiye Elektrik Kurumu Kırıkkale Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğüne Müessese Müdürü olarak atanmıştır. 1995 yılı ortasında terfi ederek Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1999 yılında Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Mustafa Pekdoğan beş yıl boyunca bu görevi ifa etmiş, 2004 yılında emekli olarak serbest çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda siyasi çalışmalarına da Genel Merkezimiz bünyesinde Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak bir dönem sürdürmüştür. Sosyal ve sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler; 1977-1979 yıllarında Kırıkkale Ocak Başkanlığı, 1977-1980 yıllarında Kırıkkale Yüksek Öğrenim Derneği Mali Sekreterliği, 1982-1985 yıllarında Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Mezunlar Derneği Genel sekreterliği, 1993-1995 yıllarında Kırıkkale spor ikinci başkanlığı, 1997-1998 döneminde Tekirdağ Spor Asbaşkanlığı, 1999-2003 yıllarında üç dönem Kırıkkale Spor Başkanlığı faaliyetlerinde bulunmuştur. 


Veli KORKMAZ (2004-2014). 1957 yılında Keskin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keskin'de tamamladı. 1981 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. Bir yıllık Devlet Memuriyetinden sonra 1983 - 1994 yılları arasında Kırıkkale'de serbest ticaretle uğraştı. 1994 — 1999 yılları arasında değişik ulusal ve uluslar arası şirketlerde yöneticilik yaptı. Yayınevi ve medya kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve 


yöneticilik görevlerinde bulundu. Ayrıca değişik vakıf ve derneklerde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 2000 - 2003 tarihleri arasında da Aytaç Grup Başkanı olarak görev yaptı. 
Veli Korkmaz, 2000 yılında kurduğu GüneyTekstil ile yatırımcı ve sanayici kimliğini sürdürmektedir. 28 Mart 2004 Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kırıkkale Belediye Başkanı seçildi. Veli Korkmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Mehmet SAYGILI. 1969 Yılında Hacı Kaya ve Aysel Saygılı'nın beşinci evlatları olarak dünyaya gelen Mehmet Saygılı, İlkokulu Tınaz İlkokulunda, Ortaokulu Atatürk İlkokulunda, Liseyi ise Kırıkkale Lisesinde tamamladı. Mehmet Saygılı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında İngiltere'de Lisan eğitimi aldı. 1991—1992 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etti. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti. 2009 yılında Adalet ve Kalkınma partisinde il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatına sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İli Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı ( Kiktav ) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği gibi Sosyal, 
Kültürel ve Yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunuyor. Mehmet Saygılı 30 Mart 2014 
Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kırıkkale Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Kırklareli 


Şevket DİNGİLOĞLU (1886-1947). Kırklareli'de doğdu. 1922-1930 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkenin işgale uğraması üzerine kurulan Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kırklareli temsilcisiydi. 1922-1930 yılları arasında Kırklareli Belediye başkanlığı yaptı. 1886'da Kırklareli'nde (Kırkkilise'de) doğdu. Babası Kırklareli Belediye Başkanlarından Ahmet Faik Bey'dir. Kırkkilise Sıbyân ve Rüştiye Mekteplerinde okudu. 
İzmir Mekteb-i İ'dâdisi'ne giderek 1908'de İstanbul Darülfünun Edebiyat Bölümünü bitirdi. Sırası ile Kırkkilise Mekteb-i İ'dâdi Türkçe ve tarih öğretmenliği, Yanya İdadisi müdür muavinliği, Kırkkilise, Tekirdağ, Eskişehir, Vize muhacirin memurluklarında bulundu. Milli Mücadele döneminde Şevket Dağdeviren, Kasım Yolageldili, Şeref Aykut ve Faik Kaltakkıran tarafından Edirne'de Kurulan Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kırklareli temsilcisi seçildi. 
Cemiyetin Lüleburgaz ve Edirne kongrelerine katıldı. 25 Temmuz 1920'de Kırklareli'nin Yunanlar tarafından işgali üzerine Ankara'dan gelen talimat gereğince ailesi ve mücadele arkadaşları ile beraber teşkilât kurmak ve yönetmek üzere Bulgaristan'a geçti. Kırklareli'nin kurtuluşuna kadar burada kalarak akıncıların istihbaratını ve sevkini idare etti. Kırklareli'nde Türk Mülki İdaresi kurulunca belediye başkanı seçildi. 24 Mayıs 1925'te Trakya'nın ve Kırklareli'nin kurtuluşunda gösterdiği başarılı çalışmadan dolayı İstiklâl Madalyası ile taltif edildi. İki dönem Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Bursa Seferberlik Müdürü iken vefat etti. 1926 yılında 
Trakya'da Yeni Işık gazetesini çıkardı. Belediye Başkanlığı sırasındaki hizmetlerinden dolayı 10 
Şubat 1955 yılında Kırklareli Belediye Meclisi'nce yapılışında emeği geçtiği için parka Şevket Dingiloğlu Parkı adı verilmiştir. Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti yöneticilerinden olan Dingiloğlu Şevket Bey 1930 seçimlerinde CHF’ den Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. 


Hüseyin BATIYELİ. 1930-1932 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hasan Tahsin SANLI. 1932-1934 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Can YENİLEY. 1934-1936 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Serbest doktor olarak çalıştı. 1930'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Kırklareli Garı'nda karşılayan protokolde bulunmaktaydı. 1940'ta Kırklareli Çocuk Esirgeme Kurumu merkez heyetinde yer aldı. 
1946'da yerel seçimlerde CHP'den aday listesinde idi. Kırımlı doktor Mehmet Can 1964'te vefat etti. 


Haşim PEKSÖZ. 1936-1944 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 1940”ta Kırklareli Çocuk Esirgeme Kurumu merkez heyetinde yer aldı. 1946 yerel seçimlerinde CHP'den aday listesinde idi 


Reşit ALTAY. 1944-1950 yılları arasında CHP'den Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Tütüncü Reşit diye anılırdı. Seniha Hanımla evli idi. 


Halil YAMAN. 1950-1956 yılları arasında DP?den Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Alaeddin ERİŞ (1908-1995). İstanbul?da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Dahiliye Vekaleti Şifre Kalemi katipliği ve şefliği, Kızılcahamam kaymakamlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1. ve 6. Şubeler müdür muavinlikleri, Tokat, Kırklareli, Bursa, İstanbul ve Kocaeli Emniyet müdürlükleri, Bolu, Denizli ve İzmir vali muavinlikleri, Kırklareli (1956-1958), Samsun (1958-1959), Kocaeli (1959-1960) ve Sakarya (1967-1968) valilikleri, TBMM 1. (XII) dönem Kırklareli milletvekilliği, İçişleri Komisyonu başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. Kocaeli Valiliği sırasında Kocaeli Belediye başkanlığı, Kırklareli Valiliği sırasında da 1956-1958 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 
Emekli Büyükelçi Hidayet Eriş'in babasıdır. 


Cenap AKSU (1905-1984). Maraş'ta doğdu. Hüseyin Hami Bey ve Zeliha Hanım'ın oğludur. 
1928'de Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Memuriyet hayatına 15 Mayıs 1925'te Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğünde katip olarak başladı. 1925-1928 arası farklı kurumlarda memurluk yaptı. 
1928'de Çanakkale ve Ankara valiliklerinde maiyet memuru olarak çalıştı. 1929-1931 arası Mecitözü, 1931-1935 arası Sasun, 1935-1936 arası Beytüşşebap, 1936-1938 arası Aksaray, 1938- 
1941 arası Kadıköy ve 1941-1942 arası Edremit kaymakamlıklarında bulundu. 1942-1944 arası 
Seyhan vali yardımcısı ve 1944 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yaptı. 1944-1945 arası Çoruh (Artvin) valiliğini yürüttü. 29 Ekim 1945'te Rize valisi oldu. 28 Temmuz 1946 tarihine kadar bu görevde kaldı. 29 Eylül 1945'te Rize valiliği görevinde iken CHP'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylığı kabul edilen Aksu, VII. Dönem CHP İzmit Milletvekili olarak mecliste yer aldı. 1946'da ve 1947'de TBMM İçişleri Komisyonu üyeliğinde bulundu. 1948 ve 1949 yıllarında TBMM Divan Katipliğine seçildi. 1950 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilemeyince 14 Mayıs 1950'de Meclisten ayrıldı. 1953 yılında İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu müşavirliğine getirildi. 1953-1955 arası Bingöl, 1955-1958 arası Yozgat ve 1958-1960 arası Kırklareli valiliklerini ve 1958-1960 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yürüttü. 1960 Darbesinin ardından Milli Birlik Komitesi kararı ile görevden alınarak 8 Haziran 1960'ta emekli edildi. Kırklareli valiliği döneminde CHP aleyhine ve DP lehine bazı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Yassıada'da yargılandı. 
Yargılama sonrası bütün suçlardan beraat etti. Beraat kararının ardından görevine iadesini istediyse 


de talebi kabul edilmedi. 15 Ekim 1961'de yapılan genel seçimde Adalet Partisi (AP) adayı olarak Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş üyeliğine seçildi. 1961-1966 arası AP Senato Grubu İdare Heyeti Başkan Vekili, Sayıştay ve Senato Hesaplarını İnceleme Komisyonu denetçisi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyesi olarak çalıştı. Ayrıca NATO Parlamenterleri ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu üyesi olarak bu kurumların çeşitli merkezlerdeki kurul ve komisyon çalışmalarına katıldı. Genel Kurulda 20 konuşma yaptı. 1968'de yapılan ön eleme seçimine girmedi ve 2 Haziran 1968”deki üçte bir yenileme seçiminde üyeliği sona erdi. 1970'lerde Tarım Bakanlığı temsilcisi olarak Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü yönetim kurulu 
üyeliği görevinde bulundu. 1983'te Doğru Yol Partisi'ne katılarak yeniden siyasete giren Aksu, 30 
Temmuz 1984'de hayatını kaybetti. Başarılı çalışmaları nedeniyle Sasun, Mecitözü ve Aksaray kaymakamlıkları döneminde birer kez ve Kadıköy kaymakamlığı döneminde üç kez takdirname ile ödüllendirilmişti. 


Hikmet BALOĞLU (1919-2000). Mersin Anamur'da doğdu. 1942'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kaymakamlık, 1960-1962 yılları arasında Kırklareli Valiliği ve vekaleten Belediye Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Genel Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü, Yazarlık, Serbest Avukatlık, TBMM 4. (XV) Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. Devlet Memurları Kanunu isimli kitabı vardır. 


Mehmet SARAÇOĞLU 1919'da, Uşak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamladı. 1944- 
1945 döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Güzelce ve 
Gazipaşa Bucak Müdürlükleri, Korkuteli (1948-1951), Derik, Söğüt, Pazaryeri (1954-1957) ve Beypazarı (1960) Kaymakamlıkları, 14.06.1960-19.10.1962 tarihleri arasında Adıyaman, 1966- 
1962 yılları arasında Kırklareli, 1971-1975 yılları arasında Eskişehir ve 1978-1979 tarihleri arasında 
Afyonkarahisar Valilikleri yaptı. 1962-1963 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. “1960 yıllarının başında Mustafa Kemal Atatürk'ün özel Telgrafçısı yazar Sadi Borak, Vali Mehmet Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etmiştir. Vali o sıra yakın tarih ile ilgili "İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına' adlı kitabı okuyormuş. Bu ziyarette Sadi Borak kendisini bir gazeteci olarak tanıtmış. Gazeteci olduğunu söyleyince vali "burada bir haber mi araştırıyorsunuz?" diye sormuş. Borak "evet" demiş. Bunun üzerine Vali Saraçoğlu okuduğu kitabı eline alarak, sesinin dozunu da arttırarak, "Bana bak gazeteci efendi. Araştırma yapacaksan bu kitabı yazan gibi araştırma yap. Adam araştırmış, soruşturmuş, birçok kişi ile görüşmüş, olay sonuçlanmış, oturmuş bu kitabı, “İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına” adlı kitabı yazmış." Sadi Borak hiç renk vermeden valiyi sonuna kadar dinlemiş, sonunda, "Vali Bey okuduğunuz elinizdeki kitabın yazarı benim". Vali şaşırmış, "Birader baştan söylesene de böyle yanlışlıklar yapmayalım." Nazif Karaçam. Kırklareli Valisi M. Saraçoğlu Yazar Sadi Borak 


Mehmet AKYÜREK (1921-2007). 1963-1968 ve 1973-1976 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Tevfik Fikret İlkokulunu bitirdikten sonra ortaokula devam etti. Babası Abbas Efendi annesi Ayşe Dudu hanımdır. Maliye okulu sınavlarına girdi ve kazandı. Ankara Maliye Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Maliye Yüksekokuluna devam etti. Okul bitiminde Kırklareli'ye dönerek, Emlak Müdürlüğünde Emlak Şefi olarak çalışmaya başladı. Bu arada Başakspor'da oynamaya başladı. Güçlü fiziği, otoriter ve lider kimliğiyle kısa sürede Başakspor kaptanlığına yükseldi. 1950 yılına değin futbol oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra hakemlik ve futbol gözlemciliği yaptı. Mediha Kuloğlu hanımla 1948'de evlendi. Üç çocuğu oldu. Daha sonra Kırklareli Vergi 


Dairesi'ne tayini çıktı. Burada Vergi Müdürlüğü'ne kadar yükseldi. 1963 yılında Adalet Partisi'nin Belediye Başkan adayı olarak siyasete girdi. Seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazand ve iki dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Adalet Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Kendi muhasebe ofisini açarak serbest çalışmaya başladı. Mehmet Akyürek; çocukluğunda mandolin, gençlik çağında keman çalmayı öğrendi. İyi bir atlet ve başarılı bir futbolcu oldu. Okulun cirit takımında yer alarak, Türkiye ikincisi oldu. Futbol takımının değişmez defans elemanı olarak ünlendi. 


Muzaffer ENDER (1932-1994). 1968-1973 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 
Kırklareli'de doğdu. Babası Hüseyin Efendi annesi Nazire Hanımdır. İstanbul Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde okudu. Cide Ortaokulu Edebiyat Öğretmeni, Trabzon, Mersin ve Kırklareli Ticaret Liseleri Öğretmeni, Kırklareli Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Danışma Meclisi Kırklareli Üyeliği görevinde bulundu (15.10.1981 — 06.12.1983). Evli olup iki çocuk babası idi. 


Hasan ŞAYLAN. Emekli Albay Hasan Şaylan 1980-1982 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali Nazmi ÜSTÜNDAĞ. 1976-1980 ve 1984-1989 yılları arasında iki dönem CHP'den Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 2006'da vefat etti. Hızırbey Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi. 


Kadir GÖKÇE (1950-2019). İlkokulu Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda okudu. Orta ve liseyi Kırklareli Atatürk Lisesinde tamamladı. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi, günümüzdeki Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Mali Müşavirlik yaptı. Politik yaşamı üniversite yıllarında başladı. Sosyal Demokrasi Derneği yöneticiliğinde bulundu. 1975 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıt oldu. 1983'te SODEV kurucu il başkanı oldu. 1985'te SHP kurucu il başkanı oldu. 1987'de SHP'den milletvekili adayı oldu. 1989-1999 yılları arasında iki dönem CHP'den Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Kırklarelispor Kulüp Başkanlığı görevinde bulundu. Hızırbey Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi. Nursun Hanımla evli olan Gökçe'nin iki çocuğu vardı. 


Cengiz BAĞDAN. 1953 yılında doğdu. İlk,orta, lise tahsilini Kırklareli'nde yaptı. Başkent İktisadi Ticari İlimler Akademisinde okudu. Lise yıllarında boks sporu ile uğraştı ve bu konuda Türkiye ve Marmara bölgesinde dereceler aldı. 1975 yılında Milliyetçi İşçi Sendikaları (MİSK) konfederasonunda müfettişlik yaptı. Ümit Bir (Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği) kurucularından oldu. Ankara ülkü ocakları genel merkezinde Muhsin Yazıcıoğlu (1954-2009) ile beraber çalıştı. Okul bittikten sonra Toprak Mahsulleri Ofisinde Genel Müdürlüğünde hesap uzmanı olarak görev yaptı. 1983 yılında tekrar Kırklareli'ne geldi ve bu arada MHP'nin beşyıl süreli Trakya sorumluluğunu üstlendi.1999-2004 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Evli, bir kız biri erkek olmak üzere iki oğlu bulunmaktadır. 


Yılmaz ŞEŞEN. Eczacıdır.. 2004 yılında Belediye Başkanı seçildi ve 2005 yılında sağlık nedenleriyle görevinden istifa etti. Daha önce intihara teşebbüs etmişti. Şarkıcı İlhan Şeşen'in amcasıdır. 2018'de CHP'den aday adayı oldu. 


Cavit ÇAĞLAYAN. 1959 tarihinde Kırklareli'de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Kırklareli'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Bir süre serbest Avukatlık yaptıktan sonra, askerlik hizmetini 1983 ve 1984 yılları arasında Sarıkamışta yaptı. 
Askerlik hizmetinden sonra tekrar serbest avukatlığa başladı.Bu arada Cumhuriyet Halk Partisinde aktif siyaset yapmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kollarında başlamış olduğu aktif siyaset yaşamında Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı, İl sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinin yanı sıra 1989 — 1994 yıllarında Kırklareli Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisinden 2005-2014 yılları arasında iki dönem Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Cavit Çağlayan, evli ve bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır. 


Mehmet Siyam KESİMOĞLU. 1960 tarihinde Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Turizm Bakanlığı'nda Başdanışmanlık yaptı. Özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. Aynı dönem Türkiye — Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014'te Kırklareli Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve 30 Mart'ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu. 5 yıllık görev süresi sonunda yapılan 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ve Kırklareli Halkı'nın katılımlarıyla yapılan anketler ve sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerde “Yuvaya Dönme” konusunda çoğunluktan aldığı destekle tekrar CHP üyesi olan Kesimoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır. 


Kırşehir 


Mehmet MAHBUP (1871-1924). Kırşehir'de doğdu. Babası Behçet Bey, annesi Ayşe hanımdır. 
1886'da Kırşehir Rüştiyesi'ni bitirdi. 1889, 1891 ve 1892'de çeşitli medreselerde öğrenimini sürdürdü. Daha sonra kendi işleri ve ticaretle meşgul oldu. Nisan 1919 ile Nisan 1921 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 1920 yılında Kırşehir Sancağı İdare Meclisi Üyeliğine ve Kırşehir Müdafa-ı Hukuk Merkez Başkanlığına seçildi. II. Dönem, TBMM'ne 
12 Temmuz 1923'de yapılan seçimde Kırşehir'den milletvekili seçildi. Dilekçe İrşad 
komisyonlarında çalıştı. 18 Nisan 1924 tarihinde vefat etti. Arapça biliyordu. Evli ve üç çocuk sahibi idi. 


Esat AĞA. 1920-1924 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. İlk belediye başkanı olan Mehmet Efendi ile akraba oldukları bilinmektedir. 


Ziya BAKTIROĞLU (1879-1940). 1924-1930 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 
Babası Hacı Mehmet Efendi annesi Emine Hanımdır. Kırşehir'de doğdu. Ankara'da vefat etti. 
Cenazesi Ankara asli mezarlığındadır. Dokuz çocuğu oldu. Ziya Baktıroğlu 1929 yılında ilk traktörü Kırşehir'e getirdi. Döneminde Kırşehir?e kadastro uygulandı. 


Hacı Ahmet BAYTOK. 1930-1931 ve 1946-1950 yılları arasında iki dönem MP'den Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Kırşehir eşrafından Baytoklar ailesindendir. Parlamenter sistemin ilk belediye başkanıdır. 


Turgut ÇOPUROĞLU. 1931-1940 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Şehir merkezi ve çarşı kesiminde çizilen imar planına göre eski yapılar ve dükkânlar yıkılarak yenileri yapıldı. Bu dönemde Kırşehir Bedesteninin yıkılması, daha sonra tartışmalara ve üzüntülere neden olmuştu. Turgut Çopuroğlu'nun Vali Mithat Saylam ile birlikte merkezi hükümetten aldığı destek ile Kırşehir'in çehresi değişti. İlk kez 1939 yılında elektrik kullanılmaya başlandı. Kırşehir Belediyesi, üç personelle elektrik işletmesini hizmete açtı. Eski Sanayi Çarşısının girişinde bulunan elektrik üreten tesis mazot ile çalışmaktaydı. Belediyedeki itfaiye hizmeti, 1939 yılından önce özel olarak yapılmış ve insan gücü ile işletilen emme basma tulumba yöntemi ile yapılıyordu. Tulumbanın yanında kazma, kürek, kanca, boş su kovanları ve kum dolu kovalar hazır bulunuyordu. 1939'da üç tonluk bir yangın söndürme arabası alındı. Üç itfaiye eri ile hizmete başlandı. 


Şevki ŞAKİROĞLU. 1940-1942 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Şevki Bey ile valilik arasında belediye işlerinden dolayı sorunlar yaşandı. Şevki Bey soyadını Şakiroğlu olarak değiştirdi. 


Rüştü YURDAKUL. Kırşehri'de doğdu. 1942-1944 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Daimi Encümen Başkâtipliği görevinde bulundu. Vali yardımcısı olarak mektupçuluktan emekli oldu. Hatıralarını ve döneminin sorunlarını ve çözüm taleplerini sıraladığı “Hayatımın Romanı ve Harp Hâtıraları” isimli kitabı 1962 yılında basıldı. 


Cevat Hakkı TARIM (1893-1964). Babası Koca Ağa Oğlu Hakkı Efendi'den kalan büyük kütüphane sayesinde kendisini oldukça iyi yetiştirdi. İlk eşi, politikacı Osman Bölükbaşı'nın halasıdır. Kırşehir'de tarih, coğrafya ve beden eğitimi hocalığı yaptı. Kırşehir Vilayet Matbaa Müdürlüğü de yapan Tarım, Kırşehir Halkevi Dergisi “Kılıçözü”nde yazılar kaleme aldı (1946). 
Kırşehir Gazetesi'ni uzun yıllar çıkarttı. 1944-1946 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yapan Tarım’ın Kırşehir Tarihi Üzerine Araştırmalar I (1938), Kırşehir: Tarih ve Coğrafya Lügatı (1940), Kırşehir Tarihi (1947), Tarihte Kırşehri, Gülşehri ve Babailer, Ahiler, Bektaşiler (1948), Kırşehir Ansiklopedisi: Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Sözlüğü (1960) isimli kitapları vardır. Cevat Hakkı Tarım'ın Kırşehir Tarihi Üzerine Araştırmalar adlı kitabını Kırşehir Vilayet Matbaa Müdürlüğü görevinde iken 1938'de kaleme almıştır. Eserin en önemli özelliği, yayınlandığı tarih itibariyle, Cumhuriyet döneminde Kırşehir tarihi üzerine yapılan detaylı çalışmalardan biri olma niteliğine sahip olmasıdır. 


Şevki AKDOĞAN. 1950-1955 yılları arasında MP?den Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 


Fazıl YALÇIN (1921-1999). Kırşehir'de doğdu. Babası Rasim Efendi annesi Firdevs Hanımdır. 
Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1945- 
1953 yılları arasında Ankara Ticaret Lisesinde Fizik Öğretmenliği ve Müdür Muavinliği, 1953-1955 
yılları arasında Kırşehir Lisesinde Fizik ve Matematik Öğretmenliği görevlerinde bulundu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Kırşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1955-1957 yılları arasında görev yaptı. 
1957'de, XI. Dönem CMP'nden Kırşehir Milletvekili seçildi. Evli olup altı çocuk babası idi. 


Vehbi DEMİR. 1957-1960 yılları arasında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hakkı Nevzat BAYKAL. 1960-1962 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 1956'da Yusufeli Kaymakamlığı, Eleşkirt Kaymakamlığı ardından 1958-1959 yıllarında Ağrı Valiliği, 1959- 
1960 yıllarında Adıyaman Valiliği, 1960-1962 yıllarında Kırşehir Valiliği, 1962-1964 yıllarında 
Çanakkale Valiliği ve Belediye Başkanlığı (1962-1963) yaptı. Kırşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 1960 yılında şimdiki Belediye Sarayı yaptırıldı. Ankara ve Terme Caddeleri'nin orta kısımlarına refüjler yapılarak beton direkler dikilmek suretiyle aydınlatma yapıldı. Tellallarla yapılan Belediye anonsları için hoparlör sistemi kuruldu. Aşıkpaşa Bulvarı ışıklandırıldı. Bu bulvarın Ahi Stadı ile Aşıkpaşa Spor Salonu ile bağlantısı sağlandı. Ana caddelerin yağmur sularını Kılıçözü Deresi'ne akıtmak için kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. 


Fuat KADIOĞLU. Kütahya (1949-1950), Kırşehir (1962-1964) 25 Ekim 1962-27 Kasım 1963 
tarihleri arasında aynı zamanda Kırşehir Belediye Başkanlığı, Zonguldak (1964-1965) valiliğinden merkeze alınarak Mülkiye Müfettişliği ile görevlendirildi. Kırşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 
1963 yılında Terme Caddesi üzerine Kasaplar Çarşısı ve Sebze Hali yaptırıldı. Faruk Güventürk ile 
birlikte “Din Işığında Yobazlık ve Atatürkçülük. Ankara. 1967”, “Gericilik ve Ötesi. Zonguldak. 
1965” isimli kitapları kaleme aldı. 


Refik SOYKUT. 1921'de doğdu. Kore'de Tugay'a bağlı Topçu Taburu'nda Yzb. olarak savaştı. 
Seçimlerden önce Kırşehir belediye başkanlığı için Millet Partisi adayına karşı, AP, CHP ve CKMP emekli Albay Refik Soykut'u aday olarak gösterme kararı aldı ve seçilen Soykut 1963-1964 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ortayol Ahilik, Ahi Evran, İnsanlık Bilimi — Ahilik, Esnaf Kimdir, Emrem Yunus ve Kore'de Ebedileşen Kahramanlar gibi Soykut'un kaleme aldığı birçok kitap vardır. 


Ziya KILIÇÖZLÜ (1904 — 1972). Kırşehir'in Kaya şeyhi mahallesinin Ağalar sokağında oturan Hacı Ahmet Efendinin oğludur. 1904 yılında doğan Kılıçözlü Karafan İlkokulunda ilk, Kırşehir İdadisinde orta öğrenimini tamamlayarak, Gazi Mektebinin Edebiyat öğretmenliğini bitirdi ve edebiyat öğretmeni olarak Kırşehir'de göreve başladı. Üç yıl Kırşehir Ortaokulunda, Türkçe öğretmenliği ve okul müdürlüğü yaptı. Daha sonra Antakya, Eskişehir ve Konya Liselerinde Türkçe öğretmenliği yaptı. Emekli olduktan sonra 1964-1968 yıllarında Kırşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 15 aralık 1972 tarihinde hayata veda etti. 


Kemal HOTAMAROĞLU. 1968-1973 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde; Aşıkpaşa Caddesi (Lise Caddesi), Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı açıldı. Eski Hükümet Konağı, Halkevi, Erkek Sanat Okulu ve Özel İdare binaları bahçelerindeki ve Aşıkpaşa Caddesi refüjündeki çam ağaçları dikildi. Kılıçözü Irmağı ve çevre yeşilliğinin muhafazası için çaba sarf edildi. 


Orhan BAYCAN. 1973-1980 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. CHP'li Orhan Baycan 1973'te Kırşehir Belediye Başkanı oldu. Beş yıl sonra bir kez daha kazandı, ancak bu 
dönem 12 Eylül darbesi ile son buldu. “Kırşehir Çiğdem'de uzun yıllar yazılar kaleme aldı. 1984 
seçimlerine bağımsız olarak katıldı. Seniha Hanım (v. 2020)Y'la evli idi. 2007'de vefat etti. 


Mekin SARIOĞLU (1930-1988). Halı tacirlerinden ve rüşdiye mezunlarından Tevfik Efendi ile Feride Hanımın oğludur. 12 Şubat 1930'da Gördes'de doğdu. 1949'da Manisa Lisesini pekiyi derecede bitirdi. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetini takiben, tayin edildiği Manisa Maiyet Memurluğunda staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra 1955'de İncesu, 1956'da Gönen, 1958'de Çardak, 1960'da Çal, 1961'de Hekimhan, 1964'de Dursunbey, 1965'de Kemalpaşa (İzmir) Kaymakamlıklarına; Şubat 1966'da Balıkesir, 1967'de de İzmir ve Diyarbakır Vali muavinliklerine atandı. 22.07.1975 — 17.02.1978 tarihleri arasında Kastamonu, 1979-1981 yılları arasında Kırşehir ve merkez valilikleri, yazarlık, TBMM XVII. Dönem ANAP'tan Manisa Milletvekilliği yaptı. Kırşehir'deki Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 1959*da Gülşen (Güler) Hanımla evlendi. İki çocuğu vardır. İngilizce bilmekte idi. 


Nevzat ŞENSOY. 1958-1960 yılları arasında Sorgun Kaymakamlığı yaptı. 1960'ta Sorgun'dan Bayburt'a tayin edildi. Bayburt kaymakamı iken CHP'den 1961 Genel Seçimlerine girdi. 1963'te Bayburt Belediye Başkanı seçildi. Bulanık Kaymakamlığına tayin edildi. 1965'te Eflani Kaymakamı oldu. 1978-1979 yıllarında Çorum Valiliği, 1981'de Kırşehir Valiliği yaptı. 
Kırşehir'deki Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 1991'de re'sen emekli edilen 33 vali arasında yer aldı. 


Mehmet SARAÇOĞLU. 1919'da, Uşak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi Uşak'ta tamamladı. 1944- 
1945 döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Güzelce ve 
Gazipaşa Bucak Müdürlükleri, Korkuteli (1948-1951), Derik, Söğüt, Pazaryeri (1954-1957) ve Beypazarı (1960) Kaymakamlıkları, 14 .06 .1960 — 19 .10 .1962 tarihleri arasında Adıyaman, 1966- 
1962 yılları arasında Kırklareli, 1971-1975 yılları arasında Eskişehir ile 16 Şubat 1978 tarihinde 
Afyonkarahisar Valiliğine atandı ve 10 Aralık 1979 tarihine kadar Afyonkarahisar Valiliği yaptı. 
Buradan Merkez Valiliğine alındı. 1981-1982 yılları arasında Kırşehir Valiliği yaptı. Kırşehir'deki Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. “1960 yıllarının başında Mustafa Kemal Atatürk'ün özel Telgrafçısı yazar Sadi Borak, Vali Mehmet Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etmiştir. Vali o sıra yakın tarih ile ilgili "İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına' adlı kitabı okuyormuş. Bu ziyarette Sadi Borak kendisini bir gazeteci olarak tanıtmış. Gazeteci olduğunu söyleyince vali "burada bir haber mi araştırıyorsunuz?" diye sormuş. Borak "evet" demiş. Bunun üzerine Vali Saraçoğlu okuduğu kitabı eline alarak, sesinin dozunu da arttırarak, "Bana bak gazeteci efendi. Araştırma yapacaksan bu kitabı yazan gibi araştırma yap. Adam araştırmış, soruşturmuş, birçok kişi ile görüşmüş, olay sonuçlanmış, oturmuş bu kitabı, “İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına” adlı kitabı yazmış." Sadi Borak hiç renk vermeden valiyi sonuna kadar dinlemiş, sonunda, "Vali Bey okuduğunuz elinizdeki kitabın yazarı benim". Vali şaşırmış, "Birader baştan söylesene de böyle yanlışlıklar yapmayalım." 


Aydın ÖZAKIN. 1934 yılı 6 Haziran günü Mardin'de doğdu. Babası Gümrük Muhafaza Memuru, 
annesi ev hanımıydı. 1945 yılında ailesiyle İzmir'e göç etti. Ortaöğrenimini İzmir?de bitirdi. 1954 
yılında Ankara Siyasal Bilimler Fakültesini burslu kazandı, 1958 yılında mezun oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra İçişleri Bakanlığında yöneticilik görevine başladı. Askerden sonra kaymakamlık stajına başladı. Karacasu, Çeşme, Hafik, Suruç ve Kemaliye ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1978 yılında önce Muş sonra Malatya ve 1982-1984 yılları arasında Kırşehir'de valilik yaptı. Kırşehir'deki Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 
1984 yılında merkeze alındı. 1999 yılında emekli oldu. 1964 yılında matematik öğretmeni Ayten 


Bayar'la evlendi. Üç çocukları oldu. Çocuklarının üçü de ODTÜ'den mezun oldu. Edebiyata sevgisi İzmir Atatürk Lisesinde başladı. O yıllarda lise yönetimi Şiirler ismiyle bir kitap yayımladı. 
Kitapta üç şiir de kendisinden alındı. 1985 yılında İdareci Anıları yarışmasında “Eğim Dedikleri” anı yazısıyla birinci oldu. O yazıda kendisini yansıtır. “1968 yılında Urfa'nın Suruç ilçesinde görev yapıyordum. Çok verimli toprakları olan bu ilçenin halkı, tescilli 9 aşirete bölünmüş, katı feodalitenin egemenliğinde, çoğunluğu eğitimden yoksun, sıklıkla kronik sağlık sorunları olan, gelir düzeyi düşük, gelir paylaşımı adaletsiz, mevcut aşiret reislerinin güdümünde, Suriye ile hayvan ve giyim eşyası kaçakçılığıyla geçinmeye çalışan kişilerden oluşuyordu. Kaymakamlık binası seyyar jandarma taburu karşısına yeni yapılmış, önünde küçük bir park olan iki katlı bir binaydı... Devlet daireleri, adliye, emniyet aynı binadaydık. Kaymakamlığın penceresi geniş bir alanı görmekteydi. 
Olağan günlerden biri, -sanırım bahardı- öğleden sonra odamdan ilçeyi ve ana yolu seyrediyordum. 
Birden ana yolda çok lüks siyah bir otomobil belirdi; kaymakamlık binası önünde durdu. İçinden inen bir şahıs, kaymakamlık binasını ve çevresinin fotoğraflarını çekmeğe başladı. Şaşırdım, derhal kapıda güvenlik sağlayan polise seslendim. Pencereden fotoğraf çeken adamın indiği arabayı gösterip, plakasını ve mümkünse kişinin kimliğini saptamasını istedim. Polis memuru merdivenlerden şimşek gibi yola indi. Az sonra verilen emri yerine getirmenin rahatlığıyla döndü: “Amerikan büyükelçisinin makam arabası, içinde kendisi varmış. Fotoğrafları çeken de koruma görevlisi” diye bilgi getirdi.” 


Hakkı GÖÇEN (1927-2015). Tedavi gördüğü Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden eski Kırşehir Belediye Başkanı Hakkı Göçen(88) Bağbaşı mezarlığında toprağa verildi. Matematik öğretmeni olan ve Kırşehir'de ilk özel dershaneyi açan Hakkı Göçen, 1984-89 yılları arasında, Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanlığı yapmıştı. 
Öğretmen Haydar Göçen ile ev hanımı Meymune Göçen'in oğludur. Gazi İlkokulu, Kale Ortaokulu ve Yozgat Lisesi'ni bitirdi. Üniversite eğitimini Ankara'da yaptı. Erzurum'da askerliğini tamamladıktan sonra aynı kentte kendi adına ilk özel dershaneyi açtı. 1960'ta Kırşehir'e döndü. 
Kırşehir Sanayi Sitesi'nde hırdavatçı dükkânı açtı. 1963-64 yıllarında Kırşehir Lisesi'nde vekil öğretmenlik yaptı. 22 Temmuz 1983'te Turgut Özal'ın isteğiyle Kırşehir'de Anavatan Partisi'ni kurdu. 25 Mart 1984'te Belediye Başkanı seçildi. Döneminde alt yapı, su, terminal, fırın, mezbahana, otogar, toplu konut alanları, belediye hizmet binası, yeni araç-gereçler, asfalt şantiyesi ve imar revizyonu başta olmak üzere çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Ayrıca yeşillendirme çalışmalarına da büyük önem verdi. Belediye başkanlığı görev süresi dolduktan sonra partinin çeşitli kademelerinde görevler aldı. Bağ-Kur?dan emekli oldu. 1957'de evlenen Hakkı Göçen Müfit, Zeynep, Derya ve Ahmet adında dört çocuk babası idi. 


Mehmet Ali YAPICI (1944-1989). Kırşehir'de dünyaya gelen Mehmet Ali Yapıcı, ilk ve orta öğrenimini Kırşehir'de tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Okulu'nun, İnşaat bölümünden mezun oldu. 1971 yılında İstanbul Yıldız Üniversitesi İnşaat bölümünü bitirdi. Almanya'da bir yıl süreyle yol stajını tamamladıktan sonra Kırşehir'e döndü. 26 Mart 1989'da yapılan seçimde Kırşehir 
Belediye Başkanı olan Mehmet Ali Yapıcı, Keskin'e bağlı Hasandede yakınlarında 3 Ekim 1989 
tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştır. Hacettepe Hastanesinde Prof. Gazi Yaşargil'in de içinde bulunduğu bir ekibin yaptığı tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. 


Cahit GÜRSES. 1952 yılında Kırşehir'de doğdu. Cahit Gürses, Kale Ortaokulu'nda okurken, Çarşı Camii'nin karşısında ağabeyi Mümtaz Gürses'in İpragaz Bayii'nde ve yanındaki sarraf dükkanında 


çalışırdı. Kale Ortaokulu'nun ardından Kırşehir Lisesi'ne geçti. Burayı bitirdikten sonra da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümüne girdi, bir yılı hazırlık olmak üzere iki yıl burada öğrenim gördü. Ardından yeniden sınavlara girerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Cahit Gürses, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirip doktor olduktan sonra, ihtisasını da Adana Çukurova Üniversitesi'nde yaptı. Cahit Gürses, ihtisasını tamamladıktan sonra, Isparta Askeri Hastanesi'nde kulak-burun-boğaz uzmanı olarak askerliğini yaptı. Dönüşünde de Kırşehir'de Ankara Caddesi?ndeki Mermerler Apartmanı'nın 1. katında muayenehanesini açarak hemşerilerine hizmet vermeye başladı. Cahit Gürses de siyasi çizgisine uygun olarak Kırşehir'de örgütlenmeye çalışan Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SODEPY'in kurucuları arasında yer aldı. Çünkü kendisi 1402'lik olduğu için devlet memurluğu yapamıyordu. Ancak partisi SODEP, Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçime sokulmadı. Genel Başkan İnönü dahil bir 
çok kurucu veto edilmişti. Cahit Gürses Belediye Başkanı seçimlerine katılmıştır. Cahit Gürses, 9 
bin 794 oyla, Mehmet Ali Yapıcı'nın oylarını da 113 oy artırarak belediye başkanı seçilmeyi başarmıştı. 1990-1994 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Metin ÇOBANOĞLU. 1958'de, Kırşehir'de doğdu. Babası Hüseyin Efendi annesi Fevkiye Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Orman Bakanlığı Mühendisi, Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Tarım Orman Sendikası Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1994-2002 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Türk Belediyeler Birliği Genel Başkan Yardımcısı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyesi oldu. MHP'den XXII. Dönem Kırşehir Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babasıdır. 


Arif EKİCİ. 1 Ocak 1960 tarihinde Kırşehir'de doğdu. İlkokulu Kortulu Köyü'nde, ortaokulu 
Cacabey?'de, liseyi Aksaray'da okudu. Askerlik dönüşü köyde çiftçilikle uğraşmaya başladı. 1987 
yılında Kırşehir'e yerleşen Arif Ekici, MHP'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1999 yılında Çiftçi Malları Koruma Teşkilatı'nın başkanlığına getirildi. Aynı yıl MHP'den belediye meclis üyeliğine seçildi. Belediye Başkanı Metin Çobanoğlu'nun 3 Kasım 2002 Milletvekili Seçimleri'nde 
aday olması nedeniyle görevinden ayrılınca 15 Ağustos 2002'de koltuğa oturdu. 28 Mart 2004 
tarihine kadar bu görevi sürdürdü. 2004 yılında yapılan belediye başkanlığı seçiminde aday oldu seçilmedi. 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir Merkez İlçe Başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır. 


Halim ÇAKIR. 1953 yılında Kırşehir Mucur/Kızıldağ Yeni yapan köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 1973 yılında Yozgat İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Çakır Kırşehir merkezden 
3 yıl İmam-Hatiplik yaptıktan sonra, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun 
oldu. Bu arada birçok sosyal faaliyetlere öncülük etti. Daha sonra sırasıyla Fatsa İmam Hatip Lisesi ve Bolu 50.Yıl Ortaokulunda öğretmenlik yapan Çakır, 1985 yılında Niğde Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü,1989 yılında Kırşehir Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevine atandı. 
Çakır, 1991 yılında Refah Partisinden Kırşehir Millet vekili, 1994 yılında yine Refah Partisinden Kırşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Daha sonra Kırşehir ve mucur Endüstri Meslek Lisesinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Çakır, 1997 yılında Kültür Bakanlığı Ankara Çankaya Sevgi Kütüphanesine Müdür olarak atandı. Çakır, aynı yıl içerisinde, Eti Holding A.Ş. 
Genele müdürlüğünden Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Müdürü oldu. Çakır, Mardin'in Mazıdağ'ına daha sonra Balıkesir-Bandırma'ya zorunlu tayini çıkartıldı. Daha sonra tekrar Eti Holding Genel 


Müdürlüğüne uzman olarak döndü. Ak Parti'nin kuruluşuyla birlikte, Refah ve Fazilette kaldığı yerden Ak Parti saflarında siyasete devam etti. 2002 yılında Ak Parti'den Kırşehir milletvekili aday adayı 2004 yılında Kırşehir Belediye Başkanı oldu. Bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü. Enerji Bakanlığı YEAŞ Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halim Çakır evli ve dört çocuk babasıdır. 


Yaşar BAHÇECİ. 1975 yılında Kırşehir'de doğdu. Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Kale Ortaokulu, Kırşehir Lisesi'nde devam etti. 1997 yılında Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. İş yaşamına Van ve Bitlis Bölgesinde şantiye şefi olarak başladı. Vatani görevini yaptıktan sonra yine aynı bölgedeki görevinin başına geçti. 2000 yılında Kırşehir'de mühendislik bürosunu açarak iş hayatına daha aktif olarak atıldı. Siyasi yaşamı 2001 yılında AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alması ile başladı, daha sonra; AK Parti il Sekreteri olarak görev yaptı. 2002 genel seçimlerinden sonra 1 yıl süreyle TBMM'de 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mikail Arslan'ın Danışmanlığını yaptı. 2006 yılında TI. 
Olağan Kongrede İl Başkanı Adayı oldu ve kazanarak 2,5 yıl bu görevi yürüttü. 1 Aralık 2008 
yılında Yerel Seçimlerde Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için görevinden ayrıldı. 

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkanı Adayı olarak seçimlere 
girdi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 yılı 30 mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilerek II. Dönem Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. 2009 Haziran ayında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. 2011 ve 
2014 yıllarında yapılan birlik seçiminde tekrar oy birliği ile Başkan seçildi. Halen bu görevine 
devam etmektedir. 2014 Haziran ayında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) I. Olağan meclis toplantısında Türkiye Belediyeler Birliği birlik encümeni seçildi. Yaşar Bahçeci evli ve iki kız çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu. 


Selahattin EKİCİOĞLU. 3 Mart 1960'da Kırşehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tahsilini Kırşehir'de tamamladı. 1970'li yıllarda babası ile birlikte bir kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girdi. Ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak devam ettiren Ekicioğlu, 1983'te şirket bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi. 
1990'lı yılların başında otomotiv alanında da faaliyetlere başlayan Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. İzmir'de Ekicioğlu Tarım adıyla tarım ilacı ve tohum distribütörlüğünü yürütmekte ve 1993'ten bu yana birçok ulusal, uluslararası zirai ilaç ve tohum markasının Ege Bölgesi dağıtımını yapmaktadır. Ekicioğlu Tarım; adına patentli birçok zirai ilacın üretimini de yapan Ekicioğlu, 2013 yılı Mayıs ayında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Selahattin Ekicioğlu, 31 Mart 
2019 yerel seçimlerinde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu. 


Kocaeli 


Abidin Aral (1923-1931) Döneminde, Cumhuriyet'in ilanından yaklaşık 1 yıl sonra 20 Nisan 1924 
tarihinde “Kocaeli? adında bir il kuruldu. Abidin Bey 1922'de, Atatürk'ü karşılayan heyette yer almıştı. 


Kemal ÖZ (1931-1950). 1931 yılında Belediye Başkanı Kemal Öz döneminde yapılan yenileme çalışmaları neticesinde hat, 1950”lere kadar şehrin ana su kaynağı olarak kullanılmıştır. İzmit'in aydınlatılması için 1936 yılında İzmit Belediyesinin arka tarafına inşa edilen binaya iki adet jeneratör koyulmuş ve burada üretilen elektrikle sokaklar aydınlatılmıştı. Ardından Atatürk heykelinin bulunduğu bölgedeki bazı konutlara elektrik verilirken Kâğıt Fabrikasının işletmeye açılmasıyla, fabrikaya ait iki yedek trafodan 1. Demiryolu geçidinden Atatürk heykeline kadar olan alandaki işyerlerine ve bazı konutlara elektrik verildi. 1944 yılının sonlarında şehrin yarısına elektrik verilebildi. İzmit Belediyesi ülke genelini kapsayan bir karar doğrultusunda 22 Kasım 1942'den itibaren ucuz fiyatla ekmek satmaya başladı. 1942 yılında karneyle ekmek dağıtma işini üzerine alan İzmit Belediye Başkanı Kemal Öz, turşuculuk yapan Sabahaddin Palabıyık adında birisine 6 tane ekmek karnesini “hususi olarak verdiği” iddiasıyla tutuklanarak Milli Korunma Mahkemesi'ne sevk edildi. DP'liler Halıcı İsmail Alpaslan'ın dükkânının arkasındaki yazıhanede toplandığı zaman İzmit Belediye Başkanı Kemal Öz'ün dükkâna kimin girip çıktığını öğrenmek için onları izlettiği söylenirdi. Halkevi binasının tren yoluna paralel giden caddeden görünmesi adına dükkânların ve bazı binaların belediye başkanı Kemal Öz'ün girişimleriyle yıktırılması tepki çekti. 


Sadettin YALIM (1908-1992). Kahramanmaraş'ta doğdu. İzmit'in eski belediye başkanlarından (1950-1952) ve Kocaeli eski milletvekili Sadettin Yalım, İzmit Merkez Nümune Okulu mezunudur. 
TBMM'nde 10. (1954.1957) ve 11. dönem (1957-1960) Demokrat Parti Kocaeli milletvekilliği yaptı. 27 Mayıs Darbesi'nin ardından "anayasayı ihlâl" suçlamasıyla Yassıada Mahkemelerinde yargılandı ve beraat etti. İzmit eşrâfından Yalım âilesine mensup olan Saadettin Yalım, ayrıca İzmit Halk Bankası idâre meclisi üyeliği, İzmit Halkevi başkanlığı, Akşam ve Son Posta gazetelerinin İzmit muhabirliğini, İzmit Ticaret Odası meclisi ikinci başkanlığı da yaptı. Kocaeli (Halk) Bankası kurucuları arasında yer aldı. Evli ve üç çocuk babası Yalım, İzmit'te öldü. Cenazesi, İzmit Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi. 


Ali Haydar ÖZTALAY. Gelibolu'da doğdu. Babası Redif Yüzbaşısı Ali Esat Efendi annesi Lütfiye Hanımdır. Türk donanmasında subaydı ve 1. dünya savaşında savaş gemisine kumanda etmiş, daha sonra da donanma akademisinde öğretmenlik yapmıştır. 2. Dünya savaşından sonra donanmadan ayrılmış ve 1952-1954 yılları arasında İzmit belediye başkanı olarak görev yapmıştır. Döneminde, Kanalizasyon Umumi Projesi, Elektrik Su Şebekesinin Tevsi-i ve İslahı, Sebze Halinin İnşası, Mezbahanın İnşasının İkmali, Soğuk Hava Deposu, Şehrin Açılması İçin İstimlaklar, Yollar, İnşaat ve Teftişi, Kaldırımlar yapılması, Hayır Müesseselerine Yardım, İzmit Teyyare Şubesi Başkanlığı, Bir çok mahallenin yollarının ve kaldırımlarının yenilenmesi işleri gerçekleştirildi. 


Akif TERZİOĞLU. 1954-1956 yılları arasında Kocaeli belediye başkanlığı yaptı. 1954'te yapılan Belediye Meclisi Seçimleri sırasında DP'nin Kocaeli'nde seçimleri kazanması ile DP'den İzmit Belediye Meclis Üyeliğini kazanan Akif Terzioğlu 24 Mart 1954”te Belediye başkanlığına seçildi ve bu görevi 9 Ocak 1956'ya kadar sürdürdü. 


Osman GENÇAL. 1956-1958 yılları arasında Kocaeli belediye başkanlığı yaptı. Akif Terzioğlu'ndan sonra Osman Gencal belediye başkanı olarak seçildi ve görevi 9 Ocak 1956'da onaylandı. Osman Gencal, bu görevini 1958'ye kadar sürdürdü. 


Ekmel ÇETİNEL (1919-1981). Denizli'nin Buldan ilçesinde doğdu. 12.Mart.1954-6.Haziran1954 
tarihleri arasında Uşak Valiliği, 30.06.1954-11.08.1955 tarihleri arasında Bilecik Valiliği yaptı. 1955 
Yılında Zonguldak'a Vali olarak atandı; 1956 yılında görevi bitti. Kocaeli Valiliği (1956-1959) ve Belediye Başkanlığı (1958-1959)'ndan sonra, 1959 yılında tekrar Zonguldak Valisi oldu. 1958'den itibaren belediye başkanlığı ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler kapsamında Kocaeli dâhil birçok vilâyette bu görevi valiler yapmaya başladı. İzmit'in ilk Belediye Başkanı ve Valisi Salih Ekmel Çetinel?”dir ve bu görevi 1959'a kadar sürdürdü. Kocaeli Valiliği döneminde, Bazı kaynaklara göre 200-300, bazılarına göre 400-500 yolcunun hayatını kaybettiği, Türk Denizcilik Tarihi'nin en büyük sivil kazası olan ‘1 Mart Deniz Faciası?” yaşandı. Zonguldak Valiliğinden 1960 Nisanında istifa etti. 1963-1965 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevine getirildi. XIII. 
Dönem (1965-1969) Zonguldak Milletvekili seçildi. 1967?*de AP'den istifa etti. 


Alaettin ERİŞ (1908-1995). İstanbul?da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Dahiliye Vekaleti Şifre Kalemi katipliği ve şefliği, Kızılcahamam kaymakamlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1. ve 6. Şubeler müdür muavinlikleri, Tokat, Kırklareli, Bursa, İstanbul ve Kocaeli Emniyet müdürlükleri, Bolu, Denizli ve İzmir vali muavinlikleri, Kırklareli (1956-1958), Samsun (1958-1959), Kocaeli (1959-1960) ve Sakarya (1967-1968) valilikleri, TBMM 1. (XII) dönem Kırklareli milletvekilliği, İçişleri Komisyonu başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. Kocaeli Valiliği sırasında Kocaeli Belediye başkanlığı, Kırklareli Valiliği sırasında da Kırklareli Belediye başkanlığı yaptı. 


Hüsnü BAŞAR. İsmail Hakkı Efendi ile Seniha Hanımın oğludur. 1914'de Safranbolu'da doğdu. 
1935'de Işık (Feyz-i ati) Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, Eylül 1938'de Kilimli (Zonguldak) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. Bu görevde iken Mayıs 1940'da, askerlik hizmeti için, silah altına alındı. Mayıs 1942'de yedek teğmen olarak terhis edildi. Eylül 1942'de stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 
Ekim 1942'de Sungurlu, Mayıs 1945'de Kurtalan, Ekim 1947'de Ünye, Nisan 1949'da Aksaray Kazaları Kaymakamlıklarına; Haziran 1950'de Mülkiye Müfettişliğine; Haziran 1960'da Kocaeli, Ocak 1962'de Tekirdağ Valiliklerine; Ocak 1964'de İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına; Ocak 1966'da aynı Bakanlık Merkez Valiliğine getirildi. Tekirdağ ve Kocaeli Valilikleri esnasında Belediye Başkanlığı da yaptı. 32 yaşında iken evlendi; bir kız, bir erkek evlat babasıdır. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Türk İdareciler Derneğinin üyesidir. 


Muhlis BABAOĞLU. 1911 yılında Maraş”ta doğdu. 1935'te İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Babaoğlu'nun ilk memuriyeti 15.11.1933'de göreve başladığı İstanbul Asliye 1. Hukuk'ta 3. 
Sınıf Zabit Katipliğidir. 01.11.1936'da askere gitti ve terhisinden sonra sırasıyla Emniyet Umum Müdürlüğünde 3. Sınıf Muamelat Memuru ve Maraş Valiliği'nde maiyet memurluğu görevlerinde bulundu. 28.05.1940'da Gündoğmuş kaymakamlığına atandı. Ilgın, Bulanık, Gebze ve Ereğli Kaymakamlıkları da yaptı. 21.10.1950'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine başladı, ardından 2. 
Sınıfa yükseldi. 18.06.1953'te 5439 sayılı kanunla Ağrı Valiliğine atandı. 11.12.1954-01.12.1955 tarihleri arasında Kars Valisi olarak görev yaptı. Trabzon, 30.12.1957 — 5.8.1958 tarihleri arasında 


Çankırı, Diyarbakır, Konya, Kocaeli, İçel (Mersin) Valilikleri ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 1962-1963 yılları arasında Kocaeli Valiliği sırasında Kocaeli Belediye başkanlığında da bulundu. 


Enver ATAFIRAT. 1963 — 1968 yılları arasında Adalet Partisinden İzmit Belediye Başkanlığı yaptı. Darüşşafaka'dan mezun oldu. Belediye Çarşı İşhanı'nın bulunduğu yerdeki Ufuk Sineması İzmit Belediye Başkanı Enver Atafırat zamanında yıktırıldı ve yeri balık pazarı olarak düzenlendi. 
1956'da SEKA tarafından hazırlanan ve Genel Müdür Enver Atafırat'ın izin ve desteğiyle yayın hayatına geçen SEKA Postası adlı gazete 26 yıl kesintisiz yayımlandı. 1961'de, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi eski SEKA Genel Müdürü Enver Atafirat'ın iki dâvadan beraetine ve tahliyesine karar verdi. 


Leyla ATAKAN (1925 — 1971). 1968 -1971 yılları arasında Kocaeli'de belediye başkanlığı yaptı. 
Tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu. Leyla Atakan, İstiklal Savaşı kahramanlarından Orgeneral Hasan Atakan'ın kızı olarak 1925 yılında dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nden mezun oldu. Kocaeli'de çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmaları olan Leyla Atakan, 
1955 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maşukiye Köyü'nde ocak başkanı olarak siyaset hayatına 
başladı. 1963 yılında CHP Kocaeli il başkanı oldu. 1968 yılı yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu ve belediye başkanı seçildi. Bu başarısıyla Türkiye'de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olmuştur. Belediye başkanlığı döneminde İzmit'te altyapı, imar, şehircilik ve sosyal hizmet alanında birçok sorunu çözdü. Günümüzde hala kullanılmaya devam eden Kocaeli Fuarı'nı İzmit Körfezi'nin bataklık olan kısmında gerekli çalışmalar yaparak kurmuş ve 28 Haziran 1969 yılında Kocaeli Sanayi sergisi olarak açılmıştır. 
Halkın Sesi Gazetesi (1968) 1968 yılında 15 günlük siyasi gazete olarak İzmit eski belediye başkanı Leyla Atakan tarafından yayınlandı. 10 Şubat 1971 yılında Değirmendere'den İzmit'e dönerken içinde bulunduğu araç bir kamyona çarparak trafik kazası yaptı. Bu kazada kendisiyle beraber; İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay yaşamını yitirdi. 


Erol KÖSE. 1972-1977 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı yaptı. 1934”te, Kandıra, Kocaeli'de doğdu. Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. Kocaeli İl Genel Meclisi Üyeliği ve Grup Başkanlığı, İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanlığı, İzmit Belediye Başkanlığı, Kocaeli Belediyeler Birliği Kuruculuğu ve Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Kuruculuğu ve Başkanlığı, Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyeliği, TBMM XVII. Dönem Kocaeli Milletvekilliği yaptı. Belediye başkanlığı döneminde 20 Temmuz 1960 tarihinde yayınlanan "Devrimci Müstakil Gazete" Erol Köse tarafından yayınlandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Cevdet BAĞDAT. Adalet Partisinden Belediye Başkanı seçildi. 1977-1980 yılları arasında görev yaptı. Kocaeli Eğitim Vakfı üyeliğinde bulundu. 


Ertuğrul ÜNLÜER (1919-2001). Erzurum’da doğdu. Babası Çorum'un Kargı ilçesinden Topçu Yüzbaşı İsmail Hakkı Ünlüer (1886-1970), annesi Bulgaristan'ın Şumen (Şumnu) şehrinden göç etmiş olan Zeliha Faika Hanımdır (1894-1981). Annesi Zeliha Hanım, Osmanlı döneminde yetişmiş ilk kadın öğretmenlerdendir ve 40 yıl süren öğretmenliğinin hemen hemen tamamını Erzurum'da ve aynı okulda geçirmiştir. Ertuğrul Ünlüer, 1958-1960 yılları arasında Rize, 1962-1967 yılları arasında Sakarya, 1967-1968 yılları arasında Bursa, 1968-1970 yılları arasında Samsun ve 1970-1975 yılları arasında Kocaeli Valiliklerinde bulundu. Rize, Sakarya ve Kocaeli Valilikleri 


sırasında bir süre belediye başkanlığı da yaptı. Çeşitli tarihlerde İsveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde inceleme gezileri yapan Ünlüer, 1975'te kendi isteği ile emekliye ayrılarak özel sektöre geçti. 1980-1982 yılları arasında İzmit Belediye Başkanı olarak görevlendirildi. İstanbul'da öldü. 1966 yılında Ratibe Hanım ile evlendi. Ardahan eski valisi Yener Ünlüer'in babasıdır. 


Aydın TAMER. Karamürsel'de doğdu. 1980'de üç ay, İzmit Belediye Başkanı olarak görevlendirildi. Yarbay rütbesiyle TSK’ dan emekli oldu. Fatma Reyhan Hanımla evlidir. 


Cemal UZUNKOL. 12 Eylül Askeri Darbesi döneminde atanarak 1982-1984 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı yaptı. Kore Gazisi idi. 


Necati GENÇOĞLU (1931-2010). 1984 yılındaki seçimde aday olduğu Anavatan Partisi'nden belediye başkanlığına seçildi. 2000'li yılların başında, ANAP'tan istifa edip, AKP'ye katılmıştı. 
Milli Görüş siyasetinden gelmekteydi. Kocaelispor başkanlığı yaptı. 2010'da vefat etti. Dört çocuk babası idi. 


Mehmet Sefa SİRMEN. İzmit belediye başkanlığı ve İzmit büyükşehir belediye başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı, Kocaelispor başkanlığı ve 22'inci dönem Kocaeli milletvekilliği yaptı. Sefa Sirmen, 1949 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı İhsaniye köyünde doğdu. Bu köy ahalisinin çoğunluğu gibi, Sirmen Ailesi de Gürcü kökenlidir. İlkokula İzmit'te başladı. Daha sonra Gölcük'te Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. Tahsil hayatından sonra 
ticaretle uğraştı ve esnaflık yaptı. İzmit'in meşhur Kalaycılar Çarşısı'nda Tüpgaz bayisi açtı. 2012 
yılında tekrar ticarete atıldı. Kartepe ilçesi Köseköy beldesinde ve Gölcük ilçesi İhsaniye beldesinde 
5 yıldızlı otel yapmak üzere faaliyete geçti. Büyükşehir belediyesi meclisinde partisi CHP 
temsilcilerinin hayır oylarına karşılık, AKP'li meclis üyelerinin evet oylarıyla iki 5 yıldızlı otel ruhsatı aldı. Sefa Sirmen, evli ve üç çocuk babasıdır. 1971 - 1977 yılında CHP gençlik kolu başkanlığı, 1977 - 1980 yıllarında Gölcük belediye meclis üyeliği yaptı. 1984 yılında SODEP kurucu üyesi oldu ve genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1989'da İzmit belediye başkanı seçildi (1989 - 1994). Türkiye'nin en önemli endüstri bölgesi olması nedeniyle İzmit'in ve Kocaeli'nin nüfusunda olağanüstü bir artış meydana geldi. Bu artış ve kentleşme olgusuna bağlı olarak 1993 yılında İzmit Büyükşehir Belediyesi kuruldu ve İzmit Belediyesi, Saraybahçe Belediyesi adıyla ilçe belediyesi olarak büyükşehir belediyesine bağlandı. İzmit Belediyesi'nin bu 
statü değişikliği Sefa Sirmen'in siyasi hayatında bir dönüm noktası teşkil eder. Sefa Sirmen, 1993 
yılında İzmit belediye başkanlığından İzmit büyükşehir belediye başkanlığına terfi etti. 1994 ve 
1999 yerel seçimlerinde, iki kez daha bu göreve seçildi. 1989 yılında başladığı Kocaeli Eğitim 
Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 1994 ile 1999 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı yaptı. 1989 yılından 2002 yılına kadar Kocaelispor kulüp başkanlığını yürüttü. 2002 ile 2007 yılları arasında Kocaeli milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 28 Mart 
2004 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Sefa 
Sirmen'i aday gösterdi. Seçimi AKP adayı Kadir Topbaş açık farkla kazandı. 2007 Temmuz seçimlerinde milletvekilliğine adaylığını koymayarak, Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için hazırlıklarını sürdürdü. 2008'de CHP Kocaeli il başkanı seçildi. Ocak 2008 ile Aralık 
2008 arasında yürüttüğü il başkanlığı görevinden, yerel seçimlere katılabilmek için istifa etti. 2014 
yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterildi. Sefa Sirmen, Yuvacık Barajı ihalesinde yolsuzluk yaptığı, İzmit'in doğalgaz dağıtım kuruluşu İzgaz'da yapılan yolsuzluklar nedeniyle suçlu bulundu. 2002 yılında İzmit büyükşehir 


belediye başkanıyken doğalgaz şebekesinin inşaatında yapılmayan işlere ödeme yapıldığı tespit edilen Sefa Sirmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2006 yılında açılan söz konusu dosyanın tazminat davasında ise Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sefa Sirmen'i ise 13 milyon 658 bin 
772 lira 32 kuruş ödemeye mahkum etti. Yargıtay tarafından cezası onaylanan Sirmen, 24 Haziran 
2016'da cezaevine girdi ve 7 Şubat 2017 tarihinde tahliye edildi. 


Hikmet ERENKAYA. 10 Ekim 1953 tarihinde Kocaeli'de doğdu. Babasının adı Cemal, annesinin adı Hatice'dir. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Mimar olarak çalıştı. Kocaeli Mimarlar Odası Başkanlığı görevinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu (2005-2009). 23. Dönem Kocaeli milletvekilidir. Orta düzeyde Almanca bilen 
Erenkaya, evli ve iki çocuk babasıdır. İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 
yılında İzgaz şebekesinin yapımında görevini kötüyü kullandığı iddiası ile Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya olmak üzere 15 kişi hakkında 2006 yılında dava açılmıştı. 


İbrahim KARAOSMANOĞLU. 1952'de Yuvacık, Kocaeli'de doğdu. 2004 ile 2019 yılları arasında Kocaeli büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptı. İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapmakta iken 1989 ve 1994 yıllarında Yuvacık belediye başkanı seçildi. 1999 seçimlerinde aday olmadı, serbest ticaret yaptı. 2001 yılında AKP kurucu üyesi sıfatıyla il başkan yardımcısı oldu. Nihat Ergün'ün milletvekili ve genel başkan yardımcısı seçilmesiyle AKP il başkanı oldu ve 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İzmit büyükşehir belediye başkanı seçildi. Aynı yıl içinde yapılan büyükşehir kanunu ile İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin adı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirildi ve böylece İbrahim Karaosmanoğlu, ilk Kocaeli büyükşehir belediye başkanı oldu. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde aday olmadı. Kendisinden sonra görevi Tahir Büyükakın devraldı. 


Tahir BÜYÜKAKIN. 1969 yılında Seyfettin ve Semra Büyükakın'ın çocuğu olarak Kocaeli Derince'de dünyaya gelen Tahir Büyükakın, ilkokulu Derince Turgut Reis İlkokulu'nda, ortaokulu İzmit İmam Hatip Ortaokulu'nda, liseyi ise İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü tamamlayarak mezun oldu. Kocaeli Üniversitesinde 1993 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Bu süreçte İstanbul Üniversitesinde 1995 ve 2001 yıllarında sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde genel sekreter olarak çalışmaya başladı. Bakanlar Kurulu kararıyla 2017 yılı Haziran ayında Bilecik'e vali olarak atandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olması nedeniyle Bilecik Valiliği görevinden 23 Kasım 
2018 tarihinde istifa ederek 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katıldı. Seçimler sonucunda Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçildi ve 4 Nisan 2019 tarihinde mazbatasını alarak başkanlık görevine başladı. Büyükakın, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Nevzat DOĞAN. 1959”da, Gümüşhane?de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde dört yıl uzmanlık eğitimi alarak çocuk hastalıkları uzmanı oldu. Çeşitli devlet hastanelerinde görev yaptıktan sonra 2001 yılında, 16 yıllık devlet memuriyetinden istifa ederek AKP Kocaeli il yönetim kurulu üyesi olarak siyasete girdi. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde 22. dönem Kocaeli milletvekili seçildi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanvekilliği, TBMM Türkiye-Endonezya Parlamentolar arası Dostluk Grubu başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Doğan, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 


İzmit belediye başkanı seçildi. 2014 Yerel Seçimleri'nde AKP'den tekrar aday gösterildi. 2019 yerel seçimlerine kadar görevini sürdüren Doğan, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmedi ve seçimler sonrasında görevi Fatma Kaplan Hürriyet'e devretti. Ayrıca kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanı tarafından Diyadin belediye başkan danışmanı olarak görevlendirildi. 


Fatma Kaplan HÜRRİYET. 1982 doğumludur. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans eğitimi gördü. Kocaeli Barosu'na bağlı serbest Avukat olarak çalıştı. Kocaeli İl Kadın Kolları yöneticiliği, Kocaeli İzmit İlçe yöneticiliği yaptı. Kocaeli İzmit İlçe Emek Komisyonu'nda görev 
aldı. Kocaeli İzmit Örgütlenme Komisyonu üyeliği, Mahalle temsilciliği yaptı. 7 Haziran 2015 
yılında Kocaeli Milletvekili seçildi. 25. dönem TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu. 1 Kasım 2015 yılında yeniden Kocaeli Milletvekili, 26. dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. 26. dönem Anayasa Komisyonu üyesi oldu. 27. dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. Çok sayıda dernek ve STK üyesidir. İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuk annesidir. 


Konya 


Uğur İbrahim ALTAY. 1974'te Konya'da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesinde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak bir çok projeyi hayata geçirdi. 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle 
Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 
Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Tahir AKYÜREK. 1959'da Konya'nın Derebucak ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bağ-Kur Konya İl Müdürlüğü'nde Avukat, Konya Ticaret Odası'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı. Fazilet Partisi'nde İl Başkanlığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra Serbest Avukat olarak çalıştı. 2004-2018 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlık görevini yaptı. Akyürek evli ve üç çocuk babasıdır. 


Mustafa ÖZKAFA. 1959'da, Konya'da doğdu. İlkokulu Konya'da bitirdi. Yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde tamamladı ve harita mühendisi olarak mezun oldu. Siyasi hayatına Refah Partisi ile başlayan Özkafa, partinin değişik kademelerinde görev yaptıktan sonra, Refah Partisi Selçuklu ilçe başkanlığı görevini üstlendi. 1989 mahalli seçimlerinde Refah Partisi tarafından Karatay ilçe belediye başkanlığına aday gösterilen Özkafa, Karatay belediye başkanlığına seçildi. Özkafa, 1994 yerel seçimlerinde kazanarak aynı göreve devam etti. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Konya büyükşehir belediye başkanlığına seçildi. 1999- 
2004 yılları arasında görev yaptı. 


Halil ÜRÜN. 1947'de, Konya Yunak'ta doğdu. Babası İsmail Efendi annesi Ayşe Hanımdır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı Fakülte Çevre Bilimleri Dalında Doktora yaptı. İngilizce bilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1989-1999 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Baş Danışmanı olarak görevlendirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi idi. AK Parti'den XXII. 
Dönem Konya Milletvekili seçildi. Japon Hükümeti “Şehir Öncüsü” Ödülü sahibi oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Ahmet ÖKSÜZ. 1940'ta Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü köyünde doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptı. 1984'te yapılan yerel seçimlerde (ANAP) Anavatan Partisinden Konya Belediye Başkanı seçildi. 1988 yılında oluşturulan üç merkez ilçe ile büyükşehir oluşturulan Konya'nın 1989 seçimlerine kadar geçen süre içinde ilk Büyükşehir Belediye Başkanlığını da yaptı. 


Lütfü TUNCEL. 1934'te Niğde/Bor'da doğdu. Babası Ahmet Bey, annesi Sadiye Hanımdır. İlk ve ortaokulu burada tamamladı. 1953 yılında Afyon Lisesini bitirdi. 1956-1957 öğrenim döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Niğde Maiyet memuru olarak kamu hizmetine başladı. Altınhisar (Bor-Niğde) Bucağı Müdürlüğünde; Bor Kaymakam Refikliğinde; 1958 yılında Çamardı Kaymakam Vekilliğinde görevlendirildi. 03.01.1959'da yedek subay olarak silah altına alındı; Haziran 1960'da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi ve yeniden Ankara Maiyet Memurluğuna atandı. Pozantı Kaymakam vekilliği, 1961 yılında Küre 
Kaymakamlığı, 1962'de İkizdere Kaymakamlığı, 1966 yılında Hadim Kaymakamlığı yaptı ve 1968 
yılında Mülkiye Müfettişliğine tayin oldu. 1975 yılına kadar İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görev yaptı. Adana, Tokat, 1979-1984 yılları arasında Konya, 1984-1990 yılları arasında Sivas, 1990-1991 yılları arasında Tekirdağ, 1991-1993 yılları arasında Aydın valiliklerinde 
bulundu. Konya valiliği sırasında aynı zamanda belediye başkanlığı görevini yürüttü. 2 Kasım 1993 
tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi ve 1 Ekim 1999 tarihinde emekli oldu. Emeklilik sonrası OYAK Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. 5 Ekim 1957 Cumartesi günü Mehpare (Tunç) Hanım ile evlenen Tuncel'in iki çocuğu vardır. Orta derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 
Görev yaptığı yerlerde çok sevilen Tuncel'e Pozantı, Küre, İkizdere, Hadim, Gürün, Zara, İmranlı, Çine, Çerkezköy ilçeleri ile Konya, Aydın illerinin “Fahri Hemşeriliği” unvanı verildi. Ayrıca, Sivas merkez, Gürün ve Ulaş ilçelerinde bazı okullara, İmranlı”da da bir caddeye adı verildi. Basılmış eserleri şunlardır. 1. İçişleri Bakanlığı Kuruluşu; Görevleri ve 1965-1969 Yılları Çalışmaları (Ş. 
Pazarcı. A. Darendeliler, İ. Dede ile birlikte) Ankara, 1969 2.Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa ve Tembihnameleri (1987). “Tokat'ta unutamadığım anılar yaşadım. O günler itibarıyla yaklaşık yetmiş günlük bir eğitimden sonra öğretmen yetiştirecek Eğitim Enstitüsü'ne Doğu Anadolu'daki bir vilayetimizden öğrenci getirilerek güya güç dengesi sağlanmak istenmesini, okul müdürünün kapısının önünde teneke kutu içinde molotof kokteyli patlatılmasını güvenlik güçlerine fatura etmek istenmesini, okuldaki disiplini sağlamak istediğimizde, özellikle bu okula bir biçimde tayinlerini yaptıran öğretmenlerin, okulda eğitime ara verilmesi halinde istifa edeceklerini söyleyerek Ankara'ya Milli Eğitim Bakanı Necdet uğur'a şikayete gitmelerini, ancak çok değerli Hocam Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu ile dönemin yine Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan'ın Oo beni sonuna kadar desteklemelerini hiç unutamıyorum.” Hasan Akar.-https://Wwww.tokatgazetesi.com/- 


Mehmet KEÇECİLER (1978-1980). ANAP. Konya — 1944, Mehmet Emin — Ruveyde — Konya Yüksek İslam Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü, Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü, Üniversite Paris Master — Fransızca, Az düzey Arapça, Farsça — Kamu Yöneticisi, Mülki İdare Amiri — Ardeşen, Çumra, Kargı, Fındıklı Kaymakamı, Konya Belediye Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müşaviri —Anavatan Partisi Kurucu Üyesi — XVIII. Dönem Konya Milletvekili — 47. Hükümet Devlet Bakanı — Evli, 4 Çocuk. 


Yılmaz KULLUK (1933-2012). 1969-1977 yılları arasında, Konya'da Demokrat Parti'den belediye başkanlığı yaptı. Hacı Fettah Mahallesi'nde doğan Yılmaz Kulluk'un babası Hacı Hilmi, annesi Hacı Dürüye'dir. Konya Ticaret Lisesinden mezun olduktan sonra vatani görevini İzmir Topçu Birliğinde teğmen olarak tamamladı. Yılmaz Kulluk, babasının sahibi olduğu Kulluk Petrol?'de babasının yardımcısı olarak uzun süre çalıştı ve ardından aile şirketi olan Yılmaz Petrol Ticaret Anonim Şirketini kurdu. Genç yaşta siyasete atılarak DP (Demokrat Parti) ile AP (Adalet Partisi) saflarına katıldı. 36 yaşındayken Türkiye'nin en genç il belediye başkanlığına seçildi. Birer dönem olmak üzere her iki partiden, 1970-1977 dönemlerinde Konya Belediye Başkanlığı yaptı. 
Kulluk, Ahmet Hilmi Nalçacı'nın projelendirdiği ve büyük çapta tamamladığı Konya Otobüs Terminalini hizmete açtı. Yeni caddeler, yollar, sokaklar, sanayi çarşıları, sanayi ve ticaret iş merkezleri ve Konya Fuarının açılışına öncülük yaptı. Toplu taşıma hizmetleri, mesire yeri Meram'ın gelişmesi, sağlık hizmetleri, şehirlerarası ulaşımda oto ve tren garları (o elektrik, su, kanalizasyon, enerji, eğitim kurumları, spor tesisleri, spor kulüpleri, sosyal konutlar çalışmalarını yaparak 1 milyar 267 milyonluk bütçenin 706 milyon 780 bin lirasını yatırımla tamamladı. 
Zamanında Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi açıldı ve Anıt civarı Çocuk Esirgeme Kurumu binasında öğretim vermeye başladı. Selçuk Üniversitesi Nisan 1975'te kurularak 1976-1977 öğretim yılında eğitime başladı. Konya Hastaneleri Yardımlaşma Derneği Başkanlığı da yapan Yılmaz Kulluk, Mezarlıkları Koruma Derneği yönetiminde de bulundu. Belediye meclis üyesi iken, Ahmet Hilmi Nalçacı'nın vefatından sonra belediye başkanı olmuştur. Selçuklu Kartalı, başkanlığı döneminde, 1970 yılında belediyenin amblemi olarak kabul edilmiştir. Yılmaz Kulluk 
1958 yılında Mualla Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Mümtaz ve Hilmi adında iki erkek, Süheyla 
adında bir kız çocuğu oldu. Oğlu Hilmi şu anda Atiker Konyaspor kulübünün başkanlığını yürütüyor. 


Ahmet Hilmi NALÇACI (1925-1969). Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 
Sırasıyla Seydişehir, Boyabat, Ayancık, 1956 - 1957 yılları arasında Ladik ve Ilgın ilçelerinde 
kaymakamlık yaptı. Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü İdari Amirliğinde görev aldı. 1963 - 1969 
yılları arasında Konya belediye başkanlığı yaptı. Döneminde şehir imarına önem vermiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği ile haritalar çizdirerek modern bir Konya yaratmak üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 1968 yılında 2. kez belediye başkanı seçilmiş, ölümüne kadar görevini sürdürmüştür. Halen Konya'da kendisinin adının verilmiş olduğu bir cadde bulunmaktadır. 


Rebii KARATEKİN (1906-1983). İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini İstanbul'da yaptı. 
İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İdari mesleğine Manisa Maiyet Memurluğu ile başladı. 
Salihli Kaymakam vekilliği, Kütahya, Mersin Nüfus Müdürlüğü, Karaisalı, Menemen, Gölcük, Şili, Fatih Kaymakamlığı, İstanbul Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Tarsus Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 2. Daire Başkanlığı, Burdur (14.07.1945 — 10.09.1947), Sivas (1947- 1950), Ordu (1950-1951), Hatay Valiliği (20.05.1951 - 03.02.1954), İller Bankası Yönetim Kurulu 


Üyeliği, Kastamonu (1955-1960), Tekirdağ Valiliği (1960)'nden sonra Konya İline Atandı. 1960- 
1963 yılları arasında aynı zamanda Belediye Başkanlığı yaptı. 1964 Yılında Konya Valiliğinden 
emekli oldu. 1964-1967 Yıllarında Ziraat Bankası Ve Turizm Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. İstanbul'da vefat etti. Rebii Karatekin evli ve üç çocuk babası idi. 


Muhlis BABAOĞLU 1911 yılında Maraş”ta doğdu. 1935'te İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Babaoğlu'nun ilk memuriyeti 15.11.1933'de göreve başladığı İstanbul Asliye 1. Hukuk'ta 3. 
Sınıf Zabit Katipliğidir. 01.11.1936'da askere gitti ve terhisinden sonra sırasıyla Emniyet Umum Müdürlüğünde 3. Sınıf Muamelat Memuru ve Maraş Valiliği'nde maiyet memurluğu görevlerinde bulundu. 28.05.1940'da Gündoğmuş kaymakamlığına atandı. Ilgın, Bulanık, Gebze ve Ereğli Kaymakamlıkları da yaptı. 21.10.1950'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine başladı, ardından 2. 
Sınıfa yükseldi. 18.06.1953'te 5439 sayılı kanunla Ağrı Valiliğine atandı. 11.12.1954-01.12.1955 tarihleri arasında Kars Valisi olarak görev yaptı. Trabzon, 30.12.1957 — 5.8.1958 tarihleri arasında Çankırı, Diyarbakır, Konya, Kocaeli, İçel (Mersin) Valilikleri ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Konya (1960) ve Kocaeli Valilikleri (1962-1964) sırasında Belediye başkanlığı görevinde de bulundu. 


Sıtkı BİLGİN (1923-2011). Konya'da doğdu. Babası Ali Rıza Efendi annesi Hacı Refika Hanımdır. 
1955 yılında DP ile siyasete girdi. Konya Belediye Başkanlık görevini 1958-1960 yılları arasında 
yaptı. Döneminde, Belediyeye şehir içi ulaşımı için ilk belediye otobüsleri alındı. Meram Yeni Yol'daki alt geçidi (battı çıktı) yapıldı. Washington ve Torence şehrinin fahri anahtarını alıp Konya ile Torence şehrini kardeş iki şehir yaptı. 1960 ihtilali ile Yassıada'da 5 ay 20 gün tutuklu kaldı. 
Daha sonra, Konya Cemiyeti Hayriye, Türk Anadolu Vakfı ve Büyükkoyuncu vakıflarının kuruluşunda bizzat görev aldı. Ayrıca Konya Selçuk Üniversitesi”ni Kurma ve Yaşatma Derneği'nin kurucusu ve ikinci başkanı oldu. 


Cemil KELEŞOĞLU 1939-1940 yılları arasında Acıpayam kaymakamlığı, 25.12.1954-22.11.1955 tarihleri arasında Denizli ve 1955-1960 yılları arasında Konya valilikleri yaptı. Konya valisi iken 1957-1958 yılları arasında aynı zamanda Konya Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Tarihi güherçile fabrikası ve baruthane 1958 yılında belediye tarafından istimlak edilmiş yıktırılarak yerine sebze hali yapılmıştı. 27 Mayıs darbesinde tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. 14 Temmuz 
1960 tarihinde Yassıada'da intihar etti. Yassıada'da oda arkadaşı olan eski Demokrat Parti 
milletvekili Gıyasettin Emre (1910-2008)'ye göre kendisini intihara iten sebep, buradaki teğmenlerden birinin onu herkesin gözü önünde dövmesiydi. 


Nafiz TAHRALI (1908-1992). Konya'da doğdu. Babası Ali Efendi annesi Dervişe Hanımdır. 
İstanbul Yüksek Ticaret Okulundan mezun oldu. Paris'te Bankacılık İhtisası yaptı. Fransızca biliyordu. İstanbul Selanik Bankası Memuru, İstanbul Maliye Teşkilâtı Memuru, Konya Ortaokulu, Lise ve Ticaret Lisesi Öğretmeni, İstanbul Ticaret Lisesi Öğretmeni olarak görevlerde bulundu. 
Çiftçilik ve serbest ticaretle meşgul oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Belediye Başkanlığı (1955-1957) yaptı. DP?'den XI. Dönem Konya Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


İbrahim BAŞÇIGİL. Rüştü Özal'ın milletvekili seçilmesi için belediye başkanlığından ayrılması üzerine belediye başkanlığına getirildi. (1954-1955 yılları arasında görev yaptı. 


Rüştü ÖZAL (1915-2008). Konya'da doğdu. Babası Hacı Mustafa Efendi annesi Münire Hanımdır. Almanca ve az düzeyde Fransızca biliyordu. Çorum Su İşleri 18. Şube Kısım Mühendisi, Mersin Su İşleri 11. Şube Kısım Yüksek Mühendisi, Adana Su İşleri 6. Şube Kısım Yüksek Mühendisi, Konya Ovası Sulama İdaresi İşletme Müdürlüğü Kısım Yüksek Mühendisi, Konya Bayındırlık Müdürü olarak görevlerde bulundu. Konya Belediye Başkanı (1950-1954) seçildi. 
Emekli Sandığı Müdürler Kurulu Üyeliği, Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu Üyeliği (7 Şubat 1961 - 
15 Ekim 1961), X.ve 1. (XI) Dönem Konya Milletvekilliği ile İmar ve İskân Bakanlığı yaptı. 
Belediye Başkanlığı döneminde, şehrin imar faaliyetlerine büyük hız verilmiştir. Şehrin temel problemi olan toz ile mücadele başlarken, şehrin ana caddeleri asfaltlanmış, buradan çıkan parke taşları ara yollara döşenmiştir. Böylece büyük bir köy görünümünde olan Konya, yollarıyla, ulaşımıyla, yeni caddeleriyle, aydınlatmalarıyla modern bir şehir kimliği kazanmaya başlamıştır. Bu dönemin belediye hizmetlerinde özellikle şehrin elektrik, su, otobüs ve yol çalışmaları üzerine yoğunluk kazandığı görülmektedir. Ayrıca günümüz Konya'sının düzenli bir şehir olmasında büyük bir etkisi olan şehrin imar planları hazırlanmış olup, kısıtlı bütçeyle yeni caddeler açılmış ve şehir imar edilmeye çalışılmıştır. Modern hal binası, yeni elektrik santrali, İtfaiye ve temizlik teşkilatlarının motorize edilmesi, asfalt yolların yapılması, ara yolların parke taşlarla döşenmesi dönemin önemli belediye hizmetleri arasındadır. Bahaiye Mekyebi askeri rüştiye olarak bir süre kullanıldı ve Cumhuriyet Dönemi'nde burada İnönü Mektebi açıldı. Okul binası 1951 yılında belediye tarafından yıktırıldı. Ulya Hanımla evli idi. Vefatında, Beyoğlu'ndaki Sütlüce Mezarlığı'na defnedildi. 


Samet KUZUCU (1916-1991). Konya'da doğdu. Babası Mustafa Efendi annesi Hatice Hanımdır. 
İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu mezunu olup Fransızca bilmekte idi. Çiftçilik ve ticaretle uğraştı. Konya Belediye Reis Muavini ve Belediye Başkanı (1950'de altı ay) görevlerinde bulundu. 
Kızılay, Verem Savaş, Çocuk Esirgeme Kurumları Üye ve Başkanı, Konya Ticaret ve Sanayi Odası Üye ve İdare Meclisi Başkanı, Konya Çimento Sanayi Genel Müdürü oldu. CHP'den I. (XI) Dönem Konya Milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Mehmet Muhlis KONER (1886-1957). M. Koner, Konya Belediye Başkanlığı görevini 1917- 1918, 1919-1923 ve 1946-1950 yılları arasında yaptı.1886 tarihinde Konya'da doğdu. Babası Rüştü Efendi, annesi Şerife Emine Hanım'dır. Küçük yaşlarda babasını kaybettiği için annesi ile dayısı Tevfik Efendinin himayesinde yetişti. Sıbyan Mektebinde okumuş, Rüştiye ve İdadi tahsilini üstün bir başarı ile tamamlamıştı. O zaman Konya'da bulunan Hukuk Mektebine devam etmişse de edebiyattan almış olduğu coşkun hazzı burada bulamamış ve bu yönüyle “kuru” bulduğu okulu bırakmıştı. Sonra bazı memuriyetlerde bulundu. Önemli oranda kendi kendine Fransızcasını ilerlettikten sonra, öğretmenlik mesleğine intisap etti. Uzun yıllar Konya Lisesinde ve Konya Öğretmen okulunda Fransızca, psikoloji, sosyoloji, mantık, felsefe ve edebiyat dersleri okuttu. 
Koner, Konya'da neşredilmekte olan başta Babalık olmak üzere mahalli gazete ve dergilerde çeşitli konularda yazılar kaleme aldı. Yazı ve çalışmalarıyla devrin valisi Muammer Bey'in dikkatini çekmiş ve genç yaşlarda Konya Belediye Reisliğine getirilmiştir. Bir sene kadar kaldığı bu vazifede iken Kayalı Parkı yaptırmıştı. Milli Mücadele yıllarında (1919-1923) yeniden belediye başkanlığı görevine getirilen M. Koner; “ileri görüşlü bir vatansever olarak Konya aydınları gibi Milli Mücadele saflarında yer almış”, bu maksatla “İhtiyat-ı Zabitan Cemiyeti” ne girmiştir. Milli Mücadele fikrini benimsemesinden dolayı zamanın Konya Valisi Cemal Bey'in baskılarına maruz kaldı. Cemal Bey'in, Konya'dan kaçmasından sonra kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı. Delibaş Olayında Belediye Başkanı olan Koner'i, Delibaş ve avenesi 


görevinde bırakmıştı. Koner, Milli Mücadele yıllarında Konya'nın imarı için de önemli çalışmalarda bulundu. Şehrin güzelleştirilmesi için büyük caddeler açtırdı. Sultan Selim Camii ile Aziziye Caddeleri bu yıllarda açtırılmıştır. Ayrıca bu yıllarda dükkânlara tabela asma mecburiyeti getirilmiş ve bu tabelalar 100 kuruş karşılığında belediye tarafından yaptırılmıştır. Buradan elde edilen gelirler ise bazı hayır kuruluşlarına verilmiştir. Bir dönem Adana Maarif Müdürlüğü görevinde bulunan M. Koner, Konya Halkevi Reisliği de yaptı. 1945'te, Selçuk isimli gazete çıkarmaya başladı. Ancak bir yıl sonra yeniden belediye başkanı seçilince gazete ile fazla meşgul olamamış 1947'de gazeteyi kapatmak zorunda kalmıştı. Bu zaman zarfında elektrik santrali kurdurmuş makineleri getirterek şehre elektrik vermiştir. Bundan başka yeni pazar ve hal binaları yaptırmıştır. Alaaddin Tepesi'nin ağaçlandırılması, şehrin imar planının hazırlanması, Müze Caddesi'nin açılmaya başlanılması, temizlik işlerinin motorize edilmesi gibi pek çok eserle Konya'ya ve Konyalılara hizmet etmiştir. 1950'de bu görevden ayrılmasından vefatına kadar “asude” bir hayat yaşamış gençliğinden beri zevkle okuduğu Mesnevi'nin tercüme ve şerh işleriyle uğraşmıştır. Sekiz yılı aşkın bir süre uğraşarak,“ Mesnevi'nin Özü” isimli en hacimli eserini meydana getirmiştir. Koner, Üçler Kabristanı'nda medfundur. 


Muhsin Faik DÜNDAR (1887-1958). Konya'da doğdu. Askeri Tıbbiye mezunudur. Akşehir kazası Belediye ve Hükümet Tabipliği, Sinop Memleket, Mersin ve Elazığ Hastaneleri Operatörlükleri ve Baştabiplikleri, 1938-1946 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı yaptı. TBMM VIII. dönem Konya milletvekilliği görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır. Belediye Başkanlığı döneminde, 1944 yılında hasara uğrayan su depolarını yıktırmış ve eski depoyu da tamir ettirmişti. 
Hatice Hatun Türbesi Şems Mezarlığı'nın şimal tarafında, mezarlık duvarının hemen önünde idi. 
1944 yılında belediye Şems Mezarlığı'nı kaldırırken bu türbeyi de yıkmıştı. 


Şevki ERGÜN (1889-1954). Konya'da doğdu. Konya Hukuk Mektebi mezunudur. Konya Belediyesi Mukayyitliği, Konya İdadisi Kâtipliği ve Hesap-Hendese Muallimliği, Konya Maârif Dairesi Kâtip Muavinliği, Tahrirat ve Müfettiş Kâtipliği, Konya Belediyesi Başkâtipliği, Konya Hazine Avukatlığı, Konya Ticaret Okulu Öğretmenliği, 1930-1938 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı yaptı. Konya Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziye Azalığı, Meclis-i Umümi Azalığı, Tayyare Cemiyeti ve Kızılay Cemiyeti Azalıkları, Halkevi Başkanlığı, TBMM VI., VII. ve VII. Dönem Konya Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Kırmızı Kurdeleli İstiklal Madalyası sahibi idi. Evli olup iki çocuk babası idi. Konya Belediyesi Başkanlığı döneminde, Belediyeler Bankası'ndan borç alarak 1937 yılında yine çelik borularla şehrin 14,5 kilometre cenup batısındaki Dutlu Membaı'ndan su getirdi. Şehrin en uzak yerlerine, güzergâhtaki yörelere çeşmeler yaptırıldı. 


Halis ULUSAN. 1927-1930 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı yaptı. Konya'mn elektrik ile tanışması 1929 yılında olmuştur. 1926 yılında Konya belediyesi, il özel idaresi, Macar Ganz Firması ve halkın ortaklığı ile 500.000 TL sermaye ile kurulan Konya Elektrik A.Ş.'nin Dere Çayı üzerinde inşa ettiği hidroelektrik santrali 1929'da işletmeye açılarak Konya'da elektrikle genel aydınlatma yapılmış ve her isteyene elektrik verildi. 


Kazım GÜREL (1890-1973). Konya'da doğdu. Konya Hukuk Mektebi mezunudur. Konya İskan ve Muhacirler Komisyonu 2. Katipliği, İl İdare Meclisi Başkâtip Yardımcılığı, İl Müstantiki ve Savcılığı, Konya İli Mektupçuluğu, Vilâyet Mektupçuluğu, Avukatlık, Konya Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Merkez Üyeliği, Tayyare, Çocuk, Esirgeme Kurumu ve Türk Ocağı Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği, Konya Elektrik Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi Başkanlığı, Milli İktisat Bankası 


İdare Meclisi Üyeliği, 1923-1927 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı, TBMM II. Dönem Aksaray, IV., V.ve VI. Dönem Konya Milletvekilliği yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. Döneminde, İstiklâl Savaşı'ndan sonra Şerefe”d-din Türbesi yıktırılırken 1924 yılında Alevi Sultan Mescidi ve Türbesi yol genişletme bahanesi ile Konya Belediyesi tarafından yok edilmiş ve türbenin cenazelik kısmı olduğu gibi toprak altında kalmıştır. 


Kütahya 


Ali Bey GERMİYANOĞLU. 1922 — 1929 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 
Belediyenin itfaiye teşkilatı bu dönemde kuruldu. 


Ethem YÜCEL. 1929 — 1942 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Parti müfettişleri raporlarında, Belediye başkanı Ethem Yücel'in parti işlerini suistimal ettiği ve belediye bünyesine kendi akrabalarını aldığı vurgulanmaktadır. 


Selahattin KUTMAN (1905-1976). Geyve'de doğdu. Mehmet Bey ile Zehra hanımın oğlu olan Kutman ilköğrenimini Adapazarı'nda, Lise öğrenimini ise Kütahya, İzmit ve Kadıköy İdadisi ile Sultanisinde tamamladı. Yükseköğrenimine başladığı İstanbul Darülfünunu Eczacı Mektebi Alisi'ni 1923'te tamamlayarak mezun oldu. İlk görevine Kütahya Hastanesinde eczacı olarak başladı. Bu görevini sürdürürken aynı zamanda Üç dönem Belediye, bir dönem ise İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Bu görevleri yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Yönetim Kurulu Başkanlığını da yaptı. Halkevi Başkanlığı görevinde bulundu. 1942'de Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Kutman VII. Yasama Dönemi seçimlerinde milletvekili seçilerek meclise girdi. 
Fransızca bilmekteydi. 


Hikmet ALABAY 1943 — 1944 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 1948 Yılı CHP Kütahya İl İdare Heyeti asil üyeliğinde bulundu. 


Ahmet BOZBAY (1901-1968). Şeyh Şaban Efendi ile Ayşe Hanımın oğlu olarak Kütahya'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra başladığı Kütahya Sultanisini bitirmeden okuldan ayrıldı. Asıl mesleği çiftçilik olan Bozbay, 1934-1942 yılları arasında çeşitli memuriyetlerde bulundu. Özel işlerinden dolayı 1942 yılında memuriyetten istifa etti. 1944 yılında Kütahya Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevini 1946 yılına kadar sürdüren Bozbay ikinci kez aday olup belediye başkanı seçilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi İl İdare Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor olması nedeniyle, partinin ilkeleri gereği belediye başkanlığı görevinden istifa ederek partideki görevine devam etti. İlk çok partili seçim olarak tarihe geçen VIII. Yasama Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinde Kütahya'dan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak seçildi. Bozbay, bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu üyeliğinde görevlendirildi. Yasama dönemi boyunca da bu görevine devam etti. 1950-1960 arası Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kütahya İl Başkanlığını görevinde bulundu. Ekim 1961 seçimlerinde aynı partiden Kütahya Milletvekili seçildi. 1954-1959 yılları arasında ise sırasıyla Kütahya Şeker Fabrikası İdare Meclisi üyeliği ile Kütahya Pancar Müstahsilleri İstihsal Kooperatifi İdare Meclisi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
VII. ve XII. Dönem milletvekilliği yapan Bozbay evli ve beş çocuk babası idi. 


Hakkı NİĞDELİOĞLU. 1946-1949 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. CHP İdare Heyeti Başkanlığı görevinde bulundu. Belediye Başkanlığı döneminde, Sarı ve Kapan derelerindeki kanalizasyon işi ihale edildi. Jandarma okulu caddesindeki parke kısım yaptırıldı. 
Şehrin muhtelif semtlerinde yeniden kaldırım yapıldı. Belediyeye ait ılıcanın tamiri işi müteahhide verildi. Hayvan pazarının tamiri ihale edildi. Şehrin su yolları ve çeşmeleri için bakım yapıldı. İçme suyunun ikinci kısmına ait projeler hazırlandı. 


Mehmet ÇİNİ. 1949 — 1950 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 
Mehmet ÖZBİLEN. 1950 — 1952 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet KESEN. 1921'de, Kütahya'da doğdu. Babası M. Ali Bey, annesi Ayşe Hanım'dır. İlkokul mezunu olup ticaretle uğraşmıştır. Ticaret Odası Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen 
Azası, 1953 — 1954 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanı olarak görev yaptı. I. (XII) 1961 
seçimlerinde CKMP'den Kütahya Milletvekili seçildi. Muhtelif Hayır Cemiyetleri Başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Himmet ERDOĞMUŞ (1923-1975). Kütahya'da doğdu. Babası Rüştü Bey, annesi Rukiye Hanım'dır. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya'da yaptıktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kütahya'da serbest avukatlık, öğretmenlik (Kütahya Lisesi-1943) Kütahya Belediye Meclis Üyeliği, Kütahya Belediye Bütçe Komisyonu Başkanlığı, kısa süre Kütahya Belediye Başkanlığı ve Kütahya Barosu Başkanlığı (1957-1962), TBMM 2.(XIII) Dönem CHP'den Kütahya Milletvekilliği yaptı. 1955 Kasım'ında yapılan yerel seçimlerde Kütahya Belediye 
Meclisi'ne bağımsız aday olarak girmiş, bir yıl Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptıktan sonra, 1963 
yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Kütahya Belediye Başkan adayı olmuştur. Haziran 1964”te yapılan kısmi senato seçimlerinde yine CHP'den Kütahya Senato üyesi adayı olmuş ise de seçilememiştir. Çeşitli kültürel ve sosyal derneklerde görev yapmıştır. Kütahya Barosu Yönetim Kurulu sekreter üyeliği ve Kütahya Barosu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Sezai SARPAŞAR (1929-2017). Simav'da doğdu. Babası Halil Kamil Efendi annesi Ayşe Hanım idi. Lise mezunudur. Ticaret ile meşgul oldu. 1954-1958 ve 1959-1960 yılları arasında iki dönem Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. AP'den I. (XII) Dönem Kütahya Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Akif ONUR. 1958 — 1959 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Muhsin BATUR (1920-1999). 1940 yılında Harp Okulu'nu, 1942 yılında da pilot olarak Hava Okulu'nu bitirdi. Merzifon'da 4. Tayyare Alayında pilot olarak göreve başladı. 1946 yılında girdiği Hava Harp Akademisi'nden 1949 yılında mezun olduktan sonra, çeşitli hava birlik ve karargahlarında ve Napoli'deki NATO karargahında görev yaptı. 27 Mayıs 1960 günü Adnan Menderes'i tutuklayarak Ankara'ya götürmüştür. Bu arada kısa süre Kütahya Valiliği ve belediye başkanlığı görevini üstlendi. 1961 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. Aynı görevde iken 1963 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. 5 yıl süre ile 
1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı görevinde bulundu. 1966 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, Yüksek Askeri Şura üyeliği görevlerini yürüttü. 
1969 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. 1 Haziran 


1970 tarihinde Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı kurdu ve vakfın yönetim kurulu 
başkanlığına getirildi. 30 Ağustos 1973 tarihinde emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra 8 Haziran 1974'te Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kontenjan senatörü olarak atandı. 
Senatörken Cumhuriyet Halk Partisine geçti ve 1980'de bu partiden cumhurbaşkanı adayı gösterildi. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu almasına karşın, gerekli sayıyı tutturamadığından bu göreve seçilemedi. 12 Eylül Darbesi'nden hemen önce senatörlük süresi bittiği için siyasetten çekildi. Anıları Anılar ve Görüşler (1986) adıyla yayımlandı. İstanbul'da öldü. İngilizce ve İtalyanca bilmekteydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Şeref Madalyası, Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Cumhurbaşkanı Grande Ufficiale, ABD Cumhurbaşkanı Legion Of Merit, Afganistan Kralı Düsturu Evvel, İngiltere Kraliçesi K.C.V.O., Türk Hava Kurumu Altın Brövesi ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Altın Madalyası sahibiydi. Leman Hanımla evli ve iki çocuk babasıydı. 
Çocuklarından biri Şair Enis Batur'dur. 


Ertuğrul SÜER. 1916'da, Niğde'de doğdu. 1939 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1944-1946 yılları arasında Borçka, 1946-1950 yılları arasında Kandıra, 
1951 yılında Safranbolu, 1954-1955 yılları arasında Karadeniz Ereğli kaymakamlıkları, 1960-1962 
yılları arasında Kütahya (aynı zamanda belediye başkanlığı), 1964-1966 yılları arasında Isparta, 1966-1967 yılları arasında Amasya valiliği, merkez valiliği, 29.07.1969-13.07.1970 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 1970-1971 yılları arasında Kırşehir, merkez valiliği, 1974-1975 yılları ile 1977-1978 yılları arasında iki kere Çorum ve 1978 yılında Samsun valilikleri görevinde bulundu. TİD başkanlığı yaptı. 


Nezihi FIRAT. Tümgeneral Nezihi Fırat 1961-1962 yılları arasında Diyarbakır Valiliği, 1962-1964 yılları arasında Kütahya Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. Diyarbakır valiliği ile ilgili olarak anlatılır. “1960 ihtilalinden sonra Diyarbekir'e vali olarak gelen Tümgeneral Nezihi Fırat Paşa'nın eşi, kadınların Diyarbekir temizliğini yapan Belediye işçileri olduğunu görünce Paşa'ya: -“Kadınların çöpçülük yapması kadınlara hakarettir.”diye telkinde bulunur. Nezihi Fırat Paşa kadın temizlik işçilerini böylece görevden aldırır. Hiçbir tazminat ödenmez. Çoluk çocuklarını geçindiren kadınların işine son verilir.” 


Abdurrahman KARAA (1932-1997). Kütahya'da doğdu. Baba adı Osman Nuri, anne adı Azimedir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu idi. 1963 — 1967 ve 1968 — 1977 yılları arasında üç dönem AP'den Kütahya Belediyesi Başkanlığı yaptı. XVI. Dönem Kütahya Milletvekili seçildi. İngilizce biliyordu. Kütahya Porselen Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak sanayi ve ticaretle uğraştı. Kütahya Spor Kulübü başkanı oldu. Hür Demokrat Parti Kurucu üyeleri arasında yer aldı. Abdurrahman Necati Karaa, 6 Kasım 1983 genel seçimlerinde MDP’ den XVII. Dönem Kütahya Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Konsey Üyesi oldu. Sonra Hür Demokrat Parti ve ardından ANAP saflarına katıldı. Kütahya'nın sembolü çini vazo, döner gazino, Kütahya Ilıcaları'nın ıslahı gibi projelere imza atmıştır. Evli ve dört çocuk babasıydı. 


Vedat ÇİNİCİOĞLU. 1967 — 1968 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Ticaret Odası, eski meclis başkanı idi. Emine Hanımla evli olup iki çocuk babası idi. Kütahya'da çiniciliğin önde gelen ailelerinden idi. 


Mustafa TEZCAN. 1977?de kısa süreliğine Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Erdoğan YAVUZLAR. 1977 — 1980 yılları arasında AP'den Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Burhan MEREYER. 1980 — 1984 yılları arasında Darbe Dönemi atamaları yoluyla Kütahya Belediye Başkanlığı ve Kütahyaspor Kulübü Başkanlığı yaptı. 


Oral KİPER (1942-2012). 1984 — 1989 yılları arasında ANAP'tan Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Oral Kiper 1989 seçimlerinde belediye başkanlığı vazifesinin sona ermesiyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kiper, 1990-1991 yıllarında Trakya Birlik Genel Müdürlüğü, 1997-1999 yıllarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kiper için, Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Kiper, kılınan cenaze namazı sonrası Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Halil İbrahim ÖZKARACA (1939-2018). 1989 — 1994 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Mesleği mimarlık olan Halil İbrahim Özkaraca, 1981-1988 yıllarında SSK Genel Müdürlüğünde Yapı İşleri Daire başkanlığı görevini yürüttü. Belediyede uzun süre fen işleri müdürlüğü görevini yapmıştı. Belediyedeki bu görevinden ayrıldıktan sonra Kütahya S.G.K. kontrol amirliği, 1980 sonrası Ankara'da S.G.K genel müdürlüğü yapı işleri daire başkanı ve SGK genel müdür yardımcılığı görevlerini yerine getirdi. Hizmetlerinden en önemlisi, günümüzde beş bin konutun yer aldığı şehrin en modern binalarının bulunduğu Atakent'tir. Burada bulunan cephaneliği Milli Savunma bakanlığından hibe yoluyla almış ve kurulan kooperatifler neticesinde 
10 Bin hanenin yaşadığı 75.Yıl Mahallesinin meydana gelmesine vesile olmuştu. Oral Kiper 
zamanında başlayan belediye kültür sarayı bitirildi. Eski Halk eğitim binasını Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşarak yıktırmış ve şu anki belediye binası önündeki çift şeritli yolu kazandırmıştı. 
Şehir içindeki kamyon garajı ve nakliyeci yazıhanelerini çevre yolundan yer vererek naklettirmişti. 
Başıboş köpek ve ev hayvanları için çevre yolunda kamyon garajı yanına hayvan hastanesi yapıldı. 
Özkaraca'nın hizmetlerinden birisi de Çamlıca'nın imar tadilatı yapılarak, imara açılmasını sağlamak oldu. Yenidoğan Mahallesine kapalı Pazar yerini, Perli köyü altında modem şehir mezarlığını kazandırdı. Küçük hamam arkasına üç katlı modem katlı otopark ve merkezdeki Dumlupınar kapalı spor salonu arkasına halı saha yapılıp, bir müddet sonra KütahyaSpor'a verilmişti. Ilıca Otel Harlek konferans salonu ve Eskişehir yolu sağında modem hayvan pazarı yapıldı. 


Süleyman CANAN. 1940 yılında Akşehir'de doğdu. 1960 yılında Hava Harp Okulu'nu bitirdi.23 
yıl ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1983 yılında Yarbay rütbesinde emekli oldu. 1983'te 
siyasete atıldı ve teşkilatlarını kurduğu Refah Partisi'nin 11 yıl il başkanlığını yaptı. 1994 — 2004 
yılları arasında iki dönem Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Kütahya'ya İncik Suyu'nun getirilmesi ve kültürel çalışmaların yapılması ile dikkat çekti. Kütahya Kervansarayı olarak bilinen Çiniciler Çarşısı da Süleyman Canan döneminin dikkate değer eserlerindendir. 2002'de, Süleyman Canan, Atatürk'ün şehre gelişinin 79. yıldönümü törenine katılmayarak, boy hedefi haline geldi. Saadet Partisi il başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 


Mustafa İÇA. 1950 yılında Kütahya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya”da tamamladı. 
1968 yılında başladığı ve MTA Enstitüsünün burslu öğrencisi olarak sürdürdüğü yükseköğrenimini 
Yüksek Jeoloji Mühendisi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı. Çalışma hayatına 


1973 yılında Maden Teknik Arama Enstitüsünde başladı. 1978 yılında Etibank Emet Kolemanit 
İşletmesinde Planlama Araştırma Mühendisi olarak üç yıl çalıştı. Espey kapalı işletmesinin açık işletmeye dönüştürülmesinde ve tüm arama faaliyetlerinde sorumluluk aldı. 1981 yılında Kümaş Kütahya Manyezit İşletmelerinde Etüt Planlama Şefi, Planlama Müdürü, Proje Tesis Müdürü, Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak 10 yıl çalıştı. 1990 yılında Konya Krom Magnezit Tuğla Fabrikasına Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak tayin edildi. Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere altı yıl bu işletmede görev yaptı. 23 yıllık devlet memuriyeti hizmetinden sonra, özelleşen Kayseri Çinkur Çinko Kurşun Metal Sanayinde Genel Koordinatör olarak göreve başladı ve iki yıllık sözleşme süresi sonunda bu görevinden ayrıldı. 1998 yıllından 2004 yılına kadar Ercan Şirketler Topluluğunda Genel Müdürlük Görevinde bulundu. 28 Mart 2004'de AK Parti'den seçildiği Kütahya Belediye Başkanlığı görevine, 29.03.2009 tarihinde tekrar seçilerek devam etti. 


Kamil SARAÇOĞLU. 1959'da, Kütahya'da doğdu. 1979 yılında Kütahya İmam Hatip Lisesinden, 
1985 yılında Marmara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında Oto Cemre 
Otomotiv Ltd.Şti. Kurdu. Siyasete 1975-1980 yıllarında Milli Türk Talebe Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlayan Saraçoğlu daha sonra sırası ile 1996 Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi, 
2001 — 2003 AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2003 — 2004 AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı, 2004 — 2009 Kütahya Merkez İl Genel Meclis Üyeliği, 2005 — 2009 Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı, 2009 — 2011 Kütahya Merkez İl Genel Meclis Üyeliği, 2009 — 2011 AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 2011 AK Parti Kütahya Milletvekili Aday Adayı, 2012 AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2014 — 2019 yılları arasında AKP'den Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Saraçoğlu evli ve üç çocuk babasıdır. 


Alim IŞIK. 1959'da, Simav'da doğdu. Lise öğrenimini Çanakkale Öğretmen Lisesinde tamamladı. 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalında tamamladı. TBMM'nin 23., 24. ve 25. dönemlerinde MHP Kütahya milletvekili oldu. 2009, 2011 ve 2012 yıllarında Yılın Milletvekili ve Siyasi Adamı seçildi. 2004 ve 2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kütahya belediye başkanı adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi dekanlığı ve rektör yardımcılığı yaptı. Ayrıca Kasım-Aralık 2016 arasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektör vekili oldu. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde MHP'den Kütahya belediye başkanı seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Alim Işık, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Malatya 


Hasan DERİNKÖK (1884-1949). Malatya eşrafından Hacıabdioğullarındandır. Aslen Erzurumlu ve Gürcü olup, Malatya Valisi Yusuf Ziya Paşa ile Malatya'ya yerleşmiş ve Malatya'da paşanın kahyası olan Hacıabdizade lakaplı Sıddık Beyin oğludur. 1924 — 1928 yılları arasında Malatya'nın ilk belediye başkanlığını yaptı. Soyadı Kanunu ile birlikte Hasan Sıtkı Bey, “Derinkök” soyadını aldı. Malatya kayısısını ıslah etmiş, günümüzdeki Hükümet konağı, eski belediye binası vs. 
yerlerini hibe etmiş olduğu nakledilir. Derinkök, birinci eşi Fahriye hanımdan boşandıktan sonra Fatma Hanımla evlenmiş ve bu eşinden iki erkek üç kız olmak üzere beş çocuk sahibi idi. 
Kuyuönü Mezarlığına defnedildi. 


İbrahim İPEKÇİ. 1928-1930 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. Malatya Türk Ocağına bir bina yaptırmak için 1926 yılında başlayan çalışmalar sonucunda Malatya Valisi Nevzat Tandoğan tarafından partililerden oluşturulan komisyonda yer aldı. Harircioğlu, soyadı kanunu ile İpekçi'ye dönüştü. Harircizadeler Malatya'nın köklü ailelerindendir. İbrahim Bey Adile Hanımla evli idi. 


Naim KARAKÖYLÜ (1893-1966). Malatya'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Ziynet'tir. İdadi mezunu idi. Çiftçilik, Belediye Meclisi Üyeliği, Malatya Halkevi ve 1930-1934 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı, Genel Meclis Üyeliği ve 2. Başkanlığı, Vilâyet Daimi Encümen Üyeliği yaptı. TBMM VII. Dönem Malatya Milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Tevfik TEMELLİ (1893-1947). Malatya'da doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Ayşe'dir. Ortaokul mezunudur. Tüccarlık, 1934 — 1939 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı, TBMM VI. 
Dönem Bitlis, VII. ve VII. dönem Malatya milletvekilliği yaptı. İsmet İnönü'nün amcasının oğludur. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Cafer ÖZELÇİ (1886 — 1957). Malatya'da doğdu. Baba adı Hacı Mehmet, anne adı İmmihan'dır. 
Fransızca bilen Özelçi, tıbbiye mezunudur ve milletvekilliği öncesinde doktorluk yapmıştır. 
Malatya İdadi mektebi öğretmenliği, Görele, Adıyaman, Kahta, Akçadağ hükümet tabiplikleri, Malatya, Mardin Belediyeleri tabipliği, Adıyaman, Malatya Trahom Hastaneleri asistanlığı, Muş Özel İdare Dispanseri tabipliği, 1939 - 1942 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. TBMM VII. ve VT. dönem Malatya milletvekilliği yaptı. Evli ve beş çocuk babası idi. 


Şefik TUGAY (1905-1951). Malatya'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı İmmihan'dır. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Fransızca bilmekte idi. Ceza Hukuku alanında çalıştı. Nusaybin Cumhuriyet Müddei Umumiliği, Hakimlik, Mardin Cumhuriyet Müddei Umumi muavinliği, Serbest avukatlık, Malatya Halkevi başkanlığı, 1942 - 1943 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı, TBMM VIL.Dönem İçel, VIII. ve IX. dönem Malatya milletvekilliği yaptı. 
Evli idi. 


Hikmet FIRAT (1894-1963). Malatya'da doğdu. Babası Haşim Efendi annesi Tayyibe Hanımdır. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Fransızca bilmekteydi. Gülhane ve Tıp Fakültesi Asistanı, Malatya Hükümet Tabibi, Malatya, Elazığ Sıhhat ve İçtimâi Muâvenet Müdürü, Sıhhiye Müfettişi olarak görevlerde bulundu. 1943 — 1946 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. Hasan Derinkök Belediye meclisi üyeliğine seçilirken, Hikmet Fırat da yeni dönem Malatya Belediye Başkanlığına, daha sonra VIII. ve IX. Dönem Malatya Milletvekilliğine seçildi. Mecliste Ekonomi ve Sağlık komisyonlarında çalışmış, Gelir ve Kurumlar ve Vergi Usul Kanunundaki değişiklik teklifleri ile Petrol Kanunu tasarısı için kurulan geçici komisyonlarda görev almıştı. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Sait FIRAT. Haşim Efendinin ailesi Cumhuriyetle birlikte Fırat soyadını aldı ve uzun yıllar Malatya siyasetine damgasını vurdu. Haşim Efendinin oğullarından Sait Fırat Malatya'da CHP'nin kuruluş çalışmalarına katılırken, parti il başkanlığının yanı sıra birçok görevlerde bulundu. Vilayet idare heyeti üyesi ve eski il mutemedi Sait Fırat, Fırat gazetesinin sahibi idi. 1932 yılında CHP'li 


Sait Fırat'ın kurduğu ve ilerleyen yıllarla birlikte Mehmet Özkan'ın da ortaklığını yaptığı bu gazete tek partili yıllar boyunca bir anlamda CHP'nin yayın organı şeklinde hareket etmişti. Sait Fırat 
1946 — 1950 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. 1926'da CHP mutemedi Sait Fırat 
bu görevinden sonra Türk Ocağı Başkanlığına seçildi. 1946'da ve 1948'de CHP il idare kuruluna seçildi. Çocuk Esirgeme Kurumu Malatya şubesi başkanlığı ve Kızılay Malatya şubesi başkanlığı 


yaptı. 


Muzaffer AKALIN. Binbaşılıktan emekli Hasan Basri Bey ile Cemile Hanımın oğludur. 1900'de Osmaniye'de doğdu. Kastamonu İdadisi'nde Pekiyi derecede lise öğrenimini tamamladı. Ekim 1922'de Mülkiye'den iyi derecede mezun oldu. 3 Ekim 1922'de Yarpuz (Seyhan) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. 14 Haziran 1923'de Ankara, 18 Ekim 1923'de Seyhan (Adana) idare Meclisi ve Hukuk işleri Müdürlüğü Başkatipliklerine nakledildi. Bir süre Yumurtalık Kaymakam Vekilliğinde ve ek görev olarak Adana Lisesi Edebiyyat Muallim Vekilliğinde bulunduktan ve 1925-1926 yıllarında yedek subay olarak fiili askerlik hizmetini 
yaptıktan sonra kaymakamlığa terfi etti. 26 Eylül 1925'de Saimbeyli, 2 Ekim 1927'de Re's'ül-Ayn, 5 
Kasım 1928'de vekaleten, 1 Aralık 1928'de asaleten Viranşehir Kaymakamlıklarına; 2 Kasım 1930'da İzmir Vilayeti Hukuk işleri Müdürlüğüne ve ek görev olarak da İzmir Erkek Lisesi Tarih Coğrafya Muallimliğine; 10 Temmuz 1933'de Dahiliye Vekaleti Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 2. 
Şube Müdürlüğüne; 4 Mayıs 1935'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 21 Ocak 1936'da Nüfus işleri Umum Müdür Muavinliğine; 16 Mart 1939'da İstanbul Vali Muavinliğine; 8 Eylül 1939'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bu son görevde iken valiliğe yükseltildi. 2 Mayıs 1941'de Çorum Valiliğine; 25 Eylül 1943'de Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler Umum Müdürlüğüne nakledildi. Son görevinde iken 4 Ağustos 1946'da Kastamonu Milletvekilliğine seçildi. 14 Mayıs 1950'de Milletvekilliği sona erdi. Ağustos 1950'de Malatya Belediye Reisliğine getirildi. Bu görevden, İnönü'nün resminin İl Belediye Binası'ndan indirilmesi hakkında o zamanki hükümetin verdiği genel emri, “herhangi bir kanuna dayanmadığı, partizanca bir müdahale olduğu? gerekçesiyle yerine getirmediği için işten el çektirilmek suretiyle 15 Ekim 1951'de ayrıldı. O tarihten sonra İstanbul'da idari mali müşavirlik yaptı. 1955 - 1961'de C.H.P. İstanbul İl İdare Kurulu Üyeliğinde bulundu. 
1951'de Malatya'da “Malatya Postası? gazetesini çıkardı. 24 yaşında iken evlendi; bir erkek, iki kız evlat babası idi. Arapça ve Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Türk Belediyecilik, Yahya Kemal'i Sevenler, Validebağı Prevantoryumu Dostlar, Sivil Emekliler Dernekleri'nin daimi üyesidir. 
Mülkiye'de öğrenciliğinden beri edebiyat ile uğraştı. "Büyük Aslan Destanı" adlı manzum bir eseri ile "Karacaoğlan" hakkında incelemeleri basıldı. Çeşitli dergilerde pek çok şiiri yayınlanmıştır. 
Eserleri şunlardır. Seçim Nasıl Yapılır? İstanbul, Milli Eğitim Mat.; 1949. Belediye Gelirleri Kanunu ve izahları, İstanbul, Sucuoğlu Mat.; 1956. Trafik İstanbul, Osmanbey Mat.; 1955. Bir Olay'ın Hikayesi, İstanbul, Sucuoğlu Mat.; 1956. Belediye Gelirleri Hakkında İncelemeler, Ankara, Ayyıldız Mat.; 1964. Kanuna Göre Köy Nasıl idare Edilir?, İstanbul, Milli Eğitim Mat.; 1949. 
Belediye Konuları Üzerinde Açıklamalar. Ankara; 1968. Ayrıca belediye mevzuatı ile ilgili eserleri vardır. 


Nüvit YETKİN (1916 — 2007). Malatya'da doğdu. Babası Talat Efendi annesi Makbule Hanımdır. 
1939'da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1941-1944 yılları arasında askerlik görevini Çanakkale'de yaptı. Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Mümeyyiz Muavinliğinden sonra Hazine Avukatlığı göreviyle 1945'de Malatya'ya atandı. 1948'de serbest avukatlığa başlarken, bir yandan da CHP'den siyasete atıldı. 1950'de CHP İl Başkanlığına, 1951'de de Malatya Belediye Başkanlığına getirildi. Nüvit Yetkin, 1954 seçimlerinde Malatya Milletvekili olarak parlamentoya 


girdi. Aynı yıl parti grup başkan vekilliğiyle birlikte parti meclisi üyesi oldu. 27 Mayıs'tan sonra kurucu meclis üyeliğine, 1961'de de Malatya Senatörlüğüne seçildi. İsmet İnönü başkanlığında kurulan 28. hükümette Devlet Bakanı olarak görev aldı. 1968 yılında senatörlük görevinin bitiminden sonra aktif politikadan ayrılarak serbest avukatlık görevini İstanbul Barosu'na kayıtlı 
olarak sürdürdü ve 1988'de emekliye ayrıldı. İstanbul'da vefat etti. Nüvit Yetkin'in cenazesi, 3 
Eylül 2007 pazartesi günü Ataköy 5. Kısım Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı şehitliğindeki aile kabristanına defnedildi. Evli ve bir çocuk babasıydı. 


Nurettin AKYURT (1922-2011). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1947'de Malatya'da serbest Avukatlık yaptı. 1951'de Malatya Belediye başkanı oldu ve bu görevini 1957'ye kadar yürüttü. XI. Dönem milletvekili seçimlerinde Belediye Başbakanlığından istifa ederek CHP'den milletvekili adayı oldu. Dahiliye Encümeninde görev aldı. XII. Dönemde de Milletvekilliği yaptı. 1961 yılında Kurucu meclis Malatya temsilciliğinde görevlendirildi. 1968- 
1977 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kâtip üyeliğinde bulundu. Evli olup 
üç çocuk babası idi. 


Avni GEBEŞ. Nurettin Akyurt, 28 Eylül 1957'de milletvekili adayı olmak için belediye başkanlığından istifa etti. Akyurt'un istifası üzerine Malatya Belediye Başbakanlığına Hüseyin Avni Gebeş seçildi. Hüseyin Avni Gebeş, 1960 yılına kadar Belediye Başkanlık görevini yürüttü. Malatya Postası Gazetesi Sahibi idi. 1966 yılında kurulan Malatyaspor'un kurucu başkanı da olan Avni Gebeş, yazarlığın yanı sıra noterlik de yaptı. 


Cezmi KARTAY (1920-2008). İzmit'te doğdu. İlk öğrenimini İstanbul Beyoğlu 2. İlkokulunda, ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi ve Haydarpaşa Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin İdari Şubesinden mezuniyetinin ardından İstanbul'da maiyet memuru olarak göreve başladı. Kemaliye, Akyazı, Çermik ve Baskil kaymakamlıklarında bulundu. 1952- 
1960 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği ve Başmüfettişliği görevlerini üstlendi. Haziran 1960'ta 
Malatya Valiliğine atandı (1960-1966). Bu görevi sırasında dört yıl Malatya Belediye Başkanlığını da yürüttü. Daha sonra, Merkez Valiliği ile Tekirdağ ve Gaziantep Valiliğinde (1978-1979) bulundu. 
Mart 1980'de kendi isteği ile görevden çekilen Kartay 1983 yılı Mayıs ayına kadar Ankara Ticaret Borsası Genel Sekreterliği yaptı. 12 Eylül darbesinden sonra, diğer siyasi partilerle birlikte kapatılan CHP'nin kayyımlığına getirildi. 1983'te siyasi partilerin yeniden kuruluş döneminde, Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)'nin kuruluşunda, kurucu üye olarak aktif politikaya girdi. 
Güvenlik Konseyi tarafından, başta Genel Başkan Erdal İnönü olmak üzere, 21 kurucunun veto edilmesinden sonra, 27 Haziran - 17 Aralık 1983 tarihleri arasında SODEP Genel Başkanı oldu. 
Daha sonra Halkçı Parti ile SODEP'in birleşmesiyle kurulan SHP'de genel başkan yardımcısı olarak görev aldı. İzmit'te vefat etti. Kartay 12 Eylül sonrası siyasetin sosyal demokrat kanadındaki örgütlenmesinde, Erdal İnönü, Necdet Calp, Aydın Güven Gürkan ile birlikte önemli görevler üstlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği ve Şişe Cam Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Türk İdareciler Derneği, Mülkiyeliler Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Atatürkçü Düşünce Derneği, Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV) ve Anadolu Kulübü üyesiydi. Kartay, evli ve üç kız babasıydı. 


Turgut TEMELLİ (1938-1971). 21.11.1963 — 11.10.1971 tarihleri arasında Malatya belediye başkanlığı yaptı. Malatya Spor Kulübü başkanlığı görevinde bulundu. Babası eski Malatya milletvekili ve belediye başkanı olan Tevfik Temelli?dir. 


Mehmet KIRÇUVAL. 19 Aralık 1971-9 Aralık 1973 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Malatya Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Belediye Başkanlığı döneminde Malatya'da işsizlik sıkıntısı yaşanmıştı. 1982-1983 yılları arasında tekrar Malatya Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 


Nuri NEBİOĞLU. 9.12.1973—11.12.1977 tarihleri arasında CHP'den Malatya Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Önceki Belediye Başkanı Mehmet Kırçuval'ın hükümet meydanı altına başlattığı kapalı çarşının inşaatını tüm finansal zorluklar, idari ve kanuni engellere rağmen devam ettirip bitirdi. Ticaretle uğraştı. Yıllarca Belediye şehir meclisi üyeliği yaptı. Üçü erkek dört çocuğu vardı. 


Hamit FENDOĞLU (1919-1978). Malatya'da doğdu. Bulgurlu köyünde dünyaya gelen Fendoğlu, İzollu Aşireti”ne bağlı varlıklı bir ailenin çocuğudur. Askerlik vazifesini, 1941-44 yılları arasında 3,5 yıl yaptı. Devlet Demiryollarında 1,5 yıl memur olarak çalıştı. 1946 yılında ilk siyasi faaliyetlerine başlayan Hamit Fendoğlu, köy köy dolaşıp DP için oy istedi. 1948 yılında,“Son Söz Milletindir” adlı haftalık bir gazete çıkardı. Aynı yıl Başbakan Menderes tarafından Ankara'ya çağırılan Fendoğlu, Kömür Dağıtım Müessesesinde müdür yardımcısı olarak çalıştı. Bir süre Ankara'da Celal Bayar ve Adnan Menderes'in korumalığını yaptı. 27 Mayıs askeri darbesi ile DP kapatılmış; Hamit Fendoğlu ve DP'nin 529 üyesi Yassıada'ya sürgün edilmiştir. Adnan Menderes ile birlikte idam ile yargılananlar arasında yer aldı. Hamit Fendoğlu, 1961 yılının Eylül ayına kadar mahküm edildi. Bu yargılama sonunda 3 yıl 6 ay ceza aldı. 1965 yılında AP'den Malatya milletvekili seçildi. 2 Ekim 1968'de AP'den uzaklaştırıldı, meclis içi kavgaları nedeniyle 25 Mart 1969'da partiden ihraç edilmişti. Hamido, üç partiden gördüğü destek ve kendi oluşturduğu bir ekip çalışması ile 11 Aralık 1977 yerel seçimlerinde bağımsız olarak aday oldu ve bu seçimde Malatya Belediye Başkanı seçildi. Hamit Fendoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi ile Malatya'da siyaset yön değiştirmiştir. Cumhuriyet'in kuruluşundan 1978 yılına kadar süregelen siyasi geleneğin seyri soldan sağa kaydı. Bu seçimlerden sonraki tüm yerel seçimlerde sağ partiler belediye seçimlerini kazandı. Hamit Fendoğlu, siyasi tarihe geçen ismi ile Hamido, 1978 yılının 17 Nisan günü kendisine yakın arkadaşı ve Yassıada'da hücre arkadaşı olan Kasım Önadım adı ile gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte hayatını kaybetti. Hamit Fendoğlu suikastı gerçekleştirildiğinde Hamit Fendoğlu henüz dört aylık belediye başkanıdır (11.12.1977 - 17.04.1978). Mukaddes Fendoğlu ile evli olup bir çocuğu vardı. 


Naci ŞAVATA. 1947 Yılında Malatya da doğdu. İlk Orta ve Lise tahsilini Malatya da bitirip Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi. Askerliğini Hava Kuvvetlerinde yaptı. Bir özel şirkette Muhasebe şefi olarak göreve başladı. 1976 yılında Hak-İş Konfederasyonun kurucu üyeliğini yaptı. 
1977 aralık ayında Malatya Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Malatya Belediye Başkan vekili ve 
Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Nisan 1978 tarihine kadar Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ile çalıştı. Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu şehit edildikten sonra, onun yerine vekalet etti. Bir müddet sonra Malatya Belediye Başkanlığına Mansup olarak atandı. Bu görevi Aralık 1979 tarihine kadar yürüttü. Daha sonra çeşitli ticari faaliyetlerde bulundu. 1975'te Milli Selamet Partisinde siyasete atıldı. Malatya İli Yönetim kuruluna seçildi. 1980 yılı siyasi 


yasaklılar arasında yer aldı. 1984 yılında tekrar siyasete Refah Partisinde devam etti. 1984 ve 1989 
Mahalli seçimlerinde Refah Partisinden Malatya Belediye Başkan adayı oldu. 1994 yılında tekrar Malatya Belediye meclisine seçildi. Ve 1994-1999 tarihileri arasında Belediye Başkan vekilliklerinde bulundu. Belediyenin çeşitli komisyonlarında başkanlık yaptı. Belediye Encümen Başkanlığını yürüttü. 1999 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde Fazilet Partisi Malatya 4. sıra milletvekili adayı oldu. 1963 tarihinde futbola başladı. Malatya Hürriyet Gençlikte kalecilik yaptı. 
Malatyaspor kuruluşunda kaleciliğini yaptı. Ankara Petrol Ofisi Futbol Takımına 1968 yılında transfer oldu. 1972 yılında tekrar Malatyaspor'a geçti. 1974 yılında Profesyonellik hayatını bitirdi. 
Amatör takımlarla ilgilendi. Futbol Antrenörlüğü ve Futbol Hakemliği yaptı. 1978 tarihinde Malatyaspor Başkanlığını yaptı. Çeşitli dönemlerde de Malatyaspor Genel Kaptanlığı ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. 


İbrahim FENDOĞLU (1927 — 2015). 12.02.1980—22.09.1980 tarihleri arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. Hamit Fendoğlu'nun (Hamido) kardeşidir. İbrahim Fendoğlu, Sümerbank Malatya Fabrikası Sosyal İşler Müdürü iken, 1979 yılında Ağabeyinin öldürülmesinin ardından yapılan ara seçimde, MHP, MSP ve AP'nin desteğiyle bağımsız aday olarak girdiği seçimi kazanarak Malatya Belediye Başkanlığına seçildi. Fendoğlu'nun belediye başkanlığı görevi 12 Eylül 1980 ihtilali ile son bulmuştu. 1948-1952 yılları arasında bir yıl İstanbulspor'da, üç yıl da Beşiktaş'ta futbol oynadı. 
İbrahim Fendoğlu, dördü erkek beş çocuk babasıydı. 


Seyhan SEMERCİOĞLU (1941-2020). Malatya'da doğdu. 1984 Türkiye yerel seçimlerinde Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi'nden (ANAP) aday gösterilmişti. 25.03.1984 — 25.03.1989 tarihleri arasında görev yaptı. Liberal eğilimli Semercioğlu, 1989 Türkiye yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi. Semercioğlu, 1986 yılında Malatya Belediye Spor Kulübünün kuruluşuna öncülük etti. 1986-1989 yılları arasında Malatya Belediye Spor Kulübünde başkanlık görevini yerine getirdi. Ayrıca Malatya Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri Dayanışma Derneğinin kurucu başkanlığını yaptı. Koronavirüs tedavisi gördüğü MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. 


Münir ERKAL. 1954'te, Malatya'da doğdu. Babasının adı Yaşar Turan, annesinin adı Zehra'dır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Yüksek mimar olarak Malatya'da faaliyet gösterdi ve Malatya Mimarlar Odası Yönetim Kurulunda yer aldı. 1989 Türkiye yerel seçimlerinde 35 yaşındayken Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisinden (ANAP) Malatya Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Necmettin Erbakan 
liderliğindeki Refah Partisi'nden Malatya Belediye Başkan adayı oldu ve tekrar seçildi. Görevini 18 
Nisan 1999 tarihine kadar sürdürdü. 2002 Türkiye genel seçimleri öncesinde yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisine (AK Parti) katıldı ve seçimlerde Malatya milletvekili adayı oldu. Partisinin seçim zaferiyle meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ayrıca Çevre Komisyonu Başkanlığını da yürüttü. Milletvekilliği görevini 2007 Türkiye genel seçimlerine kadar sürdürdü. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Saadet Partisi Malatya Belediye Başkan adayı oldu. 3 Haziran 1989 yılında gerçekleşen 2. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Malatya Belediye Spor Kulübü Başkanlığı görevine getirildi. Belediye Başkanlığı yaptığı süreçte Malatya Belediye Spor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürdü. Serbest Mimar olarak çalıştı. Malatya Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Konferansı Asil Üyesi, Özel Sektörde Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre Komisyonu Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Erkal, evli ve bir çocuk babasıdır. 


Yaşar ÇERÇİ. 1958 yılında doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1979 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından aynı yıl burslu olarak okuduğu için Bursa PTT'de mühendis olarak memuriyete başladı. Sırasıyla, 1987 yılında Bursa Telefon Müdürlüğü, 1989 yılında Malatya PTT 
Başmüdür Yardımcılığı, 1990 yılında ise Tokat PTT Başmüdürlüğü görevlerinde bulundu. 1992 
yılında Çankırı PTT Başmüdürlüğüne, 1996'da ise Malatya Telekom Başmüdürlüğüne atandı. 1999 
Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi, dönemin Malatya Spor Kulübü Başkanı Oral 
Çelik ile görüşmeler yaparak belli bir miktar karşılığında kulübü aldı. Görev süresi 28 Mart 2004 
tarihinde bitti. 2004 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar aday oldu. Seçimin ardından işleri dolayısıyla Bursa'ya taşındı. Bursa'daki işlerini bırakarak 2009 Türkiye yerel seçimlerinden 5 ay kala Malatya'ya geldi ve MHP'den Belediye Başkanı aday adayı olduğunu ilan etti fakat onun yerine AK Parti'den transfer edilen yerel gazeteci Cumali Ünaldı MHP adayı olarak belirlendi. Listelerin verilmesine son 2-3 saat kala Saadet Partisi'ne adaylık teklifinde bulundu. Saadet Partisi'nin o dönemki genel başkanı Numan Kurtulmuş bu teklifi kabul etti ve Çerçi Saadet Partisi'nin adayı olarak seçimlere girdi. MHP'nin oyu geriledi. 2014 Türkiye yerel seçimlerine aday olmayacağını ve siyaseti bıraktığını açıkladı. Lise ve üniversite yıllarında aktif sporla uğraşan Çerçi, kilosunda üç kez Türkiye Boks Şampiyonu oldu. 


H. Cemal AKIN. 1949 yılında Malatya'da doğdu. Babasının adı Osman Avni, annesinin adı Çerkez Meliha'dır. 1961 yılında İlkokuldan, 1964 yılında Barguzu Ortaokulundan, 1967 yılında Malatya Lisesinden, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve bir süre serbest avukat olarak çalıştı. Askerlik görevini asteğmen olarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde (AYİM) yerine getirdi. İki dönem Malatya Baro Başkanlığı görevini üstlendi. 1983 yılında Turgut Özalla birlikte ANAP'la siyasete aktif olarak atıldı. ANAP'ın Özal'ın çizgisinden ayrıldığını düşünmüş ve bu yüzden ANAP'tan ayrılmıştır. Aydın Menderes'le Büyük Değişim Partisi (BDP)'ni kurdular ve ardından Demokrat Parti (DP) ile birleştiler. H. Cemal AKIN bu süreçte BDP Malatya İl Başkanlığı, DP Malatya İl Başkanlığı ve DP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi ve 
1999 Türkiye genel seçimleri'nde Demokrat Parti Malatya milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 
AKP'nin kuruluşundan önce “Erdemliler Hareketi” içinde yer aldı. Malatya il teşkilatının yapılanmasında çalıştı ve 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti milletvekili aday adayı oldu. 
2004 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti'den Malatya Belediye Başkan adayı oldu ve 28.03.2004 
— 29.03.2009 tarihleri arasında görev yaptı. Belediye başkanlığına geldiği süreçte Malatya Belediye Spor Kulübü başkanlığı görevine de getirilmişti. Akın, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Malatya milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çevre Komisyonu üyesi oldu. İngilizce bilen Akın, evli ve 3 çocuk babasıdır. 


Ahmet ÇAKIR. 1964'te, Darende, Malatya'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Darende'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Gıda, inşaat ve eğitim sektörlerindeki ticari faaliyetlerinin yanı sıra, iki yıl Malatya Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve daha sonra 3 yıl MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşunda Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Malatya İl teşkilatında 3 yıl Başkan Yardımcılığı, 
2007 yılı Nisan ayında da o dönem AK Parti genel başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından İl Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 Türkiye yerel seçimleri için görevinden istifa 


ederek AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. 2014 Türkiye yerel seçimleri için yapılan bazı anketler oyunun düşeceğini işaret etmesine rağmen tekrar Belediye Başkanı seçildi. 
Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilk başkanı sıfatını da kazanmış olan Çakır, 2016'da darbe girişimi sürecinde aldığı kararlar ile kalkışmanın en önemli ayağı olan 2. Ordu'nun ve Malatya Havaalanındaki askeri uçakların hareket kabiliyetini ciddi oranda azaltmıştır. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Çakır, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Hacı Uğur POLAT. 1970 yılında Besni'de doğdu. İlk öğrenimini Şeker İlkokulunda, orta öğrenimini Malatya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Suriye'de Arapça eğitimi gördükten sonra Mısır El-Ezher Üniversitesi Arap Dili ve İslâmi İlimler Fakültesinde ön lisans yaptı. Daha sonra İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. 2012'de Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Yönetim ve Organizasyon üzerine yüksek lisans yaptı. İş hayatına 1994 yılında kuyumculuk mesleğiyle başlayan Hacı Uğur Polat, gıda sektöründe kuruyemiş imâlâtı ve kayısı işleme yanında, çeşitli ulusal markaların da bölge distribütörlüğünü yürüttü. 2001 yılında aktif olarak inşaat sektörüne girdi. 2004 yılında bir grup iş adamı ve eğitimci arkadaşıyla eğitim sektörüne adım attı. 2004'te açılan Özel Malatya Bilim İlköğretim Okulu ve 2008'de açılan özel Malatya Koleji Anadolu Lisesini bünyesinde barındıran BİL-KO AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 2009-2011 yılları arasında Malatya'nın en büyük şirketi Esenlik'te Genel Müdürlük görevinde bulundu. Görev yaptığı dönemde market sayısını iki katına çıkaran Polat, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da marketler açıp şirketi yerel olmaktan çıkardı ve bölgede ağırlığı olan ulusal bir marka haline getirdi. Genel Müdürlüğü döneminde Malatya Belediyesi Mücavir Alanı'nda bulunan üst yapının tamamının üretimi ve uygulaması bir ilk olarak Esenlik'in organizasyonunda yapıldı. Yeşilevler İlk Etap Toplu Konut Projesi tamamlandı. Sonraki etap toplu konut ve proje çalışmaları ve arsa tahsisi için gereken çalışmalar başlatıldı. Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Teşkilâtı kurucularından olup iki yıl başkan yardımcılığı yaptı. 2000 yılından beri MÜSİAD üyesidir. MÜSİAD'da beş yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliği ve iki yıl süreyle de Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. MAZLUMDER, Boğaziçi Vakfı, ANESİAD kurucu üyesidir. Ayrıca İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi'nin kurucularından olup bir süre başkan 
yardımcılığı görevi yaptı. İleri seviyede Arapça ve İngilizce bilmektedir. 30 Mart 2014 
seçimlerinde Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Hacı Uğur Polat, oluşturduğu genç, dinamik ve alanında uzman bir ekiple Yeşilyurt'ta hızlı bir değişim yaşattı. 2018 — 2019 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve beş çocuk babasıdır. 


Selahattin GÜRKAN. 1958'de, Malatya'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Bolu Eğitim Enstitüsü mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, Müfettişlik, İş ve İşçi Kurumu Bölge Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Selahattin Gürkan 2004 — 2009, 2009 — 2014, 2014 — 
2019 hizmet dönemlerinde Battalgazi Belediye Başkanı olarak görevine devam etti. Gürkan; 2019 
yılı yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Çok sayıda Birleşmiş Milletler, UNESCO, Dünya Bankası SODES ve DOKAB Projesi gerçekleştiren Gürkan bölgenin en yüksek hibeli Avrupa Birliği projesini Battalgazi'de hayata geçirdi. “Battalgazi İlçesi” isimli bir kitabı bulunan Gürkan'ın “Battalgazi Kültür Envanteri” isimli çalışması Türkiye genelinde standart format olarak kabul edildi. Henüz Belediye Başkanı görevinde değilken Malatya'nın İkinci Üniversitesi gerekliliği için şehirdeki ilk ses olan Gürkan, bugün Belediye Başkanlığı döneminde Turgut Özal Üniversitesi'nin yer tahsisi ile birlikte pek çok hizmeti de gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda ödül ile birlikte Türkiye 


Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yılın Belediye Başkanı Ödülü'ne ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Gürkan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik, Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu. İnönü Üniversitesi, Yerel Yönetimler Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler veren Selahattin Gürkan farklı üniversitelerin düzenlediği Göç, Sosyal Entegrasyon, Turizm gibi konularda panel, konferans gibi farklı akademik toplantılara konuşmacı olarak katılmaktadır. Selahattin Gürkan evli ve iki çocuk babasıdır. 


Manisa 


Bahri Sarıtepe (1875—1935). İzmir'de doğdu. Liseyi bitirerek Manisa Belediyesi'nde göreve başladı. Mudanya ve Milas'ta kaymakamlık da yapan Bahri Bey, Manisa Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. Manisa Belediye Başkanlığı da yapan Bahri Sarıtepe, 
1923 yılında ara seçimlerde 2. Dönem Erzurum Milletvekili olarak meclise girdi. Mecidi Nişanı, 
Muharebe Madalyası ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibiydi. Manisa'da vefat etti. Kamil Su'ya göre Bahri Bey Trablusgarp Kumandanı Tahir Paşa'nın torunudur. Bahri Bey'in babası Mustafa Bey Karadağ Savaşında ölünce annesi Hatice Hanım babası Tahir Paşa'nın yanına Trablusgarp'a giderken vapurda doğum yaptığı için çocuğuna Bahri adını vermişti. Bahri Bey Manisa'da öğrenim gördükten sonra 1895 yılında askere alındı. Bir yıl sonra İttihat ve Terakki'ye ait bir bildiri okuduğu gerekçesiyle sürgün cezasına çarptırıldıysa da affedildi. Askerlikten sonra İzmir?de ticaretle uğraştığı sırada Genç Türklerin çıkardığı gazeteleri de takip etmekteydi. Ancak bu gazeteleri okuduğu öğrenilince Mısır'a kaçtı. 1901 yılında af çıktığı haberi üzerine İstanbul'a döndü, yakalanarak Rodos'a sürüldü. Burada altı yıl kaldıktan sonra Nahiye müdürlüğüne atandı. 
1908'de bir süre Midilli Kolonia'da bucak müdürlüğü, 1912'de ise Manisa'nın Palamut bucağında müdür oldu. 17 Mart 1919'daki İzmir'de yapılan Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti toplantısına Manisa adına katıldı. Daha sonra bu görevinden istifa ederek Manisa Belediye Başkanlığı'na seçilse de, İzmir ve Manisa'nın işgali üzerine Akhisar'a geçti. Yunanlılar Manisa'yı işgal etmeden önce Manisa'ya gelen Kazım Özalp'ı evine davet etmiş, başka bir takım kişilerin de hazır bulunduğu bu ortamda Ödemişli efelerle irtibat kurulması, Manisa'daki silah ve cephanenin gerilere nakli ve direniş teşkilatının kurulması gibi konularda görüşmüşlerdi. Daha sonra Mudanya Kaymakamlığı'na atandı. Mudanya'nın İngilizler tarafından işgali üzerine Bursa'ya geçti. Bursa'nın da işgali üzerine Vali Hacim Muhittin ile Ankara'ya gitti. Akabinde Milas Kaymakamlığına atandı. 
Bu görevi esnasında orduya yardım toplama konusunda yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmış olsa da aklandı. Ancak o, görevinden istifa etti ve kurtuluşa kadar Milas“ta kalarak ticaretle uğraştı. Daha sonra 1923—1926 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 
TI. Dönem Erzurum ve NI. dönem Manisa milletvekilliği görevlerinde bulundu. III. dönemde Bayındırlık Komisyonunda çalıştı, kır bekçileri ve köy kanunu üzerine bir yasa teklifi sundu. 
1934”te “Sarıtepe” soyadını aldı. Mecidi Nişanı, Muharebe Madalyası ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibi idi. İki kez geçirdiği felç sonucu vefat etti. 


Karaosmanoğlu Abbas BEKİR. 1927-1928 ve 1934/1935 yılları arasında iki dönem Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Türk Ocağı Başkanlığı görevinde bulundu. 


Külahtaş RIZA. 1928-1930 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Bağcılar Bankası İdare Heyeti üyesi, Yeni Doğuş dergisi Neşriyat Müdürü, Mason Tarikatının Manisa Ülker locası kurucuları arasında yer aldı. 


Ali Rıza BESEN. 1930-1934 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Emekli binbaşı idi. 
Döneminde, Şehir içinde bulunan ve büyük bir tehlike arz eden Gazhane binası şehir dışına alındı. 
Pazar yeri ve Belediye zabıta dairesi yapıldı (günümüzdeki havuzlu çarşı). Turgutlu yolu üzerinde Ekin Loncası yaptırıldı. İsmetpaşa (hükümetin kuzeyinde otoparkın olduğu yerde) ve Çamlık (Fatih Parkı) parkları düzenlenerek halkın hizmetine açıldı. Hükümet konağı çevresi yolları yapıldı ve Hükümetin güneyinde Cumhuriyet alanı açıldı. İtfaiye teşkilatı kuruldu. Bataklıklar kurutuldu. 
Şehrin gerekli yerlerine tuvaletler yaptırıldı. Halktan toplanan paralar ve Ziraat Bankasından alınan teminat ile Cennettepe ve Çaybaşı 400 metreküp su alabilecek iki depo yaptırıldı ve font borularla kent içi su ulaşımı sağlandı. Manisa Dağında bulunan 20 tane kaynak su birleştirildi. Su şebekesi çalışması 21.06.1933 günü başlanmış ve 08.09.1934 günü törenle İsmet Paşa Parkındaki havuza verilerek tamamlanmıştı. 


Avni GEMİCİOĞLU (1883-1965). Manisa da doğdu. Manisa'daki tahsilinin devamında, İstanbul da donanmaya katıldı ve orada mühendislik eğitimi aldı. Alman ve Fransızlarla birlikte Türk Hükümetinin mühendisi olarak Şam Demiryollarının yapımında çalıştı. Bu çalışmalar sırasında, Şam'da gizli teşkilat kuran Mustafa Kemal ile tanışarak, bu teşkilatın çalışmalarına katıldı. İngilizce ve Fransızca bilen Avni Gemicioğlu, Osmanlı devleti yetkilileri tarafından İtalya'da denizcilik eğitimine yollandı. Denizaltı gemilerinde uzmanlaşması onun aranan bir kişi olmasını sağladı. Dünya Savaşının başlaması ile birlikte Avusturya'nın başkenti Viyana da ataşelik yaptı. Avni Bey Bahriye Vekaletindeki bir görevinde Almanya'dan alınmak istenen gemiler konusunda zamanın bakanı ile ters düşünce, ordudaki görevinden Binbaşı rütbesinde istifa etti. 
Kurtuluş Savaşı sırasında muhtelif görevlerde bulunan Avni Bey 1931 yılında Manisa'ya gelerek Manisalılar için fahri çalışmalara başladı. 1934 yılında, Manisa Belediye Reisliğine seçildi ve 1942'ye kadar iki dönem bu görevi yaptı. Belediye Başkanlığı döneminde, Ulupark, Çocuk Parkı, Elektrik Fabrikası, Asri Mezarlık, ilk mezbaha yapıldı, ilk itfaiye, şehir bandosu kuruldu, ilk belediye otobüsü onun devrinde alındı. Manisa'da vefat etti. Mezarı Asri Mezarlıktadır. 


Sabri AYSAL. (02.11.1942-03.06.1946 tarihleri arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Avukat idi. Manisa'nın son CHP'li belediye başkanıdır. Döneminde, 2. Dünya savaşının yıllarına rastladığı için maddi olanaksızlıklar nedeniyle belediye hizmetleri gerçekleştirilemedi. 


Naci ASLAY. 1946-1950 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Hastanenin ilk diplomalı asabiye mütehassısı olarak 1919 yılında Manisa Bimarhane doktorluğu yapmıştı. 
Döneminde, 1948 yılında şebeke uzunluğu 55 km. abone sayısı 2183 olmuştur. Mart 1949 tarihinde santrale 787 beygir gücünde 1 tane dizel grubu 1953 yılında 500'er beygir gücünde 2 tane dizel grubu eklenmiş ancak ihtiyaç karşılanamamıştır. Nakledilir ki, Çınarı kesmeye gelen işçileri korkutan Tarzan, Başkana giderek ağacı kestirmeyeceğini söyler. Naci Bey asabi bir adamdı. 
Tarzan'a, "Bana bak, ben Belediye Reisiyim" diyerek Tarzan'a bahçıvan yardımcısı olduğunu hatırlatmak isteyince, O, "Reis Bey, sen insanların reisisin! Bense bu ağaçların, bu çiçeklerin reisiyim. Bunlar benim evlatlarım, fenalık yapanı öldürürüm", diyerek işi tehdide kadar götürmüştü. 
Bunun üzerine Dr. Naci Bey günlerce evinden çıkamadı. 


Mehmet SARIMSAKÇI. 1950-1955 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 
Manisa eşrafından Ahmed Sarımsakçı'nın oğlu olup ticaretle uğraşmıştı. Manisa Bağcılar Bankası kurucuları arasında yer aldı. 


Cemil ŞENER (1897-1978). Mucit, tıp doktoru, bakteriyolog, Tabip Binbaşı, siyasetçi, kamu yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili olarak çok yönlü bir şahsiyet idi. Rodos'ta doğdu. Baba adı Hüseyin Fevzi, anne adı Huriye'dir. Lakabı Lityazol Cemil'dir. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yerdeki Frerler Okulunda tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
1920 yılında Askeri Tabip olarak İstiklal Savaşına katılmak için Anadolu'ya geçti ve çeşitli Askeri 
Hastanelerde; Askeri Tatbikat Okulu Tabibi, Kars, Sarıkamış ve Manisa Askeri Hastaneleri, Niğde ve Kayseri Hastanaleri Bakteriyoloğu olarak görev yaptı. 1928 yılında Askeri Doktor iken 
Manisa'ya yerleşti. 1932 yılında Bakteriyolog oldu ve bu alanda çalışmalarına devam etti. 1934 
yılında ise Tabip Binbaşı iken askerlikten istifa ederek serbest doktor olarak çalıştı. 1955-1957 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 1957 genel seçimlerinde DP'den Manisa milletvekili seçildi. 1960 yılından sonra Manisa'da mesleğini devam ettirdi. Evli olup bir çocuk babasıydı. Fransızca, İtalyanca, az düzey İngilizce biliyordu. Dr. Cemil Bey, Manisa'da Askeri Hastanede görev yaparken tıbbi bitkilerin tedavi amacıyla ilaç olarak kullanılmasını merak etmiş, özellikle halkın çok tükettiği Şevket-i Bostan bitkisinin bazı hastalar tarafından çok kullanılması neticesinin olumlu sonuçlar verdiğine şahit olmuştu. Yöre halkının Şevket-i Bostan bitkisini su ile kaynatarak içmesi ve kök kabuğunun zeytinyağlı salata ve etli yemeğini yapması dikkatini çekmişti. 
Bu bitkinin kök kabuğunun böbrek taşlarını ve mesanedeki kumları düşürmesi olayı üzerine odaklandı. Üç yıl süren araştırmaları sonunda bitkinin etkili maddeler içerdiğini gözlemlemiş, elde ettiği maddeden ilaç imal ederek pazarlamak amacıyla 23 Mart 1931 tarihinde Lityaliz ismi ile ilaç ruhsatı almak için Sağlık Bakanlığına başvurmuştu. Başvuruda bitkinin Latince ismi olarak Kardiyyus Marriyyanus kelimesini kullanmış ve kendine 5 Mayıs 1931 tarihinde ruhsat verilmişti. 
Dr. Cemil Şener, bu detaylı ve sabırlı çalışmaları hakkında meşhur Tıp Adamı Dr. Akil Muhtar Bey'e bilgi vermiş, incelemeler sonunda Dr. Akil Muhtar Bey, hazırladığı raporu zamanın Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam'a arz etmiştir. Dr. Akil Muhtar Bey, raporunda ilacın herhangi bir yan etkisinin olmadığını, böbrek hastalığına iyi geldiğini, böbrek ağrılarını yok ettiğini, böbreklerdeki taşları ve mesanedeki kumları düşürdüğünü, hastalar tarafından kullanılmasında tıbben bir sakıncasının bulunmadığını özellikle belirtmiştir. Sağlık Bakanlığı ilacın adını “ Litrazol Cemil” olarak onaylamış ve patent vermiştir. İlk ruhsat 9 Ekim 1934 tarihinde verilmiş ve sonraları 3 Eylül 
1946 tarihinde ruhsat yenilenmiştir. Litrazol Cemil isimli ilaç, 1934 yılından itibaren Manisa'da 
Utku Mahallesi Sinema Park Caddesi Nu: 21 adresinde bulunan Cemil ŞENER'”in iki katlı betonarme evinin birinci katında düzenlediği özel laboratuarında imal edilmeye başlandı. İlaç kısa zamanda tüm ülkede böbrek hastalarının tedavisinde kullanılmaya başlanmış ve ülkenin ilk patentli ilacı olarak kabul edilmiştir. Bu ilacın imalatı 1995 yılına kadar devam etti. Cemil Bey'in vefatından sonra şimdiki P.T.T. Binasının karşı köşesinde bulunan geniş bahçe içerisinde iki katlı betonarme ev uzun yıllar sahipsiz ve bakımsız olarak kalınca alt katında bulunan laboratuardaki tıbbi araç ve gereçler, kaybolmuş olup ne olduğu bilinmemektedir. Yakın zamanda iki katlı bu eski ev yıkılarak yerine büyük bir işyeri inşa edilmiştir. 


İbrahim Tevfik KUTLAR (1911-1993). Gaziantep'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Tahir Bucak Müdürlüğü, Kahramanmaraş Maiyet Memurluğu, Besni, Akçadağ kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Manisa Valilikleri, Manisa, Eskişehir ve Gaziantep Belediye Başkanlıkları, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyeliği (2 Haziran 1968 - 5 Haziran 1977) görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası idi. “Kutlar Ailesi? isimli kitabı vardır. 


Enver SAATÇIGİL Abdülgani Efendi ile Huriye Hanımın oğludur. 1915'te Diyarbekir'de doğdu. 
1932'de Sivas Lisesini iyi derecede bitirdi. Ardından, bir yıl Suruç ve Hekimhan Kazaları Tahsil Müfettişliği yaptı. Mülkiyeden mezuniyetini takiben silah altına alındı. 30 Ekim 1938'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Ocak 1939'da tayin edildiği Kızılbahçe (İzmir), Eylül 1939'da nakledildiği Bornova (günümüzde İlçe) Nahiyeleri Müdürlüklerinde ve İzmir Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 1942'de Ermenek, 1943'de Kulp, 1945'de Erbaa, 1949'da Düzce Kazaları Kaymakamlıklarına; 1953'de İzmir Vali Muavinliğine getirildi. 
İzmir Vali Muavini iken Valiliğe yükseltildi. Aralık 1953'de Burdur, Nisan 1955'de Bingöl, Kasım 1955'de Aydın, Ekim 1959'da Manisa, Ocak 1960'da Hatay, Haziran 1960'da Merkez Valiliklerine atandı. Merkez Valiliğinde 3 aylık görevden sonra Eylül 1960'da Danıştay 9. Daire Üyeliğine seçildi. Danıştay Üyeliğinden 1962'de İzmir Valisi oldu. 1964'de Erzurum Valiliğine nakledildi ise de burada işe başlamadan Merkez Valiliğine; 28 Ocak 1966'da Samsun, 4 Ekim 1968'de de Bursa Valiliklerine nakledilip yükseltildi. 1968 ile 1971 yılları arasında Bursa Valiliği yaptı. Manisa ve İzmir valilikleri sırasında aynı zamanda Belediye Başkanı olarak da görevde bulundu. Kızılbahçe Bucak Müdürü iken, 1939*da Muazzez (Esmer) Hanım'la evlendi. Biraz Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. İzmir Fikir Kulübü üyesidir. Türkiye Turizmine hizmet amacıyla Aydın Valisi iken kurduğu Didim Plaj Sitesi'ni Yaptırma Kooperatifi'nin Fahri Başkanlığı; Aydın Merkez, Söke, Kuyucak Belediye Meclisleri karariyle bu il ve ilçelerin "Fahri Hemşehriliği" unvanlarına sahib olup Manisa Gazeteciler Derneğinin de Fahri Başkanıdır. Ege Turizmine yapdığı hizmetlerden dolayı 1957'de "Bergama Kermesi Altun San'at Madalyası" ile taltif edilmiştir. Mülkiyeliler Derneğinin İzmir Şubesinin Başkanlığını yaptı. Koç Holding'in temsilciliğinde bulundu. 
Mülkiyedeki öğrencilik yıllarına aid hatıralarından birini şöyle kaleme almışdır. «... Birinci Sınıfda İdare Hukuku imtihanına üç arkadaşla birlikde girmişdik. İmtihan şifahi yapılmakda, Hocamız İbrahim ali Erberk idi. Ben sağ başda oturmuş, diger arkadaşlar da yanıma sıralanmışdı. Hoca sol başdan suallerini sormağa başladı. Arkadaşlarım da iyice çalışmış oldukları için Hoca'yı geniş mikyasda tatmin ediyorlardı. Bir aralık Hoca sözü Hükümet tasarruflarına getirmiş; Fransa'da son senelerde beliren cereyanın bir tek kelime ile cevablandırılmasını istiyordu. Arkadaşlarım İdare Hukukunu hep kitabdan ta'kib etmişlerdi. Hoca ise bu mevzu'u dersde anlatmısdı. Dersde her zaman not tuttuğum için, Fransa'da tebellür eden Hükümet Tasarruflarındaki cereyanın ne olduğunu biliyordum. Hoca sol başdaki arkadaşımdan cevab alamayınca, ortada oturan İzmir'li Hasan'a döndü, ona sordu; o da sükutu tercih edince bu sefer aynı suali bana tevcih etti. "Tazminat" cevabını yapıştırdım. Hoca bana dönerek: — Teşekkür ederim Beyefendi, zatıaliniz buyurunuz, dedi; diger arkadaşlarıma da "çıkabilirsiniz" deyince, Sadık Güllü ayağa kalkarak iki elini havaya açmak suretiyle yarım saate yakın çeşidli konularda verdiği cevabı hiç nazara almayan Hocaya: "Vahi.. Ne oldu?" dedi. Hoca bana başka hiç bir sual tevcih etmemişdi. Ben de hayatımın en kolay imtihanını dersde not tutmuş olmanın mükafatı olarak vermiş oluyordum....» Ali Çankaya. Basılmış eserleri şunlardır. Dünkü-Bugünkü Erbaa. İstanbul, Cumhuriyet Mat.; 1947. Turistik Cebheleri ile Aydın. 
İzmir, Ege Üniversitesi Mat.; 1958. İtalya Gezisi. İzmir, T.C.D.D.Y. Basımevi; 1960. “Geçen Günlerim, Olaylar ve Hatıralar? ve “Amerika Gezisi’. 2005. Milliyet Gazetesinden. “Önce Saatçıgil, ardından 2000 yılında eşi Muazzez Saatçıgil vefat etti. Çocuğu olmayan çiftin kimi yakınları, iddiaya göre evdeki fotoğrafların ve pek çok özel eşyanın yakılmasını istedi. Apartman kapıcısı kendisine verilen fotoğraf ve yazışmalarla dolu kolileri bir bir kalorifer kazanının kızgın ateşinin içine attı. İsminin yayınlanmasını istemeyen kapıcı, kendisine böyle emir verildiğini söyledi. Belge niteliğindeki hatıraların bir bölümünün yakıldığı tesadüfen ortaya çıktı, fotoğraflardan bir kısmı kurtuldu. . İkiçeşmelik yolu, Eşrefpaşa Hastanesi, Alsancak Spor Salonu, Atatürk Stadı'nın kamulaştırması, mavi Körfez hayalinin ilk adımı Büyük Kanal Projesi'nin etüdlerini yaptıran 


Saatçioğlu, emekli olduktan sonra Şair Eşref Bulvarı'ndaki dairesinde yaşamaya başladı. ABD Başkan Yardımcısı Johnson'dan, Türkiye'nin ikinci adamı İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, zamanın CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la yaptığı resmi görüşme ve gezilerden çekilmiş tarihe ışık tutan pek çok fotoğraf İzmir'de 22 yıldır antikacılık yapan Hasan Özkan'ın eline geçti.” 


Emin AYSAN. 1960-1961 yılları arasında Manisa Askeri valisi ve belediye başkanı olup Askeri Tarih üzerine çalışmaları vardır. Tuğgenerallikten emekli oldu. 


Celal KASAROĞLU (1907-1978). Hukuk Fakültesi mezunudur. 1960'ta, Devlet Şurasında açık bulunan on üç azalık için namzet listesinde yer aldı. 14.06.1960-26.08.1961 tarihleri arasında Manisa Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. Merkez Valisi iken “Meşhur Valiler” adlı kitabın yazarları arasında yer aldı. Aynı yıl emekliye sevk edildi. 1963'te emekliye sevk kararı iptal edildi. 
1964'te vali kadrosu kabul edilenler arasındaydı. 1966'da emekli edilecek valiler listesinde yer aldı. 
Celile Hanımla evli olup gazeteci, yönetici, bürokrat, siyasetçi, milletvekili, araştırmacı yazar Doğan Kasaroğlu (1933-1995)'nun babasıdır. Manisa'da Atatürk Heykelinin açılışında şu konuşmayı yapmıştı. "Saygıdeğer Manisalılar, Aziz Arkadaşlarım, Eşsiz ve mümtaz Atatürk'ün heykelini açıyoruz. Çizgileri heykelde fakat ruhu ve fikri bizde olan Atatürk, tarihin en bahtiyar lideridir. Çünkü emsali görülmemiş inkılaplar yapıyor, bir çağ değiştiriyor. İnkılaplar her türlü gerici fikre ve çalışmalara rağmen nur saçmakta devam ediyor. Atatürk bir fikirdi, Atatürk yükselmenin dayanağıydı. Yapılan her mücadele onun fikirlerini tahakkuk ettirmek yolundadır. 
Atatürk, gönüllerimizde, ebedileşen sevgisiyle kafalarımızda, çelikleşen fikirleriyle yaşayışımızın her anında bizimledir. Ona dikilen bu heykel yalnızca bir sevginin, minnetin ifadesi değildir. Bu heykelde Heykelin yapılmasında büyük emeği geçen selefim Enver Saatcıgil'e, dernek azalarına, her türlü maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen Manisalı vatandaşlarımıza, sanatkar ve işçilerine şükranlarımızı sunarım." 


Niyazi ARAS. 1919 yılında doğdu. Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdi. 1949-1950 yılları arasında Vakfıkebir Kaymakamlığı, 1960-1961 yılları arasında Gaziantep Valiliği, 1961-1966 yılları arasında Manisa Valiliği ve belediye başkanlığı yaptı. Döneminde Manisa OSB'nin kurulmasında önderlikte bulundu. 26.06.1968 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 14.07.1973 tarihinde İkinci Daire Başkanlığına seçildi ve 02.03.1982 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1983'te Halkçı Parti Genel Başkan Yardımcıları arasında yer aldı. Seçimlerde, kuruculuktan geçtiği halde, milletvekilliğinden veto edildi. Hakkı Avan'ın “Manisa Tarzanı” kitabından. “Tarzan'ın dağcılarla gezide olduğu bir sırada, dönemin Valisi Niyazi Araz, Manisa'da İbrahim Gökçen Bulvarı'ndaki birçok ağacı kestirmişti. 
Tarzan geziden döndüğünde, bu durumdan dolayı hasta gibiydi. Kıvranıyordu, "Gitti delikanlı evlatlarım!" diyerek. Şehrin merkezinden geçen bulvarın açılışında yine ağaçların kesilmesi gerekmişti. İşçiler baltalarıyla işe girişmişlerdi ki, Tarzan hışımla işçilerin üzerine yürümüş ve hepsini korkutup kaçırmıştı. Sonra da bu işe son verilmesi için şehirde kendisine yardımcı aramaya başlamıştı. O dönemde Bakanlık görevinde bulunan Muammer Erten Manisa'da bulunuyordu. 
Bakana: "Evlatlarım gidiyor bana yardım edin. Manisa'yı çöle çevirecekler Ağaç kıymeti bilmiyorlar.” Tarzan'ın bu feryadını, kıvranışını gören Muammer Bey, Vali'ye telefon etmişti. Vali Bey ve yanındaki Tuğgeneral Rahmi Özpınar Tarzan'a söz vermişler, O'nu işin zorunluluğuna inandırmışlardı. İşin bundan sonrası adeta bir komediye dönüştü: İşçiler tarafindan köküne zarar verilmeden köklenen ağaçlar Kamu Kuruluşlarının yükleyici makinalarıyla kaldırılıp, kışlada askerlerin açtığı çukurlara götürülüp dikiliyordu. Bu iş günlerce sürdü. Halk; Tarzan'ı tebrik 


ederek, bu olayı deyimlendirdi: "Tarzan, Vali'ye kök söktürüyor!" Buna karşın Tarzan üzgündü: "Dayı, bu yaşta ve mevsimde, bu ağaçların tutmayacağını ben de biliyorum. Lakin bu kişilere ağacın kıymetini öğretmiş oluyorum, bu da beni teselli ediyor." 


Bahtiyar TOSUNBAŞ. 1963-1968 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 1960 
İhtilalinden sonra yapılan seçimde Adalet Partisi adayı Bahtiyar Tosunbaş belediye başkanı seçilmişti. Kendisi de toptan hal işletmecisi olan Tosunbaş, ilk iş olarak Çeşniğir Camisi'nin alt yanına yeni toptan hal binası yaptırdı. Bugün Bedesten ve en eski garaj olarak bilinen bölgeye toptan hali bir hareket getirmişti. 1960'lı yıllarda Beyaz Fil binasının bulunduğu yer, Manisa Belediyesi Sebze ve Meyve Hali olarak kullanılmaktaydı. Halin yeri değiştirilir, tiyatro, sinema vb. 
amaçlarla kullanmak için Manisa Belediyesi buraya bir bina inşa etti. Ancak ortaya çıkan bina o yıllarda pek kullanışlı bulunmadığı için 1 Mart 1965 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Bahtiyar Tosunbaş tarafından SSK'ya, belediyenin kuruma olan borçları karşılığında devredildi. 


Mustafa ÇAPRA (1937-2009). Manisa doğumlu olan Mustafa Çapra, 1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisi'nde genç yaşta siyasi hayata atıldı. 1968 mahalli seçimlerinde Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Çapra, 1968-1972 döneminde görev yaptı. Manisa'da uzun süre, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve meclis başkanlığı görevlerini yürüten Çapra, Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulmasına öncülük ederek katkı sağladı. OSB'de yöneticilik de yapan Çapra, Kenan Evren Küçük Sanayi Sitesi'nin de kurucuları arasında yer aldı. Site kooperatifinin yıllarca başkanlığını yürüten Çapra, Manisa'nın ilk içme suyu şebekesi ve kanalizasyonu ile imar çalışmalarını yaptıran belediye başkanı olarak tanındı. Manisaspor Kulübü başkanlığını da bir dönem yürüten Mustafa Çapra evli ve iki çocuk babasıydı. 


Ertuğrul DAYIOĞLU (1932-2016). Dayıoğlu, sırasıyla Necatibey İlkokulu, Manisa Ortaokulu ve 
Manisa Lisesinde eğitim gördü. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesine girdi ve 1958 
yılında mezun oldu. Mezuniyetten sonra kısa bir dönem avukatlık yapan Dayıoğlu, 1973 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet Partisi'nden Manisa Belediye Başkanı olarak seçildi ve 1973-1975 
yılları arasında görev yaptı. Başkanlıktan sonra tekrar avukatlık yapmaya devam etti. 25 Mart 1984 
yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi'nden Manisa Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Mezarı, Manisa'daki Çatal Mezarlığı'nda dır. 


Ersan ATILGAN (1942-2020). Manisa'da doğdu. Babası Halil Efendi annesi Halime Hanımdır. 
Ersan Atılgan önce Necati Bey İlköğretim Okulunu, ardından Manisa Endüstri Meslek Lisesini bitirdi. 1960 yılında babasının zahirecilik dükkanında iş hayatına atıldı. Hatuniye Camii karşısında Zahireciler Çarşısı'nda 12 metre karelik dükkanda küspe ve saman satışı başladı. Yedek subaylığını Sivas Zara'da tamamlayan Atılgan, 1964 Haziran'ında Handan Hanımla evlendi. Atılgan Almanya'ya işçi olarak gitti. İki yıl sonra Türkiye'ye döndü. 1965'te üye olduğu Adalet Partisi'nde siyasete başladı. Türkiye'nin siyasi kaosu arasında 1977'de yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday oldu ve Manisa Belediye Başkanlığına seçildi. 1980 ihtilali ile siyaset yasağının gündeme gelmesiyle birlikte görevinden ayrılarak kendisini tamamen iş hayatına adadı. Siyasi yasakların kalkmasıyla birlikte Turgut Özal ve arkadaşları tarafından kurulan Anavatan Partisi'nin Manisa İl Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Özal'ın aramasıyla birlikte Ekrem Pakdemirli'nin Manisa'dan Milletvekili seçilmesine öncü oldu. Görevini o dönemdeki genç başkan Erdinç Yumrukaya'ya bıraktı. Birçok genç yetenekli iş insanını siyasete kazandırdı. Selimşahlar beldesinde 


okul yaptırdı. Birçok hayırsever projelere katkı sağladı. Uzun yıllar Manisa Ticaret Borsası Başkanlığını üstlenmişti. Üç çocuk babası olan Ersan Atılgan bir süredir tedavi gördüğü İzmir Kent Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 


Mustafa BAYRAK. 1979-1980 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 


Bekir Sıtkı AKÇALAR (1923-2016) .1980'de Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Emekli Tuğgeneral Sıtkı Akçalar için Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde askeri tören düzenlendi. 
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Manisa Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Cemil ŞENER (1897-1978). Rodos'ta doğdu. Babası Hüseyin Fevzi Efendi annesi Huriye Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Askeri Kısımdan mezun oldu. Fransızca, İtalyanca, Az düzey İngilizce biliyordu. Tabip Binbaşı, Niğde ve Kayseri Hastaneleri Bakteriyoloğu, Askeri Tatbikat Okulu Tabibi, Kars, Sarıkamış ve Manisa Askeri Hastaneleri Bakteriyoloğu, Serbest Hekim olarak çalıştı. Manisa Belediye Başkanı ve DP'den XI. Dönem Manisa Milletvekili seçildi. Evli olup bir çocuk babası idi. 


Ersan ATILGAN. 1938 de Konya'dan göç eden baba Halil Atılgan 1941 yılında Manisalı olan anne Halime hanımla evlenir. 12 Şubat 1942'de Ersan Atılgan doğar. 1946 da kız kardeşi Aysel dünyaya gelir. 4 kişilik aile Bayındırlık mahallesi Taş sokaktaki tek odalı evde hayata tutunma mücadelesi verir. Baba, Gediz Ovası'nda kır işçisi olarak çalışır. Ersan Atılgan önce Necati Bey İlköğretimokulu'nu. Ardından Manisa Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirir. Liseden oluşan iyi bir arkadaş gurubu oluşur. 1960 yılında babasının zahirecilik dükkanında iş hayatına atılır. Hatuniye Camii karşısında Zahireciler Çarşısı'nda 12 metrelik dükkanda küspe ve saman satışı başlar. Yedek subaylığını Sivas Zara'da tamamlayan Atılgan, 1964 Haziran'ında Handan hanımla evlenir. 1965'te büyük oğlu Erhan dünyaya gelir, hayat daha da zorlaşır. Atılgan Almanya'ya işçi olarak gider, iki yıl sonra Türkiye'ye döner. 1970'te ikinci oğlu Gürkan, 1975'te kızı Aysun dünyaya gelir. 1965'te üye olduğu Adalet Partisi'nde siyasete başlar. 1977'de Manisa Belediye Başkanlığı'na seçilir. 1980'de siyaset yasağıyla tamamen iş yaşamına ağırlık verir. 


Zafer ÜNAL. 1950'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 
Manisa? da uzun yıllar Belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu. 1980 ihtilalinden sonra dört yıl Mimarlar Odası Genel Sekreterliği yaptı. 1984-1989 yılları arasında Ertuğrul Dayıoğlu başkanlığında belediye meclis üyeliği, 1989-1994 yılları arasında da belediye başkanlığı yaptı. Evli olup üç kız çocuk babasıdır. 


Adil AYGÜL (1949-2017). Meliha-Recep Aygül çiftinin oğlu olarak Manisa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa'da tamamlayan Aygül, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu'nu bitirdi. Manisa'da serbest mimarlık ve müteahhitlik yaptığı dönemde Mimarlar Odası'nda yöneticilik yapan Aygül, Manisa Genç İş Adamları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1986 yılında Anavatan Partisi'ne üye olan ve merkez ilçe teşkilatında ikinci başkanlık görevinde bulunan Aygül, 1994 seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Manisa Belediye Başkanı oldu. 
Bu dönemde Ege Belediyeler Birliği'nin başkan yardımcılığına seçilen Aygül, 5 yıllık görev süresinin ardından 1999 yerel seçimlerinde Manisalıların güvenoyuyla ikinci kez başkanlık görevine getirildi. Ege Belediyeler Birliği'nde de başkan olan Aygül, iki dönem üst üste belediye 


başkanlığı yaptıktan sonra 2004 yerel seçimlerinde yine partisinden aday oldu ancak ikinci sırada kaldı. 2007 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı olan Aygül, partisinin seçimlere katılmamasından dolayı seçime giremedi. 26 Eylül 2005 yılında Anavatan Partisi Manisa İl Başkanlığı'na getirilen Aygül, bir yıl yürüttüğü bu görev süresi içerisinde partisinin büyük kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. Dört kez Manisa Belediye Başkanlığına aday olan ve ikisinde kazanan Adil Aygül 68 yaşında, evli ve iki çocuk babasıydı. 


Bülent KAR. Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Asıl mesleği avukatlıktır. Adını Manisa Davası olarak bilinen ve Manisa Emniyet Müdürlüğünde işkence gören, yaşları 14-16 yaşındaki çocukların açtığı işkence davasında, işkence yapan polislerin avukatlığını yaparak duyurdu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AKP'den aday gösterildi ve seçildi. Bülent Kar Sümerbank davasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderildi. 


Ertuğrul DAYIOĞLU. 1932 yılında Manisa'da inşaat kalfası Ali Efendi ile Ayşe Sabiha Hanımın oğlu olarak dünyaya gelen Ertuğrul Dayıoğlu 1944 yılında Necatibey İlkokulunu bitirdi. Manisa Ortaokulu ve Manisa lisesinde okuyan Dayıoğlu ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesine girdi. Aynı fakülteden 1958 yılında mezun olan Dayıoğlu Manisa'da avukatlık stajındayken Manisa Ticaret Odası Genel Sekreterliğine atandı. Bu görevden ayrılarak yeniden avukatlık stajına dönen Dayıoğlu 1973 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet Partisi adayı olarak Manisa Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevi tamamladıktan sonra yeniden avukatlığa dönen Dayıoğlu 25 Mart 
1984 yılında yapılan yerel seçimlerde de Anavatan Partisinden Manisa Belediye Başkanlığına 
yeniden seçildi. Belediye başkanlığı döneminden sonra mesleğini sürdüren Dayıoğlu, bir dönem LDP Manisa İl Başkanlığı görevinde bulunan ve Manisa'nın sosyal etkinliklerde en aktif kadınlarından biri olan Hesna Dayıoğlu ile evliydi. Dayıoğlu 3'ü erkek biri kız 4 çocuk sahibiydi. 


Cengiz ERGÜN. 1960 yılında Manisa'da doğdu. Eğitim ve askerlik gibi zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi. Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen, Necatibey ve Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu. 
Erzincan'da vatani görevini yaptıktan sonra Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da bir çok projeyi başarıyla hayata geçirdi. 30 yıllık ticaret hayatında hiç bir devlet, belediye veya bayındırlık ihalesi almadı.1981 yılında en büyük destekçisi ve eşi Şeyda Ergün ile hayatını birleştirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır. Manisa'ya hizmet edebilmek için çeşitli dönemlerde sosyal faaliyetlerin içinde yer aldı. Bunlardan Manisaspor Kulübü Başkanlığı en büyük gurur kaynağı oldu. 1999 — 2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan Genel Kurul'da Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Manisaspor'u ekibiyle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004 — 2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'e taşıdı. Bu başarı Manisa için sportif, sosyal ve ekonomik anlamda bir dönüm noktası oldu. 27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi 
Hareket Partisi'nden Manisa Belediye Başkan Adayı olarak halkının karşısına çıktı. 29 Mart 2009 
tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisalıların teveccühü ile Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü. Çöp sorunundan parklara, kaldırımlardan yollara, sosyal etkinliklerden spora, tarihi alanlardan ilçe ve köylere kadar ayrım yapmadan bir çok prestij projeye imza attı. 30 Mart 
2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar aday oldu ve 


kazandı ,böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı. Cengiz Ergün, 31 
Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ve üçüncü kez Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, Manisa'da üç dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu. 


Mardin 


Raci ÇELEBİ. Çelebi ailesinden Mehmet Raci Çelebi (Mungan) 1914-1926 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Yahya SÜMER.1926-1935 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Doktor idi. 


Atıf ULUSOĞLU. Atıf Ulusoğlu 1935-1936 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. 
Vali Fehmi Vural Mardin'in dertlerinden olan suyu temin için esaslı tetkiklerde bulunmakta olduğu gibi Ankara'ya giden belediye başkanı Atıf Ulusoğlu da şehirde bir elektrik tesisatı için lazım gelen elli bin lirayı belediyeler bankasından istikraz etmeye çalıştı. 


Aziz URAS (1901-1985). Babası Selim Efendi, annesi Emine Hanım'dır. Mardin'in Medrese Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlköğrenimi ve ortaöğrenimini Mardin'de yaptı, lise öğrenimini İstanbul Lisesi”nde tamamladı. 1917 yılında İsviçre'de eğitim gördü. 1 Ekim 1918 tarihinde Askeri Tıbbiyeye girerek 1 Eylül 1923 tarihinde tabip teğmen rütbesi ile mezun oldu. Fransızca ve Arapça 
bilen Uras, 1 Eylül 1924”te tabip üsteğmen oldu. İki yıl sonra tabip yüzbaşılığa terfi etti. 1932 
tarihinde önyüzbaşılık rütbesi alan Uras çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 25 Ocak 1933'te emekli olarak memleketine döndü. Türk Ocakları Reisliği, 1932-1942 yılları arasında Mardin Çocuk Esirgeme Kurumu Reisliği, 1934-1943 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı ve 1932- 
1943 arasında Mardin Halk Evi Reisliği görevlerini yaptı. Aziz Uras, 1942 yılının Kasım ayında 
Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Halkevleri Bürosu'na atandı. 8 Aralık 1942 tarihinde Mardin Askeri Hastanesi Yedek Hekimliğine atanan Uras, görevine devam ettiği sırada TBMM Yedinci Dönemi için yapılan seçimlere katılarak Mardin Mebusu oldu. Yedinci Dönem Mardin Mebusluğuna seçilen Uras, bu yasama döneminde Meclis Kâtipliği, Milli Savunma, Ekonomi, Sağlık ve Sosyal Yardım ile Çalışma encümenlerinde görev aldı. Aziz Uras TBMM Sekizinci ve Dokuzuncu Dönemlerinde de Mardin Mebusluğu yaptı. Aziz Uras TBMM Onuncu Dönemi için yapılan seçimlere, yasama faaliyetlerine ara vererek katılmadı. 
1950-1954 yılları arasında Ray Bank Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. TBMM On Birinci Döneminde tekrar Mardin Mebusluğuna seçilen Uras, bu yasama döneminin bitmesi ile birlikte aktif siyaset hayatını sonlandırdı. 25 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da bulunan Yenişehir Sağlık Koleji Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Yaklaşık üç ay kadar bir süre sonra müdür yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrıldı. 1926 yılında Beria Hanım ile evlenmiş ancak bu evliliği üç yıl sürdükten sonra boşanmıştır. 1930 yılında Suat Hanım ile hayatını birleştiren Uras, ilk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden üç olmak üzere dört çocuk sahibi olmuştur. Vefatında, cenazesi Ankara Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi. 


Abdülkadir KALAV (1911-1974). Mardin'in Teker Mahallesinde doğdu. Babasının adı Şeyhmus Musa Efendi, annesinin adı Ayşe Hanım'dır. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini Mardin'de bitiren Kalav, sağlık problemlerinden dolayı liseden ayrılmak zorunda kaldı. İleri derecede Arapça bilen 


Kalav, ticaret mesleği ile uğraştı. Türk Ocağı, Hava Kurumu, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu Üyelikleri ile Mardin Belediye Meclisi ve Mardin Belediye Encümenliği Üyelikleri, Mardin Halkevi Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İl İdare Kurulu Üyeliği ve Mardin Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. Belediye Başkanlığı görevinden 12 Temmuz 1946 tarihinde istifa eden Kalav, TBMM Sekizinci Dönemi için yapılan seçimlere katıldı ve Mardin Mebusluğuna seçildi. Bu dönemde Meclis'te Çalışma, Dilekçe ve Ekonomi encümenlerinde görev aldı, TBMM Dokuzuncu Dönemi için yapılacak seçimlerden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 
Abdülkadir Kalav, TBMM Dokuzuncu Dönemi için yapılan seçimlere Demokrat Parti listesinden girdi ve Mardin Mebusluğuna tekrar seçildi. Dokuzuncu Yasama Döneminde geçici encümenlerde görev aldı. TBMM Onuncu Döneminde tekrar Mardin Mebusluğuna seçildi. Siyasi hayatına son verdikten sonra ticarete devam eden Abdülkadir Kalav, Ankara'da vefat etti ve Karşıyaka Mezarlığında defnedildi. Hatice Makbule Hanım ile 1929 yılında hayatını birleştirmiş ve iki evlat sahibi olmuştu. 


Mehmet SARAÇOĞLU. Belediye meclis üyeliğinde bulundu. 1948”de Abdulkadir Kalav, Mardin milletvekili olunca, belediye meclis üyeleri Mehmet Saraçoğlu'nu belediye başkanı seçti. 1950'de milletvekili adayı oldu ancak seçilmedi. Siyasete ara verdi. Akaryakıt ticaretine başladı. 1963'te belediye başkanı seçildi. 1967'de tekrar belediye başkanı seçildi. 1971 Haziranında vefat etti. 


Beşir KORE. Mardin Lisesinde okudu. 1952-1953 ve 1955-1957 yılları arasında iki dönem Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Kore altıncı Bölük Komutanlığı yapmış aynı zamanda Kıbrıs Barış 
harekâtına katılmıştı. Günay soyadı Kore Harbine katılmış olduğu için Kore ile değiştirildi. 1953 
yılında başlattığı ve Mardin'in birinci öncelikli su ihtiyacını Gurs köyünden getirme çalışmaları sonuç verdi. 


Ethem AYBAR (1911-1984). Mardin'de doğdu. Lise mezunudur. Mardin Varidat Kâtipliği, Dâhiliye Vekâleti Kefalet Sandığı Tetkik Memurluğu, Çermik Kaymakamlığı Mali Varidat Memur Muavinliği, Mardin Tahsilat Müfredat Kâtipliği, İktisat Vekâleti Türk Ofis Memurluğu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkâtipliği, Tarsus Ticaret Odası Başkâtipliği, Mardin Ticaret Odası Umümi Kâtipliği, Diyarbakır Borsa Umümi Kâtipliği, 1953-1954 ve 1959-1960 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı, TBMM X. Dönem Mardin Milletvekilliği yaptı. Evli ve altı çocuk babasıdır. 


Hamit ÖZDENER. 1957-1959 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, su şebekesinin tamamlanmış olduğu görülür. 


Talat ERCAN. Mehmet Saraçoğlu'nun vefatıyla yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhuriyet Halk Partisi adayı Talât Ercan kazandı ve Ercan 1971-1973 yılları arasında görev yaptı. 


Murat SADİOĞLU (1940-2019). 1973-1977 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. 
Avukat Murat Sadioğlu 1974 Kıbrıs Savaşında ülkede yaşanan ekonomik kriz döneminde Türkiye'de ilk olarak Mardin'de Belediye Tanzim satış mağazasını açan başkan olarak tanındı. 
Seçime bir yıl kala belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti. Vefatının ardından, İstanbul'da Kağıthane mezarlığına defn edildi. 


Edip DEVRİMCİ (1937-2013). Mardin'de doğdu. 1977-1980 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Edip Servet Devrimci, 1978'de, makamında üç kişinin saldırısına uğrayarak bıçakla yaralanmıştı. Maliye Yüksek Okulu Mezunu olan Devrimci CHP'de ve SODEP'te İdari kademelerde görev yaptı. SHP Genel Sekreter Yardımcılığı da yapan Devrimci Ankara'da vefat etti. 
Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. 


Nihat POYRAZ. Emekli Albay Nihat Poyraz aslen Mardinli olup 1980 askeri yönetim döneminde Mardin Belediye Başkanlığına getirilmişti. 1980-1984 yılları arasında görev yaptı. 


Ali İhsan ENSARİ (1935-2017). Ali İhsan Ensari 1984-1989 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Mardin Park Hastanesinde vefat etti. Yenişehir Kuba Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ensari Aile Kabristanında defnedildi. 


Aydın SARAÇOĞLU (1941-2021). Eski belediye başkanı Mehmet Saraçoğlu'nun oğlu olarak Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mardin'de yaptı. 1964”lerden itibaren ilkokul öğretmenliğine başladı. 1981 yılında Milli Eğitim İlköğretim Müdürlüğü yaptı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Aydın Saraçoğlu kalp krizi sonucu vefat etti. Şakir Nuhoğlu Camiinde kılınan Cuma namazından sonra Kamor Mezarlığında toprağa verildi. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görev almış, son olarak Kent Konseyi Genel Sekreteri ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. 


Kadir TUTAŞI. Abdulkadir Tutaşı, 1956 yılında Mardin Artuklu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı ve 1978 yılında Mardin Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. Siyasi hayatına 
1983 yılında başlayan Tutaşı, 1994-2004 yılları arasında iki dönem Mardin Belediye Başkanlığı 
yaptı. Belediye başkanlığı süresince Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine devam etti. Daha sonra, kurduğu şirket ile tarım alanında çeşitli ticari faaliyetler yürüttü. İleri derecede Arapça ve Kürtçe bilen Tutaşı evli ve dört çocuk babasıdır. Abdülkadir Tutaşı, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı oldu. 


Metin PAMUKÇU. 1961 yılında Mardin'de doğdu ilk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamladı. 
Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe Yüksek Okulunu bitirdi. 1979 yılında Mardin Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. Vatani görevini bitirdikten sonra tekrar devlet memurluğu görevine devam etti. Bu görevden kısa süre sonra ayrıldı ve ticaret hayatına atıldı. 2004 yılında siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisinin yerel seçime katılamaması dolayısıyla Saadet Partisinden aday olarak başladı. Belediye başkanlığına seçildi. Seçimden bir hafta sonra Adalet ve Kalkınma Partisine geçerek 2004-2009 yıllarında Mardin Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Mardin'de MAREV Şube Başkanı başta olmak üzere bir çok STK'da aktif ve gönüllü olarak çalıştı. Turizm, gıda, telekomünikasyon ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca 1994-1995 yıllarında Mardin Spor Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Beşir AYANOĞLU. 1970 yılında Mardin'de doğdu. İlk Okul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mardin'de yaptı. 1995 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajına Mardin Barosunda başladı ve 1996 yılında avukatlık stajını bitirdi. 1996 yılında T.C. 
Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresine bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM”lar) 


Proje Koordinatörlük görevine başladı. Mardin il ve ilçelerinde toplam 5 ÇATOM merkezinin koordinatörlük görevini yaptı. GAP İdaresince, Cizre-ÇATOM, Siirt-ÇATOM, Siirt-Uluköy ÇATOM kuruluşlarını yapılandırmak üzere görevlendirildi. 1998-1999 yılında vatani görevini Kırklareli ilinde Asteğmen olarak ifa etti. Askerlik dönüşü Serbest avukatlık bürosu açan Ayanoğlu halen Mardin'de serbest avukatlık yapmaktadır. 2003 yılında Mardin Barosu Yönetim Kurulu üyeliğine, 2005 Yılında Baro Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliğine, 2007 yılında yapılan Baro olağan genel kurulunda yeniden Baro Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkan Yardımcılığına seçildi. 2002 yılında kurulan Mardin Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği'nin kurucuları arasında yer alarak, bu derneğin Başkan Yardımcılığına seçildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Derneği kurucuları arasında yer alan Ayanoğlu bu derneğin de halen başkan yardımcılığını yürütmektedir. 1992 yılında Refah Partisi Mardin Gençlik kollarında siyasi çalışmalarına başladı. 
Parti kapanıncaya kadar çeşitli kademelerde fiilen çalışmalarda bulundu. Partinin kapanmasına müteakip, yeni kurulan Fazilet Partisine katıldı ve burada çalışmalarda bulunarak, bu partinin teşkilat kademelerinde çalıştı. AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte AK Partiye katıldı. 2004 yılında AK 
Parti Mardin İl Yönetim Kurulu üyeliği, Siyasi Hukuk İşler başkanlığına seçildi. Bu görevi 2006 
yılına kadar sürdürdü. Bu görevi sona erdikten sonra Parti eğitmenliğine seçilen Ayanoğlu bu göreve halen devam etmektedir. 2007 Yılı 23. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Aday Adayı olmuştu. AK Parti'den 2009-2014 yılları arasında Mardin Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 


Ahmet TÜRK. 1942'de Mardin'de doğdu. Güneydoğunun aşiretlerinden Kanco ailesindendir. 1954 
yılında babası Hacı Sinan'ı kaybeden Ahmet Türk'ün aktif politik hayatı, milletvekili ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesi (1973) ile başladı. İlk defa milletvekilliğine XV. TBMM Döneminde (1973) Demokratik partiden Mardin milletvekilli olarak seçildi. Daha sonra bu 
partiden istifa ederek CHP'ye katıldı. Devam eden yıllarda çeşitli sol partilerde görev aldı. 1988 
yılında sayısı altı bini bulan insanın ölümüne ve daha fazlasının da sakat kalmasına neden olan Halepçe Katliamı nedeniyle 1989 yılında Paris'teki Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle milletvekili bulunduğu SHP'den ihraç edildi. 1990'da HEP'nin kurucu üyesi oldu. O günlerde Halkın Emeği Partisi'ni kurarak başladığı etnik siyaset çizgisi, bugün DTP'yle yeni bir boyut kazandı. Hareketin partileşmesi ve sonucunda DTP'nin kurulmasından sonra, Aysel Tuğluk ile birlikte partinin genel başkanlığına seçildi. Böylece, Aysel Tuğluk ile birlikte, Türkiye'de eşbaşkanlık sistemini ilk uygulayan parti genel başkanı oldu. Haziran 2006'da yapılan DTP kongresinde eşbaşkanlık sisteminin kaldırılması üzerine, partinin tek genel başkanı olarak yeniden seçildi. Şubat 2007 tarihinde yapılan kongrede, başka hiçbir aday çıkmaması üzerine, yeniden partinin genel başkanlığına seçildi.22 Temmuz 2007 seçimlerinde bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise girdi. HEP kuruculuğu ile DEP milletvekilliği ve genel başkanlığının ardından, HADEP ve DEHAP yönetiminde de aktif roller üstlenen Ahmet Türk, Abdullah Öcalan'la da zaman zaman görüşmeler yaptı. 2014-2016 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Ocak 2016'da Ahmet Türk hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak? ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet? gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ahmet Türk, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Şubat 2017 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle Adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 2019 yerel seçimlerinde tekrar Mardin Belediye Başkanlığına seçildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alındı ve yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman ikinci kez kayyum olarak atandı. 


Mustafa YAMAN. 1961'de Çorum Osmancık'ta doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 
Bir yıl süre ile Belçika'da dil eğitimi gördü. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Almus, Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hukuk Müşavirliği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 18 Mayıs 2007 tarihinde Tunceli Valiliğine atandı. İçişleri Bakanlığının 10 Haziran 2009 tarihli 10030 numaralı yazısı ve Bakanlar Kurulunun 11 Haziran 
2009 tarihli kararıyla Giresun Valiliği görevine, Bakanlar Kurulunun 12 Mart 2011 tarihli kararıyla 
Kırklareli Valiliği görevine atandı. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile Balıkesir valisi oldu (16.09.2014-07.06.2016). 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mardin Valiliğine atandı. Ayrıca, Mardin Belediye Başkanlığı ile görevlendirildi. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 9 Haziran 2020 tarihinde T.C. Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile merkeze tayin oldu. 


Mahmut DEMİRTAŞ. 1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri- 
Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 
yılında 8 ay süre ile İngiltere”de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi ve 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak görev yapmasının ardından 09.06.2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mardin Valisi olarak atandı. Vali Mahmut Demirtaş, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. 


Mersin 


Ahmet HALLAÇ (1876-1959). Mersin'de doğdu. Babası İbrahim Bey, Osmanlı Devleti döneminde Aşar Mültezimliği görevinde bulunmuştu. Aynı zamanda çiftçilikle uğraşan İbrahim Bey'in, Seferberlik'te askere erzak yetiştirmesi için emrine 15 asker verildiği nakledilir. 
Fransızlar'ın Mersin'i işgali sırasında, 1919-1922 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Hallaç, bu görevi sırasında Milli Kuvvetlerin yiyecek ihtiyacının sağlanmasına katkılarda bulunmuş ve istihbarat görevini de sürdürdü. Milli Mücadele sona erdikten sonra, Cumhuriyet döneminde, Ahmet Hallaç, çiftçilikle uğraştı. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi)'nı kuran Ali Fethi Okyar, Mersin'e gelip Ahmet Hallaç ile görüşerek Serbest Cumhuriyet Fırkası Mersin İl Şubesinin kuruluşunda görev almasını istedi. Ahmet Hallaç, Serbest Cumhuriyet Fırka Mersin İl Başkanı oldu. Daha sonra partiyi kapatma kararı alan A. Fethi Okyar, Ahmet Hallaç'a bir telgraf çekerek partinin faaliyetine son verme kararı aldığını bildirdi. Çiftçilik yanında pamuğu işleyen çırçır-prese fabrikası ile un ve bulgur değirmeni de işleten Ahmet Hallaç ticaretle de uğraştı. Bir mide kanaması sonucu vefat etti. 


Fuat MOREL. 1924-1927 ve 1944-1947 yılları arasında iki dönem Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. İkinci başkanlık döneminde inşa edilmiş olan Halkevinin yapılmasında belediye bütün imkanlarını kullandı. 1926'da, itfaiye teşkilatı kuruldu. Bu günkü Kasaplar Çarşısı olan ilk sebze ve meyve hali binası (İtalyanlar tarafından) yapıldı. Fuat Morel Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet İdare Heyeti üyesi idi. 


Şevket SÜMER. 1927-1929 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 1927'de, Belediyenin yaptığı sayımda şehrin nüfusunun 11.270 olduğu anlaşıldı. 1928'de belediye bir adet arazöz aldı. Kuvayı Milliye Caddesi ve Fabrikalar Caddesi asfaltlandı (Taşrada asfaltlanan ilk cadde olduğu söylenir). 1929'da, günümüzdeki adı “İstiklal” olan Kurtuluş Caddesinin açılmasına, üzerindeki binaların yıkılmasına başlandı. Şehrin önemli noktalarından biri olan “süslü (günümüzdeki adıyla “kuru”) çeşme yapıldı. 


Mithat TOROĞLU (1897-1982). 1897'de Mersin'in Puğ köyünde doğdu. Ahmet Mithat Bey, ilk ve ortaokulu Tarsus'ta, lise öğrenimini Mersin İdadisi”nde tamamladıktan sonra İstanbul Dar-ül-Muallimin-i Âliyesi'ni kazandı. Burada öğrenciyken 1915'te askere çağrıldı. İstanbul İhtiyat Zabitleri Talimgâhı'ndan 1916'da mezun oldu. 25. Tümen, 75. Alay emrinde iken Teğmenliğe terfi etti. Birinci Dünya Savaşı'nın Romanya Cephesi?'ndeki üstün hizmetlerinden dolayı Harp Madalyası ve Alman Demir Salip Madalyası ile taltif edildi. Gönderildiği Filistin-Hicaz hattı savaşlarında ağır yaralandı. Şam Hastanesi'nde tedavi görürken, cephenin bozulması üzerine iyileşmeden Mersin'e döndü. Mersin İdadisinde bir süre matematik öğretmenliği yaptıktan sonra, şehrin Fransızlar 
tarafından işgali üzerine 1 Mart 1920'de Milli Mücadeleye katıldı. Muhsin (Yanpar) Bey'in 12 
gönüllü mücahidinin de katılımıyla 26 Nisan 1920'de Bozkurt Müfrezesi'ni kurdu. “Özkul Efe” adıyla cepheye koştu. Mersin-Tarsus demiryolu hattını düzenli aralıklarla tahrip ederek, Fransızların ulaşımını sekteye uğrattı. Hacı Talip İstasyonu ve Rasim Bey Fabrikasını bastı. Küçük Ziyarettepe, Karadirlik savaşlarına katıldı. Üsteğmenliğe terfi etti. Adana Müfrezesi emrinde Afyon cephesine gönderildi. 14. Tümen, 30 Alay, 1. Bölük Komutanı olarak, Afyon, Kalecik Sivrisi, Şeyh Elvan, Kırca Arslan-Kızkalesi, Kaplangı ve Başkomutanlık savaşlarına katıldı. 8 Ağustos 1923'te terhis edildikten sonra Mersin'de ticaretle meşgul oldu. 1925”teki Şeyh Sait İsyanı sırasında ilan edilen kısmi seferberliğe katıldı. Seferberliğin ardından ticareti faaliyetlerine döndü. 1929°’da 32 yaşında iken Mersin Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevini 1942 yılına kadar sürdürdü. Milli Mücadeledeki hizmetlerinden dolayı Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile taltif edildi. Eski milli hakemlerimizden Erman Toroğlu'nun dedesidir. 


Hakkı DENİZ. 1942 yılında Belediye Başkanı Mithat Toroğlu 2. Dünya savaşı nedeniyle askere alınınca Belediye Meclisi üyeleri arasından Belediye Başkanı seçildi. 1942-1944 tarihleri arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. Hakkı Deniz Kuvayı Milliyecilerden olup Çopurlu Müfrezesi komutanıdır. Kurtuluştan sonra Liman Şirketinde yöneticilik yaptı. CHP teşkilatlarında çalıştı. Uzun süre Belediye Meclis üyeliklerinde bulundu. 


Yusuf KILIÇ. 1947-1950 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, yeni elektrik motorunun çalıştırılmasıyla Mersin bol elektrik ve suya kavuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet İdare Heyeti üyesi idi. Ticaretle meşgul oldu. 


Müfide İLHAN (1911 — 1996). İstanbul'da doğdu. Babası, Mareşal Fevzi Çakmak'ın, I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nde şehit düşen kardeşi Mehmet Nafiz Çakmak, annesi Emine 


Hanım'dır. Amcası Fevzi Çakmak'ın himayesinde yetişti. İlkokulu Ankara'da amcasının çocuklarıyla birlikte okuduktan sonra öğrenimine İstanbul'da Kandilli Kız Lisesinde devam etti. Liseden mezun olduktan sonra 1927-1928 öğretim yılında İstanbul Öğretmen Okulu'ndan, ilkokul öğretmeni diplomasını aldı. Meslek yaşamına İstanbul Moda İlkokulunda başladı. İlk evliliğini bir subay olan Nuri Çetinkaya ile yaptı. Eşinin görev yerleri olan Erzurum, Doğu Beyazıt ve Kırklareli'nde öğretmenlik yaptı. Eşinin Berlin'e askeri ateşe olarak tayini üzerine 1936-1937 yıllarında Almanya'ya giderek Almanca öğrendi ve Alman okullarında incelemelerde bulundu; Berlin'deki Pestalozzi-Frobel Haus Enstitüsü'nde Halk Eğitimi ve Çocuk Terbiyesi seminerlerine katıldı. Bu evlilik boşanma ile sonuçlanınca Ankara'ya döndü ve özel bir anaokulu açtı ancak mali sıkıntılardan ötürü okulu kapatmak zorunda kaldı. İlk eşinden iki kızı vardır. Daha sonra Mersin'in ilk Belediye Başkanı Galip İlhan'ın oğlu olan Doktor Faruk İlhan ile evlendi. Eşinin Ankara'ya tayini olmasından sonra Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde çalıştı. Türkiye ve Afganistan Hükümetleri arasında yapılan bir anlaşmaya göre, Kabil Tıp Fakültesi'nde görevlendirilmesi üzerine eşi ile birlikte Kâbil'e gitti, gönüllü olarak Türkiye sefaretinin desteği ile Türk çocuklarının eğitimi ile uğraştı, burada Türk okulu açılması için çaba gösterdi. Fakat 2.Dünya Savaşı'nın son yılında buradaki şartlar nedeniyle Türkiye'ye dönme kararı aldılar. Pakistan'ın Karaçi kentindeki karışıklık nedeniyle deniz yolundan dönemedikleri için İran üzerinden araba ile Türkiye'ye dönebildiler. 1945 yılında 
Türkiye'ye dönünce Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Gündüz Bakımevi'nde idarecilik yaptı. 1946 
yılında eşi ile birlikte eşinin memleketi olan Mersin'e yerleşti ve Mersin'de aktif siyasete başladı. 
1950 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olarak Mersin Belediye Başkanı seçildi. 
Türkiye'de İl Belediye Başkanı olarak seçilmiş ilk kadındır. Siyasi çatışmalar nedeniyle Aralık 1951'de görevinden ve partisinden ayrıldı. Demokrat Parti'den ayrılmasının ardından Mersin'de kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla birlikte "Müstakilleri Destekleme Cemiyeti" adlı bir dernek kurdu ve bir süre "Mücadele" adlı bir dergi çıkardı. Eşinin İzmit'e atanması üzerine İzmit'e gitti ve orada Türk Kadınlar Birliği'nin şubesini kurdu. 1958 yılında Kızılay'ın ilk yardım öğretmenliği kurslarında sertifika alarak bir süre Kızılay bünyesinde ülkenin çeşitli yerlerinde vatandaşlara ilk yardım öğretmenliği yaptı. Yedi çocuk annesi Müfide Hanım, 1966 yılında Türk Anneler Derneği tarafından "Yılın Annesi" seçildi. Eşini 1967 yılında yitiren İlhan, bu kaybın ardından Almanya'da okumakta olan en küçük kızının yanına gitti ve 1968-1981 yılları arasında bu ülkede yaşadı. Alman Hükümeti'nin Türk çocuklarını Alman okullarına hazırlama programı kapsamında öğretmen olarak görev yaptı. 1980 döneminde yurda döndükten sonra yeniden aktif siyasete ilgi gösterdi. Turgut Sunalp'ın kurduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin (MDP) çalışmalarına katılsa da, bu çalışmaları çok uzun sürmedi. 2 Şubat 1996 tarihinde yaşadığı Bodrum'da çocuklarının yanında kalp krizi sonucu öldü ve orada toprağa verildi. Müfide İlhan Özel Arşivi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'ndadır. Mersin'de bir mahalleye ve bir ilköğretim okuluna Müfide İlhan'ın adı verilmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından da heykeli dikilmiştir. 


Fahri MERZECİ. 1951-1954 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, 
Stadyum GS-MİY maçıyla hizmete açıldı. 1953 Haziranında Şehir Trafik lambalarıyla tanıştı. 1953 
Temmuzunda İstasyon- Deniz feneri (Plaj) arasında halk otobüsü seferleri başladı. 


Zeki AYAN. 1954-1957 ve 1963-1968 yılları arasında iki dönem Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, 1954'te, Hastane (Kuvayı Milliye) Caddesi üzerinde 125 iş yeri olan bir önceki Sebze-Meyve Hali inşaatına başlandı. 1966'da, Denizin doldurulmasıyle kazanılan 300 bin metrekarelik sahada kurulması kararlaştırılan Mersin Fuarının inşaatına törenle başlandı. Vali Ethem Boysan, Belediye Başkanı Zeki Ayan ve diğer askeri ve mülki erkân ile kalabalık bir halk topluluğunun hazır 


bulunduğu törenle başlayan fuar sahası inşaatının 1967 yılı Ekim ayına kadar tamamlanmasına çalışıldı. 


Turgut TÜRKALP. 1957'de kısa süreliğine Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Niyazi BENGİSU. Askeri Yönetimce atama suretiyle 1960 yılında kısa süre Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Avni ÇIRNAZ. 1958-1959 yılları arasında Mardin Valiliği, 1959-1960 yılları arasında Erzincan Valiliği yaptı. Ardından, İçel Valiliğine atandı. Mersin”deki bir aylık valilik görev süresi ile birlikte Belediye başkanlığı da yaptı. Asker kökenli Avni Çırnaz 27 Mayıs'ta emekli edildi. 


Aziz AVMAN (1901-1966). 1916 yılından Harp Okulundan mezun oldu. Büyük Taarruz ve Sakarya Meydan Muharebesine katıldı. 1950'de Adana Garnizon komutanlığı yaptı. 1959 yılında Askeri Yargıtay üyesi iken, general rütbesi ile emekli oldu. Emeklilik sonrası, 27 Mayıs askeri idaresince 1960-1961 yıllarında Mersin Valisi olarak görevlendirildi. Valilik görevi ile birlikte belediye başkanlığını da üstlendi. Eşi Nadire Hanım, tek çocuğu ise Nöroşirürji Profesörü Nurhan Avdan'dır. 
Aziz Bey, avcılığa meraklıydı. Bu nedenle olsa gerek, 1933'te soyadı kanunu gereğince Avman soyadını aldı. Aziz Avman Atatürk'ün naaşının 1953 yılında Etnografya Müzesinden Anıtkabir'e taşınmasında, naaşa eşlik eden 12 generalden biri idi. 


Bahri ERKMEN. Askeri Yönetimce Atama Suretiyle 1961'de kısa süre Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ömer Lütfi HANCIOĞLU. Babası Hasan Bey, annesi Zehra Hanımdır. Eşi Mahmud Cemil 
Paşa'nın torunu Ayşe Fahrünnisa (Erer) hanımdır. Ömer Lütfi emekli generaldir. 1960 ile 1961 
yılları arasında Ağrı, 1962 ile 1964 yılları arasında Mersin, 1964 ile 1966 yılları arasında Konya, 
1966 ile 1970 yılları arasında Adana ve 1970 ile 1971 yılları arasında Trabzon valilikleri yaptı. 
Konya'da belediye başkanlığı da yaptığı dönemde, yeni belediye binası ve turizm tanıtma binası inşa edildi. Lütfi Hancıoğlu. 1961'de Kars Valisi olup 5439 sayılı Kanunla Merkez emrindedir. O yıl, Kars Cumhuriyet Halk Partisinden adaylığını koydu (Seçimlerin tarihi, 15 Ekim 1961 idi). 
Mezarı, emekliliğinde yerleşmiş olduğu Mersin’ dedir. 


Viktor VENÜS (1918-2010). Mersin'de doğdu. Beyrut göçmeni Maruni Hristiyan bir ailenin çocuğuydu. Babası Halil Venüs ile amcası Emin Venüs, Devlet Demiryolları'nda tren makinisti olarak çalıştı. Amcası, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı trenin makinistliğini yaparken kendisi de Atatürk'ü istasyonda karşılayan çocuklar arasındaydı. 
1938 yılında tayin sebebiyle yerleştiği İzmir'de Erkek Lisesi'nde okurken atletizm alanındaki 
başarılarıyla milli takıma yükseldi. Bir paşanın müsabakalarda "Türk ismiyle yer alması" uyarısı sonrası "Vakur" adını da kullandı. Milli takımla Balkan Oyunlarına gideceği sırada 2. Dünya Savaşı başladı, İtalya, Yunanistan'ı işgal etti ve oyunlar iptal oldu. Spordaki yeteneğiyle Galatasaraylı yöneticilerin ilgisini çekti. 10 bin TL transfer ücreti ve 100 TL maaş ile transfer edilmek istendi ancak ailesinin ısrarıyla 5 bin TL transfer bedeli karşılığında İstanbulspor'u tercih etti. 1948'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra pratisyen doktor olarak meslek hayatına atıldı. 
Mesleğini icra ederken öğretmen ve askerlerden para almayan, maddi durumu iyi olmayan hastaları da ücretsiz tedavi eden Venüs, kentin sevilen isimleri arasındaydı. 1966/67 futbol sezonunda Mersin 


İdman Yurdu genel kaptanı olarak yönetimde görev alan Venüs, aynı sezon kırmızı-lacivertlilerin 1. 
Lig'e çıkmasına katkı sundu. İstanbul'dan Lefter Küçükandonyadis'i antrenör olarak takımın başına getiren ve 36 bin liralık ücretini de cebinden veren Venüs, 4 dönem boyunca Mersin Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Dönemin belediye başkanı Zeki Ayan'ın Fransa'ya gitmesi üzerine 1963 yılında 
9 ay başkanlığa vekaletname eden Mersinli doktor, kentin Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk 
Hristiyan belediye başkanı ünvanını aldı. Uray Caddesi'nde yer alan ve papazı olmadığı için dini törenlerin yapılamadığı Maruni Cemaati'nin kilisesini cami olması karşılığında devlete bağışlayarak Nusratiye Camisi'nin yapılmasını sağladı. 


Muhittin UYAR. Yüzbaşı Muhittin Uyar 1968-1974 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Kaya MUTLU (1929-2016). Mersin'de doğdu. Güney Cephesi Kurmay Başkanı, Kuva-yı Milliye Gazisi, İçel Eski Milletvekili Süleyman Fikri Mutlu ile Cumhuriyet Döneminin ilk kadın öğretmenlerinden Feride Mutlu'nun oğlu olan Ali Kaya Mutlu ilk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. 1948 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olan Mutlu, Yüksek öğrenimini Ankara Ziraat Fakültesinde tamamlayarak, 1953 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Fransa ve Amerika'da öğrenimi ile ilgili yüksek lisans yapan Mutlu, çalışma hayatına Toprak Su Teşkilatı, Tarım Uzmanı ve sonrasında da Devlet Planlama Teşkilatı Tarım Komitesinde Uzman olarak devam etti.1973 yılında yapılan belediye seçimlerinde CHP'den Mersin Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. 1977 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Mersin Belediye Başkan Adayı olan A. Kaya Mutlu 2. kez Mersin Belediye Başkanı seçildi. 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında siyasi yaşamın sonlanması nedeni ile Mersin Belediye Başkanlığı görevi sonlanan Kaya Mutlu bir süre Başbakanlık Müşavirliği görevinde bulundu ve bu görevinden emekli oldu. 1989 yılı Yerel Seçimlerinde SHP Adayı olarak seçimlere giren Kaya Mutlu Mersin Belediye Başkanlığına 3. kez seçildi. Mersin'in Eylül /1993'de Büyükşehir olması ile Belediye Başkanlığı görevini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sürdürdü, Mersin'in ilk Kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olan A. Kaya Mutlu görevini Mart 1994'te yapılan Yerel Yönetimler Seçimlerine kadar sürdürdü. 
CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın dayısı olan Kaya Mutlu, Yıldız Hanımla evli ve dört çocuk babası idi. 


Fahri ÖZTÜRK. 1938'de, Yozgat Akbucak, Sarıkaya'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ladik, Şırnak, Yatağan, Saray Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Mülkiye Başmüfettişliği, 1978-1979 yılları arasında Mardin, 1979-1981 yılları arasında İçel (Mersin) Valilikleri, Danışma Meclisi Yozgat Üyeliği (15 Ekim 1981-6 Aralık 1983), Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Askeri Yönetimce Atama Suretiyle Mersin Valiliği sırasında Belediye Başkanlığı ile görevlendirildi. 9 Temmuz 1993 tarihinde emekli oldu. 
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığını temsilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğinde bulundu. Vali Refik Arslan Öztürk'ün kardeşi, gazeteci Saygı Öztürk'ün ağabeyidir. 


Ferruh GÜVEN. 28.11.1961-21.06.1964 tarihleri arasında Bingöl, 1964-1966 ile 1970-1972 yılları arasında olmak üzere iki kere Yozgat, 1972 ila 1975 yılları arasında Nevşehir, 1978-1979 yılları arasında Malatya ve 1981-1982 yılları arasında İçel valiliği yaptı. İçel Valiliği döneminde, askeri yönetimin görevlendirmesiyle Mersin belediye başkanlığında da bulundu. 


Nazif DEMİRÖZ (1930-2014). Afyon'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1951 yılında Konya Maiyet Memuru olarak göreve başladı. 
Sırasıyla Keles, Bozkır, Çifteler, Seyitgazi, Alaşehir, Tuzluca, Ardanuç kaymakamlıkları, 1963-1970 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, 1971 ile 
1972 yılları arasında Rize, 1978 ile 1979 yılları arasında Eskişehir, 1981 ile 1982 yılları 
arasında Çorum, 1982 ile 1983 yılları arasında İçel ve Merkez Valiliği görevlerinde bulundu. İçel Valiliği döneminde, askeri yönetimin görevlendirmesiyle Mersin belediye başkanlığında da bulundu. A.Ü. Hukuk Fakültesinde fark sınavı vererek sertifika aldı. TODAİE'de DSİ personel Rejimi konusunda lisans üstü eğitim yaptı. 1995 yılında merkez valisi iken emekli oldu. Ankara'da vefat etti. Cenazesi İçişleri Bakanlığı önünde yapılan töreni takiben Kocatepe Camiinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. 
Namal Hanımla evli olup iki çocuk babası idi. 


Okan MERZECİ (1939 — 1997). Mersin'de doğdu. Ailesi Denizli kökenli olmakla birlikte uzun süre önce Mersin'e yerleşmiştir. Dedesi eski Mersin Kadısı Hasan Tahsin Merzeci'dir. Amcası Fahri Merzeci de eski belediye başkanlarındandır. Ticaret Lisesi mezunu olduktan sonra Almanya'nın Münih kentinde bulunan Oscar Von Miller Teknik Okulu'nu bitirdi ve inşaat mühendisi oldu. Uzun süre serbest mühendis olarak çalıştı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçildi ve bu görevi 1989'a kadar sürdürdü. 1994'te bir kez daha belediye başkanı oldu. Belediye başkanı olduğu dönemde Gözne beldesindeki yayla evinde 19 Ağustos'ta diyabete bağlı yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren Okan Merzeci, bir süre İstanbul International Hospital'da tedavi 
gördükten sonra fizik tedavi için özel uçakla Almanya'nın Münih kentine götürüldü. Merzeci, 20 
Ekim'de aniden fenalaşarak bitkisel hayata girdi, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Ölümünün ardından 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanan Merzeci'nin mezarı Mersin Şehir Mezarlığındaki aile kabristanında bulunmaktadır. Candan Merzeci ile evli idi. 


Halil KURİŞ. 1950 yılında Trabzon'da doğdu. Halil Kuriş babasının işlerinden dolayı 1955 yılında Ankara'ya taşındı. İlk ve orta okulu Ankara'da okudu. Gençlik yıllarında sporla ilgilendi. Halil Kuriş 1965-1968 yılları arasında Ankara'da Aile şirketi olan Kuriş İnşaat bünyesinde “yap-sat” olarak bilinen Müteahhitlik sektörüne geçti. 1968 yıllında ailesi ile birlikte Mersin'e taşındı. Mersin Müteahhitler Birliğine üye olan Kuriş Mersin'e 600 konut kazandırdı.1983 yılında Anavatan Partisi kurucu üyeliği ile aktif siyasete atıldı. 1986-1994 Mersin Belediyesi meclis üyeliği, 1994-1997 Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği, İmar Komisyon Başkanlığı, Encümen üyeliği yaptı ve diğer komisyonlarda da aktif rol aldı. Kuriş Okan Merzeci'nin vefat etmesinin ardından, Anavatan Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinden oluşan meclis üyelerinin ittifakı ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 1997-1999 yılları arasında 18 aylık başkanlık görevinin ardından siyasetle olan ilişkisini sürdürdü. 2004 yılı Ocak ayında AK Parti bünyesine katılan Kuriş, partinin il teşkilatının kurulmasında ve yapılandırılmasında görev aldı. Kadınların ve Gençlerin 
siyasete katılımının arttırılmasına yönelik çalışmalarda da bulunan Kuriş, 28 Mart 2004 
seçimlerinde AK Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı. 
Halen Mersinde hayatını sürdüren Halil Kuriş, Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Spor Kulüpleri, Kültür ve Sanat Dernekleri ile ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Halil Kuriş 5 çocuk babasıdır. 


Macit ÖZCAN. 1954, Karataş'ta doğdu. İlk ve orta öğretimini Adana'da tamamladı. 1975 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1976 yılında Çukobirlik 


Teknik Müdürlüğü görevine başladı. 1976 - 1978 yıllarında askerlik görevini yaptıktan sonra, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 1979 yılında Adana 14. 
Yapı İşleri Bölge Müdürlüğünde, 1980 yılında İçel Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 1982 yılında bu görevden kendi isteği ile ayrılarak, çeşitli firmalarda 
şantiye şefliği yaptı. 1984 yılından itibaren serbest ticaret hayatına başladı. 1999, 2004 ile 2009 
yıllarında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Mersin Belediye Başkanı seçildi. 26 Mart 2015 
tarihinde Macit Özcan hakkında yolsuzluk operasyonu adı altında tutuklama kararı çıkarıldı. Bir oğlu ve iki kardeşi yolsuzluk sebebi ile tutuklandı. 


Burhanettin KOCAMAZ. 1955'te Nacarlı, Tarsus'ta doğdu. 1994-2014 yılları arasında Tarsus Belediye Başkanı ve 2014-19 yılları arasında ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde 
bulundu. Kocamaz aynı zamanda Çukurova Belediyeler Birliği başkanlığı görevinde bulundu. 1977 
yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Kimya öğretmeni ve mühendis olarak çalıştı. Bir süre Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanı oldu. 04 Aralık 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi den istifa ederek İYİ Partiye geçti. 
Kocamaz Hatice Yılmaz ile evli ve üç çocuk babasıdır. 


Vahap SEÇER 2019- 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Genç bir girişimci olarak 1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer'in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor. 
Seçer; çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı. Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı. Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 
2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine 
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 


Muğla 


Ragıp BEY (1869 — 1928). Ragıp Bey, Muğla'nın tanınmış ailelerinden Zorbazzadeler'den, Zorbaz Hacı Mehmet Ağa oğlu Feyzullah Efendi'nin oğludur. 1914 yılına kadar serbest işlerle uğraşmış 
1914 yılında belediye başkanlığına seçilmiştir. Belediye başkanlığı dönemi Osmanlı devletinin 1. 
Dünya Savaşına girişi, yenilmesi ve sonrasında işgal edilmesi gibi sıkıntılı bir döneme rast gelmiştir. Ragıp Bey de bu dönemde başkanlıktan çok Muğla'da Kuvva hareketlerinin desteklenmesi faaliyetleriyle uğraşmış, Menteşeliler Müdafa-i Vatan Cemiyeti'nin kurmuştur. Muğla İttihat ve Terakki Fıkrasının da kurucuları arasındadır. 1914-1928 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığı yapmış olan Ragıp Bey, öldüğünde cenaze töreniyle İstanbul Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi. Adı Muğla'da bir caddeye verilmiştir. 


Hüseyin Avni ERCAN(1888 — 27 Ekim 1939). İstanbul Darülfünun Tıbbiye mezunudur. Muğla Belediye Tabipliği, 12., 21. Kolordu ve Menteşe Sahil Alayı Tabur Tabipliği, Muğla Gurebâ Hastanesi Baştabipliği, Muğla İl Sıhhiye Müdürlüğü, Muğla Belediye Başkanlığı, TBMM TV., V. ve VI. Dönem Muğla Milletvekilliği yaptı. Hüseyin Avni Ercan, Muğla'da tanınmış bir aile olan Topaloğulları'na mensuptur. İlköğrenimini Muğla'da lise öğrenimini ise memleketi Muğla ve İzmir'de tamamladı. Selanik'te ziraat mektebine devam ettiyse de buradaki eğitimini bırakarak İstanbul Tıp Okuluna devam etti. 1913'te bu okulu bitirerek Muğla hükümet tabibliğine atandı. I. 
Dünya Savaşı başlayınca, Muğla'daki Menteşe Sahil Alayı 2. Tabur doktorluğuna tayin oldu. 
Seferberlik sırasında bu görevi yürüttü. 1919'da daha sonra adı Muğla Devlet Hastanesi olacak olan Muğla Gureba Hastanesi başhekimi oldu. 1923'te Muğla Sağlık Müdürlüğüne getirildi. Bu görevleri sırasında siyasete atılmış, Halk Fırkası'nın kurucuları arasında yer almıştır. 1928 seçimlerine partisi adına katıldı ve Muğla belediye başkanı seçildi ve 1928-1931 yılları arasında görev yaptı. Daha sonra Halk Fırkasından Muğla mebusu seçildi. 1939 senesinde İstanbul'da öldü. Evli ve üç çocuk babası idi. 


İskender ALPER (1893—1953). İstanbul'daki öğrenimine devam ederken orduya katıldı ve Azerbaycan, Batum, Sina ve Kanal harekâtlarına katıldı. Çanakkale Savaşı'nda yer aldı. Ardından memleketine döndü ve burada Muğla Kuvva-i Milliye Teşkilatı'nın kuruluşunda görev aldı. 
Kurtuluş Savaşı'nın Aydın yöresinde devam eden muharebelerinde komutan olarak mücadele verdi. 
Kemalpaşa'yı Yunanlardan alan birliğin başında bulundu. Daha sonra bu ilçeye kaymakam oldu. 
Savaştan sonra Muğla'ya döndü. 1931-1950 yılları arasında olmak üzere 20 yıl süreyle belediye başkanlığı yaptı. 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine bu görevi bırakarak tekrar cepheye koştu. 1953 senesinde Muğla'da ölen Alper'in mezarı Eski Mezarlıkta bulunmaktadır. 


Naci KARAOSMANOĞLU. Karaosmanoğlu ayanlığı gücünü kaybettikten sonra Muğla'ya yerleşen bir koluna mensup olan aileden Naci Karaosmanoğlu, 1950-1957 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığı yaptı. İskender Alper'in başlattığı imar faaliyetlerini sürdürdü. Halkın içinden çıkmayarak, halkın istek ve yönelimini Belediyenin meclis ve encümen toplantılarında çok iyi değerlendirdi. 


Esat Kaya AYMAN (1912-2009). Askeri Eczacılardan Nail Bey ile Necibe Hanımın oğludur. 
İstanbul'da doğdu. 1930'da Adana Lisesini iyi derecede bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, 
30 Temmuz 1933'te tayin edildiği Konya Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan, bu 
arada askerlik hizmetini de yedek teğmen olarak yaptıktan sonra kaymakamlığa terfi etti. Mart 1936'da Ermenek Kaymakamlığına; Temmuz 1938'de Dahiliye Vekaleti Mahalli idareler Şube Müdür Muavinliğine; Eylül 1939'da Nevşehir Kaymakamlığına; Aralık 1942'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine; Mart 1949'da Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Bu arada Mayıs 1950'den 15 Haziran 1950'ye kadar Emniyet Genel Müdür Muavinliği Vekaletinde de bulundu. 
Eylül 1950'de İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdür Muavinliğine ve 1. Şube Müdürlüğüne nakledildi. Bu görevde iken valiliğe yükseltildi. 9 Kasım 1950'de Balıkesir Vali Vekilliğine; Şubat 1952'de Ağrı, Haziran 1953'te Muğla Valiliklerine nakledildi. Muğla Valiliği sırasında 1957-1960 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığını da üstlendi. Ekim 1958'de Avrupa Prodüktivite Ajansı tarafından tertiplenen tetkik gezisine katılarak İtalya ve Fransa'ya gitti. Muğla Valisi iken 6 Haziran 1960'da re'sen emekliye sevk edildi. Emekli Sandığı Kanununun 39/B Maddesi'nin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine Danıştaya açtığı davayı kazanarak 31 Ağustos 1965'de Merkez Valiliğine yeniden tayin edildi. 24 Mayis 1967'de Mülkiye Müfettişliğine nakledildi. Merkez valisi 


olarak görev yaparken 14 Aralık 1977 tarihinde emekli oldu. İstanbul'da vefat etti. 24 yaşında iken evlendi; iki oğlu vardır. 


Necati KINACI. 1916'da, Eğridir'de doğdu. Ali Kemaleddin Efendi ile Lütfiye Hanımın oğludur. 
1934'de Konya Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetinin ardından 10 Ağustos 1939'da Dikmen (Ankara) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek idare mesleğine girdi. 24 Haziran 1939'da Konya Maiyet Memurluğuna nakledildi. 31 Mayıs 1941'de, muvazzaf askerlik hizmeti için, silah altına alındı; 7 Ekim 1943'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edilip tekrar Konya Maiyet 
Memurluğuna döndü. Stajını bitirip katıldığı Kaymakamlık Kursunu 31 Ekim 1945'de tamamladı. 9 
Kasım 1945'de Kemah Kaymakamlığına atandı. 30 Nisan 1948'de bu görevden ve memuriyetden 
istifaen ayrıldı. Üç yıl sigorta prodüktörlüğü ile uğraştıktan sonra tekrar idare mesleğine döndü. 31 
Ağustos 1951'de Torbalı Kaymakamlığına; 30 Eylül 1957'de Mülkiye Müfettişliğine yükseltildi. 31 
Ocak 1966'da Tunceli, 4 Ekim 1968-1970 yılları arasında Gümüşhane Valiliği yaptı. 18 Haziran 1941'de Refika (Ar) Hanımla evlendi; iki kızı vardır. Türk İdareciler Derneği üyesidir. Fransızca bilmektedir. Yağlıboya resim yapmaya meraklıdır. 1960'ta kısa süre Muğla Belediye Başkanlığı 


yaptı. 
Selahattin KÜRŞAT. 1960”ta kısa süreliğine Muğla Belediye Başkanlığı yaptı. 


Necdet TAŞAR (1910-1965). İsmail Fehmi Efendi ile Fatma Günce Hanımın oğludur. İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, Eylül 1933'de Üsküdar Altunizade Maliye Şubesi Varidat Tahakkuk Memur adaylığına tayin edilerek devlet hizmetine girdi. Stajını tamamlayıp kaymakamlığa yükseltildi. Sırasıyla Çatak, Malazgirt, Sirvan, Çivril, Buldan kaymakamlıklarına; 1949'da Erzurum, 1951'de Mersin, 1954'de Samsun, 1956'da Antalya, 
27 Nisan 1957'de Gaziantep, 1958'de Balıkesir Vali Muavinliklerine atandı. Buradan Valiliğe 
yükseltildi 15 Haziran 1960'da Muğla Valiliğine; 31 Ağustos 1961'de İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Müşavirliğine; 20 Aralık 1963'de Balıkesir Vali Muavinliği kadrosuyla İstanbul Valiliği emrinde İdari Müşavirliğe nakledildi. Muğla Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevde iken İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evli olup bir erkek, bir kız evlat babası idi. 


Şerif TÜTEN (1925-2016). Elazığ'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şube mezunudur. Aynı Fakültede doktora yaptı. Çanakkale ve Burdur İlleri Maiyet Memurluğu, 1949-1950 yılları arasında Karayazı, Kemah, Gerger, Beyşehir, Düzce Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, 1961-1965 yılları arasında Muğla (Muğla'daki görevi esnasında 1961-1963 yılları arasında Belediye Başkanlığını da üstlendi), 1966- 
1967 yılları arasında Antalya, 18.06.1971—02.06.1975 tarihleri arasında Ankara Valiliği, İçişleri 
Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı, Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Parlamentosu Türkiye Temsilciliği, Yazarlık, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeliği (30 Mayıs 1975-8 Haziran 1980), Uluslararası Parlamenterler Birliği Türk Grubu Üyeliği, TBMM Dışından İmar ve İskan Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İzmir'de vefat etti. M. Şerif Tüten, “Yazdıkça Hatırlamak: Bir İdarecinin Acı, Tatlı Anıları İçerisinde Türkiye'nin Kaderi” isimli anı kitabı vardır (2007). Yazar kitabında, mülki idare amirliği yaptığı dönemlerde karşılaştığı sorunları yazmıştır. 
Tüten, mülki idare amirlerinin karşılaştığı en önemli sorunun siyasi baskılar olduğunu kaydeder. 
Siyasi parti il ve ilçe başkanlarının mülki idare amirlerine etki etmek istediklerini, bu etkinin olmaması durumunda mülki idare amirlerinin tayin yoluyla yerlerinin değiştirildiğini belirtmektedir. 


Tüten, “Partizan İdare” kavramı ile siyasetin mülki idare amirlerini etkilediğini bu nedenle idarecilerin tarafsızlıklarını kaybettiklerini belirtmiştir. Tüten, son olarak eserinde mülki idare amirlerinin liyakat, sicil ve kıdeme göre seçilmeleri gerektiğini belirtmiştir. 


Latif SEPİL. Hacılatifoğlu Şükrü Efendinin oğludur. Muğla'da ortaokulu, İstanbul Erkek Lisesinde liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinin (İstanbul Teknik Üniversitesi) İnşaat Mimarlık Bölümünden 1941 yılında mezun oldu. Ardından, kendi adıyla anılan “Latif Sepil İnşaat Firması'nı kurdu. 1950-1965 yılları arasında devletin büyük baraj ihalelerine girdi. Denizli-Işıklı, Ankara-Kesikköprü, Balıkesir-Çaygören, Edirne-Keşan ve Denizli-Buldan barajlarını yaptı. Baraj inşaatlarının yanı sıra Devlet Demiryolları ve Karayolları ihalelerine girerek büyük yol yapımlarını üstlendi. Latif Sepil, 1961 Anayasasının kabulünden sonra yapılan ilk yerel seçimlerde (17 Kasım 1963) CHP'den Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde, şehrin imarına ve yeni gelişme alanlarına yönelik bir takım projeler hazırlattı. Bu projelerden bazılarını uygulamaya koydu. İl Merkezinin bugün Yüksek Anıtlar Kurulunca sit ilan edilen bölgesinin karakterini korumak ve imar faaliyetlerini Saatlikule Caddesinin Cumhuriyet Alanı yönüne kayan kesimlerine yönelmek, Latif Sepil'in düşüncesidir. Bu düşüncenin ürünleri olarak, Koca Han ve Yağcılar Hanı kamulaştırılarak büyük caddeler açılmış, eski yağ halinin yerine Belediye İş Hanı oluşturulmuştur. Tabakhane ve Karamuğla Dereleri DSİ ile yapılan eşgüdüm sonucu ıslah edilmiş, üzerleri beton kaplama ile örtülmüş, yeni dükkanlar yapılmış, bugünkü Pazar yeri kurulmuştur. 
Tabakhane Deresi yanındaki eski Reji Binası da kamulaştırılarak yerine bugünkü hal ve et-balık pazarı kurulmuştur. Latif Sepil, 9 Ekim 1965 tarihinde işlerinin çokluğu yüzünden Muğla Belediye Başkanlığından istifa etti. Latif Sepil Hacı Ömer Hafızlardan Hamdi Efendi'nin kızı Fikriye Hanım ile evli idi. 


Fevzi ÖZER (1925 — 2012). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest Avukatlık, Baro Başkanlığı, Belediye Başkan vekilliği, Muğla Belediye Meclis Üyeliği, Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyeliği (12 Ekim 1975 — 12 Eylül 1980) yaptı. 1965'te kısa süre Muğla Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Haluk ÖZSOY. Babası Yerkesikli Hacıhasanzade Nabi Bey annesi Yatağanlı Fehmi Bey'in kızı Nazife Hanımdır. İlkokulu Yerkesik İlkokulunda okudu. Orta öğrenimine İstanbul Robert Kolej'de başladı fakat ikinci sınıfta ayrıldı. Robert Kolej'de öğrenim gördüğü iki yıl içinde çok iyi İngilizce öğrendi. Askerliğini Afyon'da tercüman olarak yaptıktan sonra Yerkesik'e geldi. Babasının manifatura dükkanını bir süre çalıştırdı. 1952-1953 yıllarında Amerikan Hükümetinin sağladığı olanaktan yararlanarak ileri derecede tarımla meşgul iyi İngilizce bilen çiftçilerin heyetine dahil edildi ve bir yıl Amerika'nın Oregon şehrinde tarıma yönelik görgü ve bilgisini artırdı. Dönüşte, Yerkesik 4-K Başkanlığına seçildi. Tarımla uğraşırken 1957 yılında DP'nin Merkez ilçe Başkanı oldu. 1960 İhtilalinden sonra İzmir'e göç ederek Otel işletmeciliği yaptı. 1960 yılında Muğla'ya dönerek önce yeni kurulan AP'nin Muğla İl Başkanlığını yaptı. Sonra 19 Aralık 1965 ara seçimlerinde Latif Sepil'den boşalan Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. Muğla Belediye Başkanlığını iki dönem üst üste 8 yıl yaptı ve 14 Aralık 1973 seçimlerinde yerini Erman Şahin'e bıraktı. Belediye Başkanlığı sırasında bir kez daha Amerika'ya inceleme gezisine giden Haluk Özsoy Belediye Başkanlığı döneminde, Dua Yatağı'nın parsellenip, bir bölümünün Genel Kurmaya, bir bölümünün halka satılmasını gerçekleştirdi. Kozağaç suyu ile Bahçeyaka yer altı suyunu Muğla ana su deposuna getirtti. Düğerek Deresini ıslah ederek günümüzdeki büyük caddeyi açtı. Akyol-Sülüklü Dere arasında kalan arsaları Belediyeye kazandırdı. İmar-İskan Bakanlığına bu arsaları 


“gecekondu önleme bölgesi” olarak tescil ettirdi ve bloklardan ve Bahçelievlerden oluşan yeni mahallenin kurulmasına ön ayak oldu. Turgut Reis Caddesindeki belediye İş Hanını, Belediye Sinemasını, Soğuk Hava Deposunu yaptırdı. Karamuğla deresinin ıslahını bugünkü düzeye getirdi. 
Haluk Özsoy, Ayvalık ilçesinden Ticaret Lisesi Öğretmeni Tülin Hanımla evlendi ve iki çocuğu oldu. 1975'te günü geçirmiş olduğu beyin ameliyatının yan etkilerinden kurtulamayarak Muğla'da hayata gözlerini kapadı ve Muğla Şehir Mezarlığında toprağa verildi. 


Erman ŞAHİN. Muğlalı Şahanoğullarından Hamdi Efendi'nin küçük oğludur. Ortaokulu Muğla'da, lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. Ankara Hukuk Fakültesi sınavlarını kazanarak bir süre Ankara 
Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Fakat öğrenimini yarıda bırakarak memuriyet yaşamına atıldı. 1963 
yılında Muğla Devrim Gazetecilik ve Matbaacılık Şirketinin ortakları arasına girerek gazeteciliğe başladı. 1967 yılında Ankara'ya, Barış Gazetesi kadrosuna geçen Erman Şahin 1968 yılına kadar tekrar Muğla'ya dönerek Yeni Muğla Gazete ve Basım Evini kurdu. 1972'de CHP Muğla Merkez İlçe Başkanlığına, 14 Aralık 1973 yerel seçimlerde de Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. İki dönem Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. 12 Eylül askeri müdahalesiyle belediye başkanlığı görevine ara veren Erman Şahin, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden Muğla Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 1989 yılına kadar sürdürdü. Erman Şahin, 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP listesinde Muğla Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Aynı zamanda kurulan koalisyon hükümetinde de Şehircilikten ve Belediyelerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak bulundu. Daha sonra bakanlıktan ayrılan Erman Şahin, kısa bir süre sonra Bayındırlık Bakanı olarak yeni kurulan hükümette yer aldı. 
Belediye başkanlığı zamanında Erman Şahin'in başardığı ve Muğla'ya kazandırdığı eserler şunlardır. Belediyeler Otobüs İşletmesi kuruldu ve Yayla, Düğerek, Yeniköy ulaşımı kolaylaştırıldı. 
Belediye Tanzim Satış Mağazalarını (TANSA ) devreye sokarak halkın gıda gereksinimlerini üretim kaynaklarından sağlama yoluna gitti. Şehir İmar Planını yaptırarak bakanlık onayından çıkardı. 
Muğla'nın tarihsel ve geleneksel mimarisini koruyup ebedileştirme yolunda çalışmalar yaptı, Muğla'nın SİT alanları içine yer almasını Anıtlar Kurulundan geçirdi. Yeni sanayi sitesini kurdu. 
Tavas Caddesi üzerine iş yerleri yaptırarak belediyeye gelir sağladı. Büyük Belediye Fırınını yaptırıp devreye soktu. Şehir elektrik şebekesinin yeniden yapımını ihale aşamasına getirdi. Yeni şebeke ağına Karabağlar Yaylasını ve Düğerek mahallesini dahil etti. Karabağlar yollarının ıslahı ve su kanallarının düzenlenmesi konularını çözüme kavuşturdu. Şehirlinin mesire yeri ve dar gelirli yurttaşın tarımsal faaliyet alanı olan Karabağlar'a ekonomik değer kazandırdı. Üçüncü döneminde Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nı tamamlayarak hemşerilerinin hizmetine sundu. Politikayla uğraşmasının yanında Muğla kültürünün araştırılmasıyla ilgili önemli çalışmaları olan Erman Şahin, yaptığı resimler ve yazdığı kitaplarla Muğla kültürünün önemli bir döneminin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladı. Erman Şahin Aydınlı Mustafa Beyin kızı Birsen Hanımla evli olup üç çocuğu vardır. 


İbrahim Ali GÖKER Kars'ta doğdu. 1974 yılında Muğla Defterdarlığına atandı. Muğla'da defterdar olarak görevliyken, 12 Eylül Askeri Harekatınca Muğla Belediye Başkanlığına getirildi. 
Göker, 1980-1982 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığı yaptı. Görev yaptığı bu iki yıl içinde şehrin temizliği ve yolların beton kaplama işleriyle yoğun şekilde uğraştı. 


Süleyman GÜNDEŞLİOĞLU. Kadirli'de doğdu. Muğla Veteriner Müdürü olarak görev yaptığı sırada Ali Göker'in istifasıyla boşalan Muğla Belediye Başkanlığına getirildi. 1982-1983 yılları arasında görev yaptı. 


Seyfi KALAKOĞLU. Muğla'da doğdu. Yarbay rütbesindeyken emekli oldu. Askeri yönetim tarafından 5 Ocak 1983 tarihinden 25 Nisan 1984 tarihine kadar Muğla Belediye Başkanlığına getirildi. 1983-1984 yılları arasındaki Belediye başkanlığı sırasında şehrin temizliği, yolların bakımı ile ilgilendi. 


Orhan ÇAKIR. 1944 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Muğla'da tamamladı. 
Lise ve üniversite eğitimini İzmir'de gerçekleştirdi. 1966 Yılında İzmir İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1965 yılında başladığı siyasi yaşamında sırasıyla CHP İlçe Başkanlığı, İl sekreterliği, İl genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliklerinde bulundu. 1989 Yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı oldu. Başarılı bir dönem geçirmesi 1994 yılındaki seçimlerde tekrar kazanmasını sağladı. 
Muğla'da serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik yapan Orhan Çakır evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Orhan Çakır iki dönem boyunca başarılı çalışmalara imza atmış, kentin daha temiz ve daha yeşil bir kent olması için çaba göstermiştir. 


Yavuz KAYI. 1941 tarihinde Muğla'da doğdu. İlköğrenimini İzmit'te tamamlayan Yavuz Kayı, Muğla Ortaokulu'nda başladığı orta öğrenimini İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra Çorum'da askerlik görevini yerine getirdi. 
Sosyal Sigortalar Kurumunda sigorta müfettişi olarak iş yaşamına başlayan Yavuz Kayı, SSK Denizli teşkilatının kuruluşunda görev aldı. 1976 yılında kurmakla görevlendirildiği Muğla Sosyal Sigortalar Kurumunu 1 Ocak 1977 tarihinde hizmete açtı ve emekli olduğu 1993 yılına kadar aynı kurumda sigorta müdürü olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra 1994-1999 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Muğla Belediye Meclis Üyesi seçildi. 1999'da kısa süre Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 2002 yılında partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam etti. 
Yavuz Kayı'nın iki çocuğu vardır. 


Osman GÜRÜN. 1948 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlkokulu Muğla Atatürk İlkokulu'nda, Ortaokulu İzmir Buca Ortaokulu'nda, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu. 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ayni fakültede uzmanlık eğitimi almaya başladı ve 
1976 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak mezun oldu. 1979 yılına kadar Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalında Baş Asistan olarak çalıştı. 1979-1996 yılları arasında Muğla SSK Hastanesinde çalıştı. 1996 yılında Muğla SSK Hastanesi'nden ayrılarak Muğla Özel Yücelen Hastanesi'nde görev yaptı. 1997 yılında emekli olduktan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Merkez İlçe Başkanlığına başvurarak parti üyesi oldu. 1999'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’ den ikinci kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP?den üçüncü kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 3 dönem Muğla Tabipler Odası Şube Başkanlığı, Muğla Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ege Belediyeler Birliği Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı EGEV İcra Kurulu Üyeliği, Tarihi Kentler Birliği Kurucu ve Encümen Üyeliği, Muğlaspor Kulüp Başkanlığı görevlerini üstlendi. Muğla Karabağlar Yaylası Güzelleştirme 
Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirdi ve halen bu derneğin başkanlığını yürütmektedir. 1977 
yılında meslektaşı Gülsün Gürün ile evlendi ve iki çocuğu oldu. 


Muş 


Zeynel Abidin ÖZMEN (1890-1966). Niğde ileri gelenlerinden ve Ziraat Bankası Memurlarından Güllü Ahmed oğullarından Hasan Efendi ile Şavkıye Hanımın oğludur. Niğde'de doğdu. Niğde Rüşdiyesinde orta, Mercan İdâdisinde lise öğrenimini tamamladı. Ağustos 1911'de Mülkiyeden Pekiyi derecede mezun oldu. Mülkiye son sınıfta iken sınav kazanarak Mâliye Nezâreti Varidat Umum Müdürlüğü 4. Sınıf Kâtipliğine tayin edilip devlet hizmetine girdi. Mezuniyetinden sonra aynı göreve devam etti. Nisan 1912'de Konya Vilâyeti, Eylül 1912'de Niğde Sancağı Maiyet Memurluklarına nakledildi. Ekim 1913'de Konya Vilâyeti hesabına su mühendisliği öğrenimi için Belçika'ya gönderildi. Liege Teknik Üniversitesinde öğrenimde iken 1. Cihan Savaşının başlaması ve Almanların Liege'i de işgal etmeleri üzerine Ocak 1915'de yurda döndü. Nisan 1915'de askere alındı. Yedek subay olarak muhtelif cephelerde savaş sonuna kadar hizmet gördü. Ekim 1918'de terhis edildi. Kasım 1918'de Kangal Kaymakamlığına tayin edildi ise de buraya gidemeden Malkara Kaymakamlığına nakledildi. Nisan 1919'da Bursa Polis Müdürlüğüne getirildi. Bu görevde iken Bursa Evkaf Müdür Vekilliğini, Mudanya Kaymakam Vekilliğini de ifâ etdi. Mudanya Kaymakam Vekilliği sırasında Milli Mücâdeleye fiilen katıldı. Yunan işgal Kuvvetlerinin harekât ve miktarı hakkında Milli Kuvvetler ve T.B.M.M. Hükümeti Genel Kurmay Başkanlığına bilgi vermek, Yunan işgal kuvvetleri aleyhinde ecnebi devletler nezdinde propaganda yapmak gibi çalışmalarının 
Yunanlılarca haber alınması üzerine yakalandı. İzmir'deki Yunan Harb Divânının 31 Ağustos 1921 
günlü Karârı ile 101 yıl hapis cezasına çarptırılarak Atina'ya gönderildi. Üç yıl devam eden bu mahkümiyet devresinde Yunanistan'da "Singro, Egine" Adası Hapishanelerinde ve Gudi Esirler 
Kampında kaldı. Büyük Zaferden sonra başlayan esir mübadelesi sırasında serbest bırakılarak 14 
Şubat 1923'de Yurda döndü. Nisan 1923'de Yalvaç, Eylül 1924'de Birecik, Aralık 1925'de Kilis Kaymakamlıklarına atandı. Ocak 1926'da 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine nakledildi. Mülkiye Müfettişi iken ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak valiliğe yükseltildi. Eylül 1927'de Bitlis (25. 
10. 1927-25. 08. 1929), Mayıs 1929'da Muş (01. 09. 1929-02.02. 1931), Aralık 1931'de Antalya (22. 
02. 1931-17.06. 1933), Nisan 1933'de Bursa (19. 06. 1933-28.04. 1934) Valiliklerine getirildi. Muş Valiliği döneminde şehir hakkında müfettiş olarak hazırlamış olduğu raporlar hükümet tarafından uygulamaya geçirildi. Bursa Valisi iken, dönemin Başvekili İsmet İnönü'nün, Milli Eğitim alanındaki çalışmalarını takdir etmesi üzerine, önce Aydın Mebusu olarak T.B.M.M.'ne girdi. 
1934'de Maârif Vekilliği'ne (Milli Eğitim Bakanlığına) getirildi. 1935'e kadar Maârif Vekili olarak Kabinede bulundu. Maârif Vekilliği sırasında yaptığı hizmetlerden biri, 2750 ve 2772 sayılı Kanunları Meclisten çıkartıp Mülkiye Mektebi'nin S.B.O. olarak Ankara'ya nakledilmesini ve o zamana göre çok geniş imkânlarla, kendisine âid modern bir bina içinde öğretime devam etmesini sağlaması oldu. Temmuz 1935'de Mebuslukdan istifâ etti. Ağustos 1935'de Diyarbakır'da bulunan 1. 
Genel Müfettişliğe atandı. Nisan 1943'de Trakya Genel Müfettişliğine nakledildi. Genel Müfettişliklerin kaldırılması üzerine de Nisan 1948'de Afyon Valiliğine getirildi (21/02/1948 — 07/05/1950). Bu görevden 9 Haziran 1950'de emekliye ayrıldı. Emekli olarak oturmakta olduğu Mudanya'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Esâretten döndükten sonra Mayıs 1923'de evlenmişti. Bir kız, bir erkek evlâdı vardı. “Rahmetli, samimi, gösterişi sevmez, inandığı prensipler için cesurane davranırdı. Atatürk'e yazılı hakaaret'den hüküm giyen ve bu suretde Konya Lisesi öğretmenliğinden kovulan müseccel Komünist Sabahaddin Ali'nin tekrar göreve alınması hususunda üst makamlardan yapılan bütün baskılara mukaavemet etmiş: "Ben Maarif Vekili bulunduğum müddetçe o g o m on is t 'e muallimlik yapdırmam.." diyerek adı geçeni vazifeye almamışdır.” Ali Çankaya 


Mustafa Ferruh YAZICIOĞLU (1886-1941). Kadılardan Çavuşzade Mustafa Kazım Efendi'nin oğludur. İstanbul'da doğdu. Mercan İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Ağustos1910'da Mülkiyeden iyi derecede mezun oldu. Aynı yıl girdiği ihtiyat Zabit Mektebini 1911'de yedek teğmen rütbesiyle bitirdi. 1912'de Balkan Harbine katıldı. Ocak 1913'de tayin edildiği İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirdikten, bir süre de Ereğli Nahiyesi Müdürlüğünde görevlendirildikten sonra Kaymakamlığa terfi etti. Eylül 1914'de Çorlu, Aralık 1916'da Hayrabolu, Nisan 1918'de Kuşadası, Ocak 1923'de Çarşamba, Mayıs 1925'de Salihli kazaları kaymakamlıklarına; Kasım 1927'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine atandı. Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Valiliğe yükseltildi. Mayıs 1929'da Maraş (10.3.1929 - 07. 02. 1930)), Temmuz 1931'de Muş (28. 02. 1931 11. 12. 1932), Eylül 1933'de Şebinkarahisar (05. 01. 1933 01. 06. 1933) valiliklerine getirildi. Aralık 1934'de İstanbul Vilayeti İdare Heyeti Azalığına nakledildi. Bu vazifede iken İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Edirnekapı Şehitliğine defnedildi. 


Mithat SAYLAM (1888-1942). Tavas'da doğdu. Aydın Sancağı Bidayet Hukuk Mahkemesi Başkatiblerinden İzzet Efendi ile Hüriye Hanımın oğludur. Aydın Rüşdiyesinde orta, İzmir İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1909'da Mülkiyeden pekiyi derecede mezun oldu. 
13 Eylül 1909'da tayin edildiği İzmir, 23 Kasım 1911'de nakledildiği Adana Vilayetleri Maiyet 
Memurluklarında stajını bitirip 13 Eylül 1912'de kaymakamlığa terfi etti. Ancak idare mesleğinden ayrılıp Maliye Teşkilatına geçti. 21 Eylül 1913'de İzmir Defterdarlığı Katibzade Mıntıkası Milliye Tahsil Şubesi Tahakkuk Memurluğuna; 21 Temmuz 1914'de İzmir Maliye icra Memurluğuna atandı. 
Bu görevde iki yıl kaldıktan sonra tekrar idare mesleğine geçti. 31 Ağustos 1916'da Seydişehir, 21 
Ağustos 1919'da Sarayköy, 6 Mart 1921'de Simav, 3 Nisan 1922'de Islahiye, 21 Eylül 1922'de 
Kilis, 10 Şubat 1923'de Saideli (Kadınhanı) kazaları kaymakamlıklarına; 20 Eylül 1923'de 3., 27 
Şubat 1927'de 2., 5 Eylül 1927'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine; 9 Ekim 1929'da Elaziz Vali Muavinliğine atandı. Ehliyet ve başarıları göz önüne alınarak valiliğe yükseltildi. 24 Mart 1931'de 
Van, 23 Aralık 1932'de Muş, 4 Aralık 1934'de Kırşehir, 5 Haziran 1939'da Ordu Valiliklerine; 30 
Temmuz 1940'da 1., Genel Müfettişlik Baş Müşavirliğine getirildi. Son görevinde iken 28 Kasım 1942'de tedavi edilmekde olduğu Ankara Nümüne Hastahanesinde beyin kanamasından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. Evli olup bir kızı vardı. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Sığır vebası takibatında gösterdiği idari faaliyetine binaen 1931'de takdirname aldı. Kanun hilafına adam hapsetmekten tahkikat geçirmiş; Devlet Şurası Mülkiye Dairesince, mürur-ı zaman dolayısıyla amme davasının ortadan kalkmış olduğuna karar verilmiştir. Bedri ve Ali Fahri adlı şahısları bir müsamere esnasında halkevinden çıkarılması için emir vermekten tahkikat geçirmiş; Devlet Şurası Mülkiye Dairesi 06.07.1936'da men-i muhakeme kararı vermiştir. Beş yıla yakın hizmet verdiği Kırşehir'de milli eğitim, bayındırlık, ekonomik kalkınma alanlarında pek çok sayıda eser bırakmıştır. Asri Cezaevi, yeni Orta okul, Özel İdare binaları ile Bayındırlık Müdirliği Ta'mir Atölyesi, Vali Konağı, Meteoroloji Binası, İnönü İlkokulu, Çuğun, Gollü, Karakaya ve Topaklı Jandarma Karakol binaları; Mucur ve Kaman İlçeleri Çarşı planlaması, Kırşehir'in ilk elektrik tesisâtı hizmetleri arasında hemen sayılabilen eserleridir. Basılmış kitapları şunlardır. 
Islahat Önünde Düşüncem. Bursa, Matbaa-i Vilayet; 1925. Benim Köy Kanunum. Kırşehir, Kırşehir Basımevi. 1937. Köylüler Arasında. Kırşehir. Kırşehir Basımevi, 1937. 


Ahmet Niyazi MERGEN (1887-1959). Serez/Yunanistan'da doğdu. Serez ileri gelenlerinden Hacı Mehmed Efendi ile Ayşe Hanımın oğludur. Serez Rüşdiyesinde orta, Mercan İdadisinde pekiyi derecede lise öğrenimini tamamladı. 28 Aralık 1911'de Serez İdadisi Riyaziye Muallimliğine tayin 
edilerek devlet hizmetine girdi. Balkan Harbinde Serez'in de kaybedilmesi üzerine İstanbul'a gelip 6 


Ekim 1913'de Milliye Nezareti Umumi Evrak Kalemi 4. Sınıf Katipliğine nakledildi. Bu görevde kısa bir süre kaldıktan sonra idare mesleğine geçti. 19 Kasım 1913'de tayin edildiği Müstecib Nahiyesi Müdürlüğünde stajını bitirip 22 Şubat 1916'da kaymakamlığa terfi etti. 26 Mart 1916'da 
Ladik, 5 Aralık 1917'de Tirebolu, 17 Haziran 1920'de Maçka, 3 Şubat 1921'de 2. defa Ladik, 12 
Haziran 1924'de Çermik, 15 Haziran 1925'de Zara, 17 Eylül 1926'da Gercüş, 14 Ekim 1926'da Keskin Kazaları Kaymakamlıklarına; 8. Ocak 1927'de 3., 12 Kasım 1929'da 2. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine; 15 Ekim 1934'de merkezi Diyarbakır'da olan 1. Umumi Müfettişlik Asayiş Müdürlüğüne getirildi. Bu görevde iken valiliğe yükseltildi. 30 Haziran 1935'de Muş, 30 Temmuz 1937'de Edirne (02.07.1937 - 02.05.1939), 15 Haziran 1939'da Gümüşhane, 21 Aralık 1940'da Ağrı (21.12.1940 — 03.07.1944), 17 Temmuz 1944'de Niğde, 30 Kasım 1947'de Çorum Valiliklerine atandı. Çorum Valiliğinden 16 Temmuz 1949'da Emekli Sandığı Kanunu'nun 39/B maddesi gereğince emekliye sevk edildi. Bundan sonra bir süre yol inşaat müteahhitliği ve taşeronluğu yaptı. 
İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Aliye Hanım'la evli olup iki kız, bir erkek evlat babası idi. 
At sporuna ve at beslemeye büyük merakı vardı. 


Tevfik Sırrı GÜR (1892-1959). İstanbul'da doğdu. Devrinin tanınmış bilginlerinden ve darülfünün müderrislerinden, Maarif Meclisi Reislerinden Süleyman Sırri Efendi ile Nesime Hanımın oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde orta, İstanbul İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Mülkiyeyi 1911'de bitirdikten sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. 12 Ocak 1912'de İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğuna ve ek görev olarak da Kabataş Sultanisi Tarih 
Muallim Vekilliğine tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 14 Haziran 1912'de Üsküdar Sancağı, 1 
Kasım 1913'de Edirne Vilayeti Maiyet Memurluklarına; 23 Kasım 1913'de Şahin (Edirne), 8 
Temmuz 1914'de Pınarlı Nahiyeleri Müdürlüklerine nakledildi. Pınarlı Nahiye Müdürlüğünden kaymakamlığa terfi etti. 25 Eylül 1914'de Babaeski Kazası Kaymakamlığına atandı. Burada iken askere alındı. Yedek subay olarak 1. Dünya Savaşı süresince çeşitli birliklerde bulundu. Mayıs 1920'de terhis edildi. 10 Temmuz 1920'de Hayrabolu Kaymakamlığına getirildi. Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine Anadolu'ya geçerek Milli Hükümet emrine girdi. 2 Şubat 1921'de T.B.M.M. Hükümeti Dahiliye Vekaletince 3. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 24 Eylül 1921'de Keskin Kaymakamlığına tayin edildi. Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Keskin Kaymakamlığından mutasarrıflığa yükseltildi. 8 Kasım 1922'de Kırklareli Mutasarrıflığına getirildi. 
Bu görevde iken bir süre de Edirne Belediye Reisliği yaptı. 29 Mayıs 1928'de 2. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 1 Aralık 1931'de İçel (Mersin), 28 Şubat 1933'de Elaziz (18.02.1933 — 23.06.1937), 
13 Temmuz 1937'de Muş, 11 Haziran 1943'de ikinci defa İçel, 1 Kasım 1947'de Kastamonu 
Valiliklerine yükseltildi. Kastamonu valiliğinden 14 Haziran 1950'de emekliye sevk edildi. Muş Valiliği döneminde, şehir imar bakımından birçok gelişmeye şahit oldu. Vali Gür, bilhassa okullaşmaya önem vererek vilayette mevcut ilk ve ortaokulların daha iyi bir kapasiteyle hizmet vermesini sağlamıştı. Kastamonu Valiliği döneminde ise, şehirdeki geniş ve çok verimli imar çalışmalarından son derece memnun kalan Kastamonulular, vakitsiz yapılan emeklilik işini bir nevi protesto etmek amacıyla, o zamanki Belediye Reisini kendi isteği ile istifa ettirdiler ve Kastamonu Belediye Reisliğine Tevfik Sırrı Gür'ü getirdiler. Ekim 1952'de Belediye Reisliğinden istifa ederek ayrıldı. Türkiye'de ilk defa beton biriket atölyesini kurup işletmeye başladı. Bu işle uğraştığı sırada ansızın geçirdiği bir kalp krizi sonunda Ankara'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 26 yaşında iken Mukaddes Hanım'la evlenmişti. İki kız evlat babası bulunuyordu. Fransızca, Almanca bildiği sicilinde yazılıdır. Tezyini resim yapmaya, bina projeleri çizmeye büyük merakı vardı. Elaziz, Muş, Mersin, Kastamonu şehirlerinin fahri hemşehrilik payelerini haizdi. 


1940 yılı Kasımında, 1930, 1932, 1933 yıllarında çıkarılan kararnameler ile idare amirleri (vali- 
kaymakam) uhdesine verilmiş olan belediye reisliği vazifelerinin halen idare amirleri sorumluluğuna bırakılmasını gerektiren lüzum ve zaruret kalmamış olduğundan, adı geçen vilayet ve kazalar belediye reisliklerinin vali ve kaymakamlar uhdesinden kaldırılmasına karar verilmiştir. 
Muş ve Sürt belediye reislikleri görevleri ile Lice, Ergani, Silvan, Malazgirt, Gercüş, Midyat, Nusaybin, Dirik, Viranşehir Suruç kazaları belediye reisliği görevleri idare amirleri sorumluluğundan alındı. 


Kâmil KOTAN (1886-1952). Muş'ta doğdu. Babasının adı Sincar, Annesinin ise Yadigâr'dır. Muş Evkâf Komisyonu Başkanı, Muş Ziraat Bankası Muavin Vekili, Muş Ziraat Bankası Sandık Reisi, Himayei Etfal Cemiyeti Başkanı, Muş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı, Muş Halkevi Başkanı (1934-1943), Muş Umumi Meclis ve Daimi Encümen Üyesi, Muş Belediye Başkanı, Muş Tayyare 
Cemiyeti Üyesi, Millet Mektepleri Tedrisat Meclisi Azası görevlerini yürüttü. 8 Mart 1943 - 14 
Haziran 1946 tarihleri arasındaki VII. Dönem Muş Milletvekilliğine seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır. Kâmil Kotan'ın meclis kayıtlarına geçen herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. 


Zeki DEDE (1889-1969). Muş'ta doğdu. Babası Reşit Efendi annesi Asiye Hanımdır. İdadi mezunudur. Ticaret ve Ziraatle meşgul oldu. Kuvâ-yı Milliye Üyesi idi. 1946-1950 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. CHP'den XI. Dönem Muş Milletvekili seçildi. Evli idi. 


Abdulhadi ÖZDEMİR. 1951-1953 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. Eski CHP üyesi Abdulhadi Özdemir 14 Ocak teşkilatında kayıtlı 1500 kişi ile DP'ye katılmıştı. 1954 tarihinde Belediye hukuk işleri müdürü Hadi Özdemir vekil olarak seçilmiş, Belediye Başkan Vekilliği yapmıştı. Döneminde, yoğun bir çalışma sonucunda harap bir şekilde bulunan şehir kütüphanesini muntazam bir hale sokmuş ve kütüphaneye bir de memur görevlendirerek kütüphane halkın istifadesine sunulmuştur. Özdemir, DP İl İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bakkal dükkanı işletmekteydi. 


Mehmet Şefik ÇAĞLAYAN (1921-1997). Muş'ta doğdu. Babası Musa Efendi annesi Zülfi Hanımdır. Orman Fakültesi mezunudur. Az düzey Fransızca bilmekteydi. Daday Devlet Orman İşletmesi Mühendisi, Devlet Orman İşletmeleri Merkez Müdürlüğü 4. Şube Mühendisi ve Şefi, Umüm Müdürlük Orman Müfettişi olarak görevlerde bulundu. 1954-1956 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. DP?'den X. Dönem Muş Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Sait MUTLU (1913-1987). Muş'ta doğdu. Babası Mehmet Sıtkı Efendi annesi Cihan Hanımdır. 
Maliye Okulu mezunudur. Gaziantep, Muş, Bolu, Diyarbakır, Bitlis, Urfa, Elazığ, Erzincan ve Sakarya Hususi Muhasebe Müdürü, İller Bankası Genel Müdürlüğü Muhasebe Şefi olarak görevlerde bulundu. 1956-1957 ve 1983-1984 yılları arasında iki dönem Muş Belediye Başkanlığı yaptı. I. (XII) Dönem Muş Milletvekili seçildi. Evli olup bir çocuk babası idi. 


Nimet AĞAOĞLU (1922-1978). Muş'ta doğdu. Babası Mehmet Sait Efendi annesi Fikriye Hanımdır. Lise mezunu idi. Çiftçilikle meşgul oldu. 1957-1960 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. I. (XIV) Dönem Muş Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. 


Hadi TOPLU (1923-2004). Baba adı Abdulkadir, anne adı Mihrinaz. Hukuk Fakültesi mezunu idi. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Vergi Memuru, Şefi, Ergani Maden İşletmesi Personel Memuru, Adliye Vekâleti Alım Satım Komisyonu Kâtibi, Levazım Hesap Memuru, Daire Müdürü, Levazım Kalem Şefi ve Ayniyat Muhasibi, Matbaacı, Gazeteci, Şark-Telgraf Gazetesi Sahibi, Yazı İşleri Müdürü ve Başyazarı olarak çalıştı. Abdülhadi Toplu, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra Kurucu Meclis Muş İli Temsilciliği yaptı (06.01.1961 — 25.10.1961). 1961-1962 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Bekârdı. Kitapları şunlardır. Türk Milliyetçiliği ve Karşı İdeolojiler (1972, 1976, 2018), Anayasada Milliyetçilik Mücadelesi 27 Mayıs ve Kurucu Meclis'in Perde Arkası (1976), SHP Raporu Üzerine Kürt Sorununa Dair Tenkitlerim (1992), Tarih İçinde Anadolu Sakinleri ve İsyanlar-Ayaklanmalar (1996). 


Sırrı AŞAR. CHP'den seçilerek 1962-1973 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 


Necati KALSIN. 1973-1980 ve 1984-1989 yılları arasında iki dönem Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 2013'te, Hacı Şeref Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Gökhan AYDINER. 1941 yılında Adana'da doğdu. Babası Alaaddin Efendi, annesi ise Ayşe Hanımdır. 1959 yılında Ankara Atatürk Lisesinden, 1963 yılında da Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetini takiben tayin edildiği Zonguldak Maiyet Memurluğu sırasında Durağan, Kurucaşile, Ayancık Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Bilahare 42. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra 1966 yılında Tatvan Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Tatvan, Şenkaya, Şebinkarahisar, Kuyucak Kaymakamlıklarında bulundu. 1976 yılında Mülkiye Müfettişliğine getirildi. 1980 yılında Mülkiye Müfettişliğinden Muş Valiliğine atanmasını takiben, sırasıyla; Muş (1980-1985), Bolu (1985-1991), Erzurum (1991-1992), İçel (1993-1996), Sakarya (1996-1997) ve Hatay (15.11.1997 - 11.10.1999) Valiliklerinde bulundu. Muş valiliği sırasında belediye başkanlığına da vekalet etti (1981-1983). 11 Ekim 1999 yılında Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine getirilen Aydıner, 31 Ocak 2003 tarihinde de Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı. En son Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Kadir TURAN. Eski Töb - Der başkanı, sol kökenli, bir aşiret reisinin oğlu olan Turan, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında Özal döneminde ANAP'tan, daha sonra Refah Partisinden olmak üzere iki dönem Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 


Necmettin GÖÇMEN. 1999'da kısa süre Muş Belediye Başkanlığı yaptı. Muş İli Tarımsal Kırsal Kalkındırma Turizm Derneği ve Bağcılar Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. 


Şerafettin YATÇI. 1955'te Muş'ta doğdu. 1999-2004 yılları arasında MHP'den seçilerek Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 2019”da, Cumhur İttifakı nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Belediye Başkan Adaylığından geri çekilen Şerafettin Yatçı, bağımsız aday olarak İl Seçim Kuruluna gerekli müracaatları yaptı ve bağımsız aday oldu 


Necmettin DEDE. 1940 yılında Muş? un Kale Mahallesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Muş? 
da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesini bitirerek ardından Pedagoji Uzmanlığı Eğitimini tamamladı. 1967 yılında Komiser Muavini olarak Emniyet Teşkilatına intisap etti. 30 yıl severek hizmet verdiği Emniyet 


Teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdür Muavinliğine atanan Dede, 1980 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde şube müdürlükleri, Ankara Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini yaptıktan sonra Ankara'da 4 yıl “Derece üstü Emniyet Müdürü” olarak görev yaptı. 1987 yılında görevinden ayrılarak Ankara'dan DYP Milletvekili adayı olan Dede, 1995 yılı seçimlerinde DYP'den Muş Milletvekili seçildi. Dede, DYP Genel Kurul Üyeliği, Milli Savunma Kurulu üyeliği, İçişleri Kurulu Üyeliği, KİT kurulu üyeliği, Hudutlar Anlaşması Komisyonu Üyeliği, Kalkınma Bankası Meclis Alt Komisyon Başkanlığı, İller Bankası Alt 
Komisyon Başkanlığı, Ziraat Bankası Alt Komisyon Başkanlığı görevlerini ifa etti. 3 Kasım 2003 
seçimlerinde tekrar Milletvekili Adayı olan Dede, milletvekili seçilemedi. Necmettin Dede, 2004 
Yerel seçimlerinde Ak Parti” den Muş Belediye Başkanı seçildi. Modernleşme, alt yapı, su, parklar, temizlik, yeşillendirme, asfaltlama ve kaldırım düzenleme vb. hizmetlerde bulundu. 


Feyat ASYA. 1970'de Muş'ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu. 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde 
laborant olarak göreve başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü'nde memur olarak devam etti. 2005 
yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. Asya'nın sivil toplum çalışmaları Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013), Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011), Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013), Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013), Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013), Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013), Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013), Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013), Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013), 2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonunda görev yaptı. 2007, 2010 Yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu. 
2013 yılında Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde 
bulundu. Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği esnasında ve sonrasında yerel yönetimler, modem belediyecilik çalışmaları, çevre ve şehircilik, toplumsal barış ve şehir kültürü alanlarında okumalar, çalışmalar yaptı. 2019 Yerel Seçimleri, AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı oldu. Haziran 2008'de TÜBİTAK' ın düzenlediği “Stratejik Yönetim" konulu çalışmaya; Mart 2009'da “Sendikal Mücadele ve Kamuoyu” konulu çalışmalara; Nisan 2012'de DİB Denizli Eğitim Merkezinde “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Eğitimi” ; Ağustos 2008 DİB Kastamonu Eğitim Merkezinde Yönetim Bilimi alanında çalışmalara katıldı. 2019 Yerel Seçimleri, AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. Evli olup dört çocuk babasıdır. 


Nevşehir 


İzzet EFENDİ. 1918 — 1925 yılları arasında Niğde'nin ilçesi olan Nevşehir'in Belediye Başkanlığını yaptı. 


Mazlumzade İBRAHİM. 1925 — 1926 yılları arasında Niğde'nin ilçesi olan Nevşehir'in Belediye Başkanlığını yaptı. Mazlumzade sülalesi, Türkiye'nin her tarafına yayılmış ve geçmişte içinden ünlü şahsiyetler çıkmış köklü bir sülaledir. 


Tatarzade İsmail SEFA. 1926 — 1936 yılları arasında Niğde'nin ilçesi olan Nevşehir'in Belediye Başkanlığını yaptı. Tatarzade sülalesi, Türkiye'nin her tarafına yayılmış ve geçmişte içinden ünlü şahsiyetler çıkmış köklü bir sülaledir. 


Ahmet Şükrü SÜER (1900-1952). Nevşehir”de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Ayşe'dir. İdadi mezunudur. 1924 ile 1929 yılları arasında Nevşehir Zabıt Kâtipliği görevinde bulundu. Aynı zamanda 1927'den 1929'a kadar geçen zamanda Nevşehir'de noterlik yaptı. 1927'de Nevşehir'de müstakilen ihdas edilen Noter Muavinliğine Adalet Bakanlığı'nın emirleriyle tayin edildi. Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildiğinden 13.4.1936'da Noterlikten istifa edip Belediye Başkanlığı vazifesine başladı.1936 — 1946 yılları arasında Niğde'nin ilçesi olan Nevşehir'in Belediye Başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Nevşehir İlçesi CHP İdare Kurulu Başkanlığını da sonuna kadar birlikte yaptı. 1946 seçimlerinde CHP listesinden Niğde Milletvekili seçildi. 1946/1950 döneminde CHP Niğde milletvekili olarak parlamentoda görev aldı. 12 Ağustos 1946 tarihinde TBMM Sayıştay Komisyonu üyeliğine seçildi. 11 Kasım 1946 ve 5 Kasım 1947 tarihlerinde aynı üyeliğe tekrar 
seçildi. Görevi 1950 seçimlerine kadar devam etti. Nevşehir belediyesi 1867 yılında kuruldu. 1936 
yılnda Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Şükrü Süer, bugün belediye binası olarak kullanılan binanın 1940 yılında yapılmasını sağlayan belediye başkanıdır. Ahmet Şükrü Süer'in 
1942 yılında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile birlikte Nevşehir'e gelen Ziraat Bakanına bölge üzüm 
üreticilerinin sorunları ve çözüm yolları konusunda bir rapor sunarak bugünkü TASKOBİRLİK”'in temellerinin atılmasını sağladığı da bilinmektedir. Ahmet Şükrü Süer, Nevşehir'in ilk imar planını yüksek mimar Doç. Eyüp Kömürcüoğlu'na hazırlattı. Evli ve dört çocuk babası idi. Nevşehir'de Pazar yeri adıyla bilinen mahalde Piri-zâde Hacı Ali Bey bir cami inşa etmiştir. Cami bugünkü belediye caddesiyle Tahmis caddesinin kesiştiği yerdeydi. 1940 yılında yeri satılarak yıkılmış, yerine işhanı yapılmıştır. 


Orhan EREN. 1946 — 1950 yılları arasında Niğde'nin ilçesi olan Nevşehir'in Belediye Başkanlığını yaptı. 


Avni PARMAKSIZ. 14 Mayıs 1950 tarihinde iktidara gelen Demokrat Parti'nin ilk yıllarında Niğde vilayetine bağlı bir kaza olan Nevşehir'in bu dönemdeki ilk belediye başkanı 1950 yılında yapılan yerel seçimle başkanlığa gelen Avni Parmaksız oldu. 1950 — 1951 yılları arasında Nevşehir'in Belediye Başkanlığını yaptı. 


Azmi DURUKANLI. 1951 yılında yapılan ara seçimler il birlikte Niğde'nin ilçesi olan Nevşehir'in Belediye Başkanı Azmi Durukanlı oldu. 1951 — 1955 yılları arasında görev yaptı. 


Ahmet Kemal DEDEOĞLU. 13 Kasım 1955 yerel seçimlerinde Demokrat Parti adayı Avukat Ahmet Kemal Dedeoğlu Nevşehir vilayetinin seçilen ilk Belediye Başkanı oldu. 1955 — 1960 yılları arasında görev yaptı. “Demokrat Nevşehir? gazetesi, 14 Ağustos 1954 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Yazı işleri müdürü ise Ahmet Kemal Dedeoğlu”dur. 


Rafet YILDIRIM. 1960 — 1962 yılları arasında Nevşehir Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 
Askeri Vali Yıldırım, Mustafa Güzelgöz'ü geçici olarak Nevşehir Belediye başkanlığına getirdi. 


Esat KIRATLIOĞLU. 1930 yılında Nevşehir'de doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Hatice'dir. 
Avusturya'da Graz Üniversitesi Jeoloji Fakültesi'ni bitirdi, doktorasını yaptı. İller Bankası genel müdürlüğüne atandı. Devlet Demiryolları (TCDD) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. 1963 — 1967 yılları arasında görevde bulundu. AP'den Nevşehir milletvekili olarak (1969-1973 ve 1977-1980) TBMM'ye girdi. Demirel hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı (1979-1980). 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle milletvekilliği ve bakanlığı son buldu. Siyasal yasakların kalkmasından sonra kurulan DYP içinde yer aldı. 1987 ve 
1991 genel seçimlerinde DYP'den tekrar Nevşehir milletvekili seçildi. Almanca, İngilizce bilen 
Kıratlıoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Ali BABAOĞLU (1930 — 2016). Nevşehir?de doğdu. Baba adı Durmuş, anne adı Ayşe'dir. İlkokul mezunudur. Serbest ticaretle uğraştı. Nevşehir Merkez Ziraat Odası Başkanı ve İl Temsilcisi, Esnaf Kefalet Kooperatifi 2. Başkanı, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı, Nevşehir İmam Hatip Okulu Yaptırma Demeği Başkanı oldu. Çeşitli kooperatiflerde yöneticilik görevinde bulunarak, serbest ticaretle ilgilendi. 1967 — 1968 yılları arasında Nevşehir Belediye başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ANAP'tan 17 ve 18. Dönem milletvekilliği yapan Ali Babaoğlu, 21 Ocak 2016 günü Nevşehir'de tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. 
Babaoğlu'nun cenazesi, ertesi gün Nevşehir Kurşunlu Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından, Nevşehir Kaldırım Mezarlığında toprağa verildi. Evli ve dört çocuk babasıydı. 


Mustafa PARMAKSIZ. 1968-1973 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 
Nevşehir'in ilk kulübü olan Nevşehir Gençlik Kulübü 1942 yılında Mustafa Parmaksız başkanlığında kuruldu. 1958'de, Öğretmenler Derneği Başkanlığı yaptı.1970'te, Nevşehir 
Milletvekili Esat Kıratlıoğlu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'den doğma 1339 
doğumlu Nevşehir Yenimahalle 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı hakkında kanun teklifi kabul edildi. 


Seyit BİLGE (1942-2014). Nevşehir'de doğdu. Yüksek Okul mezunudur. 1973 — 1980 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali Fevzi ALALOĞLU (1927-2012). Eğirdir'de doğdu. 1949 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Isparta Maiyet Memurluğu, Hacıbektaş, Bucak, Yıldızeli kaymakamlıkları, Mülkiye Başmüfettişliği ve 1979-1980 yılları arasında Nevşehir Valiliği yaptı. 
Nevşehir valiliği sırasında belediye başkanlığına da vekalet etti. Merkez Valisi iken 1982 yılında emekli oldu. İzmir'de vefat etti. 


Ahmet BAŞSOY. Orman İdaresi Katibi iken vefat eden Şaban Efendi ile Hikmet Hanımın oğludur. 
1932'de Kayseri'de doğdu. 1952'de Kayseri Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.F.'nden mezuniyetini 


takiben, 23.7.1956'da tayin edildiği Kayseri Maiyet Memurluğunda; Pınarbaşı, Yeşilhisar, Gölbaşı kaymakam vekilliklerinde; Talas Bucak Müdürlüğünde görevlendirilip staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra, 27.2.1959'da Kahta Kaymakamlığına atandı. 
4.1.1960'da silah altına alındı; 30.6.1961'de yedek motorlu topçu teğmeni rütbesiyle terhis edildi. 
1.7.1961'de Tonya, 17.9.1963'de Şereflikoçhisar Kaymakamlıklarına; 30.11.1966'da da Mülkiye Müfettişliğine getirildi. Kars Valiliği 1975-1977, Sinop Valiliği 1978 — 1979, Nevşehir Valiliği 04.11.1980-22.08.1983, Balıkesir Valiliği 15.08.1983-04.06.1985 tarihleri arasındadır. Daha sonra merkez valisi olarak görevlendirildi. Nevşehir Valiliği sırasında belediye başkanlığı görevinde de bulundu. 1969'da öğretmen Asuman (Korkmaz) Hanım ile evlendi. Mülkiyeliler Birliği üyesidir. 


Muzaffer YÜZGEÇ. 1933'te doğdu. 1957'de Mülkiyeden mezun oldu. 1959-1960 yılları arasında Sivrice Kaymakamlığı, 1961-1963 yılları arasında Hafik Kaymakamlığı, 1960-1963 yılları arasında Samsat, 1965-1966 yılları arasında Arhavi Kaymakamlığı, 1970-1971 yılları arasında Elmadağ Kaymakamlığı, 1971-1976 yılları arasında Kızılcahamam Kaymakamlığı, 1981-1983 yılları arasında Sinop Valiliği, 1983-1984 yılları arasında Nevşehir Valiliği ve belediye başkanlığı yaptı. 


Yahya YILMAZ (1935-2021). 1984 yılında yapılan seçimlerde Anavatan Partisi'nden Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Yahya Yılmaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Nevşehir Taşlıbel mezarlığında kaldırıldı. 


Necdet ERSAN. 1989 — 1990 yılları arasında DYP'den Nevşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 1990 
Yılında Ankara'da düzenlenen Belediyeler Birliği toplantısına katıldı ve dönüşte Polatlı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 1986-88 Yıllarında Baro Başkanlığı da yapan Necdet Ersan'ın kabri Kaldırım Mezarlığına defnedildi. 


Seyit Mehmet AKBAY (1953-2006). Nevşehir'de doğdu. Seyit Mehmet Akbay, Fersan Elk.San.Tic. Ltd. Şti'de Serbest Müşavir Mühendis olarak çalıştı. 1990 — 1994 yılları arasında DYP'den Nevşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 1993'te, Refah Partisi'ne katıldı. Belediyenin gelirleri kira bedelleri, Şehirpalas Oteli vee gayrımenkullerden oluşmaktaydı. 413 işçi istihdam etmekteydi. Gerçekleşen projeler belediye ekmek fabrikası, bazı park ve bahçeler, asfalt şantiyesi idi. 


Yalçın DEMİR. 1994 — 2004 yılları arasında RP ve FP'den Nevşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 
Yalçın Demir, AKP'nin kuruluşundan sonra FP'den istifa ederek, AKP'ye geçen ilk belediye başkanı oldu. AKP'nin kendisini yerel seçimlerde belediye başkan adayı göstermemesi üzerine partisinden istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Yalçın Demir, bağımsız aday oldu. 


Hasan ÜNVER. 1963 tarihinde Ulukışla'da doğdu. Orta öğretimine Ulukışla”da başlayıp, Niğde İmam Hatip Lisesi”nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini de başarı ile tamamladı. Devletin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Sayılı basın-yayın kuruluşlarında idarecilik dâhil birçok görevlerde bulundu. 1996 yılında Nevşehir'de bir özel televizyon kanalı müdürü görevini yürütmekte iken “Nevşehir'e Organize Sanayi ve Damat İbrahim Paşa Üniversitesi'nin açılması konusunda” bir kampanya başlattı. Kampanyaya duyarlı Nevşehir halkı oldukça yoğun bir ilgi gösterdi ve 50 bin imza ile katılım sağladı. Hasan Ünver, bu konuda ilk adımlardan birinin atılmasına öncülük etti. Nevşehir'de haber ve reklâm ajansı kurdu. Çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşuna üye oldu. Nevşehir'de AK Parti'nin kuruluşunda öncülük etti ve AK Parti Kurucu İl 


Başkanlığı görevini sürdürdü. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve Nevşehir Belediye Başkanlığı'na çok yüksek bir oy oranı ile seçildi. 2004 — 2018 yılları arasında görev yaptı. Hasan Ünver'in “Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Eserleri ve Ölümü” adlı yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. 


Atilla SEÇEN. Hasan Ünver'le birlikte 3 dönem belediye başkan yardımcılığını yürüten Atilla Seçen, aynı zamanda belediye meclis üyesi olan tek başkan yardımcısı idi. 1967 doğumlu olan Seçen, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans mezunudur. Nevşehir Üniversitesinde Tarih alanında yüksek lisans eğitimine devam etti. Belediyede göreve başladığı 2004 yılında bütün ticari işlerini kapattı. 2018-2019 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 
Seçen'in 3 çocuğu var. 


Rasim ARI. 1975 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulunun ardından, 1993 ila 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesinde eğitim gördü. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu ve Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başladı ve 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir milletvekilliği için adaylığını koydu. 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi ve bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak devam etti. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bakanlık 
müşavirliği görevine atanan Arı, 2015 yılında Spor Hizmetleri Dairesi başkanlığına atandı. 2018 
yılında bu görevinden ayrılarak Nevşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu. 24 Kasım 2018'de Ak Parti Nevşehir belediye başkanı adayı ilan edildi ve 31 Mart 2019 seçimlerinde başkan seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti. Bir yıl sonra, 18 Ocak 2022'de üyesi olduğu AK Parti'den istifa etti. 


Mehmet SAVRAN. 1974 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1992 yılında başladığı lisans eğitimini 1998 yılında bitirmesinin ardından Kırşehir ve Kastamonu'da hekim olarak görev yaptı. 
İhtisasını 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında yaptı. Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görevini aldı. 2012 Mayıs ayından günümüze kadar Nevşehir'de özel bir hastanede çalıştı. Savran, aktif siyasi hayatına ise, 2018 yılında AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak başladı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İl Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. 2021'de Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı. Evli ve bir çocuk babası olan Op. Dr. Mehmet Savran aynı zamanda ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. 


Niğde 


Halit HAMİ. Hacı Şerif Efendi ve Hacı Hazım soyundan gelmektedir. Hüsnü Efendi ile Huriye Hanımın birinci çocuklarıdır. Bor kasabası Mekteb-i İbtidai ve mülkiyesinden mezun olan Halit Bey bir süre de Konya İdadisine devam etti. Telgrafçılık tahsili alan Halit Bey 1899 senesinde Ermenek Nüfus Kâtibi olarak memurluk görevine başladı. Devlet kademesinde çeşitli görevler yaptı. Bor Hükümet Konağı İnşaat Katipliği, Belediye Katipliği, Tabrirat katipliği, Bozkır ilçesi Maliye Tahsil Müfettişliği, Ereğli ilçesi Tahsil Müfettişliği, Bor Varidat memurluğu, Eğridir ilçesi 


Mal Müdürlüğü, Beyşehir İlçesi Mal Müdürlüğü, Antalya ili Vergi Memurluğu, İstanbul İstinye ilçesi Mal Müdürlüğü,İstanbul Şile Mal Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı 2. Şube Teknik Memurluğu, İstanbul Hasköy İlçesi Maliye Tahakkuk 1. Memurluğu, Karaman Mal Müdürlüğü yaptı. Niğde ve Bor Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1915 yılı sonlarında terfian Aksaray Kaymakamlığına atandı. Ardından Karaman Belediye Başkanı olduysa da istifa ederek ayrılıp ticaretle uğraştı. 1923 senesinde mebusluğu, diğer seçimlerinde de adaylığı Mustafa Kemal Atatürk tarafından onaylanmış ve 1950 yılına kadar aralıksız I., HI., IV., V., VI., VİL.ve VII. dönem CHP Niğde milletvekili seçilmiştir. Sivas Kongresi'ne Niğde'den Muhiddin Efendizade Mustafa Bey ve 
Bor'dan Halit Mengi katılmıştır. Milli Mücadele'nin başında aktif rol oynamış ve Bor'un 1923 
yılından 1950 senesine kadar siyasi hayatına hakim olmuş bir insandı. Niğde eşrafından İzzet Efendinin kızı Ulfiye Hanım'la evlenmiştir. Ulfiye Hanım'ın vefatından sonra 2. evliliğini 1950 - 
1954 yılları arasında Demokrat Parti Tekirdağ milletvekilliği yapmış Şevket Mocan'ın kardeşi, 
Yirmi sekizzade Mehmed Said Paşa'nın ahfadından Fethi Ahmet Paşa'nın torunu Pakize Mocan'la yapmıştır. Yedi çocukları vardı. 


Rasih ÖZBEK. Milli Mücadele döneminde Niğde'nin öncü isimlerinden olan Rasih Özbek Osmanlı döneminin belediye reisi olmasına rağmen kurtuluş mücadelesine katılmış, hatta Vahdettin'e çektiği telgrafta Mustafa Kemal'i desteklediklerini bildirmiştir. Aynı dönemde Niğde ili Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı da yapmıştır. Sivas Kongresi delege seçimi, Pozantı cephesine gönüllü ve gıda gibi destek sağlama, çaba ve çalışmalarında öncü olmuştur. 1943-1944 yılları arasında ikinci kez Niğde belediye başkanlığı görevinde bulundu. 


Müfit SIRALI. Niğde Belediye Başkanlığı döneminde Yeni Çarşıyı yapmakla şehrin iş hayatını modem bir imkana kavuşturmuştu. 


Hüseyin ÜLKÜ (1894-1986). Niğde'de doğdu. Babası Mehmet Efendi annesi Rukiye Hanımdır. 
Askeri Tıbbiyeden mezun oldu. Fransızca bilmekteydi. Haydarpaşa Askeri Hastanesi Tabibi, 9. 
Kolordu Kars Menzil Hastanesi Tabibi, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Tabibi, Niğde 11. Fırka Hastanesi Tabibi, Konya Ereğlisi Askeri Hastanesi Tabibi, Niğde, Konya Ereğlisi Belediye Tabibi, Serbest Doktor, 1932-1940 yılları arasında Niğde Belediye Başkanı, Niğde Genel Meclis Üyesi olarak görev yaptı. DP'den VI. Dönem (Ara Seçim) Kırşehir, IX. Dönem Niğde Milletvekili seçildi. 
İstiklâl Madalyası sahibi idi. Evli olup üç çocuk babasıydı. 


Ahmet ÖZTEKİN. Yüksek Muallim Mektebi mezunu olup 25 seneyi aşkın zamandan beri muhtelif orta mekteplerde, sanat mekteplerinde muallimlik ve Heybeliada Orta Mektep Müdürlüğü ile Beşiktaş Orta Mektep Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1940-1943 yılları arasında Niğde Belediye Başkanlığı yaptı. 


Lütfü SOYLU. Rasih Özbek'in ölümü dolayısıyla vekâleten Belediye Reislik görevi Behçet Ertan tarafından yürütülmüştür. Niğde Belediye Meclisinin düzenlediği belediye toplantısında seçim yapılmış ve Lütfi Soylu ittifakla Belediye Reisliğine seçilmiştir. Lütfi Soylu 1905 yılında doğmuştur. Rüştiyeden mezun olduktan askerlik hizmetini İstanbul'da tamamlamıştır. 1927 yılında Niğde Belediyesinde memuriyete başlar. Belediyede gösterdiği üstün çalışmalar üzerine dönemin Kayseri Valisi Şefik Soyer Lütfü Bey'e yanında defterdarlıkta başkâtiplik görevi verir. 1944 yılında ise Niğde Belediye Reisi Rasih Özbek'in vefat etmesi üzerine Niğde'ye gelir ve 1944-1950 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunur. 


Naim EREM (1894-1980). Niğde'de doğdu. Askeri Baytar Mektebi ve Eczacılık Mektebi mezunudur. Baytar Mülazımı Evvelliği, Askeri Baytar Mektebi Emrazı Umümiye ve Dâhiliye Asistanlığı, Yüksek Baytar Mektebi Muavinliği, Niğde Sultânisi Tabiiyye Muavinliği, Cumhuriyet Eczanesi sahipliği, 1950-1952 yılları arasında Niğde Belediye Başkanlığı, Umümi Meclis Üyeliği, Halkevi Başkanlığı, TBMM VI. Dönem Niğde Milletvekilliği yaptı. Evli ve beş çocuk babasıdır. 


Hasan TEZOL. Hasan Tezol'un 1952-1953 yılları arasındaki belediye başkanlığı döneminde şehir yollarının temizliği ve hayvanlı taşıt araçlarının yolları kirletmemesi için uygun tedbirler alınmıştır. 


Mustafa ÜÇLER (1900-1995). Niğde'de doğdu. Ömer Bey ve Adeviye Hanım'ın oğludur. İlkokulu ve idadiyi Niğde'de okudu. Niğde Postanesinde çalıştı ve 1940'ta posta müfettişliğinden emekli oldu. 1953-1955 yılları arasında Niğde Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Belediye Başkanlığı sırasında İstasyon Caddesi'ne ve Yeni Çarşıya asfalt yaptırdı. İtfaiye hizmetine önem verdi ve Ankara'dan Ford marka itfaiye aracıyla birlikte bir çavuş, iki itfaiye eri getirtti. Mustafa Üçler evli ve yedi erkek çocuk babası idi. 


Hayati TEKER. 1957'de, altı ay süre ile Niğde Belediye Başkanlığı yaptı. 


Emin SIRALİ. Müfit Sırali'nin oğludur. Avukat olarak görev yaptı. Daha sonra Adana Vali yardımcılığından emekli oldu. 1955-1960 yılları arasında Niğde Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Belediye başkanlığı döneminde, Alaeddin Tepesinin düzenlenmesi yapılmış ve Sakarya İlkokulu (Öğretmen Evi) ön bahçesinin bir kısmı parsellenip satılmıştı. Belediye binası ve şehrin kanalizasyon alt yapısını yaptırmıştır. 


Ahmet ÖCAL. 1960”ta, beş ay süreyle Niğde Garnizon Kumandanı Topçu Albay Ahmet Öcal, Niğde Belediye Başkanlığı yaptı. 


Niyazi TOKER. 1950'de Mülkiye Müfettişliğinden Aydın Vali Muavinliğine, 1955'te Bitlis Valiliği, 1958-1959 yılları arasında Diyarbakır Valiliği, 1960'ta Niğde Valiliği yaptı. 1960'ta dört ay süreyle Niğde Belediye Başkanlığını da üstlendi. Niyazi Toker okuma yazma seferberliği başlatmıştır. Niğde'de yapılan Milli Eğitim toplantısına katılarak istekleri ve sorunları dinlemiş ve gerekli direktifleri vermiştir 


Dündar EGEL. Ankara Belediyesi İmar Heyetinde İçişleri Bakanlığını temsil eden Mahalli İdareler Genel Müdür Muavini Dündar Egel Niğde Valiliğine tayin oldu. 27.10.1960-13.05.1961 tarihleri arasında valiliğin yanı sıra belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 1961'de basılan Belediyecilik adlı bir kitabı vardır. 


Vefik KİTAPÇIGİL (1918-2000). Erzurum'da doğdu. İlköğrenimini Erzurum'da, ortaöğrenimini İstanbul Özel Ülkü Lisesinde yaptı. 1940 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Fransa'da köycülük ve belediyecilik stajı (1948-49) gördü, ayrıca Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de muadelet (eşitlik, denklik) diploması aldı. Ahmet Vefik Kitapçıgil, memuriyete Samsun'da maiyet memuru olarak başladı. Sırasıyla Bafra, Çarşamba (1942-43), Terme (1943-44), Alaçam (1944), Sinop / Ayancık (1945) ve İstanbul / Üsküdar'da kaymakamlık yaptı. İstanbul Vali Muavinliği de yapan Kitapçıgil; Elazığ (1956-59), Denizli (1959— 


60), Niğde (1961-1963), Muş, Burdur (18.07.1963—21.01.1966), Sivas (1966—68), Tekirdağ(1968— 70), Manisa (1970-75) gibi illerde valilik yaptı. Sivas'ta valilik yaptığı dönemde Sivasspor'un kurulması ve ikinci ligde yer almasında öncülük etti. Kitapçıgil, 1982 Anayasasını hazırlayan Danışma Meclisi'nde 15 Ekim 1981-6 Aralık 1983 tarihleri arasında Manisa üyesi olarak görev yaptı. Çocuğu olmadığı için mirasını Mülkiyeliler Birliği Vakfına bağışlayan Ahmet Vefik Kitapçıgil'in adına, vasiyeti gereği olarak her yıl, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından bir “Vali Vefik Kitapçıgil Kamu Yönetimi Ödülü” verilmektedir. Ayrıca anısını yaşatmak üzere bazı okul ve resmi kurumlara adı verilmiştir. 1993 yılında İstanbul'da yayımlanan “Vali Kitapçıgil'in Anıları” adlı eserde yazar, çeşitli görev yerlerinde yaşadığı ya da tanığı olduğu ilginç anılarını anlatmaktadır. 


İbrahim ÖZTÜRK (1920-2014). Ankara Nallıhan'da doğdu. Mustafa Efendi ile Aliye Hanımın oğludur. 1939'da Bursa Erkek Lisesini iyi derecede bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesini bitirdi. Ekim 1944'de silah altına alındı; Nisan 1946'da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Mayıs 1946'da tayin edildiği Eskişehir Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan; bir süre de Afşin, Sivrihisar Kaymakam Vekilliklerinde bulunduktan; Eylül 1949'da katıldığı Kaymakamlık Kursunu Aralık 1950'de bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. 
Ocak 1950'de Gediz, Nisan 1951'de Çıldır, Haziran 1953'de Keskin, Mayıs 1954'de Çankaya Kazaları Kaymakamlıklarına;1955-1959 yılları arasında Kahramanmaraş, 1959-1960 yılları arasında Van, Haziran 1960'da Mülkiye Müfettişliğine; Nisan 1963'de Niğde Valiliğine; Ocak 1966'da Merkez Valiliğine nakledilip getirildi. Mülkiye Teftiş Heyeti üyeliği, Kahramanmaraş ve Niğde belediye başkanlıkları, TBMM 3. (XIV) Dönem Kahramanmaraş milletvekilliği ile Cumhuriyet Senatosu Ankara üyeliği (12 Ekim 1975-12 Eylül 1980) yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı. İngilizce bildiği, Teksas Eyaleti Fahri Hemşehriliği unvanına sahip olduğu sicilinde yazılıdır. Mülkiyeliler Birliği üyesidir. 


Sami YAĞIZ. 1906 yılında Niğde'de doğdu. 1933 yılında Tıp Fakültesini bitirdi. 30 yıla yakın muhtelif illerde Devlet Hastahanesi Başhekimliği ve Dahiliye Mütehassıslığı yaptı. 1,5 yıl Amerika'da kaldı. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli, 3 çocuk babasıdır. 1963-1973 yılları arasında Niğde Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde Elektrik ve su şebekeleri genişletilmiş ayrıca yollara önem verilmiştir. 


Feridun ZEREN (1931-1994). Niğde'de doğdu. Mustafa Zeren'in oğludur. İlkokulu Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda okudu. Niğde Orta Mektebi'ni bitirince lise 1. sınıfa Yozgat yatılı okulunda başladı. Lise 2. ve 3. sınıfı Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. Liseyi bitirince iki yıl babasının fırınında çalıştıktan sonra askerlik hizmetini Polatlı Topçu Okulu'nda yapmıştır. 1953-1956 yılları arasında Seyhan Baraj inşaat maliyet muhasibi olarak çalıştı. 1956-1960 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde Hirfanlı Baraj inşaatında Hesap İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 1960 yılında tekrar Niğde'ye gelerek ticarete atıldı. Adalet Partisi'nin muhtelif kademelerinde vazife aldı ve bu dönemde belediye başkan yardımcısı ve vekilliği yaptı. Sosyal kuruluşlara, sanayi sitesi ve beton direk fabrikasının kurulmasına önderlik etti. 1973 mahalli seçimlerinde Niğde Belediye Başkanlığını (1.dönem) kazanarak uzun ve başarılarla dolu bir siyasi hayata başladı. 1984 yılında ikinci kez Niğde Belediye Başkanı olup 1989 yılına kadar hizmetlerine devam etti. Ferudun Zeren imar alanında önemli çalışmalar yaparak, Paşakapı Caddesini imara açtı. Kanalizasyon ve su tesisatını genişlettirdi. Belediyeye çeşitli iş makineleri alındı, asfalt üretim tesisleri kuruldu. Ayrıca Niğdespor Başkanlığı yaptı. 


Suat BAYKAL. 1931 yılında Niğde'de doğdu. Erdoğan Bey ve Nadiye Hanımın oğludur. İlkokulu 
23 Nisan İlkokulu'nda okuduktan sonra 1945 yılında Niğde Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi 
Ankara'da Maltepe Kadastro Meslek Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı. Ardından, iki yıl Ceyhan (Adana) Tapulama Müdürlüğü'nde görev yaptı. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Harita Kadastro Bölümü'nden mühendis olarak mezun oldu. 1962- 
1966 yılları arasında Niğde'de Kadastro Müdürlüğü yaptıktan sonra Bor (Niğde) ve Ereğli (Konya) 
ilçelerinde Tapulama Müdürlüğü yaptı. Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi'nde şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Niğde'ye geldi. 1977-1979 yılları arasında Niğde Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Suat Baykal'ın belediye başkanlığı döneminde, şehir içi otobüs tahsisi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmış, su şebekesi güçlendirilmiştir. Yağdan ve Selçuk mahalleleri imara açılmış, kanalizasyonu yapılmıştır. 


Mehmet BENLİ (1930-1988). Niğde'de doğdu. Mustafa Bey'in oğludur. İlkokulu Dikilitaş Kasabası ilkokulu'nda okudu. Mehmet Benli duvar ustaları ile işe başladı ve daha sonra baba mesleği olan müteahhitlik yaptı. 1979-1980 yılları arasında (6-7 ay) vekil olarak Niğde Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Belediye başkanlığı döneminde gecekondu bölgesinde bulunan kişilere tapu verdi. 


Hakkı ALTAN. 1922'de, Niğde'de doğdu. İlkokul öğretmeni olan Karaettin Altan ile Zarife Hanımın oğludur. 1935 yılında Sakarya İlkokulunu, 1938'de Niğde Ortaokulunu, 1941'de Adana Erkek Lisesini, 1947'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 1947 ve 1948 yıllarında Bor Belediyesi Tabibliği yaptıktan sonra 1949'da askerlik görevini yerine getirdi. 1950'de Nevşehir Hükümet Tabibliği yaptı. 1951'de Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Kliniğinde ihtisasa başladı ve 1954'te mütehassıs doktor oldu. 1955'te Niğde Devlet Hastanesi Göğüs servisine atandı ve bu servis ile birlikte Veremle Savaş Dispanserini kurdu. 1967*den sonra meslek yaşamını Niğde'de serbest tabib olarak sürdürdü. Hakkı Altan Okul Yaptırma Derneği, Veremle Savaş Derneği, Türk Kültür Derneği, Kızılay Derneği, Trafik Kazaları Önleme Derneği gibi dernek başkanlıkları yanında Yardım Sevenler Derneği, İlhanlı Süt ve Süt Mamulleri Kooperatifleri İdare Heyeti Üyeliği, Türkiye Elma Tarım Satış Kooperatifleri İdare meclisi başkanlığı yaptı. 1978'de emekli olduktan sonra ihtilal dönemi olan 1980 yılında kısa bir süre Niğde Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Bedri NAZLIOĞLU (1931-1993). Emekli memurlardan Galib Efendi ile Fatma Hanımın oğludur. Ürgüp'te doğdu. 1950'de Kayseri Lisesini pekiyi derecede bitirdi. S.B.F.'nden mezuniyetini takiben, tayin edildiği Kayseri, 1956'da nakledildiği Ankara Maiyet Memurluklarında görevlendirilip staj süresini doldurduktan, 1956 -1958 yılları arasında askerlik hizmetini yedek teğmen rütbesiyle tamamladıktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra sırasıyla, Hafik, Kemah, Tatvan, Alaçam Kaymakamlıklarına; 1964'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1978- 
1979 yılları arasında Isparta, 1980-1982 yılları arasında Niğde, 1982-1984 yılları arasında Samsun 
ve 1984-1985 yılları arasında Kütahya valilikleri yaptı. Niğde Valiliği sırasında belediye başkanlığı görevini de yürüttü. Merkez valisi olarak görev yaparken vefat etti. 30 yaşında iken evlendi; iki kızı, bir oğlu vardır. Biraz Fransızca bildiği sicilinde kayıtlıdır. Mülkiyeliler Birliği üyesidir. Belediye görevleri ile ilgili kitapları vardır. 


Ünal ÖZGÖDEK (1935-1989). Erzurum'da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun oldu. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 


fark sınavlarını vererek bu fakülteden de mezun oldu. 1968-1969 yıllarında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'ne devam etti. 23 Temmuz 1959 tarihinde Erzurum Maliye Memurluğuna atandı ve aynı İlin Şenkaya, Pasinler, Karayazı ve İspir Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 
Sırasıyla Darende, Aralık, Yumru, Siverek, Foça, Elmalı Kaymakamlıkları, Ankara Vali 
Yardımcılığı yaptı. 15 Şubat 1978 ile 7 Aralık 1979 tarihleri arasında Hatay, 18 Aralık 1979 ile 23 
Ekim 1980 tarihleri arasında Merkez Valiliği, 27 Ekim 1980 ile 10 Eylül 1982 tarihleri arasında Kars, 20 Eylül 1982 ile 12 Şubat 1988 tarihleri arasında Niğde valilikleri yaptı. Niğde valiliği sırasında Belediye başkanlığı görevini de yürüttü. 12 Şubat 1988 gün ve 12615 Sayılı Bakanlık Kurulu Kararıyla Aydın Valiliğine atandı. Bu görevde iken vefat etti. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Ahmet Oğuz ÖZMEN. 1948 yılında Niğde'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Özmen, halen Niğde'de 47 yıldır serbest avukat olarak görev yapmaktadır. 
CHP'de 3 yıl İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 7 yıl İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. İki dönem art arda Niğde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Belediye başkanlığından sonra milletvekili seçimlerinde Niğde 1. sıra milletvekili adayı olarak ön seçimde yer aldı. Türkiye Belediyecilik Derneğinde 2. başkan olarak 10 yıl görev yaptı. Avrupa ve Amerika'da yerel yönetim sempozyumlarına katıldı. Niğde Barosu yöneticiliği yaptı, defalarca Türkiye Barolar Birliği Genel Kurul delegesi olarak genel kurullara katıldı. Niğde Spor Kulübü ikinci başkanlığı görevini yaptı, pek çok sivil toplum örgütüne üyedir. Ahmet Oğuz Özmen, iki çocuk babasıdır. 


Aydın BİRDAL. Ahmet Oğuz Özmen'in milletvekilliği seçimi için istifa etmesi üzerine 1999”da kısa bir süre Niğde Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mümin İNAN. 1958'de, Niğde/Aktaş Kasabasında doğdu. Babası Ahmet Efendi annesi Şükriye Hanımdır. Lise mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'ndan sertifika aldı. Köy Hizmetleri'nde işe başladı. Türk-İş'e bağlı Konya Yol-İş Şube'de iki dönem Mali Sekreterlik yaptı. 
1999 ve 2004 yerel seçimlerinde MHP'den İki dönem Niğde Belediye Başkanlığı'na seçildi. 
Belediye Başkanlığı sırasında Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan "Çevre ve Arıtma" Konusunda ödül aldı. Niğde Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı, Türkiye Belediyecilik Derneği Başkan Yardımcılığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Mahalli İşverenler Sendikası Genel Başkanlığı'nda Denetim Kurulu Başkanlığı, Niğde Evleri, Kızılelma Evleri, Yeşilkent Toplu Konut Projelerinde Başkanlık görevlerinde bulundu. Şehir ve Başkan Dergisi tarafından iki defa "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. XXTI.dönem Niğde milletvekilidir. "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla bir dokunulmazlık dosyası bulunuyordu. Dokunulmazlığı kaldırıldığında dosya zaman aşımı nedeni ile yargılanamadı. 2019 yerel seçimleri'nde İYİ Parti'den Niğde Belediye Başkan adayı oldu fakat seçimi 2.sırada tamamladı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Murat ZEREN. Feridun Zeren ve Yüksel Zeren'in Oğludur. Murat Zeren Milliyetçi Hareket Partisi saflarında siyaset yaptı. MHP'den Niğde Belediyesi Meclis Üyeliği ve ardından 2007-2009 yılları arasında Niğde Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2012 Şubat Ayında yapılan Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi genel kurul seçimi ile tekrar Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Başkanı seçilmişti. 2012'de trafik kazası sonucunda vefat etti. Nilgün Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


Faruk AKDOĞAN. 1964 yılında Niğde'de doğdu. İlkokul ve lise ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimine devam etti. İş yaşamına Niğde'de esnaf olarak başladı. 


Niğde Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Niğde Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2009 yılında yapılan seçimlerde Niğde Belediye Başkanı seçildi. 18 Ekim 2017 tarihinde görevinden istifa etti. Faruk Akdoğan, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Rıfat ÖZKAN. 1957 senesinde Niğde'nin Çamardı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini memleketinde tamamlayan Özkan, lise mezuniyetinin ardından Niğde Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü, İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1991-93 yılları arasında İhracat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1993 - 2013 yılları arasında Mobilya ve Bilgisayar alanında 20 yıl ticaretle uğraşan Rifat Özkan 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi seçilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2014 senesinden bu yana yaklaşık 4 yıllık Belediyecilik tecrübesinin yanı sıra 30 yıllık siyaset hayatına il başkanlığı, siyasi parti il müfettişliği ve milletvekilliği adaylığı sığdıran Rıfat Özkan evli ve dört çocuk babasıdır. Rıfat Özkan, Faruk Akdoğan'ın görevinden istifa etmesinin ardından AK Parti'nin Niğde Belediye Başkan adayı oldu. 
24 Ekim 2017 tarihinde yapılan seçimlerde, 31 meclis üyesinden 26'sının oyunu alarak yeni başkan 
seçildi. 2017-2019 yılları arasında görev yaptı. 


Emrah ÖZDEMİR. 1980 yılında Niğde'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Özdemir, vatani görevini İskenderun'da tamamladı. 2011'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Özdemir, 2013-2017 yılları arasında İl Başkanı olarak görev yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Özdemir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Ordu 


Furtunzade YUSUF. 1914-1926 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Yusuf Bey, Ordu'da ticaretle uğraşıyordu. Belediye başkanı olunca, yaptığı işi bir yakınına devretmiş, bütün zamanını ve çabasını Ordu halkının iaşe, sağlık ve geçim işlerine ayırmıştı. Savaş yılları boyunca ve milli mücadele devresinde de belediye başkanlığı yapan Yusuf Bey, bu hizmetlerinden dolayı çeşitli nişanlar ve İstiklal madalyası almıştır. I Dünya Savaşı ve mütareke yıllarında, özellikle de Milli Mücadele sırasında çok çeşitli problemler karşısında belediye hizmetlerini yürütmeye çalışan Yusuf Sırı Bey, Ordu şehrinde tam bir otorite kurarak, devletin en zayıf olduğu bu yıllarda hazine arsalarını şehirdeki mütegallibe ve arsa yağmacıların kapmalarına göz yummadı. Mezarlıklar sorununu halletti. Trabzon'un işgali sonucu Ordu'ya yerleşen Trabzonlular için Ordu'da, kendisi de Ordu'ya taşınmış olan Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey'in yardımlarıyla bir “Muhacir Mezarlığı” yapılması istenmişti ve “Selimiye Mezarlığı” bu ihtiyaç için kullanılmaya başlandı. Daha sonra 
1916 yılında Yusuf Beyin yakın dostlarından Ömer Ağa oğlu Hüseyin Avni Bey, 23 dönümlük bir 
araziyi belediyeye satın alarak “Şehir Mezarlığı”nın yapılmasını sağladı. Bu mezarlığın duvarlarını da eski belediye başkanlarından Süleyman Felek ve Yusuf Bey yaptırmışlardır. Araziyi satın alarak bağışlayan Hüseyin Avni Beye hem Ordu Belediyesi, hem de Trabzon Valiliği tarafından teşekkür mektubu gönderilmiştir. Yusuf Bey, işlerinin yoğunluğuna rağmen, Ordu'daki kültür faaliyetlerine de öncülük etti. 1923 yılı Haziran ayından itibaren haftada iki defa yayınlanan “Muvaffakiyet-i 


Milliye adlı gazetenin imtiyaz sahipliğini üstlendi. Bu gazetede o yılların önemli kalemleri olan İsmail Hakkı Bey, Bilal Köyden ve Lütfi Genç beyler, yazılarıyla katkıda bulunuyorlardı. Yusuf Bey, 1926 yılı sonunda belediye başkanlığından ayrıldı ve eski ticaret hayatına döndü. 1930 yılında bir suikast sonucu hayatını kaybetti. 


Kalfazade RIFAT. 1927-1932 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Kalfazade namıyla anılan Ahmet Rıfat Bey zamanında Ordu'da elektrik kullanılmaya başlandı. 1930'da, Ordu'ya ilk elektrik şebekesi kurulurken Alman Bergman Helyus firmasına olan borcun son taksitlerini ödeyecek parayı Belediye bulamamıştı. Belediye Reisi Rıfat Bey, borcun ödenebilmesi için bankaya şahsi emlakını teminat olarak göstermiş ve borçlanmıştı. Ahmet Rıfat Bey, beş yıl belediye başkanlığında bulunduktan sonra, istifa ederek ayrıldı. 


İbrahim Namık ÖZTUNÇ. 1932-1939 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, tarihi Osman Paşa Şadırvanı çökme tehlikesi olduğu için yıktırıldı. Yerine “Hasbahçe” adlı çay bahçesi yaptırıldı. Belediye, fırıncıların ekmek hamurunu elle yoğurmasını yasaklayarak, hamur yoğurma makinesi almalarını istedi. Yeni hükümet konağının temeli atıldı. 


Şükrü DENİZ. 1939-1940 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Erzincan depremi Ordu'da da şiddetle hissedildi. Bazı binalar yıkıldı. Elektrik ve su sistemi büyük hasar gördü. Yedi kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Eski belediye binası depremde ağır hasar gördüğü için yıktırıldı. 


Arif Hikmet ONAT (1908-1996).. Ordu'da doğdu. Babası Mehmet Ali Efendi annesi Pembe Hanımdır. İtalya Torino Krallık Fen Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. 
İtalyanca biliyordu. Elektrik Mühendisi, Ordu Belediyesi Elektrik İşleri Müdürü, Ordu Belediye Başkanı olarak görev yaptı. VIII. Dönem (Ara Seçim) ve XI. Dönem CHP Ordu Milletvekili seçildi. 
Evli olup beş çocuk babası idi. 1940-1948 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, Ordu kent merkezinin imar planı yenilendi. Belediye meclisi, kentteki çirkin görünümü ortadan kaldırmak amacıyla bütün dükkânların ön cephelerinin boyanması zorunluluğunu getirdi. 
Civil Deresi ıslah çalışmaları başlatıldı. Durugöl'de bulunan bataklığın yıllardır süren kurutma çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Yalı Cami yakınında bulunan binalar kamulaştırıldı ve caminin önünde meydan oluşturuldu. 


Ali Rıza GÜRSOY. 1948-1956 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, kente bir stadyum kazandırmak için 34.850 metrekarelik bir alan istimlâk edildi. Hükümet Caddesi ve Sebze Pazarı civarına parke döşenmesine başlandı. Kanalizasyon projesi Bayındırlık Bakanlığı'nca onaylandı. Tahıl pazarı civarında da parke döşemeleri yapıldı. Belediye hoparlör sistemi kuruldu. 
Fidangör ve Kiraz Limanı arası asfaltlandı. Belediye, soğuk hava deposu kurma kararı aldı. 


Fazıl SÖZER. 1957-1960 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, Efirli”ye plaj açıldı. Şehir merkezindeki bütün ana cadde ve sokakların parke çalışmaları tamamlandı. 
Belediye, kent içinde fındık harmanı yapılmasını yasakladı. 1963-1967 yılları arasında ikinci defa 
Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Bu dönemde, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu OBKT 19 
Haziran 1964 günü resmen kuruldu. Kent içi taksi ücretleri tarifeye bağlandı. 1966 yılı Nisan ayında Sanayi sitesinin inşaatına başlandı. Belediye hizmet binasının temeli atıldı. 


Nusret BUDUNÇ. 1920'de Malkara'da doğdu. Mal müdürlerinden merhum Hüsnü Budunç ile merhume Kaniye Hanım'ın oğludur. 1938'de Bursa Erkek Lisesi'ni "iyi" derecede bitirdi. 1942'de S.B.O.''ndan mezuniyetini takiben, 30 Temmuz 1942'de Banaz (günümüzde İlçe) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. 1 Kasım 1942'de silah altına alındı; 28 Mart 1945'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 30 Mart 1945'de İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde stajyer Memurluğa; 19 Temmuz 1945'de Kocaeli Maiyet 
Memurluğuna; 7 Aralık 1945'de Gölcük, 1 Mart 1946'da Karamürsel Kaymakam Vekilliklerine; 3 
Nisan 1947'de Darıca Bucak Müdürlüğüne getirildi. Bu görevlerde stajını tamamladıktan ve 22 
Ağustos 1947'de katıldığı Kaymakamlık Kursu'nu da bitirdikten sonra: 28 Şubat 1948'de Emirdağ, 
22 Temmuz 1950'de Hizan, 21 Ağustos 1952'de Tosya, 2 Eylül 1957'de Yenimahalle (Ankara) 
Kaymakamlıklarına; 13 Nisan 1959'da Ankara Vali Muavinliğine; 14 Haziran 1960'da Ordu, 4 
Kasım 1962'de Bitlis, 3 Temmuz 1964'de Bolu, 27 Ocak 1966'da Uşak, 4 Ekim 1968'de de Adıyaman Valiliklerine atanıp yükseltildi. Ordu ve Bitlis'te aynı zamanda belediye başkanlığı yaptı. 
26 Ekim 1946'da Azize (Omay) Hanım'la evlendi; Hüsni Arif ve Feridun adlarında iki oğlu vardır. 
İngilizce bildiği sicilinde yazılıdır. Türk İdareciler Derneği üyesidir.1960 Darbesi ile birlikte Ordu'da Belediye Başkanı Fazıl Sözer görevinden alındı. Binbaşı Hürrem Erman “askeri vali” sıfatıyla hem vali hem de belediye başkanlığını üstlendi. Kısa süre sonra valiliğe Nusret Budunç atandı. 


Sefa POYRAZ. Nevşehir eşrafından Nalbantoğulları adıyla bilinen ailedendir. Bekir Sıtkı Efendi ile Fatma Fevziye Hanımın oğludur. Sefa Poyraz 27 Mayıs Darbesinden sonra 1960 yılında bir süre İzmir belediye başkanlığı ve 1960-1962 yılları arasında Siirt Valiliği, 1962 ile 1964 yılları arasında Ordu valiliği yaptı. 1962-1963 yılları arasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 19 Eylül Meydanı'ndaki Atatürk büstünün çevresinin düzenlenmemesi ve hastane kanalizasyonunun yapılmamış olması basında eleştiri konusu oldu. Ayrıca belediyedeki yolsuzluk iddiaları da basına yansıdı. Sefa Poyraz Trabzon, Bursa ve İstanbul valiliği, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeliği ile Köy İşleri Bakanlığı yapan Vefa Poyraz'ın kardeşidir. 


Veysel AKGÜN. 1968-1977 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Ordu'ya turistik tesisler kazandırılması amacıyla Belde Oteli'nin yapımına başlandı ve karkası bitirildi. Kumsal ile 
Bülbül Deresi arası dolduruldu. Yeni belediye binası 4 Temmuz 1968 günü hizmete açıldı. 1969 
yılında Atatürk anıtı tamamlanarak Turist Otel'in karşısındaki parka dikildi. Kent içindeki tüpgaz depolanmaları yasaklandı. 1970 yılında Ordu'nun kurucu belediye başkanı olan Süleyman Felek'in büstü törenle açıldı. Belediye otobüsleri alınarak toplu taşıma hizmetine başlandı. Otogar alanı istimlâk edildi. Kent içi caddelerin asfaltlanmasına başlandı. 


Kazım TÜRKMEN. 1977-1980 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, kaçak inşaatlarla mücadeleye başlandı. Belediye şehir dışına fındıkkabuğu çıkarılmasını yasakladı. 
Ordu Belediyesi Tanzim Satış Mağazası açılarak hizmete sokuldu. Karaborsayla mücadeleye girişildi. 


Halit KAHRAMAN (1940-2015). Ordu'da 12 Eylül 1980 ihtilali sonrasında askeri yönetim tarafından Ordu Belediye Başkanlığına atanan ve 1980-1982 yılları arasında bu görevi yürüten Albay Halit Kahraman, Belediye başkanlığı döneminde özellikle 12.00-13.00 saatleri arasında esnafın öğle tatili için dükkanlarını kapattıran, kapatmayana ceza yazdıran uygulamasıyla belleklerde yer etti. Kahraman, belediye başkanlığı döneminde, şehirde at arabası ile yük 


taşımacılığına bir düzen getiredi. Atların artıklarının yollara dökülmemesi için arkalarına çuval bağlanması uygulamasını ilk başlatan Belediye Başkanı olarak tanındı. Kahraman, buna rağmen at artıklarını yollara döken arabacıları buldurup, yolu temizletiyordu. Belediye hizmet binası ile Ziraat Bankası arasındaki baraka türü otobüs yazıhanelerini kaldırarak buranın park alanı olması sağlandı. 
Orkent toplu konutlarının temeli atıldı. Belediye kent trafiğini düzenleme çalışmalarına başlandı. 
Ordu Belediyesi'nin soğuk hava deposu hizmete girdi. 


Nermi ALYANAK. Emekli paşa Nermi Alyanak 1980-1984 yılları arasında Ordu Valiliği ve 1982- 
1984 yılları arasında da Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, şehir içi ve yakın köylere 
ulaşımın daha kolay sağlanması amacıyla belediye otobüslerinin sayısı çoğaltıldı. Dönemin hem Ordu Valisi hem de Belediye Başkanı olan Nermi Alyanak, Belediye Meclisini toplayarak Kenan Evren'i “fahri hemşehri” ilan etti. Daha sonra, 01.05.1984 — 07.06.1985 tarihleri arasında Burdur Valiliği yaptı. 


Kazım TÜRKMEN (1942-2015). Ordu'da doğdu. Babası Mustafa Efendi annesi Şadiye Hanımdır. 
Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulundan mezun oldu. İngilizce bilmekteydi. Makine Mühendisi, Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü Giresun İl Müdürü, 1977-1980, 1984-1989, 1989- 
1992 yılları arasında üç Dönem Ordu Belediye Başkanı, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
Genel Müdürü olarak görev yaptı. XXII. Dönem CHP Ordu Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babası idi. Döneminde, Belediye hizmet binasının yanına ek hizmet binası ve iş merkezi yapıldı. 
Belediye meclisinin aldığı kararla bulvar ve caddelerin adları değiştirildi. Yeni Mahalle pazarı hizmete girdi. Otogar inşaatı bitirilerek hizmete açıldı. Yeni mezbahane binası yaptırıldı. Fındık fabrikaları şehir içinden dışarı taşıtıldı. Kentin büyük bölümünün kanalizasyonu tamamlandı. Belde Oteli hizmete girdi. Kumsal ile Bülbül deresi arasına sahil düzenleme hizmetleri çerçevesinde park ve bahçeler yapıldı. Ordu Belediye'si tarafından “Kuğukent Toplu Konut Projesi” uygulandı. Bu projeyle 8 kooperatiften oluşan ve 720 kullanılır daireden müteşekkil yerleşim birimi, çevre düzenlemesiyle birlikte Ordu'ya kazandırıldı. 


Fikret TÜRKYILMAZ. 1994-2004 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. 9 Ekim 1996 
günü Belediye Konservatuar binası hizmete açıldı. İtfaiye binası ve kiliseye ek tiyatro hizmet binası yaptırıldı. Yeni Mahalle*deki İsmetpaşa Caddesi trafiğe kapatılarak yayaların hizmetine açıldı. Halk arasında 2. Fidangör de denilen bu cadde, alışveriş merkezleri ve dinlence alanları olarak düzenlendi. Ordulu işadamı Fahri Çelebi'nin finanse etmesiyle 1937'de yıkılma tehlikesi nedeniyle belediye tarafından yıktırılan tarihi Osman Paşa Şadırvanı 1997 yılında aslının prototipi olarak yeniden yaptırıldı. Merkez Karapınar Köyü'nde “Su Arıtma Tesisi” kuruldu. 


Seyit TORUN. 1968'de, Ulubey, Ordu'da doğdu. Öğrenim yaşamına Ulubey'de başladı. Liseyi Ordu'da okuyan Torun, yükseköğrenimini yapmak için girdiği Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 1990'da mezun oldu. 1994 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Ulubey belediye başkanı seçildi. Bir dönem Ulubey Belediye Başkanlığı yaptı. Bu dönemde belediyecilik konusunda Almanya ve Hollanda'da araştırma ve incelemelerde bulundu. 
1999 Yerel Seçimlerine CHP'nin Ordu belediye başkan adayı olarak katıldı; ancak başarılı olamadı. 
1999 yılı sonunda Bilim Tarım Limited Şirketini kurdu ve ticaret yaşamına adım attı. Bu dönemde 
siyasal etkinliklere devam etti. CHP Ordu il başkan yardımcısı oldu. 2004 yılında Demokratik Sol Parti'ye geçti. 2004 yerel seçimlerinde DSP'den Ordu belediye başkanı seçildi. 2009 yerel seçimlerine de Demokratik Sol Parti'den katıldı ve üst üste ikinci kez Ordu belediye başkanı seçildi. 


Ordu Belediye Başkanlığı döneminde, Katı atıklardan yakıt türetme tesisi (ATY) yapıldı. Merkez Karapınar Köyünde “Katı Atık Ayrıştırma Tesisi” kuruldu. Bülbül deresi ıslah edilerek halkın dinlenebileceği bir hale getirildi. Kumbaşı'nda balık hali yaptırılarak hizmete sunuldu. Kentin mahalle muhtarlıklarının hizmetine sunulmak üzere her mahalleye “muhtar evleri” yaptırıldı. İlk adım Anıtı yeniden yaptırıldı. Bu anıtın bitişiğinde çevre düzenlemeleri yapıldı. Sebze hali yenilendi. Pazartesi pazarı yeniden ve modern bir şekilde düzenlendi. Sağra tesislerinin arkasına “Cumhuriyet Spor Kompleksi” yaptırılarak halkın hizmetine sunuldu. Atatürk Parkı'ndan Boztepe'ye uzanan hatta “teleferik” yaptırılarak hem Ordu halkının hem de Ordu turizminin hizmetine sunuldu. Bu dönemde yerel ve ulusal ölçekte Ordu Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonlarla Ordu kültürüne katkıda bulunan birçok kültürel etkinlik de yapıldı. İki kez “Uluslararası Edebiyat Festivali” düzenlendi. Bu festival gelenekselleştirildi. Bir kez de “Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu” yapıldı. Ocak 2011'de tekrar CHP'ye katıldı. 2014 Yerel Seçimleri'ne CHP'den Ordu Büyükşehir Belediyesine aday olduysa da seçilmedi. Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimlerinde Ordu milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır 


Enver YILMAZ. 1970'te, Ulubey, Ordu'da doğdu. Babasının ismi Mehmet, annesinin ismi Hamide'dir. İlkokul eğitimine Aydınlar köy okulunda başladı. Lise eğitimini Ordu Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hâkim olarak görev aldı. Serbest Avukatlık yaptı. 2001 yılında henüz 31 yaşındayken AK Parti Ordu Kurucu İl Başkanlığı görevinde bulundu. 22.ve 23. Dönem Ordu, 24. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. Türkiye-Japonya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve Türkiye-Finlandiya Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Ordu Büyükşehir 
Belediyesi'ne aday gösterilmiş ve Kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 18 Eylül 2018 
tarihinde Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Engin TEKİNTAŞ. 1960 yılında Ordu'nun Altınordu İlçesi Akkese Mahallesi'nde dünyaya gelen Engin Tekintaş, ilkokulu doğduğu Akkese, ortaokulu Teyneli Mahallesinde okudu. Liseyi Ordu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise 1979-1983 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde tamamladı. Askerliğini Erzurum'un Oltu İlçesinde 
yedek subay olarak tamamladı. İş hayatına özel bir sektörde yönetici olarak başlayan Tekintaş, 1988 
yılında ortakları ile başlayan ticari hayatını 25 yıldır Altınordu'da devam ettirdi. Siyasete ise 1991 
yılında Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı olarak başlayan Engin Tekintaş, sırasıyla 1994 yılında Refah Partisi Ordu Merkez İlçe Başkanı, 1995'te Refah Partisi Ordu Milletvekili Adayı, 1995'te Refah Partisi İl Başkanı görevlerinde bulundu. 1999'da Fazilet Partisinden Ordu Belediye Başkanı Adayı olan Engin Tekintaş, 2001 yılında Ak Parti Ordu İl Teşkilatı'nın kuruluşunda aktif rol aldı. 
2003 yılında Ak Parti İl Başkanı oldu. 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçiminin ardından İl 
Genel Meclisi Başkanı oldu. Ordu'nun en büyük ilçesi olan Altınordu'ya Ak Parti'den ilk Belediye Başkan Adayı olan Tekintaş, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Altınordu Belediye Başkanı olarak seçildi. 2018-2019 yılları arasında Ordu Belediye Başkanlığı yaptı. Evli olup üç çocuk babasıdır. 
İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. 


Hilmi GÜLER. 1949 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ordu'da İsmet Paşa İlk ve Ortaokullarında bitirerek 1966 yılında Ordu Lisesinden, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden Master ve Doktora derecelerini aldı. Sırasıyla ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Yarızamanlı Asistan, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde Tamzamanlı asistan olarak çalıştı, öğretim üyeliği yaptı. Malzeme ve İmal Usulleri dersleri verdi. 1976 
yılında, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'ye girdi. Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgâh ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında araştırmacı olarak TÜBİTAK'a geçti. Sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, Yönetim Kurulu'na seçildi. Bilim ve Teknoloji Politikasına ilişkin çalışmalara ek olarak, Roket Teknolojisi ve Silah Sistemleri üzerine yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev aldı. Yaptığı doktora çalışması ile özellikle, roket motor boruları ve lançer yapımında kullanılan kompoze malzeme üretim teknolojisi ve malzeme özelliklerinin tespiti konusunda uygulamaya dönük bilimsel katkılarda bulundu. 2019'da Ordu Belediye başkanı seçildi. 


Osmaniye 


Kadir KARA. Osmaniye merkez Sakarcalık köyü nüfusuna kayıtlı olup 14 Mart 1961 doğumludur. 
Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 1983 yılında İmezun oldu. 
Eğirdir'de yedek subay öğrenciliğinden sonra, 179. Dönem Piyade Komando Yedek Subay olarak Sarıkamış'ta askerlik hizmetini tamamladı. 1986'da Aksaray Belediyesinde 657 sayılı DMK ’na tabi olarak İnşaat Mühendisi kadrosunda göreve başladı. 1987-1989 yılları arasında Aksaray Belediyesi İmar Müdürü olarak görev yaptı. 1989'da Kayseri Kocasinan Belediyesine naklen geçiş yaparak 1989-1994 yılları arasında Kocasinan Belediyesinde İmar ve Fen Müdürlükleri görevlerinde bulundu. 1994'te Osmaniye Merkez Belediyesi'ne naklen geçiş yaparak, 1994-2001 tarihleri arasında Osmaniye Belediyesi'nde imar müdürü kadrosunda görev yaptı. 1999 yılında yapılan seçimler öncesinde 11.01.1999 tarihinde MHP'den belediye başkan aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti. Yapılan delege seçimleri sonrasında adaylığı gerçekleşmeyince Osmaniye belediyesindeki görevine tekrar döndü. Görevde yükselme sınavları neticesinde başarılı olarak 2001'de, 1. dereceli başkan yardımcısı kadrosuna atandı. 2001-2008 yılları arasında DMR ’na tabi olarak 7 yıl fiilen başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süre içerinde Belediyedeki görevi dışında bazı sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra 2000-2008 yılları arasında Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) il başkanlığı görevini yürüttü. Belediye Başkanlığı döneminde birçok dernek ve yayın organı tarafından yılın belediye başkanı seçilen Başkan Kadir Kara 2009-2014 yılları arasında iki dönem Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği görevinde bulundu. Belediye Başkanı Kadir Kara Yüksek Lisansını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda tamamladı. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Osmaniye Belediye Seçimleri tarihinde ilk defa üst üste üçüncü kez belediye başkanı seçilen Kadir Kara evli ve üç çocuk babasıdır. 


Davut ÇUHADAR. 2004-2009 yılları arasında Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 
Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde 1959 yılında doğan Çuhadar, Gazi Üniversitesi Maliye Fakültesi Mali Hukuk Bölümünü bitirdi. Türkiye Zirai Donanım Kurumu ile Tarım Kredi 


Kooperatiflerinde çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına, 2002 yılında Denizcilik Müsteşarlığı Antalya Bölge Müdürlüğüne atandı. Osmaniye'deki bir yapı kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Çuhadar, evli ve iki çocuk babasıdır. 28 Mart 2004 — 29 Mart 2009 tarihleri arasında Ak Parti'den Osmaniye belediye başkanlığı yaptı. 


Memili KIRIKKANAT. 1999-2004 yılları arasında Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 
1950”de, Osmaniye doğdu. Serbest meslek sahibi olarak ticaretle uğraştı. Osmaniye Fırıncılar Odası Başkanlığı, Osmaniyespor Asbaşkanlığı ve Başkanlığı, 1994-99 bir dönem Osmaniye Belediye Meclis üyeliği yaptı. Meclis üyeliğinin sonlarında vefat eden Belediye Başkanı Musa Şahin'in görevini tamamlamak üzere altı ay Belediye Başkan vekilliği, 1999 yılından 2004 yılına bir dönem Osmaniye Belediye Başkanlığı yaptı. İlk altı aylık sürede Osmaniyeliler ona Asfalt Memili, Belediye Başkanlığı döneminde de Memili Dayı lakabını taktı. Evli ve dört çocuk babasıdır. 


Mehmet GÜRBÜZ. 1996-1998 yılları arasında Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 1960 
yılında Osmaniye'de doğdu. İlk,orta ve liseyi Osmaniye'de, Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinde tamamladı. 1977-80 yılları İDÇ'de, yüksek öğrenim yıllarında da Devlet Tiyatrolarında sözleşmeli işçi olarak çalıştı. Mezuniyetten sonra Osmaniye'ye gelerek avukatlık stajını ikmal etti. Vatani görevini askeri savcı olarak yerine getirdi. Terhisten sonra 1987 yılında Osmaniyede avukatlık bürosu açarak iş hayatına atıldı. Lise yıllarında Osmaniye'de yayımlanan Tebliğ ve Cebelibereket gazetelerinin 1994-95 yıllarında da Akdeniz isimli gazetenin yayın hayatında görev aldı. Osmaniye Akıncılar Derneği kurucularından oldu. RP Osmaniye Teşkilatı yönetim kurulu üyeliği, Belediye meclis üyeliği adaylığı ve Adana 5. sıra millet vekilliği adaylığı bulunan Gürbüz, 1996 yerel ara seçimde Osmaniye'nin ilk il belediye başkanı oldu. 1999 yerel seçimlerinde FP'den, 2004 seçimlerinde de Saadet Partisinden belediye başkan adayı oldu ama kazanamadı. Bir süre AK Partide siyasi yaşamına devam eden Mehmet Gürbüz şu anda HAS Parti Osmaniye kurucu İl Başkanıdır. Serbest avukat olarak iş hayatına devam ediyor. Okumak yazmak, güzel hitabet hobileri arasındadır. Mehmet Gürbüz dört çocuk babasıdır. 


Musa ŞAHİN. 1994-1996 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Doğduğu Çardak köyünde defnedildi. 


İbrahim KARAYİĞİT. 1943 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Osmaniye'de tamamlayan Karayiğit, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 
Siyasete Adalet Partisinde başlayan İbrahim Karayiğit, sıra ile şu görevlerde bulundu. 1976 A.P İlçe Başkanlığı, 1983 D.Y.P Osmaniye/Bahçe/Düziçi Kurucu Üyeliği, 1988 D.Y.P Osmaniye İlçe Başkanlığı, 1989 -1994 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığı, 
1995 yılında D.Y.P Osmaniye İlçe Başkanlığı, 2002 D.Y.P Merkez Karar Kurul Üyeliği yaptı. 
Osmaniye'de 3 bin nüfusu bulunan Karayiğit Sülasinin Lideri durumunda olan İbrahim Karayiğit'in, ayrıca birinci derecede yakın bulunan 22 köyü bulunuyor. Karayiğit evli ve 3 çocuk babasıdır. 


Mustafa EFENDİOĞLU. 1926 yılında Osmaniye'nin Çardak köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini, parlak bir öğrenci olarak Osmaniye'de tamamlayan Efendioğlu, üniversite eğitiminde, dava vekili olan babası Habip Efendioğlu ve hakim olan dayısının izinden giderek, 


Ankara Hukuk Fakültesini tercih etti. Üniversite eğitimini 1951 yılında başarıyla tamamladıktan sonra bir süre Osmaniye ilinde serbest avukat olarak çalıştı. 1953 yılında Didar Hanım ile evlendi. 
Askerlik görevini 1954 yılında İzmir ilinde askeri hakim olarak yaptı. Daha sonra, 1956-1958 yılları arasında Ordu ilinin Mesudiye ilçesinde, ardından 1958-1960 yılları arasında Gaziantep ilinin Islahiye ilçesinde, daha sonra 1960-1962 yılları arasında Adana İlinde, 1962-1967 yılları arasında ise Gaziantep ilinin Kilis ilçesinde Sulh Hukuk Hakimi olarak görev yaptı. 1967 yılında, 41 yaşında Adana'ya Asliye Hukuk Hakimi olarak tayin edildi. 1975 yılında Yargıtay'a hakim olarak tayin edildi. 1982 yılında emekli olan Efendioğlu, 1983 yılında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanlığı görevi sona erdikten sonra, Ankara'da serbest avukat olarak çalışmaya devam etti. 5 Ocak 1998 yılında, 73 yaşında hayata veda eden Mustafa Şakir Efendioğlu'nun beş çocuğu vardır. 


İskender TÜRKMEN. 1952 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada bitirdi. 
Üniversite öğrenimini ise, 1976 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı. Hemen memleketine döndü. İlk olarak Kalecik Barajında şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1978 — 1980 yılları arasında Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 
Askerlikten sonra bir süre serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1983 yılında SODEP'in kurucuları arasında yer aldı ve partinin ilk ilçe başkanı oldu. 1984 yerel seçimlerinde SODEP'ten belediye başkanı seçildi. 1984-1989 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Başkanlığı döneminde başarılı çalışmalarıyla büyük takdir topladı. Bunun ödülü olarak, Avrupa Konseyi'nde ülkemizi üç yıl boyunca asil üye olarak temsil etti. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Bekir AKGÜL. Mülkiye'nin İktisat ve Maliye Bölümünden 1977'de mezun oldu. 1981-1989 yılları arasında Osmaniye'deki görevi süresince Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1982-1984 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını 


yaptı. 


Güner DİNÇER. 1977-1980 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 1937 Osmaniye doğumlu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 
1960'ta mezun oldu. Vatani görevini İstanbul Halıcıoğlu ve Ağrı Doğubayazıt'ta yerine getirdi. 3 
yılı Petro — İş sendikası olmak üzere altı yıl Batman TPO'da çalıştı. Osmaniye'de serbest ticaretle uğraşırken bir dönem CHP ilçe yönetim kurulu üyeliği, bir yıl da Osmaniye Spor başkanlığı yaptı. 
11 Aralık 1977 Yerel seçimlerinde CHP'den 1984-1989 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan 
Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 1980 ihtilalında bu görevi bırakmak zorunda kaldı. 
Serbest iş hayatına ve ikametine Osmaniye'de devam eden Dinçer amatör tekne balıkçısıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır 


Hasan ÇENET. 1971-1977 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin AP?den Belediye Başkanlığını yaptı. Çenet döneminde, belediye asfalt şantiyesi kuruldu ve sokaklar asfaltlandı. 
Osmaniye haşerelere karşı havadan ilaçlama ile tanıştı. 


Yusuf ÇENET. 1968- 1971 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin bağımsız Belediye Başkanlığını yaptı. 


Ahmet Şekip ERSOY. 1925 yılında Osmaniye'de doğdu. 7 Ocak İ.Ö.O. Osmaniye eski ortaokulu, adana erkek lisesini tamamladıktan sonra 1943 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolarak 1948 yılında mezun oldu. Dörtyol'da yedek subay olarak görev yaptıktan sonra sırası ile Ardahan Posof, K.Maraş Elbistan, Hatay Reyhanlı savcılık görevlerinde bulundu. Daha sonra ayrılarak Osmaniye'de serbest avukatlık yaptı. 1963 yılı seçimleri ile Adalet Partisi'nden belediye başkanı seçildi. 1964-1968 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye 
Başkanlığını yaptı. Ardından, Dörtyol kurucu noteri olarak görev yaptı. Daha sonra Adana'da 1990 
yılında noterlik görevini bırakarak serbest avukat olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Ali ARGUVANLI (1925-2012). Mehmed Arguvanlı ile Fatma Hanım'ın oğludur. Arguvan (Malatya)'a bağlı Karahöyük Köyü'nde doğdu. 1946'da Sivas Lisesi Edebiyyât Kolu'nu "pekiyi" derecede bitirdi. S.B.F'nden me'zuniyetini müteâkıb, ta'yin edildiği Malatya Maiyyet Me'murluğunda; Akçadağ Kaymakam Vekilliğinde; 1951'de nakledildiği Samsun Maiyyet Me'murluğunda; İliç, Hilvan, Arabkir, Varto Adıyaman (şimdi İl) Kaymakam Vekilliklerinde; Hasançelebi Bucak Müdirliği'nde görevlendirilip staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursu'nu da bitirdikten sonra: 1953'de Mâden, 1954'de Beşiri Kaymakamlıklarına atandı. Kasım 1955'de silâh altına alındı; Nisan 1957'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Mayıs 1957'de Kurtalan, 1959'da Besni Kaymakamlıklarına; Temmuz 1960'da Osmaniye Kaymakamlığına ve mansub Belediye Başkanlığına tayin oldu. 1960-1964 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 1965'de Taşköprü, 1967'de Köyceğiz, 4.11.1968'de de Ödemiş Kaymakamlıklarına atandı. (o 31.8.1970'de, Ödemiş Kaymakamlığından İskenderun 
Kaymakamlığına nakledildi.1965 seçimlerinde Malatya'dan Milletvekilliğine adaylığını koydu. 27 
yaşında iken evlendi; 3 kızı, 1 oğlu vardır (Temmuz 1966). Fransızca bilmekteydi. Türk-Fransız Kaymakam Mübadelesi Programından yararlanarak bir süre Fransa'da mesleki incelemelerde bulundu. Mülkiyeliler Birliği ile Türk İdareciler Derneği'nin üyesidir. Kurtalan, Osmaniye İlçeleri "Fahri Hemşehriliği" unvanına sâhib; Osmaniye Lisesi Yaptırma Derneği'nce verilen "Altın Madalya" hâmilidir. Ahmed Şensoy şu hatırasını nakleder. “Lise'den ve Mülkiye'den sınıf arkadaşım Ali Çamur (Arguvanlı) ile Mülkiye'ye birlikde girdik. Ali Çamur, edebiyyâtı çok sever ve şiirler yazardı. Ben de kitab okumaya meraklı idim. Ali Çamur Mülkiye'yi bitirdikden sonra kaymakamlıklarda rahatça şiirler yazacağını, ben de kitab okuyacağımı sanıyorduk. S.B.O. giriş imtihanlarını kazanıp taahhüd senelerini İdâre'ye verdikden sonra bir gün sütunlu salonda salına salına geziyorduk; i'lân tahtalarına bir göz atma isteğine kapıldık. Tahta'da sınıfların haftalık ders programı asılı imiş. Programda bizim aradığımız şiir, edebiyyât, felsefe derslerini bulamayıp katı hukuk dersleri ile karşılaşınca anladık ki yanlış yere gelmişdik. Fakat artık çok geç idi; çaresiz edebiyyât'dan vaz geçecektik.” 


İshak Zevki (Şevki) ERSOY (1915-1987). Osmaniye'de doğdu. İlk ve ortaokulunu Osmaniye'de, Lise öğrenimini Adana Erkek Lisesinde tamamlayıp askerlik görevinden sonra serbest ticaret ve 
çiftçilik yaptı. 1955 yılı seçimlerinde bağımsız belediye başkanı seçildi. 1955 — 27 Mayıs 1960 
yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 1956 yılında demokrat partiye geçti. İlk özel liseyi belediye binasında kurarak Osmaniye'ye ilk liseyi kazandırdı. 
1957 yılında Osmaniye'nin il olması için ilk başvuruyu yaptı. 1960 ihtilali ile görevinden alındı ve 
tekrar ticari yaşamına döndü. Evli ve altı çocuk babası idi. 


Hasan TAŞKAN (1899-1960). Osmaniye'nin Karataş köyünde dünyaya geldi. 1949'da dönemin Belediye Başkanı Dr. Ahmet Alkan'ın vefatından sonra (1950) yılına kadar Osmaniye Belediye 


başkanlığı görevini yürüttü. 1950 yılından itibaren yeni Belediye başkanı İhsan Göknel'in yardımcısı olarak devam etti. İhsan bey görevden ayrıldıktan sonraki yıllarda vekaleten tekrar 
belediye başkanlığı görevine devam etti. 1954 yılı seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi. 1956 
yılına kadar görev yaptı. Belediye Başkanlığı görevini bıraktıktan sonraki dönemde kendi işlerine döndü. Hasan Efendinin belediye başkanlığı döneminde yapılan ilk bulvar, yol ve çevre düzenleme çalışmaları Büyük Cami civarından Yedi Ocak İlkokuluna kadar olan bölgeyi kapsamaktaydı. 


İhsan GÖKNAL. Doktor İhsan Göknal (Göknel) 1950-1954 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 


Abdurrazzak GÜVENÇ. 1942-1946 yılları arasında Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 


Ahmet ALKAN. 1929-1942 1946 -1949. 1933'ten sonra Adana'nın ilçesi olan Osmaniye'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 


Ferit ASLANKURT. 1925-1929 yılları arasında Osmaniye Belediyesi başkanlığı yaptı. 


Haydar KILIÇARSLAN 1923-1924 yılları arasında Osmaniye Belediyesi başkanlığı yaptı. 
Kılıçarslan Cumhuriyet döneminin ilk belediye başkanı idi. 


Rize 


Reşat KASAP 

Reşat Kasap, 1961 yılında Rize'de doğdu. İlkokulu Derepazarı Bahattinpaşa İlkokulunda, Ortaokulu Derepazarı Ortaokulunda, Liseyi ise Samsun 19 Mayıs Lisesinde okudu. Lisans ve 
Yüksek Lisansını 1984 ve 1987 yıllarında Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladı. 1992 
yılında İngiltere'deki Wales Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 1993'de Yardımcı Doçent, 1998'de Doçent ve 2004'de Profesör oldu. Yarısı yurt dışı olmak üzere 70'in üzerinde bilimsel çalışması bulunan Reşat Kasap çok iyi seviyede İngilizce bilmektedir. Reşat Kasap Gazi Üniversitesi'nde birer dönem İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı yaptı (2008-2013). Bunun yanında, YÖK, Türkiye Bologna Uzmanı (2008-2009) ve YÖK, ÖSYM Yürütme Kurulu Üyeliği (2008 — 2011) görevlerinde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) AB müzakere çerçevesinde “İş İstatistiklerini Geliştirme” ve “Yerli Üretimin Tahminler” konulu iki AB projenin Türkiye Danışmanlığını yaptı. OECD Eğitim Sistemleri ve Göstergeleri Programının (INES) Yeniden Yapılandırılması Grubu, Türkiye Temsilcisi (2008-2010) oldu. 2011- 
2014 yıllarında, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Türkiye Milli 
Komisyonu Temel Bilimler İhtisas Komisyonu Üyeliğini yürüten Profesör Kasap, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı 2038 Projesi, Proje İcra Kurulu Üyeliği yaptı (2013- 2014). Başbakanlık Tanıtma Fonu, İŞKUR, TÜBİTAK, AB, Gazi Üniversitesi ve çerçevesinde; Rize, Karadeniz, Ankara ve Türkiye'nin genelini kapsayan birçok projede danışman ve araştırmacı olarak görev aldı. Birçok Sivil Toplum Kuruluşunun aktif üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 2014 yılından bu yana Avrupa Komisyonu Yerel Yönetimler Meclisi Üyesidir. 
Ayrıca 2014 tarihinden itibaren Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkan Vekilidir. 2014 yerel 


seçimlerinde 2014-2019 dönemi Rize Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Kasap, evli olup Batıner ve Lena isimlerinde iki çocuk babasıdır. 


Halil BAKIRCI. 1958 yılında Rize Merkez Güzelköy'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Rize'de tamamladı. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1994-1999 yılları arasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliği ve Teknik İşler Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği, aynı zamanda Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2004 yılındaki yerel seçimlerde Rize Belediye Başkanı seçildi. Hızır Hop'un Belediye Başkanlığından sonra seçilen Halil Bakırcı 2004- 2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Halil Bakırcı evli ve üç çocuk babasıdır. 


Hızır HOP. 1938 yılında Rize'de doğdu. İlkokulu Gülbahar ilkokulunda (Şimdiki Şevket Yardımcı İlköğretim Okulu) okuduktan sonra orta öğrenimini Akşam Tekniker Okulunda tamamladı. 
Yükseköğrenimini İstanbul'da, Yıldız Teknik Üniversitesinde yaptı. 1965 yılında İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1966-67 yıllarında Rize YSE (köy hizmetleri) il teşkilatını kurdu ve iki yıl müdürlüğünü yaptı. 1967-68 yıllarında askerlik hizmeti için Bursa'da bulundu. 
İstihkam yedek subayı olarak askerlik görevini tamamladı. Askerden dönüşünde kendisinin de ortağı olduğu inşaat şirketini kurarak çalışma hayatına özel sektörde devam etti. Şirketi birçok defa Rize'de en çok vergi ödeyen kurum oldu. Rize'de ve başka şehirlerde büyük ölçekli pek çok projenin sorumluluğunu üstlendi. 1996 yılında Mesut Yılmaz'ın “kendin için çalıştığın yeter, biraz da Rize için çalış” şeklindeki teklifi üzerine Rize Belediye Başkanlığına aday oldu. 2 Haziran 1996'da yapılan ara seçimleri kazanarak Belediye Başkanı oldu. Yeni belediye binası onun döneminde yapıldı. Daha önce farklı binalarda bulunan belediyeye bağlı çeşitli birimleri tek çatı altında topladı. İlk döneminin ardından 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar Rize'den aday oldu ve bir kez daha seçimi kazandı. İki dönem Rize Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra görev süresinin sona erdiği 2004 yılında başkanlıktan ayrıldı. 


Hasan UZUN. 1959 yılında Rize Akarsu Köyünde doğdu. İlkokula doğduğu köyde başladı. 
İlköğreniminin ardından tahsile devam etmeyip çalışma hayatına atıldı. Ailesinin yanında otomobil sanayinde çalışmaya başladı. 1986'da İstanbul'a gitti. İstanbul'da oto sanayiinde çalıştıktan sonra 1991'de İstanbul'dan Rize'ye gelip Beyçay adındaki çay fabrikasını kurdu ve bu tarihten sonra çay sanayiinde çalışmaya başladı. Refah Partisinde Rize il başkan yardımcısı olarak görev yapan Hasan Uzun 1994'de Rize Belediyesi Belediye Meclis üyeliğine seçildi. Şevki Yılmaz'ın milletvekili seçimleri için belediye başkanlığından ayrılması üzerine belediye meclisinin yaptığı seçimle Rize Belediye başkanlığına seçildi. Yedi ay süreyle bu görevde bulundu. Görev yaptığı dönemde yeni belediye binasının temeli atıldı, inşaatına başlandı ancak inşaat tamamlanmadan görevi Hızır Hop'a devretti. Çeşitli dernek ve kuruluşlarda idari görevler de üstlenmiş olan Hasan Uzun bir süre Kanal 
2000 yönetim kurulu üyeliğini de yaptı. Hasan Uzun Refah Partisi kapatıldıktan sonra yeni kurulan 
Fazilet Partisinin Rize il başkanı olarak görev yaptı. Fazilet Partisi kapatılıp Saadet Partisi kurulduktan sonra siyasi çalışmalarına Saadet Partisi çatısı altında devam etti. Akarçay ve Beyçay çay fabrikalarının yönetim kurulu başkanlığını yürütmekte olan Hasan Uzun, aynı zamanda Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesidir. 


Şevki YILMAZ. 1955 yılında İzmit'de doğdu. Babası Ali Efendi bir dönem Karamürsel'de müftü olarak görev yapmıştır. Öğrenim hayatına İzmit'te başlayan Şevki Yılmaz 1973 yılında İzmit İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Derince Lisesi'ni dışarıdan bitirdi. 1974 yılında MSP-CHP 


koalisyonunda, Adalet Bakanlığı Özel Kalemi olarak görev yaptı. Şevki Yılmaz, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1980 yılında mezun oldu. Fakülte yıllarında Kartal Müftülüğünde murakıp olarak memuriyet hayatına devam etti. 1982 yılında Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Avusturya 
Bölge Başkanlığı görevine getirildi. Daha sonra 1984 yılında, Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarında 10 
yıl sürecek olan Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1987 yılında partisinin Rize 2. sıra adayı olarak milletvekili seçimlerine katıldı, ancak kazanamadı. 1989 yılında belediye seçimlerinde tekrar aday gösterildi. Refah Partisi bu seçimde ikinci parti oldu. 1991 yılında yapılan milletvekilliği seçimlerinde, Rize'den tekrar aday gösterildi fakat milletvekilliğini kazanamadı. 1994 yılında mahalli idareler seçimlerinde başkan adayı olduğu Rize'de Belediye 
Başkanı seçildi. Rize belediyesi ilk olarak Şevki Yılmaz döneminde kitap yayını yaptı. 1995 
yılında, Necmettin Erbakan'ın konferanslarından derlenmiş olan İslam ve İlim adlı kitap Rize Belediyesi kültür yayınları adı altında basıldı. Bir sonraki yıl Abdülgafur Levent imzalı Hak ve Batıl adlı bir kitap daha yayınlandı. 1995 Milletvekili seçimlerinde, tekrar Rize'den milletvekili adayı oldu. Seçimi kazandı ve Rize milletvekili olarak TBMM'de yerini aldı. 1996 yılında kurulan Refahyol Hükümeti sırasında meydana gelen “28 Şubat” sürecinde Refah Partisi'nden istifa etti. 
Refah Partisi 17 Ocak 1998 tarihinde kapatıldı. İddianamede adı geçen Şevki Yılmaz da verilen karar neticesinde Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan, Şükrü Karatepe, Bekir Yıldız, Zeki Başaran, Selahaddin Aydar, Hasan Celal Güzel ve Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyasi yasaklılar arasına katıldı. Siyasi yasaklı olduğu dönemde 
Avrupa'ya giderek çalışmalarını orada sürdürdü. Yedi yıl boyunca yurt dışında kaldı. 19 Eylül 2004 
tarihinde yurda dönen Şevki Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Memiş Ali USTA. 1934 yılında Rize'de dünyaya geldi. Babası Rize Pazarköy eşrafından Hafız Ali Usta'dır. Hafız Ali Usta kardeşleriyle birlikte Rize Bezi (Usta Rize Bezleri) imalatının yanında çeşitli yerlerde maden arama çalışmalarında bulunmuş, Rize Güneysu'ya ilk otobüsü getiren çalışkan ve saygın bir insandı. Annesi Rize'de Tiryaki Ailesinden Zehra Hanımdır. Tahsil hayatına Rize'de başlayan Memiş Ali Usta, Rize İstiklal Okulunu bitirdikten sonra öğrenimine İstanbul'da devam etti. 1955 yılında Saint Benoit Fransız Erkek Lisesinden mezun oldu. Liseden mezun olduktan sonra iki yıl süreyle Rize'de şoförlük yaptı. 1957 yılında yüksek tahsil için Almanya'ya gitti. 1965 yılında Almanya Aachen Teknik Üniversitesi Maden-Metalürji Fakültesi'nden Maden Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askerlik görevini İzmit Darıca'da yapan Memiş Ali Usta, tekrar Almanya'ya dönerek Ruhr Havzası Kömür İşletmelerinde Üretim Baş Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1977 yılında Türkiye'ye dönerek Karabük Demir-Çelik İşletmelerinde sırasıyla Müessese Müdür Muavinliği ve İşletmeler Genel Müdür Muavini görevlerini 1982 yılına kadar sürdürdü. 1982 — 89 tarihleri arasında özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 1989 yılında Türkiye genelinde yapılan mahalli seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden Rize İl Belediye Başkanlığına aday oldu ve 26 Mart 1989 da bu göreve seçildi. Rize Tanıtım Rehberi adıyla içeriğinde Rize'nin tarihi ve kültürel değerlerinden de söz eden bir telefon rehberi hazırlatıp Rizelilere dağıtılmasını sağlamıştır. Bu yayın, Rize belediyesi tarafından hazırlandığı için belediyenin ilk yayınıdır. 1994 yılında görev süresi sona erene dek başkanlık görevini sürdürdü. 
1994 yılından sonra, vefat ettiği 2005 yılına kadar kardeşi Tahsin Usta'ya ait, “Usta Ambalaj 
Sanayi” ve “Ustalar Mermer” tesislerinde danışman olarak görev yaptı. İki oğlu vardır. 


Bülent KOÇ, 1946'da Rize'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Rize'de tamamladı. 1971 yılında diploma tezini Almanya'da tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden Orman Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Orman Bölge Şefi olarak Rize'de Orman İşletme 


Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1975-1976 yılları arasında askerlik görevini ifa etti. Askerliği sonrasında 1976 yılında Rize'de ilk kez kurulan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapmaya başladı. 4 yıl devam ettiği bu görevi sürecinde Rize'nin çeşitli ormanlık sahalarında 6,5 milyon fidan dikimini sağladı. Bu görevinin ardından tekrar Orman Bölge Şefliğine atandı ve çalışmalarına devam etti. 1984'deki mahalli seçimlerde Rize Belediye Başkanı seçildi. Döneminde Rize'nin en büyük sorunu, inşaatı devam eden ve bir türlü bitirilemeyen projeler ile altyapı eksikleri idi. Başkanlığı döneminde öncelikli olarak yarım kalan işleri tamamlamaya çalıştı. İnşaatı 5 yıl boyunca bitirilemeyen Rize otobüs terminali inşaatı tamamlandı ve hizmete açıldı. Yine inşaatı devam eden projelerden biri olan sebzemeyve hali onun döneminde tamamlanarak hizmete açıldı. Başkanlığı döneminde ağırlıklı olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, içme suyu şebekesinin geliştirilmesi ve çevre düzenlemeleri gibi altyapı çalışmalarıyla ilgilendi. Rize'ye turist kazandırmak için şehrin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımıyla yakından ilgilendi. Çay ve Turizm Festivali'nin organizasyonunu belediyenin uhdesine alıp festivale uluslararası statü kazandırdı. Çay ve Turizm Festivali bu dönemde ülke çapında şöhret sahibi sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Festivalle ilgili bir de dergi hazırlatıp gazete eki olarak dağıtılmasını sağladı. Bu suretle belediyenin yayıncılık faaliyetini başlatmış oldu. Görev süresini tamamlayıp başkanlıktan ayrıldıktan sonra da Rize Vakfı bünyesinde şehre eğitim ve sosyo-kültürel anlamda hizmetler vermeye devam etti. Bülent Koç evli ve iki çocuk babasıdır. 


İsmet KARA. 9 Ağustos 1983 yılında vefat eden Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon'un yerine 7 
ay süreyle Fen İşleri Müdürü Mustafa Topçu vekâlet etti. Bu sürenin sonunda o tarihlerde Bayındırlık ve İskân İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan İsmet Kara Belediye Başkanlığı görevine atandı. 1944 yılında Rize'de doğan İsmet Kara, inşaat mühendisidir. Başkanlığı döneminde kentin temizlik sorunlarıyla ilgilenmiş, şantiye görünümündeki şehirde çevre düzenlemeleri ve trafik konularında çalışmalar yapmıştır. 


Abdülkadir AKSU .1944 yılında Diyarbakır'da doğdu. Orta Öğrenimini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinde tamamladıktan sonra 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Maiyet Memurluğuna atanarak staj dönemi içinde Ergani kaymakam yardımcılığı, Bismil ilçesi Sinan Bucak Müdürlüğü, Genç, Akçadağ ve Doğanşehir Kaymakam vekillikleri yaptı. 1973-1976 yılları arasında Sarıkaya Kaymakamlığı, 1 Eylül 1976-9 Ekim 1977 tarihleri arasında Kahramanmaraş Vali Vekilliği ve 1980 Eylül ayına kadar Malatya Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Abdülkadir Aksu, 29 Ağustos 1980 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valiliğine atanarak 12 Eylül 1980-25 Ekim 1980 tarihleri arasında Rize Valisi ve Rize Belediye Başkanlığı görevini kısa bir dönem için yürüttü. 17 Ekim 1980 tarihli Kararname ile de Merkez Valiliğine atandı. 9 Şubat 1984-18 Eylül 
1987 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği yapan ve 1985 yılında “Yılın Bürokratı” seçilen 
Abdülkadir Aksu; 29 Kasım 1987 tarihinde Anavatan Partisinden 18. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçildi ve Aralık 1987 tarihinde de Anavatan Partisi TBMM Grup Başkan Vekilliği görevine getirildi. 31 Mart 1989 tarihinde İçişleri Bakanlığına atandı ve bu görevini 24 Haziran 
1991 tarihine kadar yürüttü. 24 Aralık 1995'te ANAP Diyarbakır Milletvekili olarak Parlamentoya 
girdikten bir süre sonra ANAP Grup Başkan Vekilliğine, daha sonra da Güneydoğu Anadolu Projesinden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi. 16 Ağustos 1996 tarihinde ANAP'tan ayrılarak Refah Partisi'ne katıldı. RP GİK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra FP'ye girdi. Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra 


yeni kurulan AK Parti'ye katıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu, daha sonra da Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Aksu, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 


Ömer BAYAR. Rize'nin Kale Mahallesi eşrafındandır. İktisatçı olan Bayar, genç yaşlarında siyasetle ilgilendi. 1973-77 yılları arasında Rize'de belediye başkanı olarak görev yapan İsmail Ömeroğlu'nun rahatsız olduğu dönemlerde başkan vekili olarak görevde bulundu. 1977 yılındaki yerel seçimi kazandı ve 1980 Darbesine kadar belediye başkanı olarak görev yaptı. Ömer Bayar, başkanlığı döneminde Rize'de toplu taşımacılıkla yakından ilgilendi. Belediye otobüsleri ilk defa onun döneminde Rizelilere hizmet vermeye başladı. Belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra Rize'de mali müşavir olarak görev yaptı. Ömer Bayar 2 Mart 2011'de vefat etmiştir. 


İsmail ÖMEROĞLU (1916-1992). Derepazarı'nda doğdu. 1943-44 yılları arasında futbolla 
yakından ilgilendi. Bir süre Rize'de Beden Terbiyesi Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 1947 
yılından sonra futbol hakemliği yapmış olan İsmail Ömeroğlu, Rize'nin ilk futbol hakemidir. 1959- 
64 yılları arasında Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı olarak görev yaptı. 1973 yılında Rize'de 
Belediye Başkanlığına seçildi ve 1973-1977 yılları arasındaki başkanlığı döneminde belediyenin kurumsallaşmasına ağırlık verdi. Altyapı ve özellikle çöp sorununa çözümler getirdi. Halka ucuz ekmek ulaştırmak için belediye bünyesinde ekmek fırını açtı. Futbola olan ilgisi hiç eksilmemiş olan İsmail Ömeroğlu uzun süre Rizespor'da yöneticilik yaptı. CHP'nin Rize il teşkilatında yönetim kurulu üyeliği, il sekreterliği, ikinci başkanlık gibi çeşitli görevlerde bulunan Ömeroğlu, 40 yıl boyunca parti teşkilatında çalışmıştır. Son yıllarını İstanbul Gümüşsuyu'ndaki evinde geçiren Ömeroğlu, tedavi gördüğü Esnaf Hastanesinde vefat etti. 


Ahmet KARAALİ (1907-1991). Rize Merkez Dağsu Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Molla Bayram Efendi; İstanbul medreselerinde eğitim almış ardından da Rize Kale camisi ve Pehlivan Mahallesi Camii'nde imam hatip olarak görev yapmıştır. Annesi Zeyne Hanım, Rize ilinin saygın ailelerinden Karamehmetoğulları'nın kızıdır. Ahmet Karali, Rize'de Rüştiye mektebini bitirdikten sonra Medrese eğitimini almak için İstanbul'a gitti. Medrese eğitiminden sonra, 1926 yılında İstanbul'da terzilik mesleğini, ermeni ustasından öğrenip, İstanbul Bahçekapı'da terzihane açtı. 
Vatani görevini 1936 yılında Iğdır'da tamamladı. Ardından 1937 yılında Kars ilinde terzihane açarak mesleğini sürdürmeye devam etti. Aralık 1938'de şehrimizin eşraflarından Ali Karaali'nin kızı Mihriye Karaali ile evlendi. 1943 yılında 2. Kez askere çağrıldı. Kars'ta vatanı görevini tamamladı. 1946 yılında Rize'de terzihanesi olan kardeşi İbrahim'in ikinci kez askerliğe gitmesi 
nedeniyle, kardeşinin ailesine bakmak için memleketine döndü. Rize'de Terzihane açtı. 1972 
Türkiye Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon senato adayı olmak için görevinden istifa edince Ahmet Karaali Rize Belediye meclis üyeleri tarafından Rize Belediye Başkanlığına seçildi (1972-1973). Rize Belediyesi'nde Meclis üyesi, Reis vekilliği ve encümen azası olarak 22 yıl hizmet etti. Belediye Başkanlığı sürecince her zaman oluğu gibi siyasi çekişmelerden, kavgalardan hep uzak durdu. Rize'deki fırınlar grev yapınca önce taksicilerin desteğiyle halkın ekmek sorununu aştı. Ardından da kısa bir sürede Rize Belediyesi bünyesinde ekmek fırını kurdu. Yeşilay Rize Şubesi, Sahil Cami Vakfı kurucularından olup birçok sivil toplum örgütlerinde hizmet yaptı. Çay üreticilerinin sorunlarıyla ve çay tarımının gelişmesiyle ilgili çalışmalar yürüttü. Çay Kooperatifi Başkanı olarak uzun süre görev yaptı. Ahmet Karaali'nin üç kız; dört erkek çocuğu vardı. 


Ekrem ORHON (1911-1983). Rize ilinin Derepazarı Bürücek Köyünde dünyaya geldi. Babası, Rize eşrafından Gafur Efendidir. Ekrem Bey'in dört erkek ve yedi kız kardeşi vardı. Rize'de başladığı tahsil hayatına ortaokul 1. sınıftan sonra İstanbul'da devam etti. Robert Kolejini bitirdikten sonra tahsil hayatına yurt dışında devam etmiş olan Ekrem Orhon, Amerika'da Illinois Üniversitesi”nden 1936 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu ve aynı yıl Türkiye'ye döndü. 1938-1943 yılları arasında bir inşaat firmasında şantiye şefliği; 1943-1948 yılları arasında da müteahhitlik yapan Ekrem Orhon, 1948'de Trabzon Yollar 10. Bölge Müdürlüğü Bakım Şefliği, 1949'da Kayseri Yollar 6. Bölge Müdürlüğü, 1950-1951 yıllarında Trabzon Yollar 10. Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1951-1956 yılları arasında da serbest müteahhitlik yaptı. 1956- 
1958 yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğünde Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığında Güzergâh 
Mühendisi olarak, 1958-1963 yılları arasında bir inşaat firmasında müşavir mühendis olarak görev yaptı. Rize'de iki ayrı dönemde belediye başkanı olarak görev yapmış olan “Baba Reis” lakaplı Ekrem Orhon, öncelikle Rize sahiline dolgu yaptırarak, şehir merkezine kazandırdığı araziyle akla gelir. 1963 yılında Rize Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem Orhon, Belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra ilk işi şehri genişletmek amacıyla dolgu çalışmalarını başlatmak oldu. 
Yapılan bu dolgu çalışmaları neticesinde Rize'ye 975 dekar araziyi kazandırdı. Rize şehir merkezi o zamankinin iki katı alana kavuşmuş oldu. 1973 yılındaki Cumhuriyet Senatosu seçimlerine aday olabilmek için görevinden istifa ederek ayrıldı. 12 Eylül 1980 ihtilâlinden sonra Rize Belediye Başkanlığına getirilmiş, vefat ettiği yıl olan 1983 yılına kadar bu görevde kalmıştır. 1983 yılında Kara Yolları Genel Müdürü Turan Eren ile inceleme gezisine çıkan Ekrem Orhon gezi sırasında Kars'ın Göle ilçesinde ani bir rahatsızlık geçirmiştir. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 74 yaşında vefat etmiştir. Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Rize Kalesi'nde toprağa verilmiştir. 


Adil AKTAN (1918-2005). Emekli hakimlerden Mehmed Ali Aktan ile Nazife Hanımın oğludur. 
Gaziantep'de doğdu. 1936'da Haydarpaşa Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, Dahiliye Vekaleti stajyer Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Ekim 1940'da silah altına alındı; Aralık 1942'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Ocak 1943'de tayin edildiği Malatya Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan, bir süre de Keban ve Besni Kaymakam Vekilliklerinde görevlendirildikten ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra 1946'da Mut Kaymakamlığına atandı. 1947'de Çubuk, 1949'da Kağızman, 1950'de Sarıkamış, 1951'de Ahlat Kaymakamlıklarına; 1952'de Mülkiye Müfettişliğine; Haziran 1960'da Rize Valiliğine; Ekim 1964'de İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne; Ocak 1966'da da Yozgat Valiliğine getirilip yükseltildi. 1970-1971 yılları arasında Kahramanmaraş ve 1975-1977 yılları arasında Çorum valilikleri yaptı. Rize valiliği sırasında belediye başkanlığı görevini de yerine getirdi. Mülkiye Müfettişi bulunduğu sırada Ankara Hukuk Fakültesinde fark imtihanı vererek sertifika aldı. 1965'de Strasbourg'da toplanan Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Konferansına Türk Delegesi olarak katıldı. 28 Eylül 1946'da, Güzel Sanatlar Akademisi mezunu ressam, Sühendan (Fırat) Hanımla evlendi. Üç çocuk babası olup Fransızca bilmekteydi. Mülkiyeliler Birliğinin, Türk Belediyecilik Derneğinin daimi üyesi idi. Kendisine Gündoğdu (Rize) İlçesi "Fahri Hemşehriliği" unvanı verildi. Boş zamanlarında bahçe işleriyle uğraşmayı severdi. Anılarını kaleme aldığı “Hayatın İçinden; Anılar, Düşünceler? isimli kitabı vardır.. 


Ertuğrul ÜNLÜER (1919-2001). Erzurum'da doğdu. Babası Çorum'un Kargı ilçesinden Topçu Yüzbaşı İsmail Hakkı Ünlüer (1886-1970), annesi Bulgaristan'ın Şumen (Şumnu) şehrinden göç etmiş olan Zeliha Faika Hanımdır (1894-1981). Annesi Zeliha Hanım, Osmanlı döneminde 


yetişmiş ilk kadın öğretmenlerdendir ve 40 yıl süren öğretmenliğinin hemen hemen tamamını Erzurum'da ve aynı okulda geçirmiştir. Ertuğrul Ünlüer, 1958-1960 yılları arasında Rize, 1962-1967 yılları arasında Sakarya, 1967-1968 yılları arasında Bursa, 1968-1970 yılları arasında Samsun ve 1970-1975 yılları arasında Kocaeli Valiliklerinde bulundu. Rize, Sakarya ve Kocaeli Valilikleri sırasında bir süre belediye başkanlığı da yaptı. Çeşitli tarihlerde İsveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde inceleme gezileri yapan Ünlüer, 1975'te kendi isteği ile emekliye ayrılarak özel sektöre geçti. İstanbul'da öldü. 1966 yılında Ratibe Hanım ile evlendi. Ardahan eski valisi Yener Ünlüer'in babasıdır. 


Ziya ÇALIŞIR. 1957-1959 yılları arasında Rize Belediye Başkanlığı yaptı. 
Ali KARAGÖZ. 1956-1957 yılları arasında Rize Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mustafa ARDAL (1923-1984). Rize'de doğdu. 1949 yılında Rize'de matbaa kurdu. 1950 yılında İstanbul?da çıkartmaya başladığı Zümrüt Rize gazetesini Rize'ye taşıdı ve bu tarihten sonra yayın hayatına Rize'de devam etti. 1955 yılında, Demokrat Parti'nin güçlü olduğu bir dönemde CHP'nin desteğiyle belediye seçimlerine katıldı ve seçimleri kazanarak 1955 yılında Rize Belediye Başkanı seçildi. Eski meyve — sebze hali onun döneminde yapıldı. Demokrat Partinin baskılarına maruz kalan Mustafa Ardal, 1956 yılında o dönemdeki Rize valisi İsmail Hakkı Ülken tarafından görevden alındı. Rize Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı da yapmıştı. 


İbrahim ŞERİFOĞLU. 1954-1955 yılları arasında Rize Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ethem Şevki KEPENEK (1888-1981). Atina Kazasına bağlı Ardeşen Köyünde doğdu. İlk mektebe köyündeki okulda başladı. Bu okulu bitirdikten sonra tabur komutanı olan dayısının yanına Erzurum'a gitti. Rüştiye eğitimini burada tamamladı. Dayısının Sultan Abdülhamit Han'ın yaverliğine atanması üzerine dayısıyla birlikte İstanbul'a gitti. Öğrenimine Kuleli Asker Lisesinde devam etti. Harp okulunu 1908 yılında bitiren Ethem Şevki Efendi, 31 Mart Vakasında Harekât Ordusu'nda yer aldı. 1911 yılında gizlice Derne'ye (Libya) geçerek Mülazımı Evvel (Üsteğmen) rütbesi ile Mustafa Kemal'in komutasındaki birliğe katıldı. Sarıkamış Harekâtına da katılan Ethem Şevki Efendi, esir düştü ve 42 ay boyunca Rusya'da esaret altında kaldı. Esaret günleri geride kaldıktan sonra İstanbul'a dönüp İstiklal Harbine katıldı. İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçırılmasında önemli hizmetlerde bulundu. Daha sonra Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal Paşa'nın emri ile birkaç arkadaşıyla o günün Askeri Polis Örgütünü kurdu. Ordu içinde çeşitli kademelerde görevlerde bulunduktan sonra görev yaptığı son yer olan İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığı'ndan 1947 yılında emekli oldu. 1953 yılının Haziran ayının 25'inde yapılan seçimle Rize Belediye Başkanlığına seçilen Ethem Şevki Kepenek, 1954 yılına kadar bu göreve devam etti. 


Ali Saip GÜVELİOĞLU (1892-1963). Rize'de doğdu. Rize Paşakuyu Mahallesinden Hafız Recep Efendi ile Nokta Hanım'ın oğludur. Babasının vefatı üzerine kardeşleriyle birlikte dayılarının yanına, Of ilçesinin Solaklı Mahallesine yerleşti. Hukuk tahsili gören Ali Saip Güvelioğlu'nun diğer iki kardeşi de hukukçudur. İstiklal Harbi yıllarında Giresun Bidayet Mahkemesi azalığında ve daha sonra Kiğı (Bingöl) Hâkimliğinde bulundu. Bu görevlerinin ardından Of, Ünye ve Hendek'te adalet teşkilatında çalıştı. Rize'de uzun yıllar avukatlık yapan Ali Saip Güvelioğlu Rize Barosu kurulunca baronun 1 numaralı üyesi oldu. 1 Haziran 1953'te Rize Belediye Meclisi toplantısında Belediye Meclis Başkan Vekilliğine, 2 Haziran'daki seçimde de Rize Belediye Başkanlığına seçildi. Ahmet 


Vardal'ın istifası üzerine vekâleten başkanlığa seçilen Ali Saip Bey'in başkanlığı 25 Haziran 1953 
tarihinde Belediye Meclisinde yapılan başkanlık seçimine kadar devam etti. Hafız Gülşan Hanım'la evli olup bu evliliğinden üç çocuk babası idi. 


Ahmet VARDAL. 1952- 1953 yılları arasında Rize Belediye Başkanlığı yaptı. Sıdıka Hanımla evli olup sekiz çocuk babası idi. 


Hasan Fehmi BİBER. Şefik Aydın'ın istifası nedeniyle boş kalan belediye başkanlığına o sıralarda Rize Ticaret Odası başkanı olan Hasan Fehmi Biber tayin edildi. 1938-1950 yılları arasında Rize Belediye Başkanlığı yaptı. CHP İl İdare Heyetinde yer bulundu. 1939 bütçesinde, Belediye vergileri arttırıldı, itfaiye çalışmaları kapsamında Motorlu pompa alınması ve bütçe nispetine göre itfaiye örgütünün oluşturulması, yardım fasıllarının arttırılması ve Parti ile Halkevine 500 lira yardım yapılmasına karar verildi. 


Şefik AYDIN. Kasım 1938'de belediye başkanlığından istifa eden Mucip Kemalyeri'nin yerine belediye başkanlığına vekâlet etti. Aynı zamanda Vilayet Kaleminde görevli olduğundan dolayı iş yoğunluğu nedeniyle yedi ay sonra istifa etti. 


Mucip KEMALYERİ (1895-1978). İstanbul'da doğdu. Babası Mehmet Zekeriya Bey, annesi Şükriye Hanım'dır. 1914 yılında Harbiye Mektebine girdi. 1923 yılında Harbiye Mektebinden ayrıldı. İlk olarak 1936 yılında Rize Belediye Başkanlığına tayin edildi. Döneminde, şehrin sokaklarının daha düzgün bir görünüme kavuşturulması için parke döşeme çalışmaları yapıldı. 
Ayrıca park haline getirilmesi düşünülen bir bahçe için bahçıvan tutulmuş ve çalışmalar başlatılmıştı. Şehrin ortasında bulunan şadırvan kaldırılmış, Orta Cami yanındaki eski şadırvan yerine yenisi yaptırılmış, harap durumda bulunan Malkoçoğlu Cami yanındaki şadırvanın ihyasına başlanmıştı. 1938 yılına kadar belediye başkanı olarak görev yapan Mucip Kemalyeri, Atatürk'ün vefatı dolayısıyla Rize'den Ankara'ya giden heyette yer aldı. Bu sırada rahatsızlığını gerekçe göstererek belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Mucip Kemalyeri 1946 yılında Demokrat Parti'ye üye oldu. Kadıköy, Üsküdar ilçelerinin müteşebbis heyetlerinde bulundu. Kadıköy ilçesinde idare kurulunda çalıştı. 1950 yılında bir kez daha Rize Belediye Başkanlığına getirildi. 
1938'de Rize'den ayrıldıktan 12 yıl sonra tekrar Rize'ye dönmüş oldu. 1952 yılında tekrar görevinden ayrıldı. 1956 yılında İstanbul Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. 1957 seçimlerinde aldığı 315.687 oyla İstanbul'dan milletvekili seçildi. TBMM'de bulunduğu dönem içinde Milli Müdafaa Encümeni'nde görev aldı. Bekâr idi. 


Hakkı MATARACI. Cumhuriyet'in ilanından itibaren 1927-1936 yılları arasında Rize Belediye Başkanlığı yaptı.1978”de vefat etti. 


Halil Bey. 1926-1927 yılları arasında Rize Belediye Başkanlığı yaptı. 
Sakarya 


Hasan EMİROĞLU. Hacı hasan Emiroğlu 1921-1923 yılları arasında Adapazarı belediye başkanlığı yaptı. 


Faik ABASIYANIK (1892-1965). Adapazarı'da doğdu. Mülkiye Baytar Yüksekokulundan mezun oldu. Almanya Dresden Baytar Mektebi'nde Zooteknik İhtisası yaptı. Düzce Kazası Sıhhiye 


Baytarlığı, Adapazarı Rehberi Terakki Mektebi Müdürlüğü, Adapazarı Sıhhiye Baytarlığı, Yüksek Baytar Mektebi Dâhiliye Müdürlüğü, Serbest Ticaret, Çiftçilik, Belediye Veterinerliği, Türk Ocağı Başkanlığı, 1934-1945 yılları arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı, Hayvan Hastanesi Müdürlüğü, 4. Kolordu Hayvan Hastanesi Veterinerliği, İl Genel ve Belediye Meclisleri Üyeliği, Şairlik ve Yazarlık, TBMM VII. Dönem (Ara Seçim) ve VHI. Dönem Kocaeli Milletvekilliği yaptı. 
Prusya 4. Rütbe Kılınçlı Kırmızı Kartal Nişanı, Harp ve Kırmızı Kurdeleli İstiklal Madalyaları sahibi idi. Evli ve dört çocuk babası olan Faik Bey, yazar Sait Faik Abasıyanık'ın amcasıdır. 


İhsan KOÇAK. 1945 — 1946 yılları arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. Eşi Dürdane Hanımdır. 


İzzet Şükrü ENEZ. 1946-1950 yılları arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. Sigortacı olup şehrin ileri gelen tüccarlarından idi. “İzzet Baba” lakabıyla anılmaktaydı. 


Suavi DAMALI. 08.06.1950 — 26.06.1955 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. 
DP'den seçildi. Babası Kasım Ferit Damalı, annesi Muzaffer Damalı, eşi Süreyya Damalı'dır. 
Döneminde, 1 Aralık 1954 günü, Adapazarı'nın Sakarya adıyla il olması gerçekleşti. Adapazarı Belediyesi, kurulacak Şeker Fabrikası'na 100 bin Türk Lirası ile sermaye ortağı olma kararı alır. 


Ali Necdet GÜVEN (1921-1988). 27.06.1955 — 30.05.1960 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. DP'den seçildi. 30 Mayıs günü Başkan Ali Necdet Güven başkanlık makamından “mevcutlu? olarak indirildi, bir süre Sakarya Kışlası'nda gözetim altında kaldı. 60 darbesiyle 
görevden el çektirilen dönemin Adapazarı Belediye Başkanı DP'li Ali Necdet Güven, 80 
darbesinden sonra bir dönem belediye meclis üyeliği yaptı. Güven'in vefatından sonra dönemin Adapazarı Belediye Meclisi toplanarak, eski Adliye ile Atatürk Stadı'nı Çark Caddesi'nin bitiminde birbirine bağlayan ve adı “Kudüs” olan caddenin adını Ali Necdet Güven Caddesi olarak değiştirdi. 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi de bir zamanlar adı “Kudüs” olan Ali Necdet Güven Caddesi'nin adını yine “Kudüs” yaptı. Atatürk Bulvarı'nı orada bulunan resmi binaları yıkıp açarak düzenleyip günümüzdeki çağdaş görünüme kavuşturan Avukat Ali Necdet Güven, Adapazarı Belediye Başkanlığı görevinden askeri idarece alınmış olup tekrar avukatlık mesleğine dönmüş ve faal olarak mesleğini icra ettiği sırada ve doktor muayenehanesinde iken kızı Mimar Simden Çakır'ın yanında geçirdiği kalp krizi sonucunda 67 yaşında vefat etti. Gar binası ile vefat tarihinde mevcut olup depremde yıkılan Adliye binası (şimdiki Kent Meydanı) arasında kalan caddeye adı verilerek hatırası yaşatılmaktadır. Başkanlığı döneminde Bulvarın açılması sırasında gösterdiği kararlılık ve ileriyi gören ufku ile muhalifleri icraatına “seni bulvarda asacağız” diye sertlikle karşı çıkar. 


Cevat ÖZSUNAY. Askeri müdahale sonrası tabip yarbay Cevat Özsunay, Belediye Başkanlığını devr aldı ve 30.05.1960 — 04.07.1960 tarihleri arasında görev yaptı. 


Eşref ERKUT (1906-1983). Edirne'de doğdu. 1930 yılında Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Heybeliada ve Beylerbeyi nahiye müdürlüğü, Çivril, Muradiye kaymakamlıkları, Siirt Mektupçuluğu, Bafra, Malkara, Adalar, Ödemiş kaymakamlıkları yaptı. 1949 ile 1950 yılları 
arasında Mersin, 1950 ile 1951 yılları arasında Burdur, 1951 ile 1953 yılları arasında Çorum 1953 
ile 1955 arası Ankara'da merkez 1955 ile 1958 arası Siirt, 1958 ile 1960 arası Giresun ve 1960 
yılında Sakarya valilikleri yaptı. Sakarya valiliği sırasında aynı zamanda belediye başkanlığı 


görevinde de bulundu (4.07.1960 - 26.09.1960). 1960 Yılında Danıştay'ın yeniden teşkilatlanmasında Danıştay üyesi oldu. 1971 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. 


Sedat KİRTETEPE. Vali ve Belediye Başkanı General Sedat Kirtetepe Sakarya'nın 4. Valisi olarak Kur. Alb. Rütbesi ile atandı. 43 gün sonra general oldu. 19.08.1960 ile 16.10.1962 tarihleri arasında 2 yıl bir ay 27 gün Sakarya Vali ve 26.09.1960 — 29.07.1963 tarihleri arasında da Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. Adapazarı'na ilk altı şehir otobüsü alarak hizmete soktu. 
Bilecik Valiliği'ne atandı (1962-1964). 1964-1966 yılları arasında Kırşehir Valiliği, 1971-1972 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı. Sedat Kirtetepe 1972-1975 yılları arasında Aydın Valiliği yaptı. Aydın Valisi iken vefat etti. Eşi tarih öğretmeniydi. 


Ertuğrul ÜNLÜER (1919-2001). Erzurum'da doğdu. Babası Topçu Yüzbaşı İsmail Hakkı Ünlüer (1886-1970), Çorum'un Kargı ilçesinden, annesi Zeliha Faika Ünlüer (1894-1981) ise Bulgaristan'ın Şumen (Şumnu) şehrinden göç etmiştir. Annesi Osmanlı döneminde yetişmiş ilk kadın öğretmenlerdendir ve 40 yıl süren öğretmenliğinin hemen hemen tamamını Erzurum'da ve aynı okulda geçirmiştir. Ertuğrul Ünlüer, 1958-1960 yılları arasında Rize, 1962-1967 yılları arasında Sakarya, 1967-1968 yılları arasında Bursa, 1968-1970 yılları arasında Samsun ve 1970-1975 yılları arasında Kocaeli Valiliklerinde bulundu. Rize ve Sakarya valiliği sırasında bir süre belediye başkanlığı da yaptı. Kocaeli Valiliği sırasında Kocaeli Belediye başkanlığı da yaptı. İstanbul'da vefat etti. Ardahan eski valisi Yener Ünlüer'in babasıdır. 


Mustafa Vedat ÖNSAL (1929-2007). Adapazarı'da doğdu. Babası Ali Ziyaettin Bey annesi Seniha Hanımdır. Elektrik Yüksek Mühendisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi bölümünden mezun oldu. İngilizce, Fransızca biliyordu. Serbest Ticaretle uğraştı. 17.11.1963 - 21.02.1966 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, T.C. 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yaptı. IHI. (XIV) Dönem Sakarya Milletvekili oldu. Evli, iki çocuk babasıdır. 


İbrahim KANGAL. 21.02.1966 — 08.05.1966 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. İş adamı idi. 


Selahattin GÜRDRAMA (1927-1992). Hendek'te doğdu. Babası Mehmet Efendi annesi Hayriye Hanımdır. Ortaokul mezunu olup ticaretle meşgul oldu. 08.05.1966 - 02.06.1973 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. AP'den V. (XVI) Dönem Sakarya Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Meziyet Sevim SÖZER. CHP'den Adapazarı'nın ilk kadın belediye başkanı olarak seçildi. 
24.02.1973 — 14.04.1975 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. Avukat idi. 


Ünal OZAN (1942-2012). Adapazarı'nda doğdu. 15.04.1975 - 11.07.1975 ve 11.12.1977 - 12.09.1980 ve 25.03.1989 — 27.03.1994 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. 
Annesi Sabahat Hanım idi. Avukat Ünal Ozan Atatürk Bulvarı kuzeyinde kalan Uzunçarşı'nın kuzey çıkışından yine kuzeye doğru bulunan alanı Kuyudibi semtine kadar aralarında kendisi, ailesi ve yakın akrabalarının taşınmazlarının da bulunduğu (Ozanlar mahallesi dahil) binaları yıkıp açarak bulvarlar kazandırdı. 


Behçet DERYAOĞLU. 02.06.1973 - 24.12.1973 ve 14.12.1975 — 11.12.1977 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. 1979'da Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçildi. 
1981'de tekrar bu göreve getirildi. 1972de iki yıllığına Sakaryaspor Başkanlığı yaptı. 1976'da, Adapazarı'nda sarkıntılık suçundan hüküm giyen AP'li Vedat Beyenal'ın cezaevine kendi yerine yanında çalışan tezgâhtarını sokması olayıyla ilgili davanın Seben'de yapılan duruşmasında, AP'li Sakarya Belediye Başkanı Behçet Deryaoğlu sanık olarak yargılandı. 1983'te, Sakarya Sağlık Hizmetleri Vakfının vakıfları arasında yer aldı. Belediye Başkanlığı döneminde, şehrin bütün cadde ve sokaklarını asfaltladı. 


Hikmet OĞUŞ. Emekli albay Hikmet Oğuş 13.10.1980 — 31.12.1980 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. 


Turgut ARABACIOĞLU. Emekli General Turgut Arabacıoğlu 02.01.1981 — 28.03.1984 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı yaptı. Sakarya için kent bütünü çevre düzeni imar planlarını yeniledi. Ankara'dan gelen çevre uzmanların katıldığı çalışmalar sırasında içme suyunun kaynağı olan Sapanca Gölü'nün korunması, en büyük hedeflerden biriydi. Bu amaçla hazırlanan çevre düzeni planlarında, Sapanca Gölü çevresi mutlak, orta ve uzun mesafeli koruma bantları ile koruma altına alındı. Mutlak koruma bandı Sapanca Gölü kıyısından 200 metre ötesini kapsıyordu. 
Bu alan mutlak koruma bandı ilan edildi. Sapanca Gölü'nün kıyısından 200 metre geriye doğru çivi bile çakılması yasaklandı. Gölden 3 bin metre uzaklıktaki uzun mesafeli koruma alanında ise sanayi tesislerinin yapımına yasak getirildi. 


Erkal ETÇİOĞLU. 1954 yılında Adapazarı'nda doğdu. Atatürk İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Adapazarı Lisesi'ni bitirdi. 1977 yılında T.C. İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi üretim Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1981'de Şule (Arabul) Tokluoğlu ile evlendi. 1984 yılına kadar Ankara ve İstanbul'daki özel sektör kuruluşlarında üst kademe yöneticiliği yaptı. 28.03.1984 — 27.03.1989 tarihleri arasında Adapazarı Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. İki dönem(1987/1990) Sakaryaspor Kulübü Derneği Başkanlığı yaptı. 1989 yılından 1993 yılına kadar kendi şirketinde hissedar ve yönetici olarak çalıştı. 1990-1991 yılları arasında Aydın Kimya AŞ (AYKİM) Denetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. 1993-1994 yılları arasında Adapazarı Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nde (AGDAŞ) Genel Müdürlük görevinde bulundu. 1994-1995 yılları arasında T.C. Sakarya üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans (MBA) yaparak bilim uzmanı oldu. 1995-1999 yılları arasında Adapazarı Ticaret Odası (ATSO) Meclis üyeliği ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı. 1997-2000 yılları arasında Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş'de Hazine Temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 2001-2004 yılları arasında Ülker Grubuna bağlı gıda ve meşrubat üreten şirketlerde lojistik konusunda Genel Müdür Danışmanı olarak çalıştı. 2004-2005 tarihleri arasında Federal Elektrik A.Ş'de insan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında yeniden ATSO Meclis üyeliğine seçildi. Eylül 2005 tarihinde bu görevinden ayrılarak T.C. Sakarya üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak vazife aldı. 2009-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetici şirketinin Genel Müdürlük görevini de akademisyenlik görevi ile birlikte yürüttü. 2014 yılında ERKAY Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ni kurdu. Evli ve iki çocuk babası olan Etçioğlu'nun yayınlanmış kitap, makale ve çeşitli bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. 


Aziz DURAN. 1949 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Adapazarı'nda tamamladı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Sosyal Siyaset bölümünden mezun oldu. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde ve Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda bir süre çalıştıktan sonra, 1978-80 yılları arasında Şanlıurfa'da askerlik görevini ifa etti. Türk Standartları Enstitüsü'nün ve Milli Prodüktivite Merkezinin Sakarya temsilcilikleri görevini yürüttü. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı'nın ihtisas komisyonlarında görev aldı. 
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevini 13 yıl sürdürdükten sonra, 27 Mart 
1994 1. dönem; 18 Nisan 1999 2. dönem olmak üzere Adapazarı Belediye Başkanlığı görevine 
seçildi. 6 Mart 2000 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Statüsüne kavuşması ile Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürdü. 27 Mart 2004 tarihindeki yerel seçimlerde 3. dönem olarak tekrar seçildi. Aziz Duran evli ve iki çocuk babasıdır. 


Zeki TOÇOĞLU. 1955 yılında Adapazarı”nda doğdu. İlkokulu Serdivan'da, orta ve lise tahsilini Adapazarı'nda yaptı. 1980 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. 2 yıl Malatya'nın Hekimhan kazasında, 5 yıl Adapazarı İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1986 - 1992 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde şef ve şube müdürü olarak çalıştı. 1992 yılının sonunda Sakarya Üniversitesi'ne Kütüphane ve Dökümantasyon Daire başkanı 
olarak atandı. Daha sonra 6 yıl SAÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreterliği görevini yürüttü. 18 
Nisan 1999 ve 28 Mart 2004 Mahalli İdareler seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı, 29 Mart 
2009 ve 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 
seçildi. 


Samsun 


Şefik Avni ÖZÜDOĞRU (1886-1960). Samsun'da doğdu. Hüseyin Avni Bey'in oğludur. İlk öğrenimini Samsun'da, Türk ve Fransız mekteplerinde yaptı. Çok iyi İngilizce, Fransızca ve Almanca biliyordu. 1901 yılında İstanbul'daki Mühendishane-i Berri-i Hümâyün'a girdi ve buradan 
1 Eylül 1903 yılında İstihkâm Teğmeni olarak mezun oldu. 1904 yılında Üsteğmen oldu. Harp 
Akademisi'ni, 26 Eylül 1906 tarihinde bitirdi. 1909-1911 yılları arasında Almanya'da mesleki eğitim ve öğrenim gördü. Balkan Savaşı başlayınca yurda döndü ve Erkânı Harp Mektebi'nde öğretmenliğe başladı. I. Dünya Savaşı başlayınca da Erzurum Müstahkem Mevkii Erkânı Harp Reisliğine tayin edildi. 1915 yılında Binbaşı oldu. 31. ve 17. Tümenlere kumanda etti. 1917 yılında 
Galiçya 4. Kolordu Erkânı Harp Reisliği'nde 46 ve 19. Tümen Komutanlıklarında bulundu. 1918 
yılında Yarbay oldu. Mütareke sonrası Samsun bulunan 15. Tümen'e kumandan olarak tayin oldu. 
1919 yılında Türk Kurtuluş Savaşına katıldı. Bu görevde iken "Karadeniz Mıntıkası Örfi 
İdare/Sıkıyönetim Kumandanı" olarak görevlendirildi. Bu görevde iken Pontus Çetelerine karşı Milis/Oymak Teşkilâtlarını kurdu. Ankara Hükümeti'ne katılması dolayısıyla İstanbul'da bulunan Kürt Mustafa ve Saray Mahkemeleri tarafından gıyabında idama mahküm edildi. 1921 yılında emekliliğini istedi. Daha sonra Samsun'da çıkarılan Aks-ı Seda gazetesini yönetti. 1922 Haziran- 
1924 ve 1 Mart 1925-Haziran 1925 tarihleri arasında iki kez Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 
1930 yılında Serbest Fırka Samsun İl örgütünü kurdu. Parti kapatılınca siyasi hayattan çekildi. 1946 
yılında Demokrat Parti Samsun Ocak Şubesini kurdu. Parti yöneticileri ile anlaşmazlığa düşünce istifa ederek siyasi hayattan çekildi. Samsun'da bulunan Esentepe Kışlasına adı verildi. Osmanlı Meclis-i Mebüsan II. ve III. Dönem Canik Mebusluğu, TBMM II. Dönem Canik Milletvekilliği yapmış olan Talat Özüdoğru'nun kardeşidir. 


Boşnakzade Ahmet RESAİ. Haziran 1924-1 Mart 1925 ve 20 Ekim 1930-8 Mart 1931 tarihleri arasında iki ayrı dönem Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. Haziran 1924'te ilk kez göreve gelen Ahmet Resai Bey, Şefik Avni Bey'den sonra Cumhuriyet döneminde göreve gelen ikinci Samsun belediye başkanıdır. 1 Mart 1925 tarihinde kadar görevde kalan Resai Bey bu tarihten sonra görevi Şefik Avni Bey'e devretmiştir. 1930 Türkiye yerel seçimlerine Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan Samsun Belediye başkan adayı olarak giren Ahmet Resai Bey seçimleri kazanmış ve seçilerek bu göreve gelen ilk başkan olmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından istifaya davet edilse de bu talebi reddeden Ahmet Resai Bey'in başkanlığı 8 Mart 1931 tarihinde 1930 yerel seçimlerinin Danıştay'da bozdurulması üzerine düşmüştür. 


İbrahim VEYSİ. Haziran 1925-Ağustos 1925 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ömer Niyazi KARATAŞ (1882-1964). Samsun'da doğdu. Babasının adı Hayrullah, annesinin adı ise Emine idi. Ortaokul mezunu olan Karataş, gençliğinde ziraatle uğraştı. Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin üyeleri arasında yer aldı ve İstiklâl Harbine katıldı. Ağustos 1925 ve Kasım 
1925 tarihleri arasında üç ay Samsun belediye başkanlığı görevini yürüttü. 1946 seçimlerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi listesinden meclise girdi. 1946 - 1950 yılları arasındaki TBMM 8. 
dönemde Samsun milletvekilliği görevinde bulundu. İstiklal Madalyası sahibi idi. Evli ve yedi çocuk babası idi. 


Çubukçuzade Mehmet Suphi Bey. Kasım 1925-1 Mart 1927 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. Donanma Cemiyeti Samsun Merkez Şubesinin hesaplarını tutan Tüccar Çubukçuzade Suphi Bey yaptıkları hizmetlerden dolayı madalya ile taltif edildi. İş Bankası'nın kurucuları arasında yer aldı. Hilal-i ahmer cemiyetinin Samsun şubesinin idare heyetinde yer aldı. 
Saathane Meydanı'nda Çubukçu zade Suphi Efendinin Kantariye Mağazası bulunmaktaydı. 
Atatürk'ün Samsun'u ilk teşriflerinde kaldığı bina 1926 yılında Samsun Belediyesi tarafından satın alınarak karşılıksız olarak Atatürk'e verildi. 


Yelkencizade Şükrü. 1 Mart 1927-9 Eylül 1928 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. Samsun Ticaret Odası Başkanlığı görevinde bulundu. Yelkencizade Şükrü ve mahdumu Ömer Lütfi Beylerin kurduğu firmanın Karadeniz seferi yapan Vatan, Samsun, Trabzon ve Anadolu isimli dört vapuru vardı. Bu vapurların kaptan ve mürettebatı 120 kişi olup her hafta mezkur hatta muntazaman yük ve yolcu nakliyatı gerçekleştirmekte idi. 


Hacızade Rüstem. 1928'de Samsun Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Veremle Mücadele Cemiyeti üyesi idi. Ticaret Odası veznedarlığı yaptı. 


Rahmi TAŞHAN. 1928-1 Mart 1929 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hacı Hüseyinzade Baha. 1 Mart 1929-10 Nisan 1929-40 gün Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 
Ticaret Odası üyesi idi. 


Faik Bey. 10 Nisan 1929-20 Ekim 1930 ve 8 Mart 1931-14 Nisan 1931 tarihleri arasında iki defa Samsun Belediye Başkanlığı yaptı.1929 yılında belediye meclisince alınan bir kararla Şimendifer hattının, Şimendifer iskelesinden Gümrük iskelesine kadar uzatılmasına karar verildi. 


Kefelizade Sami. 14 Nisan 1931-1 Ağustos 1932 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Kefelizade İHSAN. 1 Ağustos 1932-10 Ocak 1934-tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. Samsun halkı arasında Sadi Bey Mescidi, “dua mahalli” olarak da kabul edildiğinden bir köşesi bez parçaları ve çaputların bağlandığı yerdi. Mescid, Samsun Belediye Reisi Kefelizade İhsan Bey'in döneminde Fen İşleri Müdürlüğünün hazırladığı rapor doğrultusunda ve meclis kararıyla yıkıldı. Sadi Bey Camii'nin yıkılması Samsun halkı tarafından yargıya taşındı. Bu konuda Amasya Asliye Mahkemesi”ne dava açıldı. Dava 10 yıldan fazla sürdü. Dava sonunda eski Belediye Başkanı Kefelizade İhsan Bey ve Fen İşleri Müdürü Ali Ragıp Rutkay üç ay hapis cezasına çarptırıldılar. Fakat TBMM'de 1942 yılında kabul edilen bir kanunla bu ceza affedildi. Mert Irmağı 
ile Kılınçdede Camii arasında yer alan Kılınçdede Mezarlığı Kefelizade İhsan Bey tarafından 1934 
yılında kaldırıldı. Buradaki mezarların en son kalıntıları 1955 — 56 yılında toplanarak denize döküldü. Kaldırılan mezarlığın yerine Tekel Tütün İşletme atölyeleri açıldı. Ayrıca buraya 19 Mayıs İlköğretim Okulu yapıldı. Bugün halen burada Kılınçdede'nin türbesi bulunmaktadır. Modern dönemde ise Tekel Tütün İşletme Atölyeleri yıkılarak yerine Samsun Adliye Binası yapılmıştır. 
Rasathane Camii'nin olduğu yerden Sigorta hastanesine kadar olan alanda Rum Mezarlığı ve kilisesi bulunuyordu. Muhtemelen Kefelizade İhsan Bey'in belediye başkanlığı zamanına denk gelen 1931 yılında bu mezarlık kaldırıldı ve yeri kamulaştırıldı. Belediye ilköğretim okulu bu mezarlık üzerinde bulunmaktadır. Belediye tarafından müteahhit Şevket Bey'e ihale edilmek suretiyle inşaına başlanılan Zahire iskelesi 1933 yılında hizmete girmişti. 


Hasan UMUR. 10 Ocak 1934-25 Ekim 1934 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 
Hasan Umur'un 1934 yılında 10 aylık belediye başkanlığı döneminde Yalı Camii mezarlığı kaldırıldı. 


Nazif BİĞAT; 25 Ekim 1934-25 Ocak 1935 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hüsnü YEĞEN; 25 Ocak 1935-8 Ağustos 1935 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Naşit FIRAT (1895-1978). Eğin'de doğdu. Babası Mehmet Şükrü Efendi annesi Fatma Hanımdır. 
Harp Okulundan mezun oldu. Amasya İstiklâl Mahkemesi Refakat Subayı, Polatlı Ağır Topçu Subayı, Halkevi Başkanı, Samsun İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 8 Ağustos 1935-2 Kasım 1938 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. CHP'den VI., VII. ve VII. 
Dönem Samsun, IX. Dönem Ordu Milletvekili seçildi. IX. Dönem TBMM Başkanlık Divânı Kâtip Üyesi oldu. Evli olup bir çocuk babası idi. 


Necmettin DİVİTÇİOĞLU. 2 Kasım 1938-1 Nisan 1940 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Rüstem MESUTOĞLU. 4 Haziran 1940-2 Kasım 1942 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mümtaz ARKAYIN. 2 Kasım 1942-24 Nisan 1943 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ahmet EYMİR. 24 Nisan 1943-26 Temmuz 1946 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı.21 Temmuz 1946'da yapılan milletvekilliği seçiminde Amasya ilinden CHP adayı gösterilen Samsun Belediye Başkanı Ahmet Eymir Amasya milletvekili seçilmiş ve Ahmet Eymir'in yerine Samsun Belediye Başkanlığı görevine vekaleten İl Mektupçusu Faik Polat getirilmiştir. 2 Eylül 1946'da Faik Polat başkanlığında toplanan Samsun Belediye Meclisi çoğunlukla başkanlığa Muhittin Özkefeli'yi seçmiştir. 


Muhittin ÖZKEFELİ (1903-1959). Samsun'da doğdu. Babası Yakup Efendi, annesi Şaziye Hanımdır. Samsun Gençlik Spor Kurucu Üyesi, Beden Terbiyesi Samsun İl Başkanı ve İl Müdürü, Belediye Meclis ve Daimi Encümen Üyesi oldu. Serbest Ticaret ve Taahhüt İşleriyle uğraştı. 1 Eylül 1946-17 Kasım 1948 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. İki yıllık görevi sırasında Samsun Asri Mezarlığı ile "Yangınyeri" diye bilinen yerde sebze ve meyve hali yaptırıldı. Muhittin Özkefeli'nin usulsüz sarfiyat, kanunsuz ve sert icraatlarıyla halkı partiden soğuttuğu, yapılan tavsiyeleri de dikkate almayarak meclis üyelerinin aleyhinde birleşmesine sebebiyet verdiği belirtilen raporun CHP Genel Sekreterliği'ne gönderilmesiyle Belediye başkanlığına son verildi. 
Muhittin Özkefeli, 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler sonucunda Demokrat Parti listesinden meclise girdi. 10. dönemde bir kez daha Samsun'dan meclise giren Özkefeli 1957 seçimlerinde Kütahya'dan aday gösterildi. 27 Ekim 1957'de yapılan seçimler sonucunda üçüncü kez meclise 
girmeye hak kazandı. Evli olan Özkefeli, 22 Aralık 1959'da milletvekilliği devam ederken, 56 
yaşında öldü. 


Sami ARIM. Yüksek mühendis Sami Arım, 17 Kasım 1948-8 Mart 1950 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


İsmail YURTSEVER. 8 Mart 1950-8 Eylül 1950-tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı 
yaptı. 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu'ya varır. 18 
Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar. Bu sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk'ü tanımadığını söyler. Atatürk'ü sandalda ve Samsun'da iken geniş yakalı lejyon kaputu ve başında kalpakla gördüğünü anlatır. Halk arasında Havuzlu İsmail diye anılan Yurtsever ( Kerim Reisoğlu)'e ait olduğu kabul edilen ve 1850'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Samsun'un Yalı Kahvehanelerinden Havuzlu İsmail'in Kahvehanesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Saathane Meydanı'nda devam ettirdiği dönüşüm projesi kapsamında yıkıldı. 


Nurettin CERİTOĞLU (1920-1986). Çorum'da doğdu. Babası Ali Efendi annesi Hatice Hanımdır. Lise mezunu olup Fransızca bilmekte idi. Tüccar, Fabrikatör, Samsun Belediye Başkanı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı oldu. 8 Eylül 1950-8 Ağustos 1951-tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. CHP'den I. (XII) Dönem Samsun Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. 


Hamit Erip KEMBER. 8 Ağustos 1951-16 Ocak 1953 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Nüzhet ULUSOY (1922-2000). Çarşamba'da doğdu. Babası Abdullah Kemalettin Efendi, annesi Fazile Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Almanca bilmekte idi. 
Samsun Milli Korunma Kontrolörü, özel şirkette muhasebeci, serbest avukat olarak çalıştı. 16 Ocak 1953-11 Eylül 1957 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. DP'den XI. Dönem Samsun Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Muzaffer UZAR. | Ekim 1957-27 Mayıs 1960-tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Turan ERGÜNGÖR. 27 Mayıs 1960-22 Haziran 1960-tarihleri arasında 26 gün Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. Darbe döneminde atama yoluyla gelmişti. 


Mustafa Rauf İNAN. İdadi ve Lise öğretmenlerinden Ömer Faik Bey ile Refia Hanım'ın oğludur. 
1903'de Edirne Havsa'da doğdu. Kayseri Sultanisinin Fen Kolunu Pekiyi derecede bitirerek lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1926'da Mülkiyeden mezun oldu. 10 Temmuz 1926'da tayin edildiği Ankara, 6 Aralık 1926'da nakledildiği Manisa Vilayetleri Maiyet Memurluklarında stajını bitirip 20 Ağustos 1927'de kaymakamlığa terfi etti. 31 Ağustos 1927'de Manisa, 26 Ağustos 1928'de 
Sürmene, 29 Ekim 1931'de İznik, 30 Ağustos 1932'de Kırkağaç Kazaları Kaymakamlıklarına; 6 
Temmuz 1933'de 1. Umumi Müfettişlik Yazı İşleri Müdürlüğüne; 23 Ekim 1935'de 3., 18 Ekim 1937'de 2., 10 Temmuz 1943'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine; 28 Aralık 1945'de Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Mülkiye Başmüfettişi iken valiliğe yükseltildi. Sırasıyla, 30 Haziran 1950'de Maraş, 21 Mayıs 1951'de Burdur (21.05.1951 — 03.07.1953), 17 Temmuz1953'de Malatya, 
8 Mart 1954'de İçişleri Bakanlığı Merkez Valiliklerine atanıp yükseltildi. Son görevinde iken 16 
Haziran 1956'da 5434 Sayılı Kanun'un 39/B Maddesi gereğince emekliye sevk edildi. Dört yıl emekli olarak Ankara'da oturduktan sonra 13 Haziran 1960'da Milli Birlik Komitesi Hükümeti tarafından Samsun Valiliğine getirildi. 22 Haziran 1960-2 Kasım 1960 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı da yaptı. 2 Kasım 1960'da 2. defa emekliye sevk edildi. 34 yaşında iken evlendi. 


Fahrettin ERVERDİ. 1960-1962 yılları arasındaki Samsun Valiliğine ek olarak 2 Kasım 1960-23 Ekim 1962 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. 


Hamdi ÖMEROĞLU (1914-2004). Hasan Efendi ile Hediye Hanımın oğludur. Rize'de doğdu. 
1937 yılında Ankara Gazi Lisesini “pekiyi” ile bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetinin ardından Ankara 
Maiyet Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. Ocak 1942'de Rize Maiyet Memurluğuna nakledildi. Mayıs 1942 de silah altına alındı. Aralık 1944 de yedek teğmen rütbesiyle terhis oldu. Ocak 1945 de döndüğü Maiyet Memurluğundan sonra Ardanuç, Şavşat ve Pazar Kaymakam Oo Vekilliklerinde bulundu. Rize Valilik o Muavinde vekaletinde stajını tamamladı. Temmuz 1946'da katıldığı kaymakamlık kursunu bitirip, kaymakamlığa terfi etti. 1947 de Refahiye, 1948 de Maçka, aynı yıl Akçaabat kaymakamlıklarında bulundu. 1950 yılında İçişleri Bakanlığı Muhakemat müdür muavinliğine, 1951 yılında Muhakemat Müdürlüğüne, 1955'de İçişleri Bakanlığı Hukuk Muşavir Muavinliğine, 1958'de Hukuk Müşavirliğine, Haziran 1960'ta Isparta Valiliğine, Ekim 1962'de Samsun Valiliğine, Ocak 


1966'da Merkez Valiliğine getirilip yükseltildi. Samsun Valiliği esnasında, 23 Ekim 1962-21 Kasım 1963-tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı da yaptı. Darbe döneminde atama yoluyla gelmişti. Merkez Valisi iken Nisan 1966'da Danıştay Üyeliğine seçildi. Bu arada Ankara Hukuk Fakültesinde fark sınavı vererek sertifika aldı. Nihat Erim Hükümetinde TBMM dışından İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 1972 yılında Başbakanlık müşaviri oldu. 27 Eylül 1948'de Ayhan Esen Hanımla evlendi. İki kız çocuğu vardır. Çok iyi derecede İngilizce ve Romence bilmekteydi. 


Bünyad ARSAN. AP'den seçilerek 21 Kasım 1963-2 Haziran 1968 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 


Kemal Vehbi GÜL. 1937'de, Samsun'da doğdu. Gül 1955 ve 1956 yıllarında Samsun Limanı'nı inşa eden Hochtief/Holzmann'da Almanca tercümanı olarak çalıştı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden birincilikle mezun olan Vehbi Gül, 1962 yılında dışarıdan ders vererek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu oldu. Vehbi Gül, 22 Ağustos 
1960 tarihinde Samsun Valiliğinde maiyet memuru stajına başladı, 1960 Türkiye nüfus sayımının 
Samsun ayağını yönetti. Ardından Kavak, Eynesil, Akkuş, Bafra ve Taşova kaymakamlıklar yapmıştır. 1964 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne girerek birincilikle mezun olmuştur. 1967 yılında ise Batı Almanya'ya inceleme ve öğrenim için gönderilen Vehbi Gül, ertesi yıl NATO'nun davetiyle İtalya, Almanya ve Belçika ziyaretlerinde bulundu. 1976'da Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne üye oldu. 1968 Türkiye yerel seçimlerinde şehrin su problemini çözmek için ilk kez Adalet Partisi'nden belediye başkanlığına adaylığını koyan Vehbi Gül başkanlığa seçilerek 1980 yılındaki darbeye kadar bu görevde kaldı. 1984 Türkiye yerel seçimlerinde bu kez Anavatan Partisi'nden aday olan ve seçilen Gül, 1988 yılında başörtüsü tartışmalarının revaçta olduğu bir dönemde basına verdiği "Devletin en başından en aşağısına kadar cahil cühela takımı bilmedikleri konuda tutup ahkâm kesiyorlar. Esas irtica onların kafasındadır." 
demeci ile Kenan Evren'e hakaret ettiği gerekçesiyle dönemin İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli tarafından görevinden uzaklaştırılmış ve siyasi hakları da askıya alınmıştır. Görevden alınmasını takiben cumhurbaşkanına basın yolu ile hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gül beraat etmiş ve siyasi haklarını geri kazanmıştır. Yasaklı olduğu dönemde ise Refah Partisi'ne katılarak Samsun il başkanlığı görevini üstlendi. Yasağının kalkmasının ardından da 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden büyükşehir belediyesi başkanlığına adaylığını koydu. Beş senelik aradan sonra, 1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol 
Partisi'nden, 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise bağımsız olarak milletvekili adayı oldu. 2009 
Türkiye yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den son kez büyükşehir belediyesi başkanlığına aday oldu. Kemal Vehbi Gül, belediye başkanlığı döneminde şehri imar faaliyetlerine ağırlık vererek 
başta Gülsan Sanayi Sitesi olmak üzere birçok organize sanayi sitesi kurdu. 100. Yıl Bulvarı ve 19 
Mayıs Bulvarı'nı açtı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin kuruluşuna öncülük etti. Atakum sahilinde yaptığı Adnan Menderes Bulvarı'nın açılışına dönemin başbakanı Turgut Özal da katıldı. Çakmak Barajı, Nuri Asan Tesisleri, Modem Pazar tesisleri, adliye ve polis lojmanları ile belediye binasını döneminde şehre kazandırdı. Cumhuriyet Meydanı bitişiğindeki Samsun'un en merkezi noktalarından birinde olan genelevi kapatarak bu bölgeye Samsun'un ikinci büyük camii olan Samsun Merkez Camii'yi inşa ettirdi. Ayrıca Doğu Park ve Batı Park olarak bilinen bölgeler de Vehbi Gül tarafından "Savaşmadan, Türkiye topraklarını genişletiyorum" diyerek sahilin doldurulması ile elde edildi. Arapça, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Eserleri şunlardır. Köy ve Mahalle İdaresi: En Son Değişiklikleriyle Köy ve Mahalle Mevzuatı. Ankara Kardeş Matbaası. 
1968, Anadolu'nun Türkleştirilmesi ve İslâmlaştırılması. Toker Yayınları. 1971, Kırımal, Mustafa 


Edige (1962), Kırım'da Türk Katliamı. çev. Kemal Vehbi Gül. Toprak Dergisi Yayınları. 
Schweitzer, Albert (1965). Uygarlık ve Barış. çev. Kemal Vehbi Gül, Ender Gürol. Varlık Yayınları. 
von Moltke, Helmuth Karl Bernhard (1967). Türkiye Mektupları. çev. Kemal Vehbi Gül. Varlık Yayınları. 


Selahattin EREREN. Tbp. Alb. Selahattin Ereren 13 Eylül 1980-25 Mart 1984 tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. Darbe döneminde atama yoluyla gelmişti. 


Ruhat ÇETİNKAYA. 27 Ekim 1988-26 Mart 1989-tarihleri arasında Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. ANAP'tan belediye meclis üyesi oldu. 


Muzaffer ÖNDER (1933-2005). Samsun Bafra'nın Kolay beldesinde doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı ise Ayşe'dir. İlköğrenimini Bafra'da, lise öğrenimini yatılı olarak Kayseri'de bitirdi. Üniversite öğrenimini ise 1953 - 1959 yılları arasında İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi'nde Elektrik Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Mezun olduktan sonra İller Bankası'nın çeşitli birimlerinde görev yaptı. 5 Haziran 1977'de yapılan seçimler için Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak gösterildi. Seçimler sonucunda meclise girmeye hak kazandı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra bir süre siyasetten ayrı kaldı ve 1984 yılının başında Sosyal Demokrasi Partisi'ne geçti. O yıl yapılan yerel seçimlerde Samsun belediye başkan adayı olmasına rağmen, seçimi kazanamadı. Üç yıl sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti tarafından 1987 milletvekili seçimlerinde Samsun 1. bölgeden aday gösterilen Önder, meclise giremedi. Beş sene önce kaybettiği yerel seçimlerden sonra tekrar Samsun belediye başkan adayı olarak gösterildi. SHP adayı olarak girdiği bu seçimleri çok az farkla kazanarak Samsun belediye başkanı seçildi. 
Başkanlığının ilk döneminde Samsun, büyükşehir belediyesi statüsü kazandı. Önder, 1994 yılındaki seçimlere CHP'den aday oldu ve bir kez daha başkan seçildi. Bir sonraki seçimleri ise kazanamayarak, koltuğunu ANAP adayı Yusuf Ziya Yılmaz'a devretti. 2001 yılında gerçekleştirilen 
CHP'nin 29. Olağan Kurultayı'nda Deniz Baykal'ın listesinden parti meclisi üyesi seçildi. Önder, 24 
Şubat 2004'te CHP'den 5. kez Samsun belediye başkanlığına aday gösterildi. 28 Mart'ta yapılan seçimleri bir kez daha Yusuf Ziya Yılmaz'a karşı kaybetti. 1 Kasım 2005'te tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde lenf kanserinden öldü. Önder'in cenazesi Samsun Büyük Camii'nde kılındıktan sonra, doğum yeri olan Bafra'nın Kolay beldesinde toprağa verildi. Evli ve bir çocuk babasıydı. 22. dönemde CHP milletvekilliği yapan İlyas Sezai Önder'in amcasının oğludur. 


Yusuf Ziya YILMAZ. 1951 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. Yılmaz, ilk orta ve ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra, üniversiteyi o zamanki adı İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bitirdi. 1975'te karayollarında mühendis olarak iş hayatına başlayan Yılmaz, 1983 yılında Ankara Karayolları 4. 
Bölge Müdürlüğü'ne Makina İkmal Baş Mühendisi olarak atandıktan sonra 1987'de Karayolları Genel Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğüne tayin oldu. 1990 yılında Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne, 1992 yılında ise Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Altı yıl boyunca Samsun'da görev yaptıktan sonra İstanbul Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'ne atandı. 
Yusuf Ziya Yılmaz, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü görevini sürdürürken, 1999 Türkiye yerel seçimleri için Mesut Yılmaz tarafından 1 Şubat 1999'da Anavatan Partisi Samsun belediye başkan adayı olarak gösterildi. 18 Nisan 1999'da yapılan seçimlerde Samsun Belediye başkanlığını devraldı. Belediye başkanlığındaki ilk döneminde Samsunspor'a 1,5 yıl başkanlık da yapan Yılmaz, 
2004 seçimleri öncesinde partisinden istifa etti ve 18 Kasım 2003'te Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 


katıldı. 14 Şubat 2004 tarihinde bir kez daha Samsun belediye başkanlığına aday gösterilen Yılmaz, ikinci kez başkanlığa seçildi. Böylece bir iktidar partisi 1980 sonrası Samsun'da ilk kez yerel seçim kazandı. Yılmaz, 12 Ocak 2009'da üçüncü kez 2009 yerel seçimlerinde aday gösterildi. Bu 
seçimlerde üst üste üçüncü kez belediye başkanı seçildi. Başkanlığının bu döneminde, 16 
kilometrelik Samsun tramvay hattı hizmete başladı. Yusuf Ziya Yılmaz, 3 Aralık 2013'te 2014 yerel seçimleri için bir kez daha AK Parti'den aday gösterildi. Yusuf Ziya Yılmaz, eski bir tarih öğretmeni olan Semiha Yılmaz'la evli olup, çiftin çocukları yoktur. 


Zihni ŞAHİN. 1954”te, Samsun Bafra'da doğdu. Bursa Eğitim Enstitüsünde matematik üzerine eğitim alarak öğretmenlik yaptı ve iş hayatına girerek dershane işletmeye başladı. Siyasete Ülkü Ocakları'nda başlamıştı. Bafra Ülkücü Gençlik Derneği başkanlığı yapmış daha sonra Büyük Birlik Partisi'nin kurucuları arasında yer almıştır. 2009 senesinde BBP 'den AK Parti'ye geçti. 2009 yerel seçimleri'nde AK Parti'den Bafra belediye başkanı olarak seçildi. 2018 yılında ise geçici olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde Atakum'dan aday oldu. 


Mustafa DEMİR. 1961 yılında Şalpazarı'nda doğdu. İlk, orta, lise tahsilinden sonra KTÜ Mimarlık Fakültesine girdi ve 1983 yılında mezun oldu. Ortaokul ve lise yıllarında babasının yanında bakırcı ustası olarak çalıştı. 1978 yılında babasına ait işletmeyi sanayi tesisi haline getirdi ve tesisin imalat müdürlüğünü yaparak genç yaşta çalışma hayatına atıldı. Askerliğini asteğmen kontrol mühendisi olarak 1985 yılında tamamladı. 1986-1991 yıllarında Türkiye Emlak Bankasında fen eksperliği yaptı. 1991 yılında kendi inşaat ve mimarlık şirketini kurarak serbest ticari hayatına başladı. 1993 yılında MÜSİAD Samsun Şubesinin kurucuları arasında yer aldı. 1994 yılında Atakum Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında AK Parti kurucu il başkanlığı görevini üstlendi. 2002 yılında AK Parti'den 22. dönem Samsun Milletvekilliğine seçildi. Aynı dönem iki yıl TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 23. dönem Samsun Milletvekilliğine tekrar seçildi ve iki yıl daha Komisyon Başkanlığı görevine devam etti. 
60. TC Hükümeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığına getirildi. 24. dönem Samsun Milletvekilliğine tekrar seçildi. 3 dönem milletvekilliği süresince Samsun'a ulaşımda, sağlıkta, sulamada, enerjide, 
adalette, eğitimde, sanayide vb. birçok alanda altyapı ve üst yapı yatırımlarında etkin rol oynadı. 5 
yıl komisyon başkanlığı döneminde bayındırlık, ulaştırma, turizm alanlarında reform niteliği taşıyan birçok düzenlemeye imza attı. Bakanlık döneminde kamu yatırımları, imar ve planlama, İller Bankası, yerel yönetimler, 2B gibi birçok alanda başarılı çalışmalarda bulundu. Türkiye'de devrim niteliğinde olan Tapu Kadastrodaki randevu sistemini ve gün içerisinde işlemlerin tamamlanması, TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) bakanlığı döneminde hayata geçirdi. 3 dönem milletvekilliğinden sonra Samsun'da ticari faaliyetlerine devam etti. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildi ve seçimlerden başarı ile çıkarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve beş çocuk babasıdır. 


Siirt 


Hami EFENDİ. 1910-1928 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. Siirt Müdafaa-i Hukuk Derneği üyelerinden idi. 


Hacı Mehmet YAVUZ. 1928-1932 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali Sakıp BEYGO. Tikveş (Selanik) Kazası ileri gelenlerinden Ahmed Ziya Bey ile Hayriye Hanım'ın oğludur. Tikveş'de doğdu. Tikveş Rüşdiyesinde orta, Trabzon ve Selanik İdadilerinde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1909'da Mülkiyeden iyi derecede mezun oldu. 24 Kasım 1909'da tayin edildiği Selanik Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirdikten, bu arada Selanik idadisi ile Selanik İttihad ve Terakki Mektebi idari Kanunlar, Tarih, Coğrafya Muallimliklerinde; Donanma Cemiyeti Katipliğinde; Selanik Merkez Kazası ve Vilayet idare Heyeti Tahkik Memurluklarında; Vodina, Aynaroz, Langoz, Kesendıra Kazaları Kaymakam Vekilliklerinde de görevlendirildikten sonra 24 Kasım 1912'de kaymakamlığa terfi etti. 3 Ağustos 1913'de Enez, 13 Kasım 1913'te Saray, 
13 Kasım 1914'de Çorlu Kaymakamlıklarına getirildi. Bu arada 1. defa iki ay, 2. defa üç ay olmak 
üzere Tekirdağ Mutasarrıf Vekilliğini; Merkezi Tekirdağ olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Mıntıkaları Emval-i Metruke Tasfiye Komisyonu Reisliğini de ifa etti. 3 Aralık 1917'de 2. defa Saray, 13 Ağustos 1919'da Ezine, 1 Şubat 1920'de Biga, 1 Mayıs 1920'de Edremit, 1 Haziran 1920'de Erdek, 7 Eylül 1920 de Fatsa, 8 Kasım 1922'de Kavaklı (Meriç), 26 Temmuz 1923'de Malkara Kazaları Kaymakamlıklarına; 2 Haziran 1924'de Muş Vali Vekilliğine; 24 Mayıs 1925'de 3. 
Sınıf Mülkiye Müfettişliğine nakledildi. Mülkiye Müfettişliğinden, ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak valiliğe yükseltildi. 13 Şubat 1928'de Bolu, 21 Ekim 1931 de Niğde, 3 Temmuz 1933'de Siirt, 29 Ekim 1938'de Tekirdağ Valiliklerine; 1943 de 1 Umumi Müfettişlik Başmüşavirliklerine; 
14 Temmuz 1945'de Bitlis Valiliğine atandı. Bitlis Valiliğinden 13 Ocak 1947'de emekliye ayrıldı. 
Evli olup iki erkek evlat babası idi. İstanbul'da 22 Şubat 1948 Pazar gunu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bulgarca bildiği sicilinde yazılıdır. "Harb Liyakat ve Gümüş iftihar" madalyaları ile taltif kılınmıştı. Ali Sakıp Beygo'nun hatıralarında, Sason halkı, coğrafi yapısı ve Şeyh Sait İsyanı evvelinde bölgedeki asayiş olayları ve bölge halkının devlet ile ilişkileri geniş bir şekilde anlatılır. 
Beygo, 1934-1936 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı da yaptı. Siirt'in çarpık ve plansız büyümesine karşı ilk önlem vali aynı zamanda belediye başkanlığı görevini de yürüten Sakıp Beygo zamanında alındı. Başkan, Siirt merkezinde birçok istimlak ve yıkım gerçekleştirerek Cumhuriyet, Sakıp Beygo, Doğan caddelerini açtırdı. Siirt'te daha evvel hiç cadde yoktu. 


Kemal ALGÜLOĞLU (1889-1938). Bartın Bidayet Mahkemesi Başkatiblerinden Mustafa Vehbi Efendi ile Sadriye Hanım'ın oğludur. Ayaş Kazası'nın Hacı Veli (Karakaya) Mahallesinde doğdu. 
Ayaş Rüşdiyesi'nde orta, Ankara İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Ağustos 1911'de Mülkiyeden "iyi" derecede mezun oldu. 7 Mart 1913'de Bartın Bidayet Ceza Mahkemesi Zabıt Katib Vekilliğine tayin edilerek devlet hizmetine girdi. Bu görevden idare mesleğine geçti. 18 Ekim 1913'de nakledildiği Ankara Maiyet memurluğunda bir süre bulunduktan sonra 27 Mayıs 1914'de 
Bolu ili Daimi Encümeni Katipliğine; 14 Temmuz 1914'de Çarşamba Nahiyesi Müdürlüğüne; 10 
Şubat 1915'de Bolu Daimi Encümeni Başkatipliğine; 23 Ekim 1918'de Bolu İaşe Müdürlüğüne atandı. 19 Şubat 1919'da İstanbul Hükümetince Karacabey Kaymakamlığına tayin edildi ise de bu göreve gitmeyerek memuriyetten istifaen ayrıldı. T.B.M.M.'nin kurulması üzerine Milli Hükümet emrine girdi. 2 Şubat 1921'de Sungurlu, 6 Ekim 1922'de Hendek, 25 Ekim: 1922'de Düzce Kaymakamlıklarına getirildi. Düzce'den Ödemiş Kaymakamlığına nakledildi ise de bu göreve gitmediğinden müstafi addedildi. Uzun süre Bolu'da serbest çalıştı. Tekrar idare mesleğine döndü. 
1930'da'Ankara Hukuk Fakültesini de bitirip avukatlık ruhsatı aldı. 28 Şubat 1931'de Uşak, 26 Mart 1933'de Edremit Kazaları Kaymakamlıklarına; 15 Eylül 1935'de Van vali muavinliğine; 20 Nisan 1936'da Hakkari, 20 Aralık 1936'da Siirt Valiliklerine yükseltildi. 1936-1938 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı da yaptı. Siirt Valisi iken damar sertliğinden tedavi edilmekte olduğu İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evli olup iki erkek, bir kız evlat babası idi. 


İzzettin ÇAĞPAR (1893-1952). Albay emeklilerinden Muhiddin Bey ile Şadiye Hanımın oğludur. 
İstanbul'da doğdu. Selanik Feyz-i Ati Mektebinde lise öğrenimini tamamladı. 20 Kasım 1915'te Mülkiyeden “iyi” derecede mezun oldu. Aralık 1915'de silah altına alındı. 1. Dünya Savaşı sonuna kadar yedek subay olarak askerlik yaptı. Aralık 1918'de terhis edildi. Ocak 1920'de Rusümat (Gümrükler) Umum Müdürlüğü Muhafaza Memurluğuna tayin edilerek Devlet Hizmetine girdi. 
Nisan 1921'de Muhafaza Müdürlüğü Kalem Katibliğine; Temmuz 1922'de aynı yer 2. Katibliğine; Ekim 1923'de Mesul Muhasibliği 1. Sınıf Katibliğine terfi etti. Aralık 1924'de bu görevden ve memuriyetden istifaen ayrıldı. Dört yıl kadar serbest çalıştıktan sonra idare mesleğine döndü. 
Sırasıyla (o 1928'de Konya Tahrirat Müdürlüğüne; 1929'da Akşehir, 1930'da Üsküdar Kaymakamlıklarına; 1934'de Trakya Umumi Müfettişliği Yazı İşleri Müdürlüğüne; 1935'de Vize Kaymakamlığına; 1936'da Dahiliye Vekaleti Mahalli idareler Umum Müdür Muavinliğine; aynı yıl Emniyet Umum Müdür Muavinliğine getirildi. Bu görevde üç yıla yakın kaldıktan sonra valiliğe yükseltildi. 1939'da Siirt, 1940'da Tokat, 1945'de Konya Valiliklerine; 02.12.1946 — 09.02.1948 tarihleri arasında görev yaptığı Ankara Vali ve Belediye Reisliğine; 9 Şubat 1948'de Samsun Valiliğine atandı. Haziran 1950'de Samsun Valiliğinden emekliye ayrıldı. 1939-1940 yılları arasında Siirt Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı da yaptı. Emekli olarak oturmakta olduğu İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Feriköy Kabristanındaki aile makberesine defnedildi. 1930'da Akşehir Kaymakamı iken Atiye Hanımla evlenmişti. 1935'de ve 1941'de iki erkek evlat babası oldu. 
Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Yağlı ve suluboya resim yapma merakı vardı. Tokat Vilayeti ve Taşova Kazası Fahri Hemşehriliği payesi verilmişti. “Köyde Hakiki Reform ve İdeal Köycülük? 
isimli eseri basıldı. 


Nihat PEPEYİ (1898-1972). Mustafa Ağa ile Hayriye Hanım'ın oğludur. 1898'de Selanik kazasında doğdu. İstanbul Sultanisinde lise öğrenimini tamamladı. Haziran 1922'de Mülkiyeden mezun oldu. Fransızca ve az İngilizce bilmekte idi. Eylül 1922'de Hendek ilk Nümune Mektebi Başmuallimliğine tayin edilerek devlet hizmetine girdi. Büyük Zaferde bu görevden Mülkiye mesleğine geçti. 1922 Ekim'de Karasu Nahiye Müdürlüğü, 1922 Aralık'da Akyazı Nahiye Müdürlüğü, 1924 Ocak'da Akhisar Nahiye Müdürlüğü, 1924 Ekim'de Nusaybin Kazası Kaymakamlığı, 1925 Temmuzda Sındırgı Kazası Kaymakamlığı, 1926 Kasım'da Ayvalık Kazası Kaymakamlığı, 1929 Nisan'da M. Kemal Paşa Kazası Kaymakamlığı, 1930 Eylül'de İstanbul Belediyesi (o Müfettişliği, 1930 Aralık'da Eminönü Kazası Kaymakamlığı, 1936 Ekim'de Çankaya Kazası Kaymakamlığı, 1938 Mart'da Ankara Belediyesi Reis Muavinliği, 1939 Eylül'de İstanbul Vali Muavinliği, 1940 Nisan'da Siirt Valiliği, 27.04.1942-01.11.1942 tarihleri arasında Burdur Valiliği, 1942 Aralığında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1943 Mayısında Erzurum Valiliği, 
1946 Ocağında Antalya Valiliği, 1946 Aralığında Emniyet Genel Müdürlüğü, 1947 Eylülünde 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Müsteşarlığı, 1950 Nisanında Kütahya Valiliği, 1952 Haziranında Merkez Valiliği yaptı. 1940-1941 yılları arasında Siirt Valiliği sırasında Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. Merkez Valisi iken Mayıs 1954'te Demokrat Parti'den Kütahya, Ekim 1957'de İstanbul Milletvekilliklerine seçildi. 1962 yılında emekli oldu. 1924 yılında evlendi. Bir çocuk sahibi idi. Fransızca ve İngilizce bilmekteydi. Pepeyi”nin ilginç bir yanı, destansı üslupta yazan bir şair olmasıdır. Eserleri şunlardır. Geçmiş Zamanın Masalları (Şiirler), Türk Destanı'na Giriş (Tahir ile Zühre ve Şah İsmail ile Gülizar olarak 2 kısımdır.), Mütareke (Destan), Çanakkale (Destan, 1'938, 1945, 1947'de 3 kez daha basıldı.), Milli Mücadele Destanı (Destan), Türk Destanı'ndan (Destan), Erenler, Gaaziler (Destan). “Reha Oğuz Türkkan hatıratında, tutuklu iken tabi olduğu işkenceden ve Pepeyi'nin Almanya gezisinden şöyle bahsetmekte: “Başımdan birkaç karış mesafede, her biri sokak ampulü kadar büyük üç, belki de dört gayet iri ampul yanıyordu. Işıklar 


mavimtrak beyazdı. Ampullerin içinde mutat harici helezoni bir takım “filaman'lar vardı. Sonradan öğrendiğime göre, bunları o zamanki polis müdürü, Nazi Almanya'ya bir seyahatı esnasında öğrenip getirmiş. Mahiyetlerini bilmiyorum, fakat tesirlerini pek iyi biliyorum. Bu müthiş sıcak günde, havasız daracık tabutluk içinde yarattıkları muazzam sıcaklığı bir tarafa bırakın. Asıl korkuncu, insanın başında ve beyninde yarattıkları sancıydı. Tarifi zor bir sancı. En şiddetli baş ağrısıyla bir alakası yok. Ağrı şakaklar ve alın nahiyesinde değil, kafanın orta ve üst taraflarında. 
Sanki kızgın şişler beyninize sokuluyor ve içinde oynatılıyormuş gibi. Gözlerim kısılıyor, dişlerim gıcırdıyor ve avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Kollarımdan asılı olarak, terden suya batmış gibi sırılsıklam ve inkıtasız çığlıklarla bağırarak sallanıp durdum.” Yeğen Tarık Pepeyi'ye göre, Reha Oğuz Türkkan'ın, amcası Haluk Pepeyi'ye yönelik olan ve yakın tarihte bir televizyon programında da tekrarladığı bu suçlamalar tamamen gerçek dışıydı.” -Talat Paşa'nın kemiklerini mi? Nazi fırınları mı?. Rıfat N. Bali 


Lütfü YAVUZ (1906-1958). Siirt'te doğdu. Baba adı Derviş, anne adı Tili'dir. İdadi (Lise) mezunudur. Siirt Evrak Kâtibi ve Memurluğu, Siirt Belediyesi Yazı İşleri Memurluğu, 1941-1943 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. Lütfi Yavuz, CHP'den VII. Dönem (28.02.1943 — 05.08.1946) Trabzon, VIII. Dönem (21.07.1946-22.05.1950) Siirt Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Evli idi. 


Sabri ÇELİKTUĞ. Lütfi Yavuz'un 1943'te milletvekili seçilmesi üzerine belediye başkanlığı görevine Sabri Çeliktuğ getirildi. 1943-1946 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. 
Çeliktuğ, CHP İl İdare Kurulu üyesi idi. 


Melek ARSLAN. 1946-1947 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. 


Lütfi KAYRA. 1947-1956 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. Siirt'in su sorunu, 1954 
yılından itibaren Botan suyunun Siirt'e taşınmasıyla çözülmeye başladı. Siirt'in birçok bölgesi suya kavuştu. Siirt'te Sokak ve caddeler ancak 1948 yılından itibaren aydınlatılmaya başlandı. Fakat bu elektrik kısa süre sonra şehir için yetersiz kaldı.1950 yılına gelindiğinde elektrik santrali dokuz ayda tamamlandı ve şehri aydınlatan sınırlı elektrik halkın kullanımına sunuldu. Yeni Hayat Un fabrikası şehrin un ihtiyacını önemli miktarda sağlıyordu. 1955 yılında Yeni hayat un fabrikasında yaşanan bir motor arızası şehirde un ve ekmek krizine yol açtı. Vali ve Belediye Başkanının konuya eğilmesi arızanın kısa sürede çözümlenmesi ve Siirtlilerin tekrar kaliteli ve ucuz una sahip olmalarını sağladı. Böylece şehirdeki ekmek krizi kısa sürede sona ermiş oldu. 


Hayrettin ÖZGEN (1921-1968). Siirt'te doğdu. Babası Memet Efendi annesi Nadiri Hanımdır. 
Lise mezunu olup ticaretle uğraştı. 1956-1960 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, Siirtlilerin su ve elektrik sorunu tam olarak 13 Mayıs 1957'de Botan çayı üzerine inşa edilen baraj ve hidroelektrik tesislerinin hizmete girmesiyle mümkün oldu. 1959'da, halktan gelen şikâyet ve basında yer alan haberler üzerine yol kenarı ve kaldırımların çayhane, lokanta, tatlıcı ve kahvehaneler tarafından işgali yasaklandı. YTP?den I. (XII) Dönem Siirt Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Necdet CALP (1922-1998). Karamürsel'de doğdu. İlköğrenimini Karamürsel Merkez İlkokulunda 
gördü. Ortaokulu İzmit'te okudu. Ankara Erkek Lisesi edebiyat bölümünü birincilikle bitirdi. 1944 
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirirken, fark sınavını vererek Hukuk 


Fakültesinde de mezun oldu. Kazımpaşa, Karasu ve Hendek'te kaymakam vekilliği yaptıktan sonra Kütahya'ya bağlı, yeni ilçe olan Altıntaş'ın ilk kaymakamı oldu. 1951-1954 arasında Çınar, Kaman ve Haymana'da kaymakamlık yaptı. Yedek subaylığını topçu asteğmeni olarak yaptı. Topçu okulunu da birincilikle bitirdi. 1956-1958 yıllarında Londra Ekonomi Okulunda yerel yönetimler maliyesi hakkında seminerleri izledi. 1960'ta Siirt Valiliğine atandı. Bu görevi esnasında belediye başkanlığını da üstlendi. 1960 yılında Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne atandıktan sonra Türkiye'nin dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ve Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı olup da 
1961 genel seçimlerinden sonra kurulan koalisyon hükumetlerinin başbakanı olan İsmet İnönü ile 
birlikte beş yıl bu görevde kaldı. Aynı yıl Sümerbank Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Calp, önce İzmir vali vekilliği, 1978 yılında da İzmir valisi olarak atandı. 11 Şubat 1978 11 o Aralık 
1979 tarihleri arasında bu görevde kaldı. İzmir Valiliğinden sonra bir süre Merkez Valiliğinde 
bulundu. 12 Eylül Darbesinden sonra 23 Ekim 1980-11 Nisan 1983 tarihleri arasında Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. 12 Eylül sonrasında demokrasiye geçiş döneminde Başbakanlık Müsteşarlığından emekliye ayrıldı. 20 Mayıs 1983'te kurduğu Halkçı Parti'nin (HP) Genel Başkanlığına getirildi. Özelleştirme karşıtı tutumuyla tanınan Calp'ın, 6 Kasım 1983'te yapılan milletvekili genel seçimlerinden iki hafta önce, 22 Ekim'de yapılan açık oturumda köprü ve otoyolları satma planlarını anlatan Anavatan Partisi (ANAP) lideri Turgut Özal'a "Satamazsınız 
beyefendi satamazsınız" diye tepki göstermesi Türk siyasi tarihine geçti. HP seçimlerde yüzde 30 
oy oranıyla 117 milletvekilliği kazanırken, Calp da HP Ankara Milletvekili seçildi ve ANAP'ın iktidar olmasıyla ana muhalefet lideri sıfatıyla siyasi yaşamda yerini aldı. 25 Mart 1984 tarihinde yapılan yerel seçimlerde HP'nin oy oranının yüzde 8'e gerilemesi üzerine parti içinde yoğun tartışmalar başladı. Calp, 3 Nisan tarihinde istifa etmesine rağmen aynı gün içinde yapılan 
Kurucular Kurulu toplantısında 118 oydan 80'ini alarak yeniden HP Genel Başkanı seçildi. Calp, 29 
Haziran 1985'te toplanan partisinin ilk kurultayında Aydın Güven Gürkan'a karşı genel başkanlık 
mücadelesini kaybetti. Bundan sonra HP ile SODEP'in birleşme süreci başladı. HP, 2 Kasım 1985 
tarihinde topladığı olağanüstü kurultayında tüzük, program ve amblemini değiştirerek Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adını aldı. Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) bir gün sonra 3 Kasım 1985'te yaptığı olağanüstü kurultayında kendini feshederek SHP'ye katıldı. Calp, 1987?deki Genel Seçimlerde aday olmayarak aktif siyasetten çekildi. Ankara'daki evinde vefat etti. 1965 yılında Sevil Örten ile evlenmişti. 


Safa POYRAZ. Nevşehir eşrafından Nalbantoğulları adıyla bilinen ailedendir. Bekir Sıtkı Efendi ile Fatma Fevziye Hanımın oğludur. Sefa Poyraz 27 Mayıs Darbesinden sonra 1960 yılında bir süre İzmir belediye başkanlığı ve 1960-1962 Siirt Valiliği, 1962 ile 1964 yılları arasında Ordu valiliği yaptı. Siirt Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. Trabzon, Bursa ve İstanbul valiliği, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeliği ile Köy İşleri Bakanlığı yapan Vefa Poyraz'ın kardeşidir. 


Sadullah VEREL (1922-2011). Gülhane (İstanbul) Hastahanesi Başkatiplerinden ve yarbay rütbeli Muamele Memurlarından merhum Hüseyin Fikri Efendi ile Zehra Hanımın oğludur. İstanbul'da 
doğdu. 1941'de İstanbul Erkek Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, 17 
Ekim 1945'de İçişleri Bakanlığı stajyer Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. 20 Kasım 1945'de İstanbul, 29 Nisan 1946'da Kocaeli Maiyet Memurluklarına nakledildi. Bu arada Darıca Bucak Müdürlüğünde; Düzce, Hendek kaymakam vekilliklerinde; Adapazarı Kaymakam Refikliğinde bulunup stajını tamamladıktan ve Mayıs 1948'de katıldığı 
kaymakamlık kursunu da bitirdikten sonra, 28 Ekim 1948'de Mecitözü Kaymakamlığına atandı. 8 


Mayıs 1949'da silah altına alındı; 30 Nisan 1950'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 27 
Haziran 1950'de Posof, 27 Ağustos 1952'de Taşköprü, 9 Şubat 1953'de Devrekani Kaymakamlıklarına; 14 Nisan 1956'da 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine getirildi. Sekiz yıla yakın Mülkiye Müfettişliği yaptıktan ve 2., 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine terfi ettikten sonra valiliğe yükseltildi. 31 Ekim 1962'de Siirt, 30 Haziran 1964'de Giresun, 27 Ocak 1966'da Merkez Valiliklerine; 24 Mayıs 1967'de de tekrar Mülkiye Müfettişliğine nakledildi. 1962-1963 yılları arasındaki Siirt Valiliği esnasında belediye başkanlığını da üstlendi. 1982 yılında Merkez Valisi iken emekli oldu. Ankara'da vefat etti. 1948'de, Necla (Uzunsoy) Hanımla evlendi; İki kızı vardır. 
İngilizce bildiği sicilinde yazılıdır. Mülkiyeliler Birliği ile Türk İdareciler Derneğinin üyesi idi. 45 
gün süreyle ve görgü ve bilgi arttırmak maksadıyla Fransa ve Almanya'ya gitmişti. 


Edip TURHAN. 1963-1973 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. Edip Turhan döneminde Kuyumcular Çarşısında çıkan yangında biri tuhafiye dükkânı, biri aktariye olmak üzere birçok dükkân zarar gördü. Yangına müdahale edecek Belediyeye ait bir yangın söndürme aracı olmadığından, yangın ilkel usullerle söndürülmeye çalışıldı. Yangın sonrasında halk toplanarak bir yardım kampanyası başlattı ve belediyeye bir itfaiye aracı alındı. 


Abdullah BAĞIŞ. 1974-1977 yılları arasında AP'den Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreter Başyardımcısı olan Abdullah Bağış Milli Eğitim Bakanlığının tekrar yapılanma sürecinde görev aldı. 1989 yılında vefatında Zeyve Mezarlığına defnedildi. Oğlu eski milletvekili, AB Bakanı ve Prag büyükelçisi Egemen Bağış'tır. 


Hayrullah YAŞAR. 1977-1980 yılları arasında CHP'den Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. 


Özgen GÖKALP. 12. Eki.1963 11.Kas.1963 tarihleri arasında Ödemiş, 1964-1967 yılları arasında Eynesil, 1968'de Çermik, 1968-1972 yılları arasında Şarköy, 1979-1980 yılları arasında Bayındır, 10.03.1980-17.04.1981 tarihleri arasında Akşehir, 1981-1982 yılları arasında Kuşadası, 1984-1986 yılları arasında Karamürsel kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Akşehir kaymakamlığı ve 1980- 
1984 yılları arasındaki Siirt vali yardımcılığı görevlerinde iken aynı zamanda belediye başkanlıkları 
da yaptı. 


Mahmut ÇALAPKULU (1939-1991). Siirt'te doğdu. Babası Fuat Niyazi Efendidir. İstanbul Teknik Üni. Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Fransızca ve Arapça bilmekte idi. Siirt Bayındırlık Müdürlüğü Kontrol Şefliği, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, 1984-1989 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. Evli olup dokuz çocuk babası idi. 


Ekrem BİLEK. 1989-1994 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. 2019'da, Siirt Tabipler Odası eski başkanı Op. Dr. Ekrem Bilek terör örgütü propagandası yaptıkları iddiası ile açılan davadan beraat etti. Ekrem Bilek 2002 seçimlerinde Siirt'ten milletvekili seçilmiş, ancak Tayyip Erdoğan'ın önünü açmak için parlamentodan CHP destekli yasa çıkarılınca yenilenen Siirt seçimlerinde partisi Ekrem Bilek’e sahip çıkmamış ve Bilek seçilememişti. 


Fahri ÇELİKER. 1972 yılında Siirt ve Diyarbakır'da Fahri Çeliker ve Ahmet Taşkıran tarafından kurulan Çelik Can İnşaat, 20'nci yılında şirketleşti. İnşaat mühendisi Fahri Çeliker, 1994-1999 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Partiden Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. 1991'de, 


Anavatan Partisinden milletvekili adayı oldu. İstanbul'a yerleşti. 2001'de, İstanbul Maltepe'de, Siirt eski Belediye Başkanı Mehmet Fahri Çeliker'in oğlu, sokakta tabancayla intihar etti. 


Selim ÖZALP. 1954'te, Eruh'ta doğdu. Ortaokul mezunu olup ticaretle meşgul idi. Halkın Emek Partisinin (HEP) kuruluşundan beri siyasetle uğraştı. 1999-2002 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığı döneminde yoğun göçten dolayı Siirt adeta büyük köy görünümündeydi. Alt yapı yetersizdi. Mezopotamya parkı, saat kulesi parkı ve Kılıççıoğlu parkı o dönemde belediye bütçesine dokunmadan düzenlenen parklardandı. Keza çöplük halinde olan Kızlar Tepesi'ndeki Anfi Tiyatro ve çevre düzenlemesi kısmen belediye imkânlarıyla, kısmen de vatandaşların yardımıyla yapıldı. Kullanılamaz durumda olan Botan suyunun faaliyete sokularak Hesko suyuna ilave edilmesi, Kezer çayı kenarında konkasör şantiyesinin kurulması, Eruh yolu üzerinde bulunan alana makine-araç bakım ve onarım atölyesi, oto park alanı, akaryakıt ikmal tesisi, soğuk hava deposuna ilave olarak 2 adet soğuk hava deposunun kurulması gibi hizmetler de Özalp döneminde gerçekleştirildi. Şehir içi ulaşım için otobüsler alınarak Siirt'in her mahallesine otobüslerin tahsisi yine bu dönemde yapıldı. Yaşlı, özürlü ve maddi durumu iyi olmayan çok sayıda vatandaşa kart verilerek bedava ulaşım imkânı sağlandı. 2000'de terör örgütü PKK'yla bağlantıları bulunduğu iddiasıyla yargılandı. Özalp evli ve altı çocuk babasıdır. 


Ahmet ETE (1944-2021). Siirtte doğdu. Lise mezunudur. Siirt'te Mehmet Selim Özalp'tan boşalan belediye başkanlığı görevi için 14 Ağustos'ta seçim yapıldı. Seçim sonrası Ahmet Ete Siirt belediye başkanı oldu. DEHAP'tan 2002-2004 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. Evli olup altı çocuk babası idi. Covid hastalığından vefat etti. 


Mervan GÜL (2004-) Milletvekili olmadan önce Siirt Bayındırlık Müdürlüğünde jeoloji mühendisi olarak görev yaptı. 9 mart 2003 yılında yenilenen Siirt seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliği için Siirt milletvekilliğinden istifa etti. Milletvekilliğinden istifa ettikten sonra memuriyet görevine döndü. Milletvekilliğinden feragat eden ancak yerel seçimlerde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Mervan Gül Belediye Başkanlığı döneminde çeşitli yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldi. “Başkanlık maaşı yüzde 104 oranında arttı. TOKİ'nin 'Tarım Köy Projesi'ni ailesine özel köy yaptırmakta kullandı. Tarım Köyü projesinin amacı, Botan Çayı'na kurulacak Ilısu Barajı'ndan etkilenecek köylerin halkına konut sağlamaktı. Mervan Gül'ün doğum yeri Bostancık'ta yapılan üçer katlı 62 konuttan 40'ı aynı soyadı taşıyan kişilere satıldı.” Gül kendini "Pahalı olduğu için halk almak istemedi", şeklinde savundu. Hazine'den 22 bin YTL'ye alınan bir araziyi, dört kez el değiştirdikten sonra 100 katı fiyata (2.2 milyon YTL'ye) alarak TOKİ'ye devretti. 
45 milyon YTL zarara uğratıldığı öne sürülen belediye hakkında "naylon fatura" kullandığı 
gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Siirt Belediyesi'ne ilişkin hazırlanan rapora göre 88 milyar 827 
milyonluk yolsuzluk var (2008). 


Selim SADAK. Selim Sadak 1954”te Şırnak İdile bağlı Bafe köyünde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimi İdil'de tamamladıktan sonra Diyarbakır Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü kazandı. Çeşitli tarihlerde bölgede öğretmenlik yaptı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü mezunudur. 
1991 yılındaki Türkiye Milletvekili genel seçimlerinde Halkın Emek Partisi'nin Sosyal demokrat 
Halkçı Parti listelerinden seçime katılması ile Leyla Zana, Mahmut Alınak, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Sedat Yurtdaş gibi isimlerle birlikte kendisi TBMM XIX. dönem Şırnak milletvekilliğine seçildi. 1991 yılında HEP'in kapatılması ile Demokrasi Partisi'ne geçti. 
1994 yılında TBMM'de Türkçe yerine Kürtçe yemin edilmesi yüzünden 3 Mart 1994'te 


dokunulmazlığı kaldırıldı ve diğer DEP'li milletvekilleriyle 17 Mart 1994”te tutuklanarak cezaevine konuldu. 1995 yılındaki Devlet Güvenlik Mahkemesi kararı sonucunda arkadaşlarıyla 15 yıl mahküm edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılan başvuru sonucunda yeniden 
yagılanmalarına karar verdi. Daha sonra yapılan duruşmalardan sonuç çıkmadı. Haziran 2004 
yılında Yargıtay'ın kararı ile beraat etti. Demokratik Toplum Partisinin kuruluşunda görev alıp, yürütme kurulu üyesi görevinde bulundu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerde DTP?den Siirt Merkez Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Siirt Belediye başkanlığı yaptı. Selim Sadak evli ve on çocuk babası. 


Tuncer BAKIRHAN. 1970'te Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya gelen Tuncer Bakırhan ilk ve ortaöğretimini Kars'ta tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümünü bitirdi. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki öğrenciliği boyunca bazı eylemlere katıldı. PKK'nın propagandasını yapmak suçundan cezaevinde yattı. 1989'dan itibaren, HEP çizgisindeki partilerin değişik kademelerinde görev aldı. 1999'da Kars Belediye Başkanlığına aday olan Bakırhan seçimi kazanamayınca HADEP Kars İl Başkanlığı ve partinin diğer organlarında görev aldı. 2002 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde aday olduğu DEHAP'tan Kars Milletvekili seçilecek oyu almasına rağmen partisi barajı aşamadığı için parlamentoya giremedi. 
Daha sonra DEHAP genel başkanlığı yaptı. Bu sırada, hakkında davalar açılan partiyi feshedip ekibiyle birlikte DTP çatısı altına girdi. İki yıl süren genel başkanlığı görevini DTP'nin kurulmasıyla birlikte Ahmet Türk'e devretti. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt DTP belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat kazanamadı. 2013 yılında KCK üst yöneticiliği suçuyla Tekirdağ F tipi cezaevinde yattı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Siirt belediye başkanı olarak seçildi. 16 Kasım 2016'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve aynı gün içerisinde tutuklanan Bakırhan, 17 Kasım tarihinde de İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası 


" 


yapmak" suçundan da 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi (2018). 


Ceyhun Dilşad TAŞKIN. 24 Eylül 1977'de İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini İstanbul Çatalca İlçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde lisans eğitimini bitirdikten sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosuna atandı. İçişleri Bakanlığınca yapılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2007 yılı mart ayında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı. 
Sırasıyla Kastamonu Doğanyurt ve Osmaniye Sumbas İlçelerinde vekil kaymakamlık görevlerinde bulunduktan sonra, Leicester Üniversitesinde dil eğitimi almak ve İngiliz İdari Sistemi hakkında bilgi edinmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl süre ile İngiltere'ye gönderildi. Ardından Kaymakamlık kursunu tamamlayarak iki yıl süresince Edirne Lalapaşa kaymakamlık görevini yürüttü. Edirne Lalapaşa Kaymakamı iken 06/08/2012 tarihli kararname ile Hasankeyf Kaymakamlığına, 2013 tarihinde Tillo kaymakamlığına atandı. Taşkın, 2014 kararnamesi ile Siirt Vali Yardımcılığı görevine atandı. 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan terör soruşturması kapsamında görevinden alınarak Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Daha sonra, 2019'da, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 2020'de, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı ve Ankara vali yardımcılığı ile görevlendirildi. 


Berivan Helen IŞIK. Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Batman'da okudu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun oldu. Batman Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışmanlık Merkezinde koordinatörlük yaptı. Kanun hükmünde 
kararnameyle ihraç edilen Işık, daha sonra HDP Batman İl Teşkilatında görev aldı. 31 Mart 2019 
yerel seçimlerinde Siirt Belediye Başkanlığı görevine HDP'den aday olarak gösterilen Berivan Helen Işık seçilerek Siirt Belediye Başkanı oldu. Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Mayıs 2020'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Işık, bir çocuk annesidir. 


Ali Fuat ATİK. 1975'te Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle değişik vilayetlerde gördükten sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. 1999*da Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 
87. Dönem Tokat Kaymakam Adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakam Adaylığı döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Yönetim Bilimi alanında Yüksek Lisans Eğitimini ve Londra Middlesex Üniversitesinde Yabancı Dil Eğitimini tamamladı. 3 Kasım 
2002 tarihinde başlayan 87. dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Ali Fuat 
Atik sırasıyla Rize-Derepazarı, Bingöl-Karlıova, Ağrı-Taşlıçay, Bolu-Mengen Kaymakamlık görevleri ile Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Bartın-Ulus ve Çanakkale-Ezine Kaymakamlık görevini yürütürken, 20.03.2017 tarihinde Erzurum-Karayazı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandı. 21 Haziran 2017'de Siirt Valiliğine atanan Atik, belediye başkanının tutuklanması üzerine kısa süreliğine belediye başkanlığına da kayyum olarak atandı. 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli Valiliğine tayin oldu. Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. 


Osman HACIBEKTAŞOĞLU. 1968”de Trabzon İli Of İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Of İlçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında açılan Kaymakamlık sınavında başarılı olarak, 10 Mayıs 1994 tarihinde Trabzon Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı. 1997 yılında Kaymakamlık stajını tamamladı. Kaymakamlık stajı programı dâhilinde 1996 yılında 6 ay süre ile Aksaray Ortaköy Kaymakam vekilliği görevini yaptı. Daha sonra sırası ile Amasya Hamamözü Kaymakamlığı (1997- 1999), Siirt Baykan Kaymakamlığı (1999-2001), Kars Valiliği Vali Yardımcılığı (2001-2003), Bilecik Osmaneli Kaymakamlığı (2003-2006), Bitlis Tatvan Kaymakamlığı (2006-2008) ve Burdur Bucak Kaymakamlığı (2008-2013) görevlerinde bulundu. 2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı. 2014 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 21.06.2017 tarih ve 2017/260 sayılı Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atandı. 
Hacıbektaşoğlu 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 2020/274 sayılı kararnamesi ile Siirt Valiliğine ve belediye başkanlığına kayyum olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Osman Hacıbektaşoğlu, İngilizce bilmektedir. 


Sinop 


Berber Müftüzade Osman Efendi. 1923-1924 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 
Hey'et-i Merkeziye azası idi. 


Komiser Hacı Kademzade Remzi. 1924-1926 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 


Nuhzade Akif AKYÜZ (1882-1951). Trabzon'da doğdu. Askeri Rüştiye mezunudur. Husüsi eğitim aldı. Mal Memurluğu, Trabzon Merkez ve Mülhakatı, Maliye Tahsil Müfettişliği, Tüccarlık, Sinop İl Genel Meclisi Üyeliği, 2.Başkanlığı, İl Daimi Komisyon Üyeliği, Müdafaa-yı Hukuk Heyeti Merkez Üyeliği ve Başkanlığı, Sinop Belediye Başkanlığı, Tayyare Cemiyeti Başkanlığı, Milli Reasürans Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Hürriyet ve İtilâf Fırkasının ikinci başkanı oldu. 
TBMM HI.ve IV.Dönem Rize, V.Dönem Çoruh Milletvekilliği görevinde bulundu. Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 1926-1927 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mustafa İZZET. 1927-1928yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. Mustafa Kemal'in Sinop'u ziyaret ettiği 15 Eylül 1928 tarihinde karşılama heyeti arasında yer almaktaydı. 


Abdullah BATUR. 1930-1941 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Batur “sıhhi durumu nedeniyle” istifa etti. Yerine Vilâyet Daimi Encümeni Azası Tevfik Turan vekaleten geçti. Batur'un döneminde, aydınlatma giderlerinin arttığı, 1933 ve 1934 yıllarında su ve itfaiye ile ilgili giderlerde bir azalma olduğu görülmektedir. 1936 yılından itibaren itfaiye giderlerindeki artışın nedeni ise belediyeye arazöz alımıdır. 1936 yılında Abdullah Batur tarafından belediye encümen kararıyla Samsun İtfaiye Müdür Muavini Ali Ökten Sinop'a davet edilerek ilk itfaiye teşkilatı kurulmuştur. 1936 yılına kadar bir tekerlekli ve dört tekerleksiz tulumbaya sahip olan Sinop Belediyesi, biri 1936'da diğeri 1937?de olmak üzere iki adet arazöz satın aldı. 1939 yılında ise Sinop'ta bir plaj yapılarak hizmete sokuldu 


Sadık YILDIRIM. Belediye meclisi üyesi Sadık Yıldırım 1941-1942 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali Aşkar ERSOY. 1942-1946 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 1880'de, Sinop'ta doğdu. Babası Asım Efendidir. İdadi mezunudur. Daha sonra özel öğretmenlerden üç sene ders aldı. 
Fransızca bilmekte idi. Muhtelif devlet memuriyetlerinde bulundu. Bucak müdürlüğü, kaymakam vekilliği, Fransızca öğretmenliği gibi memuriyetlere tayin oldu. Yirmi beş yıl devlet hizmetinde çalıştıktan sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Ziraat bankası meclisi başkanlığı, meclisi idare azalığına seçildi. Çocuk esirgeme kurumu gibi bazı hayır cemiyetlerinde başkanlık yaptı. Milli mücadeleye fiilen katıldı. CHP Sinop merkez kazası başkanlığında çalıştı. C.H.P. Sinop il kurulu üyesi idi. 1946'da, Sinop Milletvekilliği için aday oldu. 


Hüseyin SAADET. 1944'te kısa süre belediye başkanlığına vekalet etti. 
Sami DERNEKBAŞI. 1946-1947 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. Avukat idi. 


Şevket ŞEKEROĞLU. 1947-1960 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 


Şevket ESEN. Medreseden İcazetli hoca ve çiftçi Murtaza Efendi ile Rukiye Hanımın oğludur. 
1915'te Romanya'nın Köstence iline bağlı Mecidiye İlçesinin Defçe Köyünde doğdu. Adana Lisesini iyi derecede bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, 28 Ağustos 1937'de Emniyet Umum Müdürlüğü 3. Sınıf Muamelat Memur adaylığına tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Bu görevden 28 Ekim 1937'de silah altına alındı. 28 Ekim 1938'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi ve eski görevine başladı. 14 Nisan 1939'da nakledildiği Eskişehir Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirdikten; bu arada bir süre de Sivrihisar, Seyyid Gazi Kaymakam Vekilliklerinde; Eskişehir Özel İdare Kontrolör Vekilliğinde de bulunduktan ve Kaymakamlık 
Kursunu da bitirdikten sonra, 28 Ağustos 1941'de terfian Şiran, 20 Eylül 1943'de Malazgirt, 12 
Ekim 1944'de Haran (Akçakale), 11 Mayıs 1946'da Gerede, 21 Ağustos 1946'da Eskipazar Kazaları 
Kaymakamlıklarına; 18 Mart 1950'de Maraş, 24 Mart 1951'de Yozgat Vali Muavinliklerine; 2 
Ağustos 1954'de Yozgat Vali Muavinliği kadrosu ile Muş Hukuk İşleri Müdürlüğüne; 6 Temmuz 1956'da Muş, 26 Ocak 1957'de Tunceli vali muavinliklerinde; 14 Haziran 1960'da Sinop Valiliğine; 
23 Ekim 1962'de İçişleri Bakanlığı Tedkik Kurulu Üyeliğine getirildi. Sinop Valiliği esnasında, 
belediye başkanlığını da üstlendi. 12.1.1946'da Seniha (Çulan) Hanımla evlendi. Üç çocuk babası olup Türk İdareciler Derneğinin üyesi idi. 


Fikret ERSANLI. General Musa Kazım Efendi ile Ayşe Sıdıka Sağıroğlu Hanımın oğludur. 
İstanbul'da doğdu. Albay Fikret Ersanlı 27 Mayıs Darbesi ile Van Valiliğine getirildi.1960 - 1961 
yılları arasında Van Valiliği ve Belediye Başkanlığı, 1961-1962 yılları arasında Kars Valiliği, 1962- 
1964 yılları arasında Sinop Valiliği, 1964-1965 yılları arasında Rize Valiliği yaptı. Sinop Valiliği 
esnasında belediye başkanlığını da üstlendi. 1979”da vefat etti. “Rize Valisi Fikret Ersanlı ile Ekrem Orhon, vilayet konağından hareket edip Turist Otel'e doğru araba ile yol almaktadırlar. Vali, sürekli Ekrem Orhon'a takılır. Orhon da lafın altında kalmaz, taşı gediğine koyardı. O sıralar Orhon'un evlenme durumu var. Hastahane başhekimi Mazhar Basa da işin içinde. Vali Ersanlı, Orhon'a: -Yahu Ekrem, bu işin olacağı yok, gel ben sana anamı vereyim de bu iş bitsin, der. 

Rahmetli Orhon : 

-Anani almam bir şey değil da koskoca valiye nasıl “Oğlum” diyeceğim, onu hesap ediyorum. 
Bu arada rahmetli Seyfi direksiyonu şaşırır ve zılgıtı yer.” Fıkra Tadında Gerçekler-Fatih Sultan Kar 


Hasan Raci KANTARCIOĞLU. Adalet Partisinden seçilerek 1963-1968 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 


Sıtkı LEVENT. CHP'den seçilerek 1968-1973 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 
Enver BAHADIR. AP'den seçilerek 1973-1976 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 
Haydar YILMAZ. CHP'den seçilerek 1977-1980 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 


Necati ÖZEN (1927-2014). 1957'de Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Başmüşavirliğinden emekli olup aynı yıl vefat eden Mehmed Özen ile Emire Hanımın oğludur. 15 
Haziran 1927'de, Ayaş'ta doğdu. 1947'de Ankara Gazi Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.F.'nden mezuniyetini takiben, Temmuz 1951'de tayin edildiği Bolu Maiyet Memurluğunda bir süre bulunduktan sonra 1952'de silah altına alındı; 1953'de yedek ordonat teğmeni rütbesiyle terhis edildi. Kasım 1953'de yeniden atandığı Bolu Maiyet Memurluğunda; Seben Kaymakam 


Vekilliğinde görevlendirilip staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra; 31.7.1955'de Enez, 14.12.1956'da Gerede, 30.7.1960'da Dicle, 26.9.1962'de Çay, 25.11.1963'te Babaeski, Aralık 1966'da Tefenni, 22.12.1967'de Kilis, 24.10.1969'da da, 4489 sayılı Kanun gereğince, Ayvalık Kaymakamlıklarına atandı. Ardından, Kartal ve Bafra'da kaymakamlık, Kırklareli Vali Yardımcılığı yaptı.1979-1981 yılları arasında Sinop Valiliği görevinde bulundu, Sinop Valiliği ve 3 ay süre ile Sinop Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan ÖZEN Merkez Valisi iken 1982 yılında emekli oldu. Emekliliğinden sonra siyasete atılıp Kartal DYP İlçe Başkanlığı görevini de yürüttü. İstanbul'da vefat etti. 1952'de Yüksel (Demircioğlu) Hanım'la evlendi. Bir kızı ile bir oğlu oldu. Fransızca bilmektedir. 1965-1966 ders yılında T.O.D.A.İ.E.'nü de bitirdi. Mülkiyeliler Birliği ile Türk İdareciler Derneği üyesi idi. Spor dallarından yüzmeye, voleybola, basketbola meraklı olup masa tenisi ve briç oynamayı da sevmekte idi. 


İsmail BAŞ. 1980-1982yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 1982 tarihli bir gazete haberinden. Kasapların et kesimini durdurmasından sonra bir açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı İsmail Baş, «Halkın ihtiyacıyla oynayanlara en iyi dersi yine halk verecektir» diyerek, ev kadınlarından bir ay süreyle et yemeği yapmamalarını istedi. Belediye Başkanı Baş, «Kasaplar canlı hayvan maliyetinin yüksek olduğunu ileri sürerek 225 liradan satılan kemikli sığır etinin kilosunun 
300 liradan satılmasını istiyor. Oysa, canlı hayvan fiyatlan eskiye oranla geriledi. Kasapların zam 
istemini yerine getirmemiz olası değil. Et kesimini durdurarak halkın ihtiyacıyla oynayanlara en iyi dersi yine halk verecektir. Ev kadınlarından rica ediyorum, bir ay et yemeği yapmasınlar. Bakalım kasaplar ne kadar direnebilecekler» dedi. 


Ali İhsan ERDAL. 1982-1983 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 

Hasan ONAY. 1983-1983 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 

Arif ÜÇÜNCÜ. 1983-1984 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 

Aydın ATAKAN. ANAP'tan seçilerek 1984-1989 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali KARAGÜLLE. SHP'den seçilerek 1989-1999 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. Tersane Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. 


Hamza İNCE. 1955 Gerze, Sinop doğumlu. İlköğretim ve lise eğitimini Sinop'ta tamamladı. 
Amasya Eğitim Enstitüsü mezunu. 1985-1989 yıllarında Sinop Belediyesi'nde memur olarak çalıştı. 
1989-1994 yılları arasında Sinop İl Özel İdaresi'nde müdür yardımcılığı ve müdür vekilliği yaptı. 
1997-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Sinop İl Başkanlığı görevi yaptı. Hamza İnce 1999- 
2004 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı ve aynı dönemde Sinop Spor Kulübü Başkanlığı 
yaptı. Sinop Belediye başkanlığı görevini yürütmesi ardından AK Parti saflarına katıldı. 2019'da, AK Parti'den istifa etti. Hamza İnce evli ve iki çocuk babası. 


Zeki YILMAZER. 1957'de, Sinop'ta doğdu. 2004 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop belediye başkanı seçildi ve beş yıl görev yaptı. Başkanlığı döneminde Sit alanı olan Karakum yolu üzerindeki sahili doldurmak suçu başta olmak üzere, çeşitli eylemlerinden ötürü suçlu bulunarak ceza aldı. Emniyet Müdürlüğü Yardımlaşma Derneği gibi derneklerde yöneticilik yaptı. 


1999-2001 yılları arasında Sinop Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Eğitim Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Anavatan Partisi (ANAP) Sinop il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları yaptı. ANAP Sinop 2. sıra milletvekili adayı oldu ancak kazanamadı. 2004 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop belediye başkanı seçildi ve beş yıl görev yaptı. Haziran 2007'de partiden istifa etti. Belediye başkanlığı sırasında trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Bu kaza nedeniyle 5 yıllık başkanlık görevini aktif olarak 3,5 yıl yürüttü. Başkanlığı döneminde Sit alanı olan Karakum yolu üzerindeki sahili doldurmak suçu başta olmak üzere, çeşitli eylemlerinden ötürü yargılandı. Görev süresi bittikten sonra birçok kez cezaevine girip çıktı, bir süre denetimli serbestlik yoluyla ceza sürecine devam etti. 2009 yılında silahlı saldırıya uğradı. Olayda sağ elinden yararlanan Yılmazer, saldırganı sol kolundan vurdu. 
Eylül 2020'de tartıştığı bir kişiyi tabanca ile vurdu. Yılmazer'in vurduğu Atıf Argun, 21 Eylül 2020'de hayatını kaybeti. Zeki Yılmazer, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 


Baki ERGÜL. 1952 Yılında Sinop'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sinop'ta tamamladıktan sonra, 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesine girdi. 1975 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1976-78 tarihleri arasında Deniz Asteğmen olarak askerlik görevini yaptı. 1978 tarihinde inşaat mühendisi olarak samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra Sinop DSİ 74. Şube Başmühendisi olarak görevine devam etti. 1985-86 tarihleri arasında Karakaya Barajı Lisan Okulunda İngilizce kursuna katıldı. 
1978-88 yılları arasında 74. DSİ Sinop Şube Müdürlüğü görevini Yürüttü. Genel Müdürlüğü'nün olurları ile DSİ 7. Bölge Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Muhtelif tarihlerde RUSYA — 
İTALYA — İSPANYA gibi ülkelerde çeşitli kurs ve seminerlere katılarak ülkemizi temsil etti. 1999 
tarihinde her kademesinde görev yaptığım Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü görevine getirildi ve 
2003 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Samsun — Sinop — Ordu — Amasya — Tokat illerini kapsayan 
DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde görev yaptığı 25 yıl içerisinde planlamalı ve inşaatı devam eden tüm projelerin yapımı ve karar aşamasında en önemli görevleri üstlendi. 2009-2019 yılları arasında Sinop Belediye Başkanlığı yaptı. Baki Ergül evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. 


Barış AYHAN. 1974 yılında dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Sinop'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı. 2002 yılına kadar İstanbul'da pazarlama ve finans sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Barış Ayhan, 2002 yılında Sinop'ta İnşaat sektöründe faaliyet sürdüren Yapı Market Firmasını kurdu. 2003 yılında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi il kongresinde yönetim kurulu üyesi seçildi. İl Saymanlığı görevinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 2015 yılında gerçekleşen 36. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliğine seçildi. 2018 yılında gerçekleşen 37.Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl başkanı ve Kurultay delegesi seçildi. Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği de yapan Barış Ayhan, birçok kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir. 2019 yılında Sinop Belediye Başkanı seçildi. Öğretmen Hanife Ayhan ile evli ve iki kız çocuk babası olan Barış Ayhan İngilizce bilmektedir. 


Sivas 


Kazım Hacı ALİBEY. 1922 yılında Sivas eşrafından olan Alibeyzadelerden Kazım Bey Sivas”taki-Paşabey Mahallesinde iki katlı bir konak olan binayı Sivas Maliyesinden satın alarak ilk olarak 


okul olarak kullanılmak üzere bağışladı. Kazım Bey'in Sivas Belediye başkanlığı 1926 yılına kadar devam etti. 


Rahmi TAN. 1926 yılının Şubat ayı sonunda, Hacıalibeyzâde Kâzım Bey'den boşalan reisliğe Muhâsebecizâde Rıza (Yurdakul) Bey getirilmiş, ancak onun bu görevde sâdece üç gün kalıp, reji müdürlüğünü tercih etmesi üzerine, 6 Mart günü toplanan Belediye Meclisi, Sivas eşrafından Âhipaşazâde Rahmi (Tan) Bey’i oybirliği ile reis seçmiştir. 


Hayri SIĞIRCI. 1926-1934 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yaptı. Sivas Cumhuriyet Halk Partisi ilk İl Kongresi'ni 18 Mart 1927'de yaptı ve Kongre Başkanlığı'na Sığırcı zade Hayri Bey seçildi. 1929 yılında şehre su getirildi ve ilk imar çalışmaları bu yılda yapıldı. “SCF Sivas temsilcisi Rıfat Bey'e gönderilen yazıda Belediye Başkanı Hayri Sığırcı'nın Belediye'yi çıkar uğruna elinde istediği gibi kullandığı, bunun için her fırsattan faydalanarak belediyeden vazgeçmek istemediği, bir baykuş gibi yuva yapan başkanın bu gidişle memleketi felakete sürükleyeceği ve bu durumun milletle hükümet arasında büyük uçurumlar açmasına sebep olabileceği belirtilerek CHF Sivas Vilayet Başkanlığı'nı yürüten Belediye Başkanı Hayri Sığırcı şikâyet edilmiştir.” 1930 yılında yapılan seçimlerde Hayri Sığırcı Bey, tekrar Belediye Başkanı seçildi. 1932-1933 yıllarında su tesisat ve şebekesi ile şehre tatlı su getirilmiş, 11 Mart 1934 yılında ise Paşabahçesi'ne (Paşa Fabrikası) elektrik santrali kurularak şehre elektrik verilmiştir. 


Osman Hikmet IŞIK (1898-1950). Sivas'ta doğdu. Muallim Mektebi mezunudur. Sivas Mekteb-i Sultanisi ve Sivas Öksüzler Yurdu Öğretmenlikleri, İsmet Mektebi Türkçe, Tarih ve Coğrafya Öğretmenliği, Yıldızeli, Zara, Divriği ve Hafik İlk Tehrisat Müfettişliği, Elazığ Maârif Müdürlüğü, 1934-1935 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yaptı. TBMM V. Dönem Erzincan, VI., VII. 
ve VIII. Dönem Sivas Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Evli ve yedi çocuk babasıdır. 1934 
yılında, Sivas Belediye Başkanlığına Hikmet Işık seçilmiştir. Ancak Belediye Başkanlığına seçilen Hikmet Işık'ın, 1935 yılında Erzincan Mebusu olarak Meclise girmesi nedeniyle, CHP İl Başkanı Hüseyin Veli Gürleyük Sivas Belediye Başkanlığı'nda görevlendirildi. Hikmet Işık 1933'te açılan Halkevinin ilk başkanı oldu. Hikmet Bey, soyadını döneminde Sivas'ın elektriğe kavuşması sebebiyle almıştır. 


Hüseyin Veli GÜRLEYÜK. Belediye azası ve daha sonra milletvekili olan Fatma Mergube hanımla 1916'da evlendi. 1935'teki CHP'nin IV. Büyük Kurultayında görev aldı. 1935-1938 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yaptı. 


Adil TARKAN. 1936'da CHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi. 1938-1942 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yaptı. Şehirde Fenni Mezbahanın hizmete girdiği târih, 20 Mayıs 1938'dir. 


Rahmi GÜNAY (1908-1977). Sivas'ta doğdu. Babası Memet Şevket Efendi annesi Hafiza Hanımdır. Lise mezunudur. 1942-1960 ve 1968-1973 yılları arasında iki dönem Sivas Belediye Başkanlığı yaptı. Kurucu Meclis Sivas İli Temsilcisi (06.01.1961 —-15.10.1961) görevinde bulundu. 
Evli olup iki çocuk babası idi. Döneminde, soğuk hava tesisleri, su şebekesinin kısmi tevsii, Sanayii Çarşısı'nın tamamlanması, Atatürk Anıtı'nın yapımı, Sıcak Çermik Tesisleri'nin yapımı ve Belediye Sitesi'nin yapımı gerçekleşti. 1967 yılında kurulan Sivas Sporun ilk başkanlığını yaptı. 
Kale'nin Park haline getirilmesi, Ethembey Parkının alınması, Belediye Oteli, Düğün Salonu bulunan binaların yapılması, perakendeci ve toptancı hallerinin yapılması, mezbahanın kurulması 


Günay'ın Başkanlık döneminde gerçekleşti. 1955'te Belediye Kütüphanesi kuruldu. 1945'te otobüs taşımacılığı başladı. 


Memduh PAYZIN (1901-1981). Kudüs Müstakil Mutasarrıflığı Tahrirat Katiblerinden Cafer Efendi ile Sadiye Hanımın oğludur. Üsküp'de doğdu. Adana Sultanisinde pekiyi derecede lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1926'da Mülkiyeden pekiyi derecede mezun oldu. 20 Temmuz 1926'da tayin edildiği Kütahya Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirip 11 Ağustos 1927'de 
kaymakamlığa terfi etti. 13 Ağustos 1927'de Emet, 9 Eylül 1931'de Cizre, 4 Mart 1933'de Kulp, 14 
Ağustos 1934'de Hekimhan, 8 Ocak 1935'de vekaleten, 1 Nisan 1935'de asaleten Darende, 13 Eylül 1938'de önce İskilip, 23 Aralık 1939'da Datça, 24 Nisan 1941'de Köyceğiz kazaları kaymakamlıklarına; 25 Ağustos 1941'de Dahiliye Vekaleti Memurlar Sicil ve Muamelat Umum Müdürlüğü (günümüzdeki Özlük İşleri Gn. Md.) 2. Şube Müdürlüğüne; 17 Şubat 1943'de aynı Vekalet İktisad İşleri Müdür Muavinliği Vekilliğine; 31 Temmuz 1943'de aynı Vekalet Vilayetler İdaresi Umum Müdürlüğü 2. Şube Müdürlüğüne; 1 Kasım 1943'de aynı yer Umum Müdür Muavinliğine; 22 Aralık 1943'de Ereğli (Zonguldak) Kazası Kaymakamlığına; 25 Mart 1946'da vekaleten, 30 Temmuz 1946'da asaleten Ağrı Valiliğine; 25 Temmuz 1949'da aynı Valilik kadrosuyla Merkezde Mülkiye Müfettişliğine; 28 Haziran 1950'de Trabzon, 30 Ağustos 1951'de Muş Valiliklerine; 13 Şubat 1952'de İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne getirilip yükseltildi. Özlük İşleri Genel Müdürü iken 19 Haziran 1954'de emekliye sevk edildi. Tam altı yıl emekli olarak kaldıktan sonra 27 Mayıs 1960 harekatı üzerine 14 Haziran 1960'da Sivas Valiliğine atandı. Sivas Valiliği sırasında aynı zamanda belediye başkanlığı görevinde bulundu. Bu görevden de 1 Eylül 1962'de kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 7 Temmuz 1926'da, Mülkiyeden mezun olduktan bir hafta sonra evlendi; bir kızı vardır. Gençliğinde kara kalem resim çalışmalarında bulunmuştu. Vefatında Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. 


Mehmet VARİNLİ (1915-1968). Kayseri tacirlerinden merhum Tevfik Efendi ile Sıdıka Hanım'ın 
oğludur. 1934'de Kayseri Lisesini pekiyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, 29 
Temmuz 1938'de Başvekalet Kararlar Dairesi stajyer Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Burada iken, askerlik görevini yapmak üzere, 30 Ekim 1938'de silah altına alındı. 30 Ekim 1939'da yedek teğmen olarak terhis edildi. 25 Aralık 1939'da Çankırı Vilayeti Maiyet Memurluğuna tayin edilerek idare mesleğine başladı. 28 Ağustos 1940'da merkezi Erzurum'da olan 3. Genel Müfettişlik, 22 Kasım 1940'da Trabzon Maiyet Memurluklarına nakledildi. 8 Ağustos 1941'de Of Kaymakam Vekilliğine; 3 Kasım 1941'de Dağbaşı (Sürmene) Nahiyesi Müdürlüğüne; 14 Nisan 1942'de Maçka Kaymakam Vekilliğine getirildi. Bu görevden 25 Mayıs 1942'de 1. Dönem Kaymakamlık Kursuna katıldı. Sözü geçen Kursu başarı ile bitirdikten sonra kura ile 26 Aralık 
1942'de Karapınar Kaymakamlığına atandı. 30 Ekim 1944'de Tuzluca, 30 Kasım 1946'da Turhal, 30 
Ekim 1949'da Kilis Kazaları Kaymakamlıklarına; 25 Ağustos 1950'de Mülkiye Müfettişliğine 
nakledildi. Mülkiye Müfettişliğinden, ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak, Valiliğe yükseltildi. 31 
Temmuz 1954'de Isparta, 25 Haziran 1956'da Amasya Valiliklerine; 26 Kasım 1958'de Amasya Valiliğine ek olarak Amasya Belediye Reisliğine; 13 Haziran 1960'da Çorum Valiliğine getirildi. 
Çorum Valiliğinden 28 Eylül 1960'da 82 Sayılı Kanun gereğince Danıştay Üyeliğine seçildi. 30 
Ekim 1962'de tekrar idare mesleğine dönüp Sivas, 25 Haziran 1964'de 2. defa Çorum Valiliklerine atandı. Çorum Valiliğinden de 2. defa 29 Nisan 1965'de Danıştay Üyeliğine seçildi. Danıştay üyesi 
iken ansızın geçirdiği bir kalp krizi sonunda Ankara'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. 25 Mart 1968 
Pazartesi günü yapılan törenle Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 25 yaşında evlenmişti; bir erkek, üç kız evlat babası bulunuyordu. Biraz Almanca bildiği sicilinde yazılıdır. Sivas Valisi iken 


kendisine Zara Kazası Fahri Hemşehriliği unvanı tevcih edilmişti. Sivas Valiliği sırasında Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. Döneminde, Buğday Meydanı ve Bıçakçılar içinde istimlak çalışmaları, sanayii çarşısının başlangıcı, elektrik ve su şebekelerinin yeniden yapımı, otobüs terminalinin yerinin alınması gibi işler yapılmıştır. “Sivas, Vali Muammer Bey'den sonra, son elli yıl içinde bozulmuş, öyle yığılmış ve öyle kömeleşmişdi ki herhangi bir küçük i'mar için atılacak ilk adımda bu kömeleri yıkmak ve dağıtmak gerekiyordu. Varinli, Vali olarak bu yürekli adımı atmaktan çekinmedi. Sivas'da kaldığı 19 ay, 21 günlük hizmet süresi içinde Sivas Vali ve Belediye Reisi olarak büyük imar faaliyetleri gösterdi. Bu derece büyük işlerin ifa ve icrasından doğan menfaat çatışmaları olacak ve bunlar şikayetlere vücud verecekti. Sivaslılar da Varinli'den şikayetçi oldular. Bakanlık Varinli'yi tutuyor ve Sivas'dan almak istemiyordu. Buna mukaabil Çorumlular'ın Varinli'yi istemesi hususundaki tazyikleri daha baskın çıkdığından 2. defa Çorum a nakledildi. 
Henüz 53 yaşında ve daha kendisinden pekçok faydalanılacak çağda iken vefatı Memleket için cidden bir kayıb oldu...» “50 Ünlü Vali” isimli eserden naklen Ali Çankaya. 


Ahmet DURAKOĞLU (1925-1983). Kars'ta doğdu. Babası Mevlüt Efendi annesi Emine Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Almanca biliyordu. Serbest Avukatlık ve Sivas Baro Başkanlığı yaptı. 1962-1968 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. CHP'den II. (XIV) Dönem Sivas Milletvekili seçildi. Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Orhan EKENEL. 1973-1977 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 
Dikilitaşı Kepenek Caddesine bağlayan Gürsel Paşa Caddeleri istimlâk edilerek hizmete açıldı. 
Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Tıp Fakültesine devredilmesi sağlandı. Söylemekteydi. “Benden yol, su, kanalizasyon isteyene durumu açık açık anlatıyorum. Onlardan yardım istiyorum. Doğrusu içtenlikle katılıyorlar bu çağrıma. Hani, parası olan ücretli işçi tutuyor. Parası olmayan büyük kısım ise, kadın, erkek, kazmayı küreği kapıp, temelleri açıyorlar, kanalları hazır ediyorlar.” 


Süleyman ÇANKA. 1977-1984 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 
Belediyenin makine ikmal tesislerine kavuşarak asfalt plentinin ilk oluşumu Belediye Başkanı Süleyman Çanka zamanında gerçekleşirken bu donemde araç; parkı güçlendirildi. Yeni yolların açılması ile Kapalı Çarşı ve Otogar inşaatı Süleyman Çanka dönemine rastlar. 


Bekir TİMURBOĞA. 1984-1989 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 
Döneminde, Kapalı çarşı ve Otogarın tamamlanması gerçekleşti. Ayrıca bu donemde Belediye Nikah Salonu, Yeni Buğday Pazarı, Karayolları ile Hal arasında ki köprünün yapımı gerçekleştirilmiştir. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapının gerekliliğine inanılan Timurboğa döneminde altyapı hamlesine başlanmıştı. Kunduracılar Çarşısı inşaatı tamamlandı ve Bezazlar Çarşısı inşaatına başlandı. 


Temel KARAMOLLAOĞLU. 1941 yılında Kahramanmaraş'da doğdu. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesindendir. Babası Üzeyir Bey ve annesi Münire Hanım'dır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı.1959 yılında burslu olarak okuduğu İngiltere'ye gitti. İngiltere'de bir üniversite olan The Victoria University of Manchester ve The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden 1964 yılında mezun oldu. 
Temel Karamollaoğlu, 1965 yılında İngiltere'de okurken tanıştığı bir İngiliz bayan ile evlendi. 5 
çocuğu vardır. Eşi Müslüman olup, TC. vatandaşlığına geçmiştir. Yüksek lisansını da aynı yerde 


1967 yılında tamamladı. 1967 yılında Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. 1967 ve 
1972 yılları arasında DPT'de Tekstil Sektör Uzmanı olarak görev yaptı. 1975 yılında Sanayi 
Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı. 1977 ve 12 Eylül 1980 tarihleri arasında 16. dönem TBMM'nde Milli Selamet Partisinden Sivas Milletvekilliği yapmıştır. 26 Mart 
1989 ve 27 mart 1994 yıllarında yapılan yerel seçimlerde 2 defa Refah Partisinden Sivas Belediye 
Başkanlığına seçildi. Refah Partisinden Sivas Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Sivas'da yaşanan Madımak oteli provokasyonunda hedefe konuldu yoğun eleştiri aldı. Ancak hakkında hiç bir dava açılmamıştır. 1995 yılında yapılan Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili oldu.1996 ve 1999 tarihlerinde 20. dönem milletvekilliğini Refah partisi kapatılana kadar yaptı. 
Fazilet Partisinin kurulmasıyla yapılan seçimlerde (18 Nisan 1999 - 14 Kasım 2002 tarihleri arasında) 21. dönem Türkiye Büyük Meclisi'nde Fazilet Partisinden Sivas Milletvekilliği yapmıştır. 
Fazilet partisinin kapatılıp Saadet partisinin kurulmasıyla Saadet Partisi'nde siyasi hayatını devam ettiren Temel Karamollaoğlu Saadet Partisinin 2016 yılında yapılan 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi genel başkanı oldu. Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde partisinin kendi adayını çıkaracağını açıkladı. Abdullah Gül'ü aday göstermek isteyen Karamollaoğlu, Gül'den olumsuz cevap aldı. Ardından Saadet Partisi'nden adaylarının 1 Mayıs 2018'de açıklanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, Temel Karamollaoğlu'nun partinin cumhurbaşkanı adayı olduğu bildirildi. Belediye Başkanlığı döneminde, Bezazlar Çarşısı inşaatı tamamlandı. Ayrıca önceki donem başlayan altyapı bitirildi. Şehir genelinde asfaltlama hamlesi başlatıldı. Huzurevi, Özürlüler Kültür Sitesi, Aşevi yapılarak hizmete başladı. 
Çocuk kreşi, Dar'ül Aceze inşaatlarının temelleri atıldı. Meydan İş Merkezi yapılarak hizmete sunuldu. Eski Cezaevi'nin olduğu bölgeye yeni yol açıldı ve o alana Saraybosna Parkı yapıldı. Şehrin muhtelif yerlerinde birçok park ve çocuk oyun alanları yapıldı. Sebahattin Öztürk Spor Salonu yapıldı. Aydoğan (Fatih) ve Kılavuz Gecekondu Önleme Bölgeleri kuruldu. Sosyal Konutlar yapılarak dar gelirlilere tahsis edildi. Sosyal kültürel hizmetlere öncelik ve önem verildi. İmar uygulamaları (18.madde) yaygınlaştırıldı. 


Osman SEÇİLMİŞ. 1995-2004 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 
1949 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini yine Sivas'ta yaptı. Daha sonra İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisini bitirerek İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1977'de aktif siyasi hayatına başlayan Seçilmiş; Milli Selamet ve Refah Partilerinde il başkanlığı, parti müfettişliği ve teşkilatlanma çalışmalarında aktif ve başarılı görevlerde bulundu. 
Refah Partisi'nin ilk kurulduğu dönemlerde yeni kurulan parti teşkilatı çalışmaları sırasında gündeme gelen yerel seçimlerde görev üstlenerek 1984 yılında Refah Partisi'nden Belediye Başkan adayı oldu. 1989 yılında Refah Partisi'nden Temel Karamollaoğlu'nun Belediye Başkanı olmasıyla beraber, Belediye Meclis üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği makamlarında başarılı görevler üstlendi. Aday olduğu 1996 yılı yerel ara seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığını kazandı. Seçilmiş, Galericiler sitesi, Organize sanayi bölgesi, Gıda bankası ve sayamadığımız bir çok hizmeti Sivas'a kazandırdı. Seçilmiş' son olarak Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği yaptı. Belediye Başkalığı döneminde, Tarih ve kültür mirasımıza sahip çıkmak amacıyla Susamışlar ve Abdiağa Konaklarının restorasyonu, Gökmedrese restütisyon ve restorasyon çalışmaları, eski Sivas evleri özelliğini taşıyacak Kale koruma imar planı, atıksu arıtma projesi, mezbahanın şehir merkezinden kaldırılarak yerine toplu konut ve iş merkezi kurulması, sıcak çermik imar planı, soğuk çermik imar planı, Gültepe Mahallesi köprüsü, Karaağaç köprüsü, 4.işletme kavşağı, Gültepe kavşağı, Mevlana cad. kavşağı, 80. Yıl bulvarı, gecekondu önleme bölgeleri, Köy garajının yapımı, 


ahırlar bölgesinin yapımı, katı atık depolama alanı ve transfer merkezi, Asfalt plentinin yenilenmesi, çok katlı binalar için yangın merdiveni alımı yapıldı. 


Sami AYDIN. 2004-2009 ve 2014-2019 yılları arasında iki dönem Sivas Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 01 Ocak 1965 tarihinde Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Sivas'ta tamamladıktan sonra, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden Mimar olarak mezun oldu. Vatani görevini tamamlayarak 1990 yılında iş hayatına atıldı.Serbest mimar olarak başladığı iş hayatında; inşaat, hazır beton, inşaat malzemeleri, HDPE boru imalatı ve Sivas Teknokent'te Arge üzerine çeşitli şirketler kurarak bu şirketlerde 2009 yılından beri ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Siyasi hayatına 1995 yılında Refah Partisi'nden İl Belediye Meclis Üyesi seçilerek başlayan Sami Aydın; 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisinden İl Genel Meclis Üyeliği görevinde bulunmuştur.2001 yılında AK Parti Kurucu İl Başkanlığına Atanan Sami Aydın; 
2004 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. Bu süreçte Genel Merkezimizin 
görevlendirilmesiyle 30 ilde Siyaset Akademisi programlarında deneyim paylaşımı üzerine dersler verdi. Uluslararası liderlik programı kapsamında ABD'de yedi kişilik heyetle, bu ülkedeki Federal Eyalet ve Yerel Yönetim Sistemleri üzerine çalışmalara katıldı. 30 Mart 2014 yerel seçiminde Ak Parti'den Sivas Belediye Başkanı seçilmiştir. Sami Aydın döneminde Atık Su Arıtma Tesisi yapıldı. 
Paşabahçe Mesire Alanı, Aksu, Oğuzlar Parkı, Öğretmenler Parkı ve bölge parkları yapıldı. Toplu Konut Projelerine öncülük edildi.Gıda Bankası, Hanımlar Kültür Merkezi, Engelliler Koordinasyon Merkezi, Gençlik Merkezi gibi merkezlerde hizmetler verildi. Minibüsler kaldırılarak toplu taşımada birliktelik sağlandı. Tarihi Kent Meydanı Projesi, havuzlu kavşaklar, İstasyon ve Atatürk Caddelerinin düzenlenmesi, Bankalar Caddesinin yayalaştırılması projeleri gerçekleştirildi. Sami Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 


Doğan ÜRGÜP. 2009-2014 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1956 
yılında Sivas Merkez'e bağlı Uluanak Mahallesi'nde doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamladı. Ankara'da başladığı Yüksek Öğrenimini Erzurum'da tamamladı.Sivas”ta başlayan ticari hayatını, Ankara'da kurduğu ortaklıklarla devam ettirdi. 1996 yılında Ankara'da ortaklarıyla bir boya fabrikası kurdu ve 2008 yılında da Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde yalıtım malzemeleri üretecek yeni bir fabrika açarak ticari hayatını devam ettirdi. Sosyal hayatında da son derece girişimci bir yapıya sahip olması nedeniyle gurbette yaşayan Sivaslıları dernekler vasıtasıyla bir araya getirmeye çalıştı. Bu bağlamda Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sivaslı İl ve İlçe Dernekleri birliğinden oluşan Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF)'nun Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. BBP Sivas Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 29 Mart 2009 Yerel Yönetimler Seçimlerini kazanarak Sivas Belediye Başkanı oldu. Doğan Ürgüp, Makbule Hanımla evli olup üç çocuk babasıdır. 


Hilmi BİLGİN. 26 Mayıs 1972 yılında Sivas Kangal Alacahan'da dünyaya geldi. Babasının ismi Fuzuli, annesinin ismi Sultan'dır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hilmi Bilgin, SSK Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yaptı. Memuriyetten istifa ederek serbest avukat olarak çalıştı. Sivas Barosu Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği, Sivas Baro Başkanlığı görevlerinde yer aldı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde resmi ve fahri görevler üstlendi. 
24. Dönemde Sivas Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta derecede İngilizce bilen Hilmi Bilgin, evlidir. 2019 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanı seçildi. 


Şanlıurfa 


Zeynel Abidin BEYAZGÜL. 1957 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında avukatlık görevine başlayan Beyazgül, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı. 1996 yılında Kayseri İncesu Noteri olarak atanan Beyazgül, Viranşehir I'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman l'inci ve Malatya 2'inci noterliğinden sonra Şanlıurfa 5'inci noterliğinde görevini ifa etti. Noterlik mesleği süresince 2011 yılında Malatya Noter Odası Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevlerini yerine getiren Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Zeynel Abidin Beyazgül, evli olup üç çocuk babasıdır. 


Nihat ÇİFTÇİ. 1992'de belde, 2012'de ilçe olan Karaköprü köyünde 1975 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Şanlıurfa'da, lise tahsilini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde 1993 yılında tamamladı. 1993-1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde üniversite eğitimine başladı. Bir yıl sonra Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş yaptı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 ila 2000 yılları arasında Sosyal Sigortalar Teftiş Kurulu Başkanlığında SSK Müfettişi olarak çalıştı. Daha sonra Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümünde tezli yüksek lisans yaparak bilim uzmanlığına hak kazandı. 2004 ile 2005 yılında askerlik görevini 301. kısa dönem olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığında yaptı. 29 Mart 2009 tarihine kadar Şanlıurfa Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaktaydı. 29 Mart 2009 tarihinden itibaren 6,5 yıl Karaköprü Belediye Başkanlığı görevini yürüten Çiftçi, 6 Eylül 2015 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2015-2019 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. İyi derecede Almanca bilen Nihat Çiftçi, evli olup üç çocuk babasıdır. 


Celalettin GÜVENÇ. 1959 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1983 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini iyi derece ile bitirdikten sonra 18.05.1984 yılında İçişleri Bakanlığında Maiyet Memuru (Kaymakam Adayı) olarak Kamu hizmetine başladı. Sırasıyla Zonguldak Devrek, Çorum Kargı Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Hatay Altınözü, Şırnak Beytüşşebap, Gümüşhane Kürtün Kaymakamlığı yaptıktan sonra 2 yıl süreyle Adıyaman Vali yardımcılığı görevini yürüttü. 1990— 
1991 yıllarında 1 yıl süreyle ABD'nin Atalanta kentinde dil eğitimi aldı. 1995 yılında İçişleri 
Bakanlığında Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 8 yıl bu görevi yaptıktan sonra 13.05.2003 yılında Denizcilik Müsteşar Yardımcılığı görevine başladı. 12.09.2004 tarihinde Erzurum Valisi olarak atandı. Sonrasında 21.04.2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Manisa Valiliğine atandı. Manisa Valiliği görevine 17.05.2008 tarihinde başladı.17 Ağustos 2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2011/2153 Sayılı Kararname ile Şanlıurfa Valilliğine atanıp, 11.09.2011 tarihinde Şanlıurfa”daki görevine başladı. 30 Mart 2014 Seçimleriyle Valilik yaptığı Şanlıurfa ilinden siyaset 
hayatına girdi. Ak Partiden Şanlıurfa'nın İlk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Agustos 2015 
Tarihinde Dönemin Başbakanı Prof.Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine 1 Kasım 2015 
seçimlerinde Memleketi Kahramanmaraş'tan Ak Parti Milletvekili seçildi. Halen 26 Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanıdır. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalının İdare Hukuku Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1997—1998 yıllarında Mahalli İdareler Dergisi yayın danışmanlığı yaptı. Halen Mali 


Hukuk Dergisinin yayın kurulu üyesi ve yazarlarındandır. Çeşitli mesleki dergilerde Türk Belediye ve idare mevzuatı hakkında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
Ayrıca AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Sıtkı Güvenç'in ağabeyidir. 


Eşref FAKIBABA. 1951'de, Birecik'te doğdu. Birecik Lisesinden mezun olup Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında lisans öğrenimini bitirdi. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. İki yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne tayin oldu. 1997'de Fırat adlı dizide rol aldı. 1994- 
2004 yılları arasında on bir yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki 
seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonradan Saadet Partisine katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etmiştir. 2015'te, milletvekili genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Ahmet BAHÇİVAN. 1951 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde yükseköğrenimine başladı. 
1975 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden Elektronik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 
Üniversite öğrenimi sırasında Milli Türk Talebe Birliği İcra konseyi üyeliği ve KTÜ Talebe Birliği Başkanlığı yaptı. Bu yıllarda 3 arkadaşıyla birlikte Milli Kaynak dergisini çıkartarak şiir ve makaleler yayınladı. İş hayatına Meteoroloji Genel Müdürlüğü Telsiz atölyesinde başmühendis olarak başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Elektronik Sanayi Şube Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul'da özel sektöre ait bir televizyon fabrikasında genel müdür olarak çalıştı. 
Bu görevi esnasında defalarca yurtdışına teknik seyahatlerde bulundu. İngiltere'de mesleki ihtisas yaptı.1978 yılında Türkiye'ye dönerek o güne kadar ithalat yoluyla Türkiye'de satışı gerçekleşen küçük elektrik motorlarını üretmeye başladı. Siyasete Refah Partisinde 1991 yılında Şanlıurfa 
milletvekili adayı olarak girdi.1994 Yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. 1999 
yerel seçimlerinde yeniden Şanlıurfa Belediye Başkanlığına seçildi. 2014 Yerel seçimlerinde Şanlıurfa'dan Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. AK Partili Celalettin Güvenç'e karşı kaybetti. Karakoyun Projesi (Ahmet Bahçivan iş merkezi/Park), İçme suyu Arıtma Tesisi, Bahçivan'ın 10 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projeler arasında yer alıyor. 


Uğur Esat AKGÖL. Halil Çelik milletvekilliği içi başkanlıktan ayrılınca yerine Uğur Esat Akgöl seçildi. Babası Ahmet Necati Efendi annesi Nejla Hanımdır. DYP'li Belediye Başkanı Uğur Esat Akgöl, Mersavi aşiretinin kanaat önderidir. 1992-1994 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. Akgöl Otelin sahibidir. 


İbrahim Halil ÇELİK. 1947'de, Şanlıurfa'da doğdu. Babası Mehmet Efendi annesi Meryem Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezun oldu. Orta düzey Farsça ve Arapça bilmektedir. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Halk Eğitimi Başkanı, İlim Yayma Cemiyeti, Harran Üniversitesi Kurma Derneği, Mefküreci Öğretmenler Derneği Kurucu Üyesi ve Başkanı oldu. 1984-1991 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi, Birlik Vakfı Kurucu Üyesi oldu. RP'den XIX. Dönem Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 
Evli olup on çocuk babası idi. 


Alaattin TURHAN. 1968-1971 yılları arasında Şabanözü Kaymakamlığı yaptı. 1981-1984 yılları arasında vali yardımcısı iken aynı zamanda Urfa Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi. 1985- 
1988 yılları arasında Mardin, 2.3.1988 — 13.8.1991 tarihleri arasında Çankırı Valiliği görevlerini 
yürüten Turhan, merkez valiliğinden 2003'te Nevşehir Valiliğine atandı. 2003-2006 yılları arasında yürütmekte olduğu Nevşehir Valiliği görevinden emekliye ayrıldı. 


Erdoğan CEBECİ. 1970-1971 yılları arasında Maçka Kaymakamlığı, 1973-1976 yılları arasında Haymana kaymakamlığı, 1979-1980 yılları arasında Muş, 1981-1985 yılları arasında Şanlıurfa, 1985-1991 yılları arasında Samsun ve 19.08.1991-19.02.1992 tarihleri arasında Denizli valilikleri yaptı. Şanlıurfa Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. 2010 yılında Samsun'a vali olarak atanan Hüseyin Aksoy'un kayınpederidir. Görev yaptığı yerlerden Samsun Yakakent'te ve Şanlıurfa Siverek'te adını taşıyan iki okul yapılmıştır. 


Ziya ÇOKER. 1923 yılında babasının görevli olarak bulunduğu Sivas'ta doğan Ziya Çoker, ilkokula Zonguldak'ta başladı, ikinci sınıfta iken gönderildiği İstanbul Şehir Yatılı Okulunda ilköğrenimini tamamladı. Ortaöğrenimine İstanbul Kumkapı Ortaokulunda başlamış, aynı yıl parasız yatılılık sınavını kazanarak Haydarpaşa Lisesine, daha sonra ise Haydarpaşa Lisesindeki parasız yatılı öğrencilerin gönderildiği Balıkesir Lisesine devam etti ve 1942 yılında Balıkesir Lisesinden mezun oldu. Yine parasız yatılılık sınavlarını kazanarak girdiği Siyasal Bilgiler Fakültesinin İdari Şubesinden mezun oldu. 31 Ekim 1947 yılında İstanbul'da başladığı memurluk hayatını, Aydın'da Nazilli Kaymakam Refikliği ve Vekilliğinde, Çorum'da Laçin Kaymakam Vekilliğinde bulunarak sürdürdü. Kaymakamlık kursunu 24 Mart 1950 yılında tamamlayan Ziya Çoker sırasıyla; Diyarbakır'ın Kulp, Şanlıurfa'nın Viranşehir, Mardin'in Derik ilçelerinde hizmette bulundu. Askerlik görevini uçak savar yedek subay olarak tamamladıktan sonra Elazığ'ın Maden ilçesinde Kaymakamlık yaptı. Maden Kaymakamı iken, üç yılda dört ilçe değiştirmek zorunda kalan Ziya Çoker mesleğinden istifa ederek, Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessese Müdür Muavinliği görevinde bulundu. 30 Nisan 1958 tarihinde esas mesleğine Mülkiye Müfettişi olarak dönen Ziya Çoker, Mülkiye Müfettişi olarak çalıştığı 11 yıl içinde bir dönem İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini de yürüttü. Mülkiye Müfettişliğinden sonra İçişleri Bakanlığında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Muavinliği yapan Ziya Çoker 
6 Temmuz 1973 tarihinde Çorum Vali Vekilliğine gönderildi. 10 Ağustos1974 - 15 Aralık 1974 
tarihleri arasında Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı İdari Müşavirliğinde bulundu ve Kıbrıs Gazisi unvanını aldı. Kıbrıs'tan döndükten sonra sırasıyla; Trabzon ve Bursa Valiliklerinde bulundu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. 5 Aralık 1979 tarihinde Merkez Valiliğine alınan Ziya Çoker, 27 Ekim 1980 tarihinde Şanlıurfa Valiliğine gönderildi ve altı ay kadar bu görevi yürüttükten sonra 16 Mayıs 1981 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu. Şanlıurfa Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı görevini de üstlenmişti. “Seçilmişler Atanmışlar İnsanlar: Bir Bürokratın Anıları?” ve “Yönetim ve Siyaset: Bir Valinin İl Yönetimine İlişkin Görüş ve Anıları” isimli kitapları vardır. 


Akın GÖNEN. 1942'de,Niğde Bor'da doğdu. Babası Kazım Bey, annesi Şahide Hanımdır. İlk ve Ortaokulu Bor'da okudu. Liseyi Niğde Lisesi'nde tamamladı. 1961 yılında Niğde Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Master yaptı. Kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1980 yılında Urfa Valiliği, daha sonra Urfa Belediye Başkanlığı yaptı. 1984 yılında Çankırı Valiliğine (5.3.1984 — 21.7.1986) atandı. 1987, 1991 ve 1995 genel 


seçimlerinde DYP ve ANAP'tan XVII. Dönem (Ara Seçim) Niğde, XVII. Dönem İzmir, XIX. 
Dönem Manisa, XX. Dönem Niğde Milletvekili seçilerek 29.11.1987 — 18.04.1999 tarihleri arasında TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı oldu. Adalet ve Kit Komisyon üyeliği ile Anavatan Partisi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 1989 yılında 
Doğru Yol Partisi'ne geçiş yaptı. Daha sonra tekrar Anavatan Partisine döndü. 20 Kasım 1991 
yılında kurulan hükümette Devlet Bakanı oldu. Aynı zamanda hükümet sözcülüğü yaptı. 49. 
Hükümette Devlet Bakanı olarak yer aldı. Bor Organize Sanayi Bölgesine yapılacak yatırımlar ve Niğde Üniversitesi'nin kuruluşu ile gelişmesi konularında çalışmalarda bulundu. Bor'da Anadolu Lisesi'nin açılmasını sağladı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Feridun YAZAR (1944-2016). Şanlıurfa'da doğdu. Kejan aşiretinin toprak ağalarından dedesi Hacı Abbas'ın torunudur. İ. Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1971'de Devrimci Doğu Kültür Ocakları davasından Diyarbakır cezaevine girdi. 1977'de CHP'den Urfa Belediye Başkanı seçildi. 
12 Eylül 1980'de görevden alınıp iki yıl cezaevinde yattı. 1988'de SHP Urfa İl Başkanı oldu. 
SHP'den yedi milletvekili ihraç edilince istifa eden 12 il başkanı arasındaydı. 1992'de HEP'in Genel Başkanı seçildi. 1998'de Terörle Mücadele Yasasının 8. maddesinden tekrar cezaevine girdi. 
Hareketle ilk anlaşmazlığı 2002'de Roma'daki bir görüşmesi sırasında yaşandı ve partinin dış işlerinden alındı. Daha sonra DTP'nin kuruluş aşamasında bulunsa da partinin marjinal kaldığını görünce 2004'te tamamen kenara çekildi. O günden beri sadece avukatlık yapmakta idi. İki kızından birini, 17 Ağustos depreminde Yalova'da kaybetti. Feridun Yazar, yakalandığı akciğer kanseri hastalığından tedavi görmekte olduğu Ankara Güven Hastanesinde hayatını kaybetti. 


Kadri BARUT (1939-2012). İlk ve orta öğrenimini Urfa'da tamamladı ise de, yükseköğrenimini yarım bıraktı. Tek parti döneminde Urfa'da siyaseti belirleyen en önemli üç kişiden biri olan Hacı Hasan Demirkol'un yanında muhasebecilik yaptı. 1963-1973 yılları arasında Urfa, Mustafa Kılıç'ın belediye başkanlığı dolayısıyla köylüleşmiş, şehir kırsaldan gelen göçlerle, gecekondularla kuşatılmıştır. Bir yandan şehrin tarihi dokusuna müdahale edilirken diğer yandan çevresi gecekondulaşmıştır. Belediye bu on yıllık zaman zarfında halkın beklentilerini karşılayamamış, halkın içten içe tepkisi çoğalmıştır. İşte bu sırada ülkücü kökenden gelen idealist birkaç Urfalı şehirli genç UMUD yani “Urfa Mücadele ve Uyanış Derneği” etrafında bir araya gelir. Bu derneğin kurucuları arasında Kadri Barut yer aldı. Bu gençler içinde hitabeti çok iyi olan Kadri Barut, dernekte yapmış olduğu faaliyetle halk nezdinde tanındı. Bağımsız belediye başkanı olarak seçilen Kadri Barut, 1973-1977 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye Başkanlığı sonrasında 1980'de İskenderun'a yerleşti. Burada Irak'a nakliye işi yapan Martı Denizcilik'te müdür olarak çalıştı. Aynı zamanda Doğru Yol Partisi İlçe Başkanlığını yürüttü. İskenderun ilçesindeki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Vefatında, Harran Kapı Miskinler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Harrankapı aile mezarlığına defnedildi. Döneminde, Urfa-Akçakale yolu, bugünkü Harran Üniversitesi caddesi açıldı. İtfaiye teşkilatı kuruldu. 


Mustafa KILIÇ (1925-2004). Hilvan'da doğdu. Babası Osman Efendi annesi Fatma Hanımdır. 
Hilvan ve 1963-1973 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. Demokratik Parti Kurucu Üyesi oldu. IV. (XV) Dönem Urfa Milletvekili seçildi. 5. (XVI) Dönem Ankara Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. Güneş Motel Olayı diye anılan ve Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükümet kuran 11 milletvekilinden biridir. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Nurettin HAZAR. 1942'de Mülkiyeden mezun oldu. Aynı yıl Buldan Kaymakamlığına atandı. 
1948-1950 yılları arasında Kalecik Kaymakamlığı, Derik Kaymakamlığı, 1960'ta Niğde Vali Muavinliğinden Ankara Vali Muavinliğine atandı. 1961-1962 yılları arasında Bitlis Valiliği, 1962- 
1965 yılları arasında Urfa Valiliği ve 1962-1963 yılları arasında Urfa Belediye Başkanlığı yaptı. 
Müsteşar Muavini olarak 1965'te göreve başladı. 


Alaeddin KIRAL. 27 Mayıs İhtilali Askeri valilerindendir. 1961-1962 yılları arasında Şanlıurfa Valiliği ve Belediye Başkanlığı, 1962-1964 yılları arasında Adıyaman Valiliği görevlerinde bulundu. 
1966-1981 arasında faal olan Türkiye Birlik Partisi'nin il başkanlığına Emekli General ve Vali Alaeddin Kıral getirildi. 


Reşit İPEK. Avukat Reşit İpek DP'den Ocak-Mayıs 1960 tarihleri arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye Meclisinin yapmış olduğu olağanüstü toplantıda Belediye Reisi Cemil Hacıkâmiloğlu başkanlıktan düşürüldü. Belediye azalarınca, hariçten şehrin avukatlarından Reşit İpek'in Belediye Reisi olmasına karar verildi. Belediyenin su, elektrik, kaldırım ve imar işleriyle yoğun mesai harcanmaya başlandı. Şehrin nakliye ve ulaşım hizmetlerini iyileştirmek için, Beykapısı ve Kütoğlu Havuzu arasındaki alan istimlâk edilerek garajlar buraya taşınmaya başlandı. 
Reşit İpek çalışmalarını hızlandırdığı esnada 27 Mayıs 1960 askeri darbesi gerçekleşti ve görevden uzaklaştırıldı. Kısa bir süre Urfa Belediye başkanlığına Yarbay Selahaddin Abaoğlu, yardımcılığına da Binbaşı Kadri Öztürkeri tayin edildi. Takiben Tuğgeneral Celal Erikan Valilik ve Belediye Başkanlığına getirildi. Erikan 19 gün yürüttüğü görevlerini Necdet Yalçın'a devretti. 


Cemil HACIKAMİLOĞLU. 1957-1960 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. 27 
Ekim 1957 milletvekili seçimlerinde DP’den aday olan Tevfik Saraç belediye başkanlığından istifa etti. Urfa İl Emniyet Müdürünün kısa vekâletinden sonra, Urfa İl İskân Müdürü Sait Yılmazoğlu belediye başkanlığına vekâlet etti. 15 Kasım 1957 Cuma günü saat 10.00'da belediyede yapılan seçimle Cemil Hacıkamiloğlu meclis haricinden belediye başkanı oldu. İmar planı çerçevesinde Aşağı Çarşı civarında bulunan Kardeşler Cami otele dönüştürüldü. Urfa'da imar işleri için ayrılan 1.500.000 liranın 300.000 lirasıyla yeni buğday pazarı yapıldı. Elektrik işleri için 300.000 lira ödenek alındı. Hacıkamiloğlu, döneminde Urfa Belediyesinin en önemli hizmetlerinden birisi yeni elektrik jeneratörleri oldu. Seyhan Barajının tamamlanmasının ardından Adana Belediyesinin kullandığı iki adet jeneratör satın alınarak Urfa'ya getirildi. 1960 yılında Belediye Başkanı Cemil Hacıkamiloğlu'nun isteği üzerine, KGM müdürü, belediye temizlik işlerinde kullanmak üzere bir kamyon aldı. Belediye KGM müdürü Fevzi Ataç'a fahri hemşerilik beratı verdi. Hacıkamiloğlu meclis tarafından başkanlıktan düşürüldü. 


Hacı Tevfik SARAÇ. 4 Mart 1956 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Urfa merkezde Hacı Tevfik Saraç belediye başkanı oldu. Tevfik Saraç, aynı zamanda DP İl Başkanıydı. Çiftçilikle uğraşıyor ve Ticaret Odası Başkanlığı yapıyordu. Genç yaşta belediye başkanlığına seçilen Tevfik Saraç başkanlığında yapılan ilk meclis toplantısında, 1956 yılı oto parçalarının temini, levha vergisi tespiti yapıldı. 1952 yılında temeli atılan Birecik Köprüsü tamamlandı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başvekil Adnan Menderes ve beraberlerindeki milletvekilleri ile pek çok Urfalı eşliğinde Birecik köprüsünün açılışı gerçekleşti. 1958'de, günlerden bir gün Arap Reşo'nun Oğlu Mehmet, ünvanını ve servetini riske atarak kendisini doktora götürüp tedavi ettiren Urfa Belediye Başkanı Hacı Tevfik'in canına kıyar. 


Reşit RASTGELDİ. Milletvekili adayı olduğu için başkanlık görevinden istifa eden Aziz Özbay'ın ardından Reşit Rastgeldi, DP'nin adayı Reşit Rastgeldi, 13 Kasım 1955'te neticelenen seçimle belediye başkanı oldu. Başkanlığı döneminde belediye hizmetlerinde birtakım aksaklıklar yaşandı. 
Temizlik işleri yavaş ilerliyor, personel maaşları ödenemiyor, vaat edilen işlere kaynak bulunamıyor, yüklenici (o firmalara ödeme yapılmadığından dolayı belediyenin bazı gayrimenkullerine haciz konuluyordu. Bunlar Rastgeldi'den önceki dönemden kalan sorunlar arasındaydı. Urfa imar planı çalışmalarında bulunmak üzere Alman uyruklu Prof. Dr. Ervin Eckert ile yüksek mimar M. Ali Topaloğlu'ndan oluşan heyet Urfa'ya geldi. Uzun zamandan beri beklenen imar faaliyetlerinin hızlanması için önemli bir adım atılmış oldu. Urfa tarihi mimariye sahip bir il olduğu için, imar işlerine de gereken özenin gösterilmesi gerekiyordu. 


Aziz ÖZBAY (1912-1967). Şanlıurfa'da doğdu. Babası Mehemet Durak annesi Fide Hanımdır. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Fransızca ve az düzey İngilizce biliyordu. Muharrir, Tasvir, Son Saat, Yeni Sabah ve Milliyet Muhabiri, Basın Yayın ve Turizm Umüm Müdürlüğü Mütercimi, Zafer Gazetesi Muharriri olarak çalıştı. Reşit Akyüz'ün vefatının ardından yapılan seçim sonucunda Aziz Özbay Urfa belediye başkanlığına seçildi. 
Döneminde yaşanan önemli gelişmelerden birisi, belediye binasının taşınması idi. Köprübaşı'nın güney kısmındaki eski binadan, Köprübaşı'nın kuzeyinde bulunan ve daha önce belediye oteli olarak yaptırılan binaya taşındı. 2 Mayıs 1954”teki milletvekili seçimlerinde Belediye Başkanı Aziz Özbay, DP'den milletvekili adayı olduğu için başkanlık görevinden istifa etti. DP'den X. Dönem Urfa Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Reşit AKYÜZ. 1950-1953 yılları arasındaki Akyüz'ün başkanlığı döneminde Urfa'da yaşanan en önemli gelişme Birecik Köprüsü inşaatının temelinin atılması oldu. Reşit Akyüz'ün kronik hastalığı nüksedince tedavi için İstanbul'a gitti. Tedavi olmasına rağmen Akyüz vefat etti. Vefatının ardından Vali Yardımcısı Burhan Aşkar belediye başkanlığına vekâlet etti. 


Celal GÜLLÜOĞLU. 1947-1949 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. Daha önceki seçimde müteahhit olduğu Hilvan'da olup seçim kampanyasına katılmamıştı.1948 yılı başında Belediye Meclisi tarafından yapılan yeni seçim sonucunda Başkanlığa Celal Güllüoğlu seçildi. 


Fazıl Edip KÜRKÇÜOĞLU. 1946-1947 yılları arasında Urfa Belediye Başkanlığı yaptı. 
Seçimlerden sonra alınan tedbirler ve yapılan uyarılar sayesinde MKP’li avukat Fazıl Edip Kürkçüoğlu ve arkadaşları CHP'ye kaydolarak daima CHP'nin emrinde olduklarını ifade etmişlerdir. Daha sonra Fazıl Edip Belediye Başkanlığından istifa etti ve 1948 yılı başında Belediye Meclisi tarafından yapılan yeni seçim sonucunda Başkanlığa Celal Güllüoğlu seçildi. 


Ömer ALAY (1898-1951). Urfa'da doğdu. İlköğrenimini burada tamamlamasının ardından hastalığından dolayı eğitimine iki yıl ara verdi. Urfa'da Dârülmuallimin'e (Muallim Mektebi) gitmiş ve burada geçirdiği bir yıldan sonra da Beyrut Amerikan Koleji'nde öğrenim görmeye başladı. Ancak I. Dünya Savaşı dolayısıyla askere alındığından tahsilini tamamlayamadı. Askerden dönmesini müteakip ise Urfa'da Milli Mücadele'ye katıldı. Esas mesleği çiftçilik olan Alay pek çok kurumda görev aldı. Türk Ocağı, Türk Hava Kurumu, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nde başkanlık; ayrıca Urfa Belediyesi, Vilayet Umumi Meclisi, Ziraat Odası ve Halkevinde de azalık (üyelik) yaptı. Urfa Halkevi'nde Sosyal Yardım Kolu bünyesinde yer aldı. Sıhhiye baş kitabeti memurluğu, İnhisarlar İdaresi muhasebeciliği ve müdürlüğü görevlerini de yürüttü. 1933 yılında 


Urfa belediye başkanı seçildi ve bu göreve 1934'te, 1939'da ve 1943'te tekrar seçilerek görevini 
1946 yılına kadar sürdürdü. Yerel dengeler ve çeşitli nedenlerden dolayı Urfa'da CHP teşkilatının 
kurulması 1944 yılına kadar sürdüğünden Ömer Alay belediye başkanlığının son yıllarına doğru bu teşkilatta yer alabilmişti. Urfa'nın belediye başkanı ve CHP teşkilatının da önemli bir üyesi olan Alay, 1946 yılı belediye seçimlerini kaybetti. Onun yerine Milli Kalkınma Partisi adayı Avukat Fazıl Kürkçüoğlu seçimi kazandı. Urfa Valisi Kamuran Çuhruk tarafından hazırlanan raporda halkın Ömer Alay”ı istemediği, buna rağmen gerek partinin gerekse vilayetin Alay”ı tuttuğu, vatandaş yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday göstermek istemekle birlikte bu durumun kabul edilmediği ve bunun bir sonucu olarak da Ömer Alay'ın yerine Milli Kalkınma Partisi adayının seçimi kazandığı bilgisi yer almaktadır. Urfa'da önemli görevler üstlenen ve çeşitli kamu kurumlarında idarecilik yapan Ömer Alay, kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirdi. Cenazesi ile ilgili olarak, Sultanahmet'teki Esnaf Hastanesi'nden alınarak Bayezid Camii'ndeki cenaze namazını müteakip Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. Döneminde şehirdeki imar faaliyetleri üzerine yoğunlaşılmıştı. 
İmar faaliyetlerinden belki de daha önemlisi şehrin su ihtiyacını karşılamak için merkeze su dağıtım şebekesinin kurulmasıdır.1935 yılında Belediye Tiyatrosu ve ayrıca Belediye Gazinosu hizmete açıldı. Belediye Tiyatrosu'nun (tiyatro binasının) inşaatına 1927 yılında başlanmış ancak ödenek yokluğundan dolayı bina 1935 yılında tamamlanmıştır. Belediye Gazinosu bizzat Ömer Alay'ın girişimleriyle, 1934 yılında yıktırılan Eski Belediye Sarayı'nın yerine dikdörtgen planlı, kübik formlu ve dikdörtgen pencereli olarak yaptırılmıştır. Konaklama yapılarından Uray Oteli (Belediye Oteli) yine onun belediye başkanlığı döneminde 1935 yılında açılmıştır. 


Celal Nedim KÜRKÇÜOĞLU. Şanlıurfa'nın eşrafından olan Kürkçüoğullarından Nedim Kürkçüoğlu 1930-1933 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. 


İbrahim YORGANCIOĞLU. 1928-1930 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. 
Ömer ALPAN. 1926-1928 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. 


Reşit GÖRGÜN. 1923-1926 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı. 


Şırnak 


Ahmet ERTAK. 2004 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halk Partisinden Şırnak Belediye Başkanı seçildi. “KCK Ana Davası” kapsamında yapılan yargılamalarda 3 yıl 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Şırnak Belediyesi eski başkanı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) eski Genel Sekreteri Ahmet Ertak, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay cezanın kesinleşmesinin ardından 7 Şubat 2020'de tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Yakalama kararının yüzüne okunmasıyla geriye kalan 15 aylık cezasının infazı için tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Şımak Balveren Belediye Başkan Adayı olmuştu. 


Ramazan Uysal. 1960 yılında Şırnak'ta dünyaya gelen Ramazan Uysal ilk, orta ve lise öğrenimini Şırnak'ta tamamladı. Türkiye Kömür İşletmelerinde iş hayatına başlayan Başkan Uysal,1991 yılında Halkın Emek Partisi kuruluşunda Şırnak il disiplin kurulunda görev aldı. 1996 yılında Maden İşleri Sendikası şube başkanlığı görevini üstlenen Uysal, 2008 yılında Türkiye Kömür 


İşletmeleri'nden emekli oldu. Aynı yıl içerisinde aktif siyasete giren Uysal,Barış ve Demokrasi Partisi Şırnak İl Başkanlığını yürütmeye başladı.2009 yerel seçimlerinde DTP?den Şırnak Belediye Başkanlığına aday oldu ve belediye başkanlığına seçildi. Uysal evli ve 6 çocuk babası ve belediye başkanlığı görevini yürütmektedir. 


Serhat KADIRHAN. Kadırhan, 1978 yılında Şırnak'ta doğdu. Ankara Üniversite Hukuk Fakültesi'ni bitiren Kadırhan, bir süre Şırnak'ta avukatlık yaptı. 2014 yerel seçimlerinde BDP'den Şırnak Belediye Başkanı olarak seçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kadırhan görevinden alınarak yerine vekil atandı. Kadırhan evli ve iki çocuk babasıdır. 


Mehmet YARKA. 1963 yılında Şırnak'ta doğdu. İş insanı Mehmet Yarka, 2004 yılında Ak Parti'den Şırnak belediye başkan adayı oldu ancak kazanamadı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı olmuştur. Şırnak spor ile Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası'nda başkanlık görevlerinde bulunan Mehmet Yarka, lise mezunu ve evli olup üç çocuk babasıdır. 


Tekirdağ 


Kadir ALBAYRAK. 1949 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 
Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikasının mühendis kadrosunda işe başladı. Burada sırasıyla, laboratuar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütmektedir. 


Adem DALGIÇ. 1961 yılında, Tekirdağ'lı bir ailenin çocuğu olarak babasının görevi nedeniyle bulundukları Bursa'da doğdu. İlk ve ortaokulu Yalova'da, liseyi Bursa Erkek Lisesinde 
tamamladıktan sonra 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. 1985 
yılında tıp doktoru olarak mezun oldu ve mecburi hizmeti için Çukurova Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniğinde göreve başladı. Mecburi hizmetini bitirdikten sonra 1988-1989 yıllarında Tekirdağ Merkez Sağlık Ocağında görev yaptı. 1989 yılında tıpda uzmanlık sınavını kazanarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisinde ihtisasına başladı. 
1990 yılında beyin anatomisi çalışmaları için bir ay süreyle Almanya'da bulundu. 1995 yılında 
beyin cerrahisi uzmanı olarak Tekirdağ SSK Hastanesine atandı. Askerliğini Kasımpaşa Deniz Hastanesinde uzun dönem ve beyin cerrahisi uzmanı olarak yaptı. 1997 yılında Tekirdağ'daki görevine döndü. Beyin Cerrahisi uzmanlığına ek olarak 1998-2002 yılları arasında Başhekim yardımcılığı ve 2002-2005 yılları arasında Tekirdağ SSK hastanesi Başhekimliği görevlerini sürdürdü. Bu dönem içinde kendi branşı ile ilgili toplantılar yanında çok sayıda eğitim (hastane idareciliği ve ISO ) çalışmalarına katıldı. 2000-2002 yılları arasında Tekirdağ Tabip Odası yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2005 yılı 15 Haziranında gördüğü lüzum üzerine hastanedeki görevinden ayrıldı ve Özel Tekirdağ Yaşam hastanesinde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bir müddet özel çalıştıktan sonra Şubat 2007 de Lüleburgaz Devlet Hastanesinde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak atandı. 2009 — 2014 yılları arasında Belediye başkanı olarak görev aldı. 27. dönem CHP Tekirdağ milletvekili adayıdır. 


Ahmet AYGÜN. 1967 yılında, Tekirdağ'ın Malkara İlçesine bağlı Yörük köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malkara'da tamamladı. Aygün Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu ve merkezi Tekirdağ'da bulunan ve Trakya Bölgesine yönelik yayın yapan Trakya - Doğuş Gazetesinde 1992 — 1996 yılları arasında Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Plastik doğrama üzerine çalışan bir şirket kuran Ahmet Aygün 28 Mart 2004 Yerel seçimlerinde Tekirdağ Belediye Başkanlığı'na Adalet ve Kalkınma Partisinden adaylığını koydu ve 2004-2009 yılları arasında bu görevi yürüttü. 2009 Tekirdağ ve 2014 Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı olan Aygün, Ak Parti Tekirdağ teşkilatları içinde de önemli görevler üstlendi. Ahmet Aygün evli ve iki çocuk babasıdır. 


Kadir ÇEBİ. 1960'ta Tekirdağ'da doğdu. 1950'li yıllarda Malkara sonra Tekirdağ'a Trabzon'dan gelerek yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. İlk, orta ve liseyi Tekirdağ'da okudu. Tekirdağ ANAP parti kurucu üyesidir. Partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 1994 yılında belediye meclisine seçildi. 
Osman Tabak milletvekili adayı olunca Çebi belediye başkanı seçildi. 2002 — 2004 yılları arasında grev yaptı. 2018'de, AK Parti'den Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıkladı. İki çocuk babasıdır. 


Osman TABAK (1944-2010). 1994-1999 ve 1999-2002 yılları arasında iki dönem Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. Osman Tabak, Anavatan Partisi'nden seçildiği görevinin ikinci döneminde istifa ederek partisinden 2002 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu, ancak kazanamadı. 2009 yerel seçimlerinde de MHP'den Belediye Başkan adayı gösterilen Tabak seçimi kaybetti. Tabak, evli ve iki kız babasıydı. Belediye Başkanlığı döneminde, Tekirdağ Belediyesine Makine parkı kazandırdı. Depolara, itfaiyelerle sular taşınan Tekirdağ'a, modem borular döşenerek Aşağı Sevindikli'den şehre su getirildi. Asfalt şantiyesi kuruldu. 


Figen ÖNGÖR. 1993-1994 yılları arasında Tekirdağ'da dört ay boyunca Belediye Başkanlığı yapmış Tekirdağ'ın ilk ve tek kadın başkandır. Döneminde üç Belediye otobüsü alındı. Öngör, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği başkanlığı yaptı. 1994 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Partiden aday oldu. 


Cemal ÜNLÜSARAÇ. 1989 — 1993 yılları arasında SHP?'den Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. 
Görevi döneminde vefatı sebebiyle yerine Figen Öngör seçildi. Ünlüsaraç, Kızılay başkanlığı görevide de bulunmuştu. 


Mahmut ÇAĞLIYURT. ANAP'tan seçilen Dr. Mahmut Çağlıyurt 1984-1989 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. Milletvekili Ahmet Karaevli tarafından yatırım yapmayıp paraları bankaya yatırmış olmakla eleştirilmekteydi. Sonraki seçimlerde aday gösterilmedi. 
Gazeteci Nazlı Ilıcak, şehri ziyaretinde bütün yolların kazıldığını ve bu manzaranın hiç hoş olmadığını söyleyince, irticalen şu mısralar dökülür Ender'in dilinden; “Ah biçare Tekirdağ'ım Her yanında patlar lağım. Hizmet lazım elbet sana. Ne bilir avanağım.” Ve ertesi günü İstanbul'da Nazlı Ilıcak, çalıştığı Bulvar Gazetesinde bu dörtlüğü yayımlayınca, Tekirdağ Belediye Başkanı Dr. 
Mahmut Çağlıyurt, Ender beyin ifadesiyle, “her yerde tırım tırım onu arar”. Avukat Sebahattin Eral Bey girer araya. Birlikte makamına gidip barışırlar Dr. Mahmut Çağlıyurt ile. 


Hüsnü BAŞAT. 1980-1984 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. Tekirdağ 8. Piyade Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. Harp Akademisini bitiren ve Amerika'da eğitim gören Başat İngilizce, Fransızca, Bulgarca, Sırpça ve Rusça dillerini biliyordu. Bulgaristan Şumnu doğumlu olan Başat iki çocuk babasıydı. 2014'te vefat etti. 


Nüzhet ERMAN (1926-1996). İstanbul'da doğdu. 1944 yılında Afyon Lisesi Fen Şubesinden, 1947 
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu ve Hukuk Fakültesi fark sınavını vererek Hukuk Diploması da aldı. 1947-1960 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser muavini olarak göreve başladır. Sonra sırasıyla Ankara ve Tekirdağ İl Maiyet Memurluğu, Kazan Bucak Müdürlüğü, Demirköy Kaymakam Vekilliği, Güney, Akçadağ, Kızılcahamam, Altındağ ve Ilgaz Kaymakamlıklarında bulundu. 1960-1966 yılları arasında Danıştay Kanun Sözcülüğünde, Başyardımcılığında, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğünde bulundu. 1966 yılında Nevşehir'e vali olarak atandı ve 54 yaşında resen emekliye sevk edildiği 
1980 yılına kadar sırasıyla 22/10/1968—16/09/1970 tarihleri arasında Antalya, 1970-1971 yılları 
arasında Rize, 1975-1978 yılları arasında Muğla ve 1979-1980 yılları arasında Tekirdağ illerinde valilik yaptı. Tekirdağ'da belediye başkanlığı görevinde de bulundu. Evli biri erkek, biri kız iki çocuğu vardır. Bürokrat kimliğin verdiği sorumlulukla birlikte, Anadolu insanını, onların yaşantılarını, onları anlayıp sevmenin, dertlerine ortak ve çare olmanın şart olduğunu düşünen Erman'ın şiirleri 1942 yılından başlayarak Yedigün, İnkılapcı Gençlik, Millet, Kaynak, 
Servetifunun, Ülkü, Varlık, Hisar ve Türk Dili dergilerinde yayımlandı. Ölüm yıldönümü olan 11 
Kasım tarihinde ailesi tarafından yapılan düzenleme ile genç şairleri desteklemek, onların yazın hayatında daha görünür olmasını desteklemek amacı ile her yıl Nüzhet Erman Şiir Ödülü verilmektedir. Ayrıca, “Şiirimizde Toplumculuk ve Nüzhet Erman’ adına Kültür Bakanlığı tarafından şiir ödülü verilmektedir. 2001'deki ödül Can Bahadır Yüce ve Ali Pektaş a verildi. 
Kitapları. Yeşil, A Benim Canım Efendim, Anadolu 1970, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hem 
Hürriyet Hem Ekmek, Halk Haktır, Her Gün Yeni Doğarız, Nasreddin Hoca. Kızı Filiz Erman 2019 
Yılında Dorlion Yayınevi tarafından yayınlanan “ Ölüm Her Şeyi Silmez” adıyla babasını anlatan bir kitap yayınladı. 


Ekrem TANTI. İnşaat mühendisi olan Ekrem Tantı 1977—1980 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. 


Osman ALYANAK. 1973 — 1977 yılları arasında Adalet Partisinden seçilerek Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. Tekirdağ Spor Kulübü yöneticiliğinde bulundu. 


Erol ERDOĞAN. 1968 — 1973 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. Eczacı idi. 
Tekirdağ Spor Kulübü yöneticiliğinde bulundu. 


Hüsnü BAŞAR. İsmail Hakkı Efendi ile Seniha Hanımın oğludur. 1914'de Safranbolu'da doğdu. 
1935'de Işık (Feyz-i ati) Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, Eylül 1938'de Kilimli (Zonguldak) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. Bu görevde iken Mayıs 1940'da, askerlik hizmeti için, silah altına alındı. Mayıs 1942'de yedek teğmen olarak terhis edildi. Eylül 1942'de stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 
Ekim 1942'de Sungurlu, Mayıs 1945'de Kurtalan, Ekim 1947'de Ünye, Nisan 1949'da Aksaray Kazaları Kaymakamlıklarına; Haziran 1950'de Mülkiye Müfettişliğine; Haziran 1960'da Kocaeli, Ocak 1962'de Tekirdağ Valiliklerine; Ocak 1964'de İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına; 


Ocak 1966'da aynı Bakanlık Merkez Valiliğine getirildi. Tekirdağ Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı da yaptı. 32 yaşında iken evlendi; bir kız, bir erkek evlat babasıdır. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Türk İdareciler Derneğinin üyesidir. 


Şeref TOLUNGÜÇ (1920-1992). Öğretmen Okulu mezunu olup kısa bir süre öğretmenlikten sonra idare mesleğine geçip uzun yıllar Nahiye Müdürlüğü yapan Mahmud Nedim Tolungüç ile Nesibe Hanımın oğludur. 1920'de Malatya'da doğdu. Orta okul 1. sınıftan lise son sınıfa kadar Gaziantep Lisesinde okudu ve 1939'da Antakya (Hatay) Erkek Lisesinden mezun oldu. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, 30 Temmuz 1943'de Kuzucubelen (İçel/Mersin) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. 9 Kasım 1943'de silah altına alındı; 8 Nisan 1946'da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 9 Mayıs 1946'da tayin edildiği Gaziantep Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan ve 1946'da 5 ay Akçakoyunlu (Gazianteb) Bucağı Müdürlüğünde; 10 ay Oğuzeli; muhtelif tarihlerde üç defa Nizip, dört ay kadar Elbistan Kaymakam 
Vekilliklerini de ifa ettikten, 15 Aralık 1948'de katıldığı 12. Dönem Kaymakamlık Kursunu 16 
Mayıs 1949'da bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. 30 Mayıs 1949'da Bahçe, 8 Ocak 1951'de 
Ovacık, 11 Şubat 1953'de Avanos, 6 Mart 1954'de Şerefli Koçhisar Kazaları Kaymakamlıklarına; 30 
Temmuz 1957'de Erzurum Vali Muavinliğine; 14 Haziran 1960'da Nevşehir, 31 Ekim 1960'da Tekirdağ (Tekirdağ valiliği sırasında aynı zamanda Belediye Başkanı olarak da görevde bulundu.), 
23 Ekim 1962'de Isparta Valiliklerine, 27 Haziran 1964'de İçişleri Bakanlığı Tedkik Kurulu 
Üyeliğine; 3 Eylül 1965'de Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tedkik Daresi Başkanlığına getirilip yükseltildi. Uyuşmazlık Mahkemesi üyeliği yaptı. Başbakanlık Kanunlar ve Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı yaparken Danıştay üyeliğine atandı. 1983 Türkiye genel seçimlerinde Halkçı Parti'den Erzurum milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. Ankara'da vefat etti. 19 Eylül 1954'de, Samiye (Ulutunçel) Hanım'la evlendi. İki oğlu vardır. Biraz Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Kızılay'ın Türk Hava Kurumu'nun, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun, Türk İdareciler Derneği'nin üyesi ve Isparta- Antalya Dereboğazı Yolu'nu Yaptırma Derneğinin de fahri üyesi idi. 


Rebii KARATEKİN (1906-1983). İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini İstanbul'da yaptı. 
İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İdari mesleğine Manisa Maiyet Memurluğu ile başladı. 
Salihli Kaymakam vekilliği, Kütahya, Mersin Nüfus Müdürlüğü, Karaisalı, Menemen, Gölcük, Şili, Fatih Kaymakamlığı, İstanbul Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Tarsus Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 2. Daire Başkanlığı, Burdur (14.07.1945 — 10.09.1947), Sivas (1947- 1950), Ordu (1950-1951), Hatay Valiliği (20.05.1951 - 03.02.1954), İller Bankası Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Kastamonu (1955-1960), Tekirdağ Valiliği (1960)'nden sonra Konya İline Atandı. 1964 
Yılında Konya Valiliğinden emekli Oldu. 1964-1967 Yıllarında Ziraat Bankası Ve Turizm Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. İstanbul'da vefat etti. Rebii Karatekin evli ve üç çocuk babası idi. 


İrfan ALPTEKİN. General Alptekin 1960'ta kısa süre Tekirdağ Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Hüsnü GÜNGÖR. Karaevli eşrafından, merhume Rahmiye ve merhum İsmail Güngör'ün evladıdır. Kabataş Lisesinden 1949'da ve daha sonra İTÜ'den mezun oldu. İnşaat yüksek mühendisliği, 1958 — 1959 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı, Köy İşleri Bakanlığı eski müsteşarlığı ve Soyak İnşaat'ın eski genel müdürleri arasında yer alan Hüsnü Güngör İstanbul'da 


27 Haziran 2017 günü yaşamını yitirdi. Günseli Hanımla evli olup dört çocuk babası idi. 
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Rüstem ŞERİFOĞLU 1955 - 1956 / 1959 — 1960 yılları arasında olmak üzere iki dönem Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. 


Şefik GÜRSOY 1954 - 1955 ve 1958 — 1963 yılları arasında olmak üzere iki dönem Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. 


Alâeddin KOŞAR. 1952 - 1952 ve 1952 - 1954 ile 1956 — 1958 yılları arasında olmak üzere üç dönem Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. 


Reşat AYDINLI. 1952 — 1952 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mahmut SÜMER. 1951 — 1952 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. Tekirdağ'ın eski Günleri isimli eseri vardır. 


İsmail ÖZDOYURAN (1921-2007). Tekirdağ'da doğdu. Babası Nazmi Efendi annesi Hatice Hanımdır. Lise mezunu idi. Fabrikatörlük, 1950-1951 yılları arasında Tekirdağ belediye başkanlığı ve TBMM XI. dönem Tekirdağ milletvekilliği yaptı. Az düzey Fransızca bilmekteydi. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Şevket CİCİOĞLU. 1946 — 1950 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. Şehitler Anıtı Çeşmesi, Namık Kemal Heykeli 1949 yılında dönemin Belediye başkanı Şevket Cicioğlu tarafından yaptırılmıştır. 


Muhterem PEKEL. 1936 — 1946 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. Halkevi Başkanlığı görevinde bulundu. Yalı Hamamı bugün işleyen çifte hamamdır. Yaptıranı ve yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak 1944'te Belediye tarafından satın alınarak tamir ettirilmişti. 
Tekirdağ'da hayrat olarak bulunan çeşmelerden 82 tanesii 1945-1946 yıllarında yıkıldı. 


Ekrem PEKEL (1885 — 1957). Tekirdağ'da doğdu. Eczacılık Mektebi mezunudur. Kumanova Belediye Eczacılığı, CHP il Başkanlığı, 1927 - 1936 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı, TBMM V., VI. dönem Yozgat, VIIL., VIII. dönem Tekirdağ milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. 1927 yılından önce şehrin cadde ve sokakları daracık olup cadde ve sokak başlarında fenerler içerisinde numaralı teneke gaz lambaları yanardı. Sokakları Arnavut kaldırımıydı. Kente elektrik 30.11.1930 tarihinde Belediye Başkanı Ekrem Beyin zamanında getirilmiştir. İlk su şebekesi de ondan sonra yapılmaya başlanmıştır. 


Nuri NİŞANCI. 1925 — 1927 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. “Tekirdağ'ın önceki Belediye Başkanları'ndan Nuri Bey, Evlerden halılar toplayıp, kendisine yardımcı olan vatandaşlarla birlikte, bu halıları İskele Meydanı'ndan Vilayet binasına kadar yerlere serdiriyor, Atatürk'ün Tekirdağ topraklarına ayak bastığı yerden, Vilayet binasına kadar halılar üstünde gitmesini sağlamaya çalışıyorlardı.” Muratlı caddesinin başı 1927 yılında yapılan kamulaştırma sonucu açıldı. 


Hilmi Bey. 1923 — 1925 yılları arasında Tekirdağ Belediye Başkanlığı yaptı. 


Tokat 


Ali YAĞCI. 1923-1924 ve 1926-1928 yılları arasında iki dönem Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, ilk İtfaiye Teşkilatı Kuruldu. Tokat Belediye Parkı açıldı. 


Mehmet AGAH. 1924-1926 yılları arasında Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. 


Şevki ACUNER. Binbaşı Şevki Acuner 1928-1930 yılları arasında Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ömer AŞIROĞLU. 1930-1933 yılları arasında Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde Tokat'ta odun ve kömür yakılarak ilk elektrik üretimi gerçekleştirildi. 


Mustafa LATİFOĞLU (1904-1970). Tokat'ta doğdu. İdadi mezunudur. Tüccarlık, çiftçilik, 1933- 
1936 yılları arasında Tokat Belediye Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları İstanbul ve Alpullu 
teşkilatlarında memurluk, TBMM VII.ve XI. dönem Tokat milletvekilliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Ömer Fevzi Paşa ile aynı aileye mensuptur. Döneminde, Tokat'ta Belediye Mezbahası kuruldu. Tokat'ın ilk Haritası ve İmâr Planı oluşturuldu. İskân Kanunu ve Tokat'ta Uygulanması gerçekleştirildi. Aksu Harkı'ndan Elektrik Üreten Santrali yapılarak Şehre Elektrik verilmeye başlandı. Çördük Köyü'nden su getirilerek içme suyu olarak şehre dağıtıldı. 1944'te, CHP Tokat İl İdare Kurulu Başkanı Mustafa Latifoğlu”'dur. “Tokat Belediye Meclisi'nin çarşaf ile ilgili kararı Yeni Tokat dergisinde şöylece duyurulmuştur: “Urayımız kurulunca verilen peçe yasağına çabuk uymakla bayanlarımız pek iyi göstermişlerdir ki: Geri düşüncelerden sıyrılmış Türk kadınına peçeyi ve çarşafı artık yaraştırmıyorlar. Buna güvençli olan uray genel kurulu yurdun her bucağında olduğu gibi 7 İkinci teşrin 935'te kesenkes (kat'i olan) şu kararı vermiştir. İkinci kanun (Ocak 935) "sine kadar Tokat kadınları artık asri bir giyim olan mantoya geçeceklerdir. Bu buyruğa uymakta 

savsakçı davrananlar yartıya (cezaya) çarpılacaktır.” 


Remzi TOPÇAM. 1936-1939 yılları arasında Dr. Remzi TOPÇAM Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, şehir kadastrosuna başlandı. 1935'te, CHP Tokat İl Başkanı idi. 


Mustafa YOLCU. 1939-1942 ve 1944-1948 yılları arasında iki dönem Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. 1947?de, CHP Tokat il idare heyeti başkanlığı görevinde bulundu. 


Mehmet ALTUN. 1942-1943 ve 1948-1950 yılları arasında iki dönem Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. Ziraatle meşgul olmaktaydı. Döneminde Tokat'ın 2. İmar Planı yapıldı. 


İzzet ENDİZ. 1943-1944 yılları arasında Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet ŞAHİN (1911-1985). Reşadiye'de doğdu. Babası Mustafa Efendi annesi Zekiye Hanımdır. 
İlkokul mezunu idi. Kereste Ticareti ve Taahhüt İşleri ile meşgul oldu. Tokat Belediye Meclisi Azası ve 1950-1954 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptı. Dönemin önemli sorunlarından olan içme ve sulama suyu meselesi ile ilgilendi, şehrin yol, elektrik, okul gibi ihtiyaçları için hükümetle irtibat 


kurdu, yükseköğrenim gören Tokat gençlerini destekledi, kendisine tanınan imkânlar doğrultusunda Tokat'ta imar faaliyetlerini gerçekleştirdi. 1954 yılında milletvekili seçimlerinde aday olacağı için görevinden istifa etti. DP'den X. Dönem Tokat Milletvekili seçildi. Tokat Verem Savaş Derneği üyesi idi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Mehmet AKSU. Tokat'ta DP teşkilatının kurulduğu dönemden itibaren DP içinde görev aldı. 1951 
ve 1954 yıllarında DP'nin Tokat İl İdare heyetinde yer aldı, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeliklerinde bulundu. 1954 seçimlerinde milletvekili seçilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Şahin'in yerine, yeni seçimlere kadar Mehmet Aksu Belediye Başkanı olarak seçildi. 1977'de vefat etti. 


Mesrur GÜRGENÇ (1921-1988). Tokat'ta doğdu. İlk ve ortaokulu Tokat'ta, liseyi Sivas'ta tamamladı. 1946 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesine kaydoldu. Milliyetçi bir yapıya sahip olan Gürgenç, arkadaşları ile birlikte Komünizme karşı mitingler düzenledi. Milliyetçi düşünceyi yaymak için Ankara Üniversitesi Talebe Birliği ve Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından “İslam Üniversiteleri Talebe Federasyonu Kurulması” hakkında görüşleri bildirmesi için Irak ve Pakistan'a gönderildi. Tokatlı yükseköğrenim gençlerinin iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için “Tokat Okutma ve Yardım Derneği'nin” kurulmasında öncülük etmiş, Devlet yöneticilerini, Tokat'ın dertlerinden haberdar etmek için defaten Ankara'da temaslarda bulundu. 1955-1957 ve 1963-1968 ile 1973-1977 yılları arasında üç dönem Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, Tokat Ankara otobüs seferleri başladı. Tokat Sel Havzası çalışmalarına başlandı.1946 yılında DP’ye katılarak siyasi hayata başlamış, 1955 yılında DP mensubu olarak Tokat belediye başkanlığı yapmıştır. 1956 yılında Belediye tarafından Çay Hamamı yenilendi. 1957 yılında Belediye Başkanı Mesrur Gürgenç'in, Milletvekili seçiminde aday olmak üzere görevinden, istifa etmesiyle yerine Avukat Lütfi Uzel belediye başkanı seçildi. 1963 ve 1968 yıllarında da Adalet Partisi mensubu olarak Tokat'ta toplam üç dönem belediye başkanlığı yapmış bir siyasetçidir. Aynı zamanda Tokat Sesi ve Tozanlı gazetelerinin de sahibi ve başyazarıdır. 


Lütfi UZEL. 1957 yılında Mesrur Gürgenç'in Milletvekili adayı olması dolayısıyla istifa etmesinin ardından boşalan Tokat Belediye Başkanlığı'na Avukat Lütfi Uzel seçilmiştir. 1957-1960 yılları arasında Tokat Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde Tokat'ta Kümbet Mahallesi kuruldu. 


Hakkı ALBAYRAKOĞLU. 1921 yılında Erzincan Kemaliye (Eğin) de doğdu. Babası İsmail Albayrakoğlu, annesi Ümmügülsün Hanım'dır. İlkokulu Kemaliye'de, ortaokulu Manisa'da, Liseyi 
Manisa'da okumuştur. İçişleri Bakanlığı sicil kaydında ise liseyi Sivas Lisesi'nde okuyup 1940 
yılında mezun olduğuna dair bilgi bulunmaktadır. 1940 yılında girdiği Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini 1944 yılında başarı ile tamamlayarak 30 Haziran 1944 tarihinde İçişleri Bakanlığı Stajyer Memurluğuna tayin edilmiştir. 13 Ocak 1945 'de Ankara Maiyet Memurluğu ve Çankaya 
Kaymakam Refik ve Vekilliğinde stajını ve kaymakamlık kursunu tamamlamıştır.26 Temmuz 1947 
'de kaymakamlığa terfi etmiş, 31 Temmuz 1947 tarihinde Anamur Kaymakamlığı'na atanmıştır. 6 
Kasım 1947'de silah altına alınan Albayrakoğlu, 30 Ekim 1948'de yedek teğmen rütbesiyle terhis 
olmuştur. 30.11.1948'de Haymana Kaymakamlığına, 29 Mart 1949'da Nallıhan Kaymakamlığına, 8 
Ocak 1951'de Ayancık Kaymakamlığına, 16 Kasım 1951'de Iğdır Kaymakamlığı'na atanmış,28 Kasım 1954 'de bu görevde iken Ankara Emniyet Müdürlüğü 1.Şube Müdürlüğü'ne nakledilmiştir. 
30 Mayıs 1955'de İskenderun Kaymakamlığı'na atanmış 14 Aralık 1957 tarihinde merkeze 
alınmıştır. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ederek Ticaret Bakanlığı'na geçmiştir. 


27 Mayıs 1960'daki askeri ihtilalden sonra Pozantı Kaymakamlığı kadrosuyla 13.Haziran 1960'da 
Tokat Valiliği'ne getirilmiştir. Tokat Valiliği döneminde belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 14 
Aralık 1964 'de Aydın Valiliğine, bir yıl sonra Hatay Valiliğine atanmış,31 Ocak 1966'da Pozantı Kaymakamlık kadrosu ile İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Üyeliğine nakledilmiştir. 1968 yılında — Yüksek Seçim Kurulu kararıyla-Tokat Belediye Başkanı olmuş ve 1968-1971 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Evli bir kız, bir erkek evlat sahibi olan Hakkı Albayrakoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 


İhsan ERSÖZ. 1971-1972 yılları arasında Tokat'ta Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 
Muammer AYYILDIZ. 1972-1973 yılları arasında Tokat'ta Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 


Sermet Doğan KOÇ. 1977-1980 yılları arasında AP'den seçilerek Tokat'ta Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Tokat Esnaf ve Saatkarlar Kooperatifi Başkanlığı yaptı. 


İsmet SARAÇOĞLU. 1980-1984 ile 1989-1993 yılları arasında iki kez Tokat'ta Belediye Başkanlığı görevini yürüttü ve görevi esnasında trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 


Hüdayi SAYIBAŞ (1938-2006). 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisi'nden Tokat Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Sayıbaş, bir dönem de ANAP İl Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve dört çocuk babası idi. Sulusokak'ta bulunan ve önceleri belediyeye ait kamyonların park yeri olarak kullanılmakta olan Yağcığlu Hanı 1985 yılı Ağustos ayında Belediye tarafından yıktırılmış, yerine çeşitli iş yerleri yapılmış ve sonuç olarak bu yapı günümüze ulaşamamıştır. 


Nizamettin AYDIN. 1949 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesi Aydınsofu Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erbaa'da, liseyi Tokat'ta tamamlayan Aydın, 1975 yılında Ege Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Tokat Askeri Garnizon inşaatında şantiye şefi olarak görevde bulunan Aydın, 1980 yılında Tokat'ta Nizam İnşaat adıyla kendi inşaat bürosunu kurup, aynı zamanda Gaziosmanpaşa Üniversitesinde anlaşmalı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1973 yılında Milli Selamet Partisi İzmir Gençlik Kolları Teşkilatında ve aynı partinin Tokat teşkilatında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1983 yılında Refah Partisi kurucu başkanı oldu. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde il başkanı, il müfettişi, bölge sorumlusu, merkez karar yönetim kurulu üyesi, 2 defa milletvekili adayı, 1 dönem Tokat Belediye Meclis üyesi oldu. 1994- 
2004 yılları arasında Tokat Belediye Başkanı olarak hizmette bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan 
Aydın, orta derecede Fransızca bilmektedir. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. 
Dönem milletvekili adayı idi. 


Adnan ÇİÇEK. Niksar'da doğdu. Doktorasını, Çukurova Üniversitesi (1987- 1990)'de yaptı. İlk olarak 2004, daha sora 2009 yerel seçimlerinde AKP'den Tokat belediye başkanı seçildi. İngilizce bilmektedir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Profesörü olarak görev yapmaktadır. 


Eyüp EROĞLU. 1977 yılında Tokat'ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat imam hatip Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001- 
2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etti. Çeşitli Sivil Toplum 


Kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 
2010 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tokat AK Parti İl 
Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevini 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü. 2014'te AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 Yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi ve halen görevine devam etmektedir. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Trabzon 


Kazazzade HÜSEYİN HAMDİ (1878-1939). İlk defa 1919 senesinde Hacı Ahmet Barutçu”'nun görevden ayrılması üzeerine meclis üyeleri arasından 1921, 1923 ile 1925 yıllarında belediye reisi seçildi ve başkanlığı 1928 yılına kadar sürdü. Trabzon'un 1923-24 döneminde Trabzon Ticaret Odasına kayıtlı büyük emlak sahibi manifatura tüccarlarından idi. Sonraki yıllarda oda başkanlığı da yaptı. 1924'te Trabzon Belediyesi ile Ticaret Odası tarafından çeşitli toplantılar yapılarak Değirmendere Suyu'ndan elektrik üretmek amacıyla bir anonim şirket kurulması kararlaştırılmış ve 
25 Şubat 1924 akşamı Ticaret Kulübü'nde yapılan toplantıda heyet-i müteşebbise oluşturulmuştu. 
Nitekim 1925 yılında temeli atılan ve 1929 senesinde inşaatı tamamlanarak uzun yıllar Trabzon'un elektriğini karşılayan Visera Elektrik Santrali onun döneminde yapıldı. Hüseyin Hamdi, itfaiye ve mezbahane gibi önemli eserleri ile hatırlanmaktadır. 


Temel Nücumi GÖKSEL (1891-1959). Trabzon'da doğdu. 1928-1930 ve 17.08.1939-04.09.1939 yılları arasında iki dönem Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. Hacı Müftüzade Temel Nücumi Bey eski memurlardan Süleyman Bey'in oğludur. Büyük babası şehrin 46 sene müftülüğünü yapmış âlim bir zattır. 1881'de doğan Temel Nücumi idadi tahsilini ikmal ettikten sonra Trabzon ili mektubi kalemi müsevvidliği, Ordu Mühacirin komisyonu başkatipliği yaptı. Ardından, tuhafiye ve manifatura ticaretine başladı. Bilahare ticari faaliyetini genişleterek Mobilya Koll. Şti. tesis etmiş, daha sonra Belediye Başkanı seçilmişti. 1938'de mansub (atamalı) Belediye Reisliği uygulaması kaldırılıp eski müntehap (seçimli) uygulamaya dönüldüğünden Temel Nücümi Göksel bu kez seçimle gelmiştir. Zaman bakımından zaruretle kısmi bir seçim olmuş, daha sonra normale dönülmüştür. Hem Belediye Meclisi'nde hem de Ticaret ve Sanayi Odası'nda yıllarca yöneticilik yaptıktan sonra Trabzon Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş,6. Dönem (ara seçim) Edirne, 7 ve 
8. dönemlerde de TBMM'de Trabzon Milletvekili olarak görev yapmıştır. 


Kadri Mesut EVREN (1882-1946). Trabzon'un tanınmış simalarından Mesud Hafız Efendi'nin oğludur. 1931-24.05.1937 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, Mezbaha onun zamanında fenni hale getirilmiş, ilk balıkhane onun döneminde yapılmış, şehrin ilk asri mezarlığı olan Sülüklü Mezarlığı inşa edilmiştir. Kurulduğu yıldan bu yana bakımsız hale gelen meydan parkını, dışarıdan bir mütehassıs getirerek (fenni ve bedii zevki tatmin edecek şekilde) yeniden düzenlemiştir. Atatürk Heykeli için ilk girişim ve meclis kararı onun döneminde alınmış, Gazipaşa Caddesine ilk kaldırımlar yine onun döneminde yapılmıştır. Moloz'da bugün olmayan bir iskele inşa edilmiş, Kavakmeydan Mezarlığını Beden Terbiyesine tahsis ederek, Avni Aker Stadyumuna giden yolu ilk o açmıştır. Taksim?deki su deposunu kaldırarak alanı Taksim Meydanına dönüştürmüş, yine şehrin imar planı ile ilgili ilk girişimler Kadri Mesut Evren zamanında başlamış 


ve Fransız şehir plancısı Lambert Trabzon'a davet edilmiştir. 1938'de Ankara'ya giderek Zirai Donatım Kurumu Müşaviri oldu. Trabzon Barosunun İlk Baro Başkanı Avukat Kadri Bey (Mesut Kadri Evren) dir. 1923-1931 yılları arasında Trabzon Barosu Başkanlığını yürütmüş daha sonra Ankara Barosuna nakletmiştir. Ankara Barosunun 1941-1942 yıllarında İdare Meclisi azasıdır. 
Ankara'da vefat etti. 


Cemal TURFAN. 1937-1939 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. Seçimle gelmemiş tayinle atanmış bir Belediye Başkanıdır. Aslen Trabzonlu olup Erzincan'da büyümüştür. Oradan tekrar Trabzon'a gelmiştir. Cemal Turfan'ın dikkati çeken çalışmaları arasında, belediye bünyesinde gıda analizlerini yapabilmek için “kimyahane” denilen bir laboratuvarın kurulma çabası ve Türkiye için dahi çok erken sayılacak bir dönemde çöp yakma fırını kurma gayreti yer alır. 
Ancak bu çaba sonuç vermemiştir. Tutanaklarda sadece bir yakma fırını yapılacağı belirtilmiş, ancak arkası gelmemiştir. Ayrıca Mumhane önünde bir hal kurulması ve Trabzon'a ilk belediye otobüslerinin satın alınması da onun döneminde olmuştur. Ayrıca, Trabzon'da kahvehanelerde iskambil kâğıdı yasaklanmıştır. Yasağın sebebi, meclis tutanaklarındaki ifadesi ile “sıhhi nokta-i nazar”dır. Dokuz sene Trabzon'da kahvehanelerde iskambil oyunları yasak edilmiştir. şehrin ihtiyaçları göz önüne alınarak çok detaylı bir zabıta talimatnamesi (yönetmeliği) Cemal Turfan zamanında yürürlüğe girmiştir. 


Bahri DOĞANAY. 30.01.1939-17.08.1939. tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 
3.Umumi Müfettişliğin Asayiş Müşaviri olarak Trabzon'a gelmişti. Bu vazifede iken açılan Belediye Başkanlığına atandı. Kurmay Yarbay emeklisi idi. 


Muammer YARIMBIYIK (1891-1964). Trabzon'da doğdu. Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi Yarımbıyıkoğulları'ndandır. İdadi mezunudur. Özel eğitim aldı. Trabzon Merkez 1. Rüştiyesi Muallimliği, Trabzon Zagnus Numune İptidaisi Hesap Hendese Muallim Muavinliği, Trabzon Zeytinlik İptidai Umümisi Müdür Muavinliği ve Hesap Hendese Muavinliği, Trabzon İlköğretim Müfettişliği, Trabzon Belediye Başkanlığı, Trabzon Muallimler Cemiyeti Üye ve Başkanlığı, Trabzon İdman Grubu ve İdman Mıntıka Başkanlığı, Türk Ocağı ve Kızılay İdare Heyeti Üyeliği, Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı, Ticaret Odası Üyeliği, Tüccar Kulübü Başkanlığı, Trabzon Belediye ve Daimi Encümen Azalığı ve Meclis Başkanvekilliği, İttihat ve Terakki Cemiyeti Aza ve Kâtipliği, TBMM VII. Dönem Ordu, VII. Dönem Trabzon Milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Serbest bulunduğu bu dönemlerde belediye azalığına sürekli seçilmiş, en son Belediye Başkanlığı görevine getirilmiştir. 1939-1943 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. En önemli işi Belediyenin Emlak Bankası'ndan aldığı kredi faizlerini bir anlaşma ile düşürmüş ve borcu normal taksitlere bağlamıştır. 


Cevdet AKÇAY. Akçaabat'ın Çarşuda (Akören) köyündendir. 1. Cihan Harbi'nden önce Trabzon'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Trabzon Sultanisi'nin (lise) orta kısmından ayrılarak babasının mağazasında ticarete başlamıştı. İdman Ocağı kurulduğu günden başlayarak kulübün kâtiplik ve idare hizmetleri görevlerini yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 
Önce belediye üyeliği sonra da başkanlık görevine getirildi. 01.03.1943-11.03.1946 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 


Tevfik YUNUSOĞLU. Trabzon'un Tekke Mahallesi'ndendir. Muhacirlikten sonra Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak Trabzon'a gelmiş ve babasının mağazasında ticarete başlamıştı. İdman Ocağı 


Kulübü'nün ilk kurucularındandı. Daha sonra Trabzon'un ikinci spor kulübü olan İdman Grubu'nun 
kurucuları arasında da yer aldı. Ayrıca Trabzon Gençler Kulübü Başkanlığını da yaptı. 1946 
seçimlerinde belediye üyeliğine ve sonradan Belediye Başkanlığına getirildi. 1946-1950 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hüseyin ÇULHA. Gençliğinde kardeşleriyle birlikte babasının yanında ticarete başlamıştı. Uzun müddet Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı. 1930'dan beri belediye meclis üyeliği görevi ifa etmişti. 18.09.1950-28.05.1952 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 
Trabzon'da Osmanlı Türk eserlerinin onarımı işlerinde özellikle İskender Paşa Camiinin genişletilmesine ve suyunun ihyasında gönüllü hizmetler ifa etti. Halk tarafından sevilen sayılan bir kişi idi. Trabzon aile mezarlığında medfundur. 


Muzaffer KORLU. 1946 belediye seçimlerinde siyasi faaliyete atıldı. CHP listesinden yedek üye olarak belediye meclisine girdi. 1950'de D.P. de tam liste meclisi devr aldı. Çünkü Cemal Çanakçı ile muhalefeti temsil ettiler. 1952'de Hüseyin Çulha çekilince 28.05.1952'de başkan oldu. 
28.05.1952-17.11.1955 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. Yeni Yol Gazetesi ile ilişkilerini sürdürdü. Şairliği de vardı. 


Haluk ÇULHA (1923-1995). Trabzon'da doğdu. Ortaokul mezunudur. Serbest ticaretle meşgul oldu. 1955-1957 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Trabzon Kızılay Cemiyeti ve Şehir Kulübü başkanlığı ile TBMM XI. Dönem Trabzon milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Ahmet Rasim KARANİS. 1924'te Vakfıkebir'de doğdu. Trabzon'da okudu. Tüccar bir ailenin çocuğu idi. Kendisi de ticaretle uğraştı. Demokrat Partide politikaya atıldı. Birçok cemiyetlerde başkanlık yaptı. Sonra AP'de görev aldı. Belediye Reisliğine seçildi ve 20.09.1957-14.05.1959 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hüsnü AYBA. Trabzon'un Ortahisar Mahallesindendir. Fındık Fabrikatörlüğü ve ihracatçılığı işlerinde yıllarca çalıştı. 14.05.1959-30.04.1960 20.09.1957-14.05.1959 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. Trabzon'da vefat etti. 


Hayrettin NAKİPOĞLU. 1922'de, Kayseri'de doğdu. Babası Ahmet Efendi, annesi ise Fatma Azize Hanımdır. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri'de tamamladıktan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini ve daha sonra da fark derslerini vererek Hukuk Fakültesini bitirdi. Mülkiye hayatına Kayseri Maiyet Memuru olarak başladı. Sarız, Sorgun Kaymakam vekilliklerinden sonra Çaycuma, Görele, Fethiye ve Beyoğlu Kaymakamlıklarında bulundu. 1955 yılında 6 Eylül hadisesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. Daha sonra 1958-1959 yılları arasında Niğde, Sinop ve Trabzon Valiliklerine tayin edildi. Trabzon Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 1960 yılında İçişleri Bakanlığı Tetkik Heyeti Üyeliği ve Başkanlığına ve daha sonra da Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Almanya'ya giderek, Berlin Goethe Enstitüsünde Almanca öğrenimi yaptı. 1.5 yıl süre ile de Belediyeler, Mahalli Polis Teşkilatları ve Bundes Kriminalarat kuruluşlarında incelemelerde bulundu. 1965 Milletvekili Genel seçimlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne tayin edildi. 1969 yılına kadar bu görevi ifa etti. 
1969 yılındaki Milletvekili seçimine iştirak ederek, Kayseri'den Milletvekili seçildi. Parlamenter 
olarak görev yaptığı süre içinde de İçişleri Komisyonu Başkanlığı ve İmar İskan Bakanlığı yaptı. 


Necmeddin ERGÜVEN. Kurmay Albay Necmeddin Ergüven 27.05.1960-12.06.1960 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 


Fethi TANSUK. 1912'de, günümüzde Yunanistan sınırları içinde olan Karaferye'de doğdu. 
Mülkiye'yi bitirdi. Biga, Ardahan Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Ankara Vali muavinliği, Kırşehir, Denizli, Tunceli, Trabzon, 29.06.1964-16.04.1965 tarihleri arasında Balıkesir ve Amasya Valilikleri, İller İdaresi Genel Müdürlüğü (1954-1958), Vilayetler İdaresi Genel Müdürlüğü, 1965- 
1967 arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ile 1967 yılından itibaren Danıştay üyeliği yaptı. 
Trabzon valiliği sırasında aynı zamanda belediye başkanlığı görevini yürüttü (12.06.1960- 10.02.1961). TİD'in kurucuları arasında yer alır. 


Kamuran ÇUHRUK. 1906'da Kastamonu'da doğdu. 1941-1942 yılları arasında İstanbul emniyet müdürlüğü, 1942-1944 yılları arasında Burdur, 1946-1948 yılları arasında Şanlıurfa, 1948-1949 
yılları arasında Kırklareli, 1955-1956 yılları arasında Mardin, 1956 yılında Gaziantep, 1957 
yılında Afyonkarahisar, 1951-1953 ve 1961 yıllarında iki kez Trabzon, 1960-1961 yılları arasında Erzurum valilikleri yaptı. Trabzon Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 17 Kasım 1938 gecesi, Dolmabahçe Sarayında izdihamdan 11 kişinin hayatını kaybettiği olaydan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Salih Kılıç ve Emniyet Müdür Yardımcısı Kamuran Cuhruk sorumlu bulundu ve yargılandı. Trabzon valiliği sırasında aynı zamanda belediye başkanlığı görevini yürüttü (Vali Vefa Poyraz gelene kadar Belediye Reisliği görevini Vali Vekilleri Fethi Burak ve Reşit Yalın'a yapmıştır). Çuhruk, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevindeki çalışmaları sebebiyle İçişleri Bakanı Hilmi Oran tarafından 15 Haziran 1945 tarihinde teşekkür ile taltif edildi. Teşekkür yazısında, “Irkçılık ve Turancılık Tarikatı ve diğer suçlardan dolayı Sıkıyönetim Komutanlığınca yargılanan sanıkların davasında adamet ve hakikatın tecellisi için sarf ettiğiniz mesaiden dolayı sizi takdir ederim.” ibaresi bulunmaktadır. 12. 12. 1958 tarihli TBMM tutanağından. “1954 senesinden 1956 senesine kadar Mardin'de yol kesme ve soygunculuk vakaları yoktur. Sebep? Zira o zaman Mardin'de vali olarak bulunan arkadaş hakikaten bu işte canla başla çalışmışlardır. Kamuran Çuhruk adında bir Vali tanırım ki, Sten makinalı tabancayı omuzuna taktığı gibi, yol ve köyleri dolaşarak kaçakçıları ve yol kesenleri takib ederdi, hiçbir kaçakçılık ve yol kesme vakası olmazdı. Günün birinde Dahiliye Vekaleti hiçbir sebep yokken, eski Mardin mebuslarının isteğiyle, bu valiyi alır ve yerine Beyoğlu Kaymakamını, kaymakamlık uhdesinde kalmak şartiyle, vilayet makamında istihdam ettirir.” 


Vefa POYRAZ. 1918 yılında Nevşehir?'de doğdu. Nalbantoğulları adıyla tanınan Bekir Sıtkı Bey'in oğludur. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir'de yaptı, 1932 yılında İstanbul'daki Maltepe Askeri Lisesi'ne girdi, 1937 yılında Harp Okulu'nu, 1939 yılında Halıcıoğlu Topçu Okulu'nu bitirdi. Bir süre devam eden kıta hizmetinden sonra, 1948 yılında Harp Akademisi imtihanlarını kazandı ve 
1952 yılında bitirdi. Ordu saflarında Kurmay Subay olarak çeşitli kademelerde Kurmay 
Başkanlıkları, Harekat Şubesi Müdürlüğü ve nihayet Harekat Şubesi Müdürlüğü ve Yıldız Silahlı Kuvvetler Akademisi Harekat Öğretmenliği yaptı. 15 nisan 1960 tarihinde Bitlis, 1961 tarihinde 
Trabzon Valisi ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1964 yılında Bursa Valiliği'ne, 1966 
yılında İstanbul Valiliği'ne atandı. Daha sonra da senatör seçildi. Köy İşleri Bakanlığı'ndan emekli oldu. Vefa Poyraz, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Suat OYMAN. İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimlerini İstanbul'da, Hukuk Fakültesi'ni Ankara'da tamamladı. 1938 yılında Trabzon'a tayin olarak 1950 yılına kadar Nahiye Müdürlüğü ve Kaymakamlık görevlerinde bulundu. Daha sonra memuriyetten ayrılarak avukatlık yaptı. Avukatlık mesleğine 1963 yılına kadar devam etti. Avukatlık yaptığı yıllarda CHP İl Başkanlığı, 1963 yılında ise Baro Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1963 yılında yapılan seçimlerde Belediye Başkanı seçildi. 
1973 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1970 - 71, 1971 - 72 yılları arsında Trabzonspor Kulübü 
Başkanlığı yaptı. 1973 senesinden sonra vefat tarihi olan 1982 yılına kadar avukatlık görevine devam etti. 


Sefer ÖZGÜR. 1922 tarihinde Trabzon ilinin Maçka ilçesinde doğdu. İlkokulu Maçka Merkez İlkokulunda (1931 — 1936), ortaokulu Erzincan Askeri Ortaokulu'nda tamamladı (1936-1939). Lise tahsilini Kuleli Askeri Lisesi'nde (1939-1941) yaparak Kara Harp Okuluna 1941 senesinde başladı. 
Harp Okulunda iki senelik tahsilden sonra 1943 Ağustos ayında topçu subay oldu. 1943-1945 senelerinde iki sene daha tahsil yaparak (Topçu Atış Okulu'nda) kıta hizmetine başladı. Kıta hizmetini yüzbaşı olarak yaparken Harp Akademisi sınavlarını (1957) kazandı ve (1958-1959) iki senelik bir tahsilden sonra Kurmay Subay oldu (1960). Birçok kurslara katılarak ihtisas kazandı. 
11.12.1973—12.09.1980 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hasan MELEK. 1926'da Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Trabzon'da okudu. 1944 - 1945 yıllarında ticarete atıldı. Birçok sosyal kuruluşta görev aldı. 16.10.1980 — 28.03.1984 ve 11.12.1973 — 12.09.1980 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Orhan KARAKULLUKÇU. 1937'de Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da bitirdikten sonra İ.T.Ü. Makine Mühendislik Bölümünü tamamladı ve lisansüstü öğrenimini yaparak Yüksek Mühendis oldu. Eğitim süresince sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmuş Trabzon İdman Ocağı Kulübü genç takımında ve İ.T.Ü. Spor Kulübünde futbol oynamıştır. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 12.01.1963 de göreve başladı. 1966'da Karayollarından ayrılıp Trabzon'da kurulacak olan Çimento Fabrikası'nın kuruluş sorumluluğunu Alman Klockmen Humbolt Firmasından teslim aldı. Altı ay işletmeler şefi olarak çalıştı. Sonra ayrılıp Ocak 1968'de Doçent kadrosu ile Öğretim Görevlisi olarak KTÜ'ye geçti. Beş yıl görevden sonra Ekim 1973'te Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için KTÜ'den ayrıldı. Ancak aday ön seçimini kazanamadı. 1973'den itibaren kardeşi ve arkadaşları ile ticaret hayatına geçerek, Santral Galvanis Saç Sanayi, Bosaş Karsusan A.Ş. gibi Trabzon'un önemli sanayilerini kurdu. Zamanın Belediye Başkanı Suat Oyman'a teknik danışmanlık hizmeti verdi. Sonra, 1984 - 1989 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra, 1990 - 91 arası TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 


Atay AKTUĞ. 1945 tarihinde Trabzon'un Erdoğdu Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Ülkü İlkokulu'nda tamamladı. Ortaöğretimini 1963 yılında Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Yüksek Mühendis-Mimar olarak mezun oldu ve serbest çalışmaya başladı. Lise ve Üniversite yıllarında sıra ile Akçaabat Sebatspor, İdmanocağı ve Trabzonspor'da profesyonel futbol oynadı. Trabzonspor'un ilk yıl takım kaptanlığını yaptı. 26 Mart 
1989 Belediye Başkanlığı seçimlerinde Trabzon Belediye Başkanlığı görevine seçildi ve 1989-1994 
yılları arasında Trabzon Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Sırası ile TLYD, TMMOB, TÜRKİNŞA, TRABZONSPOR Yönetim Kurullarında görev yaptı. 


Asım AYKAN. 1953'te Trabzon'da doğdu. Babası İsmail Efendi annesi Kamile Hanımdır. İlk ve ortaokuldan sonra, 1970 yılında Trabzon Lisesi'ni bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümünden mezun oldu. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğünde Jeoloji Mühendisi olarak çalıştı. Dört yıl Türkiye'nin değişik vilayetlerinde görev yaptıktan sonra, 1978 yılında bu kurumdan kendi isteğiyle ayrıldı. Bir yıl özel bir şirkette yöneticilik yaptıktan sonra, 1980'de serbest ticaret hayatına atıldı. Öğrencilik yılları ve ticari hayatında sırasıyla; İmam Hatip Koruma Derneği, Milli Türk Talebe Birliği, Yavuz Selim Vakfi gibi derneklerde yöneticilik yaptı. 1973 yılında Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları'nda görev aldı; 
1978 yılında da Teşkilat Başkanlığı yaptı. 1987 yılında Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığı'na 
seçildi. 27 Mart mahalli seçimlerinde, Trabzon Belediye Başkanlığı'na seçildi ve 1994-2002 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. XXII. Dönem Trabzon Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. 


Niyazi SÜRMEN. 1951'de, Trabzon Sürmene'de doğdu. Yüksekokulun Ekonomi bölümünden mezun oldu. Asım Aykan'ın milletvekili olması nedeniyle 2002 yılında Trabzon Belediye Başkanlığına seçildi ve 13.08.2002-28.03.2004 tarihleri arasında görev yaptı. Bu arada Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini üstlendi. Görev süresinde, temeli 1985 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından atılan ve temeli atıldıktan sonra 8 Başbakan, 13 Bayındırlık Bakanı, 8 Vali, 29 Milletvekili, 4 Belediye Başkanı gören ve hakkında 84 dava açılmış, 13 bilim adamı farklı fikirler öne sürmüş, 3 kez imza kampanyası düzenlenmiş, 7 kez panel yapılmış, 1 yazı dizisi ve 1 kitap yayınlanmış olan Trabzon Yavuz Selim Bulvarı / Tanjant Yolu'nun yapımını tamamladı. 2008'de, Sürmene Belediye başkanlığı için Ak Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı. 
Ak Parti kurucu il başkan yardımcısı olarak görev alan Niyazi Sürmen Kızılay Şube Başkanlığı görevini de yürütmüştü. 2008'de, eski Trabzon Belediye Başkanı AKP'li Niyazi Sürmen ile görevdeki başkan CHP'li Volkan Canalioğlu'nun yanı sıra, AKP, CHP, MHP, SP, FP, DYP ve ANAP'a mensup 61 belediye meclis üyesi hakkında, 3184 sayılı İmar Kanunu'na aykırı imar tadilatı yaptırmak ve kamuyu zarara uğratmak suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. 


Volkan CANALİOĞLU. 1950 yılında Trabzon'da doğdu., Kaledibi İlkokulu, Karma Ortaokulu ve Trabzon Lisesini bitirdikten sonra, 1971 yılında KTÜ Fatih Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler bölümünden mezun oldu. 1972 yılında öğretmenlik hayatına başladı. 1975 yılında, vatani görevimi yapmak üzere askere gitti. Isparta'da yedek subay olarak askerliğimi tamamladıktan sonra, yine öğretmenlik mesleğine döndü. Trabzon Karma Ortaokulu, Endüstri Meslek Lisesi ve Erzurum Şair Nafi Ortaokulu ile Mustafa Necati Ortaokullarında öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Akçaabat Derecik ilköğretim Okulu'nda müdürlük görevi yaparken, 1983 yılında Trabzon Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, 1985 yılında ise Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlerine müdür olarak atandı. 1989 yılında Kültür ve Turizm Bakanlıklarının ayrılması ile, Trabzon Turizm İl Müdürlüğü görevini üstlendi. 2003 yılında iki bakanlığın birleşmesi ile Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü teşkilatını yeniden oluşturmak için, il valisi tarafından müdür vekili olarak görevlendirildi. 29.03.2004-29.03.2009 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 


Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU. 1952'de, Akçaabat, Trabzon'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Trabzon'da tamamladı. K.T.Ü Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği'ni 1975 yılında bitirerek Etibank Maden Aramaları Daire Başkanlığı'nda maden mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1975- 
77 yılları arasında, İller Bankasında İçme suyu sondaj şantiye şefi olarak çalıştı. 1977-78 yılları 


arasında yedek subay olarak vatani görevini ifa ettikten sonra, girdiği Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1985 yılında Tıp Doktoru olarak mezun oldu. Trabzon'un birçok yerinde sağlık ocağı hekimi olarak çalıştı. Daha sonra, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisasını yaptı. 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası sırasıyla, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak Sağlık Bakanlığı üst yönetiminde yer aldı. 2004 yılında İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne başkan vekili olarak atandı. 2005'ten itibaren Sağlık Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı ve 2007'den itibaren sağlık bakanlığı müsteşarı olarak çalışan Gümrükçüoğlu, 
2009 yerel seçimleri öncesi Ak Parti Trabzon belediye başkan adayı olarak, seçmenlerin karşısına 
çıktı. 29.03.2009-2019 tarihleri arasında Trabzon Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Başta Sağlık alanı olmak üzere, çok sayıda bilimsel yayını da bulunan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu iyi derecede İngilizce bilmektedir. 1996 yılında dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e karşı silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen İbrahim Gümrükçüoğlu'nun kardeşidir. 


Murat ZORLUOĞLU. 1971 yılında Ankara/Haymana?da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon / Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul-Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 
yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997-1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999-2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003- 
2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise 
aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı. 15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek karamame ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği görevi yaptı. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valiliği görevine atanmış, ayrıca belediye başkan vekilliği görevini yerine getirmiştir. 2004-2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2007 yılında Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında 4 aylık akademik programa katıldı. 2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat Zorluoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 


Tunceli 


Muzaffer ERGÜDER (1886-1962). Bursa'da doğdu. Harbiye ve Erkân-ı Harbiye mezunudur. Sadaret Makamı Yaverliği, Levâzımatı Umümiye Reisliği, Harp Encümeni Katipliği, Hava Kuvvetleri Müfettişliği, 


Hava Müsteşarlığı, 4. Tümen Tugay Komutanlığı, 33. Tümen Komutanlığı, 9. ve 6. Kolordu Komutanlığı, 1943-1946 yılları arasında Tunceli Valiliği ve Komutanlığı, 4. Umümi Müfettişliği, Yüksek Savunma Meclisi Bürosu Genel Katipliği, Askeri Yargıtay Başkanlığı, TBMM X. Dönem Ankara Milletvekilliği yaptı. Harp, Alman Harp, Avusturya Harp ve İstiklâl Madalyası sahibidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 


Ekrem BAYDAR (1886-1974). Kurtuluş mücadelesinin hemen ardından Atatürk tarafından 27 Aralık 1924'te İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ekrem Baydar bu görevde 3,5 yıl kaldı. Hakkında şu olay anlatılır. Bir gün şehri dolaşırken, Tokatlıyan'ın önüne park etmiş bir otomobil görür. Arabasını durdurur, iner ve otomobilin kime ait olduğunu sorar. Şoför görevinin verdiği rahatlık içinde “Şehremininin? der. Biraz sonra şoför Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde, otomobil ise garajdadır. Ertesi gün Vali, Emniyet Müdürlüğüne gelir. Olay hakkında bilgi ister. Ekrem Baydar'ın verdiği cevap şudur. “Size de teyiden söylüyorum. Arabanızı yol üstünde bırakırsanız, sizinkini de garaja getiririm. İdareciler böyle hareket ederse, trafik kaidelerine uymalarını halktan nasıl bekleriz.” İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sonra Albay rütbesi ile orduya dönen Ekrem Baydar, daha sonra Tümgeneral ve bir süre sonra da Korgeneralliğe terfi ettirilerek, 
4. Genel Müfettişlik emrinde olmak üzere 18.03.1946-30.12.1946 tarihleri arasında Tunceli Valiliği yaptı. 
Son olarak Başbakanlık Baş Müşavirliğinden emekliye ayrılan Ekrem Baydar 88 yaşında iken vefat etti. 


Edip YAVUZ. 1939'da Pülümür kaymakamlığından Nevşehir kaymakamlığına atandı. Kızılcahamam Kaymakamlığı, 27/10/1941 - 21/12/1943 tarihleri arasında Kadıköy Kaymakamlığı, 1944-1945 yılları arasında Yalova Kaymakamlığı, 08.01.1947-06.07.1949 tarihleri arasında Tunceli Valiliği, 1949-1951 yılları arasında Kırşehir Valiliği, 19.05.1951 - 31.08.1952 tarihleri arasında Ordu Valiliği yaptı. “Tarih Boyunca Türk Kavimleri? isimli kitabın yazarıdır. 


Hayri ORHUN. Sakız Kadılığından emekli Ahmet Galib Efendi ile Gülfem Hanımın oğludur. 1903'de Hemşin'de doğdu. İstanbul Menba'ül-İrfân İdâdisinde Pekiyi derecede lise öğrenimini tamamladı. Haziran 1925'de Mülkiyeden mezun oldu. Ayrıca aynı yıl Eylülünde İstanbul Dişçi Mektebini de bitirdi. 15 Ağustos 1925'de İstanbul Vilâyeti Maiyet Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Bu görevde iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alındı. Ocak 1927'de yedek asteğmen olarak terhis edildi. 1 Şubat 1927'de Kaş Kaymakamlığına atandı. 15 Kasım 1932'de Mutki Kaymakamlığına nakledildi ise de, yolların karla kapalı olması yüzünden işe başlayamayıp Kararnamesi Çermik Kaymakamlığına çevrildi. 18 Aralık 1934'de Genç, 25 Nisan 1936'da Silivri Kazaları Kaymakamlıklarına; 19 Aralık 1936'da 
3., 23 Ocak 1939'da 2. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine getirildi. Mülkiye Müfettişi iken 6 Ocak 1940'dan 25 
Mayıs 1940'a kadar Denizli Vali Vekilliğini de ifâ etti. 28 Kasım 1941'de vekâleten, 13 Haziran 1942'de asaleten Emniyet Umum Müdür Muavinliğine; 4 Haziran 1943'de İzmir Vali Muavinliğine; 15 Temmuz 1943'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 6 Mayıs 1944'de Kütahya, 4 Temmuz 1944'de Çankırı Vali Vekilliklerine; 28 Ağustos 1944'de Mülkiye Başmüfettişliğine terfi etti. 18 Eylül 1944'de Dâhiliye Vekâleti Tedkik Heyeti Müşavirliğine nakledildi. Bu görevde iken, ehliyet ve başarıları gözönüne alınarak, Valiliğe 
yükseltildi. 6 Temmuz 1949'da Tunceli, 12 Haziran 1950'de Diyarbakır, 19 Ağustos 1950'de Tekirdağ, 19 
Mayıs 1951'de Çoruh Valiliklerine; 14 Ocak 1952'de İçişleri Bakanlığı Tedkik Kurulu Başkanlığına getirildi. 
Bu görevde iken Mart 1961'de T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39/B Maddesine göre re'sen emekliye sevkedildi. Ancak, "Anayasa Mahkemesi" kurulduktan sonra bu madde Yüksek Mahkemece iptâl edilince, kendisinin müracaatı üzerine, evvelce yapılan emeklilik tasarrufu da Danıştayca kaldırıldı. Nisan 1965'de Merkez Valiliğine tayin edildi. Bu görevden de Temmuz 1968'de, yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrıldı. 
1935'de evlendi. Bir oğlu vardır. Fransızca'ya kuvvetle vâkıftı. Hayri Orhun'un "50 Ünlü Vali / Meşhur Valiler" (M. Belek ve C. Kasaroğlu ile, 1969) adlı bir ortak kitabı, ve “Türkiye'de Devlet Memurlarının Hukuki Rejimi” isimli kitabı vardır. 


Niyazi AKI (1913-1992). Bilecik'te doğdu. 1931 yılında Bursa Erkek Lisesinden, 1934 yılında Mekteb-i Mülkiye'den mezun oldu. Cebeci Nahiye Müdürlüğü, 1939-1940 yılları arasında Alanya, 1943 yılında Safranbolu, İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Danışmanlığı, 1950-1951 yılları arasında Tunceli, 1951-1953 


yılları arasında Kars, 1953-1955 yılları arasında Kastamonu, 1955-1957 yılları arasında Erzurum, 06/04/1957—-08/06/1960 tarihleri arasında Antalya, 1960-1961 yılları arasında Diyarbakır, 1961-1962 yılları arasında Amasya valilikleri görevinde bulundu. 6 Mart 1962-18 Ocak 1966 tarihleri arasında İstanbul Valisi olarak görev yaptı. 1966'da Devlet Personel Dairesi Başkanlığına atandı. Balıkesir Valisi (16.09.1970- 23.07.1975) olarak emekli oldu. 1984 yılında Et ve Balık Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. 
Bandırma'da vefat etti. 


Mahmut TAN (1911-1972). Elazığ-Palu doğumludur. Baba adı Mehmet Ali, ana adı Penbe'dir. 
İlkokul mezunudur. Ticaret ve müteahhitlik yapmakta idi. Kalan ilçesinde Belediye Encümen Üyeliği ve Halkodası Başkanlığı yaptı. 1950-1954 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve dört çocuk babası idi. 8. dönem Tunceli Milletvekilliği yapmıştır. 


Hüseyin ATAÇ. 1955 tarihli Demokrat Tunceli gazetesinin haberine göre Tunceli'de su sıkıntısı yaşandığı, bunu sebebinin belediye olduğu belirtilerek Tunceli Belediyesi ve belediye başkanı eleştirilmiştir. Tunceli Sesi olarak 1957 yılında kurulan gazetenin sahiplerinden olup genel yayın müdürlüğünü yaptı. 1954-1960 ve 1963-1968 dönemlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. 


Lütfi URAZ 1918 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İdarecilik mesleğini seçtikten sonra, 1940 yılından, 1953 yılına kadar sırasıyla Erzurum İli Maiyet Memurluğu ve İspir, Kelkit, Ilıca, Tercan, Gölcük ve Elbistan kaymakamlıklarında 
bulundu. 1953'de Mülkiye Müfettişi oldu. Bu görevde iken 1960 yılında Tunceli Valiliğine tayin edildi. 1961 
de Denizli Valiliğine gönderildi. 1964'de ise İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi. Lütfi Uraz HI. İnönü Hükümeti Döneminde 29 .6 .1964'te göreve başladı ve 18. 1. 1965'te ayrıldı. 1965 yılında Tekirdağ Valiliğine gönderildi (21.01.1965 — 27.01.1966) ise de, bir yıl sonra merkeze alındı. Dört yıl süreyle Merkez Valiliğinde kalan Uraz, bu arada Köyişleri Bakanlığı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Müşavirler Kurulu Başkanlığı yaptı. 1970 yılında Hatay Valisi oldu. 18 Temmuz 1972 tarihinde de Afyonkarahisar Valisi olarak göreve başladı. 20 Temmuz 1975 tarihine kadar Afyonkarahisar'da kalan Uraz, 16.02.1978-05.12.1979 tarihleri arasında Kırşehir Valiliği yaptı. Çok okuyan ve pul kolleksiyonuna meraklı olan Lütfü Uraz evli ve üç çocuk babasıydı. Ünlü yazar Murat Uraz'ın oğlu, aktör Ulvi Uraz'ın kardeşidir. 


Necdet BASAT. 1947'de Akçakoca Kaymakamlığına atandı. 1944-1946 yılları arasında Hilvan Kaymakamlığı görevinde bulundu. 1946'da Hilvan Kaymakamlığından Soma Kaymakamlığına atandı. 1951- 
1953 yılları arasında Karaman Kaymakamlığı, Çanakkale Vali Yardımcılığı, 1961'de Tunceli Valiliği yaptı. 


Etem Recep BOYSAN. 1924'te İstanbul-Fatih'te dünyaya geldi. Tekel Tütün Fabrikası kıyım makinistlerinden Mehmet Kemal Efendi ile Safinaz Hanımın oğludur. Fatih İlkokulu ile Gelenbevi Ortaokulundan sonra girdiği Vefa Erkek Lisesinin Klâsik Şubesini 1943 yılında bitirdi. Bu okulun ilk mezunları arasında yer aldı. 1947 yılında Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. 25 Temmuz 1947'de İstanbul Maiyet Memurluğuna gönderildi. 25 Şubat 1948'de Giresun Maiyet Memurluğuna nakledildi. Bu görevden Refahiye Kaymakam Vekilliğine, oradan da önce Murgul, sonra Espiye Bucak Müdürlüklerine getirildi. 1949 yılında katıldığı Kaymakamlık kursunu tamamladıktan sonra sırasıyla Susurluk, Diyadin ve Kemalpaşa Kaymakamlıklarında bulundu. 4 Kasım 1954'de Yedek Subay olarak silah altına alındı. Terhisini 
müteakip 1956'da Akhisar Kaymakamlığına atandı. 1958'de getirildiği Alanya Kaymakamlığı sırasında, 4489 
sayılı yasadan yararlanarak, 1959 yılında A.B.D.'ne gönderildi. Burada Kansas ve Washington 
Üniversitelerine birer sömestr devam ederek "After Graduate" Sertifikası aldı. Yurda dönünce, 12 Ocak 1960 
Tarihinde İstanbul-Kadıköy Kaymakamlığına atandı. Bu görevde iken valiliğe yükseltildi. 14 Haziran 1960 
tarihinde Afyonkarahisar Valisi oldu. Belediye Başkanının Askeri yönetim tarafından görevden alınmış olması nedeniyle, Belediye Başkanlığını da üstlendi. 3 Eylül 1961 Talihinde Tunceli Valiliğine gönderildi. 


Bundan sonra sırasıyla 1964-1966 yılları arasında Muş, 1966-1968 yılları arasında İçel ve 1968-1970 yılları arasında Zonguldak Valilikleri yaptı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. 
Emekli olduktan sonra da özel sektörde yöneticiliklerde bulundu. Boysan, A.B.D.'nde bulunduğu sırada City Manager ve Communication kurs ve seminerlerine de katılıp sertifika almıştı. Ayrıca bir süre tatbiki incelemeler de yaptı. Bundan başka, Avrupa Konseyi Üyeliği ve CENTO'nun düzenlediği "Toplumun Mahalli İdareler ile Kalkındırılması" isimli sempozyuma katıldı. Evli olan Boysan'ın Gökhan, Ersan ve Erkan adlarında üç oğlu bulunmaktadır. Ethem Boysan'ın mahalli gazetelerde yazıları yayımlandı. 


Süleyman KIRMIZITAŞ (1934-2015). Tunceli il merkezine bağlı Erdoğdu köyünde doğdu. 
CHP'den ve bağımsız olmak üzere 2 Haziran 1968 ile 11 Aralık 1977 tarihleri arasında iki dönem Tunceli Belediye Başkanlığı yaptı. Bağımsız olarak belediye başkanlığını sürdürürken Ekim 1976'da Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Tedavi gördüğü Ankara'da 81 yaşında hayatını kaybeden Kırmızıtaş'ın cenazesi Tunceli'ye getirildi. Cemevinde ve belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendikten sonra doğduğu köyde defnedildi. “İnadına Dersim'de Yaşamak” isimli bir eseri vardır. Döneminde, 8 Aralık 1969 tarihli Munzur gazetesinin haberine göre Tunceli Belediyesinin 
1970 yılı için belediye parkının işletmesini ücretsiz olarak İl Jandarma Komutanlığına verdiği 
belirtilmiştir. 


Veli AYTAÇ (1944-2021). 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden Tunceli Belediye Başkanı seçildi ve 1980 yılındaki askeri darbe ile görevden alındığı süreye kadar bu görevi yürüttü. Halkın Sesi gazetesinin yazı işleri müdürü idi. Tunceli Cemevinde cenaze töreni düzenlendikten sonra merkeze bağlı Barge köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. 


Hasan KORKMAZ. 1984-1989 ve 1999-2004 tarihleri arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yaptı. 
2004te, Tunceli Belediye Başkanı CHP'li Hasan Korkmaz ve bazı birim müdürlerinin de içinde bulunduğu altı yönetici hakkında açılan dava sonuçlandı. "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan dava sonunda mahkeme, Korkmaz ve belediye yöneticilerine 1 yıl hapis cezası verdi. 
Sanıklar, ayrıca para cezasına da mahkum oldular. 


Mehmet KOCADEMİR. 1989-1994 yılları arasında bağımsız Tunceli Belediye Başkanlığı yaptı. 
Ekim ayı içinde Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Kocademir hakkında PKK militanları tarafındaıı ölüm kararı alındı. PKK adına yapılan açıklamada, belediye başkanının ihbarcı olduğu ve üç PKK militanının öldürülmesine neden olduğu öne sürüldü. Mehmet Kocademir, bu gelişmeler sonucunda ortadan kayboldu. Bir süre sonra görevinden istifa ettiği açıklanan Melımet Kocademir'in Hollanda'ya kaçtığı öğrenildi. Mehmet Kocademir hakkında verilen ölüm kararının "1994 yılı başında kaldırıldığı" öne sürüldü. 


Mazlum ARSLAN. 1956 yılında Tunceli ili Nazımiye ilçesi Kılköy'ünde doğdu. 1964 yılında Tunceli'ye yerleşerek orta okul ve lise tahsilini yaptı. 1972 yılında Tunceli Lisesinden mezun oldu. 
1972-1974 yılları arasında Tunceli Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. 1974 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü FKB gece bölümüne öğrenci olarak kaydoldu. 1977 yılında öğretmenlik mesleğine başladı. Çeşitli il ve ilçelerde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Töb-Der ve Tüm-Der yönetim kurullarında çalıştı. 1994 yılında devlet memurluğu görevinden istifa ederek 27 Mart 1994 yılında yapılan yerel yönetimler seçimlerinde SHP'den Belediye Başkanlığına aday oldu ve Tunceli Belediye Başkanı seçildi. 1994- 
1999 yılları arasında görev yaptı. Emekli öğretmen olan Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Songül Erol ABDİL. 1971 yılında doğdu. ODTÜ'de öğrenimine başladı. Almanya'da Köln Üniversitesi'ne geçti. Matematik okumaya orada devam etti. 2004-2009 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yaptı. HDP Genel Merkez Sekreterliği, Tüm Bel-Sen Şube Başkanlığı görevleri üstlendi. KESK bünyesinde çeşitli alanlarda yöneticilik yapmaktadır. Halkların Demokratik Partisi Ankara-2 2 .sıra Adayıdır. Evli ve bir çocuk annesidir. 


Edibe ŞAHİN. 1960ta, Nazımiye, Tunceli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nazımiye'de tamamladıktan sonra Ağrı Kız Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. Tunceli Defterdarlığında çalışmaya başladı, 1980 yılında 1042 sayılı yasa ile bu görevinden uzaklaştırıldı. Cezaevleri ve İnsan Hakları alanlarında çalışmalar yürüttü. İstanbul Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) yöneticiliğini ve REWŞEN adlı Kürtçe kültür-sanat dergisi editörlüğünü yaptı. İstanbul Kürt Enstitüsü'nde yönetim kurulu üyeliği yanı sıra Zazaca dili konusunda çalışmalarda bulundu. Kadın hakları konusunda çalışmalarına HADEP Kadın Komisyonunda başlayarak, ilçe yöneticiliği, İlçe Başkanlığı, DEHAP İl Yöneticiliği, Parti Meclis Üyeliği ve DTP Parti Meclis Üyeliği ile devam etti. 
Zorunlu Göç mağduru, risk altında bulunan çocuk ve gençlere yönelik Psikolojik Danışmanlık, Sanatla Rehabilitasyon projeleri ile çok kültürlülük, Anadilde Eğitim ve Kültürler arası projelerde koordinatörlük yaptı. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği (İstanbul) ve Umut Çocukları Derneği üyesi ve aktivisttir. Zorunlu göçün 
gençler üzerindeki etkisi ve meslek edinme Projesi üzerine bir kitap çalışması bulunmaktadır. 2009 
Yerel Seçimlerinde DTP Tunceli Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimleri kazandı. 2009- 
2014 yılları arası Belediye Başkanlığı döneminden sonra 2015 Genel Seçimlerinde Tunceli 
Milletvekili Adayı gösterildi ve milletvekili seçildi. Evli ve iki çocuk annesidir. Tunceli'nin Cumhuriyet tarihi boyunca TBMM'ye gönderdiği ilk kadın milletvekilidir. 


Mehmet Ali BUL. () BDP tarafından 2014 Yerel Seçimleri'nde Tunceli Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve belediye başkanlığı görevine geldi. 2014-18.11.2016 tarihleri arasında görev yaptı. 
Eski sendika yöneticisi olan Bul, BDP Tunceli kurucu yöneticilerindendir. Mevcut belediye başkanlığı görevini Eş Başkan sıfatıyla Nurhayat Altun ile idare etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Mehmet Ali Bul 18.11.2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirildi. 


Olgun ÖNER. 1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 
2005 yılında Adana Kaymakam adayı olarak başladığı Mülki İdare mesleğinde Akören ve 
Yalıhüyük Kaymakam vekilliklerinde bulunduktan sonra İngiltere'de Exeter Üniversitesinde 1 yıl süreyle yabancı dil eğitimi gördü ve yönetim sistemleri üzerine çalışmalarda bulundu. 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak 2008-2011 yılları arasında Tokat-Pazar Kaymakamı, 14 Ekim 2011-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında Kahramanmaraş-Çağlayancerit Kaymakamlığı yaptı. 19.07.2013 tarihinde Tunceli Vali Yardımcısı olarak atanan Olgun ÖNER buradaki görevi esnasında aynı zamanda Özel İdare Genel Sekreterliği ve son olarak da Kayyum Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 02.02.2017 tarihli Bakanlık Onayı ile Diyadin Kaymakamlığına atanan Kaymakam Olgun Öner 31 Mart 2019 tarihine kadar Kayyum Diyadin Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. 08.08.2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama 


kararı ile Avanos ilçesine atanan Kaymakam Olgun Öner 30.08.2019 tarihi itibariyle görevine başladı. Olgun Öner evli ve iki çocuk babasıdır. 


Osman KAYMAK. 1965'te, Bayburt'ta doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında Kütahya iline bağlı Pazarlar ilçesine kurucu kaymakam olarak atandı. Daha sonra Narman ve Battalgazi kaymakamlıkları görevinde bulundu. 1998 yılında Niğde'ye vali yardımcısı olarak atandı. Ardından Suluova, Elmadağ ve Eyüpsultan kaymakamlıkları görevinde bulundu. 2013 yılında İzmit kaymakamı oldu. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile de Tunceli valiliğine atandı. Vali Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2017 tarihinde Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 
Tunceli Valiliği görevi ile Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürüttü. 21 Haziran 2017 
tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Samsun Valiliğine atandı. 2022'de, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu korona virüs nedeniyle geçici olarak görevden alındı. 
Seymenoğlu'nun yerine ise Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı. Osman Kaymak orta derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Tuncay SONEL. 1970 yılında Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı. Adana Erkek Lisesi'nden sonra 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 1992 yılında lisans, yine aynı fakültenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 
1995 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. Mülki İdare Hizmetleri Sınıfına 1994 yılında Aydın 
Kaymakam Adayı olarak atandı. Üç yıllık staj süresince Adana-Ceyhan Kaymakam Refikliği, Elazığ-Maden Teftiş Stajı, İngiltere Brighton Dil ve Meslek Eğitimi, Kütahya-Simav Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra kaymakamlık kursunu üstün başarılı olarak bitirdi.1997- 
1999 Ankara-Güdül, 1999-2001 Gümüşhane-Köse, 2001-2005 Kırklareli-Vize, 2005-2008 
Şanlıurfa-Birecik, 2008-2012 Trabzon-Of, 2012-2015 Konya-Seydişehir, 2015-2016 Balıkesir-Bandırma Kaymakamı, 20 Aralık 2016-28 Haziran 2017 tarihleri arasında Kadıköy Kaymakamı olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü", 2005 yılında Anadolu Basın Birliği tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü", 2006 yılında Yoksullarla Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı tarafından "Yılın Yetim Babası Ödülü", 2006 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Vali Galip DEMİREL Sosyal Hizmet Ödülü" dalında "Yılın İdarecisi Ödülü", 2007 yılında Siyaset Dergisi'nden "Yılın Kaymakamı Ödülü", 2007 yılında Türkiye Çocuk Zirvesi tarafından "Çocuk Hakları Çocuk Dostu Ödülü", 2008 yılında İZDER (Seçilmiş ve Atanmışları İzleme Derneği) tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü" aldı. İnfomag Dergisi'nin Mart 
2009 sayısında "Türkiye'nin Geleceğine Yön Verecek 100 İsim" arasında gösterildi. Nisan 2009' da 
ise Güneydoğum Derneği'nce bir önceki görev yeri olan Şanlıurfa-Birecik' te yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü. Of ta yapmış olduğu sosyal projeler SYDV Genel Müdürlüğü (Ağustos 2009) ve Atılım Üniversitesi (Eylül 2009) tarafından yayımlanmıştır. 2011 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Teşekkür Belgesi", 2012 yılında Sosyal Gelişim Enstitüsü Merkezi tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü", Mart 2013' te YÖK' e bağlı Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından "Farkındalık Ödülü", Eylül 2013' te Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Selçuk Üniversitesi tarafından ortak düzenlenen "Selçuk Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal Sorumluluk Ödülü", Nisan 2015' te Türkiye Diyanet Vakfı'nca "İyilik Ödülü"ne, Temmuz 2021'de Ülke TV tarafından düzenlenen '7. Sporun Devleri Buluşması" etkinliğinde "Yılın Spor İnsanı Ödülü"ne, Eylül 2021'de Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından"Yılın Örnek Mülki İdare Amiri Ödülü'ne layık görülmüştür. Görev süresi içerisinde Ankara, Gümüşhane, Kırklareli, Şanlıurfa, Trabzon, Konya, Balıkesir Valilerinden 15 Başarı belgesi, Milli Eğitim Bakanından 2 Takdirname, 


İçişleri Bakanı tarafından 2017' de Teşekkür Belgesi, 2019' da ise Başarı Belgesi verilmiştir. 1999 
yılında Ankara-Güdül Belediye Meclisi'nce, 2001 yılında Gümüşhane-Köse Belediye Meclisi'nce, 
2005 yılında Kırklareli- Vize ilçesine bağlı Çakıllı ve Sergen Belediye Meclislerince, 2008 yılında 
da Şanlıurfa-Birecik Belediye Meclisi'nce "Fahri Hemşehrilik" beratları verilmiştir. Of Belediye Meclisi'nin 2012 yılında almış olduğu karar ile "Fahri Hemşehrilik" beratı ve Of un "Altın Anahtarı" verilmiştir. Yine Of a bağlı Ballıca, Bölümlü, Cumapazarı, Eskipazar, Gürpınar, Kıyıcık ve Uğurlu Belediyeleri Meclis Kararları ile "Fahri Hemşehrilik" beratları verilmiştir. 13/06/2017 - 09/06/2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarak görev yapmış olup, 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Kararname ile Ordu Valiliğine atanmıştır. 30/6/2017 - 16/6/2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarak görev yapan Sonel ,Tunceli Valiliği görevi ile Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürüttü. 21 Haziran 2020'den itibaren de Ordu Valisi olarak görev yapmaktadır. 
Tuncay Sonel, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Fatih Mehmet MAÇOĞLU. 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş köyünde doğdu. Fatih Mehmet Maçoğlu, ilk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda okudu. Daha sonra Bingöl Sağlık Lisesini kazandı. Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı. 1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikasının aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesinin Acil Polikliniğinde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Dersim'in Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlere de Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçildi ve beş yıl boyunca Ovacık'ta görev yaptı. 
Gelinen süreçte 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve onun öznesi olduğu Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Dersim merkez Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. 


Uşak 
Mustafa HELVACIOĞLU. 1923 - 1925 yılları arası belediye başkanlığı yapmıştır. 


Mustafa KAŞIKÇI. 1925/1927 yılları arasında Uşak belediye başkanlığı yapan Mustafa Kaşıkçı 
1927 yılında merkezde yer alan Koca Mezarı defin işlemine kapatıp şehir dışına taşınması için 
vilayetten ödenek talep etmiş ve uğraşlarının sonunda 15.000 liralık bir destek almayı başarmıştır. 
Alınan ödenek sayesinde mezarlıkta büyük bir çalışma başlatılmış, bir yıl gibi kısa sürede kaldırılması sağlanmıştır. Ancak taşıma işlemi bittikten sonra alanda çevre düzenlemesi yapılamamış, mezar taşlarının çoğu alanda kalmıştır. Koca mezarın kaldırılmasının hemen ardından, belediye başkanı Mustafa Kaşıkçı Burma Cami önünden geçen Dokuzsele Çayı'nın üzerinde bulunan tarihi “Buğday Pazarı” ve “Halı Pazarı” köprüleri arasında yer alan Molla Abdullahoğlu vakfına ait hanın bir bölümünü de yıkarak yeni zahire pazarını buraya kurmuştur. Mustafa Kaşıkçı 
1925 yılında çıkarılan Tekke ve Zaviyeler kânununu uygulamış, Molla Abdullahoğlu Vakfı'na ait 
taşınmazlara el koydurtmuştur. 


Süleyman KÖLEOĞLU. 1927 - 1929 yılları arasında Uşak belediye başkanlığı yapmıştır. Uşak Şeker Fabrikası kurucuları arasında yer alır. 


Haşim Tekin BULKAZ (1892-1947). 1929-1932 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yapmıştır. 
Anne tarafından Çakaloz ailesinden gelmektedir. Baba tarafı ise Konya'dan gelmiş Yörük asıllı bir ailedir. Babası Halil Bulkaz, devlet tarafından aşar toplamak için görevlendirilmiş ve kendisine de Bulkaz'daki arazilerin aşar toplanması görevi verilmiştir. Haşim Tekin, İdadiyi bitirdikten sonra yedi yıl, Ömer Bedrettin Uşaklı'nın babasından özel dersler alarak eğitimini sürdürdü. Arapça, Osmanlıca, Farsça, Fransızca dillerine vakıf idi. Haşim Tekin, Uşak ve Kütahya'daki görevlerinin dışında bir süre Gemlik'te sun'i ipek fabrikasında ticaret müdürlüğü, daha sonra da Kayseri'de Sümerbank müdürlüğü görevlerinde bulundu. Uşak'a geri döndüğünde siyasete atıldı. Belediye başkanlığı ve Halk Partisi ilçe başkanlığı yaptı. Eşi Şaziye Bulkaz da, dayısı Ethem Çakaloz'un kızıdır. Şaziye Hanım şapka devriminden sonra Uşak'ta ilk şapkayı giyen kişidir. Haşim Tekin'in iki çocuğu oldu. Haşim Tekin, bir yıl kadar Kahire'de İngiliz esiri, bir yıl kadar da Atina'da Yunan esiri olarak yaşadı. İngilizlerin esirlere iyi davrandığını, hatta onlara belirli bir aylık verdiğini söylermiş. Yunanlılar ise Mustafa Kemal'e olan düşmanlıklarını ve kızgınlıklarını esirlerden çıkartmak istemişler. 


Alaattin TİRİTOĞLU (1903-1969). Uşak'ta doğdu. Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık, Uşak Müdafaa-i hukuk cemiyeti üyeliği, 1932 - 1933 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. TBMM IV. Dönem Kütahya (seçimden 2 ay önce görevinden istifa etmediği için, milletvekilliği ret edilmiştir), V. Dönem Maraş, VI. ve VI. Dönem Kütahya Milletvekilliği görevlerinde bulundu. 1949 yılında Suudi Arabistan Cidde büyükelçiliğine atandı. 
19 Ocak 1960 yılında Prof. Dr. Atıf Akgüç, Şemsettin Diler, İhsan Üngör, Şükrü Bıçakçı, Rahmi 
Çetiner, Sadık Erbil, Ahmet Nail Tokgöz ile beraber Ankara'da Türkiye Sosyalist Partisi'ni yeniden kurdu ise de, parti bir yıl sonra Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. 1963 yılında, Sıtkı Ulay ile Sosyal Demokrat Parti'yi kurdu, Yönetim Kurulu'nun, CHP'nin ortanın solu programını benimsemesi üzerine partinin kapatılarak CHP'ye katılması kararına uyarak eski partisine döndü. Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Orhan Kamil KABALAK. 1933 - 1934 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 
Hakkı DOĞAN 1934 - 1937 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 
Rıza TOPUZ 1937 - 1937 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 


Hakkı YILANCIOĞLU. 1938 - 1942 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. Hakkı Yılancıoğlu, CHP Beşinci Büyük Kurultayında Koca Mezarlığın çevre düzenlemesi için dilekçe vermiş, 1580 sayılı kanunla mezarlıkların belediyelere devrolunduğu ve vakıf bütçesinin de müsait olmadığı gerekçesi ile istenen mezarlık yardımının yapılmasına imkân görülmediği belirtilmiştir. 
Ancak belediye reisi Koca Mezarlığın metruk ve atıl vaziyeti karşısında belediye imkanlarını zorlayarak mezarlığı temizleterek ağaçlandırmış ORMAN PARKI adı verilerek vatandaşın hizmetine açmıştır. Fakat bu hamlenin plansız olmasından dolayı, şehir haritasına dahil edilemez. 


Salim ALKAYNAK. 1943 - 1946 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 


Halil SAĞCAN. 1946 - 1946 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 


Rıza SALICI. 1947 - 1954 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 1953 de Uşak'ın il olması ile yapılan şehir planlaması uygulamasına binaen, belediye başkanı Rıza Salıcı tarafından çay kenarına bitişik olan ahşap yapılı eski buğday pazarının karşısına, Dokuzsele Çayına 10 -12 m. 
olmak üzere yol bırakılarak Koca Mezar üzerine betonarme kolonlu yaklaşık 550 m2 kapalı alanı olan Buğday Pazarını yaptırdı. Bunun hemen ardından, Koca Mezarın bulunduğu alana içinde ve çevresinde 66 dükkan ve mağazayı ihtiva eden belediyeye de önemli bir gelir kaynağı teşkil edecek olan bir sebze hali yaptırmaya karar vermiş ancak görev süresi içinde bunu başaramamıştır. 


Mehmet KACAROĞLU. 1954 - 1955 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 


Hakkı YAĞCI. 1914 yılında Uşak'ta dünya'ya geldi. 1955 - 1960 ve 1963 - 1973 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. Hakkı Yağcı, eski başkan Rıza Salıcı'nın düşüncesini benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. Ulu Camiinin etrafını köhne barakalardan kurtarmak isteyen başkan, yeni belediye binasının inşasına yer açmak istiyordu. Başkan Hakkı Yağcı, bugün belediye binasının oturduğu adada bulunan kavaf, yani ayakkabıcı esnafını bir araya toplamak için girişimde bulunmuş 
1956 yılında Koca Mezarın yaklaşık 1/3 lük kısmını Ayakkabıcılar Esnaf Kefalet Odasına tahsis 
etmiştir. Bu tahsis üzerine Ayakkabıcılar Esnaf Kefalet Odası başkanı Alaaddin Birgül başkanlığında çarşı inşaatı müteahhide ihale edilerek, 1958 yılı başında bitirilmiş ve 120 civarında dükkân/mağaza hak sahiplerine kura usulü ile teslim edilmiştir. Ayakkabıcı ve demirci esnafından boşalan adada ise 1958 yılı başında günümüzdeki belediye sarayının inşasına başlanmış, iki yıl süren inşaatın ardından 1960 yılında bitirilerek hizmete girmiştir. Daha sonraki yıllarda ise Koca Mezar üzerine başkan Hakkı Yağcı Uşak'ın en büyük pazarı olan çarşambaları kurulan yarı kapalı pazar yerini ve sebze halini tamamlayarak Uşaklıların hizmetine açmıştır. 


Muhterem KEMİKLİ. 1914 yılında Uşak'ta dünya'ya geldi. 1973 - 1980 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 


Turgut KALELİOĞLU. 1980-1980 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. CHP'li Belediye Başkanı Muharrem Kemiksiz'in Danıştay kararı ıle görevinden alınması üzerime yapılan ve olaysız geçen seçimlere, CHP AP ve MSP katılmıştır. Katılma oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğu seçimlerde, AP adayı Turgut Kalelioğlu kazandı. 


Şenal ÖZTOP. 1939 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. 1984 - 1989 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. Döneminde Çokrağan'dan su getirilmesi için 12 milyar harcandı. 185 milyon liraya organik gübre fabrikası kuruldu, 30 bin metre kanalizasyon döşendi, 57 milyon lira harcandı. 


Ali KÜNEK. 1948 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. 1989 - 1994 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 


Erhan AKÇAY. 1944 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. Doğru Yol Partisi adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak 1994 - 1999 yılları arası Uşak belediye başkanlığı yaptı. 


Ali ERDOĞAN. 1968 yılında Uşak İlyaslı kasabasında doğdu. İlköğretimini Ergenekon ilköğretim okulunda, orta öğretimini Atatürk Lisesinde tamamladı. 1989 yılında Konya Selçuk Üniversitesi 


Mimarlık Fakültesini tamamladı. 1990-1991 yılları arasında yurt dışında dil eğitimi ve mesleki kurslara katıldı. 1992-1999 yılları arasında serbest mimar olarak hizmet verdi. 1999-2004 ve 2009- 
2014 yılları arasında iki dönem Uşak Belediye başkanlığı yaptı. 2004 yılından bu güne serbest 
mimarlık faaliyetlerine yeniden devam etti. 2003-2007 yılları Arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. 2004-2007 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) değerleme sınavını başararak Türkiye çapındaki 613 uzmandan birisi oldu. 2004-2008 yılları Arasında Uşak Organize Sanayi Bölgesinde (UOSB) yeniden yapılandırma, organizasyon oluşturması, alt yapı ve arıtma tesisinde teknik danışman olarak hizmette bulundu. 2007-2008 yılları arasında değerleme uzmanı olarak kamu bankalarına hizmet verdi. Evli ve üç çocuk babası olan Ali Erdoğan, iyi derecede Almanca, orta derecede İngilizce biliyor. 2016'da Fetö davasından beraat etti. 


Mustafa KÖLEOĞLU. 1953 yılında UŞAK'ta dünyaya geldi. Uşaksporda 7 yıl profesyonel olarak futbol oynadı ve teknik direktörlük yaptı. 1999 - 2004 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. Ali Erdoğan'ın 28 Mart 2004 yerel seçimlerinden önce aday olmak için istifa etmesinin ardından Belediye Meclisince yapılan oylamada kısa süreliğine Uşak Belediye Başkanı seçildi. 


Mesut APAYDIN. 1969 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde doğdu. 1983'te, İzmir Hasan Tahsin Orta Okulu, 1986'da İzmir Eşrefpaşa Lisesinde okudu. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini bitirdi. 1992-2004 yılları arasında serbest mühendis olarak ısıtma, havalandırma ve buhar tesisatları ile ilgili konut ve endüstriyel tesislerin proje ve taahhüt işlerini yaptı. Yapı ve ısıtma sektörünün bilinen markaların bayiliklerinde bulundu. Isı cihazları ve havalandırma kanallarının imalatlarını yaptı. Kendi tasarladığı kazana aldığı TSEN belgesi ile (test edilen en yüksek verimli kazan) kalorifer kazanları üretti. Apaydın, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Uşak Belediye Başkanı seçildi ve 2004-2009 yılları arasında Uşak Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 2009-2012 yıllarında İzmir Kemalpaşa Organize sanayi bölgesinde üretim yapan ve ürünlerinin yüzde 70 ine yakın bir kısmını ihraç eden, havlu radyatör ve dizayn radyatörler üreten Dekorpan A.Ş. şirketinin genel müdürlüğünü yaptı. 2010 yılından bu tarafa Uşak'ta Yapı Müteahitliği, doğalgaz ve aynalı radyatör imalatı işleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Nurullah CAHAN. 1973 yılında Uşak'ta doğdu. İlköğretimini Uşak Ergenekon İlköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini Uşak İmam Hatip Lisesinde okudu. 1991 yılında Uşak İmam Hatip Lisesini dereceyle bitirdi. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerliğini Erzincan 3. Ordu Komutanlığında 257. kısa dönem olarak yaptı. 1999 yılında Uşakta serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Ak Parti Uşak Merkez İlçe Gençlik Kolları Kurucu Başkanı oldu. 2004 yılına kadar Ak Parti Uşak Merkez İlçe Teşkilatında görev yaptı. 
2004 mahalli seçimlerinde Ak Parti'den Uşak Belediye meclis üyesi seçildi ve Uşak Belediye 
meclisi Ak Parti grup başkanı oldu. 2009 mahalli seçimlerinde tekrar Ak Parti'den Uşak Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 2004 yılından bu tarafa Uşak Belediyesi'nde encümenlik ve çeşitli komisyonlarda komisyon üyeliği görevlerinde ve Plan-Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerin de bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı seçildi. İngilizce ve Arapça bilmektedir. 


Van 


Mustafa KAPLANOĞLU. 1923-1924 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. 
Recep EDOŞ. 1925-1927 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. 


Salih TÜRKOĞLU. 1927-1929 ve 1945-1950 yılları arasında iki dönem Van Belediye Başkanlığı yaptı. İlk CHP Van İdare Heyeti içerinde yer almaktaydı. Belediye çalışanı olarak 1944'te Partiye katılmıştı. Türkoğlu, 1925te Parti İl İdare Üyeliği, Parti İdare Kurulu Başkanlığı, 1927'de Birinci Büyük Kurultay Delegeliği ve tekrar İl İdare Kurulu Başkanlığı ve 1945'te İl İdare Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştu. 


Şaban BOYSAN. Van'da doğdu. 1929-1930 ve 1933-1934 yılları arasında iki dönem Van Belediye Başkanlığı yaptı. ilk olarak 1926'da partiye katıldı, Partide İl İdare Kurulu Üyeliği, Van Belediye Başkanlığı ve Belediye Üyeliği görevlerinde bulundu. Van'da CHP teşkilatının kurucularından olan Şaban Boysan 1954'te milletvekili adayları arasında yer aldı. 


Abdurrahman BOYA. 1925-1926 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. Halkevi faaliyetlerinde görev aldı. 1946'da Demokrat Partiye geçti. 


Şükrü YÖRÜK. 1930-1932 ve 1942-1945 yılları arasında iki dönem Van Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mithat SAYLAM (1888-1942). Tavas'da doğdu. Aydın Sancağı Bidayet Hukuk Mahkemesi Başkatiblerinden İzzet Efendi ile Hüriye Hanımın oğludur. Aydın Rüşdiyesinde orta, İzmir İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1909'da Mülkiyeden pekiyi derecede mezun oldu. 13 Eylül 1909'da tayin 
edildiği İzmir, 23 Kasım 1911'de nakledildiği Adana Vilayetleri Maiyet Memurluklarında stajını bitirip 13 
Eylül 1912'de kaymakamlığa terfi etti. Ancak idare mesleğinden ayrılıp Maliye Teşkilatına geçti. 21 Eylül 1913'de İzmir Defterdarlığı Katibzade Mıntıkası Milliye Tahsil Şubesi Tahakkuk Memurluğuna; 21 Temmuz 1914'de İzmir Maliye icra Memurluğuna atandı. Bu görevde iki yıl kaldıktan sonra tekrar idare mesleğine geçti. 31 Ağustos 1916'da Seydişehir, 21 Ağustos 1919'da Sarayköy, 6 Mart 1921'de Simav, 3 Nisan 1922'de Islahiye, 21 Eylül 1922'de Kilis, 10 Şubat 1923'de Saideli (Kadınhanı) kazaları kaymakamlıklarına; 20 Eylül 1923'de 3., 27 Şubat 1927'de 2., 5 Eylül 1927'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine; 9 Ekim 1929'da Elaziz Vali Muavinliğine atandı. Ehliyet ve başarıları göz önüne alınarak valiliğe yükseltildi. 24 Mart 1931'de Van, 
23 Aralık 1932'de Muş, 4 Aralık 1934'de Kırşehir, 5 Haziran 1939'da Ordu Valiliklerine; 30 Temmuz 1940'da 
1., Genel Müfettişlik Baş Müşavirliğine getirildi. Van Valiliği döneminde belediye başkanlığı görevini de üstlendi. Mithat Beyin kısa içerisinde sürede yapmış olduğu imar faaliyetleri arasında bir kışla, 400 dükkanlı muazzam bir çarşı, kırma taşla mefruş büyük bir cadde, mamur bir belediye, geniş bir bulvar, mükemmel bir Halkevi, Gazi Abidesi, merkezde bir orta mektep, bir çeşme, yeni bir memleket hastanesi, jandarma dairesi, hapishane, aygır deposu; birinci, ikinci, gündüz ve yatılı Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Kazımpaşa, Edremit mektepleri ile Haydar Bey ve Örene köprüleri yer almaktadır. Mithat Saylam son görevinde iken 28 Kasım 1942'de tedavi edilmekde olduğu Ankara Nümüne Hastahanesinde beyin kanamasından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. Evli olup bir kızı vardı. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. 
Sığır vebası takibatında gösterdiği idari faaliyetine binaen 1931'de takdirname aldı. Kanun hilafına adam hapsetmekten tahkikat geçirmiş; Devlet Şurası Mülkiye Dairesince, mürur-ı zaman dolayısıyla amme davasının ortadan kalkmış olduğuna karar verilmiştir. Bedri ve Ali Fahri adlı şahısları bir müsamere esnasında halkevinden çıkarılması için emir vermekten tahkikat geçirmiş; Devlet Şurası Mülkiye Dairesi 06.07.1936'da men-i muhakeme kararı vermiştir. Beş yıla yakın hizmet verdiği Kırşehir'de milli eğitim, bayındırlık, ekonomik kalkınma alanlarında pek çok sayıda eser bırakmıştır. Asri Cezaevi, yeni Orta okul, 


Özel İdare binaları ile Bayındırlık Müdirliği Ta'mir Atölyesi, Vali Konağı, Meteoroloji Binası, İnönü İlkokulu, Çuğun, Gollü, Karakaya ve Topaklı Jandarma Karakol binaları; Mucur ve Kaman İlçeleri Çarşı planlaması, Kırşehir'in ilk elektrik tesisâtı hizmetleri arasında hemen sayılabilen eserleridir. Basılmış kitapları şunlardır. Islahat Önünde Düşüncem. Bursa, Matbaa-i Vilayet, 1925. Benim Köy Kanunum. 
Kırşehir, Kırşehir Basımevi. 1937, Köylüler Arasında. Kırşehir. Kırşehir Basımevi, 1937. 


Mithat ÖNER. 1938-1943 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. Öner Halkevinde çeşitli komitelerde görevlerde bulundu. 


Şükrü KÖSEREİSOĞLU (1901-1993). Van'da doğdu. Babası İzzet Efendi annesi Makbule Hanımdır. Sultani mezunudur. Serbest Ticaret, Çiftçi, İzmir Limanı Tahmil-Tahliye Şirketi Memuru ve Müdürü, Van Göl İşletmesi Levazım Müdürü, İzmir Denizyolları Ambarlar Amiri olarak çalıştı. 
Van Belediye Başkanı seçildi ve 1950-1953 ve 1955-1960 yılları arasında iki dönem Van Belediye Başkanlığı yaptı. I. (XII) Dönem DP'den Van Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. 
“Van'da bir tek modern bina görmedim. Numune olarak bir apartman yapılamaz mıydı? Yağmur yağınca, sokaklardan geçmek, bir meseledir. Hani çamurlu kaplıcalar vardır. Tedavi görecekler boğaza kadar sıvanırlar işte Van sokaklarında da millet her gün adeta deryalaşan çamur bolluğu için 
de banyo yapar durur.” Ömer Baştimar, “ Belediye Başkanını Bekleyen Hayati meseleler”, Kan Postası, 18 Kasım 1955 


Hamdi ÖZMEN. Kösereisoğlu'nun istifasından sonra Belediye meclisinde yapılan seçim sonucunda Hamdi Özmen Belediye Başkanı seçildi. 1953-1955 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. DP'nin İl İdare Heyetinde yer aldı. 


Fikret ERSANLI. Albay Ersanlı 1960-1961 yılları arasında Van Valiliği (aynı zamanda belediye başkanlığı), 1962-1964 yılları arasında Sinop Valiliği ve 1964-1965 yılları arasında Rize valilikleri 


yaptı. 


Namık Kemal ŞENTÜRK (1922-2020). Merzifon/Amasya'da doğdu. Sinan Efendi ile Meliha Hanımın oğludur. İlk ve ortaokulu Merzifon'da, liseyi Erzurum”da okudu. 1941 yılında girdiği A.Ü. 
Siyasal Bilgiler Okulu (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’ nu 1945 yılında bitirdi. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde stajyer memur olarak devlet hizmetine girdi. 1946'da Amasya Maiyet Memurluğuna atandı. İki yıl devam eden bu sürede İl Mektupçu Vekilliği, Merzifon/Alıcık ve Türük bucak müdürlükleri, Merzifon Kaymakam Vekilliği yaptı. Kaymakamlık kursundan sonra 1948'de Isparta/Sütçüler Kaymakamı olarak görevlendirildi. Şentürk, askerliğinden sonra, 1949'da Bolu/Seben Kaymakamlığına atandı. Bundan sonra sırasıyla Kayseri/Sarız, Kayseri/Bünyan, İzmir/Foça kaymakamlıklarında bulundu. 1956'da Mülkiye Müfettişliğine atandı. Bu arada, mesleki inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere iki yıl süre ile Fransa'ya gönderildi (1959-60). Yurda dönüşünde kısa bir süre İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü yürüttü. Ayrıca iki ay ABD, 45 gün Belçika, birer hafta İran, Irak ve Güney Kore'de incelemelerde bulundu. İki dönem (dört yıl) Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Konferansı Türk Delegasyonunda görevlendirildi. 1961-62 yıllarında Van Vali Vekilliği yaptı. Bu görevi esnasında, belediye başkanlığını da üstlendi. Ardından Diyarbakır Valiliğine atandı. 1962-1964 yılları arasındaki Diyarbakır valiliği sırasında belediye başkanlığı görevini de yürüttü. 1964”te İzmir Valisi oldu, 1973'te İstanbul Valiliğine getirildi. Namık Kemal Şentürk, 1977'de Cumhurbaşkanı Fahri S. 
Korutürk tarafından Cumhuriyet Senatosu üyeliğine atandı. Senatoda İçişleri ve Anayasa komisyonlarında çalıştı. 12 Eylül 1980'de Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine el koymasıyla 


senatörlük görevi sona erdi. 1981 Anayasasının kabulü ve yürürlüğe girmesinden sonraki politik yaşamda Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)'nin kurucuları arasında yer aldı. 1983'te yapılan TBMM XVII. Dönem seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildi. Partisinin kendini feshetmesinden sonra politik yaşamını Doğru Yol Partisinde sürdürdü. Dönem sonunda politikadan çekildi. 
1978'den sonra AKBANK Yönetim Kurulu ve Güven Sigorta Yönetim Kurulu başkanlıkları 
görevine ve ayrıca çeşitli vakıf ve derneklerde toplumsal faaliyetlerine devam etti. 26 Nisan 1953 
tarihinde evlendiği İhsan (Özkaya, 1922) Hanım'dan Mehmet Sinan (1954) adında bir oğlu dünyaya geldi. Şentürk'ün, 1982 TC Anayasasının Fransızca çevirisi Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. İzmir'in Konak semtindeki bir ilköğretim okuluna adı verilmiştir. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. İstanbul'da vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. 


Naim ÖNER. 1962-1963 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. 


Akif Şadan DİNÇER. Babası Zihni Efendi olup üç çocuk babası idi.1963-1965 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. Görev süresi dolmadan kendi iradesiyle istifa etti. 1962 Yılında Van Ekspres Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğünü yürüttü. Bir dönem Petrol İşleri Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Türk Petrol Vakfı avukatlığını yaptı. Türk Petrol Hukuku ve Petrol Sözlüğü eserini hazırladı. 1957 yılında Van Kalesi çevresinin sit alanı ilan edilmesi için bizzat uğraş verdi. 
Avukat olan Dinçer, 2016'da Ankara'da vefat etti. 


Mustafa ALTAY. 1966-1969 yılları arasında Cumhuriyetçi Güven Partisinden Van Belediye Başkanlığı yaptı. 


Tayyar DABBAĞOĞLU. 1973-1977 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. İkinisan, Vankulu gibi gazetelerde köşe yazısı ve şiir yazdı. 


Burhanettin TÜRKOĞLU. 1977-1980 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. 
Behçet EREN. 1980-1984 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mustafa ÇOHAZ. 1952'de doğdu. 1984-1989 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. 
2013'te, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Müşaviri olarak Tuşba ilçesi belediye başkan aday adayı oldu. 


Fetullah ERBAŞ. 1947'de Van'da doğdu., Babası Muzaffer Efendi annesi Şükriye Hanımdır. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Az düzey Almanca bilmektedir. Serbest Avukat, Sivas Vakıflar Bölge Avukatı, Tatvan Noteri, Van 2. Noteri, Mersin 6. Noteri olarak çalıştı. 
1989-1992 yılları arasında RP'den seçilerek Van Belediye Başkanlığı yaptı. RP'den XIX. Dönem Van Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. 


Mesut ÖZTÜRK. 1992-1994 yılları arasında SHP’ den seçilerek Van Belediye Başkanlığı yaptı. 
Aydın TALAY. Van'da doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Van'da okuduktan sonra 1962'de Erzurum'da 


Ziraat Fakültesini bitirdi. Topraksu, Tarım İl Müdürlüğü, Süt Fabrikası gibi devlet birimlerinde çeşitli kademelerde çalıştı. 1995'te emekli olduktan sonra siyasete atıldı. 1994 1999 yılları arasında 


RP'den seçilerek Van Belediye Başkanlığı yaptı. Memuriyet hayatı yanında gazeteciliği, dernek ve cemiyet faaliyetlerini sürdürdü. Aydın Talay; Bizim Eller, Yıkılan Bir Şehrin Anatomisi, Van Şiirlerinde Seçmeler, Van Albümü, Hizmetleriyle Abdülhamit Han, Topraklarımızı Tanıyalım şiirleri bulunmaktadır. Belediye Başkanlığı'nda emekli olan Aydın Talay, halen İstanbul'da hayatını sürdürmektedir. 


Şahabettin ÖZARSLANER. 2009'da SHP Genel Sekreterliğine seçildi. Özarslaner HADEP'ten Van Belediye Başkanlığı'na seçilmiş, HADEP Genel Başkan Yardımcılığı ve PM üyeliği görevlerini de yürütmüştü. Şahabettin Özarslaner, 1990 yılında kurulan Halkın Emek Partisi (HEP) kuruculuğu ve il sekreterliği görevlerini yürüttü. Daha sonra Demokrasi Partisi'nin (DEP) il başkanlığı görevinde bulunan Özarslaner, DEP'in kapatılmasının ardından 1995 yılında Van'da HADEP'ten 1. 
sırada milletvekili adayı gösterildi, ancak parti barajı aşamayınca parlamentoya giremedi. Ankara'da HADEP'in Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanan Özarslaner, Van Cezaevi'ndeyken 
1999 seçimlerine DEHAP'tan girdi ve seçildi. Ancak 2002 Kasım'ında bir başka konuşmadan dolayı 
görevden uzaklaştırıldı. AB'ye uyum yasaları kapsamında Şubat 2003'te görevine dönen Özarslaner, DEHAP'a geçmeyerek bağımsız kaldı. 


Burhan YENİGÜN. 1947 yılında Başkale ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Başkale'de tamamladıktan sonra, liseyi Van'da okudu. Üniversiteyi Ankara'da Devlet Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nde Makine Mühendisliğini okuyarak tamamladı. Hakkari, Siirt, Bilecik, Bursa, Trabzon ve Bitlis illerinde Köy Hizmetleri bünyesinde çalıştı. Köy Hizmetleri Bölge Müdürü olarak da görev yaptı. Uzun süre Van Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Başkanımız, son olarak Toplu Konut İdaresi Müsteşar yardımcısı iken AK Parti'den Van Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 28 Mart 2004 Mahalli seçimlerinde Van Belediye Başkanı olarak seçildi. 2004- 
2009 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı yaptı. Burhan Yenigün dört çocuk babasıdır. 


Bekir KAYA. 1977 yılında Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Iğdır ve Ağrı illerinde tamamladı. 1994 Yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt oldu. 
1999 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında Van İline 
yerleşerek, Van Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Van ilinde Van Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve 1 çocuk babasıdır. 
2009-2016 yılları arasında DTP'den seçilerek Van Belediye Başkanlığı yaptı. Van'da 2014'te Kobani protestoları sırasında itfaiyenin kentte çıkan yangına müdahale etmediği gerekçesiyle eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya ve 10 belediye görevlisinin yargılandığı davada karar verildi. Van 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bekir Kaya ve 10 belediye görevlisi beraat etti. 2021'de, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olduğu dönemde tutuklanan ve 5 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutulan Bekir Kaya, hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "Terör örgütü üyesi olmak", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma" ve "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" iddialarıyla verilen 8 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 


Bedia Özgökçe ERTAN. 1975'te, Van'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kuruculuğu, Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kuruculuğu, İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2004 yerel seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van'ın ilk kadın il genel meclisi üyesi olmuştur. TBMM 26. ve 27.Dönem Van 


Milletvekilidir. Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulunmuştur. Evli ve 3 çocuk annesidir. 2019 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 19 Ağustos 2019 günü İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır belediye başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Mardin belediye başkanı Ahmet Türk ile beraber görevden alınmışlar, yerlerine kayyım atanmıştır. 


Mehmet Emin BİLMEZ. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bedia Özgökçe Ertan görevinden alındı. Ertan'ın yerine Van Valiliği yapan Mehmet Emin Bilmez göreve atandı. 
Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bilmez, 2018 yılının sonunda Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Van Valiliği'ne atanmıştı. Mehmet Emin Bilmez, 1 Şubat 1966 tarihinde Bingöl ili, Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesi'nde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı. 24.12.1990 tarihinde Elazığ kaymakam adaylığına atandı. 1 yılı İngiltere'de olmak üzere 3,5 yıl süren kaymakamlık stajından sonra, sırasıyla kaymakam olarak Rize-İkizdere, Elazığ-Ağın, Van-Muradiye ve Konya-Sarayönü ilçelerinde çalıştı. 2005 yılında Ankara ve Edirne'de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptı. 01.09.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı olarak atandı. İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı olarak üç yıl çalıştıktan sonra 15.04.2011 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 
10.09.2016 — 21.06.2017 tarihleri arasında Mahalli İdareler Genel Müdürü Vekilliği yaptı. 
13.06.2017 - 26.12.2018 tarihleri arasında Ardahan Valiliği Yaptı. 


Yalova 


Yakup ACAR 1931 — 1942. İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın ilk belediye başkanı olarak Paşaköylü Yakup (Yakup Acar) ismini görüyoruz. Yakup Acar aynı zamanda Yalova Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucularındandır. Cumhuriyet döneminde Yalova için belediyecilik teşkilatlanmasını ilk uygulamaya koyan odur. 1934 yılına kadar belediye başkanlığı görevi yaptı. 
1934 yılında görev süresi dolunca Yalova Müftüsü oldu. 


Hüseyin Bey. 1934 yılında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Belediye reisi olarak kısa süreliğine görev yaptı. 


Şefik SOYER (1889-1962). Şefik Beyle, Zarife Hanım'ın oğlu olarak Niğde'de dünyaya geldi. 
Niğde ve Konya İdadilerinde orta öğrenimini tamamlayan Soyer, 1909'da Mektebi Harbiyeyi, 1912'de Erkan-ı Harbiye'yi bitirdi ve kurmay subay olarak ordu hizmetine girdi. Bundan çok sonra, 1933'de İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1935 ile 1950 arasında fasılasız bir idarecilik hayatı vardır. Milli Savunma Vekaleti Zatişleri ve Üsera Şubeleri Subaylığı, Adana ve Dörtyol Havalisi Askerlik Şubeleri Subaylığı, İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Kaymakamlığı (Kaymakamların uhdesinde olduğu için belediye başkanlığı görevini de üstlendi), 1935-1939 yılları arasında Bursa, 1939-1941 yılları arasında Kayseri, 13.02.1942-13.01.1944 tarihleri arasında Hatay, 1944'te İzmir, 1948-1950 yılları arasında Konya Valilikleri, Ticaret Vekaleti İaşe Müsteşarlığı, TBMM XI. Dönem Niğde Milletvekilliği yaptı. Konya valiliği sırasında 1949 yılında Türkiye'nin ilk Bisiklet Velodromu Konya'da yaptırılmıştır. Bursa Valisi iken, Atatürk'ün son Bursa gezisini (1- 


3 Şubat 1938) ve belediye binasındaki son baloyu düzenledi. Uludağ'da kış sporlarının geliştirilmesi 
için yoğun çaba harcadı. 1939 yılında Atatürk'ün resimlerinin paralardan ve pullardan çıkarılmış olmasını protesto eden faaliyetler içinde oldu ve Bursa'da yapılan mitingi organize etti. Beş çocuk babası idi. Fransızca, Almanca biliyordu. Müzeyyen Senar (1918-2015)'ın bir anısı. "Bir gece kaskatlı havuzun bulunduğu yerdeki Fuar Gazinosu'nda sahneye çıkıyordum. Şarkımın ortasında bir polis memuru karşımda belirdi. “Sizi yandaki restoranda Vali Bey bekliyor. Şarkı söylemenizi istiyor”, dedi. Bahsettiği vali Refik Şefik Soyer'den başkası değildi. Polise cevap vermedim, ama Soyer'in duyacağı şekilde seslendim. “Vali Bey . . Vali Bey. Ben burada hayranlarıma şarkı söylüyorum. Siz vali olduğunuzu hatırlayınız ve bana böyle bir teklifte bulunmayınız.” Sonra ne oldu, benim için vali sahneye çıkma yasağı koydu. Yasak yıllarca devam etti. Soyer'den sonraki vali bu yasağı kaldırdı. Bir gün İstanbul'da emrime tahsis edilen tekne ile Anadolu Yakası'ndan İstanbul Yakası'na sahneye çıkmak için gitmek üzere iken, iskelede bir beyefendinin sıkıntısını gözledim. O da gitmek istiyor ama belli ki tekne bulmakta zorlanıyor. Davet ettim, kabul etti. Tekne hareket etmişti ki, bana, “Müzeyyen Hanım. Ben eski İzmir Valisi Refik Şefik Soyer”, dedi. “Vaktiyle size haksızlık etmiştim. Onun için özür diliyorum. Beni affedin”, dedi. Doğrusu o olduğunu fark etmemiştim. Elbette gerekeni yaptım. Dost olduk. Kendisini gazinoya davet ettim. Dostluğumuz uzun yıllar devam etti. " Tayfur Göçmenoğlu. “Aman dikkat!” 


Hüsnü ERKİN. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki koruma birliğinin komutanı idi. Atatürk'ün Manevi Kızı Rukiye Hanım ile evlendi. 1930'da Dolmabahçe Sarayında düğünleri yapıldı. 1935-1938 tarihleri arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Kaymakamlığı görevinde bulundu (Kaymakamların uhdesinde olduğu için belediye başkanlığı görevini de üstlendi.). Bu evlilikten bir oğlu ve iki kız çocuğu olan Erkin, 1966 yılında vefat etti. 


Hüsnü ERGİN. 26.08.1938 — 30.03.1939 tarihleri arasında Yalova (Kaymakamların uhdesinde olduğu için belediye başkanlığı görevini de üstlendi), 26.01.1944-10.07.1947 tarihleri arasında Kilis,19.07.1950. 16.01.1954 tarihleri arasında Tarsus kaymakamlıkları yaptı. 


Niyazi ÜLKÜ. 1936'da Çorlu, 1939'da Yalova, 1943'te Susurluk'ta kaymakamlık görevlerinde bulundu. Kaymakamların uhdesinde olduğu için belediye başkanlığı görevini de üstlendi. Çorlu ve Trakya'da iskan kanunundan kaynaklanan ve muhacirlere yaptıkları yardımlardan dolayı Niyazi Ülkü, Atatürk tarafından üstün hizmet madalyası ile onurlandırıldı. 


Nurettin AYNUKSA (1906-1985). İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Konya İl Maiyet Memurluğu, İstanbul Büyükdere Bucak Müdürlüğü, İpsala, Vize, Savur, Yalova, Kadıköy, İskenderun Kaymakamlıkları, Van (1947-1949), Kastamonu, Balıkesir, 29/04/1955—-04/04/1957 tarihleri arasında Antalya, Erzurum Valilikleri, Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyeliği (15 Ekim 1961-7 Haziran 1964) yaptı. Evlidir. “Doğu bölgelerinde yürütülen siyasi faaliyetlerde gündeme gelen bir diğer konu da, DP'nin bölgede yürüttüğü faaliyetlerin ayrılıkçı eğilimleri körükleyeceği, isyan çıkmasına neden olabileceğine dair endişelerdir. Van Valisi Nurettin Aynuksa tarafından Aralık 1947 tarihinde gönderilen raporda şu ifadelere yer verilmiştir: “Hakiki şahsiyetlerini çizdiği bu şahıslar, Demokrat ruhu ile memleket menfaati, bu sınır ilinin mukadderatı, hükumet ve halk irtibatının hakiki bir partici olarak manasını 


anlamaktan uzak cahillerdir. Aralarında milliyetlerinden şüphe edilenler bulunduğu için yurt bütünlüğü bakımından Demokrat maskesi ile fena rol oynayabilirler. Kasti veya gayri kasti, devlet memurunun mazide veya halen yaptığı hataları dillerine dolayan bu şahısların yaratacakları tenkit havasının tesiri, manası ve yapacağı aksülameller çok tehlikeli olabilir.” Mehmet Karayaman. CHP Parti Müfettişlerinin Kaleminden Demokrat Parti'nin İktidara Gelişi. 


Sefa TÜZÜNATAÇ. 1942 — 1950 yılları arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Bor'da doğdu. Belediye başkanlığı görevinden sonra Yalova Ziraat Odası başkanı olarak da görev yaptı. 


Ziver TÜZEL. 1950-1951 yılları arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın belediye başkanlığı görevinde bulundu. 


Rahmi ÜSTEL. 1951 - 1952 / 1963 - 1973 / 1977 — 1980 yılları arasında birkaç dönem İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


İsmail TOKER. 1952 — 1955 yılları arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Hasan ÇAM. 1955 — 1959 yılları arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Enver ÜSTÜN. 1959 — 1960 yılları arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Mehmet DURMAM 1973 — 1977 yılları arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Osman GÖRKEN. 13.09.1980 — 10.11.1980 tarihleri arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın atanarak görevlendirme yoluyla Belediye Başkanlığı yaptı. 


Erdoğan BOLULUOĞLU. 1980 — 1981 yılları arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın atanarak görevlendirme yoluyla Belediye Başkanlığı yaptı. 


Nurhan CAMBAZ. 06.04.1981 — 08.12.1981 İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın atanarak görevlendirme yoluyla Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Orhan KURT. 1981 — 1984 yılları arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın atanarak görevlendirme yoluyla Belediye Başkanlığı yaptı. 


CENGİZ KOÇAL. 1984 - 1989 / 1989 — 1994 yılları arasında iki dönem İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Sinan BOZOĞLU (GÖREVLENDİRME) 25.05.1994 — 10.07.1994 tarihleri arasında İstanbul'un bir ilçesi olan Yalova'nın Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


İbrahim UZUN 1994 — 1999 yılları arasında Yalova'nın Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Yakup KOÇAL. 1958 yılında Yalova'da doğdu. İlköğretimini Yalova'da tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimi için yatılı olarak gittiği İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. Yüksek Öğretimini Boğaziçi Üniversitesinde tamamlayan Koçal, 1982 yılında Mühendislik Fakültesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. İş hayatına özel sektörde devam eden Koçal, 1992 yılında Özel Öncü Eğitim Kurumlarını kurdu ve çeşitli taahhüt işleriyle iştigal etti. İş hayatının yanı sıra, Yalova Devlet Hastanesi Vakfı Kurucu Başkanlığı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Anavatan Partisi Kurucu İl Başkanlığı, TUFAG Folklor Derneği Başkanlığı ve Yalova Spor Kulübü Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Yakup Bilgin Koçal, 1999-2004 döneminde Yalova Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde Yalova Belediyesinde uygulamaya koyduğu “Yerel e- Yönetişim Modeli” 04-05 Eylül 2003 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Avrasya e-Belediye Forumu'nda “Dünyadan ve Türkiye'den Gerçek e-Yönetişim Örneği” olarak gösterildi. 2004-2009 yılları arasında entelektüel çalışmalarına ağırlık veren Koçal, 2009 yılında yeniden Yalova Belediye Başkanı seçildi. 2009 — 2014 yılları arasında görev yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde birçok yazı ve makalesi yayınlanan Koçal'ın, aynı zamanda “Küreselden Yerele Geleceğin İnşası”, “Dünya Kenti Yalova için Postmodern Alternatif: Yerel Siyaset”, “Verimlilik ve Gönüllülük Işığında Yerel Kalkınma” ve “Yerelden Ulusala Bilişim Eylem Planı” adıyla yayınlanmış dört adet de kitabı bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Koçal, iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 


Barbaros BİNİCİOĞLU. 1962 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 
1983 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1983-1986 yılları arasında Suudi Arabistan'ın 
Jubail Endüstri Şehri'nin kuruluşunda bazı projelerde yer alarak inşaat mühendisliği görevine başladı. Aynı yıllar içerisinde Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde şantiye şefi olarak bir inşaat projesinde çalıştı. 1986'da Ankara'da Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayiinde (TAI) F-16 uçakları projesinde inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1986 yılından itibaren Yalova'da mesleki ve siyasi yaşamına başladı. 1989 senesinde bir siyasi partinin yönetiminde görev alarak aktif siyaset hayatına başladı. Seçim Kurulu Üyeliği, Sandık Sorumlusu, Mahalle Sandık Sorumlusu, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Sekreterliği gibi siyasi hizmetlerin pek çok aşamasında aktif görev yaptı. 1994 yerel seçimlerinde Yalova Belediye Meclis Üyesi adayı olarak gösterildi. Seçimle birlikte 1994-1999 senelerinde seçildiği Meclis Üyesi görevinde İmar Komisyonluğu Üyeliği, Belediye Meclis Katipliği, Marmara Boğazlar ve Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği ile Belediyeler Meclisi Çevre Komisyonu Üyeliğinde bulundu. Yalova Belediyesini temsilen AB bağlantılı projelerde yurt dışı görevler üstlendi. 1999 yerel seçimlerinde Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden bağlı bulunduğu partinin Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı olarak gösterildi ve Yalova Belediye Başkanlığına seçildi ve 2004- 
2009 yılları arasında görev yaptı. Kurtlar Vadisi ve Cesur Yürek dizilerinde oyuncu olarak yer aldı. 
Feride Hanımla evli ve iki çocuk babası olan Binicioğlu, İngilizce ve az Arapça bilmektedir. 


Ömer ASLAN 30.04.2014 — 01.06.2014 tarihleri arasında kısa süreliğine Belediye Başkanlığı yaptı. 1962 doğumlu. 1978-1979 Yalova Lisesinden mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1984- 
2018 yılları arasında TUFAG yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 1994-1995 TUFAG başkanlığı 
yaptı. 1999 Yılı 17 Ağustos'ta gerçekleşen Marmara Depremi sonrası 2000 yılında kurulan K-77 


Arama Kurtarma Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2004-2008 yılları arasında profesyonel ligde Yalova Sporda yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2010-2012 yılları arasında AK Parti İl Yönetim kurulu üyeliği ve 2012-2013 yılları arasında Yalova Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 2014-2018 Yalova Belediyesi meclis üyeliğinde bulundu. 2014 yıllarında 
yenilenen yerel seçimlerde 28 Nisan 3 Haziran arası Belediye Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2019 
yılından bu yana AK Parti İl Genel Meclis üyesidir. 


Vefa SALMAN. 1965'te, Yalova'da doğdu. 1987'de Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. 1988'de Haberci Gazetesi'nde iş hayatına atıldı. Yalova'da yayınlanan “Yalova Gazetesi”nin kurucularındandır ve gazetenin imtiyaz sahipliği ile başyazarlığını 7 yıl sürdürmüştür. CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009), aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde CHP Yalova Belediye Başkan adayı oldu. 
Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet suçları nedeniyle 27 Şubat 2020 tarihinde görevinden uzaklaştırıldı. 


Mustafa TUTUK. 1973 Yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 
Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve İşletmecisidir. 3 Dönem AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra 2 dönem İl Yönetimde Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı 2019 Mali İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyesi olarak seçildi. CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın İçişleri Bakanlığınca 27 Şubat 2020'de görevinden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada AK Parti'li üye Mustafa Tutuk Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Yozgat 


Bekir ATAMAN. Hacı Hüseyin Zade Ebubekir Efendi Mehmet Celaleddin Efendi'nin görevi devrinden sonra Yozgat Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 1881'de doğan Ebubekir Efendi'nin babası Mehmet Efendi, annesi Zarife Hanım'dır. Ebubekir Efendi 1924 ve 1925 yılları arasında Yozgat Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Görev yaptığı dönemde; 1924'te Atatürk'ün Yozgat'ı ilk ziyareti gerçekleşmiştir. 


Nazım KAFAOĞLU. Kafa Zade Ahmet Nazım Bey Ebubekir Efendi'den sonra Yozgat Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Nazım Bey Milli mücadele döneminde birçok cephede gönüllü olarak savaşmıştı. I. ve II. İnönü Savaşlarına, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz savaşlarına katılmıştı. Nazım Bey 1925 ve 1926 yılları arasında Yozgat Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 
1970 tarihinde hayatını kaybetti. Yozgat Belediyesi 1926 yılında maden ve orman mühendisi 
yetiştirilebilmesi için iki öğrencinin bütün masraflarını karşılamaya hazır olduklarını belirtmiş, Belediye Reisi Nazım Bey de gönderilen bu öğrencilere başarılı olmaları ve diploma almaları 


durumunda 1000 lira nakit mükâfat ve 10 yıl boyunca 100 lira maaşla belediyede istihdam olanağı sağlayacaklarını belirtmişti. 


Bahri DOĞAN. Yozgat Belediye Başkanı olarak 1927-1928 yılları arasında görev yaptı. 


Yusuf KARSLIOĞLU (1889-1970). Sorgun'da doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Zemzem 
Hanımdır. Hukuk eğitimi alan Karslıoğlu, ayrıca çiftçilik ile de uğraştı. Yusuf Karslıoğlu, 21 
Temmuz 1911'de Yozgat Şeriye Mahkemesi Zabıt Kâtipliğine atandı. Bu görevde 28 Nisan 1921 
tarihine kadar çalıştıktan sonra istifa ederek serbest dava vekilliğine başladı. CHP'nin kuruluşunda bu partiye girdi. Partinin değişik kademelerinde görev aldı. Yozgat İl Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 1929-1936 tarihleri arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye Başkanlığından sonra CHP Yozgat İli İdare Heyeti Başkanlığına seçilmiştir. İki yıl bu görevi yürüttükten sonra il başkanlıklarının valilere verilmesi üzerine görevini Yozgat Valisine devretti. Sorgun ilçe merkezinde dava vekilliği görevini sürdürdü. Askerliğini Çavuş rütbesiyle tamamlayıp terhis edilmişti. CHP İl İdare Heyeti üyesi iken 7. Dönem seçimlerine katılarak Yozgat'tan milletvekili seçildi. Bu dönemden sonra siyasi yaşamına kısa bir ara verdi. DP Yozgat İl İdare Kurulu Başkanlığı görevinde iken 14 Mayıs 1950 seçimlerine katıldı ve DP Yozgat milletvekili olarak meclise girdi. Arapça ve Farsça bilmekte idi. Türk Dil Kurumu üyesi de olan Karslıoğlu, evli ve dört çocuk babası idi. Yusuf Karslıoğlu, Yozgat'ta vefat etmiştir. 


Abdurrahman USLU. 1937-1940 tarihleri arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. Ailesi Mısır'dan geldiği için “Arap Zade” lakabını almıştı. 


Sefer ERONAT (1905-1982). Yozgat'ta dünyaya gelen Sefer Eronat'ın babası Osman Saip Efendi, annesi ise İsmet Hanım'dır. Sefer Eronat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Niğde Savcı Yardımcılığına atandı. Buradan sonra Çeşme Hâkimliğine atandı. 
Çeşme Hâkimliğinden istifa etti ve İstanbul'da serbest avukatlık görevine başladı. Memleketine döndü ve Yozgat'ta üç dönem (1946) Belediye Başkanlığı yaptı. Bu görevden de istifa ederek Yozgat'ta serbest avukatlık yapmaya başladı. 3-4 Nisan 1948 yılında yapılan CHP Yozgat İl Kongresinde CHP İl İdare Kurulu Başkanlığına seçildi. 1957 seçimlerinde DP Yozgat Milletvekili olarak meclise girdi. Yayınlanmış şiir ve yazıları bulunmaktadır. Şiir kitabı “Çeşme” 1950'de, tiyatro eseri olan “Goni Adası” ise 1951'de Ankara'da yayınlanmıştır. Sefer Eronat, 27 Mayıs Askeri Darbesinden sonra anayasayı ihlal suçundan yargılanmış ve mahkeme tarafından oy birliği ile 10 sene ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Evli ve dört çocuk babası idi. 


Fevzi AYAN. 1947-1956 yılları arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. CHP'li Fevzi Ayan, görevine devam etmekteyken 1951’deki seçimlerde yeniden aday olmuş ve güven tazelemiştir. 


Halis BACANLI. 13 Kasım 1955 Yerel Seçimleri'nde Yozgat Belediyesi ile 8 ilçenin belediye başkanlarının belirlenmesi için belediye meclis üyelerinin seçimi yapıldı. İl merkezinde kazanan Demokrat Parti üyeleri, Yozgat Belediye Başkanlığına Halis Bacanlı'yı seçti. Ancak 1956 yılında Halis Bacanlı'nın başka bir kuruma atanması üzerine Yozgat Belediye Başkanlığına Hayri İnal oy birliği ile seçildi 


Hasan Hayri İNAL. 1956-1960 yılları arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. 
Nizamoğullarındandır. 2008'de, 93 yaşında iken yapmış olduğu bir konuşmadan. "Önemli olan 


kalıcı hizmetlerin yapılmasıdır. Bugün belediyelere çok fazla hizmet yükü yüklenmiştir. Bu hizmetleri yapmaya çalışmak çok zordur. Belediye başkanının en büyük yardımcıları ise meclis üyeleridir. Başkanın her şeyi görmesi, duyması mümkün değildir. Ama meclis üyesi sayısı fazla olduğu için onlar daha fazla şeyleri görürler. Belediye başkanı ve meclis üyeleri birlik beraberlik içinde Yozgat'a en iyi hizmeti yapmalıdır" 


Salim KORKMAZ (1904-1977). Yozgat'ta doğdu. Lise mezunudur. Tüccarlık, Yozgat Genel Meclis Üyeliği ve 1963—1971 yılları arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi VI. ve VII. Dönem Yozgat Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Evli ve beş çocuk babası idi. 


Cevdet DÜNDAR. Harp Okulundan mezun oldu. Gümrük Subayı iken Hudut'ta mayına basarak ayağını kaybetti. Yüzbaşı rütbesi ile görevinden ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Dışarıdan orta okullarda ek derslere girer ve hakemlik yapardı. 1972- 1977 yılları arasında CHP'den Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. Yibitaş Çimento Fabrikası'nın hukuk işleri müdürlüğü görevine getirildi. 


Yaşar ERBAZ. 1938'de, Yozgat'ta doğdu. Babası Necip Efendi annesi Mürşide Hanımdır. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Devlet Lisan Okulundan mezun oldu. İngilizce bilmektedir. Fizik Yüksek Mühendisi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdür Muavini, Bölge Müdürü ve Genel Müdür Başyardımcısı olarak görevlerde bulundu. 1977-1980 yılları arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. XIX. Dönem Yozgat Milletvekili seçildi. Evli, olup üç çocuk babasıdır. 


Alaettin Hüsni ÖSKİPER (1924-2015). Çanakkale'de doğan Öskiper, 1942'de girdiği Mülkiyeden 1946'da mezun oldu. Seydişehir Kaymakamlığı (1949-1950), Çanakkale Emniyet Müdürlüğü (1950), Sivrihisar Kaymakamlığı (1952-1959), Çine Kaymakamlığı (1959), Bozüyük kaymakamlığı (1960-1961), Adana Emniyet Müdürlüğü (1964-1966) yaptı. 31.8.1970'de, Balıkesir Vali Muavinliğinden Ankara Vali Muavinliğine nakledildi. Kars (1972-1974), Adana (18.02.1974— 19.07.1975), Edirne (18.07.1975- 15.02.1978), Siirt (1978-1979), Yozgat (1980-1982) ve Malatya (1983-1984) illerinde Valilik yaptı. Yozgat Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. Öskiper 16.09.1989 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldı. Vefatında Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi. 


Hakkı BORATAŞ (1921-2011). Elazığ'da dünyaya geldi. Kıbrıs Harekâtı'na Tuğgeneral olarak katıldı. Zırhlı ve Motorlu Bora Tugayı'nın komutanlığını yaptı. 1980-1982 yılları arasında Tunceli, 1982-1985 yılları arasında Yozgat, 1985-1988 yılları arasında Kars, 1988-1990 yılları arasında Uşak valilikleri yaptı. Yozgat Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 


Cemil ÇİÇEK. 1946'da, Yozgat'ta doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi annesi Meliha Hanımdır. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İngilizce ve orta düzey Fransızca bilmektedir. Serbest Avukat olarak çalıştı. 1984 yerel seçimlerinde ANAP'ın adayı olarak Yozgat Belediye Başkanı seçildi. Anavatan Partisi Kurucu Üyesi oldu. XVI. Dönem Yozgat Milletvekili seçildi. 46. ve 47. Hükümet Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 18. Dönem'de Yozgat, 20. 
Dönem, 21. Dönem, 22. Dönem, 23. Dönem , 24. Dönem'de Ankara milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yaptı. ANAP iktidarlarında Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Çiçek, daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 3 Kasım 2002'de yapılan milletvekili seçimlerinde 


tekrar milletvekili olan Çiçek, 58., 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Adalet Bakanı olarak atandı. 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Hükümet Sözcülüğü yaptı. 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcılığına getirildi. İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Çiçek, evli olup üç çocuk babasıdır. . 


Mustafa ERKILIÇ. Cemil Çiçek, milletvekili olunca Meclis Üyesi Mustafa Erkılıç, kalan sürede belediye başkanı olarak görev yaptı. Kendisiyle yapılan bir röportajdan. “Yozgat [ın], hem ihmal edilmiş bir özelliği hem de coğrafi yapısı var. İnsanlar memleketi toparlayamayınca kendimi toparlayayım diyor. Buna benzer kişiler çıkar, çıkacaktır. Yozgatlı hükümette temsil ediliyor. Yeteri kadar da hizmetlerden nasibini almıyor ve alamıyoruz. Buna baştakiler fren koymuş, alttakiler de mütemadiyen siyaset yapacağım şekli ile biraz tavizkar duruşla hareket ediyor. Yozgat adına daha hızlı daha tatminkar olarak çalışılması gerekiyor. Merkezde köşe kapmaya, çeşitli komisyonlara 


, 


girmeye çalışıyor bazıları.’ 


Mehmet ERDEMİR. AK Parti/Bağımsız/ANAP, 1953”te, Yozgat'ta doğdu. Babası Hamza Efendi annesi Elmas Hanımdır. 1977'de, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Serbest Mühendis olarak çalıştı. 1989 - 2002 yılları arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yapmıştır. 10 sezon Yozgatspor Kulübü Başkanlığı yapmıştır. 
2002 yılında yapılan Genel Seçimde milletvekili seçilerek; 22. Dönem Yozgat Milletvekilliği yaptı. 
İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 2019 Yerel seçimleri'nde tekrar eski partisi MHP'den Yozgat Belediye başkanlığı'na aday olsa da seçilemedi. 


Ali AÇIKGÖZ. 3 Kasım 2002'den sonra Yozgat Belediye Başkanlığı'na getirildi. MHP listelerinden Yozgat İl genel meclisinde, Belediye meclisinde ve Belediye başkanlığında bulundu. Ali Açıkgöz 2018'de, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Mehmet Erdemir'in MHP'den aday olarak açıklanmasından sonra eşiyle birlikte istifasını verdi. Daha sonra AK Parti Belediye Meclisi üyesi oldu. 


Yusuf BAŞER. 1953'te, Yozgat'ta doğdu. o 1980'de, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1974-1980 Yılları arasında Anayasa Mahkemesinde baş katiplik ve idarecilik yaptı. 1974-1986 yılları arasında Yibitaş Holding bünyesinde bulunan şirketlerde muhasebe müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra, 1986 yılında kendi isteği ile ayrılarak mali müşavirlik bürosu açtı. Daha sonra Yozgat Belediyesinde Meclis üyeliği, çeşitli vakıf ve derneklerde başkanlık görevlerinde bulundu. Yozgat'ta Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanlığı yaptı. Organize sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde, sanayicilerin Yozgat'a yatırım yapmaları konusundaki çalışmaların yanında, Üniversite kurulması hususunda çalışmalarda bulundu. 28 Mart 2004 - 30 Mart 2014 tarihleri arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. İsmi 2011 Seçimleri ile beraber Yozgat eski Ak parti il başkanı, yeni 24.dönem Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile karıştırılmaktadır. 


Kazım ARSLAN. 1959'da, Yozgat'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalında İhtisas yaptı. Keşan Sağlık Ocağı Tabipliği ve Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği, Sorgun İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Serbest Tabiplik görevlerinde bulundu. TBMM XX. Dönem Yozgat Milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2010 yılında parti içi meseleler sebebiyle parti genel başkanı ve diğer GİK üyeleri ile birlikte Saadet Partisi görev ve üyeliğinden istifa ederek Numan 


Kurtulmuş başkanlığında kurulan Halkın Sesi Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Halkın Sesi Partisi GİK üyeliğinin ardından, parti Genel Sekreterliğine getirildi ve Eylül 2012'de partinin Kurucular Kurulu kararıyla kapatılmasına kadar bu görevi yürüttü. Halkın Sesi Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi bütünleşme sürecinin ardından Numan Kurtulmuş ile birlikte Adalet Kalkınma Partisi'ne katılanlar arasında yer aldı. 2014 Yerel seçimlerinde AK Parti'den Yozgat belediye başkanı seçildi. 2019 Yerel seçimlerinde AK Parti'nin kendisini aday yapmaması üzerine AK Parti'den ayrılarak Bağımsız olarak Yozgat belediye başkan adayı oldu fakat seçilmedi. 


Celal KÖSE. 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat'ta tamamlayan Köse, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi “Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi” bölümünden “Siyasi Partiler Kanununa Göre Seçme Seçilme Esasları, Parti İçi Demokrasi ve Liderler Sultası” başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu. İş hayatında akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri olan Köse, 1984 yılından itibaren yapı hizmetleri işlerini yürütmektedir. Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı. AK Parti'nin kuruluşunda Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2002 yılında Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı 
olarak görevlendirildi. 2007 yılında kendi isteği ile görevden ayrılan Köse, 23 Ağustos 2017 
tarihinde ise AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. 31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimlerinde AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi ve Yozgat İl Belediye Başkanlığını kazandı. Köse, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Zonguldak 
İbrahim FEVZİ. 1923”te Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 


Cafer İZ. 1912-1913 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan Cafer Efendi Cumhuriyetin ilk yılları olan 1923-1925 yılları arasında da Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. Fatma Hanımla evli idi. Sorgu hakimliği görevinde bulundu. 


Ahmet Hulusi ERMAN. Eyüp Çavuşoğlu Ahmet Hulusi Erman 1925-1926 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hüseyin Fehmi İMER (1871-1960). Vidin'de doğdu. Babası Osman Bey Vidin ve Silistre eyaletleri Zaptiye Alay Kumandanlığı Zaptiye Binbaşısıdır. annesi Hüsniye Hanım bir Çerkes kabilesine mensup olup babasının üçüncü eşidir. Hüseyin Fehmi önce sübyan mektebine gitti. Daha sonra rüştiyede okudu. Babası onu Fransa'ya tahsile göndermek istiyordu. Buradan 4.sınıfta ayrılarak Fransızca öğrenebilmesi için "Alyans İzrealit" adlı Yahudi mektebine verildi. Burada Fransızca ve Bulgarca eğitimi aldı. Babasının ölümü üzerine eğitimi yarıda kesildi. Annesi ve kardeşi ile İstanbul'da bulunan babası sayesinde yetişen ve askeri müteahhit olan Çivicizade Mustafa Zeki Efendinin yanına taşındılar. Hüseyin Fehmi Bey 15 Eylül 1885 tarihinde Orman ve Maadin Mektebi'ne girdi. Okulu bitirdikten sonra Ankara Orman Sermüfettiş Muavinliği'ne atandı 
18 Mart 1888 tarihinde henüz 19 yaşında iken 600 kuruş maaşla işe başladı. I Mart 1889 tarihinde 
Kastamonu Orman Sermüfettiş Muavinliği'ne naklen tayin edildi. Burada memuriyeti sırasında Dode Paşa adlı bir Arnavut asilzadeden 3 yıl boyunca Fransızca dersi alarak bu dili Türkçe kadar 


mükemmel konuşmaya yazmaya başladı. 3 ay boyunca ormanlarda yatıp kalkarak Kastamonu ve Bolu ormanlarının haritasını tanzim etti. Bu göreve başladığında babası gibi o da verem hastası idi. 
Temiz orman havası ağır çalışma temposuna rağmen onu adeta tedavi etmişti. Kastamonu valisi meşhur Abdurrahman Paşa'nın isteği ile Kastamonu İdadisinde (Lise) Coğrafya öğretmenliği de yaptı. Daha sonra sırası ile Antalya (1892), Sinop (1893), Adana (1893), Konya (1894) illerinde Sermüfettiş olarak çalıştı. 27 Nisan 1897 tarihinde tekrar Adana Orman Sermüfettişliğine tayin oldu. Müfettişliğin merkezini Mersin'e taşıdı. Mezun olduktan sonra geçirdiği 11 yıllık süre görevlerinden dolayı aldığı takdirler ve taltiflerle geçmişti. Bu süre zarfında orman gelirlerini arttırmış, ormanların korunmasında ve resmi işlemlerde gösterdiği titizlikten dolayı göz doldurmuştu. Ama Mersin'de Jöntürk Cemiyeti kurduğu ve yasak gazete ve risaleler dağıtma faaliyetinde bulunduğu iddiası ile hakkında verilen jurnaller hayatında kara bulutların belirmesine sebep oldu. Bunun üzerine İstanbul'a bir vapurla hareket etti. Vapurdan inişte polisler onu tutukladılar. İstanbul da 16 gün tutuklu kaldı. Sonuçta kefaletle serbest bırakıldı. Hüseyin Fehmi İMER İstanbul'da 2 yıl 4 aylık bir süreyi işsiz geçirmek zorunda kaldı çünkü bir kez Jöntürk damgası yemişti. Nihayet 22 Şubat 1903 tarihinde Hazine-i Hassa Mefruşatı Hümayun Dairesi Kâtipliği görevine getirildi. Memuriyetinde gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı 14 Nisan 
1906 tarihinde bir berat ile dördüncü rütbeden Mecidi Nişanı ile ödüllendirildi. Hüseyin Fehmi 
İMER 11 Mayıs 1921 tarihinde 11 yıl hizmeti sonucunda Ereğli Maden Müdürlüğünden emekli oldu. Sonra özel kömür şirketlerinde çalıştı. Zonguldak Liva ve Vilayet Meclisi İdare azalığı, Umumi Meclis Azalığı, CHP İl Başkanlığı, Zonguldak Belediye Başkanlığı (1925 ve 1927), Zonguldak TSO Başkanlığı görevlerinde bulundu. Belediye başkanlığı döneminde Zonguldak'a elektrik getirilmesini sağladı. Bu hizmetlerinden ötürü TBMM kendisini İstiklal madalyası ile ödüllendirdi (1925). 1926-1928 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 4. Rütbeden Mecidi Nişanı, Bahriye Gümüş Nişanı, Demir Salip Nişanı ve İstiklal Madalyası gibi 4 önemli madalya sahibi idi. Orman Mühendisi olan İmer, Zonguldak maden müdürlüğü, Liva ve Vilayet Meclisi İdare azalığı, Umumi Meclis Azalığı, CHP İl Başkanlığı, Zonguldak TSO kurucusu ve ilk Başkanı olarak görevlerde bulundu. Hüseyin Fehmi İMER yerleştiği İstanbul'da yaşamını yitirdi. 


Hüseyin Bedri GÜNERİ. 1928-1929 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 
Zonguldak Türk Ocağı İdare Heyeti”nde Murahhastır. 


Ahmet RECEP. 1930'da Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 

Osman HAYRİ. 1930-1931 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 

Nihat ARKAT. 1931-1933 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 

Necati Duman. 1933'te Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 

Hayri Necati ÖZBAN. 1933-1934 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. Operatör Doktor Hayri Necati Özban, “vazifede bulunduğu kısa zaman zarfında dar bir bütçe ile şehri ikiye ayıran çay üzerine köprü yaptırdığını” ve bu sebeple “Zonguldak'ta bir sempati bıraktığını” düşünerek şehirden aday gösterilmek istemiştir. Vefat eden Mustafa Bozma'nın ölümüyle boşalan 


mebusluk için yapılan başvurulara katılır. 


Muhittin Reşit TANKUT. 1934-1935 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hüseyin Hilmi ULUĞ. 1935'te Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. Hüseyin Hilmi Uluğ Bey'in Mektupcu görevi ise Birinci Dünya Savaşı esnasında ve Kurtuluş Savaşı yıllarında görev yaptığı Sinop'tan gelmektedir. Anılarında 1950'li yıllarda I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı mücadelesini Sinop üzerinden anlatmıştır. 1923'te yayınlanan Sinop Kitabeleri isimli eseri bulunmaktadır. 


Süleyman Faik ERTAMAN. 1935-1950 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, Zonguldak”ta Belediye itfaiye binaları, İskele Parkı, Rıhtım Duvarları, Çocuk Bahçesi, Kozlu'da köprü, Bağlık beton yolu, su yolları ve kaldırım inşası yapıldı. İskele Vinci, cenaze otomobili, İtfaiye motompu, Otobank, elektrikli su tulumbaları alındı. Cadde açmak için istimlak yapıldı. Zührevi hastalıklar teşkilatı kuruldu. İmar çalışmaları S. Faik Ertaman'm belediye başkanlığı dönemi ile Etibank'ın yöreye yatırım yaptığı 1936 sonrası kentin çehresinin olabildiğince olumlu yönde gelişmesine neden oldu. Etibank tarafından genelde çalışanlarına yönelik olarak yapılan yatırımlardan kent de payını alıyordu. Birçok yol parke taş ile döşeniyor; sarp yerleşmelere giden yollar merdivenlere yavaş yavaş kavuşuyordu. 1935 sonrası belediye çöp toplama işini eşekler aracılığıyla ve oldukça düzenli bir biçimde gerçekleştirmeye başladı. Belediye ile uyum içinde EKİ 30.000 civarında lojman, sosyal tesisler, okullar ve hatta cezaevi inşa ederek büyürken, aslında Zonguldak'ı inşa ediyordu. Belediye neredeyse çöp toplama işi dışında başka bir işi pek üstlenmiyor; yollar EKİ tarafından açılıp asfaltlanıyor, su EKİ tarafından getiriliyordu. Kozlu Elektrik Santralı güçlendikçe, kente verilen elektrik giderek düzenli hale gelmekteydi. 


Hakkı HİLALCİ (1896-1967). 1950-1954 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 
Zonguldak'ta doğdu. Babası İbrahim Efendi annesi Emine Hanımdır. Rüştiyeden mezun oldu. 
Varidat Memuru, Maliye Veznedarı, Efes Bank Muhasibi olarak görev yaptı. Serbest Ticaretle uğraştı. 1935-1950 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. DP’den X. Dönem Zonguldak Milletvekili seçildi. Evli idi. 


Mustafa TAMER. 1954-1960 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. Babası Hüseyin Drokovic, annesi Necibe Hanımdır. Belediye seçimlerine bağımsız girdi ve kazandı. 
Güliye Hanımla evli idi. 


Nasır ALPMAN. Personel Albay Nasır Alpman 1960'ta Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 


Sait KÖKSAL (1910-1986). o Şarkikaraağaç”ta doğdu. Siyasal Bilgiler Okulu Mali Şubesi mezunudur. Dahiliye Vekaleti Muhasebe Müdürlüğü Tetkik Memurluğu ve Mümeyyizliği, Balıkesir Maiyet Memurluğu, Acıpayam, Sason, Sürmene Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. 1960'ta, Zonguldak Valiliği sırasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. TBMM VII. 
Dönem Isparta Milletvekilliği ile VII. Dönem Başkanlık Divanı Katip Üyeliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Rıza ULUSMAN (1902-1986). Kırşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı Gelirler Kalemliği, Kırşehir Özel İdare Saymanlığı Katipliği, Mecidiye İlçesi Tahsil ve Gelir Memurluğu, Ankara Asliye Mahkemesi Zabıt Katipliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurin Muhakemat Komisyonu Katipliği, Danıştay Memurluğu, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tetkik Memurluğu, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Şefliği, Seyitgazi, Maden, Mutki, Lapseki, Hopa, Tefenni, Simav, Fatih ve Orhangazi 


Kaymakamlıkları, Seyhan (Adana) İl Hukuk İşleri Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü 9.Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Zonguldak Vali Yardımcılığı, Serbest Avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyeliği (15 Ekim 1961 — 2 Haziran 1968) ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divânı Kâtip Üyeliği görevlerinde bulundu. 1960”taki Zonguldak Vali Yardımcılığı sırasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. Evli ve beş çocuk babasıdır. 


Tevfik SARGUT. Babası elçi Atıf Bey annesi Müfide Hanımdır. Müzehher Hanımla evlendi. 
Amiral Tevfik Sargut 1960-1964 Yılları arasında Zonguldak Valiliği ve belediye başkanlığı yapmıştır. Daha sonra, Emekli Amiral, Cumhuriyetçi Güven Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu eski Üyesi olarak Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi içinde yer aldı. 


Ekmel ÇETİNER (1919-1981). Denizli'nin Buldan ilçesinde doğdu. 12.Mart.1954-6.Haziran 1954 
tarihleri arasında Uşak Valiliği, 30.06.1954-11.08.1955 tarihleri arasında Bilecik Valiliği yaptı. 1955 
Yılında Zonguldak'a Vali olarak atandı; 1956 yılında görevi bitti. Kocaeli Valiliği (1956-1959) ve Belediye Başkanlığı (1958-1959) ndan sonra, 1959 yılında tekrar Zonguldak Valisi oldu. Kocaeli Valiliği döneminde, Bazı kaynaklara göre 200-300, bazılarına göre 400-500 yolcunun hayatını kaybettiği ‘1 Mart Deniz Faciası? yaşandı. Zonguldak Valiliğinden 1960 Nisanında istifa etti. 1963- 
1965 yılları arasında Eski Zonguldak Valisi Ekmel Çetiner de AP'den Zonguldak Belediye Başkanı 
seçildi. 1965 yılında yapılan seçimlerde, Adalet Partisi'nden Zonguldak Milletvekili oldu. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Ahmet Gültekin KIZILIŞIK (1930-2003). İzmir'de doğdu. Babası Hüseyin Kemal Efendi annesi İkbal Hanımdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Polis Enstitüsü Yüksek İhtisas Kursu, ABDde İhtisas, Hukuk Fakültesi Doktora Semineri çalışmalarında bulundu. 
Fransızca, İngilizce, Az düzey Almanca bilmekteydi. Isparta, Siirt, Kayseri, Zonguldak Emniyet Müdürü, Kayseri Polis Okulu, Ankara Polis Koleji ve Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Ankara Trafik Müdürü, 1965-1968 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanı, Yüksek Polis Enstitüsü Trafik Hukuku Öğretim Üyesi, Serbest Avukat, Türkiye Trafik Enstitüsü Araştırma ve Yayın Bölümü Başkanı, Alliance İnternationale De Tourisme ve Türkiye Turink ve Otomobil Kurumu Hukuk Müşaviri olarak görevlerde bulundu. V. (XVI) Dönem Zonguldak Milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Hüseyin ÖZTEK (1921-1992). Maden mühendisi olup 1968-1977 yılları arasında iki dönem Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 


Nadir PULAT (1938-1996). Zonguldak”ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. 
Ankara Üni. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. Muhasebecilik yaptı. Siyasete başladığı CHP'de belediye meclis üyeliği, ilçe başkanlığı, il başkanlığı görevlerinde bulundu. 1977- 
1980 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 1980'de belediye başkanlığı görevinden 
alındı. Darbe sonrası kapatılan CHP'den sonra SODEP, SHP ve CHP'nin 1992'de yeniden kurulmasıyla siyasi hayatını sürdürdü. 1996'da Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen ekonomik kalkınma konulu toplatıda Zonguldak'ın sorunları konusunda konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 


Halil EKŞİOĞLU. 1980-1984 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. Ekşioğlu'nun ismi Soğuksu'da bir sokağa verilmiştir. 30 Kasım 1955 yılında Zonguldak'ta doğan oğlu Ekrem Ekşi, 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi'ne girdi. Üniversite 
gençliğinin mücadelesinde yer aldı. 12 Eylül 1980 günü ağabeyinin evinden gözaltına alındı. 14 
Ekim 1980 günü cansız bedeni ailesine teslim edildi. Halil Ekşioğlu 2014'te vefat etti. 


Zeki ÇAKAN. 1950'de, Zonguldak'ta doğdu. Babası Ali Efendi annesi Cemile Hanımdır. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İngilizce bilmektedir. 
Zonguldak Belediyesi Elektrik Mühendisi ve İşletmeler Müdür Yardımcısı ve Müdürü olarak çalıştı. 
1984-1989 ve 1994-1995 yılları arasında iki dönem Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. Köy Hizmetleri Genel Müdürü, Devlet Bakanlığı Danışmanı, Tarım Bakanlığı Müşaviri, Türk Motor Sanayi ve Ray Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerde bulundu. ANAP'tan XX. Dönem Bartın Milletvekili seçildi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. "Uyguladığı yanlış ve usulsüz enerji politikaları nedeniyle kamuyu zarara uğrattığı, görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı" iddiasıyla 13 Temmuz 2004 tarihinde TBMM 
tarafından Yüce Divan'a sevk edildi. Yüce Divan yapılan yargılama sonucunda 27 Temmuz 2007 
tarihinde hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den Zonguldak milletvekili seçildi. 


Yüksel AYTAÇ. 1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. İnşaat Yüksek Mühendisi idi. Döneminde madencilikle ilgili, yer altındaki maden ocaklarından kömür çıkarılması sonucu oluşan boşlukların zamanla yer üstünde çöküntüler meydana getirmesi ve yapıların hasar görmesi olarak tanımlanan tasman olayını doğal afet kapsamına aldırdı. 


Ethem MALKOÇ. 1995-1996 yılları arasında ANAP'tan Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 
Avukat olup Zonguldak Barosuna kayıtlıdır. 


Secaattin GONCA. 1952'de doğdu. Elektrik mühendisidir. Sevgi Hanımla evlidir. 2004-2009 yılları arasında AKP'den Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. 2011'de HAS Parti Zonguldak İl Başkanı idi. Bir dönem Zonguldak'ta Karadeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (KEDAŞ) Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 


İsmail EŞREF. 1996-1999, 1999-2004 ve 2009-2011 yılları arasında ilk ikisi DSP ve üçüncüsü CHP'den olmak üzere üç dönem Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. İsmail Eşref milletvekilliği aday adaylığı için 2011'de istifa etti. 2019'da, 2012'de meydana gelen Pazar yeri kazasından dolayı 
6 yıl sekiz ay hapis cezası verildi. 


Muharrem AKDEMİR. 1948 yılında Devrek'te doğdu. Orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamladı. Zonguldak Öğretmen Okulundan mezun olan Akdemir, öğretmenlik ve çeşitli okullarda yöneticilik yaptı. 2002 yılında emekli olan Akdemir, dershanelerde çeşitli görevlerde bulundu. 
2009'da CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Akdemir, 2011'deki ara seçimde Zonguldak Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 2014 seçimlerinde yeniden Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Akdemir, Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Ömer Selim ALAN. 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Ömer Selim Alan, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu. 
Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezinde başladı. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, İşyeri Hekimliği, Aile Hekimliği ve Turizm Hekimliği gibi birçok belge ve sertifikanın sahibi olan Dr. Ömer Selim Alan, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler ve üyelikler ile de öne çıkmaktadır. 2006-2008 yılları arasında TED Zonguldak Şube Başkanlığı görevini sürdüren Dr. 
Alan'ın, Türk Tabipler Birliği üyeliği ve Türk Hokey Federasyonu Sağlık Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti Zonguldak İl Yönetimine girerek adım atan Dr. Ömer Selim Alan, altı yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Dr. Ömer Selim Alan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Zonguldak Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuğu bulunan Dr. Ömer Selim Alan, İngilizce bilmektedir. 


